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Passage uit interview met Alfred Edelstein en Karin van Coeverden – makers van de 
documentaire RawaGedeh van RTL5 uit 1995. 
 
Stef Scagliola (SS) 
Alfred Edelstein (AE) 
Karin van Coeverden (KvC) 
 
 
SS: het laatste stuk, de reacties daarna, kunnen jullie daar iets over vertellen 
 
AE: die zijn heel heftig iets, maar er was nog iets anders, dit kwam in het kader van een agenda 
punt, het bezoek van de koningin aan Indonesie, de geesten waren rijp voor dit onderwerp. 
Daarnaast, het was midden in de zomer, er was behoefte aan onderwerpen, 
Dus nadat dit tot de nodige commotie leidde, is die eindeloos uitgemolken 
 
SS: wat bedoel je daarmee? 
 
AE: nadat we 14 dagen lang het allemaal hadden moeten aanhoren, toen dacht ik wel, zeg, gaan 
we het ook een keer over een ander onderwerp hebben,  
 
KvC: maar ook van personen, van veteranen, die ons ervan beschuldigden dat we die mensen 
hadden omgekocht, om ze dit te laten vertellen 
SS: ja, want dat is, een ding dat me bijzonder interesseert, hebben ze naar de omroep 
geschreven, hebben ze protestbrieven geschreven? 
 
AE: ja, ja, kijk het is zo, je moet het je zo voorstellen, RTL wilde een perspresentatie, daar zijne en 
heleboel journalisten op af gekomen, we hadden al menige presentatie waar dan drie man zat, 
maar dit zat helemaal vol, er was heel veel belangstelling voor, en daar zat ook een bekende 
journalist bij, J.J. van Doorn, columnist bij de NRC, die zelf over het onderwerp geschreven had, 
verschillende publicaties op zijn naam had staan,  ik dacht was het niet ‘bloedspoor over java’?  
 
SS`; nee, ontsporing van geweld, het klassieke werk, een analyse van gevallen van geweld, 
anoniem, maar gebaseerd op ware feiten,  
 
AE: die zat daar ook, samen met zijn maat, Hendrix, en toen merkte ik al, dit waren geen pure 
waarnemers, die waren deelnemers, want, er vragen gesteld in de trant van ‘ja, u meent wel 
allemaal dat…., en u veroorlooft zich zus en zus en zo, maar denkt u niet dat, dat ging op zo een 
manier 
 
SS: ter verantwoording.. 
 
AE: ja, maar dat mag, je mag alles vragen wat je wil, maar toen had ik wel een beetje het idee, 
wacht eens even, dit is het onderwerp van die meneer, daar moeten we ons misschien niet mee 
bezig houden, die indruk kreeg ik wel een beetje , wat ook later in een column van hem in NRC 
werd aangetoond, maar dat weet ik niet zeker meer, want er is zo veel over geschreven, in ieder 
geval was het zo, er stak een storm op,  
 
KvC: maar dat was al toen we aan het monteren waren, weet je dat nog? 
 
AE:, ja, dat is waar, dat kwam door een persbericht 
 
SS: dus er kwam een persbericht, er komt een documentaire en die gaat daar en daar over 
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AE: toen is het waarschijnlijk zo geweest, dat men heeft verwacht, en hoe die indruk is ontstaan 
weet ik niet, dat er nieuwe feiten over moordpartijen in Indonesie zouden worden 
gepresenteerd, maar RG was bekend, er zijn nog meer vb daar kom ik straks op terug, RG in 
excessennota, door Van Doorn,  maar die indruk was niet juist, wij beoogden niet nieuwe feiten 
naar boven te brengen over en moordpartij, die film beoogde een documentaire te zijn over het 
hier en nu in een piepklein kampong  in het jaar van 50 jaar onafhankelijkheid, en een 
documentaire is geen onderzoeksprogramma, dus de verwachting van de pretenties, die zullen 
misschien niet helemaal juist zijn geweest, en ook te hoog gespannen zijn geweest, die later 
gemixed zijn door ressentimenten van allerlei geuniformeere figuren die daar gingen rondlopen, 
want toen de media stroom eenmaal op gang kwam, die gingen verhaal halen bij veteranen, dat 
is hun goed recht, en er kwamen van veteranen, wij kennen Indonesiers wel goed, als je die lui 
een rol drop geeft dan vertellen ze alles, prima, dat mag iemand ook vertellen, maar dat leidde 
bij een aantal media tot geringschattende reacties over wat die mensen ons allemaal verteld 
hadden, en dat mag ook, dat hoort er allemaal bij, dat is een kwestie van meningsvorming, 
 
KvC: maar ook over onze betrouwbaarheid,  
 
AE: dat speelde allemaal mee, de bisschop van Breda, hoe heet die man die zei dat je een brood 
mocht stelen 
 
KvC: Muskens 
AE: die ook een pastoraal werker van veteranen was, die riep op om de film te boycotten, dat is 
natuurlijk het beste wat je kon doen, wij zijn die man in lengte van dagen dankbaar, en zo waren 
er allerlei reacties 
 
KvC: de datum van uitzending, dat het op de 17de zou worden uitgezonden, dat was smakeloos 
werd dan gezegd, nou dat was een hele mix van boosheid en emoties, ik herinner me dat ik thuis, 
op mijn vaste telefoon, analoge telefoon, dat ik een paar keer werd gebeld, ik herinner me een 
kort telefoon gesprek;  van ‘we weten je te vinden’, tu tu tu tu, hoorn op de haak,  
 
KvC: er is nooit iets gebeurd, ik ben niet gebeld, maar ik geloof dat dit soort mensen, het mannen 
meer kwalijk namen dan vrouwen,  
 
SS: maar hebben jullie zelf brieven gelezen, want in 1969 heeft AHN 850 brieven ontvangen, en 
die heb ik allemaal gelezen voor mijn proefschrift,  ik ben heel benieuwd of veteranen die erbij 
waren, jullie gecorrigeerd hebben,  
 
AE: kan ik me niet herinneren, kan ik me absoluut niet herinneren, dat zou ik geweten hebben, 
er hebben zich een aantal prominente Nlers over uitgesproken, zo schreef Jan Blokker een 
vernietigende column over die film,  want er was door Muskens ophef ontstaan, en Blokker zei, 
ach laat die lui van RTL5 nou toch dat filmpje uitzenden, en zo waren er meer van dat soort lui, 
dat is prima, en daar ben ik ook allemaal maar blij om, maar toen, had ik voor mezelf, en dat zal 
anders zijn voor andere ‘Indonesie watchers; we hebben ons daarvoor regelmatig bezig 
gehouden met de voormalige kolonie in de West, Antillen en Suriname, over deze gebieden mag 
je alles zeggen, dat `Bouterse een rotzak is, dat ze allang zelfstandig hadden moeten zijn, je kan je 
alles permitteren, maar kom niet aan Indie, want die is van de intellectuelen, en die ordinaire 
televisie, die moet daar wegblijven, want Indie is van de Blokkers, en van de Hoflands, en van de 
Kousbroeken, en daar moeten die lui van de TV afblijven 
 
KvC: en vergeet ook niet de instanties, de instituten en de archieven,  
 
SS; ik snap wat je bedoelt, en dan wordt het een intellectueel onderonsje en niet de focus op wat 
er eigenlijk is gebeurd 
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KvC: en eigenlijk de minachting voor oral history weer,  
 
AE: wat interessant is, er was een sfeer van klopt dit allemaal wel, laten we dit allemaal 
passeren, en toen hebben ze de, bij een van de actualiteiten rubrieken, en toen is Cees Fasseur 
erbij gehaald, en die bevestigde dat , ja , nou, het is allemaal leuk en aardig, maar neem nou aan 
dat wat deze mensen je vertellen, dat dat in grote lijnen wel klopt 
 
KvC: want jij heb zelf toen ook in NOVA gezeten 
 
AE: ja, dat klopt,  
 

 


