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De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is in dit boek verbonden 
met het lot van een plaats in het spanningsveld tussen de hoofdstad 
Amsterdam en de luchthaven Schiphol: Nieuwer-Amstel, het huidige 
Amstelveen. In de crisisjaren leefde daar een gemengde bevolking 
van dorpelingen en forensen, boeren en luchtvaartpersoneel, joden 
en NSB-ers.
Toen op 10 mei 1940 in de vroege lentemorgen Schiphol werd gebom-
bardeerd, begonnen de jaren van verduistering en luchtalarmen. Aan 
de hand van dagboeken en publicaties volgt de schrijfster de loop van 
de oorlog; zij vervlecht er de geschiedenis van 110 getuigen mee, soms 
tot in een dodencel of een concentratiekamp.
Wat doen kerk en geloof met het gegeven ‘oorlog’, wat voor invloed 
heeft de politieke overtuiging van mensen, hoe gedragen zich de NSB-
ers, hoe is de houding van de ambtenaren? Dit boek geeft een verslag 
van de luchtoorlog boven Schiphol, het neerstorten van vliegtuigen, 
de rol van de Luftwaffe in Amstelveen, van het landelijk en plaatselijk 
verzet, de deportatie en het onderduiken van de joden, de gevolgen 
van de arbeidsdienst, het beleid van de bizarre ‘goede’ NSB-burge-
meester, de razzia’s, het dagelijks leven, de hongertochten, de voed-
seldroppings, de bevrijding, de zuivering, de spanning van de vrede. 
Een bezettingsverhaal dat ook buiten Amstelveen herkenbaar zal zijn.

Deze publicatie betreft een herpublicatie van het door Tini Visser  
geschreven boek dat in 1989 verscheen. Hierin zijn enkele nieuwe af-
beeldingen opgenomen en op verzoek van ooggetuigen enkele aan-
passingen doorgevoerd. 

Tot op heden is Jaren van verduistering de belangrijkste geschied-
schrijving over Amstelveen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de pe-
riode dat Visser haar informatie verzamelde leefden vele ooggetuigen 
nog. Ook om die reden is een heruitgave zeer de moeite waard, als 
bron van informatie voor komende generaties.
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Ten geleide

Met dit verslag van de bezettingsjaren in Amstelveen heeft u een uniek werk in handen.
Het is samengesteld door Tini Visser, medewerkster van de afdeling voorlichting van de gemeente 
en auteur van een aantal boeken. De aan haar door het gemeentebestuur verstrekte opdracht 
om ‘het zwarte gat’ in de geschiedschrijving van Amstelveen te vullen heeft zij op een zeer per-
soonlijke wijze volbracht. Zij heeft zich niet beperkt tot een opsomming van de feiten die haar 
uit de bezettingsjaren in Amstelveen bekend zijn geworden, maar deze feiten ook verbonden 
met de gebeurtenissen die op een grotere schaal in de wereld plaatsvonden. Bovendien heeft zij 
door het houden van vele gesprekken ook de gevoelens naar boven gehaald zoals de Amstelveners 
die in de oorlogsjaren ondergingen.

Schrijfster en opdrachtgever dachten aanvankelijk dat de oorlogstijd in Amstelveen weinig 
opmerkelijke zaken in zich borg, maar door de loupe die Tini Visser boven het eerst vage beeld 
hield kwam er een boeiende en soms meeslepende geschiedenis aan het licht.

Jaren van verduistering is de heldere tekening van een middelgrote gemeente met een gemengde 
bevolking van boeren en forensen, luchtvaartpersoneel en dorpelingen, joden en nsB’ers. Al 
deze groepen zijn onder die loupe genomen. Ook de geschiedenis van het door Amstelveners 
gepleegde verzet is intensief beschreven. De sfeer van ongeloof, besef, angst, hoop, doodsnood 
en bevrijding doortrekt het verslag van de bezettingsjaren in Amstelveen in al zijn facetten.

Het moge duidelijk zijn dat Jaren van verduistering geen ambtelijk stuk, geen overheidsproza 
is. Het is het persoonlijke werk van een medewerkster van de gemeente. Overeenkomstig de 
traditie van onderzoeksvrijheid in Nederland is door het gemeentebestuur wel een opdracht 
gegeven tot het verrichten van studie, maar is de uitkomst ervan de persoonlijke verantwoor-
delijkheid van de auteur.

Gaandeweg is gebleken hoe moeilijk en zwaar de aan Tini Visser verstrekte opdracht was. Voor 
het overgrote deel heeft zij alleen voor de taak gestaan om deze zo emotionele geschiedenis van de 
oorlogsjaren in onze streek te beschrijven. Maar door haar inzet is Jaren van verduistering inderdaad 
een uniek boek geworden, een persoonlijk werk met ook waarschuwingen voor de toekomst.

Tini, namens het gemeentebestuur, neen, namens de Amstelveense gemeenschap, bedankt!

Otto van Diepen,
burgemeester van Amstelveen
1989



Voorwoord

Amstelveen stond de afgelopen decennia te boek als forensen- en groeigemeente, waarin weinig 
aandacht bestond voor het verleden. Inmiddels is het tij gekeerd, en koesteren wij het verleden 
in plaats van op te gaan in de waan van de dag. De herpublicatie van dit boek is daar een mooi 
voorbeeld van. 

‘Jaren van Verduistering’ is tussen 1979 en 1989 geschreven door Tini Visser, voorlichtster bij 
de gemeente Amstelveen. Zij schreef het boek in opdracht van burgemeester Otto van Diepen 
in de jaren ’80. Indertijd heeft zij 120 getuigen geïnterviewd, waaronder personen die in het 
verzet zaten, nabestaanden en anderen die toen nog in leven waren. Daarnaast stopte zij veel 
tijd in het bestuderen van oude krantenartikelen en documenten uit het archief. 

Omdat deze prachtige uiteenzetting van onze oorlogsgeschiedenis van de boekenplank dreig-
de te verdwijnen, besloot het college van B en W om het boek opnieuw uit te geven. De lokale 
verhalen over de Tweede Wereldoorlog komen inmiddels voor veel Amstelveners uit tweede 
hand en mogen niet vergeten worden. Het is belangrijk dat de herinneringen en de kennis aan 
deze oorlog behouden blijft, zodat we onze kinderen en kleinkinderen kunnen laten zien wat 
oorlog is en wat het met een samenleving doet. Ook in ons eigen land, in onze eigen woonplaats, 
met onze eigen buurtgenoten en familieleden. 

Door de vele persoonlijke verhalen in dit boek, aan de hand van anekdotes, interviews en 
foto’s, van mensen die we zelf kennen of gekend hebben, die zich afspelen in straten waar we 
zelf doorheen fietsen, of in huizen waar we zelf wonen, kunnen we ons een beeld vormen van 
wat zich heeft afgespeeld in onze gemeente tussen 1940 en 1945. 

Omdat wij grote waarde hechten aan het behoud van onze geschiedenis, proberen we deze zo goed 
mogelijk te behouden voor de toekomst. Dat doen we niet alleen door een monumentenbeleid 
te voeren, maar ook met bijvoorbeeld onze digitale, voor iedereen te bezoeken beeldbank met 
historische foto’s en onze wekelijkse krantenrubriek ‘Amstelveen zoveel jaar later’. Deze vullen 
wij graag aan met uw verhalen, historische documenten en historische foto’s.

Tenslotte willen wij de Vereniging Historisch Amstelveen en de Stichting Amstelveen Oranje 
bedanken voor hun inzet voor de verschillende projecten ten behoeve van het behoud van 
het lokale verleden, het vergroten van het historisch besef en het vergroten van de onderlinge 
verbondenheid tussen Amstelveners. 

Herbert Raat,
Wethouder van Amstelveen
2017
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Een angel in de duisternis

De nacht van 13 op 14 juli 1942, even na één uur. Het is opnieuw begonnen: het angstwekkend 
bonzen van de flaK – het zware Duitse geschut bij de Janselaan. Door het aardedonker tasten de 
nerveuze, dreigende bundels van de zoeklichten. Je bent negen jaar oud en ligt doodstil luisterend 
in bed. Nu en dan grijpt het vluchtige schijnsel van een zoeklicht spookachtig langs de gordijnen.

Je bent gewend aan deze onheilsnachten waarin je bed niet veilig meer aanvoelt. Je weet dat 
iedereen in huis en in heel Amstelveen wakker ligt en luistert. Soms overschrijdt in zo’n nacht 
het kabaal een grens van hevigheid waardoor je allemaal op hetzelfde ogenblik opstaat. Dan 
kom je bij elkaar, beneden bij het trappenhuis en de wc, de veiligste plek van het huis. Samen 
draag je de angst.

Maar vóór die grens ben je in je bed alleen met de oorlog. De dood sluipt door de nachthemel 
en over de daken. Je denkt aan die mensen in de vliegtuigen, onbekende vrienden, zo dichtbij 
en toch zo onbereikbaar, omringd door de zwarte vingers van de dood. Diezelfde vingers tikken 
ook op het dak van je eigen huis en raffelen door de straat met het spoor van neerspattende 
granaatscherven. Als er een vliegtuig geraakt wordt – wáár komt het dan neer? In Amstelveen 
is dat – tijdens de bombardementen op Schiphol en de luchtgevechten boven de streek – altijd 
een angstige vraag. Je draagt die vrees allemaal met je mee. Je praat er niet over omdat de drei-
ging nu eenmaal onafwendbaar is en omdat je de dagen niet wilt vergallen met je angst voor 
de nachten. Als er overdag geschoten wordt kun je nog zien wat er gebeurt; je hebt de illusie te 
kunnen vluchten. Maar ’s nachts wordt de angst een angel in de duisternis.

Zul je naar beneden gaan? Staat er al iemand anders in huis op? Dan is plotseling het vuur er! 
De angel schiet uit en steekt. Verlamd staar je naar de gordijnen, die lijken te branden. Je weet 
dat de flaK doel heeft getroffen en dat een brandend vliegtuig zich over een seconde in je huis 
kan boren. In een ondeelbaar ogenblik valt er een beslissing in dat meisje van negen jaar dat je 
bent. Je impuls tot zelfbehoud wil je naar je kamerdeur drijven, naar het trapportaal, om samen 
met je ouders en je broer te sterven of te overleven. Maar er is nog een impuls, een onbegrijpelijk, 
geheimzinnig drijven waardoor je opspringt en naar het raam vliegt – een uitdaging aan het lot, 
een willen weten en ervaren hóe je leven eindigt of verder gaat.

Wat je ziet blijft eeuwig op je ziel gebrand. Nooit zal er iets meer helemaal veilig en vanzelf-
sprekend zijn. Je aanschouwt de verschrikkelijke vuur-doodvogel in zijn vlammenveren. Hij 
scheert over de daken aan de overkant en er is een waanzinnige majesteit in zijn trage, helse 
glijvlucht. Alsof hij een groet overbrengt van de jonge vliegers die in zijn buik sterven. En ergens 
in Engeland of waar ook wordt op dit ogenblik het liefste aan mensen ontnomen. Ze weten 
het nog niet, maar jij ziet het voor je ogen en in je kinderhart vlamt een universeel verdriet op, 
tegelijk met de zucht van opluchting waarmee je beseft dat je zelf nog leeft.

Als een paar seconden later de ruiten rinkelen van een ontploffing en je panisch hoopt dat 
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een angel in de duisternis

de doodsvogel het Bosplan heeft gehaald, draag je de last van het kennen van de oorlog. Je huilt 
nog niet – dat komt veertig jaar later.

Begin 1979, het oude raadhuis aan de Amstelveense Dorpsstraat. Ik zit tegenover de gemeen-
te-secretaris aan zijn bureau.

Hij zegt: ‘Het wordt tijd dat de geschiedenis van de Amstelveense oorlogsjaren wordt op-
getekend’.

Ik kijk hem aan en zwijg. Een angstig voorgevoel overvalt me.
‘Wij hadden gedacht dat jij dat zou moeten doen.’
De oorlog zegt me niets. Ik ben met heel andere dingen bezig.
‘Straks zijn alle mensen die nog iets kunnen vertellen dood,’ pleit de secretaris. ‘Denk er 

maar eens over na.’
Dat doe ik, dagenlang. Ik voel een angel van angst. Wat moet ik met een oude oorlog terwijl er 

zoveel nieuw kwaad te bestrijden is? Als ik dan schrijven moet, dan zijn er genoeg pamfletten te 
bedenken tegen de honger op aarde, de kernwapens, de dictatuur. Maar er is een onbegrijpelijk, 
halsstarrig drijven in mij waardoor ik het gevaar tegemoet ga en de opdracht aanvaard. Nadat 
ik eenmaal in de oude oorlog ben gestapt wordt mijn angst bevestigd.

‘Maar in Amstelveen is in de oorlog toch niets gebeurd!’ zeggen de mensen.
‘Toch wel,’ zeg ik, ‘wel iets’.
‘Maar niet genoeg voor een boek!’
‘Ik zal wel zien ...’
Ik denk helemaal niet meer aan dat vliegtuig, maar er zit iets in de diepte wat ik niet peilen 

kan en waardoor ik aanvoel dat er onnoemelijk veel op mij te wachten ligt.
‘Hoe lang denk je erover te doen?’ vragen de mensen, ‘een jaar?’
En er is één iemand, een journalist, die zegt: ‘Dat wordt een levenswerk’.
‘Ik hoop het niet,’ zeg ik dan.
En daarna begint de weg langs al die mensen die mij opnieuw binnen voeren in de jaren 

van verduistering. De zwalkende zoeklichten komen terug, het luchtalarm, het dreunen van 
de flaK. Maar daarachter, veel dieper, begint zich de geschiedenis te openbaren van een andere 
duisternis: van machtswellust, haat, bezitsdrift, racisme. Deze oorlog is niet oud; hij bestaat nog 
steeds, hij is van alle tijden. Alleen heeft hij zich tóen, in een samenloop van de geschiedenis, 
gemanifesteerd als nooit tevoren en toevallig ook in onze eigen streek.

Schrijven over de oorlog is bezig zijn met de hel, met de ingewanden van het kwaad. Maar 
het delft ook nog iets anders op: het licht van het geweten, dat aarzelend rondzwerft in de massa 
maar ook krachtig oprijst in enkelingen en hen bemoedigt tot het maken van keuzes waarmee 
zij hun eigen belang overstijgen terwille van een waardig bestaan van de mensheid. Waardigheid 
houdt vrijheid in: de mogelijkheid om het eigen lot te kunnen bepalen en lichaam en geest te 
kunnen ontwikkelen en vruchtbaar te maken ten dienste van de hele gemeenschap. Over de 
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prijs van die vrijheid spreek ik met velen. Ik ga een weg langs verzetsmensen en nabestaanden 
met wie ik samen de historie opgraaf, blootwoel en in een nog altijd pijndoend licht plaats. Ik 
zie veel tranen. Die komen niet onmiddellijk, soms pas na verloop van uren praten en dikwijls 
plotseling, bij het aanraken van een eenvoudig detail. Dan zit ik stil en machteloos. Troosten is 
geen kwestie van praten maar van respect hebben voor het verdriet. Maar als iemand dan weer 
opkijkt en zijn of haar verhaal verder vertelt, is er een vertrouwdheid gegroeid die ik voor ieder 
van hen blijf bewaren. Later, weer pratend over de dingen van de tachtiger jaren, hebben wij het 
gevoel de last van een klein stukje oorlog een ogenblik samen te hebben gedragen.

Op weg naar huis blijft die geschiedenis bij me, soms woelt hij me wakker in de nacht. Want 
waarachtig, niet alle verhalen zijn in dit boek gekomen; de ergste niet, die liggen voorbij mijn 
opdracht, maar ze hebben zich wel samengebald tot iets anders: mijn eigen tranen.

Op een dag zit ik voor de microfoon van de blinden- en slechtziendenbibliotheek in Amsterdam. 
Het is rond de herdenking van oorlog en bevrijding in 1985. Degene die mij vragen stelt over 
mijn bevindingen met het oorlogsdocument zegt aan het slot van het gesprek:

‘Je zult zelf ook wel bepaalde herinneringen hebben aan deze tijd ...’
En plotseling, uit de schemering van het vergeten, breekt het brandende vliegtuig tevoor-

schijn en scheert laaiend langs mijn ogen. Alle spanning en angst van het oorlogskind in die 
jaren is in dat vliegtuig gaan zitten en heeft rondgecirkeld in mijn onderbewustzijn. Nu ik dat 
beeld weer voor mij zie, begrijp ik waarom ik dit verslag met zoveel inzet en tranen schrijf. Het 
weggestopte verdriet van het kind om dat brandende vliegtuig met zijn smartelijke lading heeft 
wortels geschoten in de stof voor het boek en is tot bloei gekomen in een eigen verzet tegen 
alles wat tot oorlog leidt. Daarom beperk ik mij – bij het aaneenrijgen van de feiten – niet tot 
het vermelden van de reeks gebeurtenissen tijdens de bezettingstijd in Amstelveen, maar zoek 
ik naar het hart van de mensen die al deze dingen beleefd hebben. Wat mij het meeste boeit is 
de reactie van gewone mensen op bizarre omstandigheden. Geef je iemand te eten als je zelf 
bijna niets meer hebt ... durf je een vluchteling in je huis op te nemen als je daardoor zelf gevaar 
loopt ... En hoe kom je, als vredelievende doorsnee-burger, tot die ommekeer waardoor je een 
illegale verzetsman of -vrouw wordt? Wat doet het met je, als je plotseling een wapen in je hand 
hebt? Hoe blijf je overeind als je getergd wordt, of erger: als een geliefd iemand wordt gegrepen 
en weggevoerd naar je weet niet waar? Reeksen van diepe innerlijke emoties rond al deze en 
nog vele andere vragen komen mij uit de meer dan honderd gesprekken die ik voer tegemoet.

Uiteindelijk zijn er dan ook nog de feiten. Het blijkt dat Amstelveen toch zijn eigen typische 
oorlogsgeschiedenis heeft, door zijn merkwaardig gemengde bevolking en zijn ligging nabij 
Schiphol en Amsterdam. U zult het lezen in dit verslag. De critici hebben ongelijk gehad: er is 
in Amstelveen ongelooflijk veel gebeurd, genoeg voor honderd boeken.
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Na het gesprek waarin het brandende vliegtuig uit mijn onderbewustzijn is opgedoken, komt 
het mij voor dat ik de feitelijkheden van de Amstelveense oorlogsgeschiedenis met wat minder 
emotie kan beschrijven. Maar dan begin ik tot mijn verbazing te dromen; niet van vlammende 
vuurvogels maar van grijze vijandelijke toestellen, die als haaien door de nacht sluipen. De 
droom komt op geregelde tijden terug, en laat mij achter met een verlammende angst, die zich 
in de loop van de dag wel weer oplost. Ik begrijp er niets van en probeer er maar niet te veel over 
te denken. Het zal wel weer overgaan als het boek eenmaal klaar is. Maar het blijft een nieuwe 
angel in de duisternis.

Op een dag neem ik in een heel ander verband deel aan een gesprek over martelingen en dic-
tatuur. En plotseling, een seconde lang, zie ik de grijze haaien uit mijn droom voor mijn ogen 
langsschieten. De relatie is wat mij betreft gelegd: de oorzaken van oorlog en geweld zijn nog 
altijd overal op aarde aanwezig; ook in mijzelf. Zo lang ik zelf niet duidelijker stelling neem tegen 
het kwaad op aarde, ben ik een meeloper, iemand die kiest voor eigen veiligheid boven een groter 
belang – die zich laat meedrijven op de gebeurtenissen in de hoop dat alles wel in orde komt.

Vanaf dat ogenblik praat ik met de getuigen voor dit oorlogsboek dikwijls ook over de ver-
duistering van déze tijd – de tachtiger jaren van de twintigste eeuw; over zelfzucht, dictatuur, 
honger, onderdrukking, kernwapens, het verscheurd milieu. Dat ligt buiten mijn opdracht 
maar komt er wel uit voort. Want de ene oorlog heeft te maken met de andere en overal zijn de 
wortels van het geweld dezelfde.

Nu het verhaal over de bezettingsjaren geschreven is, ontdek ik dat het mij persoonlijk, in 
samenhang met allerlei andere gebeurtenissen, gevoerd heeft naar een grotere politieke be-
wustwording. Ik doe een oproep aan mijzelf en aan iedereen die dit boek leest om waakzaam 
en actief te zijn tegen het fascisme, niet alleen in het groot maar ook in het klein. Wij mogen 
niet neerzien op anderen vanwege ras, huidskleur, klasse of wat dan ook, en wij moeten iedere 
dictatuur of zich verdichtende macht wantrouwen. Wij moeten verzet plegen voordat er oorlog 
komt, en waarschijnlijk kunnen wij dat het beste doen door onze liefdevolle verbondenheid te 
tonen met de lijdende mensheid.

In dit boek staat beschreven hoe een aantal mensen zich heeft ingezet voor hulp aan Joodse en 
andere onderduikers en heeft deelgenomen aan allerlei vormen van verzet. Maar mijn uiteindelijke 
conclusie is dat de meesten zich niet verzet hebben. Daarmee veroordeel ik niemand, want de 
vijand was oppermachtig en verzet kon leiden tot de dood, ook die van geliefden. Maar als heel 
Amstelveen, heel Nederland, heel Europa anders geleefd zou hebben, minder onverschillig en 
op eigen welvaart gericht, zouden de nazi’s dan zó’n kwaad hebben kunnen stichten?

En de meest klemmende vraag aan mijzelf: als ik geen kind van negen jaar was geweest maar 
een volwassene, wat zou ìk dan gedaan hebben?
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Gang van zaken
In 1975 sneed de Amstelveense ex-wethouder voor cultuur, J. Roering, voor het eerst het onder-
werp ‘geschiedschrijving van de bezettingsjaren in Amstelveen’ aan. Eind 1978 werd de wens tot 
vastlegging van deze historie in de gemeenteraad geuit. Een van de raadsleden, de historicus Jan 
Bank, maakte zich tot tolk van de opvatting van enkele andere leden en schreef op 3 december 
1978 een brief aan het college van burgemeester en wethouders waarin hij voorstelde zo snel 
mogelijk met de voorbereidingen voor een publicatie over de oorlogsjaren in Amstelveen te 
beginnen. Hij voerde twee argumenten aan: ‘Ten eerste is het misschien nú nog mogelijk de 
overlevenden te interviewen en materiaal bij hen te verzamelen. Ten tweede is het noodzakelijk 
de talloze immigranten in Amstelveen te confronteren met een geschiedenis van de eigen stad, 
die geen van hen heeft meegemaakt’.

Begin 1979 werd ik bij gemeentesecretaris T. Koorevaar geroepen die mij vroeg of ik de taak van 
deze geschiedschrijving op mij zou willen nemen. Na een diepe aarzeling nam ik de uitdaging 
aan, achteraf gezien in grote argeloosheid.

Een begeleidingscommissie zou mij bijstaan. Die commissie werd in datzelfde jaar gevormd en 
bestond uit burgemeester jhr. mr. W. H. D. Quarles van Ufford, gemeentesecretaris T. Koorevaar 
en drs. J. Th. M. Bank. Bij het vertrek van jhr. Quarles van Ufford nam burgemeester O. van 
Diepen zijn plaats in de commissie in. De heer Koorevaar bleef lid toen de nieuwe gemeentese-
cretaris, J. van den Bos, tot de commissie toetrad; tenslotte ging ook het hoofd van de afdeling 
voorlichting, de heer A. W. J. Maassen, deel uitmaken van deze groep.

Van 1979 tot eind 1988 heb ik aan het project gewerkt; echter niet de volle tijd. Ten eerste had 
ik een deeltijdbaan en ten tweede heb ik in de eerste jaren ook nog allerlei ander werk verricht. 
Maar allengs besteedde ik al mijn beschikbare tijd aan het bezettingsverhaal.

Ik ben geen historica; hoe langer ik bezig was, hoe meer ik besefte dat ik de academische bagage 
miste om het werk structureel en met voldoende kennis van zaken en onderscheidingsvermogen 
aan te pakken. Als ik opnieuw zou moeten beginnen zou ik het heel anders doen. Ik zou mij 
bijvoorbeeld de tijd gunnen om eerst veel te lezen en aan te dringen op de aanschaffing van de 
noodzakelijke literatuur. Jarenlang heb ik het werk van dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Neder-
landen in de Tweede Wereldoorlog slechts kunnen raadplegen in de openbare bibliotheek. Pas eind 
1986 permitteerde ik mij een voorstel te doen aan het college voor de aanschaf van het hele werk.

In overleg met de begeleidingscommissie werd in 1979 besloten in eerste instantie een document 
samen te stellen waarin persoonlijke getuigenissen, gegevens uit archieven, krantenartikelen 
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enzovoort zouden worden bijeengebracht. Om het verzameld materiaal toegankelijk te maken 
voor het publiek, zou op basis daarvan een boek worden geschreven.

In 1979 ben ik met het onderzoek gestart door het plaatsen van een oproep om getuigen 
in enkele dagbladen en het Amstelveens Weekblad. De archivaris van de gemeente, Kees Gast, 
verzamelde intussen het beschikbare archiefmateriaal – enkele honderden dossiers. Doordat 
ik inzage kreeg in de leggers van het Amstelveens Weekblad kon ik een aantal feiten en data in 
handen krijgen, ofschoon de krant vanaf 17 mei 1940 niet meer vrij was in het verstrekken van 
nieuws en tussen 28 mei 1942 en 18 mei 1945 in het geheel niet mocht verschijnen.

De eerste oproep in de kranten leverde 20 getuigen op. Daarna ben ik zelf op zoek gegaan naar 
sporen van voormalige verzetsmensen of hun nabestaanden, naar toenmalige ambtenaren 
enzovoorts. Van alle gesprekken maakte ik verslagen die ik ter goedkeuring voorlegde aan de 
betrokkenen. Voorts verzamelde ik feiten uit het archief, krantenberichten en citaten uit boe-
ken. Zo begonnen zich alle gegevens over bepaalde gebeurtenissen te verdichten en vormde 
zich een lijvig document.

In 1985 meende ik het werk aan dit document te kunnen afronden. In april van dat jaar was 
het werk in elk geval zover gevorderd dat op basis van materiaal en gegevens een tentoonstelling 
over de bezettingsjaren in Amstelveen kon worden gehouden in het expositiecentrum Aemstelle. 
Dit was rond de herdenking van oorlog en bevrijding na veertig jaar. De tentoonstelling werd 
door 3500 mensen bezocht. De begeleidingscommissie had mij bezworen, direct na de expositie 
een punt te zetten achter het onderzoekswerk en met het schrijven van het boek te beginnen.

Maar de televisie-uitzendingen en perspublicaties rond de veertigjarige herdenking van 
de bevrijding hadden inmiddels weer veel herinneringen bij de mensen bovengehaald. De 
tentoonstelling in Aemstelle – met veel foto’s en documenten uit de bezettingstijd in de eigen 
gemeente – deed bij de Amstelveners nog eens extra de gedachte aan de oorlog herleven. Er 
meldden zich tientallen nieuwe getuigen van wie ik de verhalen niet naast mij meende te mogen 
neerleggen. De commissie ging ermee akkoord dat ik pas in januari 1986 met het schrijven van 
het boek zou beginnen.

Toen had ik met 120 personen gesproken; tien van hen gaven mij geen bruikbare gegevens. 
Van 110 gesprekken had ik verslagen gemaakt en ik had honderden dossiers doorgewerkt. Alles 
leek in het document op zijn plaats te liggen. Het werk aan het boek kon beginnen. Toen bleek 
echter dat ik opnieuw op onderzoek uit moest omdat veel gegevens niet klopten. Intussen bleef 
de stroom informatie aanhouden. Nu ik 29 november 1988 schrijf, heb ik nog een dossier vol 
aantekeningen liggen die ik niet meer heb kunnen verwerken.

Opzet van document en boek
Bij het begin van het werk heb ik de geografische en tijdsgrenzen beschouwd waarbinnen het 
onderzoek zich zou moeten bewegen.

Wat de tijdsgrens betreft het volgende: om iets van Nieuwer-Amstel in de oorlogsjaren te 
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begrijpen, zou men ook de belangrijke gegevens uit de voorafgaande periode moeten kennen. 
In overleg met de commissie besloot ik aan te knopen bij het werk van J. W. Groesbeek: Amstel-
veen – acht eeuwen geschiedenis, dat in veel, maar niet in alle zaken komt tot 1940. Op basis van 
dit boek heb ik de vroegste geschiedenis van Amstelveen in het kort naar voren gehaald om de 
lezers inzicht te geven in de wortels van de historie van onze gemeente. Ook bij het beschrijven 
van de crisisjaren heb ik geput uit Groesbeeks boek. Maar daartussen beginnen zich al verhalen 
te schuiven van de getuigen die zich voor het onderzoek naar de bezettingsjaren beschikbaar 
hebben gesteld. Bovendien heb ik voor deze periode veel gebruik gemaakt van de gegevens uit 
het gemeentearchief.

Het eind van de periode waarover het document handelt, is afhankelijk van het onderwerp: 
bijvoorbeeld het eind van de distributie, het begin van een regelmatig bestaan, de eerste weer 
democratisch gekozen gemeenteraad enzovoort. Langzaam houdt het verhaal op; maar wèl komt 
het nog even terug in het heden (1980-1988), zodat overlevende getuigen de kans krijgen zich uit 
te spreken over hun verwachtingen en teleurstellingen na 1945 en over hun angst en hoop nú.

Geografisch zijn voor het verhaal de grenzen van Amstelveen – de toenmalige gemeente Nieu-
wer-Amstel – en het aangrenzende Buitenveldert (gemeente Amsterdam) genomen. Buitenveldert 
behoorde tot 1921 bij Nieuwer-Amstel en was in 1940 kerkelijk nog helemaal gericht op de plaats 
Amstelveen. De ervaringen van mensen die buiten Nieuwer-Amstel woonden maar er tijdens 
de oorlog als onderduiker of verzetswerker binnenkwamen, zijn in het onderzoek betrokken, 
evenals de belevenissen van inwoners van de gemeente die naar elders werden gevoerd of er 
wegens een (verzets)opdracht terecht kwamen. Wanneer huidige Amstelveners die ná 1945 in de 
gemeente zijn komen wonen, mij hun verhalen over elders aanboden, heb ik opname daarvan 
beslist moeten afwijzen.

Moest de indeling van het document en het latere boek chronologisch zijn of handelen per 
onderwerp? Beide werkwijzen leken mij onoverzichtelijk. Ik heb gekozen voor een combinatie: 
een indeling per tijdsperiode, bijvoorbeeld per oorlogsjaar, en een indeling van elke tijdsperiode 
in onderwerpen die in ieder hoofdstuk terugkeren.

Er zijn op deze manier dertien hoofdstukken ontstaan. Het eerste en twaalfde hoofdstuk 
beslaan de perioden van vóór en na de oorlog. Het dertiende hoofdstuk is te beschouwen als 
een epiloog. Dan zijn er drie hoofdstukken met een afwijkende indeling die korte maar hevige 
tijdsperioden beslaan:

Hoofdstuk ii over de meidagen van veertig
 viii over Dolle Dinsdag en de rest van september 1944
 xi over de tijd rond de bevrijding en de gebeurtenissen die een uitvloeisel zijn 

van de daadwerkelijke bevrijding.
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De andere hoofdstukken over de oorlog zijn als volgt verdeeld:

Hoofdstuk iii 1940 vanaf de meidagen
 iv 1941
 v 1942
 vi 1943
 vii 1944 tot 4 september
 ix 1 oktober 1944 tot 1 maart 1945
 x maart en april 1945.

Deze hoofdstukken zijn telkens verdeeld in zes paragrafen, te weten:

Paragraaf 1 de algemene oorlogssituatie, het luchtgeweld en de Duitse bezetting in Amstelveen;
 2 politieke zaken, waaronder het handelen van de nsB. Ook komt het functioneren 

van het gemeentebestuur en de houding van ambtenaren en politie hierin ter 
sprake;

 3 de geschiedenis van de Amstelveense en de in Amstelveen ondergedoken Joden;
 4 het dagelijks leven, voedseldistributie enzovoort;
 5 het verzet en de illegale pers;
 6 de arbeidsdienst en de gevolgen daarvan.

Door deze telkens terugkerende zelfde indeling is het mogelijk om uit het boek alleen de ge-
schiedenis van een bepaald onderdeel te lichten, bijvoorbeeld het dagelijks leven, waarvoor men 
in ieder hoofdstuk alleen maar paragraaf 4 hoeft op te zoeken. Natuurlijk mist men dan wel de 
samenhang met de andere gebeurtenissen, maar het is een methode voor iemand die zich snel 
op de hoogte wil stellen van één bepaald facet.

Omdat het verzet zich in de laatste oorlogsmaanden voorbereidde op de directe confrontatie met 
de Duitse bezetters, is in hoofdstuk x het ‘gewapend’ gedeelte van het verzetswerk behandeld 
onder de eerste paragraaf over de Duitsers en het oorlogsgeweld.

Achterin het boek zijn de namen (of gefingeerde namen) genoemd van de getuigen met wie 
ik heb gesproken. Iedere naam heeft een nummer gekregen. Achter dit nummer vindt men de 
pagina’s van het boek waar de getuige letterlijk is geciteerd. Achter de citaten vindt men ook 
weer het nummer van de getuige. Maar niet steeds heb ik letterlijke citaten genomen; het boek 
zou anders onleesbaar zijn geworden. De verslagen van alle getuigen samen vormen een eigen 
verhaal waarin voor iedereen herkenbaar zijn eigen verhaal verweven is.

Ook citaten uit geraadpleegde literatuur hebben een aanduiding gekregen, namelijk van 
een letter van het alfabet. Maar onder andere het werk van dr. L. de Jong: Het Koninkrijk der 
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Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog heeft geen letter gekregen: ik heb dit boek zo dikwijls 
bestudeerd voor achtergrondinformatie dat citeren nauwelijks mogelijk was. Vandaar deze 
extra vermelding.

Witte plekken
De eerste twintig gesprekken gaven mij slechts fragmenten in handen van de gebeurtenissen. 
Ik had een legpuzzel voor mij met veel meer witte dan ingevulde plekken en elk nieuw gegeven 
leverde mij een veelheid van nieuwe witte plekken. Toen pas overzag ik de enorme reikwijdte 
van de opdracht. In plaats van aan het eind van het onderzoek te staan begreep ik dat dit slechts 
het begin was.

Hoe langer ik bezig was met het werk, hoe meer gegevens over mij heenspoelden. Terwijl ik in 
het begin op zoek moest gaan naar getuigen en sporen probeerde te volgen, kon ik in de laatste 
jaren de vloed van verhalen amper meer verwerken. Er hadden in 1940 bijna 20.000 mensen in 
Amstelveen gewoond; het leek wel of een groot deel daarvan na 1985 opnieuw intensief met de 
oorlog bezig was en behoefte had het eigen verhaal te vertellen.

Deze voortgaande stroom van aangeboden gegevens heeft mij nogal eens in conflict gebracht 
met mijn toezegging aan de commissie, te stoppen met het aanvaarden van nieuw materiaal, 
maar ik zag zelf wel in dat het onmogelijk was altijd maar verder te gaan. Ik maakte dus slechts 
een enkele uitzondering.

Een moeilijkheid bij het onderzoek was de vervagende herinnering van veel getuigen. Ik werd 
geconfronteerd met onbewuste en/of onbedoelde verschuivingen in tijdsperiode en werkelijkheid. 
Helaas waren de meeste voormannen van het Amstelveens verzet, onder wie de commandant 
van de Binnenlandse Strijdkrachten Piet de Winter, overleden. De afzonderlijke verzetsstrijders 
uit die tijd kenden tóén al noodgedwongen slechts een deel van de waarheid en slechts enkele 
medestrijders; na veertig jaar was een reconstructie bijna onmogelijk. Door de grote zwijgzaam-
heid binnen het Amstelveens verzet en het gebruik van schuilnamen ben ik een aantal malen op 
dood spoor gekomen. Wellicht heb ik bepaalde groepen en activiteiten helemaal niet gevonden.

Ook heb ik wel getuigen benaderd die niet wilden spreken – nabestaanden die niet nog eens 
door de smartelijke herinnering heen wilden gaan. Ik heb dan nooit lang aangedrongen; een histo-
risch document mag waardevol zijn, het mag géén wonden openmaken van iemand die al genoeg 
verdriet heeft gehad. Maar het betekende dan wel, dat er een stukje van de legpuzzel wit bleef.

Heb ik een historisch verantwoord verhaal geschreven? Ik kan die vraag zelf niet beantwoorden. 
Ik schreef al dat mijn invalshoek niet die van een beroeps-historica heeft kunnen zijn. Achteraf 
gezien heb ik dit boek alleen maar kunnen schrijven op mijn eigen manier: als schrijfster, waarbij 
ik mijn fantasie heb ingeruild voor de werkelijkheid die mij werd toegeleverd. Deze werkelijkheid 
was dikwijls fascinerender dan ik ooit zelf had kunnen bedenken.

Hoe kon ik beoordelen of iets waar gebeurd was? In de eerste plaats heb ik ieder verhaal ge-
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plaatst naast de andere mij bekend geworden gegevens. Als ik dan een bevestiging kreeg heb ik 
het dankbaar opgenomen. Kreeg ik die bevestiging niet maar leek het verhaal mij in het licht van 
de omstandigheden betrouwbaar, dan heb ik het geplaatst tegen de historische achtergronden, 
waardoor het zijn diepere dimensies ontving. Kon ik geen aanknopingspunten vinden, dan heb 
ik het als los geheel opgenomen of helemaal niet.

Maar ik wil er de nadruk op leggen dat Jaren van verduistering niet een verhaal kán zijn dat 
in alle details klopt; het is de geschiedenis van de herinnering aan feiten die veertig jaar geleden 
gebeurd zijn, en het is die herinnering die ik zo goed mogelijk heb proberen te toetsen aan de 
mij bekende feiten.

Nu ik het verhaal van de Amstelveense bezettingsjaren moet afronden, ben ik mij ervan bewust 
dat het onderzoek in feite nog niet volledig is geweest. Ik zou nog jaren door kunnen gaan en 
ik ben ervan overtuigd dat ná het verschijnen van het boek nog gegevens zullen binnenkomen 
die een ander of beter licht kunnen werpen op sommige voorvallen. Maar het zij zo – dit boek 
heeft de gemeente veel gekost, en mij ook, zij het op een andere wijze. Het is genoeg. Daarbij 
troost ik mij met de gedachte dat de historicus dr. L. de Jong ook de verzuchting heeft geslaakt 
dat hij de stof voor zijn boeken steeds maar zag toenemen en veel langer met het werk bezig is 
geweest dan hij voor mogelijk heeft gehouden. In zijn verantwoording in het dertiende deel van 
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, pagina 20, schrijft hij: ‘Een historicus 
dient te streven naar zorgvuldigheid maar alle perfectie is uit den boze: wie zichzelf de eis stelt dat 
hij geen boek schrijft voor en aleer hij alle bronnen materiaal gelezen en herlezen, met alle nog 
levende getuigen gesproken en alle door hem gebruikte studies van derden volledig geverifieerd 
heeft, zal nooit een pen op papier zetten’.

Gefingeerde namen
De ware namen van nsB-ers of andere negatief genoemde personen heb ik niet genoemd; in 
plaats daarvan heb ik namen verzonnen. Mocht zo’n naam overeenstemmen met een in Amstel-
veen bestaande naam, dan is dit louter toeval. Uitzonderingen heb ik gemaakt voor personen 
die destijds openbare functies bekleedden of in de publiciteit zijn geweest, zoals de toenmalige 
nationaal-socialistische burgemeester. Wanneer mij namen werden genoemd van personen 
van wie men niet wist of zij wel in het boek genoemd wilden worden, dan heb ik eveneens 
gefingeerde namen of initialen gebruikt.

In het namenregister achterin dit boek staat met een teken * aangegeven welke namen ge-
fingeerd zijn.

Dagboeken
Een bijzondere plaats nemen in dit boek de fragmenten uit dagboeken in. Ik noem in de eerste 
plaats het dagboek van mevrouw Jo Lodewijk-Poolman. Op 6 januari 1941 werd haar man, J. 
A. Lodewijk, door de sd gearresteerd en later door een Duitse krijgsraad veroordeeld tot vijf 
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jaar tuchthuis in Duitsland wegens deelname aan het verzetscomité Vrij Nederland (niet te ver-
warren met het blad). Vanaf zijn arrestatie tot aan zijn terugkeer op 26 mei 1945 hield mevrouw 
Lodewijk een dagboek bij om het hem in handen te kunnen geven indien hij mocht overleven. 
Mevrouw Lodewijk had een akte handwerken en gaf tijdens de oorlog les aan verschillende 
meisjesscholen in Amsterdam. Op 5 februari 1943 kreeg zij een ongeluk en verloor haar voet 
toen zij onder een tram werd geduwd op de Vijzelgracht in Amsterdam.

Mijn wens om de gebeurtenissen in Amstelveen regelmatig te beschouwen in het licht van de 
grotere oorlogshandelingen, kon door het dagboek van mevrouw Lodewijk op een bijzondere 
manier vervuld worden. Zij noemde namelijk niet alleen veel oorlogsberichten, maar ook de 
talloze geruchten die rondgingen. Door deze telkens aan het begin van de paragrafen in het boek 
te vermelden, heb ik aan het Amstelveense verhaal de sfeer kunnen toevoegen zoals die tóén be-
leefd werd. Ook de hoop en wanhoop van Jo Lodewijk om het lot van haar man, haar reactie op 
de gebeurtenissen in Nederland en Amstelveen, haar worsteling met de honger en haar gevecht 
om, na haar ongeluk, letterlijk en figuurlijk staande te blijven, spelen een rol in het verhaal.

Het dagboek van mevrouw Jannetje de Pater-Blok voegt zich vanaf 1 juni 1943 bij de beschrij-
ving van de gewone gebeurtenissen. Mevrouw De Pater was boven alles een huismoeder die zich 
zorgen maakte om haar gezin, maar zij was ook begaan met het lot van anderen.

Ik ben beide vrouwen dankbaar voor hun bijdrage aan dit boek; zelf hebben zij niet meer 
geweten hoe zij met hun notities van weleer hebben bijgedragen aan de geschiedschrijving van 
Amstelveen tijdens de bezettingsjaren.

Niet bij elke paragraaf in het boek heb ik dagboeknotities kunnen vinden. Dan heb ik de 
opmerking geplaatst: ‘geen dagboek’.

Verslag van een predikant
Ds. Jelle van Kuiken, tijdens de oorlog hervormd predikant van de Amstelveense Dorpskerk, 
heeft voor het blad The Pioneer van de Nederlandse immigrantengemeenschap in Canada, 
waarvoor hij na de oorlog pastor werd, een verslag geschreven van zijn herinneringen aan de 
bezettingsjaren. Een deel van dit verslag heb ik gebruikt als achtergrond van een hervormd stukje 
bezettingstijd in Amstelveen. Als de geschiedschrijving hierdoor nu en dan wat doorgeslagen is 
naar de hervormde kant, is dit het gevolg van mijn streven om in elk geval de gegevens die mij 
werden aangereikt zoveel mogelijk te gebruiken.

Dankwoord
Vóór alles dank ik de vele getuigen die mij wilden spreken over hun ervaringen in de bezettings-
jaren. Voor een aantal van hen is dit een moeilijke gang geweest, waardoor zij zich opnieuw 
moesten verdiepen in gebeurtenissen die hun leven destijds hebben verscheurd. Dat zij deze 
gang terwille van dit boek hebben willen maken heeft mij met respect vervuld.

Het heeft mij verheugd dat de begeleidingscommissie mij de vrijheid heeft gegeven om het 
werk aan het document en het schrijven van het boek op mijn eigen manier aan te pakken. 
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Hierdoor heb ik het gevoel gehad, mijn ambtelijke deeltijdbaan naar eigen aard en aanleg te 
kunnen invullen.

Een speciaal woord van dank aan dr. Jan Bank, thans hoogleraar in de vaderlandse geschie-
denis in Leiden en lid van de Amstelveense gemeenteraad. Hij heeft telkens per gereedgekomen 
hoofdstuk kritische kanttekeningen gemaakt, aanbevelingen geplaatst en historische aanvullingen 
gegeven. Hierdoor heeft het boek gewonnen aan historische draagkracht.

Dank aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie voor de toestemming tot het inzien 
van dossiers die meer licht wierpen op belangrijke personen en gebeurtenissen in Amstelveen. 
Een speciaal dankwoord voor de directeur van het instituut, drs. A. H. Paape, voor zijn adviezen 
van het laatste uur.

Ik ben het ministerie van justitie erkentelijk voor de toestemming om relevante archiefstuk-
ken van de bijzondere rechtspleging in te zien en om daaruit gegevens te kunnen publiceren.

Dank aan het Amstelveens Weekblad voor de mogelijkheid om de leggers van de krant te be-
studeren van de periode waarover het onderzoek zich afspeelde, voorzover de krant in die tijd 
heeft kunnen verschijnen.

Onder leiding van Ans Blaauboer hebben de medewerkers van het expositiecentrum Aemstelle 
met toewijding deelgenomen aan het omvangrijke werk voor de tentoonstelling ‘Amstelveen 
in de bezettingstijd’ in april/mei 1985. Dankbaar denk ik daaraan terug.

Dank ook aan degenen die foto’s, documenten en ander materiaal afstonden voor de ten-
toonstelling en het boek, en aan Luuk Gosewehr die alles (opnieuw) fotografeerde.

Het heeft mijn werk verlicht dat Jan van den Brand van de afdeling registratuur op het ge-
meentehuis altijd bereid was om gegevens voor mij na te trekken of dossiers op te zoeken. En 
ik dank Joop van Bemmelen van de dienst voor cultuur voor zijn begeleiding naar de feitelijke 
totstandkoming van het boek.

Ik heb mij steeds bemoedigd gevoeld door mijn collega’s van de afdeling voorlichting en het 
hoofd van deze afdeling, André Maassen, vanwege hun begrip voor mijn betrokkenheid bij dit 
uitzonderlijke project dat zo moeilijk was in te passen in de gemeentelijke orde.

Tenslotte wil ik niet onvermeld laten dat mijn huisgenoten door de intensiteit van mijn werk 
aan het oorlogsverhaal jarenlang niet het beroep op mij hebben kunnen doen dat soms nodig 
was. Zij waren het die de grijze vijandelijke haaien uiteindelijk voor mij uit de lucht haalden.

Er is bezoek voor mij. Het is John Smal van De Walburg Pers die het manuscript komt op-
halen. Ik vertrouw het deze uitgever graag toe.

Een oneindige opluchting en een gevoel van vrijheid beginnen in mij door te breken. Deze 
oorlog heeft lang geduurd.

Tini Visser
Amstelveen, 29 november 1988.
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1947 – het dorp Amstelveen, gezien vanuit het noorden.

Op de voorgrond de St. Annakerk met de rotonde in de provinciale weg. In het midden de 

hervormde Dorpskerk. Links van het dorp de spoorlijn met daarachter ‘de Witte Stad’. 
foto: k.l.m. aerocarto, schiphol
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Een gemengd volkje
Nieuwer-Amstel in de dertiger jaren: een landelijk oord met wijde groene polders en kleine 
dorpskernen waar men de kerk, de smederij, de winkels en café’s vond. Amstelveen was het 
grootste dorp, levendig en lommerrijk. Het lag met zijn achtererven aan het veenmeer de Poel, 
waar ’s morgens, in de zich verdunnende ochtendnevel, de roeibootjes van de vissers roerloos 
op het water rustten en waar in de zomer gezwommen en in de winter geschaatst werd. In 
deze polderstreek van rechte wegen en sloten en dunne bomenrijen kon men de dorpen nog 
herkennen aan hun torens, die verrezen aan een bijna ongebroken horizon. Dáár zag men de 
hoge Sint Annakerk en de oude Dorpskerk van Amstelveen, aan de overkant van de Poel de 
ranke toren van de Bovenkerkse Sint Urbanus en ver in de polder het stoere silhouet van de Sint 
Urbanuskerk van Nes aan de Amstel. Dan was er het fijngetekende profiel van Ouderkerk, met 
de twee kerken aan de overzijde van de Amstel. En aan de Amsterdamse kant van de Kalfjeslaan, 
in het vlakke Buitenveldert, rees de kolossale Sint Augustinuskerk op.

Amstelveen was een plaats aan het worden met een snel groeiende burgerij. Lage nieuw-
bouwwijken hechtten zich hier en daar vast aan de hoofdwegen of de spoorlijn. In die nieuwe 
wijken woonden vooral Amsterdamse forensen, die ’s morgens in dikke rijen bij de bushaltes 
of op de perrons van de stationnetjes dromden. Het waren meest heren, met hoeden op en 
aktetassen in de hand.

’s Morgens in alle vroegte was er al een andere uittocht geweest: van de straatarme schillen-
boeren die met hun karren in een lange sliert over de Amstelveenseweg en langs de Amstel naar 
Amsterdam waren getrokken. Uit omgekeerde richting was even later een rij mensen uit de stad 
gekomen: mannen van de werkverschaffing die uitzwermden over een modderig, gigantisch 
project: het Bosplan.

Westelijk van de Ringvaart, vlak in de Haarlemmermeerpolder, knorden de vliegtuigmo-
toren van Nederlands roemruchte Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. Op onregelmatige 
tijden, verspreid over dag en nacht, spoedden de helden van de opkomende luchtvaart zich 
over de Colijnweg naar hun werk op Schiphol. Vliegeniers, technici, kantoorklerken van KlM 
en Fokker hadden zich in Nieuwer-Amstel genesteld. Amstelveen was een woongemeente voor 
Schiphol aan het worden.

Nòg een lange rij in de morgen: die van de werklozen die kwamen stempelen aan het loket 
van de hulpsecretarie in de Dorpsstraat. De meesten hadden tot op de draad versleten kleren 
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aan. Na het stempelen vonden ze elkaar voor de paardestal naast café Het Dorstige Hert; niet 
in het café, want daar hadden ze geen geld voor. Ze brachten hun dagen langzaam door, wat 
pratend, wat kauwend op hun tabak, terugstappend in de stal als het regende.

Nee, dan die ferme knapen in hun zwarte pakken die in frisse pas en keurig in de rij door 
de straten van Amstelveen stapten! In de nieuwbouwwijkjes, vooral in Randwijck, tegen de 
Amsterdamse grens, was dit opvallend volkje van de nsB buitengewoon actief. Juist onder de 
forensen bevonden zich veel mensen uit de middenklasse, die zich door de slechte economische 
omstandigheden teleurgesteld voelden in de democratie en aangetrokken werden door de leuzen 
van het nationaal-socialisme. De meesten van hen staken hun opvattingen niet onder stoelen 
of banken. Hun vlagvertoon, hun uniformen, hun laarzengestamp joegen soms een sinistere 
windvlaag door de Amstelveense straten. Een deel van de bevolking wilde die huivering niet 
voelen en wendde zich af. Een ander deel ergerde zich en voelde een steek van zorg. Sommigen 
werden zeer bang.

Er woonden ook veel Joden in Amstelveen – voor de helft vluchtelingen uit Duitsland en 
Polen – die Amsterdam als hun toevluchtsoord hadden gekozen, maar zich meer aangetrokken 
voelden tot de stille, groene en niet zo dure wijken van Amstelveen.

Ondanks al die verschillende nieuwe bevolkingsgroepen was Nieuwer-Amstel in hoofd-
zaak nog een gemeente van veeboeren en akkerbouwers. De nazaten van de veenwerkers die 
het moerassig land in de vorige eeuwen hadden afgeveend, waren nu landarbeiders, kleine 
tuinders of ambachtslieden – als de werkloosheid ze tenminste niet had veroordeeld tot de rij 
bij de hulpsecretarie. Ook veel kleine veeboeren trokken van de steun, al zag men de slechte 
toestand van de veehouderij niet af aan het grazig land. Als in de zomer de tarwevelden rijpten, 
de akkergewassen bloeiden en de bloesemgeuren tot in de straten van Amstelveen dreven, leek 
de crisis verder weg dan hij was. En achter het fladderen van de vlinders en het ruisen van de 
wind stommelden geruchten van oorlog ...

Nieuwer-Amstel
De geschiedenis van Amstelveen is nauw verweven met die van Amsterdam; of misschien kun 
je het beter omgekeerd zeggen, want Amstelveen is ouder dan de stad. En Ouderkerk aan de 
Amstel is nog ouder. Daar vestigden zich de eerste bewoners van de streek. Vanaf de Amstel 
begon men in de 12de eeuw waarschijnlijk al met het ontginnen van het moerassig veengebied 
in het westen. Aan een veendijk ontstond toen het gehucht Amstelveen. Toen de streek – Ae-
mestelle – in de 13de eeuw werd gesplitst in Ouder- en Nieuwer-Amstel, vormde Amstelveen de 
kern van het westelijke gebied, Nieuwer-Amstel, dat zich uitstrekte tot aan het IJ. Daar in het 
noorden had zich intussen bij een dam in de Amstel een vissersdorpje genesteld, dat zich door 
zijn gunstige ligging al snel ontwikkelde tot het stadje Amstelredamme. In 1300 kreeg dit stadje 
stadsrechten. Daarna begon Amsterdam telkens grond van de moedergemeente te annexeren. 
De laatste annexatie vond plaats in 1921, toen Buitenveldert bij de stad werd getrokken. Alleen 
de begraafplaats Zorgvlied, eigendom van Nieuwer-Amstel, bleef als een enclave achter aan de 
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Amstel in Amsterdam. Binnen de gemeente zou na de Tweede Wereldoorlog Amstelveen zo 
dominerend worden, dat de naam Nieuwer-Amstel helemaal verviel.

Oorlog en brand
Amstelveen is in de loop der tijd heel wat keren aangevallen, verwoest, verbrand en geplunderd. 
De oudst bekende gevechten zijn die van Gijsbrecht van Amstel met de Kennemers in 1104, 
waarbij ‘de veenen’ verwoest werden. Vooral de nabijheid van Amsterdam was in tijden van 
oorlog een groot gevaar, want heel wat legers die op de stad aantrokken teisterden in het voor-
bijgaan de dorpen in het zuiden of groeven zich daar in. In 1420 trokken de Utrechtenaren op 
naar de stad, plunderden Amstelveen en staken de kerk in brand. In 1512 gingen de Geldersen 
verwoestend rond, in 1572 legerden de Geuzen in de streek. In 1787 werd de beslissende strijd 
tussen de Patriotten en de Prinsgezinden uitgevochten in Amstelveen. De Pruisen rukten aan 
de zijde van de Prinsgezinden bijna ongehinderd door Nederland op, maar werden op weg 
naar Amsterdam tegengehouden bij Amstelveen. De Patriotten hadden alle landerijen rondom 
onder water gezet en het dorp versterkt met zware batterijen, die gericht stonden op Bovenkerk. 
Maar de Pruisen vielen de stellingen in de rug aan. Amstelveen en Ouderkerk vielen in hun 
handen en spoedig daarna capituleerde Amsterdam. Amstelveen liep tijdens de gevechten veel 

Het dorp Amstelveen, gezien vanuit het zuidoosten. Op de voorgrond ‘de Witte Stad’ met 

de Ouderkerkerlaan. Rechts op de achtergrond de woonwijk Patrimo nium. Duidelijk is het 

Bosplan-in-aanleg te zien met in de verte De Nieuwe Meer.
foto: k.l.m. aerocarto, schiphol
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Burgemeester mr. G. P. Haspels

schade op. Ook de zetel van het bestuur, het rechthuis, was na die tijd onbruikbaar. Vijf jaar 
later verwoestte een brand nog eens een groot deel van de bebouwing en het dorp zou zich zijn 
in de 17de en 18de eeuw verkregen allure niet meer eigen maken.
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Van turfstekers tot forensen
De meeste Amstelveense dorpelingen waren arm. Zij verdienden doorgaans de kost met turf 
steken, een zwaar en weinig lonend beroep. Waar het veen was afgegraven ontstonden grote 
plassen, die in de 17de en 18de eeuw werden drooggemalen. In de 19de eeuw ontwikkelden zich 
in de ontstane polders veeteelt en wat akkerbouw. Tot 1925 ging de vervening nog op kleine 
schaal door. Waar dat niet gebeurde, bleven de zogenaamde bovenlanden over. De wegen tus-
sen de dorpen, die verhoogd tussen de veenderijen bleven liggen, noemde men nog lange tijd 
‘loopvelden’. Op een aantal plaatsen in de gemeente komt men het hoogteverschil tussen polder 
en bovenland of loopveld nog tegen.

In de 19de eeuw kwam het economisch zwaartepunt van Nieuwer-Amstel in het noorden dicht 
tegen Amsterdam te liggen. Daar, aan de Amstel, werd ook een gemeentehuis* gebouwd. Een 
paar jaar later, in 1896, annexeerde Amsterdam het hele noordelijke deel van de gemeente, met 
raadhuis en al. Het gemeentebestuur keerde terug naar het dorp Amstelveen om een gemeente 
te besturen waarvan het inwonertal met een klap was gedaald van 35.000 tot 5000!

In 1916 kwam burgemeester Colijn aan het bewind, een krachtige boerenzoon uit de Haar-
lemmermeerpolder en een broer van de minister-president. In 1917 werd in de drooggemalen 
Haarlemmermeerpolder een militair vliegveld aangelegd, waar zich drie jaar later de KlM vestigde. 
De ontwikkeling van de luchthaven zou van grote invloed worden op Amstelveen.

In 1915 reed de eerste trein door Nieuwer-Amstel. In 1919 bouwde de Koninklijke Marechaussee 
een kazerne aan de Ouderkerkerlaan voor een brigade te paard. In 1916 startte de familie Van 
Poelgeest een autobusdienst naar Amsterdam. Het dorp kreeg er nieuwe winkels en gebouwen 
bij, zoals het bejaardenhuis Vredeveld, en voor het eerst ontstonden er ook nieuwe wijkjes buiten 
het dorp: Patrimonium en De Witte Stad. In 1923 richtte Nees Wilhelmus het Amstelveensch 
Weekblad op, in 1925 was het raadhuis te klein en namen de ambtenaren de hulp-secretarie in 
gebruik. Veel industrie was er niet. In 1931 merkte het gemeentebestuur op: ‘Er is geen behoorlijk 
economisch vervoer te water mogelijk en de bodem is te slap. Bovendien zijn de overheidsmaat-
regelen erop gericht van Amstelveen een woongemeente te maken’.

Waaruit blijkt dat de groei van Amstelveen van dorp tot stad zijn eerste aanzet al vóór de 
Tweede Wereldoorlog heeft gekregen.

In 1932 deed burgemeester mr. G. P. Haspels zijn intrede: een vriendelijke, aristocratische, 
wat ingetogen man die niet de gave had het volk op grote schaal voor zich te winnen. Haspels 
zette het beleid van Colijn krachtig voort. Onder zijn bestuur kwamen de wijken Elsrijk en 
Randwijck tot stand. Intussen maakte de ontwikkeling van Schiphol de aanleg van goede aan-
voerwegen naar de luchthaven noodzakelijk. Van de provinciale weg Haarlem-Diemen kwam 
het deel tussen Haarlem en Ouderkerk in 1936 gereed. In 1934 had Amstelveen inmiddels een 
zwembad gekregen aan de Poel bij de spoorbaan. In het diepe mochten dames en heren ge-
mengd zwemmen. Van verschillende kerken kwamen er protesten tegen dit onkuis gebeuren. 
Het gemeentebestuur stelde toen maar gescheiden openingsuren in.

* Het huidige Amsterdamse gemeentearchief
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Ondanks de steeds zwaarder wegende economische crisis was het dorp Amstelveen in die tijd 
een centrum van bedrijvigheid. In het koffiehuis Het Dorstige Hert vergaderden de Ingelanden 
van de Middelpolder, de Vereniging van Neringdoende Middenstanders en het bestuur van de 
Boerenleenbank. Men hield er tentoonstellingen en openbare verkopingen en op het erf werden 
veulens gekeurd. Elke week kwam de schaakvereniging Zukertort er schaken. Ook Het Wapen 
van Nieuwer-Amstel (of café Blauwhof) verheugde zich in een goede klandizie. In 1929 werd daar 
de r.K. Tooneelvereeniging dvv opgericht. De Turnvereniging Odin was actief in mooie nieuwe 
turnzalen. In het zwembad werden grote zwemfeesten gehouden, al of niet onkuis gemengd. 
En in de consistoriekamer van de Dorpskerk bewees de Christelijke Jongelings Vereniging zijn 
naam: ‘Het werk dat uit God is zal niet verloren gaan’.

De kerken
Het kerkvolk van Amstelveen had zich in 1586 voor het grootste deel aangesloten bij de refor-
matie. Tot diep in de 20ste eeuw bleef het dorp overwegend protestant. Lange tijd kwamen de 
rooms-katholieken uit de zuidelijke landerijen bijeen in schuilkerken in de buurtschappen. 
Uit die schuilgemeenten groeiden nieuwe parochies: in 1631 in Nes- en Swaluwebuurt, in 1633 
in Bovenkerk. Pas tegen het eind van de 19de eeuw kregen beide parochies een prachtig stenen 
kerkgebouw, allebei gewijd aan de heilige wiens naam in 1586 van de Amstelveense Dorpskerk 
was losgemaakt: Sint Urbanus.

In 1928 was er in Amstelveen weer een rooms-katholieke parochie gegroeid die groot genoeg 
was om er de hoge Sint Annakerk voor te bouwen, even ten noorden van het dorp.

De gereformeerden hadden in 1837 hun eerste, illegale godsdienstoefening gehouden in 
het huis van een veehouder. In 1865 werd de eerste officiële gereformeerde gemeente gesticht, 
die in 1866 een kerkgebouw aan de Handweg in gebruik nam. Bij het ontstaan van de nieuwe 
wijken in het noorden van Amstelveen bouwden de gereformeerden in 1925 een wijklokaal bij 
de oostelijke bocht van de Amsterdamseweg. In de dertiger jaren konden zij overgaan tot de 
bouw van een echte kerk, de Pauluskerk. Het oude wijkgebouw ging in 1938 onder de naam 
Bethelkerk*t over naar de hervormden. De kerkgebouwen in het noorden waren ook bedoeld 
voor de gelovigen van Buitenveldert. In deze polder bouwden de katholieken, vlak over de 
Kalfjeslaan, in 1935 de Augustinuskerk, waar sindsdien de parochianen uit Buitenveldert en 
Amstelveen-Noord samenkomen.

Na de in de gereformeerde kerk ontstane kwestie Geelkerken vormde zich ook in Nieu-
wer-Amstel een zogenaamde gemeente in ‘Hersteld Verband’ (Hv). In 1928 bouwde deze nieuwe 
gemeente een kapel aan het Kleine Loopveld – het dwarse gedeelte van de Amsterdamseweg.

De gereformeerde bonders, afgescheiden van de hervormde Dorpskerk, betrokken het ge-
bouw Eben Haëzer aan de Molenweg. De hersteld apostolische gemeente, die zich in 1933 had 
gevestigd in een vroegere synagoge bij de Oude Karselaan, kon in 1940 een nieuwe kerk bij de 

* De latere Bosrand, nog later verbouwd tot restaurant 
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Graaf Aelbrechtlaan betrekken. In 1933 nam het Leger des Heils de kweekschool aan de weste-
lijke bocht van de Amsterdamseweg in gebruik. Dat was een heel evenement voor Amstelveen, 
want de officiële opening werd verricht door prinses Juliana onder het toeziend oog van haar 
moeder, koningin Wilhelmina.

De Joodse gelovigen hadden in 1933 hun synagoge waarschijnlijk verlaten omdat er te weinig 
actieve geloofsgenoten meer waren. Maar juist toen begon het aantal Joden in Nieuwer-Amstel 
te groeien. Daarom kwamen zij weer bij elkaar in het woonhuis van de familie Heymans in 
Randwijck. Toen de hervormden een tijdelijk kerkgebouwtje aan de Randwijcklaan 13 verlieten 
om de Bethelkerk te betrekken, richtte de Joodse gemeenschap het gebouwtje in als synagoge. 
Op 2 juni 1938 werd deze sjoel ingewijd door opperrabbijn Sarlouis. Het Nieuw Israëlitisch 
Weekblad van 10 juni 1938 beschreef de inwijding en meldde dat ook Duitse Joden aanwezig 
waren. Bij de sprekers was burgemeester Haspels, die de wens uitsprak dat het Joodse leven in 
Amstelveen een gelukkige en zegenrijke toekomst tegemoet zou mogen gaan, ondanks de tijden 
van vertwijfeling. Het zou voorlopig niet zo mogen wezen ...

7 september 1933 – de koninklijke familie bezoekt Amstelveen en gaat theedrinken in de 

op 20 januari van dat jaar door prinses Juliana geopende kweekschool van het Leger des 

Heils.

V.l.n.r.: prinses Juliana, koningin Wilhelmina met achter haar prins Hendrik. Rechts van haar 

burgemeester Haspels en de commandant van het Leger des Heils.
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De scholen
In de jaren dertig kende men nog geen echt middelbaar onderwijs in Nieuwer-Amstel. Er was 
een christelijke ulO aan de Ouderkerkerlaan, maar de kinderen die meer uitgebreid onderwijs 
wilden volgen moesten naar Amsterdam. Meestal trokken zij op de fiets heen en weer, over de 
lange Amstelveenseweg waar de wind hun zwoegende figuurtjes bij de jas greep. Amstelveen 

De Noorddammerlaan in Bovenkerk, genomen vanaf het kruispunt bij de Handweg.

Middenweg Middelpolder met boerderij Kronenburg (foto van na de oorlog).



31

i.1 uit de HistOrie

bezat wel een nijverheidsschool voor meisjes en een tekenschool, die men kan beschouwen als 
een voorloper van de latere technische school.

Aan lagere scholen was er geen gebrek in de gemeente. Er waren vier openbare scholen: in het 
dorp Amstelveen naast de Dorpskerk, in de buurt over Ouderkerk, aan de Amsterdamseweg bij 
de westelijke bocht en in het Catharina van Clevepark. De hervormde schoolvereniging bezat 
twee scholen: de Wilhelminaschool in het dorp en de Julianaschool aan de Amsterdamseweg 
bij de Karselanen. Er waren ook twee gereformeerde scholen: de Johannes Calvijnschool bij 
de gereformeerde kerk aan de Handweg en de Roelof Venemaschool bij de Incassobank aan de 
Amsterdamseweg. Aan de voet van de St. Annakerk vond men een rooms-katholieke meisjes- en 
een jongensschool, met een nieuwe turnzaal. Ook Bovenkerk en Nes aan de Amstel beschikten 
over rooms-katholieke scholen.

De rooms-katholieke kinderen van Randwijck gingen hoofdzakelijk naar de parochieschool 
bij de St. Augustinuskerk.

Aan de Ouderkerkerlaan was bij de ulO een turnzaal gebouwd die ook door veel andere 
Amstelveense scholen en door het verenigingsleven werd gebruikt.

Dorpen en buurtschappen
De belangrijkste dorpskernen buiten Amstelveen waren – en zijn nog altijd – Bovenkerk en 
Nes aan de Amstel. Door het onnavolgbaar profiel van de beide Urbanuskerken (gebouwd door 
de architecten vader en zoon Cuypers!) kregen beide dorpen een landschappelijke allure die 
uitstraalde tot ver in de polders. De dorpelingen waren er trots op. Haast wat schamper keek 
de landelijke bevolking toe, hoe Amstelveen alsmaar groeide en steeds meer stedelingen toeliet 
die niets begrepen van het landleven. Bovenkerk bestond hoofdzakelijk uit lintbebouwing, 
langs de Noorddammerlaan en de Luwte, en een kleine arbeiderswijk. Nes was een gehucht, 
met lage dijkwoninkjes, één enkele rij huizen, de kerk, de school, een café, een melkfabriekje 
en een aanlegplaats voor binnenschepen. In de jaren dertig waren Bovenkerk en Nes door hun 
voorgeschiedenis overwegend katholiek. In 1922 werd in Bovenkerk de voetbalclub rOda op-
gericht, waardoor het dorp er een nieuwe bron van saamhorigheid bij had.

In de loop der eeuwen waren langs de Amstel nog wel meer kleine buurtschappen ontstaan. 
Bij ‘de rooie paal’, de grenssteen tussen Nieuwer-Amstel en Uithoorn, stonden enkele huisjes 
en een herberg. Tussen Nes en Ouderkerk lag de buurtschap Zwarte Kat, met als centrum het 
café van die naam.

Ten zuiden van Ouderkerk was de buskruitfabriek De Oude Molen in vol bedrijf. Voor de 
arbeiders was een rij huisjes langs de rivier gebouwd. De sfeer van de Buurt over Ouderkerk 
(de Amstelzijde) werd ook toen al bepaald door de aanwezigheid van enkele gezellige café’s en 
restaurants, waaronder het oude Paardenburg uit 1700. Albert Plesman, de directeur van de KlM, 
was daar een graag geziene gast en de vliegers van de luchtvaartmaatschappij hielden er regelmatig 
hun bijeenkomsten. Op zondag kwamen de dagjesmensen uit Amsterdam naar de Amstelzijde. 
Dat was al eeuwen zo, en nog. Wat wisselt, zijn alleen de vervoermiddelen en de kleding.
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Tussen Ouderkerk en het Kalfje vond men het profiel langs de Amstel zoals dat ook nu nog 
zorgvuldig wordt bewaard: de buitens Oostermeer en Wester-Amstel, een schooltje, een enkele 
boerderij, een rijtje huizen, een klein café, een paar villa’s en het poldergemaal. Maar tot ver in 
het westen strekte zich de vlakke Middelpolder uit, slechts onderbroken door de Middenweg 
met de hoge bomen en de vriendelijke boerenhoeven. Aan de verre horizon tekenden zich de 
twee Amstelveense dorpskernen af.

Voorbij het Kalfje stroomde de Amstel langs de Buitenveldertse polder, die uitgestrekt onder 
de wijde hemel lag, in het midden doorsneden door de Boerenwetering. Langs de westelijke 
grens van de polder liep de Amstelveenseweg, met wat lintbebouwing en boerenhoeven. De 
belangrijkste bebouwing aan de weg bestond uit een rooms-katholieke enclave van een school, 
een tehuis voor schipperskinderen en een weeshuis. Bij de Zuidelijke Wandelweg, achter de 
braakliggende dijk die bestemd was voor een ooit aan te leggen ringspoor, begon zo’n beetje de 
stad Amsterdam. Vlak bij die weg lagen twee begraafplaatsen: Buitenveldert in het westen voor 
de katholieken en Zorgvlied in het oosten voor de anderen. Op die beide kerkhoven begroeven 
de Amstelveners hun doden.

Het Bosplan
In 1928 had de gemeenteraad van Amsterdam besloten tot het aanleggen van het Amsterdamse 
Bos. Dit kwam voor een groot deel in de Rietwijkeroorderpolder te liggen, op grondgebied 

De Amstelzijde of Buurt over Ouderkerk (foto van na de oorlog).
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van Nieuwer-Amstel. De roeibaan, die een onderdeel was van dit plan, werd op 12 juni 1937 
officieel geopend door koningin Wilhelmina. Bij de opening was, vanwege het grondgebied, 
ook burgemeester Haspels aanwezig.

De aanleg van het Bosplan – zoals de Amstelveners het Amsterdamse Bos in aanleg noemden 
– werd verzorgd door de Nederlandse Heidemaatschappij (voortaan Heidemij genoemd). In 
deze crisisjaren kon het werk gedeeltelijk beschouwd worden als een werkverschaffingsproject. 
Om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen, liet men het Bosplan waar dat kon met de hand 
graven; de grond werd grotendeels met kruiwagens verplaatst. Voor een enkel groot karwei, zoals 
de roeibaan en de grote vijvers, gebruikte men kipkarretjes die over een smalspoor werden geleid.

Begin 1940 werkten er zo’n 1500 mensen in het bos. De grote speelweide was klaar en de ka-
novijver gegraven. Overal in het gebied was men druk bezig met de aanleg van de beplantingen. 
In de meeste vijverputten zat nog geen water. Op de bodem groeiden rietsoorten en grassen. 
De heuvel was nog laag en begroeid met onkruid. Het grondwerk voor het Openluchttheater 
was achter de rug.

De boerderij en de kwekerij die hun bedrijf in deze polder hadden gehad, waren door de 
bewoners verlaten. De gebouwen dienden nog als berging. Een enkele oude woning was nog 
bewoond. Hier en daar stonden grote schaftketen. Het vroegere rechthuis van Rietwijckeroord, 
aan de Bleekerskade bij de Oude Karselaan, werd begin mei 1940 afgebroken.

De Bleekerskade liep als weg nog rechtdoor vanaf de Colijnweg naar de Nieuwe Meer. Vanaf 
de kade, kaarsrecht door het Bosplan tot aan het gemaal bij de Ringvaart, liep de Vliegveldweg. 
De Burgemeester Colijnweg lag als een kale klinkerstraat tussen de Schipholbrug en het dorp 
Amstelveen. Zuidelijk van de weg was het eerste graafwerk voor het Bosplan begonnen.

Landelijk Nieuwer-Amstel: Nes aan de Amstel vanuit het westen (foto genomen na de 

oorlog).
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Het Bosplan: een omgewoeld gebied vol wilde kruiden en onkruiden, lage bosjes, holen en 
gaten. Vol vogels en konijnen. Een verrukkelijk terrein om te spelen en te graven. Dat zouden 
de Duitsers ook vinden ...

Schiphol
In 1916 cirkelden de eerste vliegtuigjes boven de streek ten zuiden van Amsterdam. Het waren 
militaire toestellen die landden op een weide in de Haarlemmermeerpolder nabij het fort Schiphol 
aan de Ringvaart. Zij moesten Nederland verdedigen tegen eventuele aanvallen tijdens de grote 
wereldoorlog van 1914-1918. Die aanvallen kwamen niet, maar de luchtvaart kon wellicht ook voor 
nuttiger zaken dienen dan voor de strijd. In 1919 – na de beroemde luchtvaarttentoonstelling in 
Amsterdam, de elta – werd de KlM opgericht, met als thuishaven Schiphol. In Nieuwer-Amstel 
begon men met het geronk van de motoren, de lichten in de nacht en het indrukwekkend dalen 
en opstijgen van de toestellen vertrouwd te raken. In 1930 verrees aan de Bleekerskade de hoge 
mast van een luchtverkenningslicht: een vuurtoren voor vliegtuigen waarvan het schijnsel ’s 
nachts in flitsen tegen de gordijnen sloeg van de Amstelveense slaapkamers.

Langzamerhand werd Amstelveen een woonplaats voor het luchtvaartvolkje. De glorie van 
de luchtvaart straalde een beetje op Amstelveen af. ‘Alle jongens in Amstelveen interesseerden 
zich voor vliegtuigen. We wisten precies wat er vloog; we sneden modellen uit hout.’ [96]

Op 1 december 1934 werden de beide stoutmoedige vliegers Soer en Parmentier, inwoners van 
Nieuwer-Amstel, na hun beroemde vluchten met respectievelijk De Pelikaan en De Uiver op 
het raadhuis van de gemeente gehuldigd. Het was die dag groot feest in Amstelveen. Duizenden 
mensen defileerden langs het huis van Parmentier aan de Amsterdamseweg. Maar nog geen drie 
weken na de huldiging verongelukte De Uiver met twee Amstelveense bemanningsleden aan 

Arbeiders van de werkverschaffing 

bij de kipkarretjes op smalspoor in 

het Bosplan. 
foto: w. gijse, amstelveen
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boord. Een paar maanden later kwam Soer om tijdens een vlucht op het pas geopende traject 
Amsterdam – Praag. Na zulke onheilstijdingen was heel Amstelveen stil, en het leek of het 
geronk van de motoren op Schiphol een andere klank had gekregen.

Het leven in de gemeente raakte steeds meer verweven met het wel en wee van Schiphol; 
ook economisch. Maar onverwacht kwam de regering met het plan, een centrale luchthaven 
aan te leggen bij Leiderdorp en daarvoor Schiphol en het vliegveld Waalhaven bij Rotterdam 
op te heffen. Grote schrik. Amsterdam en de gemeenten rond Schiphol kwamen tot indruk-
wekkende acties om de luchthaven te behouden. Raambiljetten riepen de voorbijgangers toe: 
‘Schiphol moet blijven’. Een Amsterdams actiecomité, s.O.s.-Schiphol, kreeg ook in Amstelveen 
veel bijval. Op 2 februari 1938 organiseerde dit comité een grote demonstratie op Schiphol. 
Zeker tienduizend mensen stroomden naar de luchthaven. Aalsmeer reed zelfs demonstratief 
met een mini-bloemencorso het terrein op. Een paar maanden later, op 2 juni, stuurde het 
gemeentebestuur van Nieuwer-Amstel nog eens een verontruste brief naar de regering: de 
gemeente had al heel wat geld gestopt in woningbouw en wegenaanleg voor Schiphol! In 
diezelfde maand vormde men in Amstelveen een sub-comité s.O.s.-Schiphol. Op 8 juni 1938 
wandelde dit comité met enkele honderden inwoners over de Burgemeester Colijnweg naar 
Schiphol om nog eens te demonstreren. Het fanfarecorps van Patrimonium marcheerde voorop 

1 december 1934 – huldiging van de vliegers Soer en Parmentier voor de woning van Par-

mentier aan de Amsterdamseweg.

V.l.n.r.: burgemeester Haspels met zoon Kees, P. Soer, K. D. Parmentier.
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en boven de stoet wapperden spandoeken: ‘Nieuwer-Amstel strijdt voor Schiphol’ en ‘Wij 
willen Schiphol houden’.

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht trokken nog een tijdje touw om de luchthaven, 
maar tenslotte won Schiphol de race. Het moest dan wel een nationale luchthaven worden. 
Schiphol had intussen een verhard banenstel gekregen. KlM en Fokker groeiden en bloeiden. 
Maar in 1938 moesten er al 30 verkeersvliegers onder de wapenen. Op de Duitse verkeers-
vliegtuigen van de Lufthansa verschenen hakenkruizen. Na de Duitse inval in Polen werd het 
gevaarlijk in het luchtruim boven Europa. De militaire luchtbasis, die nog altijd op Schiphol 
huisde maar jarenlang had gedommeld, roerde zich weer hevig. Een tweede jachtvliegtuig- en 
een bombardeervliegtuigafdeling werden gestationeerd. Op Schiphol veranderde de sfeer. 
Het zou wel eens kunnen dat die mooie luchthaven met zijn prachtige vloot verdedigd moest 
worden! ‘Nieuwer-Amstel strijdt voor Schiphol’ – die woorden kregen een andere betekenis. 
Misschien vroeg een enkeling zich zelfs wel af of de luchthaven niet een bron van gevaar kon 
worden voor de hele omgeving ...
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Tegenstelling
In 1930 stond in Nieuwer-Amstel het boerenbedrijf nog bovenaan op de lijst van beroepen, 
maar de handel en de bouw waren ook al goed vertegenwoordigd. Veel van de nieuwe forensen 
werkten bij ondernemingen in Amsterdam, zoals de Nederlandse Handelmaatschappij. Dat 
zich veel aannemersbedrijven in de snel groeiende gemeente ontwikkelden, is te begrijpen. Ook 
in de verkeerssector (Schiphol) steeg het aantal werknemers.

Echt grote bedrijven kwamen in Nieuwer-Amstel niet voor – behalve de Springstoffenfabriek. 
De 200 andere bedrijfjes hadden gemiddeld minder dan vier werknemers in dienst. Ook de 
boerenbedrijven waren klein. Bijna 60% bezat minder dan 10 ha grond. De crisis trof vooral 
de veeboeren, landarbeiders en bouwvakkers. Dat de gemiddelde inkomsten in de gemeente 
betrekkelijk hoog lagen, had vooral te maken met de redelijke welvaart van de nieuwe inwoners. 
In 1933 werd 62% van de bevolking aangeslagen voor de inkomstenbelasting. Wie deze grens 
haalde, was naar de begrippen van die tijd rijk.

Maar de oorspronkelijke bevolking was op een enkeling na verre van welvarend. Door die 
tegenstelling tussen de landelijke en de stedelijke inwoners gaf de crisis in Nieuwer-Amstel 
enerzijds een grote werkloosheid, gepaard met armoede, gebrek en zelfs honger te zien, terwijl 
een ander deel van de bevolking, in de nieuwe wijken vooral, weinig of op zijn minst minder 
te lijden had.

De boeren
Het was in de jaren dertig droevig gesteld met de veehouderij en dat woog zwaar in Nieu-
wer-Amstel, want bijna tweederde van de cultuurgrond bestond uit weide- en hooiland. ‘Er 
was overal te veel van. De producten brachten niets op. Iedere boer kreeg een toewijzing dat hij 
een bepaald kwantum melk mocht leveren. Dat was de zogenaamde tax melk. Kwam hij boven 
zijn tax, dan kreeg hij niet meer dan twee cent per liter. Ook kreeg je een toewijzing voor een 
maximum aantal biggen en je mocht maar één kalfje per jaar houden. De aantallen werden 
vastgesteld door een commissie, met een bureauhouder die de regels uitvoerde. Voor onze streek 
zat die man in Uithoorn.’ [21]

Jonge boeren moesten zich zwaar in de schuld steken om hun nieuwe bedrijf en de hoge 
pacht te kunnen betalen. ‘Mijn vader zei een keer, toen hij naar zijn koeien keek: “Daar zit geen 
staart van ons bij”.’ [21a]
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In 1932 wilde de nieuwe burgemeester Haspels proberen iets voor de kleine veeboeren te 
doen. Als ze niet met geld geholpen werden, zou hun bedrijf onherroepelijk te gronde gaan. Zij 
leefden in grote armoede. Maar de gemeenteraad besloot geen bedrijfssteun aan kleine boeren 
te verlenen: ze waren niet meer te redden. Men vreesde dat de verstrekte steun in handen zou 
komen van de schuldeisers en niet van de boeren zelf. Dus werden de kleine boertjes verwezen 
naar het burgerlijk armbestuur.

Ook de akkerbouwers kwamen in nood. In 1931 stelde de gemeente zich borg voor geldlenin-
gen die door de Boerenleenbank tegen lage rente werden verstrekt, maar de toestand verbeterde 
niet en in 1938 betaalde de gemeente een groot aantal borgsommen, mèt de achterstallige rente.

In 1928 waren in de Legmeerpolder de eerste rozen gekweekt en tegen de grens met Aalsmeer 
begonnen de kassen letterlijk al veld te winnen. Maar ook de jonge glascultuur had het zwaar 
en in 1935 werd een crisiscomité opgericht waarin de gemeente, de Boerenleenbank en het be-
stuur van de veilingvereniging samenwerkten. ‘Door een renteloze lening, af te lossen uit een 
percentage van de veilingproducten, kreeg een aantal kwekers de kans om te overleven.’ [65]

Er was een rijke veehandelaar en grondbezitter in Amstelveen, die gretig gebruik maakte van 
de ellende van de kleine boeren. ‘Hij liet net zoveel magere koeien van zichzelf bij zo’n boertje 
brengen als er stalruimte voor was. Als tegenprestatie voor het voederen, stallen en de veearts 
mocht de boer de melk verkopen. Als die koeien dan waren vetgemest kwamen er mensen van 
de veehandelaar om ze weg te halen. Dezelfde dag werd de stal aangevuld met magere koeien, 
die natuurlijk veel minder melk gaven, en het proces begon opnieuw. Geld om voer voor die 
beesten te kopen hadden die boertjes niet meer, evenmin trouwens als de keuterboeren die zèlf 
nog vee bezaten. Daarom haalden ze de schillen op in de nieuwe wijken van Amstelveen en in 
Amsterdam. Iedere ochtend, met de dauw op hun ogen, reden die schillenboertjes met hun 
paard en wagens naar de stad. Dan hadden ze hun vee al verzorgd. De Amstelveenseweg en de 
Amsteldijk waren één lange rij schillenkarren ...’ [18]

Hoe stonden die doodarme boeren tegenover het opkomend fascisme en de geruchten van 
oorlog? Ach, ze hadden er niet zo veel mee. Hun oorlog was in volle gang als de trawanten van 
de rijke veehandelaar hun erf opkwamen, de koeien keurden op het vet en zeiden: ‘Ze moeten 
geleverd worden ...’ [18]

De harten van de armen
Jan Andriessen was vijf jaar en zou het nooit vergeten: met zijn vader stond hij achter de hooi-
berg toen er een man het erf opfietste en om werk vroeg. Er was geen werk. ‘En toen begon die 
man te janken ...’ [52]

Van de ene naar de andere boer trokken de werkloze landarbeiders, tot ze het opgaven. Dan 
stonden ze gelaten in de rijen voor de elf stempellokalen in Nieuwer-Amstel. Bij het maximum 
steunbedrag voor landarbeiders ging men uit van een weekloon van ƒ 18,-; veehouders-knechts 
werden geschat op niet meer dan ƒ 14,- per week. Er waren gezinnen die van een tientje per 
week moesten rondkomen. Het Orgaan van Steunverlening trok bij een aantal werklozen nog 
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eens een gedeelte van de steun in om schulden aan de werkgever te voldoen en de gemeente 
bemiddelde bij het korten van loon of steun op arbeiders of steuntrekkers die huurachterstand 
hadden bij de woningbouwverenigingen.

Elk geval van steun werd streng door het ministerie van sociale zaken gecontroleerd. Het 
ministerie was niet zo tevreden over het stempelen in Nieuwer-Amstel. Op 15 november 1935 
schreef het een nogal barse brief aan het gemeentebestuur met het verwijt dat er geen enkele 
controle op het stempelen werd uitgeoefend. In de zomer werkte er zelfs één van de controleurs 
als badman in de nieuwe zweminrichting!

Er waren ook kleine middenstanders en een aantal intellectuelen in nood. Op aandringen van 
het Nationaal Fonds Byzondere Noden werd in 1937 onder leiding van burgemeester Haspels 
een commissie bijzondere noden opgericht, waarin de verschillende kerken samenwerkten, om 
eenmalige steun aan de noodlijdenden in deze groepen te verlenen.

Er heersten ondervoeding en tuberculose. Daarom hielden veel arme mensen een geit, want 
geitenmelk was goed tegen tbc. Die geiten zag je overal staan in de bermen van de grintwegen 
in de polder; de meeste mensen bezaten zelf geen lapje grond.

Het Algemeen Burgerlijk Armbestuur (aBa) probeerde nu en dan de nood te lenigen. M. 
van Peursen, secretaris-penningmeester-armbezoeker van het aBa, kreeg bij zijn aanstelling een 
kantoortje aangewezen in een oud houten gebouwtje achter het raadhuis, want – zei hij later 
bij zijn twintigjarig jubileum in een toespraak – ‘een Armbestuur brengt men niet onder in een 
raadhuis. Er komen allemaal van die arme lieden en dat past toch niet in zo’n mooi gebouw. 
Nee, arme mensen, dat zijn geen gewone mensen! – alsof armoede wèl gewoon is, alsof armoede 
niet een aanklacht is tegen een ieder die het gewoon vindt dat het er wèl is!’

Het Armbestuur bestond voornamelijk uit leden van kerkelijke armbesturen en ‘enkele 
neutralen’. Het beoordeelde de steunverlening, gratis geneeskundige hulp enzovoort. Iemand 
die een keer dronken was gezien kreeg de ondersteuning in de vorm van bonnen. In 1934 kocht 
het Armbestuur 400 kilo kaas bij de Crisis Zuivel Centrale tegen 10 cent per kilo. Het gemeen-
tebestuur nam de kosten op zich. Voor het in ontvangst nemen van een kilo of pond kaas moest 
elke werkloze zijn handtekening zetten. Het departement van sociale zaken verstrekte jaarlijks 
goederen tegen speciale prijzen: vetleren schoenen voor ƒ 3,80 per jaar, een manchester broek 
voor ƒ 2,69, en dan sokken, borstrokken enzovoorts. De kerken deden natuurlijk ook zelf aan 
liefdadigheid, tenminste voor hun eigen gelovigen. De rooms-katholieke kerk reikte een penning 
uit bij de betaling van het steunbedrag en die penning moest op zondag in de kerk worden inge-
leverd, als bewijs dat men de mis bezocht had. Een ouderling van de hervormde kerk zag erop 
toe, dat de steuntrekkers niet te veel smulden van het steunbedrag. ‘In de Fabriekssloot lag een 
rij woonboten en daar zat een hervormd gezin aan het middagmaal. Moeder had getrakteerd: 
er lagen twee zoute haringen op tafel die ze met z’n allen moesten delen. De ouderling kwam 
binnen en schrok: dit was pure luxe voor dit soort mensen, en dat zei hij ook.’ [18]

Werkloos zijn betekende slaaf zijn, onderdanig wachten op geld en goede gaven; afhankelijk 
zijn van liefdadigheid. Op 10 november 1937 werd in Nieuwer-Amstel een collecte gehouden om 
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kleding, schoeisel en ‘dekking van behoeftigen’ te financieren. In oktober 1938 werd de christe-
lijke vrouwenvereniging De Helpende Hand opgericht, ‘omdat er ook in Amstelveen kinderen 
van drie jaar zijn die nog nooit kousen of schoenen hebben gedragen’ [avW]. De hervormde 
naaikrans Thabita zette rond Kerstmis 1939 alle zeilen bij om ‘een lichtstraal te doen schijnen in 
de harten van de armen der hervormde kerk’ en verzamelde stapels kleding voor behoeftigen. 
Die lichtstraal scheen nooit zo lang, tenzij zich werkgelegenheid voordeed.

Eén van de taken van het Armbestuur was de werkverschaffing. ‘Je had dan spreekuren met 
dertig mensen op een ochtend. Alles narigheid, waartegen wij machteloos stonden’ (toespraak 
Van Peursen).

In 1936 besloot het gemeentebestuur riolering aan te leggen in de hele gemeente, wat een 
aantal arbeiders werk bezorgde, en de directeur van gemeentewerken bedacht in datzelfde jaar 
een werkobject voor jeugdwerklozen: het egaliseren van het Batterij-terrein, waar in 1787 de 
patriotten zo dapper hadden gevochten. In het project was het plaatsen van achttien banken 
langs de wegen betrokken, ‘onder leiding van een jongmens met enig gezag’. Er waren niet 
zoveel jonge mensen met enig gezag, tenminste niet het soort gezag dat men kan ontlenen aan 
werk, bezit en kleding. ‘Er waren jongens die soms in de polder gingen vissen omdat ze te slecht 
gekleed waren om zich op straat te durven vertonen. Veel jongeren raakten totaal gedegenereerd. 
En deze jonge garde was een willig instrument voor extreme bewegingen.’ [9]

In 1936 werd het Algemeen Burgerlijk Armbestuur opgeheven, de steunverlening kwam 
in handen van burgemeester en wethouders en werd verzorgd door de gemeentelijke afdeling 
Maatschappelijk Hulpbetoon, waarvan Van Peursen het hoofd was. Toen werden ook de eerste 
stappen gezet om het sociale werk in een breder verband te zien en niet alleen als een neerbui-
gende handreiking aan paupers.

Het is niet zo verwonderlijk dat de bevolking zich drukker maakte om de prijs van het brood 
en de hoogte van de watertarieven dan om de onrustbarende berichten over mobilisatie en oorlog. 
Begin 1940 stond Nieuwer-Amstel op zijn kop om de invoering van het vastrecht voor water. 
‘Wat krijgen we nu?’ vroeg een ingezonden-briefschrijver in het avW zich af: ‘Talloze inwoners 
bezitten toch een regenton? Waarom al die verspilling?’

Intussen kwam de nieuwe wijk Elsrijk gereed tot de Rentmeesterslaan. En wat bleek? De 
duurste huizen vlogen het snelste weg. Amstelveen had in Amsterdamse kranten geadverteerd 
met ‘lage belastingen, lage huren, goede verbindingen’ en voor die publiciteit zelfs humoristische, 
wervende tekeningen laten ontwerpen door de tekenaar Jo Spier. Tussen 1930 en 1940 nam de 
bevolking met ca. 50% toe: van 12.392 tot 18.943 inwoners! De keurige nieuwe inwoners werden 
wat afstandelijk gadegeslagen door de oorspronkelijke bevolking. En de advertentiekolommen van 
het Amstelveensch Weekblad vulden zich met verzoeken om nette dagmeisjes tegen een weekloon 
van ƒ 7,-. Onder die dienstmeisjes bevonden zich vrouwen uit Duitsland en Oostenrijk. Het 
gerucht ging, dat zij zich op bevel van de nazi’s moesten verzamelen in de Deutsche Turnverein 
in Nederland en opdracht hadden te spioneren, vooral bij de Joden. Maar dat gerucht is niet 
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bevestigd en er waren ook jonge Duitse vrouwen in Amstelveen die het nazi-Duitsland juist 
bewust de rug hadden toegekeerd.

Voor het jaar 1940 had de gemeente nijvere plannen. De gronden tussen de Heemraadschaps-
laan en de Van Sonweg zouden bouwrijp gemaakt worden, de Keizer Karelweg zou worden 
doorgetrokken. Er was ook een nieuw raadhuis nodig, maar vanwege de druk der tijden moest 
men voorlopig maar volstaan met een uitbreiding van het bestaande gemeentehuis.

In de begrotingsvergaderingen, eind 1939, pleitte de rKsp voor woningen voor jongeren en eigen 
ingezetenen, voor wie de meeste nieuwe huizen te duur waren. De arp vond een uitbreidings-
plan voor de Buurt over Ouderkerk gewenst en bepleitte maatregelen voor het behoud van het 
natuurschoon langs de Amsteloevers. De financiële positie van de gemeente was gunstig. Hoe 
het bouwbedrijf zich zou houden – voor Nieuwer-Amstel een vraag van de eerste orde – stond 
niet vast. Door de oorlogsdreiging werd alles onzeker. Begin 1940 waren er 421 werkzoekenden in 
de gemeente, onder wie 228 bouwvakkers, maar dat kwam ook door de strenge winter. Over het 
algemeen was de gemeenteraad optimistisch; de toekomst kon vol vertrouwen tegemoet worden 
gezien. In de nieuwjaarsvergadering vroeg de burgemeester ‘den zegen van den Almachtigen 
over het werk’. Want het gebed was weer ingevoerd in de raad, nu de tijden zo onzeker waren ...
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PATRONEN VAN POLITIEK, GELOOF EN 
LATER VERZET

Algemeen
Bij het beschouwen van de politieke structuur van Nieuwer-Amstel in de dertiger jaren is vanzelf 
de vraag bij mij opgekomen: hoe liepen de draden vanuit die politieke (en geloofs-)keuzes naar 
het latere verzet? Daardoor is in deze paragraaf al een kort overzicht ontstaan van het verzet in 
de gemeente. Eerst een overzicht van het stemgedrag in de gemeente voor de provinciale staten 
en (in 1939) de gemeenteraad; in percentages:

Partij Tweede Kamer Prov. Staten Prov. Staten Prov. Staten Gem. raad

1927 1931 1935 1939 1939

R.K.S.P. 33,75 28,26 26,63 26,44 18,18

R.K. Dissidenten 9,49

A.H.W. 23,06 20,91 15,47 18,91 17,61

C.Q. 21,99 19,98 15,30 14,17 18,70

C.Q. 2,04 4,51 3,25

S.D.A.P. 7,99 13,67 8,25 10,71 12,43

Vrijs. Bond en 
Vrijst. Decor.

9,73 6,81 8,03 15,56 12,23

N.S.B. - - 15,04 7,78

Comm. P. 2,19 1,26 3,07 1,67

Weiss  
(Middenst)

4,85

Gemeente- 
Belangen

11,33

Ik zal proberen uit dit stemgedrag enkele eenvoudige conclusies te trekken die van belang 
kunnen zijn voor dit boek. Daarbij maak ik gebruik van de scriptie van J. T. van Es over de nsB 
in Nieuwer-Amstel van 1933-1939 en van een aantal in het document over de bezettingsjaren 
verzamelde gegevens.

Opvallend is de terugval van de confessionele partijen aan het begin van de dertiger jaren. 
Dat had niet alleen te maken met de landelijke tendens van deconfessionalisering, maar ook 
met de stroom van nieuwe inwoners. De oorspronkelijke bevolking van Nieuwer-Amstel bleef 
in de dertiger jaren betrekkelijk conservatief, met een stevige trouw aan de confessionele zui-
len. In de nieuwe wijken voelde men zich minder gebonden. Er waren veel liberalen en vooral 
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socialisten onder de nieuwelingen (sdap 1931: 13,67%). Door de grote opkomst van de nsB 
werd in 1935 een klap toegebracht aan de ar, de cHu en de sdap. De Rooms Katholieke Staats 
Partij (rKsp) was toen het meest stabiel, zoals overal. De katholieke kerk bleek genoeg invloed 
te hebben om haar gelovigen onder haar politieke vleugels te houden. (De sterke daling van het 
aantal rKsp-stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1939 geeft een vertekend beeld, 
omdat er toen veel stemmen gingen naar een rooms-katholieke arbeiderspartij, de dissidenten.)

Bij de verkiezingen van de provinciale staten van 1939 viel de nsB tot bijna de helft van het 
in 1935 behaalde percentage terug. De ar en de sdap herstelden zich voor een groot deel, de 
cHu nog niet. Waarschijnlijk verloor deze partij veel stemmen aan de liberalen, die in 1939 in 
Nieuwer-Amstel veel winst boekten. Maar hoe de onderlinge verschuivingen werkelijk liepen 
is niet bekend. Wel is duidelijk dat men voor de gemeenteraad heel anders koos dan voor de 
provinciale staten. De cHu en de sdap scoorden daarbij hoog, waarschijnlijk door de uitstraling 
van sterke lijsttrekkers. De nsB kwam op de lijst niet voor, maar de plaatselijke partij Gemeente 
Belangen verzamelde de meeste nsB-stemmen, hoewel niet alleen nsB’ers hun stem op deze 
partij uitbrachten. Er was ook een kleine communistische kern, die echter niet genoeg stemmen 
verzamelde voor een plaats in de gemeenteraad.

Politiek en later verzet per wijk
Dwars door de meeste partijen liep de tegenstelling tussen oorspronkelijke bevolking en 
stedelingen. Bepaalde partijen hadden in bepaalde wijken grotere concentraties. Omdat we 
beschikken over het aantal uitgesplitste stemmen per stemdistrict voor de statenverkiezingen 
van 1939, kunnen we nagaan waar de accenten toen lagen.

Uit de gegevens die ons bereikten over het verzet in de oorlog kunnen we voorzichtig opmaken 
hoe uit die politieke kleuren het patroon van het verzet ontstond. Nogmaals: de gegevens over 
gepleegd verzet zijn niet volledig. Of de lege plekken in dit verhaal al of niet terecht zijn, blijft 
dus een vraag. In elk geval heeft niemand de behoefte gehad ze op te vullen. ‘Leeg’ betekent in 
dit geval: niet bekend.

Bovenkerk
In Bovenkerk en de daarachter gelegen Bovenkerkerpolder stemde het merendeel op de rKsp: 
56%. De ar behaalde ruim 15%, de cHu bijna 12% en de sdap 6%. De nsB bleef zeer laag: 2,5%.

In Bovenkerk woonde de beminde rooms-katholieke inspecteur van de Raad van Arbeid 
voor de buitendienst in het district Amstelveen, Bovenkerk, Ouderkerk, Haarlemmermeer 
en Aalsmeer, Chris Jonkers. ‘Hij was de beschermengel van de arbeiders. In Nieuwer-Amstel 
heersten feodale verhoudingen. De meeste bazen hadden geen sociale verzekeringen voor hun 
werknemers. Jonkers ging alle bazen af en bepraatte ze dat ze gingen “plakken”. Hij wrikte zelfs 
de lonen omhoog. Op verzoek van de pastoor liet hij zich beschikbaar stellen voor de gemeen-
teraad. Daardoor hebben waarschijnlijk veel arbeiders op hem gestemd en niet op de rKsp. 
Maar ook niet op de sdap! Jonkers kreeg als aanvoerder van de rooms-katholieke dissidenten 
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9,5% van de stemmen in Nieuwer-Amstel! De pastoor zag het wel zitten met Jonkers en vroeg 
hem ook voorzitter te worden van de rooms-katholieke sportclub rOda. Het is duidelijk hoe 
deze inspirerende Jonkers, die een felle anti-fascist was, later een centrale figuur kon worden 
in het Bovenkerks verzet.

In de Bovenkerkerpolder woonden veel rooms-katholieke, maar toch ook wel hervormde 
en gereformeerde boeren. Een aantal van hen zou tijdens de oorlogsjaren vooral onderduikers 
herbergen. Diep in de Legmeerpolder werd ten minste één boerderij – van een hervormde boer 
– een oefencentrum voor de Bs.

Nes aan de Amstel
In Nes lag het percentage rooms-katholieke stemmen nog hoger dan in Bovenkerk: 75%. 
Daarnaast behaalde alleen de cHu nog een te vermelden aantal: 18%. De nsB had er niet meer 
dan twee stemmen en iedereen wist van wie die waren: van boerenleider Slops en zijn vrouw.

Ook in Nes was een centrale figuur die het vertrouwen had van boeren en dorpelingen: 
meester Van Groeningen, het hoofd van de rooms-katholieke lagere school. Hij werd wel de 
burgemeester van Nes genoemd en behartigde dan ook veel zaken van de Nesser bevolking bij 
het verre gemeentebestuur in Amstelveen. Ook zijn vrouw zette zich actief in, vooral voor de 
gezinnen van de arme boeren en tuinders. Tijdens de oorlog zou de woning van de bovenmeester 
een doorgangshuis voor onderduikers worden.

Buurt over Ouderkerk (Amstelzijde)
In de Buurt over Ouderkerk gingen de meeste stemmen ongeveer gelijk verdeeld naar de drie 
confessionele partijen: elk rond 25%. In de Middelpolder woonden door de voorgeschiedenis 
meer protestantse boeren dan in de Bovenkerkerpolder. De mensen aan de Amstelzijde voelden 
zich meer betrokken bij Ouderkerk dan bij Amstelveen en gingen daar ook liever naar de kerk. 
De boeren richtten zich kerkelijk weer meer op Amstelveen. De sdap behaalde in de buurt over 
Ouderkerk ruim 7%, de liberalen ongeveer 8%, de nsB 4,7%. Die nsB-kiezers moet men vooral 
zoeken in de wat duurdere villa’s langs de Amstel.

De gemeenschap aan de Amstelzijde was vrij hecht, over politieke en geloofsgrenzen heen. 
Enkele jongeren raakten betrokken bij verzetswerk in Ouderkerk. Ook rond de buurtschap 
Zwarte Kat woonde een hecht groepje buren van verschillende overtuiging. Enkele jongeren 
zouden zich aansluiten bij de Bs van Amstelveen.

Dorp Amstelveen en Witte Stad
In de Amstelveense wijken is het kiesgedrag wat minder goed te ontwarren. Het Dorp en de 
Witte Stad (het eerste deel van het latere Keizer Karelpark) hadden samen één stembureau. De 
rKsp en de ar behaalden daar 28 respectievelijk 29%, de cH bijna 15,5%. Duidelijk speelt hier nog 
de concentratie van confessionelen rond de drie kerken: de Dorpskerk, de St. Annakerk en de 
gereformeerde kerk aan de Handweg. Dan was er Huize Vredeveld, een hervormd bejaardenhuis 
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waar met medeweten van de hervormde dominee vooral Joodse onderduikers zouden worden 
ondergebracht. Vanuit Vredeveld en de (rooms-katholieke) Boerenleenbank zou samenwer-
king ontstaan rond een illegaal blad. De garage van de (hervormde) familie Van Poelgeest werd 
een oefencentrum voor de Bs. De gereformeerden uit de Witte Stad en omgeving zouden een 
zogenaamde ‘groep van twintig’ gaan vormen, waaruit verzetswerk ontstond.

De sdap behaalde 13% in dit gebied, wat niet verwonderlijk is, gezien de eenvoudige aard van 
de dorpsbevolking. In het dorp woonde Dirk de Graaf, baas bij het gas- en waterbedrijf en onder 
meer voorzitter van de plaatselijke sdap. ‘Rood’ werd in het keurige Amstelveen niet als helemaal 
fatsoenlijk beschouwd. ‘Er werd op de rooien neergekeken. Voor hun vergaderingen konden ze 
in Amstelveen nauwelijks een zaal krijgen.’ [86] Dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1939 
een kleine winst werd geboekt in vergelijking met de provinciale staten-verkiezingen was mis-
schien wel te danken aan het aanstekelijk enthousiasme van De Graaf. Ook de bekendheid van 
plaatsgenoot Jaap Oldenbroek, secretaris van de Internationale Transportarbeiders Bond, zal van 
invloed zijn geweest. Oldenbroek woonde in Randwijck. Op allerlei vergaderingen waarschuwde 
hij tegen het nazi-gevaar. Tegen het uitbreken van de oorlog zou hij naar Engeland vluchten. 
Dirk de Graaf ontwikkelde zich tot een actief verzetsman temidden van politieke medestanders.

In het Dorp en omgeving kreeg de nsB 7,5% van de stemmen, wat overeenkomt met het 
gemiddelde voor de gemeente. De liberalen behaalden 13%. Deze stemmen mogen we waar-
schijnlijk voor een groot deel plaatsen in de Witte Stad, waar veel KlM’ers woonden. In de Witte 
Stad zou enig verzet van gereformeerde zijde komen – voor zover bekend. Maar wat gebeurde 
er met de liberalen? Een aantal KlM’ers week uit naar Engeland of werd in overheidsdiensten 
geplaatst. Zij zullen hier en daar hun eigen wegen van verzet gevonden hebben.

Randwijck, Catharina van Clevepark en Jan Tooropplantsoen
In noordelijk Amstelveen was het percentage liberale stemmen opvallend hoog: ruim 25%, 
bijna 10% hoger dan het gemiddelde. De nsB, met bijna 11%, lag ruim 3% voor op de rest van de 
gemeente. De sdap (10%) zat wat lager dan het gemiddelde, terwijl rKsp (bijna 22%), ar (15%) 
en cH (bijna 9,5%) 4 tot 5% lager scoorden.

Hoewel men Randwijck en het Catharina van Clevepark nsB-wijken noemde, waren het 
dus eigenlijk vooral liberale buurten. Het verschil was, dat de liberalen zich rustig hielden en de 
nsB niet. In de oorlog zou een aantal van deze liberalen (meestal van protestantse huize) elkaar 
vinden in verzet op interlokaal niveau. Verspreid door de wijk werden overigens aparte verzets-
mensen van verschillende overtuigingen actief. Ook hun verzetswerk was dikwijls landelijk of 
op Amsterdam gericht. Duidelijk speelde hier het karakter van de forensenbevolking mee. Een 
groep katholieken rond deken Boeckhorst van de Augustinusparochie zette zich plaatselijk in 
voor het verzet en voor voedselhulp.

In het stembureau van het Catharina van Clevepark stemde een voor Amstelveen hoog aantal 
communisten: 3%. We nemen aan dat die vooral van een groep landarbeidershuizen aan de 
Kostverlorenweg kwamen, waar bij elkaar enkele actieve communistische gezinnen woonden.
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Julianapark, Karselanen en omgeving
In de openbare lagere school iii (bij het Leger des Heils) stemden mensen van het Julianapark, 
Amsterdamseweg, Karselanen, Vliegveldweg en Schipholdijk. Het was de sdap die in dit district 
opvallend hoog uit de bus kwam, met 15%. Merkwaardig genoeg hebben ons van socialistisch 
verzet uit deze omgeving weinig berichten bereikt. Misschien moesten de sdap-stemmers 
(waarschijnlijk uit de Karselanen) te hard voor hun brood vechten om zich actief met andere 
zaken bezig te houden.

Ook de nsB scoorde hoog in dit district (het Julianapark): bijna 10%. De rKsp lag hier met 
19,5% wel 7% beneden het gemiddelde, terwijl de ar (18,4%) en de cH (13,3%) daar ook iets 
onder bleven.

Een opvallend verschijnsel in het district zou tijdens de oorlog de saamhorigheid van de bewo-
ners van de Emmakade worden – misschien wel juist door de ligging vlak tegen het Julianapark 
met de vele nsB’ers en het kringhuis van de partij. Emmakade, Amsterdamseweg en Karselanen 
zouden overigens enkele stevige verzetsmensen leveren van verschillende overtuiging.

Elsrijk
In Elsrijk, waar altijd veel protestanten gewoond hebben (in een deel van de wijk waren Pa-
trimoniumwoningen gebouwd), wachtte een verrassing: 15% stemde sdap, 5% meer dan het 
gemiddelde van de gemeente, terwijl de ar (13%) 6% lager scoorde en de cHu (8,4%) 5,5% 
minder. Wèl behaalde de kleine christelijke cdu (met linkse protestanten) in Elsrijk een hoog 
aantal stemmen: 6%. De rKsp kwam in Elsrijk maar op 16,4%, 10% minder dan het gemiddelde.

Het was ook in Elsrijk, dat de liberale partijen aan de top stonden: 23%!, terwijl de nsB even-
eens veel stemmen kreeg: 9%. Het blijkt dat de deconfessionalisering in Elsrijk nog een fractie 
hoger lag dan in Randwijck: 49% tegenover 48,4%. Maar de sdap kreeg er 5,5% meer stemmen 
dan in Randwijck, terwijl ar, cH en rKsp samen maar 37,8% van de stemmen behaalden tegen 
46,5% in Randwijck. Mag men aannemen dat in Elsrijk – waar de bevolking kerkelijk toch vrij 
actief was, vooral de gereformeerden rond de Pauluskerk – de bevolking zich in zijn stemgedrag 
onafhankelijk opstelde tegenover de kerk?

De meest opvallende verzetskern in Elsrijk zou de Van IJsselsteinlaan met omringende straten 
worden. Hier woonden actieve gereformeerden, liberalen en socialisten bijeen die elk hun eigen 
individueel of groepsverzet hadden, maar elkaar ook onderling steunden. In deze verzetsbe-
wuste enclave woonde op de hoek van de Rodenburghlaan ook de latere commandant van de 
Binnenlandse Strijdkrachten voor de streek, de oud-marineman Piet de Winter.

Er was natuurlijk nog meer verzet in deze grote wijk, maar dat had dikwijls ook weer een lijn 
naar de Van IJsselsteinlaan. In dezelfde omgeving kozen hoge Duitse luchtmachtofficieren hun 
hoofdkwartier met een groot aantal lagere officieren rondom: een vijandelijke enclave waar men 
zich niet bewust was van die andere, onzichtbare ondergrondse kring.
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Patrimonium
In Patrimonium en omgeving vond men een grote trouw aan de ar en de cH (beide 24%), 
respectievelijk 5 en 10% hoger dan het gemiddelde. De rooms-katholieke kiezers waren hier 
gering in aantal (11% minder dan het gemiddelde), de liberalen scoorden niet meer dan 11% 
(4,5% minder) en de sdap 9,25% (1,5% lager).

De nsB kreeg nog altijd 8,8% (1% meer dan het gemiddelde). Die stemmen lagen hoogst-
waarschijnlijk voornamelijk buiten Patrimonium zelf, in de wat duurdere woningen aan de 
Amsterdamseweg en de Da Costalaan.

Vreemd genoeg is naar mijn weten in het toch vrij hechte Patrimonium geen verzetsgroep 
ontstaan. De bevolking was betrekkelijk anti-Duits, maar een charismatisch leider die de men-
sen verenigde was er niet en de stemmen waren natuurlijk ook verdeelder dan bijvoorbeeld in 
Bovenkerk. Een aantal individuele personen zette zich intensief in voor de Bs of ander verzet, 
maar verder ploeterde de bevolking slechts voor zijn eten en brandstof.
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nsb – een goede middenweg
‘Gaan jullie in het zwarte dorp wonen?’

Dat vroegen in 1938 de gasten verbaasd aan het Amsterdamse bruidspaar Van Mierlo-Simons, 
dat een huis had gehuurd aan de Henegouwselaan in Randwijck. ‘Wij ontdekten dat hier allemaal 
Duitsers en nsB’ers woonden. Amstelveen bleek erom bekend te staan.’ [20]

Bij de statenverkiezingen van 1935 behaalde de nsB in Nieuwer-Amstel ruim 15% van de 
stemmen, bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde. Waarom juist in Nieuwer-Amstel 
zoveel nationaal-socialisme?

De groep nieuwkomers bestond voor een groot deel uit middenklassers die een betrekkelijke 
welvaart genoten maar steeds meer te lijden kregen van de economische onzekerheid en vatbaar 
waren voor nieuwe, krachtige ideeën en partijen. Voor deze ontevredenen was radicaal links of 
rechts te ordinair of te extreem. De nsB leek een goede middenweg, vooral omdat de partij in 
het begin nog niet antisemitisch was.

Dan was er ook het woon- en leefklimaat in de nieuwe wijken. ‘Er was geen sociale controle, 
iedereen leefde er op zijn eigen houtje. De mensen hoefden geen gêne te hebben voor elkaar, 
zoals in een dorp.’ [1] Trouwens: ‘In een verzuilde gemeente als Nieuwer-Amstel zal het voor 
nieuwkomers moeilijk geweest zijn een plaats in het bestaande verenigingsleven te krijgen. 
Een nieuwe organisatie als de nsB bood daar waarschijnlijk meer kansen op. Geen enkele partij 
belegde zoveel bijeenkomsten als de nsB.

We kunnen Amstelveen als betrekkelijk welvarende forensengemeente vergelijken met 
plaatsen als Voorburg en Wassenaar bij Den Haag en met de nieuwe woongebieden in het Gooi. 
Ook daar was het aantal nsB-kiezers bijzonder hoog. En dan waren er nog een paar toevallige 
omstandigheden. In Plantsoen Laanhorn woonde een familielid van Mussert met haar actieve 
nsB-echtgenoot. De nationale nsB-leider kwam er nogal eens op bezoek. Misschien trok dat 
wel volgelingen aan. En tenslotte woonde er in Amstelveen een bekende nsB-redenaar – kame-
raad De Bruin – die met zijn retorische gaven in het hele land maar vooral in Amstelveen de 
zegeningen van het nationaal-socialisme verkondigde.

Een tijd van werving
In 1933 begon de nsB zijn min of meer officiële bestaan in Amstelveen met de oprichting van een 
voetbalelftal. Volk en Vaderland (VoVa) van 16 september berichtte: ‘... Wanneer andere groepen 
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ook hiertoe overgaan, zal het nog dit jaar mogelijk zijn onderlinge wedstrijden te organiseren. 
Deze zullen zeker ertoe bijdragen onze kameraadschap te vergroten.’

Op 12 september 1933 installeerde de Amsterdamse kringleider de eerste nsB-groep in Nieu-
wer-Amstel – groep nr 109 – tijdens een besloten vergadering in café Werkhoven (Het Dorstige 
Hert). Er waren toen 13 nsB-leden in de gemeente. Op 25 september hield de nieuwe groep zijn 
eerste propaganda-avond in café De Uitkijk aan de Amsterdamseweg tegenover de Kalfjeslaan. Er 
sprak iemand over cocaïne en volgens VoVa werden er veel nieuwe leden genoteerd. Minder dan had 
gekund, vond de secretaris van de groep. Hij klaagde de volgende dag in een brief aan de kringlei-
der dat er op dergelijke bijeenkomsten altijd zulke scheldkanonnades over de aanwezigen werden 
uitgestort! Daardoor verlieten velen voortijdig de zaal. De kringleider vond de brief van kameraad 
secretaris niet leuk. De secretaris gaf zelf de aanleiding tot een tegenoffensief. ‘Aan twee mensen die 
bij hem om informatie kwamen over de partij vertelde hij dat de Beweging het koningshuis maar 
franje vond. Eén van de twee, Arie Blokland, schreef zijn bevindingen op en verstuurde ze naar het 
Amstelveensch Weekblad, waar ze verschenen als ingezonden brief. De nsB, die zich altijd als zeer 
koningsgezind presenteerde, werd daardoor danig in verlegenheid gebracht ... ‘Hier is sprake van 
roode laster!’ Blokland bleek namelijk een actieve Amstelveense socialist te zijn. De zaak haalde 
zelfs Het Volk. Kameraad secretaris moest tot zijn ontzetting voor straf zijn functie neerleggen.

Ouderkerk, Amstelveen en Aalsmeer vormden in het begin waarschijnlijk één groep. Vova 
van 28 oktober 1933 meldde dat ‘groep 109: Nieuwer-Amstel en Aalsmeer, reeds is overgegaan tot 
de vorming van een eigen Weerbaarheids Afdeling’. In juni 1934 was er een eerste vergadering 
voor Ouderkerkers in café Woerdeman aan de Amstel bij de Kalfjeslaan en op 24 januari 1935 
kon er een bijeenkomst in Paardenburg aan de Amstelzijde worden gehouden. Vova: ‘Grote 
belangstelling in Paardenburg. Tientallen moesten zich tevreden stellen met een staanplaats. 
Na de rede volgde een debat waarbij vragen gesteld werden vanuit ar-standpunt (deze zag veel 
mooie dingen in de nsB) en vanuit linkse hoek. Tijdens zijn antwoord werd spreker herhaalde 
malen door “vrijheids-schreeuwerij” in de rede gevallen.’

De actieve groep Nieuwer-Amstel begon zich begin 1935 warm te maken voor de verkiezingen 
van de provinciale staten. Hierbij roerde zich vooral kameraad De Bruin, een gereformeerde 
assuradeur. Hij stond no. 7 op de lijst. In het hele land hield hij redevoeringen, vooral over zijn 
stokpaardje: ‘Het nationale en christelijke karakter van de nsB’. Hij was een charismatische 
figuur die waarschijnlijk veel stemmen voor de nsB verwierf, ook in Amstelveen. Bij de uitslag 
van de statenverkiezingen bleek het aantal nsB-stemmen in Amstelveen alles bij elkaar twee keer 
zo hoog te zijn als het landelijk gemiddelde: 947 van de 6273 kiesgerechtigden, of ruim 15%. En 
kameraad De Bruin zat dik in de staten.

We vinden daarna de nsB van Nieuwer-Amstel terug als kring 45. Het werd tijd voor een 
eigen kringhuis in Amstelveen en daarvoor ging een woonhuis aan de Amsterdamseweg op het 
zogenaamde Oude Loopveld dienen: tussen Leger des Heils en Incassobank. In 1935 bereikte 
het aantal nsB-leden van de kring Amstelveen zijn hoogtepunt: 229.

De meeste vergaderingen van de kring werden in De Uitkijk gehouden. Vlak daarbij woonde, 
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aan de Amstelveenseweg, kameraad Pluk, die in 1934 groepsleider was geworden. Pluk was een 
fanatieke idealist die dacht dat de nsB een beter leven zou brengen. Maar zelf verloor hij door 
zijn fanatisme de klanten van zijn bloeiende makelaardij. Zijn vrouw, fel en zeer anti-Joods, 
was voorzitter van de nsB Vrouwenbeweging in het district. In 1938 werd Pluk opgevolgd door 
kameraad Raas, ook al iemand uit de bouwwereld: een aannemer. Raas woonde in Randwijck, 
evenals de beheerder van het kringhuis, kameraad Molenaar, de zwager van Mussert.

Ergernis
Onder de bewoners van Randwijck waren nogal wat mensen die zich mateloos ergerden aan hun 
nationaal-socialistische buurtgenoten. In 1936 ontstond er een ware rel rond het ongebreideld 
venten, vlaggen en reclame maken van de nsB. Achtenzestig bewoners van Randwijck en omge-
ving richtten zich in oktober 1936 met een protestbrief tot de gemeenteraad: ‘Ondergetekenden, 
allen inwoners van dat deel der gemeente dat als Randwijck pleegt te worden aangeduid, van 
verschillende staatkundige en andere overtuigingen en onderscheiden plaatsen in de samenleving 
bekleedende, achten zich gedrongen het volgende eerbiedig onder uw aandacht te brengen. 
Sedert geruimen tijd heeft de plaats onzer inwoning het voorkomen van een door vijandelijke 
macht bezet gebied. Uit vele huizen hangen vlaggen van uitdagenden en opdringerigen om-
vang.’ Even verder behandelt de brief het irritante venten met Volk en Vaderland op de hoek van 
de Kalfjeslaan bij de Amsterdamse bus H. ‘De natuurlijke verontwaardiging, die rechtschapen 
lieden hierover gevoelen, wordt nog geprikkeld doordat het rumoerig venten van het uiteraard 
grof antisemitisch blad is opgedragen aan een individu van Joodschen bloede.’

Dat was Kalle. Iedereen kende hem: een kleine man, nerveus, altijd een sigaar in de mondhoek. 
De brief gaat verder: ‘Dat elders dergelijke dingen niet geschieden, is toe te schrijven aan de 
plaatselijke overheid. De hier betoonde lankmoedigheid kan oorzaak zijn, dat de Duitschgezinde 
groep naar onze kleine gemeente gedreven wordt ...’

Was het gemeentebestuur inderdaad te soepel voor de nsB’ers? Had het misschien wat te veel 
respect voor de vrijheid van de met zoveel tamtam naar de gemeente gelokte nieuwe inwoners 
om ze te kapittelen, ook al waren het luidruchtige nsB’ers? Het gemeentebestuur was zéker niet 
op de hand van de nsB. ‘Burgemeester Haspels heeft eens nsB’ers van zijn pad gejaagd die hem 
Volk en Vaderland kwamen brengen ...’ [5] Maar men moest in de keurige, rustige gemeente nog 
leren omgaan met dit soort geweld.

De brief nam het vervolgens op voor de Duitse (Joodse) emigranten. Zij achtten Nieuwer-Am-
stel ... met lage huurprijzen en belastingen een begeerenswaard toevluchtsoord voor ballingen 
die geen bedrijf kunnen uitoefenen en niets anders vragen dan, zonder iemand te hinderen ... 
ook ongehinderd door anderen te mogen voortleven en te bekomen van de verschrikkingen 
waaraan zij ternauwernood ontvloden ... Nu kunnen zij hun huis niet verlaten zonder de roovers 
van hun levensgeluk uitbundig te hooren prijzen.’

De briefschrijvers vroegen aan de gemeenteraad het aanstootgevend gedoe bij politieverorde-
ning te verbieden. Onder de ondertekenaars waren de gereformeerde dominee Dragt, oud-ge-
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meentesecretaris Scharp en advocaat en schrijver mr. François Pauwels. De nsB reageerde fel. Op 
9 november belegde de kring Nieuwer-Amstel een protestvergadering. Het was slecht weer. ‘... 
In den stormachtigen najaarsavond verlieten enige honderden bewoners van Nieuwer-Amstel 
hun haardsteden; uit alle richtingen kwamen zij bijeen in de groote zaal van Café De Uitkijk, om 
onzen kameraad De Bruin te hooren ...’ (VoVa 13-11-1936). Deze kameraad hield een verbolgen 
toespraak en uiteindelijk kregen de Joden en de Russen de schuld van de rel in Randwijck. Ook 
de kerken kregen behoorlijke vegen uit de pan. De toehoorders riepen foeifoei. De Bruin: ‘Dat 
de emigranten zich aangetrokken voelden tot de lage huren, ligt voor de hand; spreker heeft er 
nooit aan getwijfeld dat die lieden niet altijd het beste wisten te vinden’ [avW 13-11-1936]. De 
vergadering werd besloten met het Wilhelmus ...

De afdelingen Amstelveen van de sdap en het nvv lieten het er niet bij zitten. Op dinsdag 
21 november was de zaal van De Uitkijk opnieuw druk bezet, nu met socialisten. De spreker, 
J. L. van Looy, ging niet diep in op de aanleiding van de vergadering, de zaak Randwijck, maar 
vertelde onthullende feiten over het nationaal socialisme in Duitsland. Uit het avw van 24-11-
1936 een fragment uit zijn toespraak: ‘De strijdmethode in Duitschland is o.a. persoonlijke 
verdachtmaking, intimidatie met de sa, terreur, leugen en bedrog. In het algemeen is het bedrog 
een der kenmerken van het fascisme ... De oorlogsvoorbereiding in Duitsland duurt voort. Langs 
de Hollandsche grens zijn niet minder dan 30 ondergrondsche vliegvelden ... Met dit land wil 
Mussert arm in arm gaan. Elke niet-fascist moet een anti-fascist worden. Er wordt in ons land, 
waar ieder nog vrij is, veel te weinig gedaan tegen het fascisme ...’

De gemeenteraad voelde zich ongemakkelijk met de Randwijckse brief. Een verbod tot 
vlaggen en colporteren zou ook andere, nuttige instellingen kunnen treffen. Burgemeester en 
wethouders gelastten intussen het wegnemen van de partijborden van de nsB, ‘want,’ legde 
burgemeester Haspels uit, ‘de nsB bleek zich niet meer te kunnen matigen, noch wat betreft 
het aantal borden, noch wat betreft de inhoud van de affiches. ’s Nachts maakten de heeren 
het de politie lastig door op den Handweg in de bomen bordjes te bevestigen en de brug aan 
den Burgemeester van Sonweg te bekladden ...’ (voorstel aan de raad, 23-4-1936). Maar de raad 
nam het adres voor kennisgeving aan. De heer Erkens van de sdap voelde zelfs wat spijt dat de 
borden waren verdwenen: ‘Hierdoor werd een te groote beteekenis gehecht aan een groep die 
toch reeds sterk aan het indammen was. Daarentegen waren de borden dikwijls vermaakelijk: 
Mussert of Moskou! Spreker wenste ze geen van beide ...’

Eind 1936 was er nog een andere zaak die enig rumoer veroorzaakte. In de hervormde gemeente 
zouden kerkelijke verkiezingen gehouden worden. Het ging om de kerkstrijd waardoor zich 
uiteindelijk een groep ‘gereformeerde bonders’ zou afscheiden die het gebouw Eben Haëzer aan 
de Molenweg zou betrekken. Ds. Fokkema zond een afgevaardigde naar kringleider Pluk met 
een verzoek aan de hervormde nsB-leden geen gebruik te maken van hun stemrecht en zich niet 
te mengen in de kerkstrijd. Dit was koren op de molen van de nsB. De zaak werd in geuren en 
kleuren in VoVa naar buiten gebracht. Kameraad De Bruin gooide de kerkstrijd bij de ‘samenspan-
ning’ in Randwijck en zag op een of andere manier in dit alles ‘de dreigende klauw van Moskou’.
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Op 23 februari 1937 beleefde de kring Amstelveen een grote dag. In het kader van de verkie-
zingscampagne voor de Tweede Kamer werden twee zalen afgehuurd, De Uitkijk en Blauwhof. 
Sprekers waren kameraad De Bruin en de grote leider ir. Mussert zelf! Zij wisselden elkaar af 
met hun toespraken en reden tussen de twee zalen heen en weer.

VoVa van 26 februari ging zich weer te buiten aan teksten: ‘Voor den wakkeren kring Amstel-
veen was het een gebeurtenis: voor de eerste maal bevond Mussert zich in hun midden ... De 
beide zalen waren tot barstens toe gevuld met voor het overgroot deel buitenstaanders ... boer 
en stedeling broederlijk naast elkaar ... meer dan 700 bezoekers.’

Maar ondanks de inspanningen van de ‘wakkere kring’ zagen ook in Nieuwer-Amstel steeds 
meer mensen in, dat de heilsboodschap van de nsB angstwekkende kanten had. Toen de partij 
het antisemitisme van de Duitse fascisten overnam, haakten veel leden af. Bij de verkiezingen 
was het percentage nsB-stemmen van 15 tot 9 gedaald – hoewel dit nog altijd meer dan het 
dubbele was van het landelijk gemiddelde van 4,2%!

Na deze verkiezingen vinden we weinig nieuws meer over de Amstelveense nsB. De Bruin 
verhuisde naar elders. In VoVa kwamen geen berichten meer voor over kring 45 en het Amstel-
veensch Weekblad had zijn aandacht verplaatst naar de luchtbeschermingsdienst en de zorg voor 
Nederlandse militairen. We lezen nog wel, dat op de Oranjefeesten van 31 augustus 1937 de 
Nationale Jeugdstorm, waaraan ook de afdeling Amstelveen meedeed, ergens een eerste prijs 
haalde voor de beste algemene indruk. Dat zal best. ‘... Elke zondagmorgen liep de jeugdstorm 
te marcheren in de Amstelveense straten. Er was een fabrikant, kameraad Sodde, die daar altijd 
als leider naast liep. We ergerden ons: die zingende kinderen, keurig in de pas ...’ [1]

Intussen was de nsB-voetbalclub waarschijnlijk ter ziele gegaan, want de voetbalclub Rand-
wijck werd overstroomd met jonge nsB’ers. Daarom verlieten een heleboel jongeren Randwijck 
en verzamelden zich in een nieuwe club: nfc.

Er was ook een Duitse sportkolonie aan de Amstelveenseweg: de Jahn-Stätte. ‘Daar kwam een 
echt Germanendom: van die sportieve, gebruinde mensen.’ [1] Ze vierden feesten en juichten 
elkaar toe. Dat was vast om te wennen ...

Gemeentebelangen
Op 17 april 1939 hield de nsB een openbare vergadering in Het Wapen van Nieuwer-Amstel 
(Blauwhof ). Daar sprak Van Geelkerken en de toegang was vrij. Die vergadering had te maken 
met de verkiezingen voor de provinciale staten. In Nieuwer-Amstel haalde de nsB daarbij 666 
stemmen op de 8560: 7,8% (landelijk 3,9%). Bij de gemeenteraadsverkiezingen in datzelfde jaar 
deed de nsB niet onder haar eigen naam mee; de partij Gemeente Belangen ving de nsB-kiezers 
op, hoewel deze partij ook stemmen kreeg van niet-nsB’ers. Gemeente Belangen verwierf 941 
van de 8307 stemmen, of 11,3%. Dat betekende twee van de vijftien raadszetels. Handenwrijvend 
namen de twee nieuwbakken raadsleden, de nsB’er Kwaadstra en de heer Tak, hun zetels in. De 
nieuwe leden werden op 25 september 1939 beëdigd. Toen was Duitsland Polen al binnengevallen 
en in het luchtruim boven Schiphol vlogen de vrienden van de partij al verkennend rond, maar 
niet ten dienste van de gemeentebelangen ...!
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Duitse en Nederlandse wortels
‘Wij waren hier gelukkig ... tot 9 mei 1940.’ In 1938 kwam de familie Max Wolff naar Amstel-
veen. ‘Het was er prettig en goedkoop en we hadden hier veel Joodse vrienden.’ [53] Ongeveer 
de helft van de Amstelveense Joden was gevlucht uit Duitsland en Oostenrijk. Ze waren van 
een gegoede middenstand, kun je zeggen, maar de meesten hadden niet veel geld meer.’ [53]

Eind 1939 werden in Nieuwer-Amstel, op verzoek van de rijksinspectie van de bevolkingsre-
gisters, de Joodse vluchtelingen geregistreerd: 123. Als dat ongeveer de helft was van het totale 
aantal Joodse inwoners, moeten er dus in totaal ongeveer 250 geweest zijn.

‘De Nederlandse Joden waren niet gesteld op de Duitse Joden. Dat was een algemeen ver-
schijnsel. Ze zeiden: “Ga eerst maar behoorlijk Nederlands leren”. Allemaal broodnijd.’ [53] De 
heer Wolff had Duitse wortels maar woonde al vanaf zijn kindertijd in Nederland. ‘De meeste 
geboren Hollandse Joden zagen het gevaar van Duitsland niet. Ik herinner mij iemand die zei: 
“Die Duitsers durven hier nooit te komen; dat pikken de Hollanders niet!”’ [53]

Mevrouw Zadoks was archeologe, haar man advocaat. ‘Hoewel mijn man en ik beiden Joods 
waren, voelden wij ons veel meer Nederlanders dan Joden. Onze voorgeslachten leefden al 
eeuwen in Nederland. Wij waren liberaal opgevoed. Mijn man is zelfs korte tijd lid van de nsB 
geweest, omdat hij dacht dat ze een oplossing hadden voor de economische crisis. In 1935 is hij 
eruit gestapt.’ [32] ‘Maar de Joden uit Duitsland waren al voorbereid. Je was extra bang voor 
Hitler; je had kijk op de Duitse mentaliteit.’ [53]

Op de Wilhelminaschool zat opeens een Duits Jodenjongetje in de klas. ‘Zo’n boerenklas 
met kinderen die op klompen uit de Middelpolder kwamen. Ineens die vreemde jongen. Hij 
was aardig, maar wij vonden dat hij zulke vreemde dingen at ...’ [96]

Toen in 1938 in Duitsland de Jodenvervolging toenam, leidde dat in Nederland wel tot 
verontwaardiging. Vooral de liberalen en socialisten getuigden in Nieuwer-Amstel van hun 
afschuw. Op 23 november 1938 was er in Eben Haëzer een protestvergadering op initiatief van 
de Nederlandse Beweging voor Eenheid door Democratie. Hier sprak ook de Amstelveense 
sdap’er Jaap Oldenbroek, die trouwens herhaaldelijk waarschuwde voor het nazi-gevaar. Een 
nationale collecte voor Joodse vluchtelingen bracht in Amstelveen ƒ 462,- op. In het Amstel-
veensch Weekblad riep ene J. v. de mensen op liever zwijgend financiële hulp of onderdak aan 
vluchtelingen te verlenen dan alleen maar sterke woorden van afkeuring te uiten.

De Joodse vluchtelingen moesten vreemdelingen-paspoorten aanvragen. Naarmate de onrust 



54

aMstelveen tussen crisis en OOrlOg

toenam probeerde een aantal Amstelveense Joden een visum te krijgen om naar Amerika weg 
te komen. ‘Je voelde hun spanning als ze aan het loket van afdeling bevolking hun papieren 
kwamen aanvragen: zouden ze nog op tijd kunnen wegkomen? Die papieren rompslomp duurde 
namelijk lang – veel te lang voor die mensen.’ [1]

Soms dodelijk lang ... als het later werd dan begin mei 1940 ...

De Burgerwacht vendel Amstelveen staat aangetreden in de Dorpsstraat 

tegenover het Raadhuis.

In donker uniform commandant H. Busser.  foto: h. stolk, amstelveen
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Spreken in tongen
Op een zondag in april 1939 gebeurde er iets merkwaardigs in de hervormde Dorpskerk van 
Amstelveen. Een aantal jongeren deed die morgen ‘Belijdenis des geloofs’. Dominee Van Kuiken 
bevestigde de nieuwe lidmaten van de kerk. Vlak daarna stond uit hun midden een jonge man 
op. Hij begon te praten maar niemand vestond hem; het was een onbekende taal. Eerst dacht 
iedereen dat hij overspannen was. Men probeerde hem tot zwijgen te brengen. De organist sloeg 
een paar indringende tonen op het orgel aan. Maar de jongen wenkte met de hand om stilte. Hij 
praatte nog vijf minuten door in diezelfde onbegrijpelijke klanken. Toen hij klaar was ging hij 
rustig zitten. Ds. Van Kuiken beëindigde de dienst op de gebruikelijke manier. Hij vermoedde 
intussen wat er was gebeurd.

‘Het kwam mij namelijk voor, te maken te hebben met “het spreken in tongen”. Later bleek 
dat ik gelijk had, toen enkele dagen na het gebeurde de jongeman zelf mij kwam vertellen dat 
hij gedwongen was geweest zijn mond te openen en te spreken in een taal die hijzelf ook niet 
begreep. Pas later had hij verstaan dat het een boodschap was geweest en wat zijn woorden 

Oefening in 1939 van het Rode Kruis met de open ambulance-auto ... 
foto: j. touwen, zaandam
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inhielden. Hij had ons moeten zeggen dat een niets ontziende oorlog ons van onze vrijheden 
zou beroven, maar dat wij niet beangst hoefden te zijn omdat wij uiteindelijk van deze plaag 
verlost zouden worden.’ [e] En Van Kuiken voegde eraan toe: ‘Zo opereert de Geest Gods op 
zijn eigen manier en gebruikt Hij talen die wij vaak niet direct verstaan. Ik wist nu wat ons te 
wachten stond.’

Even de lamp uit
Het dagelijks leven stroomde tegen het einde van de dertiger jaren vol met angstige berichten. 
‘In de kranten zag ik als jongen foto’s van de Spaanse burgeroorlog. Het begon tot je door te 
dringen dat het leven niet zo leuk was ...’ [96] In 1938 veroverde Italië Abessinië, Duitsland voegde 
Oostenrijk bij het Derde Rijk en dwong Tsjechoslowakije afstand te doen van het Sudetenland. 
Dat laatste leidde in september 1938 tot grote internationale spanningen. Er kwamen mensen 
geschokt van vakantie in Duitsland terug. Ze hadden daar het militarisme gezien en uitingen 
van onbegrijpelijke Jodenhaat.

In de zomer van 1938 besloot de gemeenteraad van Nieuwer-Amstel een luchtbeschermingsplan 
op te zetten. In september stelde het Nederlandse leger rond Schiphol een cordon van luchtaf-
weer op. Ook in Nieuwer-Amstel verschenen batterijen en zoeklichten. De Burgerwacht* werd 
actiever; Amstelveen boekte zelfs schitterende resultaten op een gewestelijke schietwedstrijd. 
Dat was vooral te danken aan de ijverige commandant Hendrik Busser, die ook de leiding had 
van het politiecorps van Nieuwer-Amstel.

* Vrijwilligerscorps van gewapende burgers, bedoeld om het wettig gezag ter zijde te staan in het handhaven van de 
openbare orde

... en met de raderbrancard.  foto: j. touwen, zaandam
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De Luchtbeschermingsdienst (lBd) deelde in een van haar eerste berichten mee dat ‘bij 
onverhoopt gevaar “luchtalarm” gegeven zal worden met de sirene op de brandweerauto, die 
daartoe een rondrit door de gemeente maakt, en met de sirene van de Boerenleenbank’ [avW] 
Het sein ‘luchtalarm geëindigd’ bestond uit het tien minuten lang luiden van de kerkklokken.

Op 29 oktober 1938 schreef de lBd een eerste verduisteringsoefening uit. ‘Het bleek dat de 
mensen hun voorgevel keurig hadden afgeschermd, maar achter zag je een zee van licht.’ [5] 
Sommige mensen deden alleen maar even simpel de lamp uit. De oorlog leek nog ver en alle 
maatregelen werden gezien als de regels van een wat bizar spel. ‘De lBd deelde zand uit. Iedereen 
moest een paar emmers op zolder zetten voor als er brandbommen zouden vallen. Ik weet niet 
hoeveel mensen met dat zand hun straatje hebben opgehoogd.’ [5]

Merkwaardig genoeg werd de lBd van Nieuwer-Amstel, ondanks de nabijheid van Schiphol, 
door de regering ingedeeld in de laagste subsidietarieven op grond van de gevarenklasse. Dat was 
zo vastgesteld op basis van het aantal inwoners. Burgemeester Haspels begon een pleidooi bij de 
minister van binnenlandse zaken om de gemeente van klasse 3 naar klasse 2 te verschuiven. Op 
zijn herhaalde verzoek antwoordde het ministerie in maart 1939 dat een interdepartementale 
commissie bezig was met een algeheel onderzoek. ‘Maar ...,’ pleitte Haspels in een volgende 
brief: ‘Nieuwer-Amstel ligt onder de rook van Amsterdam en Schiphol en op haar grondgebied 
ligt een munitie-opslagplaats van defensie. De kruitfabriek werkt dag en nacht. Dit is een zeer 
kwetsbare gemeente.’

In de gemeenteraad pleitte Haspels voor een adres aan de regering. Enkele reacties uit de raad: 
‘Het is de laatste tijd wel een hobby om geweldig aan luchtbescherming te doen ...’ en: ‘Kan 
men niet verhinderen dat onnodig steeds zware vliegtuigen vlak boven de huizen vliegen?’ en: 
‘Men moet geen vrees kweken bij de bevolking’, of: ‘De kruitfabriek zal in tijd van nood heus 
wel worden overgeplaatst!’.

In de zomer van 1939 kreeg het gemeentebestuur een brief uit Den Haag waaruit bleek dat 
alleen het oostelijk deel van Nieuwer-Amstel in gevarenklasse 2 zou worden geplaatst, vanwege 
de springstoffenfabriek. Maar een koninklijk besluit daarover kwam pas in april 1940, en toen 
de oorlog uitbrak was de kwestie van de nabijheid van Schiphol nog in studie.

Onze jongens
In maart 1939 was er een propaganda-avond van de plaatselijke Landstorm* in Eben Haëzer. Mr. 
Bijleveld, oud-minister van marine, voerde het woord en er werd een film over Afrika’s dierenrijk 
vertoond. De belangstelling van de burgerij voor de lBd nam inmiddels af, maar de in Nieu-
wer-Amstel gelegerde soldaten bij de artilleriestellingen die Schiphol tegen vijandelijke aanvallen 
vanuit de lucht zouden moeten verdedigen, kregen een overstelpende aandacht. Het leek wel of 
het hele vermaaksleven zich over hen uitstortte. Bij de St. Annakerk werd een rooms-katholiek 

* Vrijwillige Landstorm: een in de Eerste Wereldoorlog ontstane legerreserve voor het buiten de diensttijd om laten 
dienstdoen van vrijwilligers
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militair tehuis ingericht en op 2 mei vond de opening plaats van een Christelijk Militair Tehuis 
in kleuterschool Lenteknoppen. ‘Het was propvol, men speelde leuke liedjes op de piano en in 
de pauze was er thee. Onze jongens voelden zich rijkelijk getracteerd.’ [avW] En zo was er ook 
het Comité Ontwikkeling en Ontspanning voor Militairen te Nieuwer-Amstel, dat o.a. voor de 
militairen aan de Schipholdijk een feestavond verzorgde. ‘Toen de burgemeester de avond met 
een verzoek vereerde namen allen stram de houding aan en zong men spontaan het Wilhelmus.’ 
[avW] Soldaten ‘met glunderende snuiten’ stapten voortdurend de plaatselijke etablissementen 
binnen voor menige vrolijke avond in Blauwhof, Eben Haëzer of het Patronaatsgebouw.

De militairen uit de gemeente die elders in het land dienden kregen pakketjes en brieven, 
zoals de 14-daagse brief van de hervormde Dorpskerk, waaraan Niek van Vegten meeschreef als 
‘menagemeester te velde’. In Bovenkerk verzorgde Het Katholiek Thuisfront een gelijknamig 
blad voor de Bovenkerkse soldaten.

En inmiddels wachtte iedereen op de Blijde Gebeurtenis in het Koninklijk Huis. Op 5 
augustus werd op de speelweide de geboorte van prinses Irene gevierd door 6000 opgetogen 
Amstelveense burgers. Maar op 31 augustus moest men het verjaarsfeest van haar oma afgelasten: 
het leger werd gemobiliseerd ...
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Geladen atmosfeer
‘De Tweede Wereldoorlog begon voor mij toen mijn moeder mij op 1 september 1939 van school 
kwam halen en in paniek zei: “De Duitsers zijn Polen binnengevallen!”’ [96]

Dat was op een vrijdag. De dinsdag daarvoor, 29 augustus, was de algehele mobilisatie 
afgekondigd. De verjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus was niet gevierd. De 
oorlog stond op uitbarsten. Iedereen wachtte, vreesde; hoopte nog. Maar Hitler wilde oorlog 
en er kwam oorlog. In de vroege morgen van die 1ste september reden zijn tanks Polen binnen. 
Twee dagen later, op zondag 3 september, verklaarden Engeland en Frankrijk de oorlog aan 
Duitsland na een ultimatum waarin beide landen voor zich eisten dat Duitsland zijn troepen 
uit Polen zou terugtrekken. 3 september – een zondag. ‘In verband met de nood der tijden’ 
werd een gemeenschappelijke bidstond van gereformeerden en hervormden gehouden in 
de Dorpskerk. De kerk was afgeladen. Ds. Van Kuiken ging voor in smeekgebed. [avW] Het 
eerste Amstelveense slachtoffer viel: de 24-jarige W. Verhoeff, bij de ramp met de mijnenleg-
ger Willem van Ewijck. De boeren werden opgeroepen om te paard naar Weesp te rijden; de 
beste paarden moesten daar achterblijven voor het leger. De vrouwenverenigingen begonnen 
wollen dassen en bivakmutsen voor de soldaten te breien. De bevolking van Elsrijk vroeg via 
een handtekeningenactie om een schuilkelder. Gevarenzone 3 voorzag niet in schuilkelders, 
maar de gemeenteraad besloot dan maar op eigen gezag zeven schuilkelders in de gemeente 
te plaatsen. In de Middeldorpstraat werd bij de familie Touwen een hulppost van het Rode 
Kruis ingericht; de artsen Büchler en De Froe gaven daar eerste-hulpcursussen. Op Vredeveld 
bracht men een noodhospitaal onder. ‘Bij oefeningen van het Rode Kruis werd een rader-
brancard – een museumstuk uit de Eerste Wereldoorlog – gebruikt.’ [91] Een gemeentelijke 
vrachtwagen werd omgebouwd tot ziekenauto. ‘Maar wees niet ongerust,’ zei burgemeester 
Haspels, ‘deskundigen hebben verklaard dat Nieuwer-Amstel slechts aan toevalstreffers bloot 
zal staan’ (gemeenteraad september 1939).

In de zomer van 1939 was de distributiedienst ingesteld – één distributiekring voor Nieuwer- 
en Ouder-Amstel samen – onder de dagelijkse leiding van de ambtenaar van maatschappelijk 
hulpbetoon Wim van Damme. Het kantoor werd gevestigd in het Turngebouw aan de Ouder-
kerkerlaan. Samen met twee assistenten bereidde Van Damme de uitreiking van de eerste, groene 
en genummerde distributiekaart aan de hele bevolking voor. In de rumoerige laatste dagen van 
augustus bezorgden dertig gemeente-ambtenaren de kaarten huis aan huis.
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De heer Jurrema – een technisch adviseur van de Nederlandse Luchtbeschermings Dienst die 
in Amstelveen woonde – liet in de tuin van zijn huis aan de Keizer Karelweg een privé-schuilkel-
der plaatsen en raadde iedereen aan hetzelfde te doen. Maar de spanning leek al weer te luwen. 
Op de jaarlijkse avond van de christelijke besturenbond in november in Café Werkhoven zei de 
spreker: ‘God heeft de draden van het wereldgebeuren in handen: we kunnen rustig zijn’. [avW]

Tom Lodewijk en het Venlo-incident
De draden van het wereldgebeuren leken intussen op een warnet. In dat net werd bijna Tom 
Lodewijk gevangen. Met zijn vrouw – Jo Lodewijk-Poolman – was hij naar de Floris van 
Alkemadelaan in Amstelveen verhuisd. Als vrijmetselaar en liberaal was Lodewijk een felle 
antifascist. Voor een vriend die bij de militaire inlichtingendienst werkte voerde hij wel eens 
opdrachten uit. Zo raakte hij zijdelings betrokken bij het zogenaamde Venlo-incident. In 1938 
waren twee hoge Duitse officieren in het geheim naar Nederland gekomen om te vertellen dat 
een oppositie in de Duitse Generale Staf geen oorlog wilde en de publieke opinie in Duitsland 
wilde bewerken, onder meer door met Nederlandse hulp strooibiljetten boven Duitsland uit te 
werpen. Lodewijks vriend vroeg of hij deze heren wilde beoordelen op hun betrouwbaarheid. 
Lodewijk ontmoette hen in hotel Parkzicht in Amsterdam. De heren noemden zich Fischer en 
Solms. Maar Lodewijk vertrouwde hen niet helemaal. Hij vond het plan al te fantastisch. Die 
indruk bracht hij over aan zijn vriend, waarna hij niet meer bij het contact betrokken werd. 
De besprekingen zetten zich echter voort. Op 9 november 1939 vond er een gesprek plaats in 
een grenscafé bij Venlo. Terwijl een vertegenwoordiger van de Britse geheime dienst en enige 
Nederlanders daar aankwamen, reed een Duitse overvalwagen de grens over en vuurde op de 
mensen. Een Nederlander werd gedood, de anderen werden door de Duitsers meegesleept over 
de grens. ‘Het was een strik van Hitler geweest om een argument te hebben Nederland aan 

Soldaten van het 8e Bataljon Luchtdoel Artillerie 14e afdeling op het land 

van Broekhuizen bezuiden Bovenkerk. H.  foto: c. van weeren, neede



61

i.7 tussen MOBilisatie en OOrlOg

te vallen. Die aanval was al vastgesteld (op 19 november). Maar omdat astrologen de Führer 
aanraadden de aanval een half jaar uit te stellen ging dat toen niet door.’ [50]

Artillerie in Nieuwer-Amstel
De novemberstormen joegen over het land. De Amstel trad buiten zijn oevers en bij Huize 
Oostermeer sloeg een stuk uit de wal. De meisjes van Ouderkerk breiden polsmoffen voor de 
soldaten. Op 29 december brak er brand uit op het terrein van de buskruitfabriek. Gelukkig 
bleef het bij twee lichte explosies. In de fabriek werden schietkatoen voor het leger en dynamiet 
voor de kolenmijnen vervaardigd. Vijf reserve-officieren bewaakten de produktie.

In Nieuwer-Amstel waren enige afdelingen van het 8e Bataljon Luchtdoel Artillerie gesta-
tioneerd. Het 15e peleton daarvan had vlak bij de Springstoffenfabriek – op het land van boer 
Oostveen – een stelling ingenomen die bestond uit een zoeklicht en drie mitrailleurs. De stelling 
werd bemand door ongeveer 25 soldaten. Het praatje ging rond dat ze nooit met hun mitrailleurs 
schoten omdat er geen munitie was. ‘Ze hebben geoefend op voorwerpen die er niet waren met 
munitie die niet bestond.’ [34]

De 14e afdeling legerde bij de Noorddammerweg ten zuiden van Bovenkerk, op het land 
van boer Broekhuizen. De mitrailleurs stonden op plankieren opgesteld in de kale wei, want de 
commandant van de afdeling had nog te weinig de oorlog in zijn hoofd om aan de verplichte 

De artilleristen van het Bovenkerks geschut staan aangetreden langs de Noorddammerlaan 

bij de rooms-katholieke school in Bovenkerk.  foto: c. oostrom
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bescherming met zandzakken te denken. In de barakken bij de stelling huisden 120 manschappen. 
Dichtbij, aan de Kleine Noorddijk, stond een zoeklicht waarvan de bemanning onderdak had 
gevonden in de schuur van de familie Gijse. ‘Iedere avond moesten zes soldaten dat zoeklicht 
uit een schuur over de weg in een weiland rijden. ’s Nachts moesten ze waken.’ [27]

Ook naast het Leger des Heils was een zoeklicht geplaatst. In december was daar een militaire 
barak in gebruik genomen en men had daar een feestelijke opening van gemaakt, compleet met 
wijn, sigaren, het Wilhelmus en een generaal voor de sier.

Het jaar 1940 begon met veel sneeuw. De winter bleef tot diep in februari zo streng dat de ouders 
hun kinderen ’s avonds thuis hielden van de verenigingen. Het aantal werklozen nam toe. Er 
kwamen tekenen van schaarste. De pagina’s in het Amstelveensch Weekblad werden beheerst door 
de strijd om de watertarieven. Bovenkerks fanfare gaf een feestavond: het had op een concours 
alle eerste prijzen gewonnen. De vereniging Kerk en Vrede hield elke maand een samenkomst 
in het kerkje van ‘Hersteld Verband’. Op de Poel was er vrolijk ijsvermaak en de soldaten van 
de 8e Batterij sleepten prijzen weg bij de schaatswedstrijden.

In februari en maart werden er nu en dan ’s nachts vreemde vliegtuigen waargenomen boven 
de gemeente. De artillerie schoot erop, maar, riepen de heren van de partij Gemeente Belangen 
snerend in de gemeenteraad, de projectielen ontploften niet in de lucht en kwamen terecht in 
Badhoevedorp en Amsterdam, waar ze schade veroorzaakten! Langzaam werd de sfeer in de 
lucht dreigender. Zoals bij het naderen van een natuurramp de hele atmosfeer anders lijkt te 
worden: geladen ...

Er staat iets te gebeuren
Op 9 april 1940 verspreidde zich het bericht dat de Duitsers Noorwegen en Denemarken wa-
ren binnengevallen. Op 13 april werd de Staat van Beleg voor de landelijke oostgrens en voor 
Schiphol afgekondigd. Schiphol was een centrum van militaire activiteiten geworden. 19 april: 
de Staat van Beleg werd in iedere gemeente afzonderlijk afgekondigd. Ook in Nieuwer-Amstel 
ondertekende de burgemeester de pamfletten die aan het raadhuis en andere drukke punten 
werden aangeplakt.

20 april: de vliegvelden Schiphol, Ypenburg en Waalhaven werden voorzien van een batal-
jon infanterie en enkele pantserwagens. Op Schiphol stelde men de soldaten en hun materieel 
strategisch op langs de noorden oostkant van het landingsterrein, vanwaar men vijandelijke 
vliegtuigen en parachutisten gemakkelijk onder vuur zou kunnen nemen. Om het landen van 
Duitse transportvliegtuigen te verhinderen werd het noordelijk deel van het landingsterrein 
volgegooid met rioolbuizen. Op de rijksweg Amsterdam – Den Haag zette men om de zestig 
meter auto’s neer. Het verkeer kon er nog wel langs maar vliegtuigen zouden er niet kunnen lan-
den. Dit alles had men geleerd van de Duitse overrompeling van het Noorse vliegveld Fornebu.

6 mei: op Schiphol ging men over tot een gevechtsopstelling voor mitrailleurs en luchtaf-
weergeschut met strobalen en grond.

aMstelveen tussen crisis en OOrlOg
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7 mei: op Schiphol ontving men bevel van de commandant van de Luchtverdediging dat men 
zich gereed diende te maken voor de volledige graad van strijdvaardigheid. Op 8 mei, vanaf één 
uur voor zonsopgang tot negen uur in de morgen, dienden de bewakingstroepen in de hoogste 
graad van strijdvaardigheid te zijn.

9 mei: om drie uur in de middag kreeg Schiphol het bevel om alle voorbereidende maatrege-
len te nemen die nodig waren om het vliegveld te vernielen. Er stonden negen jagers en negen 
bommenwerpers gevechtsklaar. Die dag werden voor het eerst de machines van de Duitse 
burgerluchtvaartmaatschappij Lufthansa geweerd. Het afweergeschut op Schiphol was nog 
maar voor een deel in stelling, maar in Bovenkerk en langs de Schipholweg, oostelijk van de 
Ringvaart, was alles ingericht. Schiphol bleef kwetsbaar. Dicht bij de luchthaven bevond zich 
een groot munitiemagazijn waar tevens het militaire radiostation en de telefooncentrale waren 
ondergebracht. Eén voltreffer zou de communicatie met Schiphol volledig lamleggen. Dat 
magazijn lag aan de Ringvaart tegenover Schiphol, vlak bij een boerderij.

Om 20.45 uur ontving de commandant van de Luchtverdediging een telexbericht van de 
opperbevelhebber: ‘Van de grens komen zeer verontrustende berichten binnen. Wees derhalve 
hedennacht bijzonder op uw hoede’. De commandant in Den Haag gaf dit bericht niet door 
aan zijn ondercommandanten op de vliegvelden. Maar waakzaam was men evengoed wel.

Overal in het land waren de Nederlandse militairen onrustig. Bij het zoeklicht in Bovenkerk 
‘liepen de soldaten wat angstig wacht. Op een gegeven moment schrokken ze zelfs van het ge-
rinkel van de ketting van een koe’. [27] In de Grasélaan in de Witte Stad zaten soldaten van de 
cartografische dienst. De spanning was er te snijden. In de pastorie van Nes was een vergadering 
van het kerkbestuur, maar niemand kon zijn aandacht goed bij de agenda bepalen. ‘Er staat iets 
te gebeuren,’ zei pastoor Van Oord. [52]

Het Amstelveensch Weekblad lag op de drukpers bij Teerhuis en Klinkenberg. In het blad zou 
de volgende morgen een redactionele advertentieoproep verschijnen om meer melk te drinken, 
‘want dat is het beste wat je kunt doen, nu je elke morgen als je wakker wordt eerst eventjes om je 
heen kijkt om te zien of er ’s nachts iemand naast je bed is komen staan om je te “beschermen”’.

Er kwamen nogal wat mensen van feestjes thuis in deze nacht. Jo Vis had een afscheidsfeestje 
in Amsterdam omdat hij naar Amstelveen verhuisd was en had moeten aftreden als voorzitter 
van het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling Amsterdam. In de zoele nacht fietste hij naar 
huis. De dreiging van het fascisme was de laatste tijd nooit uit zijn gedachten. Misschien nu, 
heel even, onder die gigantische sterrenhemel.

Het Joodse gezin Max Wolff had ook een feestje in de stad gehad. Vroeg in de nacht kwamen 
ze thuis. ‘Er kwamen Duitse vliegtuigen over ons huis, als dieven in de nacht. Mijn vrouw zei: 
Laten we het kind en de auto pakken en naar Engeland gaan. Maar ik zei: Dat kan ik toch niet 
doen, ik ben dienstplichtig, ik kan Nederland toch niet in de steek laten!’ [53]

Boer Verhoef kwam met zijn gezin terug van het bruiloftsfeest van opa en oma in Sloten. Op 
de heenweg hadden er allemaal bommenwerpers op de oude Haagweg gestaan. Vreemd – nu 
waren die weg ...

aMstelveen tussen crisis en OOrlOg
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Niet ver van de Duitse grens, op een boerderij in de Peel, was Wim Gijse uit Bovenkerk inge-
kwartierd. Omstreeks acht uur in de avond had iedereen daar de stellingen moeten betrekken. 
Gijse had het beheer over een radio-ontvangtoestel en stond in een schuurtje bij het apparaat 
op wacht. Niek van Vegten, Anton Schaefers en Wim Verburg dienden bij het 10e regiment 
infanterie in Veenendaal, waarin nog veel andere jongens uit Nieuwer-Amstel waren onderge-
bracht. Het was hun opdracht een zijvak van de Grebbelinie te verdedigen. Wim Verburg was 
mitrailleurschutter en liep de zogenaamde kantonnementswacht: ‘Dat is wanneer er gevaar dreigt. 
Tegen middernacht kwam de kapitein waarschuwen dat de laatste oorlogsfase was ingegaan. 
De bewoners van Veenendaal die naar een feest in Ede waren kregen een waarschuwing dat ze 
naar huis moesten gaan. De sfeer was heel gespannen.’ [31]

Ook diende er een aantal jongens uit de gemeente op het eiland van Dordt, zoals Frans 
Bromet en Arie Neefjes. Van het luchtvaartvolkje waren mensen ingedeeld bij de luchtmacht. 
Nicolaas Steenbeek legerde bij ’s-Gravezande, Jan Moree en Christiaan Koster op het vliegveld 
Waalhaven. Henri Jansen had als sergeant werktuigkundige het toezicht op de technische 
installaties op Schiphol.

In Amstelveen ging Bromet senior, plaatsvervangend hoofd van de luchtbeschermingsdienst, 
om elf uur in de avond de toren van het raadhuis in. Hij moest zijn vijf wachturen uitzitten 
op de radio-luisterpost. Het was stil in het dorp. Geen zuchtje wind. Op de Poel weerklonk de 
korte kreet van een meerkoetje.

Ver weg op de Peel, precies om middernacht, vielen in de radio-ontvanger van Wim Gijse de 
klepjes naar beneden: er was een dringend bericht voor de kapitein ...

Een gedeelte van de gegevens uit dit hoofdstuk is ontleend aan de boeken Schiphol – Lucht-
vaartstad en De geschiedenis van de k.l.m. van René de Leeuw (zie litteratuurlijst) en het verslag 
van de Enquête-commissie 1940-1945.



II

DE MEIDAGEN VAN VEERTIG



14 mei 1940 – de rookwolken van de brandende petroleumhaven in Amsterdam gezien 

vanaf de Emmakade.

Links op de achtergrond het Jan Tooropplantsoen, in het midden de Augustinuskerk.
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10 MEI

‘Mijn God – het is oorlog’
De dageraad gleed aan met een glans die ieder zich tot in lengte van dagen zou blijven herin-
neren. Nevels hingen boven de weilanden, bloesemgeuren begonnen zich los te maken uit de 
tuinen, de vogels zongen het licht tegemoet. Maar er trokken storende tonen door de hemel. 
Lichte slapers woelden en ontwaakten telkens en sliepen dan weer in met een steek van onrust.

Vlak na half twee waren al hoog in het luchtruim vliegtuigen overgetrokken van oost naar 
west. Om twee uur in de nacht hadden plotseling de sirenes op Schiphol gejankt. Daarna had 
men de motoren van de jagers langdurig laten warmronken. Maar het was weer stil geworden. 
Om kwart voor drie hield ook het overtrekken van de Duitsers op. [a, b]

Een uur later begon het opnieuw: dichte formaties bommenwerpers vlogen richting Engeland. 
Als ze terugkwamen zouden de jagers van Schiphol opstijgen; men kon toch niet zomaar het 
Nederlands luchtruim laten schenden! Maar de bommenwerpers vlogen niet naar Engeland. 
Boven de Noordzee keerden ze en vlogen laag op Schiphol aan, het eerste licht op hun stompe 
neuzen. [a]

3.55 uur – en de hel brak los. De jonge weduwe De Vries die aan de Ringvaart woonde tegenover 
de buurtschap Schiphol, haalde snel haar dochtertjes uit bed. ‘Het was plotseling een enorm 
kabaal om ons heen. Schiphol brandde. We zetten de ramen open. We zagen overal vliegtuigen 
en de bommen vielen als apenoten naar beneden. Vlak bij ons was een munitie-opslagplaats; er 
stond alleen maar de boerderij van Splinter tussen. De zoon van de boer kwam met zijn vrouw 
en baby naar ons gevlucht, om verder van dat gevaarlijke doelwit te zijn. Over de dijk liep een 
oude man. Wij wenkten hem dat hij binnen moest komen. Hij riep: “Ze bennen weer aan het 
oefenen!” Hij kwam naar ons toe. Vlak voor de deur werd hij getroffen. Hij was dood.’ [14]

Henri Jansen probeerde op Schiphol de hoofdschakelaars en de hoofdgaskraan af te sluiten. 
Terwijl hij bezig was werd hij door bomscherven getroffen. Zwaargewond bleef hij liggen.

In de toren van het raadhuis tuurde Bromet sr. met een aangesneld groepje makkers naar de 
zwarte formaties die na hun duikvlucht over Schiphol op Amstelveen leken aan te stormen. Ze 
wisten nog niet wat voor toestellen het waren. Zouden het Engelsen zijn? Er waren meer mensen 
die twijfelden; de oorlogsgeruchten waren zo verwarrend geweest. Overal schoten de mensen 
naar de ramen. Roos Lustenhouwer in Bovenkerk zag de toestellen over de Poel vanuit de richting 
Schiphol komen. ‘Grote zwarte duivels, dat waren het. En ze schoten met mitrailleurs.’ [29] 
Haar zusje Corrie zag de kogels door het licht van de opkomende zon vliegen. ‘Ik dacht eerst 
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dat ze van goud waren ...’ [29] Hun buurman aan de Noorddammerlaan, Chris Jonkers, stond 
machteloos van woede op de waranda toe te zien. ‘Toen pakte hij zijn oude dienstrevolver. In 
zijn onderbroek begon hij op die bommenwerpers te schieten.’ [83]

Burgemeester Haspels opende het raam van zijn slaapkamer en keek zwijgend naar de ru-
moerige hemel. Toen ging de telefoon. Het was wethouder Boelens.

‘Het is oorlog,’ zei Boelens.
‘Kunnen het geen oefeningen zijn?’ hoopte Haspels nog.
‘Nee,’ zei Boelens beslist. ‘Ik ga nu naar het raadhuis.’
Hij verbrak de verbinding. Haspels belde de lBd in het raadhuis.
‘Wat voor toestellen zijn het?’
‘We weten het niet.’ Toen, plotseling: ‘Ze zien hakenkruizen!’
‘Geef luchtalarm!’
Haspels fietste naar het gemeentehuis. ‘Terwijl de boer achter ons huis onder het knetterend 

geweervuur zijn koeien ging melken,’ herinnert mevrouw Haspels zich. ‘De meesten hadden 
er nog geen idee van wat oorlog betekende.’

Het jankend alarm wekte de laatsten die nog sliepen. De bevolking kleedde zich haastig aan. 
‘Het is een oefening,’ hielden nog veel mensen elkaar hoopvol voor. ‘... Nee, dit is menens!’ 
Ergens in de Fokkerlaan begon een vrouw te gillen. Andere vrouwen huilden zacht.

Snel werd het licht. De soldaten bij de Kleine Noorddijk voelden zich wat ontnuchterd, nu 
hun zoeklicht niet nodig was. Het geschut bij de Noorddammerweg knetterde onafgebroken. 
‘Zo’n vreemd geluid, want je had nooit een oefenschot gehoord.’ [96] De soldaten voelden 

Verwoestingen in de buurtschap Schiphol op 10 mei 1940.  foto: w. gijse, amstelveen
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zich daar wat onveilig, zonder de zandzakken waarmee hun batterij beschermd had moeten 
worden. Hun luitenant riep de mannen van Bovenkerk op, zakken te gaan vullen bij de zand- en 
grinthopen achter het raadhuis.

Langzaam aan stond het aan de westelijke rand van Amstelveen zwart van de mensen. ‘Wat 
stonden we daar argeloos te staren. Ik zie nog hoe door de luchtdruk van de explosies de rokken 
van een vrouw opwaaiden. Maar je had nog geen idee van gevaar.’ [5]

Bij de Schipholbrug werden munitiemagazijnen gebombardeerd. De soldaten die daar waak-
ten vluchtten door het Bosplan, dwars door sloten en tuinderijen, naar Amstelveen. Onder de 
modder belandden ze op de Landscheidingskade. Gelukkig waren er veel blindgangers en de 
magazijnen vlogen niet in de lucht.

Ook het munitiemagazijn met het radiostation bij de boerderij van Splinter werd door de 
Duitsers gezocht. Het liep naar half vijf. Weduwe De Vries zat in de bijkeuken van haar huis 
met de kinderen op schoot. Het meisje van vier was doodsbang. ‘Kanonne,’ riep ze alsmaar, 
en drukte de handen van haar moeder tegen haar oren. Buiten loeiden de koeien, dat hoorden 
ze tussen het kabaal van de explosies door. ‘Plotseling begon ons huis te schudden. We renden 
naar buiten. We werden doelbewust gebombardeerd. Later begrepen we dat het een vergissing 
was geweest: ze hadden aan de andere kant van de boerderij moeten zijn, bij de munitie-op-
slagplaats. Zestig bommen vielen er om ons heen. Overal lagen de koeien dood. Al vluchtend 
kregen we een voltreffer.

Het zwaar beschadigde huis van weduwe De Vries.

Op de voorgrond een bomtrechter.  foto: mevr. g. de vries, amstelveen
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Ik herinner mij flitsen; dat ik dacht: ik moet een andere hand hebben. Dat ik mijn arm in een 
sloot spoelde. De hand hing er nog maar aan een paar pezen bij. Dat ik naar het bovenbeen van 
mijn dochtertje staarde: een stuk eruit, tot het bot. Dat we een eind door het land moesten lopen, 
met ook nog die enorme scherf in mijn zij die een stuk van mijn darm had weggeslagen. En dat 
het zoontje van mijn buurman een scherf in zijn hoofdje had en stervende was. Buurman droeg 
de baby door het land, een ander droeg mijn dochtertje, iemand bond mijn arm af en Schiphol 
werd alsmaar achter ons gebombardeerd. We kwamen bij een boerderijtje aan de Bosrandweg. 
Daar zeiden ze tegen me: “Ga toch zitten”. Maar ik zei: “Nee, dan kom ik niet meer overeind”. 
Ze haalden ons met een platte wagen op. Bij Vredeveld stopten ze. Mijn dochtertje en de baby 
werden opgenomen in het ziekenzaaltje. De baby stierf daar. Met mij gingen ze door naar het 
Leger des Heils. Ik raakte eindelijk bewusteloos ...’ [14]

De bejaarden van Vredeveld waren door de directie bij elkaar gebracht in de recreatiezaal. Daar 
baden zij en zongen psalmen. De in het dorp ingekwartierde soldaten schoten uit de ramen van 
de huizen op de Duitse vliegtuigen. De Duitsers vuurden terug met mitrailleurs. Ook over de 
straten van Elsrijk ketsten de kogels. ‘Mijn God, het is oorlog,’ zei Jo Lodewijk-Poolman zacht. 
Het was haar trouwdag: dertien jaar ... Zij wachtte op een auto van de Unie voor Vrouwelijke 
Vrijwilligers, die haar kwam ophalen om in Amsterdam-Noord gasmaskers te gaan verdelen. 
Tom Lodewijk moest thuis op orders van de lBd wachten.

Actie
Intussen riep ir. Jan van Hulst, plaatsvervangend hoofd van de lBd, een aantal mensen op het 
gemeentehuis bij elkaar om de wacht te verdelen. De mannen moesten om de beurt drie uur 
dienst doen. Burgemeester Haspels belde naar een vriend op een legerpost ergens in Zuid-Hol-
land om te vragen hoe het dáár was. ‘Wat is er dan?’ vroeg die vriend. De luchthavens waren 
het eerst gepakt.

Misschien zocht de vijand ook de kruitfabriek. ‘Tussen vier en half vijf vlogen de toestellen 
zo laag over de Ouderkerkerlaan dat je de piloten kon zien zitten.’ [37] Luitenant Witte, die de 
leiding had van de nitro-glycerinefabriek, fietste van zijn kostadres in Amstelveen snel naar de 
fabriek. Hij had tot twee uur ’s nachts met zijn verloofde gedanst in Amsterdam en was lopend 
teruggekomen. De slaap lag zwaar op zijn ogen. ‘Nitroglycerine is zeer gevoelig; een bombar-
dement zou fataal zijn. Met een ploeg van vier man begonnen we het gevaarlijk materiaal te 
verwerken tot een half-fabrikaat van kruit – wat minder gevoelig is.’ [73] Witte had vandaag zijn 
uniform aangetrokken. ‘Anders nooit. De soldaten bij het geschut op het land van Oostveen 
keken stomverbaasd naar die eenzame luitenant die op de fiets voorbij kwam.’ Zelf waren de 
schutters op dat ogenblik niet in actie. Maar tegen vijf uur regende het op de Amstelzijde gra-
naatscherven. De mensen, die nog in hun pyjama op straat stonden, vlogen naar binnen. ‘De 
soldaten stonden in hun onderbroek achter het geschut. Wij hielpen met wat lui uit de buurt 
granaten aandragen. Het gevaar beseften we nog niet. De Duitsers gebruikten de Van Sonweg 
als aanvliegroute naar Schiphol.’ [55] ‘Eén van de soldaten had zijn mitrailleur opgehangen aan 
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een draaibaar schildwachthokje. Al schietend op de overvliegende bommenwerpers draaide 
hij zijn huisje bij.’ [74]

5.00 uur: de geneeskundige afdeling van de lBd begon met de inrichting van een noodhospitaal 
in het Leger des Heils-gebouw. Onder leiding van dokter Büchler waren vier artsen, veertien 
helpers en helpsters en een aantal heilsoldaten actief. Mevrouw De Vries werd binnengebracht. 
Haar onderarm moest worden geamputeerd. De legerpredikant voor het district Schiphol, ds. 
Bik, liet dominees en pastoors oproepen om naar het Heilsgebouw te komen. Er moest een 
dienst worden ingesteld voor geestelijke bijstand bij ongevallen onder de burgerij. De dominee 
had een revolver in de hand en zwaaide ermee terwijl hij praatte en heen en weer liep. De ver-
zamelde zielzorgers voelden zich bedrukt. ‘Wij zagen niet graag een wapen in de hand van een 
predikant. Ineens beseften wij ten volle dat het oorlog was en dat er nog meer gevaren dreigden 
dan die van bombardementen.’ [10]

De manschappen van het zoeklicht bij het Leger des Heils liepen zo’n beetje met hun ge-
weren rond. Twee aan twee posteerden ze zich tenslotte op de rotonde en controleerden het 
langskomend verkeer. Maar voorlopig waren het vooral lange rijen fietsende mensen die uit 
Amsterdam kwamen om massaal naar de branden op Schiphol te komen kijken. Onder de 
telkens uiteenspattende hemel fietsten ze onbekommerd voort.

De Amstelveense Burgerwacht was om 5.00 uur al bijna voltallig aanwezig op het politiebureau 
om orders in ontvangst te nemen. Daar kwam toen ook de burgemeester opgewonden binnen. 
Hij gaf order de nsB’ers op te halen en onder bewaking te stellen. ‘En als je Duitsers ziet,’ zei 
hij, ‘schiet ze dan allemaal maar dood ...!’ [98]

7.30 uur: de lBd begon met het inrichten van een commandopost in de kelder onder de uit-
breiding van de secretarie. De ambtenaren op het raadhuis waren in vol bedrijf. Haspels zond 
koeriers uit naar alle vrijwilligers die zich hadden opgegeven voor burgerlijke dienstverlening, 
met het bericht dat zij zich moesten melden op de secretarie. Overal in de gemeente werden 
bekendmakingen aangeplakt met aanwijzingen voor de bevolking. Om acht uur waren de schuil-
kelders voorzien van zandzakken en de vrijwilligers van brandweer en geneeskundige dienst waren 
opgeroepen. Intussen begon de bevolking op grote schaal de ramen met plakband te beplakken. 
Dat had al eerder moeten gebeuren, maar niemand had het advies van de lBd serieus genomen.

In geval van oorlog zou Amstelveen moeten zorgen voor de opvang van bevolking en vee uit 
de Waterlinie. Vroeg in de morgen had Hendrikse, hoofd van de evacuatiecommissie, de vijf 
enveloppen met instructies in handen genomen. De omstandigheden waren meteen al zo ern-
stig, dat envelop 5 moest worden opengemaakt. De opdracht daarin luidde dat iedereen moest 
blijven zitten waar hij zat. Dit moest gemeld worden aan de burgemeester van Nederhorst den 
Berg. Hendrikse vertrok met Jan Koster in een dienstauto. Hier en daar waren in de Waterlinie 
al stukken land onder water gezet en sommige boeren dreven hun vee al naar het westen. In 
Nederhorst den Berg wachtte de burgemeester ongeduldig op de komst van de Amstelveners. 
Geen evacuatie? Hij kon het nauwelijks geloven. Hij had zich er al helemaal op ingesteld; het 
was bijna een ontnuchtering.
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Reactie
Zware rookwolken bleven van Schiphol opstijgen. Het uur naderde dat iedereen anders aan de 
slag ging. In een vast ritme van plichtsbetrachting, maar ook uit argeloosheid en onzekerheid, 
probeerden velen hun werk te bereiken. Precies om 9.00 uur leverde de bloemenman een boeket 
af bij het echtpaar Lodewijk. ‘Bloemen?’ vroeg de bruidegom. ‘Ach, dat is waar ook ...’ Dertien 
jaar: het klonk zo gek niet op een ongeluksdag als vandaag.

Ook Max Wolff probeerde naar de zaak in Amsterdam te komen, maar het lukte niet. ‘Je kunt 
zien hoe stom we waren: dat we niet vluchtten. De oorlog was belangrijk – niet het Jood-zijn.’ 
[53] Zo beleefde ook de familie Zadoks het. ‘Wij voelden die ontzetting, die klap die iedereen 
voelde, maar realiseerden ons niet dat wij als Joden extra gevaar liepen.’ [32]

Bij de familie Oostenbroek was de stemming heel nerveus. ‘We riepen elkaar het nieuws toe: 
De Duitsers zijn dáár ... dát is gebeurd ... Wij hadden wel eens Joods-Duitse vluchtelingen bij ons 
thuis gehad, maar we stonden eigenlijk nooit zo stil bij het Joodse van mijn moeder. Op 10 mei 
1940 realiseerde ik mij ineens: ik heb een Joodse moeder! – wat hangt ons boven het hoofd ...!’ [30]

De familie Van der Klei kon vanuit het slaapkamerraam over het Bosplan heen naar Schiphol 
kijken. Hun huis lag aan de Amsterdamseweg, even noordelijk van de Roelof Venemaschool. 
Juust van der Klei was tandarts, had zijn praktijk in Amsterdam, was Jood en had blond haar. 
Dora van der Klei-Van der Veen kwam uit een doortastende en creatieve familie; haar broer 
Gerrit was beeldhouwer in Amsterdam en blokhoofd van de luchtbeschermingsdienst in Am-
sterdam-Zuid. Toen Dora een paar minuten verlamd naar Schiphol had gestaard, pakte ze de 
telefoon en belde het Algemeen Handelsblad. ‘Kunt u mij ook vertellen wat er aan de hand is?’ 
De man aan de lijn: ‘Hoe bedoelt u dat?’ Zij hield de hoorn omhoog en de man hoorde het 
kabaal. ‘Wat is dat?’ vroeg hij. Toen Dora het uitlegde, liet hij zich een krachtterm ontvallen. [h]

Bij het voortgaan van de morgen raakten steeds meer mensen uit hun verdoving. Het eerste 
afgrijzen werd gevolgd door woede. ‘... Over het algemeen ben ik een evenwichtig mens. Maar 
die morgen ... ik stond daar en dacht: kon ik die kerels maar uit de lucht plukken! Ik wou dat 
ik een geweer had, ik was zó agressief ...’ [46]

Intussen kwam het Amstelveensch Weekblad uit, de inhoud nog argeloos. De krant had veel 
aandacht voor de aanstaande moederdag. Boekhandel Merckx maakte reclame voor het pas 
verschenen boek ‘De Katholieke moeder, in haar opgang tot God’. Banketbakker Van Es had 
heerlijke taarten voor vijftig cents en kruidenier De Toekomst adverteerde toepasselijk: ‘Alles 
is gespannen ... wat zal er deze week weer zijn in De Toekomst? ... 2 ons citroenstaafjes voor 25 
cent’. Er was een verslag van de gemeenteraadsvergadering. Elsrijk-Zuid zou worden bouwrijp 
gemaakt en in Nes en Bovenkerk waren plannen voor de bouw van arbeiderswoningen. En dan 
de verslagen van de feestavonden met militairen!

De soldaten in Bovenkerk
Maar dat alles had te maken met een vorig bestaan. Om 10.00 uur fietste Corrie Lustenhouwer 
met twee andere meisjes in opdracht van de burgemeester naar de militaire barakken op het land 
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van Broekhuizen. ‘Daar waren 120 soldaten gelegerd. Door de oorlog bleef het gewone corvee 
liggen. Wij moesten de britsen opmaken, groente schoonmaken. Het geschut was onafgebroken 
bemand. De Duitse bommenwerpers bestookten het kamp telkens met mitrailleurs. De soldaten 
waren geremd, gespannen. Ze liepen allemaal met angst rond.’ [29]

De familie Gijse bij de Kleine Noorddijk kon de bommen op Schiphol zien vallen. Maar het 
werk moest gewoon doorgaan. De vrouwen kookten het eten voor de soldaten bij het zoeklicht. 
Twintig Bovenkerkse mannen reden alsmaar heen en weer op een legertruck om de stellingen 
bij de batterij te versterken met zandzakken. De restaurants aan de Amstelzijde kregen op-
dracht van de bataljonscommandant van Schiphol om koffie klaar te maken voor de mannen 
op de luchthaven, en zo lang de strijd duurde moest er ook eten gekookt worden. Soldaten op 
vrachtwagens zorgden voor het vervoer. [74]

Er leek geen eind te komen aan de 10de mei. De telefoonverbindingen waren afgesloten, 
niemand kon met zijn familie bellen. Maar over de radio kwamen steeds verontrustender be-
richten door. De muziek tussen de berichten was ernstig en angstaanjagend. De melodie die 
gespeeld was bij de ondergang van de Titanic: ‘Houdt Gij mijn handen beide, met kracht omvat 
...’, telkens herhaald, versterkte het groeiend gevoel van noodlot. En dan dat verschrikkelijke, 
beeldschone weer, waarin elke explosie, iedere brand een absurde grap leek. ‘En als er even niet 
werd geschoten of gebombardeerd, hing er een onwezenlijke stilte ...’ [12]

Amstelveense soldaten
Zonder dat iemand in Nieuwer-Amstel het nog wist, waren er vandaag drie Amstelveense 
militairen gesneuveld.

2e luitenant-vlieger Nicolaas Steenbeek, 24 jaar oud, werd boven het vliegveld Ockenburg 
bij Den Haag neergeschoten en stortte met zijn toestel in zee.

Jan Moree, sergeant-majoor-opzichter 3e klasse, verdedigde het vliegveld Waalhaven bij 
Rotterdam. Hij werd door bomscherven getroffen en stierf nagenoeg onmiddellijk, nog in de 
morgen. Hij was 46 jaar.

Sergeant-vlieger Christiaan Koster sloeg op Waalhaven tijdens een bombardement de mo-
toren van zijn jachtkruiser aan om te kunnen opstijgen. Hij werd door bomscherven getroffen. 
Zijn been moest worden geamputeerd, maar het bloedverlies was te zwaar. Hij stierf in de loop 
van de dag, 42 jaar oud.

Korporaal Gijse bleef gespaard. Na het bericht voor de commandant op de boerderij in de Peel, 
was hij uitgezet op een eenzame landweg. ‘En toen zagen we vliegtuigen uit het oosten komen, 
duizenden, je gelooft het niet. Later, tegen half vier, toen ik bezig was een radioverbinding aan 
te leggen bij Mill, kwam daar een trein voorbijrijden uit Duitsland. Er waren open wagens bij 
en daarop zag je, in elkaar gehurkt met hun helmen en geweren, Duitse soldaten zitten. Van 
onze kant schoten we en zij schoten terug. Ja – en dan ga je dus vechten. Ineens lig je daar als 
Bovenkerkse jongen in de Peel te schieten en wordt er op je geschoten. Je ziet vrachtwagens 
voorbijtrekken vol doden en gewonden. Je haren gaan overeind staan van angst ...’ [27]
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Wim Verburg had op de Grebbeberg de ongewone spanning van de nacht aangevoeld. ‘Je 
wist dat het niet goed ging. Ineens, tegen half vier, kwamen er Duitse vliegtuigen over. Om-
streeks half zes moesten we een huis ontruimen dat in ons schootsveld stond. We kleedden de 
kinderen aan en het gezin vertrok. Wij kenden dat huis en die mensen heel goed. En toen blies 
de genie die woning op!’ [31]

Besef
Uitermate traag liep de 10de mei naar zijn einde. In Nieuwer-Amstel waren alle wachten ver-
deeld, alle maatregelen genomen, alle ruiten beplakt. Voor het eerst had bijna iedereen serieus 
verduisterd en anders bleef men in het donker zitten, luisterend naar de radioberichten. De 
wachters van de lBd liepen zwijgend of zacht pratend door de straten. Dominee Van Kuiken 
had de eerste wacht voor de zielzorg. Hij herinnert zich dat de nacht donker was; geen maan. 
Deze nacht geen glans, geen glinstering – die was vandaag gebarsten. Siem Zuiderent had de 
wacht in de raadhuistoren. In de stilte van de avond begon het pas goed tot de bevolking door 
te dringen wat er was gebeurd.

Drink meer melk; houdt Gij mijn hande beide ...
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11 mei
Koop je als het oorlog is tòch een taart voor Moederdag? Ja; want zoals de aarde blijft draaien, zo 
ga je ook door met ademen en allerlei gewone dingen doen. Alleen begin je in te zien hoe bijzon-
der die gewone dingen in feite zijn. Maar voor Arie Neefjes hield zelfs de aarde op met draaien. 
Duitse parachutisten waren op de 10de mei met een overweldigende macht neergedaald op het 
eiland van Dordt en hadden de bruggen over de Oude Maas bezet. De Nederlandse soldaten 
van het 10e regiment infanterie bleven wanhopig vechten, ook op de 11de mei, en daarbij werd 
sergeant Neefjes dodelijk getroffen. Hij stierf, 31 jaar oud.

Schiphol werd op die dag opnieuw gebombardeerd. Siem Zuiderent en Willem Huizen 
haalden juist beddegoed voor het noodziekenhuis weg uit het militair hospitaalschip bij de 
brug in de Ringvaart, toen het begon. ‘We moesten onderin de schuit gaan zitten, als ratten in 
de val wanneer er iets zou gebeuren. Het was een vreselijk tumult om ons heen. Toen het over 
was reden we als gekken terug naar Amstelveen. De kussens vlogen van de wagen.’ [5]

Er werden die dagen een paar lichtgewonde burgers en militairen in het noodziekenhuis 
behandeld. Weduwe De Vries was naar het Wilhelmina Gasthuis vervoerd en werd daar als 
een vorstin behandeld: het eerste burger-slachtoffer. Maar ze merkte er niet veel van, in haar 
halfbewuste toestand van pijn en koorts. Op 12 mei bezweek Henri K. Jansen in een Amster-
dams ziekenhuis aan de verwondingen die hij bij het eerste bombardement van Schiphol had 
opgelopen. Hij was 45 jaar oud.

De bevolking van Nieuwer-Amstel bleef wonderbaarlijk gespaard. Men begon te wennen aan 
het knetteren van het geschut. Het nadeel van de Bovenkerkse batterij was dat hij in de polder 
lag, drie en een halve meter lager dan de bovenlanden en de Poel. De Duitse vliegers wisten dat 
en scheerden met hun toestellen laag over het water naar Schiphol toe. Een tweede bescherming 
kregen de vliegtuigen door de toren van de St. Urbanuskerk, die precies tussen het geschut en 
Schiphol stond. Een kerk van architect Cuypers ...!

Dwars door al het tumult dreef een Frans verkenningsvliegtuigje naar het noorden toe. Naar 
verluid kwamen Franse vliegtuigen in die dagen tot boven Breda en Rotterdam, maar dit kleine 
toestel was in een luchtgevecht met Duitse jagers getroffen en gleed in de richting van Ouderkerk 
aan de Amstel. ‘Aan de Ronde Hoep, schuin tegenover de kruitfabriek, lagen vier grote aken 
vol munitie. Vlak daarbij kwam die Franse verkenner neer. Je moet er niet aan denken wat er 
gebeurd zou zijn als het óp die schepen was gestort!’ [55]
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De koeien uit de Waterlinie
12 mei: Pinksteren en Moederdag. Om tien uur begonnen de diensten in de protestantse 

kerken. Als ooit gesmeekt is om de heilige Geest! Maar om half elf trok de vijand zijn kwade 
sporen weer door de lucht. ‘In de Bethelkerk werd de dienst onderbroken door hevig geschut!’ 
[96] Een geweldig kabaal, waarbij lied en preek verstomden. De rooms-katholieke hoogmis 
begon om half elf. ‘Maar op de Amstelzijde zaten wij in de schuilkelder in plaats van in de mis; 
het regende granaatscherven.’ [74]

Die dag kwam de schok van de Blauwburgwal. Een aangeschoten Duits toestel liet zijn 
bommen op Amsterdam vallen en er waren 44 doden. Door de verbijsterde stad reed Jan Tou-
wen naar Amsterdam-Noord om zuurstofflessen voor het Amstelveense Rode Kruis te halen. 
Ook Max Wolff was naar Amsterdam gegaan. De mensen hoorden zijn Duits accent. Er waren 
geruchten dat de Duitse parachutisten zich in burger onder de bevolking mengden. In die 
paniekstemming arresteerde men Wolf, maar hij werd binnen een half uur weer vrijgelaten. 
Stationschef Thomson van Schiphol zond brieven naar zijn administratief personeel met de 
mededeling dat ze zich tweede Pinksterdag op het passagekantoor Leidseplein moesten melden, 
nu Schiphol verwoest was.

Op 12 mei, Eerste Pinksterdag, kwam op het gemeentehuis het bericht binnen dat de volgende 
dag het vee uit de Waterlinie naar het westen zou worden geëvacueerd. In de nacht werden de 
zestig boeren gewaarschuwd die als verdeelcommissaris voor Nieuwer-Amstel waren aangesteld. 
Op die Tweede Pinksterdag posteerde vader Van der Schans, een van de ontvangers van het vee, 
zich op de brug bij Ouderkerk. En daar kwamen de kuddes aangesjokt, misschien wat eerder dan 
verwacht; want op boerderij Andriessen werd net een rest van de Moederdagtaart aangesneden 
toen de koeien al over de Amsteldijk liepen en vader Andriessen wegvloog, want hij zat in de 
organisatie die het voer moest distribueren.

Het was die dag regenachtig weer met een ruwe westenwind, misschien soms met een flard 
zonneschijn, want bijna iedereen heeft de koeien in een ander licht gezien. De onafgebroken 
kuddes, die tien uren lang de gemeente binnensjokten, maakten een diepe indruk. Ze waren 
zo stom en weerloos. Ze kwamen onder meer uit Weesp en Muiden – drieduizend driehonderd 
koeien en tachtig paarden, die in lange slierten uitzwermden over alle polderwegen. Ze waren 
angstig. ‘Ze hadden bij Weesp over de hoge brug moeten trekken, maar de beesten durfden daar 
eerst niet overheen en holden in grote kuddes terug.’ [37] ‘Bij Ouderkerk moesten ze in drie 
kolonnes verdeeld worden: naar de Middelpolder, de Bovenkerkerpolder en het dorp Amstel-
veen. Toen alle weilanden vol stonden waren er nog koeien over en die gingen naar de werften 
en schuren van de akkerboeren.’ [21] Doodmoe kwamen de drijvers aan bij de brug. ‘Een heel 
triest gezicht, die moeie mensen met die arme loeiende beesten. Je stemming was toch al niet 
vrolijk en dat maakte het nog erger.’ [29]

Tussen de kuddes reden ook vluchtende boerengezinnen op wagens mee. De Ouderkerkers 
liepen massaal bij de brug te hoop. De koeien waren niet gemolken en konden haast niet meer 
lopen. Iedereen die de kans had trok even aan de spenen om de beesten te ontlasten. Wat niet 
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in emmers kon, liep weg in de Amstel. Ik weet dat ik die dag veel melk gedronken heb en dat 
de hele straat bemest was.’ [74] ‘De koeien die er beroerd aan toe waren stuurden we naar het 
slachthuis.’ [56]

Het loeien was in de hele gemeente te horen en het vertelde even veel over de oorlog als het 
luchtalarm. De koeien werden ook door het dorp Amstelveen gedreven. Langs het raadhuis 
trokken ze, waar het razend druk was. De burgemeester had zijn dochter meegenomen om te 
helpen typen. De boeren uit de Waterlinie en hun knechts moesten ondergebracht worden op 
de boerderijen, voor zover ze niet doortrokken naar een vluchtoord dieper in Noord-Holland, 
of terugkeerden naar huis. Gemeentepersoneel en werklozen die konden melken werden naar 
de weilanden gestuurd om de dieren van hun melk te ontlasten. De regering had stro beloofd, 
maar dat kwam niet. Veel Amstelveense boeren stelden hun eigen voorraad beschikbaar. In het 
Bosplan werd 7 ha gras gemaaid en in de Haarlemmermeer werd stro gevorderd. En dat alles 
terwijl de oorlog voortduurde en de berichten steeds verontrustender werden.

Intussen kwam vader Van Schaik boerenleider Slops tegen. Hij keek hem somber en verwij-
tend aan: ‘Zo ... jij bent toch ook één van die ...?’ Maar Slops ontkende heftig. De nsB hield 
zich koest, om zich de woede van het volk niet op de hals te halen.

In de avond van de Tweede Pinksterdag stonden alle stallen en weilanden boordevol vee. 
Voedselverdelers reden met hooi en veekoeken langs de erven. Er waren wel boeren die wat 
meer hooi vroegen dan hun toekwam: eindelijk eens een extra smakelijke hap voor hun eigen 
magere beesten!

Het werd tijd om te gaan slapen – de boeren uit de Waterlinie ver van vrouw en kinderen; 
terwijl het oorlog was! En dan zo dicht bij de luchthaven ... Op Schiphol was de spanning te 
snijden. ‘Zouden de Duitsers terugkomen? Geruchten over gelande parachutisten en saboteurs 
stelden de zenuwen nog zwaarder op de proef. De befaamde Parmentier was met zijn toestel 
naar Engeland gevlogen. Andere KlM’ers popelden om hem achterna te gaan. Tussen de lucht-
alarmen door repareerden zij beschadigde Douglassen, maar de militaire autoriteiten gaven de 
toestellen niet vrij.’ [b]

Op beide Pinksterdagen waren van Schiphol toestellen opgestegen om de bedreigde troepen 
op de Grebbelinie bij te staan. Het waren druppels op een gloeiende plaat.’ [a] Op Pinksterzon-
dag stond Wim Verburg op wacht toen het Duitse geschut de Grebbeberg onder bereik kreeg. 
‘Overal waren plotseling inslagen van mortieren. Ik rende naar de loopgraaf!’ [31] In deze nacht, 
van 13 op 14 mei, werd de Grebbelinie ontruimd.

Wim Gijse werd met de troepen van de Peel kriskras door Nederland gestuurd nadat ze 
hun stellingen hadden moeten opgeven. ‘Er zat geen enkele lijn in. Eén keer reden we alsmaar 
met een truck over een weg, terwijl ons van de andere kant hele colonnes vluchtend tegemoet 
kwamen. “Klopt onze opdracht wel?” vroeg ik. Een officier die ons tegemoet kwam schreeuwde 
dat we terug moesten.’ [31]

H. Copier van de Amstelzijde legerde in een school in het hartje van Rotterdam. Den Haag 
en Rotterdam waren nog steeds niet in Duitse handen. De nacht was vol angst en dreiging. In 
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Nieuwer-Amstel rook het naar mest en melk. Het leek wel of de hele gemeente vervuld was 
van de koeien. ‘Drink meer melk!’ Het had nog maar drie dagen geleden in het Amstelveensch 
Weekblad gestaan. Nu was elke teil, elke emmer, elke pan in de polder tot de rand gevuld met 
melk. En witte stralen siepelden weg in de sloten ...
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14 MEI

Verbijstering
Dinsdag na Pinkster – wasdag. ’s Morgens vroeg waren de kuddes vee al weer gemolken. Een 
melkfabriek begon met het ophalen van de overschotten. De boerinnen kookten grote pannen 
eten voor de gasten uit de Waterlinie. De radio-luisterwacht op het raadhuis werd bemand door 
ambtenaar De Vuyst. Het was weer stralend weer; het zou warm worden vandaag.

Om 10.00 uur begonnen Corrie Lustenhouwer en haar vriendin Ria met het opmaken van 
de kribs in de Bovenkerkse stellingen. ‘Oostelijk van de Noorddammerweg was de barak waar 
ze aten en sliepen, westelijk van de weg lag de keuken, op dertig meter afstand van het geschut. 
Achter de keuken was de munitie-opslagplaats.’ [29]

Om 10.25 uur kwam over de radio het bericht dat de koningin en de regering naar elders 
waren vertrokken. Dat gaf een afschuwelijk gevoel van overgelaten zijn aan de vijand. ‘Wij 
woonden aan de Amsteldijk-Zuid, bij de kruitfabriek. Toen om elf uur de bakker langs kwam 
stonden alle vrouwen met behuilde gezichten aan de deur. Moeder huilde de hele ochtend 
boven de wastobbe.’ [34]

Tegen het eind van de morgen begon zich boven Amsterdam een kolossale rookkolom te 
verheffen. Het gevoel van onheil nam toe. ‘Wees niet bang,’ liet de Amsterdamse commissaris 
van politie over de radio omroepen, ‘die branden zijn in het belang van defensie.’ Het waren de 
oliehavens in Amsterdam-Noord.

Tegen 13.00 uur werd het zeer onrustig in de lucht. Radiowacht De Vuyst ving tientallen 
meldingen op van Duitse bommenwerpers boven Zuid-Holland. Om 13.55 uur kwam over 
het anp de officiële proclamatie van de koningin dat zij en de regering waren uitgeweken naar 
Engeland. Veel mensen waren woedend en verbijsterd. Nu begonnen er ook vluchtende sol-
daten uit de Grebbelinie de gemeente binnen te komen. ‘Ze gooiden hun geweren in de vaart 
langs de Kostverlorendijk. Aan hun houding kon je zien dat ze verder maling aan de oorlog 
hadden.’ [24] Een aantal andere vluchtende soldaten sloeg een bivak op in de schuilkelder aan 
de Amstelzijde. Zij hadden nog moed. Met hun geweren schoten ze op de overvliegende Duitse 
toestellen. Ook op de spoordijk langs de Poel stond een groepje militairen uit de Grebbelinie. 
‘Een van die jongens begon te schieten toen de Duitsers laag over de Poel scheerden, maar zijn 
baas zei: Doe maar niet, het heeft geen zin meer, het geeft alleen maar extra doden. En je zag 
inderdaad een spoor van kogels door het water van de Poel spetteren.’ [5]
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Bombardement van de stellingen in Bovenkerk
Het geschut in Bovenkerk knetterde onafgebroken. Een militaire auto van de staf in Sloten 
bracht de groenten voor het avondmaal. De chauffeur en de begeleidende sergeant begonnen 
met het afladen van de kisten. Het was andijvie. De twee Bovenkerkse meisjes stonden klaar 
om de groenten te gaan snijden. Corrie: ‘Toen kwam er voor de zoveelste keer alarm. We doken 
tegen de slootkant. Nadat het veilig was gingen ze door met afladen, maar er kwam opnieuw 
alarm. Die middag hebben we zeven maal tegen de slootkant gelegen. Om vier uur was de wagen 
nog maar half afgeladen.’ [29]

16.00 uur. ‘Sein luchtalarm doorgegeven,’ schrijft De Vuyst in zijn logboek. Het latere officiële 
rapport vermeldt: ‘Drie vliegtuigen vlogen in westelijke richting. Nadat zij de westelijke grens 
van de gemeente hadden gepasseerd, vlogen zij eerst in zuidelijke en daarna oostelijke richting 
terug. Om 16.07 uur vlogen zij boven de bocht van de spoorlijn Amstelveen – Aalsmeer.’

Corrie: ‘Ik zie me daar nog staan met die sergeant, Van Wolferen heette hij, een lange, slanke, 
knappe jongen. De vliegtuigen kwamen aan vanuit het oosten. Bij één ervan zag je rook.

‘Die is aangeschoten,’ zei de sergeant. Hij was plotseling heel waakzaam. Wij volgden de 
vliegtuigen met onze ogen. Toen draaiden ze. De sergeant riep: ‘En nou wegwezen!’

We vlogen alle kanten heen. Ria en ik kropen onder het biljart in de vermaakszaal. Daar lag 
ook soldaat Leen Heemskerk, die zei: ‘Je moet weg uit het kamp!’

Het was een kabaal! Ria en ik renden naar de eerste huizen van de Noorddammerweg. We 
schuilden in het klompenhokje van het eerste huis. Aan de andere kant van het houten wandje 

Overblijfselen van de militaire veldkeuken bij Bovenkerk na het bombardement op 14 mei 

1940.

Op de achtergrond boerderij Broekhuizen.  foto: j. van oosterum, deurne
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stonden twee soldaten. Het gekke is dat ik niets heb gehoord van de bom, maar dat ik wel, in 
het huis achter het raam, een vrouw met een schort zag staan die plotseling plat voorover viel en 
toen weer opkwam met een wilde grijns van angst op haar gezicht. Het was net nacht, zo donker, 
en ik keek in een diepe krater, drie meter bij mij vandaan. We begonnen over brokken puin te 
klimmen. Het huis was uit elkaar gebarsten en de muren hadden die twee soldaten bedolven 
en gedood. En die aardige sergeant, hoorden we later, die was ook dood.’ [29]

De keuken van het kamp stond in lichterlaaie en de munitie-opslagplaats kwam in gevaar. 
Als de munitie de lucht in zou vliegen, zou dat rampzalig zijn voor een wijde omgeving. Er werd 
groot alarm gegeven. De commandant van de stelling die voor de oorlog zo nonchalant was 
geweest, hield in deze uren zijn hoofd koel. ‘Hij was helemaal niet bang en voerde zijn mannen 
aan bij het wegslepen van de munitie.’ [28] ‘Hij liet alle granaten uit de opslagplaats halen. De 
soldaten stonden tussen de brand en de munitie. Als Chinezen aan een ketting gaven ze de 
granaten aan elkaar door en zo werd het spul naar het veld afgevoerd.’ [5]

De verslagen vermelden dat het wijkhoofd Van Damme koelbloedig optrad. Waarschijnlijk was 
hij het die een minuut na de aanval de brand meldde en om 16.19 uur om geneeskundige hulp 
vroeg. Om 16.40 uur kwam het bericht van explosiegevaar en opnieuw een verzoek om hulp. 
Maar intussen moeten brandweer en Rode Kruis al vertrokken zijn. In Bovenkerk werd opnieuw 
alarm gegeven. Op het raadhuis in Amstelveen zaten alle ambtenaren in de kelder. Alleen burge-
meester Haspels bleef nog achter in zijn kamer. Hij belde zijn vrouw: ‘Je moet dekking zoeken’.

‘Nee, jij! Ga alsjeblieft die kelder in ...!’

Vernielde woning in het St. Urbanuspark na het bombardement van 14 mei 1940.
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Uit Bovenkerk begon de bevolking weg te trekken. Moeder Lustenhouwer trok nog eerst haar 
goeie jurk aan. Een soldaat begon op het kruispunt bij de Handweg het verkeer te regelen. Jaap 
Lustenhouwer: ‘Je zag die grote rookwolken achter je. Corrie moest daar ergens tussen zitten. 
Maar wij moesten weg. Het hele dorp werd geëvacueerd. Er was een beetje paniek. Iedereen 
liep zo snel mogelijk richting Amstelveen.’ [28]

En daar snelde Corrie haar eigen familie voorbij. Ze had een shock en hoorde en zag niets. 
Op de Handweg haalden mensen haar binnen. ‘Plotseling was ik heel kalm. We zaten met tien 
mensen in de kelder en ik zei: Laten we eerst maar zes Wees-gegroetjes bidden. En ik bad ze 
zelf voor.’ [29]

De brandweer, met commandant Maarten van Poelgeest aan kop, reed het gevarengebied bin-
nen en begon te blussen. De mannen onderscheidden zich in dapperheid, volgens de rapporten. 
Vier Amstelveense artsen bogen zich over de gewonde burgers en militairen. De ambulance haalde 
de militaire gewonden op. ‘Het gaf een heel eenzaam gevoel: al die Bovenkerkers trokken weg 
uit het gevaar; je kwam ze tegen. En wij gingen erin, in dat lege dorp met die brand erachter!’ [5]

Oorlog in Bovenkerk. Afgrijzen in het St. Urbanuspark. Twee huizen waren helemaal verwoest, 
drie andere zwaar beschadigd, de rest door elkaar geschud. Oma Roof had, toen de bommen 
vielen, juist bezoek van haar jongste dochter die haar kwam vertellen dat ze haar eerste kind 
verwachtte. Nu was oma dood, 67 jaar oud, en haar dochter werd met zware verwondingen 
naar het Leger des Heils gevoerd.

Machteloos
En intussen was er steeds die rookwolk boven de oliehavens in het noorden. Langzaam begon 
zich ook boven de zuidwestelijke horizon een brede, schrikwekkende rookkolom te ontwikkelen 
die zelfs het licht van de zon versluierde. Er moest iets heel verschrikkelijks aan de hand zijn.

Om 18.55 uur kwam er over het anp een proclamatie van generaal Winkelman door: de Duit-
sers hadden Rotterdam gebombardeerd en dreigden ook Utrecht te vernietigen. Om verdere 
burgerslachtoffers te voorkomen was besloten de strijd te staken.

Bij het uitbreken van de oorlog hadden veel vrouwen gehuild; nu huilden vooral de mannen. 
‘... Toen heb ik mijn vader voor het eerst zien huilen. Hij ging de straat op met mijn oom en 
allebei huilden zij machteloos. Zij wisten wat ons te wachten stond.’ [35] Korporaal Gijse hoorde 
in Breukelen dat het was afgelopen. ‘We waren op de terugtocht aangeland in de Waterlinie. 
Het eten stond klaar, maar er heeft geen mens gegeten. We waren woest, we stonden allemaal te 
huilen. Die emotie – dat je verloren had!’ Mien Gijse, zijn zuster, was juist bezig geweest met het 
ophangen van de was toen de bommen in Bovenkerk vielen. ‘Het wasgoed hing te slingeren. We 
trokken die dagen heel nauw met de soldaten van het zoeklicht op. Toen ze ’s avonds hoorden 
dat het afgelopen was, lagen er een paar te huilen op hun krib.’ [27]

Het 10e regiment infanterie was die dag op de terugtocht geweest uit de Grebbelinie. ‘We 
moesten de aftocht langs het spoor dekken. Die jongens bij het veldgeschut ... het waren schiet-
schijven. Het is wat als je ze om je heen kapot ziet gaan. Ik kan hier niet over praten ...’ [31]
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Ook Anton Schaefers hielp bij de dekking van die terugtocht. Toen hij zijn laatste kogels 
verschoten had, deed hij een poging zich weer aan te sluiten bij de hoofdmacht. Op dat moment 
werd hij aan zijn hoofd getroffen door granaatscherven en hij stierf, 24 jaar oud.

Kapitein Daan van Eibergen Santhagens was met twee tientons vrachtwagens uit de Greb-
belinie op weg naar Amsterdam om nieuw materieel te halen. Hij kwam langs zijn woonplaats 
Amstelveen en maakte bij zijn goede bekende, burgemeester Haspels, gebruik van de telefoon. 
Mevrouw Haspels: ‘Ik zie hem nog staan, onder de modder, en ik weet nog hoe verslagen hij 
keek toen hij hoorde dat het mis was.’ [12]

Laat in de middag hadden drie KlM-vliegtuigen met hun bemanningen klaargestaan op 
Schiphol, met draaiende motoren, voor een ontsnapping naar Engeland. Maar op ’t laatste 
moment kwam er een dringend bericht uit Den Haag dat de toestellen op Schiphol moesten 
blijven, want Nederland had zich overgegeven en wegvliegen zou nu diefstal zijn. En de pro-
pellers kwamen weer tot stilstand! [a, b]

Jan Hermanns, chauffeur bij het expeditiebedrijf Gorter, vervoerde die dag levensmiddelen voor 
Albert Heijn, alsof het geen oorlog was. Bij Schiphol werd hij aangehouden door Nederlandse 
militairen die hem vroegen munitie van Schiphol weg te brengen naar boerderijen benoorden het 
IJ. Zes ton munitie vervoerde hij. Volgens zijn zeggen is hij daarna teruggekeerd naar de lucht-
haven en heeft geholpen met het vernielen van vliegtuigen. [k] En inderdaad: de vliegers die niet 
hadden mogen opstijgen, schoten de brandstoftanks van hun toestellen lek en staken ze in brand.

Beeldschoon en troosteloos was die mei-avond. De namen van de in Bovenkerk gesneuvelde 
militairen werden bekend: soldaat W. M. Meester, 20 jaar oud, soldaat S. Spoor, 21 jaar oud, 
sergeant J. M. van Wolferen, 23 jaar oud. En soldaat Leen Heemskerk had een been verloren. 
De ruïnes in het St. Urbanuspark stonden hoekig tegen de hemel. In het dorp Amstelveen en 
de omringende polders kregen de gevluchte Bovenkerkers een plaatsje voor de nacht. ‘Ze lagen 
in een lange rij op de keukenvloer.’ [47] In het kantoor van de Boerenleenbank sliepen achttien 
mensen. Maar het gevaar was geweken. In Bovenkerk werd het zeer stil.

In zijn huis aan de Prins Bernhardlaan vernietigde burgemeester Haspels de papieren die naar 
zijn gevoel niet in handen mochten komen van de Duitsers. Hij dacht: ‘Ze zullen de burge-
meesters wel gevangen nemen’. Maar niemand wist wat er ècht zou gebeuren. En voor hoe lang.

De opruimingsploeg van de lBd sliep deze dagen in de timmermanswerkplaats op de ge-
meentewerf. ‘Bij ons vandaan kon je Rotterdam zien branden: een rode gloed tot hoog in de 
lucht. Er kwamen mensen uit het dorp bij ons te staan. Met tranen in onze ogen stonden we 
daar.’ [5] Soldaat Copier uit de Buurt over Ouderkerk bracht de nacht door in de straten van 
Rotterdam, midden tussen de branden. ‘Je hoorde overal geschreeuw en je kon niets doen. Je 
was machteloos.’ [75]

Er waren nog wel geruchten dat de Engelsen in Zeeland stonden om ons te bevrijden, maar 
het gevoel van verlatenheid was zwaarder dan de hoop. In deze nacht van rouw en rode gloed 
van branden, in deze niemandsnacht tussen vrijheid en bezetting, doofde voorgoed een oud, 
argeloos tijdperk uit.
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Rouw
Gigantisch trok het Duitse leger op 16 mei over de Amsterdamseweg, camouflagenetten over 
de voertuigen en ook de soldaten gehuld in camouflagepakken. Dit was een bedreigend, ij-
zingwekkend leger, heel anders dan het Nederlandse, en het leek of die tanks de bezetting als 
een grijs kleed over de Amsterdamseweg uitrolden. Toen de overmachtige kolonne voorbij was 
voelde Nieuwer-Amstel wezenlijk aan als bezet gebied.

Je zag ook plotseling het verraad. Groepjes nsB’ers stonden op de straathoeken en brachten 
de nazi-groet. Verder bleven de straten leeg. Veel mensen sloten de gordijnen, als teken van 
rouw. De sfeer was beklemmend.

Het eerste doel van de bezetter was Schiphol. In een dag tijd werd het vliegveld een Luftwaf-
fe-basis en de bedrijvigheid daarvoor trok zijn sporen door Amstelveen. Voor het Wandelpark 
verschenen kolossale vrachtwagens met benzine, zoals men die nog nooit gezien had. De man-
schappen legerden met tenten in het park, waar verder niemand meer in mocht. Vader Teunissen, 
de stationschef van de halte Amstelveen, mocht plotseling niet meer naar Bovenkerk telefoneren 
om het vertrek van de trein te melden; dat deden, tot zijn machteloze woede, de Duitsers.

Op 17 mei trok de Duitse veldartillerie de gemeente binnen om te werken aan een bescher-
mende gordel van luchtafweergeschut rond Schiphol. Ze brachten 700 paarden mee en de 
boeren werden verplicht die in het volle hooiland te laten grazen, waar ze het maaibare gras 
vertrapten, voor zover dat nog overeind stond. Want ook de koeien uit de Waterlinie bevolkten 
de weilanden nog en snel werden de velden doffer.

De eerste strenge order van de bezetter was al op 15 mei gekomen: de hele gemeente moest 
totaal verduisterd zijn. De handige Frits Gaarenstroom kwam op het idee om overal langs de 
deuren te gaan en zwart papier te verkopen. Daar maakten de mensen rolgordijnen van die na 
zonsondergang werden neergelaten. En zo waren de straten aardedonker zodra de duisternis 
was gevallen. Het leek dan of de oorlog zelf als een persoon buiten rondsloop en of je omringd 
werd door een diepere duisternis dan alleen van de nacht.

Het angstige wachten op de Nederlandse soldaten begon. De een na de ander zond bericht 
of kwam thuis. ‘... Toen mijn vader hoorde dat ik nog leefde, heeft hij in zijn stoel zitten huilen 
van doorstane angst.’ [27] Jan Lustenhouwer was drie weken zoek. ‘Alle Bovenkerkse jongens 
waren al terecht, maar van Jan hoorden we niets. Op 31 mei stapte hij plotseling uit het treintje 
en spoorman Bartels vloog op de fiets voor hem uit naar ons toe!’ [29]



85

ii.4 de BeZetting

Sommige soldaten werden een paar weken als krijgsgevangene geïnterneerd. ‘Het was verne-
derend. Daar stond je achter tralies en dan kwamen die Duitsers voorbij. Het griefde je zo.’ 
[27] De thuiskomst was soms heel vreemd. Je was niet meer dezelfde, je was in de hel geweest 
en oud geworden.

Op zes adressen in Nieuwer-Amstel kwam het bericht dat het wachten vergeefs zou zijn. Zo 
was het begin van de oorlog: zes Amstelveense soldaten gesneuveld, drie militairen van elders 

Gedicht van een vluchteling uit Rotterdam, door hem verkocht om aan eten te komen.
foto: h. c. kraamwinkel, amstelveen
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in Bovenkerk omgekomen en een aantal gewond, drie burgers door bombardementen gedood 
en anderen zwaar gewond. Op Schiphol elf militairen gesneuveld, onder wie de Amstelvener 
Henri Jansen; op 24 mei stond zijn rouwadvertentie in het Amstelveensch Weekblad. In hetzelfde 
nummer werd gevraagd of iemand een zwart gladharig hondje had gezien dat was meegelopen 
met de soldaten – een haast absurd detail waardoor de oorlog bijna iets alledaags kreeg.

Op 16 mei werd het lichaam van Anton Schaefers door zijn oudste broer met de auto van de 
groentezaak weggehaald van de Grebbeberg. Op 17 mei was de begrafenis op de begraafplaats 
Buitenveldert. De rouwdienst in de Sint Annakerk werd bijgewoond door een geschokte 
menigte. Toen de familie thuis kwam lag er een brief in de bus; van Anton. Hij had, met de 
onbegrijpelijke antennes van de ziel, voorvoeld dat hij zou sterven: het was een afscheidsbrief.

Eén week was het avW niet uitgekomen, en nu keek je uit naar een opsomming van al die 
gebeurtenissen waardoor het bestaan was veranderd. Maar in een bezet land veranderen ook 
de kranten; ze worden spreekbuizen van de bezetter, vol oproepen en verordeningen. Dat het 
oorlog was, dat er doden waren, dat Schiphol en een deel van het Urbanuspark in puin lagen, 
dit stond er niet in!

Vlak na de meidagen begonnen de vluchtelingen uit Rotterdam langs te trekken, op weg 
naar familie. Er was een man bij die aan de Amsteldijk-Zuid zelfgemaakte gedichten over de 
verschrikking verkocht om aan wat geld te komen. Er kwam een landelijke hulpactie voor 
Rotterdam op gang. Volgens de ‘regeringscommissaris’ – zoals de commissaris van de koningin 
plotseling moest worden genoemd – stond Amstelveen aan de spits naar hoeveelheid en kwaliteit 
van de goederen: negen vrachtwagens en een verhuisauto reden in de meimaand vol kleding en 
beddegoed naar de getroffen stad.

Naar het oosten toe werden de kuddes vee één voor één teruggedreven. Het weiland zag 
zwart. Maar het gras had zich nog niet opgericht of de bevolking begon al wat te wennen aan 
de bezetting. Het dagelijks leven kwam weer aardig op gang. Ja, de bus reed niet meer, maar je 
kon evengoed met de trein. En de Duitsers zouden op een dag wel weer vertrekken, vrij spoedig 
naar men zei. Maar niet iedereen dacht er zo over; het verzet was al begonnen.
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De zoeklichten in het Bosplan in actie.  foto: f. g. breman, portugal
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DE DUITSERS IN AMSTELVEEN

De Luftwaffe graaft zich in
‘Hinlegen, aufstehen, ein zwei drei vier ...’

Een vroege morgen, eind mei. Een Feldwebel brulde zijn commando’s, een uur lang zonder 
ophouden. Heel Amstelveen stond naar die oefeningen te kijken bij het weiland achter de 
Heemraadschapslaan. De soldaten waren doodop. De toeschouwers werden steeds stiller. 
‘Hinlegen, aufstehen ...!’ Dat daar was geen oefening, het was een marteling. Ineens waren die 
Duitse jongens geen vijanden meer, maar slachtoffers van dezelfde oorlog.

Zonder haast was de Wehrmacht begonnen met het vorderen van woonhuizen en gebouwen 
voor de Luftwaffe, om precies te zijn: voor Dienststelle L. 30309. Het leek zo’n beetje lukraak 
te gaan, maar langzamerhand ontstonden er verdichtingen en kon je gaan spreken van Duitse 
enclaves, meestal rond openbare gebouwen. Op 18 mei werden de eerste twee huizen in beslag 
genomen: aan de Bos- en Vaartlaan en de Mr. Sixlaan, op 20 mei volgde Amsterdamseweg 80, 
het onderkomen van het Rode Kruis, op 23 mei nestelde een patrouille zich op het dak en in de 
directiewoning van Vredeveld. Toen, 26 mei, streek de Luftwaffe massaal in de gemeente neer; 
overal werden manschappen ingekwartierd. De commandant koos het huis van de burgemees-
ter. ‘De man had een oppasser bij zich die ’s avonds een keurig nachthemd met een rood biesje 
op het bed van zijn baas legde. Die eerste Duitsers hier waren keurtroepen, wonderlijke kerels 
met mooie blauwe jasjes. Ze kwamen met paarden. Er was heel wat bedrijvigheid. Ze legden 
veldtelefoons aan.’ [12] De commandant was ervan overtuigd dat de Duitsers in Nederland de 
heilsstaat kwamen brengen. Geanimeerd belde hij een Amsterdamse politiecommissaris op, die 
hij ooit op vakantie had ontmoet. ‘Beste Freund, ik kom eens bij je napraten ...’ Maar de beste 
Freund vond het niet leuk. Hij stuurde zijn eigen auto om de Duitser op te halen – een Duitse 
wagen wilde hij niet voor zijn deur.

In Elsrijk en Patrimonium zaten de gewone soldaten, zoals Heinz en Dittmar bij de familie 
Linssen. Ze kwamen verlegen binnen, zetten hun geweren in een hoek van de gang en deden 
hun besmeurde schoenen uit. Moeder Linssen gaf ze maar een kopje thee. De kinderen zagen 
niets anders dan twee gewone, aardige jongens en kropen op hun knieën. ‘... En toen begon 
ineens één van die twee te huilen.’ [97] De volgende morgen moesten ze op dat appèl bij de 
Heemraadschapslaan. Met afgrijzen keek de familie Linssen toe. Er begon een snelle verbroe-
dering tussen het gewone volk en de gewone soldaten. De Duitsers waren opgetogen over de 
welvaart in Nederland. ‘Wolle,’ noemden ze het zachte witte brood dat op de tafels kwam. 
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De soldaten waren vriendelijk voor de mensen en ‘och, eigenlijk zijn die Duitsers nog niet zo 
slecht,’ vond men. Op een dag zouden ze de Amstelveners een cabaretvoorstelling aanbieden. 
Maar de legerleiding begon de toenadering tussen soldaten en burgerij gevaarlijk te vinden. 
Helemaal ontdaan kwamen Heinz en Dittmar vertellen dat de voorstelling niet doorging. De 
hele compagnie moest onmiddellijk uit Amstelveen vertrekken. De twee soldaten namen hui-
lend afscheid. ‘Met elk een half witbrood en een pakje boter vertrokken ze; we hebben nooit 
meer iets gehoord.’ [97]

Al op 22 mei waren de buitens Oostermeer en Wester-Amstel betrokken door hoge officieren. 
De Joodse familie Goudstikker, die Oostermeer bewoonde, had in de oorlogsdagen nog kunnen 
wegkomen naar Engeland. Nu werd het landhuis ingericht als hoofdkwartier, naar men zegt 
voor generaals. Er vestigde zich ook al snel ene Herr Miedl, een kunstexpert die de taak had 
voor rijkskanselier Goering kunstschatten op te sporen en te confisceren. Goering was de grote 
baas van de Luftwaffe en kwam zelf nu en dan logeren op Oostermeer, waar hij waarschijnlijk 
de hoge officieren van Schiphol bij zich ontbood. Goering was graag op Oostermeer en had er 
zich liefst persoonlijk gevestigd.

In juni werd het Leger des Heils door de bezetters als stichting geliquideerd en de kweekschool 
werd een legerplaats voor Luftwaffe-soldaten. In diezelfde maand moesten Eben Haëzer aan de 
Molenweg, de Johannes Calvijnschool en de Avondtekenschool aan de Handweg, de ulO-school 
en het Turngebouw aan de Ouderkerkerlaan en het Patronaatsgebouw aan de Noorddammer-
laan ontruimd worden. In Amsterdamseweg 511* vestigde zich tijdelijk de Kommandant van de 
Fliegerhorst (luchtmachtbasis) Schiphol. In juli werd de Incassobank (hoek Keizer Karelweg/
Amsterdamseweg) ingericht voor de Feldgendarmerie. Verspreid in Randwijck, Elsrijk en de 
Witte Stad werden in 1940 voor zover bekend samen 120 woningen gevorderd; en dan nog 
stallen, schuren, garages, werkplaatsen, sportlokalen en landerijen.

In juli werd op last van de Kommandant van Schiphol het Bosplan tussen de Colijnweg, de 
Bleekerskade, de Vliegveldweg en de Ringvaart afgesloten; de Colijnweg mocht niet meer zonder 
toestemmingsbewijs betreden worden. Het luchtafweercordon rond Schiphol werd dichtgetrok-
ken. Bij de Karsebrug plaatsten de Duitsers drie geschutstorens en een zoeklicht, bij de Roeibaan 
kwam zware flaK (Flieger Abwehr Kanone) met zoeklichten. Ook bij de Koenenkade en in het 
Openluchttheater in het bos werd geschut geplaatst, en in de Schinkelpolder kwam een lichte 
batterij te staan. Zoeklichten werden nog geïnstalleerd op het land van boerderij Meerzicht en 
aan de Kleine Noorddijk. Vanaf de Koenenkade – waar een halte van de trein was – tot Schiphol 
werd een smalspoor aangelegd voor het transporteren van munitie. De Organisation Todt** die 
uit Duitsland werd geroepen voor de aanleg van de Luftwaffe-basis op Schiphol, kapte voor al die 
stellingen een deel van het jonge bos. De mensen van de Nederlandse Heidemaatschappij, die in 
het niet-bezette deel van het Bosplan doorgingen met de aanplantingen, zagen het woedend aan.

* Thans Aemstelle.
** Todt: organisatie van de Duitse ir. Todt, die technici en arbeiders verzamelde voor de bouw van militaire werken 

enzovoort.
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In juli moest ook boer Andriessen aan de Ringdijk toezien hoe een zoeklicht en een barak in zijn 
land werden geplaatst, op het stuk bovenland aan de Amstel bij de Nesserlaan. Het was snikheet 
en twee jonge soldaten vielen onder hun werk in slaap. ‘Ze kregen van oudere kerels trappen 
tegen hun hoofd met die harde laarzen!’ [25] Het zoeklicht werd ingegraven en gecamoufleerd en 
zag eruit als een hooiberg. Ook bij de Zijdelweg stonden een zoeklicht en luchtdoelmitrailleurs. 
Een volgende stelling in de ring van luchtafweer werd gebouwd op Aalsmeerse bodem aan de 
Legmeerdijk, op het land van Lambalk.

Het zwaarste geschut in Nieuwer-Amstel kwam aan de Janselaan. Eerst zeulden de Duitsers 
een tijdje rond met de vier zware flaK-batterijen. Op 17 mei trokken ze met hun colonne langs 
de Amstel en reden het land van Van Schaik op, waar de kanonnen sporen trokken van een halve 
meter diep. Vier dagen later zette de stoet zich weer in beweging, nu naar de Janselaan, een met 
zwarte koolas bedekte landweg* die vanaf de Handweg in het verlengde van de Noorddammerlaan 

Geschutstoren aan de 

 Bleekerskade bij de 

 Karsebrug

* Waar nu de Sportlaan loopt 
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het land inliep langs de boerderij van Post Splinter. Wat verder ging de weg over in een graspad 
met karresporen. Daar, honderden meters diep in het land, ontstond een kleine vesting van 
barakken, beschermd door aarden wallen met daarbuiten mitrailleurs en in het midden de flaK.

En intussen gonsde het op Schiphol: de gaten werden gedicht, de banen verlengd, nieuwe 
gebouwen neergezet. De Luftwaffe bereidde zich voor op de Blitz op Engeland!

De bloem der ‘Nazi’
Eigenlijk was het een hele sensatie, het nestelen van dat buitenlandse volk in onze landelijke 
plaats. De Luftwaffe liep er vlot bij, heel wat anders dan onze stijf uitgedoste Nederlandse 
soldaten; zelfverzekerd, met mooie blauwgrijze pakken en open halsjes. Alles wat Duits was 
in Amstelveen was blauwgrijs. De officieren waren echte heren, ex-vliegers van de Lufthansa 
die perfect de weg bleken te kennen in Amstelveen. In het begin vond een groot deel van de 
bevolking die Duitsers wel interessant: ‘Ach, dat fascisme zag je in de gewone soldaten niet ...!’ 
Vooral de jongeren keken hun ogen uit, al waren de jongens door andere dingen geïmponeerd 
dan de meisjes. De Luftwaffe-soldaten die in het Leger des Heils gelegerd waren, gingen in de 
zomer van 1940 op gezette tijden zwemmen in het Poel-zwembad aan de spoordijk. Dan liepen 
ze zingend, in spierwitte werkoveralls en met zwarte laarzen aan over de Amsterdamseweg: 
‘Jongens van 19 en 20 jaar – de bloem der natie! Ieder ander moest dan het zwembad uit. Je 
hoorde ze in de verte aankomen en had er het smoor over in dat je moest vertrekken. Vanaf de 
spoordijk zat je dan met een stel naar ze te gluren. Ze zwommen poedelnaakt.’ [96] Maar dit 
onkuis gebeuren viel niet meer onder de invloedssfeer van de kerken.

Op Oostermeer zaten ook een paar jonge soldaten die wel eens gingen fietsen met jongens 
van de Amstelzijde. ‘Omdat mijn vader pas dood was, droeg ik een zwart driehoekje op mijn 
mouw en die soldaten wisten wat dat betekende. Is je vader in de meidagen gesneuveld? vroegen 
ze. Zo kwam je in gesprek. Maar langzaam aan, door je reactie op allerlei gebeurtenissen, kwam 
je tegenover elkaar te staan. En je besefte: het zijn toch je vijanden, zelfs die gewone jongens 
zijn dat.’ [76]

De commandant van het zoeklicht bij de Nesserlaan was een corrupte kerel die legerspullen 
verhandelde en bij Nieuwendijk in Nes met zijn pistool gratis ‘schnapps’ afdwong. Soms joeg 
hij alle soldaten de barak uit om er huis te houden met een vriendin, die hij vervolgens bestal. In 
oktober werd hij door zijn eigen bazen gearresteerd, tot grote opluchting van zijn manschappen. 
Die soldaten waren zelf om hartelijkheid verlegen. Ze zeiden ‘Mutter’ tegen vrouw Andriessen, 
die hun was deed. Op een novemberavond klopten ze op de deur: ‘Mutter, we moeten naar 
Frankrijk’. Dat was om te vechten. Ze kregen hun was nat mee. Veertien gingen er weg, drie 
kwamen er tien dagen later terug. Hun was zat nog steeds nat in hun ransel. De anderen waren 
gesneuveld.

Er was een leuke jongen bij die groep, die ineens naar Berlijn moest. Twee weken later kwam 
hij terug, hakken tegen elkaar: ‘Heil Hitler!’ Hij was totaal omgeschoold en iedereen was bang 
voor hem.
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Tegen de winter vorderde de groep het zomerhuis van de boerderij. Daar lag op een avond een 
van de jongens te snikken; hij had een brief van zijn moeder gekregen: zijn twee broers waren 
gesneuveld, hij was de enige die nog over was ...

Hoeveel Duitsers waren er ‘omgeschoold’? De kadaverdiscipline binnen het Duitse leger 
schokte de bevolking en beet gaten in de schaapsvacht van de wolf. Zo was er op een zomer-
middag die angstaanjagende oefening bij het Leger des Heils. In de eertijds zo feestelijk door 
de Nederlandse militairen in gebruik genomen barak achter het burgemeestershuis legerden nu 
Duitsers, die telkens onderworpen werden aan de zwaarste oefeningen. Op die middag moesten 
ze bepakt en bezakt de Hoornsloot oversteken, heen en weer, achter elkaar, tot ze uitgeput in het 
water zakten. Er kwam een bootje om ze op te pakken, maar twee soldaten leken bewusteloos. Ze 
werden naar de barak gebracht en de legerarts drentelde op zijn dooie gemak uit de kweekschool 
vandaan om de situatie op te nemen. Maar die jongens waren dood.

‘ ’s Avonds om zes uur werden hun makkers in het gelid voor die barak gezet en moesten zin-
gen! Je hoorde dat het niet lukte. Er kwamen harde, schreeuwende bevelen, en daar gingen ze: 
marcheren en zingen; zingend en marcherend de Amsterdamseweg op, om de rotonde heen. 
Het was ijzingwekkend!’ [12] Hoe bitter zou deze bezetting worden – als er zó moest worden 
geoefend ...?

De plannen van Hitler concentreerden zich intussen op verdere veroveringen en de Duitse 
troepen maakten zich gereed voor operatie Seelöwe, een invasie op de kusten van Engeland. Bij 
het voorbereidende werk werd de luchtmacht sterk ingezet en de Luftwaffe concentreerde zijn 
hoofdmacht op de vliegvelden in het westen. Zo begon in augustus 1940 de Blitz: de bombar-
dering van de grote Britse steden; de ‘Battle of Britain’, zeiden ze aan de overkant. De troepen 
verzamelden zich in Nederland voor de grote oversteek. Ze legerden ook in Amstelveen. Op 
weg naar hun onderkomens kwamen ze over de Ouderkerkerlaan. Ze zongen prachtig, die sol-
daten, het was een bittere lust voor het oor: ‘Und wir fahren, und wir fahren, und wir fáááhren 
gegen Engeland, Engeland ...’ Maar de mannen waren bekaf. ‘Bij ons voor de deur zakte er een 
in elkaar. Ze schopten hem tot hij weer liep.’ [56] Misschien had die jongen helemaal geen zin 
om naar Engeland te ‘fahren’. Hij hóéfde tenslotte ook niet, want de Blitz, hoe verschroeiend 
ook, zou Engeland niet klein krijgen. De Britten werden er alleen maar feller door. En dat was 
merkbaar tot in het luchtruim boven Schiphol.

De luchtbeschermingsdienst
In juli kwam er op merkwaardige wijze een aanwinst van de lBd de gemeente binnen: een Che-
vrolet vrachtwagen, getrokken door een paard omdat de leverancier geen benzine had. De wagen 
was al vóór de oorlog besteld en bedoeld als ambulance. Op de gemeentewerf werd hij voorzien 
van een houtgasgenerator. Voor de lBd was de tijd van oefening en spel voorbij. Commandopost 
en torenwacht waren dag en nacht bezet; de brandweer, de geneeskundige- en de opruimings- 
en hersteldienst waren steeds met 3 à 4 man paraat en er werd de hele nacht gesurveilleerd. Op 
22 juli had de lBd een bespreking met majoor Pfeiffer, stafofficier van de Ordnungspolizei in 
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Haarlem, over de organisatie van de dienst. Alle belangrijke gebeurtenissen, zoals bominslagen, 
moesten voortaan aan hem gemeld worden. In het vervolg was er ’s nachts een Rode Kruisman 
op gemeentewerken aanwezig. In oktober werd een vaste kern lBd-mensen gevormd uit gede-
mobiliseerde Nederlandse militairen. De totale dienst bestond daarna uit 63 man.

Vrijwel onmiddellijk was het raak in het luchtruim boven Schiphol en omgeving. De lBd 
moest er via het Amstelveensch Weekblad op wijzen dat de mensen tijdens luchtgevechten en het 
vuren van afweergeschut binnen moesten blijven. Want men stond in de schervenregen of het om 
een onweer ging met een verfrissend buitje. Burger-zijn in oorlogstijd – dat moest men leren. De 
lBd leerde óók snel; aan de harde praktijk. Na een bominslag werd de chef van dienst opgebeld, 
die pijlsnel op de fiets sprong om zijn manschappen op te roepen, want verder beschikte haast 
nog niemand over een telefoon. Waar de tocht dan heen ging ... daar was het oorlog.

Rampzalige nachten
De eerste nacht dat ‘de Janselaan’ blafte schrok heel Nieuwer-Amstel wakker, denkend dat er een 
bombardement gaande was. Tot in een wijde omgeving barstten ramen en scheurden muren. De 
flaK aan de Janselaan en de Roeibaan hadden een bereik van drie tot vier kilometer. Zij schoten 

Een tot ambulancewagen omgebouwde vrachtauto in juni 1940. Men noemde hem ‘de 

badkoets’.

V.l.n.r. onderwijzer Buis, postbode Peters en chauffeur Jan van Velzen. 
foto: j. touwen, zaandam
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altijd het eerst, vooral op hoog overvliegende toestellen. Het lichte geschut in het Bosplan kwam 
alleen in het geweer bij bombardementen op Schiphol of wanneer de overvliegers laag genoeg 
zaten. Elke avond als het donker was draaiden de zoeklichten proef – een fantastisch, doodstil 
schouwspel: al die lichtbundels die de zwarte hemel afzochten, elkaar kruisten, weer vergleden, 
doofden, opnieuw omhoog sprongen! Dan waren er ook de rode lampen, door de bezetters op 
de kerktorens gemonteerd. Ze brandden wanneer er ’s nachts Duitse vliegtuigen op Schiphol 
moesten landen en vervingen het driftige vuurtorenlicht dat een veel te duidelijk baken zou 
zijn geweest voor de Britse bommenwerpers.

In de nacht van 23 op 24 mei brak voor het eerst de hel los boven de streek. Het luchtalarm 
jankte, alles wat zoeklicht was flitste de nacht in, alles wat schieten kon braakte granaten uit, 
Duitse en Engelse toestellen raakten met elkaar in gevecht, op daken en straten kletterden de 
granaten neer. Wamwamwam de flaK, rikketikketik het lichte geschut, pingping de scherven. 
Ruiten van de glastuinbouw kletterden kapot. De hele bevolking keek toe hoe daarboven dat 
sinistere gevecht zou aflopen. Maar er gebeurde niets. Het werd stil, het veilig-alarm boorde 
zijn indringende toon door de nacht, de laatste zoeklichten doofden, als spotlights na een the-
atervoorstelling. Zo zouden dus de nachten zijn.

Op 17 juni kwam het Britse Bomber Command voor het eerst overdag boven Nederland en 
viel Schiphol aan. Dag en nacht ging het door, van Schiphol stegen rookkolommen omhoog. 
Slapen deed de bevolking amper. Als het luchtalarm jankte, leek het of in je eerste sluimering 
een koude hand over je slapen streek. Je hees jezelf naar het raam, want dat kon je niet laten, je 
zag hoe de zoeklichten nerveus naar de vijand tastten, ver en dichtbij hoorde je bominslagen. 
Daar werd een Engelsman in de lichtbundels gevangen, lichtspoormunitie klom omhoog, de 
flaK schoot te hulp. Op 27 juni ’s nachts werd een Britse Blenheim getroffen en stortte neer; 
waar ... wáár? Het werd de polder achter Ouderkerk. Een bom sloeg een gat in een tuin aan de 
Amsterdamseweg bij het Wandelpark in Amstelveen maar ontplofte niet.

In juli nam het luchtgeweld nog toe. Overal in de polders vielen bommen, waarschijnlijk 
afgeworpen door beschadigde Britse bommenwerpers. Op 22 juli werden door een bom twee 
huizen aan de Ringdijk Bovenkerker Polder beschadigd en twee varkens gedood, een nacht 
later vernielden acht bommen een aardappelveld bij de Oostermeerweg, in augustus kwamen 
er opnieuw varkens om bij Nes; het Urbanuspark dreunde toen een bom in een weide sloeg.

Intussen kwam de slag om Engeland in volle gang. Lange treinen met bommen voor de 
vliegtuigen op Schiphol kwamen uit de richting van Nieuwersluis. Op een zaterdagmorgen in 
augustus stond een bommentrein stil bij het station Amstelveen. Je kon de enorme projectielen 
van 500 tot 1000 kilo zien liggen, twee per platte wagon. Er waren Engelse vliegtuigen in de lucht. 
Het afweergeschut ratelde. Een deel van de dorpelingen vluchtte weg. Het werd benauwend stil 
in het dorp. Ds. Van Kuiken en zijn vrouw bleven in de pastorie, voor het geval er iets gebeuren 
zou en er hulp verleend moest worden. Zij scholen weg onder de trap. Tegen het venstertje in 
het trapportaal sloeg een scherf een diepe moet. Na een eindeloos lijkende tijd trok het geronk 
van de Britten weg. De trein kwam langzaam in beweging. Het sein veilig gaf meer dan ooit een 



96

1940 na de Meidagen - Wennen aan de BeZetting

verademing: het leek of de dood als een zwarte vogel op het dorp had gezeten, maar besloten 
had het gevaarlijke ei niet uit te broeden en verder te vliegen.

De bommen gingen door naar de Koenenkade, waar ze op het smalspoor werden geladen 
en tot diep in het Bosplan gevoerd, naar schuilplaatsen die er speciaal voor werden aangelegd.

Een Duitse Heinkel stort neer op de Henegouwselaan
Elke avond stegen de Duitse Junkers van Schiphol op om Londen of andere Britse steden te 
bombarderen. Na middernacht en soms pas tegen de morgen kwamen ze weer terug. Dan zag 
je een lichtgloed op Schiphol en de lichten op de torens sprongen aan. Als het al schemerde 
kon je de gaten in de vleugels van de doeltreffers van het Britse geschut zien. De Duitse vlie-
gers begonnen stiller te worden. ‘Ze hadden van die bleke gezichten; elke nacht waren ze in 
doodsgevaar.’ [56] Dat waren de mensen in Londen ook. Begon daarom die Britse Wellington 
’s avonds storend rond te vliegen? Tegen het eind van de zomer hoorde je elke avond en nacht 
dat lichte geronk. In hun bed lagen de mensen te luisteren. De lichten op de torens moesten 
weer uit. De Duitsers richtten hun zoeklichten en dan kwam het armetierig toestel er wel eens 
in. Maar ze kregen het niet te pakken. Soms vloog het laag over de Roeibaan en dan vuurde de 
flaK onafgebroken. ‘Wat dat toestel de Duitsers aan munitie gekost heeft! Rondom elk kanon 
lagen manshoog de hulzen.’ [27]

En intussen kwamen de Duitse toestellen terug van hun vlucht naar Engeland. De piloten 
raakten verward omdat de bakens gedoofd waren en wellicht was dat precies de bedoeling van 
de verstoorder. De Duitse vliegers gooiden lichtkogels uit om hun weg te vinden. Waarschijn-

Na het neerstorten van een Duitse Heinkel-bommenwerper op de Henegouwselaan. 
foto: r. dassen, amstelveen
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lijk is in die verwarring één van die toestellen door eigen geschut neergehaald. Het werd een 
afschuwelijke ramp.

Het was 7 september, kort na middernacht. Een ooggetuige uit Nes: ‘Er waren zoeklichten in 
de lucht. Wij hoorden ‘de Janselaan’ maar konden tegelijk aan het geronk van het vliegtuig horen 
dat het een Duitser was. Ze schoten op hun eigen mensen!’ [22] Het ging om een opstijgende 
Heinkel-3 bommenwerper en het doel voor die nacht was Newcastle-on-Tyne. Maar de flaK 
dacht vannacht succesvol te zijn en schoot raak. De Heinkel dook naar beneden, haalde net de 
polder niet en stortte op de Henegouwselaan. De benzinetanks barstten open en binnen een 
paar seconden stonden vier huizen in lichterlaaie. Drie huizen verder woonde de familie Van 
Mierlo: ‘Het huis schudde, ik vloog naar het raam en zag die vuurzee. ’t Was net een droom, je 
geloofde het niet. Iemand sprong er nog uit met een parachute.’ [20] Dat was de piloot. Die 
kwam in het weiland terecht en tierde, naar men zegt, dat het al de tweede keer was dat hij door 
eigen geschut was neergehaald. De rest van de bemanning verbrandde.

Omdat in één van de huizen Duitse militairen zaten, mocht de brandweer niet blussen; de 
Duitsers waren bang dat men er dan achter kwam dat er Duitse slachtoffers waren en wilden 
wachten op hun eigen materieel. Toen Haspels aankwam werd hem de toegang tot het terrein 
ontzegd, maar de burgemeester gaf domweg het bevel om te blussen. Ir. Jan van Hulst leidde 
de hulpverlening. Het was een gevaarlijk karwei, want er zaten waarschijnlijk nog bommen 
in het toestel. Daarom bleef de Duitse brandweer, die van Schiphol kwam, op veilige afstand. 
Uit twee van de vier huizen konden de bewoners ontkomen, met zware brandwonden. De 
Luftwaffemensen kwamen om. In het vierde huis woonde de familie Schrameyer: man, vrouw 
en tien kinderen. De vrouw en vijf kinderen vonden de dood. ‘... Het waren zulke beeldschone 
jonge mensen!’ [20] De hervormde dominee Van Ent, die hulp wilde verlenen, werd door de 
Duitsers tegengehouden: ‘Al was je Onze-lieve-Heer zelf, je komt er niet door!’ Zo verbeten 
reageerden de Duitsers op hun eigen flater.

De olie bleef maar branden in de geslagen krater. De opruimingsdienst stortte er uiteindelijk 
zand op, in de hoop dat de bommen daarbij niet zouden ontploffen. Wie in Newcastle waren 
ontkomen aan die projectielen, die voorgoed naar de diepte zakten?

Een paar dagen na de ramp hadden de Duitsers elke splinter van het wrak al afgevoerd. 
Haspels bezocht met de Ortskommandant vader Schrameyer in het ziekenhuis. De Duitser 
was uitermate koel en wilde alleen maar een handtekening hebben onder een schadeformulier. 
Schrameyer kòn niet eens tekenen, want hij zat helemaal in verband en kon zich niet verroeren. 
Medeleven voor de zes doden was er bij de Duitser niet bij. De gemeente en de kerken mochten 
zelfs geen inzameling houden voor de slachtoffers. Maar toen kwam pas goed een stroom van 
hulp los, die rechtstreeks bij de getroffen gezinnen werd bezorgd.

Bommen op het Schinkeldijkje en de Janselaan
Begin oktober kwam Bertus Verhoeven om. Het was ’s nachts na twaalven. Er werd volop 
geschoten. Er hingen lichtkogels in de lucht. Ineens hoorde de familie Gijse aan het Schinkel-
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dijkje een enorme klap. Wim Gijse vloog naar buiten. In het licht van de lichtkogels zag hij 
een puinhoop waar vroeger het huisje van Blesgraaf had gestaan. Zelfs de bomen voor het huis 
waren weg. Vlak voor het huis kroop Jan Blesgraaf uit de bomtrechter. Vader en moeder lagen 
te roepen in de bedstee onder het puin. Maar Bertus, de simpele broer van moeder, was nergens 
te vinden. Boven aan de dijk stonden mensen te kijken. Ze deden niets. Gijse riep. Eindelijk 
kwamen de mensen uit hun verdoving en begonnen het puin weg te halen. Toen iedereen veilig 
was, begon Wim naar Bertus te zoeken. In de verte op de broeikas zag hij een laken liggen dat 
door een gat naar beneden afhing. Hij keek naar beneden. ‘En daar lag Bertus dood tussen de 
rozen. Wat ik voelde, die nacht! Ik deed maar wat. Je bent zelfs vrij koel. Maar je hele leven heb 
je daar reactie op ...’ [27]

15 november. Nacht, volle maan. En daar werd ‘de Janselaan’ gebombardeerd; een goed 
idee, maar de bommen misten hun doel en kwamen naast de kassen van Post Splinter terecht. 
Waren de Engelsen misleid door het maanlicht dat op het glas spiegelde? Gelukkig waren er 
geen slachtoffers, maar de kassen en schuren waren zwaar beschadigd. ’s Morgens keken de 
‘schillemoezen’ hun ogen uit: dat waren de drie werkvrouwen die elke dag uit Amsterdam 
kwamen om het huishouden te doen voor de bemanning van de batterij. Elke morgen sloften 
ze met hun tassen over de Janselaan, hoofddoekjes om, de hele oorlog door. En ’s avonds weer 
terug naar de halte Bovenkerk van het treintje.

Er bestond een hulpdienst voor kwekers, die bij schade aan de kassen collega’s optrommelde 
tijdens de veiling in Aalsmeer. Zodoende kwam er in de morgen een groep kwekers het erf op 
om glas te ruimen.

Maar de flaK was nog intact en die zware blaf bleef dreunen in Nieuwer-Amstels nachten en 
dagen. Tegen de winter werd het wat rustiger in de lucht. Hier en daar viel wel eens een bom of 
een brandbom, maar ernstige gevolgen had dat niet. Op 5 december regende er een vederlicht 
bombardementje neer van pakjes met Engelse toffees. Er zaten rijmpjes bij, zoals:

‘Sinterklaas Kapoentje – gooi wat in mijn schoentje
Bij de Moffen gooien – maar in Holland strooien.’
Even had je het gevoel dat je niet alleen was gelaten in het bezette land. Ergens bestonden 

vriendschap en vrijheid. Die vlogen hoog over je heen, op een afstand die je gemakkelijk in 
een kwartier zou kunnen fietsen als hij horizontaal was geweest. Maar hij was verticaal en de 
vrienden daarboven waren onbereikbaar ver – veel verder dan het leek op 15 mei ...
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SCHEIDING DER GEESTEN

Ambtenaren
Direct na de capitulatie riep burgemeester Haspels alle hoofden van dienst en afdelingschefs 
bij elkaar om het beleid ten opzichte van de bezetter te bespreken. Reyer Hendrikse stelde voor 
het werk massaal neer te legen, naar het voorbeeld van de Belgen in 1914. Hendrikse was de 
chef van de centrale boekhouding en beheerde ook het commerciële gedeelte van het gas- en 
waterbedrijf omdat de directeur, Bouwes, sinds 1938 ziek was. Ir. J. van Hulst, de waarnemend 
directeur van gemeentewerken en ook plaatsvervangend hoofd van de lBd, had de technische 
leiding van gas en water.

Hendrikse was een ar-man en fel tegen de nazi’s omdat hij dat een anti-goddelijk regiem 
vond. Zijn houding als ambtenaar bepaalde hij met gemak: ‘Er was een brochure van mr. Van 
Nieuwkerk Ambtsplicht in oorlogstijd waarin precies stond wat je als ambtenaar moest doen en 
laten. Daar heb ik me gewoon aan gehouden.’ [8]

De vergadering van diensthoofden voelde niets voor het plan om het werk neer te leggen en 
koos voor een rustig en waakzaam voortgaan met de gewone bezigheden. Hendrikse begon daarna 
ijverig te doen wat hij kon om zoveel mogelijk materiaal aan de Duitse grijphand te onttrekken. 
Zo vroeg en kreeg hij onder meer een blanco krediet van burgemeester en wethouders voor de 
aankoop van grote partijen materiaal, die hij met medewerking van magazijnmeester Tap door 
enkele betrouwbare werklieden liet begraven. Het gas- en waterbedrijf was een opvallend an-
ti-Duitse dienst, waar elke propagandaplaat van de nsB of de Duitsers werd geweigerd en waar 
men onder aanvoering van Hendrikse weigerde om op Hitlers verjaardag de vlag uit te steken, 
ook al stapte nsB-politieman Van den Berg van zijn fiets om daartoe te sommeren. Eén van de 
stafleden van het bedrijf was de sdap’er Dirk de Graaf, die naast het kantoor woonde. Ook het 
kantoorpersoneel was betrouwbaar en er waren twee fel anti-Duitse ‘rooie’ meteropnemers in 
dienst: Piet Brons en Arie Blokland. Blokland, penningmeester van de plaatselijke sdap, zocht 
vrijwel onmiddellijk naar mogelijkheden tot verzet – ‘niet omdat ik gedreven was door religieuze 
of vaderlandslievende motieven, maar gewoon uit menselijkheid’. [15]

Haas, de directeur van gemeentewerken en hoofd van de lBd, liet er geen twijfel over bestaan 
dat hij onder de indruk was van de grote Duitse overwinningen. ‘Rotterdam gaat als Duitse 
haven een grote toekomst tegemoet,’ mijmerde hij. Over de bezetting zei hij: ‘Het is nu eenmaal 
zo,’ en liet vijf dagen na de capitulatie het portret van de koningin uit zijn werkkamer weghalen. 
Dat was lang vóór de officiële verordening die dat eiste. [n]
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De houding van Haas was moeilijk voor waarnemend directeur Jan van Hulst, die popelde om 
verzet te plegen. Van Hulst was een begaafd technicus met een levendige geest en liberaal in hart en 
nieren, fel tegen onrecht en opgelegde dwang. Zijn vrouw, Paula Horowitz, een violiste, stamde uit 
een beroemd Russisch geslacht van Joodse rabbijnen. De notitie ‘met een Joodse vrouw getrouwd’ 
wachtte tot nader order in de archieven van binnenlandse zaken. Van Hulst kon het goed vinden 
met het kantoorpersoneel, zoals met vader en dochter De Vuyst, rotsen in de branding, die dikwijls 
zouden gaan zorgen voor het doorgeven van illegale boodschappen, en met de jonge technische 
ambtenaar J. Oranje, die het ook al niet kon vinden met Haas. Dan had hij de mensen van de 
tractie – het rijdend personeel – op zijn hand, en de brandweer, waarvan hij ondercommandant 
was. Oranje: ‘Iedereen bij gemeentewerken was solidair’. [105] En bij het uitbreken van de oorlog 
was er juist een Amsterdamse stratenmaker in dienst gekomen, J. Zegstroo, een overtuigd pacifist 
en bestuurslid van de Amsterdamse Stratenmakersbond. In de zomer van 1940 zag Zegstroo, 
terwijl hij straten maakte bij de Heemraadschapslaan, hoe een Duitse soldaat, ‘een snotpegel van 
achttien, een oude man tegen zijn benen stond te trappen. En toen kwam ik in verzet. Ik begreep 
dat wij ons moesten verdedigen, desnoods met wapens. Ik vond dat ontzettend!’ [2]

De Plantsoendienst, die ook de begraafplaats Zorgvlied beheerde, was een betrouwbare dienst 
waar geen nsB’ers of pro-Duitse mensen werkten. Incidenteel waren er mensen bij de dienst 
die verzet pleegden.

Op de secretarie begonnen de ambtenaren langzaamaan te begrijpen hoe strategisch hun 
positie was in tijd van oorlog, vooral van degenen die te maken hadden met verordeningen, 
persoonsbewijzen enzovoort. De distributiedienst kreeg het steeds drukker omdat de bezetter 
voor allerlei levensmiddelen bonnen begon voor te schrijven. In augustus 1939 was de dienst 
gestart in het Turnlokaal met vier ambtenaren, in 1940 werd het personeel verdubbeld. Toen in 
juni 1940 het Turnlokaal werd gevorderd, trok de dienst in de hulp-secretarie aan de Dorpsstraat 
en het ‘maatschappelijk hulpbetoon’ vertrok vandaar naar een huis aan de Handweg. De distri-
butiekring Nieuwer-Amstel bestreek ook Ouderkerk. De officiële leider was gemeentesecretaris 
Van Siks, het dagelijks beheer werd gevoerd door Wim van Damme. In de loop van 1940 kwam 
een ambtenaar van de centrale distributiedienst in Den Haag hem opzoeken om een systeem van 
illegale samenwerking door te praten. Besloten werd dat Van Damme zich daar zelf, als hoofd van 
de afdeling, niet mee zou bezighouden om te voorkomen dat er bij een eventuele ontdekking een 
nsB’er op zijn plaats zou komen. Maar passief zou hij zich achter verzetswerk op zijn dienst scharen.

Het secretariepersoneel was over het geheel genomen wel anti-Duits, maar realiseerde zich nog 
niet wat er allemaal dreigde. Langzamerhand werd het wel duidelijk dat de gemeentesecretaris 
niet onsympathiek tegenover de bezetter stond. Voor burgemeester Haspels was dat extra moeilijk 
omdat hij, als hoofd van de politie, ook al voorzichtig moest zijn met enkele politiemensen.

De politie
Het politiekorps bestond bij het uitbreken van de oorlog uit een inspecteur – Busser – een bri-
gadier, een rechercheur en elf agenten. De brigadier en een van de agenten waren nsB’ers, een 
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andere agent sympathiseerde met de bezetters. Inspecteur Busser, die zijn manschappen van de 
Burgerwacht zo dikwijls tot de lauwerkrans had gevoerd, was een zeer gehoorzaam man met een 
onbeperkt vertrouwen in de burgemeester. Maar hij keek ook vol ontzag naar de marcherende 
Duitsers in hun perfecte pakken! Bussers toewijding was niet gericht op een idee of een partij maar 
op het gezag – wèlk gezag dan ook – dat boven hem gesteld was. Zó graag was hij politieman, dat 
hij zelfs op zondag zijn uniform niet uittrok, behalve wanneer hij naar zijn (gereformeerde) kerk 
ging. Maar zodra hij thuis was ging het uniform weer aan. Als hij werd opgebeld door een Duitse 
officier, sprong hij naast de telefoon in de houding. Voor zo iemand moest je voorzichtig zijn.

Hannes Stolk, de groenteboer en kampioen schutter van de Burgerwacht, vertrouwde Busser 
dan ook niet erg. Toen de Burgerwacht na de meidagen ontbonden moest worden, verbrandde 
hij voor de zekerheid de ledenadministratie, die hij onder zijn beheer had. Toen Busser er in 
september om vroeg stond er niets meer op papier. Stolk had aangevoeld hoe gevaarlijk het was 
om onder de bezetter een keurige administratie te voeren.

Het korps van de marechaussee, dat gelegerd was in de kazerne aan de Ouderkerkerlaan, hield 
zich afzijdig van gemeentelijke zaken en zou vroeg in de oorlog worden overgeplaatst of opgeheven. 
De kazerne werd voor allerlei andere zaken gebruikt, onder andere voor opslag van materialen.

Bestuurders
De drie wethouders waren zonder uitzondering betrouwbaar. De 60 jaar oude S. J. graaf van 
Limburg Stirum, directeur van een bouwbedrijf, vertegenwoordigde de Amstelveense liberalen; 
mr. F. J. J. M. Boelens, 37 jaar oud, advocaat en procureur, was een vurig katholiek en wethouder 
voor de rKsp. De 46 jaar oude C. van Zuilen, accountant, was gereformeerd en wethouder voor 
de arp. Gemeentesecretaris Van Siks was rooms-katholiek.

Aan de integriteit van (de hervormde) burgemeester Haspels twijfelde niemand, hoewel 
sommigen hem te voorzichtig vonden. Rustig en wat terughoudend ging hij zijn gang. Inner-
lijk had hij het moeilijk met de anti-Joodse maatregelen. ‘Dat is nog maar het begin,’ dacht 
hij, ‘wat gebeurt er straks en hoe moet ik mij dan opstellen?’ Het gemeentelijk apparaat bleek 
in oorlogstijd veel meer te moeten zijn dan een dienstverlenend bedrijf, en het uitvoeren van 
wetten verloor zijn vanzelfsprekendheid.

Oprichting Winterhulp Nederland
De grote Duitse wolf liep vooral het eerste jaar nog bij voorkeur rond in een zachte, aandoenlijke 
schapenvacht. Daar had je bijvoorbeeld Winterhulp Nederland, een initiatief naar het Duitse 
voorbeeld Winterhilfe. Veel mensen wisten er eerst weinig tegenin te brengen, behalve dat het 
een gelijkschakeling was van alle instellingen die geld verzamelden voor de nooddruftigen, en 
die noodgedwongen moesten opgaan in Winterhulp. Nou ja – vooruit: hoe kon je een kreet 
weerstaan als ‘Hulp voor behoeftige Nederlandse staatsburgers in den barren wintertijd’? De 
burgemeesters moesten de leiding op zich nemen. Haspels vormde eind 1940 een plaatselijk 
comité uit een dwarsdoorsnee van de bevolking. Gemeenteontvanger Konijnenburg werd ver-
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plicht tot het penningmeesterschap. Voor de najaarscollecte van 22 november 1940 meldden 
zich in Nieuwer-Amstel 86 collectanten, voornamelijk nsB’ers. Merkwaardig genoeg kwam onze 
gemeente – waar zoveel nsB’ers woonden – bij deze nationale collecte bijzonder laag uit de bus: 
5,2 cent per hoofd van de bevolking, terwijl 43,9 het hoogste en 1,6 cent het laagste cijfer was. 
Waren die nsB’ers zo krenterig of doorzag de Amstelveense bevolking zo snel de propagandis-
tische bedoelingen van Winterhulp?

Het was voor veel mensen nog moeilijk een standpunt in te nemen. Er kwam wel een eerste vage 
‘scheiding’ der geesten op gang, zoals het langzaam kiezen van andere vrienden, of het kleur 
bekennen tegenover bepaalde maatregelen of bewegingen. Wat deed je wel en wat deed je niet. 
Het begon bijna ongemerkt, maar het zou zich ontwikkelen tot kwesties van leven of dood!

Oranjevuur
De liefde voor koningin en vaderland bloeide hoog op, toen het vertrek van Oranjehuis en 
regering eenmaal werd begrepen en aanvaard. Op 29 juni, de verjaardag van Prins Bernhard, 
droegen de mensen anjers. Dat was een eerste uiting van enig verzet, waarmee de nsB’ers geen 
genoegen namen: ze probeerden de bloemen af te rukken en er ontstond hier en daar een hand-
gemeen, ook in Amstelveen. Zo was er een schermutseling op de hoek van de Van Spaenstraat 
met keurige burgers die wellicht zelf verbaasd waren over het feit dat ze vochten!

Op 28 juli was de eerste uitzending van Radio Oranje vanuit Londen. Daarna werd het voor 
tallozen een gewoonte om naar de Engelse zender te luisteren, al mocht het niet van de bezetter. 
De mensen waren nog heel onvoorzichtig; in het treintje werden de illegale berichten druk 
besproken: ‘Heb je dát al gehoord ...?’

In het avw van 2 augustus verzocht burgemeester Haspels de bevolking ‘haar gevoelens te 
beheersen met het oog op enkele data in augustus en geen vlaggen uit te steken of oranje te 
dragen’. Maar in de nacht vóór Koninginnedag kon vrouw Van Leeuwen van de molen bij de 
Zwarte Kat het niet meer verkroppen. Ze haalde een pot menie uit de schuur en schilderde een 
grote oranje W met een kroon op de weg langs de Amstel. ’s Morgens, een zondag, kwam de 
boerenleider van Ouderkerk met zijn roeiboot overgevaren. Hij zag die W, voer terug en haalde 
een stel plakkaten met ‘Mussert wint’ van huis, die hij over de menie plakte. Het werd kerktijd; 
de langskomende kerkgangers zagen de plakkaten en begonnen eraan te trekken. De roeiboot 
rukte opnieuw uit, nu boordevol verbeten nsB’ers. Toen pakte Van Leeuwen het broodmes, 
rende naar de landende patrouille en riep: ‘Weg jullie hier voor mijn molen, de boot in!’ En 
tegen de kerkgangers zei hij: ‘En jullie naar de kerk!’ Vrouw Van Leeuwen stond er onschuldig 
bij; haar man had de halflege meniepot nog niet ontdekt ... [31]

Nederlandse Unie en nsb

Er was een litteraire club in Amstelveen die na de bezetting regelmatig bijeenkwam in wisselende 
huizen om over nieuwe romans en poëzie te filosoferen. Het gezelschap was van allerlei politieke 
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en religieuze signatuur – iets bijzonders in die tijd van zuilen. Een paar namen: de schrijfster 
mevrouw Schelfhout-Van der Meulen, ds. en mevrouw Van Kuiken, de heer en mevrouw Van 
Rietschoten, de heer en mevrouw (Piet) de Winter. Er werd steeds minder over litteratuur en 
steeds meer over de bezetting gepraat. Men zat daar – redelijk geïnteresseerde en onafhankelijke 
mensen – en was niet vrij! En als litteraire club kon men niets doen! Hoe dan wel? Voor een 
deel van dit gezelschap kwam de oprichting van de Nederlandse Unie op 24 juli 1940 ‘als een 
godswonder’. [57] De Duitsers stonden deze beweging naast de nsB toe met de gedachte de 
politieke gevoelens van het Nederlandse volk te verzamelen. Oprichters waren de heren Linthorst 
Homan, Einthoven en De Quay – het bekende Driemanschap. Het bedenkelijke van de Ne-
derlandse Unie was dat de ‘gewijzigde verhoudingen’ erkend moesten worden. Dat betekende 
dus onderwerping aan de Duitse overheersing. Maar omdat het een van de weinige toegestane 
niet-nsB-bewegingen was, sloten zich toch massaal mensen aan, vooral diegenen die nog niet 
precies wisten hoe ze hun gevoelens van verzet moesten kanaliseren. De Unie omschreef haar 
idealen in vage termen, zoals ‘nationale samenwerking op de allerbreedste grondslag’. Maar juist 
door die vaagheid konden zoveel mensen zich erin thuisvoelen. Het ging hen minder om het 
beleid van de Unie dan om met elkaar een tegenkracht te vormen van de gehate nsB.

Colporteren op de hoek van de Kalfjeslaan en de Amstelveenseweg. Rechts twee jongens 

met het blad van de Nederlandse Unie, links een nsb’er met Volk en Vaderland. 
foto: d. van rietschoten, amstelveen
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Op 8 augustus 1940 was in het Concertgebouw de oprichting van de Amsterdamse afdeling. Een 
clubje van zes Amstelveners ging poolshoogte nemen. Dick van Rietschoten was daarbij: ‘We 
kwamen laaiend enthousiast terug!’ [57] In het hele land sloten zich grote massa’s bij de Unie aan. 
Op 23 augustus verscheen er een eerste oproep in het avw om door middel van de Nederlandse 
Unie deel te nemen ‘aan het herstel van de Nederlandse volkskracht’, en op 24 oktober kwam 
het tot de oprichting van het plaatselijk comité. Een groot deel van de litteraire club schoof dit 
comité binnen. Het was een wonderlijk verscheiden gezelschap dat elkaar op de vergaderingen 
trof. Socialisten, communisten en katholieken die elkaar anders wellicht nooit hadden leren 
kennen, verbonden zich met elkaar in hun onlust over de bezetting.

Onder de socialistische Unieleden treffen wij Arie Blokland aan, de actieve meteropnemer die 
het in 1933 kameraad-secretaris van de Amstelveense nsB-kring al zo moeilijk had gemaakt. Ook 
de socialisten zochten nog naar een vorm van verzet. Na de meidagen was er door de afdeling 
Nieuwer-Amstel van het nvv nog eenmaal, in de zomer, een vergadering belegd in zaal Blauw-
hof, waar Dirk de Graaf, als voorzitter van de Bestuurdersbond, had gepleit voor het verlaten 
van de vakbond omdat de Duitsers op 15 juli de leiding hadden afgezet en vervangen door de 
nsB’er Woudenberg. 80% van de leden had inderdaad bedankt. Dat betekende dat er tijd vrij 
was gekomen voor iets anders. Dat waren kleine bijeenkomsten bij de mensen thuis – zoals bij 
Dirk de Graaf – òf lidmaatschap van de Unie, of beide.

In Nieuwer-Amstel nam de sympathie voor de Unie snel toe, wat onder meer blijkt uit de 
colportage met het Unieblad: omstreeks 10 oktober werden er 100 exemplaren afgenomen, aan 
het eind van de maand 900! De Unie was verdeeld in districten en die weer in kringen van mensen 
die beurtelings bij elkaar thuis vergaderden. Daar werden allerlei onderwerpen besproken die 
in de brochures van de Unie werden aangereikt.

Naar verhouding traden er weinig gereformeerden tot de Unie toe. ‘De ar was politiek erg 
bewust en had de Unie niet zo nodig.’ [56] Over scheiding der geesten gesproken: op 21 oktober, 
drie dagen voor de oprichting van de plaatselijke Unie, was er een vergadering van de ar- en 
cH-kiesverenigingen van Amstelveen en Ouderkerk geweest waarin men een oude scheiding 
probeerde op te heffen door te gaan praten over mogelijke samenwerking van de beide pro-
testantse groeperingen. Er werd een commissie ingesteld die naar een vorm ging zoeken. Ook 
hier had de bezetting dus een vage wens tot toenadering omgezet in een daadwerkelijke eerste 
ontmoeting – het begin van een lange weg ...

Reactie van de nsb

De nsB liet het er niet bij zitten en begon een propagandistische tegenactie. In het hele land 
ontstond een wederzijds getreiter tussen colporteurs van Volk en Vaderland en het Unieblad. Jan 
Koster, leider van de Unie-kring in het Keizer Karelpark, stond met het Unieblad bij Albert Heijn 
in het dorp. ‘Het duurde dan nog geen half uur, of er stond een nsB’er met Volk en Vaderland 
naast me. Maar het Unieblad werd verkocht en VoVa niet, en dat was natuurlijk prachtig!’ Ook 
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bij de Kalfjeslaan stonden nsB’ers en Unie-mensen naast elkaar te colporteren. Ze pikten elkaar 
de kranten af en sloegen er de tegenpartij mee in het gezicht.

‘Jongeren, sluit u aan!’ adverteerde de Amstelveense Jeugdstorm in het avw. Iedere maan-
dagavond was er club in het kringhuis aan de Amsterdamseweg. De aangesloten jongeren 
liepen dikwijls fier door de straten, geflankeerd door de ijverige figuur van fabrikant Sodde die 
bevelen brulde dat het een lust was. Uit de nsB was inmiddels een zogenaamde ‘Weer-Afdeling’ 
gevormd, de Wa, die zich toelegde op een regelrechte straatterreur. De Amstelveense Wa stond 
onder leiding van de felle voorman Klappert en voelde zich sterk door het grote aantal nsB’ers 
in de gemeente. De troep begon zijn kracht uit te proberen tegen de Nederlandse Unie en lokte 
relletjes uit. Burgemeester Haspels liet daartegen optreden door de gemeentepolitie, waarna 
hijzelf het mikpunt werd van de terreur. Op een zondagmorgen stapte hij met zijn zoon Kees 
van zijn huis bij het Leger des Heils naar de hervormde Bethelkerk. In de verte kwamen hen vijf 
Wa-mannen over de stoep tegemoet, in hun gehate zwarte uniformen. Kees Haspels: ‘Ze liepen 
altijd in groepjes en namen dan een agressieve, treiterende houding aan. We naderden elkaar. 
Die vijf sloten zich stijf aaneen. Vader fluisterde: “Ik ga niet opzij!” Het was heel bedreigend. 
Pas op het allerlaatst weken ze een beetje uiteen om ons door te laten.’ [12]

De treiterijen van de nsB waren meestal nogal kinderachtig. Een nsB-vrouw liep met haar 
kinderwagen altijd zo over het trottoir dat een buurvrouw op de weg moest stappen, een ver-
toning die machteloos maakte. De nsB’ers kalkten leuzen op de straat zoals: ‘Duitsland wint 
op alle fronten’, en ze maakten er veel kabaal bij. Als er dan spottende opmerkingen werden 
gemaakt verhevigden ze hun gekalk. ’s Nachts namen woedende buurtgenoten wel eens wraak. 
Dan schilderden ze met teer op de nsB-ramen: ‘Hier woont een landverrader’. De hele straat 
gniffelde als dan de volgende morgen de nsB-familie naar buiten kwam om de letters weg te 
poetsen. Gegrinnikt werd er ook op de perrons van de stationnetjes, als de nsB-kantoorheren 
elkaar met de pathetische Houzeegroet goeiemorgen wensten.

In de gemeenteraad foeterden de beide leden van de Partij Gemeente Belangen op de gemeen-
tepolitiek, maar ze verschenen nooit op de commissievergaderingen. Op 23 december wilde 
nsB’er Kwaadstra een algemene beschouwing houden in de raad, maar de anderen weigerden 
naar hem te luisteren. Woedend verliet Kwaadstra de vergadering, roepend dat hij in 6000 
exemplaren zou laten verspreiden wat hij te zeggen had.
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ARIËRS EN NIET-ARIËRS

Een diepere waarheid
Op 5 juli 1940 verscheen er een bekendmaking in het avw waarin alle niet-Arische vreemdelin-
gen die tussen 1933 en 1938 uit Duitsland waren gekomen, werden opgeroepen om zich op het 
politiebureau aan de Middeldorpstraat te melden. Het was voor een administratieve handeling 
en het leek onschuldig. Je had nooit zo gedacht in termen van Ariër of niet-Ariër, maar na enig 
gevraag en gepuzzel kwam je erachter dat het hier om de Joden ging en dat je zelf een Ariër was.

Vanaf 30 september mochten de niet-Ariërs, de Joden dus, niet meer als ambtenaar worden 
aangesteld en dat gold ook voor mensen die met een Joodse persoon waren getrouwd. Alle 
niet-Joodse ambtenaren en raadsleden moesten een document ondertekenen waarin ze ver-
klaarden geen Jood te zijn: de Ariër-verklaring. Tekenden ze niet, dan zouden ze uit hun functie 
ontheven worden. In november werden ook blanco Ariër-verklaringen gezonden naar de wo-
ningstichtingen, de nachtveiligheidsdienst, de wijkverpleging, de schoolbesturen, het badhuis 
enzovoort. De Joodse heer Zadoks, die bestuurslid was van de stichting Badhuis, hield de eer 
aan zichzelf en bedankte voor zijn functie. Omdat de directeur van de nachtveiligheidsdienst 
een Jood was, moest het subsidie voor deze dienst worden geschrapt.

De Ariër-verklaring werd massaal ondertekend. Hoeveel pennen bleven er eerst wat aarzelen 
boven het papier? De socialisten hadden een voorbeeld aan Koos Vorrink, de voorzitter van de 
sdap, die voor de oorlog al zijn brochure De wolf in schaapsvacht had geschreven over de ware 
bedoelingen van het fascisme. Vorrink zag in dat de Ariër-verklaring het begin was van een 
langzame wurging van de Joden en tekende niet. Ben Goudsmit, die bij de filmdienst van het 
nvv had gewerkt, tekende ook niet, maar dat was gewoon omdat hij geen Ariër was! Hij heeft 
wel begrip voor al die mensen die tekenden: ‘Heel goeie mensen hebben het gedaan, omdat ze 
dachten: als ik wegga, komt er een nsB’er in mijn plaats. Maar dat heeft wèl verwarring gesticht 
bij de gewone man. Men wist niet meer wat goed was en wat niet. Maar de meeste mensen 
wilden gewoon niet weten wat er aan de hand was. Die concentratiekampen, zeiden ze, dat zijn 
geruchten, dat is politiek, propaganda. Want zó erg zal het daar niet zijn, dat is onmogelijk! Als 
de mensen toen allemaal hadden geweigerd om te tekenen, hadden de Duitsers geen vat op de 
zaak gekregen!’ [26]

Jo Vis, semi-ambtenaar bij een Amsterdamse woningbouwvereniging, volgde Koos Vorrink. 
‘Op het moment dat je die tekst onder je neus kreeg, wist je dat het anti-Joods was. Je had er 
van te voren niet over kunnen denken, maar je had dat bepaalde gevoel dat het niet klopte. 



107

iii.3 ariËrs en niet-ariËrs

Mijn bazen zeiden: Vis, teken alsjeblieft want we krijgen er last mee! Maar ik kon het niet; ik 
was daar de enige die niet tekende.’ [25]

Eind oktober 1940 zonden B en W van Nieuwer-Amstel 274 Ariër-verklaringen van ambte-
naren naar binnenlandse zaken. Omdat niet meer is na te gaan hoeveel ambtenaren toen bij de 
gemeente werkten, zegt dit cijfer niet zo veel. In elk geval bleek dat er één Joodse hoofdopzichter 
bij de gemeente werkte en dat drie ambtenaren met een Joodse vrouw waren getrouwd. Het spoor 
van één van hen zullen wij volgen: van ir. Jan van Hulst. Van de 15 raadsleden ondertekenden 
er 14 de verklaring. Maar die ene moet de socialist Oldenbroek geweest zijn, want die was naar 
Engeland overgestoken.

Als je de Ariër-verklaring tekende, was je naar de letter een eerlijk mens. Je was inderdaad 
Ariër. Maar sommigen begonnen te beseffen dat er een diepere waarheid bestond dan die van 
de aanwijsbare feiten. Je geweten begon je te vertellen dat je het kwaad moest bedriegen. Ge-
hoorzaamheid en eerlijkheid waren geen deugden meer als je daarmee ontrouw werd aan die 
diepere waarheid in je binnenste.

Het leven werd zeer ingewikkeld ...
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Een paar maatregelen en wat schaarste
‘Overeenkomstig den wensch van de Duitsche Autoriteiten ...’ – zo begonnen steeds meer 
mededelingen in het avw. In juni wensten die autoriteiten dat alle lege benzinevaten werden 
ingeleverd. Benzine was alleen nog maar op speciale vergunningen te krijgen. Men kon wel 
overschakelenop lichtgas of op houtgasgeneratoren, en zo zag je al snel auto’s rijden met merk-
waardige pukkels opzij of een soort luchtballon op het dak. De autobussen van Maarse & 
Kroon mochten tijdelijk helemaal niet rijden en later op beperkte schaal. Het treintje was dan 
ook dagelijks afgeladen. Op 25 juni opende de firma Sloothaak een dienst met een paardentaxi 
van de Heemraadschapslaan tot bus H bij de Kalfjeslaan. De keurige auto, getrokken door een 
paard, vertrok tegen de winter ook elke avond om 11 uur van het Leidseplein naar Amstelveen, 
om late feestvierders thuis te brengen; want vanaf 1 november gingen de Amsterdamse trams 
om half negen ’s avonds de remise al in, tot zeven uur ’s morgens.

Op 1 juni kwamen thee en koffie op de bon, twee weken later volgden bloem en brood, in 
juli boter, margarine en vetten, in augustus zeep en textiel, in september vlees, in november 
eieren, koek en gebak. Ook gas en licht werden, juist toen de lange winteravonden begonnen, 
gerantsoeneerd en de brandstof werd schaarser zodat veel mensen houtblokken gingen inslaan. 
In juni moesten de postduiven geregistreerd worden, auto’s mochten ’s nachts niet meer op de 
openbare weg staan en vanaf augustus mochten in Nieuwer-Amstel geen vliegers meer worden 
opgelaten. In november moesten de schillenboeren vergunning aanvragen en in december 
kwam er een verbod om schillen af te staan aan buren met vee. Alle afval van levensmiddelen 
moest ter beschikking worden gesteld van de schillenboeren met vergunning, die het grootste 
deel weer moesten afstaan aan de Duitsers.

In november kwam de wet op de standaardisatie: de melk moest door de boeren aan de 
fabrieken geleverd worden. Zo ging de melk uit de Bovenkerkerpolder en Ouderkerk naar de 
melkfabriek in Nes aan de Amstel en vandaar per schuit dagelijks naar Amsterdam. Voor de boeren 
kwam er een leveringsplicht van vee. Er was namelijk een rijksbureau voor voedselvoorziening 
opgericht dat de touwtjes strak in handen nam van alle takken van voedselproduktie. Plaatselijke 
bureauhouders moesten toezien op de levering van die produkten*. In onze agrarische streek 

* Het instituut van de bureauhouders bestond al in de crisisjaren, o.a. voor het toezien op de ‘tax’



109

iii.4 Het dageliJKs leven

ging het voornamelijk om landbouwgewassen en vee. De bureauhouder voor de streek zat in 
Uithoorn en heette Zwetsloot – een goeie kerel, maar onder alles wat hij afgaf aan documenten 
moest een handtekening worden gezet door de boerenleider Slops en die was heel wat minder 
goeiïg. Zwetsloot had een kaartsysteem waarop van elke boer was genoteerd wat voor vee hij 

Chauffeur Siem Zuiderent bij de vrachtwagen met gasgenerator van Gemeentewerken op 

de Gemeentewerf. foto: s. h. m. zuiderent, amstelveen

Het houten gebouwtje van de hulpsecretarie aan de Poel, waarin de distributiedienst werd 

gevestigd.    foto: j. de pater, amstelveen
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bezat, op zogenaamde veeschetsen. Ook de boeren hadden een veeboekje. Ging er een koe weg, 
dan werd dat in het systeem en in het veeboekje aangetekend. Elke boer moest, afhankelijk van 
de grootte van zijn veestapel, een aantal kilo’s vlees per jaar aan de Duitsers leveren. Het vee 
werd dan naar het Marktplein in Uithoorn gebracht waar het door ingehuurde veehandelaren 
werd getaxeerd. Er kon geen koe worden verdonkeremaand. De veeboeren voelden dat aan als 
wezenlijke vrijheidsberoving.

In november werden de verduisteringsmaatregelen nog strenger. Reclame- en etalageverlichting 
waren zelfs overdag verboden, zaklantaarns mochten niet meer onafgeschermd gebruikt worden 
en de kaarsen die met Allerzielen op de graven werden gebrand moesten bij zonsondergang 
worden uitgeblazen. Het leek allemaal niet zo erg, maar elke simpele ‘wensch’ had een dreigende 
achtergrond en was het begin van een lange reeks ernstiger maatregelen.

De meest verontrustende decreten in dat eerste bezettingsjaar waren niet zo opvallend – ge-
woon administratieve kwesties. Op 31 mei werden via het avw alle Belgen, Engelsen, Fransen en 
Polen opgeroepen zich te melden op het politiebureau. De teruggekeerde militairen moesten zich 
vervoegen op de hulpsecretarie. De gemeente moest aan het ministerie van binnenlandse zaken 
wat opgaven uit het bevolkingsregister verstrekken, bijvoorbeeld van het aantal Rijksduitsers 
in de gemeente (369). En als je goed oplette, merkte je dat het Nederlandse volk langzaamaan 
maar steeds duidelijker door de bezetter werd verdeeld in ‘Ariërs’ en ‘niet-Ariërs’. Maar ach – als 
je Ariër was, dacht je daar verder niet zo over na ...

Economie
De Duitse bezetting had toch ook wel een paar gunstige kanten, vond men. Plotseling was er 
immers meer werk! De Duitsers besteedden grote karweien uit: bunkers, stellingen, verbouwin-
gen. Chris Jonkers had het er moeilijk mee. Hij had zo geijverd voor werk voor de arbeiders en 
voor een behoorlijke betaling, en nu kon er een aantal arbeiders aan de slag – het interesseerde 
hen niet zoveel voor wie of wat: het was een kans om aan de armoede te ontkomen – en moest 
je die mensen er nu toe aanzetten dat werk te weigeren? Dat zou betekenen dat ze zelfs geen 
sociale uitkering zouden krijgen! Daarom beperkte Jonkers zich ertoe alle aannemers zover te 
brengen dat de arbeiders zekere rechten en een goede betaling kregen. Op Schiphol zorgde hij 
ervoor dat de werknemers zich bij luchtalarm in veiligheid mochten stellen.

Maar ondanks het werken voor de Duitsers kwam er toch werkloosheid bij. Gewone nieuwe 
bouwwerken werden niet meer uitbesteed. Een aantal buschauffeurs van Maarse & Kroon stond 
op straat door de inkrimping van de buslijnen. En plotseling was natuurlijk het grootste deel 
van het KlM-personeel zonder werk! Een deel van de employés betrok het passagekantoor aan 
het Leidseplein en wijdde zich aan Rode-Kruiswerk; anderen gingen op zoek naar baantjes.

Bij de Springstoffenfabriek was het een paar maanden lang onzeker wat er zou gebeuren. 
De Duitsers hadden geen belangstelling voor de fabriek; zij maakten hun kruit op een andere 
manier en ombouwen van de fabriek vonden ze waarschijnlijk niet de moeite. Het complex lag 
trouwens veel te onbeschermd onder de neuzen van de Britse bommenwerpers. Daarom werd 
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besloten het bedrijf alleen voor vreedzame doeleinden voort te zetten en het startte opnieuw 
met 30 tot 40 werknemers. De hele oorlog door zou het cellulose voor de lak- en schoenenin-
dustrie en springstoffen voor de kolenmijnen produceren. Rechtstreeks werd er geen kilo aan 
de Duitsers geleverd.

De Stoelen- en Meubelfabriek aan de Ouderkerkerlaan bleef met 55 mensen doorwerken, al 
werd het steeds moeilijker om aan hout te komen. De situatie van de boeren bleef in 1940 als 
vanouds, al schreef het gemeentebestuur in een brief aan de Kamer van Koophandel van 24 mei 
een eigenaardig zinnetje: ‘Men heeft thans zijn hoop gevestigd op den export’. Nu, daar zouden 
de Duitsers wel raad mee weten, maar anders dan de boeren en tuinders hoopten.

Een beetje saamhorigheid
Het zwembad ging in het voorjaar net als anders open, de verenigingen zetten hun programma’s 
weer voort, de mensen praatten over hun vakanties en alles leek bijna als vroeger. Eind juni 
maakte de hoogste Duitse gezagsdrager in Nederland, rijkscommissaris Seyss-Inquart, bekend 
dat Nederlandse kinderen voor vakantie naar herstellingsoorden in de Ostmark* konden. Het 
buitenland! – in die tijd onvoorstelbaar chic! In Nieuwer-Amstel werden 62 kinderen voor die 
reis aangemeld, maar het zullen voor een groot deel nsB-kinderen geweest zijn, want je zou je 
schamen voor je buren als je je kinderen meestuurde.

Het was mooi weer, deze zomer, en er waren feestelijke gebeurtenissen, zoals de ingebruikname 
van de nieuwe vleugel voor de afdeling bevolking van het raadhuis en van de gerestaureerde 
molen De Dikkert. ‘De wieken sloegen zich met machtige rukken door het luchtruim ...’ [avW 
18/7/1940].

Ja, bijna alles leek gewoon, behalve die ondertoon van angst, trouw begeleid door ‘de Janse-
laan’. Vooral ’s nachts was er telkens die boze droom van luchtgeweld, waardoor je ’s morgens 
wat vermoeid en bleekjes uit je bed kwam. Er was zelfs een zondagmorgen dat de kerken half 
leeg bleven, omdat het de hele nacht lang zo’n kabaal was geweest dat iedereen bekaf was. Maar 
meestal zaten de kerken juist erg vol. De oud-testamentische jammerklacht van het volk Israël 
in ballingschap kreeg een heel eigentijdse betekenis, en de figuur van Jezus Christus, die zijn 
boodschap van solidariteit met de verdrukten had gepredikt, werd voor velen ineens iemand van 
vlees en bloed. Nog afgezien daarvan: het met elkaar samenkomen, zingen, vieren en luisteren gaf 
op zichzelf al een troostend gevoel van saamhorigheid. In de gangpaden van de kerken moesten 
op zondag de stoelen worden bijgezet. Hoopvol luisterde de gemeente naar woorden van verzet 
die dikwijls verpakt zaten in de toespraken van de pastores. Er begonnen zich bijbelkringen te 
vormen, waarvoor de mensen zich bij elkaar rond de Schrift verzamelden om daarin een hoger 
gezag te vinden en te erkennen dan dat van de bezetter.

Ook in andere kringen begonnen de mensen elkaar steeds meer te bezoeken, vooral toen in de 
herfst gas en licht werd gerantsoeneerd en een avondje uit betekende dat je je rantsoen elektriciteit 

* Oostenrijk
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uitspaarde. Zo ontstonden er allerlei clubs van buren, vrienden, politieke en geloofsgenoten die 
samen musiceerden, boeken lazen, lezingen organiseerden enzovoort. Eigenlijk werd het leven 
gezelliger en ontstonden er nieuwe vriendschappen waarvan men anders nooit gedroomd zou 
hebben. Op 31 oktober ging de ‘spertijd’ in, van middernacht tot vier uur. En zo haastten zich 
tegen twaalven dikwijls schimmige gestalten door het duister. Er struikelden nogal eens mensen; 
je zag niets wanneer je bij het lamplicht vandaan in het aardedonker stapte.

Zo begon in 1940 een verandering in de sociale contacten. Men maakte er het beste van, er 
groeide een beetje saamhorigheid. Van echt verzet was amper sprake. En wáár het ontstond, 
heerste diepe zwijgzaamheid.

En nog altijd werden er ‘nette dagmeisjes’ gevraagd.
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Wat kunnen we doen?
In mei 1940 viel er een krant met Duitse propaganda in de bus bij Jan en Bets van Mierlo aan 
de Henegouwselaan. Bets las het allemaal met afgrijzen en zei: ‘Maar dat kán toch niet!’ En hij: 
‘Nee kind, daar gaan we dan ook wat aan doen’.

Jan van Mierlo was leraar wis- en natuurkunde aan de Machinistenschool in Amsterdam. Hij 
was een gedreven man, niet kerkelijk, wel gelovig en communistisch gezind. Nog in mei kwam er 
steeds meer bezoek aan huis: Joodse buren, een Duitse jongen die in Amstelveen woonde en niet 
in het leger van zijn landgenoten wilde dienen, de Joodse architect en communist Bob Neeter 
en een aantal vrienden. Zij voerden op gedempte toon gesprekken met elkaar: wat kunnen wij 
doen? – en hoe? – en met wie?

Ir. Harry Romp en zijn vrouw Joan voelden zich ‘scandalised’. ‘Mijn man was des duivels. We 
hadden allebei het gevoel: ‘Dit kán niet! Oorlog ... het is zo’n verspilling!’ Harry Romp geloofde 
heilig in het zegevieren van het goede en het systeem van de Duitsers vertegenwoordigde voor 
hem het kwaad. Hij was hoofd van de technische dienst van de Bataafse Petroleum Maatschappij 
(BpM), de Nederlandse partner van de Britse Shell. Joan werkte daar als vertaalster. In 1940 waren 
zij juist getrouwd en aan de Graaf Aelbrechtlaan hoek Keizer Karelweg in Amstelveen komen 
wonen, niet ver van hun vriend Jan van Hulst, de waarnemend directeur van Gemeentewerken. 
Toen in 1940 de aanvoer van benzine wegviel, bedacht Romp voor de BpM het ombouwen van 
auto’s op gas – de kurk waarop het laboratorium de eerste oorlogsjaren zou drijven. Maar zelf 
liet Romp zich door de BpM uitlenen aan een bedrijfje in Den Bosch omdat hij uit de buurt 
wilde blijven van de Deutschfreundliche assistent die naast hem was gezet. Zijn tijdelijke baan 
kostte hem niet veel tijd en zijn creatieve geest begon zich bezig te houden met de vraag: ‘Hoe 
kan ik mij inzetten om dat kwade regiem te verdrijven?’ [66]

Toen de eerste maatregelen tegen de Joden werden genomen zei vader Van Wesep tegen 
zijn gezin (in de Van Spaenstraat): ‘Dit moeten wij niet nemen’. Van Wesep was een overtuigd 
pacifist. Hij werkte als boekhouder bij de Nederlandse Handelmaatschappij. Thuis op de 
schoorsteenmantel stond een foto van ds. Niemöller, de Duitse protestantse theoloog die zich 
in zijn land fel verzet had – ook in de dertiger jaren – tegen het nationaal socialisme en dat 
met internering in een concentratiekamp had moeten bekopen. ‘Deze man,’ legde vader Van 
Wesep aan zijn kinderen uit, ‘heeft het gedurfd zich te verzetten tegen slechte mensen’. Zelf 
had hij zich bekend tot de kleine, linkse Christelijke Democratische Unie. Hij was bereid de 
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volle consequentie te nemen van zijn overtuiging en zich te melden voor verzetswerk. ‘Vader, 
de pacifist, die rustige man, zou door het verzet leren met wapens om te gaan. Hij zei: “Als er bij 
je ingebroken wordt, verweer je je ook en moet je zorgen dat je dat kunt”. En hij was ook geen 
geheelonthouder meer ...’ [35]

Christiaan Pieron (men noemde hem ‘Kik’) en zijn vrouw Map hadden een boekhandel met 
de naam HOrO in Laanhorn. ‘We waren zó tegen het nationaal-socialisme! Omdat het de vrijheid 
van denken belemmerde. Wij waren gereformeerd en het geloof was een grond onder ons leven 
en denken, maar het in ons opkomend verzet had toch geen speciale gereformeerde grondslag. 
Het ging om die vrijheid. Door onze boekhandel hadden wij veel lectuur in huis waardoor wij 
de fascistische dreiging vóór de oorlog al op ons hadden zien afkomen. En nu wilden we alles 
doen om ons land te helpen bevrijden. Wij hadden nog geen kinderen en voelden ons daarom 
aangewezen personen.’ [77]

Het zijn maar een paar reacties van mensen die zochten naar wegen tot verzet of worstelden 
met de emoties die hen sinds de bezetting bestormden. Uit al deze emoties begonnen zich de 
eerste keuzes en verzetsdaden los te maken, terwijl talloze andere burgers vonden dat ‘het met 
de Duitsers nog wel meeviel’.

Comité Vrij Nederland
In juli 1940, toen de Duitse veldmaarschalk en Luftwaffe-chef Goering naar Nederland kwam 
voor een bezoek, kreeg Tom Lodewijk van een vriend uit de Liberale Staatspartij het verzoek een 
manier te vinden om dit bericht naar Engeland door te seinen. Lodewijk bracht deze vriend, 
de heer ’s Jacob, in contact met een andere vriend van hem, Bosschart, en deze bijeenkomst 
was het begin van een organisatie van zes liberalen en socialisten die zich verzetten tegen de 
Duitsers: het Comité Vrij Nederland (niet te verwarren met het blad). In november, toen de 
Duitsers Joodse rechters gingen ontslaan, richtte het comité een open brief aan rijkscommissaris 
Seyss-Inquart met de bedreiging dat er sabotagedaden verricht zouden worden als zij doorgingen 
met het ontslag van Joden. Het comité zocht ook contacten met andere groeperingen. Bij een 
vergadering in november met buitenstaanders zat een verrader en het comité werd opgerold. ’s 
Jacob en Bosschart werden gevangen genomen (zij zouden in 1941 worden gefusilleerd). Tom 
Lodewijk vierde kerstmis 1940 met zijn vrouw Jo en zijn schoonouders thuis aan de Floris van 
Alkemadelaan. Blijkbaar was zijn naam niet genoemd. Lodewijk moest zich herbezinnen op wat 
hem te doen stond. Als vrijmetselaar en liberaal verzette hij zich hevig tegen onverdraagzaamheid. 
‘Elke dictatuur van links of rechts was mijn vijand – het fascisme en ook het communisme.’ 
[50] Lodewijk zou niet veel kansen meer krijgen tot verzet.

Er was nog een Amstelvener die in augustus 1940 toetrad tot het Comité Vrij Nederland: 
Piet de Winter, vóór de oorlog inspecteur bij de luchtvaartdienst en tijdens de meidagen van 
1940 als reserve-officier ingezet bij de marine-luchtvaartdienst. In die functie had hij belangrijke 
papieren via IJmuiden naar Engeland weten te krijgen. Zelf verliet hij Nederland niet, omdat 
hij het gevoel had tijdens een Duitse bezetting nuttig werk te kunnen doen. Dat zou ook wel 
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blijken! Over zijn werk voor het Comité Vrij Nederland ontbreken verder de gegevens. Hij was 
een zwijgzame man als het om zijn verzetswerk ging.

Pilotenhulp
De ‘pilotenhulp’ heeft in Nederland veel slachtoffers gevraagd, vooral door verraad, en tot de 
vroegste arrestaties behoorden die van een aantal Amstelveners. In 1940 stortten in Nederland 
137 Britse bommenwerpers neer, meestal aangeschoten toestellen naar of van Duitse doelen. 
Als er bemanningsleden overleefden, probeerde de bevolking hen wel te verbergen voor de 
Duitsers, maar op 17 augustus 1940 maakte de bevelhebber van de Wehrmacht in Nederland, 
generaal Christiansen, bekend dat elke hulp aan vliegers met de dood zou worden bestraft en 
dat hield veel mensen voorlopig af van daadwerkelijke hulp. Pas in 1942 begonnen er goed ge-
organiseerde vluchtlijnen tot stand te komen – vooral in het oosten en zuiden van het land – die 
piloten en andere gestrande bemanningsleden hielpen te ontkomen naar België en vandaar via 
de Pyreneeën naar Spanje en Engeland.

Maar ook in 1940 ontstond er al een pilotenlijn, die was opgezet door de Engelse Intelli-
gente Service en die zijn startpunt had bij de Amsterdamse journalist De Nève. De Nève had 
een vriend, de architect en oud-marineman Brouwer, die betrokken raakte bij de vluchtlijn 
en Brouwer had ook weer een vriend uit de marinetijd: Jan Huese in Amstelveen. Op verzoek 
van Brouwer begon Huese zich in te zetten voor de pilotenlijn. Huese woonde met zijn gezin 
in de Margriete van Clevelaan. Hij was 39 jaar, liberaal en had als ex-marineofficier een grote 
liefde voor koningin en vaderland. Hij werkte nu op een assurantiekantoor in Amsterdam. Zijn 
gezondheid was slecht, zijn karakter sprankelend.

Begin juli kwam zijn vriend Daan van Eibergen Santhagens bij hem en zijn vrouw Laurien 
binnenstappen. Daan was de legerkapitein geweest die op 14 mei 1940 onder de modder bij 
burgemeester Haspels was aangekomen en daar had gehoord van de capitulatie. Hij woonde 
aan de Hendrik van Borsselenkade. En hij kwam met een speciaal verzoek: zou Jan op het spoor 
kunnen komen van een vluchtweg naar Engeland? Want Sjoerd Gerbrandy, een neef van de 
minister, wilde oversteken. Nu, Jan hád die weg: een paar dagen later bracht hij Daan al naar 
een adres in Amsterdam-West, waar hij ene De Raadt ontmoette (schuilnaam voor Van der 
Neut), een lange jonge man met een slappe hoed en een bril op. De Raadt was kort daarna één 
van de oprichters van het blad Vrij Nederland en waarschijnlijk een vriend van De Nève. Hij 
wist niet of hij Gerbrandy kon helpen, want vliegers en radio-telegrafisten hadden voorrang 
op de lijn naar Engeland, zei hij.

Door andere oorzaken ging Gerbrandy uiteindelijk niet naar Engeland, maar hij spioneer-
de door het hele land en zo ontving Santhagens allerlei berichten, situatie-schetsen en foto’s 
voor Engeland. Met Jan Huese bracht hij daar systeem in, door bijvoorbeeld te zorgen dat alle 
tekeningen op dezelfde schaal werden uitgevoerd. Huese zorgde dan dat ze verder kwamen. 
Plotseling had hij een nieuwe lijn, die veel efficiënter was. Hij noemde hem zenuwpees en het 
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was waarschijnlijk een radiozender. Naast zijn spionagewerk bleef Huese betrokken bij de 
pilotenlijn, die ergens in Leiden een steunpunt had op de weg naar Engeland.

In boekhandel HOrO van het echtpaar Pieron in Laanhorn kwam regelmatig een vaste klant 
een praatje maken: de heer Van Waayen uit de Oosterhoutlaan, een handelaar in ruwe wol die 
door de oorlog zijn contacten met Australië en Engeland verbroken zag en weinig meer om 
handen had. Van Waayen was een grenzeloze optimist en zag de toekomst zonnig in. Op een 
dag ging het praatje in de boekhandel van Pieron veel verder dan anders. Er waren geen andere 
klanten en Van Waayen vertelde dat hij in een organisatie zat die Nederlandse jongens hielp 
wegkomen naar Engeland. Wilde Pieron hem soms helpen? Dat wilde Pieron, gesteund door 
Map, zijn vrouw, en zo begon hij zijn krachten te geven aan die organisatie. Het avW schreef 
na de oorlog over hem: ‘Op het oog leek hij wat stil en eerder de man van het rustige bespiege-
lende leven dan de man van de daad. Doch inwendig laaide een vuur, dat hem uitdreef tot het 
daadwerkelijk verzet. Wie met hem sprak, direct na de meidagen van ‘40, bemerkte spoedig iets 
van dat laaiende vuur ... Zo werd zijn huis reeds in het najaar van 1940 een centrum van verzet, 
waar onder meer de plannen besproken werden voor een organisatie die later Od genoemd zou 
worden.’ (avw 22-6-1945)

Over Pierons bemoeienis met de Od is verder niets bekend; wèl over zijn werk voor de spi-
onagelijn. Het viel niet mee, er was geen enkel voorbeeld, de groep rond Van Waayen was de 
eerste in de streek die zich voor zover zij wisten met deze dingen bezighield. Een echt strakke 
organisatie was nog niet mogelijk. De besprekingen werden bij de Pierons thuis gevoerd, over-
dag, want door de winkel viel het niet op dat er wat meer mensen in en uit liepen. In de buurt 
woonden vrienden van de Pierons: Bobby en Mies Rosenboom, schoonzoon en dochter van 
de bekende fotograaf Merkelbach. Een andere Merkelbach-schoonzoon werkte bij de afdeling 
vliegtuigbouw van de Fokkerfabrieken. Toen er tekeningen van vliegtuigen naar Londen ge-
smokkeld moesten worden gingen die mee op de vluchtlijn. Bij de groep voegde zich tenslotte 
ook Bert van Wijk, een neef van Kik Pieron.

Maar wie zat er achter Van Waayen? Had hij – vanwege zijn vroegere handel op Engeland 
– misschien óók contacten met de Britse Inlichtingendienst? – en via deze met De Nève? In 
elk geval werd zijn vluchtlijn al spoedig gebruikt voor Britse piloten. Soms, vóór de oversteek, 
logeerden die jongens wel bij de Pierons, wachtend op vervoer naar Leiden. Het zal geen toeval 
zijn dat ook de pilotenlijn waarvoor Jan Huese werkte een steunpunt had in Leiden: er móét 
verband geweest zijn, maar voor zover bekend werkten de twee organisaties in Amstelveen 
onafhankelijk van elkaar. Degenen die het echt kunnen weten zijn dood.

Eén ding is zeker: in Leiden was het adres waar de vluchtelingen moesten wachten, totdat voor 
de kust in de nacht een Britse onderzeeboot opdook die hen moest opnemen voor de oversteek 
naar Engeland. Wie dacht er toen al aan verraad? Wie kon er bedenken dat er een systeem van 
Nederlandse ‘vertrouwensmannen’ zou ontstaan – de zogenaamde v-mannen – die zich voor 
een aardig bedrag als handlangers van de Duitsers in het verzet lieten infiltreren om verraad te 
kunnen plegen? Zoiets gemeens was nauwelijks voorstelbaar ...
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Iets moois – de witte condensstrepen van geallieerde toestellen. 
foto: f. g. breman, portugal
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IV.1

STREPEN IN DE LUCHT

Dagboek
Hier begint het dagboek van Jo Lodewijk-Poolman. Op 7 januari 1941 werd haar man, Tom 
Lodewijk, op zijn kantoor bij de firma Vettewinkel in Amsterdam door de sd gearresteerd we-
gens zijn deelname aan het comité Vrij Nederland. Haar beschrijving van deze gebeurtenissen 
is opgenomen in het dagboekgedeelte onder hoofdstuk iv, paragraaf 5 – Verzet en verraad.

1 februari: De oorlog gaat de goede kant uit. Italië zit lelijk in het nauw. In Noord-Afrika verliest 
het steeds meer terrein. In Roemenië zijn ernstige onlusten. 15 maart: Keulen is nagenoeg platgebom-
bardeerd en ook Berlijn is weer hevig getroffen. 17 maart: De strijd in Afrika woedt hevig. Mussolini 
is naar het Griekse front. Moet daar een bloedbad zijn. 27 maart: Cheren en Harrar in Abessinië 
zijn gevallen. Volgens geruchten lijdt Mussolini aan vervolgingswaanzin. 31 maart: De Engelsen 
gaan voort de Italiaanse vloot te vernietigen. Piersma heeft een weddenschap met mij aangegaan 
dat de Duitsers over veertien dagen hieruit trekken. 6 april: Vanochtend een extra persbericht dat de 
Duitsers Griekenland en Joego-Slavië zijn binnengetrokken. 7 april: Addis Abeba is gevallen en de 
Engelsen rukken steeds verder op. Belgrado is zwaar gebombardeerd. 24 mei: Er wordt ontzettend 
gevochten in de Middellandse Zee. De Duitsers verliezen mensen, dat is niet bij te houden. Vannacht 
is Keulen gebombardeerd, dat moet zo langzamerhand wel plat liggen. 27 mei: de Engelsen hebben 
revanche genomen voor de Wood, en de ‘Bismarck’ in de grond geboord. De Duitsers zijn merkbaar 
zenuwachtig. 22 juni: Nel kwam met de mededeling dat Duitsland aan Rusland de oorlog heeft 
verklaard. 25 juni: Volgens Duitsland is de zaak met een week of drie bekeken. 13 juli: Men verwacht 
dat Engeland een invasie zal wagen maar ik kan me dat haast niet voorstellen. 2 augustus: de oorlog 
gaat goed. Duitsland vreet zich steeds vaster in Rusland. Ik geloof dat ze zelf overtuigd zijn dat ze 
het verliezen, maar ze kunnen nu niet anders meer. Ik deel echter niet het optimisme van de mensen 
dat het voor de winter is afgelopen. De moffen zijn taai, hoor! 23 augustus: De Duitsers zijn nu nog 
maar 80 km. van Leningrad af. 25 september: Leningrad ligt voor driekwart in puin; waarom Berlijn 
niet? 31 oktober: Niemand begrijpt iets van Engeland. Ze bombarderen haast niet en dan nog in 
het Rijnland of Hamburg en Bremen. Je begrijpt niet dat daar nog te bombarderen is! 3 november: 
De oorlog komt geen steek verder. 5 november: Japan weet nog steeds niet wat het doen zal. In Italië 
heerst hongersnood. 17 november: Iedereen is zo’n beetje in de verwachting dat er vandaag wel wat 
byzonders zal gebeuren. Waarop gronden de mensen dat toch! Von Papen heeft in Ankara gezegd 
dat Duitsland als het Rusland heeft overwonnen uitgeput zal zijn en dan Engeland een voorstel zal 
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doen tot wapenstilstand. Neemt Engeland dit voorstel niet aan, dan zal Duitsland doorvechten ten 
koste van alles, desnoods met alle mensen uit de bezette gebieden. 21 november: De strijd in Lybië is 
opnieuw ontbrand en de Engelsen zijn een groot offensief begonnen. De Duitsers krijgen ongenadig 
op hun huid en van de Italianen blijft niet veel meer over. Zo gaat het de goede kant op, de mensen 
zijn nog steeds optimistisch en rekenen dat het vóór januari afgelopen is. 3 december: Rostov is door 
de Duitsers ontruimd. Zij lijden hun eerste grote nederlaag op het vasteland. De Amerikanen hebben 
met Nederland samen Suriname bezet. Daar gaan de Nazi’s natuurlijk erg over te keer. Ze hadden 
door Frans Guyana naar Suriname willen gaan en dat is ze lelijk afgesnoept. 8 december: De slag 
is gevallen! Niettegenstaande de onderhandelingen nog gaande waren, hebben de Japanners de 
Philippijnen gebombardeerd hetgeen zeer veel slachtoffers heeft gegeven. Amerika bevindt zich dus 
in oorlog met Japan. Alsmede Ned. Indië en Engeland. Er komen steeds meer landen in de oorlog. 
Zo langzamerhand is de hele wereld in vuur en vlam. 11 december: Hitler heeft weer eens een rede 
gehouden waaruit het meest opmerkelijke is, dat hij waarschuwt tegen sabotage! In Rusland krijgen 
de Duitsers nog steeds ongenadig op hun kop en trekken in allerijl terug. 13 december: Een prachtdag 
voor de oorlog. Vier Japanse troepenschepen door een Nederlandse onderzeeër in de grond geboord. 
Een Italiaanse kruiser en verscheidene andere Italiaanse schepen in brand geschoten. De Duitsers 
trekken al sinds veertien dagen terug uit Rusland en hebben in die tijd 85.000 mensen verloren. 21 
december: De oorlog in het verre Oosten gaat niet zo best, maar in het nabije Oosten heel goed. 24 
december: Goebbels hield een rede. Wat spreekt die man toch prachtig en ’t is toch zo’n duivel. Mussert 
hield ook een rede. Waarin hij het had over de grote haat waarmee ze nog steeds kampen. Nou, als 
ze daar maar van overtuigd zijn ...!

Duits bestuur
Na zijn militaire overwinning had de Duitse veroveraar een burgerlijk bestuur ingesteld. Aan het 
hoofd daarvan werd een rijkscommissaris gesteld, de Reichskommissar dr. Arthur Seyss-Inquart, 
een Oostenrijkse advocaat. Deze koos vier Generalkommissare voor de afzonderlijke taken van 
bestuur. Een van hen was de Oostenrijker Rauter, die hoofd werd van de Sicherheits Dienst (sd) 
en de Sicherheits Polizei, waarvan de manschappen vanwege hun groene uniformen de Grüne 
Polizei werden genoemd. Rauter was als hoogste Duitse politie-functionaris in Nederland ook 
gehoorzaamheid verschuldigd aan Himmler, de Reichsführer van de ss.

Het burgerlijk bestuur was niet al te groot van omvang. Beauftragten (lasthebbers) in de elf 
provincies en in Amsterdam en Rotterdam controleerden de gang van zaken. De Duitsers kozen 
voor een zogenaamde Aufsichtsverwaltung; dat betekende dat zij de Nederlandse ambtenaren 
het werk lieten doen op hùn aanwijzingen. Van hoog tot laag, van secretarissen-generaal op de 
ministeries tot ambtenaren der gemeenten, stond men voor de taak deze Duitse aanwijzingen 
te toetsen aan het eigen geweten en al of niet oplossingen te bedenken om ze te verzachten, 
om te buigen of te negeren. Daar was het Nederlands bestuursapparaat – met een traditie van 
anderhalve eeuw neutraliteit – eigenlijk niet tegen bestand. Wanneer ging men de grens over 
naar collaboratie? – of naar verzet?
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De militaire taken van de bezetting werden opgedragen aan de Wehrmachtsbefehlshaber in 
den Niederlanden, de zestigjarige Christiansen.

De Duitse Wehrmacht bestond uit het Heer (landmacht), Luftwaffe en Kriegsmarine. De 
Luftwaffe was in Nederland – met 22 door de bezetter in gebruik genomen of nieuw aangelegde 
vliegvelden – heel belangrijk. Het commando van de Duitse luchtvloot en het afweergeschut in 
Nederland zetelde in het Carltonhotel in Amsterdam (als het Luftgaukommando x).

De Wehrmacht die het land bezet hield was onderverdeeld in districten, elk met een Wehr-
machtskommandant, die weer het bevel voerde over de Orts- en Feldkommandanten. Ook 
Amstelveen had zijn Ortskommandantur. De Ortskommandant was een sleutelfiguur voor 
alle contacten tussen de Wehrmacht en het gemeentelijk bestuur. Hij regelde het onderdak 
voor de Duitse troepen en zorgde voor een goed lopend militair verkeer door het plaatsen 
van talloze Duitse verkeersborden. Overtredingen door Duitse militairen werden onderzocht 
door de militaire Feldgendarmerie, die voor Amstelveen was gelegerd in de Incassobank. De 
Ortskommandantur wisselde nogal eens van plaats, waarschijnlijk om tactische redenen. Na 
een vestiging in Huize de Bilt bij het Leger des Heils werd de Kommandantur ondergebracht 
in de enclave bij de Pauluskerk, aan de Keizer Karelweg.

Amstelveen verkeerde in de vervelende situatie dat het met meerdere Ortskommandanten 
te maken had: de eigen Kommandant, de Kommandant voor Schiphol en dikwijls ook die van 
Amsterdam. De gemeente stond onder zware druk van de grote Luftwaffe-concentratie en moest 
daar telkens woonruimte of openbare gebouwen voor leveren. Bovendien werd telkens na bom-
bardementen op Schiphol werkkracht geëist voor het herstellen van de schade. Burgemeester 
Haspels beklaagde zich in 1941 bij de op dat ogenblik in Nieuwer-Amstel legerende Feldpost: het 
ambtelijk werk was zeer verzwaard door deze bezetting. De gemeente moest de vorderingen van 
de Wehrmacht uitvoeren, de bewoners evacueren en het onderhoud van de gevorderde huizen 
verzorgen. Dan was er, door de nabijheid van de Fliegerhorst, talrijke schade in de gemeente 
door bommen enzovoort. Eén keer had Nieuwer-Amstel een maand lang 400 arbeiders moeten 
leveren voor het herstel van Schiphol na een bombardement. Al met al hadden drie technische 
en drie tot vier administratieve ambtenaren een dagtaak aan dit alles!

En intussen leek Amstelveen zelf langzamerhand te veranderen in een krijgsgebied.

Duitse enclaves
Uit het profiel van Amstelveen werden in 1941 twee torens weggehaald: van de Pauluskerk en het 
Leger des Heils. Want die torens hadden als naalden omhoog gepriemd uit de zich verdichtende 
Duitse enclaves. Het kerkbestuur van de Pauluskerk, gesteund door de burgemeester, deed grote 
moeite om de spitse daktoren te behouden, maar de Wehrmacht berichtte tactische gronden 
te hebben voor de sloop. Die ‘tactische gronden’ bestonden wellicht uit de vele hoge Duitse 
officieren die zich op de Keizer Karelweg en in de daarachter liggende straten hadden gevestigd. 
Het mocht dan zijn dat de Duitsers in de zomer van 1941 hun veldtocht tegen de Sovjet-Unie 
begonnen en een deel van de Luftwaffe onttrokken aan het Westen – Fliegerhorst Schiphol leek 
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zich eerder te versterken. Dat merkten vooral de Amstelveners die uit hun huizen moesten ten 
bate van de Duitse heren en hun ‘grijze muizen’: de Duitse vrouwen in grijze uniformen die 
kantoorwerk en waarschijnlijk nog wel meer diensten verrichtten voor de strijdende helden 
van de Luftwaffe.

Inmiddels was er op de gemeentesecretarie, als onderdeel van afdeling algemene zaken, een 
afdeling ‘Duitse zaken’ gesticht. Het werk daarvoor was noodgedwongen voortgekomen uit het 
vele contact met de Duitsers over inkwartieringen, oorlogsschade enzovoorts. Burgemeester 
Haspels haalde er de jonge technische ambtenaar Oranje voor naar het raadhuis, die dit werk 
op gemeentewerken al had gedaan maar op gespannen voet leefde met directeur Haas. De taak 
van ‘Duitse zaken’ breidde zich uit en werd steeds zwaarder, omdat het niet meer alleen om 
inkwartieringen ging maar om een toenemend aantal vorderingen van huizen. Het Landoor-
logreglement schreef inschakeling van het burgerlijk bestuur voor bij dit soort handelingen.

Als er een Duitse eenheid binnenkwam, kreeg de politie daar als eerste bericht van. Inspecteur 
Busser gaf dan aan de ambtenaar Duitse zaken door, dat die zich moest vervoegen bij de ‘Herr 
Amtmann von Schiphol’. Dat was een ambtelijk districtshoofd. Van de Amtmann kreeg Oranje 
te horen welke vaste of doortrekkende troepen hij moest onderbrengen. Het aantal wisselde sterk: 
van een paar officieren tot honderden manschappen. De vaste bezetting moest zó gehuisvest 
worden dat die enclaves ontstonden. Er mocht geen mogelijkheid zijn dat deze konden worden 
ingesloten. Verder was de ambtenaar Duitse zaken vrij in het uitkiezen van de panden. Het 

Kweekschool Leger des Heils vóór ...
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Landoorlogreglement speelde de bezetters aardig in de kaart: nu zat er die gebeten hond op de 
gemeente-secretarie, die de kastanjes voor hen uit het vuur moest halen!

Oranje hield zijn hoofd zo koel mogelijk. Hij was een van de zeer weinige ambtenaren die 
geweigerd hadden de Ariër-verklaring te ondertekenen en had de eigenschappen in zich van een 
verzetsman; maar hij had genoeg onderscheidingsvermogen om te weten dat hij moest proberen 
met de Duitse staf in Amstelveen goed samen te werken, terwille van de bevolking. De persoon 
van de Ortskommandant wisselde nogal eens, maar de vaste staf van administratieve ambtenaren 
was permanent, en enkele van die mensen waren af en toe voor rede vatbaar.

Jan Oranje heette werkelijk Oranje, een nogal opstandige naam in deze tijd, waar de Duitsers 
echter niet op reageerden, wellicht een zeker gevoel voor humor missend ...

In het begin was het nog niet zo moeilijk woningen voor de Duitsers aan te wijzen. Er was 
veel leegstand; aan de Keizer Karelweg op het bovenland was bijvoorbeeld juist een rij villa’s 
gebouwd die nog bewoond moest gaan worden. Daar trokken natuurlijk Duitse officieren in; 
ze vonden het allemaal prachtig! Maar in 1941 was de koek van de leegstand op, terwijl er steeds 
meer hoge Luftwaffe-officieren naar Amstelveen kwamen.

Oranje had voor zichzelf een paar maatstaven bij de vorderingen. Een daarvan was dat hij 
niet aan vriendjespolitiek kon doen. Nu werd er erg op zijn gevoel ingewerkt, onder meer door 
zijn kring van gereformeerde bekenden. In de ‘bedreigde’ wijken, waar veel werd gevorderd, 
dachten vrienden en bekenden dat hij hen wel zou ontzien, maar dat deed hij niet – en zo moest 
hij meemaken dat die mensen zich van hem afkeerden.

... en na de sloop van de toren.
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Een andere maatstaf was, dat hij mensen die toch al gedupeerd waren zoveel mogelijk zou 
ontzien. In de zomer van 1941 kreeg hij opdracht, vier huizen aan de Keizer Karelweg te vorde-
ren. Een Duitser ging met hem mee. Peilend bekeken ze de woningen, en toen kwam uit een 
van de huizen een Joodse bewoner naar buiten, duidelijk herkenbaar aan zijn ster. ‘Ah!’ riep 
de Duitser. ‘Nee,’ zei Oranje, en hield voet bij stuk. Zo spaarde hij ook bij voorkeur de minst 
draagkrachtigen. In de eenvoudige wijken werd nauwelijks gevorderd, ook niet voor gewone 
manschappen. De Duitse ambtenaren van de staf hielpen hem daarbij; ze waren gevoelig voor 
‘arme mensen’. Trouwens – ze deden hun best de burgerij zo weinig mogelijk te kwellen. Als 
Oranje bedong dat er tenminste een paar dagen overheen moesten gaan voordat de mensen 
moesten verkassen, werkten ze meestal wel mee.

Dwars over de Keizer Karelweg begon de bezetter versperringen te zetten, nu daar een duide-
lijke concentratie van de Luftwaffe was ontstaan. De bevolking mocht nog maar één kant van 
de dubbele weg gebruiken, wat ook gold voor de Van IJsselsteinlaan en de Jan Benninghstraat. 
In de dijk bij de Pauluskerk werd de telefooncentrale voor het hoofdkwartier geïnstalleerd. 
In het Bosplan ging de aanleg van opslagplaatsen voor bommen voort, tot er 40 à 50 in totaal 
waren, verspreid rond de hertenkamp en tot aan Schiphol. Het hart van het bos (vogeleiland, 
hertenkamp en een brede strook daaromheen) werd afgezet met twee meter hoge hekken. Op 
een aantal plaatsen kwam er nog weer nieuw geschut bij.

Ontmoetingen
Met het voortgaan van de oorlog werd de houding van de bevolking naar de bezetters duidelijk 
koeler. Op 10 mei, een jaar na de inval, sloten veel mensen als teken van rouw opnieuw de 
gordijnen. Fabrikant Sodde fietste ijverig door de straten van Randwijck en noteerde waar de 
gordijnen dicht waren.

De Duitsers zelf zochten ook minder contact met de bevolking. Zij leefden binnen hun 
enclaves en maakten op hun eigen manier de voortgang van de oorlog mee; niet altijd even jui-
chend. In de polders durfden ze zich niet meer te wagen; in Nes aan de Amstel zag men zelden 
een Duitser. Ook voor de Duitsers was het avontuur van de oorlog af. Ze werden waakzamer. 
In de Oude Karselaan werd iemand ’s nachts van zijn bed gelicht omdat hij zou hebben geseind 
naar de Engelse vliegtuigen. Terwijl slechts het maanlicht zich had weerspiegeld in het dakraam!

Soms was er even sprake van een echte ontmoeting. De blinde Jeanne Visser zat met haar 
geleidehond in het treintje en de hond legde zijn kop op de schoot van een Duitse soldaat. ‘Ach,’ 
zei die vertederd, ‘ze weet niet dat ik een Duitser ben.’ Gevat zei mevrouw Visser: ‘Ook niet 
wanneer u een Jood was!’ De Duitser zweeg even en zei toen: ‘U heeft gelijk ...’

En zo was er die Duitser die het kerkje van hersteld verband aan het Loopveld binnenging. 
Er was Heilig Avondmaal. Ds. Hinlopen was een felle ‘preektijger’ die geen blad voor de mond 
nam als het om zijn afschuw van de bezetting ging. Hij bekeek het gezicht van de Duitser eens 
rustig en nodigde hem aan tafel. En de man kwam. Dan was er plotseling iets dat boven de 
oorlog uitsteeg ...
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De verstoorders
In 1941 nam het luchtgeweld boven Schiphol wat af. Hitler had de op Engeland gerichte opera-
tie Seelöwe voorlopig afgelast en richtte zijn aandacht op het oosten. Schiphol werd daardoor 
waarschijnlijk een wat minder noodzakelijk doelwit voor de Britten. De lBd van Nieuwer-Am-
stel noteerde in de eerste helft van 1941 nauwelijks enige bomschade in de gemeente. Zó rustig 
was het, dat commandant Touwen van het Rode Kruis bij een nachtelijke controle van zijn 
geneeskundige ploeg alle drie de wachters in slaap vond in het oude padvindersgebouwtje aan 
het Prinses Beatrixplantsoen, waar zij hun diensturen doorbrachten.

Toch werd er dikwijls nog zwaar geschoten en de granaatscherven bleven op Nieuwer-Amstel 
neerkletteren. De schade aan de kassen was groot: één kweker meldde in acht maanden 378 
kapotte ruiten. Het schieten van de flaK had te maken met een nieuw element in de oorlog: 
de Engelse nachtvluchten op Duitsland, die toen voorzichtig begonnen. Zo werd in de nacht 
van 24 mei Keulen gebombardeerd. Hoog in de lucht hoorde je de Britten overkomen. De 
bevolking lag met een beklemd, gemengd gevoel van triomf en mededogen te luisteren naar 
het zware zoemen daar hoog in de lucht.

Iets moois – dat waren overdag de witte condensstrepen tegen een blauwe zomerhemel. De 
Britten spiraalden hoog boven het bereik van de flaK op langdurige oefenvluchten en lieten 
schitterende lussen achter, voordat ze terugkeerden naar hun basis. In die lussen probeerde je 
letters van belofte te lezen en soms – ja, dan was er een schat van een Brit die een prachtletter 
fabriceerde: de v van Victory!

De oude Britse Wellington bleef trouw de nachten van Schiphols Luftwaffe verstoren. De 
Engelsen noemden zoiets een ‘intruding-mission’ (storingsmissie). Op een zaterdagmorgen 
verscheen de Wellington plotseling overdag en schoot dwars door een keet in het Bosplan. 
Er waren twee gewonden. Weer op een zaterdagmorgen kwam hij uit richting Ouderkerk en 
vloog zo laag dat hij onder het bereik van de geschutstorens bij de Karselaan door dook. Daarna 
brachten de Duitsers hun stellingen op de torens omhoog, om over de balustrades heen naar 
beneden te kunnen richten. Ze hadden het er maar druk mee.

De vliegbasis Soesterberg had ook zo’n verstoorder. De avond voor Koninginnedag, 30 
augustus, werd die neergehaald door de flaK en gleed brandend naar het westen, tussen Am-
sterdam en Amtelveen door, laag over de roeibaan en het Bosplan. De bomen werden over een 
brede strook weggevaagd en tenslotte vloog het toestel in flinters tegen een betonnen muur ten 
zuiden van de Vliegveldweg bij de Ringvaart*. Brandende brokstukken vlogen door het bos. 
De drie bemanningsleden kwamen om. Een paar dagen later werden hun resten op de Nieuwe 
Oosterbegraafplaats in Amsterdam begraven.

Bombardement Keizer Karelweg
30 oktober, haltf drie in de vroegte. Als een dief in de nacht kwam de dood en sloeg toe in 

* Waar nu de Wisentenweide is 



126

1941 - de duiMscHrOeven aangedraaid

Amstelveen. Geen luchtalarm, geen granaatvuur, diepe duisternis. Niet lang na middernacht 
hadden in de lucht boven Elsrijk vliegtuigen rondgeslopen, maar slechts een enkeling had ze 
gehoord. Zochten ze de Duitse bunker in de dijk? Men zei het later.

Er was een muziekavond geweest bij de Jurrema’s aan de Keizer Karelweg, vlak tegenover de 
Duitse bedoening bij de Pauluskerk. Er had iemand piano gespeeld, anderen hadden gezongen 
en het was fijn geweest. Achter in de tuin lag de eerste en waarschijnlijk enige privé-schuilplaats 
in Amstelveen, van het type dat voor de oorlog door de heer Jurrema, de technisch adviseur 
van de lBd, zo warm aan particulieren was aanbevolen. Maar je gaat niet in zo’n bunker als het 
sein op veilig staat.

2.35 uur: een paar zware klappen, een kort en fel gerinkel, dat was alles. Het bleef aardedonker 
en het regende. In Elsrijk was het opnieuw doodstil. Jan van Hulst was wakker geworden, kleedde 
zich aan, liep buiten rond. Was het een droom geweest? Hij ging weer naar huis. De torenwacht 
in het dorp speurde rond: niets. Maar Matty Koolhaas rende door de Van der Veerelaan naar 
Reyer Hendrikse, haar oom aan de Van IJsselsteinlaan: ‘Oom Reyer – vader en moeder en Aty 
... ze zijn alledrie dood!’ Hendrikse holde met haar terug. In de stromende regen stond hij voor 
de duistere ruïnes van de dubbele villa van Koolhaas en Jurrema. Roepend begon hij over de 
puinhopen te scharrelen. Zijn nichtje Aty gaf antwoord: ‘Ik mankeer niets’. Ze had op de zolder 
geslapen en was in een kokon van balken naar de begane grond gestort, waar ze klem zat. Matty 
was van het balkon gesprongen. Verder gaf niemand antwoord. Alleen de hond jankte in de 
keuken. Ook bij de Jurrema’s bleef het stil.

Heel langzaam drong het tot de Amstelveners door dat er iets verschrikkelijks was gebeurd. 
Pas om 3.10 uur meldde de politie een bominslag aan de Keizer Karelweg en vroeg Rode Kruis-
hulp. Om 3.25 rukte de brandweer uit, om 4.00 uur de vrachtwagen van de opruimingsdienst. 
De hele nacht werd puin geruimd. Ook vijftien Duitsers hielpen mee. De resten van de huizen 
dreigden voortdurend in te storten. Alle vier de volwassenen waren dood, versplinterd; alle 
kinderen ongedeerd. Maar het duurde uren, eer Dickie Jurrema en Aty Koolhaas konden 
worden bevrijd uit het puin.

Er waren nog meer bommen gevallen en een groot aantal huizen was zwaar beschadigd. 
Men zag van die absurde dingen, zoals een weggevaagde eetkamer, met een ongebroken viskom 
tussen het puin, waarin de goudvis als altijd rondzwom. Nog geen honderd meter verder, rond 
de torenloze Pauluskerk, ging het Duitse bedrijf ongestoord verder.

Na dit bombardement schreef Reichskommissar Seyss-Inquart in een geheime brief aan de 
lBd in Den Haag, dat in Amstelveen geen zelfstandig luchtalarm meer mocht worden gegeven. 
Dat zou voortaan de Flakgruppenkommandeur doen. Dat was Oberst Krziwaneh, die zijn 
kwartier in een woning aan de Wolffert van Borsselenweg had, waarschijnlijk binnen de enclave. 
Krziwaneh nam het bevel op zich van de ‘Grootalarmsirene’ op de Pauluskerk, want die was op 
de ‘Gevechtsstand’ van de flaK aangesloten. Dit werd de leidende sirene van Amstelveen. De 
andere sirenes moesten telkens volgen.

Op 13 december maakte een Duits vliegtuig een noodlanding in de Middelpolder achter de 
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Hubertushoeve. Er waren geen slachtoffers en het toestel was licht beschadigd. Had de piloot 
op een of andere manier het nieuws gehoord over de 85.000 dode Duitsers in Rusland? Hadden 
zijn handen misschien getrild?

Intussen was Nieuwer-Amstel geen aantrekkelijke gemeente meer om te gaan wonen. Want 
– klaagde het gemeentebestuur in het jaarverslag – niet alleen worden er geen huizen meer ge-
bouwd, maar vooral worden velen weerhouden door de aanwezigheid van de luchtdoelbatterijen. 
De flaK veroorzaakte dus nog meer afweer dan alleen door granaten.
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RELLEN EN POLITIEK RUMOER

Dagboek
1 februari: de Stichting Winterhulp doet wanhopige pogingen bij het publiek ingeburgerd te raken, 
maar dat lukt niet. 10 februari: Er gaan lelijke geruchten door Amsterdam: de wa rukt de Unie de 
speldjes af en dat geeft natuurlijk vechten. 11 februari: Er wordt in de Jodenbuurt stevig gevochten*. 
13 februari: Vannacht is de Jodenbuurt in staat van beleg geweest, de bruggen opgehaald enz. Alle 
rijverkeer is stopgezet, ook de tram. Volgens de krant hebben de Joden de nsb’ers gemolesteerd. Nou 
nog mooier! 20 februari: ’s Avonds bellen nsb’ers bij Joden aan en zeggen een pakje te moeten afgeven. 
Wanneer dan wordt opengedaan stormen ze de deur in en slaan alles kort en klein. De helden! Gevolgen 
blijven niet uit. nsb’ers verdwijnen en worden zelfs op klaarlichte dag aangevallen. Rijmpje: ‘Hier 
ligt Koot. Hij is dood. nsB’ers juicht niet te vroeg. Naast hem is nog plaats genoeg.’ 23 februari: 
Zaterdag zijn er negen overvalwagens op het Waterlooplein verschenen en hebben de Joden tussen 
20 en 40 jaar gedwongen om met de handen omhoog mee te gaan. Ongeveer 400. Waarheen? Men 
vermoedt naar Hamburg en Bremen om in de havens te werken. 25 februari: Prachtig, prachtig, alle 
overheidsdiensten staken. In elk geval rijdt er vanaf tien uur geen tram. De Duitsers moeten hieruit 
toch wel merken dat we ons niet helemaal zonder protest in de hoek laten drukken. In Amsterdam is 
het roerig. Overal wordt geschoten. 27 februari: Het gezag is overgegaan naar de commandant van 
de Luftgau Holland Siburg. We staan nu onder militair gezag. ’s Avonds om half negen binnen. ’t Is 
een pracht demonstratie geweest!

11 juli: De Duitsers zijn nu bezig een vrijwilligerscorps te vormen voor de strijd in Rusland. Nou, 
laat die nsb’ers maar gaan hoor. 26 juli: ’t Is snikheet met ’s avonds een beetje onweer. We hebben in 
Amstelveen een verbod van samenscholingen. De wa is schandelijk bezig. Overal wordt gekladderd 
met v. De slagzin ‘v = Victory, want Duitsland wint voor Europa op alle fronten’ wordt overal 
opgeklad. De vandalen hebben zich niet ontzien om woonhuizen vol v’s te plakken. 13 augustus: de 
nsb’ers onder de veertig jaar moeten nu allen in de wa. Later gaat die wa naar Rusland. De gemeen-
teraden zijn opgeheven. Zo ook provinciale en gedeputeerde staten. 24 augustus: ’t Is regen en nog eens 
regen. Bij ons in het dorp wordt nogal eens gevochten tussen anderen en nsb’ers. 17 oktober: Mussert 
doet wanhopige pogingen om het vertrouwen van het Nederlandse volk te winnen. Hij heeft een 
proclamatie gepubliceerd dat Hitler absoluut wil dat Nederland zijn zelfstandigheid zal behouden. 
Maar ’t is jammer dat niemand hem meer gelooft. Tevens is nu bepaald dat ieder die anti-Duitse pro-

* Omdat de gebeurtenissen in de Amsterdamse Jodenbuurt aanleiding gaven tot de februaristaking – een politieke 
gebeurtenis – heb ik een aantal notities van Jo Lodewijk-Poolman over de Joden zowel in paragraaf 2 als 3 genoemd
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paganda maakt op welke manier dan ook kan worden doodgeschoten vanaf 16 jaar. Over barbarisme 
gesproken! 22 november: Winterhulp is druk in actie. Men wil iedereen verplichten een procent van 
zijn salaris af te staan. Dat moeten ze wel doen, anders geven de mensen niet. 14 december: zondag 
en buitengewoon slecht weer. Vandaag bestaat de nsb tien jaar en Mussert heeft een rede gehouden. 
Nederland zal zijn plaats in het nieuwe Europa krijgen als een vrij en onafhankelijk volk. Ach arme, 
en dat gelooft de sukkelaar ook nog!

Rond de februaristaking
De februaristaking kwam in Amstelveen niet goed van de grond en dat heeft later de gemoe-
deren in beroering gebracht, maar op die dag zelf bleef iedereen nogal rustig bij die uitgaande 
nachtkaars, behalve de organisatoren.

Het was steeds rumoerig in Amstelveen. De vele nsB’ers botsten met de actieve Unie-leden en 
dat vroeg om een streng maar tegelijk voorzichtig beleid van het gemeentebestuur. Op 9 februari 
waren er in Amsterdam relletjes in de Jodenbuurt, waarbij de Wa-man Koot werd gedood. Snel 
verspreidde zich het ijzersterke rijmpje: ‘Op de hoek van de straat staat een nsb’er ...’ in allerlei 
variaties op de dood van Koot. Het werd ook in Amstelveen luidkeels of bedekt gezongen wanneer 
de Wa marcheerde. Op 22 en 23 februari namen de Duitsers in Amsterdam wraak met een eerste 
razzia in de Jodenbuurt. Honderden Joden werden weggevoerd. Dat namen de Amsterdammers 
niet, en op 25 en 26 februari brak een staking uit onder de gemeentearbeiders, geïnspireerd door 
de communisten. De staking sloeg over naar een paar andere gemeenten en ook naar bedrijven.

In Amstelveen gingen de opzichters Bromet Sr. en Schaafsma naar stratenmaker Zegstroo, 
die lid was van het Amsterdamse afdelingsbestuur van de Stratenmakersbond.

‘Zegstroo, wat doet jouw bond?’ vroeg Schaafsma.
‘Die doet niets. Het is een politieke zaak. We moeten het zelf doen.’
‘En wat wil jij?’ vroeg Bromet.
‘Ik voel ervoor om de zaak hier plat te leggen.’
‘Straatje, je gaat je gang maar.’
Bromet gaf hem de vrije hand. Tegen negenen die morgen ging Zegstroo op pad – een kleine, 

tengere man met helblauwe eerlijke ogen. Hij ging de werken en de schaftketen langs en sprak 
de mensen toe. ‘Ik praatte over de Joden, over het verlies van onze eigen vrijheid en over de 
Arbeitseinsatz: dat ze je zó konden pakken. Ze wilden wel. We spraken af om met schafttijd 
naar de werf achter het gemeentehuis te komen. Om half één waren er zo’n vijftig mensen op de 
werf, zowat alle arbeiders en de mensen van de contra-prestatie. Jan de Roode deed het woord 
en riep op om te staken. Tenslotte zei ik: ‘Nou mannen, we stappen op en gaan naar huis.’ En 
ik fietste weg.’ [2]

Maar de mensen bleven dralen op de werf. Twee mannen liepen naar het kantoor van directeur 
Haas. Die belde naar de burgemeester en naar directeur Broerse van de plantsoenendienst. Ze 
kwamen onmiddellijk en spraken de stakende arbeiders waarschuwend toe. Het kwam erop 
neer dat iedereen maar beter weer aan het werk kon gaan. En dat deden ze. Alles bij elkaar had de 
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staking twee uur geduurd. Het loon voor die uren werd aan het eind van die week ingehouden 
en na de bevrijding uitgekeerd.

Waarom een zo massaal ‘ja’ tegen een staking en vlak daarna een even massaal ‘nee’? ‘... Ach, 
de meeste mensen hier bij de gemeente hadden vrede met hun situatie. We hebben ons nooit 
goed gerealiseerd hoe erg het was met de Joden. Daardoor is ook de februaristaking hier niet 
goed van de grond gekomen.’ [18] Waarschijnlijk was iedereen wel bereid om iets voor de Joden 
en misschien zelfs alleen voor die aardige Zegstroo te doen; maar een dringend uitgesproken 
waarschuwing – wellicht over tegenmaatregelen van de Duitsers – bleek voldoende om het vuur 
van hun solidariteit te blussen.

Diezelfde dag viel vanwege de staking in Amsterdam telkens de elektriciteit uit. De gasdruk 
werd minder en ook de watertoevoer zou worden afgesloten. Iedereen tapte de badkuip of de 
wasteilen vol. Drie keer belde een Duitse officier naar de burgemeester om zich te beklagen: 
‘Als er over een half uur geen licht is, wordt u gearresteerd!’ Want het was de gewoonte van de 
Duitsers, de burgemeester persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor ieder ongemak.

Pamflet met de kop van Mussert. Het 

 rijmpje werd op straat gezongen.
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Er was een ambtenaar van het gemeentelijk slachthuis, die tot vreugde van een aantal Joden die 
dag niet staakte. Hij reed met een veewagen van het abattoir in Amsterdam naar het slachthuis 
van Nieuwer-Amstel en kwam daarbij dwars door de Jodenbuurt. Daar laadde hij vluchtende 
Joden op zijn wagen en nam ze mee naar Ouderkerk, waar ze voorlopig veilig waren.

In de Citroëngarage aan het Stadionplein, waar Duitse vliegtuigmotoren werden gerepareerd, 
staakten de werknemers – veel ex-KlM-personeel – met de Amsterdamse arbeiders mee. Het 
Stadionplein was een strategische plek, waar praktisch al het verkeer naar en van Amstelveen 
passeerde. Die dag stond de Grüne Polizei er met open militaire vrachtwagens. Ze hielden 
mitrailleurs op de Citroëngarage gericht. Die mitrailleurs stonden boven op de cabines van de 
wagens. Kantoormensen en jongeren die van de middelbare scholen in Amsterdam kwamen, 
schrokken geweldig toen er over hun hoofden heen gevuurd werd.

Lopend via de Amstel en Ouderkerk kwam die middag een jonge Joodse ex-werknemer van 
het nvv naar Amstelveen: Ben Goudsmit, 21 jaar. Al had het instituut van de Ariërverklaring hem 
zijn baan ontnomen, de algemeen secretaris van het nvv Coen van der Lende hield nog steeds 
contact met hem. Deze morgen had zijn zoon Ton naar Goudsmits adres in Amsterdam gebeld: 

V = Viktoria of Victory – het 

hangt af van de kant waar je 

staat.
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kom naar ons in Amstelveen, daar zit je veiliger. En Ben wandelde naar de Van IJsselsteinlaan 
10. Zijn duikadres werd hem bijna noodlottig. ’s Avonds om half twaalf, toen iedereen naar 
bed was, reed de sd met een vrachtauto tot op de hoek van de laan. De heren belden heftig op 
nr. 10 en gooiden een paar seconden later ongeduldig een handgranaat naar binnen. Het bleek 
te gaan om een represaillemaatregel voor de staking: 400 mensen werden die nacht opgepakt, 
onder wie Coen van der Lende vanwege zijn functie bij de vakbeweging. Met zoon Ton werd 
hij naar de gevangenis aan de Amstelveenseweg gebracht. Op ’t laatst liepen de Duitsers nog 
door het huis en hielden stil bij het bed van Goudsmit. ‘Wie alt?’ Siebzehn,’ zei Ben. Dat kon 
hij zeggen want hij zag er jong uit. ‘Dan kun je blijven liggen ...’

Diezelfde avond had ds. Van Kuiken een telefoontje gekregen van kweker Hoffman: ‘Domi-
nee, ze gaan vannacht allemaal voormannen uit Amsterdam en Amstelveen ophalen. U kunt 
maar beter onderduiken. Van Kuiken waarschuwde een aantal andere predikanten en pakte 
zijn koffertje. Dokter Bomgaars, die het ook gehoord had, bood hem een onderduikadres aan. 
Maar de dominee ging niet weg, omdat hij zijn post niet wilde verlaten. Samen met zijn vrouw 
bad hij tot zijn God en hij werd gespaard; halverwege Amstelveen vond de sd het genoeg en 
ging naar huis.

De volgende morgen fietste staker Zegstroo naar het werk in Amstelveen om te kijken hoe 
het met de staking ging. Overal waren de mensen gewoon aan de gang. Het was een klap in het 
gezicht van de idealistische stratenmaker. Het enige positieve was voor hem, dat niemand hem 
blijkbaar had aangebracht, want hij werd niet opgepakt.

De eerste zondag na de staking ging Ben Goudsmit met moeder Van der Lende naar het 
kerkje van Hersteld Verband. Het was de eerste kerkdienst die Goudsmit ooit meemaakte. De 
dominee was Hinlopen. ‘Die had het lef de razzia’s in het openbaar af te keuren en zich in zijn 
preek af te zetten tegen de Duitsers. Ik was verbaasd over zoveel moed! [26]

Hoe moet je nog besturen?
Kameraad Kwaadstra van de partij Gemeentebelangen verscheen wijselijk niet in de eerste 
vergadering in 1941 van de gemeenteraad, op 5 februari. De partij had zijn toespraak, waarnaar 
de raad op 23 december niet had willen luisteren, van een inleiding voorzien en als pamflet in 
Nieuwer-Amstel laten verspreiden door het in te sluiten bij het weekblad De Koerier, het kersverse 
nieuwsblad van de partij. In het pamflet werden B en W aangevallen vanwege hun anti-Duitse 
houding. Het raadslid Van der Valk nam het woord bij het begin van de raadsvergadering van 
februari en verklaarde namens het overgrote deel van de raad, dat men het volste vertrouwen 
had in het dagelijks bestuur. Haspels bedankte en zei dat die woorden het college weer een hart 
onder de riem staken.

Op 5 februari 1941 werd er een nieuwe commissaris voor de provincie benoemd, de heer Backer, 
uiteraard een nsB’er. Alle burgemeesters van Noord-Holland werden opgeroepen om bij de 
inauguratie aanwezig te zijn. Of Haspels daar was is niet bekend, maar gemeente-secretaris Van 
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Siks was in elk geval zó onder de indruk van de bombastische redevoering die Backer afstak, 
dat hij de tekst door de gemeente-secretarie liet rondgaan. ‘Hij gaf er in feite een hint mee, 
van: de nieuwe tijd breekt aan, sluit je er dus maar bij aan. Van Siks werd wel eens smalend “de 
Backers-knecht” genoemd.’ [1]

Op 30 juli kwam de raad in spoedzitting bijeen. Er waren de afgelopen week rond het eenja-
rig bestaan van de Nederlandse Unie nogal wat rellen geweest in de gemeente, en Haspels had 
zelfs een samenscholingsverbod afgekondigd. In het raadverslag staat daar geen woord over; 
wel, dat er een circulaire van gedeputeerde staten voor kennisgeving werd aangenomen, waarin 
werd meegedeeld dat er geen nieuwe raadsleden mochten worden aangesteld als er anderen 
weggingen. Toevallig nam juist tijdens die vergadering de heer Boot afscheid, een ex-KlM’er die 
elders werk had gevonden. Het bestuurlijk lichaam werd ingesnoerd en magerder. Maar de grote 
klap viel toen per 1 september alle gemeenteraden en de provinciale staten werden opgeheven. 
De vergadering van 30 juli was dus voor alle raadsleden voorlopig de laatste geweest! Ook het 
college van B en W werd ontbonden; de burgemeester kreeg alle bevoegdheden en de vroegere 
wethouders mochten alleen nog optreden als zijn vertegenwoordigers. (In Nieuwer-Amstel 
waren dat de liberaal S. J. Graaf van Limburg Stirum, de Kvp’er mr. F. J. J. M. Boelens en de 
arp’er C. van Zuilen.)

Toen de burgemeesters eenmaal al die bevoegdheden hadden, werden ze geleidelijk vervangen 
door nsB’ers, maar je wist nooit wanneer. Haspels kwam er achter hoe merkwaardig de werving 
van deze heren kon zijn. Op een dag was er een kleine klus in zijn huis te doen, waarvoor iemand 
van een groot Amsterdams bedrijf zou komen. Maar wie er aanbelde was de directeur zelf van dat 
bedrijf, die dat klusje wel eens zou uitvoeren. Langs zijn neus weg vroeg hij aan Haspels: ‘Hoe 
zou u het vinden om burgemeester van Den Haag te worden?’ Haspels keek hem stomverbaasd 
aan. De man vervolgde: ‘U moet dan natuurlijk wel pro-Duits zijn’.

‘U moest maar gauw vertrekken,’ zei de burgemeester.
Maar hoe moest dit allemaal verder? Hoe kon hij nog besturen? De Duitsers dwongen je om 

hun handlanger te worden. Wat moest er met al die maatregelen tegen de Joden? Besturen was 
een eenzaam, onmogelijk vak geworden.

De v-acties
Toen in 1941 de zaadjes in de tuinen begonnen te ontkiemen, bleken de bloembedden nogal 
eens de vorm van een v te hebben, en als de bloemen uitkwamen waren ze oranje. Afrikaantjes 
en goudsbloemen waren zeer geliefd bij de bevolking. v stond voor Victory. In januari was die 
actie begonnen, na een uitzending van de BBc. Het bleek dat je van een heleboel dingen een 
v kon maken, van je ligusterhaag bijvoorbeeld, en ook van velletjes papier. De jonge ambte-
naar Jan Koster vouwde die v’s, verfde ze rood-wit-blauw en strooide ze uit voor de bezette 
scholen. In juli namen de Duitsers de v-acties over en toen werd het minder leuk. nsB’ers en 
landwachters schilderden overal v’s, die stonden voor de Duitse vertaling Viktoria en voor een 
tegenovergesteld doel als dat wat de BBc had beoogd. Op een dag kwam een aantal Nederlandse 
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landwachters de Amstelzijde bekladden, maar de bewoners liepen te hoop en pikten het niet. 
Toen dreven de landwachters de mensen een steegje in, waarop vader Copier in woede uitriep: 
‘Vuile bloedhonden!’

Iedereen verstijfde: op zoiets stond gevangenisstraf! De landwachters wreven zich al in de handen. 
Zoon Henk overwoog bliksemsnel dat zijn vader onmogelijk voor de zaak en het gezin gemist 
kon worden en beweerde dat hij geroepen had. Hij werd tot vijf weken gevangenis veroordeeld, 
die hij in 1942 zou moeten uitzitten. Woedend worden op de Viktoria kraaiende landverraders 
was zeer gevaarlijk. In oktober werd een Amstelvener nog eens veroordeeld tot twee weken 
gevangenisstraf omdat hij een nsB’er had uitgemaakt voor ‘tuig van de richel’. En zo bleven de 
nsB’ers lustig hun leuzen kalken: ‘Duitsland wint op alle fronten!’

Opening Uniehuis: het knokken begint pas goed
15 maart, een zaterdagmiddag. Om drie uur zou de afdeling Nieuwer-Amstel van de Nederlandse 
Unie feestelijk het pand Amsterdamseweg 415 betrekken. Het huis lag even ten westen van de 

Op de stoep voor het raadhuis 

een v met een hakenkruis; de 

 bruidsparen stapten er vrolijk 

 overheen. 
foto: mevr. l. de jong-de rook
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Incassobank en op een flinke steenworp van het kringhuis van de nsB op nr. 375. Het was die 
middag onrustig in Amstelveen. Groepjes nsB’ers en Uniemensen zwierven rond en treiterden 
elkaar. De Amstelveense politie probeerde overal tegelijk te zijn, maar het aantal manschappen 
was veel te klein voor dit soort toestanden. Terwijl de Unie zich voorbereidde om in aanwezigheid 
van burgemeester Haspels de vlag in de tuin van het huis te hijsen, rukte een ploeg vooraanstaande 
nsB’ers ijverig op over de Amsterdamseweg om dit feest te verstoren. Toen ze zover waren dat ze 
de tuin wilden binnendringen, vonden ze de Unie-mensen op hun weg. Er brak een vechtpartij 
uit met rake klappen. Haspels kwam aangerend om in te grijpen. Tegelijk haalde de nsB’er Paf 
iets uit de achterbak van zijn auto, het leek op een stengun. Een andere nsB’er wilde een foto 
van Haspels maken, waarschijnijk om te bewijzen dat de burgemeester tot de verderfelijke Unie 
behoorde. Haspels griste snel dat toestel weg. Toen sloeg de nsB’er hem. De Unieleden voerden 
de burgemeester snel met zich mee naar binnen en langzaam dropen de nsB’ers af.

Bij de feestgangers waren de wethouders Van Limburg Stirum en Boelens. Boelens was wel 
geïnteresseerd in de Unie, als een eerste station om vorm te geven aan gevoelens van verzet. 
Toen de Unieleden na de vechtpartij het huis binnengingen, haastte hij zich snel naar zijn eigen 
huis, vlakbij, om een oud pak aan te doen. Want, dacht de wethouder, nu zou het wel eens echt 
vechten kunnen worden! Hij keerde terug naar het Unie-huis en bracht later, als een lijfwacht, de 
burgemeester naar huis, overigens zonder verdere moeilijkheden, ondanks de dreigende woorden 
en gebaren die hen vanuit het kringhuis door de daar verzamelde nsB’ers werden toegeworpen.

De nsB’ers hadden inmiddels bedacht dat Haspels de rel had uitgelokt en de man met het 
fototoestel had geslagen en de burgemeester moest zich verantwoorden voor de rechter-com-
missaris in Amsterdam. Haspels vroeg Boelens toen, minder als zijn lijfwacht dan als juridisch 
adviseur, met hem mee te gaan. De voorzitter van de Unie in Amstelveen, de heer Smit Siebinga 
en mevrouw Van Rietschoten werden opgeroepen als getuigen à décharge. Hun verhaal over de 
ware toedracht was overtuigend. Boelens voegde er nog de psychologische noot aan toe dat een 
man als Haspels niet sloeg. Maar de doorslag voor Haspels’ onschuld werd gegeven door een 
foto: een Amsterdamse persfotograaf had tijdens de rel foto’s gemaakt vanaf de bovenverdieping 
van het Uniehuis, en die bewezen dat Haspels was komen toeschieten toen de rel al aan de gang 
was. Toen moest hij wel worden vrijgesproken.

Het bleef roezemoezig in de gemeente. De Wa marcheerde en het Uniehuis begon te draaien 
als propagandacentrum van de tegenhangers. Iedereen kon altijd in het centrum binnenlopen. 
Uniemensen werkten er volgens een rooster. In de avond van de 24e juli, toen de Nederlandse 
Unie een jaar bestond, kalkten Amstelveense nsB’ers een aantijging op de bakstenen gevel van 
het Uniehuis: ‘Een jaar Unie – een jaar verraad’. De Wa kreeg de smaak te pakken van zijn eigen 
agressieve gedrag en rukte de volgende dag op naar het huis van de Joodse familie Gottlieb aan 
de Keizer Karelweg. De heer Gottlieb zat in Indië en de nsB’ers konden vrouw en kinderen wel 
aan. Zij gooiden de ramen kapot, drongen het huis binnen en vernielden het meubilair. Iemand 
belde naar het Unielid Van Rietschoten, die onmiddellijk in het gezelschap van ex-legerkapitein 
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Van Laar en zeven jongens naar de Keizer Karelweg toog. Toen ze aankwamen ruimden de  nsB’ers 
het veld, snelden de Amsterdamseweg op en bedachten een volgend doelwit: het huis van burge-
meester Haspels. De burgemeester was ergens in de gemeente, maar werd op de hoogte gesteld 
van het plan en zorgde dat hij thuis kwam. ‘Vader ging met zijn revolver achter de deur staan; mij 
gaf hij een ploertendoder. Moeder en mijn zusje stuurde hij naar het achterhuis. Ze kwamen in 
een stoet op ons af; ze hadden kalkpotten bij zich om het huis te bekladden. Het huis stond wat 
afgezonderd en wij hadden op dat moment geen enkele bescherming. De politie was elders druk 
doende. De Amstelveners keken vanachter de ramen of op veilige afstand toe; ze waren niet zo 
dat ze ons kwamen helpen. Vader zei: “Als ze binnen het hek komen, gaan we erop af”. Maar ze 
hielden stil en beperkten zich tot gejoel en het volkladden van de stoep.’ [12]

Het bleef die dag rumoerig. In Patrimonium kwam het tot een volksoploop. Bijna raakten 
Wa en bevolking slaags. De volgende dag vaardigde Haspels een verbod tot samenscholing uit – 
een zeldzame gebeurtenis in een burgemeestersloopbaan. Een snel opgezette fluistercampagne 
bewoog het publiek om niet meer op straat te gaan en op die manier de Wa de wind uit de zeilen 
te nemen. Die opzet lukte. Die avond werd Haspels door de sd in Haarlem opgebeld. Zijn 
verbod tot samenscholen was verboden: ‘Sofort aufheben!’ Maar intussen was het doel bereikt.

Rel bij het Uniehuis Amsterdamseweg nabij de Keizer Karelweg.

Burgemeester Haspels schiet toe (midden, bij boomstam).

Rechts op de achtergrond haalt nsb’er Paf waarschijnlijk een stengun uit zijn auto. 
foto: d. van rietschoten, amstelveen
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Op 26 juli werden in het hele land de propagan-
da-geschriften van de Nederlandse Unie verboden, 
en ook mochten er geen Uniespeldjes meer gedragen 
worden. Die droeg men dan tòch wel, maar onder 
de revers. De Wa liet intussen nog steeds niet af: 
diezelfde week werd Van Rietschoten gebeld door 
de nsB’er Nijp, die wilde bewijzen hoe gehard de nsB 
was: ‘Als jij met een knokploeg van honderd man 
komt, wil ik het met vijfenzeventig nsB’ers tegen je 
opnemen!’ Gelukkig ging Van Rietschoten daar niet 
op in. Als straf rukte de Wa zijn tuin binnen, trok het 
Uniebord uit de grond en haalde het goudsbloem-
perk overhoop dat mevrouw Van Rietschoten daar 
zo zorgvuldig in de vorm van een v had laten bloeien.

Veel Uniemensen begonnen intussen te begrijpen 
dat er méér nodig was dan idealistisch vergaderen 
om de bezetter te weerstaan. De door de Duitsers 
getolereerde club hield trouwens het gevaar in dat 
er toch ongewild werd meegewerkt aan het instand-
houden van het systeem. Maar op 14 december werd 
het probleem opgelost: de Nederlandse Unie werd 

door de Duitsers opgeheven. Maar toen had zich in Amstelveen al een kern van verzet vanuit 
de Unie-gelederen gevormd. ‘De Unie is daarom een grote flater geweest van de mof!’ [57]

Straf voor de politie
De politie had een moeilijke positie tussen Wa en bevolking in. Het boterde niet tussen Busser 
en Klappert, de leider van de Wa die zo eigenmachtig optrad! De politiemensen probeerden de 
rellen te sussen maar waren met veel te weinig manschappen om krachtig te kunnen optreden.

In september leek het politiepersoneel een voordeeltje te hebben, als loon naar werken. Tijdens 
de oogst van graan en peulvruchten in de Noorder Legmeerpolder hadden ze toezicht moeten 
houden om de stroom van voedsel zoekende Amsterdammers en Amstelveners een beetje in 
de hand te houden. Als dank bood boer Immink aan alle gehuwde agenten 30 pond graan aan 
tegen tien cent per pond, de gewone prijs. Alle tarwe werd opgeslagen bij agent Kaat in het Jan 
Tooropplantsoen. In de avonduren haalden de collega’s het daar op. Maar helaas – hopman der 
Wa Paf was het te weten gekomen en briefde de zaak door naar het gemeentebestuur. Toen moest 
de burgemeester wel disciplinaire straffen geven: het inhouden van een periodieke loonsverho-
ging en zes verlofdagen. Alleen Busser en Van den Berg bleven verschoond: Busser had het niet 
geweten en Van den Berg – dat was de brave borst geweest die de zaak had verraden aan Paf!

Het was een eenvoudig maar principieel voorval: een ambtenaar mocht geen steekpenningen 

Noodmaatregel van burgemeester 

Haspels om de rellen te bedwingen
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aannemen, dus ook geen steek-gráán. Maar een bedankje voor extra zware diensten in oorlogs-
tijd? Wie werpt de eerste steen?

Scherven
Er kwam in 1941 een aantal dingen bij elkaar waardoor het zo rumoerig was in de gemeente: het 
grote aantal nsB’ers, het bestaan van de Unie, de opwinding door de v-acties, de toenemende 
schaarste, de maatregelen tegen de Joden èn de arrestatie van een aantal gerespecteerde Am-
stelveners door de sd. Daardoor werd men zich ervan bewust dat er echt, diep, moedig verzet 
bestond, waarvoor je gevangen kon worden gezet. En als je dan de Wa zag marcheren, of de akelig 
perfect in uniform gestoken Jeugdstorm! Dan nam je een steen en zocht een flink nsB-raam! 
Vooral de jongeren vonden het prachtig hun baldadigheid te kunnen richten op een echt doel-
wit. Maar het begon de spuigaten uit te lopen. Haspels waarschuwde herhaaldelijk in het avW: 
‘Men treft de slachtoffers niet: deze politieke scherven moeten door anderen worden betaald!’

Er vielen ook mentale scherven, onder meer bij de nsB-kinderen. Ze werden voortdurend 
getreiterd en stonden met witte gezichten op de schoolpleinen. In juni werd zo’n kind door een 
horde andere kinderen geslagen en de Jeugdstorm werd bekogeld met stenen en aardkluiten. Dus 
kwam er in de ‘zomermaand’ (juni) een brief bij het gemeentebestuur binnen uit het kringhuis. 
De streekleider van het gewest Meerlanden, afdeling Terreurzaken, dreigde de jeugdstormers in 
het vervolg in ieder opzicht volledig te beschermen. Dat zou dus wel met wapens zijn. ‘Gebruik 
alsjeblieft geen brute kracht,’ riep Haspels in het avw van 11 juni de bevolking op.

Het hoofd van de openbare lagere school iii (de Van Speyckschool) was een nsB’er en één van 
de meesters stond in Wa-pak voor de klas. Zij trokken de nsB-kinderen voor maar gaven ze ook, 
als ze straf verdiend hadden, speciale straffen als bij de Jeugdstorm. Dat was niet bevorderlijk 
voor de rust en harmonie in de klas.

Zó hevig was de agressie tegen de nsB, dat er zelfs familie van nsB’ers door getroffen werd. 
Mevrouw Stoker* had een onaangename nsB-broer, maar zijzelf en haar man stonden lijnrecht 
tegenover hem. Niettemin werden zij door hun buurtgenoten gewantrouwd. Hun kinderen 
kwamen wel eens met gescheurde kleuren thuis omdat ze waren aangevallen door andere kin-
deren. Pas toen de straat voor hun deur door een nsB’er werd beklad en mevrouw Stoker hem 
onverbloemd uitschold, keerde dat tij.

Winterhulp: politieke propaganda
Niet alleen de bevolking kreeg steeds meer moeite met Winterhulp Nederland, ook de plaatselijke 
comité’s voelden zich gestrikt. Bij de collectes werden intekenlijsten gebruikt en het provinciaal 
comité stuurde brieven aan mensen die niet hadden ingetekend. De controle was ál te goed. 
‘Winterhulp heeft een opvoedende taak,’ schreef het comité belerend aan Haspels, ‘de mensen 
moeten volgroeien tot gemeenschapsmensen.’ Maar dat maakten de mensen zelf wel uit. De 

* Stoker is een schuilnaam
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propaganda die Winterhulp voor het nationaal-socialisme maakte werd zo stuitend, dat in het 
voorjaar van 1941 een aantal leden van het plaatselijk comité bedankte: mevrouw Van Kuiken, 
mevrouw Nolens en de heren Stevens en De Booy; de laatste schreef duidelijk ‘om principiële 
redenen’. In september trok de heer Van Groeningen uit Nes zich terug, ‘om het lot van zijn 
fietsbanden’, schreef hij. De heer Smit Siebinga, de voorzitter van de plaatselijke Unie, bedankte 
als lid van Winterhulp met een krachtige brief aan de burgemeester: ‘Wij zijn tot de conclusie 
gekomen dat marchanderen niet meer mogelijk is, dat wij ons schrap moeten zetten tegen iedere 
wijze van politieke propaganda, zelfs in de vorm van liefdadigheid.’ Hij schreef verder dat de 
Nederlande Unie op eigen wijze zijn leden die in ellende verkeerden wel zou steunen. En ten-
slotte stak hij Haspels een hart onder de riem: ‘Ik begrijp dat het allemaal niet eenvoudig voor u 
is. Het zal voor u een moeilijke tijd worden waarbij ik u sterkte wens en de nodige beheersing.’

Haspels had die bemoediging hard nodig, en niet alleen vanwege Winterhulp.
Op 27 september was er een feestelijke bijeenkomst in de Stadsschouwburg van Haarlem voor 

de opening van het Winterhulpseizoen. Haspels stuurde gemeenteontvanger Konijnenburg in 
zijn plaats. Het werd Konijnenburg wel eens verweten dat hij zich inliet met Winterhulp, maar 
hij móést het doen. Het ontvangerskantoor had de grote rode collectebussen in beheer en het 
geld werd ook uitbetaald op het kantoor. Alleen het toedelen werd door de nsB gedaan. Ook de 
burgemeesters waren verplicht tot het voorzitterschap. Het provinciaal comité vroeg hun zelfs 
om voor de collecte van 6 en 7 december 1941 voor te gaan in het collecteren. Haspels weigerde 
dit en beperkte zich tot het schrijven van een aanbeveling voor de collecte in het avw. Zo bleef 
het balanceren, zelfs op het koord van de liefdadigheid ...
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Dagboek
8 februari: Ach die arme Joden: van 1 maart af mogen Joodse doktoren en advocaten geen christenen 
meer behandelen. Zo gaat het stapje voor stapje verder. 11 februari: Citroen zit erg in de put: alle Joden 
moeten zich nu aangeven en krijgen een j of een b (van Bastaard) op hun stamkaart. Ja, ’t wordt hoe 
langer hoe fraaier. 23 februari: Zaterdag zijn er negen overvalwagens op het Waterlooplein verschenen 
en hebben de Joden tussen 20 en 40 jaar gedwongen om mee te gaan. Waarheen? Men vermoedt naar 
Hamburg en Bremen om in de havens te werken*. 25 februari: Prachtig, alle overheidsdiensten staken. 
De Duitsers moeten hieruit toch wel merken dat we ons niet helemaal zonder protest in een hoek 
laten drukken. 16 april: De krant bracht het bericht dat de Joden hun radiotoestel moeten inwisselen. 
14 oktober: Een lid van het koortje heeft bedankt, want ze is bang, omdat Van IJ (de dirigent) een 
Jood is. Stapelgek natuurlijk. 28 oktober: De Joden moeten uit alle verenigingen. Christenmeisjes 
mogen nu ook niet meer bij Joden in betrekking. ’t Wordt de mensen nu steeds moeilijker gemaakt en 
waar is het eind? 31 oktober: Voor de Joden wordt de toestand steeds somberder. Men is overal bezig 
concentratiekampen op te richten, haalt ze uit hun huizen en brengt ze daar onder. Het moet je toch 
maar gebeuren. 5 november: De Joodse zaken zijn nu gesloten en worden geliquideerd. Als de oorlog 
niet gauw gedaan is blijft er geen Jood meer over. 17 november: Er gaan geruchten dat in december 
de Duitse Joden naar Polen moeten, maar dergelijke geruchten duiken geregeld op.

Beter dan in Amsterdam
1941 begon met een verontrustende maatregel tegen de Joden. Alle Joden moesten zich schrifte-
lijk melden op formulieren die zij bij de afdeling bevolking op de gemeentesecretarie moesten 
halen. ‘Zij kwamen zwijgend aan het loket. Je voelde hun angstige spanning. Ze moesten er 
zelfs nog een gulden administratiekosten voor neerleggen. Op die manier betaalden ze hun 
eigen doodvonnis.’ [1]

Op last van de commissaris van de provincie moest ook het aantal Joodse ingezetenen worden 
opgegeven. In Nieuwer-Amstel waren dat er 467, van wie 312 volwassenen. De enige Joodse ver-
eniging in de gemeente – die ook moest worden gemeld – was de ‘Joodse Vereniging Amstelveen’ 
die de synagoge aan de Randwijcklaan 13 beheerde. Allerlei maatregelen volgden elkaar snel 
op. Op 8 mei zonden B en W bericht aan de scholen, dat mensen van Joodsen bloede geen deel 

* Zie ook paragraaf 2
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meer mochten uitmaken van de oudercommissies. Het bestuur van school iv schreef, na een 
aanmaning: ‘Wij hebben ons gehaast aan uw verzoek te voldoen ...’ Op 24 juni ging er bericht 
naar de scholen dat de Joodse leerlingen niet meer mochten meedoen aan het schoolzwemmen. 
Dat was de voorbereiding op een veel ernstiger maatregel: vanaf augustus moesten de Joodse 
leerlingen op afzonderlijke scholen worden ondergebracht. Dus werd het gebouwtje aan de 
Randwijcklaan nog wat voller: de 23 Joodse scholieren kregen daar in het vervolg onderwijs.

Het zijn nog niet eens alle maatregelen waardoor het leven van de Joodse burgers werd ge-
isoleerd van de anderen. In Nieuwer-Amstel drongen de maatregelen nog niet zo door als in de 
stad. Het was in Amstelveen ook nog betrekkelijk veilig, omdat er geen razzia’s waren zoals in 
Amsterdam. De Amstelveense Joden hadden daardoor voortdurend familie en vrienden uit de 
stad te logeren. In november werd aan alle Duitse Joden hun Duitse nationaliteit ontnomen en 
hun vermogen verviel aan ‘het Duitse rijk’. Wat deed dat met de 191 Duitse Joden in Amstelveen?

Eind 1941 moesten tenslotte de persoonsbewijzen van Joden gestempeld worden met de J van 
Jood of, als ze gemengd bloed hadden – met de B van Bastaard. En weer meldden zich Joden 
aan het loket om die vernedering in ontvangst te nemen. Het bracht de ambtenaren aan het 
loket in grote verwarring.
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WE MAKEN ER HET BESTE VAN

Dagboek
1 februari: Bij ons wordt de toestand steeds beroerder. Koffie en thee worden nog minder gerantsoeneerd. 
Nu voor twee personen een half pond koffie of een ons thee per zes weken. Vlees slechts een keer per 
week. Vet is er haast niet. Alles is even duur. Buslijn h is opgeheven. Ja – ’t wordt wel de ‘Heilsstaat’! 17 
maart: Zaterdagsavond geeft Radio Oranje een revuetje, niet zo hoogstaand, maar met gevolg dat alle 
kinderen en slagersjongens de liedjes zingen. 27 maart: Het stuk land voor ons huis is uitgegeven als 
volkstuintjes. 31 maart: Foto laten maken voor het persoonsbewijs. Er is weer luchtalarm. We krijgen 
nu ook melkkaarten en de kinderen een cacaokaart. 6 april: De padvinderij is ook opgeheven, evenals 
de esperantisten. 7 april: Zaterdag hebben we onze laatste portie kolen gekregen. 16 april: Melk komt 
op de bon, een kwart liter per persoon per dag. Boter wordt verminderd van 250 gr. tot 200 gr. per 
week. En dat al in het voorjaar, wat zal dat van de winter worden! 27 april: Er is weer een nieuwe 
distributie en wel van aardappelen, 1 1/2 kilo per persoon per week. ’s Middags naar de tandarts. Ik 
heb een gouden tientje ingewisseld bij hem en jouw dasspeld en een oud ringetje uit mijn kinderjaren. 
23 mei: ’t Blijft maar slecht weer, koud en regen. Alles wordt schrikbarend duur. Goudreinetten kosten 
ƒ 1,40 per pond, verse groenten razend duur en weinig te krijgen. Dit keer kreeg ik maar een half pond 
vlees. ’t Brood wordt steeds slechter, de laatste aardappelen waren bevroren. 27 mei: We kunnen nu 
zonder punten en op de k-bon van de textielkaart een japon kopen. 5 juni: Op Amstelveen is nu alles 
prachtig, de seringen bloeien, de jasmijn staat op springen. 18 juni: Vanavond stond er in de krant 
dat alle koperen, nikkelen en tinnen voorwerpen ingeleverd moeten worden. ’t Wordt een mooie boel. 
13 juli: Vandaag zondag. ’t Is snikheet. Er wordt de laatste nachten nogal geschoten. Iedereen is zo 
langzamerhand met vakantie. We krijgen geen thee meer, alleen nog koffiesurrogaat. Jam is nu ook 
op de bon alsmede andere boterhamsmeersels. 31 juli: Maandag moet ik koper inleveren. Ik zal dat 
parfumbrandertje maar offeren. Helemaal niets is ook niet goed. 2 augustus: Er is weer een nieuwe 
illegale zender, erg laag-bij-de-gronds, maar de nsb’ers worden er op een geweldige manier in te pakken 
genomen. 14 augustus: Wat het van de winter met voedsel moet worden, alles is slecht. 24 augustus: 
Groenten zijn heel moeilijk te krijgen en dan nog slecht. Al sinds weken krijgen alleen kinderen en 
zieken volle melk en de rest taptemelk. Eieren is afgelopen. Brood komen we net toe. Boter is erg weinig, 
1/2 pond in de negen dagen per persoon. 11 september: ’t Eten wordt steeds schaarser. Vis is haast niet 
te krijgen, vet is niet aan te komen, alleen clandestien, ƒ 5,- p. pond. Koffie en thee ƒ 15,- p. pond. Rijst 
krijgen we ook niet meer en geen thee en koffie. 31 oktober: We krijgen vanaf 1 november alle textiel 
op de bon. Tot 1 april drie paar kousen. Dat zou nog niets zijn, als ze maar niet zo schandelijk duur 
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en slecht waren. Japonnen, mantels en costuums zijn slechts verkrijgbaar op speciale vergunning. 
Schoenen zijn niet te krijgen. 3 november: ’t Is nu al bitter koud en er woedde gisteren een gezellig 
sneeuwstormpje. Als dat nu al begint! De oorlog komt geen steek verder. 17 november: Veel kinderen 
lopen al op klompen, want schoenen is niet aan te komen. 2 december: ’t Begint naar Sinterklaas te 
lopen maar er is niet veel aan. Jij bent er niet, maar overigens is het ook sof. Borstplaat, marsepein, 
speculaas, geen sprake van. Banket wordt gemaakt op bestelling, maar je moet zelf de boter leveren 
en wie heeft er nu boter over! Verder is alles peperduur. Hout en blik zijn er niet dus ook speelgoed is 
er heel weinig. 17 december: We hebben een nieuwe lange golf gekregen voor de Engelse radio en die 
is uitstekend te horen. ’t Is ’s avonds erg donker buiten maar met een lantaarntje gaat het wel, vooral 
als de weg niet onbekend is. 25 december: De koningin hield een kerstrede, erg vroom maar wel mooi. 
Iedereen schijnt de toestand erg licht in te zien.

Akkers en slachters
Voor de boeren en tuinders was 1941 een verwarrend jaar. De groenten moesten tegen door de 
regering vastgestelde vooroorlogse prijzen geveild worden, terwijl de lasten enorm gestegen waren. 
De veeboeren moesten hoge prijzen betalen voor het veevoer, maar een deel van hun vee tegen lage 
prijzen aan de Duitsers verkopen. Vanaf begin 1941 verschenen er in het Amstelveensch Weekblad 
bijna wekelijks berichten over gestolen schapen en frauduleus slachten. Door de schaarste van 
het vlees was een afgedwaald schaap zijn leven niet meer zeker; het werd ’s nachts van het land 
gesleurd en door een zwarthandelaar geslacht en voor goed geld verkocht. Ook slachtten de 
boeren zelf wel vee dat ze uit het veeboekje hadden kunnen houden, of ze lieten het doen door 
bevriende slagers. Maar er waren nogal eens verraders die dat meldden aan inspecteur Busser, 
die het dan weer doorgaf aan de cccd, de Centrale Crisis Controledienst in Hoofddorp. Deze 
dienst bestond voor de oorlog al, maar was een prachtig instrument in de handen van de bezetter. 
De straffen voor het clandestien handelen waren zwaar, want ‘het bracht de Duitse economie in 
gevaar’. In juni werd een Amstelveense boer wegens het frauduleus slachten tot tien maanden 
gevangenisstraf veroordeeld. De boeren in het zuiden van de gemeente moesten oppassen voor 
de nsB-kringleider van Aalsmeer. Die zocht altijd vanaf een hoog punt in Aalsmeer met een 
verrekijker de omgeving af. En ja – op een zondagmorgen liepen er een paar mannen met een 
koe over de dijk naar een onbewoond huis op de Legmeerdijk. Iedereen die dat zag wist dat die 
koe daar clandestien geslacht zou worden, en de commandant begreep het ook. Hij stuurde 
zijn mannen erop af en die betrapten de slachters op heterdaad. Helaas vonden ze er ook nog 
de postduiven van Tinus Winter. Marius van der Schans, de eigenaar van het huis, werd voor 
alles verantwoordelijk gesteld, maar hij dook tijdig voor een poosje onder.

De bezetter had geen moeite met zijn eigen roverijen. Op 17 februari werden er paarden 
gevorderd en de boeren moesten zelf hun dieren naar een weide tussen de Handweg en het 
Keizer Karelplein brengen. Daar zocht de Wehrmacht de beste paarden uit en nam ze mee. 
Natuurlijk probeerden de boeren hun mooiste beesten weg te houden. En zo ging menig paard 
even logeren in een groentekas in de buurt.



144

1941 - de duiMscHrOeven aangedraaid

Wat de boeren ook aan het hart ging, was dat ze het grootste deel van hun kippen moesten 
wegdoen omdat er praktisch geen kippevoer meer te krijgen was. Gevolg: geen eieren meer en 
op den duur geen kippevlees.

Tot overmaat van ramp kregen de veeboeren opdracht weiland te scheuren (= omspitten) voor 
akkerbouw, waar ze geen verstand van hadden. Per district moest een aantal hectaren gescheurd 
worden; je kreeg een paar honderd gulden vergoeding per hectare. Het gescheurde land gaf 
doorgaans een schrale oogst, want de weidegrond was te nat voor akkerbouw. De commissie 
van boeren in Nieuwer-Amstel vond er wat op: ze kregen de rijke veehandelaar G. zo ver dat 
hij een deel van zijn uitgestrekte land aanbood. G. was tuk op de vergoeding, en de rest van de 
boeren bleef op die manier grotendeels gevrijwaard. Toch waren er wel boeren die later vrijwillig 
stukken land omploegden om er koolzaad, aardappels, erwten, bieten enzovoorts op te telen. 
Want het gebrek aan groenten werd in 1941 al nijpend. Helaas was de kwaliteit van graan en 
aardappels dat jaar erg slecht, gedeeltelijk door het lange, natte en koude voorjaar.

De stedelijke bevolking begon de boer op te gaan omdat de voorraden in de groentewinkels 
schaars werden. De tuinders profiteerden wel van die extra verkoop en kregen het wat beter. Het 
provinciaal bestuur liet niet na de gemeenten op die opleving te wijzen, zodat ze de schulden 
van de kwekers zouden kunnen innen. De bloemenkwekers waren intussen niet in een al te 
beste stemming, omdat ze werden gedwongen groenten te kweken in hun kassen en dat was nu 
eenmaal een heel ander vak dan de bloementeelt.

Veel burgers verruilden in hun tuinen vrijwillig de spirea voor spinazie en de lathyrus voor 
tomaten. De volkstuintjes rezen de grond uit, voornamelijk op braakliggende gemeentelijke 
bouwterreinen. De gemeenteraad had zojuist besloten om het moerassige gebied van De Braak 
te gaan inrichten als heempark, maar tegelijk ging de plantsoendienst daar aardappels en bonen 
verbouwen en werden er perceeltjes uitgegeven voor 90 schooltuintjes. Op 16 juni werd er in 
Amstelveen een vereniging voor schooltuinen opgericht. In het Bosplan liet het Amsterdamse 
grondbedrijf alle nog vrije terreinen omploegen tot akkers. Twee Amstelveense boeren kregen 
het beheer. Ook gaf Amsterdam 300 volkstuintjes uit in het bos.

En dan was er dat oude Amstelveense beroep dat onder de druk van de tijd in ere werd her-
steld: de turfwinning! Langs Poel en poldersloten lagen de baggerveldjes weer te drogen. De 
oude Amstelveners hadden het turfsteken nog in het bloed en trapbord en trekklauw nog in de 
schuur. En zo brachten zij, om zich van warmte te verzekeren, de oude prenten weer tot leven. 
Toen op 30 juni de rantsoenen voor gas en elektra weer werden verlaagd, werd de turf meer 
waard dan het bevattingsvermogen van de vroegere turfstekers zou hebben kunnen verwerken.

Klein ongemak
Dat de tijd nijpender werd, blijkt onder meer uit kleine berichten in het avW. Op 28 maart 
bracht de krant adviezen voor de bestrijding van wandluizen. In mei bood slager Van Leeuwen 
aan honderd kinderen een warme maaltijd aan in de zaal onder de St. Annakerk. Op 17 oktober 
deed de afdeling Nieuwer-Amstel van het Nederlands Comité voor het Ondervoede Kind een 
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oproep aan de bevolking om kinderen die honger hadden aan tafel te nemen. Vijftig gezinnen 
meldden zich. Op 28 november begon de gemeente met het gratis uitreiken van vitamine A en 
D tabletten aan de schooljeugd, ter vervanging van de vitaminen uit boter en vetten. De armen 
leden het eerst honger. Zij konden zich niet de hoge prijzen van het voedsel en zeker niet een 
extraatje van de zwarte markt veroorloven. Dat blijkt onder meer uit een aanmoediging van 
de burgemeester in het avW tot het geven aan de collecte van Winterhulp op 5 en 6 december: 
‘Het is aardig om te zien hoe de gezichten van hen, die een gift ontvingen, van dankbaarheid 
stralen. De een zal diezelfde dag nog naar de kolenboer gaan, een ander ziet nu kans om het 
zo lang begeerde stuk warm ondergoed aan te schaffen en een ander merkt op dat hij eindelijk 
kopen kan waar hij volgens zijn distributiebonnen recht op heeft.’

De armen konden zich ook de luxe niet veroorloven de hulp van Winterhulp Nederland af te 
wijzen. Dat blijkt onder meer schrijnend uit een briefje dat vrouw B. uit het dorp Amstelveen 
aan Haspels schreef. Deze vrouw moest zien rond te komen van zeven gulden per week, waarvan 

‘Mijn inkoomen is in de week  

7 Gulden ...’
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drie gulden voor de huishuur. En dan zijn bonen bonen, en je hebt ook nog de nederige moed 
om de pen ter hand te nemen en te bedanken!

In januari 1941 werd door Winterhulp een zogenaamde ‘ponden-actie’ gehouden in Nieu-
wer-Amstel: men haalde bij de burgerij voedingsmiddelen op voor de armen. Er kwamen onder 
meer 735 pond erwten binnen, 531 pond rijst, 319 pond gort, 147 pond bonen en 10 pond boter. 
Ook aan geld werd er nog eens ƒ 8.678,- opgehaald. Dit alles werd verdeeld over 666 gezinnen.

Ondanks ‘het goede doel’, en ondanks de lichtgevende speldjes die je kreeg als je wat voor de 
collecte gaf, kreeg Winterhulp weinig sympathie bij de bevolking. Geven aan Winterhulp was 
geven aan de boze wolf met grootmoeders muts op.

Op 10 september startte er voor de minder draagkrachtigen een voedselverstrekking op twee 
punten in de gemeente: slagerij Hoffer aan de Amsterdamseweg en slagerij Hermanns aan de 
Noorddammerlaan. De behoefte in Nieuwer-Amstel was nog niet groot genoeg voor een eigen 
centrale keuken, en daarom haalde een gemeentelijke vrachtwagen dagelijks gamellen van de 
Amsterdamse keuken aan het Bellamyplein. Elke werkdag werden op het middaguur ongeveer 
driehonderd porties uitgereikt door vrijwilligsters die waren gerecruteerd uit de Amstelveense 
vrouwenverenigingen. De dames kregen de instructie dat ze bij het uitdelen geen aanleiding 
moesten geven tot politieke gesprekken; bovendien moesten ze een schort dragen. (De regeling 
met Amsterdam zou voortduren tot het najaar van 1944, toen de hongerwinter het nodig maakte 
dat Amstelveen een eigen centrale keuken opzette.)

De distributiedienst draaide in 1941 met 20 ambtenaren. In 1941 traden een tiental vroegere 
luchthavenmensen in dienst, waaronder de voormalige stationschefs van Schiphol, Buis en 
Picard, de chef passage-afhandeling De Wit en het hoofd passage Van Ommeren van de KlM. 
Er waren ook personeelsleden van andere stilgevallen maatschappijen, zoals de heer Baller Jr., 
die op een scheepvaartkantoor had gewerkt. Deze mensen waren haast van nature anti-Duits, 
wat op een belangrijke plaats als de distributiedienst natuurlijk bepaalde consequenties had. 
Langzamerhand was bijna alles op de bon, tot schoenen toe. De schoenen gingen eerst naar de 
kinderen, dan naar ouderen met een doktersattest en tenslotte moesten de weinig overgebleven 
paren schoenen met wijsheid worden gedistribueerd. De kolenboeren probeerden hun te kleine 
voorraden steenkool aan te vullen met andere brandbare produkten. De heren Lehman en Blank 
wisten in Aalsmeer een berg cokes te liggen en vroegen aan verschillende vrachtschippers of ze 
die naar Amstelveen wilden halen. Niemand durfde, want je moest langs Schiphol met je schuit 
en dan had je kans beschoten te worden vanuit de lucht. Maar Piet Tijsterman waagde het. Om 
in Aalsmeer te komen moest je eerst naar het noorden varen, langs het Bosplan, en dan over 
de Nieuwe Meer naar de Ringvaart. En dan niet op de motor – want olie was er niet – maar 
duwend en trekkend als bij de oude trekschuit. Tijsterman bracht de cokes naar de opslagplaats 
aan de Poel, en dat was voor hem het begin van jarenlange voedsel- en brandstoftochten voor 
de Amstelveense bevolking.

Fietsen was ook al niet zo gemakkelijk meer; luchtbanden waren niet meer te krijgen, dus 
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als je band was versleten moest je het met een stuk rubber doen, een massieve band. Of gaan 
lopen. In een wat naïef verhaaltje uitte iemand in het avW van 7 maart zijn goeie moed: ‘loopen 
is gezond, ik ga spinazie zaaien ...’

Begin 1941 moest iedereen boven de veertien jaar een persoonsbewijs bezitten. Daarvoor kreeg 
je een oproep thuis die je, met al je gegevens, moest inleveren bij de gemeente om het bewijs in 
ontvangst te nemen. Je moest foto’s meenemen die zowel op je oproep als op je persoonsbewijs 
werden geplaatst, en je moest ook op beide papieren je vingerafdruk zetten. Je was verplicht het 
persoonsbewijs altijd bij je te dragen. De oproep verdween in een rijksarchief. Het ophalen van 
het persoonsbewijs werd gezien als een klein ongemak; weinigen beseften het dodelijk gevaar 
van deze registratie!

Die opgewektheid om klein ongemak kenmerkte de stemming in die zomer van 1941. Het 
gewone leven ging door, het luchtgeweld was te harden, het sociale leven bloeide op zijn bijzon-
dere oorlogsmanier. Er waren kooruitvoeringen, gymnastiekvereniging Odin oefende, er was 
een schoolvoetbaltoernooi, een priesterfeest, een concert in het Wandelpark, en het avW bracht 
zijn rubriekje over noodlijdende dieren. Veel meer was er trouwens niet te vinden in de krant, 
want het redactionele nieuws kromp steeds verder terug; de krant werd een mededelingenblad, 
vooral van de distributiedienst. En van de bezetter, die onder meer liet aankondigen dat de 
bevolking elk bezit aan koper, nikkel, tin en lood moest inleveren. Dat was voor omsmelting in 
de oorlogsindustrie. De gemeente moest het regelen. Er werden vier lokalen aangewezen waar 
dagelijks samen 400 tot 500 mensen hun meest waardeloze prullen kwamen inleveren. Tussen 
7 juli en 15 augustus bleken 3200 personen toch nog 7057 kilo metaal te hebben geofferd. De 
andere kilo’s lagen op zolders, in kelders en onder de grond verstopt.

Wat moeilijk te verbergen was – als je geen hooiberg had – dat was een auto. Veertig auto’s 
werden in 1941 in Nieuwer-Amstel gevorderd – een behoorlijk aantal in die tijd dat een auto 
nog iets bijzonders was.

Samen bij de radio
Niets was eigenlijk spannender dan samen naar de illegale radio luisteren. Op verborgen 
plaatsen maar soms ook gewoon in de huiskamer groepten huisgenoten, buren en vrienden bij 
elkaar om de verre stem van de Engelse zender op te vangen, achter het gepiep van de Duitse 
stoorzenders. Daarna besprak je het nieuws; in 1941 zorgelijker naarmate de Duitsers dieper 
Rusland binnendrongen.

In de buurtschap De Kat maakten de mannen altijd ’s avonds zo tussen acht en half negen een 
praatje aan de Amstel. Dat was voor de oorlog al. ‘Het waren allemaal kerels uit de buurt, het 
gewone volk. We vertelden elkaar de laatste nieuwtjes en daarom noemden we ons avondpraatje 
“de Beurs”. Vaak stonden we er wel met vijftien man. In de oorlog bespraken we natuurlijk het 
nieuws van de Engelse zender. Er was die dag – 27 mei 1941 – dat de Britten jacht maakten op 
de Bismarck. [De beruchte Duitse onderzeeboot die jaagde op de Britse schepen en er al vele 
tot zinken had gebracht ] Iedereen wist het. Het was een ontzettende jacht, daar op zee. Hier 
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van Schiphol uit waren er activiteiten in de lucht, want als de Bismarck onder de paraplu van 
de Duitse Luftwaffe kon komen, was hij “binnen”. Iedereen zat aan de radio. In De Kat zag 
je niemand; de Beurs zat binnen. En toen deed Churchill in het Lagerhuis de mededeling dat 
de Bismarck tot zinken was gebracht en dat kwam rechtstreeks door op de illegale radio. Vlak 
daarna vloog iedereen naar buiten. Het was me een opwinding!’ [31]

En zo ging het ook aan de Amstelzijde. Daar zat de hele buurt zoals gebruikelijk achter de 
fietsenzaak van Ome Willem om naar de verboden radio te luisteren. En zo was het aan de 
Emmakade, waar de buren zich steeds hechter aaneensloten. Het nieuws verspreidde zich ra-
zendsnel en de stemming op straat was – hoe illegaal ook – feestelijk. Maar in de enclaves van 
de Luftwaffe heerste een grimmige stilte.

Het zou nu allemaal wel gauw afgelopen zijn, dacht men; vóór de winter. Maar toen de winter 
kwam was Harmen van der Leek al doodgeschoten. En andere Amstelveners zaten gevangen. En 
de februaristaking had niet kunnen verhinderen dat de Joden steeds meer te verduren hadden. 
Wat kon je anders doen dan je voorbereiden op een sombere, karige winter – en verder zo goed 
mogelijk voor jezelf en je gezin zorgen?
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Dagboek
7 januari: Ik kwam net de trap op bij het koortje toen ik hoorde dat er naar mij gevraagd was. Ik 
nam de telefoon welgemoed, in de mening dat het Leny was. Stel je dus voor mijn ontsteltenis toen 
ik jouw stem hoorde met die noodlottige mededeling. Ik weet van de Herengracht* voldoende af 
om te begrijpen wat daar aan vastzit. Ik had later nog een flauwe hoop dat je bij de bus zou zijn. 
Thuisgekomen kon ik het niet langer houden en heb even uitgebruld. De boel was na de huiszoeking 
netjes achtergelaten. Om acht uur heb ik naar de Herengracht gebeld, maar daar was alleen nog een 
telefoniste. ’s Nachts heb ik op de divan gelegen om gauw bij de hand te zijn, want ik kon nog steeds 
niet geloven dat je wegbleef.

8 januari: Om acht uur de Herengracht gebeld. Je was naar de Weteringschans. Ze konden niet 
begrijpen dat ik zo onrustig was: ‘Uw man heeft het heel goed, alleen, hij is niet thuis!’ De hele dag 
was wachten, wachten en geen nieuws.

18 januari: Rampdag. Ten eerste omdat ik jarig ben. Om 11 uur ging ik naar het Huis van Bewaring 
om een brief af te geven. ‘Maar mevrouw, uw man is hier niet meer!’ Men wist mij niet te vertellen 
waar je wèl was. Ik was radeloos en ging direct naar de Herengracht. Eerst mocht ik niet naar boven 
maar tenslotte werd dit toegestaan. Ze wisten drommels goed dat er boven niemand meer was. Hele-
maal overstuur kwam ik thuis. 20 januari: ’s Morgens de Herengracht opgebeld waar ik hoorde dat 
je ‘bestimmt’ in Scheveningen was. 21 januari: Naar Den Haag. Eerst kon ik niet ontvangen worden, 
maar ik kreeg toch mijn zin. Ze zeiden, je was nog niet verhoord, ik moest maar naar Scheveningen. 
Ik naar Scheveningen, met die zware tas. Maar ik mocht niets afgeven, zelfs geen brief. Nu was iedere 
verbinding verbroken. 26 januari: Zo langzamerhand gaan er allerlei geruchten rond over jouw 
arrestatie. De meest fantastische is, dat je op de tram Hitler hebt beledigd. De nsb’ers die we kennen 
houden zich afzijdig, ze denken dat ik denk dat het hún schuld is. 28 januari: De tijd kruipt. Ik ben 
naar de burgemeester gegaan. Hij was zeer vriendelijk en volkomen op de hoogte. Hij had er zelfs met 
de procureur-generaal over gesproken. Doch die raadde aan er niet te veel drukte van te maken omdat 
dat fnuikend kon zijn voor de betrokken persoon. 29 januari: Er is een lijstje gevonden met zes namen 
waaronder de jouwe, die in verband werden gebracht met het Comité Vrij Nederland. Het deed mij 
je toekomst niet lichter inzien. 30 januari: Je ‘medebewoner’ kwam met je briefje! Ik bewaar het als 
een kostbaar stuk. Alles is dus in orde. Ik verlang erg naar je. De tijd duurt zo lang en hoe lang nog!

* Herengracht: het bureau van de sd
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11 februari: Een echte sofdag, waarom weet ik niet. ’t Is prachtig weer maar ik ben erg verdrietig. 
14 februari: Naar Den Haag geweest. Gedurende het vooronderzoek wordt geen bezoek toegelaten. 
Ik kon over vier weken terugkomen, maar veel hoop was er niet. 22 februari: Het moet voor jou 
nog altijd veel erger zijn dan voor mij, want jij kunt met niemand praten en hoort van niets. 25 
februari: Er staat in het ochtendblad een bericht dat er in Den Haag een proces begonnen is tegen 
hoge functionarissen van een Vereniging van Nederlanders. Ik ben bang dat dit jou betreft. 5 maart: 
Het grote proces in Den Haag: 18 doodvonnissen! Wist ik maar waarvan jij beschuldigd werd, dan 
had ik meer houvast. 13 februari: Een brief van meneer H., waarmee jij in de cel hebt gezeten. Het 
is voor mij prettig te weten, dat het raam in je cel geen matglas is, je kunt dan tenminste de lucht 
zien. 14 april: Rustige Paasdagen, slecht weer, de tijd valt lang. 22 april: Triestige morgen. Met de 
trein naar Den Haag. Op het Binnenhof eindelijk de man die ik hebben moest, maar de zaak was 
bij hem afgedaan. Ik moest maar naar de ‘Befehlshaber’ schrijven. Dat had ik al meerdere malen 
gedaan maar nooit antwoord gekregen. Dan moest ik maar naar de ‘Rechtsberater’ gaan. Daar werd 
ik ontvangen. Ik vroeg wat er toch aan de hand was, en het enige wat ik eruit kon krijgen was dat je 
‘Deutschfeindlich’ was. Ik had haast gezegd: ‘Pak ons dan allemaal maar!’ 30 april: Ik ben deze dagen 
erg moedeloos. De stukken van jouw proces zijn alsmaar zoek. 20 mei: De stukken nog steeds zoek. 
Ik kan dus ook geen bezoekkaart krijgen. 7 juni: ’t Is eigenaardig, maar op zaterdag ben ik altijd 
in de war. Ik heb jouw lieve snuit nu al in vijf maanden niet gezien. Nu wat een advocaat voor jou 
betreft: ’t is beroerd, maar je móét naar een nsb’er. Ik ben aldoor maar bang dat alles zo lang duurt 
omdat men van jou iets weten wil wat je niet wilt of kunt zeggen. 10 juni: De stukken zijn terecht! 
’t Is een zeer ernstige sabotage- en spionagezaak en er zullen zelfs doodvonnissen vallen. Van bezoek 
van mijn kant is absoluut geen sprake. Ik krijg van de terechtstelling bericht, zegt men. Het wachten 
valt steeds zwaarder. 13 juni: Vrijdag de dertiende en geen ongeluksdag! Gehoord dat je pakjes met 
jam en boter aan de gevangenis mocht afgeven. Ik naar Scheveningen en om half elf aan het poortje. 
Ze gingen naar jou, leegden de pot jam en kwamen terug met je vuile goed en de hartelijke groeten. Ik 
weet nu ook je celnummer: 754. Van pure blijdschap liepen de tranen langs mijn gezicht. En wie loop 
ik tegen het lijf? Dr. Colijn. Hoe het komt weet ik eigenlijk niet maar ik zei hem gedag en hij bleef 
staan en vroeg wie ik was. We maakten een praatje, en toen ineens viel ik hem aan op zijn brochure 
‘Tussen twee werelden’ *. Hij zei: ‘Ach, mevrouw, wij doen allemaal wel eens iets in een impuls ...’

21 juni: De langste dag en tot heden de verschrikkelijkste van mijn leven. La Croix (een advocaat) 
vroeg mij om langs te komen. Wat ik hoorde, deed mijn bloed verstijven. Jongen, als dàt gebeurt, als 
jij er niet meer bent, wat blijft er dan voor mij nog over! Wat hebben wij toch voor kwaad gedaan, 
dat we zo zwaar getroffen moeten worden! Hoe ik ben thuis gekomen weet ik niet. Hoe wordt het 
nog woensdagmorgen tien uur! 25 juni: Vandaag de eerste dag (van het proces). Ik weet waarachtig 
niet waar ik het zoeken moet. Bovendien is het ondraaglijk warm. 26 juni: Goddank! Het ergste zal 
niet gebeuren! Jij blijft in leven! Van alle kanten heeft iedereen opgebeld. Vannacht weer naar bed 

* De juiste titel: ‘Op de grens van twee werelden’. De tekst kwam erop neer dat men moest proberen zich neer te leggen 
bij de Nieuwe Orde. Colijn herzag zijn standpunt, ging in het verzet en zou in Duitse gevangenschap sterven.
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gegaan zonder slaapmiddel. 28 juni: Vanmiddag hoorde ik de eis: vijf jaar. Ik hoop dat jij je deze 
volgende tijd goed kunt houden, ik zal ook mijn best doen. 30 juni: Dat ik jou heb gezien is voor mij 
zo iets heerlijks ...

1 augustus: Je begrijpt dat ik schrok dat je niet meer in je oude cel was. Ik vertrouw het zaakje 
niet erg. 14 augustus: Drie weken tussen de bezoeken is wel lang. 22 augustus: Toen ik vanochtend op 
het Singel kwam voor de bezoekaanvraag werd mij gezegd dat die daar niet meer behandeld wordt, 
maar dat ik dit schriftelijk in Den Haag moet aanvragen. Ik vond dit nogal gek. Er is ook nog geen 
brief van jou, dat is ook zo gek. 23 augustus: Nog steeds geen brief, er moet wat aan de hand zijn. 26 
augustus: Nog maar om de zes weken bezoek, afschuwelijk! Je bent nu dus strafgevangene. 8 september: 
Ik vind het meer dan afschuwelijk dat je onder de luizen hebt gezeten. 25 september: Vanmorgen 
met de eerste post het bericht dat je weg bent. Je kunt je voorstellen wat dat voor mij betekende. God 
weet hoe lang het duurt eer ik je lieve snuit terugzie. En dan nog – hoe? Niemand schijnt te weten 
hoe het in zo’n tuchthuis toegaat. Van K*.  vertelde me het vreselijke over het afwijzen van de gratie-
verzoeken. Dat is drie mensen uit jullie schakel van zeven. Hoe zou dat gaan? Krijgt de familie het 
stoffelijk overschot? ’t Is te vreselijk om aan te denken ... 3 oktober: ’t Is afschuwelijk dat ik en ook jij 
een half jaar op bericht moet wachten. Zes lange maanden! Dan is het al haast april. En ik zie toch 
al zo vreselijk tegen de winter op. Maar misschien krijgen de optimisten gelijk en is de oorlog gauw 
afgelopen. 23 november. Jouw brief stelde me erg teleur. Je schreef niet meer zo opgewekt. Ik was er erg 
verdrietig over en nu weer zo lang wachten. En je bent nu al drie weken uit Rheinbach weg zonder 
dat ik het wist. 4 december: Ik wou maar dat het vast januari was, dat we al die ‘feestdagen’ achter 
de rug hadden! 12 december: Vanmorgen bericht uit Siegburg, dat ik geen kerstpakket mag sturen. 
Ik ben erg ontmoedigd. Ik heb nooit geweten dat een maand zó lang kan duren ... 20 december: Het 
is allemaal zo jammer van zo’n mooie tijd van je leven. Hoewel je nu nog niet kunt beoordelen of het 
een verloren tijd is geweest. Ik verf tegenwoordig wel eens mijn lippen. 25 december: De eerste Kerstmis 
zonder jou. ’t Is erg beroerd maar we moeten er door. Zou jij nu ook niet werken? 30 december: Ik 
hoorde dat Huese ook in Rheinbach is en ook vijf jaar heeft.

Het groeien van een verzetshouding
In 1941 werden de eerste verzetsmensen in Amstelveen gearresteerd. Terwijl hier en daar onder 
de bevolking langzaam en haast ongemerkt een verzetshouding groeide, schoten ook eenzame 
hoge bomen van verzet op, die wortelden op een helder inzicht in wat ons te wachten stond. 
Maar die eenzame bomen waren kwetsbaar en nog niet genoeg bedacht op verraad.

1941 was vooral ook een jaar van voorbereiding op het vormen van verzetsgroepen die met 
een bepaald doel zouden gaan opereren, zoals in de illegale pers, spionage, sabotage en hulp aan 
Joden. Dit gebeurde al naar gelang de duimschroeven werden aangedraaid. Het begon meestal 
eenvoudig. Toen er eenmaal illegale bladen ontstonden, moesten die ook worden verspreid. De 
een vroeg het aan de ander. Ook het onderduiken begon, al was het begrip nog amper bekend. 

* De nsB-advocaat
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De eerste grote golf vluchtelingen deed zich na de februaristaking voor. Actievoerders, poten-
tiële gijzelaars en Joden zochten een veilig onderdak bij vrienden. Het lag voor de hand dat een 
groot aantal van deze mensen in de plaatsen rond Amsterdam en dus ook in Nieuwer-Amstel 
terecht kwam.

Veel onderduikers na de februaristaking waren communisten. Simon Korper, een Joodse 
communist en een van de initiatiefnemers van de staking, zag de sd voor zijn huis in Amster-
dam staan toen hij de straat in kwam. Hij zocht bij een vriend in de stad onderdak, maar werd 
op straat gezet toen de Duitsers met represailles dreigden. Op de stoep van het huis ontmoette 
hij mevrouw Greten Neter uit het Jan Tooropplantsoen in Amstelveen. Dat was een gelukkig 
toeval. Want Greten en haar man Bob – een Joodse communist, journalist en architect – hadden 
vanuit dat centrum van groeiend verzet bij Jan van Mierlo thuis allerlei kanalen naar duika-
dressen. Zo kon Korper voorlopig terecht bij de familie Oostenbroek aan de Mr. Reynstlaan 
en later bij de (socialistische) familie Blokland aan de Heemraadschapslaan. Het verzetsweb 
begon zich voorzichtig uit te spinnen. Want bij Van Mierlo kwamen ook de bevriende leraren 
Johan Benders en Harmen van der Leek. Volslagen onbekenden van verschillende politieke 
herkomst vonden elkaar, versterkten elkaar in hun verzetsgevoelens en zochten naar daadwer-
kelijke mogelijkheden van verzet.

Het verzet van enkele ambtenaren begon door het ontduiken van verordeningen. Zo lieten 
een paar medewerkers van de afdeling bevolking op persoonsbewijzen van Joodse burgers de 
verplichte J’s en B’s weg. Het gasbedrijf bleef na de gasrantsoenering aan sommige particulieren 
toch het oude gasrantsoen leveren. De meteropnemers Piet Brons en Arie Blokland begonnen 
– in overleg met hun baas Hendrikse – te letten op de dingen die in nsB-huizen gebeurden. 
Het was een eenvoudig begin.

De kerken
Een verzetshouding begon ook enigszins in de kerken. Op zondag 23 maart werd in de gerefor-
meerde kerken een herderlijk schrijven van de synode afgelezen van de kansel. Hierin verwierp 
de gereformeerde kerk de totalitaire staat en bestreed de Duitse discriminatie van de Joden. 
Het maakte diepe indruk op de gelovigen. In september 1941 volgde een dergelijke herderlijke 
brief in de hervormde kerk. Eerder was door de hervormde predikanten Miskotte en Kroon 
in Amsterdam al een brochure opgesteld waarin verzet tot een geloofsplicht was uitgeroepen.

In de katholieke kerken van Nederland was in januari 1941 een bisschoppelijk mandement 
voorgelezen waarin het lidmaatschap van de nsB als in hoge mate ongeoorloofd werd beschouwd. 
De priesters hadden de instructie gekregen aan nsB’ers, Wa’ers en ss’ers de kerkelijke sacramenten 
te onthouden. Eind juli werd het rKWv, het Rooms-Katholieke Werkliedenverbond, gelijkge-
schakeld, dat wil zeggen dat het bestuur van de bond, evenals dat van het nvv, in handen kwam 
van de nsB’er Woudenberg. Dit bracht aartsbisschop mgr. De Jong ertoe een mandement op 
te stellen volgens welk de onthouding van de sacramenten zou worden uitgestrekt tot ieder die 
na de gelijkschakeling lid zou blijven van het rKWv. Op 3 augustus werd dit mandement in alle 
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katholieke kerken voorgelezen. Door deze heldere houding van het katholiek episcopaat wisten 
ineens veel katholieken duidelijker hun eigen positie te bepalen. Katholieke verzetsmensen 
voelden zich bemoedigd. Chris Jonkers bijvoorbeeld, die een bewonderaar was van mgr. De 
Jong, rechtte zijn schouders en voerde zijn Bovenkerkse jongens met extra vuur aan in die kleine 
eenvoudige dorpsverzetsgroep. En zo zal het overal in Nederland wel zijn gegaan.

Piet de Winter zoekt contacten
Zo lang de Nederlandse Unie nog officieel draaide, was er nog niet echt sprake van plaatselijk 
verzet in Amstelveen. Maar Chris Jonkers, kweker Hoffman, Dick van Rietschoten, ir. Visser 
en een aantal andere leden van de Unie hadden elkaar inmiddels wel gevonden in een verzets-
houding. Deze mensen kenden de oud-marineman Piet de Winter nog uit de litteraire club die 
voor een deel lid was geworden van de Nederlandse Unie. Het is niet waarschijnlijk – en er is 
ook geen enkel teken van – dat De Winter is meegegaan naar de Unie, maar hij nam wel de 
leiding op zich van de groep die na de opheffing van de Unie een mogelijkheid zocht tot verzet.

In februari hadden de Nederlandse beroepsofficieren zich als krijgsgevangenen moeten mel-
den bij de bezetter. De Winter – die van 1921 tot 1937 marineofficier was geweest – belegde bij 
zijn vader thuis in Rotterdam een vergadering met acht bevriende officieren en betoogde dat ze 
hun eed van trouw aan de regering zouden schenden als ze zich bij de Duitsers zouden melden. 
Overal in Nederland ontstonden intussen groepjes oud-militairen die zich bezighielden met 
de vraag: wat kunnen we ondergronds doen! Het is waarschijnlijk dat De Winter in zo’n groep 
actief was. Tegelijk moet hij al vroeg betrokken zijn geweest bij spionagewerk: een achternicht 
van hem bezorgde in zijn opdracht als koerierster luchtvaartpapieren in Den Haag, vanwaar de 
documenten naar Engeland werden gebracht. Tenslotte had De Winter een connectie met het 
Comité Vrij Nederland – dat overigens voor een groot deel was opgerold.

Tom Lodewijk gearresteerd
Eind 1940 was al een aantal leden van het Comité Vrij Nederland gearresteerd. Op 7 januari 
werd Tom Lodewijk door de sd weggehaald van zijn werk bij Vettewinkel in Amsterdam. Voor 
zover bekend was hij de eerste Amstelvener die wegens verzetswerk werd gepakt. Die avond 
begon Jo Lodewijk-Poolman haar dagboek, dat bedoeld was als een lange verslaglegging van 
de gebeurtenissen rond haar man en van haar eigen leven, nu ze van elkaar gescheiden waren.

De Duitsers wisten niet beter of Lodewijk had een ondergeschikte rol in het comité. Er werd 
lang geaarzeld over zijn berechting. Op 25 en 26 juni moest hij tenslotte voor een militaire 
rechtbank verschijnen. Daardoor ging hij niet naar een concentratiekamp maar werd tot vijf 
jaar tuchthuisstraf veroordeeld. De Duitse militairen waren in die tijd nog mild. Drie andere 
leden van het comité werden gefusilleerd. Als men Toms aandeel in het Venlo-incident gekend 
had, zou ook hij waarschijnlijk ter dood veroordeeld zijn. Eind september 1941 werd hij naar 
het tuchthuis in Rheinbach bij Bonn getransporteerd.
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Frits Muller
De verzetshouding van Amstelveense forensen die in Amsterdam werkten en daar ook verzet 
pleegden, is voor de Amstelveense bevolking betrekkelijk onbekend gebleven, behalve wan-
neer die mensen werden gearresteerd. Dat was het geval met Frits Muller. Hij woonde aan de 
Heemraadschapslaan en werkte op het kantoor van de Amsterdamse gemeentebedrijven. Hij 
was daar een van de eerste mensen die zich met verzetswerk bezighielden, vooral, in een heel 
vroeg stadium, met het voorthelpen van Joden. Op 26 juni, terwijl Tom Lodewijk voor zijn 
rechters stond, werd Muller door de Gestapo gearresteerd. Later transporteerden ze hem naar 
het concentratiekamp Neuengamme.

Frits Nieuwenhuysen
Een belangrijk verzetsman was Frits Nieuwenhuysen. Hij woonde aan de Amsterdamseweg, hoek 
Catharina van Clevelaan en werkte bij de Rijksverzekeringsbank in Amsterdam. Nieuwenhuysen 
was vrijwel onmiddellijk na de bezetting op allerlei verzetsgebieden actief. Waarschijnlijk door 
zijn relaties in de bankwereld had hij contact met de mensen die zich later voor het Nationaal 
Steunfonds zouden inzetten, zoals de bankier Walraven van Hall. Misschien ontstond ook vanuit 
de bankwereld zijn relatie met de illegale pers. Begin 1941 was het zijn taak een groot aantal van 
de illegale bladen die overal verschenen te centraliseren. Daardoor kon het illegale nieuws veel 
krachtiger, betrouwbaarder – en wellicht door de banken financieel gesteund – worden verspreid.

In maart 1941 werd Nieuwenhuysen door de sd gearresteerd. Negen weken later kwam hij 
vrij en begon aan een nieuwe periode van verzetswerk. Hoeveel moed heb je nodig om, na een 
arrestatie en gevangenschap, opnieuw het gevaar in te duiken? ‘Mij overkomt een arrestatie niet 
meer,’ dacht Nieuwenhuysen. Inderdaad, voorlopig niet ...

Wie vliegers helpt wordt doodgeschoten
Jan Huese bleek contacten te hebben tot in hoge marinekringen. Begin 1941 bracht hij aan zijn 
vriend Daan van Eibergen Santhagens een verzoek over van ‘de Baas’, om naar het gebouw 
Droogbak bij het Centraal Station te komen. Santhagens werd daar een kamer binnengeleid en 
stond oog in oog met de Inspecteur der Domeinen, dr. De Tourton Bruyns. Deze hoge ambte-
naar had een markante, felle kop en liep een beetje mank. Hij bleek te staan aan het hoofd van 
het Legioen voor Oud Frontstrijders (het lOf) – een organisatie die bij het ineenstorten van de 
bezettende macht het heft in handen wilde nemen om chaos en revolutie te voorkomen, zoals 
in 1918 zou hebben gedreigd. Nu vroeg ‘de Baas’ of Santhagens voor Amstelveen de leiding wilde 
nemen van het lOf. Hij zette een plan uiteen waarvan Santhagens nogal schrok. Het zou de 
bedoeling zijn om in het voorjaar van 1942 de telefoonverbindingen naar Schiphol af te snijden, 
de HaK-batterij bij de roeibaan te overmeesteren, een waarnemingspost in het dorp Amstelveen 
te zetten en de toegang naar Schiphol vrij te maken.

‘... Ik vroeg: een ongeoefende groep tegenover de Duitsers? Dat lukt nooit, en heel Amstelveen 
gaat tegen de muur! [87]
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Gelukkig voor Amstelveen ging dit plan niet door. Het lOf werd, mede op aandringen van 
Santhagens, opgenomen in de Od, de Orde Dienst, een ondergrondse organisatie die werd geleid 
vanuit Londen en waarin groepjes oud-militairen zich begonnen te verzamelen. De Tourton 
Bruyns werd in april 1941 gearresteerd en stierf later in het concentratiekamp Buchenwald.

De ‘zenuwpees’ van Huese werkte uitstekend. Een scheikundige van de BpM, Moerbeek, 
overhandigde Santhagens gegevens over benzine- en olieopslagplaatsen in Nederland, met 
details over de terreinen bij Rotterdam en Vlaardingen. ‘Zesendertig uur nadat wij het bericht 
verzonden stond Matex in Rotterdam/Vlaardingen in lichterlaaie.’ [87] Het is inderdaad bekend 
dat in die tijd, in de nacht van 10 op 11 februari 1941, vanuit Engeland de eerste aanvalsvlucht 
op deze terreinen werd uitgevoerd.

Begin maart 1941 kreeg Santhagens het gevoel dat hij gevolgd werd. Hij vond dat De Raadt 
– de man van Vrij Nederland die ook op de pilotenlijn werkzaam was – te onvoorzichtig was. 
Dwars door een telefoongesprek met De Raadt hoorde Santhagens heel even een Duitse stem. 
Tijdens een vergadering bij Huese thuis gaf hij daarom voor de zekerheid zijn werk voorlopig 
aan anderen over.

Diezelfde maand, een zondagmorgen, schudde Willemien, de vrouw van Daan, haar man 
zacht aan zijn schouder. ‘Ben je wakker? – ben je voldoende wakker om wat te begrijpen?’ Daan 
kwam omhoog, stak een sigaret op en zei: ‘Zeg het maar’. Willemien zei: ‘Ans Nieuwenhuysen 
is beneden; Frits is gisteren gepakt!’ Daan schoot zijn kamerjas aan en liep naar beneden. Ans 
en Frits Nieuwenhuysen waren goede vrienden. Daan wist dat Frits op grote schaal betrokken 
was bij de illegale pers.

Ans Nieuwenhuysen zag krijtwit. ‘Gisteravond hebben ze Frits meegenomen. Twee recher-
cheurs waren het, Wiemenga en Victor. We zaten juist met vrienden te borrelen. Hij is naar het 
Oranjehotel gebracht.’ Dat was de strafgevangenis in Scheveningen, waar zoveel verzetsmensen 
terecht kwamen dat de volksmond er die eretitel aan had gegeven. Maar een detinering was er 
niet minder rampzalig om. Santhagens voelde zich machteloos en bedrukt.

Op 29 maart, een zaterdagmorgen, reed er een grote zwarte wagen met een aantal Duitsers 
door Laanhorn. Kik en Map Pieron zagen het vanuit hun boekhandel en hij zei: ‘Waar die naar 
toe gaat ... dat is niet zo best!’ En toen keerde de wagen om het plantsoen en stopte voor de 
winkel. Twee sd’ers stapten naar binnen.

‘Sind sie Herr Pieron persönlich?’
Op dat moment vloog het door Map heen: ‘Daar gaat hij ... hij is dood’. Want hij was in 

één seconde een getekende geworden, iemand die niet meer kon beschikken over zijn eigen 
leven. De Duitsers namen Pieron mee naar boven en zijn vrouw moest blijven helpen in de 
boekhandel, een vol uur lang, terwijl ze niet wist wat er boven gebeurde en ontdekte dat ook 
aan de achterdeur Duitsers op wacht stonden. Toen Pieron met de Duitsers beneden kwam 
zag hij lijkwit. Zij ging naar hem toe en kuste hem. Ze dacht: ‘Ik zie je in elk geval niet eerder 
terug dan na de oorlog’.

En daar verdween hij, in de zwarte wagen die zijn tocht vervolgde, nu naar het schoolplein 
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van de Michiel de Ruyterschool. De twee Duitsers, met hun hoeden en regenjassen, stapten 
uit en liepen naar Oosterhoutlaan 32. Ze kwamen voor Herr von Waayen. Hij moest een paar 
uurtjes mee ... ’s middags zou hij weer thuis zijn. Maar hij kwam niet thuis, en ook Rosenboom, 
Waltman en Van Wijk, die dezelfde dag waren gearresteerd, kwamen niet thuis. Zes weken zou-
den de vrouwen moeten wachten eer ze een eerste bezoek mochten brengen aan de gevangenis. 
Hoe had dit alles zo kunnen gebeuren?

Op 22 april sloeg de val dicht voor Daan van Eibergen Santhagens. Het was een dinsdag-
middag. Santhagens ging nog regelmatig naar het aan de Herengracht gelegen kantoor van het 
familiebezit, een nu onbereikbare suikerplantage in Nederlands Indië. Hij kwam meestal vroeg 
thuis, ook nu. De bel ging, en daar stond kameraad Wiemenga op de stoep, deze keer vergezeld 
door ene Herr Fuchs. Ze doorzochten het huis en namen Santhagens mee naar het bureau van 
de Gestapo op de Herengracht, vlak naast zijn eigen kantoor. Tot zijn stomme verbazing liet de 
dienstdoende Duitser hem die avond vrij. Wat moest hij doen? Hij besloot naar huis te gaan, 
want als hij onderdook zouden ze Willemien pakken. Bij een vriend leende hij een fiets. Jan 
Huese stond hem bij de Kalfjeslaan op te wachten. Hij zag heel bleek. ‘... Die schoften zitten 
weer bij je thuis. Wat weten ze?’

‘Ze hebben een paar namen genoemd, maar niet de jouwe. Wees voorzichtig, Jan, praat met 
niemand.’

Christiaan (Kik) Pieron. 
foto: mevr. m. j. bottema-pelsma, huizen (n.-h.)
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Thuis zaten Wiemenga en Fuchs in sigarendamp gehuld. ‘... Ik verklaar dat ik met ze mee zal 
gaan, maar eerst wil eten. Vader en moeder zijn er ook. De spinaziesoep en de varkenskarbonade 
zal ik nooit vergeten ... Deze keer brachten ze me naar Scheveningen, waar we ’s avonds om elf 
uur aankwamen. Ze namen me mijn spullen af.

“Was ist das?”
“Die Bibel”.
“Ist verboten, geht nicht mit.”
“Wàt zegt u? De bijbel verboden, en jullie zeggen de kampioenen te zijn van het christendom?”
“Bibel können Sie mitnehmen.”
De lange gang in. Deuren, deuren, en achter iedere deur een Nederlander. Stilte van het graf. 

Cel 405. Ik ben alleen. Bed opgemaakt en voor mijn krib op de knieën ... [87]
Op de tweede dag werd Santhagens verhoord. Het bleek dat De Raadt was gearresteerd en 

onder dwang zijn naam genoemd had maar niet die van Huese.
Het werd zomer. Daan zette zich ertoe systematisch de bijbel en Thomas a Kempis te lezen. 

De eenzaamheid in de cel zag hij als een unieke gelegenheid tot retraite en verdieping. Dikwijls 
luisterde hij naar de geluiden in de gevangenis:

‘Zondagmorgen, muisstil. Buiten hoorden we een zachten wind en het ruischen van de zee. 
Dichtbij en toch zoo ongrijpbaar ver. De stilte was drukkend en je kon het zuchten van een 
aantal mensen horen ...’ [87]

Half mei mochten Pieron en Van Waayen hun vrouwen zien in de cellenbarak op het Binnen-
hof in Den Haag. Van Waayen fluisterde zijn vrouw toe: ‘Ik ben blij dat ze me hiervoor hebben 
gepakt’. Zijn rol in de groep was dus groter dan de Duitsers wisten. Pieron zag er onverzorgd 
en ongeschoren uit. ‘Dat deden ze om hem te vernederen ...’ [77] Later werd ook Pieron naar 
het Oranjehotel gebracht, en ook hij bracht de kracht op er het beste van te maken. Hij schreef 
aan een boek en maakte recensies van boeken die zijn vrouw hem via behulpzame bewakers 
toesmokkelde. Verborgen in een aspirinebuisje in een pot jam liet ze hem op de kassarol van de 
winkel geschreven verslagen brengen van het wel en wee van de boekhandel en haarzelf. En zo 
kon in het blaadje Boekenparade, dat boekhandel HOrO regelmatig verspreidde, een door Pieron 
zelf in de gevangenis geschreven voorwoord verschijnen:

‘Want ook nu klinkt zacht, maar dringend, voor hen die luisteren, de stem van schrijvers en 
dichters. Ook in deze storm, die over Europa jaagt, werken zij voort, gestadig en geduldig ...’

Op 19 september 1941 werden in Rotterdam vijf burgers uit de Hoeksewaard doodgeschoten 
die geprobeerd hadden de bemanning van een neergestorte Engelse bommenwerper te helpen 
vluchten. Intussen was er op 7 september ook in de Achterhoek een Brits toestel neergekomen. 
De twee overlevenden, Richard Pape en Jock Moir, kwamen uiteindelijk in Amsterdam terecht, 
op de life-line van Edouard de Nève waarin Jan Huese actief was. Huese bereidde de vlucht 
voor. Er was nog een andere helper uit Nieuwer-Amstel bij de groep gekomen: Harmen van der 
Leek, een leraar Duits die met zijn gezin woonde aan de Amsteldijk-Noord. Op 24 september 
lag Huese met hoge koorts op bed en zijn vrouw Laurien begreep maar niet waarom dat hem zo 
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woedend maakte. Maar hij had Pape en Moir van Amsterdam naar Leiden moeten brengen. Een 
Britse duikboot zou voor de kust wachten om de vluchtelingen op te nemen en naar Engeland 
te voeren. Nu werden de Britten begeleid door Van der Leek en waarschijnlijk Brouwer. Ze 
gingen met een auto en hadden goede papieren. Bij Schiphol werden ze telkens aangehouden. 
Het schaarse nog rijdende verkeer werd steeds tot stoppen gedwongen door dwars over de weg 
staande spermuren waar men alleen met een scherpe bocht omheen kon. Vooral door het per-
fecte Duits van Van der Leek kwamen ze door alle controles heen. Veilig bereikten ze het adres 
in Leiden. Van der Leek en Brouwers keerden terug.

‘Jammer,’ zei de gastheer in Leiden tegen de Britten, ‘het mist op zee en de duikboot kan jullie 
vannacht niet oppikken.’ Ze mochten blijven logeren. ’s Morgens vroeg was het huis omsingeld 
en Pape en Moir werden gearresteerd, samen met hun gastheer die voor de vorm steen en been 
klaagde, maar een verrader bleek te zijn, een v-man die schielijk bij de Duitsers zijn verraders-
loon in ontvangst ging nemen.

Op deze dag, 25 september, werden Brouwer en Van der Leek gearresteerd, evenals de twee 
helpers uit de Achterhoek. Waarom is Huese toen niet ondergedoken? Mevrouw Huese: ‘Hij 
had het best kunnen doen, maar in het begin van de oorlog was onderduiken een nog onbekend 
verschijnsel. We dachten gewoon niet aan vluchten.’ [78]

29 september: Huese was hersteld van zijn griep en ging naar zijn kantoor in Amsterdam. 
Om 12 uur kreeg Laurien Huese een onverwacht bezoek van haar neef. ‘Laurien,’ zei deze, ‘Jan 
is vanmorgen op kantoor door de Grüne Polizei gepakt.’

Jan Huese. 
foto: mevr. l. huese-heering, hilversum
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‘De Euterpestraat, en een paar dagen later Scheveningen. Het feit dat hij naar het Oranjeho-
tel werd gevoerd, gaf mij een trots gevoel: zoveel van onze vrienden waren daar al. Hij hoorde 
erbij.’ [78]

Een paar dagen na de arrestatie van Jan Huese kwam iemand van het Amstelveens verzet naar 
het huis aan de Margriete van Clevelaan. ‘Ik kende hem niet. Hij zei: u wordt ook gearresteerd, 
maak uw koffertje maar klaar. Het was heel eigenaardig. Het werd nacht, ik bleef op de rand 
van mijn bed zitten en dacht aan de kinderen die rustig sliepen. Als ik morgenochtend niet 
meer hier was, wat moest er dan met hen gebeuren? Toen kwam er een overvalwagen van de sd 
aan en zette schijnwerpers op het huis. Ik bleef op het bed zitten en wachtte. Buiten werd luid 
gepraat en gelachen en er gebeurde verder niets. Uren lang zat ik daar. Toen reden ze opeens 
weer weg. Ik kon alleen maar vermoeden dat dit een menslievend gebaar was, dat het áárdige 
Duitsers waren die mij zogenaamd niet thuis troffen ...’ [78]

Begin oktober was er een drie dagen durend proces in het gerechtsgebouw aan de Prinsengracht 
in Amsterdam tegen de verdachten van de pilotenlijn. Er stonden achttien mensen terecht. Na 
die drie dagen was de eis voor een aantal van hen – onder wie Brouwer, Rosenboom en Pieron 
– de doodstraf. Op 4 oktober volgde de uitspraak. De vrouwen mochten in een kamer van het 
gebouw wachten. Op weg naar de Prinsengracht zagen zij hoe overal in de stad aanplakbiljetten 
hingen: ‘Ieder die vliegers helpt, wordt doodgeschoten’. Het was angstaanjagend.

Bob Rosenboom beschreef een jaar later in zijn cel de gebeurtenissen van die dag:
‘De deur van de cel gaat open en ik vertrek, gelijk met Kik (Pieron). Ik kijk hem eens aan, 

ook hij is rustig en beheerst. Wàt gaan wij tegemoet!
Dan de bus. Een kort ogenblik Amsterdam. God, hoe kan een mens hunkeren naar een uur 

vrijheid!
De rechtbank. De ellendeling van een voorzitter, het bleeke haar, de rechte, vierkante Hun-

nenkop met de bril ...
En daar kwam de uitspraak:
“Im Name des Deutschen Volkes verurteile ich: Pieron Christiaan ... Rosenboom Lambertus 

... Van Wijk Bertus ... zu lebenslangem Zuchthaus.”
Dat viel mee. Noch Kik noch ik laten iets blijken. Alleen onze handen vinden elkaar in een 

kneuzende handdruk.’
Van Waayen en Waltman kregen drie jaar tuchthuisstraf.
Voor de groep die was gearresteerd voor de hulp aan de Britten Pape en Moir waren de straffen 

ontstellend zwaar: Harmen van der Leek, architect Brouwer en de beide mannen uit de Achter-
hoek kregen de doodstraf, Jan Huese levenslang. De piloten werden als krijgsgevangenen naar 
Duitsland gevoerd. Pape schreef na de oorlog een boek over zijn belevenissen: Boldness – be my 
friend (Nederlandse uitgave: Met hand en tand).

Van Eibergen Santhagens stond in dezelfde dagen terecht op het Marine-Gericht in Utrecht, 
omdat hij Nederlands officier was. Ook hij werd tot tuchthuisstraf veroordeeld, waarschijnlijk 
voor zijn spionagewerk.
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De vier mannen die de doodstraf hadden gekregen moesten nog door een extra hel. Op 
vrijdag 14 november zouden ze gefusilleerd worden. Ze zaten al in de dodencel. Toen, een 
kwartier voor de tijd, kwam er bericht dat de executie werd uitgesteld. In de morgen van de 
17e november beschreef Harmen van der Leek die ervaring in een brief aan ds. Hinlopen, zijn 
‘pastor en vriend’ in Amstelveen.

‘Dat uitstel heeft me volkomen stukgeslagen. Ik had met de dood voor ogen geen ogenblik 
van aanvechting. Toen ik in die vreselijke, zwaar getraliede dodencel was ingesloten, bekeek 
ik met een glimlach die massa ijzerwerk, toen de deur dichtsloeg, en dacht: daar slaat de deur 
voor het aardse leven voorgoed dicht. Pas toen ik uit de doodszekerheid weer in de twijfel en 
angst, het opnieuw moeten afwachten, werd teruggestoten, ben ik innerlijk bezweken. Ik blééf 
zeker, dat God het beter weet dan ik, maar ik heb schreiend en snikkend zijn bijzondere hulp 
moeten inroepen.’

In de kerkdienst van de gereformeerde kerk aan de Handweg bad ds. Vogel zondagavond om 
kracht voor de ten dode opgeschreven Van der Leek. Waarschijnlijk gebeurde dat in meerdere 
Amstelveense kerken en zéker in het kerkje van Hersteld Verband, waar ds. Hinlopen voorging. In 
de nacht die volgde, van zondag op maandag, herkreeg Van der Leek zijn rust en blijmoedigheid:

‘Ik heb nu pas geleerd: Uw wil geschiede. Ik moet lijden, maar niet als één die zonder uitzicht 
is; wat komt, zal ongekend heerlijk zijn ... al onze bevrijde liefde zal samensmelten met de liefde 
van alle engelen en heiligen.’

Diezelfde dag, 17 november, werden de vier ter dood veroordeelden uit hun cel gehaald, naar 
Bloemendaal gevoerd en gefusilleerd. Harmen van der Leek was 46 jaar oud. Zijn vrouw bleef 
achter met vijf kinderen en een zesde op komst.

Zolang de andere gevangenen in Scheveningen bleven, probeerden hun vrouwen zoveel 
mogelijk tot hen door te dringen. Laurien Huese: ‘Nu waren die bezoeken verre van leuk. We 
werden tussen de “doodskop-ss’ers” gezet, zoals ik ze noemde.’ De Hueses verzonnen een code, 
waarin ze namen van familieleden gebruikten voor de landen of plaatsen waar zij woonden. Zo 
werden hun brieven en gesprekken tot verslagen van oorlogshandelingen, waarvan hij ook zijn 
mede-gevangenen op de hoogte stelde.

Op een dag werd bekend dat de gevangenen naar Duitsland zouden worden getransporteerd. 
De toegestane bezoeken werden schaarser, de doodskop-bewakers nog angstwekkender. Laurien 
Huese: ‘Toen ik bij het laatste afscheid naar de andere kant van de tafel liep en een poging deed 
mijn man te omhelzen, werd ik ruw weggetrokken, onder een woedend gebrul. Toen zag ik mijn 
man voor het laatst, met een glimlach op zijn bleek, geschokt gezicht ...’ [78]

Sinterklaasavond 1941. In het Sinterklaasnummer van Boekenparade had Kik Pieron geschreven: 
‘In onze nieuwe ruime boekenafdeling zult u een uitgebreide collectie boeken vinden ...’ Maar 
hijzelf werd in de nacht van 5 op 6 december met vele anderen in een cellentrein op transport 
naar Duitsland gesteld. Bob Rosenboom beschreef de lange, benauwende reis waarbij de drie 
vrienden Pieron, Van Wijk en Rosenboom samen moesten staan in een hok waarin ze zich 
nauwelijks konden bewegen. In Keulen moesten ze uitstappen en daar brachten ze nog een 
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paar dagen samen door in één cel. Op 7 december praatten ze de hele dag met elkaar, in grote 
saamhorigheid en met een zacht gevoel voor humor. Na de aardappelsoep op het middaguur las 
Rosenboom, die rooms-katholiek was, het introïtus van die dag, de eerste zondag van advent: 
‘Tot U verhef ik mijn ziel: mijn God, op U vertrouw ik; wil mij niet beschamen en laat mijn 
vijanden mij niet belachen ...’

En Kik Pieron sprak een gebed uit: ‘Wil hen beschermen die ons dierbaar zijn ... Geef hen de 
kracht te aanvaarden, als Gij ons roepen mocht, in het besef dat uw liefde en wijsheid onfeilbaar 
het juiste doen.’

Hij bad voor de andere gevangenen en voor de verzetsmensen in Nederland. Op het laatst 
spraken de drie mannen samen het Onze Vader uit. Rosenboom schreef: ‘Eerlijker tranen hebben 
wij nooit geschreid. En dichter bij het Godsbeleven zijn wij o zo weinig geweest ...’

Even later hoorden de mannen via klopsignalen dat Amerika Duitsland de oorlog had ver-
klaard, na de Japanse aanval op Pearl Harbour.

Vanuit Keulen werden ze naar het tuchthuis in het naburige Rheinbach gestuurd, waar vooral 
politieke gevangenen, spionnen en ex-militairen werden ondergebracht en waar ook Tom Lode-
wijk al gevangen zat. Huese en Van Eibergen Santhagens kwamen in diezelfde tijd in Rheinbach 
terecht. Het werd er druk met Amstelveners. Pieron werd later naar Straubing getransporteerd.

En thuis begon het lange wachten ...
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ARBEIDSDIENST VOOR WERKLOZEN

Heempark als werkverschaffing
In Duitsland was er intussen een tekort aan geschoolde arbeiders ontstaan omdat de Duitse 
mannen in dienst waren. Maar in Nederland waren er nog altijd veel werklozen en daarom 
was de bezetter in 1940 op het idee gekomen de Nederlandse werklozen op te roepen voor uit-
zending naar Duitsland. Als ze weigerden kregen ze geen steun meer. Er klopten toen heel wat 
werkloze arbeiders bij de gemeente aan om werk en dat was één van de redenen waarom het 
gemeentebestuur een groots project opzette: de aanleg van een park met inheemse gewassen in 
de moerassige Braak. Op 18 november 1940 werd het voorstel tot de aanleg door de gemeenteraad 
aanvaard. Op 28 maart 1941 lag er al weer een aanvullend plan van plantsoendirecteur Broerse 
op de tafel van de raad: de aanleg van een vijver en nog meer wandelpaden. Bij elkaar was er op 
die manier al voor 600 manweken werk geschapen.

Maar niet alle werklozen konden op die manier aan werk worden geholpen. Noodgedwongen 
vertrok een aantal naar Duitsland. Dikwijls werkten ze in de steden en moesten meemaken hoe 
deze steeds intensiever door de Britten werden gebombardeerd. Ze snakten naar huis.
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VREES EN VERZET



Piet de Winter (de foto is na de oorlog genomen). 
foto: mevr. m. a. de winter-huster
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TUSSEN HOOGSPANNING EN VACUUM

Dagboek
6 januari: ’t Wordt erg roerig in Europa en vooral in Frankrijk en de Balkan. 10 jan.: Ons Indië 
is nu rechtstreeks door Japan aangevallen, maar onze mannen weren zich dapper. 19 jan.: Bitter 
koud. Kun je nagaan hoe het in Rusland is! De Duitsers worden nog steeds teruggeslagen in Rusland. 
In Noord-Afrika is de Halfaia-pas weer in Engelse handen. Maar die generaal Rommel die daar 
zit is niet voor de poes! 24 febr.: De oorlog gaat sof. Churchill en Roosevelt kletsen om het hardst en 
ondertussen bezetten de Japanners Nederlands-Indië.

8 maart: Vandaag kunnen we Nederlands Indië als verloren beschouwen. Het is heel erg. Er zijn 
in de Balkanstaten en Polen nog steeds onlusten. De Duitsers hebben nu gedreigd Warschau uit te 
hongeren. 26 juni: Van de oorlog snapt niemand meer iets en zo langzamerhand worden de optimis-
ten ook zwartgallig. De zomer is al voor een groot gedeelte om en we zijn nog niets verder. 2 juli: Er 
gebeurt nog steeds niets van Engelse kant. De Duitsers beweren dat Sebastopool genomen is. 10 juli: 
Vannacht was het hier erg onrustig. Ik denk wel haast IJmuiden. Men raakt nogal gebeten op de 
Engelsen en Amerikanen. Er gebeurt nog maar steeds niets en we zitten er op te wachten. 20 juli: Nel 
krijgt evacuatie van drie IJmuidenaren. Er zijn mensen die er vijfentwintig krijgen, belachelijk! 27 
juli: De oorlog gaat wat beter. De Engelsen bombarderen hevig. De Russen houden dapper stand. 31 
juli: De wereld leeft onder hoogspanning. Men verwacht hier algemeen een invasie en de Duitsers 
nemen alle maatregelen daartegen.

7 aug.: Er gebeurt niet veel en toch hebben we het gevoel op een vulkaan te leven. Men is ervan 
overtuigd dat het vóór de winter is afgelopen. De Duitsers maken zich nu doodzenuwachtig over 
een invasie. Er hangen over biljetten wat je wel en niet moet doen als het gebeurt, en verder maken 
ze overal prikkeldraad. 9 aug.: Vannacht is er weer geschoten. Osnabrück was aan de beurt. In de 
Stille Zuidzee is een hevige slag gaande tussen Amerika en Japan. 16 aug.: Vannacht flink geschoten. 
Ze waren in West-Duitsland geweest. 19 aug.: Vanochtend zijn de Engelsen in Noord-Frankrijk 
geland. De Duitsers laten er weinig over los. Ze zullen wel op hun gezicht krijgen! 20 aug.: Van de 
invasie is niets terecht gekomen. De Engelsen doen het voorkomen of het een oefening was. De Duit-
sers schreeuwen natuurlijk victorie. ’t Is opvallend zo vreselijk jonge soldaten men hier ziet, en zelfs 
gebrekkige. Manken, bochels, kromme benen. 30 aug.: Er werd aardig geschoten maar ik ben toch 
maar doorgefietst. ’t Is aardig raak tegenwoordig, alle nachten gaan er stromen vliegtuigen over en 
er wordt flink gebombardeerd. Rotterdam heeft er ook weer van langs gehad. Stalingrad wordt een 
lang beleg. 9 sept.: Er loopt een voorspelling dat er vandaag een invasie zou komen, maar het is al 
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avond en ik merk nog niets. 1 okt.: Er komen steeds meer geruchten dat het in Duitsland bedenkelijk 
wordt. Maar ach, dat beweerden de mensen vorig jaar ook al. 15 okt.: Zuid-Limburg ontzettend 
gebombardeerd. De mijn Maurits is niets van over. De kuststrook wordt geheel ontruimd. 29 okt.: 
Bijna november en nog steeds geen eind in zicht. Die Engelsen en Amerikanen zetten niet voldoende 
door. Ze bombarderen twee keer en liggen dan weer een paar weken stil. 3 nov.: De kustevacuatie gaat 
nu blijkbaar weer wèl door. ’t Is een chaos, maar ’t moet je maar treffen! In Duitsland kraakt het. 
De ss en de Wehrmacht hebben hevig mot. Voor mijn part vermoorden die elkaar. 5 nov.: In Afrika 
marcheert de zaak prachtig. De Russen winnen weer in Stalingrad. 9 nov.: Algiers is gevallen! Zou dit 
het einde zijn? Hitler hield weer een rede, maar hij bralde niet zó bar meer. 15 nov.: Zondag, koude 
motregen. In Rusland is de winter gevallen. 16 nov.: Vandaag zou er iets groots gebeuren, maar het 
is nu half acht en ik heb er nog niks van gemerkt. Ik geloof nu helemaal niet meer dat het voor de 
winter is afgelopen. Hoe komt de tijd nog om! 27 nov.: Er komt hier in het dorp weer inkwartiering. 
1 dec.: De Russen zijn een offensief begonnen dat heel goed gaat. In Tunis wordt hevig gevochten. Dan 
is er een zeer belangrijk feit dat de Fransen kleur hebben bekend door de vloot bij Toulon te laten 
zinken. 10 dec.: Er gaan hardnekkige geruchten dat met een straal van vijf kilometer de mensen om 
de vliegvelden moeten evacueren en daar zijn wij dan ook bij. We zullen maar afwachten ...

De Duitsers: hoogspanning
In 1942 liepen de spanningen in de Tweede Wereldoorlog hoog op. Aan allerlei fronten werd 
hevig gevochten en in het westen van Nederland gonsde het van de geruchten over een invasie 
vanuit Engeland. Tweemaal streek de Wehrmacht dat jaar massief in Nieuwer-Amstel neer. 
De eerste keer was op 20 juli. Vier compagnieën legerden in en om een aantal scholen. (De 9e 
compagnie met als basis de rooms-katholieke school in Bovenkerk, de 10e compagnie in school 
iv in het Catharina van Clevepark, de 11e compagnie in de Roelof Venemaschool en de 12e 
compagnie in de rooms-katholieke scholen bij de Annakerk.) De staf van deze compagnieën 
zat in de scholen, huizen en werkplaatsen in en om het dorp Amstelveen. Ook de Julianaschool, 
de Wilhelminaschool en de Van Speykschool werden bezet. In diezelfde tijd deed het bericht 
de ronde dat IJmuiden door de bevolking moest worden ontruimd. Een deel van de mensen 
zou onderdak moeten vinden in Nieuwer-Amstel. De komende invasie was het gesprek van de 
dag. Op 25 juli trokken de vier compagnieën plotseling weer verder. Vlak daarna begonnen de 
vaste troepen zich in hun enclaves te barricaderen. Hoge Splittermauern – scherfmuren, die 
bestonden uit met zand gevulde holle betonblokken – werden in Amstelveen overal rond de 
bezette woningen en gebouwen opgetrokken. Tegen die muren kwam nog weer prikkeldraad. 
Verplaatsbare prikkeldraadversperringen werden bij het Leger des Heils en op de Keizer Karel-
weg bij de Incassobank dwars over de weg geplaatst. Hier en daar kreeg Amstelveen het aanzien 
van een frontplaats.

In augustus landden de Canadezen in Dieppe en iedereen dacht: dit is de invasie. Maar de 
aanval ging als een nachtkaars uit en ook de evacuatie uit IJmuiden ging niet door. Zo langza-
merhand verdween de bloem der natie naar de vele fronten. Je zag oudere en soms heel jonge 
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soldaten marcheren. In september werd een afdeling van de Hitler Jugend gelegerd in het Patro-
naatsgebouw. Jongens van 17 en 18 jaar, die werkten op Schiphol. In hun beige-gele uniformen 
marcheerden ze nogal eens over de Noorddammerlaan. Dan zette Jaap Lustenhouwer het raam 
van zijn ouderlijk huis wijd open en speelde vaderlandse liederen op de piano. Maar de Jugend 
reageerde niet. Ze waren niet fel. Na de oorlog zouden ze een boerderij in Rusland krijgen; dat 
was hun beloofd en dát was hun droom. Dikwijls moesten ze oefenen op het sportveld van 
rOda, met schoppen in plaats van geweren over de schouder. Ze moesten door plassen kruipen 
en door sloten lopen. En als ze dan klaar waren met hun opleiding, marcheerden ze zingend 
naar station Bovenkerk en vertrokken met de trein naar het front. ‘Och,’ zei moeder Van der 
Klauw van het spoorhuis in de polder, ‘’t zijn nog maar zulke jonge jongens ...’ En als ze dan 
weg waren, kwamen er nieuwe.

In het Bosplan legerden er Duitsers in kampementen. De Nederlandse Heidemij moest daar 
waterkarren leveren. Het was verbluffend zoveel meisjes er om die kampen zwierven, ‘als klitten 
er omheen, je snapte het niet, vaak heel knappe vrouwen’. [27]

Officieren die een administratieve functie op Schiphol hadden, werden wel ingekwartierd 
bij particulieren. Zo verscheen op een dag bij de familie Raadschelders in de Middeldorpstraat 
Oberst-Leutnant Franz Peter, hoofd van de kasafdeling op Schiphol. ‘We boden hem die eerste 
dag een kopje koffie aan; je wilt immers niet onmenselijk zijn! Maar hij zei: “Dat kunt u niet 
menen, want ik ben uw vijand”. Ik antwoordde: “Ik hoop dat u met mij betreurt dat u uitge-
stuurd bent door heilloze machten”. Hij ontdooide in de loop van de tijd, en toen bleek dat hij 
eigenlijk in Oost-Pruisen rector van een school was. Op een dag zei hij: “Als ik iets voor jullie 
doen kan, wil ik het proberen, maar alleen nóóit bij de ss of de sd”. Daar had hij een hekel aan. 
In mei 1942 liet hij vallen: “Haspels, jullie burgemeester, moet voorzichtig zijn. Er staat iets met 
hem te gebeuren”. Die waarschuwing gaf ik natuurlijk door.’ [65]

Ortskommandant voor Nieuwer-Amstel was in 1942 ene Major Witt, een Oostenrijker en 
een pure nationaal-socialist, maar redelijk soepel in zijn vorderingsbeleid. Soms ging als een 
windvlaag de naam van generaal Christiansen door de gemeente. Hij zou zijn intrek hebben 
genomen in Huize De Bilt bij het Leger des Heils. Of hij was ingetrokken in de villa’s bij de 
Pauluskerk. Maar waarschijnlijk kwam hij daar alleen maar op bezoek. En dan was er die mid-
dag van de brand bij Kuilenburg, op 29 april 1942. Kuilenburg was een drogisterij in het dorp. 
De vlammen sloegen aan alle kanten uit het huis en het verkeer moest worden omgeleid. Juist 
toen kwam er een kleine colonne uit Aalsmeer die de Dorpsstraat wilde passeren: motorpolitie 
voorop en daarachter een grote slee met de generaal erin. IJverig leidde de politie de colonne 
richting Smedemanplein, maar hoe men daar verder moest vertelde niemand. Zo reed de deftige 
auto met motorpolitie en al het doodlopende straatje bij gas en water in, en uitgerekend aan 
het fel anti-Duitse personeel van dit gemeentebedrijf viel het genoegen te beurt dit te mogen 
aanschouwen. ‘Daar zat die grote kerel met z’n hoge pet naar de sloot te staren.’ [56] Men had 
hem graag ‘immer gerade-aus’ laten gaan. Dat was immers het steevaste antwoord, als een 
Duitser de weg vroeg!
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Een strategisch punt was voor de Duitsers de brug over de Amstel bij Ouderkerk. De brug 
werd gebruikt als controlepost voor Duitse colonnes. Naast de gereformeerde pastorie aan de 
Amstel in Ouderkerk zat een Duitse post, waarvan de manschappen nogal eens een praatje 
maakten met de brugwachter in zijn huisje op de brug. Voor wie daar dan illegaal langs moest, 
was dat een lastige barrière. De in Ouderkerk gelegerde soldaten trokken regelmatig zingend 
marcherend over de brug, op weg naar ‘Oostermeer’. Of ze visten in de Amstel, maar niet 
gewoon: ze gooiden handgranaten in het water en door de ontploffing sneuvelden de vissen, 
waarna ze dood kwamen bovendrijven. De bevolking van de Amstelzijde, die bijna in zijn geheel 
deutschfeindlich was, keek wrevelig toe.

Begin december kwam de tweede grote Duitse troepenmacht in Amstelveen: Dienststelle 
35620. Voor zover de scholen weer waren vrijgegeven, werden ze op 30 november opnieuw bezet, 
op twee na: de Van Speyckschool en de Julianaschool ... Het was een enorme toestand. De ge-
meente hielp met het ontruimen van de scholen. Clubgebouwen, kerken en consistoriekamers, 
zelfs particuliere huizen werden ingericht als klaslokalen. Ook een groot aantal woningen, vooral 
aan de Amsterdamseweg, werd door de Wehrmacht in beslag genomen, evenals garages, schuren, 
stallen, smederijen; bij elkaar twintig bedrijven. De mof kwam met honderden paarden, die 
stampten in de stallen, zoals in de oude paardestal naast café Werkhoven.

Een week voor kerstmis moesten meer dan zestig losse arbeiders en boerenknechten zich 
melden voor de verzorging van manschappen en paarden. Als ze al ergens werkten moesten ze 
daar ontslag nemen.

En toen werd het Kerstmis. Bomvol bezetters ging Amstelveen de kerstnacht in. Het is de 
vraag wie het leuker had. De oorlog ging niet zo goed als de bevolking hoopte, de schaarste was 
groot en de mensen werden somber. Maar ook voor de Duitsers ging de oorlog niet zo goed als 
Hitler had beloofd. De soldaten dronken nogal wat. Ver van huis, en bezorgd om hun familie 
in de gebombardeerde steden, probeerden ze iets van een kerstsfeer overeind te houden. Diep 
in de stille nacht stommelden de manschappen van de stelling bij de Zijdelweg naar buiten. Ze 
waren goed dronken. Toen kwamen de boeren uit de nachtmis in Bovenkerk. Vader Snelder-
waard mende het kerkwagentje, de zwarte omnibusbrik. De hoeven van de paarden klikten. 
‘Daar nadert de vijand,’ mompelden de soldaten. Ze begonnen te schieten. Snelderwaard joeg 
de zweep over zijn paard en het karretje vloog in de zwarte nacht over de weg. Ze kwamen wèl 
thuis; had er misschien een engel door het luchtruim gezweefd?

Op 27 december trok de troepenmacht plotseling weer verder. De arbeiders stonden op straat 
met maar een paar dagen loon op zak. De kerstdagen waren niet eens uitbetaald. De scholen 
bij de Annakerk werden vrijgegeven, de andere niet. Wat stond er nog te gebeuren? Wat was er 
waar van de geruchten dat wij allemaal moesten evacueren? Het ontruimen van de kuststreek 
was in elk geval begonnen. Uit Noordwijk waren evacueetjes van een kindertehuis in Nieu-
wer-Amstel ondergebracht. Je kon niet anders doen dan afwachten. Uren, dagen, maanden, 
jaren vliegen als een schaduw heen, zongen op Oudejaarsavond de mensen in de Dorpskerk. 
Vooral die schaduw bleef hangen.
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Luchtgeweld
Op een dag fietste er een vreemdeling langs de Amstel in de richting van Nes. Daar overviel 
hem het luchtalarm. Hij haastte zich naar het dorp en vond de schuilkelder op de hoek van de 
Amsteldijk en de Kerklaan. Hij zette zijn fiets tegen de kant en stapte naar binnen. De bevolking 
van Nes stroomde nieuwsgierig toe. Er was nog nooit iemand die schuilkelder binnengegaan, 
gewoon omdat men in Nes nog niet op die gedachte was gekomen. De oorlog was een zaak van 
Schiphol en Amstelveen. Nes lag met alles aan de rand, dus ook met de oorlog. De seizoenen 
kwamen en gingen, het was tijd om te zaaien of om te oogsten, en soms, ja, was er luchtalarm 
en werd er geschoten. Dan kwam er een seintje van het gemeentehuis in Amstelveen naar de 
kerk, en de koster sleepte de handsirene die hij bij zich thuis had naar buiten op het Kerkplein 
en begon te draaien, tot het donkere gebrom overging in een janktoon. Het was zoiets als een 
draaiorgel bespelen. De bedoeling was dan, dat iedereen die buiten was naar binnenging, maar 
het omgekeerde gebeurde: iedereen die binnen was kwam naar buiten om te zien wat er aan de 
hand was. En zo zagen ze die vreemdeling met zijn fiets. Er verzamelde zich een oploopje om 
te zien wanneer de man weer uit de schuilkelder kwam. Het duurde niet lang. ‘Maar heel Nes 
heeft er dagen over gesproken ...’ [22]

Zo rustig was het niet alleen in Nes. De oorlog woedde hevig aan allerlei fronten, maar in 
Nederland werd in 1942 weinig gebombardeerd. De Britten waren zuinig op hun manschappen 
en materieel. Hun bommenwerpers vlogen vooral naar Duitsland. En zo begon de luchtoorlog 
te lijken op een sprong over ons hoofd. Hoog boven ons lag dat beweeglijk front waar vriend 
en vijand elkaar bestreden. Vanaf februari 1942 bombardeerden de geallieerden vooral de 
centra van de Duitse steden om het moreel van het volk te ontwrichten. In augustus voegden 
de Amerikanen zich bij de luchtvloot, maar zij trokken vooral overdag over. Het schieten van 
de flaK was dus voornamelijk bestemd voor de overvliegers naar Duitsland. Van Schiphol 
stegen dan Duitse jagers op, die bijna wanhopig probeerden de formaties te verstoren. Hun 
meer succesvolle werk deden ze als de bommenwerpers terugkeerden: ze slopen dan door de 
lucht om lamgeschoten toestellen te onderscheppen en de laatste klap te geven. De zoeklich-
ten hielpen daarbij. Veel mensen lagen dan rusteloos in bed te luisteren of stonden voor het 
raam te kijken.

Het kon soms dagen of zelfs weken rustig blijven in de lucht en dan ineens stond je op 
scherp. Op 28 januari 1942 werd er de hele avond geschoten. Tegen middernacht was het raak; 
boven Schiphol werd een (vermoedelijk) Engels toestel neergehaald. Twee maanden later, op 
29 maart, vroeg in de morgen, raakte een Britse bommenwerper zonder benzine en kwam in 
Mijdrecht neer. De bemanning redde zich met parachutes. Vier van hen werden gearresteerd 
in de Haarlemmermeer en Aalsmeer. John Hall, een Canadees, kwam in een sloot bij Uithoorn 
terecht. Kletsnat liep hij in z’n eentje in de richting van Amstelveen. Om half zeven in de mor-
gen meldde hij zich bij een boer aan de Bovenkerkerweg. Die wist niet precies wat hij met de 
man moest doen en gaf hem mee aan de melkslijter. Die bracht John Hall op zijn wagen naar 
de brave inspecteur Busser op het politiebureau. En wat deed Busser? Die gaf John Hall om 
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9.15 uur over aan Obergefreiter Fischer van de Feldgendarmerie in de Incassobank. Zo kon het 
ook – een keurige, gehoorzame pilotenlijn.

In de nacht van 17 op 18 april was de intruder er weer om Schiphol te prikken. Of het de oude 
vertrouwde verstoorder uit 1941 was is niet bekend, maar wèl dat het deze keer mis ging. Boven 
het Keizer Karelpark werd hij in zoeklichten gevangen, al het beschikbare geschut spuugde 
vuur. Was het de Janselaan die hem pakte? Om 23.30 uur beëindigde de Intruder zijn loopbaan 
bij de Oosteinderweg in Aalsmeer. Wonderlijk genoeg overleefden de drie bemanningsleden; 
gewond werden zij afgevoerd naar het Wilhelminagasthuis.

In de nacht van 30 op 31 mei moest er iets heel bijzonders aan de hand zijn. Zoals zo vaak 
boorde zich vanuit het westen het geronk van bommenwerpers door de duisternis. Maar deze 
keer leek het niet op te houden. Golf na golf rolde een brommende luchtvloot over ons heen. 
Bij IJmuiden werd een toestel aangeschoten dat ontplofte boven de Ringvaart bij Badhoeve-
dorp. Waar ging die massale aanvalsvlucht heen? Vooral de vrouwen dachten wat minder aan 
de victorie dan aan de gezinnen die straks gedood zouden worden. Ook Friedl Teunissen aan de 
Margaretha van Borsselenlaan lag wakker, met een zwaar hart. Al had ze nazi-Duitsland bewust 
achter zich gelaten, ze had nog familie in Hannover. ‘Ach, en dan kruipt het bloed waar het niet 
gaan kan, en dan dacht ik, als ze weer zo overvlogen, welke stad pakken ze vannacht? Gaan ze 
naar Hannover? En dan vroeg ik me af: waarom toch dit alles ...!’ [82]

Deze nacht werd het Keulen, in een gigantische aanval op de binnenstad met meer dan 
duizend bommenwerpers.

De nacht van 13 op 14 juli. Een Bristol Blenheim, als intruder op een missie naar de vliegbasis 
Deelen, werd aangeschoten door de flaK. Brandend als een fakkel scheerde het toestel over 
de daken van Patrimonium in de richting van het Bosplan. Het leek of je eigen slaapkamer in 
brand stond, de adrenaline vloog door je aderen. Lager en lager ... de Land-scheidingskade en 
– godzijdank – het bos! Een dreunende explosie, in heel Patrimonium uiteenbarstende ramen, 
vurige brokstukken naar alle kanten, overal kleine branden in het struikgewas en de romp van 
het toestel brandend als de hel op ‘de Balkan’. De brandweer van Schiphol raasde over de Co-
lijnweg, langs de Bleekerskade. De Amstelveense brandweer mocht weer toekijken, alleen het 
Rode Kruis kreeg later toegang. De lichamen van de drie bemanningsleden lagen in stukken in 
de aardappelveldjes, nooit te vergeten voor wie het zag. En de stafofficier in Haarlem aan wie men 
zulke rampen moest melden, zei slaperig aan de telefoon: ‘Ja ja, bel om half acht maar terug ...’

Verder bleef Nieuwer-Amstel dat jaar gespaard voor rampzaligheden vanuit de lucht. Er 
deden zich soms wel vreemde verrassingen voor. Op een vroege morgen zag een melkhandelaar 
aan de Oostermeerweg een enorme ballon aan zijn hek hangen. Agent Borsjes spoedde zich 
derwaarts en Busser liet het geval naar Schiphol brengen. Op 9 juni dreef in de zomeravond een 
hele reeks ballonnen over. Wat werd er gelachen toen de Duitse jagers van Schiphol opstegen 
om ze te bestrijden! Een paar ballonnen poeften kapot.

De verduistering was in Nieuwer-Amstel nog steeds niet in orde. Op last van de Höhere ss 
in Den Haag moesten scherpe maatregelen worden genomen om ‘in deze bijzonder aan gevaar 
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blootgestelde gemeente’ een onberispelijke verduistering te waarborgen. Toen werden er 23 
processen-verbaal opgemaakt en 450 affiches met waarschuwingen verspreid.

Op de zondagmiddag voor Kerst zag boer Nagel tot zijn stomme verbazing een Duits jacht-
vliegtuig op z’n buik door zijn land bij het Groene Laantje roetsjen. Toen het toestel tot stilstand 
kwam, stapte de piloot er ongedeerd uit. De manschappen van ‘de Janselaan’ waren er snel bij 
en het toestel werd schielijk op een vrachtwagen naar Schiphol afgevoerd. Merkwaardig: ook 
in 1941 had een Duits toestel in december een noodlanding gemaakt in de polder en daarmee 
de jaarlijkse reeks van rampzaligheden met een ongewild spektakelstuk afgesloten. Alsof er in 
december toch eerder een draadje loszat in die geoliede oorlogsmachine ...
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WISSELING VAN BURGEMEESTER

Haspels’ breekpunt
Begin maart moest aan de ‘Zentralstelle für Jüdische Auswanderung’ (zeg maar het centraal bureau 
voor Joodse emigratie, of beter deportatie) een opgave worden verstrekt van de in Amstelveen 
wonende Joden. Dat geschiedde. Maar burgemeester Haspels lag wakker. Hoe lang kon hij 
nog voor zichzelf verantwoorden dat hij als burgemeester zijn handtekening zette onder allerlei 
opgedrongen maatregelen tegen de Joden? Hij piekerde over aftreden. Maar dan zou er zéker 
een nsB-burgemeester komen! Kon hij Nieuwer-Amstel in de steek laten? Hij probeerde het 
zwaard van Damocles nogal eens boven de hoofden van mensen weg te duwen. Hij waarschuwde 
wanneer de sd naar iemand geïnformeerd had, zorgde voor vrijstellingen van de arbeidsdienst 
en al dat soort dingen. Ook was hij op de hoogte van het beginnend verzetswerk. Op een dag in 
het voorjaar kwam Van Rietschoten bij hem thuis voor een vertrouwelijk gesprek daarover. Er 
hing een grote kaart van Europa aan de binnenkant van de deur van Haspels’ werkkamer, waarop 
hij de overwinningen van de Russen aan het Oostfront bijhield. Plotseling waarschuwde zijn 
vrouw hem dat er bezoek kwam van een hoge Duitse officier. Haspels opende de deur zo wijd 
dat de kaart onzichtbaar was en voerde het gesprek met die wijdopen kamerdeur.

Ook had hij gesprekken met Chris Jonkers, aan wie hij wel eens raad vroeg: de christelijk-his-
torische bestuurder die luisterde naar de katholieke arbeidersleider. Op een dag adviseerde 
Jonkers hem: nu kan het niet meer, nu moet u aftreden en onderduiken.

Dat was in mei, toen er een afkondiging kwam dat de Amstelveense Joden allemaal moesten 
verhuizen naar Amsterdam. De meeste mensen schoven dat probleem voor zich uit: ach, wat 
was nou Amsterdam! Maar Haspels was een realist; hij vermoedde dat er met de Joden vreselijke 
dingen gebeurden en dat het allemaal werd voorbereid met kleine stapjes. In dit geval moest 
de Amstelveense politie niets anders doen dan hulpdiensten verlenen bij het evacueren van de 
Joden naar Amsterdam. Maar Haspels had zijn besluit genomen: hij weigerde mee te werken 
aan het transport van een eerste aantal Amstelveense Joden naar Amsterdam op 13 mei 1942. ‘Ik 
ben bang dat ik weet wat er met hen gebeurt,’ zei hij, ‘en ik heb de verantwoording over ze, of 
het nu joden, mohammedanen of christenen zijn.’

Iedereen wist wat de consequentie van die weigering zou zijn. Het kon niet anders of hij zou 
worden afgezet of gearresteerd. Er waren mensen die hem zijn houding hoogst kwalijk namen; 
die hem zelfs laf vonden. ‘Is die Jodenzaak nou wel de moeite waard dat u vertrekt?’ Dat zeiden 
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ze niet om hemzelf: ‘Zo’n verantwoordelijke persoon als een burgemeester kon de problemen 
van andere mensen nog wel eens afschermen. De mensen waren niet moedig; ze hadden al angst 
om gepakt te worden als ze hun radiotoestel niet inleverden. De meesten wilden dat vader bleef. 
Zelf vond hij het ook ontzettend om af te treden. Hij was door en door trouw aan zijn baan, 
hij was heel principieel. Maar hij zei ook: “Stel dat de Duitsers hier blijven! Ik ben toch niet 
bruikbaar om in hun systeem te passen. Daar ben ik geen man voor”.’ [12]

Het transport van de Joden ging natuurlijk toch wel door, ook zonder de burgemeester. Maar 
Haspels besefte dat er op de geleidelijke weg van het meedraaien in het Duitse systeem èrgens 
een punt gezet moest worden. Dat was een persoonlijke verantwoordelijkheid.

Tien dagen later, op 23 mei, moest hij in Den Haag op het matje komen. Voordat hij wegging 
pakte zijn vrouw zijn koffertje en zette dat klaar. De Duitse officier in Den Haag was uiterst 
correct: ‘Denk toch eens na wat u doet!’ Ze lieten hem nog terugreizen naar Amstelveen. Hij 
dacht er over na of hij wel zou vluchten. Dat was zoiets als de benen nemen en de anderen in de 
steek laten. Maar moest hij zich dan achter zijn bureau laten arresteren, zoals met burgemeester 
Oud in Rotterdam was gebeurd? Dan had óók niemand meer wat aan hem! Hoe deden andere 
burgemeesters dat? De Nederlandse regering had weinig richtlijnen gegeven voor dit soort zaken.

Hij ging nog even naar het raadhuis. Om zes uur, toen hij weer thuis was, kreeg hij een tele-
foontje van de secretaresse van die Duitse officier: ‘U bent ontslagen!’ Dit was het tijdstip dat 
hij moest gaan. Hij kreeg trouwens een verbod opgelegd om zich in Amstelveen te bevinden. 
Misschien was de sd al op weg om hem te snappen. Zijn vrouw duwde hem het koffertje in de 
hand en om één minuut over zes fietste hij weg, met onbekende bestemming ...

nsb-burgemeester Westendorff – een verwarrende man
Waarschijnlijk had de nsB aan Nieuwer-Amstel geen merkwaardiger burgemeester kunnen 
leveren dan Samuel David Johannes Westendorff. Alleen zijn voornamen al: Joodser kon het 
niet; en de dubbele f wees op een Duitse voorvader. Werd er wel eens op die naam gezinspeeld?

Westendorff was in 1888 in Amsterdam geboren, was getrouwd en had een zoon. Hij woonde 
in Den Haag en zat in de textiel. Voor de oorlog was hij importeur van wollen stoffen uit Enge-
land geweest en hij had een uitvinding gedaan: de ritssluiting in de mannenbroek. Hij was op 
en top een zakenman, leverde uitsluitend de beste kwaliteit maar kon niet werken met mensen 
die hem bedotten. Hij was een man van radicaal ja of nee. In 1940 had hij zijn schaapjes op het 
droge en wilde ‘zich inzetten voor het volk’. [m] Hij was toen nog geen lid van de nsB, maar 
hing de door de nsB gepropageerde ideeën aan van een krachtig staatsbestuur en een Europese 
Statenbond. Hij was ook secretaris van de Bond van Staatspensionering. Hij bewonderde de 
Duitse leiders en had blijkbaar geen moeite met de Duitse inval in Europese landen. Misschien 
bracht dat voor hem het ideaal van een verenigd Europa naderbij.

Zijn grootste wens was burgemeester te worden van een klein dorp. In 1941 trad hij toe tot 
de nsB, werd kringleider in Den Haag, volgde een burgemeesterscursus en kreeg de kans te 
solliciteren naar die vurig begeerde functie. Eerst probeerde hij het in Geldermalsen, maar de 
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nsB had een grotere gemeente voor hem in petto, Nieuwer-Amstel, waarvan hij niet eens wist 
waar het lag zodat hij het moest opzoeken op de kaart. De benoeming kwam af op 23 juli 1942 
en precies een week later reisde de burgemeester in spe enthousiast naar zijn gemeente, waar hij 
alle diensthoofden ontbood voor een eerste kennismaking. Die was uiteraard zeer koel, maar 
Westendorff had besloten iets leuks van zijn burgemeesterschap te maken en ging de hele secre-
tarie af om iedereen een hand te geven. Eén man weigerde die hand: een jurist die in tijdelijke 
dienst was. De glimlach van Westendorff bevroor en Valk hoefde niet meer op het raadhuis 
terug te komen. Daarmee kwam een driftige trek van de nsB-burgemeester boven, die gevaarlijk 
zou kunnen zijn maar het uiteindelijk niet werd, zoals later zou blijken. Want Westendorff was 
tegelijk een gemoedelijke man, hetgeen hem onderscheidde van heel wat van zijn kameraden.

Op zaterdag 22 augustus was de feestelijke inhuldiging. Westendorff nodigde 115 mensen uit, 
onder wie een aantal provinciale en plaatselijke nsB-kopstukken, de Duitse Ortskommandant 
Major Witt, notabelen en hoofdambtenaren van de gemeente en familie en vrienden. Patri-
moniums en Bovenkerks Fanfarekorps kregen het verzoek de blijde inkomst op te luisteren 
met muziek, maar beide korpsen weigerden. Een aantal genodigden liet het trouwens beleefd 
afweten. Maar de Wa en de Nationale Jeugdstorm hielden een keurig defilé. Foto’s van de Führer 

Ing. S. D. J. Westendorff.
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en Mussert waren opgehangen aan de wand van de raadzaal en de nieuwe ambtsdrager hield een 
redevoering waarin hij betoogde dat hij zijn benoeming met grote dankbaarheid had aanvaard. 
Speelde het door hem heen dat hij zijn plaats onrechtmatig innam? Waarschijnlijk niet; die plaats 
was leeg, hijzelf had Haspels niet verdreven, meende hij. Het raadsel van Samuel David Johannes 
Westendorff was, dat hij sommige dingen gewoon niet zag of wilde zien, terwijl hij, binnen het 
veld dat zijn oogkleppen hem toelieten te zien, als een goed een waardig bestuurder zou opereren.

Ds. Van Kuiken had er niet aan gedacht de plechtigheid bij te wonen. Maar hiermee was de 
kous nog niet af. De volgende zondag zat Westendorff op de burgemeestersplaats in de voorste 
bank van de zijbeuk in de Dorpskerk. De zondag daarop zat hij er weer en in het vervolg zou hij 
regelmatig naar de morgendiensten komen. Uit piëteit voor burgemeester Haspels, die zo dikwijls 
op dezelfde plaats had gezeten, haalde men diens bijbel uit de bank en legde er een nieuwe, nog 
wat dichtgeplakte voor in de plaats. Westendorff zat er de eerstvolgende keer ingespannen aan 
te plukken en zei later: ‘Die Haspels kwam ook niet veel in de kerk ...’

Westendorff was hersteld apostolisch en had deze kerkgemeenschap zelfs samen met zijn vader 
voor Nederland opgericht. Maar zijn vrouw Geertruid was hervormd en daarom wandelde de 
familie nogal eens naar de Dorpskerk, dicht bij huis. Dat huis was het eerste, vrijstaande pand 
aan de Bovenkerkerkade en nog maar kort geleden onvrijwillig door de Joodse familie Zadoks 
verlaten. Westendorff had liever de villa van de familie Haspels bewoond, maar dat kon door de 
ambtenaren worden voorkomen. Op 21 september betrok het gezin de Amstelveense woning. 
Het bracht ds. Van Kuiken opnieuw in een dilemma: hij was gewend alle nieuwe kerkleden na 
een paar weken te bezoeken. Moest hij dat ook bij deze ongewenste vreemdelingen doen? Hij 
besloot te gaan, met zijn vrouw, en zich helder uit te spreken.

De twee echtparen zaten stijfjes tegenover elkaar. De dominee legde uit waarom hij niet bij 
het feest was geweest: ‘U bent onwettig benoemd!’ Verder kondigde hij aan dat hij regelmatig 
op zondag in de kerk zou blijven bidden voor de koningin en de regering in ballingschap, en 
dat hij de boodschappen van de hervormde synode – die zich kritisch uitlieten over de maat-
regelen van de bezetter – zou blijven voorlezen. Westendorff liet hem uitspreken. Zijn vrouw 
zat er rustig bij; ze had niets van de vijandigheid die zoveel nsB-vrouwen kenmerkte – ze was 
trouwens zelf geen lid van de partij – en leek eerder bezorgd over de situatie waarin haar man 
zichzelf had laten verzeilen. Ze had een open en vriendelijk gezicht.

Na het bezoek liet Westendorff zijn gasten beleefd uit. De dominee had zijn kaarten op tafel 
gelegd en nu was het afwachten. Maar de volgende zondag zat de nsB-burgemeester weer in de 
kerk. Toen al bleek, dat hij eerlijkheid beter verdroeg dan vleierij.

Op een dag kreeg Westendorff bezoek van iemand die indruk op hem maakte, een reser-
ve-officier van de Nederlandse marine, die zich voorstelde als P. de Winter. De heer De Winter 
deelde hem mee dat het tewerkstellen van Nederlandse reserve-officieren bij militaire werken 
niet was geoorloofd en dat hij ervan uitging dat de nsB-burgemeester daar rekening mee zou 
houden. Westendorff, die een eed zeer ernstig nam, stemde toe en riep nooit officieren op voor 
de dwangarbeid in de gemeente en op Schiphol.
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De Winter moet nog een bedoeling hebben gehad met zijn bezoek: het verkennen van ie-
mand die een ernstige tegenspeler zou kunnen zijn in de komende tijd van toenemend verzet.

Reactie wethouders en ambtenaren
De drie wethouders, die sinds augustus 1941 alleen nog maar als adviseur van de burgemeester 
mochten optreden, namen als reactie op de aanstelling van de nsB-burgemeester alle drie 
ontslag. Zij formuleerden hun ontslagaanvrage omzichtig, zich baserend op het besluit van de 
Rijkscommissaris van 12 augustus 1941, waarin de wethouders nog slechts beschouwd werden 
als ambtenaren. Op 15 augustus 1942, nog voor de officiële inhuldiging, hadden zij een persoon-
lijk gesprek met Westendorff. De kennismaking viel erg mee, maar bracht hen niet af van hun 
standpunt. Zo kregen de wethouders Boelens en Van Zuilen eervol ontslag, maar Westendorff 
vroeg aan Graaf van Limburg Stirum om in het belang van de gemeente te willen aanblijven; 
deze was 62 jaar oud en had de meeste tijd. Na enige aarzeling besloot Van Limburg Stirum 
zijn post dan maar niet te verlaten. Westendorff begon onmiddellijk in nsB-regionen naar één 
andere wethouder te zoeken die de plaats moest vervullen van de twee vertrokken bestuurders, 
maar hij slaagde daar in 1942 nog niet in.

De ambtenaren wisten zich niet zo goed raad met de merkwaardige, verwarrende man die in 
de burgemeesterskamer aan het burgemeestersbureau had plaatsgenomen achter een opvallend 
geplaatste collectebus van Winterhulp en die in zijn wachtkamer een zwierige hoeveelheid 
nsB-propa-gandafolders had neergestrooid. Winterhulp was zijn hobby. In oktober vroeg hij 
aan alle diensthoofden om een opgave van de ambtenaren die een half procent van hun salaris 
wilden afstaan voor het goede doel. Er was maar weinig animo. Alleen Haas, de directeur van 
gemeentewerken, ging wervend rond onder zijn ambtenaren, zwaaide met de lijst en verbond 
zelfs voorzichtige vaste aanstellingen aan de vrijgevigheid van enkele personeelsleden. Ijverig 
spoedde hij zich vervolgens naar het schaftlokaal van de arbeiders, hield een toespraakje en 
vertelde dat bij de plantsoenendienst bijna iedereen tekende. Dat was niet waar: bijna iedereen 
tekende niet. ‘Ach,’ pleitte Haas, ‘het is maar zo’n kleinigheid ...!’ Dat was nou precies het gevaar 
van Haas: alles was maar ‘zo’n kleinigheid’ en daarmee speelde hij de Duitsers in de kaart. Het 
woord ‘moffen’ mocht op gemeentewerken niet worden uitgesproken. Men kon de bezetter 
maar het beste zoveel mogelijk terwille zijn. En – hoe dan ook – de Duitsers bestreden voor ons 
toch maar het bolsjewisme!

D. van der Laan, een bouwkundige die wegens gebrek aan werk in de oorlog magazijnbe-
diende op de gemeentewerf was geworden, liet de figuren van de hoofdambtenaren eens be-
schouwend door zijn gedachten gaan en overwoog: Vóór juni 1942 had burgemeester Haspels 
alle aanslagen van de bezetter op het gemeentelijk bestuur opgevangen; nú trad aan het licht 
wat de hoofdambtenaren zelf waard waren. En Haas was karakterloos. ‘Handhaaf jezelf onder 
alle omstandigheden,’ was zijn devies, ‘een ander doet het niet voor je.’ Van der Laan zelf was 
al vanaf 1933 raadslid voor de arp en had zich aan de zijde van Hendrikse in het verzet begeven.

Westendorff kwam op de gedachte dat de ambtenaren lezingen zouden moeten volgen om 
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hun vooroordeel over de nsB te verliezen. Zo riep hij alle ambtenaren op om op 17 december naar 
een verhaal van de nsB’er Jumelet te komen luisteren. Jumelet, een ambtenaar van de provinciale 
griffie en een bekend propagandist voor de nsB, zou onder de titel ‘Levensruimte’ een betoog 
houden over hoe de ambtenaren zich volgens de idealen van het nationaal-socialisme zouden 
moeten gedragen. De meeste ambtenaren kwamen naar de raadzaal boven in het raadhuis, maar 
er waren ook weigeraars. Haas probeerde die mensen wat zijn dienst betreft te dwingen. Toen 
Jan Oranje voor de tweede maal weigerde, stelde Haas Westendorff persoonlijk op de hoogte. 
Dat leverde Oranje een berisping op van de burgemeester, die het daar overigens bij liet.

Jumelet was niet helemaal taalvast; toen hij het had over de ‘stervende lijken van de Duitse 
jongens die zich offerden in de strijd tegen het bolsjewisme’ barstten de ambtenaren in lachen 
uit; wat hem woedend maakte.

Hartvuur en haardvuur
Aan de vergadering met Jumelet was nog een incident voorafgegaan. Westendorff had het 
een aardige gedachte gevonden om ter gelegenheid van de lezing een spreuk van Mussert in 
de raadzaal op te hangen. Via Haas kwam de opdracht tot het kalligraferen daarvan op 16 
december terecht bij bouwkundig tekenaar Hubregtse, die dat echter weigerde. De volgende 
dag moest Hubregtse bij de burgemeester komen en werd in het bijzijn van zijn directeur en de 
gemeentesecretaris geschorst voor veertien dagen. Dat gold als een soort bedenktijd. Het waren 
niet de twee hoofdambtenaren maar ex-wethouder Boelens die bij Westendorff probeerde te 
bemiddelen. Hubregtse maakte toen de spreuk toch, niet als ambtenaar – dat bleef hij weigeren 
– maar in zijn eigen tijd. Op aandringen van Boelens gaf Westendorff hem daarna nooit meer 
opdrachten die hij met zijn geweten niet zou kunnen verenigen. Maar de burgemeester had zijn 
spreuk van de grote leider voortaan achter zijn stoel in de burgemeesterskamer hangen: ‘Het 
hartvuur heilig – het haardvuur veilig’.

Op 29 december moesten alle ambtenaren en arbeiders opdraven in café Blauwhof voor een 
lezing van nsB’er Jan Woudenberg, de leider van het Nederlands Arbeidersfront die het bestuur 
van het nvv had vervangen bij de gelijkschakeling. Praktisch iedereen ging! Er was een gasfitter die 
moed had en zei dat de huidige bestuurders van de vakbond verraders waren. Ook stratenmaker 
Zegstroo nam het woord. Hij protesteerde ertegen dat de arbeiders van gemeentewerken tijdens 
de vorst door Haas zonder loon naar huis waren gestuurd. Toen werd Westendorff boos – niet 
op Zegstroo maar op directeur Haas.

Sinds de komst van Westendorff zat Haas ‘ongeveer bij de burgemeester op schoot’. [n] 
Daarom nam hij in oktober 1942 ook een beschermeling van zijn baas bij zich in dienst, een 
volstrekt onnutte en overbodige opzichter en een onguur type. De andere opzichters moesten 
een deel van hun werk aan hem afstaan. De chef van financiën, A. Visser, protesteerde. ‘Maar 
ach,’ zei Haas, ‘wat wil je, de burgemeester wil het nu eenmaal ...’ [n]

Westendorff was gevoelig voor de verzoeken van nsB-vrienden, maar – de eerlijkheid gebiedt 
het te zeggen – hij was óók gevoelig voor de wensen van niet-nsB’ers. Zijn gemoedelijke kant 
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toonde hij vooral naar het gewone personeel. Hij kwam nogal eens op een afdeling zitten praten. 
‘Hoe is het thuis?’ kon hij vragen als hij wist dat iemands vrouw ziek was. Maar plotseling kon 
hij dan omzwaaien en tekeer gaan tegen de Nederlandse regering in Londen, die geen begrip 
had voor het heil dat Duitsland en de nsB wilden brengen aan het volk. Hij bewonderde Hitler, 
Mussert en een aantal Duitse leiders. Maar tegelijk bleek dat hij niet de neiging had te kruipen 
voor de bezetters. Onafhankelijk en eigenzinnig ging hij zijn gang, niet schromend Duitsers en 
nsB’ers driftig toe te spreken als het belang van de gemeente in het geding was.

De voortvarende Hendrikse had intussen een afspraak gemaakt met bode Van der Voort 
om elke dag de inhoud van de prullenmand van de burgemeester te bewaren en aan hem af te 
geven. Het werd een interessant gesnuffel – Hendrikse vond nogal eens brieven van anonieme 
burgers die ondergedoken Joden verraadden. ‘Wij gingen dan waarschuwen, hoewel ik moet 
zeggen dat Westendorff voor zover ik weet nooit gebruik maakte van dit verraad.’ [8] Eén keer 
herkende Hendrikse een handschrift uit de verbruikers-administratie van het gasbedrijf. De 
man werd sindsdien in de gaten gehouden en na de oorlog gearresteerd.

De politie
De Amstelveense politie was dikwijls in een lastig parket gebracht door het agressieve optreden 
van de Wa. Toen de nieuwe nsB-burgemeester zijn intrede deed, maakte de plaatselijke Wa-com-
mandant Klappert onmiddellijk zijn opwachting bij hem, aankondigend dat hij wel eens even 
orde op zaken zou stellen in de roerige gemeente, nu Haspels weg was. En inspecteur Busser 
zou vervangen moeten worden door de nsB-agent Geurt van den Berg. Maar Westendorff 
voelde niets voor de adviezen van de Wa. ‘De zorg voor orde en rust is opgedragen aan mij,’ liet 
hij weten, ‘en ik heb deze gedelegeerd aan de politie.’ Verbolgen droop Klappert af en liet zich 
nooit meer op het raadhuis zien.

De houding van Westendorff maakte het voor het Amstelveense politiekorps een stuk gemak-
kelijker. Inspecteur Busser, die zo dikwijls tegen de Wa had moeten optreden, was bang geweest 
dat hij zijn baan zou verliezen als Westendorff het goed had kunnen vinden met Klappert. Nu 
verplaatste hij zijn aanhankelijkheid zonder mankeren naar de nieuwe burgemeester, die hem 
daar zeer dankbaar voor was. Intussen begon de brave Busser te buigen voor het Duitse gezag, 
niet uit sympathie voor het regiem maar gewoon omdat hij een uiterst dienstbare diender was. 
Hij zou niemand kwaad doen, maar was gevaarlijk door zijn gehoorzaamheid. ‘Hij meende 
op grond van Romeinen 13 ook aan de Duitse overheid gehoorzaamheid te zijn verschuldigd, 
voor zover althans daarbij van hem niet iets gevraagd werd dat rechtstreeks indruiste tegen de 
Goddelijke wet, zoals deze blijkt uit de Bijbel.’ [n]

Hij schond deze wet niet, meende hij, door met Westendorff naar een tentoonstelling over 
de nsB in Utrecht te gaan en een deel van zijn korps mee te slepen.

Het werd voor politiemensen overigens steeds moeilijker om staande te blijven onder het 
geweld van de toenemende Duitse maatregelen. In die eerste oorlogsjaren zochten zij naarstig 
en gespannen naar een houding. ‘Wat wisten veel mensen bijvoorbeeld van de Joden!? Vóór de 
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oorlog had zelfs de regering posten langs de grens geïnstalleerd om ze tegen te houden. Hoe kon 
dan een gewone politieagent plotseling een visie hebben? En zo ging het ook met andere zaken. 
Men heeft van de politie altijd veel meer geëist dan men mocht verwachten.’ [107]

Agenten die niet mee wilden werken aan verordeningen en dergelijke maatregelen, moesten 
onderduiken, maar bij politiemensen werd in dat geval het hele gezin opgepakt. Daarom begon 
een aantal van hen te zoeken naar een strategie waardoor ze konden tegenwerken zonder hun 
post te verliezen. Door arrestaties vertraagd uit te voeren of mensen te waarschuwen dat er 
onraad was, of door dingen zogenaamd niet te zien, konden ze ongemerkt een buffer vormen 
tussen de bezetter en de bevolking.

Een Jehova’s Getuige
Op zondag 15 maart 1942 om 6.30 uur kwam er bericht van de sd dat er een grondig onderzoek 
moest worden ingesteld naar aanhangers van de sekte van Jehova’s Getuigen. Politieagent Evert 
van Ham, die in zijn vrije tijd verkondigend voor deze sekte langs de deuren liep, werd diezelfde 
morgen bij Busser geroepen voor een gesprek. Hij meldde zich pas maandagmorgen in burger 
aan het bureau, waar Busser hem vroeg een verklaring te ondertekenen dat hij nooit meer werk 
voor de Jehova’s Getuigen zou verrichten. ‘Ik moet dat eerst met mijn vrouw overleggen,’ zei 
Van Ham en vertrok. Voorgoed. Niemand zag hem ooit nog terug, ook zijn vrouw niet. Op 18 
maart werd hij door burgemeester Haspels geschorst – wel heel snel! – en op 6 juli officieel (na het 
vertrek van Haspels) ontslagen. Uit een brief van Busser van 4 december 1942 aan Westendorff 
blijkt dat Evert van Ham door de sd was aangehouden en gevangen gezet.

De Amstelveense nsb’ers
Hoogstwaarschijnlijk waren de Amstelveense nsB’ers niet zo blij met kameraad Westendorff; 
hij hield niet van gevlei en gedraai, en vast en zeker heeft hij ook niet gehouden van de smies-
pelige kameraad Kalle die zo irritant ventte met Volk en Vaderland. Kalle was zo iemand die 
samenzweerderig naast de blinde mevrouw Visser kwam lopen en fluisterde: ‘Heeft u de Engelse 
zender gisteren gehoord?’ Jeanne Visser kon niet zien wie dat vroeg, maar was op haar hoede: 
‘Ik? – hoe komt u daarbij!’ Al luisterde ze trouw naar het illegale radio-programma de Flitspuit. 
(Met een flitspuit kon men lastige insekten doden; de bedoeling is duidelijk.)

Na de komst van Westendorff nam de uiterlijke agressie van de Amstelveense nsB’ers af. Op 
27 februari was nog een groep fanatieke Wa-mensen een villa binnengedrongen en had daar alles 
kort en klein geslagen, omdat de zoon des huizes ‘landverraders’ op nsB-huizen had gekalkt. 
Maar de kameraden keken op hun neus toen de vrederechter in Amsterdam hun aanvoerder tot 
4 maanden hechtenis veroordeelde omdat ‘hij zich had misdragen als een bolsjewiek’. En toen 
de Amstelveense kameraden eenmaal onder het gezag van een partijgenoot stonden, bonden 
ze in, met het gevoel dat hun missie geslaagd was.

Onder leiding van kameraad Vinkes hield de Nederlandse Volksdienst bijeenkomsten in 
café Blauwhoff en de Amstelhoek. De Volksdienst was een soort charitatieve instelling die alle 
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andere particuliere organisaties van sociale zorg had vervangen. Maar het initiatief sloeg nog 
minder aan dan Winterhulp.

1942 was voor veel nsB’ers eigenlijk een jaar van de waarheid: ze moesten voor hun geweten 
uitmaken hoe ver ze wilden gaan. De vroegere idealisten die hadden gedroomd van een nieuwe 
orde stonden nu voor de keuze of ze hun plaatsgenoten wilden verkwanselen. Uit angst voor 
de ss en hun kameraden durfden velen niet terug, maar sommigen vonden een zijweg door 
verzetsmensen te waarschuwen wanneer ze in gevaar waren, of door te zwijgen over de onder-
duikers in het buurhuis.

De gemene, gevaarlijke nsB’ers kwamen ook te voorschijn. Die verrieden juist hun buren, en 
die misdroegen zich tegen de vrouwen van gevangengenomen verzetsmensen. Laurien Huese 
werd op straat gesard en uitgelachen door haar vele nsB-buurtgenoten. Ze moest haar kracht 
vinden in het trots, rechtop en zwijgend verdergaan. Wa-mannen van dat soort trokken ’s nachts 
hun pakken en hun laarzen aan en verlieten met harde stap hun straat. De buren wisten dan: 
die gaat Joden ophalen. En tenslotte had je ook Amstelveense nsB’ers die hun zonen naar het 
Oostfront stuurden om de bolsjewiek te bestrijden. Daar stierven ze dan een heldendood in de 
winterkou. Ook voor de nsB werd het leven steeds bitterder. Op 13 december overschreeuwden 
ze dat nog wel even, toen Mussert werd uitgeroepen ‘tot leider van het Nederlandse volk’. Maar 
ze moeten tóén al gedacht hebben: hoe lang nog ...?

Opheffing Amstelveens Weekblad
‘Door maatregelen van hoogerhand kan ons blad na dit nummer niet meer verschijnen.’ Zo 
begon een kleine kolom in het avW van 29 mei 1942. Door diezelfde maatregelen was het avW 
al tot een spreekbuis van de bezetter geworden, zoals in feite de hele Nederlandse bovengrondse 
pers. Op 17 maart had er nog een artikel van de nsB’er Spelt in het weekblad gestaan onder 
de titel ‘Met Mussert voor een nieuw Europa’. Maar nu wilde de bezetter de controle op de 
pers nog verscherpen en het aantal kranten verminderen. De Amstelveners moesten het in het 
vervolg met de muurkrant van eigenaar Wilhelmus doen, en met de dagbladen die met dunne 
vellen het door de Duitsers gecontroleerde nieuws verspreidden. Maar ach – zo erg was dat ook 
weer niet: er was al lang een alternatief dat ’s avonds na donker door een stille hand in de bus 
werd gestopt en Vrij Nederland heette, of Je maintiendrai, of Het Parool of De Waarheid. Steeds 
kwamen er nieuwe titels bij. En als dat plaatselijke krantjes waren stelde Wilhelmus het papier 
beschikbaar dat hij op het laatst had kunnen achterhouden.

Het laatste belangrijke bericht dat de krant meldde op die 29ste mei was het vertrek van 
burgemeester Haspels, in een miniem berichtje. Twee vertegenwoordigers van de vroegere 
vrijheid ... tegelijk in ballingschap.

Een burgemeester als banneling
Terwijl de anekdotes over Westendorff zich verspreidden, zwierf burgemeester Haspels buiten 
Amstelveen van het ene adres naar het andere. Het was praktisch onmogelijk voor hem om zijn 
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eigen huis nog illegaal te benaderen, want het lag bijna totaal geïsoleerd tussen door de Duitsers 
opgetrokken prikkeldraad. Het enige huis in de nabijheid, Huize De Bilt van de ijsfabrikanten, 
werd gevorderd, het enige andere gebouw in de buurt was het door de Duitsers bezette Leger 
des Heils. Tussen de versperringen door, langs de stoeprand, kon men de burgemeesterswoning 
nog benaderen. De achtergebleven vrouw en kinderen van Haspels voelden deze isolering als 
heel bedreigend. De enige manier om de verbannen vader te ontmoeten was ergens buiten 
Amstelveen. Daarom pakte mevrouw Haspels nu en dan haar tasje en reisde naar Utrecht of 
Breukelen om haar man te ontmoeten. Ook Jan van Hulst reisde wel eens naar Utrecht voor 
een gesprek. En verder was het wachten, wachten tot deze tijd voorbij zou zijn.
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Dagboek
10 januari: Er zijn veertienhonderd Joden naar een werkkamp in Drente gestuurd. 1 februari: Er 
hangt nu overal een bord ‘Voor Joden verboden’. 15 maart: De Joden worden allemaal naar Amsterdam 
gedreven. Ze mogen niet méér meenemen dan één koffer en moeten verder alles achterlaten. Dat is 
natuurlijk het ergste nog niet, maar wat gebeurt er dan? 13 april: Ik denk wel, dat de Joden nu ook 
uit Amstelveen moeten, want er wordt al druk geïnventariseerd. 30 april: De Joden moeten vanaf 2 
mei de Davidsster dragen met het woord Jood erop. Overigens is iedereen erg optimistisch. 13 mei: Een 
donkere dag voor Amstelveen. Vanochtend om kwart over tien zijn de Joden uit hun huizen gezet met 
achterlating van alles wat daarin was. Ze gaan nu eerst naar de quarantaine en moeten dan maar zien 
waar ze in Amsterdam onderdak kunnen komen. Vanavond naar Citroen geweest. Die wordt zwaar 
op de hand: hij beweert dat we altijd anti-semitisch zijn geweest en dat niemand wat doet. 2 juli: Er 
is een hele serie Jodenmaatregelen afgekondigd. Zij mogen nu zo ongeveer alleen nog ademhalen. Niet 
meer in de tram, trein of bus. Niet in winkels dan tussen drie en vijf. Alleen in Joodse zaken kopen. 
Niet meer bij christenen komen, enzovoort. 10 juli: De Joden zijn in paniekstemming. Men is bezig 
de Duitse Joden naar Polen te voeren! Vanzelf volgen dan binnenkort de Nederlandse ook wel. Zelf-
moord is weer aan de orde van de dag. 27 juli: Vandaag naar Cohen. Salle is gepakt. Arme stakkerds. 
Max heeft een beroerte gehad. Lien en Jack zijn verdwenen met hun zoon. Niemand weet waar ze 
gebleven zijn. 6 augustus: De deportatie van Joden gaat nog steeds door. 10 augustus: Vandaag naar 
Cohen: van Salle nog steeds niets gehoord. Ik vrees dat ze ook nooit meer iets zullen horen, omdat ik 
overtuigd ben dat die mensen nooit terugkomen. ’t Is wonderlijk dat zoveel Joden hun toestand nog 
helemaal niet begrijpen. 6 septemer: De Joden worden nu niet meer opgeroepen, maar avond aan 
avond worden razzia’s gehouden en oud en jong gaat nu naar Polen. Er spelen zich vreselijke tonelen 
af. Iedereen verlangt zo ontzettend naar het einde van de oorlog! Als je een Jood onderdak verleent 
krijg je ook een j op je persoonsbewijs en kun je ook naar Polen vertrekken. 1 oktober: Nu hebben ze 
zich zelfs niet ontzien om de Joden uit de ziekenhuizen te halen. En dan zeggen ze nog: Wij zijn geen 
barbaren! 1 december: De Joden hebben weer erg te lijden en worden weer bij honderden tegelijk 
weggevoerd. 21 december: Er wordt in Polen onder de Joden ontzettend huisgehouden. Ze moeten 
geheel onbeschermd de zwavelmijnen in, dus je kunt begrijpen wat er gebeurt.

De verdrijving naar Amsterdam
Begin 1942 opende de Joodse Raad* een bureautje in Amstelveen in de synagoge aan de Rand-
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wijcklaan. Niet lang daarna kregen de Amstelveense Joden bericht dat ze vanaf 14 april de Joodse 
ster moesten gaan dragen. Ze konden het gele lapje ophalen in het bureautje, nota bene tegen 
inlevering van vier textielpunten. Max Wolff, die op 10 mei 1940 Nederland niet in de steek 
had willen laten, had voor het eerst een gevoel van: ‘Nu zijn we geen Nederlanders meer; nu 
zijn we Joden – vervolgde Joden ...’

Je moest die ster uit dat lapje knippen. Mevrouw Zadoks liet zich helpen door de buurjongetjes, 
die van de restjes strikjes maakten. Het diepe geel liep naar oranje, dus die strikjes deden het 
wel. Dat je ineens die ster, dat merkteken moest dragen – gaf dat niet een sensatie van panische 
woede? ‘... Wij waren wel woedend, maar die woede voelde je constant.’ [32] En hoe angstig was 
je? ‘Wij waren niet angstig, want als je met angst begon had je geen deel van leven meer.’ [32]

Mevrouw Oostenbroek naaide haar ster op een sjaaltje dat ze los over haar zomerjurken droeg. 
Zo hoefde ze niet al haar jurken te ‘be-sterren’. Eigenlijk mocht dat niet. ‘... Maar het was ook 
zo absurd: alleen moeder moest die ster dragen, als enige in het gezin.’ [30] Toen ze voor het 
eerst met de ster de straat opging, gebeurde er iets wonderlijks: ze werd plotseling extra door 
de mensen gegroet. Mannen namen hun hoed voor haar af. De familie Zadoks had diezelfde 
ervaring: ‘Iedereen groette ons – het was heel bemoedigend.’ [32] En zo werd de ster een ereteken.

Paula Horowitz, de vrouw van Jan van Hulst, was ook de enige in het gezin die met de ster 
moest lopen en ook de enige die niet meer met het openbaar vervoer mocht reizen en op bepaal-
de tijden niet meer in de winkels mocht komen. Elke week, als zij haar ouders in Amsterdam 
bezocht, trok zij lopend over de Amstelveenseweg. Haar dochtertjes liepen uit solidariteit mee. 
En dan zongen ze samen Russische en Franse liedjes – steeds zachter, want ze beseften hoe langer 
hoe meer dat ze maar beter niet konden opvallen.

In mei kwam de order dat alle Amstelveense Joden naar Amsterdam moesten. Inspecteur 
Busser was helemaal van streek, nu hij niet meer kon terugvallen op burgemeester Haspels. 
Maar hij deed iets wat velen waarschijnlijk niet van hem verwachtten: hij stapte op de fiets en 
reed naar een aantal Joodse adressen om te waarschuwen dat die oproep onderweg was. Max 
Wolff: ‘Op dat moment hadden we kunnen onderduiken. Busser heeft veel Joden geholpen, 
ook al was hij een verdacht man.’

De order kwam via de Amstelveense afdeling van de Joodse Raad: ‘Morgen, om 9.00 uur, moet 
u op het station zijn, met niet meer dan één koffer per persoon’. De Duitse ss kwam intussen 
voor de ‘Hausrat-Erfassung’ – de registratie van het Joodse bezit. Alles werd geïnventariseerd, 
maar wie kans zag probeerde nog zoveel mogelijk waardevolle spullen naar buren en vrienden te 
brengen. Mevrouw Zadoks: ‘Iedereen hielp ons een deel van ons huisraad te verdonkeremanen. 
Zoals groenteboer Stolk: zijn kinderen kwamen aan de lopende band binnen en smokkelden 
mandjes met spullen het huis uit.’ [32]

De familie Zadoks had vanaf 1934 in het mooie vrijstaande eerste huis van de Bovenkerker-

*  Joodse Raad: een door de Duitsers ingesteld bestuurslichaam, bestaande uit Joden, dat belast werd met de uitvoering 
van de maatregelen van de bezetter tegen de Joden. De Raad had in schijn zelfbestuur, maar werd in feite slechts 
gemanipuleerd
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kade gewoond. Man en vrouw waren beiden liberaal opgevoed. Hun voorgeslachten leefden 
al eeuwen in Nederland. De heer Zadoks was advocaat, zijn vrouw archeologe. Nu werden ze 
zomaar uit hun dagelijks bestaan verdreven.

Veel Amstelveners namen bedroefd afscheid van hun Joodse vrienden. Zadoks ging in het 
dorp afscheid nemen van de juffrouw in de sigarenzaak. Zij barstte in tranen uit: ‘Eerst de 
koningin weg en nou ú ook al ...!’

’s Morgens, negen uur. Daar ging de familie Wolff, daar het echtpaar Levi, daar liep kruide-
nier Van Amerongen met zijn koffer. Allemaal op weg naar het treintje. Er stonden groepjes 
bedrukte burgers op het perron om afscheid te nemen. Ook Busser was er, en Haspels, die er 
de vijand mee tartte. In totaal verlieten 239 Joden op 12 en 13 mei Nieuwer-Amstel. In 1941 had 
Nieuwer-Amstel 467 Joodse inwoners geteld. Een aantal van hen was inmiddels gevlucht of 
ondergedoken. Enkele gezinnen bleven: op 29 juni 1942 waren er volgens een verplichte opgave 
aan de ptt nog 37 Joodse telefoonabonnees. Daar moeten een paar rijke dames aan de Keizer 
Karelweg bij geweest zijn, die zó rijk waren dat zelfs de Duitsers hen beschermden.

Het Joodse schooltje, dat in de synagoge aan de Randwijcklaan was ondergebracht toen de 
Joodse kinderen niet meer op gewone scholen mochten zitten, sloot; Joodse schoolkinderen 
waren er niet meer in Amstelveen; evenmin als de Joodse gelovigen die in 1938 zo enthousiast hun 
sjoel aan de Randwijcklaan hadden ingewijd. De Joodse Raad nam het gebouwtje nu officieel 
over. Voor wat of wie? – misschien alleen maar om zichzelf op te heffen?

De razzia’s in Amsterdam
In juli kwamen in Amsterdam de eerste oproepen voor de Hollandsche Schouwburg, het ver-
zamelpunt waar de Joden uit de stad zich groepsgewijs moesten melden voor hun transport 
naar het concentratiekamp Westerbork. Toen daar niet snel genoeg gehoor aan werd gegeven, 
hield de sd een grote razzia. Dat was op 14 juli. De sigarenjuffrouw uit het dorp Amstelveen 
zou de heer Zadoks nooit terugzien: hij werd opgepakt en naar Amersfoort gebracht. Op een 
dag kwam in Amersfoort het bericht door dat de Duitsers in Afrika een grote veldslag hadden 
verloren. Was dat de slag bij El Alamein, op 3 november? De Duitsers in het kamp ontstaken 
in een waanzinnige woede en doodden uit wraak een aantal weerloze gevangenen. Daar was 
vader Zadoks bij. Terwijl de Amstelveense nsB-burgemeester het huis aan de Bovenkerkerkade 
liet opknappen om het met zijn gezin te betrekken!

Max Wolff en zijn vrouw ontkwamen amper aan de razzia en doken onder. ‘Wij vertrokken 
vóór de morgen. Zo somber als we het gezien hadden – het was nog zwarter geworden ...’

De Joodse familie Rood uit de Rodenburghlaan had de noodgedwongen verhuizing naar 
Amsterdam gemaakt en was ingetrokken bij familie in de Cliostraat. Daar werden ze mèt de 
familie opgepakt en met de trein naar Westerbork gevoerd. Drie van de kinderen waren geluk-
kig niet thuis; Tineke van zeventien wèl. Vader Rood wist onderweg met Tineke uit de trein te 
springen en te vluchten. Moeder Rood kwam alleen in Westerbork aan. Sara heette ze, maar ze 
werd door iedereen ‘tante Sap’ genoemd. Ze was een lieve en krachtige vrouw. In december 1942 
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wist een Amstelveense klasgenote van haar zoon John, Tineke Guilonard, samen met andere 
vrienden door te dringen in Westerbork en haar een vals doopbewijs af te geven. Het vertelde 
dat zij in Soerabaja geboren was en maar één Joodse grootouder had. Dat betekende voor haar 
dat zij niet op transport hoefde naar Auschwitz!

De verdwijning van Bob Neter
De familie Neter woonde in het Jan Tooropplantsoen. Bob kwam uit een gegoede Joodse fa-
milie. In 1936 had hij voor de Engelse Tribune als oorlogscorrespondent in Spanje gewerkt. Uit 
idealisme was hij communist geworden en vanwege zijn journalistieke kwaliteiten raakte hij 
al snel betrokken bij het illegale blad De Waarheid. Zijn brood verdiende hij als architect. Zijn 
vrouw Greten was weefster, en geboren in Schleswig-Holstein. Ze was opgevoed met een diep 
wantrouwen tegen de Pruisen en toen de Duitsers Nederland binnenvielen had zij een gevoel 
van: daar komen de Pruisen! Omdat Greten geen Joodse was, voelden zij zich betrekkelijk veilig 
en zij herbergden voortdurend Joodse onderduikers. Bob had via De Waarheid contact met Eva 
en Simon Korper, en verder met Jaap de Groot en Jan van Mierlo; met de laatste zat hij in de 
verzetsgroep cs-6. Naast het huis in het Tooropplantsoen woonden nsB’ers, die zich tot taak 
hadden gesteld hun buurhuis te bespioneren. In juni 1942 hadden zij ’s avonds gasten. Neter 
kwam speciaal voor het bezoek uit Amsterdam naar huis. Hij had zijn ster niet op. Dat werd 
ijverig door de buren gesignaleerd aan de sd. Drie sd’ers reden schielijk voor. De visite werd 
naar huis gestuurd. Twee van de mannen doorzochten de woning, de derde bleef achter in de 
huiskamer, maar hij was zo kwaad niet. Aan tafel zat een Joodse dame. Hij keek haar eens aan 
en meende toen dat het echtpaar Neter haar maar gauw naar bed moest brengen. Neter kreeg 
de kans een aantal adressen uit zijn agenda te scheuren en te verbranden. Toen namen ze hem 
mee. Greten zocht allerlei paperassen bij elkaar en belde Jan van Mierlo. De volgende morgen, 
Hemelvaartsdag, ontmoette zij Jan op de Amstelveenseweg en gaf alles wat haar gevaarlijk leek 
aan hem over. Twee dagen later kwam de sd terug voor huiszoeking, maar vond niets meer. ‘Waar 
is mijn man?’ vroeg Greten. Zij lieten niets los. Ze was al op zoek gegaan en zocht wanhopig 
verder, van het Amstelveense politiebureau tot het concentratiekamp in Amersfoort toe. Maar 
Bob was spoorloos.

Neters moeder zat intussen in de Hollandse Schouwburg. Greten ging daarheen. Ze zei: ‘Ik 
wil mijn schoonmoeder spreken.’ Waarom?’ vroeg de sd’er bij de ingang. ‘... Omdat ik weet 
dat ik haar nooit meer zal zien.’ De Duitser tierde, maar intussen bracht iemand van de Joodse 
Raad haar naar binnen. Greten gaf een pakje foto’s aan Bobs moeder. ‘Ook van Bob?’ vroeg de 
oude dame. De twee vrouwen keken elkaar aan. Zonder woorden begreep de moeder dat ook 
haar zoon was gearresteerd.

Later bleek dat Neter zes weken in ‘de Weteringschans’ had gezeten en op 16 of 17 juli vanuit 
Amersfoort op transport was gesteld naar Auschwitz. Daar stierf hij, nog diezelfde maand, 38 
jaar oud. Maar Greten wist dat niet. Elke dag van de oorlog wachtte zij op bericht. Al die tijd 
had zij Joodse onderduikers in huis. Toen een buurman in het Jan Tooropplantsoen kinderver-
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lamming kreeg, kwam er geen Duitser meer in de buurt, al zat daar honderd keer een ijverige 
kameraad ... Zelfs Bob Neter was er wellicht veilig geweest!

Joodse onderduikers naar Amstelveen
De zomerrazzia’s op de Joden betekenden een diepe oproep op grote schaal aan de bevolking 
om stelling te nemen tegen het nazi-schrikbewind. Ineens bleek het nut van al die groepjes die 
zich hadden gevormd: de Joden die wilden onderduiken kwamen via-via terecht bij die-en-die. 
Veel kinderen kregen ineens ‘ooms’ en ‘tantes’ waarover zij moesten zwijgen, en het is frappant 
hoe goed de kinderen dat konden. Jeanne Visser kreeg nu en dan een telefoontje van Joodse 
familie: ‘Tante Marie wil graag bij je logeren!’ Jeanne had geen tante Marie, maar ze ging met 
de hond naar de bus om het toegevoegd familielid op te halen. Door de hond wist de Joodse 
dame dan, wie ze om de hals moest vallen. En Jeanne riep dan enthousiast: ‘Dag tante Marie, 
wat leuk u te zien!’

Persoonsbewijs van de Joodse Maud Gazan. Het is onbekend of Maud overleefde.
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Zo kwam een aantal Joodse mensen rechtstreeks naar Amstelveen, maar meestal was er een lijn 
via een verzetsorganisatie (dat komt aan de orde in paragraaf 5). In boerenhoeven en rijtjeshuizen 
schoven vreemdelingen mee aan tafel; of er verdwenen pannetjes eten naar zolders en schuren. 
’s Nachts slopen schuchtere gedaanten naar de tuinen om even, éven adem te scheppen. En 
zo begon zich in Amstelveen, zoals in zoveel plaatsen, een verborgen leven af te spelen achter 
vitragegordijnen die de hele dag gesloten bleven. De rest van de bevolking had daar geen notie 
van, tot ze, soms, werden geconfronteerd met een overval van de sd in zo’n huis, en met het 
lugubere wegvoeren van zomaar mensen ...

In 1942 kreeg het gezin van Fred Wolff (Fred was een broer van Max Wolff) de oproep thuis 
voor deportatie naar Polen. Het gezin woonde in Amsterdam. Gerda Wolff begon gehoorzaam 
de nummertjes op het ondergoed te naaien. Toen kwam hun vriendin Milly van der Klei binnen, 
een schoonzus van Juust en Dora van der Klei in Amstelveen. Milly werd woedend toen ze die 
nummertjes zag: ‘Jullie gáán toch niet?! – het wordt jullie dood!’ En ze gingen niet. Een paar 
dagen later kwam Mies en bracht Fred en Gerda naar een adres in het Catharina van Clevepark, 
bij de familie T. Hun kleine baby Eddy was al veilig en Tommy van vier werd op een ander 
duikadres ondergebracht. Daar zat je dan, weggeborgen in een kamer, met lege armen, terwijl 
je kind door anderen werd gekoesterd; dat hóópte je dan in elk geval maar ...
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Dagboek
15 januari: ’t Is nog steeds bitter koud. De winkels raken hoe langer hoe leger. Een massa mensen zitten 
met de brandstoffen. 3 februari: De scholen op Amstelveen zijn gesloten wegens kolennood. 7 februari: 
’t Wordt nu allemaal wel erg beroerd. Koffie, thee, cacao, eieren, vis, chocolade, koekjes zijn niet meer 
te krijgen. De boterbon wordt verlengd, de aardappels kunnen niet vervoerd worden en mogen zelfs 
op zondag verkocht worden. Vet is al sinds lang niet meer te krijgen evenmin als slaolie, spek, ham 
enz. Klompen zijn er ook niet meer. Alles van wol of gummi is niet te krijgen, evenmin als vilthoe-
den, schoenen, bovenkleding en kousen. Glas, porcelein en aardewerk, niet te krijgen. Blikgroenten, 
wekgroenten, fruit, beschuit, niet te krijgen. Nu wordt ook het gas nog weer gerantsoeneerd. Van 
drie tot vijf uur en ’s avonds na negenen tot ’s morgens zes uur zitten we zonder. ’t Is nog steeds bitter 
koud, dat duurt nu al vier weken en er zijn mensen die zonder kolen zitten. ’t Is niet om te doen. 
24 februari: Roken is ook niets meer. Vader rookt sigaretten, bewaart de eindjes en rookt die weer in 
zijn pijp. Honderden zitten nu in de kou, de scholen nog steeds gesloten, ’s maandags is de secretarie 
ook gesloten. En de oorlog gaat sof.

13 mei: Er gebeurt niet zo veel. Iedereen wacht op de grote slag. Maar optimistisch is iedereen. Zelfs 
de pessimisten geloven dat het voor de winter afgelopen is. 26 juni: Toonkunst heb ik afgeschreven, 
want alle zangverenigingen moeten bij de Kultuurkamer en ik heb geen zin om aan uitvoeringen mee 
te werken voor ‘Vreugd en Arbeid’. 10 juli: Van P. kreeg ik drie eieren die een beetje gekneusd waren, 
een weelde! ’t Blijft maar slecht weer. Regen en wind en koud. ’t Is nog geen zomer geweest! 20 juli: 
Hier in Amstelveen zijn vanochtend de herenfietsen in beslag genomen. ’t Moet je maar gebeuren. 27 
juli: Er gaan geruchten over inlevering van wollen dekens, naaimachines, stofzuigers, damesfietsen, 
enz. We zullen maar afwachten. 31 juli: Men is zeer ontsticht over het stelen van de fietsen. Ze worden 
niet gebruikt maar liggen voor oud-roest in het Stadion. Ik denk dat het is dat wij ons dan niet zo 
gemakkelijk kunnen verplaatsen. De groenten worden ook weer slechter. Snij- en spercibonen zijn 
absoluut niet te krijgen en anders in deze tijd volop. 2 augustus: Vandaag mijn laatste half pond thee 
aangebroken. ’t Is jammer dat men in Engeland blijkbaar totaal niet snapt hoe wij er hier voorstaan. 
Het geleuter door Radio Oranje geeft er tenminste geen blijk van. 6 augustus: Boter en suiker zijn 
nu ook ‘zwart’ niet meer te krijgen. 7 augustus: Er is nu zo ongeveer niets meer te krijgen. Boeken 
zijn ook aan censuur onderworpen, dus ook daar is de aardigheid af. 20 augustus: Het treinverkeer 
is belangrijk ingekrompen. Ze komen in Duitsland stoomlocomotieven tekort. 15 september: Alle 
drukkerijen worden opgeheven. Gas en water worden zeer sterk beperkt. Vanaf 7 september krijgt een 
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gezin zonder kinderen een kwart liter taptemelk per persoon per dag. Ik krijg een kacheltje te leen en 
heb hout gekocht, maar eerstdaags zit ik zonder geld. Ik verdien maar ƒ 15,72 per week en heb geen 
schijn van kans op meer uren. 29 oktober: Gisteren weer op een baantje af, maar niets. De mensen 
zijn over het algemeen zeer gedeprimeerd en worden daardoor nerveus en prikkelbaar. 5 november: 
Kaas is geen aankomen meer aan, alleen die nare 20+, boter is zelfs clandestien niet meer te krijgen. 
Als de laatste loodjes het zwaarst zijn, dan moeten we al dicht bij het einde zitten. En dan ook nog 
ellendig weer, regen en storm. 20 november: Gas en electriciteit wordt steeds meer geknepen en er 
staan zeer hoge boeten en afsnijding op overtreding. 24 november: ’t Is treurig als je de etalages voor 
St. Nicolaas ziet. Rommel en krankzinnig duur. 21 december: Ik ben alweer op de helft van dit cahier. 
Goeie God wat duurt het toch vreselijk lang ...

Kou zonder kolen
Waarom was het juist in de oorlog zo koud? Maandenlang leek Europa op een poollandschap. 
1941/42 was eigenlijk een heel stille winter. De sneeuw dempte alle geluiden, auto’s waren er 
amper meer, gebombardeerd werd er weinig en als er geschoten werd, ploften de granaatscherven 
in de dikke sneeuwlaag. ’s Avonds na achten was het helemáál doodstil op straat; dan moest 
iedereen binnen zijn – een verbod dat op 8 maart werd verzet tot 12 uur. Van sneeuwpret was 
niet veel sprake. De sneeuwpoppen bleven bevroren staan en op de slee ergens heengaan werd 
noodzaak en gewoonte. Bovendien moesten klompen en schoenen gespaard worden. In de 
sloten lag het ijs meer dan een meter dik, maar door de sneeuw kon er niet geschaatst worden. 
De Amstelveense Poel zag er grimmig en ontoegankelijk uit. De vis bevroor. Binnen kleumden 
de mensen; voor meer dan één kamer was er meestal geen verwarming en zelfs daar bleven de 
bloemen de hele dag op de ramen staan. Bij de gemeente kwamen noodkreten binnen van ‘Wij 
hebben niets geen brand meer ...’

De scholen werden gesloten. Half februari ging ook de gemeentesecretarie op maandag en 
zaterdag dicht. Vanaf 13 februari werd tot overmaat van ramp ’s middags van drie tot vijf uur en 
’s avonds na negenen het gas afgesloten. De kolenvoorraad was bij de handelaren eind januari al 
zo goed als verdwenen en zelfs met bonnen kreeg je niets meer. In de kou was het ook moeilijk 
werken. Een schoenmaker kon met zijn verkleumde handen geen schoen meer vasthouden. 
Iedereen had een eigen gasrantsoen dat werd vastgesteld naar gezinsgrootte. Wie méér gebruikte 
dan zijn rantsoen werd afgesloten en kreeg een boete.

Ook op Schiphol lag de sneeuw meters dik. Geen nood, dacht de commandant en liet ruim 
honderd gemeentearbeiders uit Nieuwer-Amstel met hun eigen schop naar de luchthaven 
komen om de startbanen vrij te scheppen. Na elke sneeuwbui was het opnieuw raak. Meer dan 
een maand lang trok de stoet over de koude, onbeschutte Colijnweg om voor 55 cent per uur 
de Luftwaffe uit te graven.

Zo kroop de strenge winter naar een nat en koud voorjaar. Toen de nsB-burgemeester eenmaal 
aan het bewind was gekomen, kreeg hij een stroom van brieven van Amstelveense kameraden 
die meenden wel een extra toewijzing te kunnen loskrijgen. Maar hij stond ze geen kit kolen toe, 
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ondanks het hartelijk ‘Hou Zee’ onder hun brieven. Zelfs de heer Miedl in ‘Haus Oostermeer’, 
die extra gas en licht wilde hebben vanwege de ‘grote omvang van zijn gewichtige oorlogsop-
drachten’ – het roven van kunstschatten – kreeg een kortaf gesteld briefje van Westendorff dat 
alleen het Rijkskolenbureau toewijzingen kon verstrekken.

In de zomer werd op elk mogelijk plekje weer turf gewonnen en wie aan hout kon komen, kocht 
een voorraadje aan. Toen het begin november begon te stormen en te regenen en het eind van de 
oorlog nog steeds niet in zicht was, werden de rantsoenen voor gas en elektra nog eens opnieuw 
geknepen. Er ontstond een levendige handel in alles wat maar in een kachel wilde branden. Piet 
Tijsterman trok in opdracht van de kolenboeren Stolk en Van Velzen met zijn schip naar Vinke-
veen om turf te halen. Dat kon niet anders dan duwend via de Nieuwe Meer en de Overtoom, 
en dwars door de stad naar de Amstel. ’s Avonds laat kwam hij pas in Ouderkerk aan, weer vlak 
bij huis. Voor de oversteek over de Vinkeveense Plassen moest hij soms dagen wachten tot de 
wind in de goeie hoek zat. En dan weer terug. De tijd leek terug te kruipen naar de 19e eeuw.

Februari 1942 –  

waarom was het juist in 

de oorlog zo koud?

De Noorddammerlaan 

vanaf de Handweg.

De Dorpsstraat.
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Het tekort van Amstelveen
Men zou denken dat het in de poldergemeente Nieuwer-Amstel wel zou meevallen met de 
voedselvoorraden, maar dat viel goed tegen! Want de voedselcentrales dachten dat ook en con-
centreerden zich met hun toewijzingen op Amsterdam. Daardoor kreeg Amstelveen van alles 
te kort. Dat was niets voor Westendorff, die alle registers opentrok om zich alom te beklagen. 
Op 2 september 1942 schreef hij naar de Nederlandse Groenten en Fruitcentrale in Den Haag: 
‘De groentewinkeliers in Nieuwer-Amstel hebben haast nooit fruit; elders wèl. Aardbeien, 
kersen, bessen, pruimen en peren zijn praktisch niet te krijgen.’ Daarna kreeg de veiling in 
Geldermalsen inderdaad opdracht om elke week 2500 kilo fruit af te leveren. De verdeling over 
de groentehandelaren geschiedde achter het gemeentehuis door een nsB-groenteman, Gijsbers.

Eén groentehandelaar kreeg niets. Dat was Stolk uit de Fokkerlaan. Toen Westendorff eenmaal 
in het huis van de familie Zadoks was getrokken, kwam zijn vrouw in de winkel mededelen dat 
zij voortaan dagelijks verse groenten thuisbezorgd wilde hebben. Dat weigerde Stolk: ze kon 
komen halen wat de anderen ook kregen. Sindsdien was Stolk uitgeschakeld bij de verdeling. 

De Handweg richting 

Dorp Amstelveen.

Nes aan de Amstel.
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Maar gelukkig had hij een ander kanaal: als de politie groenten en fruit van zwarthandelaren in 
beslag nam, moest Stolk komen taxeren en dan kreeg hij het grootste deel meteen mee.

Een volgende klaagbrief van Westendorff ging naar de Visscherij-centrale, die antwoordde: 
‘Alle vis gaat naar de steden’. Maar na een herhaalde klacht kreeg vishandel Jongkind in het ver-
volg 70 kilo vis per week om te verdelen; over een bevolking van 20.000 zielen! En er gebeurde 
geen wonder om de vis te vermenigvuldigen ...

Op 2 november richtte Westendorff zich opnieuw tot de Groenten- en Fruitcentrale, deze 
keer over de groenten. De Amstelveense handelaren moesten een halve dag op de veiling in 
Amsterdam op hun beurt wachten en kregen dan nog maar amper iets mee. Westendorff vroeg 
toestemming om rechtstreeks stapelgroenten zoals kool, uien, wortels en rapen te mogen be-
trekken van de producent. Het verzoek werd afgewezen.

Intussen waren er bijna geen aardappels meer in Nieuwer-Amstel. Op aanwijzing van de 
Nederlandse Akkerbouwcentrale waren kortingen op de toewijzingen opgelegd. Op 4 november 
schreef de burgemeester aan de commissaris der provincie: Er moet toch iets mankeren aan het 
verdelingsstelsel! De bevolking is hier de dupe van en dat leidt tot nodeloze onrust. Maar de 
klacht hielp niet ... En bij de winkeliers trof men dus telkens het bord aan: geen aardappelen.

Haspels had op zijn laatste dag als burgemeester, 23 mei, nog een vergadering met zijn ‘ad-
viseurs’ gehad, waarin zij de tekst vaststelden van een verordening die de aanleg en exploitatie 
van volkstuinen regelde. Er waren intussen 259 van die gemeentelijke volkstuintjes, die samen 
een oppervlakte van 52.300 m2 besloegen. Daar was ook particuliere grond bij, die door de 
gemeente was gepacht en uitgegeven. In het najaar kon Westendorff de oogst verdelen: bij de 
bewerkers van de grond werd 14.700 kilo koolraap verzameld en via de nsB-groenteboer aan 
de handelaren overgedragen.

Op het Loopveld hoeft men de groenteteelt nooit meer te proberen. Daar bleek de grond 
zo slecht te zijn dat er niets was opgekomen en de huurders kregen hun geld terug. De andere 
nieuwbakken kwekertjes richtten een vereniging van volkstuinders op met de naam ‘De tijd 
zal ’t leren’. Of dat op het telen van groenten sloeg is niet bekend.

In het voorjaar van 1942 deed zich ook een nijpende behoefte voor aan stro. Want de bakker 
haalde zijn meel weer met paard-en-wagen en de manufacturier zette een paard voor zijn auto. 
Zelfs de reinigingsdienst spande paarden voor de vuilniswagens en het straatbeeld werd weer 
als vroeger, zij het wat potsierlijker, want een paard voor een auto – dat is geen gezicht.

Ook de klompen kwamen weer tevoorschijn, maar zelfs daar was gebrek aan. Er verzuim-
den kinderen van school omdat ze op hun blote voeten moesten lopen. Eind november had 
Westendorff daarom een gesprek met klompenmaker Ratterman in Bovenkerk. Daarna begon 
de gemeente bomen te rooien en bezorgde gratis wilgen en linden bij de klompenmaker, die 
er vijftig paar klompen per week van maakte voor de kinderen. Paardehoeven en klompen: het 
werd een heel geklepper op straat.
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Vorderingen
En toen begon de bezetter zich op de fietsen te werpen. ‘De Duitsche overheid heeft voor haar 
doeleinden een aantal heerenfietsen nodig,’ stond er in de krant. Nu had iedereen zo zijn eigen 
doeleinden met zijn fiets; en die waren respectabeler dan van de Duitse overheid. Het was in 
de interimperiode tussen burgemeester Haspels en Westendorff. Op zaterdagavond, 21 juli 
kreeg de heer Van Limburg Stirum het bevel thuisbezorgd dat hij de volgende dag één fiets per 
honderd inwoners moest laten vorderen. Hij kreeg er de suggestie bij dat hij op zondagmorgen 
de fietsenstallingen bij de kerken leeg moest laten halen terwijl de gelovigen in de kerk zaten. 
Dat weigerde hij. Hij riep de politiemensen bij zich en zei: ‘Ik weet dat ik een rot boodschap 
over moet brengen maar ik doe het gewetensvol en vraag jullie je taak te volbrengen voor mij.’ 
Daarna gaf hij de opdracht niet meer dan één fiets per gezin te vorderen en ook niet van mensen 
die hun fiets voor hun werk nodig hadden.

De agenten hadden het er moeilijk mee. De bevolking was zeer geprikkeld. Wie dat kon, 
gooide zijn fiets onder het hooi. Aan de Noorddammerlaan gingen de schuurtjes open en ver-
dwenen de fietsen in de sloot. In het kerkzaaltje van de gereformeerde bond zat vader Hamstra 
naar de preek te luisteren. Toen sloop een politieagent de eredienst binnen en tikte hem op de 
schouder. Een kwartier later was Hamstra druk doende in zijn rijwielhandel om al zijn fietsen 
te laten onderduiken, het op een akkoordje gooiend met de Heer wat betreft de zondagsheili-
ging. Uitgerekend van wie werd een fiets gevorderd? – van kameraad en ex-gemeenteraadslid 
Kwaadstra, de enthousiaste verspreider van het pamflet waarin burgemeester Haspels en zijn 
wethouders zo waren aangevallen op hun anti-Duitse houding. Om zes uur in de avond werd 
Graaf van Limburg Stirum opgebeld door een tierende mof. Als Kwaadstra niet onmiddellijk 
zijn rijwiel terugkreeg, zou de waarnemende burgemeester worden gearresteerd. Van Limburg 
Stirum wilde spoorslags bij de Feldgendarmerie zijn beklag indienen en ging eerst bij het 
politiebureau aan om inspecteur Busser op te halen. Maar daar zat kameraad Kwaadstra al, 
vergezeld van twee dronken, scheldende Duitse onderofficieren. ‘Denkt u,’ riep hij, ‘dat de 
rijkscommissaris mijn fiets wil hebben? Hij zal toch de weinige mensen die Duitsgezind zijn 
niet tegen zich in het harnas willen jagen?’ Waarna Van Limburg Stirum zich oprichtte met alle 
luister van zijn aristocratische geboorte en opmerkte: ‘Iemand die zo bevriend is met de Duitsers 
dient zijn rijwiel met het grootste genoegen aan hen ter beschikking te stellen!’ En daarmee was 
de zaak voor hem afgedaan. Een paar weken later werd inspecteur Busser bij de Duitse politie 
in Haarlem ontboden. Kwaadstra had een klacht ingediend. Maar het kwam erop neer dat hij 
het zelf was die een berisping kreeg, samen met de Duitse onderofficieren.

Er was nog een nsB’er die zijn fiets kwijt was aan zijn Duitse vrienden. Toen hij, voor zijn 
werk, een oude fiets terugkreeg, weigerde hij deze: ‘Terwijl ik toch niet veeleisend ben,’ schreef 
hij aan het gemeentebestuur, ‘... dat heb ik als nationaal-socialist wel afgeleerd ...’

Bij elkaar waren er in Nieuwer-Amstel 174 fietsen gevorderd, die moesten worden afgeleverd 
bij het Marine-etablissement in Amsterdam. De fietsenvordering maakte indruk op de bevolking. 
Over de 25 auto’s die de bezetter dat jaar uit Nieuwer-Amstel weghaalde hoorde je alleen maar 
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de eigenaren. Maar de 174 fietsen werden door de hele bevolking betreurd; een Nederlander 
pak je niet zomaar zijn fiets af ...

Op 3 en 4 augustus vorderden de Duitsers paarden. IJlings werden de mooiste paarden in de 
kassen tussen de tomaten gedreven. Het was of Nieuwer-Amstel beschikte over een tam-tam: 
alle boeren wisten het, terwijl er toch nog bijna geen telefoon was. Waarschijnlijk waren ambte-
naren op de fiets waarschuwend door de polder gereden. Maar niet alle paarden konden worden 
verdonkeremaand en Kees K. van de Bovenkerkerweg, een echte paardenliefhebber, moest zelfs 
zijn mooiste schimmel wegbrengen; want dat moest je nota bene zelf doen van de heren. Er 
stond die dagen speciaal een grote tent aan de Keizer Karelweg bij de Ouderkerkerlaan en daar 
werd de schimmel tussen de andere paarden gezet. ‘Bob,’ zei Kees tegen zijn knecht toen hij 
weer terug was op de boerderij, ‘je moest onze schimmel maar terugstelen’. ‘Jawel,’ zei Bob, en 
hij spoedde zich naar de tent, sprong op het paard en stormde als een cowboy langs de verblufte 
Duitsers, die hem van de weeromstuit lieten gaan ...

Is dit mijn straat nog?
Je had altijd in de Da Costalaan gewoond en je wist wel wie Da Costa was – een letterkundige 
uit de negentiende eeuw; een Jood, even achtenswaardig als zijn leermeester Bilderdijk. Maar op 
een dag fietste je je eigen straat in en knipperde met je ogen naar het splinternieuwe naambord 
dat aangaf dat je verhuisd was naar de Jan Pieter Heyelaan. Wat een kinderachtige zet van de 
mof! Alsof je de cultuur kon uitwissen. De Bilderdijklaan mocht blijven, maar Bilderdijk was 
dan ook geen Jood.

En zo woonde je plotseling ook niet meer aan Wilhelminastraat of -plein, maar in de Patri-
moniumstraat. De Prins Bernhardlaan werd Bosweg en het Julianaplantsoen Noorderplantsoen. 
Dacht de angstvallige bezetter nou echt, dat het volksgeheugen die namen zou prijsgeven? – en 
dat de leerlingen van de Wilhelmina- en Julianaschool in het vervolg zouden zeggen: ‘Ik zit op 
de Hervormde school numero één of twee’?

Zeehelden mochten wel. En zo kregen de openbare lagere scholen, die juist altijd met num-
mers waren aangeduid, de namen van Piet Hein, Van Speyk, Tromp en De Ruyter. Je wilde 
niet toegeven aan de opgelegde namen. Je woonde nog steeds aan de Da Costalaan. Maar op de 
officiële post die in de bus viel stond Jan Pieter Heye. Heel langzaam ging je om ...

Een mekkerende kudde
‘Aanvankelijk leek het bestaan nog dragelijk onder de bezetter,’ schreef ds. Van Kuiken. ‘Doch 
langzaam maar zeker begonnen de druk van de vrijheidsbelemmering en de inkrimping van 
alles wat maar dienstig was om zelfs maar het kale levensbestaan in stand te houden vrijwel on-
draaglijk te worden. Wij moesten evenwel verder. Als een angstige, mekkerende kudde schapen 
gevoelden wij ons als het ware voortgedreven. Dit hield aan de andere kant echter tevens in dat 
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wij steeds meer naar elkaar toegedrongen werden en leerden beseffen de een de ander nodig te 
hebben, hoe ver onze wegen vroeger ook uit elkander liepen.’ [e]

Langzaam zag je het openbare leven inkrimpen. ’s Winters waren de lokaliteiten niet meer 
te verwarmen; een groot deel was trouwens bezet. Dus kropen steeds meer de buren bij elkaar. 
Het werd een eer om van de meest ongebruikelijke ingrediënten koekjes te bakken: van groene 
erwten bijvoorbeeld. Maar de stemming werd steeds moedelozer. Toen de derde oorlogswinter 
inging, vol geruchten en onzekerheden, was elk naïef gevoel van een snelle oplossing verdwenen. 
De haat tegen de bezetter nam toe, de machteloosheid ook. Elk klein vergrijp kon deportatie of 
dood betekenen. Aan de Joden durfden de meeste mensen amper te denken ...
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Dagboek
7 januari: Vandaag beginnen we aan het tweede jaar van onze scheiding. Bovendien hoor ik van 
jou helemaal niets. 7 februari: Vandaag ben je dertien maanden weg. En hoe lang nog! 10 april: 
Je hoopt dus voor de winter thuis te zijn. Jongen als je dat maar niet tegenvalt, want ik zie het zo 
rooskleurig niet in. 26 juni: Ik kreeg mijn brief aan jou terug. Ik denk dat je in verband met de dood 
van je vader te veel post hebt gehad. 2 juli: Ik blijf maar hoesten. Daar komt ook geen eind aan. 
Jouw brief is er nog steeds niet en 21 juni was toch je schrijfdag. 2 augustus: Ik verlang deze dagen 
meer dan ooit naar je. ’t Begint me zo zwaar te vallen. Ik moet er niet aan denken dat dit nog wel 
een jaar kan duren. 7 augustus: Vandaag ben je jarig. Je portret staat op mijn bureautje met rode 
anjers. 16 augustus: Gisteren ontving ik je brief. Wat afschuwelijk dat je zo onder de steenpuisten 
zit, en ik zit hier en kan niets voor je doen. Dan snap ik ook niet waarom je zulk zwaar werk moet 
doen, je bent toch geen dwangarbeider! 19 augustus: Ik zit erg over die steenpuisten in en dat ik niet 
precies weet waar je zit. 5 september: Dat is het beroerdste wat er bij is ... dat je ziek bent en ik niet 
bij je kan zijn. 25 september: ’t Is wonderlijk dat ik op ’t ogenblik zo slecht van huis kan. Ik weet niet 
wat het is. 1 oktober: Ik hoor maar niets van je en dat maakt mij hevig ongerust. ’t Is haast niet uit 
te houden. Ik durf mijn huis niet uit omdat ik bang ben dat er een bericht van jou komt. 5 oktober: 
Nog steeds niets van jou gehoord. Ik weet niet wat ik moet doen, ik ben af en toe misselijk van angst. 
11 oktober: Nog steeds niets gehoord. Van K. (de advocaat) denkt dat je gestraft bent. Ik heb af en toe 
maagpijn van angst. Maar ik wil mijn angst niet laten blijken want je weet hoe de mensen zijn: ’t 
Zal wel zo erg niet wezen. 15 oktober: Eindelijk bericht! Jammer dat je nog niet naar je steenfabriek 
kunt gaan, want dan hoorde ik misschien meer van je. 29 oktober: ’t Zal jou toch ook allemaal erg 
lang gaan duren, want jij had aldoor zo’n hoop op dit najaar. Mijn arme schat, wanneer en hoe zal 
ik je weerzien? 3 november: Ik kan zo moeilijk meer van huis af Ik weet niet wat dat is. 5 november: 
Je hebt nog steeds niet geschreven, hetgeen me doet vrezen dat je nog steeds ziek bent. ’t Is ook ellendig 
weer, regen en storm. Wat zul je mager geworden zijn, wat zal ik een hoop aan je op te knappen 
hebben! 11 november: In de Kaukasis is het al weer aan het vriezen. Hier was het vandaag ook knap 
koud, maar mijn miniatuurkachel doet het reuze. Zou je nog steeds ziek zijn, of werk je nu ergens 
anders? 7 december: Ik kan onze grote Pers verkopen voor ƒ 700,-. Ik vind het wel erg sneu maar ik 
kan het geld goed gebruiken.

30 december: Nog één dag en dan is het jaar weer ten einde. Gelukkig, want 1942 was allerminst 
een goed jaar en zeker niet voor ons. ’t Was wachten, wachten en nog eens wachten. ’t Wordt allemaal 
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zo onwezenlijk. En hoe zal ons leven zijn als je weer terugbent! Daar kan ik wel eens over lopen 
peinzen. Zal er weer diezelfde geest zijn van grote liefde en vooral kameraadschap, waardoor ons 
huwelijk zo gelukkig was? Jij schreef dat je nog wel kinderen wou. Maar we worden steeds ouder en 
voorlopig ben je nog niet thuis.

De Amstelveense od – Piet de Winter en dominee Bik
In het Amstelveens verzet begonnen zich in 1942 leiders te manifesteren die de verzetswil van een 
aantal mensen bespeelden en bundelden. Soms maakten die leiders deel uit van een groep buiten 
Nieuwer-Amstel en zetten hun mensen daarvoor in. Anderen werkten zelfstandig. Soms kenden 
ze elkaar en werkten samen. Zo konden medewerkers van allerlei groeperingen en herkomst 
met elkaar in aanraking komen, zonder de relatie te begrijpen en ook zonder ernaar te vragen. 
Het werd een netwerk dat zich voordeed als een wirwar en zo moest het ook.

De verzetsorganisatie op – Orde Dienst – kwam voort uit de gelederen van de gedemobi-
liseerde Nederlandse militairen en de Bijzondere Vrijwillige Landstorm of de Burgerwacht. 
De leiding bestond dan ook voornamelijk uit militairen, ook plaatselijk. Veel kleine regionale 
verzetsgroepen haakten aan bij deze Od en werkten ervoor als knokploegen (Kp’s).

De verzetsgroep die in Amstelveen onder meer uit de Nederlandse Unie ontstond, schoof 
onder het dak van deze Od en het was, zoals in het vorige hoofdstuk al aangeduid, de marine-
luchtvaartman Piet de Winter die de leiding op zich nam van deze groep. Piet de Winter was 
een man met een charisma, een geboren leider, scherpzinnig, beminnelijk en voorzichtig. Dan 
ook nog lang, slank, knap, sportief. De beschrijvingen van zijn persoon zijn zonder uitzondering 
geestdriftig. Hij kon lang luisteren en gaf dan ineens een raak commentaar. Hij hield niet van 
onnodige acties en had een sterk onderscheidingsvermogen. Bovendien ontbrak hem elk spoor 
van ijdelheid. De Winter was 39 jaar toen de oorlog uitbrak. Hij was pas in januari 1940 naar 
Amstelveen verhuisd en woonde met zijn vrouw aan de Rodenburghlaan op de hoek van de 
Van IJsselsteinlaan, in het brandpunt van die wijk vol verzetsmensen. Een duidelijke politieke 
richting had hij niet. Hij kwam uit een hervormd gezin maar was zelf niet aan een kerk ver-
bonden. Hij dacht liberaal maar stemde na een conflict met zijn partij op de ar. Hij was sterk 
sociaal voelend en werd daarom ook wel voor een socialist aangezien. Kortom: Piet de Winter 
was slechts te omschrijven als Piet de Winter, een man die in al zijn ongebondenheid trouw 
was aan zijn idealen en die niet lette op rang of stand maar op de pure persoon van degene met 
wie hij te maken had. Ook minder sterke figuren konden genade bij hem vinden, mits ze maar 
betrouwbaar waren. Toen iemand zich ooit beklaagde over een persoon die niet berekend zou 
zijn voor zijn taak, suste De Winter: ‘We zijn niet allemaal frontstrijders!’ En juist onder de 
mildheid van die leiding kon iedereen zijn beste krachten tot bloei brengen.

Nu was er iemand anders in Amstelveen die meende de leiding te hebben van de plaatselijke 
Od: de vroegere legerpredikant ds. Bik van de hersteld evangelisch lutherse kerk. Ook hij gaf 
opdrachten en dat veroorzaakte wel enige verwarring in het toch al zo ondoorzichtige warnet 
van het verzet. Bik was een stormachtige figuur, in veel opzichten het tegendeel van Piet de 
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Winter, maar hij was blijkbaar aangesteld vanuit hogere regionen, vermoedelijk vanwege zijn 
vroegere functie in het leger. Geleidelijk aan ontstond er wel een oplossing voor het probleem: 
ds. Bik had contact met Hendrikse, die in de loop van de oorlog de administratie van de Od 
onder zijn beheer zou krijgen. Maar Hendrikse stond weer in verbinding met Piet de Winter. 
Waarschijnlijk werden veel opdrachten van ds. Bik via Hendrikse en door de bekwame zeef van 
Piet de Winters beoordeling door verschillende Amstelveense groepen uitgevoerd.

De eerste vergaderingen van de groep De Winter werden bijgewoond door kweker Hoffman, 
Chris Jonkers en de heren Iterson en Van Rietschoten. De vergaderingen vonden doorgaans 
plaats bij kweker Hoffman, die woonde aan de Amsterdamseweg en grote kassen had aan de 
Rentmeesterdijk. Hoffman was een vrolijke kerel met humoristische ogen, die altijd liep te flui-
ten. Hij kwam overal en kende iedereen. Geleidelijk breidde de groep zich uit. Frans Bromet jr. 
kende Hoffman via zijn werk op de gemeentelijke kwekerij bij de begraafplaats Zorgvlied. Sinds 
de meidagen van veertig, toen hij had gevochten op het eiland van Dordt, was hij al van plan 
geweest om zich tegen de Duitsers te blijven verzetten. Uit zichzelf kwam hij zich aanbieden. 
Anderen werden voorzichtig gepolst en bij het werk betrokken.

Bromet kreeg drie opdrachten van Hoffman en De Winter. Ten eerste moest hij situaties van 
Duitse stellingen in kaart brengen; die zouden dan worden doorgegeven aan Engeland. Ten 
tweede zou hij zich beschikbaar moeten houden voor assistentie bij toekomstige wapendrop-
pings en zelf wapens moeten vervoeren en verbergen. Ten derde moest hij eenmaal per week 
vlees vervoeren van Weesperkarspel naar Amsterdam. Dat was voor de verzetsgroep van Rob de 
Vries, waarschijnlijk via de lijn ds. Bik. Rob de Vries had in Amsterdam net op tijd een aantal 
Joodse patiënten uit een ziekenhuis gehaald en ze in de stad ondergebracht. Onder meer voor 
deze mensen was dat vlees.

En zo trok Bromet elke week samen met Gijs Hol op de bakfiets naar een boerderij in Wees-
perkarspel. ’s Morgens om vier uur vertrokken ze. Het geslachte vee kregen ze in grote stukken 
mee, verstopt onder zakken en schillen. De grote moeilijkheid was de brug bij Ouderkerk, waar 
altijd Duitse soldaten stonden, maar ze werden nooit gesnapt. Slager Hoffman sneed het vlees 
in kleine stukken, zodat ze het konden overpakken in hun fietstassen. Daarna fietsten ze naar 
Amsterdam, om de beurt voorop om het gevaar te verdelen. Bij de controlepost op de Amstel-
veenseweg liep de voorste altijd het meeste gevaar. Ze reden naar de Linnaeusstraat, waar een 
meisje met een afgesproken voorwerp in haar hand stond. Voorbijrijdend moesten de mannen 
een wachtwoord zeggen. Dan ging ze hen voor en bracht hen naar het goeie adres.

Langzaamaan ontdekten ze dat ze op hun tochten altijd een aantal onbekende fietsers om 
zich heen hadden, soms wel tien. Wat was dat voor iets? Toen het winter werd, met sneeuw en 
ijs, trapte Bromet het pedaal van zijn fiets. Op het Stadionplein ging hij een fietsenzaak binnen, 
meteen gevolgd door twee politiemannen. Maar de agenten bleven braaf wachten tot hij klaar 
was en fietsten weer achter het duo verder. Toen begrepen ze dat ze telkens een stevig escorte 
hadden, en ze voelden zich wat veiliger.

Ir. Visser van de Emmakade kreeg in 1942 weer een andere opdracht van De Winter: het 
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onderbrengen van Joodse onderduikers. De Winter herbergde ook zelf Joden. Langs welke lijn 
kwamen die bij hem? Via zijn actieve buurlieden Van Hulst en Hendrikse?

De lo en Hendrikse
Hendrikse had de plaatselijke leiding van de lO, een landelijke organisatie voor hulp aan onder-
duikers die in gereformeerde regionen was ontstaan maar werkte voor alle onderduikers die zich 
voordeden, oorspronkelijk vooral voor Joden, later ook voor ontduikers van de arbeidsinzet. 
Het huis aan de Van IJsselsteinlaan werd een centrum voor de opvang, het verder brengen en de 
verzorging van honderden Joden (bij elkaar ± 600). Daar was een heel systeem voor nodig, zoals 
het verkrijgen van stamkaarten, distributiebonnen, valse persoonsbewijzen enz. Zelf vervalste 
Hendrikse thuis ook persoonsbewijzen.

Hendrikse was een moedige man, op het brutale af en zeer recht-door-zee. Hij schroomde 
niet collega-ambtenaren en wethouders te wijzen op hun plicht als vaderlander. Dat leverde 
hem nog wel eens vijanden op. Maar de mensen die hem beter kenden wisten dat ze op hem 
bouwen konden. Vanaf het begin van de maatregelen tegen de Joden voelde hij: deze mensen 
worden allemaal op een of andere wijze doodgemaakt ...

Hendrikse zocht zijn helpers niet per se in gereformeerde regionen, maar hij kende natuurlijk 
toch een aantal mensen uit de Pauluskerkgemeente, zoals boer De Groot aan de Amstelveense-
weg, koster Sytsema en Dirk van der Laan. Een nauw contact onderhield hij met de heer Van 
Wesep uit de Van Spaenstraat. Van Wesep had van de Handelmaatschappij waar hij werkte 
een bewijs voor onbeperkt vervoer, hoewel hij helemaal geen reisfunctie had. Vermoedelijk 
wist de directie dat hij in het verzet zat. Zijn contacten reikten tot in de Achterhoek (Frits de 
Zwerver!) en zijn huis werd een doorgangshuis voor Joodse onderduikers, ‘ooms’ en ‘tantes’ 
voor de kinderen. ‘... Hij ging ’s nachts wel eens op stap voor een geheimzinnig karwei. Dan 
kwamen er mensen bij ons thuis en dan gingen ze even later met z’n allen weg. Moeder was dan 
doodsbang. We hadden ook gevaarlijke papieren in huis, maar die zouden bij een huiszoeking 
niet gauw ontdekt worden: grootmoeder van negentig had al die papieren in een speciale zak 
onder haar ouderwetse lange rokken ...!’ [35]

De meteropnemers Piet Brons en Arie Blokland traden zo’n beetje op als koeriers van Hen-
drikse. Ze hadden ook eigen activiteiten via de illegaal geworden groep uit de sdap, maar dat 
beet elkaar niet. Op een middag belde Blokland aan bij de familie N. aan de Van der Veerelaan 
om de gasmeter op te nemen. Mies [ Mies is een schuilnaam] , de inwonende verzorgster van de 
zieke mevrouw N. en haar gezin, deed open en kwam met Blokland in gesprek over de oorlog. 
En toen vroeg de gasman: ‘Zou jij iets voor het verzet willen doen?’ Mies wilde dat wel, en zo 
had de lO in Amstelveen er een waardevolle koerierster bij. Mies was gereformeerd en hoorde 
bij de Pauluskerkgemeente. ‘... Je rolde van het één in het ander. Een organisatie hadden we 
niet. Mensen van de kerk zeiden: “Doe jij dit of dat even?” Een vaste opdrachtgever was er niet. 
Brons of Blokland of Dirk van der Laan vroegen of ik bijvoorbeeld iemand wilde wegbrengen.’ 
Mies wist niet dat die organisatie wèl bestond en dat alle drie de mensen die zij noemde in 



200

1942 - vrees en verZet

verbinding stonden met Hendrikse en dat zij dus in feite voor de lO werkte. En soms zelfs voor 
de groep rond Gerrit van der Veen.

Jan van Hulst, familie Van der Klei en Gerrit van der Veen
Myriam, de oudste dochter van Jan van Hulst, begon aan te voelen dat haar vader geheim werk 
deed. Er kwamen regelmatig mensen thuis waarmee hij fluisterend sprak. Moeder Paula Ho-
rowitz leed aan een nierziekte, waarvoor ze als Joodse geen medicijnen kreeg. Daardoor was ze 
veel ziek. Op een dag werd Myriam door haar vader apart genomen: ‘... Mocht er met mij iets 
gebeuren, ga dan naar Hendrikse.’ Toen wist ze genoeg.

Van Hulst was geen lid van een groep, daar was hij te veel vrijbuiter voor. Hij zwierf nu hier, 
dan daar, soms onder de naam ‘Van der Stad’. Steeds vaker kwam hij bij Juust en Dora van der 
Klei aan de Amsterdamseweg. Op een dag bracht hij dokter De Froe mee, die op zijn beurt be-
vriend raakte met de familie. Deze mensen vonden elkaar allemaal in dezelfde geest van verzet, 
vooral in hun activiteiten voor de Joodse onderduikers en het vervalsen van hun papieren. Juust 
van der Klei zelf had papieren waardoor zijn Jood-zijn was verdonkeremaand en hij oefende vrij 
zijn tandartsenpraktijk uit in Amsterdam. Thuis richtte hij in een kamertje een kleine praktijk 
in om Joodse onderduikers te behandelen. Ook de huisartsen James en Sikkel ontvingen daar 
zieke onderduikers. De vriendschap van Van Hulst en De Froe begon zich uit te strekken tot 
de broers van Dora, Gob en Gerrit van der Veen. Gerrit kwam nogal eens langs het achterpad 
op bezoek en had altijd wel een lijst bij zich met namen van Joden waarvoor hij een duikadres 
zocht. Huize Van der Klei werd een doorgangshuis voor deze onderduikers en Jan van Hulst 
droeg er zorg voor dat ze dan weer in Nieuwer-Amstel of daarbuiten ondergebracht werden. 
Ook schakelde hij Mies wel in.

Gerrit was inmiddels begonnen met het op grote schaal vervalsen van persoonsbewijzen. Dat 
gebeurde óók bij zijn zuster thuis. In die beginfase sneden ze met een pennemesje leeuwtjes uit 
de middelste laag van een persoonsbewijs om in een nagemaakt persoonsbewijs het watermerk 
na te bootsen. Het was buitengewoon nauwkeurig werk. In februari 1942 dook Gerrit onder, na 
zijn actie tegen de Kultuurkamer. Zijn vrouw en twee dochtertjes bracht hij voorlopig onder bij 
zijn zuster aan de Amsterdamseweg. De Feldgendarmerie in de Incassobank moest eens weten 
hoe dichtbij een van hun felst gezochte vijanden zou zijn te treffen! Later kwam hij steeds min-
der naar Amstelveen, maar Dora ontmoette hem nog wel eens in zijn vermomming in de stad.

De communistische enclave
Aan de Kostverlorenweg in de Middelpolder werd de kleine communistische enclave een haard 
van verzet en hulp aan onderduikers. Jaap de Groot was daar de motor van: een charmante maar 
dominerende kerel. De Amstelveense communisten hadden veel contact met Aalsmeer; de leiding 
van het communistisch verzet in de streek zat in Amsterdam-Zuid. Aan het begin van de bezetting 
hadden de Duitsers de Amstelveense communist Bosman aangesproken en gevraagd of er nog 
méér communisten dan hij in de gemeente woonde. ‘Nee,’ had Bosman gezegd, en toen hadden 
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de bezetters er verder ook niet op gelet, wat heel rustig was. Simon Korper, die ondergedoken 
zat bij Jaap de Groot, begon scholing te geven aan de Amstelveense communisten. Hij betoogde 
bijvoorbeeld dat Hitler de oorlog niet kon winnen zolang hij de klassentegenstellingen niet kon 
opheffen. Korper zat in een ombouwgroep die een structuur opzette waardoor de organisatie van 
de communistische partij op illegale basis kon worden voortgezet. Zijn vrouw Eva was hoofd 
geworden van de driemansleiding van de illegale groep rond De Waarheid. Door hun aanwezigheid 
kreeg het communistisch verzet in Amstelveen een vaste lijn naar de Waarheidsgroep, vooral 
voor het herbergen van onderduikers. En onderduikers kwamen er! Aan de Heemraadschapslaan 
woonde de communistische vrouw Annie Knikker, die door de hele oorlog heen haar huis tot 
in de nok vol zou hebben met onderduikers, vooral Joden. Ook de familie Oostenbroek aan de 
Mr. Reynstlaan stelde haar woning open als doorgangshuis voor onderduikers. De twee oudste 
dochters zaten in 1942 al diep in het Amsterdamse studentenverzet; de jongste, 17 jaar oud, deed 
koeriersdiensten. ‘Ik deed het voor de goede zaak; dat hebben mijn ouders mij meegegeven. 
Het was vanzelfsprekend.’ [30] Het was ook vanzelfsprekend voor de familie Oostenbroek dat 
hun verzet zich uitstrekte tot hulp aan niet-communisten.

Klaas Dekker en de sprong door het raam
Aan de Kostverlorenweg woonde ook de communistische familie Dekker. Klaas, de zoon, 
fietste elke dag naar de Fokkerfabrieken aan de overkant van het IJ, waar hij klinker was. Hij 
raakte betrokken bij een communistische verzetscel van het bedrijf en begon manifesten van De 
Waarheid in Amsterdam te verspreiden. In 1942 werd die groep opgerold; één van de arrestanten 
sloeg door en noemde de naam van Klaas. Helaas had de verzetscel hem intussen munitie en 
verzetslectuur in bewaring gegeven, die bij hem thuis op zolder lagen.

21 maart 1942, midden in de nacht, kwam de sd. Ze drongen door de achterdeur het huis 
binnen en riepen: ‘Heraus, heraus!’ Tegen Klaas zeiden ze: ‘Ankleiden!’ ‘... Ik kleedde me aan. 
De luiken waren die nacht niet voor de ramen. Dat was een geluk. Ik nam een snoeksprong, 
dwars door het raam, belandde beneden aan de dijk en begon te hollen.’ [24]

De boeren in de polder zeiden altijd: ‘Als je moet vluchten, duik dan de sloot in.’ En dat deed 
Klaas. Door de sloten waadde hij naar zijn vriend Goossens, terwijl de sd’ers in de verte stonden 
te schreeuwen. Hun auto was in de modder gezakt. Goossens, een andere verzetsman van de 
cpn, verborg Klaas in de hooiberg; de volgende dag vluchtte hij door naar de groep in Aalsmeer.

Maar de sd nam wraak. ‘Mitkommen!’ snauwden ze tegen Ariën, de vader van Klaas. Ariën 
was 64 jaar en had astmatische bronchitis. Hij werd naar Amersfoort gebracht en later naar 
Vught. Daar verzwakte hij per dag. Maar tegen zijn medegevangenen zei hij vol trots: ‘Dat was 
een mooie stunt die onze Klaas heeft uitgehaald! En ach – ik kan beter gaan als hij ...’

De socialisten
Het nvv, dat onder leiding van de nsB’er Woudenberg sinds juli 1940 nog uiterst mager had 
gefunctioneerd, werd op 30 april 1942 ondergebracht bij het Nederlands Arbeidersfront, een 
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door de bezetters opgelegde organisatie. Een tweede stroom van leden bedankte. Niettemin had 
een aantal Amstelveense socialisten het nog nooit drukker gehad. Er ontstonden zogenaamde 
politieke huiskamerbijeenkomsten. Daar werden dan lezingen gehouden door vroegere kop-
stukken uit vakbond, aJc en sdap. Het onderwerp was dikwijls het na-oorlogse Nederland, 
bezien vanuit een vernieuwd socialisme. Eén van de sprekers was Wim Thomassen van de 
opgeheven aJc. De bijeenkomsten vonden op verschillende adressen plaats, zoals bij Jo Vis of 
Johan Benders. Als vanzelfsprekend ontstonden daar verzetskernen. Jo Vis en Arie Blokland, 
beiden bestuursleden van de opgeheven plaatselijke sdap, besloten in overleg met hun vrouwen 
Joodse onderduikers te gaan opnemen. Jo Vis, die in de Bors van Waverenstraat woonde, kreeg 
de eerste familie in 1942 via de Amsterdamse aJc. Bij Blokland was in 1941 het echtpaar Korper 
als eerste aangekomen. Het werkte als een sneeuwbal. Blokland: ‘Er kwam op den duur allerlei 
volk. Ook een pater van de Augustinuskerk stuurde mensen die wilden onderduiken voor de 
arbeidsdienst. Ik zorgde dan voor een duikadres of een vals persoonsbewijs.’ Het werd zo’n beetje 
een publiek geheim dat ‘oom Arie’ kon helpen. Het was daar thuis aan de Heemraadschapslaan 
altijd een drukke aanloop. Jo Vis was er paraat met een apparatuur voor vingerafdrukken; van 
drukkerij Huyg in Zaandam had hij blanco persoonsbewijzen gekregen.

Dirk de Graaf had zo zijn eigen besognes. Begin 1942 kwam hij in contact met Jan Rot, een 
tekenaar/journalist van de Arbeiders Pers. Jan Rot (zijn schuilnaam was Piet de Boer) verzorgde 
vanuit het Nationaal Steunfonds (nsf ) geld en bonnen voor ondergedoken spoorwegmensen 
(dat was dus al lang vóór de grote spoorwegstaking). Elke zaterdag kwam hij naar het huis van 
De Graaf aan het Smedemanplein naast de poort en gaf geld en bonnen af die dan weer door 
De Graaf en meteropnemer Piet Brons werden doorgebracht naar de onderduikers.

De Amstelveense socialisten vormden onder elkaar één grote familie van ‘ooms en tantes’ die 
de kinderen knuffelden en elkaar vervolgens een verzetsboodschap toefluisterden in de keuken 
of de achterkamer.

Benders en zijn leerlingen
Hij was leraar geschiedenis en Nederlands op het Amsterdams Lyceum, geliefd door zijn leer-
lingen en omringd door een grote vriendenkring: Johan Benders. Hij woonde met vrouw en 
twee kleine dochters aan de Margaretha van Borsselenlaan in Amstelveen. Voor de oorlog was 
hij een principieel pacifist, een idealist die zich in zijn studententijd had bekend tot de nBas* – 
waar hij zijn vrouw leerde kennen – en vandaar de stap maakte naar de sdap.

Johan Benders rookte niet, dronk niet en at vegetarisch. Dat maakte hem niet minder le-
venslustig. In de dertiger jaren hielp hij Joodse vluchtelingen uit Duitsland en toen de fascisten 
eenmaal in Nederland rondspookten, bleek hij voor zijn idealen en voor de Joden zijn leven te 
willen inzetten.

Op school stak hij zijn mening niet onder stoelen of banken, en toen in november 1940 

* Nederlandse Bond van Abstinent (zich van alcohol onthoudende) Studerenden
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zijn Joodse collega’s moesten worden ontslagen, begrepen de leerlingen iets van zijn woede en 
verdriet. In 1941 moesten de Joodse leerlingen naar aparte scholen. Toen werd een aantal andere 
leerlingen zich diep bewust van de verschrikking van het fascisme, en met wie konden ze daar 
beter over praten dan met Benders! ‘Wat kunnen we doen?’ vroegen ze. Eén van hen was Tineke 
Guilonard. Ze zat toen in de vijfde klas en was negentien. Ze was min of meer op de luchthaven 
Schiphol opgegroeid; haar vader, Piet Guilonard, was directeur van de KlM geweest maar in 1939 
bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. Hij was opgevolgd door de heer Veenendaal, 
die moeder en dochter Guilonard naar Amstelveen haalde toen Schiphol op 10 mei 1940 in 
brand stond. Daarna woonden ze aan de Mr. Bardeslaan.

Benders was onmiddellijk toen de noodzaak zich voordeed persoonsbewijzen voor Joden 
gaan vervalsen op de zolder van zijn huis. In 1942 nam het echtpaar twee Joodse leerlingen 
in huis, meisjes, die pleegzusjes werden en bleven van de twee dochters. In mei van datzelfde 
jaar moesten de Amstelveense Joden naar Amsterdam verhuizen en Benders begreep waar dit 
uiteindelijk toe zou leiden. Daar was ook de familie Rood: tante Sap en oom Ies, van wie de 
kinderen op het Amsterdams Lyceum hadden gezeten vóór hun verbanning van school. Tineke 
Guilonard en Frank Wibaut, de vroegere klasgenoten van oudste zoon John Rood, verrichtten 
handen spandiensten bij de verhuizing naar de Cliostraat. Dat was het begin van een hulpver-
lening die veel dieper ging. De klasgenoten leerden steeds meer Joodse mensen kennen die op 
alle mogelijke manieren hulp nodig hadden. Van het een kwam het ander. Zo waren er valse 
persoonsbewijzen nodig.

Tineke en Frank leerden van Benders hoe dat moest. Benders legde hun ook uit hoe ze Joden 
konden laten onderduiken en wat gevaarlijk was en wat niet. Op den duur waren de leerlingen 
zelfstandig en reisden door het hele land om adressen te zoeken en mensen onder te brengen. 
Hun Joodse biologieleraar zat in Westerbork, en ze reisden daar helemaal heen om hem medi-
cijnen te brengen en zelfs een microscoop. Dat was niet meer dan een dekmantel om contacten 
te vinden in het kamp voor het afgeven van verboden zaken, zoals het valse doopbewijs voor 
mevrouw Rood.

Johan Benders was inmiddels betrokken geraakt bij het verzetswerk van de groep van Gerrit 
van der Veen, waarschijnlijk via Jan van Hulst. Hij kende ongelooflijk veel mensen en kon 
daardoor ook veel onderduikers plaatsen, o.a. bij de familie Blokland. Eigenlijk had hij vroeger 
civiel-ingenieur willen worden omdat hij graag bruggen wilde bouwen. Door de crisis was hem 
die kans ontnomen, maar leraar was een goede tweede keus. Nu sloeg hij in overdrachtelijke 
zin de ene brug na de andere; voor velen werd dat een brug die van een dreigende dood naar 
de veiligheid voerde ...

Jan van Mierlo en de groep cs-6
Jan van Mierlo werd een toonaangevende figuur in de Amsterdamse cs-6. cs* betekende: Centre 

* De naam cs-6 verwees toevalligerwijs tegelijk naar een belangrijk adres van de groep: Corellistraat 6 in Amsterdam
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Sabotage; het was een initiatief van Franse communisten en de Amsterdamse groep was de zesde 
in zijn soort . De groep bestond voor een groot deel uit idealistische communistisch gezinde 
intellectuelen, waaronder docenten en studenten. Naarmate de oorlog duurde, sloten zich ook 
niet-communisten aan.

Om veiligheidsredenen splitste cs-6 zich in cellen van slechts enkele personen. In de tweede 
helft van 1942 stond de groep sterk onder invloed van de Haagse zenuwarts dr. Kastein, een 
communist die de mensen aanspoorde om aanslagen te plegen op prominente helpers van de 
vijand. cs-6 hield zich intensief bezig met spionage en sabotage. Jan van Mierlo nam hier actief 
aan deel. In de avond verliet hij dikwijls zijn huis aan de Henegouwselaan en kwam dan pas 
diep in de nacht weer thuis. Zijn vrouw Bets vond ’s morgens dikwijls een hele groep mannen 
slapend op de vloer van de huiskamer.

In 1940 had Tineke Guilonard Jan van Mierlo via Benders leren kennen. Ze waren allebei 
een moment warm gelopen voor de Nederlandse Unie en Van Mierlo werd volgens de gegevens 
zelfs een blauwe maandag voorzitter van de Amstelveense afdeling. Heel snel besloot hij voor 
zichzelf dat hij beter daadwerkelijk verzet kon plegen. Naast het werk voor cs-6 ontwikkelde 
hij ook nog andere activiteiten. Samen met Tineke Guilonard en Frank Wibaut maakte hij de 
valse doopbewijzen voor Joden. Dat gebeurde bij hem thuis. Het model van de doopbewijzen 
kwam uit Soerabaja en was geleverd door de Amstelveense hervormde predikant Van Endt. 
Languit liggend voor de kachel verleenden zij aan de nagedrukte exemplaren een authentiek 
tropisch aanzien. De invulling moest bewijzen dat de persoon in kwestie gedoopt was. Wie 
zou twijfelen aan de echtheid van iets dat er zó tropisch uitzag en dat dus vóór de oorlog al in 
Soerabaja moest zijn uitgereikt?

Altijd was hij bezig, Van Mierlo. ‘... Zo anders dan de meeste mensen,’ zegt Bets, zijn vrouw. 
‘Lief en agressief, moeilijk soms, maar gedreven.’ En Tineke Guilonard schreef later: ‘Jan van 
Mierlo, met je markante gezicht, je bril en je puntbaardje ...’ De bril was van gewoon glas en 
diende met het baardje om te worden verwijderd als hij zou moeten onderduiken. ‘Zo iemand 
was Jan van Mierlo: hij dacht verder vooruit dan anderen.’ [101]

Chris Jonkers en de groep Bovenkerk
In Bovenkerk begon Chris Jonkers een eigen groep op te zetten, al bleef hij in nauw contact staan 
met Piet de Winter. Jonkers was bevriend met pastoor Roozen van de St. Urbanusparochie en 
volgde het katholieke nieuws aandachtig.

Begin 1942 werd Titus Brandsma gearresteerd, de karmeliet en hoogleraar in de Nederlandse 
mystiek en wijsbegeerte in Nijmegen, die een pelgrimstocht langs katholieke journalisten had 
gemaakt om hen aan te sporen de pers-onvrijheid zoveel mogelijk te weerstaan. Deze arrestatie 
had een diepe indruk gemaakt op Jonkers, die zich nog dieper dan voorheen geïnspireerd voelde 
tot verzet. Jonkers, de raadgever van het dorp, voorzitter van rOda en geliefd vriend van velen, 
verzamelde arbeiders, boeren, slagers enz. om zich heen, vooral veel jonge mensen – bij elkaar 
zo’n dertig; ook zijn zoons Anton en Martin. Ze begonnen illegale bladen te verspreiden en 
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bonkaarten bij onderduikers te bezorgen. Zolang die bonkaarten in huis waren, hield moeder 
Jonkers ze onder de theemuts. Zij was de kalme in huis.

Er waren veel besprekingen in huize Jonkers. Piet de Winter kwam dikwijls overdag. Zij zaten 
dan in de voorkamer met de deuren dicht. Ook ’s avonds waren er vergaderingen. Buurjongen 
Jaap Lustenhouwer werd een soort koerier voor Jonkers – o.a. een verbindingsman met Piet de 
Winter. Hij deed ook administratief werk. ‘Via muzieknoten ontwierp ik een code. Ik speelde 
namelijk piano. De hele administratie was in een muziekschrift verwerkt. Iedere noot stelde 
een letter voor.’ [28]

De groep Jonkers begon geolied te draaien, in de kameraadschap die zo kenmerkend was 
voor Bovenkerk. En Jonkers werd ‘de vader van de onderduikers’.

De jongens van de Burgerwacht
De jongens van de Burgerwacht hadden hun club niet zomaar door de Duitsers laten ontbinden; 
een aantal leden was gewoon doorgegaan met vergaderen, zij het in het geheim, op de zolder van 
groenteman Hannes Stolk aan de Fokkerlaan. De groep was voor een groot deel gereformeerd. 
De leider was marineluchtvaartman Adriaanse, die op de Luwte woonde. Dan had je kruidenier 
Verburg als een van de drijvende krachten. Op de achtergrond moet ook Frits Nieuwenhuysen 
stimulerend werkzaam zijn geweest, nadat hij vrij kwam uit de Scheveningse gevangenis.

Vroeg in de oorlog was het gerucht gegaan dat Stolk een Engelse piloot had helpen ont-
snappen, maar in werkelijkheid was Stolk een schakel geweest tussen anonieme verzetsmensen 
die papieren naar Engeland probeerden te smokkelen. Het ging om foto’s van Schiphol, de 
Philipsfabrieken en de haven van Danzig. Een lijst met namen van jongens die naar Engeland 
wilden oversteken, met hun foto’s en adressen erbij, verbrandde Stolk op eigen gezag, vanwege 
het gevaar voor die jongens bij ontdekking van de lijst. De rest van de spullen lag een nacht in 
de lampekap boven de tafel.

Hadden Frits Nieuwenhuysen – en dus wellicht Daan van Eibergen Santhagens – met dit geval 
te maken? De anonimiteit is bewaard gebleven. De speedboot die de papieren naar Engeland 
moest overbrengen werd aangehouden door de Duitsers. De belastende papieren konden nog 
juist bijtijds overboord worden gegooid en zonken naar de diepte. Later is een nieuwe poging wèl 
gelukt. Zo kon je als Amstelveense groenteboer bij merkwaardige avonturen betrokken raken!

De Burgerwachtsgroep had veel contact met Chris Jonkers (Adriaanse en Verburg woon-
den in Bovenkerk). Adriaanse had de dagelijkse leiding van de groep. Samen met de jongens 
van Jonkers kwam het die eerste jaren tot kleine sabotagedaden. Zo voelden ze zich geroepen 
tot een bijna aandoenlijke missie op Schiphol. Van prikkeldraadversperringen in Bovenkerk 
knipten ze ijzer weg waarvan ze scherpe pinnen maakten. Die strooiden ze uit op de wegen 
rond Schiphol, zodat de Duitse autobanden werden doorpriemd. ’s Nachts staken ze regelmatig 
met een roeibootje de Ringvaart over, tot voorbij de gebouwen van Schiphol. Dan knipten ze 
het prikkeldraad weg om op het vliegveld te komen en slopen ze de startbanen op. Ook daar 
strooiden ze spijkers uit, in de hoop dat de vliegtuigbanden zouden klappen als de vliegers 
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wilden opstijgen om Engeland te bombarderen. In hun hart waren de jongens heel bang. En 
of er ooit een band door lekgereden is? Want het gebeurde in de nacht, als de bommenwerpers 
al terugwaren van hun vlucht. En de spijkers zouden wel opgemerkt worden als het licht werd. 
Maar je moest iets doen; en je kon nooit weten ...

Jan Hermanns – te zware straf
Op 16 september 1942 werd Jan Hermanns uit de Van der Hooplaan ontboden bij de rijkspolitie 
in de marechausseekazerne aan de Ouderkerkerlaan. De aanklacht was: zwart slachten. Jan zat 
inderdaad in een groep die varkens slachtte voor de voedselvoorziening van een Amsterdams 
ziekenhuis en een aantal eigen vrienden en bekenden. Hij was 23 jaar toen hij naar de kazerne 
fietste en daarmee een lot over zich afriep dat men zelfs de varkens niet zou gunnen die hij had 
verhandeld.

Op de stoep van de kazerne voorvoelde hij de ellende die hem zou overkomen*. Stug hield 
hij vol dat hij geen varkens had geslacht en hij verraadde ook geen anderen. Tien dagen lang 
zat hij in de cel van de Amstelveense kazerne, ‘... En ik moest op de foto of ik een grote inbre-
ker was.’ [k] Omdat hij niet bekende vertelde men hem dat hij naar de sd in Den Haag zou 
worden overgebracht. Op 26 september om negen uur stond zijn hele familie met zijn meisje 
op het station Amstelveen om afscheid te nemen. Hij kwam terecht in het ‘Oranjehotel’ in 
Scheveningen, waar hij van maandag tot donderdag zonder eten voor zijn cel moest blijven 
staan, terwijl hij moest aanzien hoe Joodse mensen gemarteld werden. Daarna werd hij zelf 
meermalen gemarteld, tot hij bewusteloos was. Maar hij bekende niet. In december ging hij 
met vele anderen op transport naar het pda (Polizei Durchgangs Lager) in Amersfoort. Daar 
maakte hij zulke huiveringwekkende martelingen van Joden mee dat er voor de rest van zijn 
leven iets in hem brak.

Waarom werd Jan Hermanns met zo’n zwaar concentratiekamp gestraft voor de verhandeling 
van varkens? Hij zou het pas veel later te weten komen: hij stond al op de rol om te worden 
vrijgelaten toen het bericht doorkwam dat hij tijdens de meidagen van 1940 munitie van het 
Nederlandse leger van Schiphol had weggevoerd en vliegtuigen in brand had helpen steken. 
Het was verraden door een chauffeur. Onwetend van dit verraad ging Jan afschuwelijke jaren 
tegemoet.

De dood van Bandsma en Muller
In de ijskoude januarimaand van 1942 stierven twee Amstelveners in Duitsland. Frederik Muller, 
op 26 juni 1941 gearresteerd en naar Neuengamme getransporteerd, overleed waarschijnlijk aan 
uitputting. Hij was 56 jaar oud.

Jurjen Bandsma uit de Surmontstraat had illegale pamfletten gemaakt, was verraden en in 

* Jan Hermanns beschreef zijn belevenissen later in het boekje 3 jaar concentratiekamp. Wij zullen zijn verhaal volgen 
aan de hand van dit boekje. (zie literatuurlijst onder k) 
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handen gevallen van de sd. Hij werd naar Duitsland gebracht. Op 27 januari 1942 kregen zijn 
ouders bericht dat hij in Hagen door een ongeluk om het leven was gekomen, 31 jaar oud. Hoe 
was die toedracht geweest? Was hij op slag gedood of was er heel wat anders gebeurd? Waar 
was hij begraven? Zijn ouders begonnen te informeren, maar kregen geen enkel antwoord. Tot 
lang na de oorlog zouden zij zoeken en vragen, maar nooit heeft iemand meer iets van Jurjen 
Bandsma gehoord ...

Preektijgers en pastoors
‘Ik geloofde onomstotelijk dat de aarde des Heren was,’ schreef ds. Van Kuiken later. [e] Waar-
mee hij bedoelde dat de aarde dus niet van de Duitsers was. Hij verzweeg zijn mening niet op 
de preekstoel.

Ook andere zielzorgers staken hun anti-fascistische gevoelens niet onder de kansel. Er was 
een vijftal hervormde en gereformeerde predikanten die men de preektijgers van Amstelveen 
noemde. De gereformeerde ds. Dragt van de Pauluskerk ging zelfs zo ver dat hij iedere zondag 
bad voor ‘de overwinning van onze bondgenoten’. Het is een wonder dat hij daar niet voor werd 
opgepakt, want er schoven zogenaamd vrome nsB’ers in alle kerken binnen om te luisteren en 
te verraden.

De Nederlandse kerken begonnen steeds dringender te protesteren tegen de afschuwelijke 
maatregelen van de bezetter, vooral tegen de deportaties van de Joden. Er was een Interkerkelijk 
Overleg gevormd van protestantse kerken, waarbij zich eind 1941 ook de rooms-katholieke kerk 
had gevoegd. Vanuit dit overleg werd op 11 juli 1942 een telegram gezonden aan de Duitse auto-
riteiten waarin protest werd aangetekend tegen de Jodenvervolging. Tien kerkgenootschappen 
zetten hun handtekening. Op 26 juli werd dit protest afgelezen van de kansels. Dat gebeurde 
niet in alle kerken van de hervormden; deze hadden bepaalde redenen om het stuk niet hele-
maal te onderschrijven, maar ds. Van Kuiken las de boodschap desondanks in de Dorpskerk 
van Amstelveen voor.

De zielzorgers beseften wel dat zij met het afkondigen van protesten hun leven in de waagschaal 
stelden, maar op grond van hun eigen prediking was er in feite geen keus. De kanselboodschap 
van 26 juli 1942 stond niet alleen; vanaf het eerste oorlogsjaar had er vanaf de kansels al heel 
wat protest geklonken. Zo had de hervormde kerk regelmatig zijn synodale boodschappen, die 
trouw in Amstelveen werden voorgelezen.

De protestantse predikanten van Nieuwer-Amstel hadden iedere maand een vergadering waarin 
zij de oorlogssituatie en eventueel verzet bespraken. Er is niet bekend of hun rooms-katholieke 
collega’s dit ook hadden; het lijkt wel aannemelijk. De pastoor van de St. Augustinuskerk, deken 
Boeckhorst, zal zeker tijdens besprekingen met de geestelijkheid van het diocees niet gezwegen 
hebben. De pastoors van Nieuwer-Amstel waren betrouwbaar. Pastoor Roozen van Bovenkerk 
steunde bijvoorbeeld Chris Jonkers, en pastoor Van Oord uit Nes aan de Amstel begon een 
taak op zich te nemen die wel overeenstemde met de praxis van de kerk doch niettemin illegaal 
was: hij ging de biecht horen van onderduikers, dat wil zeggen van de katholieke. Maar ook 
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de protestantse onderduikers die ervan hoorden hadden wel eens behoefte aan een herderlijk 
praatje. En zo ontstond ‘het biechtweggetje’, een vluchtpad dat begon achter een boerderij 
bij de Heemraadschapslaan en dan via het Groene Laantje over de Nesserlaan heen op Nes 
aanging. Op dat weggetje haakten de onderduikers aan die in Amstelveen maar meestal op de 
boerderijen in de polder zaten. Het was mevrouw Van Groeningen uit Nes die de organisatie 
had van het illegale bezoek aan de pastoor en de afspraken regelde via haar contacten. Pastoor 
Van Oord had een vast gebed, waarin hij ook het zieleheil van de Duitsers betrok. Zo stegen 
uit Nes illegale gebeden op waarbij de Duitsers zich beschaamd zouden hebben gevoeld. Maar 
gelukkig kenden zij in dit geval hun eigen voorspraak niet.

Ook kapelaan Steur van de St. Annakerk liet zich betrekken bij allerlei werk dat niet direct te 
maken had met het zieleheil van de parochianen. Zo kon men hem aantreffen bij oefeningen van 
de Od in de garage van de firma Van Poelgeest aan de Stationsstraat. Pastoor Van Outersterp van 
de Annakerk was ouder en voorzichtiger; maar hij had wel een zegenwens voor de parochianen 
die met zijn medeweten in het verzet doken. Hij zei: ‘Jongens, God is met jullie ...’

Gevangenneming zielzorgers
Op een dag ging er een schok door de parochie van de H. Augustinus: deken Boeckhorst was 
gearresteerd! Boeckhorst was een stevige, intelligente kerel van boerenafkomst die zich op de 
kansel vierkant tegen de nsB en de bezetters verklaarde. Maar hij werd gearresteerd vanwege 
een brief aan familieleden in Duitsland. Daarin had hij fel uitgehaald over de wandaden van 
de bezetters. Kennelijk had hij niet gerekend op de censuur, en nu zat hij in de gevangenis aan 
de Amstelveenseweg wegens anti-Duitse propaganda. Gelukkig kwam hij na een paar weken 
al weer vrij, maar zijn hele parochie wist nu zonder mankeren waar hij stond. Het onthutsend 
avontuur belette de deken niet zijn overtuiging te blijven uitdragen, hoewel hij zich in het 
vervolg wat bedekter uitsprak.

Na de gevangenname van Harmen van der Leek, een gemeentelid van hersteld verband, had 
ds. Hinlopen in de maandelijkse brief aan zijn gemeente meegedeeld dat deze broeder door de 
bezettende macht was weggehaald. ‘Maar,’ had hij zijn artikel besloten, ‘God is er ook nog ...’ 
In hetzelfde nummer bekritiseerde hij het plan van de bezetter om de reglementering van de 
prostitutie weer in te voeren.

Een paar maanden later, op 2 februari 1942, zijn verjaardag, kreeg Hinlopen een hint van 
ds. Van Endt dat de sd hem wilde oppakken. Van Endt had de tip gekregen van burgemeester 
Haspels, en die was weer gewaarschuwd door inspecteur Busser. ‘Moet ik weglopen?’ dacht 
Hinlopen. ‘Dan ben ik verdwenen voor mijn gemeente. Beter kan ik die één of twee weken straf 
accepteren.’ Want dat was met meerdere predikanten gebeurd, onder meer met ds. Buskes, een 
bekende ‘rooie’ dominee, ook uit Hv-kring. Dus bleef Hinlopen thuis. De volgende dag stond 
Busser op de stoep en zei teleurgesteld: ‘Ik had gehoopt u niet thuis te treffen!’

Hinlopen was iemand die in de dertiger jaren al in het vluchtelingenwerk had gezeten voor 
Joodse families uit Duitsland en had gewaarschuwd voor het gevaar van het nationaal socialis-
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me. Men verweet hem wel eens dat hij te politiek was voor een dominee, maar voor hem had 
iemands handelwijze in de wereld alles te maken met de vruchten van de geest. Nu werd hij naar 
de sd in Amsterdam gebracht, die hem verweet dat hij een actie voerde tegen het Duitse rijk 
en de vredelievende opbouw van de Nederlanden verhinderde. Hinlopen begon bereidwillig 
zijn standpunt uit te leggen, maar toen hij de naam van Jezus van Nazaret noemde, werd het 
gesprek abrupt beëindigd. Want Jezus was een Jood.

Intussen had de dominee zijn maandelijkse brief op het sd-bureau zien liggen en begreep op 
welke punten hij werd aangevallen. In zijn cel op de Weteringschans ontmoette hij zijn collega 
ds. Vogel, die ook al was gearresteerd. Ze werden naar Scheveningen en later naar Amersfoort 
gebracht. De weken gingen voorbij, de verwachte termijn was al lang verstreken. Eindelijk, na 
een paar maanden, kwam ds. Vogel vrij, maar voor Hinlopen zou het ergste nog komen. Op 
Hitlers verjaardag, 20 april, werd hij als een van de eerste Nederlandse predikanten op trans-
port naar Duitsland gesteld. Ze voerden hem naar Sachsenhausen en een dag na Pinkster naar 
Dachau. Daar zou hij blijven tot 10 november 1943.

Na het wegvoeren van Hinlopen namen de kerkeraadsleden P. L. Gerritse en Baller sr. een deel 
van zijn werk over. Toen er uit Westerbork een noodkreet kwam van een Joodse Amstelveense 
familie om doopbewijzen, vervalste Baller het kerkeboek van de gemeente en stuurde de bewijzen 
op. En hiermee is naar mijn gevoel slechts een tipje opgelicht van de sluier die verder over het 
verzetswerk binnen deze kleine hersteld-verbandgemeente is blijven hangen.
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ARBEIDSINZET EN ONTDUIKING

Dagboek
7 februari: Er worden steeds meer Nederlandse arbeiders opgeroepen om in Duitsland te werken. 1 
oktober: Er moeten nu ook van de kantoren mensen in Duitsland gaan werken. Er zijn banken waar 
30% van het personeel weg moet. Ze gaan tot 45 jaar en ’t moet vóór 31 oktober gebeurd zijn, dus 
zitten ze er precies in de winter, om van de Joden maar te zwijgen. 3 november: De mensen die naar 
Duitsland gaan is geen rozengeur. De mensen klagen steen en been over het eten. Van geld oversturen 
komt over ’t algemeen niets. De vrouwen blijven dus onverzorgd achter. 21 december: Er gaan begin 
januari weer ontzettend veel mensen weg, de grens is tot 45 jaar tot en met drie kinderen. In ons blok 
zouden op drie na alle mannen wegmoeten.

De druk neemt toe
Voor de oorlog kende Nieuwer-Amstel een ‘Agentschap der arbeidsbemiddeling’ onder leiding 
van een ambtenaar. In 1941 kreeg de gemeente bericht dat het gewestelijk arbeidsbureau in 
Amsterdam voortaan de taak van het agentschap op zich zou nemen. Een ambtenaar van dit 
bureau hield vanaf 6 mei 1941 twee keer per week zitting in een kamer van de hulpsecretarie. 
Met ingang van 15 februari 1941 vinden wij een hulpkantoor van het Amsterdams Gewestelijk 
Arbeidsbureau (gaB) aan de Amsterdamseweg 80 in Amstelveen, compleet met enkele ambte-
naren en een chef, de heer Wezelaar. Later werd het bureau verplaatst naar de Keizer Karelweg.

In 1942 werd de arbeidsdienst verplicht. De gemeentebesturen kregen bij circulaire van 1 april 
1942 opdracht van het departement van algemene zaken om vóór 25 april een lijst in te zenden 
met de namen van de per 1 april ongehuwde mannen van 18 tot en met 21 jaar in overheidsdienst. 
Op 27 april leverde burgemeester Haspels een lijst met 16 namen in, keurig opgegeven door de 
diensthoofden. Er bleek nog geen terughoudendheid uit de correspondentie. De aangewezen 
mannen moesten zich laten registreren bij het gaB en zouden later een oproep krijgen voor 
werk in Duitsland. Het slimme van de bezetter was, dat de mannen waar het om ging bij de 
registratie een stempel op hun stamkaart kregen. Als ze dat stempel op het distributiekantoor 
niet konden laten zien, mochten ze geen bonkaarten meer ontvangen. In juli kwam er bericht 
van het bureau van de arbeidsdienst, dat de aangewezen mannen van januari tot en met juni 
1943 zouden moeten opkomen. Voor sommigen was al door burgemeester Haspels uitstel ge-
vraagd, zoals voor Izak van Wesep, die bij de dienst voor sociale zaken werkte. Dit uitstel werd 
niet verleend en Izak dook onder.
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Tot augustus gebruikte de gemeente de aanleg van plantsoenen en het heempark nog om te 
kunnen aanvoeren dat een aantal mannen niet voor de arbeidsdienst gemist kon worden, maar 
de bezetter kreeg het door en liet op 17 augustus 1942 het werk aan het heempark stopleggen.

Op 1 oktober werd de arbeidsdienst in principe uitgebreid tot ‘alle personen zonder onder-
scheid’. De gemeente moest nu een opgave doen van het aantal ongehuwde en op arbeidscontract 
werkende personen. Op 26 november diende Westendorff een lijst met 31 namen en 11 reserve 
in bij het hulpkantoor van het gaB aan de Keizer Karelweg. Hij schreef erbij dat hij een groot 
aantal daarvan niet kon missen. Uiteindelijk wist hij het aantal terug te brengen tot 4!

Gemeentesecretaris Van Siks had intussen een lelijk spel gespeeld, want volkomen buiten de 
regels had hij de naam van het hoofd van de centrale boekhouding en het gas- en waterbedrijf 
Hendrikse op de lijst van de arbeidsdienst gezet – als enige getrouwde man en nog wel met 
drie kinderen! De secretaris had een bloedhekel aan Hendrikse, die waarschijnlijk niet onder 
stoelen of banken had geschoven dat hij Van Siks beschouwde als een meeloper van de vijand. 
Bovendien bestond er een ambtelijke vete tussen de heren, die er op neerkwam dat Van Siks 
de centrale boekhouding zijn zelfstandigheid wilde ontnemen en naar de gemeentesecretarie 
toetrekken, waardoor Hendrikse aan hem ondergeschikt werd. Als Hendrikse naar Duitsland 
werd gestuurd, kon de gemeentesecretaris zijn gang gaan met de boekhouding! De chef van 
financiën, A. Visser, had dit gemene spel door en meldde het aan Westendorff, die onmiddellijk 
besloot Hendrikse van de lijst te schrappen.

Roet in het systeem
Intussen begon de sd vooral in Amsterdam te jagen op jongens die zich niet voor de arbeidsdienst 
hadden gemeld. Dat betekende een golf van onderduikers in Nederland en een uitbreiding van 
het verzetswerk. Zo begon Chris Jonkers zich in te zetten voor het uit Duitsland houden van 
de jongens. Eerst probeerde hij ze over te halen om zich niet te melden. Als ze zich wèl gemeld 
hadden, bedacht hij iets heel slims: hij ging na hun oproep met ze mee naar het Centraal Station. 
Die jongens lieten zich dan registreren. Terwijl Jonkers de Duitsers aan de praat hield, liepen de 
jongens aan de andere kant het station weer uit. Ze deden dat ook wel zonder dat Jonkers erbij 
was. Uit het grote gezin van spoorman Van der Klauw in Bovenkerk moesten drie zoons zich 
melden: Piet, Henk en Jan. Alleen Henk verscheen op het station, leverde zijn papieren in, liep 
naar het eind van het perron, kroop onder een trein door en klopte aan bij de seinwachter, een 
collega van zijn vader. Die hielp hem ’s avonds veilig het station weer uit. Terwijl Henk stond 
geregistreerd als op weg naar Duitsland!

Al die jongens die niet gingen moesten natuurlijk wel onderduiken. Langzamerhand kwa-
men er van de eerste lichting werklozen ook arbeiders met verlof terug uit Duitsland. Een 
aantal van die mensen wilde helemaal niet terug, ook al omdat de Duitse steden achter elkaar 
gebombardeerd werden. Ook die mensen doken dan onder, tenzij ze valse ontslagbewijzen 
konden bemachtigen; wat veel beter was, want dan kregen ze distributiebonnen. Daarom ging 
Jonkers praten met Frits Gaarenstroom, de trainer van zijn rOda-jongens, die typograaf was 
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en werkte bij drukkerij Teerhuis aan de Thorbeckeweg (nu Badlaan). Gaarenstroom was zeer 
gemotiveerd om mee te werken. Als nationaal atleet had hij in 1936 al geweigerd zich te laten 
uitzenden naar de Olympische spelen in Berlijn. Jonkers had dus aan hem niet alleen een goede 
trainer voor rOda, maar ook een geheide antifascist voor een meer geestelijke training van de 
jongens. Gaarenstroom begon dan ook met graagte ontslagbewijzen te vervalsen. Teerhuis had 
geen Duitse letters, maar zijn compagnon Klinkenberg in Haarlem wel. Een week lang fietste 
Gaarenstroom naar Haarlem heen en weer. Een maal werd hij bijna gesnapt door een onverwacht 
binnenstappende controleur, maar de receptioniste van de drukkerij liet snel een schemerlampje 
aan en uitknippen – het afgesproken sein – en hij kon de vervalsingen nog wegstoppen. En zo 
kon vader Jonkers uiteindelijk beschikken over stapels ontslagbewijzen. Daarmee gingen de 
jongens naar het distributiekantoor en kregen hun stamkaart terug.

Ook de ambtenaren deden wat ze konden. De heer Van Peursen, het hoofd van sociale 
zaken, maakte valse rapporten. Hij liet de familie van de niet na hun verlof naar Duitsland 
teruggekeerde arbeiders aan het loket komen vertellen dat ze al lang niets meer van hun man of 
zoon gehoord hadden en geen geld uit Duitsland hadden gekregen. Hij adviseerde dan aan het 
gemeentebestuur om het gezin te steunen, terwijl de persoon in kwestie kon onderduiken. Op 
die manier steunde de overheid zelf de onderduikers. Van Peursen waarschuwde zijn cliënten 
altijd bij voorbaat dat ze aan het loket heel voorzichtig moesten zijn, want als loketambtenaar 
was een nsB’er geplaatst, een gewezen monteur die een gevaarlijke luisterpost was.

Ook op de afdeling bevolking en de distributiedienst begonnen gemeenteambtenaren mee 
te werken met het verzet. Zo was er de heer Baller jr., die persoonsbewijzen vervalste (zijn vader 
had dit gedaan voor de Joden uit Westerbork via de hesteld-verbandgemeente). De ambtena-
ren werden belangrijke figuren voor het verzet, omdat ze al of niet roet in de Duitse systemen 
konden gooien. Heel rustig en eenvoudig begon op de Amstelveense kantoren van bevolking 
en distributie dat stille extra gebaar door het loket, dat dikkere pak bonnen in een envelop tot 
een schaduwsysteem te groeien. Het was nog maar een begin.

Niet iedereen was zo gelukkig dat hij valse papieren kon bemachtigen. Henk Copier, die nog 
steeds een straf moest uitzitten voor de v-actiestrijd aan de Amstelzijde, werd in augustus 1942 
door de sd van zijn bedrijf in Amsterdam weggeplukt en naar Bremen gestuurd. Er waren ook 
jongens die zich meldden omdat hun moeder anders geen inkomen meer had. Zonder geld, 
zonder bonnen en zonder behulpzame relaties ... wat moest je anders?

Tegen het eind van het jaar begon het er naar uit te zien dat de leeftijdsgrenzen voor de 
arbeidsdienst steeds ruimer werden getrokken. Ouders keken bezorgd naar hun opgroeiende 
zoons. Konden ze die leeftijd maar houden op wat hij was! Hoe lang zou de oorlog nog duren?
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Gemengd gehuwde Joden boven 45 jaar in de ‘Jodenput’, zuidelijk van de Burgemeester 

Colijnweg in het Bosplan.  foto mevr. jacoby-unger, amstelveen
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DE AARDE DREUNT

Dagboek
Toelichting bij de periode 1 januari 1943 – 5 september 1944.

Op vrijdag, 5 februari 1943 was Jo Lodewijk-Poolman op weg naar iemand in Amsterdam die 
bericht zou hebben over haar man in Siegburg. Op de Vijzelgracht werd zij van de tram geduwd 
en kwam met haar been onder de rijdende bijwagen. Haar voet was verbrijzeld en moest worden 
geamputeerd. Haar dagboek heeft zij bijna onafgebroken bijgehouden, maar het ongeluk heeft 
toch wel invloed gehad op haar berichten. Tot 29 mei lag zij in een Amsterdams ziekenhuis. Het 
ongeluk wordt beschreven in het dagboek bij paragraaf 5 van dit hoofdstuk.

Vanaf 1 juni 1943 kunnen nu en dan berichten ingevoegd worden van Jannetje de Pater-Blok. 
Zij woonde met haar gezin aan de Amstelveenseweg in Buitenveldert. Haar zoon Jan was amb-
tenaar bij de afdeling bevolking in Nieuwer-Amstel.

Vanaf die tijd zullen de dagboekgedeelten van mevrouw Lodewijk-Poolman aangeduid 
worden met een L., die van mevrouw De Pater-Blok met een P.

20 januari: De oorlog in Rusland gaat reusachtig. Was het toch maar gauw afgelopen. 27 januari: De 
evacuatie-maatregelen zijn verschrikkelijk. Zo langzamerhand moet iedereen weg en dan komen er 
anderen voor in de plaats. Den Haag wordt totaal vernield en als er niet gauw een eind aan komt 
gaat half Nederland eraan. 4 februari: Stalingrad is door de Duitsers opgegeven. Ze rouwen nu drie 
dagen en iedereen moet meedoen. 9 februari: Generaal Seyffardt is vermoord. Ach, het geeft allemaal 
zo weinig. De oorlog duurt er geen dag korter door. 20 februari: Goebbels heeft een rede gehouden. 
Nou, ze zijn de wanhoop nabij maar er staat ons nog heel wat te wachten. Maar ook ik ben ervan 
overtuigd dat de zaak in het najaar wel zal zijn afgelopen. Jongen wat zullen we fuiven, niettegen-
staande mijn pootje. 12 maart: De oorlog schiet weer geen bliksem op. Churchill heeft weer eens een 
rede gehouden en sprak over een paar jaar! 27 maart: De oorlog staat nog steeds stil. ’t Is niet om uit 
te houden. 17 april: Haarlem is verschrikkelijk gebombardeerd. Ongeveer tweehonderd doden. De 
oorlog gaat goed maar langzaam, net als ik (het been!). 27 april: Er is vannacht hevig geschoten en 
er schijnt ergens een brandend vliegtuig te zijn neergestort. Iedereen verwacht grote dingen in mei. 1 
mei: ’t Is op het ogenblik erg onrustig. De Duitsers hebben het leger opgeroepen als krijgsgevangenen. 
Er wordt op vele plaatsen gestaakt en voor vier provincies is het standrecht afgekondigd. O.a. moet 
men binnen zijn van ’s avonds acht tot ’s morgens zes. 10 mei: Tunis en Bizerta zijn gevallen en de 
Duitsers hebben onmogelijk veel mensen verloren. ’t Is nu nog een kwestie van enige dagen en dan 
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zijn ze uit Afrika. Mussolini heeft weer een rede gehouden, ook dreigementen voor het Italiaanse volk. 
Turkije zal nu kleur moeten bekennen. Iedereen is in spanning waar die invasie zal plaats vinden 
en of ze zal gebeuren. 13 mei: De oorlogsberichten zijn best. Tunesië is nu helemaal ontruimd. Hitler 
is naar het westen vertrokken, Göring en Himmler naar Italië en Churchill naar Amerika. Er zal 
dus wel wat gebeuren! 18 mei: Zowat alle dagen is er luchtalarm. 21 mei: In Duitsland staat het hele 
Roergebied onder water. De Engelsen en Amerikanen hebben een stuwdam kapot geschoten. 31 mei: 
Men is erg optimistisch over de oorlog, maar zo af en toe heb ik het gevoel dat het nog jaren kan duren.

P.: 7 juni: Elke dag is hier luchtalarm, soms twee keer per dag, maar je raakt eraan gewend. 12 
juni: Vannacht weer vreselijk geschoten vanwege de vliegtuigen die hier overkwamen. Gedurig hoor 
je een scherf op het dak of in de tuin vallen. 13 juni: 1e Pinksterdag. Vanochtend al weer twee maal 
luchtalarm. We zouden net naar de kerk gaan. 10 uur ’s avonds, voor de derde keer luchtalarm. 15 
juni: Vannacht weer veel vliegtuigen overgevlogen en ook nogal geschoten. Er zat een vliegtuig in ’t 
zoeklicht en vader zag hem brandend omlaag vallen. 20 juni: Vandaag is het zondag en weer drie 
maal luchtalarm geweest. Wij zagen Engelse vliegtuigen in de lucht. Ze gooiden iets uit, maar wat 
het was weten we niet. 22 juni: Al vijf maal luchtalarm. Vannacht vreselijk geschoten.

L.: 26 juni: Iedereen is erg down op ’t ogenblik, want iedereen begrijpt nu wel dat ook dit jaar 
de oorlog nog niet aan zijn eind is. De macht van Duitsland wordt nog steeds onderschat en al het 
gebombardeer doet aan het moreel van het volk weinig af. 30 juni: Duitsland wordt erg gebombar-
deerd. Vooral de Dom in Keulen heeft het moeten ontgelden. De Duitsers gaan daar erg over te keer. 
Maar wie heeft de kathedraal in Reims vernield?

P.: 30 juni: Vreselijk zoals daar in het Roergebied wordt gebombardeerd.
L.: 11 juli: De Engelsen en Amerikanen hebben gisteren de eerste invasiepoging gedaan en zijn op 

Sicilië geland. ’t Is reuze beroerd dat we geen radio meer hebben want je hoort alles van één kant. 
14 juli: In Rusland is een hevige strijd ontbrand waarbij zeer veel verlies, ik denk aan beide kanten. 
Men spreekt van onlusten in de grote steden van Italië. 18 juli: Amsterdam-Noord is gisteren hevig 
gebombardeerd. Het aantal slachtoffers onder de bevolking is erg groot. Vooral de Van der Pekbuurt 
is zwaar getroffen. 19 juli: Rome is zwaar gebombardeerd. In de Van der Pekbuurt schat men 130 
doden en honderden gewonden. Maar dat alles maakt geen eind aan de oorlog. 25 juli: Sicilië is 
nu voor driekwart in geallieerde handen. In Rusland wordt de val van Orel verwacht. 26 juli: Veel 
nieuws. Eerstens is gistermiddag de Overkant van het IJ weer gebombardeerd en nu met meer succes; 
veel Duitse doelen. Bovendien is in de vooravond Schiphol en Soesterberg getroffen. ’s Nachts zijn er 
ontzettend veel machines overgetrokken en is er flink geschoten. Waar ze zijn geweest weet ik nog niet. 
Vanochtend kwam het daverend bericht dat Mussolini is afgetreden. De Italiaanse koning heeft nu 
een ander benoemd, een anti-fascist. Iedereen is er vol van. Stomvervelend dat we geen radio meer 
hebben, je krijgt de berichten nu zo verminkt.

P.: 28 juli: Weer de Overkant van ’t IJ gebombardeerd. Er viel een voltreffer op een schuilkelder, 
de helft is gedood. Het vooralarm en luchtalarm staat niet stil.

L.: 29 juli: Iedereen is in spanning hoe het in Italië zal aflopen. Over het IJ is weer verschrikkelijk 
gebombardeerd, met heel veel slachtoffers maar ook met succes. Fokker ligt nu inderdaad in elkaar 
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en vele scheepswerven. Vanochtend werd er weer hevig geschoten. Moeder en ik waren aan het wan-
delen maar zijn bij v. binnengevlucht waar we gezellig koffie hebben gedronken. 31 juli: Er wordt 
regelmatig in onze buurt gebombardeerd. Gisteren was het Schiphol weer. 2 augustus: Zou augustus 
een beslissing brengen? Sicilië is nagenoeg gevallen, Rusland gaat ook goed. 6 augustus: Men verwacht 
dit weekend de capitulatie van Italië. Afwachten maar weer. 11 augustus: Er doen op ’t ogenblik de 
wonderbaarlijkste geruchten de ronde. Eerstens zou Hitler zijn afgetreden en is voor hem in de plaats 
gekomen Göring-Keitel-Himmler. ’t Nationaal-socialisme zou hebben afgedaan. Tweedens zou 
Duitsland de frontlijn willen bekorten en daartoe Noorwegen, Finland en Zuid-Italië prijsgeven. 
Verder is er het gerucht dat Berlijn wordt geëvacueerd. ’t Weer is slecht en storm. Stel je voor dat het 
vóór de winter was afgelopen! 31 augustus: De invasie laat nog steeds op zich wachten hoewel Sicilië 
al een maand geleden gevallen is. 3 september: Denemarken is in staat van beleg. Italië en Duitsland 
worden nog steeds hevig gebombardeerd. 4 september: Prachtig weer en prachtig nieuws. De Engelsen 
en Canadezen zijn met een grote troepenmacht in Italië geland. De spoorwegen naar Duitsland 
zijn gebombardeerd evenals de Brennerpas. De sluis bij Hansweert is kapot gegooid. Calais hevig 
gebombardeerd. In Italië worden steeds meer troepen aan land gezet.

P.: 8 september: Italië capituleert. Iedereen heeft het erover. De mensen stonden bij groepjes langs 
de weg.

L.: Italië gecapituleerd! Geruchten gaan dat ook Roemenië en Hongarije bezig zijn met de geallieer-
den aan te pappen. ’t Is leuk om nu de krant te lezen. In Rusland worden de Duitsers op een ongeloof-
lijke manier teruggeslagen. Ze hebben het over een ‘elastische frontlijn’, ‘slijtageslag’ en meer van die 
onzin. Alles wat ze ontruimen geschiedt volgens plan! 19 september: Sardinië is door twee Italiaanse 
divisies van de Duitsers gezuiverd. In Rusland gaat het reusachtig: ze zijn nog maar 10 km van Kiev. 
21 september: Churchill spreekt van 1944! – ’t Is om wanhopig van te worden. 28 september: Napels 
wordt nu ook ‘volgens de plannen’ ontruimd. 3 oktober: Zondag en prachtig weer, maar toch te koud 
om buiten te zitten. Vanochtend om 12 uur was er een aanval op Schiphol. Er werd hevig geschoten.

P.: 3 oktober: Zondagmorgen, Schiphol gebombardeerd, een jager naar beneden gehaald, hij stortte 
bij de Heine Brug neer, de piloot sprong eruit en is behouden naar beneden gekomen. Wat een gezicht 
als je zo’n man ziet bungelen in de lucht.

L.: 8 oktober: Vandaag zijn de Russen weer een groot offensief begonnen. 12 oktober: Iedereen 
wacht op de conferentie te Moskou tussen Churchill, Roosevelt en Stalin. 11 november: Vandaag 
Wapenstilstandsdag*; en de hele wereld staat in vuur en vlam. Churchill heeft verklaard dat in 1944 
de zwaarste slagen geleverd zullen worden, dus hebben we nog de tijd. ’t Blijft maar wachten en 
wachten. Churchill heeft wat dat betreft makkelijk praten maar de bezette landen zitten toch het 
meest in de beroerdigheid. Men is erg teleurgesteld over de rede van Churchill. Ik hoop dat jij ook 
niet te veel op het eind van het jaar vertrouwt.

P.: 15 november: Vandaag voor ’t eerst geen krant gehad, zogenaamd wegens papierschaarste. Hij 

* De op 11 november 1918 gesloten wapenstilstand tussen de geallieerde bondgenoten en Duitsland na de Eerste 
 Wereldoorlog 1914-1918
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mag nu nog maar eens per week verschijnen. Wat worden wij dom gehouden, maar toch horen wij 
nog wel dat de Russen reusachtig opschieten. Gedurig hoor je zwermen vliegtuigen overgaan om 
Duitsland te bombarderen.

L.: 23 november: De oorlog gaat wat harder. Berlijn is hevig gebombardeerd. Een mens demora-
liseert toch wel erg, als je het fijn vindt dat een stad met zoveel mensen gebombardeerd wordt. Maar 
daarin zullen we ons maar niet verdiepen. 10 december: Het is erg stil in de wereld, hopelijk de stilte 
voor de storm.

P.: 13 december: Maandagmiddag, Schiphol vreselijk gebombardeerd, ’t huis stond hier te schudden. 
’t Vliegveld is totaal verwoest. Een vliegtuig neergeschoten en viel bij Aalsmeer neer, een Amerikaan 
en een Australiër zaten erin, natuurlijk dood, wat zielig, zo ver van je vaderland zonder familie te 
sterven. Maar ja! – dat is oorlog zeggen de mensen, en daarmee uit. 14 december: Personen tussen de 
18 en 50 jaar die in Amstelveen wonen moeten op Schiphol gaan werken, je wordt gewoon gedwongen.

L.: 16 december: Er lopen hier steeds geruchten dat we moeten evacueren.

Strategische zones
De bitterheid van de strijd aan vele fronten begon zich te kerven in de gezichten van de Duitse 
bezetters. Van aanvallers werden ze tot verdedigers nu ze Stalingrad, Afrika en steeds grotere 
delen van Italië hadden moeten prijsgeven. Die verdedigende strategie bleek ook uit de bunkers 
en barricades waarmee ze hun vestigingen omringden. Vreemd genoeg waren ze in Amstelveen 
constant aan het verhuizen. Er leek eerst geen touw aan vast te knopen. Ze trokken in een ge-
bouw of woonhuis, barricadeerden de ramen, bouwden er Splittermauern omheen en trokken 
er weer uit. Om vervolgens nieuwe mensen uit hun behuizingen te jagen, die dan soms weer 
terecht kwamen in de verlaten huizen, waar de scherfmuren nog omheen stonden; maar die 
mochten niet worden gesloopt en de bewoners moesten leven in half-donker.

De kinderen van Amstelveen gingen voor een groot deel school in kerken, winkelpanden, 
pastorieën, woonhuizen en loodsen. Op 11 januari 1943 beklaagde Westendorff zich bij de 
rijkscommissaris dat er nergens meer onderdak was voor jeugdorganisaties als de Hitlerjugend 
en de Jeugdstorm; zelfs niet voor de Wa der nsB.

In het voorjaar werd een aantal scholen verlaten, zoals gebruikelijk vuil en beschadigd en 
soms met zwartgeschilderde ramen. Maar andere scholen werden weer in beslag genomen en 
ook lange reeksen woningen. Langzamerhand werd het duidelijk dat de Duitsers zich gingen 
concentreren rond strategische punten bezuiden Amsterdam.

Bij de Annakerk
De rooms-katholieke scholen bij de Annakerk en de Nijverheidsschool in de Dorpsstraat wer-
den op 16 maart bezet, op 1 mei verlaten maar op 13 mei opnieuw in beslag genomen door een 
afdeling van de ss. Tegelijk moesten de bewoners van de Parklaan en van een aantal nabijgelegen 
woningen aan de Amsterdamseweg het veld ruimen. Het meenemen van eigendommen zoals 
tapijten, gordijnen en geysers werd gezien als een onvriendelijke daad jegens de Duitsers. In 
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december peuterde de bezetter nog wat panden in het dorp voor eigen doeleinden los, zoals de 
voorraadschuur van kruidenier Kaptein en de paardestal van café Werkhoven.

De Annakerk lag aan een belangrijk gelijkvloers kruispunt voor de verbinding tussen Schip-
hol en Amsterdam, dat tegelijk een kruising van oost naar west en vanuit het zuiden naar de 
hoofdstad was. De ss had met zijn vestiging in de rooms-katholieke scholen de permanente 
controle over dit kruispunt.

Bij de Incassobank
In april 1943 verliet de Wehrmacht een aantal woningen aan de Keizer Karelweg, om onmid-
dellijk een reeks andere woningen, noordelijk daarvan, in bezit te nemen. Het bleek dat het 
zwaartepunt van de concentratie bij de Pauluskerk naar het noorden werd verplaatst. Op 24 mei 
kwam inspecteur Busser aan kerkvoogd Kaptein vertellen dat de hervormde Bethelkerk* en het 
kostershuis gevorderd zouden worden. Kaptein riep ambtenaar Oranje erbij, die onmiddellijk 
naar de Ortskommandantur fietste. Daar kwam hij tegenover een Oberst te staan die op hoge 
toon het bevel tot de ontruiming herhaalde.

Oranje deed een drieste greep: ‘U mag geen kerken vorderen; volgens het landoorlogreglement 
kan alleen de hoogst-bevelvoerende dat doen!’ Woedend bedreigde de Oberst hem met zijn 
revolver, maar een reglement is voor een Duitser een reglement en zo trok de Oberst naar het 
oppergezag in Amsterdam. Het betekende maar een kort uitstel en Oranje moest uiteindelijk 
met de beroerde boodschap naar ds. Van Endt en kerkvoogd Kaptein. Die riepen de hulp in 
van de burgemeester, maar het was zaterdagmiddag en Westendorff had juist eens een weekend 
vrijaf genomen en zat in Den Haag. Op een telefonische noodkreet kwam hij echter ’s avonds 
terug naar Amstelveen, waar hij nog om elf uur met de kerkeraad sprak. ’s Nachts stond hij 
op de stoep bij Ortskommandant Witt en wees hem erop dat een kerk niet gevorderd mocht 
worden. ‘Maar dit is geen kerk,’ zei Witt, ‘er staat geen altaar!’ In Duitsland heeft namelijk ook 
de evangelische kerk een altaar. Mistroostig ging Westendorff naar zijn lege huis en naar bed. 
Zondagmorgen om acht uur stond hij opnieuw bij Witt op de stoep en kon hem eindelijk 
bewegen de sleutel van de kerk weer af te geven. Het was intussen tien uur en de kerkgangers 
stonden al voor de deur te wachten. De dienst kon worden gehouden, maar het was wel de 
laatste, want de Ortskommandant liet de kerk toch weer opnieuw in beslag nemen.

De vordering van de Bethelkerk bleek een grootscheepse inbeslagname in te leiden van 
woningen rond de Incassobank. Het hele bovenland-gedeelte van de Keizer Karelweg en een 
lange rij woningen aan de Amsterdamseweg – van de spoorbaan tot ruim voorbij de Roelof 
Venemaschool – werd Wehrmachtsgebied, waarin de Bethelkerk als kantine ging dienen.

De driesprong bij de Incassobank was ook weer een strategisch punt op de invalsroute naar 
Amsterdam. De versperringen die daar al stonden waren verplaatsbaar en gaven overdag een 
doorgang voor het plaatselijk verkeer, maar ze waren levensgevaarlijk voor illegale passanten. 

* Tussen Incassobank en spoorlijn
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Op het bovenland ten oosten van de weg en bij de Bethelkerk werden zware bunkers gebouwd, 
die werden beschilderd met een baksteenmotief, zodat het vanuit de verte (en uit de lucht) leek 
of er gewone huizen stonden. Op de brug in de Keizer Karelweg over de ringsloot kwamen 
mitrailleurs te staan, waarvoor de brugleuning gesloopt werd. De Roelof Venemaschool bleef 
doorlopend bezet. Een groot complex garages in Randwijck herbergde de legerauto’s en op de 
Kalfjeslaan kwam een lange rij vrachtwagens te staan. De Zenithgarage werd Wehrmachts-werk-
plaats. Hals over kop bracht het verzet een groot aantal ondergedoken auto’s en motorfietsen 
van verdwenen Joden en onderduikers in veiligheid.

De hoge luchtmachtofficieren bleven hun domicilie houden in de villa’s bij de Pauluskerk. Er 
stonden wachtposten voor de deuren. Door de tuinen waren overdekte verbindingen gemaakt, 
zodat men door alle villa’s kon lopen als door één gebouw. In de dijk naar de Ringsloot zaten de 
kazematten, waarin bij luchtalarm de hoge heren zich terugtrokken – de gewone Duitse man-
schappen mochten niet mee. De Speelweide aan het eind van de Charlotte van Montpensierlaan 
werd door de Wehrmacht als parkeerterrein in gebruik genomen en er werden vier schuilkelders 
gebouwd. Het Amstelveense publiek mocht de weide, waar in 1939 met zoveel feestgedruis de 
geboorte van prinses Irene was gevierd, niet meer betreden.

Al met al zag dit hele gebied grijs van de Duitsers, en het was geen pretje daartussen nog te 
wonen. En intussen lag daar nog de ruïne van de vernietigde huizen van Koolhaas en Jurrema, 
die vertelde dat dit deel van Amstelveen een doelwit was van de geallieerden ...

Bij Zorgvlied
Op last van de Wehrmacht werden in december 1943 gemeentelijke eigendommen aan de 
Amsteldijk ten zuiden van de begraafplaats Zorgvlied afgebroken, waaronder de kwekerij 
Roozenoord en een tennispark. In de zanddijk om Amsterdam hadden de Duitsers stellingen 
gebouwd. Hier, bij de Amstel, was ook weer een punt waarlangs troepen de stad zouden kun-
nen binnentrekken, hoe smal de weg langs de Amstel ook was. Maar tussen de Amsteldijk en 
de Amstelveenseweg was alleen maar weiland. Natuurlijk had de Wehrmacht zich ook aan de 
Amstelveenseweg genesteld, vlak bij de zanddijk. Ook dit was een gevaarlijk punt voor onder-
duikers en verzetsmensen. Het patroon was langzamerhand duidelijk: de Wehrmacht had alle 
passagepunten in deze streek bezuiden Amsterdam onder controle en was heel duidelijk niet 
van plan ze prijs te geven.

Soldatenkwartieren
In november werden de christelijke ulO met het turnlokaal en de Michiel de Ruyterschool weer 
bezet, deze keer door Dienststelle Feldpost L 30309. De scholen moesten binnen 24 uur ont-
ruimd zijn. In de ulO-school kwamen Oostenrijkers terecht, meest oudere mannen die allerlei 
wachtposten moesten bezetten en die helemaal geen zin meer in de oorlog hadden.

In de kerstvakantie van 1943 kreeg het bestuur van de Julianaschool bericht dat op 4 januari 
Dienststelle Feldpost 35620 de school als soldatenkwartier in gebruik zou nemen. Tijdens de 
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vakantie sleepte men de school zoveel mogelijk leeg; het kerkje van hersteld verband, de aposto-
lische kerk en de winkel van Vega naast de school werden als klaslokalen ingericht.

En dan waren er nog andere panden waarin zich allerlei Duitse chefs en chefjes hadden 
genesteld: de tekenschool en de Johannes Calvijnschool aan de Handweg, Eben Haëzer en 
een aantal woonhuizen. En natuurlijk het Leger des Heils. Ortskommandant major Witt was 
meeverhuisd naar de villa’s tussen Pauluskerk en Incassobank. Bij alle krijgshaftige affaires werd 
er ook heel wat afgetutteld: zo kwam er een flinke correspondentie op gang van de gemeente 
met de Ortskommandant en de Commissie Bezettingsschade in Amersfoort over een scheur 
in de jas van een Amstelveens meisje dat in de prikkeldraadversperringen was gevallen. En 
nsB-burgemeester Westendorff had altijd wel verwijten te bedenken waarmee hij zijn Duitse 
vrienden geïrriteerd om de oren sloeg. Zoiets gaf een wat ambtelijke structuur aan de ellende.

Tankgracht
Ook in het Bosplan werkten de Duitsers ijverig aan verdedigingswerken. Daarvoor hadden 
ze de arbeiders van Organisation Todt ingeschakeld. In het najaar van 1943 begon Todt aan 
een verdedigingsgordel van water. Tegelijk in de oeverlanden van de Poel en in de Witte Stad 
verschenen graafmachines voor het graven van een tankgracht.

Eind 1943 begon de bezetter plannen uit te werken om delen van West-Nederland onder water 
te zetten, als strategische maatregel bij een invasie die iedereen zo langzamerhand wel verwachtte. 
Dat zou een stroom van evacué’s betekenen. Nu waren er al veel evacué’s uit de kustgebieden 
gekomen toen de Duitsers de Nederlandse kuststrook tot één langgerekt fort hadden gemaakt. 
In Nieuwer-Amstel waren er in 1943 59 evacué’s ondergebracht. Maar er begonnen in december 
geruchten te gaan dat er veel meer evacuees zouden komen, òf dat heel Nieuwer-Amstel zelf zou 
moeten repatriëren. De onzekerheid tegen het einde van het jaar was groot.

Bewakingsdiensten tegen sabotage
Op 13 januari maakte Westendorff bekend dat in alle gemeenten bewakingsdiensten moesten 
worden ingesteld in verband met de vele sabotage op Duitse Wehrmachts-objecten. Wie wilde 
zich vrijwillig beschikbaar stellen tegen 50 cents per uur? Het bleef waarschijnlijk zeer stil op 
het aanmeldingsbureau in Nieuwer-Amstel, want op 30 januari schreef Westendorff aan de 
Regierungskommissar in Haarlem dat er in Nieuwer-Amstel eigenlijk maar twee objecten het 
bewaken waard waren: de telefooncentrale achter de Rentmeesterslaan 46 (in de polder) en 
een deel van het station in Amstelveen (de opslagplaats). De bezetter dacht er anders over: in 
elk geval moest het Gewestelijk Arbeidsbureau aan de Keizer Karelweg worden bewaakt, en 
er bleken nogal wat lege Duitse stellingen te zijn die om bewaking vroegen. In het Bosplan 
stonden barakkenkampen leeg, en ook waren er stellingen te bewaken aan de Janselaan, de 
Bovenkerkerweg, de Ringdijk Bovenkerker Polder en de Machineweg. Waar zaten al die Duit-
sers? In Rusland? Maar waarom bleef de Janselaan dan doorblaffen? Waren die kleine keffers 
uit het Bosplan weggehaald? Moest Schiphol minder worden bewaakt? Dat zou dan een lelijke 
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vergissing zijn, want Schiphol stond op de vernietigingslijst van de geallieerden. Waarschijnlijk 
was inderdaad een deel van het Duitse leger aan Nieuwer-Amstel onttrokken om te sterven 
in Rusland of Italië en concentreerde de bezetter zich op de strategische verdedigingspunten.

Hoe dan ook – het was de politie, onder leiding van de tot kapitein verheven Busser, die de 
bewaking van al die punten op zich ging nemen, waarbij kameraden van de Wa soms assisteerden.

Tekenen van angst
Onze Duitse verdedigers waren niet zo gelukkig. Dat bleek onder meer uit hun toenemende 
dronkenschap. De Luftwaffe-mensen werden bewust volgegoten met drank en ze moesten ver-
plicht meedoen aan feesten, waarbij het omgaan met vrouwen een vast programma-onderdeel 
werd. Ook de brave rector uit Oost-Pruisen, Franz Peter, begon op hoog bevel te verloederen. 
Maar hij wilde daar niet mee doorgaan en liet een kuise relatie opbloeien met een Amstelveense 
weduwe. Tegenover zijn bazen stelde hij die vriendschap heel wat minder kuis voor, en zo werd 
hij ontheven van het verplicht genot op de Luftwaffe-partijen.

Op 11 mei hadden de Duitsers de slag om Afrika definitief verloren. Tien dagen later stond 
het Roergebied onder water. In die meimaand hadden een paar steden, waaronder Amsterdam, 
straf in verband met de april-meistakingen (zie paragraaf 6) en niemand mocht in die lange 
avonden op straat. Het gold ook voor Amstelveen. Op 17 mei werd de spertijd weer verplaatst 
naar 23.00 uur. Een paar avonden later kwam het echtpaar Visser van de Emmakade vlak tegen 
elven van vrienden teruggefietst. Zij wilden de post bij de Incassobank passeren.

‘Halt,’ riepen de Duitse gendarmes. ‘... Ze dwongen ons af te stappen en stonden heel drei-
gend om ons heen. Ze zeiden: “Sie sind zu spät!”.’ [54] Hoe woedend waren die gendarmes 
om de Duitse verliezen? Er kwam een man gefietst uit de richting van Amsterdam. Het was de 
heer Van P. die met zijn vrouw naar een feestje was geweest in de stad. Mevrouw van P. had het 
treintje naar huis genomen en wachtte op haar man bij de halte Karselaan. De Duitsers riepen 
naar Van P. dat hij moest afstappen. Hoorde hij het niet, of deed hij alsof? Eén van de gendarmes 
richtte zijn geweer en schoot. Van P. viel van zijn fiets en bleef liggen. De Duitser ging kijken, 
kwam terug en zei: ‘Der Mann ist tot’. En een andere Duitser zei toen: ‘Dann hasst du glück 
gehabt!’ Want als een Duitse soldaat niet raak schoot werd hij gestraft.

Mevrouw Visser begon te huilen. De Duitsers snauwden: ‘Machen Sie sich los!’ In angst 
fietsten de Vissers weg, rekening houdend met eenzelfde lot als van de man die op de weg lag. 
Verbijsterd kwamen zij thuis. Bij de halte Karselaan wachtte alsmaar mevrouw Van P., niet we-
tend dat haar man dood was, neergeschoten om niks, omdat het elf uur was, omdat die mof zijn 
innerlijke woede zo nodig moest koelen op een onschuldige. Omdat die hele gemene smerige 
rotoorlog steeds gemener en smeriger en rotter werd.

Twee maanden later, 21 juli, 6 uur in de morgen. Een paar Luftwaffe-officieren waren weer eens 
dronken, misschien wel na een nachtelijke bombardementsvlucht op Engeland. Ze plaagden 
een aankomend vlieger. ‘Ga jij de lucht maar eens in ...’ De jongen had tot op dat moment drie 
uren vliegles gehad. Hij durfde niet alleen opstijgen, maar hij móést, hoog bevel. Om 6.15 uur 
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fietste Frans Bromet door de polder op weg naar Zorgvlied. Hij zag hoe een Duitse jager in de 
lucht de gekste capriolen maakte, neerdook boven de koeien, weer optrok en tenslotte tegen 
een hooiberg aan de Middenweg vloog en in brand raakte. In lichterlaaie kwam de piloot op 
het erf terecht. De bewoners van de boerderij rukten zijn brandende kleren af en overgoten hem 
met melk. Pijlsnel haalde iemand dokter Bomgaars, die probeerde iets verzachtends aan dat 
verminkte lichaam te doen. De jongen kon nog spreken en fluisterde dat hij niet kon vliegen. 
Een ziekenauto van de Wehrmacht reed het erf op. Maar op dat moment deed de jongen zijn 
ogen dicht en stierf.

Luchtgevechten en een koe
Op 17 mei 1943 werd in de weilanden bij de Handweg een koe dodelijk getroffen door een gra-
naatscherf en dat was het indirecte gevolg van een bespreking tussen Roosevelt en Churchill in 
Casablanca op 21 januari. Want daar besloten de heren het offensief op Duitsland – en vooral 
op het Roergebied – te verscherpen via een krachtige luchtoorlog. Daarbij hoorde een aanvals-
plan op havens en andere doelen. In dat kader werden regelmatig de Hoogovens in IJmuiden 
gebombardeerd. Op 17 mei werd een groep Marauder-bommenwerpers, op weg naar het doel, 
volledig door de Duitse flaK uit elkaar geslagen; een paar verdwaalde toestellen bombardeerden 
per ongeluk de Zuider Gasfabriek in Amsterdam. Daarbij vlogen ze laag en wanhopig over de 
streek, nageblaft door ‘de Janselaan’. En daarbij kwam die koe om het leven. Was het alleen maar 

Najaar 1943 – Bombardement op Schiphol gezien vanaf botenverhuurderij Touw aan de 

Landscheidingskade bij de Poel. Een spoor van rook- en stofwolken langs de horizon. 
foto: g.j. van laar, amstelveen
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die koe geweest: alle tien de in Engeland opgestegen Marauders werden neergehaald, waarbij 
de helft van de manschappen – dertig – om het leven kwam.

Dit vertelt iets over de hevigheid van de luchtoorlog en van de kracht van de Duitse Luft-
waffe in die tijd. Op Schiphol was een basis voor Duitse dagjagers, vooral Messerschmitts, die 
voortdurend opstegen en de aanvalsvluchten van de geallieerden lelijk verstoorden. De bevol-
king herinnert zich nog het onafgebroken luchtalarm en de enorme luchtgevechten. Maar het 
dagboek van de lBd van Nieuwer-Amstel vermeldt alleen maar die koe.

Ook die nacht van Carlton blijft in het dagboek onvermeld omdat er in feite op ons eigen 
grondgebied niets gebeurde. Het was de nacht na tweede paasdag, van 26 op 27 april. Een 
brandende Britse Halifax viel op de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam. De hel van vuur die 
ontstond vernielde ook het Carltonhotel waarin het hoofdkwartier van de Luftwaffe zat. De 
bevolking van Nieuwer-Amstel, gewekt door het luchtalarm, staarde beklemd naar de grootste 
vuurgloed die ooit aan de noordelijke nachthemel te zien was geweest. Wat gebeurde er voor 
iets onvoorstelbaar verschrikkelijks in Amsterdam? Na het ochtendgrauwen werd bekend dat 
het Luftgau-Kommando was getroffen. Dat gaf heel wat opluchting – hoewel uiteraard niet in 
de Luftwaffekwartieren bij de Pauluskerk.

Eind juli was het extra onrustig in de lucht. Telkens bombardeerden de Tommies de Over-
kant van het IJ, waarbij uiteindelijk op 25 juli de Fokkerfabrieken werden uitgeschakeld. Op 
diezelfde dag werd Schiphol vroeg in de avond gebombardeerd en bovendien trokken ’s nachts 

3 november 1943 – een Marauder bommenwerper stort neer na een voltreffer van de flak 

tijdens een bombardement op Schiphol (uit: b-26 Marauder at war van Roger A. Freeman).
foto: ian allan ltd.; londen
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verschrikkelijk veel bommenwerpers over naar het Roergebied, waarbij één beschadigd toestel 
een groot aantal brandbommen boven de polders afwierp. Op 23 augustus was boerenknecht 
Van Heteren aan de Legmeerdijk aan het korenmaaien. Hij raakte met zijn zeis een onontplofte 
bom, pakte hem op en gooide hem weg. En toen ontplofte het ding natuurlijk. Van Heteren 
werd zwaar gewond, maar bleef in leven.

Helaas had zich ook in een bietenveld nog een onontplofte bom verscholen. Op 18 oktober 
werkten Teun en Johan Dekker in dit veld aan de Noorddammerweg. Zij vonden de bom en 
Johan gooide hem weg om hem te laten ontbranden. Toen dat lukte bleven ze kijken. Dat hadden 
ze nooit moeten doen, want de bom ontplofte op het laatst. Teun kreeg een scherf in zijn keel 
en was op slag dood en Johan strompelde zwaar gewond en verbijsterd naar de boerderij: ‘Teun 
is dood ...’ Nooit en nooit moet men een bom onderschatten; het is hoe dan ook duivelswerk.

De vernietiging van Schiphol
Intussen hadden de geallieerde chefs van staven een invasie in voorbereiding, en een onderdeel 
van de plannen was de uitschakeling van Schiphol. Want als de geallieerden enige kans wilden 
maken in de herovering van West-Europa, dan zouden ze niet gehinderd moeten worden door 
de Luftwaffe. Schiphol stond hoog op de lijst van de bases die vernietigd moesten worden, maar 
de verdediging van de luchthaven was formidabel: veertig kanonnen omringden het gebied en er 
was geen enkele nadering mogelijk waarbij het vuur kon worden ontweken. [c] Waarschijnlijk 
daardoor was Schiphol niet al veel eerder aangepakt.

G. J. van Laar bij de afgebroken vleugel van de Marauder in de Bovenkerkerpolder. 
foto: g.j. van laar, amstelveen
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Eén van de inleidende bewegingen was vastgesteld in oktober.
3 oktober, een zondag rond het middaguur. Glashelder weer. De bevolking, net thuis uit de 

kerk, zette het kopje eikeltjeskoffie terug op tafel en tuurde de lucht af. 72 Marauder-bommen-
werpers met een zwaar escorte van 130 Spitfires maakte een brede zuidelijke zwaai om Schiphol, 
draaide boven Uithoorn en schoof massaal op de luchthaven aan. De flaK aan de Janselaan was 
overdonderd en reageerde niet accuraat. Des te feller waren de Duitse jagers die opstegen voor 
een wanhopig luchtgevecht. Boven Amstelveen-Noord raakte een Duitse jager slaags met twee 
Spitfires die het toestel neerhaalden. De piloot sprong eruit aan de parachute en zijn toestel 
klapte neer in het Bosplan, 400 meter ten noorden van de Kalfjeslaan. Vlakbij op het hockey-
veld stond een groepje spelers verbluft te staren. Ze hadden nog maar net dekking gezocht. [d]

Als Schiphol tóén vernietigd had kunnen worden! Er ging niet één geallieerd toestel verloren. 
Maar jammer genoeg was er alleen maar oppervlakteschade aangebracht. Terwijl in Aalsmeer-
derbrug een paar burgers om het leven waren gekomen door bommen die uit een Marauder 
met technische storing waren gelost. Dat was wel een zwaar offer!

3 november, precies een maand later. Een woensdagmiddag tegen vieren. De Marauders 
kwamen terug, weer 72 toestellen met een escorte van 130 Spitfires. Moordend was deze keer het 
spervuur van de flaK. De toestellen schudden, 52 ervan werden zwaar beschadigd. Wonderbaarlijk 
genoeg werd er maar één Marauder neergehaald, altijd nog één teveel. Heel Nieuwer-Amstel 
zag het gebeuren. Eerst brak een vleugel af, die brandend naar de Bovenkerkerpolder neerviel, 
en meteen volgde het toestel, ook brandend. Terwijl de hele bevolking verstijfde begon er uit de 
Duitse stellingen een luid gejoel op te stijgen. Vanaf de geschutstorens bij de Karselaan vloeide 
dat gejuich vrolijk en gruwelijk over de omgeving uit. Hoog in de lucht keken de bemanningen 
van de andere Marauders hun stervende makkers na. ‘... Het (toestel) barstte voor onze ogen uit 
elkaar, een afgrijselijk gezicht toen het naar de grond viel, een rode en gele vlam achterlatend van 
wat een paar seconden eerder een uitstekend vliegtuig en bemanning was.’ [c] De machine kwam 
neer op een terrein aan de Noorddammerweg bij een post van de Wehrmacht en brandde tot de 
volgende dag. Geblust kon er niet worden vanwege de nog niet afgeworpen bommen. Pas op 12 
en 13 november werden de resten van vier bemanningsleden gekist en op 17 november vond de 
begrafenis plaats op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, waar alle omgekomen geallieerde vliegers 
werden heengebracht en waar de Amsterdamse bevolking bloemen gooide over de ligusterhagen.

240 bommen van 500 kilo waren er die dag op Schiphol gevallen. Op het terrein waren onge-
veer 40 Duitsers gesneuveld en er was een behoorlijke schade toegebracht aan de opstelplaatsen 
van de Duitse bommenwerpers. Maar er waren ook weer veel missers geweest, waardoor op de 
Nieuwe Meerdijk 6 burgerslachtoffers waren gevallen. [d]

13 december 1943 – de grote vernietiging van Schiphol. Een maandagmiddag omstreeks 
15.00 uur. Helder zonnig weer. Langzaam werd je je ervan bewust dat het deze keer anders was 
dan alle andere keren. Zo moest een aardbeving zijn: alle huizen schudden zachtjes, de pannen 
in de keuken en het aardewerk rinkelden en er leek geen zuurstof meer te zijn. Deze keer was 
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een nog grotere macht bommenwerpers bij elkaar gebracht. Een 200-tal Marauders, waar niet 
minder dan 19 squadrons Spitfires omheen zwermden, vloog weer naar Uithoorn en vandaar op 
Schiphol aan. Een ongekend hevig spervuur begroette de vliegers. Pas boven Duitsland hebben 
wij bij latere vluchten een dergelijk flaK-scherm moeten doorstaan!’ – aldus een deelnemende 
vliegenier. [c] ‘Het zou vele vluchten duren eer de Marauder-mannen iets overkwam dat de 
ontvangst bij Amsterdam op 13 december 1943 zou verslaan.’ [c]

Er was niemand die nog iets anders kon doen dan met opengesperde ogen naar de lucht 
kijken, waar formatie na formatie overkwam, dwars door de gemene paddestoelen van het gra-
naatvuur. Ook in het Bosplan vielen bommen, zó diep dat het zand onder de kleilaag vandaan 
naar boven kwam borrelen. Een huisje aan de Kleine Noorddijk werd verwoest; daar was een 
dode. En het hield maar niet op. Toen, onafwendbaar, begonnen er toestellen te sidderen, te 
breken en in brand te vliegen.

Er was een absurd detail tijdens die aardbeving. Wim Gijse, de opzichter van de Heidemij, 
zag het gebeuren. ‘Ik was in het Bos bezig, zo’n anderhalve kilometer van Schiphol vandaan. Ik 
stond helemaal te schudden, de scheuren sprongen in de grond. En toen kwamen overal in het 
hele Bos honderdduizenden wurmen naar boven, alsof iemand met een grote schop in de aarde 
stond te woelen. En omdat in de zon de slijmlaag van de grond meteen opdroogde, konden ze 
niet meer terug. Ik zie nog die hele laag dode, opgedroogde wormen liggen ...’

Peter van der Schans was met mensen bezig op het land van zijn vader, zuidelijk bij de Rand-
weg. ‘Toen kwam er een aangeschoten toestel over de polder aan. Het werd van bovenaf door 
Duitse jagers beschoten en de kogels vlogen over ons heen in de grond. Wat zaten we in de rats, 
bar en boos. We doken in de sloot, aan de andere kant met de minste trefkans. Heel laag vloog 
het toestel over ons heen en verdween naar het westen.’

In totaal werden drie bommenwerpers neergeschoten, drie moesten een noodlanding maken 
en 144 kwamen beschadigd terug met zes gewonden. Eén van de drie ongelukstoestellen kwam 
neer in Uithoorn, waarbij alle bemanningsleden omkwamen. En één toestel vloog in de lucht 
aan stukken. Een deel van de romp kwam neer aan de Hornweg op Aalsmeers grondgebied, 
met twee manschappen die levend verbrandden. De piloot kon zich met de parachute redden 
en werd in Aalsmeer gevangen genomen. Twee andere mannen lagen dood op het land van boer 
Engel aan de Legmeerdijk, tussen wrakstukken van motor, vleugel en romp.

Overal in de polder waren brisantbommen neergekomen die schuren vernielden, boerderijen 
beschadigden en diepe gaten in de weilanden sloegen. Waarom lieten de Duitsers het lichaam 
van één van de manschappen dagenlang op het land van Engel liggen – zodat de omwoners er 
op den duur een doek overheen legden? Was het wraak? – of verwarring? Want het bombarde-
ment had zoveel schade aangericht dat de Duitse organisatie het opruimingswerk niet aankon. 
Daarom werd er een beroep op de gemeente gedaan om de begrafenis van de omgekomen 
geallieerde manschappen te verzorgen. Het was de ambtenaar voor Duitse zaken Oranje die 
werd belast met het gruwelijk karwei. Het was gaan misten. In het vale daglicht verzamelden 
Oranje, Willem Huizen en Siem Zuiderent de lichamen zo goed mogelijk en legden ze in vier 
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lijkkisten. Oranje haalde op de secretarie geld op voor bloemen en was onder de indruk van de 
bijna algehele deelname.

Op 17 december was de begrafenis. De vier grauwe lijkkisten werden met de bloemen op 
een sjofele gemeentewagen geplaatst en zo trok een kleine stoet naar de Oosterbegraafplaats 
in Amsterdam. De stoet moest wachten: er werd juist een Duitser begraven, compleet met een 
ere-peloton en een dienstdoende Pfarrer – een dominee die het Unser Vater uitsprak. Een kapel 
speelde een melodie die ook bekend klonk in de gereformeerde oren van Oranje: ‘Wat God doet 
dat is welgedaan’ – huiveringwekkende woorden, als je naast zo’n lijkwagen vol ellende stond.

Toen de Pfarrer zijn taak verricht had, sprak Oranje hem aan en bracht hem onder de aandacht 
dat er nog vier andere lichamen aan de aarde moesten worden toevertrouwd. Ook zij hadden 
recht op een militaire begrafenis. Kon de dominee ook voor hèn een gebed uitspreken? Maar 
de Duitser keek hem niet begrijpend aan en wendde zich af. Toen schoof de eenvoudige stoet 
met de gemeentewagen naar de geallieerde hoek van het kerkhof. En toen nam Oranje de taak 
op zich die de ander niet had aanvaard: hij boog het hoofd, nam samen met zijn metgezellen 
een stilte in acht en bad The Lord’s Prayer.

Na de begrafenis werd hij opgewacht door een militaire autoriteit die hem onverbloemd 
verweet eer te hebben bewezen aan de moordenaars van hun vrouwen en kinderen. Drie dagen 
later werd hij ontboden bij de Ortskommandant van Amsterdam op het Museumplein en 
gearresteerd; de wijze waarop de geallieerden begraven waren was gezien als een demonstra-
tie. Maandenlang werd Oranje gevangen gehouden. Op 18 januari 1944 kwam hij in het pda 
Amersfoort terecht. Zijn chef in Amstelveen, Van ’t Riet, troonde Westendorff mee naar de sd 
in Den Haag, waar zijn zaak behandeld was. Na een tweede bezoek kregen zij de toezegging 
dat Oranje zou worden vrijgesproken. Op 4 februari mocht de gevangene het kamp verlaten, 
omdat hij een maagzweer zou hebben.

En dan weer de noodlanding
In de nacht van 3 op 4 december was er nog, zonder dat iemand het had opgemerkt, een Engels 
verkenningsvliegtuigje neergestort in het Bosplan, in een door de Wehrmacht afgezet gebied 
bij de Koenenkade. Er was geen brand uitgebroken en de ramp was opgeslokt door het donker. 
Pas na achten in de morgen vond een arbeider het wrak met de twee dode lichamen van de vlie-
gers, een Engelsman en een Australiër. Op 10 december konden de Amsterdammers bloemen 
strooien voor de twee nieuwe graven ...

En hoe het mogelijk is weet niemand, maar op 16 december, terwijl Schiphol in puin lag, wist 
zich toch nog een Duitse jager de lucht in te wringen om de gebruikelijke december-noodlanding 
te maken, als een trouw teken van kwetsbaarheid in de dagen voor kerstmis. De jager gleed neer 
in de Bovenkerkerpolder, achter Amsteldijk-Zuid 185, en was amper beschadigd. De militairen 
van het zoeklicht bij de Ringdijk betrokken liefderijk de wacht. Noodlanding of niet: hier was 
in elk geval een Duits oorlogstuig bijna heel ...

Na het bombardement van 13 december 1943 kon Schiphol als vernietigd worden beschouwd. 
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Het beton van de startbanen stond als een zee van ijsschotsen omhoog. Nog in de avond van 
de 13e december, om elf uur, kwam overal in Amstelveen de politie aan de deur: de volgende 
morgen vroeg moesten alle mannen tussen 18 en 50 jaar de boel op de luchthaven komen op-
ruimen. Toen de lange stoet in de ochtend aankwam bij de brug, keek iedereen verbijsterd zijn 
ogen uit. De Schipholweg was finaal weggeslagen, het hele vliegveld was één grote ravage. De 
Luftwaffe-basis Schiphol was niet meer ...
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Dagboek
L.: 1 mei: ’t Is op ’t ogenblik erg onrustig. De Duitsers hebben het leger opgeroepen als krijgsgevange-
nen. Er wordt op vele plaatsen gestaakt, en voor vier provincies is het standrecht afgekondigd, o.a. ’s 
avonds om acht uur binnen tot ’s morgens zes. ’t Is zo jammer dat er geen spontane algemene staking 
is gevolgd. Dit loopt natuurlijk weer op niets uit. De mensen schijnen geen fut meer te hebben, anders 
begrijp ik het niet. Er moet toch eens een eind aan al die maatregelen komen! 6 mei: De studenten 
moeten zich vandaag melden. Er zijn 40 stakers doodgeschoten. ’t Geeft allemaal zo weinig als de 
eenling het moet doen. En je hebt te weinig contact om iets te kunnen beginnen. 25 mei: ’t Is niet te 
geloven. ’t Eerste deel van de krijgsgevangenen is nu opgeroepen. ‘k Ben benieuwd hoeveel er gaan. 
De mensen worden steeds moedelozer. Er wordt hevig overal gebombardeerd, maar verder gebeurt er 
niet veel. 15 juni: Er is in de nsb zwaar ruzie. Mussert krijgt angst. Hij voelt zich bedreigd door de ss. 
Misschien legt hij het leiderschap van het Nederlandse volk neer. Wat een slag, wat een slag! 21 juni: 
De reserve-officieren tot en met 1897 zijn opgeroepen. 31 juli: Over Italië doen de gekste geruchten de 
ronde. In ieder geval is het fascisme gevallen. De nsb heet nu ‘Niet Sidderen Broeders’. Die beginnen 
alvast op het fascisme te schelden. Reken maar dat ze in de rats zitten. Zo af en toe wordt er ook wel 
eens een stelletje afgemaakt, maar dat wordt zeer geheim gehouden. 4 september: De koningin heeft 
gesproken. Een mr. Burgers uit Dordrecht komt aan het hoofd van de voorlopige regering. nsb’ers 
moeten gevangen genomen worden en men moet erop voorbereid zijn dat Indië teruggewonnen moet 
worden. Dat zal wat worden! Was het maar vast zover. Alhoewel iedereen nu wel optimistisch is. 1 
oktober: De nsb mag nu wapens dragen, dus zal het helemaal mooi worden.

Mijn beste vijand
Bij zijn benoeming had Westendorff in een redevoering gezegd: ‘Gij kunt misschien lijnrecht 
tegenover mijn politieke overtuiging staan, gij hebt daar het recht toe en ik zal u dit recht nooit 
trachten te ontnemen, mijn respect voor uw persoonlijkheid zal uiteindelijk niet bepaald wor-
den door uw politieke oriëntatie ...’ Dat hij dit gemeend had, liet hij telkens blijken naar zijn 
ambtenaren. Zo groeide er bijvoorbeeld een merkwaardige relatie met Hendrikse, die lijnrecht 
tegenover hem stond in politieke overtuiging maar deze op dezelfde consequente manier tot 
uitdrukking bracht. Hendrikse weigerde openlijk opdrachten van Westendorff uit te voeren 
die hem niet zinden. En wat gebeurde er? Westendorff begon hem te waarderen. Op een dag 
vroeg de nsB-burgemeester:
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‘Hendrikse, wat vind jij van de nsB?’
‘Dat zijn landverraders,’ zei Hendrikse.
Wensendorff liep rood aan en trok in een woedende impuls zijn pistool. Maar Hendrikse liet 

hem zijn handen zien en zei: ‘Ik heb géén wapen ...’ En toen raakte de burgemeester in de war 
en borg zijn pistool weg. Overigens was hij ervan op de hoogte dat Hendrikse zich driftig bezig 
hield met verzetswerk, maar hij dacht er niet aan zijn tegenstander te dwarsbomen. Integendeel: 
‘Ik weet tenminste wat ik aan deze man heb,’ zei hij. ‘Ik ben zijn vijand en dat laat hij principieel 
merken en daarom voel ik mij zijn vriend.’

Steeds meer bleek dat Westendorff hielenlikkers verachtte. Er was een distributieambtenaar die 
telkens de burgemeester belde als hij merkte dat zijn collega’s samenwerkten met het verzet. En 
wat deed Westendorff? – die belde de distributieambtenaren dat zij moesten oppassen voor hun 
collega. Maar hij zette ook een absoluut onervaren nsB-ambtenaar naast zich neer als kabinetschef. 
Sportega was daarvóór ambtenaar lichamelijke opvoeding geweest en kon zijn nieuwe baantje 
niet goed aan. Maar gelukkig was hij niet fanatiek en zou hij niet meedoen aan verraad en terreur.

Het geval Van Hulst
Op 18 februari 1943 kwam de beschikking af waardoor ambtenaren die met een Joodse vrouw 
getrouwd waren per 1 april ontslagen moesten worden. Dat zou voor ir. Jan van Hulst het einde 
betekenen van zijn baan als waarnemend directeur van gemeentewerken en als technisch hoofd 
van gas en water. Directeur Haas zag er een kans in het gas- en waterbedrijf naar zich toe te 
trekken. Een paar dagen na 1 april kreeg technisch hoofdambtenaar Gort van gas en water een 
telefoontje van Haas met de mededeling dat deze het bedrijf in opdracht van de burgemeester 
moest overnemen. Hendrikse, de commerciële directeur, werd niet geraadpleegd, maar zodra 
hij van de zaak hoorde spoedde hij zich naar Haas met het boekje van mr. Van Nieuwkerk 
Ambtsplicht in oorlogstijd in de hand. Haas haalde zijn schouders op: ‘Dat kun je tòch niet vol-
gen!’ Hendrikse wierp in de strijd: ‘En de instructies uit Londen dan? – die verbieden om aan 
zoiets mee te werken!’ Haas schamperde: ‘De heren in Londen hebben makkelijk praten!’ En 
hij liet de meubels van Van Hulst uit diens kamer weghalen. [n]

Intussen had Van Hulst een procedure in gang gezet voor het ontsterren van zijn vrouw. Wes-
tendorff, die niets tegen Van Hulst had, schreef naar Den Haag om uitstel van het ontslag tijdens 
het onderzoek. Dat uitstel werd verkregen. Paula Horowitz werd bovendien in juli ontsterd en 
Van Hulst kon zijn functies behouden. Maar Haas deed geen moeite hem zijn taak weer terug 
te geven. Van Hulst liet het zo en rommelde wat aan, want hij zat toen al dik in het illegale werk 
dat hem veel tijd kostte. Onbewust had Haas hem in de kaart gespeeld en nu hij in functie bleef 
kon hij overal komen en gaan zonder argwaan te wekken. Het was perfect geregeld zo.

Materiaal
Het gas- en waterbedrijf was al die tijd zoetjesaan doorgegaan met het illegaal aanleggen van 
zo groot mogelijke materiaalvoorraden om daar in tijd van nood (of bevrijding) snel over te 
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kunnen beschikken. Hendrikse, gesteund door de magazijnmeesters Van der Laan en Tap, had 
al tonnen materiaal laten verstoppen. Maar Haas van gemeentewerken volgde exact het beleid 
van de Duitsers en leverde telkens alles braaf in wat werd opgeëist. Zelfs het laatste beetje mo-
torolie – 180 liter – liet hij aan de bezetter uitleveren. Door dit alles was er bij gemeentewerken 
zo goed als geen materiaal meer aanwezig. In 1943 kon Tap nog beslag leggen op een voorraad 
glas. Van der Laan: ‘Het bezorgde Haas kippevel en hij wou zo gauw mogelijk weer van dat 
glas af, maar wij hebben het gewoon gehouden. Bij een groot bombardement zou het beleid 
van Haas rampzalige gevolgen hebben gehad.’ [n] (Helaas zou het later bij een bombardement 
inderdaad van pas komen.)

‘Dat gemeentewerken ondanks alles nog gefunctioneerd heeft,’ meent Van der Laan, ‘danken 
we aan Hendrikse en Tap. En als het lagere personeel niet méér verantwoordelijkheidsbesef had 
gehad dan zijn directeur, hadden we geen wagenpark meer gehad.’ [n] Van der Laan viel Haas 
op een dag aan over zijn houding. ‘Ik steek mijn hand niet tussen de deur voor een ander,’ zei 
Haas, ‘niemand is je daar dankbaar voor.’ ‘... Dat,’ zei Van der Laan toen, ‘moet niet de drijfveer 
zijn van ons handelen ...’ [n]

Verandering van houding
Na enige pogingen slaagde Westendorff erin een nsB-wethouder te vinden ter vervanging van 
de opgestapte heren Boelens en Van Zuilen. Het was de verzekeringscolporteur en Wa-hopman 
Paf, een man zonder enige bestuurservaring, die getrouwd was met een Duitse vrouw en woonde 
op de Ouderkerkerlaan. Paf kwam op 2 april 1943 in functie, waardoor Van Limburg Stirum 
naar het tweede plan schoof. De nsB ging bij Westendorff nog altijd vóór. Paf was derde keus, 
trad niet erg op de voorgrond, rookte de hele dag sigaren en hoestte voortdurend. Er zijn geen 
wapenfeiten van hem bekend.

Westendorff bleef een enthousiaste nsB’er. Hij was er bijvoorbeeld trots op dat zoveel Ne-
derlandse gemeenten al een nsB-burgemeester hadden. Regelmatig liet hij zich met een paar 
nsB-collega’s van gemeenten uit de buurt naar regeringscommissaris Backer in Haarlem rijden, 
o.a. met burgemeester Kolb uit Aalsmeer. Dan babbelden ze over hun fraaie partij. Cor de Ko-
ning was de chauffeur van de op gas rijdende gemeenteauto. De wagen zeulde een karretje met 
drie gasflessen mee voor de brandstof. Op een keer hoorde Cor met verholen woede toe, hoe 
de heren optelsommen maakten over het aantal nsB-collega’s in het land. Toch had De Koning 
geen hekel aan zijn baas. Het echtpaar Westendorff liet zich nogal eens met de gemeenteauto 
naar Amsterdam rijden om de culturele genoegens van de stad te kunnen smaken. En dan bleek 
dat ook Geertruid Westendorff een vriendelijke vrouw was.

Wat de nsB-burgemeester niet wist, was dat Cor de Koning met dezelfde auto zijn oude 
baas soms van het Centraal Station haalde en naar een verborgen vergadering in Amstelveen 
bracht voor een gesprek met zijn ambtenaren of met verzetsleiders. De vermomde burgemees-
ter Haspels, in de gemeentewagen, dwars door Amstelveen ... Hier sprak een onuitroeibaar 
burgemeesterschap van het vooroorlogse stempel!
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Met een bepaald slag nsB’ers had Westendorff niet veel op; het waren de schreeuwers, de 
verklikkers en de Jodenhaters. Dit bepaalde slag voelde zich diep teleurgesteld in de nsB-bur-
gemeester en begon zich tegen hem te keren. Maar ook Westendorff was teleurgesteld in de 
partij waaraan hij zijn hart had verpand. Hij was lid geworden om politieke doelstellingen na 
te streven, en nu zag hij hoe een aantal partijgenoten zich ontwikkelde tot uniformgekken en 
willige dienaren van de bezetter. Ook de Duitsers vielen hem tegen; dat waren niet allemaal 
zulke heren als hij gemeend had. Langzaam veranderde de houding van de nsB-burgmeester 
en wierp hij zich op zijn strikte burgemeesterstaak. De Amstelveense kameraden hielden hem 
scherp in de gaten, waarschijnlijk op wraak zinnend omdat hij de Wa in Amstelveen geen kans 
had gegeven. In augustus leken ze genoegdoening te krijgen: op hun verzoek en op bevel van 
de sd werd het huis van Westendorff door een Feldwebel en twee manschappen van onder tot 
boven doorzocht. Maar er werd geen belastend materiaal gevonden. Niettemin zei Beauftragter 
Schröder, Seyss-Inquarts toezichthouder op Amsterdam, in die dagen tegen de lastige burge-
meester: ‘Ik zal niet schromen u tegen de muur te laten zetten als ik iets in uw nadeel kan vinden!’ 
Zo begon Westendorff tussen twee vuren te leven, wat echter zijn houding niet veranderde.

Strijd met de woningbouwverenigingen
In 1942 was er een strijd ontbrand tussen Westendorff en de woningbouwverenigingen. Het ging 
om de toewijzing van arbeiderswoningen, waarvoor de burgemeester medezeggenschap van de 
gemeente verlangde. Er heerste een grote woningnood en Westendorff kreeg voortdurend te 
maken met krepeergevallen, die dan volgens zijn zeggen niet door de woningbouwverenigingen 
werden geaccepteerd. Op 16 oktober 1942 was er een vergadering op het raadhuis geweest met de 
besturen van de corporaties, waarin de burgemeester ex-wethouder Boelens tegenover zich vond. 
Een interessante bijkomstigheid was, dat Boelens niet alleen voorzitter was van de plaatselijke 
woningbouwvereniging St. Joseph, maar ook zitting had in het dagelijks bestuur van de Nati-
onale Woningraad, het overkoepelend orgaan van de Nederlandse woningbouwverenigingen. 
Westendorff op zijn beurt diende in feite met zijn plaatselijke strijd de nationaal-socialistische 
idee van centralisatie, waarin de staat van bovenaf dwingend maatregelen zou kunnen opleggen. 
De strijd in Amstelveen had dus van beide zijden ideële achtergronden en ging in feite over de 
principiële zelfstandigheid van de woningcorporaties.

Op 28 oktober 1942 besloot Westendorff in de rol van alleenheerser – die de burgemeesters 
door de bezettende macht was geschonken – alle besturen van de plaatselijke woningbouw-
verenigingen te verplichten telkens binnen 24 uur melding te doen van het vrijkomen van een 
woning. Die woning zou dan alleen door de burgemeester mogen worden toegewezen aan een 
nieuwe huurder. Dat was dictatuur! In principe zou hij alle woningen aan nsB’ers kunnen geven! 
Haas, de directeur van gemeentewerken, steunde Westendorff door onjuiste rapporten over 
de woningbouwverenigingen in te dienen, en de burgemeester vond ook gemeentesecretaris 
Van Siks aan zijn zijde.

Ex-wethouder Boelens bracht deze zaak onmiddellijk in het dagelijks bestuur van de Na-
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tionale Woningraad. Op 30 oktober zond de Raad al een protest naar het departement van 
binnenlandse zaken. Op 31 december vroeg de waarnemend inspecteur van de volksgezondheid, 
Kier, bij Westendorff om de gevoerde correspondentie, die deze echter weigerde te verstrekken 
aan derden buiten de secretaris-generaal van binnenlandse zaken om. Kier antwoordde, dat 
het hem in zijn ambtsperiode nog niet was overkomen dat een gemeentebestuur hem inlich-
tingen weigerde. ‘Al wéér een uitbrander. Het advies aan binnenlandse zaken zal wel zo slecht 
mogelijk uitgevallen zijn,’ schreef Westendorff in rood potlood op de brief. Volksgezondheid 
onderzocht de zaak echter heel degelijk, maar kwam niettemin tot de conclusie dat het besluit 
van de burgemeester van 28-10-1942 vernietigd moest worden. Hoofdmotief was dat het van 
groot sociaal belang werd geacht, dat de woningbouwverenigingen hun sociaal-culturele taak 
ten volle zouden kunnen blijven ontplooien. Deze voor die tijd onverwachte beslissing dankte 
men volgens Boelens aan het feit dat het advies was gekomen van instanties die de Nederlandse 
signatuur droegen.

Westendorff blééf strijden, nu via de commissaris der provincie. Uiteindelijk kwamen er 
op 8 juni 1943 richtlijnen binnen van binnenlandse zaken, volgens welke een commissie van 
toezicht voor de toewijzing van de woningen moest worden gevormd, waarin gedelegeerden 
van de verenigingen en het gemeentebestuur zitting hadden. Op 14 juli wees Westendorff zijn 
kersverse nsB-wethouder Paf aan, die op deze manier nota bene tegenover zijn afgetreden 
voorganger Boelens kwam te staan. Na het aandragen van deze tussenoplossing zijn er geen 
sporen meer van strijd.

Toch liever blijven
De strijdlust van Westendorff had voor de gemeente zijn goede kanten. Op een dag kwam er 
bericht van de bezetter dat binnen drie dagen de begraafplaats Zorgvlied van alle opstaande 
stenen, bomen en struiken ontdaan moest worden. Waarschijnlijk was dat in december 1943, 
toen de Wehrmacht strategische stellingen rond Amsterdam inrichtte. De boodschap kwam 
binnen bij de lange, aan het groen toegewijde chef van de plantsoenen en de begraafplaats, 
Broerse. Deze heeft ongetwijfeld met zijn diepe stem en in overtuigende taal zijn afgrijzen bij 
de burgemeester geuit. Westendorff reed daarna een indrukwekkende lijst Kommandanten en 
Befehlshabers af, tot generaal Christiansen toe, en kreeg het voor elkaar dat Zorgvlied behou-
den bleef. Eind 1943 werd de burgemeester bij de Beauftragter voor Gelderland en Overijssel 
geroepen en kreeg te horen dat hij voor de post van burgemeester in Hengelo moest solliciteren. 
Toen hij met dit bericht terugkeerde op het Amstelveense raadhuis, gaf dat een grote schrik. 
Wat zou Nieuwer-Amstel boven het hoofd hangen wanneer er in zijn plaats een echte fascist als 
burgemeester kwam? De hoofdambtenaren verzochten hem dan ook dringend te blijven. Dat 
moet hem veel voldoening hebben gegeven en hij besloot dan ook onmiddellijk geen benoeming 
in een andere gemeente te aanvaarden. [m]

Het ‘toch beter blijven’ speelde ook nog lange tijd door het hoofd van burgemeester Haspels. 
Nog steeds voelde hij zich bezwaard om zijn weggaan. In februari 1943 ging hij in de buurt 
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van zijn verbanningsoord naar de kerk. Daar werd een kanselboodschap voorgelezen van de 
Nederlandse kerkgenootschappen: ‘Omwille van het recht Gods mag door niemand enige 
medewerking worden verleend aan daden van onrecht, omdat men zich daardoor schuldig 
maakt aan onrecht.’ Dit woord werkte bevrijdend op de banneling. Nu wist hij dat hij goed 
had gehandeld en had rust.

De opperwachtmeester en het haardvuur
Per 1 maart 1943 werden voor de Nederlandse politie nieuwe rangen ingevoerd die waren ontleend 
aan het militaire stelsel. Inspecteur Busser, per 1 januari 1943 door Westendorff bevorderd tot 
hoofdinspecteur, kreeg de rang van kapitein. Verder sprak men voortaan in rangen van opper-
luitenant, onderluitenant, hoofdwachtmeester en opperwachtmeester. Agent Schalk bracht 
het, na een opleiding aan de Politie-Officiersschool in Apeldoorn*, tot Opperluitenant; een 
bliksemcarrière. De nsB-agent Van den Berg mocht zich hoofdwachtmeester noemen. Kapi-
tein Busser probeerde het Nieuwer-Amstels politiekorps te laten exerceren naar Duitse leest en 
schakelde Schalk daarvoor in. Maar de Amstelveense agenten saboteerden dit gedril saamhorig 
en er kwam niets van Bussers ideaal terecht.

De eer van een hogere rang zou ook opperwachtmeester Jonas ten deel mogen vallen, mits 
hij zich liet opleiden aan de officiersschool. Busser riep de agent bij zich: ‘Jongeman, jij gaat 
naar Apeldoorn!’ Maar Jonas wou geen officier worden onder de bezettende macht. Busser werd 
boos, want alles was al keurig voorbereid. Hij zond de onwillige jongeman naar Westendorff. 
Die nam hem twee-en-een-half uur onder handen, hem alle idealen van het nationaal socialisme 
uitleggend – een vurige, indrukwekkende ode. Maar Jonas had een briefje van dokter Sikkel in 
zijn zak over de toestand van mevrouw Jonas die zwanger was en – zogenaamd – helemaal niet in 
orde. Westendorff gaf zich niet gewonnen. Maar toen viel de blik van de opperwachtmeester op 
de ingelijste spreuk van Mussert boven het hoofd van de burgemeester: ‘Het hartvuur heilig – het 
haardvuur veilig’. Westendorff volgde zijn bewust bewonderende blik en zei trots: ‘Die spreuk is 
van de Leider!’ Jonas knikte: ‘Dat heeft de Leider heel mooi gezegd. Ik denk aan mijn vrouw ...’

Toen zuchtte Westendorff: ‘Dan annuleer ik de zaak’. En in een telefoongesprek vol ‘hou 
zee’s’ en ‘kameraden’ betuigde Westendorff zijn spijt aan de bevoegde instantie – die alles al had 
goedgekeurd – dat hij zich vergist had in de fysieke mogelijkheden van de opperwachtmeester. 
Terwijl hij best begreep dat het bij Jonas om politieke redenen draaide. Jonas ging opgelucht 
naar huis ‘... met veel dankbaarheid voor die vent. Want anders had ik moeten onderduiken, 
met alle gevolgen voor mijn gezin en mijn huis vol evacuees’. [107]

Op 15 februari 1943 overleed agent Evert van Ham in het concentratiekamp Vught. Hij had 
Jehova niet willen verloochenen en stierf als loon voor zijn standvastigheid in de hoop op een 
plaats in de Koninkrijkszaal daarboven. Hij was 32 jaar toen hij vertrok.

* Niet te verwarren met de hogere politieschool in Schalkhaar
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De boerenleider
Boerenleider Slops uit Nes werd een steeds gewichtiger man. Hij deed oogsttaxaties waarvoor 
hij moest samenwerken met de bureauhouder van de voedselvoorziening in de streek, de heer 
Zwetsloot in Uithoorn. Zwetsloot en Slops moesten ook samen bepalen of een landarbeider al 
of niet een Ausweis kon krijgen – een verklaring dat hij niet naar Duitsland hoefde omdat hij 
belangrijk was voor werk in Nederland, in dit geval voor de voedselvoorziening. Wim Verburg, 
die zich als Nederlands militair moest melden voor krijgsgevangenschap, besloot dan maar in 
de voedselvoorziening te gaan werken, hoewel hij huisschilder was. Boer Van der Schans gaf 
hem werk en Zwetsloot tekende een Ausweis, maar de boerenleider tekende niet mee.; Want 
hij kende Wim, die vlak bij hem in de Zwarte Kat woonde. Verburg ging naar hem toe, terwijl 
hij in zijn land koolzaad stond te maaien. ‘Waarom krijg ik mijn Ausweis niet?’ ‘... Omdat je 
huisschilder bent en geen boerenknecht, en omdat tòch iedereen naar het Oosten moet ...’ Maar 
toen Verburg zich niet meldde en bij Van der Schans bleef werken, hield kameraad Slops zich 
koest. ‘Waren zulke mensen nou ècht landverraders? – ach, toch ook weer niet ...’ [31]

De zoon van de boerenleider was een kranige nsB’er. Hij voegde zich bij de Landwacht, een 
politiekorps dat de nsB moest beschermen maar steeds meer optrad als een zelfstandig legertje 
dat eigenmachtig terreur uitoefende. En zo trok de jonge Leen met zijn makkers de polders in 
om te controleren of alles daar wel goed liep, dat wil zeggen volgens nsB-begrippen.

De Wa marcheerde nog dapper door de straten, een potsierlijk legertje dat tevergeefs probeer-
de even mooi te zingen als de Duitse broeders van de Wehrmacht. Spoorman Bartels kon het 
niet laten de spoorbomen bij de halte Noorddammerlaan gesloten te houden wanneer de Wa 
zingend stond te wachten om verder te kunnen marcheren, terwijl de trein al lang voorbij was.

Van de Amstelveense nsB’ers was er dat jaar overigens weinig nieuws. Zij gingen hun uitda-
gende gang, getemperd door de berichten van het front. Zij schamperden en treiterden, maar 
wat meer in het geniep dan vroeger. Zij gebruikten zelfs hun kinderen als spionnen. Er was dat 
nsB-meisje dat door haar ouders de straat op werd gestuurd om aan andere kleine kinderen 
uitspraakjes te ontfutselen over radio’s die daar nog in huis waren na de gedwongen inlevering. 
In haar onnozelheid vertelde ze dat ze een rijksdaalder kreeg per verraden toestel.

En in de erker van het Wa-huis aan de Keizer Karelweg koesterden de nsB-vrouwen een 
breikransje. Zij breiden dapper voor het Oostfront, met elke steek de bolsjewieken bestrijdend 
die aan een schandalige opmars waren begonnen.

Nu en dan kwam Mussert op bezoek bij zijn familie in Laanhorn, die zeer gehaat was. Hij reed 
dan voor in een grote zwarte auto terwijl de hakenkruisvlag fier wapperde vanaf het balkon van 
de familie. Toch kwam er een kentering in het nsB-gedrag. Van schreeuwers op straat werden 
het gluurders achter de gordijnen. Want wie weet konden ze een onderduiker betrappen of een 
verzetsmens verraden. Dat werd hun grote taak. En verder schoven ze dichter op elkaar toe; als 
dieren bij het naderen van de winter.
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Dagboek
L.: 1 februari: Er wordt onder de Joden weer vreselijk huisgehouden. Zelfs de leden van de luchtbe-
scherming worden gesommeerd mensen op te halen. ’t Is voor de familie van O. ontzettend. Mevrouw 
73 en meneer 69, wat moeten ze in godsnaam met zulke oude mensen! 5 april: Vandaag Alice Cohen 
jarig. Waar zou de stakker zijn? 15 april: De Joden moeten nu vóór 23 april naar Vught. Alleen die uit 
Amsterdam nog niet. 17 april: Rie en Joop zijn geïnterneerd, met hun dochtertje. ’t Is heel erg, want 
ze gaan naar Duitsland in een kamp. 18 mei: De Joden moeten vóór 21 mei uit Amsterdam. Hoe 
zal dat aflopen! 25 mei: men is nu op een beestachtige manier met de Joden bezig. Van de gemengde 
huwelijken moet het Joodse deel zich laten steriliseren of naar Polen. ’t Is niet te geloven.

P.: 20 juni: In Zuid was alles afgezet, niemand mocht erdoor, de laatste Joden zijn weggehaald, 
wat vreselijk toch.

L.: 21 juni: Oom Anton had iets over jou gehoord en zou gisteren gekomen zijn, maar er was grote 
herrie in Amsterdam-Zuid, want er werden razzia’s onder de Joden gehouden. 1 oktober: De gehele 
Joodse Raad is nu opgepakt; nu zijn er praktisch alleen nog de Joden van de gemengde huwelijken. 
8 december: Ze zitten erg aan achter de ondergedoken Joden en schijnen er nogal wat te vangen.

Vleugellam
‘Als Joodse onderduiker wist je niet zoveel van wat de mensen deden; ook niet van het verzet. Ze 
hielden je bewust onkundig. Wij waren een lopend gevaar voor de mensen. Heel wat opgepakte 
onderduikers vielen tijdens het verhoor door de mand. Op het moment dat je gaat onderduiken 
ben je overgeleverd. Je kunt nauwelijks meer over jezelf beslissen. We hebben dingen moeten 
doen – en eten moeten eten ... wat er over was, tot bedorven andijvie toe. Ik beklaag me niet, 
ik weet alleen nog dat gevoel van ... vleugellam te zijn, ja dat was het.

En er was een ander leven in Nederland dat gewoon doorging. Er waren feesten vol hossende, 
deinende mensen, met cabaretiers waar de mensen om gierden. Daar heb ik me dikwijls over 
verbaasd ... terwijl er overal razzia’s waren. Dan sta je toch versteld. Je denkt: je leeft toch met 
elkaar! Het zorgeloze vakantieleven op de Veluwe, onbegrijpelijk. Weinig mensen hebben onze 
situatie echt kunnen meevoelen. Op het platteland hadden de meesten geen benul. In Amsterdam 
veel meer. Naarmate de oorlog langer duurde, deelde iedereen steeds meer in de ellende.’ [26]

Zo kijkt Ben Goudsmit terug op zijn onderduiktijd. In 1941 was hij getrouwd. Bij de grote 
razzia op 14 juli 1942 was het jonge echtpaar zonder van iemand afscheid te nemen op de trein 
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gestapt naar kennissen in Naaldwijk, waar ze in een bioscoop konden onderduiken. Voor de 
vorm hadden ze een retourtje genomen en droegen ze bloemen mee als bij een verjaarsbezoek. 
Hun drie nog levende ouders zouden ze nooit meer zien: ze werden eind van dat jaar op trans-
port gesteld. Ben en Esther Goudsmit trokken intussen van adres naar adres. In 1943 hadden 
ze vijf maanden lang geen enkel onderkomen. Ze zwierven als kampeerders over de Veluwe, de 
rugzakken en potten en pannen als een soort vermomming, en sliepen in het hooi van boerde-
rijen. In september lazen ze in de Epese Courant dat mannen boven 16 jaar niet meer zonder vast 
adres in de vijf noordelijke provincies mochten verblijven. Toen Ben contact zocht met Van der 
Lende zei deze: ‘Kom maar weer naar Amstelveen’.

‘Op een zaterdag kwamen we met het treintje aan. We zeiden, toen we iedereen hadden begroet: 
“Wat nu!” En mevrouw Van der Lende zei: “Ga eerst maar lekker in bad!” Zulke dingen onthou 
je ...’ [26] Esther Goudsmit kon legaal bij buurfamilie Hendrikse als dienstmeisje komen, Ben 
sliep bij Van der Lende op een bed dat geen lichaamswarmte verraadde nadat je was opgestaan. 
Uiteindelijk, na nog wat omzwervingen, kreeg hij in december onderdak bij Arie Blokland.

Ontbijt op bed bij Blokland
In huize Blokland aan de Heemraadschapslaan leefde een bont gezelschap onderduikers. Simon 
en Eva Korper waren de eersten geweest. In de negen maanden van hun verblijf was er een keer 
huiszoeking geweest. De sd stond toen op de stoep, terwijl alleen maar het echtpaar Korper in 
huis was. Eva deed open. Ze sprak goed Duits en leidde de sd’ers door het hele huis rond, alsof ze 
de vrouw des huizes was. Ze tuinden erin. Simon was inmiddels door de achterdeur verdwenen.

Blokland bouwde twee schuilplaatsen in het huis. Eén zat tussen de voor- en achterkamer, 
boven de schuifdeuren, en de andere op de overloop, met een onzichtbare deur die alleen maar 
van binnenuit open kon. Overdag liepen de onderduikers in huis rond en ’s nachts sliepen ze 
gewoon in kamers. Maar oom Arie had bij alle bedden zoemertjes gemaakt; als er onrust was 
drukte hij op een knop en dan moest iedereen razendsnel naar zijn schuilplaats. In 1943 woonden 
er onder meer een oude heer Groen en een Griekse consul uit Duitsland van Joodse komaf in 
huis. De consul was een heer van stand en verwachtte zelfs op zijn duikadres ontbijt op bed. 
Mevrouw Blokland, een zachtaardige vrouw, bracht hem dat ook nog!

Op een nacht leek er onraad te zijn. Blokland drukte op de bel en alle onderduikers slopen 
naar hun plek. Alleen de consul bleef onnozel in de gang staan en vroeg luid: ‘Wass ist los?’ Toen 
werd oom Arie echt woedend. Dit had het eind kunnen betekenen van de hele familie! En wat 
koesterde de Griek in een koffer onder zijn bed? – zijn uniform van consul. Alle eigenschappen 
reizen met iemand mee, tot in zijn ellende ...

Soms kwam er een tip dat er Duitsers op bezoek zouden komen. Dan moesten alle onderdui-
kers even weg. ‘Heerlijk! Konden we even ademhalen!’ [15] Maar altijd kwamen er weer nieuwe 
mensen. Arie en zijn vrouw Riek zeiden wel eens: ‘We doen het niet meer’. Eén keer was Arie 
niet thuis en Riek zou bezoek krijgen van iemand die toch weer om onderdak kwam vragen. 
Arie kwam thuis en vroeg: ‘En?’ ‘Ik heb naar gezegd dat het goed was,’ zei Riek.
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De geur van pannekoeken*
De heer T. uit het Catharina van Clevepark, een vrome baptist, zou met zijn geloof zelfs de 
bomen in de tuin kunnen verzetten – althans, dat zei hij tegen zijn onderduikers Fred Wolff 
en diens vrouw. De familie Wolff vertrouwde daar maar een beetje op. Wat zou het heerlijk 
zijn als dit geloof ook hun zoontjes uit handen van de sd zou kunnen houden! De kleine Eddy 
was op de dag van de februari-staking geboren. Het verzet had hem zogenaamd te vondeling 
gelegd bij de mensen in Schellingwoude die hem wilden opnemen. Tommy, die in 1943 vier jaar 
oud was, werd door de ondergrondse naar een dokter in Koog aan de Zaan gebracht. Maar die 
doktersfamilie had een werkster, en die werkster hoorde dat de sd’er Harrebomee wel een paar 
honderd gulden betaalde voor een verraden Jood. Dus verraadde ze Tommy. Met zeven grote 
mannen kwam Harrebomee het kereltje halen en stelde hem op transport naar Westerbork, waar 
hij ziek werd en stierf. De ouders wisten dat niet; ze leefden tussen hoop en vrees bij de familie T.

Op een dag kreeg de familie T. visite, en de vrouw des huizes maakte er een echt feest van: 
ze bakte pannekoeken. Er waren toen zes onderduikers in huis, die de heerlijke geuren mee 
opsnoven. Het water liep ze in de mond. De spoeling was dun en iedereen had honger. Maar 
toen de pannekoeken klaar waren moesten de onderduikers naar boven. Toen heeft Fred Wolff 
op zijn bed liggen huilen. Hij dacht aan de bomen in de tuin die stevig op hun wortels stonden. 
Wat bezielde de familie T. – waaròm hadden zij onderduikers bij zich in huis genomen? Wèlke 
God dachten zij te behagen? Werd de druk hun te zwaar? Want hoe dan ook stelden zij hun 
leven in de waagschaal!

Bij sommige onderduikers die alsmaar zaten opgesloten in die ene kamer in dat ene huis 
ontstond een radeloosheid, een ademnood die tot waanzin kon leiden. De Amstelveense artsen 
maakten dat wel mee. ‘Door ondervoeding, slecht eten, kou, angst, gebrek aan lichaamsbeweging 
hadden veel onderduikers last van maagdarm-infecties, longontsteking enzovoort. Psychisch lag 
er vooral een zware druk op de mensen die nooit hun schuilplaats konden verlaten, zoals veel 
Joden. Het kon zijn dat zij gingen lijden aan de zogenaamde “Hütten-Koller”, zoals de Duitsers 
dat noemden: kolder, waanzin, moordneigingen als gevolg van het opgesloten zijn. De Joden 
die op de boerderijen zaten konden ’s nachts nog gelucht worden in de wei, maar bij gewone 
huizen in een rij was dat niet mogelijk. Ik ken het geval van een man die levensgevaarlijk werd 
voor zijn omgeving. Het kon niet anders: hij werd uit de weg geruimd door het verzet.’ [13]

Dat was waarschijnlijk het geval van de vertegenwoordiger uit Groningen, die ook zat onder-
gedoken bij de familie T. Soms kreeg hij toevallen en dan opende hij het raam en schreeuwde 
het uit. Hij dreigde dat hij iedereen in het huis zou verraden. Toen kwam op een dag een volks-
wagen van de politie voorrijden, althans, onder die vlag gebeurde het, en de auto nam de man 
uit Groningen mee en bracht hem naar een Amsterdams ziekenhuis. Het verhaal ging later dat 
hij daar van de trap was gevallen. Had het anders gekund? Toen waarschijnlijk niet!

* Simon Carmiggelt wijdde in Het Parool van 18-10-1971 een ‘Kronkel’ aan dit pannekoekenverhaal onder de titel 
‘Geuren’
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Juust en Dora van der Klei hadden het dochtertje van de Joodse collega-tandarts Gazan in 
huis genomen. Bijna ongemerkt schoof Lieneke in de rij van de twee eigen kleuters en de twee 
dochtertjes van Gerrit van der Veen die met hun moeder in het huis kwamen onderduiken. 
Maar het dienstmeisje van de familie vierde feest met de Duitse soldaten en stal voor haar 
vrienden de laatste cognac uit de kast. Toen ze echt weg moest en geen getuigschrift meekreeg, 
dreigde ze: ‘Ik weet best wat voor kind u in huis heeft!’ Toen kwam Jan van Hulst in actie; hij 
schakelde een goeie Amstelveense politieman in die op zijn beurt het dienstmeisje bedreigde: 
‘Zó, heb je dat aldoor geweten van dat Joodse kind? Dan ben je medeplichtig, hou maar gauw 
je mond!’ Het meisje viel stil, maar Lieneke was toch niet veilig meer. Dora bracht haar met de 
trein naar een adres in Zwolle, nota bene in een coupé vol Duitse officieren die aan de vlechten 
van het kind trokken.

Maar de onderduikers bleven in huize Van der Klei komen en gaan. Soms bracht Gerrit van 
der Veen mensen die op een vals persoonsbewijs wachtten, terwijl Dora hun haar verfde en 
hun wenkbrauwen afschoor en dat soort dingen, waarna ze gereed waren voor de pasfoto die 
ergens in Amstelveen door een ingewijde fotograaf gemaakt werd. Tandarts Van der Klei maakte 
voor zijn zwager Gerrit zelfs een voorschuifgebitje, waardoor de verzetsman er dwaas uitzag en 
helemaal niet meer op zichzelf leek, vooral als hij ook nog een bolhoed opzette.

De boom werd hoe langer hoe dikker
Nieuwer-Amstel behoorde niet tot het soort plattelandsgemeenten waar het Joodse leed op 
afstand bleef. Daarvoor was Amsterdam veel te dichtbij. Bovendien hadden er in Amstelveen 
ook heel wat Joden gewoond. Maar hoeveel mensen er in de gemeente onderdoken is niet na 
te gaan, want het gebeurde in het diepste geheim en na de oorlog is er ook lang niet altijd over 
gesproken.

Vooral over de plaatsen waar méér Joden onderdak vonden of waar nog ander verzetswerk 
gebeurde is wel het een en ander bekend geworden. In sommige huizen en boerderijen zaten 
onbegrijpelijk veel onderduikers, en hoe meer mensen er kwamen, hoe moeilijker het werd een 
volgende te weigeren. Wanneer je huis eenmaal vol zat en je kende iemand die ‘goed’ was, vroeg 
je of ze dáár mensen konden hebben; je zei nooit ‘Joden’, altijd ‘mensen’. En dan begon het op 
dat andere adres ook. De boom werd hoe langer hoe dikker. Zo had de communistische Annie 
Knikker in de Heemraadschapslaan, net als haar straatgenoten Blokland, haar huis altijd vol. 
Mevrouw Oostenbroek, zelf Joodse maar gemengd gehuwd, had nog de moed haar huis telkens 
open te stellen voor andere ‘mensen’. De man van woningbouwvereniging Rochdale, Jo Vis, 
had in 1943 zijn handen zó vol aan het helpen van onderduikers, dat hij nog maar halve dagen 
werkte. Zijn woning was een van die doorgangshuizen waar de mensen werden opgevangen 
tot er een goed ander adres gevonden was. Veel onderduikers werden ook nogal eens verplaatst, 
wanneer er gevaar dreigde of er geen eten genoeg meer was.

Het was in Amstelveen heel dikwijls Mies die zorgde voor de begeleiding naar het volgend 
adres. Langzaamaan bleven er ook mensen achter in het huis waar zij woonde bij de familie 
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N. in de Van der Veerelaan. Soms waren er wel zeven gasten. Als er onraad was, plaatste Mies 
een kaartje voor het raam: ‘Besmet gebied’. De Duitsers waren als de dood voor ziekten. Op 
een dag was het feest in huis, want Mies had vis kunnen kopen. Die was ze aan het bakken en 
de onderduikers stonden met hun bord in de rij in de keuken. Zonder dat iemand het merkte 
sprong de keukendeur open. Een politieman kwam op de lichtkier af en stond plotseling op 
de drempel. Hij liet zijn blik langs de versteende rij mensen glijden en zei: ‘Jullie moeten echt 
voorzichtiger zijn!’ Sindsdien, als er onraad was, kwam er altijd een seintje van de Amstelveense 
politie bij Mies.

De Pauluskerk en boer De Groot
Midden in de enclave van Duitse officieren lag de Pauluskerk. Niemand was zo gek om te 
denken dat dáár Joodse onderduikers zouden kunnen zitten. Misschien was de plek juist daar-
om wel veilig. Het tegen de kerk gebouwde huis van kostersechtpaar Sytsema werd ook zo’n 
doorgangshuis voor ‘mensen’. Vanuit het huis kon je via een luik in de ruimte onder de kerk 
komen, dus als er gevaar dreigde schoof het verzamelde Joodse clubje onder het gereformeerde 
kerkgebouw. De kerkeraad wist daar niets van, maar de felle preektijger ds. Dragt zat elke avond 
met de koster en de onderduikers naar de Engelse zender te luisteren – op een zeer bijzondere 
plaats: in de preekstoel ...

Sytsema kreeg zijn onderduikers meestal via het gecombineerd circuit van socialisten en 
gereformeerden. Dikwijls klopte tegen achten Piet Brons aan bij het kostershuis. In het begin 
zei hij wel: ‘Als die mensen hier niet kunnen blijven, stuur ik ze de straat op’. Want zijn eigen 
huis zat óók al vol. Van het kostershuis werden de mensen dan vaak weer doorgestuurd naar 
boer De Groot aan de Amstelveenseweg, en het was Mies die ze wegbracht. Het gezin De Groot 
bestond uit zeven personen en er waren minstens tien onderduikers in huis. Men noemde de 
boerderij wel ‘het kleine Jeruzalem’. Maar dat is een verhaal apart! (zie hoofdstuk vii, paragraaf 3).

Dienen op Vredeveld
In de avond van de 5e oktober 1943 kwam Betty Goedhart over de Amstelveenseweg gelopen. 
Er waren zoeklichten in de lucht en de flaK bij de Bosbaan dreunde. Betty was een Joodse 
Amsterdamse. In juni was haar hele familie weggevoerd; alleen zij was ontkomen en zat onder-
gedoken in de stad. Nu had ze opdracht gekregen in de richting van de Kalfjeslaan te lopen. Ze 
wist niet wat haar bestemming was.

Toen kwam haar een fietser tegemoet die stopte, haar aankeek, de weg overstak en zei: ‘Spring 
maar achterop’. Het was de heer Hoffman uit de Van IJsselsteinlaan, die haar via de keukendeur 
bij zijn gezin binnenbracht.

Een paar dagen later kwam ds. Boon, de directeur van het hervormde bejaardenhuis Vre-
develd op bezoek. Hij vertelde dat ze vanaf 13 oktober kon gaan werken in de keuken van het 
huis. ‘Ik was het tweede Joodse meisje dat tussen het personeel werd geschoven. Op den duur 
waren we met ons vieren. We werden normaal betaald en dat deed ons veel goed.’ Ook werden 
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er Joodse bejaarden onder de bewoners binnengehaald. Alleen ds. en mevrouw Boon, het por-
tiersechtpaar en ds. Van Kuiken waren op de hoogte. De meisjes wisten het op den duur ook 
van elkaar. Hun kamers lagen vlak bij de woning van de directie; als er onraad was konden ze 
snel gewaarschuwd worden.

‘... Er is telefoon voor juffrouw Goedhardt!’ meldde op een dag iemand toen iedereen aan tafel 
zat. In een impuls wilde Betty opspringen; tóén bleef ze bevroren zitten. Iedereen kende haar 
onder haar valse naam De Goede, maar er was een ander meisje dat net als zij in werkelijkheid 
ook Goedhardt heette. In een seconde zou je alles hebben kunnen verraden. Altijd moest je op 
je hoede zijn ...

Ontsterren
‘Ondergetekenden, Prof. Dr. C. U. Ariëns-Kappers en Dr. A. de Froe, arts, anthropoloog, docent 
aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek 
verklaren, dat zij ... een uitvoerig anthropologisch onderzoek hebben verricht bij mevrouw 

... om in leven te blijven je voorgeslacht en je eigen botten verloochenen.
foto: mevr. m. mater-van hulst, amsterdam
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Pauline van Hulst-Horowitz. ... Het betrof het rasuiterlijk en de raskenmerken van de onder-
zochte. Mevr. van Hulst vertoont geen joodsche kenmerken en heeft over het algemeen ook 
geen joodsch uiterlijk ...’

Dit zijn fragmenten uit een verklaring van 21 maart 1943, waardoor Pauline van Hulst ont-
sterd kon worden. Wie als Jood zo gelukkig was zijn afkomst en de vorm van zijn eigen botten 
officieel te kunnen verloochenen met een verklaring van twee antropologen dat hij niet was 
die hij was, kon gered worden van deportatie en dood. O, waanzin van de rassendiscriminatie!

Begin maart had Jan van Hulst bij dokter De Froe op de stoep gestaan. De Froe was voor de 
oorlog huisarts geweest en had eHBO-lessen gegeven aan de medewerkers van het Amstelveense 
Rode Kruis. Hij had gewoond in het befaamde pand Amsterdamseweg 511, waar nu de Duitse 
kinderen werden onderwezen in de hoge idealen van de discriminatie-leer. Na enige omzwer-
vingen had hij zich aan de Keizer Karelweg gevestigd, bij de Graaf Aelbrechtlaan (tegenover ir. 
Romp). Hij had inmiddels een eigen laboratorium bij het Tropeninstituut aan de Mauritskade 
in Amsterdam.

‘... Het kwam dikwijls voor dat Joodse burgers zogenaamd “ont-sterd” wilden worden. Men 
zei dan bijvoorbeeld: “Mijn Joodse vader is mijn echte vader niet”. Dat moest men juridisch 
bewijzen en daar was een antropologisch rapport voor nodig. Daar kon ik voor zorgen. In een 
ingewikkeld verhaal noemde ik een lange lijst met eigenschappen waardoor ik zogenaamd 
sluitend bewees dat de één geen nazaat kon zijn van de ander. Soms had ik daarbij van een arts 
een bloedgroepverklaring nodig. Ik liet hem dan uitdrukkelijk blijken welke bloedgroep mij 
het beste uitkwam.’ [40]

Van Hulst vroeg De Froe te willen helpen met het ontsterren van zijn vrouw, en De Froe 
‘bewees’ dat Paula Horowitz maar drie Joodse grootouders had. Ook de drie dochtertjes moesten 
daarvoor op Joodse kenmerken onderzocht worden. Bij een beschikking van 15-7-1943 werd 
Paula officieel ontsterd en Jan kon ambtenaar blijven. Paula van Hulst-Horowitz kon nu ook 
weer de medicijnen voor haar nierziekte krijgen. Maar het wrange was, dat de ziekte intussen 
al te veel had toegeslagen ...

Het was te verwachten dat Van Hulst en De Froe bleven samenwerken. Van Hulst wist 
heel wat Joodse mensen die ontsterd wilden worden. Samen begonnen zij voor een aantal 
onderduikers te zorgen. Zij kwamen elke avond bij elkaar om allerlei dingen te bespreken. Wat 
moest er bijvoorbeeld gebeuren, wanneer er een onderduiker stierf? Zo iemand kon je niet 
met alle eerbetoon het huis uitdragen. De Froe en Van Hulst zorgden samen dat zo’n lichaam 
ongemerkt naar het anatomisch lab werd gebracht. Het ging per fiets. Eén keer, vlak voor het 
Tropeninstituut en voor de ogen van een paar ss’ers, viel de kist met stoffelijke resten van die 
fiets, maar het deksel zat gelukkig stevig dicht. Eenmaal in het lab verloor de droevige last zijn 
bijzonderheid en kon ongemerkt vandaar worden begraven.

Het laboratorium had een extra uitgang via het instituut voor hersenonderzoek. Dr. De 
Froe liet wel eens mensen voor onderzoek uit de Hollandse Schouwburg komen. Er kwam dan 
een oppasser mee. Door de andere uitgang liet hij die mensen snel vertrekken. En die oppasser 
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bleef maar zitten wachten! Als hij kwam vragen waar zijn gevangenen bleven, speelde De Froe 
verbazing: ‘U heeft zitten slapen – ze zijn al lang gepasseerd!’

Maar dit alles was wèl gevaarlijk. Calmeyer, het hoofd van de Duitse instantie waar de 
antropologische rapporten werden getoetst, was geneigd de verklaringen te accepteren, ook 
toen hij begon te begrijpen dat ze niet altijd juist waren. Hij besefte namelijk welk lot de Joden 
tegemoet gingen. Calmeyer was echter wèl voorzichtig. Op een dag drong het tot hem door 
dat dr. De Froe op grote schaal verklaringen vervalste; hij stuurde hem openlijk een briefje: ‘Je 
moet een beetje uitkijken!’ Maar uitkijken betekende activiteiten terugnemen, wat een zekere 
dood zou betekenen voor een aantal Joden. De Froe bleef ontsterren; het is een raadsel dat hij 
niet werd gegrepen.

De Jodenput
Even bezuiden de Burgemeester Colijnweg moest in het Bosplan een vijver worden gegraven. 
Nu was er een groep gemengd gehuwde Joden van boven de 45 jaar, die volgens de Duitse regels 
geen kwaad meer konden en niet gedeporteerd hoefden te worden. Maar ze mochten geen beroep 
meer uitoefenen en ze zaten thuis. Deze mensen werden tewerkgesteld aan die vijver, die al snel 
‘de Jodenput’ werd genoemd. Mevrouw Jacoby herinnert zich hoe haar man met de speciale 
Jodentram door Amsterdam naar het Haarlemmermeerstation moest reizen. Vandaar ging het 
met de trein naar het station Amstelveen. De Joden hadden een apart compartiment, want een 
Jood mocht andere mensen niet ‘besmetten’. Men hoeft het niet te geloven, maar de passagiers in 
het andere deel van de trein waren nog wel eens jaloers, omdat de Joden meestal konden zitten!

Er was geen Duitse bewaking bij de Jodenput; het terrein was afgezet en de bazen van de 
Heidemij hadden de leiding. Daardoor hadden de onervaren gravers het betrekkelijk goed. ‘Het 
loon was ƒ 20,- per week (een clandestien brood kostte ƒ 35,-). Er was een mathematicus in het 
gezelschap die berekende hoeveel tijd ze rechtshalve moesten werken voor die twintig guldens. 
Als die tijd om was, saboteerden ze het werk.’ [94]

Maar er was nog een tweede groep Joden, korte tijd maar, zo’n 35 à 40 man. Die kwamen elke 
dag lopend via de Koenenkade uit Amsterdam. Ze moesten sloten graven in de oeverlanden van 
de Nieuwe Meer. Ze mochten geen laarzen hebben, ze stonden met hun schoenen in de modder. 
Op een dag kwamen er vier overvalwagens. Ze werden daarin meegenomen en de bazen van de 
Heidemij hebben hen nooit meer gezien ...

Vught
In 1942 was er bij Vught een nieuw concentratiekamp gebouwd voor gestrafte Nederlanders, 
met een onderafdeling voor Joden. De Duitsers lieten niets na om de Joden ertoe te bewegen 
zich vrijwillig voor Vught te melden en spiegelden het kamp voor als een keurig arbeidskamp, 
waar de Joodse mannen zich mèt hun gezinnen zouden kunnen vestigen. In maart en april 1943 
werd de toon van de oproep klemmender: vóór 23 april moest elke Nederlandse Jood zich gemeld 
hebben. Het gold alleen niet voor Amsterdamse Joden; daar had de mof een ander ideetje voor.
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De angst om anders naar Auschwitz getransporteerd te worden, bracht een groot aantal Joden 
ertoe zich dan maar te melden voor Vught. Op 22 april, de laatste dag van aanmelding, waren 
dat er 4000, waaronder 29 Amstelveense Joden, zo ongeveer de laatste vrije Joden.

Op 29 september werd het idee voor Amsterdam uitgevoerd: er was toen een laatste grote 
razzia waarbij 10.000 Joden werden opgepakt, onder wie uiteindelijk zelfs de mensen van de 
Joodse Raad die waren ingezet om de deportaties keurig te begeleiden.

Nu waren er alleen nog maar gemengd gehuwde Joden buiten de kampen. En het verscholen, 
verstrooide volk in de achterkamers ...

Mevrouw Rood in Westerbork
Dat mevrouw Rood in Westerbork zat, was een dagelijks verdriet voor ieder die haar kende. 
Tineke Guilonard en een aantal vrienden – de ijverige leerlingen van Johan Benders – zonnen 
op een middel om haar te bevrijden. Ze reisden begin 1943 met de trein naar Westerbork en 
namen hun fietsen mee. Ze hadden een stoutmoedig plan! Op een dag dat de commandant 
afwezig was fietsten ze naar het kamp om hun leraar Hijmans zijn medicijnen te brengen. Daar-
voor hadden ze een speciale brief bij zich voor de commandant. Diens plaatsvervanger liet hen 
zonder verdere navraag het kamp binnen. Tineke had zich opvallend gekleed, zodat niemand 
eraan zou twijfelen dat zij het was die het kamp straks weer verliet. Ook had ze een zwart haar-
net om haar haar geknoopt – de kleur van het haar van mevrouw Rood. Midden in het kamp 
viel ze zogenaamd flauw. De begeleidende sd’er ging verder met de anderen en Tineke bleef 
achter. Snel sprak ze iemand aan die mevrouw Rood voor haar ging waarschuwen. Het was een 
ontroerend weerzien – Tineke en ‘tante Sap’ voelden een hechte band met elkaar. ‘Tante Sap!’ 
drong Tineke aan, ‘neemt u mijn fiets en doe mijn jasje aan, dan denken ze dat ik het ben en 
kunt u zó het kamp verlaten!’ Tineke vertrouwde erop dat ze later als niet-Joodse gemakkelijk 
weer buiten de poort zou kunnen komen.

Maar mevrouw Rood weigerde: ‘Dan gaat mijn hele barak voor straf op transport; daar zou 
ik niet mee kunnen leven ...’

En ze bleef in Westerbork, mevrouw Rood, van wie iedereen hield ... en nu nog meer!



246

VI.4

NERGENS ENIG LICHT

Dagboek
L.: 20 januari: We hebben er een prinses bijgekregen, ‘k weet nog niet hoe ze heet. Ik krijg geen volle 
melk meer van de melkboer en moeder betaalt al 80 cent. Eieren kosten 72 cent. Een suikerbon ƒ 7,-. 
Met mijn kolen is het treurig gesteld. 1 februari: Ik heb jouw smoking geruild voor 1 pond boter, 2 
kilo suiker, 1 snoepbon en een jambon. (5 februari: het ongeluk.) 24 april: ’t Wordt nu met de voed-
selvoorziening hoe langer hoe treuriger. Boter is er niet meer te krijgen, al heb je bonnen – evenmin 
als kaas of appels of gort. ’t Wordt hoe langer hoe erger. Ik krijg alsmaar bloemen, iets anders is er niet 
meer voor een zieke. Snoepbonnen krijgen we niet meer, alleen kinderen. 1 mei: Moeder is zo oud 
geworden, ze schrompelt helemaal in. Vader ziet er trouwens ook slecht uit. 14 mei: We moeten onze 
radiotoestellen inleveren. ’t Is een reuze sof, maar we hebben nog tien dagen de tijd en wie weet! 18 
mei: een ei kost nu ƒ 1,10, 1 liter melk ƒ 1,50, 1 pond boter ƒ 35,-. Daar is niet meer aan te komen. 24 
juni: Vandaag hebben we ons radiotoestel ingeleverd. 27 juni: Zondag. De buurt is erg stil. Radio 
hoor je niet meer.

P.: 17 juli: Vannacht zijn de kippen van Jan en Map gestolen. De koeien in de wei worden ook al 
gestolen. Ze slachten ze gewoon op de Wandelweg, midden in de nacht.

L.: 25 juli: Zondag en mooi weer. Vader kreeg een sigaartje van K. Het roken voor mannen is 
treurig. Zoals trouwens alles. Geen snoepje, geen koekje, niets meer. We krijgen nu groenten en fruit 
op de bon. ’t Zal mij benieuwen of het dan wat beter wordt. Deze hele week heb ik alleen een rooie 
kool gehad. 24 augustus: Er heerst in Amsterdam kinderverlamming. 26 augustus: Gisteren weer 
naar school (een school in Amsterdam). Er zijn maar weinig kinderen met het oog op de kinderver-
lamming. De bus is tegenwoordig nogal eens defect, maar gelukkig rijdt het treintje nog. 31 augustus: 
Wéér een Koninginnedag in oorlog en hoevele nog nadien? ’t Optimisme van de mensen vervaagt 
met de zomer. De mannen roken tegenwoordig ‘buk-shag’, dat wil zeggen de peukjes, die ze gebukt 
oprapen, worden weer gerookt in de pijp. 3 september: Wéér geen vlees deze week.

L.: 16 september: Mijn blauwe schoenen heb ik geruild voor een stukje zeep en een pakje zeeppoeder 
en 150 gr. kantwol voor een pond boter. 21 september: Vandaag begint de herfst en je kunt het al goed 
merken. ’t Is ineens veel kouder en regenachtig. De hoop dat het voor de winter is afgelopen heb ik 
opgegeven.

P.: 23 oktober: Jan zag gisteren een jongen op blote voeten naar school gaan. Er zijn geen klompen 
of schoenen te bekomen.

L.: 7 november: Hoe de mensen toch kunnen geloven dat het met Kerstmis is afgelopen is mij een 
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raadsel. Om het voedsel zou het zeker wel mogen. Kaas is er vrijwel ook niet meer: één ons in de 
veertien dagen en dan nog 20+. 15 november: Alle textiel gaat nu op speciale vergunning, dus nu kun 
je dan ook absoluut niets meer kopen. Alleen zakdoeken, boorden en bontmantels zijn nog vrij. Zelfs 
geen kousen en sokken. 29 november: We hebben tegenwoordig filmavonden in ons blok. Clandestien 
natuurlijk, maar dat verhoogt de attractie. Ik heb voor het eerst weer gedanst en het ging! Als je thuis 
komt kan ik tenminste dansen op het feest. 8 december: Op zondag mag in Amsterdam de tram niet 
meer rijden. Prettige maatregel voor mensen die verwanten in het ziekenhuis hebben. Kwam er toch 
maar een eind aan. Mijn lieve oudjes zijn er ook zo aan toe! 10 december: ’t Is weer erg koud en ik 
raak al aardig door mijn kolen. 16 december: Nog altijd bitter koud en hier en daar wordt al schaats 
gereden. 23 december: Eigenlijk kun je geen Kerstfeest vieren. Overal is diepe duisternis, nergens 
enig licht. Alles en iedereen is vervuld met haat jegens de tegenstander, en moeten we dan ‘Vrede op 
aarde’ zingen?

Beginnend gebrek
In 1943 groeide de haat. Het dagelijks leven speelde zich af tegen een achtergrond van lucht-
geweld, toenemende wreedheid van de bezetter, oorlogsberichten en vooral geruchten, angst 
voor deportatie en een groeiend gebrek aan vrijwel alles. Voor Nieuwer-Amstel kwam daar nog 
de dwangarbeid bij op Schiphol en voor de Luftwaffe-onderkomens in Amstelveen. Aan som-
mige mensen begon je te zien dat ze gebrek leden. De kwaliteit van het wekelijks voedselpakket 
daalde schrikbarend. Op de distributiebonnen kon men niet veel meer krijgen dan de helft van 
wat men aan calorieën nodig had. En zelfs die bonnen waren geen garantie voor het verkrijgen 
van voedsel, want de aanvoer was zeer onregelmatig. Als er bij een winkelier een voorraadje 
van het een of ander binnenkwam, ging dat bericht als een lopend vuurtje door de buurt, en 
binnen een ogenblik stond er een lange rij voor de deur. Er kwamen allerlei surrogaten op de 
markt: eikeltjes-koffie, thee van boomtwijgjes, chocolademelk van cacaodoppen. Jus maakte je 
van blokjes die hoofdzakelijk uit zout bestonden. Er begonnen kinderen op te groeien die nog 
nooit een reep chocolade of een sinaasappel hadden gezien of geproefd. Door het gebrek aan 
vlees, vet en eieren kregen de mensen geen opbouwende stoffen meer, en vooral de kinderen 
leden daaronder in hun groei. Het tekort aan groenten en fruit veroorzaakte vitaminegebrek en 
het weerstandsvermogen verminderde. Tbc, difterie en andere besmettelijke ziekten begonnen 
weer veld te winnen.

In augustus 1943 brak er in Amsterdam kinderverlamming uit en bleven de scholen na de 
vakantie een paar weken gesloten; voor de zekerheid gebeurde dat ook in Amstelveen. Het was 
geen schande meer als je vlooien of luizen had. Want zeep was amper meer te krijgen. Er kwam 
wel een zeepachtig produkt op de markt, samengesteld uit gemalen beenderen, maar daarmee 
schuurde je voornamelijk je huid kapot. ’s Avonds ging bij de kinderen de luizenkam door het 
haar en je schudde boven de wastafel de vlooien van je sokken als je van school kwam. Toen 
er geen schoenen meer te koop waren, ontstond er een handel in plankjes met touwen. In de 
winter was dat echt niet warm. Leer werd een haast vergeten produkt; in het treintje verdween 
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de leren bekleding van de banken. Soms zette iemand een tas naast je neer die nog rook naar 
die eigenaardige smookgeur die altijd in de wagons hing. Fietsen was ook geen pleziertje meer, 
op die massieve banden. Een enkeling probeerde zijn kapotte luchtbanden te vullen met stro 
of gras, en liet dan bij het fietsen een spoor van spinazie-achtig sap na.

Wie veel geld had, kon nog wel aan bonnen en eten komen. De ‘zwarte handel’ tierde welig. 
Voor de meest ongelooflijke prijzen konden mensen met geld nog van alles kopen. Dus kwam 
de grootste ellende neer op de armen, die bijvoorbeeld bonnen verkochten om op andere bon-
nen eten te kunnen kopen. Dat betekende dat ze nog minder kregen dan het magere rantsoen, 
in dunne versleten kleren rondliepen en – ja, hun kinderen soms op blote voeten de straat op 
moesten sturen.

Met Pasen 1943 kreeg het hele Nederlandse volk een verrassing: een ei. Jongeren kregen zelfs 
twéé eieren. De hele familie kwam kijken bij het koken (vet om te bakken was er meestal niet), 
en je at dat ei of het een toverei was, hopend dat het niet kleiner zou worden terwijl je at.

Voor de vrouwen was de druk van het tekort het zwaarst, omdat zij de honger van hun gezin 
moesten zien te stillen met bijna niets. Ze klopten de dingen maar een beetje op. Had je boter, 
dan deed je er water bij en klopte tot je twee keer zoveel had. De slechte, natte en aangestoken 
aardappels werden in de schil gekookt. Als er verse groente was, ging zelfs het hardste blad mee 
in de pan.

Tabak was sinds mei 1942 op de bon, en je mocht kiezen: òf een rokerskaart, òf een snoep-
kaart. Ook veel vrouwen kozen de rokerskaart: voor hun man. Want snoep kon je met bon en al 
tòch niet krijgen. De kwaliteit van de tabak was slecht, maar de Nederlandse mannen rookten 
nu eenmaal veel, en daarom kwam de ‘buk-shag’ in de mode: van zes soms door te bukken 
opgeraapte sigarettenpeukjes kon je een nieuwe sigaret draaien of een pijpje roken. Vraag niet 
hoeveel nicotine er op die manier naar binnen kwam. Nog slechter dan deze buk-shag smaakte 
de surrogaat-tabak, die bestond uit fijngesneden gedroogde boombladeren. Maar er ontstond 
een aardig tijdverdrijf, een nieuwe cultuur: het zelf kweken van tabak in je volkstuin. Aan lijnen 
op zolder hingen in de winter lange rijen tabaksbladeren te drogen. Maar dat was natuurlijk 
wèl alleen op het platteland!

Er begon een levendige ruilhandel op gang te komen. Wat had je aan een Perzisch tapijt of 
een gouden armband als je honger had? Familiesieraden werden geruild tegen zakken erwten 
of flessen koolzaadolie. Kleren ruilde je voor boter of bonen. Wie een baal rogge had ‘georgani-
seerd’, kon die misschien weer ruilen voor schoenen. Het woord ‘organiseren’ begon betekenis 
te krijgen van ‘handig op de kop tikken’ of zelfs van ‘gappen’, liefst van de moffen. Vooral 
veel kinderen werden kleine gauwdieven die thuis werden geprezen om hun handigheid. Er 
waren ook wel moeders die verontrust mompelden: ‘Mijn kind wordt een dief ’, terwijl ze de 
georganiseerde koolraap niettemin snel in stukken sneden en in de pan stopten. ‘Organiseren’ 
begon een onderdeel van het dagelijks patroon te worden. En ‘de boer opgaan’ hoorde bij het 
boodschappen doen. De lage rantsoenen voor brandstof en elektriciteit dwongen de mensen om 
hout te gaan sprokkelen, turf te steken of kolen te bietsen. Of de sieraden van oma en het hele 
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gespaarde kapitaaltje om te zetten in warmte. In 1943 was het toegestane gasverbruik gemiddeld 
384 m3; gelukkig kreeg het Amstelveense gasbedrijf het op een of andere manier voor elkaar het 
werkelijk verbruik nog op gemiddeld 628 m3 te houden. Een moeilijkheid met onderduikers 
was, dat je de ogenschijnlijk lege kamers tòch een beetje moest verwarmen. Als dat bekend was 
bij het gasbedrijf versierde het clandestiene rantsoenen.

In zeker opzicht leek al het gesprokkel, de extra huisvlijt, het primitiever wordende leven, 
het steeds vegetarischer eten niet zo ongezond. Maar omdat er vetten en andere voedingsstoffen 
ontbraken en de kleding dun werd, was dat ‘gezonde’ leven niet gebaseerd op een gezond lichaam. 
Wat vanuit een welvarend bestaan romantisch lijkt, is vanuit het gebrek alleen maar ellendig.

Distributiedienst
Bij de distributiedienst waren zo langzamerhand 30 ambtenaren in dienst. Hoe minder er te 
verdelen was, hoe meer mensen er nodig waren om het garen steeds dunner te spinnen. Naast 
het nogal anti-Duitse personeel werd de dienst ook gezegend met de ijver van twee nsB’ers. 
Eén van hen was er door Westendorff neergezet, maar chef Van Damme gaf hem een kamertje 
achter in het gebouw, waar hij in z’n eentje zat te kniezen. Op een dag moest Van Damme met 
de officiële leider van de dienst, gemeentesecretaris Van Siks, bij de Ortskommandant van 
Amsterdam komen, die te kennen gaf dat onregelmatigheden bij de distributiedienst zouden 
leiden tot arrestatie van de leider. Niet lang daarna complimenteerde de secretaris Van Damme 
met zijn uitstekende werk en gaf hem officieel de leiding van de distributiedienst.

De uitreiking van bonkaarten gebeurde elke vier weken op een aantal plaatsen in Amstelveen, 
en verder in Nes, Duivendrecht en Ouderkerk. William Picard had de leiding van deze afdeling. 
De heren Buis en Van Ommeren hielden zich bezig met de detailhandel. Elke week kwamen 
de winkeliers de door hen ontvangen bonnen inleveren, waarvoor ze dan weer bewijzen kregen 
waarmee ze nieuwe voorraden konden aanschaffen.

En dan was er een afdeling medische zorg, beheerd door de heer Baller, die extra bonnen 

Bonnen voor door de gemeente aangekocht voedsel.
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uitreikte aan zieken enzovoort. Over één afdeling werd nooit gesproken, maar die ontwikkelde 
zich door alle vertakkingen van de distributiedienst heen: de geheime zorg voor Joodse en 
andere onderduikers.

Een randgemeente: geen vlees en geen vis
De moeilijkheid voor Nieuwer-Amstel bij de voedselverdeling blééf dat het een randgemeente 
was, geen stad en geen land, wat letterlijk betekende: geen vlees en geen vis, geen groenten 
en fruit. Het platteland had het over het algemeen beter dan de stad, maar dat ging voor de 
woonwijken in Amstelveen niet op. Niettemin liet het plaatselijk verdelingskantoor Amsterdam 
in 1943 Nieuwer-Amstel afvallen voor de verdeling van verse groenten en fruit. Dat betekende 
dat men kool at en nog eens kool. In juli 1943 gingen voor het hele land groenten en fruit op 
de bon. Dat zou nog niet zo erg zijn geweest als er iets te verdelen was geweest. Maar op 25 juli 
moest Jo Lodewijk in haar dagboek schrijven: ‘Deze week heb ik alleen een rode kool gehad.’ 
In de zomer!

Dus gingen ook de Amstelveners de boer op om aan wat groenten te komen, of aan graan en 
peulvruchten. De cccd, de Centrale Crisis Controledienst, moest er toezicht op houden dat er 
geen voedsel buiten de officiële leveranties om werd verhandeld. De controleurs stonden bij de 
oogst om ervoor te zorgen dat er geen zak graan of peulvruchten werd achtergehouden. In de 
zomer reisden ze mee met de graandorsmachine, die dag in dag uit in het land stond te ronken. 
Er waren ‘goeie’ en ‘kwaaie’ controleurs bij de dienst; het lag er maar aan wie je trof. Het kwam 
er nogal eens op neer dat je als boer je eigen graan moest stelen om wat te kunnen uitdelen aan 
buren en familie of aan de hongerige stedelingen die aan het hek kwamen.

Ook de Amstelveense nsB-burgemeester ontdook de cccd herhaaldelijk op grote schaal, 
door op eigen gelegenheid voedsel voor de burgerij te kopen. In januari 1943 tikte hij voor eigen 
rekening 180.000 kilo appels op de kop, die met twee schepen werden aangevoerd bij de losplaats 
aan de Amstel. De ambtenaren deden ook niet meer wat zij gewend waren: zij losten de schepen, 
wogen in het slachthuis de appels af en zorgden voor de inning van het geld. In een lange rij 
stond de bevolking bij het slachthuis te wachten. De kinderen verplaatsten hun speelterrein 
naar dit soort plaatsen. Intussen kookte Steef de Koning in zijn café heerlijke erwtensoep voor 
de ambtenaren. Het vlees kwam uit het slachthuis en de erwten waren door de ambtenaren zelf 
georganiseerd uit de kelder van de sociale dienst, die toen huisde in een villa aan de Handweg. 
In datzelfde huis zat waarschijnlijk een afdeling van de cccd, die in de kelder in beslag genomen 
voedsel opsloeg. Westendorff kreeg voor zijn aankoop van de appels trouwens een proces-verbaal 
van de cccd en een reprimande van de voedselcommissaris.

Op 22 mei tikte het rijksbureau voor huiden en leer hem op de vingers voor zijn eigen-
machtig optreden inzake de klompen. In het vervolg moest er een vergunning zijn voor het 
in de gemeente maken van klompen. Op 27 juli kreeg Westendorff een nieuwe berisping van 
het rijksbureau voor hout: het leveren van gemeentelijk wilgenhout aan de klompenmakers 
was in strijd met de bepalingen voor de distributie van inlands hout. Intussen was de afgifte 



251

vi.4 nergens enig licHt

van klompen door de burgemeester helaas overgedragen aan de Nederlandse Volksdienst, de 
instelling die in samenwerking met Winterhulp alle liefdadigheid in Nederland voor zich had 
opgeëist. En waar zat de Volksdienst? – in het kringhuis van de nsB, en het was de zwager van 
Mussert, kameraad Molenaar uit Randwijck, die de verdeling regelde. Dan maar liever op blote 
voeten, zou je denken.

Soms kon Westendorff door zijn connecties in de textiel nog wel eens aan stoffen komen. De-
cember 1943 kon hij lappen kunstzijde ter beschikking stellen aan scholen. Op een dag kreeg 
de burgemeester een uitnodiging van zuster Albertina van de rooms-katholieke meisjesschool 
om eens te komen kijken wat er met de stof gebeurd was. Vijftig meisjes stonden aangetreden 
met zelfgemaakte onderjurken over hun kleren heen; en zongen een welkomstlied ...

De dag voor Oudejaar riep Westendorff de Amstelveense groentehandelaren bijeen voor een 
vergadering met een vertegenwoordiger van de groenten- en fruitcentrale, Meyerink. Voor de 
16 verzamelde handelaren deed groenteman Smit het woord: ‘Er heerst grote ontevredenheid 
onder de bevolking: de grote tegenstelling tussen de levering van groenten en fruit aan Am-
sterdam en Amstelveen móét de bevolking wel opvallen.’ Meyerink wierp tegen dat de stad het 
moeilijker had dan het land. Voor een rayon dat tegelijk produktie- als consumentengebied 

Graandorsmachine met links op de voorgrond een controleur. ‘Je moest als boer je eigen 

graan stelen.’  foto: j. a. andriessen, amstelveen
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was, kon de behoefte nu eenmaal moeilijk worden vastgesteld. Waarop Westendorff uitriep: 
‘Je breekt in het treintje bijna je nek over de zakken groenten die de Amsterdammers bij onze 
tuinders wegslepen. Moet Nieuwer-Amstel daar de dupe van worden?’

Het hielp: voorlopig zou Nieuwer-Amstel weer groenten krijgen van de centrale markt in 
Amsterdam.

De geallieerde vliegers die over Nederland vlogen zagen beneden zich een vriendelijk land 
vol grazende koeien. Hoe kon er dan gebrek geleden worden? Maar er was nog geen ons vlees 
waarover men vrij kon beschikken. De slagers, die vroeger hun slachtvee zelf op de markt kochten, 
kregen nu het vlees geslacht toegewezen aan de hand van het aantal bonnen dat ze inleverden. 
Het vee was net zo bezet als het land en het waren de bezetters die erover beschikten.

Het laatste gelui
Door de oorlog veranderden de geluiden. Vertrouwde dagelijkse klanken begonnen weg te vallen 
en in die stilte manifesteerde zich het gedreun van de oorlog. Eind 1942 hadden de Duitsers 
aangekondigd dat ze de Nederlandse kerkklokken nodig hadden voor de oorlogsindustrie. 
Onmiddellijk had Westendorff aan de provincie geschreven dat de klokken van de hervormde 
Dorpskerk en van de kerken in Bovenkerk en Nes onmisbaar waren. Maar op 17 april 1943 
schreef de commissaris van de provincie aan de gemeenten in Noord-Holland dat alle klokken 
zouden worden weggehaald.

‘Luister nog maar eens goed,’ zeiden de mensen tegen elkaar. Dat laatste gelui, in februari 
1943, over de dorpen en de polders ... het was of een tijdperk werd uitgeluid, alsof een boze wind 
het geloof, de hoop en de liefde verjoeg ...

En daar werden de klokken uit hun torens gelicht: de klokken uit de St. Urbanuskerken in 
Nes aan de Amstel en Bovenkerk, de klokken uit de St. Annakerk en de hervormde Dorpskerk 
en zelfs de bel uit Huize Oostermeer. Toen de klokken van de Dorpskerk voor het laatste luid-
den, nam de radio er een grammofoonplaat van op; aan één kant het gelui, aan de andere een 
toespraak van de dominee, die werd opgenomen in zijn werkkamer. Eén zin moest Van Kuiken 
schrappen: ‘Moge de specie van deze klok gebruikt worden voor vreedzame doeleinden’. Niet-
temin werd de plaat nooit voor de radio gebruikt. Maar Van Kuiken verwerkte de gewraakte 
zin in zijn zondagse preek.

De hervormde klokken werden op donderdag, 4 februari om 12.00 uur neergehaald. Ze waren 
in 1641 in Enkhuizen gegoten – een grote klok van 485 en een kleine van 50 kilogram. Van Kuiken 
begeleidde het neerhalen plechtig met de woorden: ‘Getrouw hebt gij, o beide klokken, uw 
klanken doen horen over ons dorp. In vreugde en rouw, bij oorlog en vrede, bij brand en ramp 
hebt gij gewaarschuwd en gesproken. Des zondags hebt gij vriendelijk nodigend de gemeente 
opgeroepen tot de dienst van God. Thans zult gij zwijgen ...’

Het leek of de hele zondag anders werd. De lange rijen kerkvolk trokken in stilte naar hun 
kerken. De katholieke en protestantse heren namen steeds dieper hun hoeden voor elkaar af 



253

vi.4 nergens enig licHt

wanneer ze elkaar tegenkwamen op hun weg naar de Verlosser, die steeds meer het zinnebeeld 
werd van hun Bevrijder.

Later dat jaar kwamen er een paar lichtere klokjes terug in de gemeente, die waarschijnlijk 
niet goed genoeg waren om te worden omgesmolten tot oorlogstuig: in de St. Annakerk werd 
een klok uit Oudeschild, Texel, gemonteerd en in Nes een klok van het Raadhuis Groenmarkt, 
Den Haag. In de Dorpskerk werd een klok uit de Koepoort in Enkhuizen neergezet, maar niet 
opgehangen. De lust om te luiden was de hervormden vergaan.

In november had ds. Hinlopen zijn straf in Dachau uitgezeten en keerde terug in Amstelveen. 
Dat gaf een grote vreugde in wijde kring; zijn hervormde collega Van Kuiken viel hem van 
blijdschap om de hals. Maar Hinlopen was nu een man die wist: hij wist dat de Joden syste-
matisch werden uitgeroeid en dat was een verschrikkelijke kennis waarmee hij persoonlijk het 
mogelijke trachtte te doen. Hij wist ook iets anders: dat de ss-bewakers in Duitsland óók iets 
wisten, namelijk dat Duitsland de oorlog in wezen al had verloren. Was Amstelveen tijdens zijn 
gevangenis veranderd – had de voortgaande oorlog de mensen rijper en wijzer gemaakt? ‘Ach, 
nee, allemaal natuurlijk fel tegen de moffen; maar de bangen bleven bang en de verzetsmensen 
bleven even moedig doorgaan ...’ [99]

Een klok wordt uit de toren van de St. 

Annakerk naar beneden getakeld.
foto: fam. heilig, amstelveen
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De radio hoor je niet meer
Op 13 mei 1943 werden alle radiotoestellen verbeurd verklaard, behalve die van nsB’ers, blinden 
en invaliden. Nu was het niet altijd zo’n genoegen meer om naar de radio te luisteren. De omroep 
was één groot propagandaapparaat van de nazi’s geworden. Toch had de radio nog veel macht, 
want het medium was in 1940 nog betrekkelijk nieuw en radiosterren, goed of fout, werden 
beschouwd als een nieuw soort helden. De nsB’er Blokzijl wist met zijn radiopraatjes heel wat 
luisteraars te boeien. Gelukkig kon je ook nog luisteren naar de Bonte Dinsdagavondtrein en 
naar pater De Greeve of naar een concert van Johannes de Heer. Het belangrijkste van de radio 
was echter dat je er Radio Oranje uit Londen mee kon opvangen, of de Flitspuit. De Engelse 
zender werd zwaar door de mof gestoord, waardoor de stem op de achtergrond ook werkelijk 
zo ver weg leek als hij was.

Tussen 31 mei en 3 juli moesten de toestellen worden ingeleverd. De plaats van inlevering was 
voor Amstelveen de marechausseekazerne aan de Ouderkerkerlaan, waaruit de Nederlandse 
marechaussee was verdwenen. Heel wat mooie radiotoestellen hielden vanaf toen het verstopte 
koper gezelschap in kelders, tuinen, hooibergen en op de zolders van schuren en openbare ge-
bouwen. Vader Copier van de Amstelzijde deed het omgekeerde van wat verordend was: hij had 
nog geen radio gehad, maar kòcht er juist een om naar de Engelse zender te kunnen luisteren! 
Toch was een radio houden niet ongevaarlijk: de bezetter was al zo verbitterd en de straffen 
voor ontduiking van bepalingen zo zwaar, dat de mensen terecht bang waren. De angst zat er 
na de represailles bij de april-meistakingen diep in. Waarschijnlijk waren juist verzetsmensen 
voorzichtig en wilden zij hun werk niet in gevaar brengen door een niet-ingeleverde radio. 
Tweederde van het Nederlandse volk leverde uiteindelijk een toestel in, maar 40% daarvan was 
oud en krakkemikkig. Het mooie toestel zat ergens veilig verborgen, soms op een plek in kast of 
kelder waar een paar mensen in de avond samenkwamen om naar het illegale nieuws te luisteren.

‘De buurt is erg stil, de radio hoor je niet meer,’ schreef Jo Lodewijk op een zondag in juni 
in haar dagboek. Wat je door de open tuindeuren wel steeds meer hoorde op zondag, was het 
wat treurige geluid van een harmonium, of soms pianospel, en dan vooral toonladders. Want 
er werd goed geoefend voor de muziekavonden.

Ondanks het vele clandestiene luisteren was toch een groot deel van het volk voortaan ver-
stoken van radionieuws. Het waren de illegale krantjes die de leemte gingen opvullen. En soms 
was er een fladderend bombardementje van papier boven het land. Dan gooiden de geallieerden 
het door Radio Oranje samengestelde blad De vliegende Hollander boven de polders uit. Meestal 
werden ze gevonden door de boeren en daarna gingen ze van hand tot hand. Je snuffelde eraan, 
in de hoop dat je Engeland en de vrijheid rook.

Auto’s in het hooi
Intussen verdwenen er in Nieuwer-Amstel nog eens 13 auto’s naar de bezetter, zelfs van mensen en 
bedrijven die oorspronkelijk een vergunning hadden. Het was natuurlijk prachtig als je je wagen 
in een hooiberg kon verstoppen, maar dan moest er geen hooibroei komen, zoals bij een boerderij 
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aan de Middenweg. Toen de vlammen uit de berg sloegen kwam de Duitse brandweer hulpvaardig 
aangestoven. De mannen sleurden ijverig het hooi uit de berg en honderden Amstelveners keken 
toe. En toen kwam de hoge hoed van een verstopte Ford te voorschijn, tot schrik van de boer 
en alle toeschouwers. In triomf voerden de Duitsers de auto af. Zij ook een keer hun plezier ...

Boer Van der Schans had een boerenwagen met luchtbanden onder balen stro verstopt. Een 
slager dacht dat het een auto was en verraadde dat aan de Feldwebel. Die kwam poolshoogte 
nemen op het erf. ‘... Nee, ik heb geen auto,’ zei Van der Schans naar waarheid. De Feldwebel 
zei: ‘Als je liegt schiet ik je ter plaatse dood’. Zijn mannen begonnen het stro weg te halen. De 
familie Van der Schans keek als aan de grond genageld toe. Het oordeel van een Feldwebel over 
het verschil tussen een auto en een boerenwagen zou hier beslissen over leven en dood van vader 
Marius. En godzijdank – de Feldwebel vond de verstopte kar geen doodvonnis waard ... Hij had 
meer kunnen vinden, veel meer, maar de slager wist gelukkig niet dat de boerderij van Marius 
van der Schans vol onderduikers zat en een centrum was van illegaal werk.

En misschien is het een vermelding waard dat de bezetter op 28 mei 1943 ook schrijfma-
chines wilde vorderen in de gemeente, maar dat het gemeentebestuur moest melden dat er in 
de gemeente geen grote kantoren of banken waren die meer dan één schrijfmachine tot hun 
beschikking hadden ...

Het treintje bleef nog steeds rijden. Er waren speciale wagons: ‘Nur für Wehrmacht’, waarin 
overigens ook de Nederlandse vriendinnen van de heren meereisden. Ook waren er Tsjechische 
wagens met een kachel erin. De trein was telkens afgeladen, niet alleen met heen en weer reizende 
Amstelveners, maar ook met Amsterdammers die in de polders op voedseltocht gingen. Het 
station Bovenkerk stond ’s avonds zwart van de terugkerende stedelingen. Vader Bartels, chef 
van het Bovenkerkse spoorhuis, bleef zich daar heer en meester voelen. Hij sloot zelfs een keer 
de hele ploeg Hitlerjugend op in de wachtkamer, omdat ze de gewoonte hadden langs de lijn 
te marcheren, en dat mocht niet.

Solidariteit
Bovenkerk was een opperbeste plek, waar de mensen elkaar konden vertrouwen. In De Kat 
bleef ‘de beurs’ het dagelijkse nieuws bespreken en aan de Amstelzijde kon men ’s avonds in de 
fietsenzaak van ome Willem de Koning gezellig luisteren naar Radio Oranje. De mensen maak-
ten er het beste van – wat moest je anders! Elke maand kwam er bij de cafés nog een rantsoen 
jenever binnen. Bij Steef de Koning kwam dat altijd op de 24e aan. Dan stond er al een lange rij 
mannen voor de deur aan de Amstelzijde, voor twee borreltjes per man. Vader de Koning vroeg 
er de gewone prijs voor: 35 cent per stuk, maar er waren klanten die stevige bedragen boden voor 
een extra glaasje. Op Oudejaarsavond kwam er iemand die wel honderd gulden bood voor een 
fles jenever; vader Steef wilde er nooit van horen.

Bij buurman Lolle Hylkema van De Paardenburg hielden de Duitsers grote feesten. Maar 
Lolle kon hun bloed wel drinken. Hij liet zijn buurkinderen De Koning in de Paardenburgse 
keuken keihard vaderlandse liederen zingen om de Duitse feestvierders te intimideren.
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Elke woensdagavond was er in De Paardenburg een soos van een aantal notabelen uit de buurt: 
de dokter, de veearts en de burgemeester van Ouder-Amstel en de directeur van de Springstoffen-
fabriek. De heren bridgten met elkaar. Op een van die avonden werd Ouderkerks burgemeester 
opgebeld: iemand vertelde hem dat er ergens in de polder regelmatig zwart geslacht werd. De 
burgemeester vertrok schielijk om maatregelen te nemen. Even later stond de veearts op en liep 
naar de telefoon. Hij draaide een nummer en zei: ‘Je moest vanavond maar niet slachten ...’

Over zoiets werd dan nooit meer gesproken.
Je mocht niet met meer dan twintig mensen bij elkaar komen. Haast vanzelf hadden zich 

daardoor ‘groepen van twintig’ gevormd die beurtelings bij iemand thuiskwamen. Zo was er in 
de Witte Stad een groep van twintig ontstaan uit voornamelijk gereformeerden. Zij vergaderden 
over onderwerpen als ‘Hoe gaat het als de oorlog voorbij is’. Er werden lezingen gehouden, 
onder meer door dr. Bijleveld van de Raad van Arbeid en Henk Dienske, het hoofd van het 
Landelijk Overleg en districtsleider van het Amsterdams verzet. Dus men kan wel raden dat 
die avonden niet heel vrijblijvend waren, evenmin als de politieke huiskamerbijeenkomsten 
van de socialisten en de hervormde bijbelavonden en alle andere groepen van gelovigen, buren 
en politieke vrienden.

De bewoners van de Emmakade vormden een hechte gemeenschap. Daar had zich een groep 
van twintig gezinnen aaneengesloten, gesplitst in twee groepen van tien. Deze mensen hadden 
besloten elkaar te helpen om door de moeilijke tijden heen te komen. Per groep was er altijd één 
huis waar men twee keer per week terecht kon. Daar was dan vuur en licht, zodat de anderen 
dat uit konden sparen. Het wisselde telkens. Ook daar werd op die avonden dikwijls een lezing 
georganiseerd, en er waren conversatie-avonden met specifieke onderwerpen.

Gemeenschappelijk begon de Emmakade ook in andere zin te ‘organiseren’. Eén van hun 
activiteiten was het stelen van palen uit het Bosplan voor de winterse brandstof. Het gebeurde 
met een roeibootje, eens in de twee à drie weken, met vier of vijf man. Zij rukten uit op avon-
den in het najaar dat het stormde en regende; dan was er de minste kans dat de wachtposten 
bij het Leger des Heils het zouden horen. Achter het bootje sleepten zij een vlot voort over de 
Hoornsloot. Er was nog geen Thijssepark, alleen maar weiland, en de begroeiing in het bos was 
nog laag. Zij meerden af in de buurt van de Heidemaatschappij en sjouwden de palen uit de 
voorraden weg. De terugtocht was nog gevaarlijker. ‘En bij die eerste palen die we achter ons 
aansleepten ... wat voelden we ons bezwaard, echt als dieven in de nacht!’ [54]

Het gemeenschapsleven bloeide ongekend; dat was de lichte achterkant van de oorlog. Politieke 
en godsdienstige verschillen bleken minder belangrijk dan de overeenkomsten; saamhorigheid 
won het van eigenbelang. En ondanks alle zorg, misschien juist daardoor, bloeide de humor. 
Nooit werd er zoveel gemusiceerd, en zelfs Jo Lodewijk danste, met haar houten voet. Je leefde 
met elkaar als ‘straat’. In sommige buurten maakten mensen afspraken met elkaar – zoals in 
de Witte Stad – dat alle keukendeuren openbleven, zodat de kinderen bij luchtalarm, wáár 
ze ook speelden, overal direct naar binnen konden vluchten. In de Van Spaenstraat bleven de 
zolderdeuren naar de platte daken altijd van het slot; mensen die eventueel moesten vluchten, 
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konden dan via het dak en het huis van de buren ontkomen. Ook in de Van Spaenstraat waren 
muziekavonden. En op koninginnedag hing bij de familie Van Wesep de Nederlandse vlag 
tussen de schuifdeuren, met in het midden het portret van de koningin. In heel wat slaapkamers 
hing een grote kaart van Europa, waarop met vlaggetjes de bewegingen aan het front werden 
bijgehouden. Zo zag je pas goed hoe de mof in het nauw werd gedreven. Maar tegelijk beving 
de angst je, als je zag dat hij al zijn gram daardoor in het westen samenbalde.

Vooral in de zomer kon men nogal eens ontkomen aan de druk van de oorlog. Op de Amstel 
waren er zwem- en waterpolowedstrijden van de Snippen, en de Amstelveense Futen hielden 
wedstrijden in en om de Poel. Er werd druk gezeild, het houten zwembad had een geweldige 
aftrek. Als er geschoten werd, dook iedereen de badhokjes in, wat ook niet zo veilig was, want 
de granaatscherven bonkten in het hout.

De oorlogstoestand, die het hele vertrouwde levenspatroon omvergooide, leidde bij de jeugd 
nogal eens tot bandeloosheid. De sociale dienst maakte zich daar volgens het jaarverslag van 1943 
ernstige zorgen over. In Nieuwer-Amstel deden zich nog weinig schokkende gevallen voor, maar 
er ontstond vooral onrust over de onhandelbaarheid van de meisjes en moeders. Want veel vaders 
werkten voor de Arbeidsdienst in het buitenland. ‘Op vrijwel elk gebied neemt de vrouw de 
plaats in van de man, wat betekent dat zij zich afwendt van de haar meest eigen werkzaamheden 
welke van nature nu eenmaal liggen op het gebied van de gezinszorg.’ Het gevolg was, volgens 
het verslag, dat de vrouw het mooie van haar taak niet meer zag. Vrouwen die eenmaal zelf een 
werkkring gezocht hadden, voelden niets meer voor het huisgezin. ‘Is het wonder dat vele jonge 
huwelijken verkeerd lopen, omdat de vrouw als meisje niet geleerd heeft hoe het huishouden 
te besturen?’ Het akelige gevolg van de onwil van veel meisjes om nog huishoudelijk werk te 
doen was een groeiende dienstbodennood. ‘Thans zullen maatregelen getroffen worden, welke 
het werkende meisje omhoog haalt uit de sfeer die haar niet past.’

Welke maatregelen dat waren verhaalt het verslag niet, maar voorlopig was het de oorlog 
zelf die de macht in handen had en de meisjes tot die vermaledijde emancipatie bracht. Over 
sommige meisjes zweeg het jaarverslag; dat waren de ‘moffenmeiden’, die aten en dronken en 
vrijden met de Duitse soldaten die er in hun uniform zoveel kraniger uitzagen dan de magere 
Amstelveense jongens – voor zover die nog niet waren opgeslokt door de Arbeidsdienst of het 
onderduikcircuit.

Eind van het jaar moesten de Amstelveense mannen op Schiphol werken om de verwoeste 
luchthaven te fatsoeneren. De vorst viel die winter vroeg in. Daar ging vader, met zijn ongeoe-
fende kantoorhanden, of Jan, die toch al zo’n honger had en nu ook nog moest spitten. Maar 
met dat spitten viel het wel mee: het werk werd zoveel mogelijk gesaboteerd, en bij het eerste 
luchtalarm vluchtten de mannen voltallig met honderden over de Colijnweg naar Amstelveen. 
‘Er was geen mens meer op Schiphol. Op ons dooie gemak gingen we later terug, maar dan 
was de dag alweer om. En Eenoog, de Duitse officier die het werk leidde, had nog niets gedaan 
gekregen.’ [27]

Het voordeel was dat je te eten kreeg en een stuk zure Duitse kuch mee naar huis kon nemen. 
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Langzamerhand begonnen de mensen zich over te geven aan het oorlogsbestaan. Het duurde al 
zo lang en er was nog geen uitzicht op een einde. Dwangarbeid, voedseltochten, houthakken, 
tabak telen ... het leven werd steeds primitiever. Bij een aantal mensen voldeed het wel enigszins 
aan een oeroud verlangen naar eenvoud. Als die angst, honger en moedeloosheid er maar niet 
waren! Als je die voorraad kolen maar niet zo zag slinken, als je maar wist of hier ooit een eind 
aan kwam, als je die zoon van je maar niet zag toegroeien naar de leeftijd van de Arbeidsdienst! 
Doffe berusting, hoop en wanhoop wisselden elkaar af. En dan ook nog dat monster van inun-
datie en evacuatie, dat heel het westen van Nederland boven het hoofd hing!
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VERZET – LEVEN MET DE DOOD

Dagboek
L.: 4 februari: Van K. heeft niet veel hoop bij een gratie-aanvraag voor jou. Maar misschien is het voor 
die tijd afgelopen. Zelfs ik word een beetje optimistisch. 7 februari: ‘k Geloof wel dat na de dagen van 
jouw proces vrijdag de vreselijkste dag van mijn leven zal zijn. Met het verschrikkelijke ongeluk dat 
mij trof is toch mijn leven voor een groot deel in de war. Ik wil niet zeggen verwoest, want dat zou 
het zijn geweest als ik jou verloren had, en nu is het mijn rechter voet. Ik had bericht dat mevrouw 
Bakker in Amsterdam nieuws had over Siegburg. Ik was in de wolken en zou daar vrijdagavond 
heen. Ik was ongeveer 8 uur aan de kruising Vijzelgracht. ’t Was donker en razend druk. Ik stond 
net op de treeplank en werd er weer afgeduwd terwijl de tram ging rijden. Mijn rechtervoet kwam 
onder de bijwagen en was verbrijzeld. Ik was dolgelukkig dat er plaats was in het Diaconessenhuis. 
De voet is er nu af. Iedereen roept dat ik zo kranig ben, maar, lieveling, dat is pure noodzaak. Ik heb 
deze twee jaren geleerd het onvermijdelijke te aanvaarden. Het ergste ben ik in de war over mijn 
lieve oudjes en jou. 12 februari: Iedereen is het ermee eens dat ik het jou niet schrijf. Mijn lieve arme 
schat, waarom zou ik je deze ellende laten beleven? 14 februari: Vanmorgen is op mijn verzoek in 
het ziekenhuis gezongen: ‘Ik geloof en daarom zing ik’. Prachtig klonk het. Het avondbezoek vervalt, 
want we moeten in Den Haag en Amsterdam om acht uur binnen zijn, want we hebben straf. 23 
februari: De jongeman die mij bericht van jou zou overbrengen is niet geweest. 12 maart: Ik word 
zo mager als brandhout. Onze vrienden hebben geld bijeen gebracht om me door de moeilijkheden 
heen te brengen. Ik ben er ontdaan van. Mijn hart krimpt in elkaar als bij de mevrouw naast mij 
elke avond haar man komt. 26 maart: De doktoren hebben geweigerd in de artsenkamer te gaan. Er 
zijn er 80 opgeroepen om voor de tuchtkamer te verschijnen, maar hebben geweigerd. Alle weigeraars 
hebben nu ƒ 1000,- boete en hebben uit protest hun ambt neergelegd, maar blijven gewoon hun pa-
tiënten behandelen. 27 maart: De verhoging zakt af, het lopen gaat nog erg moeilijk. Je steunvlak is 
natuurlijk erg klein met zo’n kunstbeentje. Als ik ooit weer in een ziekenhuis kom wil ik een kamer 
alleen. Dat gejammer van al die vrouwen om een kleinigheid! 5 april: Godzijdank een brief van 
jou. Dat je in een bos werkt lijkt me nog zo kwaad niet. 23 april: Ik zit met Van K. wel een beetje in 
de knoop. Hij is nsb’er en dat is afschuwelijk, maar tegelijk zo’n beste kerel. Er zijn mensen die het 
gek vinden dat ik niet op hem scheld. 14 mei: Ik krijg steeds minder bezoek. ’t Begint de mensen te 
vervelen, begrijpelijk. 21 mei: Jouw brief is er nog steeds niet en ik kan niet afleren ongerust te zijn. 
31 mei: zaterdag 29 mei uit het ziekenhuis gekomen. Ik verlang verschrikkelijk om mijn hart bij jou 
uit te storten, maar voorlopig schrijf ik niets hierover. 15 juni: Ik loop nu regelmatig drie rondjes, Gr. 
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Aelbrechtlaan, Keizer Karelweg, Van IJsselsteinlaan. 21 juni: Het weer is sinds begin van de maand 
bar treurig. Regen en wind. 24 juni: Mijn been is pijnlijk, alles gaat langzaam. Wipperfürth staat 
gelukkig op de kaart dus weet ik nu je nieuwe verblijfplaats. 30 juni: Er wordt jacht gemaakt op 
specialisten. Er zijn hier twee doktoren opgepikt.

P.: 30 juni: Onze huisdokter is vanmiddag weggehaald.
L.: 11 juli: Iedereen gaat weer met vakantie. Hè, ik zou er ook dolgraag eens uitwillen, maar waar 

moet je naartoe zonder geld? ’t Schijnt erg raar te gaan met de post naar Duitsland. Er komt niets in 
en er gaat niets uit. Hier worden alsmaar meer mensen gefusilleerd, zogenaamd voor communistische 
propaganda. De doktoren zijn weer vrij, maar het juiste hoor je er niet van. 29 juli: Van jou hoor 
ik niets, ik begrijp er hoe langer hoe minder van. 14 augustus: Ik kan weer vier uur lesgeven op de 
Montessorischool in Amsterdam-West. 3 september: Ik heb weer eens bloembollen besteld, ik hoop 
toch zo dat jij ze in bloei zult zien! Woensdag komt mijn voet om aangepast te worden. 16 septem-
ber: Gisteren was het twee jaar geleden dat ik je voor het laatst zag. Jij zult van ons tweeën wel het 
minst veranderd zijn. 21 september: Ik begin hoe langer hoe meer naar je te verlangen in plaats dat 
het slijt. 28 september: Het eigenaardige is dat iedereen uit Duitsland schrijft, overtuigd te zijn met 
Kerstmis weer thuis te wezen. 1 oktober: Vandaag staan er weer 19 doodvonnissen in de krant. P.: 11 
november: Ds. Hinlopen is donderdagmiddag onverwacht thuisgekomen, hij is in gevangenschap 
in Duitsland geweest.

L.: 23 december: Ik kreeg bericht van jou door middel van een tandarts in Haarlem. En zo zijn 
we dan weer aan een Kerstfeest genaderd. Het is niet te geloven dat je al drie jaar weg bent. Het 
wordt allemaal zo onwezenlijk. En toch moet je maar weer verder en nooit en te nimmer zal het weer 
worden als vroeger, dat is eenvoudig onmogelijk, door het ongeluk. Het kan mij soms verschrikkelijk 
benauwen dat je het niet weet, en toch lijkt het mij zeg het beste. Ik maak me zorgen over jou, jij 
houdt je zo geweldig kranig, als daarop maar geen terugslag volgt.

Samenwerkend verzet
‘Wat zijn er in Amstelveen voor wapens beschikbaar?’

Het was een Amsterdamse verzetsman die dit vroeg aan Piet de Winter. Ze vergaderden in het 
huis van de Amstelveense commandant aan de Rodenburghlaan. De Winter leunde tegen de 
schoorsteenmantel en pakte een briefopener op die daar lag. Hij liet het smalle lemmet balanceren 
op zijn hand. ‘... Dit,’ zei hij. Er waren geen wapens, nog niet. Maar het was wel bekend dat ze 
zouden komen, door middel van droppings. Voor die tijd zou al een intensieve wapeninstructie 
op gang moeten worden gebracht voor het in aantal groeiende ondergrondse leger. Dat vroeg 
om goede instructies van de top, terwijl onder meer de droppings interlokale samenwerking 
nodig maakten. Piet de Winter trad op als contactpersoon voor de randgemeenten met Am-
sterdam. Er waren ook relaties met verzetsgroepen in Haarlem, Hoofddorp en zelfs Nijmegen. 
In Nieuwer-Amstel sloten zich de eerst zelfstandige groepen van Chris Jonkers en Adriaanse 
en Verburg bij de Od aan. De Winter werd voor de hele streek een drijvende kracht. Hij hield 
de touwtjes in handen, stimuleerde en inspireerde, verzorgde Joodse onderduikers en wist toch 



261

vi.5 verZet - leven Met de dOOd

voor de mensen onzichtbaar en anoniem te blijven. Waarschijnlijk bleef hij illegaal actief voor 
de marineluchtvaart, hij kwam regelmatig in Den Haag, bereisde het hele land, was nooit lang 
op dezelfde plaats en zat één keer een paar maanden ondergedoken in Drente. Zijn groep in 
Nieuwer-Amstel groeide gestaag, vooral met mensen uit de buurt – een ondergrondse olievlek.

In grote lijnen ontwikkelden zich drie soorten verzet in Amstelveen, zoals trouwens overal: het 
humanitaire verzet, dat zich inzette voor het onder dak brengen en verzorgen van onderduikers; 
het bewustmakingsverzet, dat probeerde via de illegale pers de mensen te laten inzien hoe de 
totale situatie was en hen te activeren tot verzet, en ten derde het gewapend verzet, waarvoor 
plaatselijke knokploegen werden opgeleid.

Deze soorten van verzet liepen dikwijls door elkaar. Het opnemen van onderduikers was 
meestal een individuele zaak, maar degenen die zich daarvoor beschikbaar stelden waren voor 
het verkrijgen van bonkaarten dikwijls afhankelijk van het verzet. Wie een doorgangshuis had 
voor onderduikers kon maar beter deel uitmaken van een systeem. Het ging ook wel omgekeerd: 
wie betrokken was bij het verzet, kreeg vanzelf te maken met onderduikers.

De illegale pers kreeg in 1943 door het wegvallen van de radio een enorme schaalvergroting. 
Er waren zowel eenlingen actief – die het nieuws dat ze opvingen met hun eigen illegale radio 
via gestencilde velletjes verspreidden in hun buurt – als groepen die betrokken waren bij de 
grote landelijke illegale bladen.

In 1943 nam De Winter het initiatief om in Nieuwer-Amstel tot een georganiseerde wapen-
instructie te komen. Nu was er in 1942 aan de Amstelveenseweg een Amsterdamse politieman 
komen wonen, Gerrit Bakker, die samen met zijn collega’s Maarten van Vuuren en Louis Vos 
voor het Amsterdams verzet werkte. Waarschijnlijk via de kanalen van De Winter begonnen 
deze ervaren mensen schietinstructies te geven in Nieuwer-Amstel. En zo waren er in Bovenkerk 
en de polders schuren en kelders waar soms achteloos wat jonge kerels naar binnen schoven, 
en even later weer een paar, om te leren met wapens om te gaan. Dat gebeurde onder meer bij 
boer Van der Schans, in de stookkelder van de rooms-katholieke school bij de kerk – naast het 
patronaatsgebouw waar de Duitsers legerden! – en in de voorraadkelder van kruidenier Ver-
burg, op de hoek van de Janselaan, praktisch onder de lopen van de plaK! Wanneer de jongens 
verzameld waren, kwam er een meneer Van Someren aanfietsen met een citybag. Als hij die 
opende op tafel, kwamen er een stengun, twee pistolen en handgranaten uit. Van Someren was 
de schuilnaam van Gerrit Bakker. Louis de Vos had de naam Piet de Boer aangenomen.

Het Od-lid ir. Visser aan de Emmakade kreeg wapenles in de school in Bovenkerk, tot hij zelf 
zo ver was dat hij instructie kon geven. Zijn stengun, pistool en handgranaten bewaarde hij in 
de keuken in de oven. Tot zijn leerlingen behoorden De Winter, Hoffman en Van Rietschoten. 
Op een middag demonstreerde Visser in de huiskamer zijn stengun. Er kwam een Duitse soldaat 
langs, op weg naar het Leger des Heils. Juist op dat moment ging Vissers wapen per ongeluk af 
en de kogel vloog door het dak van de erker naar buiten. Versteend bleef het groepje mannen 
zitten. ‘De mof keek om zich heen, was zichtbaar bang en haastte zich verder.’ [54]
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Een wethouder te wapen
Op een avond in 1943 bracht Piet de Winter een bezoek bij de afgetreden rooms-katholieke 
wethouder mr. Boelens aan de Amsterdamseweg 447. Boelens had zich voor de oorlog al ver-
diept in de gevaarlijke opkomst van het fascisme in Duitsland en de rest van Europa en had de 
litteratuur daarover in de kring om zich heen verspreid. Burgemeester Haspels had hem eens 
gezegd: ‘Ach, jij bent zo pessimistisch!’ Nu – Boelens blééf dat voorlopig en ging in het verzet. 
Hij ontwikkelde een verzetshouding vanuit zijn katholieke overtuiging en baseerde zich voor 
een goed deel op voorlichting van kerkelijke zijde en katholieke bladen. Ook was hij een vurig 
bewonderaar van het koningshuis en prees hun vlucht naar Engeland in de meidagen van veertig. 
Door zijn werk op het advocaten- en procureurskantoor mr. Povel en mr. Boelens in Amsterdam 
was hij veel in aanraking gekomen met Joodse cliënten en had zo goed als dat kon hun zaken 
behartigd. Van de paters Redemptoristen aan de Keizersgracht kreeg hij wel papieren voor de 
arizering van Joden. In zijn eigen huis hadden zijn vrouw en hij een schuilplaats voor de Joodse 
buurvrouw, die daar telkens bij onraad in kon wegduiken. Het echtpaar Boelens verspreidde 
ook illegale bladen, en tenslotte was Boelens extra waardevol voor het verzet door een bijzondere 
hobby: hij was jager, geïnteresseerd in ballistiek (de leer over de baan die een projectiel aflegt) en 
wist veel van wapens. De verzetshouding van Boelens was bij het Amsterdams en Amstelveens 
verzet bekend en dat had De Winter tot zijn bezoek gebracht.

Het bestuur van de sportclub roda, tijdens een kampioensfeest in 1939 in het Patronaatsge-

bouw Bovenkerk. De club schoof voor een goed deel het verzet binnen.

Links van het midden voorzitter en latere verzetsleider Chris Jonkers, geheel links trainer 

Frits Gaarenstroom.  foto: f. m. gaarenstroom, amstelveen
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De mannen kenden elkaar nog niet, maar hadden onmiddellijk vertrouwen in elkaar. Boelens 
beschreef De Winter later ‘als een schip dat kalm door het water snijdt’. Na een tijdje zei De 
Winter: ‘Boelens, jij hebt lef, jij moet in een knokploeg’, en meldde hem aan bij de Amster-
damse Kp van commandant Martin. Voor een eerste ontmoeting moest Boelens zich dralend 
ophouden op het kruispunt Leidsestraat/Keizersgracht en uitkijken naar een man die hem 
aandachtig opnam. Aan die man moest hij de kortste weg naar het Centraal Station vragen. 
Het klopte perfect. De man was er en bracht hem naar een kelder onder het Walenweeshuis 
aan de Vijzelgracht, waar hij Martin en een tiental Kp’ers aantrof. Het was een harde groep die 
zich voorbereidde op harde acties.

Vanwege zijn wapenkennis bracht De Winter Boelens in contact met Gerrit Bakker en niet 
zelden had de ex-wethouder zijn bureau thuis vol kneedbommen en ander wapentuig liggen, 
met Bakker discussiërend over de werking daarvan. Boelens verzamelde zelf weer verzetsmensen 
om zich heen – zoals de vliegenier Hondong en de heer Hazes – en had dikwijls vergaderingen 
bij zich thuis, waarvoor de mensen via de garage binnenglipten.

De jongens uit de dorpen
In september 1943 vierde sportclub rOda in het geheim zijn 20-jarig bestaan. Dat gebeurde bij 
een boer aan de Kleine Noorddijk in het Bosplan. Wie dat groepje feestvierders overzag, wist 
zich in feite geconfronteerd met de knokploeg van Bovenkerk. Chris Jonkers, leider van beide, 
moet zich wel gerealiseerd hebben aan welk gevaar zijn voetballers misschien nog zouden worden 
blootgesteld. Zijn eigen zoon Martin stond buiten de boerderij op wacht, want niet ver van de 
plek van hun samenkomst was een Duits kampement. Operation Todt was juist begonnen met 
het werk aan de tankgracht. De groep Jonkers bracht dit werk precies in kaart. Jaap Lusten-
houwer noteerde bovendien de ligging van alle Duitse telefoonleidingen in Nieuwer-Amstel. 
Frits Gaarenstroom, de trainer van rOda en nfc, verzamelde op verzoek van Anton Verburg 
weer andere details van de Duitse verdedigingswerken. Al trainend in je korte broek wekte je 
nauwelijks verdenking. De gegevens verdwenen allemaal naar de hogere regionen van de Od 
en zullen daar wel zijn ingepast in een grote kaart van Nederland.

Een wasserij uit het dorp Amstelveen verzorgde de was van de Duitse militairen op Schiphol. 
Maar het hulpje van de wasbaas had niets te maken met de was: hij tuurde over het terrein van 
de luchthaven en noteerde nauwkeurig wat voor neergestorte en beschadigde toestellen er lagen 
en welke er voor reparatie op dekschuiten in de Ringvaart werden geplaatst voor afvoer naar 
Duitsland om gerepareerd te worden. Ook die gegevens gingen naar De Winter.

Behalve de kleine sabotage-acties en de wapeninstructie hield de Bovenkerkse groep zich 
bezig met het verspreiden van illegale lectuur. In mei 1943 sloot Wim Schalkwijk zich aan bij 
de groep. Wim was de zoon van een kolen- en groentehandelaar en had een vergunning om 
met de vrachtwagen van het bedrijf te blijven rijden. Daar zou het hele Amstelveense verzet 
van gaan profiteren.



264

1943 - in de iJZeren greep van de BeZetting

Er was een schaduw die zich steeds dreigender over de jonge Bovenkerkse ploeg uitbreidde: 
de arbeidsinzet. Hoe langer hoe meer van de jongens moesten onderduiken. Meestal deden ze 
dat in Bovenkerk zelf, maar ze moesten extra voorzichtig zijn. Dat zou wel blijken ...

Ambtelijke verzetsduo’s
Bij het verzet was langzamerhand een geoliede samenwerking met een aantal ambtenaren van 
distributiedienst en afdeling bevolking ontstaan. Er heerste altijd een vage spanning op deze 
bureaus. Elk ogenblik kon er iemand aan het loket komen met een ‘speciaal verzoek’ – en er 
werkten ook nsB’ers op de afdelingen! Of de ambtenaren werden thuis benaderd voor het illegaal 
verstrekken van persoonsbewijzen en bonkaarten.

Eerst ging het vooral om de Joden. Ben Goudsmit is van mening dat de Joodse onderduikers 
in Amstelveen naar behoren geholpen werden. Hij begreep dat er onder meer een lijn liep van 
Hendrikse naar de gemeentesecretarie: ‘Ga naar die en die ambtenaar, daar ligt je persoonsbe-
wijs klaar ...’ [26]

Er ontstonden verzetsduo’s van ambtenaren die elkaars gegevens aanvulden en elkaar bijston-
den en afwisselden. Het begon altijd bescheiden en toevallig. Waarom verzorgde het duo Koen 
van Ommeren-William Picard van de distributiedienst een aantal Joodse onderduikers in de 
Amsterdamse Jordaan? Omdat Koen daar een tante had die de hulp van haar neef voor deze 
mensen inriep. ‘Officieel mochten Joden geen distributiekaarten meer ontvangen, maar als een 
ambtenaar niet op de J lette, gaf hij die toch af. En omdat men een nieuwe kaart kreeg door het 
inleveren van een nummertje van de oude, kon dat systeem doorgaan.’ [100] Het duo zorgde 
op die manier voor een groot aantal Joden, ook in Amstelveen. Later strekte die zorg zich uit 
naar ondergedoken verzetsmensen en ontduikers van de arbeidsdienst. Picard hield zelfs een 
geheime zitting thuis als er nieuwe bonkaarten konden worden uitgereikt, want je kon al die 
mensen niet op het kantoor ontvangen, gezien de belangstellende ogen van de nsB-kameraden. 
Maar het bureau-aan-huis was ook niet ongevaarlijk. Want waar woonde Picard? – precies naast 
het kringhuis van de nsB aan de Amsterdamseweg!

Dan was er het duo van Ben Schutte van afdeling bevolking en Baller jr. van de distributie-
dienst. Zij werkten onder de codenaam B2. Baller had iemand in Den Haag zitten die bij elke 
zending bonkaarten voor 500 extra exemplaren zorgde. Een deel daarvan ging naar Baller sr., 
die zijn eigen activiteiten had, een ander deel naar ambtenaar Oranje en weer een deel naar 
een sigarenzaak aan de Amstelveenseweg, vlak bij de gevangenis in Amsterdam. Eén keer, toen 
Baller op het Haarlemmermeerstation uit het treintje stapte, werd hij aangehouden. Maar juist 
die ene keer had hij slechts een smakelijke cake in zijn tas!

Schutte wist altijd uit de voorraden van afdeling bevolking blanco persoonsbewijzen op te 
diepen of onder valse naam persoonskaarten in het register te planten. Dit was de methode van 
de geruisloze weg, ingegeven door het verzet. Eind 1943, bij het invoeren door de bezetter van 
de ‘tweede distributiestamkaart’ (zie hoofdstuk vii, paragraaf 5) gaf de speciale groep td op de 
distributiekantoren wegen aan voor deze vorm van hulp aan onderduikers.
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Schutte bezorgde de valse papieren dikwijls persoonlijk bij de mensen thuis. Daardoor raakte 
hij steeds dieper betrokken bij de hulp aan de Joden en trok zelf op onderduikadressen uit. Wim 
Schalkwijk van de Bovenkerkse groep Jonkers (die zich later ook groep td ging noemen) zorgde 
met zijn vrachtwagen nogal eens voor het vervoer van ‘mensen’ naar adressen buiten Amstelveen.

Er ontstond een zwijgende harmonie tussen de ambtenaren die van elkaar wisten of begrepen 
dat ze voor het verzet werkten. Maar op den duur waren er zoveel onderduikers dat het met ver-
valsen en de ‘geruisloze weg’ niet bij te benen was en zij kwamen onder grote spanning te staan. 
Dit was een landelijk verschijnsel; en tóén begonnen de overvallen op de bevolkingsregisters 
(zie hoofdstuk vii, paragraaf 5).

Artsenverzet
Wat gebeurde er wanneer een onderduiker ziek was? Dan moest er evengoed een dokter komen. 
‘... Ik heb een logé die ziek is – wilt u even kijken?’ En de dokter begreep best dat hij aan niemand 
iets over die logé moest vertellen. In Nieuwer-Amstel waren er minstens vijf artsen die allemaal 
hun eigen ondergedoken patiënten hadden. ‘... Op den duur kwam ik op duikadressen in een 
rayon zo groot als het oude Nieuwer-Amstel – tot aan het Vondelpark!’ [13] Het werd in de 
illegale wereld al snel duidelijk bij welke artsen je moest zijn voor geheime patiënten of voor 
het afgeven van een valse medische verklaring. Dan was er nog het probleem van de medicij-
nen. Sommige artsen hadden hun eigen apotheek, maar de anderen verwezen naar apotheek 
Amelink. Nu – dat zat gelukkig goed.

In september 1942 hadden alle artsen zich moeten aanmelden bij de ‘Artsenkamer’, de ge-
lijkgeschakelde beroepsorganisatie voor de doktoren. Het grootste gedeelte van de artsen had 
dat geweigerd. In 1941 was er al een landelijk medisch verzet ontstaan, het Medisch Contact. In 
februari 1943 eiste de bezetter dat elke arts zich onmiddellijk bij de Artsenkamer zou opgeven. 
Opnieuw weigerden de artsen massaal. Nu begon de Artsenkamer hoge boetes op te leggen 
aan de doktoren. Het Medisch Contact vond een oplossing: de artsen zouden formeel kunnen 
verklaren geen arts meer te zijn; dan hoefden ze zich ook niet bij de Artsenkamer aan te sluiten. 
Zij zouden natuurlijk wel hun patiënten kunnen blijven helpen.

Op woendag 24 maart 1943 schreven duizenden artsen dat zij afstand deden van hun titel. 
De volgende morgen haalden zij het woord ‘arts’ op hun recepten door en plakten het woord 
op hun naambord met pleisters weg. Dat was een openlijke, groots opgezette daad van verzet 
waar de bevolking wild-enthousiast over was. Maar de bezetter probeerde de artsen op alle mo-
gelijke manieren te dwingen toch tot die Artsenkamer toe te treden. Er ging een scherpe brief 
van de artsen naar Seyss-Inquart, maar niet alle artsen ondertekenden die duidelijk, omdat er al 
arrestaties waren verricht. Zeventienhonderd artsen hadden hun briefpapier duidelijk gebruikt, 
en op 25 juni kreeg de Nederlandse politie opdracht al die mensen te arresteren en naar het 
concentratiekamp Amersfoort te vervoeren.

In Amstelveen protesteerden op 29 juni de artsen James en Sikkel openlijk over de zaak te-
genover een paar Wa-mannen. De volgende morgen stonden er plotseling twee ss’ers bij Sikkel 
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Een van de hervormde kanselboodschappen. Ook in de andere kerken werden dergelijke 

brieven voorgelezen.
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in de wachtkamer. Ze arresteerden hem en brachten hem naar het politiebureau in de Middel-
dorpstraat. Hetzelfde gebeurde met dokter James. Na een tijdje kwam een commandowagen 
hen ophalen. ‘Elke keer stopte die auto en dan kwam er weer een arts bij. Het was een vreemde 
reis ... die rotkerels die ons bewaakten, met hun helmen en geweren ...

We gingen eerst naar de Euterpestraat, later naar Amersfoort. Daar werden we ontvangen 
met de gebruikelijke “faciliteiten” van een concentratiekamp. We werden uit de auto gegooid, 
allemaal artsen en professoren, jong en oud. We kwamen in een barak terecht; ik heb geen 
behoefte uit te weiden over onze ervaringen daar.’ (13)

Maar één ding gaf deze arts prijs: ze moesten toezien hoe anderen gemarteld werden. Wie naar 
voren sprong om te helpen werd zelf getuchtigd. Het was verschrikkelijk moeilijk en voor een 
arts extra absurd om werkeloos te moeten toekijken bij dit bewust toegebrachte lichamelijke 
lijden. Ze verslapten snel in dat kamp. Overdag moesten ze houthakken, op zichzelf niet zo 
erg, maar ze kregen haast geen eten. In Nederland heerste intussen een medische noodtoestand 
omdat zoveel artsen gevangen of ondergedoken waren. Tenslotte werden ze vrijgelaten. Op 11 
juli kwamen James en Sikkel terug in Amstelveen, met kaalgeschoren hoofden. De bevolking 
was ineens helemaal wakker. Waarom pas tóén – waarom niet bij de dood van de verzetsmensen? 
Misschien omdat rond het verzet nog een bepaalde geheimzinnigheid hing; misschien was dat 
heldendom – die regelrechte, opofferende keuze – zelfs wel bedreigend voor veel mensen. Wie 
weet maakte het hen beschaamd. Maar je huisarts – dat was dichtbij, dat was een aanslag op je 
eigen gezondheid!

De zaak van de artsenverklaring verdeelde de Amstelveense artsen tot lang na de oorlog in 
twee clans, en er waren patiënten die overgingen naar een dokter die zijn bord had afgeplakt. 
Het was niet zo dat de andere artsen ‘fout’ waren en bijvoorbeeld géén onderduikers hielpen. 
Maar ze hadden niet openlijk stelling genomen en dat leidde tot een breuklijn waarbij ook de 
patiënten zich betrokken voelden. De artsen die gevangen hadden gezeten, hadden na Amers-
foort de eenvoudige gedachte: ‘Dit, wat wij gezien hebben – dit kan niet!’ Hun keuze voor het 
verzet was bevestigd en zou al hun doen en laten in de komende jaren bepalen.

Van kerken en kansels
De dood van Johan Benders stelde een aantal verzetsmensen voor een vraag die zij zich van te 
voren amper hadden durven stellen: wat doe ik ingeval ik gepakt en gemarteld word? De ka-
tholiek Boelens vroeg zich af: hoe zou Gód oordelen over iemand die zelfmoord pleegt terwille 
van anderen? Zou ik zelf tegenover mijn geweten de bizarre moed kunnen vinden om bewust 
de dood te zoeken? Hij klopte aan bij de hem vertrouwde jezuïet pater Van Gestel aan de Hob-
bemakade in Amsterdam, die hem vroeg: ‘Zou jij een verzetsman die gemarteld wordt door zijn 
ondervragers en daardoor zwaar onder druk staat, maar toch zijn kameraden wil sparen en een 
laatste uitweg ziet in zelfdoding – zou jij die willen veroordelen?’ ‘Nee,’ zei Boelens, ‘integen-
deel.’ Wel dan,’ zei de pater, ‘als jij niet veroordeelt, zou de barmhartige God het dan wèl doen?’
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Naarmate het verzet in reactie op de steeds wreder wordende bezetting zelf ook bitterder 
werd, kwamen de ethische vragen voor veel verzetsmensen ook steeds dwingender aan de orde. 
Mocht je, als je een gezin had, je leven wagen? Hoe ver mochten je acties gaan? Stel, dat je 
iemand moest doden!

Boelens, die volgens zijn instructies altijd een wapen bij zich moest dragen, putte kracht uit 
zijn gesprekken met Van Gestel en uit de richtlijnen van het rooms-katholiek episcopaat voor 
zijn houding tegenover de vijand. Zo woelde de oorlog de wortels bloot van de eeuwige strijd 
tussen goed en kwaad.

De katholieken in Amstelveen kwamen regelmatig bij elkaar rond deken Boeckhorst van de 
St. Augustinus-parochie*. De activiteiten van die groep hadden waarschijnlijk voornamelijk 
met het verstrekken van bonkaarten aan onderduikers te maken. De heer Hazes was contact-
man met de vooraanstaande Amsterdamse verzetsman Douqué, die namens de bisschop van 
Haarlem de parochies van Amsterdam en omgeving afreisde om contacten te vinden voor het 
onderbrengen van onderduikers enzovoort. Zo was er een klein katholiek illegaal netwerk in 
Amstelveen, waarvan overigens maar weinig activiteiten bekend zijn geworden.

Het aantal protesterende kanselboodschappen nam in de loop van 1943 toe. Ze waren 

Het Tehuis voor Ouden van Dagen Vredeveld.

* Namen: J. J. Duyn, J. W. van Groeningen, Haanappel, H. N. Hazes, ir. W. H. J. Hol, H. van Liemt, Lochtenberg, H. 
P. Pappot, M. C. Raadschelders, Suer, J. A. Schrama, Van Steenvoorden, kapelaan Sul, pater Thülen, Van Toorn
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gericht tegen de razzia’s op jonge mensen en tegen de moordzucht van de bezetter. Na de 
april-meistakingen en de afkondiging van het politiestandrecht (hierover meer in paragraaf 6) 
liet aartsbisschop mgr. De Jong een krachtig protest horen. Dit mandement moet op 16 mei 
1943 in alle katholieke kerken zijn voorgelezen. Er is geen reden om aan te nemen dat het in 
Nieuwer-Amstel niet gebeurde. Op dezelfde zondag lieten de hervormden een geluid horen, 
zij het wat minder duidelijk. Ds. Van Kuiken las het in de Dorpskerk voor: ‘Gemeente, diepe 
nood is in onze zielen over het lijden van ons volk ...’ De boodschap riep op tot gebed voor de 
slachtoffers van de april-meistakingen. Van Kuiken kon nog niet vermoeden dat de volgende 
avond een van zijn eigen gemeenteleden zou worden neergeschoten bij de Incassobank, en dat 
het gebed de diepte zou binnengaan van de nabije ervaring (zie paragraaf 1).

Ook op 7 november las Van Kuiken een synodale boodschap voor. ‘De mens is een tempel 
van God, dus heilig,’ hoorde de gemeente de trage, nadrukkelijke stem van de dominee zeggen. 
De boodschap kwam er op neer dat de Kerk moest leren, onvervaard Gods Woord te spreken, 
tegen de ongerechtigheid in. Dat was een verkapte oproep tot verzet.

Verzet op Vredeveld
In het hervormde rusthuis Vredeveld werd niet zo gerust als men zou denken. De directie had 
in de hal een bord neergezet: ‘Strict verboden om illegale lectuur mee naar binnen te nemen’. 
Maar achter dit brave bord verborgen directeur ds. Boon en zijn vrouw een levendig interlo-
kaal verzetscontact. Dick en Ko Boon waren Hernhutters. In Paramaribo hadden zij een groot 
kinderhuis van deze in Suriname wijd verbreide evangelische broedergemeenschap bestuurd, 
maar tijdens hun verlof in mei 1940 waren zij verrast door de oorlog. Gelukkig hadden zij de 
open directieplaats van Vredeveld kunnen invullen.

Ds. Boon was een levendige, creatieve man. ‘... Anders dan anderen; hij maakte grappen 
om de mensen op te beuren en kon goed relativeren.’ [88] Tante Ko was resoluut en toegewijd. 
In 1943 begonnen deze mensen onderduikers op te nemen. Joodse bejaarden en de student 
Arie van Mazijk, die ook zijn oorspronkelijk thuis in Suriname had. In september kwamen er 
meisjes van het Joodse verpleeghuis in Amsterdam, de Joodsche Invalide. En in oktober kwam 
Betty Goedhard.

Het voordeel van Vredeveld was dat het geïsoleerd lag. Men kon er vrijuit praten zonder 
angst voor verklikkerapparaten. Er waren vergaderingen met Piet de Winter, Hoffman, Van 
Rietschoten, dokter James, Blokland en de dominees Van Endt en Van Kuiken, maar nooit 
met meer dan twee van deze mensen tegelijk. Die bijeenkomsten hadden waarschijnlijk een 
algemeen, interlokaal accent. Want eens in de twee of drie weken kwam ds. Ader langs, een 
vriend van Boon. Ader was de hervormde predikant van Nieuw-Scheemda in Groningen, maar 
zwierf door heel Nederland om op te roepen tot verzet. Vooral in Haarlem had hij intensieve 
contacten. Ader was een blonde, broodmagere, poëtische man, halverwege de dertig. Juist uit 
zijn zachtheid was een onwrikbaar verzet tegen het fascisme opgestaan. Hij vond dat de geeste-
lijkheid de taak had het nazidom te bestrijden. Wanneer hij op Vredeveld was, werd er dan ook 
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gesproken over de bewustwording van het volk ten opzichte van de gebeurtenissen en over het 
opvoeren van het lijdelijk verzet. Ook kwam de groei en samenbundeling van het landelijk en 
plaatselijk verzet ter sprake. Er was contact met Haarlem en een bejaardenhuis in Rotterdam 
en er liep een lijn naar de Od in Den Haag en vandaar naar Londen. Boon had een radio-zend- 
en ontvangstapparaat in de directieafdeling staan en beschikte altijd over directe informatie.

‘Jan, wil je me helpen?’ vroeg Boon wel eens aan de jonge ambtenaar Jan Koster. En dan reisden 
ze helemaal met de trein naar Wildervank. Daar, op afstand begeleid, stapten Joden op de trein. 
Jan wist niets van de verbinding van Boon met Nieuw Scheemda, maar vroeg niet waarom ze 
helemaal naar Groningen moesten. In de trein zaten ze op enige afstand van de Joden, maar 
die wisten wel wie ze moesten volgen, zodat ze veilig op Vredeveld aankwamen. Dokter James 
bracht ook wel Joden naar Vredeveld, als zijn eigen huis helemaal vol zat, en hij behandelde de 
zieke onderduikers in het bejaardenhuis. En dat alles gebeurde terwijl verder helemaal niemand 
in het tehuis ook maar iets in de gaten had. Geen illegale krantjes meenemen ... Boon was wat 
dat betreft onverdacht.

Het geheime patroon
Het onderduikerscircuit lag als een steeds wijder, onzichtbaar patroon door Nieuwer-Amstel. 
Alleen een paar mensen zagen de knooppunten, niemand kende alle draadjes of zag het hele 
patroon. Hendrikse zat op zo’n knooppunt, met draden naar Jan van Hulst, Piet de Winter, 
Chris Jonkers en het circuit van Blokland – dat weer een eigen knooppunt was met lijnen naar 
Benders, Brons en Jo Vis. Benders was een knooppunt tussen draden naar Jan van Mierlo, de 
kleine communistische groep in de polder, wellicht met de groeiende groep Trouw en ook weer 
met Jan van Hulst. Jan van Hulst had zijn regelmatig contact met de familie Van der Klei en de 
groep van Gerrit van der Veen. Misschien was het ook allemaal net even anders en in elk geval 
gebeurde er veel meer, maar dat is allemaal niet te achterhalen. Er is niet veel bekend van wat de 
katholieken in Amstelveen-Noord precies deden, maar zeker is dat zij na de verscherping van 
de arbeidsinzet grote groepen lieten onderduiken.

Natuurlijk gebeurde er niet genoeg, zeker niet voor de Joden, maar toch zat bijvoorbeeld de 
polder redelijk ‘vol’. ‘De kleine boertjes, die waren fantastisch, en die vroegen er niets voor.’ [13]

1943 is het jaar van de olievlek die zich uitbreidde in het verzet. Het midden van de oorlog, 
in de ijzeren greep van de bezetting. Maar op enkele spectaculaire wapenfeiten en trieste ge-
beurtenissen na herinnert men zich slechts fragmenten. Want 1944 zou alles overschaduwen 
wat daarvoor was gebeurd.

De arrestatie van Jo Vis
Jo Vis was voor 45 onderduikers die hij had ondergebracht rechtstreeks verantwoordelijk. Hij 
was geen lid van een verzetsorganisatie en vroeg nooit naar een politieke richting, ondanks zijn 
eigen toewijding aan de sdap. Natuurlijk had hij wel een paar noodzakelijke contacten. Van 
drukkerij Huyg in Zaandam kreeg hij blanco persoonsbewijzen en iemand anders zorgde voor 
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bonkaarten. Toch werd dat eenzame werken zwaar voor hem. ‘En je werd hard van dat verzets-
werk, je moest knokken om te overleven, je schoof je levensgevoel wat naar de achtergrond.’ [25]

Het was 24 november 1943, een middag dat hij bonkaarten moest uitzoeken. ’s Avonds zou zijn 
vriend uit de aJc, Wim Thomassen, bij hem thuis een van zijn lezingen houden in het kader van 
de politieke huiskamerbijeenkomsten. Er waren op dat moment twee Joodse onderduiksters in 
huis. In een geheime bergplaats stond een koffer met 300 bonkaarten, 18 valse persoonsbewijzen 
en stempels voor vingerafdrukken. In zijn binnenzak zat ook nog een vals persoonsbewijs. Om 
drie uur ging de bel. Er stond een sd’er op de stoep, zijn revolver op hem gericht. ‘Nou gebeurt 
het,’ dacht Vis, ‘nu wordt mijn werk afgebroken.’ Uit die eerste gedachtenflits bleek dat hij eerder 
aan al die onderduikers dacht dan aan zichzelf. Hij keek over de schouder van de sd’er en zag 
aan de overkant van de Bors van Waverenstraat een tweede sd’er staan met een van zijn eerste 
Joodse onderduikers. Vis begreep het: gepakt, gemarteld, uitgehoord. De sd’ers, een Neder-
lander en een Duitser, gedroegen zich ruw en dom. Zij arresteerden de Joodse vrouwen – één 
van hen zou het overleven – en vonden het valse pb in de zak van Vis. Toen begon het verhoor; 
het duurde lange uren. Vis zei niets.

Intussen arriveerde Thomassen, die onmiddellijk in een andere kamer werd verhoord, maar 
omdat de deur op een kier stond kon hij horen dat Vis zei: ‘Dat is een vriend die mij komt bedan-
ken voor een presentje bij de geboorte van zijn kind.’ Dus zei Thomassen hetzelfde. Niettemin 
arresteerden ze hem; tegelijk met mevrouw Vis en geboeid aan dezelfde ketting werd hij naar 
het Amstelveense politiebureau gevoerd. Mevrouw Vis was in verwachting, maar dat bezwaarde 
de sd’ers niet, evenmin als het lot van de drie kinderen die achterbleven.

Toen kwam dochtertje Rita uit school. Er stond nog een tas in een hoek met papieren die 
niet gevonden mochten worden. Vis nam zijn dochtertje op schoot. ‘Rita,’ fluisterde hij, ‘pak 
die tas en ga er mee het huis uit.’ Rita sprong op de grond en verdween even later achteloos met 
de tas naar buiten. Om half zeven werd Vis overgedragen aan de Amstelveense politie. Twee 
agenten, onder wie Prins, bleven bij hem terwijl hij zijn spullen pakte. Hij gokte dat het ‘goeie’ 
agenten waren en zei: ‘Hoor eens, ik heb nogal het een en ander in huis. Mag ik dat doorgeven?’ 
Ze gingen mee naar de geheime bergplaats, die bij de huiszoeking niet was gevonden, en zo kon 
hij de koffer overdragen aan de buren, met het verzoek die naar een bepaald adres te brengen.

Het slechte nieuws verspreidde zich snel door Amstelveen. Om zes uur hoorde Arie Blokland 
dat Vis gesnapt was. Hij vloog naar de Bors van Waverenstraat en sloop toen in het schemer-
donker om het huis. Hij móést een stel papieren en vooral de stempels zien te bemachtigen die 
Vis altijd gebruikte voor Arie’s onderduikers. Binnen zag hij Prins; was er ook nog een Duitser 
in huis? Blokland gokte van niet en belde aan. Prins kwam bij de deur.

‘Ik wil Vis goeiedag zeggen,’ zei Blokland.
‘Kom maar binnen,’ zei Prins.
Hij draaide zich af en Vis kon toen de naam fluisteren van de man die het koffertje had. ‘Zie 

ik je ooit terug?’ vroeg Blokland zich af toen hij vertrok.
Die nacht zaten Vis en zijn vrouw in aparte cellen in het Amstelveens politiebureau. Via de 
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agenten kon Vis nog instructies geven over de tas. De volgende morgen werden ze per trein naar 
Den Haag gebracht. In Huize Windekind aan de Parklaan wachtten de heren sd’ers al. Wéér 
een verhoor, nu gepaard met mishandeling. De Nederlander was hondser dan de Duitser. Maar 
Vis liet niets los. ’s Avonds brachten ze hem naar Scheveningen.

Zijn vrouw mocht na vijf dagen naar huis. Een paar weken later kreeg ze, door alle spanningen, 
een miskraam. Thomassen werd na zes weken vrijgelaten.

Ariën Dekker
Op 18 maart 1943 doofde Ariën Dekker uit in Vught. Het was op drie dagen na een jaar geleden 
dat de sd hem had meegenomen, als wraak voor de vlucht van zijn zoon Klaas. Ze hadden hun 
zin, de oude baas was dood; 65 was hij geworden, niet zó oud, maar wel voor iemand met astma 
in Vught. Moeder Dekker kon het niet harden; langzaam gleed haar verstand uit haar weg. En 
zoon Klaas, ondergedoken in Amsterdam, begon aan een lang leven van verdriet en schuldgevoel 
om het lot van zijn vader.

Stoker en de nsb’er
En dan is er het verhaal van Stoker. Stoker was de schuilnaam van een verzetsman uit Patri-
monium. Hij was ook stoker, bij de Rijksverzekeringsbank in Amsterdam. Daarvóór was hij 
tuinman geweest en hij onderhield nog steeds de tuin bij de familie Albert Bromet aan de Van 
der Veerelaan. De half-Joodse Bromet was een jaar of dertig en trad op als tussenpersoon voor 
de hulp aan Joden. Stoker haalde elke maand voor hem distributiekaarten op bij een vertrou-
wensman, voor wel 350 onderduikers. Het is niet bekend wie die vertrouwensman was, maar 
gezien de grote schaal van het karwei en het werk van Stoker bij de Rijksverzekeringsbank kan 
er een verbinding geweest zijn met Frits Nieuwenhuysen. De zaak blijft in het duister.

Stoker had zelf ook regelmatig Joodse mensen in huis, die niet zo opvielen in zijn grote gezin. 
Bromet speelde ze hem toe. Een keer was er verraad op de lijn en Bromet gaf Stoker opdracht 
met een onderduikster te gaan wandelen op de Molenweg. Daar kwam Arie Blokland naast 
haar lopen en nam haar arm. Later bleef Stoker achter. Zo ging de overdracht van het ene naar 
het andere adres.

Nu had Albert Bromet een buurman, die een voorman was van de Amstelveense nsB. Buur-
man noemde Bromet Staatsvijand nr. 1 en hield de komende en gaande man in het verdachte 
huis in de gaten. Een paar keer bracht hij Stoker op naar het politiebureau, alleen omdat deze 
bij Bromet kwam. De politie liet Stoker dan altijd onmiddellijk weer gaan.

Toen was er die avond, oktober/november 1943. Stoker kwam bij Bromet vandaan en bevond 
zich in het duister plotseling tegenover Buurman, die hem zijn pistool onder de neus duwde. 
Stoker verdroeg het niet meer en zijn been schoot uit naar de lies van zijn bedreiger, die op de 
straat viel en bewusteloos was. Stoker sleepte hem naar een schuilkelder op de Speelweide. Wat 
moest hij doen? Daar op de grond lag zijn doodvonnis. Toen pakte hij Buurmans eigen pistool 
en schoot hem door het hoofd.
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Even later rende Stoker van huis tot huis door de Van der Veerelaan om de mensen te waar-
schuwen tegen represailles. De volgende dag dwaalden er kinderen al spelend de schuilkelder 
in. Een uur later raasden de Duitsers door de Van der Veerelaan. Er was niemand thuis.

Dit is het verhaal van Stoker, dat hij pas in 1985 vertelde. De politiearchieven vermelden het 
niet, maar dat zegt niet alles. Stoker heeft er in elk geval meer dan veertig jaar mee rondgelopen.

De wegen van het Nationaal Steun Fonds
Begin 1941 had Frits Nieuwenhuysen aangebeld bij Tom Yardin Millord, journalist bij het Al-
gemeen Handelsblad. Millord woonde Keizer Karelweg 480. Hij kende Nieuwenhuysen niet, 
maar waarschijnlijk had de illegaliteit vertrouwen in hem vanwege zijn artikelen. Wat Nieu-
wenhuysen hem vroeg, is niet bekend, maar wellicht had het te maken met het centraliseren 
van de ondergrondse pers. In elk geval was Millord sindsdien veel van huis. Na de arrestatie van 
Nieuwenhuysen in maart 1941 kreeg Millord een seintje van de directeur van het Handelsblad, dr. 
A. Heldring, dat hij beter kon onderduiken. Ook Heldring moet dus op de hoogte geweest zijn 
van de relatie. Millord dook onder en zijn vrouw Betty kreeg voortaan elke maand een bedrag van 
het Handelsblad voor het onderhoud van haarzelf en de twee kinderen. Toen Nieuwenhuysen 
na negen weken weer vrij kwam, zette hij zijn samenwerking met Millord voort, nu vooral ten 
dienste van het Nationaal Steun Fonds (nsf ) voor onderduikers. Millord opereerde vanaf zijn 
duikadressen en nam de schuilnaam Cremer aan.

Het nsf was ontstaan uit de ‘Zeemanspot’, een initiatief om financiële steun te verstrekken 
aan de gezinnen van buiten Nederland vertoevende zeelieden. De organisatie was in handen van 
de bankier Walraven (Wally) van Hall. Eerst kwamen de gelden bijeen uit giften, later moest 
naar meer middelen worden omgezien, omdat het aantal onderduikers zo enorm toe nam. De 
regering in Londen ondersteunde een systeem waarbij in Nederland geld kon worden geleend 
dat na de oorlog zou worden terugbetaald. Het was ‘Wally’ van Hall die het systeem uitdacht. 
Omdat er niet alleen maar zeemansvrouwen werden gesteund, kwam er ook een ‘Landrotten-
pot’, die het nsf zou gaan heten. Het nsf sloot enorme leningen af bij het zakenleven. Eén van 
de ‘lening-agenten’ was Tom Yardin Millord. Hij begon door het hele land contacten te leggen 
en ‘Wally’ van Hall noemde hem zijn ambassadeur. Waarschijnlijk kreeg ‘Cremer’ niet alleen 
leningen los, maar ook giften. ‘Van grote maatschappijen die voor de Duitsers werkten kreeg 
hij enorme bedragen, als een soort afkoopsom. Hij liep altijd met veel geld op zak.’ [39]

Er was ook een systeem voor het uitbetalen van de gelden aan de mensen om wie het ging. 
Onopvallende koeriers brachten zakjes geld en bonnen naar onderduikers en hun gezinnen 
overal in de bebouwing of de polders. Er moesten briefjes in code voor worden afgetekend, 
zodat het eerlijk toeging. Een zo’n betalingslijn liep via Dirk de Graaf die met meteropnemer 
Piet Brons zorgde voor het rondbrengen. In 1943 was het dochter Gerda de Graaf die de spullen 
ging ophalen in Amsterdam. Dat gebeurde eenmaal in de veertien dagen. Gerda werkte bij de 
Bijenkorf en fietste dan op de terugweg langs een winkel van Simon de Wit aan de Rozengracht. 
In een kamertje achter de winkel zat de man van de Arbeiderspers Jan Rot op haar te wachten. 
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Na de altijd spannende tocht over de Amstelveenseweg, langs de Duitse posten bij de School 
voor Schipperskinderen, leverde Gerda de spullen af aan vader Dirk, die alles in zakjes verdeelde.

‘Er is in de oorlog niets in Amstelveen gebeurd,’ zeiden de mensen wel. Zij hadden slechts 
een meisje zien fietsen, of een paar mannen van het gasbedrijf in hun leren jassen van boerderij 
tot boerderij zien gaan.

Rond de overval op het Amsterdamse bevolkingsregister
Dora van der Klei leefde in een diepe verbondenheid met haar broer Gerrit van der Veen. ‘Van 
zijn plannen vertelde hij mij nooit, dat zou ook te gevaarlijk zijn geweest. Wel hoorde ik soms 
na afloop hoe alles in zijn werk was gegaan.’ [102]

Het was 27 maart 1943, avond. ‘Ik was boven de kinderen naar bed brengen, toen ik de 
keukendeur open hoorde gaan en mijn naam door hem hoorde roepen: “Dora, ben je boven?” 
Ik antwoordde dat ik direct kwam en ging even later dan ook naar beneden, waar ik niemand 
vond. Vergissen was onmogelijk, het was zijn stem geweest, zijn voetstap. En toch was alles 
stil, ook in de tuin was niemand te bekennen. Toen ik hem de volgende dag sprak, vertelde hij 
van de overval op het bevolkingsregister. Had ik dan toch die spanning aangevoeld, was die 
verbondenheid nog groter dan ik zelf kon veronderstellen? In ieder geval, in Amstelveen was 
hij die avond niet geweest.’ [g]

Bij de overval op het bevolkingsregister van Amsterdam waren behalve Gerrit van der Veen 
ook Willem Arondeus en tientallen andere mannen betrokken. De aanslag was een succes, maar 
door loslippigheid en verraad werd een groot aantal van de daders gepakt, de een na de ander. 
Gerrit van der Veen zelf bleef gespaard en zette zijn illegale werk met onverminderde kracht voort.

De moedige Schaffelaarsprong van Johan Benders
Wat precies de contacten waren van Johan Benders met de groep van Gerrit van der Veen en 
Willem Arondeus is niet bekend, maar zeker is dat Benders wist van de plannen die de groep 
had om het Amsterdams bevolkingsregister in brand te steken. In de vroege morgen van de 28e 
maart wandelde hij met een van zijn Joodse pleegdochters naar de Kalfjeslaan om te zien of er 
rookwolken boven de stad hingen.

Laat in de avond van de 5e april stond de sd bij de familie Benders op de stoep. Een nsB’er 
uit de Margaretha van Borsselenlaan heeft zich later laten ontvallen dat hij Benders verraden 
had. In dat geval had de arrestatie wellicht niets met de overval te maken, maar een feit is dat 
Benders vlak daarna werd opgehaald.

‘We hadden altijd hele bossen Joodse mensen bij ons thuis,’ herinneren zich de dochters. Die 
avond was er een Joods echtpaar op bezoek geweest, dat eerst zou blijven slapen, maar uiteinde-
lijk na spertijd toch nog terugging naar het eigen duikadres. De Joodse pleegdochters Ro’tje en 
Kathy sliepen. Benders ging nog achter de schrijfmachine zitten om een verzoek om vrijlating 
van een gevangene te typen. Het was gericht aan Aus der Fünten. Hij kwam er niet helemaal 
mee klaar; hij was moe en ging naar bed. En toen ging de bel. Dochter Anje, die toen vier jaar 
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oud was, weet nog hoe het hele huis ineens vol sd’ers was, en dat ze afscheid moest nemen van 
haar vader. Benders zag nog kans de papieren uit de schrijfmachine te rukken en een aantal 
documenten door de wc te spoelen. Maar één ding kon hij niet wegwerken, of hij vergat het: 
een notitieboekje in zijn binnenzak met in code de adressen van achttien Joodse onderduikers. 
Ze namen niet alleen hem, maar ook Kathy mee, maar Kathy zou later vrijkomen.

Diezelfde nacht moet hij nog zwaar verhoord en gemarteld zijn, in de gevangenis aan de 
Amstelveenseweg. Aus der Fünten was daarbij. Benders moet bang geweest zijn dat hij de code 
in het boekje bij een zware marteling zou prijsgeven. Dat zou achttien maal een arrestatie van 
alle bewoners van een duikadres betekenen. De schatting van het aantal slachtoffers op die 
kant van de weegschaal was niet zo moeilijk; Benders besloot dat zijn eigen leven minder woog. 
Maar de uitvoering van dit besluit moet – met de gedachte aan zijn gezin – onnoemelijk zwaar 
geweest zijn.

‘Van Schaffelaar’, noemde Gerrit Kouwenaar, die naast hem in een cel had gezeten, hem later 
in een gedicht. Want op de 6e april 1943 sprong Johan Benders zich vanaf de derde ring van de 
gevangenis te pletter op de binnenplaats. Er ging die dag een berichtje naar mevrouw Benders, 
dat ze moest komen. Zij was vijf maanden in verwachting, maar ze stapte op haar fiets met 
houten banden en reed naar de gevangenis, in de hoop dat ze haar man zou kunnen spreken. 
‘Hij is dood,’ zeiden ze.

Later op die dag trokken de leerlingen van het Amsterdams Lyceum langs de gevangenis 
en floten het schooldeuntje – een hartverscheurend requiem voor een geliefde leraar. En thuis 
in Amstelveen schonk mevrouw Benders vier maanden later het leven aan de dochter van een 
dode vader.

cs-6, Tineke Guilonard en de dood van Jan van Mierlo
‘Kind, als ze bij jóú komen, weet je ook dat het met míj is afgelopen,’ had Jan van Mierlo een 
keer tegen zijn vrouw Bets gezegd. Op 17 september 1943 kwámen ze bij Bets, en ze namen haar 
en haar zoon van achttien mee naar de gevangenis aan de Amstelveenseweg.

Een paar maanden eerder had ze hem voor het laatst gezien, voordat hij de keukendeur 
uitvluchtte terwijl de sd op de stoep van het huis stond. Maar de heren kwamen toen nog niet 
voor Jan’s sabotagewerk: zijn adres was gevonden in de zak van een gearresteerde Joodse che-
micus met wie hij in zijn huiskamer jenever had gestookt voor de verkoop. Met het verdiende 
geld hadden ze bonnen voor Joodse onderduikers gekocht. Bets had uitermate langzaam de 
voordeur opengedaan en de sd’ers hadden onmiddellijk de jenevergeur opgesnoven. De stokerij 
was natuurlijk in beslag genomen, maar Jan was veilig.

De acties van cs-6 waren begin 1943 verhevigd. In februari begonnen de spoorwegaanslagen; 
in die maand werd ook in Den Haag generaal Seyffardt, de Commandant van het ‘Nederlandsch 
vrijwilligers Legioen voor het Oostfront’, door de groep neergeschoten. Die aanslag was gevolgd 
door een reeks andere, o.a. op ir. Postuma, Musserts gemachtigde voor landbouw en visserij. Jan 
van Mierlo had meegedaan aan een overval op het bevolkingsregister in Den Helder, op militaire 
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treinen, op Gestapo-agent Blonk, enzovoort. Na zijn vlucht uit Amstelveen dook hij onder bij 
overste Moree in Heemskerk, en ook was hij veel in een atelier in Amsterdam, vermomd als de 
kunstschilder Fons van den Berg. Ja – en baardje en bril waren verdwenen.

Begin 1943 vroeg Jan van Mierlo aan Tineke Guilonard of ze zijn adjudant wilde worden, zijn 
koerierster. Na haar eindexamen van het Amsterdams Lyceum woonde Tineke aan het Singel 
in de stad en haar kamer was een trefpunt van jonge verzetsmensen geworden. Ze vervalste 
papieren voor iedereen die ze maar nodig had. Waarom deed ze dat – op haar eenentwintigste? 
Vooral toen Van Mierlo een beroep op haar deed, dacht ze daar ernstig over na. Ze herinnerde 
zich de machteloze woede en wanhoop van haar vader, toen hij in 1938 terugkwam van een 
zakenreis voor de KlM naar Duitsland. Hij had daar de Kristalnacht* meegemaakt. Zonder zijn 
zaken af te ronden was hij naar Nederland teruggevlogen, diep geschokt. ‘Met zulk volk,’ had 
hij gezegd, ‘doet men geen zaken.’ Tineke besefte dat haar vader verzet zou hebben gepleegd 
tegen de nazi’s, als hij was blijven leven. Nu wilde zij het doen. Ze was liberaal opgevoed, maar 
had zelf nog niets met politiek. Wat ze wel wist, was dat ze bewust tegen het fascisme moest 
kiezen. Dat cs-6 een communistische kern had kon haar niet schelen; tóén wist ze nog niet 
eens precies hoe het allemaal in elkaar zat – dat zou pas na de oorlog bekend worden. Maar ze 
maakte bewust haar keuze en werd de adjudant van ‘Fons’. Ze vervoerde voornamelijk wapens 
voor de groep, op de fiets, dwars door Amsterdam.

Intussen begon de sd verbeten jacht te maken op cs-6, en Jan van Mierlo bereidde zijn helpers 

Jan van Mierlo – echt. Jan van Mierlo – vermomd.
foto: mevr. t. wibaut-guilonard, amsterdam

* Kristalnacht: de eerste grootscheepse schoffering van de Joden in Duitsland
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voor op een eventuele arrestatie. Tineke zou moeten volhouden dat ze zijn vriendinnetje was 
en verder van niets wist. Hij besprak alles met haar tot in details. Zelf leefde hij met de bijna 
absolute zekerheid dat hij de oorlog niet zou overleven. In 1943 schoof zich een verrader in de 
cs-kring, een v-man, zoals ook op de pilotenlijn was gebeurd. Later ontstond er ook verraad 
van binnenuit. Elke aanslag bleek bekend te zijn bij de sd en de mensen die er aan deelnamen 
werden gearresteerd of moesten als gekken vluchten. Op 21 juli kwam er een sd’er op bezoek 
bij Tineke op het Singel, terwijl ze bezig was met het vervalsen van pb’s. ‘Dit is je einde,’ vloog 
het door haar heen; want ze had twee revolvers in huis, valse stempels en papieren, en op de 
keukenplank achter een gordijn stond een weckfles waarin ze met aceton een foto van een pb 
losweekte. Maar tot haar eigen verbazing kon ze de sd’er met haar onschuldigste schoolmeis-
jesgezicht om de tuin leiden; hij ging weg met een waarschuwing.

Van ‘Fons’ kreeg ze opdracht een nieuwe cel te vormen in Amstelveen. Er was er al één, met 
o.a. de Amstelveense heer Stutvoet, maar er zou uitbreiding moeten komen. De eerste die Tineke 
benaderde was een vroegere medewerker van haar vader, de werktuigbouwkundige Herman 
Westerhuis uit Bovenkerk. Hij zegde toe mee te doen, maar omdat hij moest genezen van een 
beenbreuk moest actie nog even worden uitgesteld. De Amstelveense cs-6’ers kwamen wel bij 
elkaar in café De Amstelhoek, zogenaamd als een toevallig clubje dat gezellig iets met elkaar dronk.

Tineke woonde nog deels bij haar moeder aan de Mr. Bardeslaan. Op 15 augustus 1943 had ze 
een feestje in de stad en ze zou de volgende morgen naar Amstelveen komen. Die avond belden 
twee sd’ers van het speciale team dat cs-6 moest oprollen bij moeder Guilonard. ‘Tineke is 
niet thuis,’ zei mevrouw Guilonard. ‘Dan wachten we tot ze er is,’ kondigden de heren aan, en 

Tineke Guilonard – echt. Tineke Guilonard – vermomd. 
foto: mevr. t. wibaut-guilonard, amsterdam



278

1943 - in de iJZeren greep van de BeZetting

nestelden zich in de huiskamer. Dat was het begin van een merkwaardige geschiedenis. Het 
werd nacht: spertijd. Mevrouw Guilonard ging naar haar slaapkamer. Tegen de ochtend wist 
zij via het balkon haar buurmeisje Ria te waarschuwen. Toen kwam er een sluitend systeem op 
gang om Tineke te weerhouden naar Amstelveen te komen. Direct na spertijd trok Ria erop 
uit, maar eerst had ze KlM-directeur Veenendaal gewaarschuwd, die een post betrok bij het 
stationnetje Karselaan, voor het geval Tineke met het treintje naar huis zou komen. Iemand 
anders slenterde bij de Kalfjeslaan heen en weer. Uiteindelijk was het Ria die via een neef Tine-
ke op het spoor kwam. Ze werd dus gewaarschuwd. In de Mr. Bardeslaan wachtten de sd’ers 
geduldig. Toen Tineke niet kwam, werden ze afgelost. Toen ze er de volgende dag nóg niet was, 
kwam het eerste team terug. Zo ging dat, de ene dag na de andere. Mevrouw Guilonard mocht 
haar huis niet uit. Een paar keer fietste Bets van Mierlo langs, zonder te zwaaien of binnen te 
komen, een teken dat ze wist wat er aan de hand was, en daarmee aangevend dat ook Jan op 
de hoogte was. De sd’ers gingen zich vervelen. ‘U zou mijn kachel wel eens kunnen poetsen,’ 
zei mevrouw Guilonard. En zo poetsten ze de kachel en veegden de schoorsteen. Na zes dagen 
riepen de heren wanhopig uit: ‘Waarom blijft u in vredesnaam zo rustig! Begrijpt u dan niet 
dat uw dochter wordt gearresteerd zodra ze thuiskomt?’ ‘... Heren,’ zei mevrouw Guilonard, 
‘begrijpt u dan nog niet dát mijn dochter niet thuiskomt?’ De volgende dag dropen de heren 
onverrichterzake af ...

Tineke dook onder bij de vrouw van vliegenier Parmentier in Zeist. ‘Iedereen van de KlM 
zorgde voor iedereen!’ [101] Op 18 augustus, terwijl de twee sd’ers in de Mr. Bardeslaan zaten, 
rolde een andere sd-ploeg een deel van cs-6 op tijdens een vergadering bij de dichter en verzets-
man Ed Hoornik thuis. Bij de arrestanten was Irma, één van hen. ‘Irma deugt niet,’ had Greten 
Neter een keer gezegd, toen ze Irma had ontmoet bij Van Mierlo thuis. Niemand had het willen 
geloven. Nu – Irma werd weer op vrije voeten gesteld, op voorwaarde dat ze de schuilplaatsen van 
de overgebleven cs-6-leden zou verraden. Ze kweet zich met een afschuwelijke nauwkeurigheid 
van haar opdracht. Later zei Bets van Mierlo: ‘Ach, misschien hebben ze haar wel gemarteld, ik 
zou haar niets doen als ik haar tegenkwam; met wraak haal je jezelf naar beneden.’

Jan was op 18 augustus niet bij Ed Hoornik geweest en hield zich nog schuil. Tineke kreeg 
in Zeist een vluchtkans: iemand vertelde haar een mogelijkheid te zien haar naar Engeland te 
smokkelen. Maar ze vroeg: ‘Als zoiets kan, mag dan Jan van Mierlo gaan in mijn plaats? Want 
als ze hèm pakken, schieten ze hem meteen dood.’ Toen ze bericht kreeg dat het goed was, zond 
ze snel een briefje naar Bets van Mierlo: ‘Ik wil Fons spreken’. Haar adres in Zeist stond erbij. 
Irma had intussen aan niemand gezegd dat ze gevangen had gezeten en ze had Tineke’s plaats 
ingenomen als Van Mierlo’s koerierster. Bets liet het briefje dus door Irma naar Jan brengen.

Waarom verraadde Irma zo nauwgezet al haar vrienden, stuk voor stuk? Waarom dook ze 
niet onder? Op 17 september drong de sd het huis in Zeist binnen en arresteerde Tineke, en 
ze werd, net als Bets en haar zoon en op dezelfde dag, naar ‘de Amstelveenseweg’ gebracht. Ze 
wisten het niet van elkaar. Bets wist zelfs niet waarheen haar zoon gebracht was en of hij nog 
leefde; ook hij zat namelijk al in het verzet.
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Jan van Mierlo werd een paar dagen later, op 20 september, op aanwijzing van Irma gepakt 
op het station in Haarlem. Tineke, in de luchtcel van de Amstelveenseweg, las op de muur: 
‘Irma is gepakt en slaat door’. In de zoom van haar badhanddoek wist ze dit bericht naar buiten 
te krijgen. Maar voor Jan was het al te laat. Op 1 oktober werd hij met achttien andere leden 
van cs-6 – voornamelijk docenten en studenten – naar de duinen bij Overveen gebracht en 
gefusilleerd. Hij was 36 jaar oud.

Irma was nog niet tevreden: op 28 oktober liet ze zelfs Herman Westerhuis in Bovenkerk 
oppakken, al had hij nog niets gedaan voor cs-6 vanwege zijn gebroken been. Waarschijnlijk 
wist zij niet, dat Westerhuis ook nog lid was van de Amstelveense Od, onder Piet de Winter.

Toen Bets van Mierlo een week later plotseling werd vrijgelaten, begreep ze dat het met Jan 
gebeurd was. Ze ging het kamertje binnen waar de gevangenen hun spullen terugkregen. ‘... 
En daar zag ik mijn zoon! – daar kwam die jóngen binnen! Ik kan niet zeggen wat ik voelde ...’

Ze haastten zich naar de ouders van Jan, om te vragen of zij iets wisten. Zwijgend lieten zij 
een krant zien met het bericht van de terechtstelling.

‘Had je hem niet kunnen tegenhouden?’ vroeg de moeder van Jan.
‘Nee, ik had hem niet kunnen tegenhouden,’ zei de vrouw van Jan. Want ze kende hem, ze 

wist dat hij had moeten doen wat hij deed. En ze ging terug naar dat lege huis aan de Hene-
gouwselaan, waar de gaten in de huizenrij, geslagen door de ramp met het Duitse vliegtuig in 
1941, haar nog aangaapten.

Dag in dag uit bleef Tineke eenzaam opgesloten in een cel. Het verhaal van ‘het vriendinnetje 
van Van Mierlo’ hield ze vol, en verder wist ze niks, zei ze. Trouw fietsten de leerlingen van het 
Amsterdams Lyceum voorbij en floten het schooldeuntje. Zo’n liedje ... opnieuw kreeg het een 
totaal andere dimensie, van solidariteit en hoop.

Ook Tineke’s moeder fietste langs en blies op de fluit van de fluitketel omdat ze zelf niet kon 
fluiten. Hun correspondentie zette zich voort via de badhanddoeken, Sinterklaas, Kerstmis, 
Oudjaar ... 21 jaar, en alleen in een cel! Soms moest Tineke denken aan de merkwaardige voor-
spelling van een dame die kort geleden haar hand had gepakt en de lijnen erin gelezen: ‘Je gaat 
op reis! – een lange reis maken!’ Hoe kon dat, in de oorlog? Niemand reisde. Tenzij ... ‘Maar je 
komt terug,’ had de dame gezegd. Later, in Vught, Ravensbrück en Reichenbach zou dat door 
haar gedachten blijven spelen.

Pas na Nieuwjaar, in Vught, hoorde ze dat Jan van Mierlo dood was. Ze was bedroefd; maar 
niet verbaasd. Jan had het geweten – en zij ook.

De vertroostende dood van Jan Huese
Directeur Drescke van het tuchthuis in Rheinbach was nog niet zo slecht; een burger, die ineens 
allemaal eerbare, moedige mannen als gevangenen te bewaken kreeg en zich daar verlegen mee 
voelde. Het voedsel in het tuchthuis was summier; de gevangenen waren blij als ze buiten te-
werkgesteld konden worden. Pieron, Rosenboom, Huese, Lodewijk, Van Eibergen Santhagens 
... al deze politieke gevangenen hadden nu en dan de gelegenheid met elkaar te spreken. De 
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Nederlanders hielden in hun kring wel praatbeurten om de tijd te doden. Daan Santhagens zat 
vol verhalen. ‘Hij straalde een natuurlijk gezag uit en er ging een vriendelijke bedachtzaamheid 
van hem uit.’ [1] Alle gevangenen hadden een hoge waardering voor elkaar; misschien was het 
eenzelfde type mensen dat in het begin van de oorlog al zoveel inzicht en daadkracht had getoond.

Jan Huese kreeg brieven vol nieuws van zijn vrouw Laurien, in de code van familienamen 
die zij hadden afgesproken. Hij las het nieuws voor, tijdens het luchten, op een hoekje van de 
binnenplaats. Zo was hij de krant voor zijn lotgenoten, en met zijn levenslust wist hij hen weer 
opgewekt te maken. Maar hij had slechte longen; hij moest altijd versterkend voedsel hebben 
en in het tuchthuis kreeg hij het tegendeel. Soms werden de gevangenen tewerkgesteld bij 
een boer, die de hongerige kerels elke dag een boterham met spekvet gaf. Maar bij een andere 
boer, waar ze aardappels rooiden, kregen ze niets; daar aten ze de aardappels rauw uit de grond. 
Later moesten ze kolen sjouwen en aan een spoorbaan werken, en het eten was niet meer dan 
sliertjes kool. Voor Huese werd het werk te zwaar. De laatste dag dat hij buiten doorbracht was 
in de nazomer van 1942. Het was warm, maar hij zag de herfst zich al nestelen en hij vreesde de 
winter. Daarna werd hij snel magerder en Santhagens sprak de gevangenispredikant aan, die 
hem daarna dikwijls bezocht. Laurien maakte zich thuis ongerust. Bij al haar zorg kwam het 
hatelijk gedoe van de vele nsB’ers in haar buurt; die lachten haar uit en riepen haar na op straat. 
Maar ze liet zich niet kennen en rechtte haar rug nog eens extra.

Begin 1943 kreeg ze nog opgewekte berichten van Jan. Maar toen liet hij ineens een brief 
door een ander schrijven. En vlak daarna kwam die onheilsbrief van Dreschke: ‘Ich bedaure 
unendlich ...’ Op 8 februari was Jan Huese onverwacht aan een hartaanval overleden, 51 jaar oud.

Dinsdag 9 februari probeerde Santhagens hem nog te zien, maar dat werd geweigerd. ‘Die 
avond heb ik – onze geheele vriendschap overdenkend – toen het licht uitging, het heel, heel 
moeilijk gehad; om te aanvaarden ...’ [87] Alleen de Nederlander L. Voûte kreeg toestemming bij 
het moment te zijn dat de kist gesloten werd. ‘Er was in de trekken van zijn mannelijk gezicht iets 
zóó rustigs en geheel los van deze wereld, alsof hij mij zeide: “Ik ben tot mijn Maker weergekeerd”. 
Maar wat vergoedt ons zijn opwekkend woord, zijn niet-versagen. Reeds met zijn aanwezigheid 
zuiverde hij de atmosfeer en dwong hij respect af.’* Met gebogen hoofd bad Voûte het Onze Vader.

Op de nevelige morgen van de 11e februari trok een korte rouwstoet door de straten van 
Rheinbach. Twee Nederlandse gevangenen en de pastor in zijn toga volgden de wagen. ‘Een 
stil, weemoedig uur,’ schreef de Duitse pastor aan Laurien. Jan Huese werd zeer betreurd. Lau-
rien kreeg veel brieven, o.a. van Santhagens, Pieron en Rosenboom. En Pieron schreef aan zijn 
vrouw: ‘Voor Laurien is de toekomst een gapende ruimte; hoe dankbaar moeten wij God zijn 
dat voor ons de dagen nog als een prachtige belofte te wachten liggen ...’

Op zondag 14 februari organiseerde Laurien Huese een herdenking in haar huis aan de Mar-
griete van Clevelaan. Ze had de vlag met een beeltenis van de koningin achter de sprekersstoel 
gehangen. Het was een vreemde, vertroostende middag die eindigde met gebed. Daarna schreef 

* Uit een brief van Voûte aan Laurien Huese
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Laurien een lange, beschouwende brief aan de gevangenen in Rheinbach. Die brief werd als een 
kostbaar document in een loden koker door de Duitse pastor begraven; voor later: om mensen 
te troosten met iemand als Jan Huese. Zelfs dat mocht niet wezen: een bombardement vaagde 
koker en brief uit de geschiedenis weg; maar niet Jan Huese.

Jan Hermanns in Vught
Op 26 januari 1943 werd Jan Hermanns naar het concentratiekamp Vught getransporteerd. De 
leiding was daar in handen van Duitse misdadigers en Jan was diep geschokt toen hij ontdekte 
dat de mishandeling van Joden in Vught even verschrikkelijk was als in Amersfoort. In februari 
kreeg hij zelf bloeddiarree. Hij woog nog maar tachtig pond en zou gestorven zijn als niet een 
inwoner van Vught, Floris, naar zijn ouders in Amstelveen was gereisd en was teruggekeerd met 
poeders van Jans eigen huisarts. Door die poeders genas hij binnen een paar dagen. Later moest 
hij meebouwen aan een crematorium en daarna klusjes opknappen in het Vrouwenkamp. Via 
Floris verzorgde hij de post van een aantal vrouwen naar en van hun familie. In de loop van het 
jaar werd hij te werk gesteld in een buitenkamp bij Roosendaal. Daar had hij het niet slecht. 
Op Oudejaarsavond at hij met een vriend een pannekoek in de kelder onder de school waarin 
zij waren ondergebracht, en precies om twaalf uur gaven zij elkaar een hand, met tranen in hun 
ogen denkend aan hun families thuis.

Dood op zee van Hendrik Clercq
Op 1 juni 1943 voer Hendrik Jacob Clercq uit de Van Spaenstraat in Amstelveen met zijn schip 
‘de Salabanka’ in konvooi tussen Kaapstad en Durban, toen het konvooi door duikboten werd 
aangevallen. Hendrik was op 10 mei 1940 machinist bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland 
en ver van huis regelrecht de oorlog binnengevaren. Op die 1e juni kreeg ‘de Salabanka’ een 
voltreffer. Een machinist, in de buik van het schip, had niet veel kans. Van het stoffelijk over-
schot van Hendrik Clercq is niets gevonden. Hij was 24 jaar oud toen de dood op zee hem trof.

Executies bij de Ringspoordijk
Het is meerdere keren gebeurd, maar Frans Bromet heeft het één keer gezien. Het was in de 
nazomer van 1943. Vanaf de kwekerij van Zorgvlied had je zicht op die plek bij de Ringspoordijk. 
Je kon het beter niét gezien hebben, maar in elk geval wist je sindsdien beter dan ooit dat je tegen 
duivelse machten vocht. Bromet zag drie vrachtwagens aan komen rijden van Amsterdam af. Ze 
zaten vol gijzelaars. De gijzelaars van de eerste wagen moesten uitstappen. Eén Duitser met een 
machinepistool op de arm – één maar – maaide alle mensen neer. De andere gijzelaars moesten 
toekijken terwijl ze op hun beurt wachtten. De lijken werden teruggegooid op de wagen, maar 
niet iedereen was dood. Toen kwam er een officier met een pistool die het nog eens dunnetjes 
overdeed. Daarna gebeurde hetzelfde met de gijzelaars van de andere auto’s. Het waren er zo’n 
zestig bij elkaar. Niemand deed een poging om te ontkomen. De kans was minimaal maar toch! 
Misschien voelden de mannen zich aan elkaar gekluisterd door het lot.
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De gevangenen in het Bosplan
Er werkte een groep niet-Joodse, waarschijnlijk politieke gevangenen in het Bosplan, bij de 
kolenloodsen aan de Ringvaart, vlak bij het gemaal. Dagelijks werden ze met Duitse auto’s 
aangevoerd. Er was een afrastering om dat terrein, met prikkeldraad. De moffen liepen er met 
het geweer op de schouder rond.

Bij die gevangenen zat een jongen van een jaar of achttien. Zijn moeder kwam hem dikwijls 
stiekem op vaste tijden eten brengen. Wim Gijse, die daar met een groep arbeiders in de be-
plantingen bezig was, zag haar dan heen en weer lopen, in de hoop dat ze de jongen zag. Op 
een gegeven moment stond hij dan aan het hek en ging zij naar hem toe.

Op een keer was de controle van de bewakers vroeger dan anders en ze misten die jongen en 
gingen hem zoeken. Iedereen hoorde – ook de moeder – hoe ze hem vonden en afdroogden. Ze 
krijsten van satanisch plezier, die bewakers, en daartussendoor hoorde je die jongen kermen en 
schreeuwen. ‘Misschien sloegen ze hem dood, want niemand heeft hem ooit meer teruggezien 
en ook die moeder hebben we niet meer gezien. Je stond radeloos. Je kon niets doen. Je kon 
haast niet geloven wat daar gebeurde. Eén van onze werkverschaffingsmensen was een bokser. 
Die was haast niet te houden toen hij die jongen hoorde gillen. Maar het zou niets geholpen 
hebben als hij naar dat hek was gevlogen.’ [27]

Machteloze woede, een diepe pijn om de pijn van zoveel anderen, en een groeiende haat ... 
dat gebeurde er met de mensen die het ware gezicht van de bezetter hadden gezien.
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Touwtrekken om mannen in Nieuwer-Amstel
Op 29 april werd bekend dat 300.000 Nederlandse militairen opnieuw in krijgsgevangenschap 
moesten. Toen braken er stakingen uit, vooral in het oostelijk deel van het land: de april-meista-
kingen. Onmiddellijk kondigde de bezetter het ‘politie-standrecht’ af: een snelrecht door een 
militaire rechtbank over Nederlandse burgers. De uitspraak was meestal de doodstraf en het 
vonnis werd direct voltrokken. Dat betekende dat de ss en andere Duitse politie-eenheden in 
de praktijk iedereen doodschoten die maar even verdacht was. Op samenscholingen zou on-
voorwaardelijk worden geschoten. Westendorff werd ernstig bezorgd en zond op 3 mei een brief 
naar alle pastoors en predikanten in de gemeente, waarin hij hun verzocht of zij de kerkgangers 
wilden aanraden vóór en na de dienst niet bij elkaar te gaan staan.

In feite was door dat standrecht de Nederlandse bevolking vogelvrij verklaard. Op 7 mei 1943 
werd afgekondigd dat alle mannen tussen 18 en 35 jaar zich moesten melden bij de Gewestelijk 
Arbeids Bureaus (de gaB’s) voor een eventuele verplichte uitzending naar Duitsland. De gaB’s 
beoordeelden dan wie wel en niet moest gaan. Als iedereen wegging, zou er een economische 
chaos ontstaan en dat was nou óók weer niet in het voordeel van de bezetter. Van elk bedrijf 
hoefde slechts een deel te vertrekken; de mannen die in de voedselvoorziening of de landbouw 
werkten, of in de industrie die voor Duitsland van belang was, konden worden vrijgesteld en 
kregen een ‘Ausweis’. Als je niet kon aantonen dat je in Duitse ogen nuttig werk deed, zat je goed 
fout. Dan moest je òf gaan, òf onderduiken, òf proberen een valse Ausweis te bemachtigen. Het 
is duidelijk dat hier een nieuwe uitdaging lag voor het verzet. Bij het op grote schaal vervalsen 
van persoonsbewijzen voegde zich nu het ambacht van Ausweise buitmaken of namaken.

Het was heel belangrijk wat voor ambtenaar je op het arbeidsbureau tegenover je had. Het 
arbeidsbureau van Amsterdam stond onder leiding van een nsB’er, maar de chef van het Am-
stelveense hulpkantoor, Wezelaar, was dat niet. Toch kreeg Wezelaar veel kritiek, omdat hij zich 
al te nauwkeurig kweet van zijn taak. De hem toegevoegde ambtenaren (Bunte, Lotz en Van 
Wijck) probeerden wèl regelmatig tegen te werken. En jawel: ook de nsB-burgemeester trachtte 
zoveel mogelijk personeel uit Duitsland weg te houden.

De burgemeesters moesten steeds de leden van het gemeentepersoneel aanwijzen die zij in 
aanmerking vonden komen voor de arbeidsplicht. Westendorff vond het ‘een zorgvolle op-
dracht. Ik liet lijsten maken van het gehele personeel en zond die aan de hoofden van dienst. 
De heren weigerden hun medewerking.’ [m] Er was een vergadering waarin Westendorff en de 
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gemeentesecretaris de diensthoofden zouden ontvangen met hun lijst van arbeidsplichtigen. 
Niemand had zo’n lijst bij zich omdat de chefs met elkaar hadden afgesproken een volkomen 
passieve houding aan te nemen tegenover de arbeidsdienst.

Eindelijk kwam de directeur van de plantsoenendienst binnen met een dikke rol onder de 
arm. ‘Ah, Broerse, riep Westendorff uit, ‘eindelijk iemand die wat met zich meebrengt!’ Maar 
Broerse rolde de lijst uit en zei: ‘Dit is een lijst met mensen die niet gemist kunnen worden!’ [108]

Het is niet duidelijk wat Haas, de directeur van gemeentewerken, op de vergadering voor 
inbreng had. Naar men zegt heeft hij nooit iets gedaan om uitzending naar Duitsland te voor-
komen. Zo hadden op 11 mei 1943 vijf mannen van gemeentewerken hun oproep gekregen, 
waarschijnlijk nog als gevolg van de aanmeldingsgolf van 1942*. Op 18 mei vertrokken ze. Bij 
het afscheid op de dienst zei Haas: ‘Ach, in Duitsland zijn ook mooie meisjes en een glaasje bier.’ 
Het was zijn oude oorlogsmotto van ‘het valt allemaal wel mee’. De mannen waren woedend. 
Haas verdedigde zich later door te zuchten dat er toch niet aan te ontkomen was. Nee – en zo 
zou er ook niet aan te ontkomen zijn dat Henk van Roekel nooit meer zou terugkeren ...

Maar op die vergadering na de afkondiging van 7 mei zat Westendorff ongemakkelijk tegenover 
zijn zwijgende diensthoofden. ‘Dat weigeren was wel eenvoudig, doch ik kon dit moeilijk aan 
het Duitsche Arbeitsamt meedelen. Immers zou het resultaat zijn: arrestatie van alle hoofdamb-
tenaren. Ik heb de lijsten daarop laten liggen en een rappel afgewacht. Dit rappel kwam prompt 
met de bedreiging zoals gebruikelijk. Ik ben daarop Herr Hüster, hoofd van het Arbeitsamt, 
gaan bezoeken en heb hem erop gewezen dat onze gemeente met een naar verhouding klein 
ambtenarencorps geen mensen kon missen.’ [m]

Hoe dan ook gaf Westendorff op 15 juni 1943 aan het gaB 33 mensen op van werknemers 
die tussen 1917 en 1924 geboren waren, maar tegelijk vroeg hij voor 24 van hen ontheffing aan 
omdat volgens hem zowat iedereen op een sleutelpost zat.

Op 29 mei was er een mededeling bij de gemeente binnengekomen dat er 17 extra mensen 
moesten worden opgeroepen. Waarschijnlijk betrof het hier een groep brandweerlieden. Amb-
tenaar Bunte van het arbeidsbureau probeerde deze zaak tegen te houden, wat hem voor straf een 
overplaatsing naar het bureau in Amsterdam bezorgde. Inmiddels was Westendorff in de pen 
geklommen om een bezwaarschrift bij binnenlandse zaken in te dienen. Zijn motivering was 
niet zo slecht: door de aanwezigheid van een omvangrijke voortdurende bezetting in Amstel-
veen, waardoor zich telkens onverwachte omstandigheden voordeden, kon hij de mensen niet 
missen. Trouwens, doordat de Nederlandse militairen weer in krijgsgevangenschap moesten, 
verdween er ook al veel personeel. Aantallen noemde hij niet. Waarschijnlijk zijn de 17 brand-
weerlieden niet vertrokken. In elk geval werden er in 1943 maar 11 gemeentelijke werknemers 
naar Duitsland gezonden op een totaal aantal ambtenaren van 164 mannen en 4 vrouwen. In 
1943 en 1944 samen doken er 12 personeelsleden onder.

* Van der Elst, Kopier, Van Leeuwen, Van Roekel en Zitvast
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Onderduiken, gepakt worden, vluchten
In de zomer van 1943 doken in heel Nederland duizenden studenten en tienduizenden nieuwe 
weigeraars van de arbeidsplicht onder.

Maarten van Zuilen woonde tegenover het arbeidsbureau aan de Keizer Karelweg. In de 
zomer meldde hij zich keurig op zijn oproep en kreeg een arbeidscontract voor Keulen. Met 
de trein werd hij naar Kaldenkirchen vervoerd, vlak over de grens bij Venlo. Daar moesten de 
dwangarbeiders zich melden in een oude school, waar zij ook de nacht doorbrachten. Zij kregen 
dan een kruisje achter hun naam, wat betekende dat ze op het arbeidsbureau in hun woonplaats 
werden beschouwd als uitgeboekt naar Duitsland.

Maarten had de bedoeling na het zetten van dit kruisje te vluchten. Hij stuurde een ansicht-
kaart uit Kaldenkirchen naar huis, als extra bewijs dat hij in Duitsland zat. Maar hij hoefde niet 
eens te vluchten. Want het was de nacht van de 30e juni en het Roergebied werd onvoorstelbaar 
zwaar gebombardeerd. Die nacht werd de stad Keulen platgegooid en de groep Nederlanders 
in Kaldenkirchen maakte het vanuit de verte mee. In de chaos in en om Keulen die daarop 
volgde was het niet moeilijk in het niets te verdwijnen. Maarten van Zuilen reisde terug naar 

Een lokaas van de bezetter.
foto: j. bergsma, amstelveen
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Amstelveen en dook onder in het huis van zijn ouders. Drie weken later stak vader Van Zuilen 
de Keizer Karelweg over om bij Wezelaar te informeren of daar bericht was binnengekomen 
van zijn zoon. Hij liet de kaart uit Kaldenkirchen zien. Even later kon hij aan de vermiste zelf 
melden dat er geen nieuws over hem was!

Henk Copier, die in de zomer van 1942 was gepakt voor de arbeidsdienst, kwam een jaar 
later met verlof, maar hij ging niet meer terug. Hij ontkwam aan arrestatie en dankte misschien 
wel zijn leven aan een vulpen. Het was 12 augustus; op 11 augustus had hij terug moeten zijn in 
Bremen, maar in plaats daarvan fietste hij met zijn meisje over de Kalfjeslaan. En daar kwamen 
ze terecht in de fuik van een razzia door de Grüne Polizei! In nood lijkt iemands reactiesnelheid 
onvoorstelbare records te kunnen breken: Jan pakte in zijn ene hand zijn verlofpas en met de 
andere zijn vulpen die hij toevallig bij zich had. Voordat de Grünen hun ogen hadden kunnen 
instellen op het gebaar, had hij van de laatste 1 een 4 gemaakt. En zo stond er dat hij op 14 
augustus terug moest.

‘Ga je terug?’ vroegen de Grünen.
‘Bestimmt!’
En Henk dook onder, achter zijn ouderlijk huis aan de Amstelzijde, waar hij in een schuur 

potten en pannen ging maken.
22 augustus 1943 was een vreselijke dag voor een aantal ondergedoken sportliefhebbers en 

hun familie. Die zondagmiddag was er een atletiekwedstrijd in het Olympisch stadion, een 
lokkertje van de Duitsers. Maar wat wil je, in een tijd dat er praktisch geen ontspanning meer is 
en je zit ergens alsmaar ondergedoken! Jan Bergsma van de Rentmeesterslaan kon de verleiding 
niet weerstaan. ‘Jan, doe het niet,’ zei zijn vader, maar Jan was dol op atletiek en ging toch.

Tijdens de wedstrijd omsingelden de Duitsers het stadion. Alle jongens die de leeftijd van de 
arbeidsinzet hadden zaten als ratten in de val. Jan probeerde met een aantal nog te vluchten in 
de catacomben onder de tribunes, maar ze werden naar de hoeken gedreven en gepakt.

‘Eerst werden we in overvalwagens naar de Euterpestraat gebracht. We moesten van ’s avonds 
vijf tot elf in de kelder staan, met de handen omhoog tegen de muur. Als je armen even zakten, 
kreeg je een por. Eten kreeg je niet; je dacht aan het eten thuis. De volgende dag werden we met 
een tram naar “de Weteringschans” gebracht. Die eerste dagen waren voor mij de slechtste. Dat 
je in een cel zat! Dat werd toch allemaal maar gedaan met jongens van 18 tot 20 jaar ... zó bij 
moeders pappot vandaan; zó ingrijpend! Je kreeg te maken met dat systeem! Op 6 september 
werd ik naar het pda in Amersfoort gebracht. Je kop werd daar kaalgeschoren. Je moest toezien 
hoe Joden gedwongen werden elkaar op de appèlplaats af te rammelen en hoe ze, terwijl ze 
naakt waren, in elkaar werden geslagen door Kotälla. Ook een vriend en ik moesten elkaar tien 
stokslagen geven. Broek naar beneden en slaan – de vernedering! En je stond uren voor straf in 
de “Rozentuin”, zonder eten.’ [84]

Op 18 november ging Jan Bergsma op transport naar Berlijn; twee weken later per goederen-
trein naar Riga, waar hij een andere Amstelvener ontmoette, een slagersknecht. Ze werden in 
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Estland, Letland en over de grens in Rusland tewerkgesteld voor het graven van stellingen achter 
de terugtrekkende Duitse legers. Terwijl de winter inviel ...

Er waren nogal eens jongens die uit Duitsland wisten te vluchten. Een enkele keer gebeurde 
dat doordat ze met de auto waarvan ze chauffeur waren niet naar het opgegeven doel in Duitsland 
reden, maar regelrecht naar huis in Nederland. Daar kwamen ze dan aan in hun uniform en met 
die auto. Chris Jonkers in Bovenkerk ving die jongens voor deze streek dan op. De uniformen 
werden verbrand of begraven en de auto werd ergens in Nederland aan de illegaliteit overgedra-
gen. Frits Gaarenstroom leverde dan niet alleen het valse ontslagbewijs, maar ook nog papieren 
voor de auto’s. ‘Ik ging naar een drukkerij tegenover de Incassobank, waar veel officiële Duitse 
papieren voor Nederland gedrukt werden, en ik vroeg: “Kunnen jullie voor een paar weken een 
zettertje gebruiken?”’ Toen hij daar eenmaal voet aan de grond had, was het niet zo moeilijk de 
lade met het zetsel van de autopapieren te vinden. De rest was langzamerhand routine.

Chef Van Peursen van de sociale dienst ging ijverig door met het adviseren van ondersteuning 
van gezinnen die geen geld meer van hun kostwinner in Duitsland kregen, terwijl de kostwin-
ner zelf intussen was ondergedoken. Maar nu was het zo dat dikwijls inderdaad geen geld uit 
Duitsland aankwam van tewerkgestelden die daar nog wèl werkten. Het werd alles bij elkaar een 
zware post op de gemeentebegroting. Van Peursen meldde dit in zijn jaarverslag over 1943 en 
schreef tot slot: ‘Dat het jaar 1944 eindelijk het einde van den oorlog moge brengen waardoor, 
naar gehoopt wordt, spoedig weer normale toestanden zullen wederkeren, en bovenal een einde 
komt aan het leed, dat door velen geleden wordt.’

Jan Bergsma in ‘de Weteringschans’: ‘Zó bij moeders pappot vandaan ...’. 
foto: j. bergsma, amstelveen
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Studenten uit Potsdam
In april 1943 moesten de studenten een loyaliteitsverklaring aan de bezetter tekenen. Velen 
weigerden dit, en moesten als straf opkomen voor de arbeidsdienst, waardoor verder studeren 
onmogelijk werd. Een groot aantal studenten dook toen onder, veel anderen meldden zich uit 
angst voor de straffen waarmee de bezetter dreigde. Zij kwamen in een concentratiekamp in 
Ommen terecht, waarna een deel werd doorgestuurd naar Duitsland. Hoeveel Amstelveense 
studenten hierbij waren is niet bekend.

Later kwam er een vluchtorganisatie op gang waardoor studenten uit Duitsland terugkeerden 
naar Nederland. Dat gebeurde onder meer per trein, maar hoe! – onder de banken in coupé’s, 
en soms onder de trein. Boerderij Verhoef aan de Ouderkerkerlaan was een adres waar die 
jongens na hun vlucht eerst weer op verhaal konden komen. ‘Eind 1943 werd er streng op die 
vluchtende studenten gelet. Ze hadden een schuilmogelijkheid ontdekt: in een lege accubak 
onder de wagon van een voormalige elektrische trein, vlak achter de locomotief. Er konden zich 
drie mensen aan de ene en twee aan de andere kant verstoppen, maar wel in een krampachtige 
houding. De tocht moest twaalf uren duren, maar door de vele bombardementen onderweg 
werd het dikwijls vierentwintig uur. Het was een marteling. Eén van die jongens die bij ons 
kwam was volkomen aan het eind van zijn lichamelijke en geestelijke krachten. Hij wou niet 
meer weg en zei: “Schiet me dan maar liever dood.” En toen is hij gebleven.’ [37]

Nachtmis in de Augustinuskerk
Nu dus niet alleen meer Joodse onderduikers in huizen en boerderijen, maar een dikke rij nieuwe 
huisgenoten: de onderduikers voor de arbeidsplicht. Met Kerstmis probeerden een heleboel van 
die jongens in hun eigen omgeving te zijn, en – hoe gevaarlijk dat ook was – naar de Kerstdienst 
of de nachtmis te gaan. Deken Boeckhorst overzag zijn overvolle Augustinuskerk die Kerstnacht 
1943 vanaf de preekstoel en ontdekte heel wat gezichten die er eigenlijk uit veiligheidsoogpunt 
niet zouden moeten zijn. Vooral achterin, staande, volgden veel onderduikers de mis; dan 
konden zij in geval van onraad snel wegkomen.

Tijdens de mis kwam Tonia, de oude gedienstige van de deken, het altaar op en fluisterde 
Boeckhorst wat in het oor. Boeckhorst ging onmiddellijk over tot het houden van zijn preek en 
verwerkte in zijn tekst de mededeling dat buiten voor de kerkdeur een aantal Duitsers stond. 
Wellicht had iemand hun een tip over die onderduikers gegeven. De pastoor hield zich al prekend 
bezig met het nadeel van het door de grote kerkdeuren naar buiten gaan. Beter was het, naar 
voren te komen. En al die jongens kwamen naar voren. Daar, bij de kapel, was een gang naar 
beneden die naar de kleuterschool onder de kerk voerde. Via die gang zijn ze allemaal wegge-
komen. Toen de nachtmis uitging, wachtten de Duitsers tevergeefs. Niet één onderduiker werd 
gepakt! Het maakte de heren bezetters zó woedend, dat ze hun Kerstnacht verder besteedden 
aan het dreigend door de straten van Randwijck rijden. Zij liever dan wij, dachten de mensen, 
die in hun warme bed schuchter soesden over vrede op aarde.
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TOT SEPTEMBER 1944
ROND HET GROTE GEBEUREN



Veel onderduikers hielden zich verscholen in de oude sigarenfabriek westelijk van het dorp 

Amstelveen.
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VII.1

IN HET TEKEN VAN DE INVASIE

Dagboek
L.: 3 januari: Zo is godzijdank het jaar 1943 voorbij. En als ik het zo bekijk, zijn we nog niet veel 
verder. Zeer zeker is het nu, dat Duitsland zal verliezen, maar overigens wijst er volgens mij nog 
heel weinig op, dat deze verschrikkelijke oorlog spoedig is afgelopen. ’t Is bar slecht weer, regen en nog 
eens regen, en evengoed moeten die stakkerds op Schiphol werken. 8 januari: De Russen zijn op drie 
plaatsen in Polen doorgedrongen en het gaat daar erg hard. 12 januari: Gisteren was half Nederland 
in rep en roer over de invasie. De gekste geruchten deden de ronde en iedereen had alles al gehoord 
over de radio. Er was luchtalarm van half elf tot kwart voor één en iedereen dacht aan een invasie. 
Er zijn ontzettend veel vliegtuigen overgegaan en men spreekt van 136 verliezen. ’t Was gericht op 
Midden-Duitsland en de Hoogovens kregen meteen een beurt. 23 januari: Het grote gebeuren waarop 
wij al zo lang wachten in de wereld komt nog maar steeds niet. Alles staat in het teken van de invasie 
maar er gebeurt nog niets. 26 januari: De Amerikanen zijn geland ongeveer 50 km van Rome en 
zullen daar eerdaags wel zijn.

P.: 28 januari: Vandaag weer veel vliegtuigen overgegaan.
L.: 28 januari: Men houdt zich hier druk bezig met het invasievraagstuk. Men is namelijk 

vrijwel overtuigd dat de Duitsers de hele zaak onder water zullen zetten. Dat wil dus zeggen, dat 
heel westelijk Nederland totaal verzwolgen wordt met grote steden en alles! ’t Idee is beestachtig en 
onmenselijk, maar wat kun je anders verwachten? ’t Maakt de mensen erg down en nerveus en de 
stemming bij de meesten is dan ook bepaald onder nul. Er was weer een uur lang luchtalarm en 
daardoor miste ik de bus.

Het dagboek van mevrouw Lodewijk van 28 januari 1944 t/m 13 mei 1944 is verloren gegaan.

P.: 3 februari: Vandaag waren er overal aanplakbiljetten dat de bevolking zich rustig moet houden 
en niet op straat komen als er een invasie komt. Zou die ooit komen? 22 februari: Nijmegen, Arnhem 
en Enschede vreselijk gebombardeerd. Heel Zeeland moet geëvacueerd worden. Wat beleven wij toch 
een vreselijke tijden! 15 maart: Elke dag vliegen er zwermen vliegtuigen over. Vandaag is het ook weer 
bar, de hele dag gezoem in de lucht. 11 april: Verschillende polders zijn hier onder water gezet, ze 
verwachten spoedig een invasie. Nacht en dag vliegtuigen. 10 mei: Vannacht hebben Engelse vliegers 
papiertjes en kranten gestrooid, ’t lag bezaaid in het land achter ons huis.

L.: 13 mei: Iedereen is vol over een invasie en ik geloof er nog steeds niet aan. Er wordt overal zwaar 
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gebombardeerd en ik ben benieuwd of jij er in Duitsland ook wat van gemerkt hebt. 17 mei: In België 
is het verschrikkelijk. Daar zijn alle belangrijke spoorknooppunten en wegen gebombardeerd, zodat 
ook de voedselvoorziening ernstig in de war is. 21 mei: We krijgen op de Bosbaan meer afweergeschut 
dus we kunnen er weer van lusten. 24 mei: In Italië wordt weer hevig gevochten. In Rusland is weinig 
activiteit. Duitsland, Frankrijk en België worden verschrikkelijk gebombardeerd. Maar de grote slag, 
waar iedereen op wacht en waar iedereen naar snakt, komt nog steeds niet. 30 mei: Je hoort steeds golven 
vliegmachines overgaan, zien kun je ze niet. In Italië wordt hevig gevochten en ’t gaat ook allemaal 
goed maar ’t maakt geen eind aan de ellende. Uit Amstelveen moeten de mannen spitten in Schagen. 
Tien dagen! Reis- en verblijfkosten worden niet vergoed, dus ga je gang maar! 3 juni: Als volgens ‘de 
geleerden’ deze maand de invasie niet komt, dan kan het niet meer vóór het volgend voorjaar. Dat is 
niet uit te houden! 7 juni: Eindelijk! 6 juni is de invasie begonnen! In de ochtenduren van 6 juni zijn 
Engelse en Amerikaanse troepen geland tussen Le Hávre en Cherbourg. En in Calais en Duinkerken. 
Er waren 4000 landingsvaartuigen en 11000 vliegtuigen bij betrokken. De tegenstand was hevig doch 
veel geringer dan men had verwacht. Tevens zitten de Engelsen en Amerikanen in Rome. Aan het 
Russische front is het heel stil, maar men verwacht een groot offensief. 9 juni: De invasie is nog steeds in 
volle gang niettegenstaande het bar slecht weer is. Regen, kou en wind. ’t Zal er een hel zijn en er gaan 
ongetwijfeld veel mensenlevens verloren. De krant is werkelijk leuk om te lezen: volgens de Duitsers is 
de invasie mislukt! De beide gevangenissen in Amsterdam zijn leeggehaald en ook Vught is gedeeltelijk 
ontruimd. Men vermoedt in verband met arrestatie van bekende Nederlanders als er hier een invasie 
mocht komen. Amsterdam is zeer versterkt. Op alle belangrijke punten zijn mitrailleurposten. Overi-
gens zijn er vrijwel geen troepen meer in Amsterdam. 11 juni: Men verwacht deze week ook invallen 
in Zuid-Nederland, België en Noorwegen. Donderdag en vrijdag is er een vreselijke zeeslag geweest 
voor IJmuiden. De Duitsers zijn koortsachtig bezig alle punten te versterken. In en om Amsterdam, 
langs alle grote wegen worden in allerijl mitrailleurposten gegraven en versperringen aangebracht. 
Het leger verkeert in alarmtoestand b. Nu kan er ook nog a komen, dan hebben we de staat van beleg.

P.: 16 juni: Duitsland is met een geheim wapen begonnen, een soort projectiel om Engeland te 
bestoken.

L.: 17 juni: Vannacht half drie was er plotseling luchtlarm. Er was een vliegtuig neergekomen bij 
Nes. De Engelsen waren in Berlijn geweest.

P.: 19 juni: Churchill heeft gezegd dat de oorlog nog deze zomer afgelopen is, als dat toch eens 
waar zou zijn!

L.: 22 juni: De moffen hebben hun mond vol over een nieuw wapen. ’t Schijnt een soort raket-
bom te zijn. Maar Engeland is er nogal laconiek over en dus zal het wel weer een storm in een glas 
water zijn. De bombardementen gaan niettegenstaande de invasie met onverminderde hevigheid 
door. Iedereen is vol goede moed en zelfs ik word optimist. 26 juni: Iedereen is in hevige spanning 
over Cherbourg. Het gerucht gaat dat Amsterdam en Zuid-Holland worden prijsgegeven. Dat kan 
kloppen, want hier in Amstelveen is vrijwel alles weggetrokken. In Rusland bij Witebs is een groot 
offensief begonnen en Stalin moet gezegd hebben dat hij over duizend uur in Berlijn zou zijn. In 
Italië zijn de geallieerden bijna in Livorno. Finland zal waarschijnlijk capituleren. 26 juni, later 
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op de dag: Cherbourg is vandaag gevallen!!! Ik heb goede hoop dat het tegen november geëindigd zal 
zijn. 7 juli: Het duurt allemaal zo onwezenlijk lang! 15 juli: Duitsland gaat nog steeds vreselijk te 
keer over de v-1, het vergeldingswapen. ’t Is een radiografische bom. Er schijnt in Londen inderdaad 
nogal wat schade aan mensen en gebouwen te zijn.

P.: 20 juli: We moeten vanaf aanstaande dinsdag, 25 juli om 10 uur ’s avonds binnen zijn, al weer 
een uur vroeger. Zwermen vliegtuigen, wat zal dat in Duitsland toch vreselijk zijn.

L.: 21 juli: Gisteren kwam het bericht door van de aanval op Hitler door zijn eigen generaals. ’t 
Schijnt dat er inderdaad wat aan de hand is, want Hitler heeft een oproep gehouden tot het leger, 
waarin hij zei dat ieder die zich tegen de regering toont op staande voet zal worden doodgeschoten. 
Himmler schijnt nu het bevel over de Duitse troepen in Duitsland zelf te hebben overgenomen. 26 
juli: De Russen staan in Polen en het gaat verschrikkelijk hard, ook in Italië. In Normandië gaat 
het langzaam maar zeker. 29 juli: Er wordt op ’t ogenblik in Warschau gevochten. Het zal niet lang 
meer duren of er wordt in Duitsland zelf geknokt. In Italië gaat de strijd om Florence en in Frankrijk 
zijn de Amerikanen doorgestoten naar Bretagne. Gisteren heeft Churchill weer een rede gehouden, 
hoofdzakelijk over de v-1. De schade aan mensen bedraagt ongeveer 4000. 16 augustus: Gisteren zijn 
de Amerikaanse en Engelse troepen in Zuid-Frankrijk geland en men verwacht meerdere invasies, 
ook b.v. in Zuid-Nederland. 19 augustus: De Engelsen en Amerikanen staan voor Parijs. 20 augustus: 
Er wordt in de voorsteden van Parijs gevochten, ook om Warschau. Maastricht is vreselijk gebom-
bardeerd en de Maasbrug ligt in puin. De Duitsers hebben te kennen gegeven dat ze grote gebieden 
in het Westen willen prijsgeven. 23 augustus: Parijs is bevrijd! Grenoble in handen van de Fransen. 
Hier is het snikheet. 27 augustus: Roemenië heeft gecapituleerd, Bulgarije de wapens neergelegd. In 
Oost-Frankrijk naderen de geallieerden de Duitse grens.

De tweede verdedigingslinie
Alles stond begin 1944 in het teken van de hoop op of vrees voor een komende invasie. De 
maatregelen van de Duitsers waren grotendeels gericht op de verdediging. Het jaar begon met 
de voorbereiding van gigantische evacuatieplannen. Op 28 januari werd in de pers afgekondigd 
dat er inundaties mogelijk waren. Het maakte de bevolking somber en onrustig. Het weer was 
ook nog triest, niet koud maar grauw. Op 11 januari dacht men dat de invasie er eindelijk was, 
maar het bleek niet meer te zijn dan een gerucht. De grote vraag was steeds, waar de landing 
zou komen. Wie weet zou het IJmuiden zijn. De Duitsers werkten koortsachtig aan de Atlan-
tikwall. De hele kust werd in de verdediging gebracht. Een tweede verdedigingslinie liep dwars 
door Amstelveen; de tankgracht ten zuiden van de Witte Stad was er een onderdeel van. De 
gracht liep vanaf de Handweg met een boog naar de Ringsloot langs de Ouderkerkerlaan, die 
sterk verbreed werd. Er moesten bunkers gebouwd en schuren afgebroken worden, waarvoor 
de gemeente arbeiders moest leveren. De in Badhoevedorp gelegerde militairen werden naar 
de in Amstelveen geconcentreerde Wehrmacht overgebracht. Het opnieuw betrekken van de 
Van Speykschool en de Calvijnschool en het vorderen van de marechausseekazerne aan de 
Ouderkerkerlaan hadden daar waarschijnlijk mee te maken.
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Vreemd genoeg werd het werk van Operation Todt in het Bosplan opgedoekt. Begin 1944 
kwam een hoge officier van de Noordwest-verdediging de resultaten bekijken en keurde alles 
af wat er in het bos was opgezet. Zo bleven de werken daar halfaf liggen, slordig tussen de jonge 
aanplant, met overal plekken sintels voor geschut dat niet meer zou komen. Alleen bij de Bos-
baan werd nog flaK bijgeplaatst – dichtbij de hoofdstad dus.

Op 23 januari betrokken 250 Wehrmachtssoldaten molen De Dikkert en zaal Blauwhof. 
Het maakte de onrust nog groter. Eind februari werden grote delen van Zeeland onder water 
gezet en overal in Noord- en Zuid-Holland lieten de Duitsers polders onderlopen – alles in het 
kader van de verdediging. Ook het water van de Amstel werd alvast tot een gevaarlijke hoogte 
gebracht en bij harde wind sloeg het water over de dijk. Iedereen berekende hoe hoog het water 
in zijn eigen huis zou komen te staan als het ergste zou gebeuren. Bij de personeelswoningen 
van de kruitfabriek langs de Amstel wierpen de Duitsers een aantal ringvormige heuveltjes op, 
bedoeld voor manschappen die met geweren de rivier moesten bestrijken voor het geval dat de 
geallieerden Amsterdam vanuit het zuiden wilden aanvallen. Langs de provinciale weg werden 
mangaten gegraven en met de vrijkomende aarde wallen opgeworpen om aan autocolonnes bij 
beschieting door Engelse jagers beschutting te bieden. Ook hiervoor moest de gemeente bur-
gerarbeiders leveren. In het hele westen moesten trouwens burgers werken voor de mof. Alleen 
werd Nieuwer-Amstel zwaarder getroffen dan andere gemeenten, hetgeen de nsB-burgemeester 
inspireerde tot kribbige brieven aan de commissaris der provincie en de secretaris-generaal van 
binnenlandse zaken. In december 1943 en januari 1944 had de gemeente dagelijks vierhonderd 
burgers moeten inzetten voor het puinruimen op Schiphol. De Luftwaffe in Amstelveen vroeg 
ook toenemende diensten van de bevolking. In september 1943 had Westendorff al aan de Orts-
kommandant moeten opgeven hoeveel paarden en wagens er in Nieuwer-Amstel waren: 420 
paarden en 380 wagens. Elke dag, behalve zondag, werd er nu een aantal boeren verwacht voor 
het ontvangen van opdrachten bij ambtenaar Sportega, de rechterhand van Westendorff. De 
verzamelplaats voor de paard-en-wagens was de Ouderkerkerlaan bij het Keizer Karelplein. De 
voermannen werden dan naar Schiphol gestuurd of moesten materialen en voorraden verdelen 
over de Duitse onderkomens in Amstelveen.

Begin april, toen binnenlandse zaken arbeiders vorderde voor de verdedigingswerken, meldde 
Westendorff dat hij ze niet had. Alle arbeiders werkten al òf voor Schiphol en de Amstelveense 
posten, òf op belangrijke werken in de gemeente, òf voor de arbeidsdienst ergens in Duitsland. 
Bovendien had Nieuwer-Amstel weinig arbeiders; wèl kantoormensen en boeren, maar de 
burgemeester had beloofd dat de boeren niet zwaarder belast zouden worden dan ze al waren, 
zodat ze hoofdzakelijk op het land konden werken voor de voedselvoorziening. Op 20 mei 
kreeg Westendorff echter een telefoontje van de provincie dat zich binnen een paar dagen 30 
arbeidskrachten moesten melden op het station in Alkmaar. ‘Onmogelijk,’ schreef hij diezelfde 
dag. Uiteindelijk vertrokken er op 6 juni – de dag van de invasie! – 20 arbeidskrachten naar de 
verdedigingswerken bij Callantsoog. Het werk zou een maand duren en de mensen moesten 
in barakken overnachten. Na een paar dagen stuurde Westendorff zijn rechterhand Sportega 
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naar het project om te zien of de mannen het goed maakten. Sportega rapporteerde dat ze tot 
het middel in zee moesten staan bij hun werk. Westendorff ging onmiddellijk zelf poolshoogte 
nemen en trok op eigen gezag de mannen terug. Natuurlijk leidde dit tot strubbelingen met de 
bevelvoerende officier en twee dagen later kwam er een order dat dezelfde mannen zich opnieuw 
moesten melden. Maar Westendorff kreeg het voor elkaar dat ze ’s avonds naar huis mochten 
en om de vier dagen vervangen werden. [m]

Ontduiken van dwangarbeid
Wie zich niet meldde na zijn oproep tot dwangarbeid, moest een boete betalen van ƒ 1.000,- per 
dag. Het beste wat je dus kon doen was gaan, en vervolgens zoveel mogelijk het werk sabote-
ren. Maar de heer Vunderink, lid van de gereformeerde ‘groep van twintig’ uit de Witte Stad, 
vond zelfs dat gaan al meer dan hij tegenover God en het vaderland kon verantwoorden. Hij 
stapte met zijn oproep naar ambtenaar Sportega en zei eenvoudig: ‘Ik doe het niet’. Daarna 
kreeg hij de dreigbrief thuis dat hij voor elke verzuimde dag ƒ 1000,- moest betalen. Een arts 
van de Valeriuskliniek gaf hem toen een bewijs dat hij geestelijk en lichamelijk niet in staat was 
om zwaar werk te doen. Zijn vrouw vertrok ’s morgens in de lange stoet van mannen over de 
Colijnweg naar de Schipholbrug. Daar stond een Duitse officier met een nsB’er als tolk. Zij liet 
het doktersbewijs zien en liep terug. Een paar dagen later stond boer Colijn – uit de groep van 
twintig – op de stoep en zei: ‘Je man staat op een lijst van tien mensen die gefusilleerd moeten 
worden; ga hem waarschuwen!’ Waarschijnlijk had hij dat slechte nieuws gehoord van Busser.

Mevrouw Vunderink: ‘Ik moest dus onmiddellijk naar Amsterdam en niemand mocht het 
weten, de buren niet en ook de kinderen niet die rond het huis speelden. Ik bad tot God: “Wilt 
ú voor de kinderen zorgen?” en sloop weg naar het treintje. Ik kon mijn man op het kantoor 
van de beurs bereiken. Toen ik thuiskwam bleek het wonderbaarlijke dat de kinderen mij al die 
uren niet gemist hadden. En ik maar doorgaan met een gewoon gezicht, of er niets aan de hand 
was. In de middag kwam Colijn vertellen: “Busser heeft de lijst verdonkeremaand”.’

Had Busser dat persoonlijk gedaan? Had Westendorff hier mee te maken? Had de Orts-
kommandant dan geen exemplaar van die lijst? In elk geval ging Vunderink de volgende dag 
weer gewoon naar zijn werk. Maar op de beurs verbleekte hij, toen hij het hele verhaal daar in 
geuren en kleuren hoorde vertellen, alleen zonder zijn naam. Het was griezelig – alles had zich 
toch in het diepste geheim afgespeeld. Blijkbaar waren er ogen en oren en fluisterende stemmen 
in Amstelveen. Ook de boeren saboteerden zoveel mogelijk. Zelfs ondanks de dreiging met 
hoge boetes verscheen zo goed als nooit het vereiste aantal paarden en wagens op het appèl. 
Van tijd tot tijd werden de boetes ook werkelijk opgelegd. Op 4 juni kreeg de chef van afdeling 
bevolking, Kees Leguit, een boete, omdat hij weigerde oproepingsbriefjes te schrijven voor een 
Wehrmachtskarwei op Schiphol.

Als de boeren niet onder de dwangarbeid uitkonden, stuurden ze hun traagste paarden, hun 
wrakste wagens en hun oudste knechten. Marius van der Schans liet zelfs een onderduiker op-
draven, een in boerenkleding gehulde jolige Limburger die Duits sprak, grapjes met de moffen 
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maakte en intussen van ze stal als de raven, de buit verstoppend in de dubbele bodem van zijn 
kar. Het rijden voor de mof werd overigens steeds gevaarlijker, omdat de Tommies begonnen 
te schieten op alles wat reed.

Muizen en muizenissen
Vooral in Elsrijk wemelde het van de Duitsers. Ze zochten wel eens contact met de burgerij. Een 
molenaar uit Neuhaus, gelegerd in de villa Geerten Mastaede aan de Keizer Karelweg, bracht 
de familie Koopman aan de Charlotte van Montpensierlaan wel eens kuch voor de hond – die 
natuurlijk door de hongerige familie zelf werd opgegeten. Ook zette hij flessen melk voor de 
deur en met Kerstmis 1943 had hij een haantje gebracht, met het verzoek of hij zelf mocht ko-
men meeëten. Toen hij op een dag tarwe en aardappels moest vorderen in de polders, vroeg hij 
de adressen van nsB-boeren – die zou hij extra pakken. Maarten van Zuilen, verloofd met een 
dochter des huizes, waarschuwde intussen de andere boeren. Op een avond moest de molenaar 
naar het Oostfront en verdween in het gapende gat van de oorlog.

Er is waarschijnlijk één Duitse soldaat in Elsrijk door burgers voorgoed onschadelijk gemaakt, 
toen hij met zijn oor tegen een raam in het donker stond mee te luisteren naar de Engelse zender, 
waarschijnlijk alleen maar in de hoop dat hij eerlijke frontberichten zou horen. Zijn meerderen 
dachten later wellicht dat hij was gedeserteerd, want ook dat gebeurde nogal eens. Zo hielp Dirk 
de Graaf een van de Duitse deserteurs aan een baantje als kok in het Ouderkerks bejaardenhuis.

In april 1944 moesten er plotseling tientallen gezinnen hun huizen verlaten terwille van hoge 
Luftwaffe-officieren en hun ‘grijze muizen’ – Duitse liefjes en secretaresses. Een concentratie van 
de vorderingen lag ten noorden van de Speelweide aan de Ruwiellaan, de Van der Veerelaan en 
de Claes Persijnlaan. Alleen de Mr. Reynstlaan bleef ongemoeid, misschien wel om de buurt te 
vrijwaren voor bombardementen. De familie Oostenbroek van nummer 1 zag het bezorgd aan: 
‘We zaten midden tussen de Duitsers, die hoge hekken om hun kwartieren lieten zetten. Achter 
onze tuin stond een hek van wel drie meter hoog. Daarachter zaten ze als leeuwen in hun kooien, 

7 juli 1944 – oproep voor dwangarbeid op Schiphol. Ook mr. Boelens weigerde. 
foto: mr. f. j. j. m. boelens, woold
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met hun muizen. Ze keken niet naar ons om. In die zomer hielden ze partijen in de tuinen. 
Als de zon scheen, lagen ze languit in het gras. Je hoorde ze dikwijls naar elkaar schreeuwen.’ 
[30] Het was maar een geluk dat de Luftwaffe-heren het zo druk hadden met hun muizen; zo 
hoorden ze de stencilmachine niet, waarop dagelijks bij de familie Oostenbroek het Parool werd 
gestencild. Van de onderduikers in het huis hadden ze helemáál geen idee.

Toch konden de muizen blijkbaar niet alle muizenissen verjagen uit de geest van de officieren. 
En de schnapps kon dat evenmin. De officiersmess was in huize Krelage ingericht, op de hoek van 
Keizer Karelweg en Montpensierlaan. ’s Nachts strompelden de heren dikwijls stomdronken de 
weg op. Er waren ook nachten dat daarbinnen iemand na het drinken zijn zelfbeheersing verloor 
en begon te gillen. Dan kwam de angst te voorschijn. Want ze wisten best dat ze niet altijd in 
Amstelveen konden blijven. Ze moesten naar het front, waar dan ook. En ook zij wachtten op 
de invasie, maar niet zo hoopvol als de burgerij die rondom naar hun kreten lag te luisteren. Ze 
wisten dat ze op een dag met hun vliegtuigen moesten opstijgen en een overmacht tegemoet 
moesten vliegen. Soms ging het gejammer wel een uur door, angstwekkend eenzaam in de nacht. 
Tot dan plotseling een diep zwijgen viel. Ook dat was angstwekkend.

Onrust in de lucht
De nerveuze stemming onder de bevolking werd nog verhevigd door allerlei waarschuwingen 
van de bezetter: niet de straat opgaan als de invasie komt; bij luchtalarm de kerk niet verlaten ... 
Van één ding was Nieuwer-Amstel verlost: van de eerder zo aanhoudende bombardementen op 
Schiphol. Maar dat nam niet weg dat het, net als overal, onrustig was in de lucht. Op zondag 30 
januari woedde er een luchtgevecht boven Amstelveen. Dat was altijd een bloedstollend schouw-
spel. Die vliegtuigen, cirkelend om elkaar heen als haaien, in een arena van vredig voortzeilende 
wolken en met de dood op de vleugels! Mènsen zaten daarin, met een verrekijker kon je hun 
hoofden zien, ze leefden nog maar minstens één van beiden zou in een oogwenk sterven. Het 
vliegtuig zou naar de aarde spiralen, naar een plek vanwaar niemand zou kunnen ontkomen. Het 
was een groot wonder dat alleen nog maar dat ene Duitse vliegtuig op Amstelveense huizen was 
gevallen, maar op een dag móést zoiets haast nog eens gebeuren. Die middag sloeg alleen maar 
een granaat tegen het wegdek van het Catharina van Clevepark en verwondde twee mensen.

Elke dag was er luchtalarm; zwermen geallieerden kwamen over, hoofdzakelijk op weg naar 
doelen in Duitsland. In de middag van de 29e maart werd een Amerikaanse B-17 bommenwerper 
door Duitse jagers aangevallen en moest een noodlanding maken bij Ouderkerk. Op 18 april 
raakte een Duits toestel in brand. De vlieger redde zich met een parachute en kwam om twee 
uur ’s nachts bij de Zijdelweg neer. De polders lagen vol lege benzinetanks, afgeworpen door 
van Duitsland terugkerende geallieerde toestellen.

De hevige aanvallen op Duitsland, maar ook op België en Frankrijk, waren bedoeld om het 
pad van de geallieerden te effenen voor ná de invasie. Daar hoorde sinds begin april ook het 
beschieten van treinen bij; in heel Nederland doken Engelse jagers op de treinen neer. Het per-
sonentreintje dat door Nieuwer-Amstel trok werd nog met rust gelaten, maar de machinisten 
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waren bang, vooral als ze ‘bommentreinen’ trokken. Die ‘bommentreinen’ reden nog altijd naar 
de Bosbaan, niet meer met vliegtuigbommen maar met afweergeschut, granaten en vrachtwa-
gens. Want Amsterdam werd versterkt. Als er tijdens zo’n transport Engelse jagers in de lucht 
zaten, zetten de machinisten de trein stil en vlogen de polder in. Tussen de bebouwing waren 
de treinen veiliger, want de geallieerden wilden liefst geen burgerdoelen treffen.

Op 10 mei, vier jaar na de Duitse inval, fladderden duizenden pamfletten over Nieuwer-Amstel 
uit. Het waren nummers van de in Londen gedrukte bladen van De Vliegende Hollander en 
Hollandia bevrijd. Helaas viel er ook een compleet pak ongeopend in de buurt van het Ban-
kraspad, waar een gehoorzaam burger het vond en naar kapitein Busser transporteerde. En de 
brave Busser droeg zoiets altijd schielijk af aan de Duitsers. Men mag hopen dat de bladen ook 
dáár gelezen werden!

Het Grote Gebeuren
En toen was op een dag het Grote Gebeuren er: 6 juni 1944, de invasie!

Het nieuws drong via de illegale radio langzaam en verward tot de bevolking door. Het was de 
Normandische kust geworden! Eindelijk zou de grote ommekeer voor de oorlog in het Westen 
beginnen. In de loop van de volgende dagen werd bekend dat er verbitterd gevochten werd in 

In de nacht van 16 op 17 juni 1944 stortte een Halifax bommenwerper neer in het land ach-

ter de Amsteldijk-Zuid. Hij brandde als de hel. Duitse soldaten groeven later de resten op. 
foto: g.j. van laar, amstelveen
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Normandië. Ontroerd volgden de mensen het nieuws: hier sneuvelden duizenden geallieerden 
voor de bevrijding van Europa. Nu mocht men hopen dat de oorlog vóór de winter afgelopen 
zou zijn.

Maar de Duitsers begonnen overal mitrailleurs te installeren. De 250 manschappen die op 5 
juni in de molen en ‘zaal Blauwhof ’ waren neergestreken, trokken op 6 juni haastig weg. Alle 
Duitsers zouden nu wel naar het front gaan. De oorlog was met een ruk dichterbij gesprongen, 
al lag Nederland nog ver van het brandpunt van de strijd.

De bombardementen op Duitsland gingen onverminderd door. Het zware gezoem in de 
nachten, het luchtalarm, de zoeklichten, het spervuur ... In de nacht van 16 op 17 juni, om 
kwart over twee, kwam er laag door de lucht vanuit het oosten een vuurzee op ‘de Zwarte Kat’ 
aangevlogen. Het was een viermotorige Halifax bommenwerper. ‘Dat toestel leek recht op onze 
boerderij toe te komen, we vlogen allemaal het bed uit.’ [52] Achter de boerderij van Jurriën 
boorde het toestel zich diep in de grond, brandend als de hel en elk menselijk leven daarbinnen 
verslindend. Telkens ontplofte er nog munitie. Pas in de loop van de dag werd de vuurzee wat 
minder. Toen werd tenslotte nog een stoffelijk overschot gevonden, dat op 22 juni naar de 
Oosterbegraafplaats werd gebracht. Van de overige bemanningsleden borg men slechts kleine 
sporen. In de vroege morgen kwam het bewakingspersoneel van de Wehrmacht per fiets over 
de Ringdijk. Ze wilden dwars het gras oversteken, maar wat ze zagen was geen gras maar kroos. 
Zo fietsten ze met acht man tegelijk de sloot in. Als dat toestel daar niet had liggen branden, 
zou de hele polder zich tranen hebben gelachen.

In juli begonnen er voor het eerst grote groepen Duitsers te vertrekken uit Amstelveen, vooral 
uit de enclave bij de Incassobank. Men benijdde ze niet. Maar Duitsland ontleende nogal wat 
hoop aan het moderne moordwapen de v-1, waardoor het bleef rekenen op de eindoverwinning. 
Zou het Westen – zou Amsterdam ècht verdedigd moeten worden? Zou de oorlog zich stap voor 
stap voortslepen door Europa? Haast niemand durfde daaraan denken.

De gevluchte Duitse graaf en de Putsch
Eind juli stond mevrouw Los aan de Nieuwe Kalfjeslaan kleedjes te kloppen, toen er een hoge 
Duitse officier op haar toekwam, met een dame. ‘Mogen wij binnenkomen?’ vroeg hij. Er was 
iets aan die mensen waardoor je voelde dat ze in nood waren. De familie Los – een echtpaar 
met een zoon en dochter – had een bovenverdieping gehuurd bij het gezin van rijwielhandelaar 
Hamstra aan de Nieuwe Kalfjeslaan 5. Tegenover het huis, in de Amstelhoek, zaten Duitsers, 
overal rondom woonden nsB’ers. Mevrouw Los liet het tweetal binnen en toen ze tegenover 
elkaar aan tafel zaten, vertelde de Duitser dat hij op de vlucht was. De dame was zijn vrouw. Zij 
vroegen om onderdak. Het echtpaar maakte een betrouwbare indruk en mocht blijven, met 
medeweten van de familie Hamstra. De officier was een lange man, op en top een heer, en na 
enige tijd vertelde hij dat hij van adel was. Hij had een bepaalde zwier, stapte onbekommerd 
in zijn uniform de straat op en wandelde erin naar de Bosbaan, waar hij ging zwemmen onder 
het oog van de soldaten in de stellingen bij de flaK.
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Op 20 juli had de Putsch op Hitler plaatsgevonden. Na een paar weken verblijf bij Los liet 
de officier zich ontvallen dat hij daarbij betrokken was geweest. Een aantal hoge officieren, van 
nogal conservatieve snit en deels van (Pruisische) adel, had Hitler uit de weg willen ruimen en 
een democratische regering willen vormen, onder meer als grondslag voor vredesonderhan-
delingen. De door Graf von Stauffenberg geplaatste bom had Hitler slechts licht verwond, de 
samenzwering was opgerold en een aantal van de gezworenen doodgeschoten. Het was heel 
goed mogelijk dat de adellijke officier tot die groep had behoord. De familie Hamstra hoorde 
nu ook zijn naam: Von Lippe Biesterfeld; de man zou een neef van prins Bernhard zijn. (Nu 
is het zo dat de prins alleen maar een broer en nooit andere familie van die naam heeft gehad. 
De officier kan de naam hebben aangenomen omdat hij dacht, daarmee vertrouwen te wekken 
bij de Nederlanders, maar het kan ook zijn dat de omstanders hem gemakshalve zo hebben 
genoemd, omdat hij waarschijnlijk zijn ware naam niet prijsgaf.)

Het verzet wist op een of andere manier dat de graaf er was, misschien via de verzetsman Jan 
Goldschmeding van de knokploeg Trouw, die dikwijls bij de familie Los aan huis kwam. Het 
is zelfs mogelijk dat de Duitser niet toevallig mevrouw Los had aangesproken, maar al wist dat 
hij daar veilig zou zijn. Maar dit alles is niet meer na te gaan.

De nsB’ers uit de buurt roken lont. Een buurman van de Nieuwe Kalfjeslaan zag de Duitser 
in- en uitlopen en babbelde daarover tegen nsB-vrienden. Op een dag kwam buurman waar-
schuwen: ‘Ik heb vrienden die hem uit de weg willen ruimen.’ Intussen had in Berlijn de Gestapo 
opdracht gekregen de samenzweerders van de Putsch op te sporen.

Ongeveer eind augustus, terwijl het bloedheet was, gebeurde het volgende: ’s morgens vroeg 
vertrok vader Los naar zijn werk in Artis. Te voet, omdat de reis met het treintje te gevaarlijk 
en onregelmatig was geworden. Niet ver van huis werd hij tegengehouden door mensen van 
het verzet, die zeiden: ‘Zorg dat die Duitser wegkomt! – de Gestapo is uit Berlijn op weg hier 
naar toe!’ Vader Los holde terug naar huis. De graaf en zijn vrouw pakten snel hun boeltje en 
verlieten het huis. Buiten werden ze opgewacht door de verzetsmensen – het is niet bekend 
wie – die hen naar een boerderij in de Legmeer brachten. ’s Middags stonden er bij Hamstra 
Gestapomensen voor de deur, één voor, één achter. Het echtpaar Los was vertrokken, alleen 
hun dochter Suze lag ziek in bed. Dat kon geen kwaad, de Duitsers waren bang voor ziekte. 
De Gestapo’s kwamen binnen, de een zette vader en moeder Hamstra onder schot tegen een 
kastdeur in de huiskamer, de ander doorzocht het huis. Hij vond Suze, die hij met een geweer 
onder de neus ondervroeg, maar zij hield zich nog zieker dan zij was, en vooral dom: ‘Een 
Dùitser in huis? – hoe kwamen de heren erbij, ze moest niets van Duitsers hebben!’ Urenlang 
bleven de heren in het huis, verhoorden de Hamstra’s eindeloos, maar die hielden zich net zo 
onwetend. Uiteindelijk gaf de Gestapo het op en vertrok. Eén ding was wel gebleken: dat de 
tip naar de Gestapo was binnengekomen van de Amstelveense nsB. Maar ‘de neef van de prins’ 
was gevlogen. Naar men zegt is hij in de hongerwinter verhuisd naar een zolder boven Gerzon 
in Amsterdam en na de bevrijding overgedragen aan de Canadezen.
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BEZOEK VAN MUSSERT EN 
ANDERE FEESTJES

Bezoek van Mussert aan Amstelveen op 22 juli 1944.

De opnamen zijn ontleend aan een film die werd afgestaan door de politiecommissaris J. P. 

J. van den Bosch (†). De maker van de film is onbekend.

Foto 1 de ontvangst aan de grens van de gemeente. Op de achtergrond de St.   Augusti-

nuskerk.

Foto 2 de jeugdstorm marcheert richting Leger des Heils. Op de achtergrond de kerk 

van hersteld verband.

Foto 3 de leider komt aan bij de kweekschool.

Foto 4 de landstorm paradeert. Op de achtergrond links het huis van burgemeester 

Haspels, rechts de tussen dit huis en de kweekschool gelegen schuilkelder.

1  2

 3  4
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Mussert in Amstelveen
De nsB van Amstelveen had in de zomer van 1944 zijn eigen grote gebeuren: een officieel bezoek 
van Mussert, de nationale leider, aan de Amstelveense partijgenoten. Het was op de 22e juli, een 
zaterdag, en het werd een feestje vol blijde nsB-gezichten en met een macht aan uiterlijk vertoon. 
De grote leider deed zich in de middag voor aan de grens van de gemeente, bij de Kalfjeslaan, en 
werd ingehaald door de Amstelveense partij-kopstukken, onder wie Westendorff. In een open 
auto, begeleid door lange rijen jeugd- en landstormers, voerde men Mussert naar het kringhuis 
aan de Amsterdamseweg, waar hij met veel vertoon binnenstapte. In het pand was niet alleen de 
leiding van de Amstelveense nsB ondergebracht, maar ook hield de afdeling Terreurzaken van 
de Nationale Jeugdstorm, afd. Meerlanden er kantoor onder leiding van Hopman Hoffman, 
streekleider. Er kwam die middag dus heel wat gewichtigs bij elkaar.

Om kwart voor vier hield Mussert een toespraak – toegang vrij – in het Leger des Heils, dat 
inmiddels wederrechtelijk tot eigendom was verklaard van de Nazional Sozialistischen Volks-
wohlfart in Berlijn. Het is niet bekend waarover de leider sprak, maar het moet opwekkend 
geweest zijn, want bij zijn vertrek was de sfeer allerhartelijkst. Toch lag er onder de afscheids-
glimlach van de spreker een droefgeestige trek, die wellicht zijn oorzaak vond in de aanslag op 
zijn Führer, de vorige dag, en in de langzame maar zekere vorderingen van de geallieerden in 
Normandië. Juichend holde het Amstelveense nsB-volkje achter de wegrijdende auto aan, om 
deze glorie nog even vast te houden en het uiterste te halen uit dit opkikkertje, dat de nsB zo 
goed kon gebruiken.

Landstand en landwacht
Boerenleider Slops had ook een feestje in 1944: hij werd voorzitter van de Landstand van de 
regio Amstelland. De Nederlandse Landstand was in oktober 1941 opgericht met de bedoeling 
dat alle boeren en tuinders er deel van zouden uitmaken, maar er was niet veel van terecht 
gekomen want niemand had zich gemeld als lid, ook niet in Nieuwer-Amstel. Dus bleef Slops 
zich maar houden bij zijn oogsttaxaties en andere hand- en spandiensten aan de bezetter. Om-
dat de polderbesturen zelfstandig bleven, kon de boerenleider zich ook niet bemoeien met het 
waterschapsbeleid. In de loop van de oorlog werd trouwens duidelijk dat hij niet het karakter 
had om veel kwaad te doen. Hij keek nogal eens een andere kant op als hij mensen tegenkwam 
met een duidelijk illegale koe. Dan zijn zoon – die was kwaaier.

Zoon Leen zat in de Landwacht, die inmiddels was ontstaan uit de Wa. De Landwacht werd 
door de opperbevelhebber van de Duitse en Nederlandse politie Rauter in feite bij de Waffen 
ss getrokken en kreeg politiebevoegdheid. De leden werden bewapend en konden ingezet 
worden voor het handhaven van de orde. Overal in het land begonnen ze overijverig burgers 
aan te houden, persoonsbewijzen te controleren, bagage te onderzoeken en – het ergste – on-
derduikers te arresteren.

In de polders van Nieuwer-Amstel opereerde een bijzonder actief legertje landwachters onder 
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leiding van Leen Slops. Op 1 juni 1944, in die dagen dat de lucht zwaarder dan ooit gonsde van 
de overtrekkende geallieerden, rukte de Landwacht uit de streek in alle vroegte de Bovenkerker-
polder in, wel met zo’n dertig man, en verspreidde zich over de boerenerven van Snelderwaard, 
De Lange en Van Wees. Niemand van de bewoners mocht de deur uit, maar na een tijdje kregen 
de mannen toestemming om de koeien te melken. Snelderwaard had acht lammeren die niet 
in het veeboekje stonden. Achter in het land gooide hij die over de sloot op het land van zijn 
buurman, zonder dat de landwachten het merkten: ze hadden het te druk met het uitkammen 
van de boerderij. Ze belden controleur Zwetsloot om beslag te laten leggen op naar hun gevoel 
overbodige voorraden, maar Zwetsloot kwam slechts om te weigeren iets mee te nemen. Pas in 
de middag vertrokken de knapen, vijf mooie kazen meenemend. Even later kwam Piet Tesselaar 
thuis, de onderduiker, die juist deze nacht naar een feestje was geweest, een zilveren bruiloft op 
boerderij Meerzicht. Hij prees die dag in 1919 dat zijn oo in het huwelijk was getreden!

Vreemde vogel Westendorff
Westendorff bleef ondanks alles doorgaan met zijn lofzang op de idealen van de partij. Zo stond 
hij in de zomer van 1944 een soort hagepreek te houden in de koolzaadvelden onder Bovenkerk. 
De hoveniers van de plantsoendienst waren daar aan het maaien gezet, met de zeis. Dat was 
gevaarlijk werk en alleen maar te doen met klompen aan, en de maaiers hadden dan ook om 
klompen gevraagd. Westendorff kwam kijken of ze niet overdreven. Toen hij de hoveniers om 
zich heen verzameld had, stak hij van wal met zijn propaganda. Bromet liep demonstratief weg 
en pakte zijn zeis om door te werken. Woedend riep Westendorff: ‘Jullie hebben het altijd over 
bijltjesdag! Pak je zeis dan eens, als je durft, Bromet, dan sla je zó zes nsB’ers neer!’

Wist hij dat Bromet in het verzet zat? Op een dag kwam Bromet op de fiets van De Kwakel af, 
met wapens bij zich in zijn fietstas. In Bovenkerk werd hij gewaarschuwd dat hij niet doorkon 
naar Amsterdam omdat er gecontroleerd werd. Bij het Wandelpark kwam Westendorff aan-
gefietst. ‘Denk erom Bromet, ga niet door, je wordt aangehouden.’ Bromet dacht: ‘Hij moest 
eens weten van die wapens!’ Maar waarom zou Westendorff hem hebben tegengehouden als 
hij had gedacht dat er niets bijzonders in die zak te vinden was?

Westendorff, die vreemde nsB-vogel, hielp mensen met onderduiken, hij gedroeg zich soms 
als een goede vaderlander en zei dat ook graag van zichzelf. Met de ambtenaren had hij achteraf 
niet veel op. In 1948 zou hij in een bittere brief aan het gemeentebestuur schrijven: ‘Helden heb 
ik vóór Dolle Dinsdag nooit ontmoet, tenminste niet onder de ambtenaren. Ze deden meer 
dan ik mocht verwachten om mij het leven en wonen in Amstelveen aangenaam te maken.’ Hij 
vergat toen dat hij zelf had gezorgd dat de meeste ambtenaren hem eigenlijk wel mochten, vooral 
omdat hij met het vorderen van de oorlog hun eten en drinken werd, hun grote voederaar. En 
voor zover er helden – als men dat woord wil gebruiken – onder de ambtenaren waren, hielden 
die hun moed liever voor hem verborgen.

Als baas van het gemeentelijk personeel veroorloofde hij zich nogal eens de vaderfiguur te 
spelen die hem voor ogen had gestaan bij het aanvaarden van het burgemeesterschap. Daar 
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hoorden ook schrobberingen bij. Zo riep hij op 17 april 1944 zijn gemeentesecretaris en chef 
centrale boekhouding Hendrikse bij zich. Hij wees op de haat die er bestond tussen de rooms-ka-
tholieke Van Siks en de gereformeerde Hendrikse. Hij betuigde vooral tegen Van Siks dat er 
meer naastenliefde zou moeten bestaan tussen zich voor christen uitgevende mensen. De heren 
moesten maar eens ophouden met hun vete. Maar het was gesproken tegen dovemansoren en 
niet omdat Westendorff een nsB’er was.

De snelle verhuizing
Volgens Kees Haspels had de commandant van Schiphol ‘de pest aan vader’ *. Dat moet geleid 
hebben tot een volgende stap in het vernederen van het burgemeestersgezin: begin april 1944 
kreeg mevrouw Haspels bericht dat zij met haar kinderen binnen acht dagen uit het huis aan de 
Prins Bernhardlaan (toen Bosweg) moest zijn vertrokken. Ambtenaar Oranje begon te zoeken 
naar een ander onderkomen, maar er waren nog geen drie dagen voorbij of de volgende plagerij 
deed zich voor: het gezin werd gesommeerd om het huis vóór de volgende morgen 5.00 uur te 
hebben verlaten. Alles wat dan nog in de woning aanwezig was zou in beslag worden genomen. 
Haspels, gewaarschuwd op zijn verbanningsadres, kwam in vermomming over om te helpen, 
ondanks het risico dat hij liep. Hoe kon men, ondanks de nachtelijke spertijd, het huis vóór de 
volgende morgen leeg hebben?

Nu was het bekend dat het personeel van de Amsterdamse Rijtuig Maatschappij puur an-
ti-Duits was. Dus schakelde Haspels deze mensen in, die vlak na spertijd, om 4.00 uur, voor 
de deur stonden en als gekken werkten om al het meubilair op platte wagens te laden. De 
commandant van Schiphol was voor de gelegenheid vroeg uit bed gekomen en stond aan de 
overkant van de rotonde te gluren. De verhuizers genoten van zijn bittere gezicht toen zij precies 
om 4.55 uur het huis volslagen leeg hadden gehaald.

Huisraad en bewoners werden op verschillende adressen ondergebracht tot Oranje binnen 
een paar dagen een huis aan de Mr. Bardeslaan kon aanbieden. De commandant van Schiphol 
had aan één ding waarschijnlijk niet gedacht: dat Haspels – die zijn versperde villa nooit had 
kunnen bezoeken – nu veel grotere kansen had. De Mr. Bardeslaan lag dicht bij de grens van 
de bebouwing. De familie begon er een teruggetrokken bestaan. Soms, na het invallen van het 
donker en vlak voor spertijd, fietste een vreemdeling over het achterpad van de Mr. Bardeslaan, 
een pet laag boven de ogen en een sjaal hoog tegen de neus. Hij klopte aan een achterdeur, stapte 
snel binnen en omhelsde de bewoners. Een burgemeester in oorlogstijd – een zwervende, door 
velen àl te snel vergeten banneling ...

* Waarschijnlijk was dit Hauptman Oberinspektor Franke die oorspronkelijk op de Ortskommandantur voor Schiphol 
aan de Amsterdamseweg 511 had gezeteld maar al eind 1940 naar Schiphol vertrok. Wij vinden hem terug in hoofd-
stuk ix, paragraaf 1
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Van feest en verraad
Wie in de oorlog zou ooit durven denken aan een Joodse bruiloft? En toch trouwden in 1944 
twee jonge Joodse onderduikers met elkaar op hun duikadres bij de familie De Vries aan de 
Icaruslaan. Ook zonder veel genodigden van buiten kon het een drukke bruiloft zijn, want in 
het huis van de familie zaten altijd veel Joden ondergedoken, soms wel twaalf tegelijk. Koen 
van Ommeren was die dag op de bruiloft te gast en dronk zelfs een borreltje, gebrouwen uit 
de alcohol die mevrouw De Vries-Buitinck als arts kreeg toegewezen. Wonderbaarlijk, zoals 
sommige duikadressen voor invallen werden gespaard, ondanks het in- en uitgaan van veel 
mensen; alsof er een speciale beschermengel druk doende was met waken.

Maar verder had het verborgen Joodse volk weinig reden om feest te vieren. Begin 1944 
sloeg de sd toe in het Catharina van Clevepark. Er werd een onderduikadres opgerold en de 
zes bewoners, Joden èn gastgezin, werden weggevoerd. Dat gebeurde vlak naast de familie T. 
Mies kwam toen het echtpaar Wolff bij T. weghalen en bracht ze naar de Pauluskerk. Maar 
onderduiker Dolf, zoon van de Amstelveense tandarts Gazan, bleef nog achter. En ja – toen 
kwam de sd terug, en nu bij T., en vond Dolf. Hij werd samen met T. meegenomen en kwam 
nooit meer terug. T. overleefde zijn gevangenschap.

Wie had dit alles verraden? Het verraad was overal. nsB’ers gluurden van achter hun gordijnen 
naar verdachte overburen, in de hoop er vreemdelingen te ontdekken. Er was die Amsterdam-
se verhuizer Puls, die zich liet betalen per verraden Jood en die ook in Amstelveen toesloeg. 
‘Pulsen’ werd een nieuw werkwoord voor verraad en het leeghalen van Joodse huizen. Zelfs in 
het kleine Nes aan de Amstel was een vrouw die Joden aan de sd verkocht, nadat ze hun eerst 
onderdak had geboden.

Maar er zijn ook andere verhalen te vertellen, van mensen die nooit aan zichzelf dachten 
en het vanzelfsprekend vonden dat ze sjouwden voor Joodse en andere onderduikers, ‘stille 
verzetsmensen’, noemt mevrouw Zadoks hen, ‘die misschien geen spectaculaire heldendaden 
uitvoerden, maar rustig voor hun onderduikers klaarstonden en allerlei kleine dingen deden, 
zoals koeriersdiensten. Hoewel ook dát gevaarlijk was.’ [32] Eén van hen was Mies.

Mies
Ze deed het allemaal omdat God het haar opdroeg. Ze had de kracht en was haast nooit moe en 
ze kan niet hebben dat iemand haar erom prijst. Ze was een boerendochter uit Wilnis, blond 
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haar, blauwe ogen en een rond, vriendelijk gezicht. In juni 1944 werd ze dertig. In het huis aan 
de Van der Veerelaan, waar zij de zorg had voor het gezin van de zieke mevrouw N., had zij 
langzamerhand zeven onderduikers binnengebracht. Daar was het echtpaar Mozes-Mina, zo 
genoemd naar hun voornamen. Mozes-Mina zat nog wel eens voor het raam, tot een buurvrouw 
van de overkant waarschuwde: ‘Er zitten mensen met dit (en ze wees op haar neus) voor jullie 
raam.’ Dat kon natuurlijk niet. Op 6 april 1944, toen de huizen aan de Van der Veerelaan werden 
gevorderd voor de Duitse officieren en hun muizen, moesten ook de onderduikers omzichtig 
mee-verhuizen naar andere adressen. Twee konden er mee naar het nieuwe onderdak van de 
familie N., een verdieping aan de Keizer Karelweg, nota bene boven een nsB-gezin. Die 6e april 
was het een hele toestand in de Van der Veerelaan! De bewoners moesten hun vloerbedekking 
en gordijnen achterlaten, maar iedereen nam die toch mee. Helaas eiste de Ortskommandant 
dat alles weer terug moest. ‘Ik zie nòg al die mensen sjouwen met hun rollen tapijt ...!’ [23]

Als Mies niet op voedsel uit was voor haar grote gezin, was ze wel op stap als koerierster. Ze 
bracht mensen, geld en bonkaarten naar allerlei adressen, waaronder de Pauluskerk en boerderij 
De Groot. De Joodse mensen, die ze in de avond begeleidde, voelden zich rustig bij haar. ‘Ìk was 
rustig door mijn geloof. Als ik denk aan wat ik gedaan heb: hoe gevaarlijk en brutaal dat soms 
was, dan moet ik wel twintig engelen om me heen gehad hebben. In die tijd heb ik geleerd per 
uur te leven. Dat maakt je ontzettend vrij. En mijzelf te overwinnen: “Wie zichzelf overwint is 
sterker dan wie een stad inneemt.” Dat bijbelwoord is waar. Alles bij elkaar kon ik gewoon naar 
bed gaan en mijn zorgen naast mijn kussen neerleggen. Dat hield je sterk.’ [23]

Er was nòg zo’n vrouw, twintig jaar ouder dan Mies, met diezelfde vanzelfsprekende inzet 
voor het verborgen volk: Riek Blokland.

De arrestatie van Hendrika Blokland-Pater
Ze geloofde misschien niet in God, maar wel in de liefde, en in zeker opzicht was ze weerloos 
omdat ze nooit aan zichzelf dacht. Op 4 februari 1944 was ze alleen thuis met de twee onder-
duikers, Ben Goudsmit en de oude heer Groen. Op het raadhuis ging de telefoon: het was de 
sd uit de Euterpestraat die vroeg naar het precieze adres van Arie Blokland. Op zo’n moment 
kwam er bij de gemeente een soort tam-tam in actie. De telefoniste draaide een paar nummers 
op de binnenlijnen en in een ogenblik waren De Graaf en Hendrikse op de hoogte. De Graaf 
vloog naar de Heemraadschapslaan. Riek Blokland deed open en de onderduikers hoorden 
gejaagde stemmen: ‘Er komt een inval ...’ Riek deed snel de deur weer dicht en riep: ‘Snel naar 
je schuilplaatsen!’ Goudsmit wilde liever vluchten, maar wonderlijk genoeg was Riek daar tegen. 
Was dat een afspraak? – vluchten kon gevaarlijk zijn, vooral wanneer de sd al in de buurt was. 
‘Toch had je dan als onderduiker weer dat gevoel van onmondigheid, dat vleugellamme ... Groen 
kroop toen in zijn hol tussen de verdiepingen, en ik achter de kleerkast op de overloop.’ [26]

Terwijl De Graaf nog op de stoep stond, kwam de sd de straat al in. De Graaf stapte snel de 
tuin van de buren in om zijn leven te redden. Waarom vluchtte Riek Blokland niet? Misschien 
gewoon uit trouw, uit argeloosheid; ze deed geen kwaad: wie zou het háár dan willen doen? Maar 
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aan alles merkten de Duitsers dat er onderduikers in huis moesten zijn: aan de slaapplaatsen, 
kleine voorwerpen. Alleen papieren vonden ze niet – Blokland hield die steevast verborgen onder 
een hoop rommel achter de schuur. Goudsmit luisterde naar het drukke geloop in het huis, 
hij hoorde hoe de kleren in de kast voor hem opzij werden geschoven. Maar de schuilplaatsen 
waren tè goed weggewerkt!

Intussen vroeg Hendrikse aan zijn hoofdboekhouder Bergkamp of hij vanuit de verte wilde 
toezien wat er gebeurde. Bergkamp zag dat de sd en agent Pellenkoft Riek Blokland meenamen. 
Arie Blokland kwam op kantoor en hoorde het slechte nieuws. Hendrikse nam hem mee naar 
zijn eigen huis in de Van IJsselsteinlaan. Om één uur viel in huize Blokland de stilte. Goudsmit 
dacht: òf ze zijn weg, òf er zijn er een paar achtergebleven die doodstil wachten tot de muis 
tevoorschijn komt. Er volgden uren van luisteren en roerloos blijven, de oude baas Groen op-
gevouwen in zijn kleine hol. De spanning was veel groter dan tijdens het zoeken.

In huize Hendrikse bracht een aantal mensen vertwijfelde uren door. Ze durfden het huis 
aan de Heemraadschapslaan niet te naderen omdat ook zij niet wisten of er sd’ers waren ach-
tergebleven. Op die manier waren er al heel wat mensen gepakt. Om zes uur kroop Goudsmit 
zijn schuilplaats uit. Luisterde aan de trap, sloop naar Groen. Ze keken rond. Er was niemand. 
Het was bijna donker. Ze gingen de straat op; toen, omzichtig, naar Hendrikse. Daar zaten 
Blokland en Goudsmits vrouw Esther. ‘Die vreugde, haast een feest! Iedereen omhelsde ons.’ [26]

Agent Pellenkoft moest Riek naar de Euterpestraat brengen. Op het station Amstelveen 
haalde hij kaartjes en liet haar alleen buiten wachten, waarschijnlijk met de bedoeling dat ze 
zou vluchten. Maar voor zoiets was ze innerlijk niet toegerust; ze liet zich rustig meenemen. 
Ze twijfelde er waarschijnlijk niet aan, niemand trouwens, of ze zou wel weer snel worden vrij-
gelaten. Blokland wilde zich melden om haar plaats in te nemen, maar iedereen zei: ‘Arie, niet 
doen, je vrouw laten ze wel gaan, maar jou niet.’

In de Euterpestraat werd Riek tot twintig maal toe verhoord, maar ze liet niets los. Met 
andere vrouwen werd zij in een kelder geduwd, waar ze 24 uur lang zonder eten en drinken 
moest blijven zitten. Daarna werd ze opnieuw verhoord. En weer zweeg ze. En tóén kwam ze 
in een cel terecht met een zogenaamde medegevangene, maar het was een verraadster die haar 
probeerde over te halen te bekennen, maar ze zei: ‘Ik beken nooit!’ Daarmee bezegelde ze haar 
lot, want uit die woorden bleek dat ze iets te bekennen had! Ze werd overgebracht naar Vught. 
Arie dook onder. Het werd een tijd van wachten en hopen. De invasie kwam, de oorlog was 
bijna afgelopen, ze zou het wel redden. Maar Riek Blokland werd ziek, en verzwakt en wel moest 
ze op transport naar Ravensbrück.

Pas na de oorlog zou men horen dat de overval het gevolg was geweest van verraad in Madrid. 
Een buurman uit de Heemraadschapslaan, reserve-officier van het Nederlandse leger, was via 
Blokland en Jo Vis op een vluchtroute naar Engeland gezet. Die route liep via de Pyreneeën en 
Madrid en kwam uit in Londen, waar de Amstelvener zich zou moeten legitimeren bij het vroe-
gere gemeenteraadslid van Nieuwer-Amstel Jaap Oldenbroek. Op de Nederlandse ambassade in 
Madrid werd hij aan een verhoor onderworpen, en dáár zat een verrader, die hem vroeg naar zijn 
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contactman in Nederland. Dat was Blokland, Amstelveen, zei de officier nietsvermoedend. De 
sd hoefde op die 4e februari alleen nog maar het juiste huisnummer te vragen op het raadhuis.

Het kleine Jeruzalem van boer De Groot
Tien onderduikers zaten met het gezin van zeven personen mee aan tafel toen Ben Goudsmit 
op de boerderij van De Groot aan de Amstelveenseweg 845 door Mies werd binnengebracht. De 
Groot was een zorgzame man, die ’s avonds alle onderduikers kwam toedekken. Hij stond erop 
dat alle bewoners van het huis samen aan de maaltijd kwamen. Ze zaten dan met z’n achttienen 
in de kleine bijkeuken om de tafel geperst. Ben Goudsmit zei wel eens: ‘Dat is levensgevaar-
lijk!’ – want iedereen die het erf op kwam kon de hele groep zien zitten. Maar de achtergrond 
was, dat De Groot graag preekte aan tafel en wilde dat de onderduikers het gebed hoorden. Op 
zondagmiddag liet hij een gereformeerde predikant komen, ds. Kaptein, die zijn preek van die 
morgen herhaalde in de mooie kamer van de boerderij. De Groot zat zelf aan het orgel en alle 
Joden moesten psalmen zingen. Tegen Goudsmit zei hij: ‘Je krijgt een gulden als je het Onze 
Vader leert.’ Goudsmit: ‘Nou, dat verdomde ik toch. Ik was bereid om alles te doen, maar dat 
ging me toch te ver!’ [26]

Tante Riek Blokland: ‘Ik beken nooit!’
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Van namen wilde De Groot niets weten. Hij zei: ‘Ik noem jullie naar de koeien en stieren 
die ik heb.’ Zo kreeg Goudsmit de naam Gerrit, naar een stier. ‘We hadden allemaal een taak. 
Ik bakte het brood. Niet dat er zoveel te eten was. ’s Avonds werden er vaak grote pannen met 
erwten opgezet voor de volgende dag en dan pikten we ’s nachts wel eens een handje. Iedereen 
wist het en De Groot deed er zelf ook aan mee. En de volgende dag keek hij quasi verbaasd in 
de pan en zei: ‘Da’s ook sterk, gisteravond zat die pan nog boordevol!’

De bonkaarten voor de onderduikers werden gebracht door een grote vrouw uit Amster-
dam-Zuid die zich tante Saar noemde, en als er iemand ziek was kwam dokter Sikkel. De kapper 
hoefde niet te komen, want de onderduikers knipten elkaars haar met een koeien-tondeuse: 
‘Met één haal was je hele hoofd kaal!’ [26] Op vrijdag kwam de naaister, die nergens van mocht 
weten, en dan zaten de onderduikers muisstil de hele dag op zolder. Op een dag zou De Groot 
een knecht aannemen, en in de andere kamer hoorden de onderduikers hem tegen die jongen 
zeggen: ‘En dan heb ik ook nog elf onderduikers in huis ...’ Die knecht kwam niet, maar de 
volgende dag meldde zich een andere jongen aan de deur, die zei: ‘U hebt onderduikers in huis 
en ik wil ƒ 150,- per stuk hebben, anders verraad ik ze.’ Tegelijk vlogen alle onderduikers de 
achterdeur uit. ‘Weer van het ene naar het andere adres. Een maand lang, en toen weer terug.’ 
[26] Terug naar dat niet helemaal veilige, maar warme plekje Jeruzalem.

De heilige grond in de Pauluskerk
Toen Fred Wolff en zijn vrouw aankwamen in de Pauluskerk, werden ze door koster Sytsema 
meegenomen naar de keuken. Daar tilde de koster de mat op en opende een luik. In de zwarte 
diepte begon een tientallen meters lange kruipgang die leidde naar een hol onder de kerk, vlak 
onder de preekstoel. Daar lagen vier matrassen en dekens. ’s Nachts, en bij onraad, was dat 
hun plaats.

In het kostershuis waren vier permanente Joodse onderduikers, maar er kwamen ook veel 
mensen op doortocht, in totaal bijna vijftig waarvan men het nog weet. Terwijl Sytsema wel 
werd uitgescholden voor nsB’er! Want hij was niet onvriendelijk tegen de Duitsers van de enclave 
die als een tang om de Pauluskerk sloot. Er werden wel méér van die lichtvaardige oordelen 
uitgesproken over mensen die in werkelijkheid in het verzet zaten en zich geen slechte relatie 
met de Duitsers konden veroorloven!

Fred Wolff hakte hout voor de koster, kookte en dweilde de kerk, en zijn vrouw breide ka-
belkousen voor tientallen gereformeerde benen. ‘Als de kerk op zondag aanging, stonden we 
te kijken achter de gordijnen van het huis. Dan zag ik al die kabelkousen voorbij gaan.’ [7] En 
daarna hoorden de onderduikers het orgel spelen, de gemeente zingen, de dominee preken. Zelf 
moesten ze zich muisstil houden en niet de wc doortrekken en dat soort dingen. Maar in de week 
kon Fred Wolff zijn vreugdevolle aard de ruimte geven en Joodse liederen spelen op het orgel.

In de zomer van 1944 werd er gebeld aan het kostershuis. Er stonden een hoge officier en 
twee soldaten op de stoep. Vliegensvlug kropen de onderduikers naar hun schuilplaats, terwijl 
mevrouw Sytsema langzaam naar de deur liep. De officier wilde de kerk bezichtigen. De koster 
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zat net in de preekstoel naar Radio Oranje te luisteren. Nu hadden de Sytsema’s een wachtwoord. 
Als er onraad was, zouden ze roepen: ‘Ga fietsen!’ Dus rende hun zoontje de kerk in en riep: 
‘Vader, ga fietsen!’ De koster zette de radio uit en liet zich tussen de kerkbanken vallen. Want 
als de onderduikers gepakt waren, zouden ze ook hem zoeken. De officier liep regelrecht naar 
de plek onder de preekstoel en begon te stampen, terwijl de Joden vlak onder hem beefden. 
Wat wist hij? En toen maakte hij zich op om de preekstoel te beklimmen, waar de radio stond. 
‘Nee,’ riep moeder Sytsema, ‘daar mag alleen de dominee komen, dat is heilige grond!’ De offi-
cier stapte terug van de eerste trede en begon wat heen en weer te lopen, gelukkig niet langs de 
kerkbanken. Misschien voelde hij dat er iets was, maar hij wist niet wat, misschien de nagalm 
van de Joodse liederen. De vreemde stilte in de kerk dreef hem met zijn manschappen weer naar 
buiten. En binnen zat mevrouw Sytsema twee dagen lang te trillen. ‘Als God niet bij ons was 
geweest en zijn engelen had gestuurd, waren we er nooit zo goed vanaf gekomen,’ zei ze later.
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Dagboek
P.: 1 januari: Er wordt verschrikkelijk gestolen. Als je een hoed draagt, halen ze hem gewoon van je hoofd.

L.: 12 januari: Een laken kost in de zwarte handel ƒ 90,- à ƒ 100,-; dat is toch te gek om los te lopen! 
Op school is alles nog bij het oude. Alleen zijn de kinderen lastiger en nerveuzer dan ooit. Er zijn 
ontzettend veel ziekten. 20 januari: Ik werd schandelijk verwend op mijn verjaardag: ik kreeg zelfs 
een biefstuk en twee eieren! En kolen! 26 januari: Het stelen is ontzettend, in het donker stelen ze de 
kleren van je lijf en wat moet je dan beginnen? Nieuwe zijn niet te krijgen. P.: 11 april: Jan Verhoef 
moet steeds koeien leveren aan de regering. Iedere boer moet dat. Ze houden zodoende niets meer 
over. Ze krijgen zo weinig geld voor een koe, zowat 265 gulden. Als ze er een terug moeten kopen, dan 
moeten ze 1600 à 2000 gulden betalen.

L.: 17 mei: ’t Is beestachtig koud. Morgen Hemelvaartsdag. Iedereen en alles wacht op de invasie 
maar er komt nog steeds niets. ’t Zal verschrikkelijk zijn maar er moet toch eens een eind aan komen. 
24 mei: Vanmiddag heerlijk zitten kousen stoppen en verstellen. De oorlog is nog steeds hetzelfde. 
Ik heb me weer bezondigd aan ‘zwart’. Boter ƒ 28,-, suiker ƒ 15,- per kilo, stroop per bon ƒ 1,25 en 
brood per bon ƒ 1,70. ’t Is bespottelijk veel geld, maar met je enkele rantsoen loop je onherroepelijk 
vast. Ik kocht nog schol, ƒ 5,- per kilo, maar schol is iets heel bijzonders, dat krijg je haast nooit te 
zien. 17 juni: Vanaf gisteren is de telefoon afgesloten, dus nu is communicatie vrijwel alleen mogelijk 
per brief. ’t Wordt hoe langer hoe gekker. Groente is ook weer erg schaars. Maar de oorlog gaat goed, 
hoewel ijzig langzaam. Ik begin te geloven dat er nog wel een winter in zal zitten. Hoe het dan met 
het voedsel zal gaan is mij een volstrekt raadsel. Zeeland kun je helemaal uitschakelen en verder 
staat er veel land blank.

P.: 1 juli: Map haar hond moet ingeleverd worden, vanmorgen moeten ze hem brengen.
L.: 7 juli: Je hoopt maar en je hoopt maar en ’t duurt allemaal zo ongelooflijk lang. Nu heb je weer 

hoop op het voorjaar en dan heb je weer hoop op het najaar en zo ga je maar door.
P.: 20 juli: We moeten vanaf dinsdag om 10 uur binnen zijn, al weer een uur vroeger.
L.: 19 augustus: Het weer is nog steeds schitterend, alleen erg droog. Voor vervoer is de trein niet 

meer te vertrouwen. Evengoed hangen de mensen aan uitgaan. Dat snap je eenvoudig niet. Een groot 
deel van de mensen wil nog altijd leven alsof er geen vuiltje aan de lucht is. ’t Saamhorigheidsgevoel 
is nog ver te zoeken. Bioscopen en schouwburgen zitten stikkensvol. Men vecht om in de opera te 
komen. En dat terwijl duizenden landgenoten worden gefusilleerd of doodgemarteld! Maar zolang 
het de mensen zelf niet betreft trekken ze zich er over het algemeen niets van aan.
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Oproep aan de boeren
‘De nood is ontzettend hoog gestegen en zonder de boeren is men dicht aan een hongersnood 
toe. Nieuwer-Amstel is een godsdienstige gemeente die bidt tot het Opperwezen om zegen op 
haar werk!’ Op deze mooie Germaanse wijze sprak Westendorff een twaalftal boeren toe tijdens 
een vergadering op het raadhuis op 18 januari 1944. Hij had tweehonderd boeren opgeroepen, 
in de hoop hen te kunnen overhalen tot het telen van groentegewassen op weidegrond. Niet 
meer dan die twaalf waren er gekomen, en Westendorff overdreef dus nogal toen hij zich te 
buiten ging aan trots op de boerenstand: ‘Het is voor een veeboer moeilijk, groente te telen, 
maar wanneer de nood dringt, kan men altijd een beroep doen op de Nederlander; ik ben er 
trots op, Nederlander te zijn.’

In 1943 waren er op plantsoengronden, bermen enz. onder beheer van de gemeente 200 mud 
aardappelen en 8 mud bonen geteeld voor behoeftige gezinnen, maar langzamerhand werd 
de hele bevolking behoeftig. De mensen hadden veel aardappels en groenten nodig omdat ze 
bijna geen brood en vet meer kregen. De boeren waren er al toe aangezet om koolzaad op hun 
weidegrond te telen en de gemeente stelde zijn ambtenaren aan om te helpen met maaien. Dit 
zou ook in 1944 weer gebeuren, maar het was allemaal niet genoeg. Binnenlandse zaken raadde 
de gemeente aan, zelf op grote schaal groenten te verbouwen en de bevolking werd opgeroepen 
zich te storten op het volkstuinwezen. Vreemd genoeg reageerde de burgerij maar matig op die 
oproep: de oorlog zou immers over een paar maanden afgelopen zijn! Van de 500 volkstuinen 
in de gemeente was een groot deel van Amsterdammers. Het Amstelveense forensenvolk zag 
blijkbaar meer in handelen met grootmoeders servies of in allerlei vormen van ‘organiseren’. 
Alleen de autochtone bevolking ging op enige schaal over tot het bewerken van de grond. En 
verder gingen de mensen ‘de boer op’: een zakje erwten hier, een litertje melk daar. Katholieke, 
hervormde en gereformeerde boeren brachten graan en bonen naar katholieke, hervormde 
en gereformeerde kerkbesturen, die het verdeelden onder hun meest noodlijdende lidmaten. 
Maar dat alles was een druppel op een gloeiende plaat. Van de tuinders in de streek was geen 
hulp te verwachten, want die moesten hun produkten allemaal op de veiling afleveren; op het 
bouwland van de akkerboeren werd al verplicht groente geteeld. Een opvoering van de pro-
duktie zou dus van de grond van de veeboeren moeten komen. Nieuwer-Amstel had daar 90 
hectare voor nodig. Terwijl Amsterdam al naarstig doende was de Amstelveense boeren voor 
hetzelfde doel te strikken. Het was wel iets voor Westendorff om zich tegen die Amsterdamse 
pogingen te verzetten: ‘Het hemd is nu eenmaal nader dan de rok!’ Maar na die wat egoïstische 
kreet riep hij de veeboeren op ‘uw egoïsme te overwinnen ten behoeve van het algemeen be-
lang.’ De boeren sputterden dat ze al zoveel op Schiphol moesten werken en daardoor geen tijd 
hadden ook nog eens extra op het land te werken. Westendorff zag het helemaal zitten: ‘Als het 
belang van de voedselvoorziening zulks eist, zie ik liever de directie van de Nederlandse Bank 
op Schiphol werken dan een landarbeider. Ik ben trots op de boeren van Nieuwer-Amstel!’ De 
meeste aanwezige boeren konden deze retoriek niet weerstaan en leverden enkele hectares in.

Drie dagen later kwam er een verzoek binnen van de Nederlandse Landstand Noord-Holland 
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om de buurtboerenleider in te schakelen bij het sluiten van de contracten. Maar Westendorff 
was niet blij met boerenleider Slops; bits kalkte hij in de kantlijn: ‘De leider weigert zelf, grond 
ter beschikking te stellen!’

De dimensie van de oorlog
Langzaam ging de voedselvoorziening achteruit, langzaam kwamen er meer ziektes en werden 
de mensen magerder. Maar er was nog voedsel; de mensen met geld en goederen konden nog 
redelijk hun honger stillen en de rest leefde zo’n beetje op de grens van het minimum. De zwarte 
handel nam onmetelijke vormen aan, de prijzen werden absurd, de rijen bij de winkels langer. 
Heel ingrijpend was het gebrek aan zeep. De weinige kleren die je nog had waren moeilijk schoon 
te krijgen en het werd heel gewoon als je hoofdluis had. Klompen waren nu ook niet meer te 
koop; de boeren stonden met doorgesleten klompen in het land. Als je nog schoenen had moest 
je ze niet aan de spoordijk zetten als je in de Poel ging zwemmen, want ze werden subiet gestolen.

Het verkeer ging nu hoofdzakelijk per paard-en-wagen of bakfiets. Nog eens tien auto’s 
werden in Nieuwer-Amstel gevorderd, zelfs van mensen met zware vergunningen. Buiten het 
onregelmatig rijdend openbaar vervoer reed het gemotoriseerd verkeer praktisch alleen nog 
maar voor de Duitsers. Tien dagen na de invasie in Normandië werd de telefoon afgesloten, op 
een enkele uitzondering na. Om elf uur ’s avonds moest iedereen binnen zijn en eind juli werd 
dat tien uur. Het was dan nog niet eens donker; zó wezenloos was het om dan niet naar buiten 
te kunnen! Je keek je overburen maar eens aan, of de lege straat af, die op een of andere manier 
gevaarlijk leek, of er een dodelijk bacil doorheen dreef.

De sfeer was in het eerste deel van 1944, tot Dolle Dinsdag, heel merkwaardig: rusteloos, 
hoopvol, dan weer angstig, maar toch ook weer van: we maken er het beste van en we komen er 
wel doorheen. Voor velen was de arbeidsdienst, die zoveel gezinnen trof, het grootste monster, 
waarbij de dwangarbeid op Schiphol of aan de verdedigingswerken in het niet viel. En dan was 
er de toenemende zorg om het dagelijks voedsel. De meeste mensen konden aan haast niets 
anders meer denken dan aan hun angst om hun nabije familie, hun eigen erf. Maar sommigen 
lagen ook wakker om de Joden, om de gefusilleerde verzetsmensen, om de slagvelden en de 
dodenzeeën, om de geheimzinnige concentratiekampen en zèlfs om de burgers in de steeds 
maar gebombardeerde Duitse steden.

Op de Tweede Pinksterdag 1944 was er een gezamenlijke dienst van de protestantse kerken in 
de Pauluskerk. Vóór het binnengaan hoorden de gelovigen het bekende gebrom van de oostwaarts 
trekkende geallieerde bommenwerpers. Opkijkend zagen ze tientallen glinsterende stippen in 
de stralendblauwe hemel en ze knikten elkaar opgewekt toe: Het gaat goed! Die morgen hield 
ds. Hinlopen de toespraak en daarin stelde hij de kritische vraag: ‘Denkt u dat wat die vliegtui-
gen gaan uitgooien iets te maken heeft met de uitstorting van de heilige Geest die wij in deze 
dagen gedenken?’ Het werd ijzig stil in de kerk. Men vond die vraag niet gepast. Moest men 
dan medelijden hebben met de vijand? En Hinlopen had nog wel in Dachau gezeten! Dit was 
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echt weer iets voor deze recalcitrante dominee ... Maar een enkeling overwoog beschaamd, dat 
de predikant hun slechts de christelijke geest voorhield waarvoor zij toch naar de kerk kwamen!

En dan waren er de mensen die zoveel mogelijk probeerden te blijven leven of er niets aan 
de hand was – de eeuwige feestvierders die naar Amsterdam bleven gaan om te genieten van 
theater en film, ondanks de Duitse saus waarmee de hele cultuur overgoten werd. Maar op den 
duur werd ook het uitgaansleven bemoeilijkt, vooral door de steeds vroeger ingaande spertijd.

Op vakantie gaan was er nauwelijks meer bij, maar het was mooi weer en je kon ook zwem-
men in de Amstel of de Poel, en er waren sportwedstrijden waar heel Amstelveen voor uitliep. 
Op 26 augustus werd er door de Futen een zwemprestatietocht in de Poel georganiseerd. De 
plankieren van het zwembad stonden stampvol. Toen de eerste zwemmers de finish naderden, 
liep de commissie van ontvangst met Westendorff aan kop naar voren. Toen zakten door het 
gewicht van de autoriteiten de palen onder het plankier diep de zachte veenbodem in en de 
notabelen tuimelden met natte benen over elkaar heen. Dat was weer eens echt ouderwets 
lachen, tenminste voor de toeschouwers.

Als het oogsttijd was, trokken de arenrapers achter de maaiers aan. Veel lieten de maaiers 
niet liggen op het land, maar je vond altijd nog wat. In de zon van die mooie zomer schoof je 
met je jutezak gebukt over dat gouden land en vergat bijna de oorlog. Bijna – want de oorlog 
was nooit meer helemaal weg, hij was er als dat virus in de lucht, een gerucht in de verte, een 
kramp in je maag. Schoolkinderen groeiden op in een onrustig ritme, schoolgaand buiten hun 
schoolgebouwen, op vreemde tijden, en in hun vrije tijd spelend met granaatscherven en ander 
oorlogstuig, zoals resten van neergeschoten vliegtuigen, bietsend bij de boeren om erwten of 
kool; stelend soms. ‘... En ik heb nooit een schoolfeestje gehad. De Wilhelminaschool zou op 
14 en 15 mei 1940 een schoolreisje naar Valkenburg maken, en dat was niet doorgegaan. Verder 
was er de hele oorlog niets aan feestjes te beleven.’ [96] Ook het sportleven lag nu bijna plat. 
Je moest om acht uur binnen zijn, ’s avonds trainen kon dus amper meer. ‘Maar blijf paraat en 
houd je fit,’ moedigde Gaarenstroom in rOda-post veelbetekenend aan.

Een nieuw spelletje was ‘moffen pesten’. ‘Als de Wehrmacht met een auto door Amstelveen 
reed, zat er altijd één man op het spatbord en keek naar boven of er onraad in de lucht was. Als 
er zo’n auto aankwam, gingen wij actief in de lucht kijken en wijzen. De soldaat tikte op de 
motorkap, de auto stopte en de militairen vlogen de mangaten langs de weg in. Wij gingen dan 
zitten wachten tot die pothelmen weer voorzichtig boven het gat uitkwamen.’ [96]

Je leefde een beetje naast het gewone leven, eerst wachtend op de invasie en toen weer wach-
tend op de bevrijding. Wachtend op het luchtalarm, en dan weer op het sein ‘veilig’. Alles werd 
een beetje onwezenlijk, alles wat je deed kreeg de dimensie van de oorlog. En toen het tot de 
mensen begon door te dringen dat het najaar dichterbij schoof met elke warme augustusdag, 
sloeg de angst hen om het hart, vooral als ze naar hun kinderen keken. Het was ondenkbaar 
dat er nog een oorlogswinter zou komen! Maar gelukkig, de geallieerde legers naderden. Eind 
augustus leek het of de bevrijding voor de deur stond.
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De kindertochten
Eind 1943 was de heer Do de Knegt aan de beurt om af te treden als diaken in de gereformeerde 
kerk. Daarna was hij vrij om een heleboel dingen clandestien – zwart – te gaan doen. Daarom 
noemden ze hem ‘de zwarte diaken’. Een van zijn eerste activiteiten was het uitzenden van 
kinderen naar het platteland. De kinderen leden het meest onder de voedselschaarste, omdat 
ze nog in de groei waren en veel eiwitten en vetten nodig hadden – die ze niet kregen.

De kinderuitzending was voor alle gezindten. In groepen van wel veertig tegelijk werden ze 
ondergebracht in de Wieringermeerpolder, Schoonderwoerd, Friesland, Groningen en Drente. Ze 
reisden per bus of trein en soms met een vrachtwagen. Do de Knegt ging altijd zelf mee. Voordat 
de kinderen vertrokken kwamen ze naar zijn huis in Plantsoen Laanhorn en werden gewogen. 
Als ze na een maand terugkwamen, waren ze wel 15 à 20 pond aangekomen. De kinderen die 
voor uitzending in aanmerking kwamen, moesten een verklaring van de dokter hebben, en de 
ouders moesten een verklaring tekenen dat hun kind geen last had van bedwateren.

‘Een keer stond de bus klaar voor Wieringerwerf. Een moeder die haar zoontje bracht, barstte 
in snikken uit: “Ik heb gelogen, mijn kind plast elke nacht in bed.” Toen moest ik zeggen: “Dan 
kan hij niet mee, dat kun je die pleegouders niet aandoen.” Maar de vrouw in Wieringerwerf 
die stond te wachten op de jongen was teleurgesteld. Ze zei dat ze de last er voor over had. De 
volgende dag ben ik alleen met dàt kind met de trein naar Wieringerwerf gereisd. Hij heeft 
nooit meer in zijn bed geplast.’ [59]

Het was moeilijk voor de ouders om afscheid te nemen van hun kinderen, want je wist nooit 
wat er gebeuren zou, noch in Nieuwer-Amstel, noch tijdens de lange tochten die de kinderen 
maakten. De Engelse jagers zwierven door de lucht om alles wat maar leek op een konvooi 
te beschieten. Eén keer reisden de kinderen per boot van Enkhuizen naar Stavoren. Het was 
gloeiend heet, maar niemand mocht op het dek vanwege de beschietingen. Daarbinnen was 
het bijna niet om uit te houden en er was geen drinken. En die boot deinde en stampte maar. 
Half suf klommen de kinderen uiteindelijk de kade van Stavoren op, waar Do de Knegt een 
grote emmer water en kroezen versierde om ervan te kunnen uitdelen.

En er was die nachtelijke tocht over de Afsluitdijk. De kinderen zaten deze keer opgepropt 
in een gemeentelijke vuilniswagen. Er werd in die tijd zoveel geschoten dat je om de veiligheid 
’s nachts moest rijden. Maar de organisatoren hadden niet gerekend op de maan, die zó helder 
scheen dat de dijk scherp lag afgetekend in de blinkende zee. En tot overmaat van ramp was 
de vuilniswagen nog vrij nieuw en glom als een spiegel in het licht. Als een bewegend doelwit 
schoof hij over de dijk waar geen eind aan leek te komen. Ademloos van spanning keek Do de 
Knegt de hemel af. Elk moment kon het mis zijn. Maar het bleef vredig in de lucht – één van 
die zeldzame stille nachten, en de kinderen kwamen veilig in Friesland aan.

Driemaal vertrok een vrachtwagen met dertig kinderen naar Uithuizermeeden in Groningen, 
de vroegere gemeente van ds. Van Kuiken. Het was winter, en ze reisden ook weer ’s nachts. ’s 
Avonds vertrokken ze, dik ingepakt, vanaf de consistoriekamer van de Dorpskerk. Op een van die 
avonden bleek de gehuurde vrachtwagen uit Amsterdam al vol te zitten met acht Amsterdamse 
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gezinnen. De dominee raakte bijna slaags met de Amsterdammers, maar kreeg ze uiteindelijk 
na een lange woordenstrijd uit de wagen. De kinderen konden instappen en de Amsterdammers 
mochten slapen in de consistoriekamer, vanwaar ze ’s morgens na een stevig ontbijt weer naar 
Amsterdam vertrokken.

Als de kinderen na zes weken terugkeerden, hadden ze van alles bij zich: aardappels, tarwe-
brood, kaas en boter. De Nederlandse landwachten die een van de wagens op de terugtocht 
controleerden, smulden al bij voorbaat; ze namen alles af en trokken ook nog de dekens van 
de kinderen weg en haalden hun sjaals van hun halzen. Bibberend en verslagen kwamen de 
kinderen thuis; maar hun gezichtjes waren in elk geval weer rond ...
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Dagboek
L.: 8 januari: Gisteren was je drie jaar weg. ’t Is niet te geloven. Gelukkig maar dat je alles niet vooruit 
weet. Hoewel er nu tekening in de zaak zit. 28 januari: Vandaag bericht dat het gratieverzoek is 
afgewezen. Geen enkele motivering. De advocaat wil het over zes maanden nog eens proberen, maar 
misschien zijn we dan allemaal mortibus! En intussen al weer een schrift vol. ’t Is allemaal hopeloos 
en zonder eind. Het zal jou toch ook wel vaak hoog zitten, mijn schat! 30 mei: Er worden steeds meer 
mensen doodgeschoten. Van de week stonden er weer twintig in de krant en dat cijfer kun je natuurlijk 
rustig met tien vermenigvuldigen. 11 juni: ’t Is beestachtig slecht weer, regen en storm. Ik heb stille 
hoop dat je voor de winter terug bent. God, wat zal dat heerlijk zijn. 26 juli: Vandaag zijn bij ons de 
distributielokalen geplunderd. ’t Zal mij benieuwen wat voor represaille daarop volgen zal. 27 juli: 
Er is een nieuw decreet van Hitler waarbij nog meer mensen worden opgeëist uit de bezette gebieden. 
27 augustus: Er is al weer een zomer om en het zal mij benieuwen of je nog voor de winter terug bent. 
Maar soms ben ik zo somber. Ik kreeg via Utrecht bericht dat jij maar niets van mij hoorde. Ik hoop 
vurig dat je tenminste één van mijn drie brieven van deze maand zult ontvangen.

Bewapening
Als de invasie zou komen zouden al die kleine binnenlandse knokploegen, verzameld onder de 
Od, een prachtig leger vormen dat de Duitsers in de rug moest aanvallen. Met de beschikbare 
wapens werd er al regelmatig geoefend, op geheime plekken. ‘Meneer van Someren* fietste 
rond met zijn citybag vol wapentuig, om aan een gemêleerd gezelschap van Amstelveners en 
Bovenkerkers zijn instructielessen te geven. Begin 1944 moest deze politieman onderduiken 
wegens verzetswerk in Noord-Holland, en zo kwam hij terecht bij boer Colijn in de Witte Stad 
(uit de gereformeerde groep van twintig). Kweker Hoffman schakelde Bakker onmiddellijk in 
voor het begeleiden van wapentransporten; want de tijd was rijp om, na alle instructies, ook de 
wapens zelf in handen te hebben.

Overal in het land waren de wapendroppings begonnen. Het Nieuwer-Amstels verzet raakte 
voornamelijk betrokken bij droppings in de polders bezuiden Uithoorn. Het organiseren van de 
opvang bij Wilnis en omstreken was in handen van de Uithoornse verzetscommandant; meer 
westelijk, bij Leimuiden en in de Haarlemmermeerpolder, was Cor van Stam actief. Piet de 

* Schuilnaam voor Gerrit Bakker
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Winter stuurde soms mensen naar Uithoorn om te assisteren bij de opvang van de containers. 
Het ophalen van wapens uit Vinkeveen en Leimuiden was vooral een taak van de Bovenkerkse 
groepen. Zo trok Wim Schalkwijk met de vrachtwagen van zijn vader en met door Gaarenstroom 
geleverde valse autopapieren naar Leimuiden, samen met Anton Verburg. Leo Kattevilder kreeg 
weer opdracht van Adriaansen om wapens op te halen uit Vinkeveen. Met een groepje van drie 
man fietsten ze naar een oude schuur buiten het dorp. In kleine pakjes verpakt kregen ze de 
wapens mee en brachten ze bij Adriaansen thuis, die zijn opdracht waarschijnlijk van De Winter 
had. Gaarenstroom kreeg de valse Duitse vervoerbiljetten in handen door zich als drukker te 
melden bij een drukkerij tegenover de Incassobank. ‘Daar werd veel Duits drukwerk verzorgd. 
Tussen de middag bleef ik op de zaak en haalde de geleidebiljetten uit de lade. Die gingen dan 
eerst naar De Winter.’

Plaats en tijd voor de droppings kwamen meestal ’s middags om 3.00 uur via een codebericht 
op de Engelse zender door. ’s Avonds volgde dan een bevestiging. Een sfeerbeschrijving van Cor 
van Stam: ‘In het aardedonker ging je dan naar het afgesproken stuk land. Zo’n vliegtuig hoorde 
je in de verte al zoemen. Eerst kwam het verkennend over het terrein, een schim in de maannacht. 
Daarna kwam het terug en dropte zijn spullen tussen de lichtjes van de zaklantaarns.’ [55] ‘De 
grote verbindingsman achter dit alles was “Gijs” (mr. F. Th. Dijckmeester), de uit Engeland 
gedropte topman van de Od, die zijn kwartier had in de Amsterdamse Koepelkerk. “Gijs” had 
een radioverbinding met Engeland en lichtte via koeriers de plaatselijke commandanten in.’ [9]

Brandweercommandant Maarten van Poelgeest mocht vanwege zijn beroep nog blijven 
rijden met een Opeltje. Daarmee haalde hij, samen met zijn boezemvriend kweker Hoffman, 
wapens op uit de Beemster boven Purmerend. In zijn uniform en met zijn prachtige zwarte 
snor maakte Van Poelgeest zo’n grote indruk op de Duitsers, dat ze hem altijd lieten gaan als 
hij soms werd aangehouden.

Bij het naderen van de invasie kwamen van het geallieerd hoofdkwartier in Londen instruc-
ties binnen voor de plaatselijke opgroepen. Het ging over spionage, het gebruik van speciale 
wapens, de manier waarop aan oprukkende geallieerde troepen de weg moest worden gewezen, 
enzovoort. Piet de Winter richtte onder zijn huis (hoek Rodenburghlaan en Van IJsselsteinlaan) 
een centrale post in. Die was bereikbaar via een kast in het huis. Een vluchtweg leidde naar een 
bloembak met een losse bedekking in de tuin aan de Van IJsselsteinlaan. In de kelder stonden 
britsen en voedselvoorraden, en waarschijnlijk radioapparatuur.

Na de invasie begonnen de echte schietoefeningen met wapens overal de vroegere instruc-
tielessen te vervangen. Er kwam een zekere ernst over de meeste jonge kerels die wisten dat 
ze bezig waren een ondergronds leger te vormen. Vooral het afleggen van de eed maakte een 
diepe indruk op hen. Wim Verburg werd op de Petronellahoeve van Van der Schans Od’er. Hij 
was daar ondergedoken en de zoon van de boer, Peter, was op een zomerdag in 1944 naast hem 
komen wieden in het land. ‘Wim,’ had hij na een tijdje gevraagd, ‘wil jij je inzetten voor het 
verzet?’ Wim wiedde verder. Na een tijdje zei hij: ‘Dat wil ik wel.’ Dan kom je in de Od’, zei 
Peter. En zwijgend wiedden zij voort.
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In het bijzijn van een aantal anderen werd Wim in de schuur van de boerderij beëdigd. ‘Dat 
vergeet je nooit, een eed leg je niet zo gauw af!’ [31] Kort daarop kwam iemand anders naast 
hem wieden in het land, die zei: ‘Ik ben je groepscommandant.’

Nee, er gebeurde niets in Nieuwer-Amstel; er werd gewied op het land.
Bij Van der Schans vonden schietoefeningen plaats, en ook op boerderij Van Duinhoven. 

Dan waren er nog de kelder van kruidenier Anton Verburg, de zolder van Bovenkerks Patro-
naatsgebouw, de veeslachterij van Wegbrans achter de Noorddammerlaan en de garage van Van 
Poelgeest aan de Stationsstraat in Amstelveen. Kapelaan Steur van de St. Annaparo-chie was de 
sectiecommandant van de jongens die daar oefenden. Steur was een sportieve vent, die in korte 
broek zeilde op de Poel en het vertrouwen van de jongens had.

Anton Verburg, groepscommandant bij de Od, had nooit kruidenier moeten worden: hij 
was een soldaat in hart en nieren. Er was moed, misschien wel overmoed voor nodig om zo 
vlak onder de flaK je kelder als schietlokaal in te richten. Want Verburg zat op de hoek van de 
Janselaan. Een compleet wapenmagazijn had hij opgezet in naburige kelders onder de vroegere, 
verlaten katholieke kerk aan de Bovenkerkerweg en drie aanpandige huizen. Aan de overkant 
bewaarde Wim Schalkwijk zijn wapens in de pannen op de keukenplank; er werd toch niet 
gekookt in de keuken, wegens ziekte van moeder Schalkwijk. Een paar huizen verder maakte 
Chris Jonkers het helemaal mooi: hij had in de kruipruimte onder zijn huis een gat gebroken 
naar de gewelven onder het huis van zijn nsB-buren; daar, waar niemand ze zou zoeken, verborg 
de plaatselijke verzetsleider zijn wapenvoorraad.

Frans Bromet kreeg het zo druk met zijn werk voor de Od, dat dokter Sikkel een te hoge bloed-
druk voor hem bedacht en hem afkeurde voor zijn werk bij de plantsoenendienst. Tegen het eind 
van de zomer van 1944 zou Bromet de leiding hebben over de opvang van een wapendropping 
boven het nieuwe gedeelte van Zorgvlied. De bevestiging van de dropping kwam die avond te 
laat door, zodat hij geen andere helpers kon meekrijgen dan zijn broer en zijn plantsoencollega J. 
Landwehr. Laat in de avond zaten ze te wachten in de schuur van de kwekerij. De lampen lagen 
klaar. Om elf uur zou het gebeuren. Plotseling werd er op de schuur geschoten. Snel brachten 
ze de lampen naar de zolder en vluchtten over een weide naar de aula van de begraafplaats. Ze 
werden beschoten. Gelukkig had Bromet de sleutel van de aula en opgelucht schoven ze binnen. 
In de doodse stilte die viel hoorden ze hun eigen voetstappen veel te luid op het marmer van de 
aula weerklinken. Via een luik bij het orgel, over de zolder en door een gat in de binnenmuur 
klauterden ze naar de kelder.

Wachten. Bromet had zich uit overtuiging, niet uit zucht naar avontuur bij het verzet gemeld 
en hij was gewoon bang: ‘Ik had vooral een ontzettende angst dat ze me zouden pakken en dan 
verhoren en martelen, en dat ik mensen zou verraden. Daarom dacht ik: als ze me pakken, vlucht 
ik liever en laat me doodschieten.’ Maar gelukkig voor het groepje bleef het stil. Om elf uur 
precies kwam het vliegtuig over – en verdween. Gelukkig was er altijd nog een reserveplaats voor 
een dropping. Pas toen het licht werd en de mannen aan de stemmen van werklieden hoorden 
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dat alles normaal was, durfden ze naar buiten te gaan. En toen hoorden ze dat de Duitsers op 
jacht waren geweest naar clandestiene handelaars in schapevlees in de schuur naast de kwekerij.

In de zomer van 1944 bevoorraadde de Amstelveense ondergrondse zich ook met illegale 
benzine. Die haalden ze achter het Luchtvaartlaboratorium aan het Stadionplein. Het gebeurde 
altijd op zaterdag. KlM’ers zetten de vaten klaar op het terrein. Als Siem Zuiderent en Willem 
van Huizen dan het gaarkeuken-eten op het Bellamyplein gingen halen, zetten ze twee extra 
lege gamellen op hun wagen neer die ze op de terugweg voltapten met benzine. Intussen zorgde 
hulpmagazijnmeester Dirk van der Laan voor een kuil achter de loods van gas en water. Hen-
drikse, De Winter en brandweercommandant Maarten van Poelgeest wisten de plaats, om er 
over te kunnen beschikken ‘als het zover was’.

Maar vóór het zover was, had de brandweer al veel benzine nodig. Er waren nogal wat 
schoorsteenbranden, soms vier tot vijf keer per dag, omdat de mensen veel hout stookten om 
te koken. In de zomer van 1944 haalde de brandweer een bravourstukje uit. De Grüne Polizei 
vorderde alle nog aanwezige benzine bij de pomphouders. Eén dag voordat die zou worden 
opgehaald, maakte de brandweer een rondje langs de pomphouders, met medeweten van enkele 
politiemensen. Op één na gaf ieder zijn benzine af – samen 500 liter. De Grüne Polizei moest 
de volgende dag telkens horen dat de benzine al lang op was ...

‘Dat is onze stoker’
De volgende gebeurtenis speelde zich af bij een andere Bromet, Albert Bromet aan de Van der 
Veerelaan. Begin juli fietste ‘Stoker’ met zijn maandelijkse voorraad distributiekaarten van de 
Rijksverzekeringsbank naar dit adres. Mevrouw Bromet deed open en waarschuwde hem snel: 
er zaten twee Duitsers binnen. Stoker zag de tas in de gang liggen waarin Bromet de bonkaarten 
en adressen van onderduikers bewaarde. Die had hij daar vast en zeker bewust neergelegd voor 
Stoker. Deze pakte de tas onopvallend op. De Duitsers kwamen kijken wat er aan de hand was en 
vroegen: Wie is dat?’ Mevrouw Bromet zei achteloos: ‘O, dat is onze stoker en tuinman.’ En Stoker 
mocht vertrekken. Thuis in de Talmastraat legde hij de tas onder het bed van zijn zieke vrouw.

Bromet werd meegenomen naar de Euterpestraat. De volgende dag was er huiszoeking bij 
Stoker. ‘Mevrouw Stoker’ pakte snel de tas en legde die onder haar kussens. Ze lag te trillen in haar 
bed, wat haar ziekte alleen maar geloofwaardiger maakte. De sd’ers vertrokken onverrichter zake.

Bromet kwam vrij dank zij een paar flessen jenever die in de Euterpestraat werden afgegeven. 
Het was een wonderlijke zaak van verraad en omkoperij die wij volledigheidshalve vermelden 
maar waarvan de sporen in het duister verdwijnen.

Een of twee dagen later was er een razzia in Patrimonium. Stoker moest met alle mannen 
mee naar het plein van de Julianaschool. Zijn vrouw kreeg een tip dat zij alle papieren van de 
ondergedoken Joden moest verbranden, maar een tweede huiszoeking bleef uit.

Afluisteren
Een aantal leden van de Amstelveense Od zat als een spin rond de Duitse Luftwaffe-behuizing 
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in Elsrijk. Zo had je de actieve buurlieden Van Trigt en Van der Vorm op de Charlotte van 
Montpensierlaan ten westen van villa Krelage, de officiersmess. Aan de overkant, op de Keizer 
Karelweg, werden de gebroeders Van Zuilen steeds actiever. Iets verder – hoewel ze geen Od-leden 
waren – woonden ir. Romp en dokter De Froe. In de straten oostelijk van de Keizer Karelweg 
zou men bij wijze van spreken een heel verzetsleger op de been kunnen brengen.

In augustus 1944 benaderde Dick van der Vorm Maarten van Zuilen over het kraken van de 
reserve-telefooncentrale uit het ptt-gebouw in de Middelpolder (het gebouwtje staat er nog, 
nu aan de straat Schokland). Sinds half juni had bijna niemand meer telefoon, wat erg lastig was 
voor de communicatie tussen de verzetsmensen. Maar dank zij een betrouwbare ptt-man op 
de plaatselijke centrale beschikten de belangrijkste Amstelveense verzetsmensen – ook enkele 
artsen – over een (geheime) telefoon. Dit paste goed in het landelijk streven van de Od om bij 
het naderen van de geallieerden goede verbindingslijnen te bezitten.

Nu was Piet de Winter bang dat de Duitsers de telefooncentrale zouden vernietigen, maar 
er was een reserve-apparatuur, geschikt voor honderd tot tweehonderd toestellen. Die moest 
gestolen worden. Dick van der Vorm en Maarten van Zuilen trokken met paard-en-wagen naar 
de Middelpolder. De ptt-man had alles al voor de diefstal klaargezet en de mannen konden de 
centrale inclusief de telefoontoestellen op hun gemak op de wagen laden. Het was niettemin 
een heel karwei; de apparatuur paste maar amper in de slaapkamer die Dick van der Vorm in 
zijn huis had vrijgemaakt. ‘Het waren allemaal draadjes – het leek net een enorme rattenval ...!’ 
[51] De centrale hoefde later niet gebruikt te worden, omdat de officiële apparatuur intact bleef.

In diezelfde zomer vroeg Van Trigt of er in huize Van Zuilen een afluistertelefoon geplaatst 
kon worden. Er kwam een officiële man van de ptt, die een toestel installeerde achter een 
luikje in de kruipruimte onder de vloer. Vanaf die dag kroop er telkens een tweetal Od-mensen 
– waaronder de gebroeders Van Zuilen – om de beurt de kelder in om te luisteren. Het grote 
werk gebeurde op de centrale in de Middelpolder; daar zat de vertrouwensman van de ptt, die 
de telefoons van de verschillende Duitse posten in Amstelveen aftapte en overschakelde op het 
afluister-toestel. Het was heel boeiend. Zo hoorden de gretige illegale oren gesprekken van de 
Ortskommandant, van de Wehrmachtsbefehlshaber in de school aan de Ouderkerkerlaan en 
ook wel van Westendorff. Maar het belangrijkste was het opvangen van de Wa (naast Krelage). 
Elke morgen om tien uur belde de Amstelveense afdeling van de Wa met het hoofdkwartier op 
het Jan Willem Brouwersplein* in Amsterdam. ‘... Je pakte de hoorn van het toestel en hoorde 
hun stemmen. Ze gaven elke dag hun sterkte op, hun bewapening, hun huishoudelijke zaakjes. 
Daarna kregen ze van Amsterdam hun taken door: een razzia, fietsen vorderen enzovoort. Eén 
van ons bleef luisteren, de ander bracht snel het briefje met gegevens naar Van der Vorm of Van 
Trigt. Dit zagen wij later dan weer in de richting gaan van de Van IJsselsteinlaan.’ [51]

En bij Piet de Winter vandaan verspreidde het nieuws zich dan weer langs stille kanalen, 
maar vliegensvlug, door Nieuwer-Amstel.

* Nu Concertgebouwplein
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De Tweede Distributiestamkaart
Begin 1944 werd voor de hele Nederlandse bevolking de aanvraag van een tweede distributie-
stamkaart verplicht gesteld. Iedereen moest zich melden met een geldig persoonsbewijs en zijn 
distributie-paperassen. Als alles klopte kreeg men een controlezegel en op die zegel ontving men 
dan een nieuwe stamkaart. De bedoeling van de bezetter was, iedereen van distributiebonnen 
uit te sluiten die geen geldig pb bezat. Dat waren dus vooral de Joden en de mannen die zich 
aan de Arbeidsdienst hadden onttrokken. Het zou een ramp betekenen als de maatregel slaagde. 
Daarom moest er een beroep worden gedaan op de ambtenaren van bevolking en distributie-
dienst: zij zouden op grote schaal de voorschriften moeten ontduiken.

Nu wáren er al veel ambtenaren jarenlang actief in het geruisloos en eerbaar knoeien met 
bescheiden terwille van onderduikers. Ineens kreeg dat verzet een naam: td – Tweede Distribu-
tiestamkaart. Er was een landelijke groep td die zo genoemd werd vanaf eind 1943 en die wegen 
aangaf om door administratieve knoeierijen aan bonkaarten te komen. Toen het zover was dat 
de nieuwe stamkaart moest worden aangevraagd, vroeg td de medewerking van de Nederlandse 
ambtenaren en kreeg die op grote schaal, ook in Nieuwer-Amstel.

Grote uitreikingen vonden altijd plaats in de zaal achter ‘Het Dorstige Hert’. Niek van Vegten 
herinnert zich hoe het deze keer toeging. De bevolking werd per groep op alfabet opgeroepen. 
In ‘Het Hert’ waren voor de veiligheid allemaal hokjes van gaas gemaakt, met een klein loketje, 
en als toppunt van degelijkheid snuffelde Westendorffs speciale waakhond Sportega de hele dag 
rond om onregelmatigheden te voorkomen. Wat hij niet zag was dat de paar ijverige ambtenaren 
die hun wat oudere collega’s hielpen bij de grote drukte, telkens wat zegels achterover drukten, en 
in de avond een aardig stapeltje mee naar huis konden nemen vanwaar ze hun weg wel vonden.

Veel kleine verzetsorganisaties sloten zich aan bij td, en dat gebeurde in juni 1944 ook met 
de Bovenkerkse groep van Chris Jonkers; dat leek merkwaardig, want td was vooral ontstaan 
uit linkse jeugdgroepen en Bovenkerk was katholiek. Maar in de oorlog werden de zuilen wel 
meer doorbroken; wellicht is het contact ontstaan door de verbondenheid van de Bovenkerkse 
leider met de katholieke arbeidersjeugd.

td Bovenkerk ging zich verhevigd bezighouden met het verzorgen van onderduikers, vooral 
voor hun voedselvoorziening, wat voor de hand lag bij een groep die zijn wortels grotendeels 
in de polders had.

Maar om aan voldoende bonnen voor onderduikers te komen was het knoeien-alléén niet 
genoeg meer. Daarom werden er door het verzet ook steeds meer overvallen op bevolkingsre-
gisters gepleegd. Dat gebeurde vooral door lKp’s – landelijke knokploegen die langzamerhand 
onder de leiding kwamen van de lO, de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. De 
lO, van oorsprong in gereformeerde handen, had de beperkende grens van de eigen gelovigen 
al lang losgelaten. Het was trouwens een kenmerk van het verzet dat de nood alle gezindten 
samenbracht. Maar het gereformeerd stempel op de lO was toch nog groot, en het verklaarde 
ook het grote aandeel dat Reyer Hendrikse, de Amstelveense leider van de lO, zou hebben in 
de overval op het Amstelveense bevolkingsregister.
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De overval op het bevolkingsregister
In de zomer van 1944, zo vol grote wapenfeiten, had ook het verzet in Amstelveen zijn grote 
gebeuren. Drie dagen na Musserts zegetocht over de Amsterdamseweg spoedden stille figuren 
zich over diezelfde weg, maar nu in het donker, naar het dorp Amstelveen, voor de spectaculaire 
kraak op de brandkasten van het raadhuis. Een week later zou het signalement van de Amstel-
veense politieman Anton van der Hurk in het Nederlands politieblad staan. Hij was de grote held 
van de kraak. Minder bekend is dat Anton (hij werd ook Piet genoemd) optrad als onderdeel 
van de knokploeg van Feyenoord in Rotterdam, en dat Hendrikse daarvoor de contacten had 
gelegd. Het signalement van Van der Hurk luidde: ‘1,78 m, lichtblond gegolfd haar, blauwe 
ogen, gezonde kleur, middelmatig postuur; kleding: uniform wachtmeester.’

Van der Hurk was een zachtaardige man, knap, vriendelijk, met een klein politiesnorretje. Hij 
was in de kost bij een familie in de Wilhelminastraat. ‘Piet van der Hurk, je bent een schurk’, 
riep Od-man Croese wel eens lachend naar de makker waarmee hij nu en dan acties uitvoerde 
voor Piet de Winter. Van der Hurk organiseerde allerlei inbraken om aan voedsel en materiaal 
voor het verzet te komen. Met Croese samen stal hij diens eigen auto, toen de Duitsers de wagen 
een keer bij toeval hadden zien staan in de garage (Croese woonde óók al aan de Van IJsselstein-
laan). Van der Hurk had ook goede contacten met chef Van Damme van de distributiedienst, 
aan wie hij wel eens een lucifersdoosje met zegels aanbood in ruil voor distributiekaarten. Van 
Damme meende dat hij daar wel op in kon gaan, ondanks de afspraak dat hij zich niet met het 
verzet zou bemoeien.

Volgens ‘Stoker’ werd het eerste gesprek over een overval gevoerd tussen Van der Hurk en 
verzetsman Bromet uit de Van der Veerelaan. De vertrouwensman die via Stoker bonkaarten 
verzorgde voor de 350 onderduikers van Bromet, was weggevallen, en Bromet vroeg aan Van 
der Hurk of die een ander kanaal wist. Hoe dan ook, op een dag in mei stapte Van der Hurk 
het kantoor van Hendrikse binnen en vroeg diens organisatorische hulp voor een overval op 
het plaatselijk bevolkingsregister. Toevallig was Hendrikse, die zelf de zorg had voor 500 on-
derduikers, via Jan van Hulst op het spoor gekomen van een zogenaamde ‘Vrije Kp-groep’, een 
knokploeg die niet speciaal gebonden was aan een district. Hendrikse’s contact met die groep 
liep via een dame die hij ontmoette in een huis op de Hobbemakade in Amsterdam en die hem 
via Van Hulst al eens 200 bonkaarten had geleverd. De vrije Kp bestond uit Amsterdammers 
en Rotterdammers en Hendrikse stapte op de trein om in Rotterdam te gaan praten met het 
deel van de groep dat zich ‘Knokploeg Feyenoord’ noemde. Ook in Amsterdam had de Kp een 
adres: bij de familie Van Rijnbach in Amsterdam-Oost. Hendrikse, Van der Hurk en de knok-
ploeg begonnen met het uitwerken van een gedetailleerd plan voor de overval. Op het raadhuis 
werden een paar mensen in het complot betrokken, o.a. bode Van der Voort, die inlichtingen 
doorspeelde over het precieze reilen en zeilen in het raadhuis.

Wanneer zou de overval het best kunnen plaatsvinden? – Als er nieuwe distributiebonnen 
binnen waren en de oude nog niet op! Van Damme wist dat precies en zijn waarnemend chef 
Baller polste hem daar nauwkeurig over. Op grond daarvan werd de kraak vastgesteld in de 
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nacht van 25 op 26 juli. De ambtenaren Schutte en Oranje haalden vlak voor die datum alle 
kaarten van de 18- tot 50-jarigen uit het bevolkingsregister en legden ze klaar. Hendrikse liet 
door een monteur de sleutel van de kelderdeur namaken. De knokploeg zorgde voor een auto, 
een grote zwarte begrafeniswagen, en mevrouw Van Rijnbach regelde dat die wagen de middag 
voor de overval in de kolenschuur mocht staan van de firma Lehman, tegenover het raadhuis.

In het voorafgaande weekeind overviel dezelfde knokploeg eerst nog het politiebureau op 
de Overtoom, waar onder meer een hoeveelheid wapens bemachtigd werd. De jongens die uit 
Rotterdam waren overgekomen sliepen bij de familie Van Rijnbach. Van der Hurk zou die avond 
dienst hebben. ’s Middags speelde hij nog een polowedstrijd van de Futen in het Poelzwembad. 
Een deel van de knokploeg was al aangekomen, keek toe en mengde zich op den duur tussen de 
zwemmers. Het was een prachtige, warme dag en de avond was zoel. Anton trok zijn uniform 
aan in zijn kosthuis, groette vriendelijk en fietste tegen tienen naar het dorp. Vanaf dit moment 
heette hij Pierre – zijn schuilnaam. Hier en daar stond een jongen van de Kp verscholen in het 
dorp. Het waren er twaalf – allen zo’n beetje rond de 25 jaar. De lijkwagen schoof het erf van 
Lehman op. Precies tien uur meldde Van der Hurk zich op het raadhuis. Eerst zou hij twee uur 
buitendienst hebben, en dan binnenkomen. De dienstdoende officier groette slaperig en de 
mannen van de luchtbeschermingsdienst lagen in diepe rust in tuinstoelen. Pierre stapte weer 
naar buiten en ging bij Lehman binnen. Uit de lijkwagen waren intussen gas- en zuurstoffles-
sen, snijbranders en ander inbrekersspul uitgeladen. Om twaalf uur meldde Van der Hurk zich 
punctueel voor zijn binnendienst, maar niet zonder het gezelschap van negen gewapende Kp’ers. 
In het raadhuis waren vijf mensen van de lBd aanwezig, en nog eens drie in het wachtlokaal 
op de werf. Ze keken allemaal stomverbaasd naar de hun zo vertrouwde politiecollega die zei: 
‘Het spijt me, jongens, maar dit moet wel even’, – en hen vervolgens liet binden, met ether 
bedwelmen en op de eerste verdieping van het raadhuis neerleggen.

Boven in de toren zat een nsB’er die bij onraad de luchtalarmsirene moest bedienen. Van 
der Hurk klom het trapleertje op. ‘O, ben jij het,’ zei de man, en keek plotseling in een pistool. 
Even later had hij geboeid zijn plaatsje bij de anderen.

De kluis met de gemeentelijke waardepapieren was in de nieuwe kelder onder het raadhuis 
en bestond uit twee delen. Om de achterste kluis, waarin de distributiebescheiden waren 
opgeborgen, te kunnen bereiken, moesten twee deuren gepasseerd worden. Voor de eerste 
had Hendrikse de sleutel laten namaken, maar die bleek niet te passen. Kassier De Wit had de 
sleutel van de kluis volgens afspraak in zijn open bureaulade gelegd. [111] Voor de tweede deur 
moesten de snijbranders gebruikt worden. Intussen werden de klaargelegde kaarten van het 
bevolkingsregister ingepakt, en, al doende, ook maar de rest van het bevolkingsregister. Dat was 
een fout, want de lijkwagen werd daardoor te zwaar belast. Die wagen gleed inmiddels naar de 
zij-ingang van het raadhuis en het inladen kon beginnen.

De buit was enorm: de bonnenvoorraad van twee maanden voor heel Nieuwer-Amstel, te 
weten 40.000 bonkaarten, en het hele bevolkingsregister met nog 515 blanco pb’s, stempels, 
enzovoort. Toen bleek dat niet alles in de auto paste, werden de overtollige bevolkingsstukken 
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maar in de Poel gegooid. Veel te zwaar beladen sukkelde de lijkwagen daarna als een aangeschoten 
vogel over de Handweg naar het zuiden, richting Rotterdam.

Op de Zijdelweg ging het mis: de wagen zakte door zijn wielen. Bonkend reed hij nog een 
tijdje door. Het was twee uur – een doodstille, zoele nacht in de Legmeerpolder. Ten einde raad 
reed de bestuurder zijn buit het erf op van een boerderij – de Geertruidahoeve. Akkerbouwer 
Leest en zijn vrouw gluurden door het raam en openden daarna de deur. Het was griezelig: een 
lijkwagen, in het holst van de nacht! Maar de knokploeg had geluk: de familie Leest ‘was nog 
koningsgezinder dan de koning!’ Toen de mannen hadden uitgelegd dat ze het bevolkingsregister 
van Nieuwer-Amstel bij zich hadden en in levensgevaar waren, spande Leest drie paarden voor 
de begrafeniswagen en trok het gevaarte de schuur in. Daar werd de inhoud gelost en onder 
het stro gestopt.

Er was maar één boer in de polder die telefoon had: Van der Schans. Daar klopten de overvallers 
vroeg in de morgen aan om met Rotterdam te bellen. Hun wapens verborgen ze zo lang in het 
rijpe korenveld. Inmiddels was het half zes in de morgen. De autoriteiten van Nieuwer-Amstel 
waren al vroeg uit hun bed gebeld en liepen rond tussen de enorme chaos op afdeling bevolking. 
‘... En nog wel een van mijn eigen politiemensen,’ klaagde Westendorff, toen hij hoorde dat 
Anton van der Hurk de boosdoener was geweest. Hij zat verslagen op de punt van een bureau, 
zijn hoed achter op zijn hoofd. Bij het voortgaan van de morgen werd het nieuws snel en alom 
bekend; de dorpsbevolking stond opgewekt aan de oever van de Poel te kijken hoe politie en 
ambtenaren met roeibootjes rondploeterden om de drijvende plukken bevolkingsregister op te 
vissen. Drie ambtenaren verschenen die morgen niet op hun werk: Baller, Picard en Schutte. Zij 
waren gewaarschuwd dat een nsB-ambtenaar had verklaard dat zij hadden meegedaan aan de 
voorbereiding van de kraak.

De Duitsers kamden intussen de Middelpolder uit, want ooggetuigen hadden bereidwillig ver-
klaard dat de zware auto in die richting was verdwenen. Zodoende werd niet door de Wehrmacht 
opgemerkt dat een grote nieuwe politieauto de Legmeerpolder binnenreed en stopte op het erf 
van de Geertruidahoeve. Twee politiemannen in vol tenue laadden de gestrande inhoud van de 
lijkwagen in graanzakken en stouwden die in de politieauto. Met alle beschikbare vergunningen 
reed de auto vervolgens naar Rotterdam. De bestuurders waren, zo verluidt het – werkelijk poli-
tiemensen van het Rotterdamse korps. Diezelfde middag stopte er op de Bovenkerkerkade voor 
het huis van Baller een motorfiets met zijspan. In het zijspan zat Baller, maar hij bleef zitten en 
mevrouw Baller schrok toen de onbekende, zwartharige bestuurder het tuinpad opkwam. Baller 
wuifde dat het in orde was. De vreemdeling zei dat hij stempels voor pb’s kwam ophalen. Hij had 
de stem en de ogen van Anton van der Hurk, maar pikzwart haar in plaats van blond. Hij was 
alleen nog maar Pierre, een zwerver met geverfd haar die onderdook in Rotterdam en zich aansloot 
bij de knokploeg Feyenoord. Op 8 augustus werd in het Politieblad zijn opsporing verzocht.

Een week later reisde Hendrikse per trein naar Rotterdam voor een nabespreking. De overval 
was geslaagd, niemand was gewond geraakt en men had ook niemand kunnen arresteren. Won-
derlijk genoeg volgden er geen represailles. De bonkaarten werden bestemd voor onderduikers 
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door heel Nederland. Voor zijn eigen circuit ontving Hendrikse 800 bonkaarten. Het Amstelveens 
verzet kreeg een groot deel van de blanco pb’s. Eén van de acties die daarmee gevoerd zou worden 
was het redden van ter dood veroordeelde verzetsmensen in het concentratiekamp Vught. Od-
man Croese reisde daarvoor met in Nieuwer-Amstel gestempelde pb’s naar een contactman in 
Den Bosch. Eén keer werd hij in de trein gefouilleerd, maar hij had de documenten onder zijn 
broek en zijn sokken om zijn benen gebonden en ze werden niet gevonden. Hoe de resultaten 
van deze acties waren is niet bekend.

Hendrikse kreeg een goed contact met de Rotterdammers en begon samen met hen een vol-
gende aanval te beramen: op een auto met bonkaarten die in Haarlem zouden worden opgehaald 
bij drukkerij Enschede, op 5 september.

Een deel van de knokploeg was na de overval in Amstelveen teruggegaan naar de familie Van 
Rijnbach in Amsterdam en vandaar naar huis. In de week daarna bleek, dat er ergens in de relaties 
van de Kp verraad zat. Hendrikse kreeg van de leiding van de lO bericht dat hij moest oppassen 
voor een gevaarlijke sd-spionne die, naar later bleek, verdacht veel leek op de dame die hij had 
ontmoet op de Hobbemakade. Bij één Amsterdams lid van de Kp werd een inval gedaan door 
de sd en deze man werd op 6 september gefusilleerd in Vught. De familie Van Rijnbach dook 
onder, Hendrikse sliep maandenlang niet thuis.

Niemand in Amstelveen vermoedde iets van deze nasleep en vereerde slechts het symbool 
van stoutmoedig verzet: Van der Hurk. De ambtenaren op het bevolkingsregister maakten 
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van de chaos gebruik door nog meer kaarten te vernietigen en valse pb’s te plaatsen tussen de 
verzameling die nog in tact was. De families Baller en Schutte doken onder; Schuttes huis werd 
onmiddellijk betrokken door een nsB’er. De jonge ambtenaar Jan de Pater nam Schuttes werk 
over, inclusief het illegale. En zo stonden er na donker bij hèm thuis, aan de Amstelveenseweg, 
mensen op de stoep die valse persoonsbewijzen kwamen afhalen. (Zijn moeder, Jannetje de 
Pater-Blok, schreef dit vanzelfsprekend niet in haar dagboek.) Of hij bracht ze zelf rond. Over 
wat hij dan zag, zweeg hij als het graf. Want het verzet van de ambtenaren was doorgaans even 
geruisloos als zo veel van hun gewone werk ...

Henk Dienske en Gerrit van der Veen: afscheid van geliefde leiders
De lO-leider van het district Amsterdam – waaronder Amstelveen viel – was Henk Dienske, 
een beminnelijke, intelligente man van 37 jaar met een enorme werkkracht en een groot, gere-
formeerd geloof. Dienske was ook een tijd lO-leider van de hele provincie Noord-Holland en 
zat in de landelijke ‘Top’.

De lO hield zogenaamde ‘beurzen’, waar lO-leiders onderduikers en duikadressen uitwisselden. 
Cor van Stam leidde in de Haarlemmermeerpolder van die beurzen. Eén keer had Van Stam 
een bijeenkomst aan de Vliegveldweg in het Bosplan, waarschijnlijk thuis bij de rijkslandbouw-
bemiddelaar Van Wijk. Het was om te spreken over het onderbrengen van deelnemers aan de 
overval op het bevolkingsregister onder leiding van Gerrit van der Veen.

Na de instelling van de tweede distributiestamkaart drukte een Amsterdamse drukkerij op 
initiatief van Dienske duizenden valse td-kaarten. De sd deed een overval, maar na een schiet-
partij konden de kaarten gered worden en Cor van Stam bracht ze met zijn auto naar Gijs de 
Haan, een boer aan de Ouderkerkse kant van de Amstel, bij de molen.

Op 20 april 1944 zou Henk Dienske komen spreken bij de gereformeerde ‘groep van twintig’ 
in de Witte Stad, op het adres van Koen van Ommeren aan het Keizer Karelplein. Die morgen 
stapte Dienske eerst nog op de fiets voor een afspraak op het Spui, maar deze keer liep hij in een 
val, werd gearresteerd en naar ‘de Weteringschans’ gebracht. Diezelfde dag werd het onheils-
bericht nog doorgetipt naar Amstelveen. Stond het adres van de vergadering voor die avond in 
zijn agenda? De familie Van Ommeren bleef voor zekerheid niet thuis, en ook de actieve Colijn 
dook een paar dagen onder. Er gebeurde niets. Maar de verslagenheid om Dienske was groot. 
Niemand geloofde dat hij zou blijven leven.

Nog geen veertien dagen later, op 1 mei 1944, overviel Gerrit van der Veen met een knokploeg 
‘de Weteringschans’ om een aantal verzetsmensen te bevrijden, waaronder Dienske. Helaas 
mislukte die overval. Van der Veen, zwaar gewond, wist te ontsnappen, maar werd op 12 mei 
toch op zijn onderduikadres gearresteerd en opgesloten in dezelfde gevangenis waaruit hij zijn 
makkers had willen bevrijden. Verzwakt en verlamd, met een kogel in zijn wervelkolom, zat hij 
met zeven lotgenoten in een cel te wachten op de dood. Op zaterdag 10 juni werd hij naar de 
duinen bij Overveen gebracht en met enkele vrienden samen gefusilleerd. Hij was een geliefde 
leider geweest; hij stierf, door vrienden gesteund, staande.
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Dora, zijn zuster, had hem nu en dan in Amsterdam ontmoet. Naar Amstelveen was hij al 
een tijd niet meer gekomen. Ze wist niet dat hij gevangen was genomen, maar Juust, haar man, 
was op de hoogte en hij wist ook dat de Duitsers hem snel ter dood zouden brengen. ‘Laten 
we gaan zeilen,’ zei hij op die zaterdag, om Dora nog een onbezorgde dag te gunnen. ‘Het was 
prachtig weer en we gingen naar de Westeinder. We waren met verscheidene boten en lieten 
even alle spanningen van ons afvallen. Die zondag daarna vertelde Juust me, dat Gerrit was 
gepakt. Maandagmiddag kwam het Handelsblad met het korte berichtje van zijn dood. Ik 
was alleen thuis en weet niet meer wat er die dag verder gebeurde.’ [g] Dora was zo verbonden 
geweest met haar broer! Waarom had ze deze keer niet aangevoeld dat er iets was? Kwam het 
door de opwinding over de invasie? Of was hij door zijn verwonding al zo onthecht geweest 
aan het bestaan dat hij geen gedachten meer had uitgeseind? Het leven was voor altijd anders ...

Henk Dienske werd naar Vught en later naar Neuengamme gebracht, waar hij in februari 
1945 stierf. Diepe sporen van verdriet lieten de twee vermoorde leiders na in de gelederen van 
het verzet.

Harry Romp – de gasinspectie en de Tilburgse kraak
De buren van ir. Romp, naast het hoekhuis aan de Graaf Aelbrechtlaan en de Keizer Karelweg, 
moeten wel eens gedacht hebben: ‘Romp heeft nog een auto – hij zal dus wel niet deugen!’ 
Inderdaad had Romp een belangrijke functie, die echter door hemzelf was gecreëerd – nadat hij 
om zijn Deutsch-freundliche assistent bij de BpM was weggegaan – en die in feite niet bestond: 
gasinspecteur. Op zijn auto had Romp een indrukwekkend bord getimmerd met het woord 
‘Gasinspectie’, en hij had prachtige papieren laten maken, vol adelaars en hakenkruizen, om die 
functie te bewijzen. Zo begon hij heel Nederland af te reizen, hij kwam bij alle gastankstations 
binnen en alle moffen vlogen erin. Overal had hij mensen zitten die hem inlichtten over Duitse 
troepenbewegingen, de treinenloop en allerlei installaties van het leger. Zijn inlichtingen werden 
doorgeseind naar de Nederlandse Inlichtingendienst in Londen.

Met zijn auto was Romp alom welkom in het verzet. In mei 1942 was hij via een vriend in 
contact gekomen met de Kp Soest en via Soest raakte hij betrokken bij een netwerk van verzet 
door heel Nederland. Zo kwam hij te werken voor een pilotenlijn: een ontsnappingsroute die 
via een keten van boerderijen in het oosten van het land naar België voerde en vandaar naar de 
Pyreneeën. Dikwijls moest hij daarvoor naar de Peel, waar hij ook wel gedropte goederen ophaalde.

’s Avonds, als Harry Romp thuis was, liep zijn vriend Jan van Hulst dikwijls aan, en dan wis-
selden zij gevoelens en gegevens uit. De stormachtige, creatieve Van Hulst en de bedachtzame, 
toegewijde Romp inspireerden elkaar in hoge mate. Joan Romp-Marshall was even gemotiveerd 
tot verzet als haar man en nam op haar eigen intelligente wijze aan de gesprekken deel. Dikwijls 
vergezelde ze haar man op zijn tochten.

Op dinsdag 25 januari 1944 deden zij mee aan de ‘Tilburgse kraak’. Deze overval op het Til-
burgse bevolkingsregister, die plaats vond als reactie op de tweede distributiestamkaart, wordt 
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door dr. L. de Jong één van de belangrijkste wapenfeiten uit de geschiedenis van de Nederlandse 
illegaliteit genoemd*. De kraak werd gepleegd in samenwerking tussen een aantal Tilburgse 
ambtenaren en de Kp Soest, die zich in dienst gesteld had van de lO. Het was Romp die samen 
met zijn vrouw in zijn auto bij het gemeentehuis van Tilburg wachtte om een zak met contro-
lezegels in ontvangst te nemen die door de ambtenaren na een perfecte voorbereiding uit de 
kluis van het bevolkingsregister was bemachtigd.

‘... Eerst had mijn man in een bos even voorbij Tilburg valse nummerplaten op zijn auto 
gedaan. Om ongeveer half een zou er, als de zak klaar stond, een wit stukje papier voor een 
raam van het raadhuis worden geplaatst. Een paar keer reden we langs op de afgesproken tijd. 
Het strookje was er niet! Later bleek, dat er eerst iets was misgegaan met het bemachtigen van 
de sleutel van de kluis. We zaten in grote spanning. Eindelijk: daar was het witte strookje! We 
reden voor, er kwam een man naar buiten met de buit en we reden met hem weg naar een bosje 
ongeveer twintig minuten buiten Tilburg, waar twee jongens met fietsen stonden te wachten. 
Ik had intussen de verpakkingen van de gebundelde zegels gehaald. De jongens begroeven die, 
met de valse nummerborden. De pakketten werden in twee koffertjes gedaan die de drie mannen 
achter op de fiets naar Geldermalsen brachten.’ [66]

Zo werden 105.000 controlezegels ter beschikking gesteld aan de illegaliteit, waarmee evenzo-
veel onderduikers in het hele land geholpen konden worden aan een tweede distributiestamkaart. 
De Tilburgse kraak was zo goed georganiseerd dat niemand na afloop kon worden gearresteerd. 
Er zijn wel vergelijkingen te trekken tussen deze kraak en die in Nieuwer-Amstel; maar natuurlijk 
kon niet elke overval in De Jong’s boek beschreven worden.

Nadien bleef Romp met zijn auto naar de gasstations rijden en verzamelde zijn inlichtingen, nu 
ook over de installaties aan de kust, waar de v-1’s uit Penemünde werden gelanceerd. De zender 
waarmee deze en andere spionageberichten naar Londen werden doorgeseind, St. Julian, werd 
bediend door een marconist van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Deze Ton Kattouw 
sjouwde er een aantal adressen mee af om niet gepeild te worden, en van tijd tot tijd zat hij met 
St. Julian in een bergplaats bij de familie Romp.

Op 23 augustus 1944, de dag na de val van Parijs, reden Harry en Joan Romp naar het noorden. 
Joan had een radio-ontvanger (niet St. Julian) in haar tas, verborgen in een dik boek. Boven op 
dat boek lagen andere boeken en een breiwerk. Vlak voor de Afsluitdijk, bij een slagboom over 
de weg, werden ze aangehouden door Duitsers. De auto werd grondig onderzocht.

‘Wat zit er in die tas?’
‘Nur Bücher,’ zei Joan Romp, en hield de tas open.
De slagboom ging omhoog en ze konden doorrijden. ‘Was je bang?’ fluisterde zij. ‘Nee,’ zei 

hij, ‘en jij?’ Maar op dat moment riep een van de Duitsers opnieuw halt. Gespannen wachtten ze 
op wat er gebeuren zou. De man vroeg om een lift. En zo reed er een Duitser over de Afsluitdijk 

* Dr. De Jong beschrijft de overval in deel vii van zijn werk over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld-
oorlog – pag. 665 e.v.
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mee in de auto waarmee de Tilburgse kraak was gepleegd, en met zijn laars bijna tegen de tas 
met de radio-ontvanger. En de Afsluitdijk is lang.

De koerier uit Engeland
Ruim twee weken na de invasie: ds. Van Kuiken kreeg een berichtje op de pastorie – of hij zich 
die avond wilde vervoegen bij de familie Ingen-Housz aan de Ouderkerkerlaan 134. Toen hij 
daar binnenkwam zaten er een paar onbekende mensen aan tafel. Eén van hen stelde zich voor 
als Idenburg; hij was een gedropte koerier uit Engeland. Het doel van de bijeenkomst was een 
uitwisseling van gegevens. Idenburg deelde mee dat, afhankelijk van de Duitse weerstand, de 
doorstoot van de geallieerde legers via Parijs in de richting van het Roergebied zou plaatsvin-
den; ook, dat een andere operatie gepland was in de richting van België en Nederland. De sfeer 
van de avond was opgewekt. Idenburg vroeg naar de voedselsituatie in westelijk Nederland, 
en iedereen sprak de hoop uit dat alles vóór de winter achter de rug zou zijn. Toen keek Van 
Kuiken uit het raam en zag tot zijn verbazing zijn vriend dokter Bomgaars van zijn fiets stappen. 
Bomgaars kon als arts nogal eens ongemerkt op stap gaan. Hij kwam binnen en vertelde dat 
het in het hele dorp plotseling wemelde van de Duitse cavalerie, en mevrouw Van Kuiken had 
aan de dokter gevraagd of hij dat op dit adres wilde gaan vertellen. Rustig fietste de dokter weer 
terug, na een behoorlijke tijd gevolgd door de dominee, die dwars door het Duitse gedoe reed, 

Joan Romp had een radio-ontvanger in haar tas, verborgen in een dik boek ...
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alsof hij terugkeerde van een ernstig gesprek met een gelovige; wat min of meer ook zo was. Zijn 
inlichtingen bracht hij over naar ds. Boon op Vredeveld. Ongetwijfeld bereikten zij vandaar het 
circuit van ds. Ader. Verdere achtergronden over dit bliksembezoek van de koerier ontbreken.

Het nsf, Tom Yardin Millord en Henry Scharrer
Op 20 augustus 1944 gingen Henry Scharrer en Tom Yardin Millord samen per trein op stap. Zij 
moesten een karwei opknappen voor het Nationaal Steun Fonds. Henry had aan de Emmakade 
gewoond, maar was ondergedoken bij Betty Yadin Millord aan de Keizer Karelweg 437. Mevrouw 
Truus Scharrer was naar de Rivierenlaan in Amsterdam verhuisd en Tom had een duikadres in 
Amsterdam. Zo ingewikkeld kon dat zijn.

Henry Scharrer had een bijzondere charme; van oorsprong was hij een Fransman en hij had 
nog een licht accent. Net als Millord was hij journalist en zat diep in het verzet. Voor de befaamde 
knokploeg Alkmaar, die in heel Noord-Holland en ook in Amsterdam actief was, leverde hij 
allerlei valse papieren, vooral sd-legitimatiebewijzen. Vanwege zijn internationale contacten was 
hij een belangrijk man voor het verzet. Op die morgen zaten Tom en Henry tegenover elkaar 
in de trein. Henry had zijn tas in het net boven Millord gelegd. In die tas zaten papieren en een 
revolver. De coupé was vol. Toen kwam de sd binnen en vroeg naar de pb’s. Nadat ze Henry’s 
pb hadden bestudeerd, zeiden ze: ‘Gaat u maar mee.’ Toen volgde er een vreemde scene. De 
sd vroeg: ‘Van wie is die tas?’ Van die mijnheer,’ zei Henry, en wees op Tom. Nooit zal men 
zeker weten waarom hij dat zei. Tom verbleekte. Misschien hoopte Scharrer dat de Duitsers de 
tas in dat geval zouden laten liggen. Niet alleen voor zichzelf had hij baat bij zo min mogelijk 
belastend materiaal: hij kende zo ontzettend veel namen dat hij bij een marteling wellicht een 
hele structuur zou kunnen verraden. Iemand die vrijwillig al jaren in doodsgevaar leeft, verraadt 
niet zomaar een vriend. De sd pakte de aktetas uit het net, keek erin, keek naar Scharrer. Een 
ogenblik later waren zij mèt Scharrer en de tas verdwenen. De trein denderde voort. Millord 
begon zijn papieren te verscheuren, terwijl de andere mensen in de coupé bewust de andere 
kant opkeken. Bij het eerstvolgende station zag Tom dat Henri werd weggeleid. Hij keek niet 
op of om. Een sd’er droeg de tas.

’s Avonds kwam Tom Millord thuis, sloeg zijn armen om Betty heen en zei: ‘Henri is gepakt.’ 
Bij Truus Scharrer kwam een man op bezoek met een briefje van Henri, waaruit bleek dat hij 
met een losgeld vrij zou kunnen komen. Die man zou bemiddelaar zijn en het was Tom die 
hem het geld moest overdragen. Het was een vreemd verhaal, maar Tom ging op stap voor het 
geld, wat in zijn nsf-functie niet zo moeilijk was. De Kp Alkmaar zocht al naar middelen om 
Henri te bevrijden, vooral om te voorkomen dat hij met al zijn kennis van de internationale 
verzetscontacten op de martelstoel terecht zou komen. Er kwam een bespreking tot stand met 
de tussenpersoon, die het losgeld zou overbrengen naar de sd. De plaats van samenkomst was 
café Victoria tegenover de Berlagebrug. Truus Scharrer, Tom Millord, Frits Conijn – de leider 
van de Kp Alkmaar – en nog enkele anderen waren daarbij. Voor de veiligheid trok de ploeg 
nog verder naar een ander café. En daar viel na een ogenblik een sd-commando over hen heen. 
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Tegenstand was zinloos. Onder leiding van sd-chef Oelschlägel werden de aanwezigen ieder 
aan een sd-man geketend, op een vrachtauto gegooid en naar de Euterpestraat gebracht. De 
tussenpersoon was een verrader geweest.

Om vijf uur die avond zou Tom Millord thuis zijn geweest. Toen hij niet kwam, ging Betty 
zoeken op de adressen die zij kende. In die tussentijd hield Oelschlägel met vijf sd’ers huis-
zoeking in haar huis aan de Keizer Karelweg. De oude Jodin die in het huis zat ondergedoken, 
beklaagde zich tegenover de heren over de rommel die zij maakten. Ze was niet bang: ‘Ach, 
mevrouw Millord, als ze voor een oude Jodin komen, komen ze voor een oude Jodin; als ze voor 
uw man komen, komen ze voor uw man.’ De oude Jodin had trouwens genoeg verdriet om niet 
zo aan het leven te hechten: haar man had zich in de meidagen van veertig voor de trein gegooid.

De volgende dag zwierf Betty langs de café’s waar de afspraak was geweest. Daar hoorde ze de 
toedracht. In de avond ontmoette ze KlM-directeur Veenendaal, die zorgde dat ze de volgende 
dag terecht kon bij een generaal op het Museumplein. Het liep tegen Dolle Dinsdag; de generaal 
was bezig met het verbranden van zijn papieren toen Betty binnenkwam. Via hem kwam ze bij 
een medewerker van Lages, Albers, die vertelde dat Tom in ‘de Weteringschans’ zat, in een cel 
voor ter dood veroordeelden.

‘Hebben jullie Henri Scharrer daar ook?’ vroeg Betty.
‘Der ist schon erschossen worden ...’
Henri dood. Betty probeerde zich goed te houden. ‘Ik wil mijn man spreken.’ Ze sprak goed 

Duits en Albers was heel correct tegen haar. Persoonlijk bracht hij haar in een auto naar de 
gevangenis en beloofde dat Tom uit de dodencel zou worden gehaald en naar een strafkamp in 
Duitsland zou gaan. In haar eentje moest Betty door een eindeloos lange gang lopen en wachten 
in een grote kamer vol bureaus. ‘Toen kwam Tom binnen. Hij had geen das en geen boord om 
en was op blote voeten. Hij snikte even heel kort toen hij mij zag. We spraken zacht met elkaar 
en namen afscheid. De volgende dag gaf ik kleding en medicijnen bij de gevangenis af. Ik her-
inner mij weer die eindeloze gang, waardoor de beambte slofte om te vragen of dat nog kon. 
Het was een kromme man – heen en weer door die gang, dat vergeet je nooit. Maar de kleding 
werd aangenomen. Ik werd ook nog toegelaten bij Truus Scharrer in ‘de Amstelveenseweg’; 
ze wist dat Henri dood was en zag er versuft uit. Na een paar dagen werd ze vrijgelaten.’ [39]

Diezelfde avond werd Tom Yardin Millord op een open vrachtwagen met negen anderen afge-
voerd naar Mühlhausen. De Kp-man Frits Conijn werd op Dolle Dinsdag gefusilleerd in Vught.

Bureau Donia
Via contact met Wally van Hall was nòg een Amstelvener actief geworden voor het nsf. Het was 
de aan de Ruwiellaan wonende S. van der Wind, die bij de politie in Amsterdam werkte maar 
zo’n slechte verhouding had gekregen met de pro-Duitse hoofdcommissaris Roszbach dat hij 
moest onderduiken. Op verzoek van Van Hall begon hij in Amsterdam de illegale recherche in 
één hand te brengen. Het doel van die recherche was het beschermen van de illegale organisaties 
tegen infiltratie, het onderzoeken van de politieke betrouwbaarheid van verzetsmensen enzo-
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voort. Commissaris Voordewind voegde hem een politieman toe die helemaal alleen voor hem 
werkte. Van der Wind – die zijn ondergronds politiewerk ‘Bureau Donia’ noemde – had een 
kamer bij de broeders Redemptoristen aan de Keizersgracht, waar hij allerlei besprekingen hield. 
’s Middags ging hij meestal op onderzoek uit. Het was gevaarlijk werk; zijn medewerker werd 
gearresteerd en gedood. Maar dit illegale politiewerk zal veel onheil hebben kunnen voorkomen!

Andere arrestaties
Pieter Cornelis van Keimpema was 36 jaar, toen hij door de sd werd gearresteerd. Het was de 
17e maart 1944. Zijn vrouw wist niet precies welk verzetswerk hij had gedaan, maar wel dat het 
voornamelijk te maken had met hulp aan Joodse onderduikers.

Albert Volker Bakker werd op 25 april door de Gestapo op heterdaad betrapt terwijl hij op 
pad was met distributiekaarten en persoonsbewijzen voor onderduikers. Ook had hij illegale 
lectuur bij zich. Hij kwam nooit meer thuis bij zijn vrouw in hun huis aan de Bos en Vaartlaan, 
noch zag zijn schoonfamilie Spruyt aan de Wilhelminastraat hem ooit terug.

Pieter Mol hielp bij het drukken van illegale kranten in drukkerij ‘Pordon’ in Amsterdam. 
Op 4 juli werd hij in de drukkerij door de sd gearresteerd en later dat jaar naar het concentra-
tiekamp Oraniënburg gebracht.

De gevangenen
Pieron, Rosenboom, Van Eibergen Santhagens, Van Waayen, Lodewijk ... zij zaten als politieke 
gevangenen, wachtend op het eind van de oorlog, in hun cellen of deden dwangarbeid; werden 
broodmager, ziek. Van Waayen zat onder de steenpuisten en had maagzweren. De gezinnen 
thuis leefden op eilanden; want zij hadden een nog diepere zorg dan die om het voedsel. Het 
dochtertje van Van Waayen voelde het verschil tussen haarzelf en de andere schoolkinderen. 
Zij sprak nooit over haar vader; je wist immers niet wie je kon vertrouwen! Op 31 januari kwam 
Van Waayen plotseling thuis. Hij belde op vanuit Nijmegen en zijn gezin haalde hem af van 
het Centraal Station. Hij kwam uit de trein – een ernstig zieke man, maar hij was er! De rest 
van de oorlog bleef hij ziek.

Jo Vis: Vught en Dachau
Op 3 maart 1944 werd Jo Vis uit het ‘Oranjehotel’ in Scheveningen gehaald en naar Vught 
gebracht. ‘De vernederendste ervaring was: je naakt moeten uitkleden, je haar geschoren en 
dan een broekje en een (vrouwen) camisooltje toegeworpen krijgen, met een gevangenisjas, 
broek en klompen. En een nummer worden! Er lag sneeuw. Je sliep in een ijzeren krib, je had 
één katoenen deken. De kameroudsten waren Duitse misdadigers. Drie dagen lang had ik het 
daar heel moeilijk. Toen zei ik: “Joh, kop in de wind! Ze wìllen juist dat je eronderdoor gaat!” 
Ik heb er geen last meer van gehad, zelfs niet toen we elke dag een zinloze kuil moesten graven 
en ’s avonds dichtgooien. En ik ontmoette er heel fijne mensen. Maar op 25 mei, ’s morgens om 
5.00 uur op het appèl, werd ik met 700 Hollanders apart gezet. Tot 7.00 uur ’s avonds moesten 
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we blijven staan. Daarna gingen we naar de trein, geen idee waarheen. Staande, 24 uur lang, 
geen water, één emmer als wc. In ’t donker kwamen we op onze bestemming. Opstellen op de 
appèlplaats. Je kreeg met de zweep wanneer je niet meteen kwam als je naam werd afgeroepen. 
En tóén hoorden we waar we waren. Ik werd nr. 69096 – in Dachau.’

Jan Hermanns: Vught en Dachau
Met hetzelfde transport als Jo Vis vertrok Jan Hermanns naar Dachau. Hij had kort tevoren zijn 
ouders en meisje gezien, die zich in het bos hadden opgesteld om hem te zien voorbijkomen in een 
lange rij dwangarbeiders die werkten aan bunkers buiten het kamp. Hij had ze even gesproken, 
in zijn gevangenispak en met zijn kaalgeschoren hoofd. Ze hadden eten voor hem meegenomen 
dat hij vanwege de emotie niet naar binnen kon krijgen: twee jaar hadden ze elkaar niet gezien!

En toen vertrok hij met de trein uit Vught, met die honderden anderen. ‘Wij zongen het 
Wilhelmus. Wij wisten dat wij de dood tegemoet gingen, maar bleven vol moed.’ Vier dagen 
reizen, meest staande, en zonder water. Bij de aankomst in Dachau moesten ze eerst de doden uit 
de wagens laden, onder de gesel van de gummi knuppels. Jan’s gewicht daalde in Dachau weer 
snel tot tachtig pond. Hij zag verschrikkelijke dingen, maar bleef zelf voor directe geweldpleging 
gespaard omdat hij werd verplaatst naar een buitencommando in de Beierse Alpen, waar hij 
tewerk werd gesteld aan de bouw van nieuwe Messerschmidtfabrieken. Maar ook daar was het 
leven zo zwaar, dat er dagelijks om hem heen jongens stierven. In augustus werd hij zelf zo ziek 
dat hij drie dagen buiten bewustzijn lag. Maar hij herstelde. Toen de fabrieken bijna klaar waren 
werden ze zwaar gebombardeerd door de geallieerden, en ook dat kostte aan veel dwangarbeiders 
het leven of veroorzaakte een verminking voor altijd. Jan Hermanns overleefde ook dit; maar 
hij zou terug moeten naar Dachau – naar een hel die nog erger was.

Tineke Guilonard: Vught
Op 15 januari 1944 maakte Tineke Guilonard een nacht mee die haar tientallen jaren lang als 
een trauma zou achtervolgen. Ze heeft getracht, de verschrikking te beschrijven in haar bundel 
Zo ben je daar [h]. Het past niet in het kader van mijn boek, in te gaan op de details van de gru-
welijkheden, maar helemaal weghouden wil ik dit zwartste gezicht van de oorlog niet, omdat 
het hoort bij de werkelijkheid.

Tineke was op 2 januari uit ‘de Amstelveenseweg’ naar het vrouwenkamp in Vught gebracht. 
Ze moest de goten tussen de barakken schoonhouden en sliep ’s nachts met 130 vrouwen in één 
barak. Met een groot aantal van hen sloot ze vriendschap. Twee weken na haar aankomst deed 
ze mee aan een solidariteitsactie met één van de vrouwen, die was opgesloten in een cel in de 
beruchte bunker van Vught. Als straf voor die actie werden 74 vrouwen in één cel opgesloten 
waar ze, op een oppervlakte van drie bij drie meter(!) vijftien uren in het aardedonker tegen 
elkaar aangeperst moesten staan. De hitte was verstikkend, de zuurstof raakte op, wie naar be-
neden gleed was verloren. Hoe verder de nacht voortschreed, hoe dichter de mist werd waarin 
ze voor hun leven vochten. Tineke’s redding was dat ze aan de kant stond en houvast had aan 
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de muur. Toen de deur tenslotte openging, lag in het midden van de cel een berg bewusteloze 
en dode vrouwen.

Hoe kunnen mensen dit mensen aandoen? Het is de grootste vraag van de oorlog gebleven, 
en het is nog steeds het waarom van elke marteling op aarde.

En welk lot onderging Riek Blokland-Pater die in dezelfde tijd in Vught zat? Zij heeft nooit 
meer een ooggetuigeverslag kunnen geven, maar men hoorde later dat ze heel geliefd was bij haar 
mede-gevangenen, misschien wel een ‘kampmoeder’, zoals sommige van de oudere vrouwen 
om hun troostende eigenschapen genoemd werden.

Tineke werd in Vught aan de lopende band gezet om ‘knijpkatten’ te maken. Op de bunker 
na was het leven in het vrouwenkamp redelijk. Maar in augustus werden steeds meer gevangenen 
gefusilleerd. Het was een vreselijke maand. En alle politieke gevangenen hing een transport naar 
een concentratiekamp in Duitsland boven het hoofd.

Bij de Kei-eilanden
In de gespannen nazomerdagen van 1944 kon men zich nauwelijks een voorstelling maken van 
de oorlog die in het verre Oosten werd uitgevochten tegen de Japanners. Er drongen amper 
berichten door in het door de eigen strijd opgeslokte Europa. Wie geen familie had in Neder-
lands-Indië, had niet zoveel aandacht voor dat brok van de wereldoorlog.

Aan de Ruwiellaan woonden de ouders van Waldemar Quido Franken, die bij het uitbre-
ken van de oorlog in dienst was geweest van de BpM in Balikpapan op Borneo. Zij leefden 
in voortdurende spanning om het lot van hun zoon. De jonge Franken kwam al spoedig als 
officier-zeewaarnemer in dienst bij de vliegdienst van de Koninklijke Marine en werd bevor-
derd tot officier derde klasse. Op 1 september 1944 nam hij in de buurt van de Kei-eilanden 
(Molukken) met zijn vliegtuig deel aan een aanvalsvlucht tegen de Japanners. Zijn toestel werd 
in brand geschoten en stortte in zee. Waldemar Quido Franken was 28 jaar, toen zijn lichaam 
voorgoed en onvindbaar verdween in de Indische Oceaan. Maar wat wist je van de strijd bij de 
Kei-eilanden, op die eerste september in Amstelveen, in die hete zomer vol gebeurtenissen ...?



336

VII.5A

ILLEGALE PERS IN NIEUWER-AMSTEL

Bezielend netwerk
De illegale pers was je troost als je eraan twijfelde of de oorlog ooit tot een einde zou komen. 
Het blaadje dat op je deurmat viel betekende vrijheid tegen de verdrukking in. Het wijd ver-
spreide verzetsnet, dat zich bewoog onder de grauwe structuur van het bezettingsleger met 
zijn handlangers, werd bezield door de illegale pers. Het rondbrengen van de illegale bladen 
behoorde tot de vaste werkzaamheden van een aantal verzetsgroepen. Zo werden ook in heel 
Nieuwer-Amstel vanaf hun ontstaan de grote landelijke verzetsbladen verspreid: Vrij Nederland, 
het Parool, de Waarheid. Begin 1943 ontstond Trouw, een reformatorische afsplitsing van Vrij 
Nederland, met als grote animator Wim Speelman. In die tijd verscheen ook het eerste specifie-
ke katholieke blad, Christofoor, dat later samenging met Je Maintiendrai, een blad waarin veel 
vroegere Unie-leden zich konden vinden. De sdap kwam in mei 1944 met een eigen blad, Vrije 
Gedachte, en op 26 augustus van dat jaar – de vijftigste verjaardag van de sdap – verscheen het 
eerste nummer van het blad Paraat.

Langzamerhand verschenen er ook allerlei kleine blaadjes, gestencild of met doorslagen op 
een oude schrijfmachine getypt. Die kleine bladen gaven meestal de berichten van de Engelse 
zender door, terwijl de grote landelijke verzetsbladen meer achtergrondnieuws gaven, met 
oproepen, waarschuwingen en richtlijnen. Zij motiveerden de mensen tot verzet en gaven aan 
hoe maatregelen van de bezetter ontdoken of gesaboteerd konden worden. De Duitsers waren 
gebeten op de illegale pers en deden wat ze konden om te infiltreren in de gelederen van redac-
ties en knokploegen. Toen in de zomer van 1944 steeds meer razzia’s werden gehouden en veel 
verbindingen wegvielen, werd niet alleen het verspreiden, maar ook het vermenigvuldigen van 
de kopij van de grote bladen steeds meer door plaatselijke illegale werkers verzorgd. We hebben 
niet kunnen achterhalen hoe àlle lijnen van de illegale pers door Nieuwer-Amstel liepen, maar 
geven hieronder weer wat er bekend is geworden.

Het Parool
De verzetskrant Het Parool voor onze streek werd op een zolderkamertje in de Tintorettostraat 
in Amsterdam gestencild en daar door twee Amstelveense jongeren opgehaald: Noor Oosten-
broek en haar vriend Roef. Zij kregen het blad in pakken mee, vergezeld van een adreslijst van 
de verspreiders. Er kwamen uit Amstelveen steeds meer aanvragen voor Het Parool, maar toen 
de razzia’s begonnen was het voor Roef te gevaarlijk om telkens naar Amsterdam te fietsen over 
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de door de Duitsers bewaakte Amstelveenseweg. Toen kregen zij toestemming van Het Parool 
om zelf een stencilmachine aan te schaffen en het blad bij Noor thuis aan de Mr. Reynslaan 
te gaan stencillen en verpakken. Het verzet van de communistische familie Oostenbroek was 
namelijk niet gesloten rond eigen kring, maar aandachtig voor elke idealistische inzet, onder 
het bezielende voorbeeld van moeder.

’s Morgens om zeven uur fietste Noor sindsdien op haar fiets zonder banden naar het Van 
Tuijll van Serooskerkenplein, waar een ondergedoken journalist een verslag had gemaakt van de 
illegale radioberichten. Het stencil stopte Noor in haar blouse, waarna ze papier ging ophalen 
bij de papierfabriek Paragon aan de Stadionstraat. Die vracht in haar zijtassen was zo groot, dat 
ze terug over de Amstelveenseweg moest lopen. Een paar keer werd ze aangehouden door de 
Duitse controle bij de Ringspoordijk, maar ze verklaarde het papier door te vertellen dat het 
was voor het clubblad van schaakvereniging Zuckertort.

Terwijl Noor naar Amsterdam was, maakte haar vriend de stencilmachine klaar voor gebruik. 
Samen waren ze dan de hele dag aan het stencillen, terwijl rondom de Duitse luchtmachtof-
ficieren hun tuinfeesten hielden met de ‘muizen’. En terwijl het fanatieke jeugdstormzoontje 
van de nsB-buren in z’n eentje eindeloos exercitie-oefeningen hield in de tuin, schreeuwde, 
commandeerde. Het was zeer griezelig! Hij had zo’n lichtblauwe blouse aan met een band 
eroverheen en een zwart petje op met oranje in het midden. De Paroolwerkers waren extra 
voorzichtig als ze hun volgeladen fietsen door de voordeur naar buiten brachten (de Duitsers 
zaten achter). Zo’n felle jeugdstormgluurder zou alles kunnen verraden! De pakken werden 
afgegeven in Bovenkerk (Jaap Lustenhouwer) en daar bezorgd door de groep Jonkers. In Nes 
aan de Amstel bracht de familie Van Groeningen het blad rond, aan de Amstelzijde kreeg Leen 
Stapper het. Noor en haar vriend verspreidden ook een weekeditie van Het Parool, die hun in 
pakken werd bezorgd door de contactman Filip.

De Waarheid
De kopij voor de Waarheid werd voor Nederland centraal gestencild. Voor Amstelveen kwamen 
de pakken van een adres op de Amstelveenseweg in Amsterdam en ze werden voor verspreiding 
verdeeld in de communistische enclave aan de Kostverlorenweg. Door Simon en Eva Korper, 
die een deel van de oorlog daar waren ondergedoken, moet het reilen en zeilen van de Waarheid 
extra geleefd hebben bij de Amstelveense groep. Eva was immers hoofd van de driemansleiding 
van de illegale groep rond de Waarheid. Nadere gegevens ontbreken.

Trouw
Ook Trouw kwam voor Amstelveen oorspronkelijk kant en klaar uit Amsterdam. De Trouw-
ploeg daar had een radio-luisterpost naast de Sint Nicolaaskerk, in het kantoor van Van Leer. 
Bij de ploeg was een aantal Amstelveense zonen betrokken: twee broers Van Wesep uit de Van 
Spaenstraat, twee broers Kuypers uit de Baljuwenlaan en Jan Goldschmeding van de Hendrik 
van Borsselenkade. De broeders Van Wesep schakelden hun jongere zusje in, Boukje, een 
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HBs-meisje dat onverdacht door Amsterdam fietste om getypte stencils van Van Leer naar een 
aantal adressen te brengen.

Het verspreidingsadres voor Amstelveen was bij de familie Fischer in de Jan Benninghstraat. 
Maar ook hier gold dat het in de zomer van 1944 te gevaarlijk werd om de pakken uit Amster-
dam te halen. Toen kwam Herman, de broer van de intussen gearresteerde Henk Dienske, bij 
de familie Fischer om te vragen of het blad in het vervolg dáár gestencild kon worden. Er zou 
ook geld moeten worden verzameld om de kosten te bestrijden. Fischer was een zwager van 
Koen van Ommeren (van de distributiedienst en de ‘groep van twintig’) en het was Koen die 
binnen een paar dagen beschikte over een stencilmachine van de Meubelfabriek en over enorme 
stapels papier van het opgeheven Amstelveensch Weekblad, bezorgd door Nees Wilhelmus. De 
Amstelveense Trouwgroep luisterde zelf de illegale radio af en maakte berichten, eerst op het 
adres Bovenkerkerkade 29 (Fischers moeder) en later in de Jan Benninghstraat. De pakken 
werden door een kleine groep door heel Nieuwer-Amstel naar verspreidingsadressen vervoerd.

Knokploeg Trouw, Johannes Post en Jan Goldschmeding
Jan Goldschmeding was student theologie aan de Vrije Universiteit. In 1942, 21 jaar oud, werd 
hij praeses van zijn dispuut. Zijn ‘troonrede’ bij de aanvaarding van zijn taak besloot hij met de 
woorden: ‘Wij mogen ons voorbereiden op een grote taak die ons in Nieuw Nederland wacht.’ 
Zijn ideaal was niet alleen het overwinnen van de Duitsers, maar ook een betere maatschappij. 
Dat ideaal ging trouwens bij steeds meer verzetswerkers leven.

Jan was een verwoede Oranjeklant en een felle vaderlander. Hij had mooi kastanjerood haar en 
was heel charmant en geliefd. Zijn overtuiging bracht hem al snel in het verzet en hij voegde zich 
bij de groep van Vrij Nederland. Toen Trouw zich afsplitste van Vrij Nederland, was Jan daarbij. 
Trouw predikte een principieel verzet, want ‘Nazificering betekent het weer heidens maken van 
het leven’ *. Het blad waarschuwde tegen de registratieziekte van de Duitsers en zette aan tot het 
ontduiken van de arbeidsdienst door iedereen. Het riep de bevolking op, ‘de bezetter massaal 
als een molensteen om de nek te hangen’.* Er waren redactionele en technische medewerkers; 
Jan behoorde tot de laatste. Hij verspreidde de krant, zocht vergaderadressen, maar bracht ook 
Joden weg en verzorgde onderduikers. Als dekmantel voor zijn activiteiten werd hij benoemd tot 
hulpprediker. Zijn moeder: ‘De enige keer dat ik hem heb horen preken, midden in de oorlog in 
Assendelft, bad hij voor het Koningshuis en riep hij de gemeente op de vijand te weerstaan.’ [11]

In de zomer van 1943 kwam Johannes Post naar het westen. Post, een vurige, vrijgevochten 
Drentse boer, vormde met zijn broer een eigen knokploeg, die opereerde in Noord- en Zuid-hol-
land en die hij voornamelijk inschakelde voor de organisatie van Trouw, onder meer voor het 
bemachtigen van duizenden bonkaarten per maand. Van die Kp werd Jan Goldschmeding lid. Er 
was regelmatig contact tussen de redactie van Trouw en de provinciale en landelijke technische 
leiders. Dat gebeurde tijdens ‘weekends’. Eén zo’n weekend was in de zomer van 1944 bij de 

* Ontleend aan De goede strijd, uitgave Stichting Trouwfonds
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familie Goldschmeding aan de Hendrik van Borsselenkade thuis. Jan’s moeder: ‘Ze waren met 
zo’n 25 mensen. Johannes Post was er: een echte rijzige boerenvent met rood haar. Ze kwamen 
voorzichtig twee aan twee. Er was een jongen bij die opgepikt was geweest; de kogel zat nog in 
zijn long. De knokploeg had hem met de hulp van doktoren en verpleegsters uit het ziekenhuis 
bevrijd. Dan waren er Wim Speelman, ds. De Jong, Jan Wildschut, enzovoort. Ze aten bij ons. 
Ze vergaderden, maakten plannen. De stemming was opgewekt. Zondagmiddag ging Wim 
Speelman aan het orgel zitten. Ik weet nog wat ze zongen:

Het is Uw zaak, o Hoofd en Heer
de zaak waarvoor wij staan
en daar het is Uw zaak, Uw eer
kan ze niet ondergaan.

’s Avonds vroeg Speelman aan Post: “Wilt u met ons eindigen?” Ze zaten in een grote kring 
in de kamer. Eerst zongen ze. Daarna sprak Johannes Post. Eén van zijn woorden was: “We 
hebben de bijbel in de ene en de revolver in de andere hand.” Ook sprak hij een gebed uit. Het 
was buitengewoon ontroerend ... al die mensen, zo eerbiedig bij elkaar terwijl je wist waar ze 
voor stonden. En terwijl je nu weet dat er van die vijfentwintig maar tien de oorlog overleefd 
hebben.’ [11] Daar was Jan niet bij, en ook Johannes Post niet, en Speelman niet.

Langzaam, door de ene arrestatie na de andere, wist de sd de structuur van de knokploeg 
Trouw te reconstrueren. Op den duur zat er een afschuwelijk aantal van de Trouw-jongens in 
‘de Weteringschans’. De anderen beraamden een plan om hen te bevrijden. Op de avond van 
de 14e juli 1944 voelde de familie Goldschmeding dat Jan onder een grote spanning stond. Er 
moest iets bijzonders op handen zijn. In de nacht vertrok Jan, zonder te vertellen waarheen.

De moeder van Jan: ‘Onder leiding van Wim Speelman zouden de gevangenen worden bevrijd. 
In de morgen van de 15e, even na spertijd, zou het gebeuren. Jan had tot taak de gevangenen naar 
buiten te brengen en verder te begeleiden. Hij had veters voor de schoenen en broekriemen bij 
zich. Terwijl hij stond te wachten hoorde hij schieten. Speelman rende naar buiten en riep: “Het 
is mis – berg je!” Een gewonde jongen probeerde zich in een portiek in veiligheid te brengen. 
Speelman en Goldschmeding schoten op hem toe om hem te helpen, maar toen duwde een 
achtervolgende mof hen opzij, pakte de jongen bij benen en hoofd en sloeg hem van het trottoir 
af. Wim en Jan schreeuwden van protest. De jongen stierf. Omdat ze konden aantonen dat ze 
dominee waren werden ze niet gearresteerd. Maar wat vóélden ze zich ellendig!’ [11]

De Duitsers lieten daarna één gevangene vrij en stuurden hem naar Speelman. Als deze een 
document ondertekende waarbij hij verklaarde dat Trouw zijn activiteiten zou staken, zouden de 
gevangenen in leven blijven; anders werden ze gefusilleerd. Het was een verscheurend dilemma 
en de beslissing was ontzettend; ze vergaderden er lang over: doorgaan met Trouw. Toen werden 
alle gevangenen, 23 in getal, doodgeschoten. Voor de achterblijvende leden van de knokploeg 
Trouw was daar bijna niet mee te leven.
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Illegale streekbladen

Vrijbuiter
Mr. Arie van Mazijk, een van de onderduikers op Vredeveld, begon in de winter van 1943 op ‘44 
de dakpannen aan de overkant te tellen. ‘Nou gaat het mis met je,’ zei Dick Boon. Hij had een 
werkje voor Arie: elke dag het BBc-nieuws opvangen en er een bulletin van maken. Zo kroop 
Arie dagelijks in de slaapkamerkast van het echtpaar Boon om op een radioontvanger naar de 
berichten uit Engeland te luisteren. Het nieuws, en codes voor het verzet, vormden samen het 
Bulletin, dat hij in achtvoud tikte en dat naar vrienden en verzetsmensen ging, o.a. naar de 
kassier van de Boerenleenbank, Raadschelders, en naar ds. Van Kuiken.

De familie Raadschelders woonde aan de overkant, naast de bank, en had een vriendschap-
pelijke relatie met het echtpaar Boon. Raadschelders zat in het bestuur van de St. Annaparochie 
en was een goed katholiek. Toen hij in 1943 de artsen had zien weghalen na hun protest tegen de 
artsenverklaring, had hij bij zichzelf gezegd: ‘En wat doe ik? – de meeste mensen zijn lafaards 
...’ Wat hij uiteindelijk zelf deed, was op het idee komen om van het Bulletin een echt krantje te 
maken en zich daarvoor in te zetten. Het was in juli 1944. In het vervolg bracht Dick Boon elke 
middag om half vier een door Arie van Mazijk op stencil gezette tekst naar de Boerenleenbank. 
De bankbedienden Joop Fritschy en Blocks draaiden dat ter plaatse af. Om kwart over vijf, na 
het nieuws van vijf uur, spoedde Boon zich met een vervolgtekst naar de overkant, langs het 
bord in de hal van het bejaardenhuis dat mensen verbood illegale lectuur mee naar binnen te 
nemen. Maar naar buiten toe was heel wat anders, moet Boon gedacht hebben. Vóór spertijd 
zat het krantje dan bij honderden Amstelveners in de bus. Het was al snel zeer geliefd en heette 
Vrijbuiter.

Berichten van de ‘Zondagsschool’
Ds. Van Kuiken kreeg het oorspronkelijk Bulletin meestal in de bus in de vorm van een telegram. 
Zo’n telegram viel juist door de brievenbus op de vloermat toen burgemeester Westendorff in 
de hal van de pastorie stond, nadat hij tijdens een bezoek de dominee de les had gelezen. Want 
de dominee had in zijn preek van de afgelopen zondag dingen gezegd die hij alleen maar via 
de Engelse zender had kunnen weten. Westendorff vroeg een verklaring en de dominee hield 
een uitvoerig verhaal over vermoedens, die je dan weer combineerde met andere vermoedens. 
Westendorff bleef zeer gereserveerd. Toen viel het Bulletin voor zijn voeten. Hij raapte het op 
en draaide het om en om. Gelukkig zat het dichtgeplakt met een zegel. ‘... Krijgt u zoiets wel 
vaker?’ Wéér een uitvoerig verhaal, nu over de berichten van de Zondagsschool, die onder dat 
zegel zouden zitten. Westendorff bleef met het papier in zijn hand staan. ‘Zozo,’ zei hij traag, gaf 
het aan de dominee, groette kort en vertrok met een rechte rug. De opluchting van de predikant 
was niet minder groot dan na het vertrek van de bommentrein, nu al weer zo lang geleden.
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roda-nieuws
Joop Fritschy stencilde niet alleen Vrijbuiter op de Boerenleenbank, maar was ook de eindre-
dacteur van het clubblad van sportclub rOda. Daar zat hij goed, met actieve verzetsmensen 
als Chris Jonkers, voorzitter van rOda, en Frits Gaarenstroom, de trainer. roda-nieuws was 
in oktober 1943 opgericht en verkrijgbaar tegen de som van vijf cents per stuk. Onmiddellijk 
verbood de bezetter de naam van het blad; in het vervolg moest het Mededeelingenblad rOda 
heten. ‘Nieuws’ mocht eens iets anders doen geloven! Gaarenstroom, die het blad ook drukte, 
schreef er als trainer heel wat artikeltjes in, die je op twee manieren kon lezen. In het Kerst-
nummer van 1943: ‘Toont niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten dat ge aan sport doet. 
Heb vertrouwen in de toekomst. Hoe groter de strijd, des te groter de overwinning.’ Dat sloeg 
echt niet alleen op het voetballen! Chris Jonkers kroop in de huid van het boertje ‘Hannes uit 
de Geelpoel’ en schreef in sappig Brabants troostende verhaaltjes. Het Mededeelingenblad werd 
zo populair dat het in heel Nieuwer-Amstel aftrek vond. Al was het dan geen verzetsblad, de 
mensen smulden van de opwekkende taal, die met elk beschreven doelpunt ook nog een andere 
overwinning bedoelde. En zo had het rOda-blad een niet te onderschatten functie! Het werd 
ook wel verspreid onder de schuilnaam Goed nieuws.

Andere bladen
Er waren nog andere, soms heel kleine illegale bladen in omloop. Ds. Lugtigheid van de gere-
formeerde Handwegkerk verzorgde een illegale ‘meditatie’, waarin een stimulans vervat was om 
de Duitse oproepen en orders naast zich neer te leggen. Het blaadje heette Eeuwigheidslicht en 
werd gedrukt door Teerhuis. Uit Ouderkerk kwamen exemplaren van het landelijke blad Ons 
Vrij Nederland, een christelijk, geïllustreerd blad waarvan de Ouderkerkse dominee Van Nood 
redacteur was. Het werd in Amstelveen voornamelijk door de heer Baller van de distributiedienst 
verspreid. (Zie ook: Ons Noodrantsoen, hoofdstuk viii, paragraaf 5a).
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VERBERG DE VERDREVENE

‘Verberg de verdrevene en vermeld de omzwervende niet’
Dat was een bijbeltekst die Marius van der Schans boven de schoorsteen had hangen in zijn 
boerderij aan de Randweg tussen Nieuwer-Amstel en Uithoorn. Het leven van de familie Van der 
Schans was één grote bevestiging van die tekst: de ene na de andere onderduiker kwam er binnen.

Telkens opnieuw werden tienduizenden Nederlandse mannen opgeroepen voor de verplichte 
arbeidsdienst. Hoe langer de oorlog duurde, hoe meer men probeerde onder te duiken of een 
Ausweis te bemachtigen. Maar intussen zaten er al heel wat slachtoffers van de arbeidsdienst ver 
van huis in Duitsland. Veel van de mannen die probeerden te vluchten of niet teruggingen na 
hun jaarlijkse verlofweek zochten een duikadres. Op de Petronellahoeve van Van der Schans was 
de grote zolder boven de stallen veranderd in een slaapzaal, en verder huisden de ‘omzwerven-
den’ in alle hoeken van het huis. ’s Avonds zaten ze, net als de Joodse onderduikers bij boer De 
Groot, in twee rijen dik om de tafel. Marius had in de polder als enige telefoon, omdat hij door 
de gemeente was aangesteld als brandmeester. Die telefoon was aardig van pas gekomen na de 
kraak op het bevolkingsregister. Maar ook politiemensen en Duitsers kwamen wel eens opbel-
len, en dan moesten de onderduikers voorzichtig zijn. Voor de zekerheid liepen ze als knechts 
in boerenkielen; ze hiélpen trouwens ook op het land. Moeder van der Schans, een hartelijke 
Brabantse, verdeelde de taken: de één bakte het brood, een ander stookte de kachel, enzovoort.

Als er een razzia of een vordering van paarden dreigde, kreeg Van der Schans een seintje van 
de gemeentepolitie. Maar één keer kon een overval niet worden voorkomen. De naaister, die 
wekelijks uit Amsterdam kwam en altijd eten mee naar huis kreeg, had één keer ‘nee’ gekregen 
omdat alles op was. En toen was de dame uit wraak op weg naar huis bij de Incassobank (het 
domicilie van de Feldgendarmerie) van haar fiets gestapt om het hele gebeuren op de boerderij te 
verraden. Midden in de hete zomernacht overvielen de gendarmen de boerderij. De onderduikers 
stoven onder het hooi, maar een neef van de familie zat in het huis naar de BBc te luisteren en 
kon niet meer ontkomen. Hij werd met radio en al meegenomen en de gendarmen zochten niet 
verder. De naaister had ook het adres van zoon Peter van der Schans in Amersfoort verraden, 
en daar werd hij ’s nachts van zijn bed gelicht. Toen hij de Incassobank werd binnengebracht, 
zaten de heren van de Feldgendarmerie tot zijn verbazing zelf naar de Engelse zender te luisteren. 
Gelukkig was de Gendarmerie niet fel. Peter en zijn neef werden vrijgelaten. Marius en zijn 
onderduikers verdwenen een tijdje naar elders, de naaister kwam wijselijk niet terug en na een 
tijdje ging alles weer op oude voet verder.
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Op de Petronellahoeve was het compleet een zoete inval. Paardenkeuringen op het erf, 
onderduikers op het land, en ‘meneer Van Someren’ voor het wapenonderricht aan Od’ers op 
zolder. Marius van der Schans was voor niemand bang, en misschien bleef daarom het noodlot 
op veilige afstand. Maar op een dag leek dat lot toch het erf op te willen komen, in de persoon 
van een Duitse officier die kwam kijken of er aardappels waren. Wim Verburg zag het gebeuren: 
‘Marius en de mof kwamen elkaar tegen, midden op de plank die over de sloot lag. Marius wou 
dat die mof terugging en die mof wou dat Marius terugging. Zo bleven ze een tijdje staan. Er 
viel een diepe stilte op het erf. Nou – Marius won!’ [31]

Onderduikers voor de arbeidsdienst zaten ook overal elders in de polders. De twee broers 
Verhoef waren op hun eigen boerderij aan de Ouderkerkerlaan ondergedoken, temidden van 
anderen – een huis vol mensen. De postbode zei een keer: ‘Ik zie hier wel zes onderduikers 
rondlopen!’ Dat werkte de jongens Verhoef wèl op de zenuwen. Als de postbode het wist – wie 
dan nog meer?

In Nes aan de Amstel was het huis van meester Van Groeningen een doorgangshuis voor on-
derduikers. Van Groeningen zorgde ook voor de paperassen en verspreidde als aardige afwisseling 
Het Parool. Zoon J. W. van Groeningen leefde min of meer ondergedoken in de melkfabriek van 
Nes, waar nog meer onderduikers zaten. Ook het oude verenigingsgebouw van Nes was zo’n 
plek waar onderduikers in tijden van onraad terecht konden. ‘Met een trapleer klom je naar 
een luik, dan gooide je een touwladder naar beneden, trapleer weg en naar boven, touwladder 
inhalen, luik dicht. Op de zolder hingen zijden spek, en de radio’s lagen er van de Nessers die 
ze niet hadden ingeleverd.’ [22]

Op een late avond kwamen er Duitsers over de Amstel aangevaren. Twee zoons Van Groeningen 
zaten gezellig thuis en het hele huis zat stampvol onderduikers. De Duitsers kwamen aan wal 
en op het huis af. Toen plakte de meester snel aanplakbiljetten voor de ramen, die waarschuw-
den tegen een besmettelijke ziekte. Hij had ze gekregen van een bezorgde secretaresse op het 
gemeentehuis. En de Duitsers gingen voorbij ...

Ze kwamen ook wel met paard-en-wagen langs de Amstel. Eén keer fietste Jan van Groeningen 
daar in nacht en ontij, richting Uithoorn, en kwam de vijand tegen. Hij werd gearresteerd en 
moest met zijn fiets in de hand naast de kop van een paard meelopen, optornend tegen storm en 
regen. Door een afleidingsmanoeuvre wist Jan te ontvluchten, maar in het aardedonker fietste 
hij de Amstel in. Dat was zijn redding. Door het tumult van het noodweer werd de plons niet 
gehoord. Terwijl de Duitsers lukraak over de weg schoten, hield Jan de bleke schim van zijn 
gezicht afgewend boven het water.

Achter het huis van zijn ouders aan de Amstelzijde maakte Henk Copier zijn pannen. Zijn 
meisje woonde aan de overkant van het water. Het was altijd riskant om de brug over te gaan, 
maar voor de liefde had Henk het risico wel over. ’s Winters, als het even kon, ging hij over het ijs.

Op een snikhete zomeravond sprong een aantal onderduikers in het koele water van de 
Amstel. Ze zaten verspreid op adressen aan de Amstelzijde en ontmoetten elkaar elke avond 
bij Ome Willem de Koning om te luisteren naar Radio Oranje. Nu hielden ze het binnen niet 
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meer uit. En natuurlijk kwamen er juist een paar landwachters aangefietst onder de bezielende 
leiding van zoon Leen van de Boerenleider: ‘Hier komen!’ brulden ze. Maar de onderduikers 
doken nu letterlijk onder en zwommen naar de brug waar zij zich achter de pijlers verscholen. 
En geen landwachter waagde het om het beschermende uniform uit te trekken en zich in alle 
naaktheid aan het volk van de Amstelzijde te tonen voor een achtervolging te water.

In Bovenkerk waren er natuurlijk tal van schuilplaatsen. Half rOda zat langzamerhand on-
dergedoken, dankzij het onvermoeibaar ploeteren van vader Jonkers. Als het bericht van een 
naderende razzia binnenkwam, verschool Jaap Lustenhouwer zich in de voorraadschuur van 
zijn vaders kruidenierswinkel, waar van kisten een ruimte gebouwd was ònder andere kisten. 
Daar zaten ze dan met zo’n man of vier, waaronder Piet van der Klauw.

In het Bosplan lagen een paar verlaten boerderijen die een vluchtoord waren voor mannen uit 
Patrimonium wanneer er een razzia dreigde. De mannen van de Emmakade hadden altijd hun 
bootjes klaarliggen om bij gevaar de Emmakade over te steken en zich in het bos te verschuilen. 
Sommige onderduikers brachten de nacht nogal eens op de heuvel door. Het was daar een 
ruige wildernis. De mensen van de Heidemaatschappij vonden er een uitholling, overdekt met 
takken. Ze lieten het zo en zwegen er over. En zo waren er overal schuilplaatsen voor het steeds 
groter wordende leger van onderduikers.

Razzia’s
Het was opvallend zo dikwijls een razzia van tevoren bekend werd. De afluistertelefoon van 
de Od deed zijn werk goed, en dan was er ook de tamtam op het raadhuis die een netwerk van 
ambtenaren bediende, en die ambtenaren hadden zelf weer hun eigen netwerk. Ook de nsB-bur-
gemeester bleek een trouw meldstation van komend onraad te zijn. Op zondag 16 januari, toen 
de gelovigen hun kerken bevolkten, zagen jongens die uit de mis in de St. Annakerk waren geslipt 
hoe Westendorff over de Amsterdamseweg kwam aangestoven. Terwijl hij de jongens passeerde 
fluisterde hij achter zijn hand: ‘Razzia, razzia!’ en vervolgde zijn weg. De jongens wisten waar ze 
moesten zijn om onderduikers te waarschuwen: niet in de kerk maar in café ‘De Roemer’ aan 
de overkant, waar ze tijdens de mis altijd wat koutend en drinkend bij elkaar zaten.

Liet Westendorff zijn waarschuwing ook horen bij de Dorpskerk? Dominee Van Kuiken was 
midden in zijn preek, toen de deur van de consistoriekamer op een kier ging en een hand een 
ouderling wenkte. Die ouderling verdween, kwam terug, beklom de preekstoel en fluisterde de 
predikant wat in het oor. Van Kuiken richtte zich daarna tot de gemeente en raadde de mannen 
aan te vertrekken. De kerk liep voor een groot deel leeg, want ook een aantal vrouwen ging mee. 
Alles gebeurde heel kalm en in grote stilte. Het was angstig en indrukwekkend.

De tamtam bereikte ook de andere kerken, tot in Ouderkerk en Nes aan de Amstel. In Nes 
zaten de mannen nog gescheiden van de vrouwen in de kerkbanken. Het lege vak lag daar ineens 
heel absurd en bedreigend. Maar de Duitsers kwamen niet; de schaduw trok voorbij. Toch maakte 
het gebeuren grote indruk, vooral omdat het viel in een tijd vol luchtalarm en geruchten over 
de naderende invasie. Het was een symbool voor alle dreiging die het volk omringde.
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Op 5 juli 1944 was er wèl een razzia en die kwam onverwacht, in alle vroegte. Het was in 
Patrimonium en de Da Costalaan (toen de Jan Pieter Heyelaan). Waarom juist daar? De mof 
zei dat er Engelsen verborgen werden gehouden, maar die vonden ze dan in elk geval niet. De 
dauw lag nog over de tuinen toen iedereen in de buurt wakker werd gebonsd. Niemand kon 
vluchten, want in de straten en achter in de tuinen stonden rijen sd’ers met dreigende gewe-
ren. Alle mannen tussen 18 en 45 jaar werden uit de huizen gedreven en naar het plein van de 
Julianaschool gebracht. En wie wist op dat moment of ze ooit zouden terugkeren? De hele dag 
stonden de opgepakte mannen in de brandende zon. De vrouwen en kinderen liepen vertwij-
feld heen en weer naar de hekken en brachten pakjes brood. Eindelijk, ’s avonds, werden de 
mannen vrijgelaten, maar niet allemaal. Minstens twee jongens werden afgevoerd, onder wie 
Kees Metselaar uit de Da Costalaan. Verward groepten de mensen tot spertijd bij elkaar. Een 
enkeling voelde zijn woede getemperd door de jeugd van de meeste Duitsers die hun huizen 
hadden uitgekamd. Het waren niet meer dan jongens, bij elkaar gegraaid uit het leegbloedende 
Duitsland. Eén zo’n jongen had gevraagd of hij een anjer uit een tuin mocht plukken: die had 
zijn Mutti ook in haar hof. [43]

Maar diezelfde jongen zou uit vaderlandse plichtsbetrachting waarschijnlijk toch wèl de 
Joodse heer en mevrouw Israel hebben gearresteerd, als hij ze had gevonden. Het echtpaar zat 
ondergedoken in de Talmastraat. Van deur tot deur waren die morgen de soldaten gegaan; alleen 
dat ene huis hadden ze overgeslagen. ‘Heeft jóúw God ons nou bewaard?’ vroeg een Joodse vrouw 
dat jaar aan Mies, na eenzelfde wonderlijke bestiering. Maar Mies kon alleen maar stamelen. 
Want het gebed: daar kan een mens desnoods over spreken, maar de verhoring ervan ligt in de 
regionen van het Geheim ...

Arrestaties
De felle jacht op onderduikers leidde in 1944 ook in Nieuwer-Amstel tot een aantal arrestaties. 
Hoeveel is niet bekend, maar wel van degenen die niet terugkeerden. Een deel van deze jongens 
was actief in het verzet, maar omdat de eerste aanleiding tot hun gevangenname de ontduiking 
van de arbeidsdienst was, brengen wij hun geschiedenis in deze paragraaf samen.

24 januari: Arnoldus Johan Jans, zoon van de gezagvoerder die in 1943 met zijn schip voor 
de Afrikaanse kust was getorpedeerd, werd gearresteerd op zijn duikadres in Giethoorn en naar 
het pda in Amersfoort gebracht.

30 mei: Izak van Wesep werd door de Gestapo gearresteerd. Hij woonde bij zijn ouders aan de 
Rentmeesterslaan en had als ambtenaar bij het maatschappelijk hulpbetoon gewerkt. Toen hij 
moest opkomen voor de arbeidsinzet, was hij ondergedoken en tegelijkertijd met illegaal werk 
begonnen: hij verzorgde persoonsbewijzen, distributiebonnen en stamkaarten, waarschijnlijk 
voor Joodse onderduikers. Na zijn arrestatie werd hij via de Euterpestraat en het Huis van Be-
waring (Weteringschans?) als politieke gevangene naar Vught gebracht.

16 juli: Hendricus Johannes (Hein) Kerkhoff stond in de zomerse avond voor het huis van 
zijn vader, schoenmaker van Nes aan de Amstel, aan de Amsteldijk-Zuid, toen er een ijverige 
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patrouille van de Landwacht stopte, zijn papieren controleerde en tot de ontdekking kwam dat 
hij moest zijn ondergedoken voor de arbeidsdienst. De heren kenden geen genade en namen 
Hein mee naar Amsterdam, het is niet bekend waarheen.

28 juli: Leonardus Maria van der Bijl werd verraden, aldus zijn ouders aan het Smedemanplein. 
Het was de Landwacht die hem kwam halen en hem naar de Euterpestraat bracht. Vandaar 
werd Leen naar het Huis van Bewaring (Weteringschans?) gebracht, en vervolgens naar het 
concentratiekamp Neuengamme.

30 juli: Rutgerus Johannes (Ronnie) Huurman zat elders ondergedoken, maar was een dagje 
thuis bij zijn ouders aan de Amsterdamseweg. Een Gestapoman, die tegenover de familie woonde, 
nam dit waar en verraadde het op grond van zijn duister geweten. De Gestapo haastte zich om 
Ronnie aan het ouderlijk huis te ontrukken en naar Amsterdam te brengen, vanwaar hij werd 
getransporteerd naar Duitsland, waarschijnlijk naar Dortmund.

7 augustus: Cornelis Wilhelmus (Cees) Vermeulen uit de Oude Karselaan had een feestje: 
de broer van zijn meisje was jarig. Hij stapte op de fiets en reed naar de Middenweg M.P. Die 
hele avond, terwijl het feest aan de gang was, stond er een Duitse auto op de Middenweg. ‘Kijk 
maar uit,’ zei aanstaande schoonvader Keizer, ‘straks nemen ze je nog mee, als je weggaat.’ Toen 
Cees later op de avond vertrok, dacht niemand meer aan de Duitsers omdat de auto weg was. 
Maar Cees was amper de deur uit of hij was al weer terug, met de Duitsers en een paar nsB’ers, 
die zijn fiets terugbrachten. Cees werd in de auto meegenomen. De heren hadden, door op 
de loer te gaan liggen bij een aardig jongerenfeestje, goed gegokt. Cees werd naar het pda in 

‘Wil vinder dezes zo goed zijn dit te willen doorsturen?’  foto: mevr. r. van der klauw



347

vii.6 verBerg de verdrevene

Amersfoort gebracht. Begin september probeerde vader Keizer hem daar vrij te krijgen; hij 
had er een Duits echtpaar, dat al jaren in Amstelveen woonde, voor meegenomen. ‘Bestimmt,’ 
zeiden ze in Amersfoort, ‘hij komt over een paar dagen vrij!’

Maar een paar dagen later zou het Dolle Dinsdag zijn ...
24 augustus: Piet van der Klauw sneed tabak op het achtererf van slager Hermanns aan de 

Noorddammerlaan, toen er ss’ers over de laan naderden. Piet was de oudste van het gezin Van 
der Klauw, dat zeven zonen en zeven dochters telde en woonde in het dubbel spoorhuis ten 
zuiden van de Noorddammerlaan. De drie oudste zoons hadden zich moeten melden voor de 
arbeidsdienst, maar waren alledrie ondergedoken. Piet was verkoper geweest bij de winkel Jan 
van ’t Hof in Amstelveen. Hij was jeugdleider bij de katholieke padvinders, speelde toneel en 
maakte deel uit van de verzetsgroep van vader Jonkers. Sinds hij moest onderduiken had hij 
allerlei karweitjes aangepakt. Terwijl hij tabak sneed bij slager Hermanns, besloeg zijn broer 
Jan vlakbij paarden bij smid Schouten. Toen er gewaarschuwd werd: ‘ss’ers!’, vloog Piet de 
rietzoddes* in, maar dacht: ‘Ik moet Jan waarschuwen,’ en rende weer terug, regelrecht in de 
armen van de ss’ers. Terwijl Jan al veilig in de rietzoddes zat!

’Ik ben opgepakt en zit in de Euterpestraat.’ Met potlood geschreven briefje, door Piet van 

der Klauw uit de overvalwagen gegooid die hem naar de gevangenis aan de Amstelveense-

weg transporteerde.  foto: mevr. r. van der klauw

* Zoddes = zoden, Bovenkerkse benaming voor het moerassig rietland langs de Poel
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Ze voerden hem weg, nog in zijn overall en op klompen. Op de Handweg kwam nietsvermoe-
dend vader Jonkers aangefietst, die hem geschokt in het gezicht keek. Maar Piet glimlachte, 
alsof hij wou zeggen: ‘Mijnheer Jonkers, doe geen moeite voor mij, want ik heb een “speciale 
opdracht” uit te voeren.’ In een flits schoot alles door Jonkers heen wat Piet betekende. Hij 
zag voor zich, hoe hij met een eed van trouw was opgenomen in zijn verzetsgroep, en hoe hij 
gevaarlijke opdrachten had uitgevoerd. Zo’n fijne, waardevolle, creatieve kerel!

De volgende dag kwam er een briefje van Piet bij zijn ouders, in potlood: ‘Ik ben opgepakt 
en zit in de Euterpestraat. Word doorgestuurd waarschijnlijk Amstelveenseweg, maak het goed. 
Groeten thuis en aan Rie (zijn meisje). Hij had het briefje uit de overvalwagen gegooid die hem 
naar ‘de Amstelveenseweg’ overbracht. Iemand had het gevonden en anoniem naar het adres 
gestuurd dat Piet had opgekrabbeld. Onder het begeleidend briefje stond: ‘Leve Nederland, 
leve Oranje’.

Vader Van der Klauw lag die dagen in het ziekenhuis; moeder ging naar de Amstelveenseweg 
om te proberen Piet vrij te krijgen, met een briefje dat hij een besmettelijke ziekte had. Maar 
toen zat Piet al in ‘de Weteringschans’. Later ontving de familie een briefje van een medegede-
tineerde: ‘Op 29 augustus is Van der Klauw naar Amersfoort gebracht ... Houdt u maar goede 
moed, de oorlog zal niet lang meer duren ...’

28 of 29 augustus: Andreas Christiaan de Groot was sinds vijf maanden ondergedoken bij 
kennissen in Roelofarendsveen, toen hij bij een razzia werd gearresteerd. Zijn ouders in de St. 
Urbanusstraat in Bovenkerk hoorden, dat hij naar Amersfoort was gebracht. Misschien heeft 
hij zijn dorpsgenoot Piet van der Klauw daar wel ontmoet. Ze zouden elkaar nog nodig hebben, 
op een lange reis zonder eind.

De vlucht van Arie Stolwijk
Arie Stolwijk woonde aan De Zwarte Kat. Hij had al lang in Duitsland moeten zitten, maar hij 
was gewoon thuis gebleven en ’s morgens fietste hij naar kruidenier Nieuwendijk in Nes, waar hij 
bediende was. Op een zomerochtend kwam hij drie landwachten tegen; hij vluchtte bij Piet van 
Leeuwen de werf op, maar de landwachten lieten zich Arie niet ontgaan en pakten hem. ‘Mag ik 
spullen meenemen van thuis,’ vroeg Arie. Dat kon geen kwaad, dachten de landwachten, maar 
ze waren waaks als honden. Nu woonden Arie’s ouders in een huisje van twee onder één dak, 
en onder de andere helft van het dak woonde Arie’s zuster. Op zolder was een verbindingsdeur. 
Arie ging het huis van zijn zuster binnen, vloog daar naar zolder, het andere huis door, klom 
over de schutting naar buurman Spaargaren, haalde zijn nek open aan een waslijn, sprong over 
een sloot en zette het op een lopen. ‘Zo hard als die jongen liep! Op de sintelbaan worden geen 
records verbroken, maar op het slagveld.’ [31] De landwachten bewaakten argwanend de drie 
kanten van het huis van Arie’s zuster. Arie stoof tenslotte bij boer Andriessen de keuken binnen, 
waar ze na de eerste schrik snel een bakkie koffie voor hem neerzetten en zijn bloedende hals 
depten. ‘Eerst rustig worden,’ zei Andriessen, ‘en dan loop je met de jongens mee het land in 
naar de tocht*. Dan ga je verder met de praam.’ Ogenschijnlijk rustig liep het groepje de weiden 
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in. Arie voer een eind weg met de praam, bleef verder de hele dag diep in de polder in het gras 
zitten en vond ’s nachts een duikadres in De Kwakel. De landwachten gingen na een tijdje bij 
zijn zuster vragen waar hij was. ‘Boven ...’ Toen de heren gingen kijken vonden ze de deur, en 
waren woest. Maar in De Kat had iedereen verder een leuke dag.

Ver van huis
De familie Andriessen smaakte soms de vreugde van een klein wonder. Zo was er die merk-
waardige ontmoeting van de twee zoons op het station in Berlijn. Van de zeven zonen waren 
deze twee voor de arbeidsdienst in Duitsland terecht gekomen, waar ze zonnen op een manier 
om te vluchten. Eén van de twee zat in Koningsbergen, de andere in Spandau bij Berlijn. Op 
een dag verveelde de broer in Spandau zich stierlijk en wandelde in een impuls naar het station 
in Berlijn. Daar stopte juist een trein uit het oosten, en wie zag hij daar zitten? Zijn eigen broer 
Wim, die op weg was naar huis omdat hij in Koningsbergen ziek was geworden. Het was een 
korte, emotionele ontmoeting. Maar ook kleine broer Jan, ver weg op de boerderij bij Nes aan 
de Amstel, voelde de volgende morgen een merkwaardige emotie. Plotseling zei hij: ‘Wim 
komt vandaag thuis.’ Daar had hij gewoon een voorgevoel van. Diezelfde avond keerde Wim 
terug op de boerderij. En hij besloot niet meer terug te gaan. Toen bleek een merkwaardige 
neventaak van de werknemers van het arbeidsbureau aan de Keizer Karelweg. Ze bezorgden 
Wim een onderduikadres in de Noord-Oostpolder, op voorwaarde dat de familie Andriessen 
iemand anders nam. En zo werd het geregeld. Het hulpkantoor van het gaB trad dus op als een 
soort ruilbeurs voor onderduikers. Wat niet bepaald de officiële bedoeling was van het bureau.

Aan het eind van het jaar kwam de broer uit Spandau terug, en ook hij dook onder.
Ver van huis in Duitsland, in de stad Brux, kwam Klaas Ottes om het leven. De april-meista-

kingen van 1943 hadden niet kunnen verhinderen dat het voormalige Nederlandse leger terug 
in krijgsgevangenschap moest. Een deel van de militairen dook onder, een ander deel meldde 
zich. Klaas Ottes had zich na zijn oproep op 26 juli 1943 in Amersfoort gemeld en was tewerk 
gesteld in een fabriek in Brux. Begin 1944 werd die fabriek door de geallieerden gebombardeerd, 
waarbij Klaas, 31 jaar oud, om het leven kwam.

Jan Bergsma moest in de zomer van 1944 als dwangarbeider knuppeldammen aanleggen door 
de moerassen van Letland. Die dammen waren bedoeld als vluchtweg voor het terugtrekkende 
Duitse leger. Het was in die streken in de winter bitter koud en in de zomer gloeiend heet, met 
veel muggen die in grote wolken uit de moerassen opstegen. Door gebrek aan vitaminen kreeg Jan 
gaten in zijn benen. De dwangarbeiders kregen haast niets anders te eten dan brood en koolsoep, 
met soms aardappels die zij zelf rooiden; een heel enkele keer vlees, van door Duitsers doodge-
schoten vee, geroosterd op vuurtjes die de arbeiders stookten in of buiten de landbouwschuren 
waarin hun bivak was. De bewoners uit de streek waren gevlucht, de boerderijen stonden leeg. 
De dwangarbeiders leefden buiten het leven, in de absurde gebieden van de naderende dood, 

* Tocht = sloot
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die altijd blafte achter de horizon. Soms kwamen schimmige rijen terugtrekkende soldaten 
langs, op weg naar oorden van kortstondige veiligheid. De dwangarbeiders bléven, tot de linies 
verlegd moesten worden; terug, altijd terug, stukje bij beetje. En elk teken van leven naar familie 
en vrienden verstomde. In de Rentmeesterslaan in Amstelveen kwam geen post meer aan van 
Jan Bergsma. Hij leek voor altijd opgeslokt door de chaos van de oorlog ...



VIII

SEPTEMBER 1944
HOOP EN WANHOOP



De flak aan de Janselaan was eindelijk uitgeblaft.

Rechts op de voorgrond de boerderij van de familie Post Splinter. 
foto: mevr. n. post splinter
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DOLLE DINSDAG

Dagboek
L.: 2 september: De geallieerden zijn de Belgische grens gepasseerd en rukken op naar Lotharingen. 
De nsb’ers worden bang en lopen weer zonder speldje. Er hebben zich zelfs al enkelen opgehangen. 
Spaart een hoop werk. Iedereen is nu bevreesd dat de Duitsers nog met gas gaan beginnen en daaraan 
moet ik helemaal niet denken. De represailles van de andere kant zullen verschrikkelijk zijn en jou 
zullen ze heus geen gasmasker geven. 3 september: De geallieerden zijn in Kortrijk en Doornik en 
nog slechts 15 km van de Duitse grens. Het gerucht gaat dat de Rijksduitsers dinsdag vóór negen uur 
Nederland moeten verlaten. Intussen is het guur, regenachtig weer en al tamelijk koud. 4 september: 
Vandaag een grootse dag. In de loop van de ochtend hebben geallieerde troepen onze grens in Limburg 
overschreden. Geruchten gaan dat ze al in geheel Brabant zijn, maar dat is allemaal zo moeilijk te 
controleren. Maar als het zó doorgaat, zijn ze morgen in Amsterdam!!! Gisteren heeft Prins Bernhard 
gesproken. Hij wordt opperbevelhebber van het illegale leger. Als de mensen nu maar niet te vroeg 
op eigen houtje beginnen, dan krijgen we hier een bloedbad. Ik heb maar weer water getapt, je kunt 
nooit weten. Alles is rustig op Amstelveen, maar de mensen zijn zenuwachtig. ‘k Zal van jou nu 
voorlopig wel niets horen. Zou je nog gewoon in Siegburg zitten? God weet wat ze nog met je gaan 
uitspoken. Dit zal nog een zware tijd worden.

P.: 4 september: De Engelsen zijn Nederland volgens geruchten binnengekomen. Er heerst hier 
een zenuwachtige stemming. Vanavond moet iedereen om half tien binnen zijn. Veel nsb’ers maken 
zich gereed om te vertrekken. Iedereen maakt zich gereed om de Engelsen als onze bevrijders te ont-
vangen. De vlaggen liggen overal klaar en je ziet de mensen lopen met oranje bloemen, maar alles 
nog in het geheim.

L.: 5 september: ’t Is moeilijk, juiste berichten te krijgen. Volgens ooggetuigen zijn de geallieerden in 
Den Haag. Men zegt zelfs dat de Siegfriedlinie op een plaats doorgebroken is. De politieke gevangenen 
zijn allemaal naar Duitsland overgebracht. De Duitsers maken koortsachtige haast weg te komen, 
maar aan de andere kant zijn er weer scholen gevorderd.

P.: 5 september: Een rustige nacht gehad, vanavond moeten wij om acht uur binnen zijn. ’t Is overal 
staat van beleg, er hangen op sommige plaatsen biljetten waar dat op staat. Jan heeft al in geen vier 
nachten thuis geslapen, want er is gevaar. Vanavond om zeven uur werden er weer fietsen opgepikt. 6 
september: Auto’s gevorderd. De Duitsers hebben alle winkels leeggehaald, nu hebben wij niets meer, 
er zijn zelfs geen melkauto’s om de melk bij de boeren op te halen. ’t Zal nu wel gauw afgelopen zijn. 
De nsb gaat met bosjes op de vlucht. De treinen weer erg beschoten, wat zullen er weer veel doden zijn.
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De fata morgana
Het was ondenkbaar dat het Nederlandse volk nòg een oorlogswinter zou kunnen doorstaan. 
Daardoor kon dinsdag 5 september 1944, toen de fata morgana van het bevrijdingsleger naderde, 
zo dol van hoop worden. Op 4 september was Antwerpen in Engelse handen gevallen en een 
paar geallieerde patrouillewagens hadden rondgeneusd op Nederlands gebied bezuiden Breda. 
De geallieerden in ons land! Het bericht bereikte Londen en Radio Oranje en vandaar het Ne-
derlandse volk. Niemand wist dat de wagens snel weer waren teruggekeerd naar België. De hoop 
van het volk gooide het gerucht van bevrijding als een ballon in de wind en die ballon tolde op 5 
september langs alle dorpen en steden, zodat iedereen dacht dat het bevrijdingsleger op een paar 
kilometers afstand naderde, uit welke windrichting dan ook. Seyss-Inquart kondigde de staat van 
beleg af: op 4 september moest iedereen om half tien en op 5 september om acht uur ’s avonds 
binnen zijn. Op samenscholingen van meer dan vijf mensen zou worden geschoten. De nsB was 
doodzenuwachtig. De kameraden en hun gezinnen dromden samen bij stations of trokken in 
gevorderde auto’s en autobussen oostwaarts. Ook de Duitsers raakten in paniek. De sd vernietigde 
op grote schaal papieren. Duitse troepentransporten trokken warrig over de provinciale wegen.

In Nieuwer-Amstel betekende Dolle Dinsdag het einde van de Janselaan. De flaK was ein-
delijk uitgeblaft, de geschutsbemanning nam de benen en de Amstelveense bevolking maakte 
zich meester van de barakken en sleepte de inhoud weg. Acht villa’s aan de Amsterdamseweg 
tegenover de Banpaal werden door hun Oostenrijkse bezetters verlaten. De heren lieten hun 
wapens en zelfs uniformen achter. Waren ze misschien gedeserteerd, in plaats van zich te melden 
aan een of ander wanhopig front?

De Springstoffenfabriek had juist op 1 september een bewaking gekregen van een officier 
met zeven manschappen, waarschijnlijk om te voorkomen dat de springstoffen, bestemd voor 
de kolenmijnen, in handen van schietgraag verzet zouden komen.

Maar uit de enclave bij de Pauluskerk trok weer een aantal hoge officieren weg. Op het oog 
zat er niet veel lijn in het gedoe van de Luftwaffe. Toen ir. Visser van de Emmakade in een 
juichstemming over de Keizer Karelweg reed en zijn triomf liet blijken aan de grimmig wachtlo-
pende Luftwaffe-soldaten, schreeuwden die nijdig: ‘Wir bleiben hier! – wir gehen nimmer fort!!’

Naarmate de dinsdag vorderde, werd alom de opwinding groter. Leen Stapper stond, belust 
op nieuws, voor zijn slagerij aan de Amstelzijde toen voorbijgangers naar hem riepen: ‘Ze zijn 
al in Vrouwenakker!’ Enthousiast klom Leen op het dak om te zien hoe de bevrijders langs de 
Amstel zouden naderen. Iets verder aan de Amstelzijde tuurde Henk Copier daarentegen vanaf 
het achtererf naar de Van Sonweg, want de geallieerden trokken, naar men zei, vanuit het westen 
langs Schiphol naar het oosten.

De meeste Amstelveners gokten inderdaad op een snelle bezetting van Schiphol en hielden 
de Colijnweg in het oog. Maar ook langs de Amsterdamseweg stond een sliert burgers, want 
over die weg was immers ook het schrikbeeld van het Duitse leger aangerold! Het wachten werd 
overal opgevrolijkt door de tonen van Radio Oranje. ‘... Je wist meteen wie nog een radio had. 
Dat viel behoorlijk mee!’ [28]
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Wim Gijse van de Heidemij had een vrije dag en rooide aardappels in zijn tuintje op ‘de Balkan’ 
(een stukje Bosplan ten zuiden van Patrimonium). ‘Het was prachtig mooi weer. We hadden 
allerlei geruchten gehoord: de geallieerden zaten in Bergen op Zoom en later in Den Haag. Je 
geloofde het nog niet, en toch begon je alsmaar over de Schipholweg te kijken of de geallieerde 
tanks er al aankwamen. Intussen staken de Duitsers alle onderkomens in het bos in brand. Het 
ene na het andere zag je in de fik gaan: bij de Kleine Noorddam op de hoek van de Colijnweg, 
bij de Roeibaan, het Openluchttheater en ten zuiden van de Jodenput.’ [27]

Reacties
Door de branden van de Duitse stellingen leek de oorlog, die ook met branden was begonnen, op 
een logische manier te worden afgesloten. De nsB’ers werden er des te banger door en een aantal 
ging schielijk ‘op reis’. Zij die bleven vreesden de woede van het volk; in Amstelveen werden ze 
tegen de avond met een vrachtwagen opgehaald om de nacht door te brengen in het Leger des Heils.

De afluisterploeg van de Od beleefde een mooie dag: ‘Die angst, angst, angst van de nsB’ers! 
Ze telefoneerden zich wild naar de Wa: ‘Wát moeten we doen ...!!’ Maar de Wa kon ze niet helpen, 
er was daar een verschrikkelijke paniek! [51]

Op 4 september ’s avonds had Westendorff een aanbod van de Wehrmacht gekregen om 
zich met zijn gezin in een auto, begeleid door twee officieren, als gast naar Duitsland te laten 
rijden, maar dit aanbod had hij geweigerd. [m] Op deze Dolle Dinsdag werd hij opgebeld door 
Kolb, de burgemeester van Aalsmeer. De afluisteraars spitsten hun oren. Nog nooit hadden 
ze Westendorff bij het afluisteren kunnen betrappen op iets compromitterends. Nu waren ze 

Dolle Dinsdag: brandende Duitse onderkomens in het Bosplan, gezien vanaf de Burge-

meester Colijnweg.
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benieuwd hoe hij zou reageren op de ineenstorting van het Duitse rijk. Kolb probeerde hem 
tijdens het telefoongesprek over te halen samen de benen te nemen. Maar dat wekte alleen maar 
de woede van Westendorff: ‘Ik heb er destijds voor gekozen om nsB-burgemeester te zijn en 
nou blijf ik ook zitten. Kolb, jij bent een lafaard!’

Diezelfde dag bedankte Westendorff officieel voor de partij: ‘Toen ik zag dat vrijwel alle hoge 
functionarissen eenvoudig deserteerden en het vege lijf trachtten te bergen, heb ik ook het laatste 
vertrouwen verloren en mij van de nsB afgewend, in de hoop dat na de oorlog de hoge begin-
selen, welke mij destijds gelokt hadden, in ander verband verwerkelijking zouden vinden.’ [m]

Westendorff kreeg nooit antwoord op zijn brief en gaf er zelf geen ruchtbaarheid aan: ‘Een 
openlijk uittreden zou in die dagen verkeerd zijn uitgelegd. Daar komt bij, dat het uittreden 
uit de nsB tevens het neerleggen van het burgemeestersambt zou betekenen.’ En juist om dat te 
behouden was Westendorff niet gevlucht. ‘Meermalen heb ik dit met vooraanstaande inwoners 
besproken, doch ieder meende dat ik in het belang der gemeente moest blijven. Heengaan zou 
de gemeente slechts schaden. Gaarne heb ik dit offer gebracht, alhoewel mijn taak bovenmen-
selijk zwaar was.’ [m]

Later zou Piet de Winter verklaren: ‘Westendorff werd rond Dolle Dinsdag niet door paniek 
bevangen. Het bleek duidelijk dat hij vóór alles burgervader wilde zijn.’ [m]

Aan de Ringdijk voorbij Nessersluis had de boerenleider een moeilijke dag, maar volgens de 
verhalen maakte hij er wat moois van. Nu hij dacht dat alles afgelopen was, slachtte hij een schaap 
en organiseerde een feest, waarbij alles wat de familie zich aan eten en drinken had verworven 
in de dagen van de Landstorm, werd verorberd.

Voor de Joodse onderduikers was Dolle Dinsdag een dag van haast ondraaglijke hoop op 
redding. Toen op 4 september de officieren uit de huizen tegenover de Pauluskerk wegtrokken, 
begon mevrouw Wolff een Nederlandse vlag te naaien – weer eens iets anders dan kabelkou-
sen. Zij werkte de hele nacht door en koster Sytsema bracht het doek ’s morgens 5 september 
triomfantelijk naar buiten. Maar de buren riepen: ‘Sytsema, niet doen – er kan nog van alles 
gebeuren!’ En gelukkig wilde Sytsema nog wel even wachten tot de Tommies bij wijze van 
spreken voor de deur stonden.

Ben Goudsmit zat ten tijde van Dolle Dinsdag ondergedoken bij Mies en de familie N. Het 
hele gezin, met onderduikers en al, was eerst verdreven van de Van der Veerelaan naar de Keizer 
Karelweg en nu naar een huis ten noorden van de Incassobank. Goudsmits vrouw Esther kwam 
die morgen naar hem toe om zijn haar te knippen naar het beeld op het valse pb. Maar halver-
wege het knippen sprong Ben ongedurig op: ‘Stop maar met knippen, morgen zijn we vrij!’

Het verzet was waakzaam tot in de tenen. De Od van Nieuwer-Amstel kreeg van het Stafkwar-
tier een ‘bevel no. 1’, waarin de gemeente werd verklaard tot gezagsgebied van de Commandant 
Amsterdam. Nieuwer-Amstel werd in drie rayons verdeeld: zuid, midden en noord. Ieder rayon 
was operatiegebied van één compagnie van de op. Het bevel veronderstelde een onmiddellijke 
bevrijding en gaf allerlei richtlijnen voor bewaking, arrestaties, handhaving van de orde enzo-
voorts. Zoals altijd bij toenemende spanning kwam burgemeester Haspels naar Amstelveen. Deze 
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keer had hij een bespreking bij het voormalig lid van de Nederlandse Unie Smit Siebinga, die in 
Laanhorn woonde. Op de vergadering was ook een lange, rijzige man aanwezig van ongeveer 
vijfenvijftig jaar die zich overste Stadlander noemde en zei, opdracht te hebben het commando 
in Amstelveen over te nemen. Maar dat commando lag in feite al in handen van Piet de Winter. 
Hieruit blijkt weer hoe weinig de officiële instanties op de hoogte waren van het daadwerkelijk 
verzet in Amstelveen. Was dat alleen het gevolg van de noodzakelijke geheimhouding? In elk 
geval werd er nooit meer iets van overste Stadlander vernomen.

Een aantal ijverige vaderlanders meende op Dolle Dinsdag dat het geen kwaad kon alvast 
spijkers te strooien op de wegen, om de Duitse troepentransporten te hinderen. Dat veroor-
zaakte inderdaad lekke banden, maar ook de gram van de toch al verbeten bezetters. Drie jonge 
Bovenkerkers uit de groep van Jonkers gooiden zakken vol afgeknipt prikkeldraad op de Schip-
holweg en een ander trio – van de Emmakade – bestrooide in de nacht van 5 op 6 september 
de Amsterdamseweg tussen Leger des Heils en spoorbaan met asfaltspijkertjes. ‘Dat was zo 
maar een ideetje, gewoon pesterij ...’ [54] Maar dat ideetje leek ernstige gevolgen te krijgen. De 
Wehrmacht pakte vijf gijzelaars op, onder wie wethouder Van Limburg Stirum, de gemeentese-
cretaris en de tandartsen Hoitink en De Munck. Deze mensen werden bedreigd met fusillering. 
Dat was een hele consternatie en de spijkerstrooiers zagen groen van ellende. Intussen gelastte 
Wehrmachtsmajor Daniëls, dat Westendorff de bewoners van de Amsterdamseweg zou opdragen 
de spijkers stuk voor stuk op te rapen. Als antwoord stuurde de burgemeester een ploeg van 
gemeentewerken die de spijkers met bezems opveegde. Een dag later waren de gijzelaars weer 
vrij: Westendorff had uit de gemeentekas een boete van ƒ 10.000,- betaald, die was opgelegd 
aan de bewoners van de Amsterdamseweg, als losgeld voor de gijzelaars.

De volgende dag kreeg de gemeente nog eens een boete van ƒ 7.500,- en de daaropvolgende 
dag van ƒ 8.000,- wegens het niet uitvoeren van een bevel van Ober Stabzahlmeister Franke 
‘voor het uitvoeren van onzinnige schoonmaakwerkzaamheden,’ aldus Westendorff, ‘zoals wc’s 
ruimen voor de Wehrmacht. Ik heb het betalen van de boete geweigerd, daar dit kennelijk als 
plagerij bedoeld was, en de mensen niet aangewezen.’

Westendorff ging er wèl toe over, de bevolking te berispen. Op 7 september liet hij een pro-
clamatie opplakken waarin hij het vergrijp van de ‘onverantwoordelijke elementen’ aan de kaak 
stelde. ‘Bij herhaling zullen strengere straffen volgen. Ik wek iedereen op, zich rustig te gedragen 
en af te zien van daden van sabotage. Men vergete niet dat wij een bezet en ontwapend volk zijn 
...’ Het antwoord ‘bezet’ verraadde zijn veranderde visie.

St. Julian, de zender waarmee spionageberichten werden doorgeseind naar de Nederlandse 
inlichtingendienst in Londen, stond op Dolle Dinsdag thuis bij ir. Romp in Amstelveen. Toen het 
erop ging lijken dat het westen van Nederland binnen enkele uren of dagen bevrijd zou worden, 
besloot Romp dat St. Julian moest verhuizen naar een gebied waar de zender nog dienst kon 
doen. Daarom reisde Ton Kattouw, die het apparaat bediende, ermee naar Enschede, achter de 
IJssellinie. Het was een verstandige beslissing van Romp; hoe kon hij vermoeden dat St. Julian 
later juist in Enschede gepeild zou worden?
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Tegen de avond van de 5e september was het leger van de hoop nog steeds niet aangekomen. 
Om acht uur kroop iedereen weer achter de ramen. Wéér was de spanning in de lege straten 
te snijden. De verwarring stichtende, plaagzuchtige ballon van geruchten zweefde doelloos 
weg in de duisternis. Het oude gevoel van wachten en nog eens wachten schoof weer terug op 
zijn vertrouwde plaats. In de schemering van de Janselaan, tegen de contouren van de verlaten 
HaK-stelling, zat een treurige hond. Een Duitse hond. De bemanning van het geschut had hem 
zomaar achtergelaten. Aarzelend koos het beest tenslotte een plaatsje op het erf van Post Splinter, 
vragend kijkend en kort kwispelstaartend bij het naderen van de bewoners. Ach – waarom zou 
je geen bak voer neerzetten voor een hond – al was hij Duits! Hij blafte in elk geval lang zo luid 
niet als de flaK! Hij mocht blijven; hij wel.

Een extra teleurgesteld man was Hendrikse. Hij had, in samenwerking met de knokploeg 
Feyenoord, een naar zijn oordeel perfecte overval uitgedacht op de auto die op deze dinsdag een 
enorme lading bonkaarten zou weghalen bij drukkerij Enschede in Haarlem. Door de chaos 
van Dolle Dinsdag en de overal levende overtuiging dat de bevrijders naderden, kwam het sein 
binnen dat van de overval werd afgezien. De omstandigheden die de overval mogelijk zouden 
hebben gemaakt kwamen niet meer terug.
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Dagboek
L.: 7 september: Met de oorlog gaat het niet zo hard als we gedacht hadden. De geruchten over geal-
lieerde troepen in Nederland blijken absoluut onjuist te zijn. Er wordt momenteel zwaar gevochten 
benoorden Antwerpen, in Italië en Noord-Frankrijk. Alle mooie geruchten van deze week hebben 
nog heel wat slachtoffers geëist. Het weer is ook helemaal in de war. Vanavond woei er een ware 
orkaan, de hele dag regen en storm. De post is zeer onregelmatig, de bus is opgeheven, we zijn in de 
‘uitzonderingspositie’ en dat betekent dat we om acht uur thuis moeten zijn, maar ‘achterom’ biedt 
nog vele mogelijkheden. Alle vervoer ligt stil want de Duitsers hebben alles ingepikt. Gisteren had ik 
geen melk, aardappels zijn de hele week al niet te krijgen. We hebben ook gasbeperking, van 5 tot 9 
uur, van 11 tot 13 uur en van 4.30 tot 6.30 uur.

P.: 7 september: Er zijn veel doden met die treinbeschieting bij Diemen. Wij zagen hier de Engelse 
jagers er naar toe vliegen. 9 september: Het treintje van Amstelveen beschoten, twee doden en acht 
gewonden.

L.: 10 september: De mensen zijn hier zeer gedeprimeerd na de eerste opwindende berichten van 
het begin van de week. Gisteren is het treintje beschoten, het enige vervoermiddel. 11 september: In 
Amsterdam wordt de tram stopgezet van 10 tot 4 uur. ’t Wordt ook met de voedselvoorziening erg 
slecht. Er kan niets meer worden aangevoerd. 12 september: Inderdaad schijnen nu de Amerikanen 
in Nederland te zijn. De berichten zijn nog zeer schaars, maar men rukt op naar Eindhoven. ’t Is 
schitterend weer, de laatste dagen, maar al tamelijk fris.

P.: 12 september: Niemand mag aan zijn deur staan of uit de ramen hangen, zelfs niet in de tuin 
staan, anders loop je levensgevaar. Veel vliegtuigen vannacht en vandaag overgegaan. 13 september: 
Hans vandaag aardappels wezen halen in Aalsmeer, maar hij moest ze zelf rooien. Honderden 
mensen waren er uit Amsterdam. Van de groenteboer kon je niets krijgen, dus moest iedereen er op 
uit. Hier ging een stroom mensen voorbij met zakken achter op de fiets, sommige zonder banden, en 
dan weer met één band, gewoon wanhopig. De treinen lopen niet meer, of heel weinig. Vanmorgen 
was het zo druk langs de weg, ’t leek de Kalverstraat wel. Alle mensen moesten lopen naar kantoor 
en werkplaats, niemand heeft bijna een fiets meer, in elk geval geen banden.

L.: 14 september: Nu het treintje niet meer rijdt, zit ik in Amstelveen opgesloten, want lopen gaat 
niet met mijn been. Mijn werk heb ik in de steek moeten laten. Vader en moeder komen uit Amster-
dam lopen, maar dat gaat alleen zolang het mooi weer is. ’t Is afschuwelijk en ’t moet niet te lang 
duren anders word ik stapelgek. De oorlog gaat tergend langzaam. Alle stoomtreinen zijn opgeheven 
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en het overige vervoer staat ook stil. Van jou hoor ik ook niets en ik kreeg mijn eigen brief terug. Het 
is allemaal even hopeloos.

P.: 14 september: Vandaag weer fietsen gevorderd, de mensen zijn doodsbenauwd om te gaan fietsen, 
maar de meeste fietsen zijn al afgenomen. Trouwens, alle jonge mensen blijven in huis.

L.: 17 september: Drie jaar geleden dat ik jou voor ’t laatst zag – en hoeveel komt er nog bij? Maas-
tricht en Eysden zijn bevrijd. Bijna heel Frankrijk is nu van de Duitsers gezuiverd en ook bijna heel 
België. De krant verschijnt nog maar om de dag. Koekjes, ijs, paneermeel, bakmeel en 101 andere 
artikelen mogen niet meer gemaakt worden. Gas is er van 7 tot 8, van 11 tot 1 en van 5 tot 7. Ook 
electra is afgesloten van 9 tot 4. Zaterdag waren er in de stad razzia’s op mannen tussen 16 en 50 jaar. 
’t Wordt voor hen haast onmogelijk om nog te werken. Er wordt de hele dag verschrikkelijk gevlogen 
en gebombardeerd, niet zozeer hier als wel in Duitsland. 18 september: ’t Begint nu langzamerhand 
spannend te worden. Gisteren zijn grote luchtlandingstroepen gedaald bij Arnhem, Nijmegen, 
Eindhoven en Tilburg. Er wordt blijkbaar in Brabant hevig gevochten. Het illegale leger is aange-
zegd zich gereed te houden en er is een spoorwegstaking geproclameerd. Vannacht zijn we allemaal 
opgetrommeld om ramen en deuren te openen want er vonden explosies plaats op Schiphol. Maar 
dat was erg overdreven. Vader en moeder komen hier tot na de oorlog. Als er wat gebeurt wil je toch 
liever bij elkaar zijn. Er worden nog steeds mannen gepakt, en fietsen. De meeste mannen blijven 
thuis. Van jou nog niets gehoord en ik heb de hoop zo langzamerhand opgegeven. Maar misschien 
ben je nu gauw weer thuis. De schouwburgen en bioscopen zijn gesloten. Nou, dat werd me toch ook 
wel eens tijd! 19 september: Men verwacht hier het instellen van de noodtoestand. We wachten maar 
kalm af. Daar het spoorwegverkeer geheel stil ligt, staat ook het interlokale postverkeer zo goed als stil. 
20 september: Vandaag zijn de geallieerden in Nijmegen aangekomen. Er zijn luchtlandingstroepen 
in Utrecht en Gelderland neergelaten. Men spreekt van Harderwijk, Hoevelaken en Dordrecht. De 
brug bij Arnhem/Grave is heel gebleven en in geallieerde handen. De Moerdijkbrug is beschadigd en 
kan niet gebruikt evenals de brug bij Nijmegen. De wegen zijn totaal kapot van de zware pantserwa-
gens. De Duitsers zijn van plan de Hoogovens en de havens van Amsterdam op te blazen. Hier in de 
buurt zijn voortdurend ontploffingen. Amsterdam wordt overstroomd door evacuees uit Castricum, 
IJmuiden en Velsen. Er worden nog steeds fietsen gevorderd. De spoorwegstaking is voor de Duitsers 
een grote handicap en ze hebben gedreigd met de scherpste tegenmaatregelen.

P.: 20 september: De hele IJkade wordt opgeblazen, alle kranen, pakhuizen, schepen enzovoort 
gaan de lucht in. Schiphol wordt ook helemaal vernield, de ramen staan hier te rinkelen. Vandaag 
drie maal luchtalarm. Vandaag gingen er drie Duitse tanks voorbij.

L.: 21 september: De kuststrook moet ontruimd worden. De Duitsers verwachten blijkbaar nòg 
een invasie. ’t Is voor die mensen verschrikkelijk, daar zij alles achter zich moeten laten. We krijgen 
nu nog maar gas van 5 tot 7.30 uur ’s middags. Voor mensen met kleine kinderen is dat helemaal niet 
te doen. Maar er zullen nog wel erger dingen gebeuren. De havenwerken van Amsterdam worden 
ondermijnd en je hoort voortdurend ontploffingen. ’t Moet anders niet te lang meer duren, want 
de toestand wordt nijpend. Gelukkig is het aldoor nog schitterend weer. 22 september: Er wordt nog 
aldoor hevig gevochten om Arnhem en Nijmegen. De evacuatie van de kuststreek is weer ingetrokken. 
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24 september: Bij Arnhem wordt bitter gestreden; een mensenslachting op grote schaal. Overigens 
plunderen de Duitsers nog wat ze kunnen. Vandaag zondag, koud en regenachtig. 27 september: 
Vanmorgen het bericht dat er een vliegveld benoorden Arnhem veroverd was en 200 transporvlieg-
tuigen geland. Mocht het toch waar zijn! Zo vreselijk veel mensenlevens gaan hier verloren. En van 
het mooie Arnhem zal wel niet veel overblijven. Zelf heb ik een lauw bestaantje. Alle contact met 
jou is verbroken. Van de mensen uit Amsterdam hoor je niets meer. Verkeer is er niet, fietsen worden 
gevorderd, en lopen – daar kunnen je schoenen niet tegen. Er gaan dagelijks honderden vliegtuigen 
over. 30 september: De Engelsen hebben de strijd bij Arnhem moeten opgeven. De Duitsers roepen 
luid hosanna. ’t Zal nog weer lang duren. Vrijwel alle bedrijven die niet rechtstreeks voor de voed-
selvoorziening werken liggen stil. Aardappels zijn in de grote steden vrijwel niet te krijgen. Vanaf 
16 oktober krijgen we geen suiker meer. Er komt hongersnood. De Duitsers gappen en roven wat los 
en vast zit. Je komt maar tot niets en zit maar te wachten wat er gebeurt. Gisteravond kwam het 
ontstellend bericht dat Putten uitgebrand zal worden. De mannen tussen 17 en 50 jaar moeten in 
Duitsland dwangarbeid verrichten. Er was een auto met hoge officieren beschoten. Afschuwelijk! Er 
staat een grote slag in het Zuiden voor de deur. De winter ziet er wanhopig uit.

De gevangenen
Omstreeks Dolle Dinsdag begon de repatriëring van talloze gevangenen naar concentratiekampen 
in Duitsland. Hoeveel Amstelveners op transport werden gesteld is niet meer te achterhalen, 
maar van een aantal weten we het, vooral van degenen die zouden sterven. Het kamp Vught 
werd ontmanteld. Op 5 en 6 september bracht men 2800 mannen en 650 vrouwen per trein 
naar Duitsland. Izak van Wesep werd naar Mauthausen getransporteerd; Riek Blokland-Pater 
en Tineke Quilonard kwam in Ravensbrück terecht. Tineke heeft het kunnen navertellen. Twee 
dagen en nachten zaten ze opeengeperst in treinen. Na hun aankomst in het vrouwenkamp 
brachten ze de nacht door op een gruishelling. Aan de voet daarvan was de fusilladeplaats, waar 
de lijken lagen te wachten op vervoer naar de oven. Daarna begon het leven met de dood in 
Ravensbrück. ‘Er was zoveel ellende, dat je het niet kon bevatten.’ [h]

Arie Blokland hoorde op zijn duikadres in Leeuwarden dat er mensen uit Vught waren 
vrijgelaten. Hij fietste onmiddellijk naar Brabant, omzichtig, omdat hij een gezocht persoon 
was. In Vught zorgde de ondergrondse dat hij ergens kon logeren. Hij begon in de buurt van 
het kamp heen en weer te lopen en er kwamen een paar vrouwen naar buiten die inderdaad 
waren vrijgelaten. ‘... Je vrouw is naar Ravensbrück gebracht,’ zeiden ze, ‘maar ze is erg flink, 
ze komt wel terug!’

Uit Amersfoort werden afgevoerd: A. C. de Groot, P. C. van Keimpema, H. J. Kerkhof, Piet 
van der Klauw en Cees Vermeulen. Van Keimpema kwam terecht in Oraniënburg boven Berlijn, 
de anderen in Neuengamme bij Hamburg. Vandaar zouden ze worden tewerkgesteld in een 
kampement bij Husem, 30 kilometer verder en vlak bij de Deense grens.
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De trein
In Nederland staarden de mensen voor het eerst echt in het gezicht van de hongersnood. Door 
de bevrijding van Zuid-Limburg was het westen afgesloten van de kolenmijnen. Voor huisbrand, 
gas en elektriciteit raakte het land afhankelijk van Duitsland. De voedselvoorraden slonken snel.

Maar het volk hield zich nog op de been door de berichten over de strijd in het zuiden. Vóór 
de winter zou alles afgelopen zijn. Nu er zo weinig vervoer meer was en zelfs melk en groenten 
niet meer werden aangevoerd, zouden de geallieerden ons wel verlossen.

Het vervoer per trein hakkelde al lang, vanwege de beschietingen. Ook het Haarlemmermeer-
spoortreintje was al eens beschoten, op het traject tussen de Incassobank en de Koenenkade. 
Alle passagiers waren de berm in gevlucht, maar konden later weer instappen. Niemand was 
gewond. Rond Dolle Dinsdag namen de beschietingen in hevigheid toe. De nsB’ers die op 
6 september Amsterdam per trein ontvluchtten, kwamen niet ver: bij Diemen werd de trein 
onder vuur genomen door Britse jagers. Er waren 36 dode en veel gewonde kameraden. Helaas 
werden in het hele land bij de beschietingen ook veel gewone burgers gedood. In het kader van 
de oorlogsvoering zullen die aanvallen op treinen wel nuttig geweest zijn, maar toch!

Op 9 september, een zonnige zaterdagmiddag om half twee, stoomde ons eigen treintje met 
vierhonderd passagiers langs de Poel uit de richting Aalsmeer. Bij station Bovenkerk hadden 
twee Engelse jagers laag over de trein gescheerd, waarschijnlijk met de bedoeling personeel en 
passagiers te waarschuwen dat ze de trein moesten verlaten. Had de machinist het sein niet 
begrepen? Precies bij de spoorwegovergang Handweg doken acht jagers neer over de trein en 
bestookten de locomotief. Nu stopte de trein en de passagiers stoven naar alle kanten. Een 
aantal kwam in de sloot langs het spoor terecht. In het deel achter de locomotief zaten spoor-
wegwerkers, die op weg waren naar huis. Jacob Spaargaren, een Amsterdammer en vader van 
vier kinderen, had zijn broodzakje en zijn schop nog in zijn hand, toen hij getroffen werd. Ook 
andere wegwerkers werden gewond. In de wagenmakerij van de gebroeders Terra, naast de 
spoorovergang, brak brand uit. De dorpsbevolking, net klaar met het middagmaal, schrok op. 
De dominee en de dokter holden al door de Dorpsstraat. Ze knielden neer bij de gewonden. 
‘Hij is stervende,’ zei dokter Bomgaars, toen hij vader Spaargaren had onderzocht. Van Kuiken 
ging languit naast de man liggen om met hem te kunnen praten: ‘... Je bent op weg naar een 
ander thuis ...’ Toen Spaargaren het begreep, kwam er even een ontstelde trek op zijn gezicht. 
Na een ogenblik stamelde hij dat hij rooms-katholiek was. Toen bad de dominee langzaam het 
Onze Vader en de spoorman prevelde het mee. Al die tijd stond de locomotief nog te puffen 
op de overweg. Toen knielde kapelaan Steur naast de dominee neer en nam de geestelijke zorg 
over. De ggd van Amsterdam vervoerde de gewonden naar het Diaconessenziekenhuis. Daar 
stierf Jacob Spaargaren, vredig, niet wetend van de hongerwinter die over Amsterdam en zijn 
gezin zou komen.

Ongemerkt was om half twee Kees Terra omgekomen, in de schuur achter de wagenmakerij. 
Hij was daar bezig geweest tabaksbladeren op te hangen om ze te laten drogen, toen de jagers 
op de locomotief neerdoken. Het spoor van kogels was dwars door de smidse gegaan, had de 
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brand veroorzaakt en Kees gedood. De brand was snel geblust, en alles leek al in orde toen 
iemand Kees miste en hem ging zoeken in de schuur. Hij lag bij zijn tabaksbladeren; de kogel 
was dwars door zijn hoofd gegaan. Het gaf een enorme schok in het dorp en de polder. Busser 
liet zijn lichaam naar het lijkenhuisje op de gemeentewerf brengen en uitte zijn emotie slechts 
in één ongebruikelijke zin in het politierapport: ‘Ik kende hem goed’. En zo had Amstelveen 
zijn zoveelste oorlogsdode.

Gevangene Van der Klauw
Op een middag in juni 1944 waren drie spoorwegarbeiders werkzaam aan het onderhoud van 
de spoorlijn Amsterdam-Uithoorn: Van der Klauw, Hendriks en Bartels. Van der Klauw had 
de leiding bij deze werkzaamheden. Op een gegeven moment arriveerden er een aantal leden 
van de Grüne Polizei. Zij beschuldigden de drie spoorwegarbeiders van sabotage. Er was een 
telefoonlijn -speciaal aangelegd door de Duitsers voor onderlinge communicatie tussen legeron-
derdelen – doorgesneden. De arbeiders wisten nergens van. (Veel later heeft Bartels toegegeven 
dat hij de telefoonlijn uit balorigheid met zijn schoffel had door gesneden zonder te beseffen 
dat dit ernstige gevolgen zou kunnen hebben.) De Duitsers vertrokken nadat ze namen en ver-
antwoordelijkheden hadden genoteerd. Maar de volgende ochtend kreeg Van der Klauw een 
telefonische oproep om zich te melden bij het bureau van de Sicherheitsdienst aan de Amstel-
veenseweg in Amsterdam. Hij werd daar verhoord maar ontkende dat hij of de anderen arbeiders 
met opzet de telefoonleiding hadden verbroken. Van der Klauw werd als hoofdverdachte en 
daarmee verantwoordelijke direct gevangen genomen en overgebracht naar de gevangenis aan 
de Havenstraat. Hier heeft Van der Klauw zes weken gevangen gezeten (en niet Bartels zoals 
sommigen beweren). Heel Bovenkerk was van streek, want op sabotage stond de doodstraf.

Ze zaten met zeven man in een cel met één tonnetje. De hygiënische situatie was afschu-
welijk. Ook kregen ze amper te eten: wat koolsoep en een paar hompen brood. Ze hoorden 
uit nabijgelegen cellen de meest afschuwelijke geluiden van medegevangenen die mishandeld 
werden. Zijn vrouw en dochter Rie gingen naar de gevangenis om schone kleren af te leveren 
en gedragen kleding op te halen. Zij hoopten hun man en vader te kunnen bezoeken. Bezoek 
was echter niet toegestaan. Over de gevangene en de aard van de aanklacht hoorden ze niets.

Van der Klauw had op suggestie van celgenoten kans gezien in de boorden van zijn overhem-
den kleine briefjes te verstoppen. Zo kon er toch een beperkte berichtgeving plaatsvinden. Hij 
schreef dat hij vreselijke honger had en het erg smerig was in de gevangenis. Zijn vrouw stopte 
wel brood tussen zijn schone kleren. Later vertelde hij dat hij dat nooit had gekregen.

Zijn broer Freek heeft de directie van de spoorwegen om bemiddeling voor zijn vrijlating 
gevraagd. Dat lukte niet. Daarna heeft hij de burgemeester van Nieuwer Amstel, waar Amstelveen 
onder viel, gevraagd om bemiddeling. Deze (nsB-)burgemeester ir S.D.J. Westendorff heeft 
wel bemiddeld en met succes. Van der Klauw mocht naar huis. Zonder bretels of broekriem, 
met een baard van weken, schoenen zonder veters kwam hij als een landloper met de trein naar 
huis. Thuis mocht hij zich opfrissen. Maar het bevel luidde dat hij direct daarna weer terug 
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moest komen naar de gevangenis. Dat deed hij. Gelukkig werd hij, dankzij de bemiddeling van 
de burgemeester diezelfde dag weer vrijgelaten en kwam hij weer thuis. 

Kort daarna werd hij ernstig ziek. Hij werd met spoed opgenomen in een dependance van 
het Wilhelminaziekenhuis. Daar constateerde men dat hij een ernstige vorm van difterie had 
opgelopen in de gevangenis. Medicijnen tegen deze ernstige en zeer besmettelijke ziekte waren 
niet voor handen. Hij verbleef drie maanden in het ziekenhuis. Hij kwam ernstig verzwakt en 
ziek weer thuis.

In diezelfde tijd werd zijn oudste zoon Piet, die in het verzet zat, bij een razzia van de ss 
gevangen genomen en via kamp Amersfoort naar concentratiekamp Neuengamme gezonden, 
alwaar hij is omgekomen. [112]

De actie van Vrijbuiter
Op 19 september verscheen het lokale illegale blad Vrijbuiter met een oproep om geld te stor-
ten voor de ondersteuning van de stakende spoorwegmensen. De oplage van Vrijbuiter was in 
september enorm gestegen omdat iedereen reikhalsde naar waarheidsgetrouw nieuws van het 
front. Na Dolle Dinsdag had Arie van Mazijk onder de dakpannen van Vredeveld een Brusselse 
zender te pakken gekregen waardoor hij kon beschikken over de berichten die door Britse cor-
respondenten naar Londen werden geseind. Zo ving hij verslagen op van de strijd in Europa.

De actie voor de spoorwegstakers werd onmiddellijk een succes: tien minuten na het ver-
spreiden van Vrijbuiter kwamen de eerste giften al binnen. Maar op 20 september kon het blad 
meedelen ‘... dat momenteel geen geldelijke steun nodig is! Het personeel heeft een maand salaris 
vooruit ontvangen en is dus even gedekt. Voorlopig nemen we een afwachtende houding aan. 
De voor dit doel ontvangen gelden zullen worden gerestitueerd.’

Het blad van 20 september was al weer het 57ste nummer. Het bestond uit 4 pagina’s en was 
verdeeld in een aantal rubriekjes. Bij de ‘Mededelingen’ werd aangekondigd dat de abonnementen 
en de bezorging in het vervolg over contactpunten zouden lopen. ‘Hebt u kennissen die niet 
naar de BBc kunnen luisteren en graag Vrijbuiter ontvangen, geeft dan hun naam en adres op 
aan het Contactpunt, dat trouw Vrijbuiter bij u bezorgt. Voor alles spreken wij af: u Weet van 
niets en spreeKt niet Over ZiJn HerKOMst!!!’

Na het bericht over de spoorwegstaking volgden berichten ‘Van de Regering’. Op de voor-
afgaande zaterdag, 16 september, waren er razzia’s geweest op mannen tussen 16 en 50 jaar. De 
regering raadde iedereen aan alle gevaarlijke plaatsen te vermijden. En er werd een boodschap 
van generaal Eisenhower herhaald: ‘Probeert dan niet tot een algemene opstand te komen. 
Verleent alle mogelijke hulp aan uw verzetstroepen ... Blijft in uw huis, behalve in het eigenlijke 
gevechtsgebied ...’

In het blad werd de bevrijding van Eindhoven bekend gemaakt en enthousiast beschreven 
aan de hand van radioverslagen. In de rubriek ‘Buitenland’ werd ingegaan op de wapenstilstand 
tussen Finland en Rusland, op een paar andere politieke zaken en op berichten van het front. 
Het was duidelijk dat er met veel plezier en toewijding aan Vrijbuiter werd gewerkt.
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Maar uit de inhoud van het blad bleek ook, dat men de voorzichtigheid uit het oog begon te 
verliezen. De abonnementen, contactadressen en de financiële actie rond de spoorwegstaking 
zouden kwaadwilligen zonder al te veel moeite naar de bakermat van Vrijbuiter kunnen leiden. 
De samenstellers waren uitgegaan van een spoedige bevrijding, maar toen die uitbleef moest de 
beslissing worden genomen de verspreiding van het blad te beëindigen. Dat was op 23 september. 
Dat gaf een leegte; maar in die leegte stak het naamloze, getypte bulletin zijn kop weer op. En 
de samenstellers zonnen op iets nieuws.

Schiphol de lucht in
Na 9 september stopte de luchtbeschermingsdienst met het bijhouden van het dagboek. De 
oorzaak is niet bekend. Het bleef overigens druk genoeg in de lucht. Op 17 september zwermde 
het daarboven van de geallieerden. Later op de dag kwamen de eerste berichten over de lucht-
landingen bij Arnhem en Nijmegen. Omstreeks 6.00 uur die avond kwam de proclamatie 
over de spoorwegstaking en nog later hoorde de bevolking van Nieuwer-Amstel dat Schiphol 
de lucht in zou gaan. Politie, Rode Kruis en lBd gingen van straat tot straat om de mensen te 
waarschuwen ramen en deuren open te zetten om glasbreuk door de luchtdruk te voorkomen. 
Er was blijkbaar nog genoeg over van de luchthaven om hem te onderwerpen aan de tactiek 
van de verschroeide aarde. Waarschijnlijk wilde de Luftwaffe voorkomen dat ook op Schiphol 
geallieerden zouden landen.

Het werd eigenlijk wel een leuke nacht. Alle kinderen werden uit hun bed gehaald, iedereen 
zat te wachten op de klap, soms onder de trap, de veiligste plek van het huis – en toen kwam de 
klap niet. Tenminste, je moest je oren spitsen om nu en dan een dof gerommel op Schiphol te 
horen. Iedereen verliet zijn schuilplaats en kwam gnuivend de straat op, de kinderen begonnen 
in het holst van de nacht met elkaar te spelen, al was het spertijd, en de ouderen zochten in hun 
voorraadkasten naar restjes eten en drank. Min of meer werd het een feest, een voorproefje van 
de spoedige bevrijding.

Eén bron vermeldt dat een Amstelveense knokploeg met o.a. Anton Verburg de totale vernie-
tiging van Schiphol heeft verhinderd, nadat het bericht werd ontvangen dat men de luchthaven 
zou laten ontploffen. Bevestiging van dit bericht hebben wij niet kunnen vinden, maar het zou 
verklaren waarom er een explosie werd aangekondigd die niet kwam. Wel bleef het de hele nacht 
en ook de volgende dagen op Schiphol rommelen. Startbanen en bunkers gingen de lucht in. 
Later in de week kroop er ook achter Amsterdam weer een zwarte rookwolk de lucht in: dat 
waren de oliehavens en de IJkades, die door de Duitsers werden prijsgegeven aan de vernieti-
ging. Kranen, kades, dokken, alles werd verwoest. Ontploffingen, rookwolken, luchtalarm ... 
je merkte dat de oorlog dichterbij kwam. Maar de berichten van ‘Market-Garden’ – het front 
bij Arnhem – waren verontrustend. De Duitsers waren veel sterker dan iedereen had gedacht. 
Ook uit Amstelveen werd de Wehrmacht opgeroepen om naar Arnhem te trekken. ‘... Toen heb 
ik Duitsers zien deserteren uit het Turnlokaal aan de Ouderkerkerlaan. Ze vluchtten richting 
dorp en ik weet bijna zeker dat ze daar onderdoken.’ [56]
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Op 30 september kwam het slechte nieuws dat de geallieerden de strijd bij Arnhem hadden 
verloren. Toen was ook alle hoop op redding vóór de winter verloren.

Wanhoop
Jo Lodewijk-Poolman, die ondanks alles bijna vier jaar lang haar moed had bewaard, zag het 
na Dolle Dinsdag echt even niet meer zitten en beklaagde zichzelf maar eens: ‘Als het nog lang 
duurt, word ik stapelgek!’ Dat zullen ook de Joden hebben gedacht, de andere onderduikers 
en iedereen die in onzekerheid was over het lot van familieleden. Nu de Duitsers Frankrijk en 
België hadden prijsgegeven, konden ze zich veel beter verdedigen. Zuid-Limburg en een smalle 
corridor van Eindhoven tot aan Nijmegen waren bevrijd, maar in de rest van het land was de 
bezetter duidelijk van plan zich stevig in te graven. Nu de Duitsers in de verdediging waren, 
hadden ze geen consideratie meer met de burgerij. Iedere Nederlander mocht beroofd, vertrapt, 
tewerkgesteld en gedood worden, als het de Duitse zaak maar ten goede kwam. De treinstaking, 
die was ingezet om de Duitse troepentransporten te verhinderen, keerde zich nu ook tegen de 
bevolking, die geen aanvoer van eten meer kreeg. De kolenmijnen waren in geallieerde handen, 
dus brandstof kon ook niet meer worden aangeleverd. Geen vervoer, geen telefoon, geen post, 
geen brandstof, straks geen electra meer, geen eten.

De hongerwinter stond voor de deur ...
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Bij de geheime begrafenis op Zorgvlied van Paula Horowitz maakte foto-

grafe Emmy Andriesse een foto van een doodgraver, bijna zo mager als de 

dood zelf, die uitrustte op de handkar waarmee hij een dode had bezorgd. 

De foto is met toestemming overgenomen uit Holland and the Canadians 

(Amsterdam, z.j.).  foto: emmy andriesse
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VANDALEN

Dagboek
L.: 7 oktober: De Engelsen en Amerikanen zijn over de Rijn en trekken op in de richting van Cu-
lemborg. In Utrecht moet het schieten duidelijk te horen zijn. Er gaan weer geruchten dat de boel 
onder water wordt gezet.

P.: 7 oktober: De hele dag heeft het hier gedreund, de deuren en ramen stonden te rinkelen, ’t 
gordijn in de keuken viel eraf. Heel veel vliegtuigen overgegaan. ’s Avonds acht uur ging het licht uit 
en zaten we in ’t donker.

L.: 14 oktober: Regen en wind. Een gedeelte van de Betuwe staat onder water en bijna heel Walcheren 
staat blank. Er gaan geruchten dat ook Diemen en Duivendrecht volgen. ‘k Hoop in godsnaam dat 
me dat óók niet nog boven het hoofd hangt. 20 oktober: De oorlog staat zo goed als stil. Iedereen wacht 
op het grote offensief waarbij de geallieerden doorstoten naar het Roergebied. 24 oktober: Den Bosch, 
Breda, Rozendaal en Tilburg staan op het punt te worden bevrijd. In Amsterdam hebben de heren 
Duitsers weer eens een gruweldaad verricht. Er was een sd-man doodgeschoten in de Beethovenstraat. 
Als represaille hebben ze 24 mensen in het openbaar doodgeschoten, 3 villa’s verbrand en 62 mensen 
naar Duitsland gevoerd. 31 oktober: Vandaag stond bij ons de boel op z’n kop. Een groot deel van 
Elsrijk is weer gevorderd. Alles achtergelaten, alleen kleren meenemen. ’t Is allemaal even ellendig. ’t 
Was een zielig gezicht. Alles tot zelfs kinderwagens werden gebezigd als vervoermiddel. Iedereen en 
alles hielp mee. 3 november: Vlissingen is gevallen en Brabant doorgetrokken tot de grote rivieren. 
7 november: Ik heb hoop dat we omstreeks Sinterklaas wel vrij zijn. Waarschijnlijk krijgen we hier 
evacués. 11 november: Zeeland is vrij. 15 november: Het is stil in de oorlog in ons land. ’t Kan ook niet 
anders, ’t is bar slecht weer, regen en storm. Er worden steeds meer mannen gevorderd. 19 november: 
Dat slechte weer houdt de oorlogsvoering zo tegen. Vecht maar eens in zo’n modderpoel! 22 november: 
De gevorderde huizen zijn weer vrijgegeven, maar vraag niet hoe. Niet alleen vervuild, maar ook 
bevuild. Kronen zijn uit het plafond getrokken, schilderijen uit de lijsten gesneden. ’t Zijn eenvoudig 
vandalen. P.: 26 november: Vanmiddag hebben vliegtuigen bommen gegooid in de Euterpestraat.

L.: 11 december: Regen en regen en de oorlog gaat met een slakkengang. Het is een bittere teleur-
stelling dat we nog weer een nieuw jaar beginnen met oorlog.

P.: 12 december: De hongersnood staat voor de deur en de Engelsen schieten niet op.
L.: 20 december: De wereld is klein want het mist erg. Voor de oorlogsvoering een sof. Hier is 

weer een stuk van de Keizer Karelweg afgezet. De mensen zijn als de dood dat ze eruit moeten; 
waar moet je naartoe! 22 december: De Duitsers zijn een groot offensief begonnen in Luxemburg, 
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met nogal succes. Men is over ’t algemeen diep terneergeslagen. 30 december: Het Duitse offensief 
schijnt dood te lopen.

1945
L.: 6 januari: Duitsland wordt dag en nacht gebombardeerd, maar het schijnt ze niet te hinderen. 
17 januari: De Russen zijn met enorm succes een offensief begonnen in Opper-Silezië. 19 januari: 
Krakau en Warschau ontruimd! 23 januari: Patrouilles geland op Schouwen. Als in godsnaam het 
offensief van de Russen maar doorzet, anders zie ik er geen gat meer in. 25 januari: De Russen zitten 
160 km van Berlijn. 30 januari: Het sneeuwt en vriest en er komt geen eind aan. Men zegt dat de 
Duitsers hier zonder meer zullen wegtrekken. Als ze dat dan maar voor de dooi doen, dan kunnen ze 
de boel hier niet onder water zetten. 6 februari: Het Oostfront staat nu zo goed als stil voor de Oder, 
maar het Westfront is weer druk in beweging. In Berlijn moet een verschrikkelijke chaos heersen. 12 
februari: Boedapest is totaal verwoest. Een van de mooiste steden ter wereld. 24 februari: Vandaag 
een belangrijke dag: Turkije heeft Duitsland de oorlog verklaard. In ons dorp een nieuwe ramp. Bom-
inslag door een luchtgevecht. Tien doden en vele gewonden. Ver in de omtrek geen ruit meer heel. Ik 
schrok verschrikkelijk, maar had toch geen idee dat het zó erg zou zijn.

Het regiem van Ober Stabzahlmeister Franke
In september 1944 moet de zoveelste Ortskommandant uit Amstelveen verdwenen zijn en kwam 
de Kommandantur in handen van de commandant van Schiphol, Hölste. Deze liet de praktijk 
van zijn bewind over aan een plaatsvervanger, Ober Stabstahlmeister Franke*. Franke was een 
streber met wie slecht te praten viel. Na Dolle Dinsdag leek Nieuwer-Amstel trouwens bezet te 
zijn door een ander soort leger. De Luftwaffe had na het opblazen van Schiphol niet veel meer 
te schaften in de omgeving. De bunker van de staf in de dijk bij de Pauluskerk deed amper meer 
dienst en de huizen waaruit de heren waren weggetrokken werden gebruikt voor het koesteren 
van uitgeputte officieren die verlof hadden van het front.

Na de slag om Arnhem streek een hele colonne strijders neer in Elsrijk, te beginnen in de Van der 
Veerelaan. Bij hun recreatie behoorde het gezelschap van ‘grijze muizen’ of willige Nederlandse 
vrouwen. De dames namen geen genoegen met de uitgewoonde Luftwaffe-huizen; dus moesten 
er hele en vriendelijke meubeltjes komen, die uiteraard werden gevorderd van de burgerij. Het 
was een leuke kans voor de nsB’ers op het distributiekantoor om wraak te nemen op hun collega’s, 
die zo enthousiast waren geweest over de overval op het bevolkingsregister. Zij gaven de namen 
van De Wit, Picard en Van Ommeren op als grage gevers van meubilair. Via de raadhuis-tamtam 
bereikte het bericht Van Ommeren op tijd. In een oogwenk was zijn meubilair verspreid over de 
buurhuizen. Gewaarschuwd en geholpen door mensen van het distributiekantoor is een groot 
deel van de inboedel van De Wit over de heg naar buurman Vunderink verhuisd. [111] Ober 

* Franke was waarschijnlijk in 1940 al in Amsterdam en op Schiphol gestationeerd
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Stabzahlmeister Franke maakte het de bevolking bij de vorderingen zo onaangenaam mogelijk. 
Hij liet op 31 oktober hele rijen volledig ingerichte woningen vorderen, die binnen 24 uur ver-
laten moesten worden. Naar vervangende woonruimte werd niet omgekeken. Het was juist in 
deze week dat ambtenaar Duitse zaken Oranje met verlof was gegaan – een ogenblik gevlucht 
voor de druk van zijn onmogelijke baan. Er was een druppel geweest die voor hem de emmer 
had doen overlopen: men had hem verweten dat hij alleen maar deed wat de Duitsers wilden! 
In de spanning van telkens laveren tussen wat onvermijdelijk èn wat desondanks nog haalbaar 
was, had die aantijging voor hem een breekpunt betekend; overstuur had hij Amstelveen achter 
zich gelaten. Dat kwam Franke goed uit – nu kon hij veel gemakkelijker zijn gang gaan. En zo 
stonden plotseling 64 gezinnen op straat: 28 aan de Amsterdamseweg, 4 aan de Dijkgravenlaan, 
12 aan de Charlotte van Montpensierlaan, 20 aan de Keizer Karelweg. Alleen het lijfgoed mocht 
men meenemen. De verdreven bewoners, ondergebracht bij buren en familie, moesten toezien 
hoe in hun huizen de gordijnen van de rails werden gehaald, zodat de muizen er japonnen van 
konden maken.

Van ’t Riet, de chef algemene zaken op de gemeentesecretarie, spoorde Oranje op en smeekte 
hem weer terug te komen. Spoorslags keerde de verguisde ambtenaar weerom. Hij begreep de 
spanning ook wel waaraan de mensen onderhevig waren die uit hun huizen werden gezet, en 
ook de schrik bij de gezinnen die een verdieping van hun huis moesten afstaan voor de daklozen: 

Najaar 1944 – op Schiphol moesten dwangarbeiders uit Nieuwer-Amstel een telefoonkabel 

opgraven.
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die moesten plotseling hun badkamer, w.c. en keuken delen met een vreemde familie! Het gaf 
grote ruzies en veroorzaakte zenuwcrises.

Als klap op de vuurpijl begon Franke het de beide burgermeestersgezinnen lastig te maken 
(hierover meer in paragraaf 2). Begin oktober had hij de burgerij laten oproepen voor dwangar-
beid op Schiphol. Het ging om het uitgraven van een kabel, die blijkbaar belangrijk was voor 
de verdediging van Duitsland op een andere plaats. Op een avond, begin oktober, was er tegen 
tienen bericht van Franke gekomen dat zich de volgende morgen om acht uur 150 mannen op 
Schiphol moesten melden. Gezien de meestal geringe opkomst betekende dit, dat er nog diezelfde 
avond minstens 400 oproepen uitgeschreven en rondgebracht moesten worden.

Westendorff: ‘Ik droeg dus aan de chef van de afdeling bevolking op, om met het nodige 
personeel de oproepingen gereed te maken. Wat tevoren nooit gebeurd was, geschiedde nu: de 
heer Schutte weigerde en de heer Post verklaarde zich solidair met hem, waarop ook de heer 
Leguit meende zijn ambtenaren te moeten steunen. Ik heb de heren aangeraden, dan zo spoedig 
mogelijk te verdwijnen, daar ik de volgende morgen om 7.30 uur rapport moest uitbrengen’. [m]

Om half twee in de nacht begon Westendorff zelf met Sportega en Busser de oproepingen 
klaar te maken, maar het lukte niet alles op tijd te bezorgen zodat Franke wantrouwig werd en 
Westendorff bij Kommandant van Schiphol Hölste liet roepen. De burgemeester kreeg opdracht 
rapport uit te brengen en de namen te noemen van de ambtenaren die hun medewerking hadden 
geweigerd. Hij moest zorgen dat deze mensen werden gearresteerd en hun huisraad in brand 
gestoken. Schutte en Post waren inmiddels ondergedoken. Pas toen Westendorff dit had laten 
bevestigen door Busser, schreef hij hun namen in het rapport. ’s Avonds meldde Leguit zich 
bij Westendorff met het verzoek om te bemiddelen. Om middernacht ging de burgemeester 
nog naar Hölste, terwijl Leguit zich buiten verdekt opstelde. Hij kreeg het voor elkaar dat 
de straf werd bepaald op ƒ 2.000,- boete per man, mits de ambtenaren de volgende morgen 
weer op hun werk zouden verschijnen. Om negen uur was een sd’er ter controle aanwezig. 
Leguit verscheen, maar Post en Schutte niet; ze kregen uitstel tot de volgende morgen. Maar 
toen kwam de Stabzahlmeister in actie: hij vond de straf te mild, liet de meubelen van Post en 
Schutte uit hun huizen halen en op straat verbranden, samen met allerlei kleingoed als boeken 
en kleden. Westendorff was des duivels, heel Amstelveen woedend. Ambtenaar Picard van de 
distributiedienst snelde naar de burgemeester om hem de pan uit te vegen om wat zijn Duitse 
vrienden hadden gedaan en Westendorff liet zich uitschelden. Want hij schaamde zich steeds 
dieper voor zijn vroegere vrienden. Het uitgraven van de kabel zou maar een paar dagen du-
ren, maar al snel bleek dat hij wel 40 kilometer lang was en weer een paar dagen later werd al 
gesproken over 75 kilometer. Het werd een eindeloos karwei, vooral omdat de gravers het werk 
zoveel mogelijk saboteerden. Soms werd er best ijverig gespit, maar doelbewust naast de plaats 
waar de kabel zat. Jan van Groeningen deed dat ook, en verwachtte een schrobbering toen een 
controleur een steekproef deed. Maar toevallig lag op die plek de kabel óók verkeerd en zat Jan 
er tegen zijn zin bovenop.

Er kwamen klachten binnen van de dwangarbeiders, dat zij werden bewaakt door militairen 
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met de bajonet op het geweer, waarover Westendorff zijn beklag deed bij commandant Hölste, 
waarna de wachtposten werden ingetrokken. Om klachten over de behandeling en het eten na te 
gaan, liet de burgemeester zich tussen de arbeiders indelen voor een dagje dwangarbeid, waarna 
hij bereikte dat de Bauleiter ter verantwoording werd geroepen. Daarna stond hij elke morgen om 
zeven uur bij de Schipholbrug om onregelmatigheden van de wachtposten te voorkomen. [m]

Op een dag kreeg Westendorff een telegram van de nsB’er die controleerde of de opgeroepen 
burgers zich wel meldden op het werk. In het telegram werd één van de vele weigeraars met 
name genoemd: Mr. Boelens. Westendorff moest zoiets doorgeven aan de sd maar hij nam het 
telegram mee naar huis. Boelens – die al enige tijd werd bespied door de nsB – liet hij ongemoeid.

Franke was nogal grillig in zijn oproepen. Westendorff, nog steeds kribbig door de ellende 
met Schutte en door de overlast die Franke hemzelf bezorgde, schreef op 20 oktober weer eens 
een boze brief aan de commissaris der provincie: ‘De plaatsvervangende Ortskommandant Ober 
Stabszahlmeister Franke stelt allerlei onmogelijke eisen. Hij schijnt te willen beproeven hoe ver 
hij kan gaan zonder dat het tot een conflict komt. Zijn houding is meer dan onrechtvaardig. 
De boeren uit de Haarlemmermeer heeft hij na twee dagen werken teruggestuurd. Waarom 
roept hij geen arbeiders op uit Ouderkerk, Aalsmeer, Badhoevedorp en Hoofddorp? .... Blijk-
baar wordt met opzet Nieuwer-Amstel steeds weer als slachtoffer uitgekozen!’ Het ergste was 
voor Westendorff dat er beweerd werd dat hij als nsB-burgemeester toegeeflijk zou zijn naar 
de Duitsers, terwijl niet-nsB-collega’s uit de omtrek tegengas zouden geven. Het maakte hem 
briesend. Binnen een paar weken hadden 1400 mannen uit Nieuwer-Amstel vier tot zes dagen 
op Schiphol of bij de Ortskommandantur gewerkt. Tientallen boeren hadden paard-en-wagens 
met voermannen moeten leveren, ook op zondag, tot ’s avonds 7.00 uur. De oproepen kwa-
men vaak te elfder ure binnen en dan moest de politie op stap om iedereen te waarschuwen. ’s 
Avonds laat kwam dan soms weer een wijziging. Op 6 oktober kreeg de gemeente een boete van 

Honderden Amstelveense mannen kregen een oproep.  foto: g.j. van laar, amstelveen
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ƒ 4.000,-, omdat zes wagens met paard en voerman te laat waren. Op 10 oktober werd er een 
boete van ƒ 7.000,- voor hetzelfde opgelegd, maar die werd nooit betaald. Binnen Amstelveen 
moesten de boeren meubilair voor de Duitsers vervoeren tussen de gevorderde huizen en deze 
huizen ook nog schoonmaken. Hun koeien moesten ze soms midden in de nacht melken. De 
oogst van bieten en winterwortels kwam in gevaar.

Westendorff heeft volgens eigen zeggen op een dag geweigerd mee te werken: ‘Franke eiste 
tenslotte dat de ploegen der boeren voor zogenaamd enkele weken geleverd moesten worden. 
Doch wij hadden ondervinding dat alles wat Franke in handen kreeg naar Duitsland doorge-
zonden werd. Onder andere waren de kachels uit de gevorderde huizen reeds verdwenen. Ik 
weigerde dan ook beslist om de ploegen te vorderen. Nu was het conflict daar en dreigde Franke 
mij wegens sabotage tegen de muur te zetten. Ik zei hem: ‘Misschien hebt u de macht, doch het 
recht heeft u niet’. Een klacht bij de Beauftragter Schröder had tot gevolg dat Franke ongelijk 
kreeg. Sindsdien was de verhouding ondraaglijk. Franke zei tegen een mijner ambtenaren, dat 
hij ervoor zou zorgen, dat de burgemeester uit de gemeente verdween.’ [m]

Op een oktoberdag verscheen er een onbekende Dienststelle in Nieuwer-Amstel, die van 
Schiphol terugkerende boeren hun paarden afnam – vijf bij elkaar. Diezelfde onbekenden 
zwierven daarna de gemeente in en hielden een drijfjacht waarmee ze nog eens 35 paarden 
buitmaakten. ‘Niettegenstaande deze misère,’ schreef Westendorff in zijn lange klaagbrief aan 
de commissaris der provincie, ‘blijft de Ortskommandantur volharden in haar eis dat er dage-
lijks 30 à 50 spannen moeten aantreden. Waarom de aannemers niet opgetrommeld die altijd 
voor de Wehrmacht hebben gewerkt en nu niets te doen hebben? De Wehrmacht gaat te werk 
op een wijze die aan willekeur doet denken. Door het vorderen van de landbouwers met hun 
paarden wordt de toch al precaire voedselpositie ernstig in gevaar gebracht. Dat alles maakt de 
bevolking onrustig en verbitterd ...’

Midden in de winter werd Ober Stabzahlmeister Franke plotseling overgeplaatst, nadat hij 
Nieuwer-Amstel jarenlang had dwarsgezeten. Zo was hij het dus zèlf, die verdween, tot grote 
opluchting van Westendorff en de ambtenaren.

Spitten voor de verdediging
De winter viel vroeg in, na een nat en stormachtig najaar. De oorlog stond in het teken van de 
verbitterde strijd om Duitsland zelf. In Nederland stokte het front bij de grote rivieren en de 
bezetters namen zich blijkbaar voor, van de noordelijke helft van het land één grote vesting te 
maken. Daarvoor werden Nederlandse mannen ingezet, voorzover ze niet bij de toenemende 
razzia’s voor werk in Duitsland waren gegrepen.

Door de Organisation Todt werd aan Westendorff opgedragen, 1500 mannen beschikbaar te 
stellen voor de verdedigingswerken in Nieuwer-Amstel. Het ging om het werk aan de tankgracht 
tussen Handweg en Ouderkerkerlaan met de daarbij behorende mitrailleurnesten – achthoekige 
bunkertjes, ook wel ‘pillen-boxen’ genoemd – het aanleggen van auto-schuilplaatsen langs de 
Van Sonweg, het graven van 150 mangaten in het Wandelpark, en nog eens honderden van die 



375

ix.1 vandalen

gaten langs de Colijnweg, de Van Sonweg en de Handweg. Bovendien moesten er loopgraven 
gespit worden in de taluds van de Noorddammerweg, de Keizer Karelweg, de Bos en Vaartlaan 
en rond de Pauluskerk. Verdedigingsofficier Lasche wees 7 boerderijen langs de Handweg aan, 
die voor de verdediging moesten worden afgebroken, maar Westendorff kon dit verhinderen, 
en protesteerde ook tegen de directe inschakeling van de burgerbevolking, op grond van het 
Lands Oorlogsreglement. Het is haast niet te geloven, maar dit protest schijnt voor een groot 
deel te zijn geaccepteerd. [m] Lasche schakelde wel Amstelveners in bij het graven van de 
mangaten – waaraan de opgeroepen dwangarbeiders uitermate traag werkten, soms weer een 
gat dichtgooiend – maar voerde mensen van buiten aan voor de grote werken. Dat moeten 
Russische krijgsgevangenen zijn geweest, deels Mongolen. Restaurant ‘De Paardenburg’ werd 
het daghoofdkwartier vanwaar de gestraften aan het werk werden gezet. Het waren wel 100 
man, die meestal lopend uit Amsterdam kwamen en zo ook weer teruggingen. Veel zin om te 
werken hadden ze niet. Als het even kon, bleven ze hangen in het café van Steef de Koning of 
in ‘De Paardenburg’ van Lolle Hylkema. Bij appèl vlogen ze de huizen en tuinen in. In de stal 
tussen de twee etablissementen stonden honderden scheppen, en fietsen van de begeleiders met 
handgranaten op de bagagedragers. Terwijl Steef en Lolle, beiden met een lap om hun knie en een 
beijs van de dokter op zak dat ze niet op Schiphol konden werken, koutend bij de kachel zaten.

De Duitsers vierden wilde feesten in ‘De Paardenburg’. Dan stonden er grote Mercedessen 
voor de deur. ‘Maar oom Lolle kon hun bloed wel drinken en liet de kinderen van buurman 
Steef luidkeels vaderlandse liederen zingen in de keuken.’ [74]

De kruitfabriek kreeg te maken met een permanente Duitse bezetting die zich vestigde in 
de kantine. Dat was om te voorkomen dat er kruit werd gestolen. Maar je zag het Duitse be-
zettingsleger langzaam aftakelen en onordelijk worden. Sommige van de in oktober in Elsrijk 
gevorderde woningen werden volkomen uitgewoond vrijgegeven, schandalig achtergelaten met 
uitwerpselen op de grond, als teken van wanhoop en oorlogsdegeneratie. Er waren natuurlijk 
ook uitzonderingen. Een officier in het huis van de familie Koopmans aan de Charlotte van 
Montpensierlaan nam de Leidse bijbelvertaling uit de boekenkast om die te lezen en vond 
er illegale lectuur in. Toen een dochter van de familie toestemming kreeg om nog iets uit de 
woning op te halen, nam hij haar terzijde en waarschuwde: ‘Er zitten krantjes in jullie bijbel’. 
En gaf ze aan haar. Juist op dat ogenblik kwam het hoofd van de Amstelveense ss binnen – een 
kwaaie – en de officier gooide de krantjes net op tijd in de kachel.

De vaste Duitse bezetting bestond in de hongerwinter uit oudere, soms invalide geschoten 
mannen, die niet meer beschikten over hun vroegere glorie, noch over de troost van een behoor-
lijk wagenpark. Zo moest de manke stafofficier die zich eind december in een pas gevorderde 
villa aan de Keizer Karelweg had geïnstalleerd, per fiets door de sneeuw naar een vergadering 
in Hilversum rijden, een lot dat niet zo erg was als van de mensen die hij onderweg passeerde 
op hun hongertochten.

Naarmate de honger in het Westen toenam, kregen de gewone Duitse soldaten het slechter. 
Rovend trokken ze door de polders – ongedisciplineerde vandalen, die plunderden wat ze 
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konden. ’s Nachts gingen ze van hoeve tot hoeve, bonkten op de deuren en namen mee wat van 
hun gading was, tot paarden toe. Als de boeren ‘schnapps’ in huis hadden, probeerden ze de 
heren zoet te houden met een stevige borrel, en de rovers slingerden, bij het voortgaan door de 
nacht, dan ook steeds wilder op hun fietsen.

Aan de Amstel, in de Kostverlorenbocht, werd begin november een lange rij villa’s in beslag 
genomen door een overste Dr. Heinz met zijn manschappen. Toen het vlees op was, togen de 
soldaten naar slagerij Stapper en dwongen de jonge Leen met een revolver het vlees af te staan 
dat een boer er te roken had gehangen.

De boerenfamilies schrokken, wanneer na donker laarzen op het grind knerpten. Op een 
ijskoude winteravond zat de familie Snelderwaard aan de Bovenkerkerweg met twee onderduikers 
rond de carbidlantaarn, toen zware stappen de deuren naderden. De zoon van de boer vloog met 
de onderduikers naar de stal en dook met hen in de welgevulde grup achter de koeienstaarten. 
Toen er geklopt werd deed moeder open. Op de stoep stond een verdwaalde Duitse soldaat die de 
weg vroeg naar Schiphol. Een aardige jongen; hij mocht binnenkomen en kreeg een boterham. 
‘Wij kwamen na een tijdje te voorschijn, onder de stront. De Duitser keek het aan, begreep het 
en zei: ‘Ach, das tut mir leid!’ Hij zat daar op zijn gemak en zijn geweer stond tegen de muur. 
Wij keken elkaar nog aan, maar deden niets’. [36] De naïeve Duitser had er geen idee van, dat 
zijn leven een ogenblik in gevaar was geweest en dat hij zijn behoud dankte aan de argeloosheid 
van hemzelf en van de boerenjongens tegenover hem.

Ook pastoor Van Outersterp van de St. Annakerk beleefde een hachelijk moment, toen 
midden in een nacht de bel ging en een Duitse officier op de stoep stond. Het kon niet iemand 
zijn van de onderkomens rondom, want de scholen waren in november door de bezettende 
ss’ers ontruimd. De pastoor dacht: ‘Ik ben er geweest!’ Maar de Duitser zei: ‘Ik wil biechten’. 
Hij bleek zelf ook een priester te zijn, die in zielenood was en behoefte had aan een gesprek.

In het hart van de winter werd een Duitse vrachtwagencolonne op de Kalfjeslaan geposteerd, 
en de chauffeurs werden ondergebracht in de Willem van Beyerenlaan in Randwijck. Ze kwamen 
uit Hannover en dat bracht Friedl Teunissen-Fraundorff, vlakbij in de Van Borsselenlaan, in 
een moeilijk parket: er waren sportvrienden van haar bij uit de tijd voordat ze het fascistische 
Duitsland zonder spijt had verlaten. Aardige jongens. Friedl werd vanwege haar Duitse afkomst 
wel eens gemakshalve in het nsB-kamp geplaatst, al was haar man ondergedoken en probeerde 
ze gevangen genomen mensen wel eens vrij te krijgen door gebruik te maken van diezelfde 
afkomst. Toen stapte Friedl naar haar buren en zei: ‘Hoor eens, ik ga die jongens bij mij thuis 
ontvangen, want het zijn vrienden van me en ik ben ook maar een mens’. Iedereen kon dat 
begrijpen. De jongens uit Hannover vonden troost en vriendschap in de Van Borsselenlaan, en 
toen Friedl een keer een vat zuurkool van ze kreeg, at de hele straat mee ...

Wachten op doorbraak
In het najaar van 1944 lag het oorlogsfront van Zuid-Limburg tot Arnhem toe langs de Maas. 
De geallieerde vliegers vielen de bruggen over de Maas en de IJssel aan. Om de Scheldemond 
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te veroveren werd er hard gevochten in Zeeuws-Vlaanderen; de dijken van Walcheren werden 
gebombardeerd om het eiland te inunderen. Ook de Betuwe stond onder water.

In het Westen had de oorlog een heel ander gezicht: dat van honger, kou, verval, angst voor 
razzia’s. Op 24 oktober beleefde Amsterdam de schok van de Beethovenstraat, toen in de nacht, 
als represaille voor de dood van één sd’er, 29 verzetsmensen werden gefusilleerd in het plantsoen 
van de Apollolaan, en twee villa’s in brand werden gestoken. Nu was die sd’er wèl de beruchte 
Oehlschlägel, de perfecte handlanger van de Amsterdamse sd-chef Lages. Oehlschlägel had 
ook in Amstelveen een aantal arrestaties geleid en had heel wat doden op zijn geweten. Maar 
de triomf om zijn dood was buitengewoon bitter.

Achter de geluiden van de dag – maar de dag hád niet zoveel geluiden meer – dreunden de 
ontploffingen op Schiphol nog lang na Dolle Dinsdag door. Het gestage gebrom van de geal-
lieerde aanvalsvluchten op doelen in Duitsland, aan het front en op Duitse kernpunten in het 
bezette Nederland bleef de dagen en nachten vullen, eeuwig begeleid door het luchtalarm. Op 
26 november werden de door de sd bezette Chr. HBs-a en de Chr. Meisjesschool aan de Euter-
pestraat in Amsterdam-Zuid gebombardeerd. Die scholen waren in Amstelveen welbekend, 
omdat zij de protestantse middelbare-schoolleerlingen uit Nieuwer-Amstel grotendeels opvingen. 
Vanwege de sd-bezetting zaten die leerlingen over Amsterdam-Zuid verspreid, hoewel er van 
schoolgaan na het wegvallen van het openbaar vervoer niet veel meer kwam. Door de terreur 
van de sd waren de scholen nu beruchte plaatsen geworden.

Op die 26ste november vlogen Britse Typhoons, na een schijnaanval op Schiphol, om 13.20 
uur op de Euterpestraat aan. De beide HBs-gebouwen waren na de aanval in puin, maar helaas 
vielen er ook tientallen burgerslachtoffers in de straten rondom. [d] De sd – die maar vier doden 
telde – verplaatste zijn kantoren broodnuchter naar de Apollolaan. De naam ‘Euterpestraat’ 
zou altijd die lugubere bijklank houden van de sd-terreur. Na de oorlog zou de straat dan ook 
een andere naam gaan dragen: van Gerrit van der Veen.

In september waren de Duitsers weer met een nieuw wapen gekomen, de v-2, een lange-af-
standsraket waarmee ze Londen bestookten vanuit Den Haag, en België vanuit Oost-Nederland. 
De geallieerden begonnen onmiddellijk de lanceringsplaatsen en de treinen met het projectiel 
te bestoken, maar troffen vaak woonwijken. De vliegende bommen verdwaalden nogal eens. 
Ze trokken vurige strepen door de nacht en ratelden onheilspellend. Eén keer, midden op de 
dag maar onzichtbaar in de mist, rammelde er zo’n ding tergend langzaam over Amstelveen. 
Je kon niets doen, niet vluchten, je bloed verstijfde – tot het voorbij was, redeloos op weg naar 
een toevallig doel.

Ook aangeschoten vliegtuigen zeilden regelmatig over. Op een winterdag, bij donker weer, 
schrok de familie Van der Schans op: ‘We hoorden een vreemd geluid, en er kwam een bom-
menwerper over, een Engelsman, dat hoorde je; verschrikkelijk laag, heel langzaam, een logge, 
lamgeslagen vogel. Je dacht: als hij Engeland maar haalt. Hij verdween in de nevel, je zou het 
nooit weten.’ [21]

Toen op 16 december de Duitsers in de Ardennen een krachtig tegenoffensief inzetten, sidderde 
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het Westen, minder om de vertraging in de strijd dan om de toenemende honger, die geen uitstel 
van bevrijding meer kon verdragen. Vanaf dat moment werd het in de lucht stiller, want alle 
kracht concentreerde zich in het Zuiden. Voor de torenwachters van de luchtbeschermingsdienst 
in Amstelveen werden de nachtwaken saai. ‘Het was ijzig koud in de toren, drie uren lang zat je 
alleen in het donker de omgeving te bekijken en er gebeurde niets. Een half uur voor je aflossing 
zat je al uit te kijken naar het lichtpuntje van de gedempte fietslantaarn van je vervanger.’ [18]

Hoewel het Ardennenoffensief verliep bleef het front een lange winter steken bij de Rijn. 
Wanhopig wachtte het Westen op een doorbraak. Aan het Oostfront zetten de Russen in januari 
een groot offensief in, waarvan de vorderingen in duizenden koude, schaars verlichte huiskamers 
op atlassen met vlaggetjes werden bijgehouden. Het was een schrale troost. Pas op 8 februari 
zette generaal Montgomery de slag om het Rijnland in. Zonder twijfel zou Duitsland de strijd 
verliezen, maar voor velen in het hongerende Westen was het de vraag of ze de bevrijding nog 
zouden meemaken.

En hóe zou de strijd boven de grote rivieren verlopen? Zou Amsterdam zonder slag of stoot 
worden prijsgegeven, of zouden de gevechten zich in de polders ten zuiden van de stad afspelen? 
Nieuwer-Amstel lag vol loopgraven, mangaten en bunkers, nu nog gedeeltelijk verlaten, maar 
klaar voor een terugtrekkend verdedigend leger.

Het bombardement op de Charlotte van Montpensierlaan
Op 24 februari werd het Duitse kwartier bij de Pauluskerk als doelwit voor een bombardement 
gekozen. Was dat om de eventuele verdediging van Amsterdam te ontwrichten? Er is nog een 
andere lezing: dat een Engels en een Duits vliegtuig elkaar achterna zaten en dat de Engelsman 
lukraak zijn bommen liet vallen. Het kan zijn – want wat had die ene, half verlaten enclave bij 
de Pauluskerk voor waarde? In elk geval troffen de bommen opnieuw de verkeerden. De arts S. 
stond in zijn tuin en zag de vliegtuigen rakelings over de daken naderen. Hij kon de bemanningen 
zien zitten. Ze schoten met mitrailleurs. En toen vielen de bommen, op die vroege zaterdag-
middag, terwijl de mensen in Elsrijk aan de lunch zaten. Eén bom viel op de kademuur van de 
vaart tussen de beide zijden van de laan, de tweede op een schuurtje achter een blok huizen aan 
de zuidkant, bij de Surmontstraat. Het waren splinterbommen met een vreselijke uitwerking. 
Na de klap viel er eerst een stilte, een vacuüm. In heel Elsrijk waren ruiten gesprongen en gevels 
ontwricht, maar dat ene blok zag er luguber uit. Drie in de buurt wonende artsen haastten zich 
erheen. Dokter De Froe kwam als eerste aan. ‘Ik liep een van die huizen binnen, over het puin, 
en merkte dat ik bovenop iemand stond. Wat verder in het huis lag een jongetje dat uit zijn 
mond bloedde. Een brandend kacheltje was omgevallen, de kolen lagen smeulend over de vloer. 
Ik vroeg iemand, ze in de kit te scheppen.

Ook dominee Van Kuiken was aangekomen. Hij zag twee mannen die hij goed kende, te-
genover elkaar in een tuin zitten. Ze waren bezig geweest met het zagen van hout. Zij bewogen 
zich niet toen de dominee hen naderde; want zij waren dood. Door de luchtdruk waren hun 
longen gebarsten.
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Bij een van de huizen stond de tafel nog gedekt voor het middagmaal. Alleen een klein meisje 
zat nog aan tafel, huilend, de anderen lagen zwaar gewond tussen het puin. In een ander huis 
zat een verdoofde moeder naar haar dode kind te kijken. Ergens was een jongen zijn verstand 
kwijt geraakt. Wat de dokter en de dominee nooit hebben vergeten is het leuren met een ster-
vende jongen. Ze hadden hem hevig bloedend op een kamerdeur gelegd en brachten hem naar 
het eerste niet getroffen huis. ‘Die mevrouw wilde ons niet binnen laten – al dat bloed op haar 
kleed’ (de dokter). ‘Ook bij het tweede huis werd de jongen geweigerd; pas bij het derde huis 
mochten wij, door het raam, binnenkomen en de vloerbedekking, hoe prachtig ook, bederven.’ 
(de dominee).

De artsen Piersma en Sikkel maakten van hun benedenkamers eerste-hulpposten. Ook daar 
waren trouwens de ramen versplinterd. ‘Het zat vol gewonde mensen. Ze waren stil, verdoofd. 
Alleen de kinderen huilden.’ [13]

Geen Duitse officier dood, niet één enkele mof; ook geen ‘muizen’ of ‘meiden’. Geen flard van 
de Duitse verdediging aangetast. Maar twee kinderen en negen volwassenen dood, een groot 
aantal gewond, anderen voor hun leven bedroefd. De weduwe van een van de beide omgekomen 
houtzagers, die ’s morgens nog rustig haar mooie zwarte haren had gekamd, liep nu rond met 
in één tel grijsgeworden pieken die recht overeind op haar hoofd stonden – letterlijk te berge 
gerezen. In een oorlog zijn de slachtoffers gemakkelijker aan te wijzen dan de schuldigen ...
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VERBORGEN DRIJFVEREN

Twee thuisloze burgemeesters
Ober Stabzahlmeister Franke, die het zo uitermate slecht met burgemeester Westendorff kon 
vinden, haalde in oktober zijn gram door het huis aan de Bovenkerkerkade te vorderen. Tegelij-
kertijd kreeg de familie Haspels aan de Mr. Bardeslaan bericht dat het hele gezin de gemeente en 
zelfs de provincie moest verlaten. Zo had Franke in zekere zin het lot van de beide burgemees-
tersgezinnen aan elkaar geknoopt. Via plantsoendirecteur Broerse polste mevrouw Haspels bij 
de gemeente wat zij doen moest en Broerse kwam met het advies: het is zo’n chaos, doe maar 
net of je neus bloedt. En het gezin bleef zitten. Westendorff verklaarde later dat hij daar bij de 
Beauftragter in Amsterdam voor had gepleit en Haspels zelf bevestigde dat zijn tegenvoeter 
er vermoedelijk inderdaad voor gezorgd had dat zijn gezin in Amstelveen kon blijven wonen. 
Maar wat voor Haspels lukte, lukte voor Westendorff zelf niet. Zijn gezin vertrok naar familie 
in Amsterdam en hijzelf huurde een kamer in Amstelveen om dicht bij zijn werk te kunnen 
blijven. Maar dikwijls reed hij heen en weer, waarschijnlijk in zijn eigen auto en op benzine 
uit de schaarse voorraad van de gemeente. In die tijd openbaarde zich dat zijn vrouw ernstig 
en ongeneeslijk ziek was. In februari kocht Westendorff een huis aan de Amsterdamseweg 483 
zodat het gezin weer bij elkaar kon zijn. Dat was dan weer iets wat de familie Haspels niet kon, 
behalve die enkele keer in het verborgene.

Bezoek op de Mr. Bardeslaan
Terwijl de nsB-burgemeester de waardering van de bevolking won door het versieren van 
schuiten vol koolraap en ander voedsel, leed het gezin van burgemeester Haspels honger in het 
verborgene. Haspels kreeg geen salaris meer, geen uitkering, niets; het gezin was afhankelijk 
van het eigen spaargeld en steun van familie.

De verdreven burgemeester woonde op een groot aantal adressen, maar het meest zat hij 
bij vrienden in Breukelen. Daar – en ook op een adres in Amsterdam-Zuid – had hij wel ont-
moetingen met Amstelveners, o.a. met R. Hendrikse. Soms kwam hij illegaal naar Amstelveen, 
waar zijn gezin achter gesloten gordijnen leefde voor het geval dat hij zou komen; dan zou het 
te opvallend zijn om plotseling de gordijnen toe te schuiven. Haspels kwam meestal op de fiets, 
via een sluipweggetje tussen Breukelen en Ouderkerk. Eén keer kwam hij daar een Amstelvener 
tegen die hem ondanks de vermomming herkende, maar het spel meespeelde en zijn blik af-
wendde. Thuis vergaderde Haspels nog wel eens over gemeentelijke zaken, zoals met directeur 
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Broerse van de plantsoendienst over het noodzakelijk telen van groenten op boerenland, of met 
verzetsmensen als De Winter, Van Hulst, Hendrikse en Van der Laan. Als er een razzia op til 
was en het verzet was op de hoogte, kwam er altijd een berichtje naar mevrouw Haspels, voor 
het geval de banneling op bezoek was.

Mevrouw Haspels kreeg regelmatig stukken van de secretarie en het verzet, met de bedoeling 
dat zij die aan haar man zou doorspelen. Tot hij kwam borg ze die stukken onder haar kussen. 
Zij sliep dan slecht en was bang. Dikwijls kwam een koerier langs, de heer Plantinga, die door de 
provincie fietste met geld voor de spoorwegstakers; hij nam dan de papieren mee naar Breukelen.

Er kwamen wel mensen op bezoek bij het gezin van de burgemeester, en soms hadden zij hun 
verborgen, niet altijd even edele drijfveren. Mevrouw Haspels: ‘Wij hebben nare herinneringen 
aan die jaren. Er waren mensen waar je op kon rekenen, anderen die ons links lieten liggen. Er 
was een bevolkingsgroep die zich naar twee kanten dekte: naar de nsB en naar het verzet. Aan 
de mate van het bezoek van de Amstelveners konden wij zien hoe het verloop van de oorlog 
was. Hoe meer de capitulatie naderde, hoe meer mensen bij ons kwamen. Wij hadden bijna 
niets te eten, want terwijl anderen nog wel via de zwarte markt en door allerlei strooptochten 
aan voedsel kwamen, konden wij ons als burgemeestersgezin geen enkele zijstap veroorloven. 
Eén keer, in 1944, stond er iemand bij ons op de stoep die ons ervan kwam beschuldigen dat 
wij misbruik van onze positie maakten en onze schuur vol voedsel hadden. Ik zei: ‘Kom maar 
mee ...,’ en liet onze lege schuur zien. De geruchten waren niet helemaal juist: het was de schuur 
van Westendorff die vol stond.’

Het gezin Haspels leed gebrek. Toen de hongerwinter uitmondde in het hongervoorjaar, 
woog mevrouw Haspels – een lange vrouw – niet meer dan 92 pond. Nooit heeft Westendorff 
een poging gedaan het gezin te bezoeken; het zou ook niet aanvaard zijn en dat heeft hij waar-
schijnlijk wel aangevoeld. Haspels en Westendorff hebben elkaar ook nooit ontmoet. Zij waren 
elkaars schaduwen, aan twee zijden van een kloof.

Westendorff: ik ga er tòch aan ...
Eind december 1944 werd Westendorff ook burgemeester van Ouder-Amstel omdat de burge-
meester van de buurgemeente, baron Van Voorst tot Voorst, ziek was geworden. Deze waarneming 
gebeurde volgens Westendorff op verzoek van de zieke burgemeester zelf omdat in Ouderkerk 
natuurlijk genoeg bekend was dat Westendorff het de mensen niet moeilijk maakte.

Westendorff was zich intussen terdege bewust van zijn kwetsbare positie bij de ommekeer 
in de strijd. Veel nsB’ers wijzigden na Dolle Dinsdag hun houding, maar hun drijfveren wa-
ren minder edel dan zij het wilden doen voorkomen. Bij Westendorff was dat anders: hij had 
bijvoorbeeld altijd al mensen gewaarschuwd bij dreigende razzia’s en ging daar gewoon mee 
door. Maar soms liet hij zich ontvallen: ‘Wat zal er straks met mij gebeuren?’ En als hij mensen 
met het een en ander hielp, zuchtte hij: ‘Ach, ik ga er tòch aan, òf door de Duitsers, òf door de 
Nederlanders; dus kan ik net zo goed een beetje aardig zijn ...’ En tegen zijn ambtenaren zei hij: 
‘Jullie kunnen van mij alleen maar vertellen dat ik een nsB’er ben geweest, maar nooit dat ik 
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slecht was.’ Tot de taken die hij zich als rechtgeaard nsB’er had gesteld behoorde het collecteren 
voor Winterhulp. Dan trok hij zijn nsB-pak aan en ging in vol ornaat met zijn rode busje en 
lichtgevende molenspeldjes langs de deuren. Zo stond hij in november 1944 op de stoep van de 
hervormde pastorie van Ds. Van Kuiken. Het dienstmeisje liet hem binnen in de huiskamer, 
bood hem een stoel aan en ging de dominee halen. En daar zat Westendorff, met het volle gezicht 
op een radiotoestel, dat in een ver verleden al had moeten zijn ingeleverd. Het buitenkansje van 
die ontdekking gooide hij de dominee schielijk voor de voeten, toen die binnenkwam: ‘Weet 
u dat u met uw leven speelt?’ En zelfs Van Kuiken kon niet zo praten, of hij moest het toestel 
inleveren, nog diezelfde avond; anders zou het misdrijf worden aangegeven. Nu had de dominee 
geen zin om voor een radio zijn leven in de waagschaal te zetten. En daar ging Westendorff met 
zijn busje en Van Kuiken met zijn toestel. Maar voor Winterhulp had de dominee niet geofferd: 
‘We hebben al moeite genoeg met het in leven houden van de parochianen ...’

Meewaaien met de wind
Er was iets eigenaardigs aan de hand met gemeente-secretaris Van Siks. Rond Dolle Dinsdag was 
hij ziek geworden en op 7 december had hij nog eens ziekteverlof aangevraagd. Van Siks had zich 
naar het oordeel van de meeste ambtenaren nogal eens Deutsch-freundlich gedragen. Het kan 
zijn dat hij zich beklemd voelde raken tussen de partijen en het de gemakkelijkste weg vond om 
maar niet op het gemeentehuis te komen. Tegelijk had Ober Stabzahlmeister Franke een hekel 
aan hem, zoals aan iedereen, en als pesterij zijn huis aan de Amsterdamseweg gevorderd. Na de 
Kerstdagen informeerde de sd bij Westendorff naar de secretaris en gaf order dat deze zich bij 
het sd-kwartier in Amsterdam moest melden. Westendorff raadde Van Siks toen aan, onder te 
duiken en vertelde de volgende dag aan de sd’ers die Van Siks kwamen halen dat de secretaris 
na de Kerstdagen niet was teruggekeerd van een familiebezoek. De gemeente-arts constateerde 
vervolgens een zogenaamde ernstige zenuwoverspanning bij Van Siks, waarna de burgemeester 
zijn secretaris voor twee maanden met ziekteverlof stuurde. Nu had Van Siks wel redenen tot 
spanning. Bij het keren van het tij zat hij waarschijnlijk in zijn maag met zijn sollicitatie naar 
het burgemeesterschap van Texel, die hij onder protectie van de nsB-commissaris der provincie 
Backer had durven schrijven. En bij de Duitsers was hij óók nog eens de gebeten hond. Het 
was maar het gemakkelijkste, weg te blijven, onder het goed klinkend motief ‘onderduiken 
voor de vijand’.

Ook directeur Haas van gemeentewerken raakte goed in de war. Tot Dolle Dinsdag had hij 
alles gedaan om het de nsB-burgemeester naar de zin te maken en hij stond bekend als regelrecht 
pro-Duits. Maar nu draaide hij mee met de wind en begon Westendorff tegen te werken. Zijn 
personeel had hem door en kon geen enkel respect voor hem opbrengen. Haas begon zijn werk 
te verwaarlozen, liet alleen nog privé-karweitjes uitvoeren, kwam niet eerder dan om tien uur ’s 
morgens op kantoor en vertrok al weer rond het middaguur. Hij paaide de arbeiders door ze in 
de watten te leggen en extra verlofjes te bezorgen, waarmee hij de opzichters tot wanhoop bracht.

Langzamerhand werd het een puinhoop op de dienst, vooral omdat waarnemend directeur 
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Jan van Hulst moest onderduiken. Op 26 februari meldde Haas zich ziek. Het meedraaien met 
de wind had hem blijkbaar duizelig gemaakt!

De nsB-wethouder Paf had na Dolle Dinsdag besloten, met zijn Duitse vrouw naar Duitsland 
te gaan, omdat zij – zei hij – ziek was. Hij liet niets meer van zich horen. Zo raakte Westendorff 
het hele trio kwijt waarop hij aan de top had kunnen steunen. Op 18 januari schorste hij Paf, 
die daarna toch weer opdook en zich verweerde. Maar Westendorff had geen vertrouwen meer 
in zijn nsB-wethouder: die was gedeserteerd. Juist in die tijd werden – aldus Westendorff – de 
hoogste eisen gesteld aan het moreel van de nationaal-socialisten. Als Paf niet het lot wilde delen 
van het Nederlandse volk, was de consequentie dat hij voor zijn taak als wethouder niet deugde. 
Hij had een keuze moeten doen en die keuze had geen andere kunnen zijn dan zich te voegen 
bij zijn landgenoten. Geen nsB-wethouder dus meer; maar wel een extra druk op de schouders 
van Graaf van Limburg Stirum, die zowel de taak van Haas als van Paf moest overnemen; maar 
daarmee ook meer rust en evenwicht bracht in de gemeentegelederen.

Politie – kan dit nou wel?
De politiemensen moesten regelmatig in de polder de briefjes rondbrengen met de oproepen 
voor de boeren om zich met hun wagens op Schiphol te melden. Het was een vervelend karwei. 
Op een dag stapten de opperwachtmeesters Jonas en Boshuizen van hun fiets en overlegden met 
elkaar: ‘Kán dit nou wel?’ Dan weeg je af: wie lijdt eronder dat die boer moet rijden. Je probeerde 
dan maar wat regelend op te treden; een arme donder sloeg je over. We praatten onderling met 
elkaar over die dingen. We waren daar wel kameraadschappelijk in.’ [107]

In de hongerwinter trokken de agenten net als iedereen de polder in om aan eten te komen. 
Maar juist de politie kon z’n mensen niet missen. Wachtmeester Van der Hurk was onderge-
doken na de overval op het bevolkingsregister, een andere agent was ook ondergedoken en 
een derde zat vast aan de andere kant van het front. Men vond er wat op: twee wachtmeesters 
fourageerden voor het hele korps en de anderen deden hun dienst. Het was de manier waarop 
heel wat ambtelijke burelen deze winter draaiden.

Verstokte fanaten
Er was in Nieuwer-Amstel een clubje nsB’ers dat zich na Dolle Dinsdag nog eens extra agressief 
opstelde. Ze kliederden ongeremd hakenkruizen en leuzen tegen de bolsjewieken op de trottoirs 
voor de huizen van verdachte Oranjeklanten en bekladden zelfs de stoep van het raadhuis. De 
kleine kwebbelaar Kalle en zijn vriend Sodde hielden het hoofd fier omhoog. Kalle eeuwig 
met zijn hoed achterop zijn hoofd en een sigaar in zijn bleek gezicht, bleef neuriën en liep wat 
triomfantelijk, zo van: ‘Ik ben nsB-er en mij kan niets gebeuren.’

Toen in de nazomer van 1944 bus H nog reed, gingen de kameraden met hun kameraadskes 
nog wel gezellig uit in Amsterdam. Op een middag keerde de bus terug uit de stad, vol kou-
tende nsB’ers. Er viel een stilte toen Betty Yardin Millord instapte, de vrouw van een gevangen 
verzetsman! Zo iemand mocht je onbekommerd treiteren. Derhalve stak kameraad Kalle zijn 
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been uit om haar te laten struikelen. Maar Betty was niet alleen; achter haar stonden Piet de 
Winter en zijn vrouw, die Betty een beetje onder hun hoede hadden genomen na de arrestatie 
van Tom. Piet en Tom waren oude vrienden; wellicht had De Winter geweten van Toms werk, 
zoals hij zoveel draden in handen hield. In de gespannen sfeer van bus H nam hij Betty zwijgend 
in bescherming. ‘We komen je ruiten ingooien’, raasden de kameraden tegen Betty. Uit hun 
reactie bleek dat zij er geen idee van hadden wat voor een man De Winter was. Die avond kwam 
Piet voor de zekerheid waken in Betty’s huis, maar de kameraden hadden ingebonden. Ze wisten 
dat ze het aan de stok zouden krijgen met Westendorff, die het al voor haar had opgenomen toen 
haar nsB-buurtgenoten haar schoonheidspraktijk – die ze uit geldnood had opgezet – hadden 
uitgemaakt voor een broeinest van anti-nsB-roddel. De Winter en Westendorff als beschermers: 
’t kon verkeren!

Een wonderlijk adviescollege, boerenwacht en hulppolitie
Toen het zover kwam dat zwarthandelaren schapen gingen slachten op het land van de boeren en 
de stukken meenamen met achterlating van de ingewanden, was het tijd om een boerenwacht in 
te stellen. Maar binnen de spertijd, die in de hongerwinter om tien uur inging, mocht niemand 
buiten zijn. Er was dus een Ausweis nodig. De spertijd was vooral ook een moeilijkheid voor de 
verzetsmensen, die er door werden beknot in hun ontmoetingen en activiteiten. Kweker Hoffman, 
de ondercommandant van Piet de Winter, ging op bezoek bij Westendorff: ‘Burgemeester, er 
wordt ’s nachts enorm veel gestolen bij de boeren. U zou de mensen vergunning moeten geven 
om te posten.’ Toen zei Westendorff iets eigenaardigs: ‘Ik heb mensen nodig die me raden wat 
ik doen moet in dit soort gevallen: goede raadgevers, desnoods uit het verzet.’

Nu, Hoffman wist wel zo iemand, en zo zaten Piet de Winter en Westendorff op een dag 
tegenover elkaar in het raadhuis. Ze kenden elkaar al. De Winter had vanwege zijn officierseed 
opnieuw vrijstelling van de burgemeester gekregen van het werken op Schiphol. Er groeide een 
merkwaardige vertrouwensrelatie tussen die twee. Westendorff wist dat De Winter de leiding 
had van het verzet in de streek, maar vond dat in de barre omstandigheden van de hongerwinter 
alle zeilen moesten worden bijgezet, desnoods ook van de illegaliteit, om de bevolking in leven 
te houden. Hij nodigde De Winter daarom uit, in een adviescollege zitting te nemen dat hem 
moest bijstaan in het zoeken naar mogelijke oplossingen voor de levensgrote problemen. Voor 
deze adviesraad werden Amstelveense geestelijken en nog enkele notabelen uitgenodigd, onder 
wie mr. Boelens.

Zo begonnen de vergaderingen van dit wonderlijk college van dominees, pastoors en ver-
zetsmensen onder leiding van de nsB-burgemeester. Het voornaamste onderwerp was steeds 
de voedselvoorziening. Alle draden van de gemeentelijke en kerkelijke strooptochten kwamen 
in de adviesraad samen en werden er soms door gecoördineerd.

Wat de meeste leden waarschijnlijk niet wisten, was dat de samenwerking tussen Westen-
dorff en De Winter veel verder ging. Westendorff kreeg via relaties bij sd-chef Lages van Am-
sterdam toestemming om een hulp-politiekorps te vormen, mits het betrouwbaar zou zijn en 
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ongewapend. Binnen een week hadden zich toen 400 mannen gemeld, een groot deel via de 
verzetsleiding. Westendorff schreef zelf de nachtvergunningen uit. Die mannen gingen voor 
een deel de Duitse installaties tegen de toenemende sabotage beschermen, voor een deel liepen 
ze wacht in de straten van Amstelveen en een ander deel ontwikkelde zich tot de Boerenwacht. 
In feite bewaakte dus het verzet de Duitse steunpunten, wat geweldige mogelijkheden gaf tot 
spionage. Westendorff [m]: ‘In mijn hart was ik ervan overtuigd dat ik in feite nu hoofd van 
een illegaal korps was geworden, terwijl aan De Winter en Hoffman de eer toekomt dat ze mij 
voor hun karretje hadden gespannen!’ Ook korpschef Busser was op de hoogte van het spel. 
De boerenwacht werd hoofdzakelijk door de boeren zelf gelopen. Zij kregen hun Ausweise 
veelal van bureauhouder Zwetsloot in Uithoorn en verdeelden de wacht in overleg met elkaar. 
Meestal liepen ze in koppels van twee over de polderwegen. Elke hoeve was één nacht per week 
verantwoordelijk voor een bepaald rayon. Soms werden er rovers betrapt – of waren het verzèts-
mensen die de koe uit de stal bij Koster hadden gehaald en moesten prijsgeven?

In de bebouwde kom liepen burgers, onder wie de verzetsmensen. Meestal was er geen 
sterveling op straat. Het waren saaie en tegelijk angstwekkende, aardedonkere, vaak doodstille 
nachten, met soms de lugubere vuurkolom van een v-1 tegen de hemel, of de lichtflitsen van de 
zoeklichten. ‘Dan liep je te filosoferen: wanneer zal dit alles eindelijk afgelopen zijn – en hoe 
zal de maatschappij er dan uitzien!’ [9]

De landwacht ingebonden
De landwachters gingen in 1944 nog akelig te keer, als gevaarlijke kwajongens die zich nog even 
wilden uitleven vóór het doek zou vallen over hun machtstermijn. Het was Westendorff een 
doorn in het oog dat de Landwacht niet ressorteerde onder de burgemeester en hij de heren dus 
niet in de hand kon houden. Als plaatsvervangend burgemeester van Ouder-Amstel maakte hij 
mee hoe men ook dáár te keer ging. Uiteindelijk stapte hij naar de sd en protesteerde tegen het 
‘ongedisciplineerd optreden’ van de Landwacht in beide gemeenten en hij kreeg het voor elkaar 
dat de heren moesten inbinden. Dit verklaart de betrekkelijke rust die althans in dit opzicht 
tijdens de hongerwinter in Nieuwer- en Ouder-Amstel heerste.
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Afhankelijk
Het werd heel stil rond de Joden. Razzia’s op hen waren er niet meer, eenvoudig omdat het 
probleem was opgelost: de Joden waren gedeporteerd, doodgemarteld, tewerkgesteld of on-
dergedoken. In de holen van hun duikadressen raakten ze langzamerhand verstild en verloren 
hun trots, afhankelijk als ze waren van anderen. Er was veel verschil in hun behandeling: de 
meeste gastgezinnen toonden respect en deden alles wat ze konden om hun onderduikers zoveel 
mogelijk te helpen in hun somber bestaan. Ze deelden hun eigen eten eerlijk en vroegen weinig 
of geen geld. Maar er waren ook uitbuiters, zoals die Amstelveense boer die een kleine Joodse 
onderduiker had. Toen de slager kwam slachten in de stal – voor het verzet of welk doel dan ook 
– wreef die boer in zijn handen waar de Jood bij was, en zei: ‘Dat kereltje is me veertigduizend 
gulden waard; dat krijg ik van hem als ik hem door de oorlog sleep.’ De kleine onderduiker 
stond er stomgeslagen bij; wat kon hij anders dan zwijgen?

De Joden op het platteland hadden het doorgaans beter dan in de stad. De mensen in de 
rijtjeshuizen kregen zelf nauwelijks voedsel – hoe moesten ze het dan aan hun Joden geven? Snel 
sloop de honger de Joodse schuilplaatsen binnen. En dan was er de kou. In de kelders en zolder-
kamers waar de onderduikers hurkten was zelden een kachel. Soms konden ze neerzitten in de 
huiskamers, als daar de gordijnen gesloten werden, en hun handen uitstrekken naar het kleine, 
spaarzaam gloeiende potkacheltje; als dat nog brandde. Waarom was juist déze winter zo koud?

Razzia’s waren er nog wel – en in toenemende mate – op de ontduikers van de arbeidsdienst. 
En dan werden er natuurlijk óók Joden gevonden, tot genoegen van de sd en de nsB-buren. En 
hoeveel verraad werd er gepleegd? – hoeveel losgemartelde bekentenissen speelden een rol? Dan 
kwam de sd met kennis van zaken aan de deur; zocht, vond meestal. Schimmig en verslagen 
kwamen de Joden aan het licht, met broodmagere ruggen in scheefzakkende regenjassen, en 
werden in de brutale sd-wagens geduwd om voor altijd te verdwijnen.

Jo Lodewijk-Poolman, die in haar dagboek zoveel aandacht had gewijd aan de Joden, deed 
er het zwijgen toe. Ze zal meer geweten hebben dan zij neerschreef, om niemand in gevaar te 
brengen. Er werd trouwens steeds meer gezwegen over de Joden, waarschijnlijk omdat men 
voelde dat hun verborgenheid geen taal meer duldde. Maar voor een groot deel van de bevol-
king was toch de eigen zorg om het bestaan de oorzaak waardoor ze het probleem van de Joden 
verkleinden. Ergens in de concentratiekampen zouden de Joden het vast bar slecht hebben, 
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maar in Nederland was het ook bar slecht. Wie had gehoord of durfde denken aan een totale 
vernietiging van de Semieten? Het gerucht schoof je weg achter je eigen honger.

Intussen werden de Joden op grote schaal uit de Nederlandse kampen naar Duitsland 
getransporteerd. Daar was ook mevrouw Rood bij – tante Sap, zoals Tineke Guilonard haar 
noemde – die in 1943 de kans om uit Westerbork te ontsnappen had laten gaan. Haar man, oom 
Ies, was opnieuw opgepakt en al eerder op transport gesteld. Korte tijd voor haar deportatie 
schreef tante Sap een brief aan Tineke in Vught – een bericht dus van het ene naar het andere 
concentratiekamp! – waarin ze verzuchtte: ‘Had oom Ies ook maar zo’n doopbewijs gehad!’ 
Zelf had zij in 1942 van Tineke en haar vrienden een vals doopbewijs ontvangen. Maar nu had 
zelfs dit valse papier haar niet kunnen redden van transport.

De gemengde Joden die in het Bosplan werkten werden daar na Dolle Dinsdag weggehaald. 
Voor zover bekend kwamen ze terecht in Westerbork, of moesten ze in de Westhaven van 
Amsterdam aardappels sorteren die uit de ruimen van binnenschepen waren gelost. De heer 
Jacoby prees zich gelukkig tot de laatste groep te behoren, al was het werk tussen de deels rotte 
aardappels buitengewoon vies. De goede aardappels gingen naar Duitsland op boten met grote 
spandoeken waarop stond ‘Liefdegiften uit Holland’ – een spreuk die ook de schepen sierde 
met het meubilair van de weggevoerde Joden.

Soms kreeg Jacoby een zak van de halfrotte aardappels mee naar huis – een rijkdom, die in 
de plaats kwam van het groente-afval en de stronken van de afgestroopte spruiten die bazen van 
de Heidemaatschappij uit het Bosplan hun hadden toegestopt.

De inzet van Mies
Mies leefde nog steeds per uur. In het telkens door de vorderingen opgejaagde huishouden van 
het gezin N. moest zij vijftien mensen zien te voeden. Eind oktober kon de familie terugkeren 
in het huis aan de Van der Veerelaan, en ook de Joodse onderduikers nestelden zich weer op hun 
oude plekjes. Toen de Duitsers in december dekens vorderden in de gemeente, schoof Mies het 
klaarliggende bordje ‘difterie’ voor het raam en dat hield de heren zoals altijd op verre afstand.

Mies en N. begonnen lange fietstochten te maken om voedsel te schooien. Soms fietsten ze 
helemaal naar een adres in Wieringerwerf – een lange dagtocht. De volgende dag keerden ze 
dan terug met tassen vol groenten. Ook naar het zuiden trokken ze, Mies in een wit schort 
van kraamverpleegster en zogenaamd op weg voor moeders en babies. De ‘babies’ thuis zagen 
reikhalzend uit naar het voedsel dat het witte schort had opgeleverd.

Mies had ook honger. Een keer, alleen terugkerend uit Wieringerwerf, werd ze er ziek van 
en moest langs de kant van de weg gaan liggen. Haar fiets bond ze vast aan haar been. Na wat 
geslapen te hebben, wist ze een fles melk te ruilen voor twee winterwortels die ze opat om weer 
te kunnen fietsen.

Toen er geen brandstof meer was, sloop ze ’s nachts regelmatig het huis uit om kolen te stelen 
van een berg steenkool van de Duitsers bij de Dijkgravenlaan. ‘We werden brutaal bij de beesten 
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af; wat zijn we aan het jatten geweest.’ [23] Maar de onderduikers konden hun ‘nageltjespap’ 
weer krijgen – gekookt van ongezeefde haver, nog vol kafnagels die iedereen uit zijn bord moest 
vissen. En toen de berg kolen verdwenen was, begon Mies, met N., bomen om te zagen in de 
buurt. Zo sleepte ze haar grote gezin de winter door, met geen haar op haar hoofd denkend aan 
wat voor beloning dan ook. En dikwijls verdween ze stilletjes terwijl niemand wist waarheen. 
Dan was ze weer koerierster.

Een tweede Jezus
Fred Wolff en zijn vrouw konden niet in de Pauluskerk blijven en moesten terug naar T. – in 
het huis waar al een inval was geweest en waar Dolf Gazan was opgepakt. Ze sliepen amper 
van angst. En van honger; want de familie T. had op den duur geen eten meer. En van zorg om 
hun twee kleine zoons: Tommy, die nu vijf jaar moest zijn, en Eddy van bijna vier. Leefden ze 
nog – en waar? Taal en teken kreeg je niet; dat was te gevaarlijk. Van honger en spanning woog 
mevrouw Wolff nog geen tachtig pond meer, maar gelukkig was er nog plaats bij boer De Groot. 
Mies kwam hen halen. Ze zette mevrouw Wolff, die niet meer lopen kon, op de bagagedrager 
van haar fiets en zo trok de kleine stoet naar het Jeruzalem van de tedere gereformeerde boer. 
Ze kwamen aan op het etensuur. Er zaten zestien mensen om de tafel, onder wie negen Joden 
en twee andere onderduikers. Misselijk van de honger stonden Fred en Gerda in de kamer en 
staarden naar de avondboterham: vers, eigengebakken brood. Zoiets hadden ze in geen jaren 

Jan van Hulst na de dood van zijn vrouw 

Paula Horowitz. In zijn onderduiktijd liet 

hij zijn baard staan. 
foto: mevr. m. mater-van hulst, amsterdam
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gezien. ‘Willen jullie een boterham?’ vroeg Jannetje de Groot. ‘Nee,’ zeiden ze. Want ze durfden 
niet te zeggen dat ze die dag niets anders gegeten hadden dan een miniem kwakje pulp uit de 
gaarkeukenportie van T. Opnieuw kon Fred niet slapen; hij zag alsmaar dat brood voor zich.

De Groot spreidde zijn vleugels behoedzaam over het echtpaar uit. Mevrouw Wolff kreeg elke 
dag extra peterselie omdat ze vitaminegebrek had. Toen de boer ook nog zijn eigen ondergoed 
afstond aan een oude Jood die reuma had, riep Fred eerbiedig uit: ‘U bent een tweede Jezus!’

Als er iemand ziek was, kwam dokter Sikkel. Op het dieptepunt van de hongerwinter hield 
hij zelfs elke week spreekuur in de kelder van de boerderij. Op 12 februari 1945, een dag des 
Heeren, dacht iedereen dat het afgelopen was met het kleine Jeruzalem. Want er was een razzia; 
de Amstelveenseweg werd afgezet en mannen en jongens werden voortgedreven naar de Schip-
persschool. Eén van die mannen vluchtte radeloos het erf van De Groot op en stoof het huis 
binnen, nagezeten door een sd’er. Maar wat iedereen vreesde gebeurde niet. Om welke reden 
dan ook haalde de Duitser plotseling zijn schouders op en ging terug. Alsof al die verbijsterde, 
verborgen ogen hem ertoe hadden gedwongen.

De overval bij Van Hulst
Wie verraadde dat Jan van Hulst onderduikers herbergde? Het was begin januari 1945. Paula 
van Hulst-Horowitz lag in het Prinsengrachtziekenhuis; haar nierziekte was verergerd. Tot de 
onderduikers behoorden Frits Waterman en zijn vrouw Kitty. Ongetwijfeld was hun invalshoek 
bij de familie Van Hulst de muziek; Paula Horowitz was immers violiste en Frits Waterman 
speelde na de oorlog in het Sweelinck-kwartet! Van Hulst had een geniale schuilplaats gemaakt: 
een tweede wand langs de hele dwarsdoorsnede van de zolder, met een toegang via een kast. Na 
het zieker worden van zijn vrouw had hij zijn oudste dochter in vertrouwen genomen. Myriam 
was in juni pas dertien geworden, maar oorlog maakt vroeg wijs, vooral als je vader verzetsman 
is en je moeder Joodse en ziek. Myriam begon voor de onderduikers te zorgen, en ook voor haar 
jongere zusjes Hannah en Alexandra. Maar tante Kitty zat ook niet stil; op die januarimiddag 
deed ze de was in de keuken. Frits Waterman en Vera Cohen, de derde onderduikster, zaten bij 
Myriam in de huiskamer, Alexandra was naar een vriendin en vader Jan was op bezoek in het 
ziekenhuis.

Myriam weet het nog precies: ‘Plotseling sprong de sd achter over de tuinschutting. De 
onderduikers vlogen als gekken naar de zolder. Ik stopte gauw mijn handen in het sop om die 
was te kunnen verklaren. De sd’ers troffen twee timide kinderen aan; we konden gelukkig onze 
paniek verbergen. Ze onderzochten alles en vonden niets. Vader was specialist in het maken 
van de meest fantastische bergplaatsen; de schuilplaats was perfect. De godganse dag bleven 
die mannen in ons huis zitten. Ze dwongen mij, iedereen af te bellen of vader daar was*. Ze 
wisten precies alle adressen. Die Duitser hield telkens zijn pistool tegen mijn oor en dreigde: 
‘Als je niet zegt wat ik je vraag, schiet ik je dood!’ Tenslotte moest ik het ziekenhuis bellen. ‘Als 

* Van Hulst had als onderdirecteur gemeentewerken nog telefoon
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hij daar maar weg is,’ dacht ik in paniek. Maar de conciërge zei: ‘Hij loopt juist langs, ik zal 
hem even roepen.’ Ik had spaghettibenen. In ’t Frans zei ik tegen vader dat hij niet thuis moest 
komen. Die Duitser had het niet verstaan en wilde dat ik het vertaalde. Ik verzon dat ik altijd 
Frans ging praten als ik zenuwachtig was, en hij vergat, verder te vragen.

Om zeven uur ’s avonds vertrokken ze, pissig. Ze namen mij mee en lieten me drie straten 
verder los. Hannah was al naar vrienden van ons. Ik liep maar wat rond tot Hendrikse, die was 
gaan zoeken, me van de straat plukte.

Intussen zaten de onderduikers in hun schuilplaats. Vera Cohen had diarree en kon niet 
naar de w.c., noch mocht ze lawaai maken. Het was bijna onhoudbaar. Van verre bespiedde 
Hendrikse het huis en zag dat er een politie-agent voor de woning was achtergelaten. Hij liep 
op de man toe, duwde hem zijn revolver onder de neus en zei: ‘Als jij hier weggaat, help ik jou 
onderduiken.’ De agent ging weg, verried niets en dook inderdaad onder.

Intussen was Van Hulst bij Hendrikse aangekomen. Samen naderden ze omzichtig het 
huis aan de Rodenburghlaan, gingen binnen, verlosten de onderduikers uit hun schuilplaats 
en brachten ze naar de Van IJsselsteinlaan. Even later arriveerde dokter De Froe, die hielp de 
papieren van zijn vriend Van Hulst naar Hendrikse over te brengen. Het was die nacht druk in 
huize Hendrikse. Mevrouw Hendrikse liep zorgend rond en het was bijna gezellig. Bijna – want 
de onderduikers zaten er verdoofd bij. ‘De Joden waren zo verschrikkelijk schuw, in die tijd ...’ 
[8] Midden in de nacht werden ze naar een nieuw adres gebracht en Jan van Hulst dook onder 
bij de familie Van der Klei aan de Amsterdamseweg.

Op de zolder in de Rodenburghlaan zou het nog lang naar diarree ruiken ...

De begrafenis van Paula Horowitz
Ruim een maand later, op 19 februari 1945, stierf Paula Horowitz. Myriam hoorde het op haar 
logeeradres bij Hendrikse. In haar eenzaamheid kon zij niets doen dan haar accordeon pakken 
en de Russische en Franse liedjes spelen die Paula Horowitz haar geleerd had; een vreemd ge-
hoor voor de protestanten rondom haar, met hun zo heel andere traditie van stilte rondom de 
dood. Jan van Hulst kwam uit zijn schuiladres om zijn vrouw te begraven. Het was gewaagd 
en daarvan was hij zich bewust. Hij had een zelfgemaakt karretje meegenomen op twee velgen 
en met een fiets ervoor. Met zijn drie dochters legde hij de kist op het karretje en bedekte die. 
‘Vader duwde de fiets en wij liepen met ons drieën achter de kist en hielden die tegen. Het was 
een harde winter, spiegelglad. Zo liepen we van de Prinsengracht naar Zorgvlied. Onderweg 
riep een slagersjongen: ‘Hé zeg, het lijkt wel een begrafenis!’ [70]

Wat de kinderen niet wisten, was dat drie vrienden van hun vader hem op enige afstand 
volgden om hem dood te schieten als hij zou worden opgepakt. Hij had dat zelf gevraagd, omdat 
hij besefte dat hij zou kunnen doorslaan als hij gemarteld werd. Eén van die vrienden was Gob 
van der Veen, de broer van Gerrit, die bij zijn zuster Dora gelijk met Jan zat ondergedoken. Een 
andere was de fotografe Emmy Andriesse; zij was het die de revolver in haar tas had.

De begrafenis vond in het diepste geheim plaats. De directeur van de begraafplaats, Jans 
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collega Broerse, had gezorgd dat er ergens een gat gehakt was in de bevroren grond. Dat gat 
was alleen nog niet groot genoeg en Jan en zijn dochters bikten zelf verder. Twee hoveniers van 
Zorgvlied kwamen helpen. ‘... Zo hebben wij moeder echt zelf ter aarde bezorgd! Het was heel 
goed en volledig, op die manier. Met ons vieren hebben we in grote saamhorigheid intens om 
haar gerouwd.’ [70]

Paula Horowitz had een afscheidsbrief geschreven. Daarin vroeg ze aan haar dochters, niet 
het Duitse volk in zijn geheel af te wijzen; want dat volk had ook Goethe, Schiller, Bach en 
Beethoven voortgebracht ...

Verborgen klaagzang
Op 4 februari 1945 kreeg Mies een briefje dat ondertekend was met A.H.: ‘Wil je naar Fopma in 
de Jan Benninghstraat gaan?’ Wie A.H. was heeft Mies nooit geweten. Ze trof de familie Fopma 
aan met het lichaam van een overleden – waarschijnlijk Joodse – onderduiker. De moeilijkheid 
was dat niemand wist dat daar iemand was; hoe kon je zo iemand dan het huis uitdragen? Dokter 
Bots gaf een verklaring af dat de dode een oom van Fopma was geweest, wat helaas betekende 
dat de bonkaarten moesten worden ingeleverd, maar het was niet anders. Mies en Fopma ver-
zorgden een nette begrafenis. De buren in de straat moeten vreemd hebben opgekeken toen 
zich plotseling een kleine rouwstoet in beweging zette: een paard-en-wagen die het lichaam van 
de ‘oom’ vervoerde en de kleine familie Fopma met Mies lopend daarachter, richting Zorgvlied. 
Zo waren er meer van die heimelijke dodentochten, soms in de nacht op handkarren, ook wel 
naar de begraafplaatsen in Ouderkerk. En de gastfamilies van de gestorvenen rouwden een 
plaatsvervangende rouw; want de bloedverwanten van de doden leefden onwetend op verborgen 
plaatsen hun eigen moeizaam bestaan, of waren al gestorven in een concentratiekamp.

Toen de bevrijding al naderde, stierf de dochter van de Joodse vrouw die ondergedoken was 
bij Betty Yardin Millord. Eerst had haar man zich voor de trein gegooid, nu had de honger haar 
dochter gedood. Toen ze het bericht hoorde hief ze, naar Oosters gebruik, luide klaagzangen 
aan. De nsB-vrouwen, die zich nog altijd halsstarrig verzamelden in de erker van het Wa-huis, 
keken luisterend op van hun breiwerk. Betty moest de rouwende Joodse door elkaar schud-
den om haar tot zwijgen te brengen. Toen bracht ze haar naar Amsterdam, naar haar andere 
dochter. Achterop de fiets, terwijl Betty voortzwoegde, bleef de dame zachtjes jammeren; de 
oeroude Joodse klaagzangen werden meegenomen door de wind, die altijd blies over de lange, 
kale Amstelveenseweg.
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Dagboek
L.: 5 oktober: Vanaf 9 oktober krijgen we geen stroom meer. Dus dat betekent dat we vanaf half zeven 
in het donker zitten. ’t Is toch in Godsnaam te hopen dat dit niet te lang meer duurt.

P.: 7 oktober: Maandag aanstaande geen electriciteit meer, wat moeten wij in de winter beginnen 
zonder licht! Alle mensen lopen te slepen met bomen en takken, ze halen ze overal langs de weg uit de 
grond. Hier op de Wandelweg staat bijna geen boom meer, en zo is het overal.

L.: 7 oktober: Zout is vrijwel niet meer te krijgen. Van onze vrienden in Amsterdam hoor ik niets 
meer. En je hebt het ook zó druk met eten klaarmaken dat je letterlijk nergens meer tijd voor hebt. 
10 oktober: Gisteren onze eerste lichtloze dag. Nou, ’t is een sof. Je kunt absoluut niets doen. Hoogst-
waarschijnlijk worden 1 november de scholen gesloten, en krijg ik nog maar 10 uren uitbetaald.

P.: 10 oktober: We zitten ’s avonds in het donker en gaan om acht uur naar bed.
L.: 14 oktober: Nog een dag of tien en we krijgen ook geen gas meer. Dan komt er weliswaar een 

centrale keuken, maar je krijgt maar driekwart liter per persoon en dat is voor de meeste mensen 
veel te weinig. Suiker is er nu helemaal niet meer. We hebben nu een lamp, ’s avonds, met een beetje 
olie. Ik voel me niet goed, lusteloos en vervelend. ’t Wordt echt herfstweer. We doen nu ’s avonds een 
kaartspelletje, want je kunt onmogelijk wat anders doen bij zo’n olielampje. 22 oktober: We hadden 
een extra’tje: een pond paling van de gemeente voor ƒ 2,35. ’k Heb al twee keer appels gehad en één 
keer een paar kousen. Men is bezeten van hout, want kolen krijgen we niet meer. Men sloopt alles 
wat los en vast zit. Zelfs de brugleuningen en de banken in het parkje zijn weggehaald. ’t Moet niet 
gekker worden, straks beginnen we nog aan het meubilair! 24 oktober: We moeten nu koken op het 
kacheltje in de kamer. Je bent er de hele dag mee bezig. Als Jan en Mies naar de boer zijn geweest, 
hebben we weer wat aardappels en groenten.

P.: 24 oktober: Morgen geen gas meer. Gisteren is de centrale keuken geopend, iedereen liep met 
een pan of emmer om eten te halen.

L.: 31 oktober: Ons zilver zit nu onder de grond. Jouw kleren heb ik allemaal in de motzak. 3 
november: Er gaan geruchten dat we na de 20ste geen water meer krijgen. Gelukkig heb ik dan nog 
de regenton. Van het koken word je doodmoe, je bent de hele dag bezig, en je dag is maar kort want 
na half zes kun je niets meer doen. Boter is nu ƒ 40,- per pond. 11 november: het broodrantsoen is nu 
gedaald tot 1400 gram per week, ’t vleesrantsoen tot 125 gram, boter ook tot 125 gram en kaas 50 gram 
per week. Boter vrijwel niet te krijgen. Aardappels 2 kilo per week. Alleen taptemelk. Suiker, stroop 
of jam is afgelopen. 15 november: Regen en storm. We hebben tot het eind van de maand brandstof en 
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dan is het op. 19 november: Wat mij opvalt: nu de mensen zelf narigheid hebben, hebben ze geen tijd 
meer voor anderen. 26 november: De mensen worden kribbig en akelig van spanning. We krijgen vet 
noch boter, geen peulvruchten en geen grutterswaren. Er is geen melk meer te krijgen. Vanaf morgen 
krijgen we geen zout meer. B. heeft hout van Schiphol gekocht en daar krijgen we nu ook van.

P.: 26 november: In Amstelveen moeten de mensen hun kleren inleveren aan de Duitsers.
L.: 28 november: Vandaag was er hier textielvordering. Een volledig herenonderpak, wollen 

sokken, hoge schoenen, overjas of regenjas, wollen vest of pullover, deken. Ik ben niet gegaan. Ik vond 
het volkomen overbodig, de heren de boel nog achterna te brengen ook. 2 december: Vanaf morgen 
krijgen we maar een half brood per dag voor ons drieën. Iets om daarnaast nog een maaltijd in elkaar 
te flansen is er haast niet, dus wordt het werkelijk wanhopig. Ik heb een jumper geruild voor 1 pond 
spek en 5 pond bruine bonen en wat melk. En zo scharrel je maar door. ’t Allerergste vind ik nog het 
licht. Je kunt ’s avonds niets meer doen. We gaan dan ook meestal om half tien naar bed. En dan erger 
je je aan de mensen om je heen. Men ontziet zich hier niet, aardappels te rooien op Schiphol; de helft 
is voor de moffen. En dan meestal nog mensen die heus geen krimp hebben. Maar het lijkt wel of die 
lui die nogal wat hebben er hoe langer hoe meer bij willen zien. ’t Is diep treurig.

In Amsterdam heerst typhus. Morgen is hier Sinterklaas. Er is weinig aan want er is niets. Zelfs 
geen strooigoed. Ik verlang zo verschrikkelijk naar bericht van jou. 6 december: Nu nog maar 1 kilo 
aardappels per persoon per week. Als je nagaat dat we per maaltijd ongeveer 2 kilo eten (met ons 
drieën) ziet het er mooi uit. 11 december: We hebben veel last van de kou en krijgen het gewoonlijk 
niet warmer dan 55° f* Moeder en ik hebben wintertenen. ’t Is bovendien regen en nog eens regen. 
Ook de bevrijde gebieden hebben het nog slecht. Hier zijn de mensen uitgeput en overspannen en ze 
verlangen dingen die niet kunnen. We hebben een carbidlamp gekregen en nu kunnen we ’s avonds 
weer wat lezen of breien. Maar 1 kg. carbid kost ƒ 37,50. En een pond boter ƒ 60,- en dat vind ik 
gewoon misdadig. Gelukkig verdien ik met bijles.

P.: 12 december: Mijnheer van Zijverden is jarig. Hij tracteerde op kantoor niet op koekjes maar 
op een sneetje brood.

L.: 13 december: B. kwam vertellen dat hij ons niet langer kolen en hout kan geven. Van deze 
week krijgen we alleen maar brood en kaas of vlees. Wanhopig. Maar we moeten er doorheen en ’t 
zal voor jou altijd nog beroerder zijn dan voor ons. 22 december: Alleen met spijsolie zijn ze royaal. 
We hebben een halve liter gehad. Als je nu ook maar wat had om te bakken! We hebben suikerstroop 
gemaakt. Met geraspte appel erdoor is dat erg lekker.

P.: 24 december: Gisteren kwam er iemand aan de deur vragen om een paar aardappels, en zo 
gingen ze bij elk huis aan, wat een droevige tijd.

L.: 30 december: De laatste tijd erg glad en zo hoor je van vrijwel niemand iets. Met Oud- en 
Nieuw gaan we maar gewoon naar bed. ’t Is zonde om tot twaalf uur licht en vuur te verstoken en 
waarvoor! Onze gedachten zijn toch voortdurend bij jou! Als ik toch maar wist of je nog leeft!

* is ± 14° Celcius
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1945

januari
L.: 4 januari: ’t Wordt een vreselijke toestand. We hebben nog voor één week eten en dan is het afge-
lopen. ‘k Wou naar de centrale keuken maar dat is de laatste dagen zo beestachtig slecht, niet om te 
eten. In de grote steden in het Westen heerst absolute hongersnood. 6 januari: Zelfs met ruiling is er 
geen eten meer te krijgen. 10 januari: De laatste dagen bitter koud en glad. Je leeft tegenwoordig bij 
de dag, want verder kom je niet. Vader is gisteren flauwgevallen, ik denk van de kou en de stakker 
krijgt lang niet genoeg te eten. 14 januari.. ’t Is haast niet warm te krijgen. Al in geen veertien dagen 
vlees en sinds een week geen groenten. De nsb’ers gaan nog steeds wild tekeer over de spoorwegstaking 
die volgens hen de schuld is van alles. 17 januari: de artsen hebben een request ingediend bij ca*. 
Als het zo nog langer doorgaat dan sterven oude mensen en kinderen als ratten. 19 januari: mijn 
verjaardag weer achter de rug. Van vader en moeder kreeg ik een kilo carbid, van Leny een stukje 
pekelspek, 3 eieren en kooltjes, van Rie en Rob groene erwten, van Jan en Mies boerenkool en zout, van 
een leerling een half pond vlees. Al met al niet gek! Bovendien zijn Krakau en Warschau ontruimd. 
25 januari: ’t Is al vanaf vóór Kerstmis bitter koud en het vriest regelmatig 10 à 20°. Bovendien ligt 
er een dikke laag sneeuw, dus is het geen pretje. Als je bedenkt dat er veel mensen zonder kolen zitten 
en we haast geen voedsel meer hebben, dan ziet het er mooi uit. In het eten van de gaarkeuken zitten 
suikerbieten, maar dat is niet zo heel erg, mits je zoete groenten hebt zoals rode kool en worteltjes. 
We krijgen nog maar 500 gram brood. ’t Beroerde is, dat er voor de grote steden gezorgd wordt, maar 
wij worden vergeten. Dat is altijd de strop als je noch het een noch het ander bent. Vader is gisteren 
de boer op geweest met een paar schoenen van mij, maar zonder resultaat.

P.: 28 januari: Er is geen hout meer voor de doodkisten, die worden nu van papier machée gemaakt. 
Soms gebeurt het dat een lijk 10 à 20 dagen boven aarde staat, want er is geen vervoer. Van deze week 
werd er één begraven met een slee, ook ging er hier één voorbij op een kolenwagen: is het niet droevig?

L.: 30 januari: Er komt geen eind aan de sneeuw en de vorst. De toestand wordt nu bij de dag 
erger. Oude mensen en jonge kinderen sterven als ratten. Ik heb nu ook de winter in mijn been. Als je 
ziek wordt ben je helemaal diep ongelukkig. We zijn aan onze laatste zakjes kolen bezig. Misschien 
kan ik 25 sigaren ruilen voor 400 k° houtblokken. 3 februari: Tot ieders grote verbazing kregen we 
400 gram brood extra. Dat is tenminste weer wat! Als je de kelder en de glazenkast ziet, schrik je: 
alles is leeg! ’t Is een geluk dat het plotseling is gaan dooien. Ineens alle sneeuw verdwenen en de 
sneeuwklokjes staken hun kopjes uit de grond. Doordat ik mager word, wordt mijn been** te wijd 
en dat is erg lastig. 6 februari: ‘k Heb de kruik jenever geruild voor een half mud aardappels. Dat 
is ƒ 200,- waard. De prijzen zijn krankzinnig: ƒ 2.800,- voor een mud tarwe, ƒ 35,- voor een pak 
havermout, ƒ 50,- voor een brood, ƒ 110,- voor een pond boter, en dan is er nòg geen aankomen aan. 
Een gekookte aardappel met zout: ƒ -,75. Het hout stoken is geen pretje, ’t geeft vreselijk veel roet en 

* Seyss-Inquart
** het houten been
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je kunt wel aan het ingooien blijven. P.: 8 februari: De levensmiddelen zijn uitgeput. Volgende week 
krijgen we alleen nog maar brood.

L.: 9 februari: ’t Eten van de gaarkeuken was gisteren absoluut niet te eten. Mocht er toch maar 
eindelijk eens een eind aan komen. ’t is zo verschrikkelijk hard nodig. Er zijn twee schepen uit Zweden 
aangekomen met levensmiddelen, misschien dat dit wat oplevert. Maar de moffen, die ellendelingen, 
lieten het transport in Delfzijl lossen in plaats van Den Helder. Terwijl juist in het Westen de nood 
het hoogst is. Veel kinderen gaan naar Groningen en Friesland. Wanhopig dat ik niets van je hoor. Ik 
schrijf ook maar niet meer, want het geeft niets. De post is totaal in de war. Een brief van Amsterdam 
naar hier duurt vaak veertien dagen. 12 februari: Mijn schoenen geruild voor 15 pond capucijners! 
Het eten van de gaarkeuken hebben we al drie maal moeten wegdoen, stel je voor, in deze tijd van 
voedselschaarste! En terwijl moeder nog maar 101 pond weegt. 18 februari: Materiaal is er niet meer, 
personeel ook niet, of ondergedoken. Je krijgt niets meer gerepareerd. In Amsterdam wordt het huisvuil 
op straat gedeponeerd, want er komt niemand om het op te halen. Gevolg: besmettelijke ziekten bij 
de vleet. Wij staan nu ingeschreven bij de hervormde kerk en krijgen daardoor groenten. 21 februari: 
We hebben ons laten inenten voor typhus.

P.: 24 februari: De centrale keuken in Amstelveen kan voorlopig niet werken vanwege gebrek aan 
levensmiddelen.

L.: 24 februari: ’t Is stil in huis. God – kwam er toch maar een eind aan!

Een uitgehold straatbeeld
Het hele leven werd langzamerhand beheerst door het zoeken naar eten en brandstof. Bij 
het invallen van de herfst waren de magere rantsoenen nog verder afgeroomd. Het bezit van 

De Wolfert van Borsselenweg in de hongerwinter.  foto: mevr. j. wegman, amstelveen
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distributiebonnen betekende niet meer automatisch dat je er wat voor kon kopen. Groenten, 
peulvruchten, melk, boter en graanprodukten vielen praktisch weg. Zout en suiker waren ver-
dwenen, koffie en thee al bijna vergeten. Die ene kilo aardappels per persoon per week leek nog 
heel wat, maar als er verder niets op je bord ligt kom je er niet ver mee. En snoepen tussendoor 
was iets van vroeger.

Het gewone levendige straatbeeld werd steeds verder uitgehold. Geen bus, geen trein meer 
en in de stad geen tram. Geen auto’s, nauwelijks meer mensen die naar hun werk gingen. De 
meeste jonge mannen waren ondergedoken of naar Duitsland gestuurd. Het produktieproces 
was voor een groot deel gestopt, waardoor ook de rest van de beroepsbevolking nog maar heel 
onregelmatig werk had. Een aantal forensen probeerde nog wel hun verplichtingen in Am-
sterdam na te komen, lopend, op een fiets met massieve banden of met de schillenkar! Daarin 
lag plotseling voor de schillenboeren een kans om nog wat aan de kost te komen. Zij waren 
brodeloos geworden omdat er geen schillen meer waren om op te halen; de mensen aten de 
schillen zelf op of, erger nog, hádden niets meer om te schillen. Dat betekende ook de dood 
voor het vee van de schillenboer.

Ondanks alles moest je nog wel lachen, wanneer je de schillenkarren in een rij van de stad 
zag komen – nu niet met schillen, maar met heren, die stijfjes onder hun keurige gleufhoeden 
en met hun aktentassen op schoot, overgeleverd waren aan het hobbelig ritme van de kar achter 
het zwaarbelaste magere paard. De middelbare scholieren fietsten eerst nog wel op hun velgen-
fietsen naar de stad. In het pikkedonker van de winterochtenden flitsten hun knijpkatten aan 
en uit op de Amstelveenseweg. Maar naarmate hun benen zwakker werden en de winterkou 
feller, werden ze door hun ouders thuisgehouden. Dikwijls moesten ze dan toch weer op stap 
om voedsel te zoeken, want ieder lid van het gezin werd ingeschakeld.

Steeds meer winkels sloten, geheel of gedeeltelijk. De etalages werden afgeplakt omdat er nau-
welijks meer iets te tonen was. Soms liet men midden in de ruit een venstertje open, waarin dan 
bijvoorbeeld één paar schoenen stond, of een bouwseltje van lege verpakkingen van kruideniers-
waren. Soms was er plotseling een voorraadje van het een en ander, dat dan werd toegewezen 
aan een bepaalde winkelier. Binnen een paar minuten stond er dan een rij, die aanzwol tot een 
onwaarschijnlijke lengte. En dan maar hopen dat je niet achter het net viste! Naarmate de winter 
vorderde, werden de mensen in die rijen stiller. Soms viel iemand flauw. De sneeuw lag muurvast 
in de straten, de sloten waren bevroren tot op de bodem, in de Amstel werd een smalle vaargeul 
opengehouden door een ijsbreker. De kou maakte de honger nog holler en de straten nog stiller. 
Alle kwade krachten leken zich te verzamelen om de winter zo vreselijk mogelijk te maken.

Koken wordt stoken
Voor de afname van gas was Nieuwer-Amstel afhankelijk van de Amsterdamse gasfabriek. Op 
22 september werd de levering teruggebracht tot de kookuren tussen ’s avonds vijf en half acht. 
Op 9 oktober werd de stroomvoorziening in Noord-Holland en Utrecht stopgezet. Kolen waren 
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er niet meer. Op 25 oktober was er helemaal geen gas meer. Drie dagen later, op 28 oktober, 
begon in Nieuwer-Amstel een centrale keuken te draaien, maar die ene portie mager eten per 
dag was niet voldoende. Voor de aanvulling moest iedereen zelf zien te zorgen. Als het je lukte 
aan eten te komen, wachtte het volgende probleem: hoe kwam je aan brandstof om te koken! 
Wie nog wat steenkool had prees zich gelukkig, maar verder dan de Kerstdagen reikte de voor-
raad meestal niet, en de kwaliteit was zo slecht dat de kachel telkens uitging. In elk geval kreeg 
je het eten er niet mee gaar.

Het noodkacheltje was een uitkomst: het bestond uit een dubbele bus, met onderin een 
trekgat. In de binnenste bus kon je van alles stoken, tot houtsnippers en papier toe; dat gaf een 
geconcentreerde warmte en het eten was er best snel op gaar. Maar je stookte je te pletter, de 
hele familie was doende om het ding gaande te houden. Koken werd stoken. Het wonderding 
stond gewoonlijk boven op het gasloze gasfornuis en de brandstof lag ernaast, in stapeltjes die 

Winter 1944/1945 – opnieuw ijskoud; een ijsbreker moest een vaargeul in de Amstel open-

houden.  foto: j. a. andriessen, amstelveen
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eerder op de dag waren gehakt, gedroogd, gebietst, gestolen, weggepeuterd of eerlijk van de 
ei gen voorraad bielzen weggezaagd.

Nieuwer-Amstel had de meevaller van het vernielde Schiphol. Een beperkt aantal inwoners 
kon voor een tientje bij de politie een bon halen voor een kubieke meter ruïne-hout. Je moest 
dan wèl kunnen aantonen dat je reumatiek had of in een andere nood verkeerde. Nu verkeerde 
iedereen in nood, en iedereen begon ook last van reumatiek te krijgen, maar op een bepaald 
moment waren toch de bonnen op. Voor een aantal mensen was er een onoverkomelijke moei-
lijkheid om het hout te bemachtigen: je moest het zelf uit de ruïnes wegslopen en het met een 
handkar of paard-en-wagen weghalen. Dat legde de kansen neer bij de boeren en handwerks-
lieden, of bij georganiseerde groepen van buurten en gemeentekantoren. Het slopen was een 
zwaar karwei. Eerst moest het zand worden weggeschept waarin de meeste Schipholbouwsels 
verpakt hadden gezeten. De balken, vol roestige spijkers, staken er aan alle kanten uit en moes-
ten worden losgewrikt of weggezaagd. Het was aan heel wat ongeoefende handen niet gegeven 
het karwei te klaren. Toch lagen er langzamerhand heel wat achtertuintjes vol balken. Maar er 
lagen ook heel wat achtertuintjes zonder balken. En er waren van die gelukkigen die nog geen 
splinter afstonden aan hun ongelukkiger buren. Een ander soort oorlog ...

Dan waren er ook nog de 20.000 bielzen die tegen Kerstmis in het Bosplan lagen opgeslagen 

Een kookbus, waarin je houtsnippers 

kon stoken. Dit noodkacheltje stond 

meestal voor het gemak boven op 

het gasloze gasfornuis.
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tegen de voet van de heuvel bij de Heidemij. Van alle kanten kwamen mensen om dat hout te 
stelen; vrouwen hobbelden door het bos met kinderwagens die bijna bezweken onder een of 
twee zware balken. De bewoners van de Emmakade verheugden zich over de vroeg ingevallen 
vorst; nu konden ze met een slede over het ijs op jacht gaan. Zelfs toen er een korte dooiperiode 
aanbrak, trokken ze nog over het dooiend ijs. Soms kwamen ze de wachten van de Heidemij 
tegen; die moesten hun het geroofde hout wel afnemen, met het advies een volgende keer een 
langere omweg te maken.

Na nieuwjaar kwamen de dukdalven uit de opgeblazen havens van Amsterdam naar het bos. 
Het was ’s nachts een drukte van belang met rovende burgers. Helaas kreeg de Heidemij op-
dracht van de Duitsers de achtertuinen langs te gaan en zoveel mogelijk te laten terugbrengen. 
De door de Duitsers gebouwde schuur bij het Leger des Heils, die in één nacht door de ijverige 
bewoners van de Emmakade was gesloopt en in eerlijke porties over de tuinen verdeeld, moest 
ook terug – zij het als een hoop planken.

In het Bosplan werd door de Heidemij een oud beroep weer opgevat: het houtskool branden. 
Je zag de meilers van verre en het smeulende vuur verraadde ’s nachts de plaats aan de vliegtuigen. 
Haast niemand durfde er dichtbij te komen.

Vlakbij de Karsebrug lag in het bos een keiharde berg sintels. Toen ontdekt werd dat er nog half 
verbrande kooltjes tussenzaten, streken de mensen er als een vlucht spreeuwen op neer, in mist 
en kou, met blauwe handen de klompen as losbikkend om er de kooltjes uit weg te schudden. 
Ook de spoorbaan was een dankhaar sprokkelgebied voor cokes. De kinderen van spoorman 
Van der Klauw spitten het hele sintelpad langs het spoor in de polder om. Gitzwart kwamen ze 
dan thuis; en er was geen zeep ... Ook het hek langs het perron was perfect voer voor de kachel; 
later volgden de bielzen van de overwegen. Dat was nachtwerk; en – of het zo afgesproken 
was – de hele Bovenkerkse bevolking was gelijktijdig bezig. Het was een hele herrie en je moest 
zorgen dat je erbij was, anders viste je achter het net. Natuurlijk verdwenen ook de spoorbomen.

In de oude veenstreek werd alles wat er nog te baggeren was gebaggerd om er turf uit te win-
nen. Langs alle sloten lag de modder, maar de turf moest dikwijls al gestookt worden voordat 
hij droog was en siste of doofde in de kachel.

Aan de Amstelzijde werd bekend dat in de Woerdense Verlaat turf te koop was. Beurtschip-
per Van Heunen stelde zijn schip beschikbaar om het te gaan halen. Alle mensen uit de buurt 
stuurden een afgevaardigde om mee te gaan. Om de beurt aan de lijn op het jaagpad trokken ze 
de boot naar Woerden. Toen de schuit in Ouderkerk gelost was, bleek dat de turf nog kletsnat 
was. De onderste lagen waren uit elkaar gevallen; daar lag alleen nog maar veen.

Op de gemeentekantoren werkten de ambtenaren zo lang mogelijk door, met hun jassen aan. 
Het ontvangerskantoor aan het Smedemanplein had zich voorzien van een turfkachel. Onder 
aanvoering van chef Konijnenburg ging een deel van het personeel met een geleende paard-en-
wagen turf halen in Vinkeveen, terwijl anderen melk en tarwe schooiden in de polder. Op de 
turfkachel werd dan tarwepap gekookt, ook voor thuis. Zo ging het in die dagen alom. Voedsel 
en brandstof, brandstof en voedsel. De rest van het leven bevroor.
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Intussen sloeg de bevolking de ogen op naar de bomen. Nieuwer-Amstel was een prachtige 
gemeente met veel groen, en dat groen ontsproot aan begeerlijk hout, dat weliswaar leefde en 
nat was, maar toch in de kachel een rokerig vuur zou opleveren. In 1936 waren de bomen langs 
de Nesserlaan geplant, en nu, hoog opgeschoten in een statige rij, werden ze omgezaagd. In de 
nachten. Elke morgen was de rij korter. De bomen langs de Kalfjeslaan waren dikker en ouder. 
In één week waren ze weg. ‘De hele dag en nacht hoorde je zagen. De hele buurt deed mee. 
De stammen werden in plakken van de brug gerold.’ [64] Het laatst ging de brug zelf. En zo 
verdwenen de iepen aan de Middenweg, de Ouderkerkerlaan en de Amsteldijk. De Amsterdam-
mers kwamen uiteraard bereidwillig helpen. Overal verloren de bruggen hun leuningen en de 
weilanden hun hekken. Op de houten trappen in de plantsoenen ontstond een run! Zelfs het 
hout uit de Duitse mangaten werd als het kon weggesloopt. Tenslotte sloeg men de zaag aan de 
bomen in de straten. Elke nacht was vol gedruis. Zo gingen 6.727 bomen in Nieuwer-Amstel de 
kachels in: 2097 uit de polder en ongeveer 5000 uit de bebouwde kom. Alleen het Wandelpark 
bleef gespaard, omdat de Duitsers zich daar vast verschanst hielden; en de bomen in het Bos-
plan waren nog te jong en iel, zodat het bos een wonderlijk groene plek bleef in de omgeving.

Niet alleen de bevolking roofde hout, ook het Duitse bezettingsleger werd gaandeweg afhan-
kelijker van wat er te grazen was in de omgeving, en sloopte mee. Een order aan de gemeente 
om hout van eigen grond te leveren voor carosseriebouw en generatorhout werd domweg niet 
uitgevoerd. Maar tegen het voorjaar was de toestand zo hopeloos dat de gemeente zèlf zijn eigen 
bomen begon te rooien voor de ovens van de bakkers en de centrale keuken. De lente moest 
zien te ontkiemen in een lege hemel boven een beroofd land.

Stroom aftappen
Toen op 9 oktober de levering van stroom aan particulieren werd stopgezet, bleven de hoofdka-
bels in werking om de Duitse onderkomens en de bakkers van stroom te voorzien. Alle meters 
in particuliere huizen moesten worden verzegeld. pen-man Van Ballekom en zijn collega Ko 
Visser deden een merkwaardige ontdekking: de zekering in het transformatorhuisje Molenweg 
sloeg alsmaar door. Zo’n zekering wordt beveiligd naargelang het stroomverbruik, dat toen zeer 
laag moest zijn; maar het was niet zo laag. Toen bleek in het rayon Karselaan – Molenweg – 
Amsterdamseweg dat niet alleen bakker De Bree stroom verbruikte, maar dat zeker de helft van 
de bewoners uit het rayon clandestien stroom aftapte. De mensen hadden in de kabelkasten het 
zegel heel gelaten, maar het scharnier losgehaald. ‘Het was te gek wat ze deden! Ze brandden 
gewoon het licht, of laadden accu’s op. Er was zelfs iemand die met de clandestiene stroom 
accu’s van anderen tegen betaling oplaadde! Terwijl nota bene op het clandestien aftappen de 
doodstraf stond!’ [72]

De heren van het elektra kregen van alles aangeboden, als ze maar zwegen. Tot een baal suiker 
toe (van een nsB’er!). De pen-mannen namen al dat lekkers niet aan, maar waarschuwden voor het 
gevaar. Want het verbruik per week werd afgelezen in de transformatorstations en doorgestuurd 
naar Bloemendaal. En daar wist men ook wel dat een bakkersoven niet zóveel stroom verbruikte!
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Vorderen dekens
Aan het lange, treurige front in Oost-Europa kregen de Duitsers het koud, en in Nederland 
waren nog dekens. Dus werden in december wollen dekens gevorderd. Iedereen mocht maar 
één deken houden! En het werd winter. Westendorff weigerde medewerking en werd tijdens 
de inzameling in zijn werkkamer door Duitse politie bewaakt. De bezetters trokken deze keer 
persoonlijk langs de deuren en dwongen schillenboeren met hun paard-en-wagens het vervoer 
te verzorgen en de dekens op te laden. De familie Baller bracht de dekens snel in een zak naar 
het postkantoor aan de Stationsstraat, waar postbeambte Loes Pasman een kelder met illegale 
goederen beheerde. Baller dook snel door een gang achter de schoorsteen naar de ruimte onder 
het huis, toen de Duitsers het huis doorzochten. Zijn handschoenen lagen nog op tafel en de 
Duitsers zochten plotseling naar méér dan wollen dekens. Ze konden lang zoeken ...

Sommige mensen gaven hun dekens grif, maar dat was niet uit zorg voor kleumende Duitse 
soldaten. Dokter James zei later: ‘Ik moest wel; anders hadden ze mijn Joden gevonden op 
zolder ...’

In de Van der Veerelaan haalden de mensen hun dekens weer van de kar als de Duitsers het 
huis van de buren binnengingen. De voerman merkte dat zogenaamd niet en hield zijn hoofd 
afgewend. Aan het eind van de laan lag er nauwelijks méér op de wagen dan aan het begin. 
‘Iedereen lachte zich krom!’ [23]

En Mies had natuurlijk het bordje ‘difterie’ weer voor het raam gezet! De gemeente had een 
financiële meevaller aan die dekens. Het rijk betaalde een bedrag per gevorderde deken aan de 
gemeente uit, maar bij het doorbetalen aan de bevolking weigerden veel mensen het geld in 
ontvangst te nemen, uit principiële motieven.

De autospuit
Een bezetter die zelfs de brandweerwagens aan het volk ontneemt is ver heen. De Amstelveense 
Brandweer, van oudsher een hecht en enthousiast korps, zag met afgrijzen hoe in februari de 
beste autospuiten uit de omgeving werden gevorderd. Westendorff hoorde van zijn collega’s in 
Aalsmeer en Uithoorn dat hun brandspuiten al waren weggehaald. Brandweercommandant 
Maarten van Poelgeest kwam het geval met Westendorff bespreken en samen bekokstoofden 
zij dat de nog nieuwe Amstelveense spuit, een Ford v8, zou onderduiken.

Toen de Duitsers de wagen kwamen halen, liet Westendorff de heren de paar oude Magi-
russpuiten zien, waar ze geen belangstelling voor hadden. Onvindbaar verstopt in het hooi bij 
boer Immink wachtte de V8 op de bevrijding.

Over aardappels, suikerbieten en tulpenbollen
In 1944 beschikte Nieuwer-Amstel over 105 ha grond op basis van de zogenaamde contractteelt, 
waarbij boeren hun land verpachtten aan de gemeente voor het verbouwen van gewassen. Dertig 
boeren hadden hun land hiervoor beschikbaar gesteld. De gemeente verdeelde de groenten over 
de groentehandelaren, die het dan weer doorverkochten aan de bevolking, op inlevering van 
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de distributiebonnen. De gemeente begon, om aan eten te komen, ook een levendige handel 
te onderhouden met agrarische gemeenten elders. In 1944 kwamen er vooral koolsoorten en 
aardappels aan bij de loswal aan de Amstel. Het vervoer naar de groenteboeren werd verzorgd 
door vier grote karren met een dubbel span paarden. De voerman joeg de zweep eroverheen, 
om te voorkomen dat de mensen onderweg de aardappels van de kar pikten. Bij het lossen 
was de controledienst aanwezig in de persoon van een oudere man die zich posteerde in het 
nevenliggende café (nu het Jagershuis), vanwaar hij de zakken telde die op de wagens gesjouwd 
werden. ‘Als jongen stond je erbij om een aardappel te bemachtigen. Als er eentje viel, mocht 
je die om de beurt oprapen, en die stopte je dan snel in je pofbroek.’ [34]

Volgens de distributiekaart had iedereen in het najaar nog recht op 1 kilo aardappels per week en 
800 gram brood. Dat was alles. Toen er evacuatieplannen werden opgesteld voor de opvang in 
Nieuwer-Amstel van Amsterdamse kinderen bij een eventuele strijdsituatie in het Westen, schreef 
Westendorff aan de bevoegde instanties dat er dan ook voor voedsel gezorgd moest worden: 
‘Het leven is voor de meeste families in deze gemeente een ‘Kampf ums Dasein’ geworden. Dit 
is weliswaar een agrarische gemeente, maar al het voorhanden voedsel, met name de aardappels, 
is al in oktober naar Amsterdam getransporteerd, door de vele duizenden inwoners van deze 
stad die dagelijks uitzwermen en alle aardappels en peulvruchten meeslepen. Zelf hebben we 
daardoor niets meer en moeten we zelf elders voedsel zoeken tot in de noordelijke provincies toe.’

Elders in het land kon Westendorff tenslotte 450 ton aardappels kopen, maar er was geen 
vervoer. Bij de Beauftragter op het Museumplein in Amsterdam vroeg hij om de beschikking 
over lege scheepsruimte, maar die werd hem geweigerd.

Een bonkaart uit de honger-

winter; niet meer dan een 

doekje voor het bloeden – 

alles raakte op. 
foto: r. hendrikse, zeist
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Eind van het jaar waren de aardappels helemaal op. Als vogels pikten de mensen van het land 
wat er nog was te vinden. Wanneer ergens een boer een land erwten of aardappels vrijgaf om 
te rooien, trokken hele buurten erop uit. De aardappels waren slecht, dat najaar; ze stonden te 
rotten in de modderige grond en waren eigenlijk alleen maar geschikt voor varkensvoer. Maar het 
was beter dan niets. In november gaven de Duitsers aardappelvelden op Schiphol vrij. De helft 
van wat je rooide mocht je houden. Heulen met de vijand – ach, de grootste vijand was de dood!

Het was noodweer in die dagen. Wim Gijse zag hele stoeten stedelingen door het Bosplan 
trekken, ‘... voornamelijk vrouwen – mannen zag je amper nog op straat. Schiphol was geweldig 
nat. Als je dan die vrouwen terug zag komen! Ze zagen er vreselijk uit, helemaal onder de klei.’ [27]

In het noorden van Nederland lagen schepen aardappels klaar om naar het westen te varen. 
Maar vlak voor kerst zette de vorst in en het IJsselmeer bevroor. Geen aardappels dus meer, ook 
niet voor de centrale keukens.

Toen brak het tijdperk aan van de suikerbieten en de tulpenbollen. De hele bietencampagne 
van 1944 werd door de bevolking opgegeten. De bieten vervingen de aardappels en in feite 
ook al het andere. Je kon er koekjes van bakken, stroop van koken of pulp van raspen voor de 
stamppot. Van vele uren bietenpulp trekken op het noodkacheltje kreeg je een bodempje stroop, 
een keuken vol vuiligheid en een huis vol weezoete geur. Als vervanging van de aardappel was 
de suikerbiet maar een misselijke pap; zonder toevoeging was de pulp niet te eten en in combi-
natie met iets anders overheerste de zoete smaak alles. Maar er was niets anders, behalve dan de 
tulpenbol. Die had een hoge voedingswaarde, maar lag zwaar op de maag. Toen de schoonzus 
van Jan Goldschmeding bij dokter Sikkel klaagde: ‘Ik voel me zo beroerd door het eten van die 
tulpenbollen’, bromde hij: ‘Eet ze maar – volgende week eten we gras ...’ [11]

De hongertochten en de boeren
Begin januari schreef de heer Van Peursen, het hoofd van het Maatschappelijk Hulpbetoon in 
zijn jaarverslag: ‘De nood stijgt allerwege. Verschillende gevallen van ondervoeding zijn reeds 
geconstateerd en indien er niet spoedig uitkomst komt, zullen velen van honger moeten sterven. 
De centrale keuken voorziet gelukkig in een grote behoefte, maar de hoeveelheid die kan worden 
verstrekt is niet voldoende. Gevolg is dat de ‘zwarte handel’ welig tiert en fantastische prijzen 
worden betaald voor de meest noodzakelijke levensbehoeften. Zij die dit niet kunnen betalen 
zijn gedwongen het platteland in te trekken om te trachten door middel van ruilhandel iets te 
bemachtigen. Door het uitvallen van elk vervoermiddel gaan de mensen dagen achtereen op 
stap en het voedselvraagstuk neemt zo’n plaats in, dat al het andere, zelfs de dagelijkse arbeid, 
ondergeschikt is. Velen ook kunnen vanwege algehele lichaamszwakte hun dagelijkse arbeid 
niet meer hervatten.’

De zwakken, zieken en bejaarden konden de zware voedseltochten niet maken en werden afhan-
kelijk van de sterken. Hoewel eigenlijk niemand meer sterk was. Met toegeknepen keel zagen 
de Amstelveners de hongerige Amsterdammers langs de Amstel en over de Amsterdamseweg 
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sjokken. In de bitterkoude, mistige ochtenden verlieten ze al vroeg de stad, dikwijls in lompen 
en op versleten schoenen. De naam van die tochten veranderde ongemerkt van voedsel- in 
hongertochten. Wat het dichtste bij de stad lag, werd het eerste afgegraasd. Dat betekende 
voor de Amstelveners, dat zij ook steeds verder moesten trekken. ‘Buiten wonen’ werd dik-
wijls verward met ‘op het platteland leven’ en het goed hebben. De autochtone bevolking van 
Amstelveen – de boeren en hun familie in de dorpen – hadden meestal nog behoorlijk te eten, 
maar de forensen in de nieuwe wijken kenden geen boeren. De artsen hadden inzicht in de 
echte nood. ‘De meeste honger kwam voor in de gezinnen van kleine burgers en ambtenaren 
die geen geld, geen fiets en geen relaties hadden. In de kleine straatjes werd het meest geleden. In 
Patrimonium verkommerden de mensen. Dan was er de rij huizen langs de Amstelveenseweg, 
tussen de Kalfjeslaan en de stad; die mensen hoorden nergens bij, die hadden het slecht! Maar 
in Amsterdam was het nog altijd slechter dan in Amstelveen.’ [13]

Op een middag liepen de broertjes Kraamwinkel over de Amstelzijde, elk met een koolraap 
onder de arm. Die hadden ze geruild voor een paar eigenteelt-sigaretten bij een boer in de buurt 
(Want niets ging voor niets, ook niet bij de boeren die je kende’ [34]). Een Amsterdammer hield 
de jongens aan en staarde naar de koolrapen. ‘Ik heb zo’n honger,’ bracht hij uit. Hij diepte 
een klos machinegaren op uit zijn zak en bood die aan als ruilwaar. Een grote klos – moeder 
Kraamwinkel was er dolgelukkig mee. Met aarde en al schrokte de Amsterdammer op de plek 
waar hij de koolrapen kreeg, grote happen naar binnen.

Stamkaart van de centrale keuken.  foto: mevr. de wilde, amstelveen
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De familie Andriessen zou op een avond net aan de maaltijd gaan toen een moeder met vijf 
kinderen neerstreek op het erf van de boerderij. Het was een kluitje ellende, asgrauw van de 
honger. De volle pan aardappels werd resoluut door moeder Andriessen van tafel gehaald – sju 
erin en zes lepels ...

Moeder Stapper van de slagerij aan de Amstelzijde had genoeg beentjes in voorraad om er 
krachtige soep van te trekken voor de voorbijgangers, die zich in een rij in het gangetje naast de 
slagerij opstelden. Daarna waren hun benen wat steviger voor de lange, barre tocht langs de erven.

Ook vader Verhoef aan de Ouderkerkerlaan was een bewogen mens. ‘Hij gaf veel mensen die 
de werf opkwamen en honger hadden eerst te eten. We gaven zoveel weg, dat we op den duur 
zelf aan de bietenpulp zaten!’ [37]

Moeder Klaasse Bos aan de Randweg tegen Uithoorn bakte elke dag tarwebrood. Iedereen die 
om voedsel aan de deur kwam, kreeg in ieder geval een snee brood met boter en die moest dan 
ter plaatse worden opgegeten, wat er waren wel eens mensen geweest die hem verderop langs de 
weg duur hadden verkocht. Zoiets gebeurde wel meer. Zo kwam het vader Andriessen ter ore 
dat de melk, die hij voor 25 cent per liter verkocht had aan een hongerige vrouw, ter hoogte van 
het weeshuis aan de Amstelveenseweg door haar voor een gulden werd doorverkocht.

Boerin Blauwhof aan de Handweg staarde op een morgen naar het trieste leger van voor-
bijsjokkende Amsterdammers en kon het niet meer aanzien. Alle melk moest dagelijks worden 
ingeleverd, maar het kon haar niet meer schelen; ze zette een volle melkbus aan de weg en gaf 
honderden mensen een kop romige melk.

Op de melkfabriek in Nes aan de Amstel werd nog altijd boter gekarnd, maar die ging in zijn 
geheel naar de Duitse stellingen langs de Amstel. De bevolking kreeg niets meer, zelfs niet de 
mensen met ziekenbonnen. Maar dagelijks kwamen familieleden van zieken om boter bedelen, 
mèt de bonnen. Toen nam de directie op een dag het risico en stelde alle boter die in huis was 
beschikbaar voor de zieken. Toen de Duitsers hun voorraad kwamen halen, was er niets meer. 
Wonderlijk genoeg kwam er geen straf; alleen de opdracht om opnieuw te karnen.

Er waren goeie en slechte, aardige en onaardige boeren, en er waren ook dankbare en on-
dankbare, redelijke en onredelijke burgers op hongertocht. Er waren boeren in de polder die 
bekend stonden om hun mededogen en vrijgevigheid en er waren boeren die bekend stonden 
om hun geldzucht; die kleedden de mensen uit voor wat voedsel. Er was karakter voor nodig om 
na de armoedige crisisjaren geen munt te slaan uit de honger van het volk. Een groot deel van 
de boeren koos de middenweg door hun fel begeerde produkten iets boven de regeringsprijzen 
te verkopen en de mensen verder niet uit te buiten.

‘... Wij kenden geen boeren met volle linnenkasten. Misschien waren ze er, maar niet bij 
ons in de buurt. Wij verkochten alles tegen gewone prijzen. Het verschil met voor de oorlog 
was, dat we toen arm waren en nu onze produkten konden verkopen; maar rijk zijn we er niet 
van geworden! De mooiste dingen werden ons aangeboden; prachtige kleren, maar van vader 
mochten we ze niet aannemen.’ [21b]

Als een lopend vuurtje ging het door Nieuwer-Amstel, als er een boer gedorst had. Dat ge-
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beurde ook midden in de winter, in de schuren. Het dorsen moest onder het toeziend oog van 
een controleur plaats vinden. Bijna alles was voor de Duitsers, iedere zak werd geregistreerd. 
Maar toch lukte het dikwijls om wat zakken graan of peulvruchten achter te houden en na 
afloop van het dorsen verdeelde zo’n boer dan wat hij had. ‘Er wordt gedorst,’ hoorde je dan in 
het dorp. Of: ‘Er is uitdeling!’ Zo snel mogelijk probeerde je dan ter plekke te komen. ‘Uren 
stonden we in de rij, ’s morgens al heel vroeg, om vijf uur, soms in regen, sneeuw of vorst. Het 
was een meevaller als ze om acht uur begonnen met uitdelen. Een rij van honderd tot vijfhon-
derd mensen was geen uitzondering. Per persoon kreeg je een paar pond; hoe langer de rij, hoe 
minder je kreeg, en dat zolang de voorraad strekte. Het gebeurde nog wel eens dat je helemaal 
voor niks in die rij had gestaan!’ [80]

Bij Van der Schans telden ze wel eens zo’n duizend mensen in een lange rij op de Randweg. 
Vader Marius belde dan de Amstelveense politie, die kwam helpen. ‘De rij werd steeds dikker, en 
het was ontzettend moeilijk om te stoppen en de rest met lege handen naar huis te sturen.’ [21]

Vader Andriessen had erwten gedorst. ‘De controleur, een Nederlandse rotzak uit De Kwakel, 
had alles opgeschreven. Toch had pa twee zakken erwten achterover gedrukt. ’s Avonds deelde 
hij die uit onder wel honderd mensen van de parochie in Nes. En zo ging het ook met de aard-
appels. De stal lag vol en de volgende morgen was de stal leeg. ‘Ik ben maar aan het scheppen 
gegaan,’ zei pa.’ [52]

Boer Van Duinhoven aan de Noorddammerweg gaf ijverig al zijn aardappels weg tegen een 
lage prijs en besefte te laat dat hij zelf niets meer had. Toen moest hij gaan lenen bij andere 
boeren. [28]

Er was de zaak Colijn. Colijn junior had een hoeveelheid tarwe van zijn vader tegen re-
geringsprijzen weggegeven aan de mensen. Maar hij werd gepakt door de marechaussee en 
moest zeggen waar die tarwe vandaan kwam. Dat kon niet, want dan zou hij zijn eigen vader 
verraden. De brave agent Kristallijn is toen naar vader Colijn gegaan om te zeggen dat zijn 
zoon vastzat, en daar kwam senior spoorslags aangestapt. Toen kon Kristallijn de zaak met een 
goed woordje sussen.

De boeren waren soms verbitterd door de reacties van het volk. ‘Als je niets meer had, rea-
geerden de mensen heel schamper: “Je hebt zeker weer alles aan je onderduikers gegeven, maar 
voor ons heb je niets!” Op een dag gaf vader (Verhoef ) 1,25 hectare aardappels vrij. De mensen 
mochten die zelf rooien en voor de gewone prijs mee naar huis nemen. Iedereen hoorde het 
nieuws van iedereen: ze kwamen eraan rennen! Degenen die ernaast grepen zeiden: “Je zult ze 
wel duur verkocht hebben!”’ [37]

Er werd veel gestolen. De mensen rooiden ’s nachts de aardappels van het land of haalden ze 
uit de kuilen. Zoals in de zomer de tarwe-aren met een schaar van de stengels waren geknipt. 
Dan was er ook nog de roversbende van fort Kwakel. De gepensioneerde fort-baas organiseer-
de met een stel trawanten aanvallen op boerenbedrijven, en dan namen ze de oogst mee. De 
wapens hadden ze buit gemaakt bij een dropping. Het waren echte rovers, ze hadden niets met 
het verzet te maken. Uiteindelijk werden ze door de Duitsers gearresteerd en opgesloten in 
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het karmelieten-klooster in Aalsmeer. Eén ontsnapte, de andere rovers werden naar Duitsland 
afgevoerd en kwamen niet terug. [21]

Voor de afwisseling deed de Landwacht dan nog wel eens een inval. En stil, pleitend, in het 
geheim, vroeg het verzet om een koe, of er kwam een dominee of kapelaan het erf op, met het 
verhaal van de zieke parochianen. En alle koeien stonden in het veeboekje. Boer zijn was dag en 
nacht je geweten raadplegen, en tegelijk je land en je stallen. De uitkomst was meestal tegenstrijdig.

Slechte boeren
Vader Linssen had geen degelijke ruilwaar meer om de boer op te gaan, maar zijn dochtertje 
was ziek, dus stapte hij met de moed der wanhoop een boerenerf op en vroeg om melk voor het 
kind. Hij kreeg die niet: ‘Dat kind gaat tòch kapot,’ zei de boer.

Er was een boer in de Middelpolder, die zijn bruine bonen alsmaar op de ruiters liet staan in 
de hoop dat de prijs nog hoger zou oplopen. De gereformeerde club uit de Witte Stad zag dat 
met lede ogen aan en vroeg de boer, de bonen te mogen kopen voor de babies van Amstelveen. 
Maar de boer weigerde. Toen kreeg collega-boer Colijn een idee. Een paar dagen later stapte 
zijn vriend Vunderink met een aktentas onder de arm het erf van de boer op en meldde zich 
als ambtenaar van ‘de provinciale voedselcontroledienst’. ‘Ik kom de boel in beslag nemen,’ 
zei hij, ‘er mogen in een tijd van honger geen bonen op het veld blijven staan.’ De boer begon 
zenuwachtig te vragen of er niet gepraat kon worden. Maar en kwam al een paard-en-wagen 
van Colijn het land oprijden en de voerman begon met het opladen. ‘Die bonen waren al haast 
verspocht!’ [46]

Er was een veeboer die zelf geen tarwe verbouwde, maar aan iedereen die hongerig aan zijn 
deur klopte een gulden vroeg in ruil voor het adres van een graanboer. Dat kwam Marius van 
der Schans ter ore, die het zo gemeen vond dat hij zijn legertje onderduikers mobiliseerde voor 
een afstraffing. Na spertijd imiteerde dat clubje een Duitse inval, richtte een namaak geweer 
op de boer en nam zijn eigen voorraad tarwe mee. In het Duits kreeg de man te horen dat hij 
de adressen voortaan gratis moest verstrekken.

Er vonden meer van die afstraffingen plaats. Er is het verhaal van een groep Kp’ers – niet 
alleen uit Amstelveen – die zes boeren in de streek rond Uithoorn in de nacht uit hun hoeven 
haalde en langs de weg aan de bomen bond, voorzien van een bord waarop de voorbijgangers 
in de vroege morgen konden lezen hoe gierig ze waren. Dat gebeurde ook met boeren die hun 
evacués uit Limburg slecht behandelden. Waarschijnlijk waren de andere boeren wel blij met 
die afstraffingen, want ze ergerden zich aan hun hebzuchtige collega’s, die in staat waren de hele 
boerenstand een slechte naam te geven.

De hongertochten werden steeds wanhopiger, de ogen van de mensen holler, hun huid 
doorschijnender, hun ruilwaar poverder. Uitgeput en strompelend kwamen ze terug van hun 
lange bedevaarten naar de boerderijen, een paar pond erwten of aardappels in een zak. Het 
ergste was, als ze dan werden opgewacht door de landwachters, die zich dikwijls posteerden 
bij het weeshuis aan de Amstelveenseweg en hun alles afnamen. Hoe kwam je dàn nog thuis ...
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De centrale keuken
Op 3 oktober kwam er op het gemeentehuis een voorstel van de Centrale Voedselvoorziening 
binnen voor het oprichten van een centrale keuken in verband met de naderende noodtoestand. 
Op dit voorstel werd onmiddellijk gereageerd. Al vroeg in oktober was er een drukke handel 
gaande, zoals met de gemeente Diemen over de aankoop van 19.202 kilo uien en met Zaandam 
over 26.200 kilo spitskool.

De oprichting van de centrale keuken bezorgde de ambtenaren een nogal aparte neventaak 
en de burgemeester een glorieuze rol. Het was een kolfje naar Westendorffs hand om van alles 
weg te slepen uit beter bedeelde gemeenten en van de Amstelveense keuken een voorbeeld van 
kwaliteit en kwantiteit te maken. De keuken werd op 28 oktober 1944 geopend in de brand-
weerremise achter het raadhuis. De banketbakkers Haverman en Van Putten werden tot koks 
benoemd. Op de centrale markt in Amsterdam konden de voor de keuken toegewezen rantsoenen 
worden opgehaald: kolen, kolen en kolen; rode, witte en groene. Er was alleen nauwelijks een 
mogelijkheid tot vervoer, wat dikwijls tot vertragingen of een kleinere portie leidde. Op een of 
andere manier wist Westendorff nogal eens een schuit koolraap te bemachtigen, waardoor hij 
de bijnaam ‘Koolraap’ kreeg.

De centrale keuken van Nieuwer-Amstel stond goed bekend. Tot eind van het jaar werden er 
nog aardappels in het eten verwerkt, al waren ze dikwijls ziek, en iedereen kreeg 3/4 liter per dag. 
In Amsterdam kon maar een 1/2 liter worden verstrekt. Op werkdagen was het menu stamppot 
of soep, op zondag pap. De prijs bedroeg doorgaans twintig cent per portie. De keuken startte 
met een deelname van 2427 personen. Geleidelijk liep dit aantal op tot 7500.

Er waren zes uitreikposten in de gemeente: Amstelveen, Bovenkerk, Buurt over Ouderkerk 
(bij het slachthuis, een heel eind van de bebouwing!), Randwijck, Elsrijk en Nes aan de Amstel. 
In Nes schepten op de speelplaats van de school vader en moeder Van Groeningen het eten in 
de Nesser pannetjes.

Het was moeilijk te verwerken dat er weinig of geen vlees in het eten zat, terwijl de weilan-
den vol koeien stonden. Maar die koeien waren voor de Wehrmacht; de enige manier om aan 
het vlees te komen was een noodslachting, zogenaamd wegens ziekte of een ongeluk van het 
beest. Dus liet Westendorff royaal noodslachtingen verrichten. Dat werd bekend aan de voed-
selcommissaris, die het doorbriefde aan de Beauftragter – de handlanger van Seyss-Inquart in 
Amsterdam. Die was zo woedend dat hij Westendorff liet arresteren, hem een dag lang vasthield 
en hem in de avond naar huis stuurde met de boodschap dat hij Nieuwer-Amstel niet zonder 
toestemming mocht verlaten. [m]

Geleidelijk aan waren de aardappels op en bleef er niets anders over dan suikerbieten met 
kool. Het menu: rode kool met suikerbiet, koolraap met suikerbiet, biet met suikerbiet. Op 24 
december was het feest: pronksnijbonen met suikerbiet! Maar er zat te veel zuiveringszout in 
het eten en iedereen was op Eerste Kerstdag ziek. En wat denkt men van zuurkool met suiker-
biet! Hoeveel honger de mensen ook hadden – steeds minder lukte het om de natte, misselijk 
makende brij naar binnen te krijgen. Het gemeentebestuur constateerde in een verslag, dat het 
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bereide voedsel eigenlijk niet meer voor menselijke consumptie geschikt was. Door het veelvuldig 
uitvallen van de elektrische stroom was het bovendien dikwijls maar half gaar.

Het dieptepunt voor schrijfster dezes was de dag ná de rode biet met suikerbiet: toen kregen 
we de bietenschillen, die in een viesrood warm water dreven. Het was absurd om dáárvoor in 
de rij te staan, en toch deed iedereen het. Met die pan vol treurigheid liep je dan die anderhalve 
kilometer door de sneeuw naar huis, huilend. Op de hoek bij het raadhuis, waar de sneeuw was 
weggeschept, liet iemand zijn pannetje vallen. Een uitgemergelde Amsterdammer, met lege 
handen terugkerend van zijn hongertocht, viel op z’n knieën neer en slurpte de bietenschillen 
naar binnen.

In de rijen bij de uitdeelplaatsen vielen de mensen soms flauw van zwakte. Langzamerhand 
ontstond er gemor onder het volk, omdat bekend werd dat er heel wat eten zonder bon ver-
dween naar het keukenpersoneel en een aantal ambtenaren. Kok van Putten, die dikwijls twaalf 
tot zeventien uur per etmaal besteedde aan het ondankbare kookkarwei, kon het allemaal niet 
meer aan en trok zich terug. De organisatie van de keuken zat hopeloos in de knoei. Eén van de 
boosdoeners was Westendorff zelf, die dagelijks 150 porties eten zonder bonnen liet verdwijnen 
naar het hongerig fabriekspersoneel van een relatie.

In februari ontstond er een klein oproer voor het raam van de burgemeesterskamer bij het 
raadhuis. De mensen wilden eten! Maar er was niets meer, er waren zelfs geen suikerbieten meer. 
En toen nam de gemeente het besluit de centrale keuken per 25 februari wegens algeheel gebrek 
aan voedsel te sluiten. Nu kon je alleen nog maar via de kerken aan eten komen. In Amsterdam 
heerste hongersnood; in Amstelveen leefden de mensen op de grens van de honger. Er begonnen 
mensen te sterven. Hoe lang zou het nog duren? – dat was de alles overheersende vraag. Geluk-
kig waren de kerken er nog; die konden soms, door hun relaties met de buitengewesten en het 
verzet, de hand leggen op een kleine, doch christelijke portie eten. Dat heeft in Nieuwer-Amstel 
waarschijnlijk een aantal mensen van de dood gered.

Spijsolie en sprotjes
Nieuwer-Amstel beleefde in 1944 twee momenten van weelde: de dag van de spijsolie en de 
dagen der sprotjes. De sprotjes kwamen in de nazomer, per schip. Westendorff had ze op de 
kop getikt en de visjes lagen fosforescerend in de schuit, net zo vreemdgroen als de speldjes van 
Winterhulp. Toen ze eenmaal in de viswinkels waren aangekomen, ging je ’s avonds kijken. 
Daar lagen ze, in grote bergen, een mysterieus verschijnsel dat in de duisternis oplichtte en dat je 
morgen zou mogen opeten. Iedereen was druk doende om vet te verzamelen om de diertjes in te 
bakken. Ze waren het gesprek van de dag en herstelden het visioen van ooit weer volop vis eten.

De spijsolie kwam vlak voor Kerst. Er was heel wat aan vooraf gegaan. Van Damme, het 
hoofd van de distributiedienst, was in opdracht van Westendorff naar de Zaanstreek gefietst 
om langs de oliebedrijven te schooien. Uiteindelijk had hij in Wormerveer 58 vaten van 200 
liter per stuk kunnen kopen: 1160 liter. Piet en Jan Tijsterman gingen de vaten halen met hun 
schip. Dat was niet zonder risico, want op de zwarte markt bracht een liter spijsolie ƒ 200,- op, 
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en als het bericht van het transport uitlekte zat een beroving er dik in. Of de hongerige Am-
sterdammers zouden zich meester kunnen maken van de vaten! Jan vroeg bescherming van 
de Amsterdamse politie voor de doorvaart bij de Houthaven, maar de agenten vergaten hun 
toezegging. Ademloos voeren de gebroeders door de stad, maar gelukkig sloeg niemand acht 
op het schip. Op de gemeentewerf werd de vracht met gejuich ontvangen. Elfhonderdzestig 
liter voor heel Nieuwer-Amstel èn Ouderkerk. Je kon er per persoon amper een pannekoek 
mee bakken. Dit probleem was echter al bij voorbaat opgelost, omdat er geen meel was. Toch 
wisten de meeste mensen nog wel iets te versieren, zoals suikerbietenpulpkoekjes, of gortkoeken. 
Rond oudejaar – toen iedereen zich bewust was hoe niet alleen de dagen en de jaren maar ook 
de voorraden als een schaduw waren heengevlogen – dreef er toch een soort oliebollengeur door 
Nieuwer-Amstel. Het was heel opwindend!

Eten van je geloof
Er was veel geloof in de oorlog, oprecht geloof bij degenen die zich meer dan ooit geconfronteerd 
voelden met de eindigheid van het leven, en wat minder oprecht geloof bij degenen die geboeid 
werden door het feit dat de kerken voedsel verstrekten aan de gelovigen. De kerkdiensten zaten 
barstensvol, zelfs de gangpaden en de treden van altaar of preekstoel waren bezet. De gespreks-
groepen en bijbelkringen bij de mensen thuis, die in de vorige jaren waren ontstaan, brachten 
mensen van allerlei politieke en kerkelijke kleur bijeen, omdat de spertijd en de duisternis de 
mensen in hun eigen buurt vasthielden. Het leidde tot een hoopvolle verbroedering.

Eens in de veertien dagen fietste ds. Van Kuiken naar café De Zwarte Kat om bijbellezing 
en catechisatie te houden. Kerkgang vanuit de buurtschappen naar Amstelveen was moeilijk 
geworden wegens het gebrek aan vervoer. In De Kat kwamen wel vijftig mensen naar de bij-
belkring en de dominee denkt er met heimwee aan terug, zó’n inspirerende sfeer. Eens was 
de weg spiegelglad van de ijzel en moest hij de acht kilometer naar Amstelveen naast zijn fiets 
teruglopen, met de grof gebreide sokken van de kroegbaas om zijn schoenen.

De Bethelkerk was nog altijd in gebruik als kantine voor de Duitsers. Daarom regelden de 
hervormden en gereformeerden hun diensten in de Pauluskerk.

Na een dienst in de Dorpskerk, in de herfst van 1944, bleven predikant en kerkeraadsleden 
achter om te praten over de toenemende honger. Kon de kerk misschien voor voedsel gaan zorgen? 
In het wekelijks gesprek van de predikanten uit drie verschillende kerkgenootschappen werd 
besloten, actie te ondernemen. Dominees – ook pastoors – hadden nogal eens contact met hun 
vroegere plattelandsparochies. De gereformeerde ds. Dragt van de Pauluskerk ging praten met 
zijn vorige gemeente, Noordscharwou in de kop van Noord-Holland, en kon daarna zorgen voor 
grote hoeveelheden kool, bieten en rapen. Soms ging hij die zelf mee halen; onderweg moest men 
de mensen met stokken van de kar afhouden om te voorkomen dat die werd leeggeroofd; het 
was een weinig pastoraal karwei. Ook kwamen er wel ladingen per schip, die dan door boeren 
werden getransporteerd naar een voorraadschuur in de Middelpolder. Een soort distributie-
systeem met bonkaarten zorgde voor een eerlijke verdeling. Ook niet-kerkelijken konden op 



411

ix.4 de HOnger

verzoek bonnen krijgen. Van de kansels werden op zondag de bonnummers afgelezen en wat 
er per bon te halen was, en waar. Zo kregen de gereformeerden hun groenten op zaterdag in de 
kerk. Vaste prijzen werden niet gevraagd, ieder moest maar betalen wat hij kwijt wou. Maar de 
zondagse preken weekten die winter meer dan ƒ 100.000,- los om de aanschaffingen te kunnen 
bekostigen. Er waren trouwens heel wat gemeenteleden die zich inzetten voor de voedselactie; 
het gewone dagelijkse werk lag toch praktisch stil.

Elke dominee had zijn eigen specifieke taak in het voedselbedrijf. Ds. Van Kuiken moest aan 
vlees zien te komen voor de zieken en zwakken. Hij rommelde actief met veeboekjes of ging met 
ruilwaar op stap om aan schapen en koeien te komen. Zo kocht hij een stier van de directeur 
van het slachthuis tegen de prijs van een aantal spoelen en batterijen, die de direkteur – achter-
af – weer bleek te gebruiken voor een illegale ontvanger. De stier verdween, in stukken, in de 
kelders van Vredeveld en werd vandaar gedistribueerd over de vele zieken. Eind januari, op een 
vreselijke fietstocht in hagel en natte sneeuw door de Haarlemmermeer, verwierf de dominee 
zich 20.000 kilo suikerbieten, 10 zakken aardappels, een paar kazen en wat spek. De boeren 
uit de eigen gemeente brachten, vaak naamloos, zakken tarwe, erwten, bonen enzovoort. Elke 
woensdag beslisten een dominee en een diaken – onder meer met een stapel doktersadviezen 
op tafel – wie wat kreeg.

Tegen het voorjaar lag in Noordscharwou 4000 kilo gereformeerd voedsel klaar en er was 
geen enkele mogelijkheid meer om dat op te halen. Toen kreeg Do de Knegt contact met een 
Duitse vrachtwagenchauffeur in Amsterdam, die het wilde ophalen als hij de helft kreeg. Even 
diep ademhalen en dan: ja!

De Knegt trok ook de Kwakel in voor eten en leende daarvoor paard-en-wagen van de melk-
boer, die toch geen melk meer had. Hij had nog nooit op de bok van een wagen gezeten, maar 
wist het paard na enige aandrang in beweging te krijgen. Alleen in Elsrijk moest hij geduld 
hebben: dat was de wijk van de melkboer, en het paard stond om de haverklap geduldig stil 
voor de huisdeuren van de klanten, in trouwe herinnering aan de dagen van melk en boter. De 
Knegt kon niet anders doen dan de route van het paard volgen en lijdzaam voor alle deuren een 
poosje stilzitten. Buiten Elsrijk besloot het dier gelukkig weer tot een sukkeldraf.

vogino

‘vOginO’ is een van de mooiste organisaties geweest van die tijd. [65] M. G. Raadschelders, 
directeur van de Boerenleenbank in het dorp Amstelveen, maakte deel uit van die rooms-ka-
tholieke hulpinstelling, die zich inzette ‘Voor Onze Gezinnen In NOod’ – vOginO. Elke week 
kwamen vertegenwoordigers van de parochies van Bovenkerk, Amstelveen, en Buitenveldert 
bij elkaar op het kantoor van de bank. Per parochie waren er twee vaste leden, samen met de 
pastoor of kapelaan. De pastoors van de H. Urbanus, de St. Anna- en de St. Augustinuskerk 
preekten soms collecte-opbrengsten van ƒ 10.000,- per kerk per week bij elkaar. Voor dat geld 
werden kleding en voedsel gekocht, waarvoor leden van het comité op stap gingen. Ook vOginO 
had een bonnensysteem, waarop de parochianen hun aandeel konden krijgen tegen een gering 
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bedrag of zelfs voor niets. De rooms-katholieke vrouwenvereniging St. Elizabeth zette zich in 
voor de verdeling en verstrekte ook maaltijden in een lokaal onder de St. Annakerk.

Raadschelders was een van de inkopers en fietste de boeren in de omtrek af. Pater Thülen van 
de St. Augustinus-parochie, die uit Ter Aar in Zuid-Holland kwam, wist in zijn oude streek heel 
wat voedsel los te krijgen en bracht er ook kinderen onder. vOginO was dankbaar werk, iets waar 
de mensen warm voor liepen. Eigenlijk was het nogal merkwaardig, zoveel geld en voedsel er 
nog beschikbaar waren als de kerk de juiste snaar wist te treffen om het los te krijgen ...

De kinderen van de Mariaschool bij de Annakerk moesten van hun hoofdonderwijzer tot 
Sint Jozef bidden: ‘Sint Jozef, geef ons aardappelen, brood en kolen!’ Op zekere dag had Sint 
Jozef bij de nonnen een schaap gebracht. Daar werd soep van gemaakt en ieder kind kreeg twee 
lepels per gezinslid mee naar huis. Alleen de hoofdonderwijzer zelf kreeg meer, vanwege zijn 
speciale relatie met Sint Jozef.

In de andere Sint Jozefschool, aan de Amstelveenseweg – een gewone school en een school 
voor schipperskinderen – werd door deken Boeckhorst een gaarkeuken opgericht voor de leer-
lingen. Slager Brinkhof maakte het door vOginO verzamelde eten klaar en een stel jongens uit 
de parochie hielp bij het opscheppen. Op een keer, midden op de dag, waren die jongens bezig 
met het uitdelen, toen de vandalen van de sd de school binnenvielen en een aantal jongens 
oppakten en meenamen. Het kwam aan als een verschrikkelijke klap in de parochie. Of en 
wanneer de jongens terugkwamen is niet achterhaald.

vOginO was in de eerste plaats een voedselcomité, maar de leden waren betrokken katho-
lieken die ook meestal actief waren in het verzet. Kapelaan Thülen bijvoorbeeld bracht in Ter 
Aar behalve kinderen waarschijnlijk ook onderduikers onder, de heer Raadschelders hield zich 
bezig met een illegaal blad en bracht met een van de andere leden, de heer Hazes, stakende 
spoorwegarbeiders onder bij de boeren. Zo had ieder zijn activiteiten die geheimer waren dan 
vOginO maar waarvoor het voedselcomité een prachtige dekking was.

Het brood delen
Door het saamhorig zoeken naar voedsel leerden de kerkmensen elkaar op een heel andere 
manier kennen en vertrouwen, en buitenkerkelijken kregen een zekere bewondering voor de 
vasthoudendheid waarmee het kerkvolkje van de nood een deugd maakte. Om dit mengsel 
van geestelijk en lichamelijk voedsel traden er nogal wat mensen tot de kerk toe. Er was een 
groot gezin dat bij alle kerken rondtrok om voedsel in de wacht te slepen en dat gereformeerd 
was bij de gereformeerden en katholiek bij de katholieken. Soms betoogden voedselzoekers in 
een katholiek gezin, waar zij voor een maaltijd aan tafel zaten, dat zij katholiek waren, maar zij 
sloegen met de verkeerde hand een kruisje. Zogenaamde protestanten doorstonden de vuurproef 
van het Onze Vader niet. Maar het werd meestal met een glimlach opgemerkt. ‘Geef ons heden 
ons dagelijks brood ...’ – daar ging het op zo’n moment om, voor iedereen.

Op den duur ontstond er een interkerkelijk inkoop-comité van katholieken en protestanten. 
(Voor zover bekend bestond dat uit de heren Van Rietschoten en Gerats voor de rooms-katho-
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lieken, Van Kuiken, Klein en König voor de hervormden en Baller Sr. en De Knegt voor de 
gereformeerden). Met als startpunt het kantoor van de Boerenleenbank trok een deel van het 
oecumenisch team hartje hongerwinter met twee vrachtwagens naar Friesland om eten te halen. 
De tocht vol beproevingen bracht de mensen dicht bij elkaar. Nog maar een paar jaar geleden 
werd je geacht, je brood te kopen bij de bakker van je geloof. Nu at een katholiek hervormde 
suikerbieten en een gereformeerde broeder smulde van katholieke kool. Zou die hoopvolle 
ontwikkeling zich ooit tot in de wortels voortzetten?

Westendorff had het er eigenlijk maar moeilijk mee. Hij zag de voorraden van zijn eigen gaar-
keuken slinken en moest toezien hoe de kerken hele scheepsladingen aanvoerden bij de loswal. 
Op een dag waren de hervormden een schip met groente aan het lossen, onder het pastorale oog 
van de dominee, toen de nsB-burgemeester haastig aandraafde en zonder groeten losbarstte: 
‘Wat doet u nu weer!’ Groente lossen,’ zei Van Kuiken. Westendorff riep: ‘Weet u wel dat ik 
daar beslag op kan laten leggen? Ik heb zelf niets voor mijn centrale keuken!’ Uiteindelijk bood 
de dominee de burgemeester twee karrevrachten aan, op voorwaarde dat de schuit verder voor 
de hervormde voorraadschuur kon worden gelost. En zo kreeg de hele bevolking de volgende 
dag een hervormde portie eten.

Ziekte en dood
‘Je moet maar niet meer gaan zwemmen,’ had schoolarts Branger in de zomer al heel wat jon-
gens en meisjes aangeraden. Zwemmen was een te zware inspanning voor de slecht gevoede 
kinderen. Speciaal in de hogere klassen van de lagere scholen kwamen de gevolgen van het 
voedselgebrek aan het licht. Vooral de meisjes vertoonden een typisch uit de kracht gegroeide, 
slechte houding, maar ook de jongens, in wat mindere mate, kregen kromme en scheve ruggen, 
als van vermoeide oude mannen. De gemeente ging over tot het aanstellen van een consulente 
in lichamelijke oefening om te helpen erger te voorkomen.

Bedwateren kwam ook veel voor bij de jeugd; volgens dokter Branger had dat te maken 
met het toenemend gebrek aan hygiëne. Dat was ook de oorzaak van huidaandoeningen; 38 
kinderen leden aan besmettelijke en 77 aan niet-besmettelijke huidziekten en ‘hoofdonrein’. 
In het rapport stond niet – maar het was wèl zo – dat heel veel kinderen hoofdluis hadden en 
dat er een ware vlooienplaag was uitgebroken. Tenslotte kwam er bij de jongens een merkwaar-
dige stijging van het aantal ‘kryptorchismus’-gevallen voor: het niet afdalen van één of beide 
teelballen in de balzak.

Het aantal besmettelijke ziekten nam toe. In 1944 werden alleen al 62 roodvonk- en 73 dif-
teriepatiënten genoteerd; het aantal tbc-patiënten was niet bekend.

Bij de kinderen viel de algehele gezondheidstoestand nog mee; bij nog geen 5% was sprake 
van heel ernstige aandoeningen; voor de slechte omstandigheden waarin zij leefden was dat 
redelijk te noemen. Maar de magere, taaie kinderen, die in de rijen stonden en overal naar 
voedsel snuffelden, voelden meestal niet de zware psychische druk waaronder hun ouders 
gebukt gingen. In de meeste gezinnen spaarden vooral de moeders het eten uit hun eigen 
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mond voor de kinderen. Veel vrouwen wogen op den duur niet meer dan 90 pond. In januari 
begonnen ook in Amstelveen mensen van honger te sterven. Een alleenwonende advocaat, die 
niet handig genoeg was om voor zichzelf te zorgen en nooit klaagde, zakte op straat in elkaar, 
volkomen uitgehongerd, en stierf. In één gezin stierven vijf kinderen tussen 14 en 25 jaar door 
ondervoeding aan tuberculose. Alleen in januari en februari verzorgde dominee Van Kuiken in 
zijn wijk 24 begrafenissen. Soms was er niet eens gelegenheid de overledene direct te begraven. 
Want op Zorgvlied konden de doodgravers het werk niet aan. Soms gingen er acht of tien dagen 
overheen eer het lijk naar het kerkhof kon worden gebracht. Het gevolg was, dat dan in één keer 
een aantal begrafenissen tegelijk plaats vond. Dan trok er een lange stoet van rouwenden over 
de Amsteldijk, achter een platte boerenwagen waarop soms zeven gestorvenen tegelijk waren 
neergelegd. ‘Je reed dan,’ aldus Van Kuiken, ‘met stoet en al het open einde van een massagraf 
in. Daar lagen de lijken opgestapeld in lakens, juten zakken en kartonnen dozen, want hout 
voor doodskisten was er niet meer. Eens op weg naar Zorgvlied hebben wij ijlings een goed 
heenkomen moeten zoeken vanwege beschietingen door vliegtuigen. Wij lieten de lijkwagen 
met de overledenen en met paard en al maar in de steek. Het overkwam ons ook een keer dat 
de dragers op Zorgvlied, die de gestorvenen vanuit de aula naar de graven moesten brengen, 
staakten. Zij wilden eerst eten hebben voor zij aan het werk gingen.’ [10] Dat moest ook wel, 
‘want de mensen konden geen schep meer vasthouden.’ [108] Daarom vroeg de directeur van 
Zorgvlied, Broerse, met de directeuren van de drie andere Amsterdamse begraafplaatsen extra 
rantsoenen voedsel voor de doodgravers aan burgemeester Voilte van Amsterdam.

Er kwamen steeds meer hongerpatiënten met oedeem: opgezette lichaamsdelen, dikke voeten. 
Op een advies van de dokter konden ze bijvoeding krijgen, als die er was. Dokter James was zo 
begaan met zijn bejaarde patiënten dat hij koolzaad op de kop tikte en het eigenhandig perste 
om hun olie te bezorgen. Dikwijls verzorgden de kerkelijke organisaties het voedsel voor de 
zwaksten. En Baller jr. had van zijn huis een soort centrum gemaakt waar iedereen die voedsel 
te geven had dat kon brengen. Met een briefje van de dokter kon iemand dat krijgen, maar dat 
gebeurde illegaal. Uit deze voorraad werden ook onderduikers gevoed.

De moeilijkheid was, dat de ernstig zieken niet meer in een ziekenhuis konden worden opge-
nomen omdat het vervoer naar Amsterdam was weggevallen. Er móést een noodoplossing komen!

Het noodziekenhuis
Ambtenaar Duitse zaken Oranje was op het idee van een ziekenhuis gekomen door de ellende 
van Putten. Begin oktober was hij op de fiets zijn verloofde uit Apeldoorn gaan halen om in 
Amstelveen met haar te trouwen en toen wareg ze samen langs Putten gekomen. Daar was zojuist 
een groot deel van de mannelijke bevolking weggevoerd en waren meer dan honderd huizen in 
brand gestoken na een verzetsaanval op een Duitse vrachtwagen.

Diep verslagen zette het aanstaande bruidspaar de tocht naar Amstelveen voort en onderweg 
besloot Oranje, zijn best te doen om in Nieuwer-Amstel een noodhospitaal op te zetten, voor 
het geval er een dergelijke ramp in onze eigen gemeente zou plaatsvinden. Oranje was vooral 
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getroffen door de zieke en gewonde mensen die vluchtend langs de weg hadden gestrompeld. 
Als ambtenaar van vorderingszaken wist hij wel een pand dat uitstekend geschikt zou zijn voor 
de opvang van gewonden en zieken, namelijk de ambtswoning van Westendorff, aan de Bo-
venkerkerkade, die door Ober Stabzahlmeister Franke in beslag genomen was, maar vervolgens 
leeg had gestaan. Hij legde zijn idee aan Westendorff voor, die nog steeds op kamers woonde, 
en deze ging akkoord. Heimelijk nam Oranje ook contact op met Piet de Winter, die dringend 
verlegen zat om een plek waar gewonde Bs’ers verpleegd zouden kunnen worden.

Nu troffen De Winter en Westendorff elkaar in het gevormde adviescollege, dat in zijn 
geheel achter het ziekenhuisplan ging staan. Er kwam geld, de Fokkerfabriek stelde meubilair 
beschikbaar dat met paard-en-wagen van Schiphol werd gehaald, vader Touwen moest het 
beddegoed van het Rode Kruis inleveren en apotheker Amelink zorgde voor medicijnen. Het 
instrumentarium werd geleverd door de verzetsbeweging en via stromannen bezorgd. Lang 
voor de officiële opening draaide het ziekenhuisje al in zijn geheime functie (zie ook paragraaf 
5). Intussen verbonden zich enkele Amsterdamse specialisten, die al eens per week spreekuur 
voor Amstelveen hielden in een huis aan de Keizer Karelweg, zich vast aan het ziekenhuisje. 
Gemeente-arts Branger kreeg de medische leiding en Oranje zelf deed de administratie en had 
daarmee in feite de zakelijke leiding in handen. Op aanbeveling van de huisartsen zouden patiën-
ten worden opgenomen, maar het was de bedoeling dat het ziekenhuis onmiddellijk door de 
gewone patiënten ontruimd zou worden als er zich een noodsituatie voordeed. Hongerpatiënten 
konden over het algemeen niet verpleegd worden: daar waren er te veel van. Maar wèl werd de 
nood-kraamkliniek, die zo goed en zo kwaad mogelijk een tijdje had gedraaid in het badhuis 
aan de Molenweg, in het pand ondergebracht.

Het noodziekenhuis was een geweldige aanwinst voor de streek. Nieuwer-Amstel had met 
zijn 20.000 inwoners nog geen ziekenhuis nodig gehad omdat de Amsterdamse ziekenhuizen 
zo dichtbij waren. Maar sinds september had de Amsterdamse geneeskundige dienst geen 
Amstelveense patiënten meer opgehaald. De familie Touwen had tijdelijk de oude raderbran-
card van het Rode Kruis op de platte paard-en-wagen van kolenboer Van Velzen geplaatst en 
persoonlijk de patiënten naar Amsterdam gebracht. De zieken hadden onder een tentvormig 
doek gelegen, praktisch in de open lucht. Tegen de winter werd de oplossing gevonden van een 
gesloten bakkerskar met een paard ervoor. Maar toen was er in de Amsterdamse ziekenhuizen 
al praktisch geen plaats meer voor Amstelveense patiënten.

In januari 1945 startte het Amstelveense noodziekenhuis officieel, met vijftien bedden. Er 
waren twee vaste verpleegsters in losse dienst aangenomen, onder wie jonkvrouwe Nahuijs, een 
evenwichtige en plezierige jonge vrouw die de leiding op zich nam van het personeel. De dames 
Breedveld en Van Masbergen deden de huishoudelijke dienst. De eerste patiënt kwam op 24 
januari en werd door zijn hele familie weggebracht: Adriaan van Masbergen uit de Fabriekssteeg, 
een oom van het huishoudelijk hulpje. Hij leed aan pleuritis (‘Ome Janus had geen weerstand 
meer’) en overleed een maand later, 49 jaar oud. Op 26 januari werden de eerste kinderen in 
het ziekenhuis geboren. Volgens de boeken vonden er tot en met mei 15 bevallingen plaats en 
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werden er 42 patiënten behandeld. Daar waren veel kinderen bij die aan de lopende band aan 
hun keelamandelen werden geholpen. Had hun kwaal iets te maken met het eten van de rauwe 
suikerbieten?

Ondanks de oorspronkelijke afspraak waren er onder de zieken betrekkelijk veel gevallen van 
ondervoeding, hongeroedeem en andere hongerklachten. Bij de diagnose stond soms kortweg 
‘honger’. De patiënten moesten zelf lakens en slopen meebrengen. Een groot probleem was de 
verwarming. De kachel moest de hele dag aanblijven voor het verwarmen van kruiken, sterilisatie 
en eten koken. De voornaamste brandstof was turf. In de keuken was het meestal lekker warm 
en de huishoudsters koesterden daar de couveusekindjes in mandjes op keukentafel en kast.

Er waren opvallend veel patiënten uit Aalsmeer-Oost; zoals die baby met hongeroedeem. 
Het kleine kereltje stierf. Mevrouw Breedveld, die op de Noorddammerlaan woonde, wist dat 
de baby dood was. ’s Avonds zag ze de vader over de laan naar het ziekenhuis fietsen voor het 
bezoekuur, en later verslagen terugkeren met achter zijn fiets de kinderwagen waarin hij het 
lijkje thuis bracht. ‘Zoiets vergeet je nooit meer ...’ [104]

Niet alle patiënten kwamen met hun namen voor op de officiële lijsten. Zij werden wegge-
houden achter het bordje ‘ernstig zieken’. Als Westendorff op bezoek kwam passeerde hij dit 
bordje peinzend. Wat daarachter gebeurde hoort thuis onder de paragraaf ‘verzet’, en het zou 
de oorspronkelijke eigenaar van het huis, de familie Zadoks, wellicht wat getroost hebben.

Plannen evacuatie-opvang
Na september, toen het er op leek dat de geallieerden ook naar het westen van Nederland zouden 
doorstoten, ging men plannen maken voor de voorbereiding van grootscheepse evacuaties. De 
initiatieven gingen uit van het Bureau Afvoer Burgerbevolking; de correspondentie werd – in 
elk geval wat Nieuwer-Amstel betreft – voornamelijk gevoerd met het Rode Kruis en het mi-
nisterie van sociale zaken.

Op 31 oktober 1944 was er ’s morgens op het raadhuis een eerste bespreking met de kerkbe-
sturen over het beschikbaar stellen van de gebouwen*. ’s Middags kwam op het kantoor van 
de sociale dienst de geestelijkheid bij elkaar met het hoofd van sociale zaken Van Peursen en 
de ambtenaar Duitse zaken Oranje**. Het samenstellen van het evacuatieplan werd in handen 
gelegd van Oranje en zijn chef Van ’t Riet. Voor Oranje, met zijn herinnering aan Putten, moet 
dit een uitdagende opdracht geweest zijn. Op 9 november lag er al een complete taakverdeling 
klaar, ingesteld op een opvang van 10.000 vluchtelingen die verdeeld zouden kunnen worden 
over 7 wijken. Waarschijnlijk heeft Oranje nog eens extra kunnen pleiten voor het noodzie-
kenhuis: in de taakverdeling werden voor de eerste opvang 8 wijkgebouwen, een controlepost 

* Aanwezig: voor de Hervormde Dorpskerk – M. D. L. van Peursen; voor de St. Annakerk – J. Gerats; voor de St. 
Augustinuskerk – B. H. J. Alink; voor de Pauluskerk – D. A. de Knegt; voor de Hersteld Apostolische kerk – A. A. 
Elzinga; voor de Gereformeerde Handwegkerk – J. Wilhelmus

** Verder aanwezig: Deken Boeckhorst, ds. Dragt, ds. Hinlopen, ds. Van Kuiken, ds. Van Harmelen en de heer B. H. J. 
Alink
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èn een noodziekenhuis genoemd. Opvallend is de uitgebreide en glasheldere organisatie die 
voor het eind van het jaar was opgebouwd. Op 21 december werd een overzicht gestuurd naar 
het Evacuatie Bureau Noord-Holland, waarin werd uitgelegd dat ernaar gestreefd was, weinig 
ambtenaren op te nemen in de organisatie, maar door samenwerking met particulieren en kerken 
een apparaat samen te stellen dat bijna geheel bestond uit inwoners die geen ambtelijke functie 
vervulden. Men komt in de organisatie vertrouwde namen van voortrekkers tegen, zoals van 
Do de Knegt en Dick van Rietschoten.

In december ging van de chef Algemene Zaken Van ’t Riet een bijna on-ambtelijk briefje uit met 
een aantal aanwijzingen voor het handelen bij een evacuatie: ‘Leg u niet te veel vast op regelingen; 
men kan verstrikt raken in keurig opgebouwde voorschriften. Handel naar omstandigheden.’ 
Gelukkig was een evacuatie op grote schaal niet nodig, maar als het gebeurd zou zijn, zou men 
in Nieuwer-Amstel een perfecte en toch soepele organisatie gevonden hebben, opgebouwd in 
een uitnemende samenwerking tussen enkele ambtenaren en een groot aantal particulieren.

Westendorff zag in de evacuatieplannen weer eens een mogelijkheid om het een en ander te 
bekokstoven bij de Duitse autoriteiten. Op 19 december schreef hij een brief aan de ‘General-Be-
vollmächtiger für den totalen Kriegseinsatz’ in Apeldoon: ‘Ik ben bereid 5000 Amsterdamse 
kinderen in de gemeente op te vangen, mits de Duitse autoriteiten mij schriftelijk vrijwaren 
van een razzia in Nieuwer-Amstel ... Het gaat niet aan, de man weg te voeren en er de vrouw 
alleen voor te laten staan.’

Vanwege het belang van de zaak en de ongewisse postbestelling ging Westendorff de brief zelf 
brengen. Op 28 december schreef hij een tweede brief, nu over 2000 kinderen. Hij herhaalde 
zijn voorwaarden. Ook vroeg hij medewerking voor het halen van voedsel uit het noorden.

Er kwamen in het najaar al vluchtelingen naar de gemeente, voornamelijk boeren uit de 
gevechtslinies langs de Maas – berooide mensen, die nu ook nog in het hongergebied moesten 
leven. Bij Marius van der Schans, waar het toch al mudvol was, kon er nog wel een Brabantse 
familie bij: ‘Op een tweewielig wagentje met één paardje zat de hele familie; ze hadden niets 
meer.’ [31]

Ook elders in de polder kwamen vluchtelingen aan, o.a. uit Ottersum. Uit Arnhem en om-
geving moesten verplicht evacués worden ondergebracht; een aantal kon terecht bij familie, 
anderen konden hun intrek nemen in door nsB’ers verlaten huizen. Om hoeveel evacués het 
ging is niet bekend, maar de post op de gemeentebegroting voor huisvesting en voeding was 
voor die tijd behoorlijk hoog: ƒ 27.400,01!

De koningin van Lombardije
Dick Boon, de directeur van Vredeveld, had een vooruitziende blik gehad toen hij in oktober 
1944 extra doodskisten insloeg. Vooral in februari – vermoedde hij – zouden er veel mensen 
doodgaan. Lang vóór februari waren de kisten al gebruikt.

Het was haast niet te doen, een heel bejaardenhuis te voeden in de hongerwinter. Mevrouw 
Boon ging kordaat de boer op en vroeg soms gewoon een hele koe aan de boeren. Als die dan 
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zeiden: ‘Dat mag niet van de bureauhouder,’ antwoordde ze: ‘Wat God van je vraagt gaat boven 
wat de bureauhouder van je vraagt.’ Het hielp nogal eens.

In die winter zou er een Amsterdams vrouwtje naar Vredeveld komen om verzorgd te worden. 
De dame stapte met al haar spulletjes in een koetsje en ging als de koningin van Lombardije 
uit rijen – de koetsier op de bok. Toen de koets voorreed opende Boon de deur van het koetsje 
en verwelkomde haar hartelijk. Ze bleef stijfjes op haar plaats zitten en zweeg. Want ze was 
dood, onderweg gestorven. Maar waar? In Amsterdam of in Amstelveen? Dick Boon was een 
praktische man die zeker wist wat hij niet wilde: een onderzoek met allerlei pottenkijkers op zijn 
Vredeveld vol onderduikers. Hij maakte een praatje met de koetsier en gaf het paard een klapje. 
En daar ging de koets, met het rechtop zittend vrouwtje, van Amstelveen naar Amsterdam ...

Niemand
Steeds meer verstomde het leven. Er was geen werk meer en er waren geen mannen meer – tenzij 
met een of andere Ausweis, of boven of onder een bepaalde leeftijd. Er was geen vervoer meer, 
geen licht, geen brandstof, geen eten. De winkels waren dicht, de scholen gesloten; aan sport 
werd niet meer gedaan. En het was ijskoud.

Toen de bomen uit de straten waren weggekapt, begonnen de mensen hun oude meubels 
te verstoken, de hekken van hun tuin, de deuren uit hun huis. Ze bleven lang in bed om geen 
energie te verliezen en gingen vroeg weer slapen omdat de avond zich anders toch maar voort-
sleepte. In Amsterdam voltrok zich de ramp van de honger, in Amstelveen stond die ramp voor 
de deur en glipte soms al binnen.

Op 28 januari arriveerden in de haven van Delfzijl twee Zweedse schepen met meel voor het 
westen, maar de Duitsers stonden pas eind februari het transport toe. Iedereen keek hunkerend 
uit naar het brood, dat pas begin maart zou komen.

Op een zaterdagmorgen fietste Do de Knegt naar Amsterdam. Er was, voor de kerkelijke 
distributie, een binnenvaartschip met groenten aangekomen dat lag te wachten achter het 
Centraal Station. De Knegt moest de schipper gaan vertellen hoe hij naar Amstelveen kon 
varen. Om negen uur was hij op het Muntplein en stopte daar even. Het was doodstil in de 
stad. Op zaterdagmorgen! Do de Knegt keek terug over de Vijzelstraat, keek naar het Singel, 
de Kalverstraat, het Rokin, de Doelenstraat, de Amstel, de Reguliersbreestraat met het Rem-
brandtplein – en zag helemaal niemand. Hij keek nog eens ... Niemand. Hij trok zijn jas dichter 
om zich heen. En huiverde.
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De dagboeken zwijgen over het verzet: terecht – áls Jo Lodewijk-Poolman of Jannetje de Pater-Blok 
al op de hoogte waren van verzetsacties of contact hadden met verzetsmensen, dan zouden ze dat 
zéker niet zwart op wit in hun dagboek hebben geschreven.

Jo Lodewijk had niets meer te melden over haar man. Op 9 februari 1945 schreef ze: ‘Wanhopig 
dat ik niets meer van je hoor. Ik schrijf ook maar niet meer want het geeft niets.’

De strijdfunctie van de bs

Een paar weken na Dolle Dinsdag was het een aantal avonden druk op een boerderij onder 
Bovenkerk. Groepsgewijs werden de leden van de verschillende plaatselijke verzetsgroepen daar 
toegesproken door Piet de Winter. Het gebeurde in het donker, zodat men elkaar later op straat 
niet zou kunnen herkennen. Die maatregel was noodzakelijk genoeg: er hadden zich plotseling 
honderden nieuwe mannen gemeld die zich bij het verzet wilden voegen, maar een deel daarvan 
was niet echt betrouwbaar en zocht het avontuur omdat er uitzicht was op de overwinning. Een 
ander deel was ‘verzetsrijp’ geworden en wilde zich wezenlijk inzetten voor de bevrijding. En er 
waren ook mannen die geheuld hadden met de Duitsers en nu hun gezicht wilden redden. Het 
was heel moeilijk om een keuze uit al deze mensen te maken, vooral omdat de noodzakelijke 
geheimhouding rond verzetswerk de mensen naar buiten toe vaak had gedwongen zich heel 
anders voor te doen.

De Winter deed echter een meesterlijke zet: in de duisternis van de boerenschuur legde hij de 
nadruk op het gevaar van het werk. ‘Wat u gaat doen is geen feestje maar een levensgevaarlijke 
opdracht, want de Binnenlandse Strijdkrachten hebben een strijdfunctie.’ En toen haakten de 
meeste mannen weer af. Bijna alleen degenen die echt hun leven over hadden voor de bevrijding 
uit het fascistisch regiem bleven over.

Na Dolle Dinsdag werd al het gewapend verzet ondergebracht in de Nederlandse Binnen-
landse Strijdkrachten, de nBs of kortweg de Bs. Het was een officieel leger dat vanuit het bevrijde 
zuiden of uit Londen geleid werd door Prins Bernhard. Maar omdat men in Londen niet altijd 
precies op de hoogte was van gegroeide plaatselijke situaties, en zelfs die plaatselijke situaties 
niet altijd duidelijk waren, konden er wonderlijke benoemingen plaats vinden. Zo werd tot 
verbazing van ingewijden vanuit Londen ds. Bik aangesteld als de plaatselijke commandant van 
de Amstelveense Bs. Maar voor niemand in de regio was hij de juiste man op de juiste plaats. 
Dat vonden ook zijn collegae-predikanten. Een hervormde en een gereformeerde dominee 
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gingen samen naar hem toe om hem dat te vertellen. Ds. Bik was zeer gekwetst en verbolgen, 
vloog op uit zijn stoel en liep driftig heen en weer. Van zijn positie deed hij geen afstand. Een 
tijdje was iedere ingewijde onzeker over de benoeming. Tot bleek dat Piet de Winter op een 
of andere manier de officiële leiding van de Bs had ontvangen. Ds. Bik wist dat niet en stelde 
Hendrikse zelfs officieel aan als zijn adjudant. Hendrikse nam deze functie aan om De Winter 
op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van ds. Bik, zoals hij trouwens al lang deed. Het 
was een merkwaardige situatie, waarop ik niet verder kan ingaan omdat mij te weinig gegevens 
ter beschikking staan. Het staat vast dat ds. Bik een verzetsman was, misschien nog op andere 
terreinen dan in Amstelveen. Op verdere sporen heb ik mij echter niet bewogen.

Hendrikse, het hoofd van de lO in Amstelveen, beheerde voor Piet de Winter ook alle be-
scheiden van de Od, waarmee de lO na Dolle Dinsdag samensmolt.

Wat de Amstelveense knokploegen ook nogal verbaasde was het plotseling verschijnen van 
politieman Schalk in de gelederen van de Bs. Schalk had de op Duitse leest geschoeide politie-of-
ficiersopleiding in Apeldoorn gevolgd en was daarna, in december 1943, tot Opperluitenant 
bevorderd, onder kapitein Busser. Nú kreeg hij de leiding over een sectie van de Bs en begon 
wapenonderricht te geven. De Winter moet hem vertrouwd hebben.

De Bs van Nieuwer-Amstel behoorde tot het Gewest-10, ofwel Delta-Amsterdam. Com-
mandant daarvan werd de directeur van de effectenbeurs, de heer C. F. Overhoff, die de ne-
derige schuilnaam ‘Knecht’ aannam. Gewest-10 was verdeeld in 5 districten, waarvan één het 
District-Randgemeenten was, waaronder Amstelveen, Duivendrecht, Diemen, Ouderkerk, 
Sloten, Uithoorn en Aalsmeer vielen. De grens van het gewest Amsterdam lag in het zuiden 
langs de zuidgrens van Ouder-Amstel en verder langs de provinciale grens met Zuid-Holland 
tot aan de Haarlemmermeerpolder. Het plaatselijk gebied van Nieuwer-Amstel was (zoals 
gemeld in hoofdstuk viii) verdeeld in een sectie noord, midden en zuid. De Amstelzijde werd 
bij Ouderkerk gerekend.

Commandant van het district Randgemeenten was de heer H. T. Rooswinkel. Commandant 
voor Nieuwer-Amstel was Piet de Winter. Er waren strijdende en bewakingstroepen in de Bs. 
Het Strijdend Gedeelte, sg, zou tijdens de bevrijdingsperiode moeten optreden als hulpleger 
voor de geallieerden. Hun aantal bedroeg in Amstelveen ongeveer 225 man. Dan waren er de 
Bewakings Troepen, Bt. Zij telden ongeveer 130 manschappen. Hun hoofd was Dick van Riet-
schoten. Deze troepen zouden onder meer moeten zorgen voor de gevangenname en bewaking 
van de vijand. Het strijdend gedeelte was verdeeld in secties van 25 man, die op hun beurt weer 
in groepjes van 5 verdeeld waren. Doorgaans kende men alleen de mannen van het eigen groepje.

De plaatselijke commandanten kregen van de gewestelijke commandant regelmatig bood-
schappen, opdrachten en waarschuwingen toegezonden – waarschijnlijk per koerier. Zo werden 
ze onder meer voorbereid op het uur ‘U’, wanneer de Bs de geallieerden zou moeten bijstaan bij 
het ontzet van Amsterdam. De kelder onder het huis van Piet de Winter aan de Rodenburghlaan 
was een zenuwcentrum, waar De Winter beraadslaagde met zijn ondercommandanten en de 
boodschappen bestudeerde. Alleen die paar ondercommandanten kenden hem; hij bleef de 
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grote onbekende. Dankzij hem was het hele verzet in Amstelveen gesloten; op zijn aandringen 
werd er weinig gebabbeld en kende ieder maar een paar andere namen.

De Commandant Amsterdam vroeg aan de plaatselijke verzetsgroepen om kaarten en 
inlichtingen over de juiste grenzen van het gewest en wilde beschikken over alle gegevens 
in het gebied die van belang konden zijn voor de strijd. Dit verklaart de vele kleine spiona-
ge-activiteiten van het verzet in de hongerwinter. Op 20 oktober kwam er een verzoek om 
het vasthouden van schepen die door de Duitsers werden gebruikt voor het afvoeren van 
voedselvoorraden uit het verhongerende westen. Op 26 oktober kwam er een vervolgbericht: 
dat sabotage, anders dan op last, verboden was. Piet de Winter vertolkte dit sabotagebeleid 
op zijn eigen, voorzichtige manier.

In het verloop van de hongerwinter werden de diverse knokploegen in Nieuwer-Amstel verder 
opgeleid voor de gewapende strijd. De politieman Gerrit Bakker werd ‘Groepscommandant 
der sabotagetroepen te Amstelveen’. Hij voerde sabotage-opdrachten uit en zette zijn wapen-
onderricht voort, bijna alles samen met zijn collega Van Vuuren. Er kwamen wapendepots in 
de polders, o.a. in een boerenschuur aan de Bankrasweg. Daar werden zelfs Duitse wapens 
verzameld van gedeserteerde of ijlings vertrokken Duitse soldaten. Ook door droppings werden 
nog steeds wapens toegeleverd en tenslotte was er een adres in hartje Amsterdam, waar Piet de 
Winter een zending wapens in ontvangst kon gaan nemen. Met paard en kar van schillenboer 
Udo gingen vier mannen op stap: De Winter, Hoffman, Frans Bromet en Hol. De wapens lagen 
opgeslagen in een keldertje in de Willemsstraat. ‘We hebben de kar met paard en al – het arme 
beest – achterwaarts naar binnen geduwd. Het was donker en we stonden met onze schoenen 
in de drek, omdat het pompgemaal voor de riolering niet meer werkte.’ (Waarschijnlijk was het 
februari. In het begin van deze maand was door het kolengebrek de elektrische centrale Noord 
uitgevallen. Bovendien hadden de Duitsers de sluizen van de Afsluitdijk vernield, waardoor de 
waterstand van het IJsselmeer hoog was en het water van de Amsterdamse grachten de kelders 
binnenkwam.)

In het keldertje lagen stenguns op rekken. De mannen laadden ze in de kar, legden er zakken 
overheen en daarover schillen. Juist toen ze verdwenen om de hoek van de Willemsstraat, werd 
alles daar afgezet. Iemand moest hen gezien en verraden hebben. Veilig bereikten ze Amstelveen, 
waar ze de wapens naar een schuur aan de Middenweg brachten. De boer die daar woonde voelde 
zich zó verantwoordelijk voor die wapens, dat hij op zondag zelfs niet meer naar de kerk ging. 
Begin 1945 tot mei 1945 waren er in de huiskamer van De Wit aan de Klunderlaan 5 bijeenkom-
sten waarin de werking van de stengun werd uitgelegd en de strategie bij de bevrijding. [111]

Bij de leerlingen was ook een vrouw, mevrouw Harte, die onder de naam Jacoba van Beieren 
deel uitmaakte van de groep van Anton Verburg. Zij nam deel aan acties van de ploeg en zorgde 
in tijden van extra gevaar voor een mooi duikadres in een fabriekje in Amsterdam.

Gerrit Bakker, die zoveel schietlessen gaf, was soms ten prooi aan tegenstrijdige gevoelens. 
Diep in zijn hart hoopte hij dat hij nooit werkelijk op iemand zou hoeven te schieten. Maar 
soms had hij de kans om Duitsers uit de weg te ruimen. Zoals gebeurde in oktober 1944. Twee 
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Feldgendarmen kwamen schooien om eten bij een boerderij waar hij, gekleed als boerenknecht, 
voedsel verzamelde voor het Amsterdams verzet. Hij hoorde dat de Duitsers de volgende dag 
terug zouden keren met ruilmateriaal. Die avond sprak hij daar met Boelens over: het was een 
kans om een paar vijanden te elimineren. Boelens raadde dit sterk af en Bakker liet de kans 
voorbij gaan.

Een andere keer werd hij plotseling voor een dilemma geplaatst. Twee schooiende Duitsers 
kwamen met een meisje het erf op van een boerderij waar hij in een schuur schietles gaf. ‘Ik 
dacht: als ze die schuur binnengaan moet ik schieten. Er gaat dan van alles door je heen ... Dan 
moet dat meisje ook! In een impuls stapte ik op het gevaar af en vroeg: Brauchen Sie wass? – ich 
bin Polizist. Ik had mijn uniform aan. De boer kwam ook naar buiten. De Duitsers kregen wat 
kaas en gingen weg, wel wetend dat het niet geoorloofd was wat ze deden en daarom misschien 
bang voor mij als politieman. Ze hadden er geen idee van wat zich had kunnen afspelen!’ [33]

Sabotage door de bs

Bakker zat ondergedoken bij Colijn in de Soerlaan. Begin 1945 waarschuwde kapitein Busser 
Colijn dat zijn gast gevaar liep. Toen was het ambtenaar Oranje die Bakker en Van Vuuren samen 
in het huis van een gevluchte nsB’er zette. Bakker woonde daar als Hendrik van Someren, met 
een vals pb, hem geleverd door distributie-ambtenaar Van Ommeren. Het bewees weer eens, 
hoe belangrijk ambtenaren konden zijn voor het verzet.

Bakker en Van Vuuren kregen hun opdrachten voor sabotage voornamelijk van De Winter, 
Hoffman en Boelens. Het ging meestal om materiële acties, want De Winter nam geen onnodige 
risico’s die ingrijpende represailles zouden kunnen veroorzaken zoals in Putten. Zo bliezen zij 
eind 1944 twee platte dekschuiten op in Vrouwenakker. Met die schuiten haalden de Duitsers 
namelijk telkens houtvoorraden weg. Het opblazen gebeurde met plastiek (kneed) bommen 
met tijdpencils, waardoor de ontploffing pas plaats vond als de saboteurs op veilige afstand 
waren. De volgende dag kon men ter plaatse een argeloze fietser tegenkomen; dat was dan Wim 
Schalkwijk, die controleerde of de missie was geslaagd.

Eén keer bliezen Bakker en Van Vuuren op eigen initiatief een peilwagen op. Vanuit de 
Roelof Venemaschool rukten deze wagens regelmatig uit om illegale zenders op te sporen. Het 
was begin 1945, ijskoud, de Amsterdamseweg lag dik onder de sneeuw. De peilwagen stond 
onbemand voor de school en het was niet moeilijk er een bom met tijdpencil in te gooien. De 
mannen liepen rustig door en draaiden zich honderden meters verder om. Nu zou de bom 
moeten ontploffen. Toen kwam de Duitse chauffeur naar buiten en reed weg. Als hij nog even 
had gewacht, zou de wagen zonder hem ontploft zijn. Het was schokkend om te zien hoe de 
auto mèt hem explodeerde. Het heeft Bakker lange tijd niet losgelaten; hij moest er telkens de 
illegale werkers tegenover zetten die wellicht anders door de peilwagen zouden zijn opgespoord.

Wim Schalkwijk verborg het tnt voor de kneedbommen in de pannen op de keukenplank. Op 
een avond, laat in de winter, kwam hij na spertijd bij zijn huis aan en schrok zich een ongeluk. 
Uitgerekend dát huis, en dan nog alleen juist de keuken, was door de Feldgendarmerie in beslag 
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genomen. De patrouille posteerde zich op het kruispunt Handweg/Noorddammerlaan, midden 
tussen de onzichtbare wapenopslag van Anton Verburg en de pannen van Wim Schalkwijk, 
en hield iedereen aan die voorbijkwam. Het was een steekproef zoals ze die wel meer namen. 
De keuken werd gebruikt als schaftlokaal. Schalkwijk vluchtte weg tussen de kolenhokken en 
verschool zich in de rietzodden. De volgende morgen fietste de gendarmerie weer weg. Stilletjes 
en onaangeraakt hadden de pannen boven hun hoofden gestaan.

Omgeving tankgracht als doelwit
Intussen werd er door de Organisation Todt nog steeds koortsachtig gewerkt aan de anti-tank-
gracht in de Bovenkerkerpolder. De Handweg werd gezien als een doorgangsroute naar Am-
sterdam; op het punt waar het kanaal de weg naderde, werden dan ook verdedigingsbunkertjes 
gebouwd. Tijdens een bijeenkomst van de Amsterdamse knokploeg van commandant Martin 
hoorde het Kp-lid Boelens een plan ontvouwen dat hem nogal zorgelijk stemde. Op een onver-
wacht moment zou de Kp de werklieden aan de bunkers en hun toezichthouders overvallen en 
hen, voor zover ze niet wegvluchtten, meedogenloos neerschieten. Daarna zouden de bunkers 
worden opgeblazen. De Kp zou door de polder moeten ontkomen naar de Amstel, waar bootjes 
gereed zouden liggen.

Boelens bracht naar voren dat de Duitse wachtpost bij de Nesserlaan een deel van de Am-
stel bestreek en hoogstwaarschijnlijk tijdig zou worden gealarmeerd om de sabotageploeg de 
vluchtweg af te snijden. Maar zijn grootste bezwaar gold de Nederlandse arbeiders, die dan wel 
voor Todt werkten, maar toch alleen maar om hun brood te verdienen. Boelens kreeg bijval en 
na enig praten werd het plan opgeschort. Als de bunkertjes eenmaal klaar waren, zou er nog 
tijd genoeg zijn. Wat later zou blijken.

De brandweer en de locomotief
Een spontane sabotage ontstond, toen er een Duitse locomotief met pech in Bovenkerk stopte. 
Sinds de spoorwegstaking probeerden de Duitsers nog wel eens zelf treinen te laten rijden, met 
Duitse machinisten. Op 7 oktober 1944, vlak bij de overweg in Bovenkerk, kon de locomotief 
van zo’n trein niet meer voor- of achteruit, omdat de machinisten er niet aan gedacht hadden 
water bij te vullen. De brandweer werd opgetrommeld, de autospuit rukte uit, de slangen wer-
den uitgerold en de zuigkorf in de sloot geplaatst om water op te pompen. Maar Maarten van 
Poelgeest, de commandant, was niet van plan ècht hulp te verlenen, vooral niet nu iedereen in 
Nieuwer-Amstel weer gedwongen werd om op Schiphol te werken en een paar ambtenaren uit 
hun huizen waren gezet en hun boeltje was verbrand omdat ze niet wilden meewerken. Dùs 
plaatsten de spuitgasten de zuigkorf zó dat hij modder zoog. In een oogwenk zat de ketel van de 
locomotief vol modder. De brandweer rukte in en de machine bleef net zo staan als hij stond. 
Een dag later keek de bevolking belangstellend toe, hoe hij door een andere locomotief werd 
opgeduwd richting Amsterdam.
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Kleine spionage
Achter de wilde rozen in de Bovenkerkerpolder bij de Keizer Karelweg waren Duitse manga-
ten gegraven. Als Frits Gaarenstroom de jongens van nfc trainde, nam hij de ligging van de 
verdedigingswerken goed in zich op en gaf de gegevens door aan Anton Verburg, die het weer 
meldde aan Piet de Winter.

Op de zanddijk bij Zorgvlied, vlak bij de fusilladeplaats, lagen Duitse stellingen die in kaart 
werden gebracht door Frans Bromet. Terwijl hij zich daar in een verdekte positie mee bezighield, 
zag hij een lijkwagen wat vreemd manoeuvreren over de begraafplaats. Het portier glipte op 
een kier open en de lens van een camera werd zichtbaar. ‘Zo,’ dacht Bromet, ‘wij zijn blijkbaar 
niet de enigen die belast zijn met het karwei.’ Hij bleef rustig zitten in zijn bosje – de ene spion 
die de andere gadesloeg.

De pen-mannen Visser en Van Balkom noteerden gegevens over de zoeklichten die zij 
ambtshalve bezochten; alles wat hun verder van belang leek in de Duitse enclaves brachten zij 
over aan hun contactman.

De verzetsmensen die voor de bewakingsdiensten tegen sabotage en de boerenwacht waren 
ingezet gaven inlichtingen door over de installaties die zij moesten bewaken en over verplaat-
singen van Duitse onderdelen.

Zo deden veel gewone mensen onopvallend kleine spionagekarweien, maar samen vormden 
de inlichtingen een patroon waardoor de geallieerden tot in details op de hoogte moesten zijn 
van de Duitse verdediging rond Amsterdam.

De bs als voedselorganisatie
De Bs hield zich niet alleen bezig met de voorbereiding op de strijd, maar zorgde intussen ook 
voor een illegale voedselvoorziening. Daarbij bleek het belang van de steeds betere organisatie. 
Het was zaak, zoveel mogelijk produkten bij de boeren weg te halen, vóórdat de Duitsers het 
deden. Het voedsel was bestemd voor onderduikers en nood-voedselorganisaties. De moeilijk-
heid was steeds opnieuw dat al het vee beschreven stond bij de plaatselijke bureauhouder, maar 
de meeste boeren hadden wel wat meer vee dan was toegestaan. Regelmatig kwam het verzet 
een kijkje nemen bij de boeren, dikwijls getipt door de Boerenwacht. Het Amstelveens verzet 
stuurde altijd van te voren bericht als er vee zou worden opgehaald voor de slacht. De ene boer gaf 
zijn beesten met liefde, de andere had er behoorlijk moeite mee. Het verzet betaalde de officiële 
prijs, die heel wat lager was dan die op de zwarte markt. Er waren slagers die hielpen bij de slacht: 
onder meer Leen Stapper van de Amstelzijde en Wegbrans van de Noorddammerlaan. Ook 
in het openbaar slachthuis aan de Amsteldijk-Zuid werd clandestien voor het verzet geslacht.

Leen Stapper werkte vooral voor de afdeling bevoorrading van het hoofdkwartier van de Bs 
in Amsterdam. Overal moest hij slachten en dag en nacht was hij bezig. Het vlees ging naar 
scholen, kerken, het Rode Kruis en stakende spoorwegmensen. In de hongerwinter begon 
bureauhouder Zwetsloot van het districtskantoor in Uithoorn hem daarbij te helpen. Als de 
crisis-controledienst een illegaal varken vond bij een boer die bekend stond als een zwart-slachter 
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voor eigen doeleinden, werd dat aan Zwetsloot doorgegeven. Officieel kon hij elk illegaal beest 
in beslag nemen, maar in plaats daarvan gaf hij het bericht – zeker als het om een zwart-slachter 
ging – aan het Amsterdams verzet door. Daar rukten dan een paar Bs’ers uit, die naar de boer 
reden en onderweg Leen Stapper oppikten, midden in de nacht en soms met een Duitse wagen!

Als een ‘goeie’ boer een koe aan het verzet wilde afstaan, schreef Zwetsloot er als beloning 
twéé af van het veeboekje; dan had de boer er zelf ook een voor de slacht. Maar het meeste vee 
moest toch worden afgeleverd aan de bezetter, en daar moest wat op gevonden worden.

De overval bij Zwetsloot
Op het kantoor van de bureauhouder werkte Anton van Groeningen uit Nes. De Brabantse 
familie Van Groeningen uit Nes was bevriend met de Brabantse familie Jonkers uit Bovenkerk, 
en zo was ook een verzetslijn tussen de beide dorpen ontstaan. Als de groep Jonkers bij een boer 
een koe voor het verzet had weggehaald, wipte Anton de veeschets, waarop het dier met alle 
gegevens was vermeld, uit de kist. Maar op die manier waren er al zóveel schetsen verdwenen, 
dat Anton naar Jonkers seinde: ‘Het gaat fout!’ Er was nog maar één oplossing: de kist moest 
gestolen worden.

Er was nog een andere reden om bij Zwetsloot in te breken. Eind 1944 waren er geruchten 
dat de polders onder water gezet zouden worden. De tarwe-oogst in de schuren zou daardoor 
verloren kunnen gaan, voor zover de Duitsers het graan van tevoren niet zouden ophalen. Daar-
om moest het verzet zèlf de oogst gaan vorderen en daarvoor waren de vorderingspapieren van 
Zwetsloot nodig. Om deze twee redenen was Jonkers voldoende gemotiveerd om een overval 
te beramen. Nu nam Zwetsloot ’s avonds altijd alle papieren in de grote kist mee naar huis. ’s 
Morgens werd die kist door Zwetsloot junior en Anton van Groeningen weer naar het kantoor 
teruggebracht. Een overval zou dán moeten plaatsvinden.

12 februari 1945: Anton Jonkers, Jan de Boer en Wim Schalkwijk trokken in de vroegte op 
de fiets naar Uithoorn. Bij het bureau van Zwetsloot wachtten ze de met de kist sjouwende 
jongens op en bedreigden hen met wapens. Van Groeningen speelde het spel goed mee en liet 
zogenaamd van schrik de kist vallen. Het was een gevaarte: bijna een meter lang. Schalkwijk 
hees hem op zijn transportfiets en ging er vandoor. De anderen hielden Zwetsloot jr. nog even 
in bedwang. De kist kwam veilig aan bij vader Jonkers, die de tweede fase van het plan inluidde: 
het weghalen van vee. Nu werd slager Gerrit Wegbrans aan de groep toegevoegd. Midden in de 
nacht trok het span een aantal malen langs de boeren, haalde het vee op en bracht het naar de 
slagerij, waar Wegbrans het slachtte.

Per bakfiets werd het vlees verdeeld, dikwijls onder begeleiding van de in zijn uniform gesto-
ken politieman Bakker. Het ging naar het noodziekenhuis, de kerkelijke voedselorganisaties en 
de verschillende verzetsleiders die er weer voor zorgden dat het bij onderduikers en op andere 
goede plekken terecht kwam. Dat gebeurde op de fiets, door sneeuw en wind.
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Graan en bonen
Door het wachtlopen wist de Bovenkerkse Bs ook weer precies waar nog voorraden graan, 
erwten en bonen aanwezig waren. Onder aanvoering van Jonkers, die de vorderingspapieren 
op zak had, werden honderden zakken opgehaald. De boeren werkten zelf over het algemeen 
goed mee. Soms kwamen ze het graan zelf brengen in de school naast het patronaatsgebouw.

De graantochten van Jonkers en zijn jongens waren niet ongevaarlijk. Op een nacht arriveer-
den zij met paard-en-wagen bij een boer aan de Van Hattemweg en begonnen te laden, toen 
twee politiemensen binnenkwamen: adjudant Jansen en agent Kaart. Juist bukte Schalkwijk 
zich, waarbij een patroonhouder uit zijn zak viel. Vliegensvlug zette Jonkers zijn voet erop. 
Schalkwijk greep naar zijn wapen, hield zich nog in. De agenten begrepen iets maar hielden 
zich kalm. Ze zeiden niets en vertrokken.

Een andere keer kwam het groepje midden in de nacht op de Luwte een Opeltje met Duitsers 
tegen. De Duitsers stopten met hun auto, het groepje Jonkers stopte met de kar vol graan. Schalk-
wijk hield zijn wapen bij de hand. Er was geen geluid dan het ronkende motortje van de Opel. 
Toen schakelde de Duitse chauffeur en reed verder. Dat betekende dat ze zelf op een verboden 
missie waren, waarschijnlijk op zoek naar voedsel. Er had veel meer ellende kunnen gebeuren 
in die polders dan er gebeurd is. Maar uiteindelijk bleek het voor heel wat verzetsmensen niet 
zo eenvoudig een schietwapen te trekken en ook echt te schieten.

Om de beurt waakten de Bovenkerkse Bs’ers in de school. Tot er een tip van de politie kwam 
dat alles zou worden weggehaald. Waarschijnlijk was het Amstelveense korps al lang op de 
hoogte van de vreemde operaties in de polders. Het strafbare feit werd niet doorgegeven aan 
de Duitsers, maar de politie vond dat het voedsel óók niet thuishoorde in Bovenkerk. Naar 
verluid is de hele voorraad toen naar Amsterdam overgebracht. Jonkers dook een tijdje onder.

De voedselacties van het Amstelveens verzet, in nauwe samenwerking met de kerken, hebben 
waarschijnlijk gezorgd dat de dood niet op grote schaal toesloeg in Amstelveen.

Tenslotte mag het niet onvermeld blijven dat ook de Amstelveense Brandweer voedsel ophaalde 
voor het verzet en het noodziekenhuis. De brandweer had een aardige, hoewel twijfelachtige 
stok achter de deur: ‘Als jullie niets geven, komen we niet blussen als je brand krijgt!’ Het was 
oorlog, zullen we dan maar denken.

Het bordje ‘ernstig zieke’
Half december was er in Amsterdam een treffen tussen Bs en sd, waarbij tenminste drie Bs’ers 
ernstig werden gewond, één zelfs levensgevaarlijk. Via Piet de Winter kwamen ze in het Am-
stelveense noodziekenhuis terecht, dat nog niet eens officieel draaide. Niemand wist dat er al 
in het geheim mensen verpleegd werden in het vrijstaande huis aan de Bovenkerkerkade. Zo 
was er die Engelse vlieger, die zwaar gewond uit een neergeschoten vliegtuig was ontsnapt. 
Gemeentemonteur Klaas Zegwaard had hem gebracht, en nu werd hij verpleegd in een kamer 
van het pand, onder de medische zorg van een Amstelveense verzetsarts. In die tijd kwam juist 
Westendorff eens kijken wat zijn ambtenaar Duitse zaken allemaal aan het rommelen was. 
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Verrast stond hij plotseling bij het bed van de vliegenier, die daar met gesloten ogen lag. ‘Wat 
zullen we nóú hebben?’ vroeg hij. ‘Sssst,’ fluisterde Oranje, ‘die man is zwaar ziek. Zo ziet u 
maar hoe dringend wij dit ziekenhuis nodig hebben!’

Wat begreep Westendorff? ‘Hij móét iets vermoed hebben,’ zegt Oranje, ‘want hij werd nogal 
eens geconfronteerd met het bordje “ernstig zieke”, dat hem de toegang tot sommige kamers 
verbood. En dan vroeg hij niet verder.’ [105]

Inderdaad vroeg Westendorff niet verder omdat hij ervan op de hoogte was dat zich onder 
de gemeentelijke dekmantel een illegaal ziekenhuis verborg. Zijn bron voor deze kennis moet 
Piet de Winter zelf geweest zijn, met wie hij zo had geijverd voor het ziekenhuis.

De drie gewonde Bs’ers lagen lange tijd in het ziekenhuisje, en De Winter en Hoffman le-
verden regelmatig nieuwe ‘ernstig zieken’. Terwijl beneden in de kelder wapens van de Bs lagen 
opgeslagen, verborgen achter een door de ambtenaar Duitse zaken in elkaar gedraaid schakel-
bord, waarvan twee bepaalde zekeringen moesten worden omgedraaid om een wand te laten 
wegschuiven. Was een ziekenhuis de juiste plaats voor de opslag van stenguns? Maar nergens 
minder dan dáár zou men wapens zoeken. Hoe dan ook brachten wapens altijd mensen in gevaar 
als ze door de verkeerden gevonden zouden worden. Men moest soms moeilijke keuzes maken!

Verdriet op Vredeveld om ds. Ader
Begin augustus 1944 had dominee Ader uit Nieuw Beerta door Haarlem gewandeld. Kort tevo-
ren was hij nog bij zijn vriend Boon, de directeur van Vredeveld geweest, en nu bezocht hij zijn 
vaste verzetscontact in Haarlem. Hij had een jas aan die leek op die van iemand die door de sd 
gezocht werd – een afschuwelijk, oneerlijk toeval. Ze arresteerden hem en vonden bezwarende 
papieren op hem. Maandenlang zat hij in Haarlem in de gevangenis.

Zodra ds. Boon van de arrestatie had gehoord, had hij zijn onderduikers één voor één bij zich 
geroepen en gezegd dat ze een paar dagen weg moesten. Hij vreesde een inval; het kon zijn dat 
ze via Ader ook hèm op het spoor zouden komen. Mevrouw Ader kwam op Vredeveld logeren 
om dichter bij haar man te kunnen zijn, maar ze mocht hem niet opzoeken.

Op 20 november 1944, één uur in de middag, werd Ader uit zijn cel gehaald en met een aantal 
andere gevangenen naar Veenendaal gebracht. Onder hoge, zware bomen, bovenop een heuvel 
die uitzag over de Gelderse vallei, stond het vuurpeloton al opgesteld.

Ader had tijdens zijn gevangenschap niets over anderen losgelaten. Pa Boon ging zijn onder-
duikers persoonlijk terughalen. Maar sindsdien was er een verscholen verdriet op Vredeveld.

De arrestatie van het echtpaar Romp
Op 6 oktober had ir. Harry Romp in Den Haag een microfilm opgehaald in een auto van garage 
Kost. De heer Kost reed zelf, en ook de Amsterdamse politiecommissaris Schröder en de ver-
zetsman Henk van Laar zaten in de auto. Met Schröder was Romp betrokken in het organiseren 
van een ondergrondse hulppolitie in Amsterdam, die bij de bevrijding de orde zou kunnen 
handhaven. Schröder vond de officiële Amsterdamse politie niet betrouwbaar genoeg. In mist 



428

OKtOBer 1944 tOt Maart 1945 - de HOngerWinter

en halfdonker reden de mannen terug. De microfilm zat verborgen in de band van Romps hoed. 
En toen kwam die enorme klap: Kost was tegen een ‘Mauer’ gereden, een van de hindernissen 
die bij Schiphol dwars over de weg gebouwd waren om de automobilisten te dwingen langzaam 
te zigzaggen, zodat de Duitsers gemakkelijk konden controleren. De auto vloog in brand, Romp 
had een schedelbasisfractuur en was bewusteloos. Kost sleepte hem naar buiten. Een Duitse 
vrachtwagen bracht de gewonden naar het Prinsengrachtziekenhuis.

Mevrouw Romp wachtte dodelijk ongerust op haar man. Pas om zes uur in de morgen kreeg 
ze het bericht. Toen ze eenmaal aan Harry’s bed zat, kwam hij even bij en vroeg naar zijn hoed; 
en even later nog eens. Zij begon de hoed te onderzoeken en vond het filmpje. Hij fluisterde: 
‘Weg ...’, en thuis verbrandde zij het belastend materiaal.

Na een paar weken kwam Romp uit het ziekenhuis. Maandenlang moest hij nog thuis verpleegd 
worden. Jan van Hulst kwam hem elke avond even opzoeken; Van Hulst raakte vertrouwd met 
ziekbedden; Paula, zijn vrouw, werd steeds zieker en moest op den duur verpleegd worden in 
het Prinsengrachtziekenhuis.

Kort na Nieuwjaar, ongeveer gelijktijdig met de overval op huize Van Hulst in de Roden-
burghlaan, werd de zender St. Julian in Enschede gepeild. Marconist Kattouw en de mensen 
om hem heen werden opgepakt en tijdens de verhoren sloeg iemand door en noemde de naam 
van Harry Romp.

Het echtpaar Romp sliep beneden, ‘omdat Harry nog niet goed kon lopen. In de vroegte 
belde de sd. Binnen tien minuten pakte ik twee koffertjes in. Eerst voerden ze ons naar ‘de 
Amstelveenseweg’, maar Harry moest door naar ‘de Weteringschans’. Ik stapte uit, gaf hem 
een kus en zei: ‘Hou je haaks!’

Bij het eerste verhoor begreep Joan al wat er gebeurd was. Het werd ook duidelijk dat de sd 
niets wist van ‘Tilburg’, maar St. Julian was op zichzelf al belastend genoeg. Joan Romp was een 
karaktervolle vrouw; ze probeerde zich zo goed mogelijk te schikken in het gevangenisleven, 
terwijl ze wachtte op de bevrijding en de hereniging met haar man.

Nieuw houvast voor Dora
Dora van der Klei-Van der Veen wist een maand na de dood van haar broer Gerrit dat ze weer 
zwanger was. Haar slechte lichamelijke conditie vroeg eigenlijk om een abortus, maar juist de 
geboorte van een kind zou haar helpen weer houvast en levensmoed te krijgen. Iedereen probeerde 
haar door die periode heen te helpen; zelfs de nsB-slager bracht nu en dan een biefstukje. Broer 
Gob van der Veen en vriend Jan van Hulst, die allebei in huize Van der Klei waren ondergedoken, 
gingen samen ‘stelen’ bij de boer. Maar de boer wist ervan, gaf het vee op als gestolen en zei er 
alleen niet bij dat hij wist door wie. Slager Hermanns uit Bovenkerk slachtte het dier en daarna 
braadde Dora het vlees tijdens lange nachten op het noodkacheltje in de huiskamer. Overdag 
zou immers de heerlijke geur hun activiteit verraden hebben! Jan en Gob brachten het gebraad 
daarna in potten naar onderduikers.
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Na een week gevangenschap wist Harry Romp een briefje voor zijn 

vrouw in een wc-papiertje te krassen. Ze zou het pas na haar bevrij-

ding ontvangen. De zichtbare tekst heeft zij tussen de ingekraste 

regels geschreven.  foto: mevr. c. h. romp-marshall

Een vermetele neef van de familie uit Deurne, Jozef Sternfeld, hield na Dolle Dinsdag een 
contact in stand tussen Noord- en Zuid-Nederland. Hij had allerlei manieren om door de linies 
te komen. Meestal droeg hij zijn arm in het gips, om daaronder zijn boodschappen verborgen te 
kunnen houden. Als hij bij zijn familie op de Amsterdamseweg logeerde, had Dora zijn pistool 
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meestal onder haar kussen. Zij moest namelijk rust houden tot de baby kwam. Dikwijls zat het 
illegale duo dokter De Froe en Jan van Hulst aan haar bed om haar op te monteren. In februari 
werd Gerrie van der Klei geboren, genoemd naar haar oom Gerrit. Dora voelde het als een stukje 
bevrijding, dat veel verder ging dan een bevalling.

In die tijd vroeg Jan van Hulst Dora om haar wasbord. Urenlang sloot hij zich daarmee op 
in de badkamer. Maar bij een huiszoeking zou ook niemand de telegrammen vinden met de 
regelrecht uit Londen geseinde aanwijzingen voor de Bs. Want welke sd’er zou zoeken tussen 
de zinken ribbels en het hout van een wasbord? Dit was weer zo’n vondst van Jan van Hulst. 
Waarschijnlijk troostte zijn verblijf in huize Van der Klei hem en leidde hem af van zijn verdriet. 
Want het was diezelfde maand dat Paula stierf, zijn vrouw.

Grote bedragen – groot verzet
De spoorwegstaking veroorzaakte een nieuwe golf van onderduikers. Dat betekende: meer 
duikadressen, meer behoefte aan bonkaarten en geld en ook de zorg voor de achterblijvende 
gezinnen. Leden van vOginO brachten stakers onder bij boeren en burgers. In het archief van 
de Boerenleenbank zaten ’s nachts wel eens zeven onderduikers tegelijk te wachten op een adres. 
Langs verzetslijnen van elke kleur vloeiden de stakers weg in een netwerk van onderduikadressen.

De Nederlandse Spoorwegen gingen samenwerken met het nsf voor de uitbetaling van uit-
keringen, tegen kwitanties. Overal werden vertrouwensmensen aangesteld, die via koeriers het 
geld lieten bezorgen aan onopvallende huisbezoekers: oudere mensen, sociaal-werkers, gasfitters 
enzovoort. Het is al vermeld dat Dirk de Graaf, Piet Brons en wellicht nog andere medewerkers 
van het gas- en waterbedrijf van Nieuwer-Amstel onopvallend rondfietsten met het geld dat van 
Jan Rot in Amsterdam kwam. Ook de lO had een groot aandeel in het verstrekken van hulp. 
Vader Van Wesep bracht niet alleen geld, maar ook aardappels naar de gezinnen van de stakers. 
De familie Oostenbroek aan de Mr. Reynstlaan draaide op volle toeren, onder de bezielende 
leiding van de Joodse moeder! (vader was ondergedoken). Zo haalde Noortje in de storm een 
witkiel op uit Randwijck. De onbekende man moest zich op de kale Rentmeestersdijk aan haar 
vastklampen om overeind te blijven. Er waren niet zoveel stevige benen meer over.

Ook nu putte het nsf uit fondsen die geleverd werden door grote banken en het bedrijfsleven. 
De ‘agenten’ bleven rondgaan om het los te krijgen. Tom Yardin Millord kon het niet meer 
doen: ver weg in Mühlhausen bij Leipzig vermagerde hij in een strafkamp. Wel reisde een andere 
Amstelvener, dokter De Froe, langs rijke ondernemers om geld te verzamelen. Het ging om 
grote bedragen, niet zelden verkregen uit zwart geld. Wellicht heeft De Froe ook wel contacten 
gehad met Frits Nieuwenhuysen. Deze was in juni 1944 secretaris geworden van het nc – het 
Nationaal Comité – dat o.a. het nsf vertegenwoordigde in een landelijke Contact Commissie 
waarin afgevaardigden van het Nederlands verzet zich hadden verzameld. Vanuit die Contact 
Commissie werd in de tweede helft van 1944 de Grote Adviescommissie gevormd – de gac – die 
zich bezig hield met de problemen die na de oorlog te verwachten waren.

In december 1944 deed zich iets voor waarmee het hele verzet, ook de gac, zich bezig moest 
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houden: de zogenaamde Liese-Aktion. In paragraaf 6 gaan wij dieper in op deze Duitse maatregel 
en de gevolgen daarvan voor enkele Amstelveners, o.a. voor Frits Nieuwenhuysen.

Een vreemde waarschuwing
Dick van Rietschoten had gewerkt bij de Handelsvereniging Amsterdam, een op Nederlands 
Indië gerichte onderneming die in de oorlog geen emplooi meer had. Brodeloos geworden nam 
Van Rietschoten een baan aan bij ‘Kolen en Staal’ in Den Haag. Maar het was geen gewone 
baan. De oud-collega van de Handelsvereniging die hem naar zijn nieuwe baan had gehaald, 
werkte daar zelf in de dubbelfunctie van spion en vroeg Van Rietschoten hetzelfde te doen. En 
zo werd de Amstelveense verzetsman aangesteld tot inspecteur bij de Hoogovens. Hij kreeg er 
een waterdicht Ausweis voor. Met een stalen gezicht en een aktentas onder de arm liet hij zich 
rondleiden door het bedrijf om zogenaamd de installaties te inspecteren. Bereidwillig bracht 
men de ijverige inspecteur zelfs naar een verborgen haven, waar de inspecterende blik werd 
geconfronteerd met twintig Duitse snelboten, waarvan er zes waren beschadigd. Nauwgezet 
deed Van Rietschoten verslag aan zijn opdrachtgever, die het bericht doorseinde naar Londen.

Op een avond om zes uur zou Van Rietschoten een vergadering hebben op het Damrak in 
Amsterdam met tien verzetsmensen uit het hele land. Tegen vijven liep hij naar de schuur achter 
zijn huis aan de Karselaan om zijn fiets te pakken. Toen hoorde hij iemand zeggen: ‘Niet gaan!’ 
Hij keek om zich heen; er was niemand in de buurt. Hij pakte zijn fiets en wilde wegrijden. Wéér 
die stem, nu heel dringend: ‘Níét gaan!’ Raadselachtig – er was echt niemand in de buurt. Maar 
wát het ook was – de waarschuwing was zó dwingend dat Van Rietschoten zijn fiets terugzette 
in de schuur. Het werd een moeilijke avond, waarin hij zichzelf verweet dat hij de vergadering 
in de steek had gelaten. Maar de vergadering was al in de steek gelaten – door iemand die plaats 
en uur had verraden. Alle aanwezigen waren gearresteerd.

Er zijn meer van deze verhalen, wellicht voortkomend uit dezelfde bron als die welke vlak 
voor het uitbreken van de oorlog de jongen in de Dorpskerk had aangespoord tot het ‘spreken 
in tongen’. Maar waarom hoorde de één dan wèl die stem en de ander – even toegewijd en 
oprecht – niet? De draden van dit weefsel hebben wij niet in handen ...

ptt’er Coebergh
Petrus L. J. Coebergh was ingenieur op het hoofdkantoor van de ptt in Amsterdam. Hij woon-
de in de Rambaldolaan in Amstelveen. Voor de Bs was het van groot belang dat er geheime 
telefoonverbindingen werden gelegd en in stand gehouden. De medewerking van de ptt was 
daarvoor noodzakelijk. Coebergh behoorde tot de mensen die meewerkten aan dit illegale ver-
bindingsnet. Op 15 november 1944 werd hij van zijn bed gelicht, verdacht van het aanleggen van 
geheime kabels. Er kwam een proces, waarin hij werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, 
maar dat verhinderde de sd niet hem over te brengen naar het concentratiekamp Neuengamme.
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De gevangenen
Tineke Guilonard werd op 27 september 1944 uit Ravensbrück naar Reichenbach in Polen 
getransporteerd met een groep vrouwen die in Vught voor Philips had gewerkt en nu radio-
lampen moest maken. Een uur lopen van het kamp was de fabriek. Dan twaalf uur werken 
en een uur lopen terug, in 20 tot 30 graden vorst, eerst zelfs zonder sokken en jas. Ze hielden 
elkaar op de been en vochten saamhorig tegen de uitputting. Ze hadden allemaal open benen 
en de meesten leden aan diarree. Op 5 december stierf een van de meest geliefde vrouwen onder 
hen, en toch vierden ze Sinterklaas. ‘We hanteerden ons verdriet, maar ook onze angst, op een 
speciale manier. Toegeven aan verdriet en angst zou tot wanhoop kunnen leiden en dan zat je 
goed fout. We hielden ons gevoel onderkoeld. Maar de vrouwen die wij daar achterlieten ... dat 
is voor mij levenslang verdriet.’ [h]

Op 18 februari werden ze weggedreven uit het kamp, lopend tussen de voor de Russen 
vluchtende bevolking. Er waren vrouwen die niet meer voortkonden en die door de anderen 
werden gedragen, tot ook díé vrouwen niet meer konden en hun last langs de weg moesten 
achterlaten. Op 25 februari werden ze in open treinwagons verder getransporteerd, staande. 
Zes dagen en zes nachten in regen, hagel en sneeuw, weerloos onder bombardementen. Tot ze 
in Bergen-Belsen kwamen.

Op 25 februari 1945 stierf Riek Blokland-Pater in Ravensbrück, 50 jaar oud. Na haar depor-
tatie uit Vught op 5 september 1944 was er geen enkel bericht meer van haar binnengekomen 
in Amstelveen. De vrouwen in Vught hadden nog hoop gegeven: ‘Ze is zo flink!’ Maar ze was 
ook goedig, ‘... veel te goed,’ zeiden de vrouwen van Ravensbrück later: ‘Wij stalen brood van 
de anderen om in leven te blijven, zij líét zich bestelen. En de besten gingen eraan.’ [15]

Jo Vis was in Dachau nummer 69096. ‘Hoe ik in Dachau in leven ben gebleven terwijl om 
mij heen duizenden slachtoffers vielen? Ik weet het niet. Behalve een lichamelijk en geestelijk 
sterk weerstandsvermogen heb ik ook geluk gehad, onder meer doordat ik op den duur werd 
aangewezen om in de keuken te werken. Je moest afstand van thuis nemen en niet te veel 
piekeren, dat gaf niets. In het kamp noemden ze mij ‘de optimist’. Ik heb veel met mensen 
gepraat over hun zorgen, over hun eenzaamheid als er geen bericht meer kwam van thuis. Dat 
je daar vriendschappen kon hebben en samen over alle politieke geschillen heen kon kijken – 
dat vond ik zo ontzettend belangrijk! In een week tijd stierven de twee mensen waar ik tussen 
sliep. Niemand had weerstand, angina was bijvoorbeeld dodelijk. Er brak typhus uit; ikzelf 
had alleen maar luizen. Maar toen kreeg ik belroos. In de ziekenbarak merkte ik dat ze ’s nachts 
zieken weghaalden voor experimenten – en die kwamen niet terug! Toen ik later een tweede 
keer belroos kreeg, hield ik daarom mijn ziekte verborgen, leunend op mijn makkers of tegen 
de kookketels.’ [25]

Rond het lot van de meeste gevangenen hing in Nederland een diepe stilte. Het was haast 
niet te dragen. Het beste wat je kon doen was wat Tineke Guilonard en Jo Vis hadden geleerd: 
leven in solidariteit met de anderen die leden, en je gevoel tòch onderkoeld houden. Dat gold 
in de concentratiekampen en dat gold thuis.
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ILLEGALE PERS – DE LAATSTE RONDE

Idealisme
Ondanks de verschrikkingen van de hongerwinter hield de landelijke illegale pers zich dikwijls 
bezig met de periode die na de bevrijding zou beginnen. Er leefde vooral hoop dat er een heel 
nieuwe tijd zou aanbreken, vol sociale gerechtigheid en onderlinge solidariteit. Onder de druk 
van oorlog en bezetting waren de mensen het wezenlijke gaan onderscheiden van het bijkom-
stige. De meest elementaire waarden van het leven traden uit het duister van de hongerwinter 
naar voren, en de illegale pers bracht het algemeen verlangen naar een verlichte nieuwe tijd 
onder woorden.

De plaatselijke ondergrondse blaadjes hadden meestal alleen een nieuwsfunctie, hoewel ook 
daarin, afhankelijk van de kwaliteit van de samenstellers, levensbeschouwelijke achtergronden 
tevoorschijn kwamen.

Van Vrijbuiter tot Triomfklanken
Vrijbuiter was niet meer; na de financiële actie voor het spoorwegpersoneel was het onveilig 
geworden om er mee door te gaan. Maar juist in deze periode van elkaar snel opvolgende ge-
beurtenissen misten de lezers hun illegale blad. Dus besloten de verzamelde medewerkers van 
Vredeveld en de Boerenleenbank om opnieuw een krantje te gaan stencillen, maar met een heel 
andere vormgeving en onder wisselende namen. Zo verscheen omstreeks 5 oktober Pro Patria. 
Een paar weken later wisselde het blad nog eens van naam: Hier is Londen. Arie van Mazijk 
luisterde op Vredeveld een gevarieerd aantal programma’s af: de bbc en Radio Oranje in Londen, 
Herrijzend Nederland uit het bevrijde Eindhoven en zelfs een in het Duits gebracht geallieerd 
programma voor de Duitsers op zee.

Toen de stroomvoorziening wegviel, zorgde opzichter Van Ballekom van het pen voor een 
aftapping van de nog toegestane stroom in de ziekenzaal van Vredeveld naar de radio, en toen ook 
het pen geen stroom meer kon versieren zorgde de Bs voor een kristal-ontvanger. In november, 
toen de strijd aan het front vrijwel was stilgevallen, vonden de organisatoren van het blad het 
risico van de uitgave naar verhouding te groot worden en staakten de vervaardiging. Maar in 
januari stak het blad opnieuw de kop op, nu onder de naam Triomfklanken. In korte tijd kreeg 
het een oplage van wel 1200 exemplaren. Het werd in een wijde omgeving verspreid en zelfs tot 
in het Gooi gelezen. Het papier werd geleverd door de Boerenleenbank en de rooms-katholieke 
scholen. De bankbedienden Blocks en Fritschy bleven het trouw stencillen in het kantoor of de 
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bijkeuken van de familie Raadschelders. Elke keer in de barre hongerwinter, waarin Holland 
aanvoelde als een potdichte ommuurde vesting, was een blaadje als Triomfklanken een flits 
bevrijding, vooruitgezonden uit een verre droom.

Ons Noodrantsoen
Een overzicht van de illegale pers in Nieuwer-Amstel is niet volledig als wij zwijgen over het 
blad Ons Noodrantsoen van de gereformeerde dominee A. C. van Nood in Ouderkerk. Want 
Ons Noodrantsoen werd op ruime schaal in de omgeving verspreid. De gereformeerden van de 
Amstelzijde en uit de oostelijke polders van Nieuwer-Amstel kerkten in Ouderkerk en hadden 
nauwe banden met de dominee, die een geliefde figuur was.

Van Nood was jarenlang redacteur geweest van het illegale Geïllustreerd Vrij Nederland, later 
Ons Vrije Nederland, een christelijk blad, niet te verwarren met Vrij Nederland. In de nacht van 
9 op 10 mei 1944 had de Gestapo een inval in de gereformeerde pastorie aan het Hoger Einde 
gedaan, maar de dominee was ontkomen. Een half jaar dook hij elders onder, maar in oktober 
keerde hij illegaal terug in de pastorie. Na de bevrijding van het zuiden van Nederland was 
Ons Vrije Nederland daar legaal gaan uitkomen. In het zuiden zat ook de hoofdredacteur en 
het contact met de redactie was verbroken. In het noorden kwam het blad dus niet meer uit. 
Om het gat wat op te vullen begon Van Nood op 23 oktober zelf met een illegaal blad, dat op 
een niet ongevaarlijke manier verwees naar de naam van de samensteller: Ons Noodrantsoen.

De dominee wist niet dat drie dagen eerder in Ouderkerk voor het eerst een ander illegaal 
blad was verschenen: Het laatste nieuws voor strijdend Nederland, dat in 100 exemplaren was 
gedrukt bij drukkerij Bakker. De bladen voerden geen concurrentie maar versmolten in elkaar 
op 6 november. De titel werd Ons Noodrantsoen en de ondertitel kreeg de naam van het andere 
blad. Dagelijks kwam het blad met drie vellen en in een oplage van op den duur 2000 exemplaren 
uit. Iemand uit Vinkeveen zorgde voor de radio en de bezorging van het blad werd geleid door 
slager Leen Stapper van de Amstelzijde. Leen had een schare van medewerkers. Een paar keer 
per week kwamen tien mensen een pak kranten bij hem ophalen, en elk van hen had weer een 
groepje dat meewerkte aan de verspreiding. Voor Amstelveen werd de administratie verzorgd door 
Baller Jr. aan de Bovenkerkerkade, die toch al zo actief was. Ons Noodrantsoen vond zijn weg tot 
in Vinkeveen, Baambrugge, Abcoude, Wilnis en Aalsmeer-Oost. Het blad onderscheidde zich 
van andere bladen door de actuele illustraties, zoals die ook Ons Vrije Nederland hadden gesierd. 
Ds. van Nood schreef vanuit zijn christelijke overtuiging en hoopte dat de verschijning van het 
blad, ‘evenals een noodrantsoen in tijden van gebrek, in veler levensbehoefte zou voorzien, om 
niet door leugens en valse geruchten, maar door de waarheid van goede berichtgeving gevoed 
te worden’. (Ons Noodrantsoen, 18-5-1945)

Toen het begon te vriezen, besloot de dominee Ons Noodrantsoen op de pastorie te gaan sten-
cillen, vanwege de grote kou overal elders. Op 16 februari, tegen de ochtendschemering, was er 
een razzia in Ouderkerk. ‘... Terwijl er ruim 600 exemplaren juist gedraaid waren ... het toestel 
op tafel stond ... het electrisch! licht brandde ... de stofzuiger zoog en een kookplaatje de inkt 
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verwarmde werd er plotseling hard gebeld en kwam het alarmerend bericht: er staan vier Grünen 
voor de deur! In een ongelooflijk snel tempo werd er toen opruiming gehouden. De stoppen 
sloegen door (volgens plan), de kranten werden onder een kast geslingerd, de stencilmachine 
ergens in een hoek op zolder gezet, en Uw redacteur bevond zich na enkele seconden plat in de 
goot tussen de toren en het dak van de kerk.’ (Ons Noodrantsoen, 18-5-1945)

Van Nood was op die plek gekomen via een dakraam en een afhangend touw dat hij achter 
zich had opgehaald. De Grünen zochten een half uur lang, in de pastorie en in de kerk. Het 
was duidelijk dat zij op de hoogte waren van het illegale werk van de dominee, maar het bleef 
een raadsel waar deze zelf wel kon zijn.

Kort daarop, ’s avonds na spertijd, haalde Leen Stapper de stencilmachine uit de pastorie weg 
om het blad achter de slagerij aan de Amstelzijde te kunnen gaan stencillen. Maar die ellendige 
brug! Natuurlijk was er weer eens controle! Leen kwam aanfietsen met de machine in een zak op 
zijn rug. Hij stapte af en gooide de zak over het stuur. Welke controlerende Duitsers zouden niet 
vragen wat er wel in die zak zat! Deze! – de domkoppen vroegen niets en lieten zo een belangrijk 
medewerker van het felgezochte streekverzetsblad gaan.

Er was een deuk in de machine gekomen en een deel van het eerstvolgende nummer was 
wat vaag. Maar gelukkig was het geen zwarte bladzijde geworden in de geschiedenis van Ons 
Noodrantsoen.

Leen Stapper was intussen een centrale figuur geworden voor de verspreiding van illegale 
bladen in de omgeving. Ook Trouw en Vrij Nederland werden bij hem gebracht en zelfs de pakken 
met krantjes die uit geallieerde vliegtuigen waren gedropt. Hij raakte geoefend in het maken van 
sorteringen en was die winter meer krantenman dan slager; tenminste overdag. Want ’s nachts 
reed de auto voor van het Amsterdamse verzet en bracht hem naar het illegale vee.

De laatste ronde
pen-man Ko Visser luisterde het illegale nieuws altijd af in het pen-huisje aan de Bilderdijklaan. 
Wie zou dáár een radio zoeken! In de hongerwinter begon Visser het nieuws te noteren, iemand 
anders tikte het netjes voor hem uit en stencilde het. Daarna bracht Visser het helemaal in zijn 
eentje rond in Patrimonium. Het was maar één velletje en het kwam onregelmatig, maar het was 
troostend en opwindend om dit velletje van de deurmat op te rapen en de titel te lezen: De laatste 
ronde. Zonder het zich waarschijnlijk te realiseren verwoordde Ko Visser het motto van de hele 
ondergrondse pers: het ging om de laatste ronde van een vreselijke oorlog, het eind was in zicht 
en de overgang naar een nieuwe tijd lag voor de beschadigde, uit zijn voegen hangende deur.

Paraat
De landelijk verschijnende illegale bladen vonden allemaal wel hun weg naar Amstelveen. In het 
linkse circuit gold dit voor Het Parool, de Waarheid, de Vrije Katheder en voor het blad Paraat, 
dat op 26 augustus 1944, de 50e verjaardag van de sdap, was opgericht. De verschijning van 
Paraat was een gevolg van een discussie over nieuwe partijverhoudingen zoals men die na de 
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bevrijding zou willen zien. Het Parool was gekant tegen een loutere reconstructie van de sdap; 
de voorstanders daarvan scheidden zich af in Paraat. Tot de redactie behoorde de tekenaar Jan 
Rot, die in Amstelveen zijn contacten had met vader Dirk de Graaf. Paraat werd dan ook door 
de groep De Graaf in Nieuwer-Amstel verspreid. Het was bijna een familie-aangelegenheid. 
Dochter Gerda de Graaf en soms haar broer Cor haalden het blaadje op achter een lege winkel 
aan het begin van de Stadionweg. Zoals voor alle illegale transporten was ook hier het passeren 
van de Duitse post bij de School voor Schipperskinderen het moeilijkst. Maar alles verliep 
steeds zonder ongelukken. Broer Cor verspreidde het blad, dat na de oorlog zou uitgroeien tot 
het officiële orgaan van de nieuwe socialistische partij.

De Vrije Katheder
Communistische studenten hadden een eigen illegaal blad opgericht: De Vrije Katheder. Sinds 
de herfst van 1944 werkte dokter de Froe als redacteur mee aan dit blad, hoewel hij geen com-
munist was. In zijn artikelen hield hij zich vooral bezig met het na-oorlogse Nederland. Er 
waren Nederlanders die vonden dat de straks uit de kampen terugkerende Joden zich helemaal 
zouden moeten assimileren met de Nederlandse bevolking, of anders verdwijnen. Daartegen 
verzette De Froe zich fel in een artikel van december 1944. Joden hadden evenwel recht zichzelf 
te zijn als andere Nederlanders!

In de groep rond De Vrije Katheder zat ook Judith Wolf-Oostenbroek. Ze woonde in het 
huis aan de Zwanenburgwal in Amsterdam waar een studentendispuut had gezeten dat was 
uitgemoord. Eind augustus 1944 was ze gearresteerd toen er een inval werd gedaan in een huis 
waar ze juist bonkaarten bracht. Zes weken lang zat ze in de gevangenis aan de Amstelveense-
weg. Terwijl ze in verwachting was! Elke dag fietste haar zus Noor om de gevangenis en floot 
het familiedeuntje; en Judith hoorde het elke dag! In oktober werd ze plotseling vrijgelaten. 
Lopend, met een bundeltje op haar rug, vervuild en zeven maanden zwanger trok ze naar het 
ouderlijk huis op de Mr. Reynstlaan. Na de geboorte van haar kind werd Judith opnieuw actief 
in het verzet en verspreidde ze De Vrije Katheder.

Trouw in Amstelveen
Op 24 februari 1945 schudde het huis van de familie Fischer aan de Surmontstraat. De ramen 
kletterden uit hun sponningen. Vlakbij vielen de bommen die zoveel mensen doodden aan de 
Charlotte van Montpensierlaan. Net als elke dag zouden Fischer en zijn zwager Koen van Om-
meren het Amstelveense Trouw-blad stencillen, in de gebruikelijke oplage van 500 exemplaren. 
Het blad werd tot in Ouderkerk verspreid. Buurman Zaalberg van Zeist tapte de stroom af 
van de kabel waarop de Duitsers waren aangesloten. pen-man Dekker had voor de aansluiting 
gezorgd. Die was nog intact.

Door de ontzetting over de doden had niemand die dag zin om het blad te maken. En toch 
móest het, alleen al omdat men anders zou kunnen vermoeden dat de bakermat in de regio 
van de verwoestingen lag. Daarom spijkerden Fischer en van Ommeren snel planken voor de 
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ramen – van het hout van Schiphol – en begonnen in stilte aan hun dagelijkse illegale taak. En 
zo kregen de Trouw-lezers gewoon hun blad in de bus, zonder te weten hoe het zich deze dag 
had losgewrongen uit dat rampgebied vol scherven en tranen.

Trouw en de fusillering van Jan Goldschmeding
In juli 1944 was de overval van de knokploeg Trouw op ‘de Weteringschans’ mislukt. In augustus 
waren 23 Trouw-jongens gefusilleerd. Daarna smeekte moeder Goldschmeding haar zoon Jan: 
‘Wees toch vooral heel voorzichtig.’ Maar Jan had gezegd: ‘Wat ziet u dat verkeerd! Dit is een 
strijd niet alleen voor ons land, maar ook voor Gods Koninkrijk. De Duitsers zullen straks ook 
het christendom verbieden.’

‘Hij werd door een toeval gepakt. Het was 4 oktober 1944. Hij ging een paar dagen naar zijn 
vriend in Amsterdam, Leo Dijksterhuis, die in de war was omdat zijn vader was omgekomen. 
Beneden hen in dat huis was een overval. Toen de sd ook naar boven wilde komen gooide Leo zijn 
wapens uit het raam en dat zagen ze. Ze werden gearresteerd en naar de Euterpestraat gebracht. 
Een dag later ging professor Waterink voor hun vrijlating pleiten bij de sd. Over Jan zei hij: ‘Het 
is toch zo’n goeie jongen, uit het beste hout gesneden.’ En die hoge sd’er zei: ‘Ja, dat begrijp 
ik; zo een jongen zoudt u vrij willen hebben, maar zo een jongen laten wij nu juist niet lopen!’

Ze werden overgebracht naar ‘de Weteringschans’. Je wist wie daar zaten, want er klommen 
jongens op het dak van Lido (een naburig restaurant) en die floten. Uit de gevangenis floten ze 
dan terug, en uit die signalen konden ze dan opmaken wie er binnen waren.’ [11]

Vader Goldschmeding ging nog naar de Weteringschans om voor Jans invrijheidsstelling te 
pleiten, maar het haalde niets uit. Toen werd er in Wormerveer een luitenant van politie door 
het verzet gedood. Daar moest een represaille voor komen. De keuze viel op Jan en Leo. Ze 
werden naar Wormerveer gebracht en daar met drie anderen gefusilleerd. Het was 11 oktober 
1944 en Jan Goldschmeding was 23 jaar oud.

Een Amstelveense agent moest het bericht overbrengen aan de ouders op de Hendrik van 
Borsselenkade. Moeder Goldschmeding: ‘Maar ik was juist naar de groenteboer en vader was 
ziek. De buren vertelden van die agent. Ik belde naar het politiebureau wat er aan de hand was. 
Toen zei inspecteur Busser: ‘Dat kan ik door de telefoon niet vertellen.’

We wisten al dat Jan ’s morgens uit de gevangenis was weggevoerd. En we begrepen het. Ik 
ging naar het bureau Middeldorpstraat. Er stond een lange rij mensen te wachten op papieren 
waarmee je hout op Schiphol mocht halen. Busser liet mij tussendoor komen. Toen vertelde hij 
dat Jan was doodgeschoten. We konden zijn as op Westerveld gaan halen.’ [11]

Een sprankelende jonge kerel met prachtig kastanjerood haar, destijds een krachtfiguur voor 
zijn dispuut op de universiteit en zelfs daarna een stimulator, iemand die brieven bleef schrijven 
vol inspiratie. En man met een zuiver idealisme, zoals mevrouw van der Molen (tante Lien in 
het verzet) later schreef. ‘Zijn hart gloeide van liefde voor ons verzetswerk, voor de krant. Hij 
zag in ons blad een fel strijdmiddel om de vijand afbreuk te doen. De heilige overtuiging dat 
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God hem geroepen had tot den strijd tegen de werken des duivels, was zijn dieptste drijfveer. 
Ondanks zijn groote bescheidenheid nam hij in de organisatie ‘Trouw’ een vooraanstaande plaats 
in. Geen werk was hem te veel, geen opdracht te gering. Wij hielden van hem, wij konden hem 
niet missen ...’ (Uit: in memoriam Jan Goldschmeding)

In de avond, toen de familie Goldschmeding verslagen bij elkaar zat, reed een paard-en-wagen 
voor. Het was inspecteur Busser, verlegen en ontredderd. Hij bracht een vracht Schipholhout. 
Dat was zijn rouwbeklag. Hij moest ook vertellen dat de as van Jan alleen zou worden vrijgegeven 
op vertoon van toestemming van de sd in de Euterpestraat. Moeder Goldschmeding ging daar 
het papier halen. Ze werd van het kastje naar de muur gestuurd. Die as was heel belangrijk: Jan 
was de deur uitgegaan en ze hadden niet eens afscheid van hem kunnen nemen. Er was geen 
briefje geweest, geen laatste oogopslag. Iets van hem moest er toch zijn als symbool van zijn 
bestaan. En toen kwam zijn moeder bij commandant Lages, die zei: ‘De as is al verstrooid!’

‘Maar later kregen we toch een afscheidsbriefje van Jan. U weet niet wat dat voor ons betekende, 
dat stukje wc-papier waarop hij met een potloodpuntje een paar zinnen had weten te schrijven: 
‘Straks word ik weggehaald. Mocht men mij willen doodschieten, dan is dit mijn afscheidsbrief 
... Weet, dat ik niet bang ben. Ik ga naar Jezus.’ [11] De as was niet zo belangrijk meer.

Jan Goldschmeding (met arm onder het hoofd) en zijn vriend Jacques (Izak) van Wesep 

luisteren begin 1944 naar de illegale radio. Jacques zou op 30 mei en Jan op 4 oktober van 

dat jaar gepakt worden.  foto: mevr. j. stolk-goldschmeding, tinte



439

IX.6

DE VERSCHRIKKING VAN DE RAZZIA’S

Dagboek
L.: 20 oktober: Praktisch alle mannen tussen 16 en 50 jaar in Utrecht zijn op de meest beestachtige 
manier weggevoerd. De mensen hebben moeten lopen, zo lang dat er velen onderweg bezweken. Ze 
zijn zonder enige nadere byzonderheid doodgeschoten. De rest moet op het ogenblik spitten in Meppel. 
Men vreest nu overal razzia’s. ’t is echter een geluk dat ze door de spoorwegstaking de mensen niet ver 
weg kunnen krijgen. 15 november: Er worden steeds meer mannen gevorderd, het maakt de mensen 
doodzenuwachtig en iedereen voelt zich opgejaagd. 19 november: De mensenjacht gaat maar door. 
Ik begrijp niet dat er niet meer mensen duiken! Die moffen hebben de angst er wèl ingekregen!

P.: 24 november: De jongens hebben al twee nachten met hun kleren aan geslapen, ze verwachten 
steeds razzia’s.

1945
L.: 4 januari: Vanaf vandaag zijn alle mannen tussen 17 en 45 jaar in Noord- en Zuid-Holland 
opgeroepen om voor de Duitsers te werken. ’t Wordt een vreselijke toestand.

P.: 5 januari: De Duitsers hebben in Amstelveen alle kaarten van het bevolkingsregister meegenomen, 
de hele dag was het bureau bezet, niemand mocht er in of uit. Ook de woninggids meegenomen. Ze 
zeggen dat alles nu in Haarlem is.

L.: 6 januari: De mannen tussen 17 en 40 jaar moeten zich tot 8 januari melden. Gevolg: onder-
duiken van alle mannen van die leeftijd, je weet niet waarnaartoe, want het is overal. 10 januari: Je 
ziet geen jonge mannen meer buiten. Vrijwel niemand heeft zich gemeld, dus nu maar afwachten.

P.: 11 februari: Vanmorgen vlak voor de deur razzia’s. Iedereen werd opgepikt en in de Sint Jo-
zefschool gebracht. Om acht uur begon het en om tien uur was het afgelopen. De jonge mannen en 
jongens hebben ze gehouden. 12 februari: Half twee weer razzia’s, de mensen werden als vee naar de 
school gedreven, als ze niet gauw erheen gingen of teruggingen begonnen de Duitsers te schieten, een 
geschreeuw van belang!

De Liese-Aktion en de dood van Frits Nieuwenhuijsen en Hugo Baars
‘Iedereen voelt zich opgejaagd,’ schreef Jo Lodewijk in haar dagboek. Geen man was veilig meer, 
elke dag kon de klauw van een razzia hem wegvoeren. In het hele land werden spectaculaire 
razzia’s gehouden, eerst vooral nabij de gevechtslinies, vanaf oktober ook in Utrecht, het Gooi 
en Rotterdam. De mannen moesten spitten, ergens in Nederland, of werden afgevoerd naar 
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Duitsland. Als presentje voor Kerstmis werd omstreeks 20 december 1944 bekend gemaakt dat 
nu alle mannen van 16 tot 40 jaar zich voor de arbeidsdienst moesten melden. Dat was voor 
‘de totale oorlogsinspanning’. Jongens van zestien ... de kerstdagen werden door talloze ouders 
in paniek doorgebracht. De vordering was ondertekend door majoor Liese, de algemeen ge-
machtigde voor de totale oorlogsinspanning in de westelijke provincies. In bepaalde gevallen 
zou vrijstelling verleend kunnen worden in de vorm van een ‘Liese-Ausweis’.

Het was absurd. Het betekende het praktisch wegvagen uit het straatbeeld en het arbeidsproces 
en vooral uit de gezinnen van een brede mannelijke leeftijdsgroep. Het zou voor velen ook de 
dood door ontbering betekenen. Het verzet en de Nederlandse regering raadden aan, om op 
geen enkele manier medewerking te verlenen, dus ook geen Ausweis aan te vragen. Trouw van 
21 december riep al op, niet mee te doen. Radio Oranje richtte zich de dag na Nieuwjaar tot alle 
ambtenaren en werkgevers met een regelrecht verbod tot medewerking. Het gezamenlijk verzet 
ging in de Oudejaarsnacht over tot nachtelijke plak-acties tegen de Liese-Aktion. Op 5 januari 
doodde het Amsterdamse verzet een aantal nsB’ers die wilden meewerken bij de registratie van 
werkwilligen. Er waren bomacties tegen de meldingslokalen, waarbij de Spieghelschool in de 
as werd gelegd. Hugo Baars, een verzetsman uit de Van der Hoochlaan in Amstelveen, had 
meegeholpen met het maken van de bommen. Hij was lid van een groep die persoonsbewijzen 
vervalste. Op 4 januari had hij met die groep een overval gedaan op een suikerwerkfabriek in 
de Jordaan, om aan suiker te komen. Met vier anderen werd hij daarbij gearresteerd. Een dag 
na de brand van de Spieghelschool werden deze vijf naar de smeulende resten van het gebouw 
gebracht. Daar moesten ze zich naast elkaar opstellen. Het was een represaille: de vijf werden 
gefusilleerd. Hugo Baars was 28 jaar.

Op 11 januari werden zeventien ambtenaren van het gaB (het Gewestelijk Arbeidsbureau) in 
Amsterdam gearresteerd; ze hadden geweigerd mee te werken aan de Liese-Aktion. Een week 
later moesten elf van hen (het getal klopt wellicht niet precies) in een vrachtwagen stappen. 
Anton B. uit Nes aan de Amstel was daarbij. De wagens reden naar de beruchte fusilladeplek 
aan de Amstel bij de Ringspoordijk. Ze moesten uitstappen en zich opstellen. Ze wachtten op 
de dood. De geweren gingen af. Ze vielen: negen van hen. Twee mannen waren niet geraakt en 
bleven verdoofd staan. Tot hun ongeloof hoorden ze dat ze vrij konden vertrekken. Eén van die 
twee was Anton B. Hij liep naar Nes en kon er niet over praten. Op boerderij Andriessen was 
hij dikwijls naar Radio Oranje komen luisteren, en ook nu schoof hij weer aan bij het apparaat. 
Hij zweeg over wat er gebeurd was, maar hij was veranderd: een stille, afwezige man. Het was of 
zijn ziel was achtergebleven bij de doden. Pas na de oorlog gaf hij prijs wat hem was overkomen.

Op 27 januari was er een vergadering op de Leidsegracht; er kwam een werkcomité bij elkaar 
dat gevormd was uit de overkoepelende landelijke verzetsorganen. Het comité zou zich speciaal 
bezig gaan houden met de bestrijding van de Liese-Aktion. Frits Nieuwenhuijsen was er namens 
het Nationaal Comité en Wally van Hall als vertegenwoordiger van het nsf. De vergadering 
begon die dag om 12.30 uur. Een dag eerder was een van de leden van de werkgroep gearresteerd. 
Via zijn zakboekje waarin de sd de code L.gr. 12.30 vond, werd het spoor naar de Leidsegracht 
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gevonden. Bij een inval werd de totale vergadering gearresteerd: allemaal grote mensen uit het 
verzet. Later op die dag kwam ds. Sillevis Smitt naar het huis van de familie Nieuwenhuijsen 
om te zeggen dat Frits niet thuiskwam. Het was de tweede keer dat Ans Nieuwenhuijsen dit 
moest doormaken. Twee weken had ze nog hoop dat haar man het zou overleven. Maar op 12 
februari werd hij met Wally van Hall en een paar anderen uit het Huis van Bewaring aan de 
Weteringschans gehaald en naar Overveen gevoerd. Frits Nieuwenhuijsen was 39 jaar oud, 
toen hij daar stierf voor het vuurpeloton. Hij, noch de andere slachtoffers, hadden bij hun 
ondervraging namen van nog vrije verzetsmensen losgelaten.

Razzia’s
De Liese-Aktion werd een mislukking doordat ambtenaren en bevolking de maatregel op grote 
schaal saboteerden. Op 8 januari 1945 was de sluitingsdag voor de aanmelding. Dat was een 
maandag. In Amstelveen had een paar dagen eerder Loman Hendrikse aangebeld bij Wezelaar, 
de leider van het gaB afdeling Amstelveen. Hendrikse bracht een verzoek van het verzet over 
om alle kaarten van mannen beneden veertig jaar uit de administratie te lichten en af te geven.

Wezelaar had er bezwaar tegen zijn mooie administratie in de war te brengen. ‘Dan moeten we 
de zaak op een andere manier oplossen,’ zei Hendrikse. Wezelaar vroeg: ‘Komt er een overval?’ 
En Hendrikse antwoordde dat zoiets heel goed mogelijk was. Wezelaar kreeg bedenktijd tot de 
volgende morgen negen uur. Precies op tijd was Hendrikse terug. ‘Goed,’ zei Wezelaar, ‘ik doe 
mee.’ En Hendrikse vertrok met de mededeling dat het verzet hem zou helpen met onderduiken. 
’s Avonds kwam hij nog eens terug in gezelschap van Piet de Winter. Ze regelden alles en kregen 
de sleutel van de stamkaartenkast. Diezelfde nacht werden door medewerker Kremer van het 
bureau alle gevaarlijke kaarten uit het systeem gelicht en veilig gesteld.

Die bewuste maandag droeg Wezelaar de leiding van het bureau over. Hij drong erop aan 
dat het personeel gewoon op kantoor zou zijn; dan zou niet zo snel blijken dat hijzelf was 
ondergedoken. Uit niet volledige verklaringen blijkt, dat dit een van de personeelsleden, de 
heer Lotz, (geen Amstelvener) noodlottig is geworden. Het schijnt dat de sd op 9 januari de 
administratie heeft opgehaald en ontdekt heeft dat de kaarten verdwenen waren. Lotz werd 
gearresteerd en gefusilleerd.

Op 11 januari kwam er een bericht binnen van de burgemeester van Haarlem dat het be-
volkingsregister in opdracht van de commissaris der provincie naar Haarlem moest worden 
getransporteerd. Die maatregel gold waarschijnlijk ook voor de andere Noordhollandse gemeen-
ten. Nu zou er niet meer kunnen worden geknoeid in het register en verviel het verzet van de 
bevolkingsambtenaren. De documenten werden uiteindelijk door de sd weggehaald. Plotseling, 
om half negen op een morgen, bezette de Grüne Polizei het raadhuis van Nieuwer-Amstel en 
begon de omvangrijke administratie in een auto te slepen. Het hoofd van de afdeling bevolking, 
Leguit, stapte snel Westendorffs kamer binnen om hem in vertrouwen te nemen over het feit dat 
alle kaarten van mensen die in aanmerking kwamen voor de arbeidsdienst uit het register waren 
gelicht. Westendorff: ‘Ik gaf hem de gelegenheid, weg te komen en heb de wanorde in het register 
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zelf verantwoord. Tot na zevenen die avond zijn de Grünen bezig geweest, terwijl ik op mijn 
kamer werd bewaakt en voor het raam landwachten stonden met de bajonet op het geweer.’ [j]

Vanaf 8 januari, de sluitingsdag voor de aanmelding voor de Liese-Aktion, schuimden de 
Duitse patrouilles steden en dorpen af, omsingelden wijken, doorzochten de huizen en joegen 
alle mannen die zij vonden tussen 17 en 40 jaar en die geen Ausweis hadden naar verzamelplaatsen 
om ze op transport te stellen naar verdedigingswerken in Nederland en Duitsland.

In de meeste huizen waren langzamerhand ingenieuze schuilplaatsen gemaakt. Bij geruchten 
van razzia’s vluchtten de mannen deze verborgen holen binnen en de rest van de familie maak-
te de toegangen onzichtbaar met kleren, kasten of balen stro. In Bovenkerk dook een aantal 
jongens ’s nachts weg in door Duitsers verlaten opslagplaatsen langs de rand van het Bosplan. 
Ze moesten zich wel stil houden, want soms kwamen er nog Duitsers terug in de nabijgelegen 
boerderij. Toch was het betrekkelijk veilig in de schuur, want zó dicht bij een Duits onderkomen 
werd niet gezocht.

Er waren hachelijke momenten, wanneer onderduikers die men in Duitsland waande, werden 
gezien. Zoiets kwam voor bij brand. Boer de Groot aan de Amstelveenseweg moest de brand-
weerlieden omkopen met melk, om te verhinderen dat zij het huis op vuur controleerden na een 
brand in de schuur. Toen de hooiberg bij Van Schaik in brand stond, kon één van Andriessens 
onderduikers het niet laten te gaan kijken. ‘Hé,’ riepen de brandweerlieden, ‘wat doe jij hier!’ 
Commandant Maarten van Poelgeest heeft toen alle blussers bij zich geroepen in de keuken van 
Van Schaik en hen op het hart gedrukt te zwijgen over wat zij gezien hadden.

Razzia Amstelveenseweg
Op 11 februari 1945 sloeg de Amstelveenseweg als een tang dicht. Iedere man die op dat moment 
tussen de Kalfjeslaan en de Sint Jozefschool op de weg was, werd naar de school gebracht. Daar 
vond een schifting plaats. Vrachtwagens stonden klaar om de mannen af te voeren.

Je verwachtte niet dat het de volgende dag wéér zou gebeuren. Maar om half twee reden 
Duitse wagens dwars de weg op bij dezelfde punten. Minstens twee Amstelveners zaten in de 
tang: Bertus de Groot uit de Van der Hooplaan en Frits Gaarenstroom, de zo actieve illegale 
zetter die op de Handweg woonde. Zoals altijd had Gaarenstroom bezwarende papieren bij 
zich. Alle mannen werden via een poortje naar de speelplaats van de school gedreven. Aan de 
oostkant daarvan was een sloot, met daarachter de kale weilanden van Buitenveldert. Het was 
erg koud en het ijs was nog amper uit de sloot verdwenen. Maar Gaarenstroom sprong. Een 
jongen en een man sprongen achter hem aan, kwamen half in de sloot terecht, krabbelden ver-
der. Gaarenstroom was Nederlands veldkampioen hardlopen geweest en vloog door de velden 
en over de sloten. De twee anderen bleven ver achter en werden neergeschoten. Gaarenstroom 
dacht: Mij kunnen ze niet meer raken! Maar er was een Duitser op de fiets over de Wandelweg 
gereden; die begon te schieten en raakte Gaarenstroom in zijn arm. Onmiddellijk was zijn 
mouw doorweekt van het bloed.

‘Als marathonloper leer je: als je moe wordt, moet je blijven denken. Daarom overwoog ik 
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dat vluchten geen zin meer had en hield ik me voor zwaar gewond. Onder mijn arm door zag 
ik hoe de gevangenen in een lange rij van het schoolplein werden weggevoerd.’ [9] De drie 
vluchtelingen werden uit het veld gedragen. De man was dood, de jongen stervende. Op het 
erf van boerderij De Groot reed een ziekenwagen aan. ‘Moet ik een pastoor voor je laten halen?’ 
vroeg vrouw De Groot aan Gaarenstroom. ‘Nee,’ fluisterde hij. Hij hoorde de Duitsers zeggen 
dat de man die hem had geraakt straf zou krijgen omdat hij hem niet dodelijk had getroffen. 
De ziekenwagen bracht hem naar het Wilhelmina Gasthuis. Daar was die morgen juist iemand 
gefusilleerd omdat hij verzetsmensen verpleegd had. Toch werd Gaarenstroom na zijn behan-
deling niet aan de Duitsers overgeleverd, maar op straat gezet, nadat hij een kop dunne soep 
had gekregen, iets heel bijzonders!

Slapjes begon hij naar huis te lopen. Hij kwam weer langs de school; het was bijna donker, 
alles was nu doodstil en verlaten – een vreemde ervaring. Bij de molen van Heemskerk, op de 
hoek van de Molenweg, ging de vluchteling van de kaart. De molenaars haalden hem binnen, 
gaven hem te eten en zorgden dat hij werd thuisgebracht. Dokter James kwam hem verzorgen, 
Wim Schalkwijk bracht hem de volgende dag eten en van alle kanten kwamen beetjes voedsel, 
zóveel dat zelfs de nsB-buurvrouw kon meeëten. Want ook zij was aan het verkommeren ...

In de lange rij gevangenen had de Bs’er Bertus de Groot gelopen. Ze werden in auto’s geladen 
en naar de Handelskade gebracht, vanwaar ze per boot over het IJsselmeer naar Kampen werden 
vervoerd. ’s Nachts vertrokken ze vandaar per trein richting Duitsland. Soldaten bewaakten de 
uitgangen. Maar alle ramen waren kapot. Om vier uur ’s morgens, toen de trein moest afremmen, 
nam Bertus zijn kans waar: hij dook naar buiten en rolde van de spoordijk. De trein maakte weer 
vaart en verdween in het donker. Bertus had geen idee waar hij was en begon naar het westen 
te lopen. Na een tijd hoorde hij in het bos nog twee mannen lopen. De werkelijkheid is soms 
wonderlijker dan verdichting: die mannen kwamen uit Amstelveen en ook zij – de gebroeders 
Brom – waren uit de trein gesprongen.

Ze kwamen op een landweg en hoorden stemmen. Rijen mensen trokken in eenzelfde rich-
ting. Er luidden klokken. Ach – het was zondag, en die mensen moesten kerkgangers zijn. Het 
drietal sloot zich aan en zat niet lang daarna in de Hoogmis van Heino. Ze vertelden daarna wie 
ze waren, kregen eten en trokken verder. Tegen donker kwamen ze aan in Wijhe.

‘... En wat doen katholieke jongens die in nood zitten? – die gaan naar de pastoor!’ En de pastoor 
bracht ze voor onderdak naar een boerderij. En wat deed de boer? – die zette drie stoelen in de 
gang en nam de jongens een examen af waarmee ze moesten bewijzen dat ze goede katholieken 
waren. Bertus toonde zijn rozenkrans: geslaagd! De oudste Brom had een kerkboekje bij zich: 
geslaagd. Maar de jongste Brom had geen tastbaar bewijs van zijn geloof bij zich: afgewezen. 
Gelukkig had hij nog een kans: als hij de twaalf artikelen des geloofs kon opzeggen. Daar zat hij 
hakkelend zijn geloof te belijden in die gang en verwierf zich met zijn metgezellen uiteindelijk 
een maaltijd en een plaats in het katholieke hooi.

Na een dagenlange tocht gebeurde er op een middag om drie uur een wondertje. De drie 
jongens liepen tussen Bussum en Naarden, toen ze werden aangeroepen door een man in een 
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tuin: ‘Hoe komen jullie hier verzeild!’ Het was de vroegere buurman van de familie Brom, een 
piloot. Hij haalde de jongens snel binnen en wees door het raam op een bruggetje verderop. 
Daar stonden Duitsers te controleren: ze zouden zó in de fuik gelopen zijn! De piloot en zijn 
vrouw deelden hun laatste brood met de jongens en maakten de bedden op. De volgende mor-
gen waren de Duitsers weg. Met voeten vol blaren begonnen de vluchtelingen aan hun laatste 
traject naar huis. [9]

De razzia in Ouderkerk
Een vroege vrijdagmorgen. Dichte mist. Waarschijnlijk was het 16 februari. Moeder De Koning 
was met zoon Jan naar de mis van half zeven in Ouderkerk geweest. Met een handjevol mensen 
liepen ze terug door het dorp. ‘Stil!’ riep een vrouw. Soldatenstappen. Jan vloog een steegje in, 
moeder De Koning liep door naar de brug. Pas toen ze daar werd tegengehouden begreep ze 
dat er een grote razzia was. Terug om Jan te waarschuwen kon ze niet meer. Toen de Duitsers 
haar doorlieten naar de Amstelzijde liep ze naar het pontje en probeerde daar over te komen. 
Maar er stonden soldaten.

Moeder Stapper had het bericht ook al gehoord. Ze verbrandde alle illegale krantjes van 
Leen die ze kon vinden. Leen was in de mist verdwenen. De oudere mensen repten zich langs 
de huizen om de jongere te waarschuwen. De onderduikers van de Amstelzijde renden de tui-
nen en landerijen in, waar ze werden opgeslokt door de reddende mist. Piet van Raak had het 
warmer: de Brabantse onderduiker in café De Koning was in bed gekropen bij een zieke oom 
van de familie die zogenaamd tbc had.

De in Ouderkerk opgepakte mannen werden naar de openbare school gebracht. Aan de 
Amstelzijde bleven nog Duitsers over, maar niet uit ijver. Ze hadden geen zin meer in het hele 
gebeuren. Twee van hen zaten huiverend in de mist achter café De Koning in de speeltuin. Theo 
de Koning ontdekte hun gestaltes. Hij was zestien en kon worden opgepakt, maar had zijn 
korte broek aangetrokken om jonger te lijken. Hij glipte naar vader Steef in het café: ‘Geef ze 
een borrel, vader, dan blijven ze wel zitten en doen geen kwaad!’ Nu was vader De Koning van 
mening, dat elke druppel Hartevelt te veel was in een Duitse buik, maar in dit ene geval schonk 
hij een paar tactische borrels, en de Duitsers tuinden er dankbaar in.

Tot half tien bleef de familie De Koning in spanning over Jan; toen bleek dat hij veilig was.

Razzia dorp Amstelveen
Was het diezelfde dag? In elk geval ook een vrijdag, laat in de winter. Piet van Balkom van het 
pen zat met Dirk de Graaf op de zolder van de werkplaats van gas en water. Het was drie uur. 
Ze luisterden naar de illegale radio. Op de zolder lag een aantal in dikke boeken ingebouwde 
zenders en radio’s; het was net of Dirk de Graaf bijbels verzamelde. Van Balkom keek eens uit 
het dakraampje en verstijfde. Langs de spoorbaan stond een lange rij sd’ers, het geweer in de 
aanslag, op afstanden van tien meter van elkaar. Op dezelfde manier stonden ze langs de Van 
Sonweg. Ze waren op de fiets van Ouderkerk gekomen.
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Jan Touwen had juist zijn vader met de bakkerskar uit een Amsterdams ziekenhuis gehaald, 
na zes weken ziekte waarvan men dacht dat het typhus was. Vader rook nog fors naar lysol en 
zat amper bij het fornuis in de keuken of het bericht van de razzia verspreidde zich. Jan kroop 
in zijn schuilplaats tussen de verdiepingen en hoorde alle geluiden op straat. De sd doorzocht 
het huis, vond niets, kwam terug nadat iemand verraden had dat er nog een man in huis was. 
Maar de lysol begon door te dringen in de Duitse neusgaten, en toen ze hoorden dat het om 
een geval van typhus ging, vlogen ze naar buiten.

Ambtenaar Oranje deed de administratie van het noodziekenhuis aan de Bovenkerkerkade en 
werd opgebeld door zijn vrouw: ‘Verberg je!’ Maar Oranje raakte weer zó verdiept in de zaken 
van het ziekenhuis dat hij nota bene de hele razzia vergat en tenslotte zelfs op de fiets stapte om 
naar huis te rijden! Het was vreemd verlaten in het dorp. Toen hij op het Kerkplein door een 
Grüne werd aangehouden, herinnerde hij zich met een schok het telefoontje van zijn vrouw. 
Toen bleek, net als in Ouderkerk, dat het ver heen was met de Duitse discipline. De Grüne wees 
op het horloge dat Oranje om zijn pols had en wilde het kopen. Welk bedrag werd vastgesteld 
is niet meer bekend, maar na de overdracht groette Oranje beleefd, draaide zich om of er geen 
razzia was en fietste terug naar het ziekenhuis, waar hij zich eindelijk verborg.

Arie van Mazijk zat op Vredeveld in zijn hok bij de radio, die hij haastig afzette. Hij hoorde 
de Duitsers rondstappen in de schuur naast het gebouw. Eén Duitser zei: ‘Nur alte Menschen!’ 
– en Vredeveld met al zijn geheime gasten en verpleegsters sloegen ze over.

Februari 1945 – razzia in de Dorpsstraat.  foto: g.j. van laar, amstelveen



446

OKtOBer 1944 tOt Maart 1945 - de HOngerWinter

Twee uur later kwamen ze terug in het dorp. De spoorbomen bij de Handweg en de Ou-
derkerkerlaan werden neergelaten. Niemand kon het dorp in of uit. Het was zes uur, iedereen 
zat aan tafel. Dirk de Graaf vloog naar de zolder boven de werkplaats; zijn bord werd vuil op 
de bordenstapel in de kast gezet. De oude Joodse onderduikster die op oma leek bleef onver-
stoorbaar zitten. Want het gelijkend portret van oma stond op de schoorsteenmantel. Toen de 
sd’ers binnenkwamen, telden ze de borden. Gelukkig bleef de werkplaats met Dirk en al zijn 
‘bijbels’ buiten schot.

Het was een grote razzia: zeker honderd sd’ers verspreidden zich door het dorp, bezetten stegen 
en zijweggetjes en bonsden zwaar op deuren en luiken. In de schemering was hun geschreeuw 
en gestamp het enige geluid. De dorpelingen zelf verstomden. Zachte voetstappen vonden de 
schuilplaatsen, borden werden alom van de tafels terug in de kasten gezet, ook van zoon Nees 
van achttien in het huis van Wilhelmus, de krantenman.

‘... We bidden voor den eten en vragen bescherming in dit uur van gevaar. Het licht steken 
we niet aan. We proberen te eten. Eenige bekenden uit ons goede dorp zien we reeds, tussen de 
Hitlerknechten in, gaan naar het Dorpsplein ... ‘n Groene beukt op de ramen van mijn buurman. 
Ook aan den overkant kloppen ze op de deuren. Dan stappen er drie bij ons binnen: ‘Mannen in 
huis?’ Ja, één, 49 jaar. Met de knijpkat belicht de Groene het persoonsbewijs. Dan ... mijn God, 
ze schuiven boven het ledikant weg. Daarachter is het luikje ... We weten ze nu op een meter 
afstand van onzen jongen. De lichtstraal van de knijpkat gaat alle kanten uit ... Dan, het lijkt 
een bevrijding, hooren we de loeders de trap afkomen. Als ze de deur uitgaan – het is zoowat 
half acht – gaan we verder met eten. Wij lezen Psalm 91 en danken voor de bewaring.’ (avW)

Een aantal jongens uit het dorp was bij het begin van de razzia de rietlanden langs de Poel 
ingevlucht of had zich verstopt in zeilboten. Anderen hielden zich schuil in de sacristie van 
de St. Annakerk. Pas dagen later kwamen zij opgelucht tevoorschijn. Maar niet iedereen kon 
danken. Zo was het bij razzia’s: het lot liet zijn schaduw vallen over de een en liet de ander vrij, 
een toeval waarin een verscholen raadsel besliste over leven en dood.

Buiten Amstelveen werd omstreeks 15 januari H. W. Loddema gearresteerd. Loddema was een 
eenvoudige jongen die zich eerder door Operatie Todt had laten inhuren voor werk in Frankrijk. 
Er waren nogal wat mannen geweest die het werken in Noord-Frankrijk als een beter alternatief 
beschouwden dan voor de Arbeitseinsatz naar Duitsland gaan. Maar uiteindelijk kwam het 
hoe dan ook neer op werken voor de Duitsers. Wat Loddema heeft bewogen om te vluchten en 
terug te keren naar Nieuwer-Amstel is niet bekend, maar in elk geval dook hij onder, dichtbij 
in de Haarlemmermeer. Op die januaridag werd hij met enkele anderen door de Grüne Polizei 
gesnapt bij het stelen van een koe. Waar ze hem heenbrachten is niet bekend.

Hoeveel mensen er in Nieuwer-Amstel werden gegrepen is niet achterhaald; ook niet, hoeveel 
mannen zich bij elkaar vrijwillig voor de arbeidsdienst meldden. Maar de angst voor de razzia’s, 
het voorbijtrekken van de gearresteerden, het spookbeeld van een dreigende dood ... dat alles 
heeft zich nooit meer uit de herinnering laten wegwissen.
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De dwangarbeiders in Duitsland
Op 11 oktober 1944 werd Arnold Jans, die in het begin van dat jaar op zijn duikadres in Giethoorn 
was gearresteerd, van Amersfoort naar Duitsland overgebracht, waarschijnlijk naar Neuengam-
me. Zijn moeder aan de Amsterdamseweg kreeg geen enkel teken van leven meer, ook niet van 
haar man, die waarschijnlijk in een Afrikaanse havenstad in een ziekenhuis lag nadat zijn schip 
was getorpedeerd. Arnold Jans werd vermoedelijk nog van Neuengamme naar Bergen-Belsen 
overgebracht, maar zeker is het niet. Wanneer stierf hij? 22 jaar oud was hij, toen hij voorgoed 
verdween in het zwarte gat van de concentratiekampterreur.

Ronnie Huurman kwam om in Dortmund. Het was 31 oktober, de dag dat Elsrijk op zijn kop 
stond door het vorderen van een aantal huizen. Ronnie was na zijn arrestatie als dwangarbeider 
naar Dortmund gevoerd. Toen de stad was gebombardeerd, moesten de dwangarbeiders de 
puinhopen onderzoeken op blindgangers. Ronnie Huurman stootte op een onontplofte bom, 
die explodeerde. Hij was 29 jaar oud.

Hein Kerkhof, die op 16 juli 1944 door de kameraden van de Landwacht was weggeplukt 
van de Amsteldijk in Nes, waar hij voor de schoenmakerij van zijn vader van de heerlijke avond 
genoot, was na Dolle Dinsdag naar Neuengamme gebracht. Hij werd tewerk gesteld in een 
werkkamp in Husum, 30 kilometer ten zuiden van de Deense grens. De omstandigheden 
waaronder de mensen daar werkten waren verschrikkelijk. Op 21 november al bezweek Hein 
aan de ontberingen. Hij was 22 jaar oud.

Piet van der Klauw was ook in Husum tewerkgesteld. Hij moest tankvallen graven. Door 
de ondervoeding, de kou, de ontberingen en het zware werk kreeg elke infectie een dodelijke 
kans. Een medegevangene die het overleefde schreef later dat Piet dysenterie had gekregen en 
was teruggebracht naar Neuengamme. Daar stierf hij op 27 januari 1945, een paar weken na 
zijn 23ste verjaardag.

In de bittere kou van Letland, geïsoleerd van de wereld, ingesloten door eeuwig kanonge-
bulder achter mistige en besneeuwde horizonten, probeerde Jan Bergsma zich samen met een 
groep dwangarbeiders staande te houden. Hij had de slagersknecht Pierre ontmoet, die bij een 
slagerij in Amstelveen had gewerkt maar zich na zijn oproep voor de arbeidsdienst had gemeld. 
Er was altijd enige afstand tussen de mannen die zich gemeld hadden en de mannen die gepakt 
waren, maar hun lot was hetzelfde.

In de grote schuren die als bivak dienden voor de dwangarbeiders vroor het bijna even hard 
als buiten. Daarom hadden de mannen in die schuren kleine onderkomens opgetrokken, die 
ze afschutten met strobalen. Op 6 januari 1945 – Driekoningen – zaten ze met 33 man in zo’n 
onderkomen. Iemand bakte pannekoeken. Er sprong een vonk uit het vuur weg. Hooi en stro: 
binnen een paar seconden was er alleen nog maar vuur. Jan Bergsma was een lange jongen; hij 
nam een grote sprong naar de deur en was buiten. Pierre verbrandde levend. Van de 33 mannen 
kwamen er 20 om.

De overlevenden verzwakten steeds weer. Langzamerhand werden ze van alle kanten inge-
sloten door de Russen; alleen de weg naar de Oostzee was nog open. Jan was er zo slecht aan toe 
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dat hij niet meer kon lopen. Op 23 januari werd hij door een Rode-Kruisboot opgenomen en 
naar Danzig gebracht en vandaar naar Berlijn. Maar zodra hij weer kon staan werd hij opnieuw 
ingezet aan de Duits-Poolse grens. En daarna nog eens in Westfalen.

Thuis hoorden de families niets meer van de weggevoerde mannen. Het slopend gevoel dat 
een geliefde man, zoon of vader dood kon zijn, of ziek of stervende was, maakte de hongerwinter 
thuis tot een marteling die nog dieper vrat dan de honger. De dagen begonnen te lengen, maar 
in de holle ogen van de mensen bleef het winter.



X

MAART EN APRIL 1945
SNAKKEN NAAR HET EINDE



Tineke Guilonard: ‘Ditmaal reisden we tot onze grote schrik in open wagons ... Zes dagen 

en zes nachten. Regen, sneeuw, hagel en vriezend koud’ (uit: Zo ben je daar. De tekening – 

‘Transport’ – is van Atie Siegenbeek van Heukelom). 
foto: mevr. t. wibaut-guilonard, amsterdam
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Dagboek
L.: 1 maart: Ik snap maar niet waar in de oorlog nu weer op gewacht wordt. Duitsland wordt ont-
zettend gebombardeerd en moet haast plat liggen. 5 maart: Ze zitten nu nog 7 km van Keulen af. 
Het Bezuidenhout in Den Haag is hevig gebombardeerd. Zojuist komt er hier een Engels jagertje 
over en gooit bommen uit. De geallieerden zijn bij Remagen over de Rijn. 12 maart: Er zijn weer 
tientallen mensen doodgeschoten want er is een aanslag gepleegd op Rauter. 16 maart: Geen tientallen 
maar honderden. 23 maart: Buitengewoon mooi weer, we hebben zelfs al buiten gezeten. Er wordt 
de laatste dagen verschrikkelijk gevlogen en gebombardeerd. ’t Huis staat geregeld te dreunen. Men 
verwacht eerdaags grote dingen. Als ze dan in Godsnaam maar gauw komen! 25 maart: Het hele 
Roergebied komt in de tang te zitten. Er is voortdurend een gedaver in de lucht, ’t is niet mooi meer. 
De Duitsers zijn merkbaar zenuwachtig. De spanning is hevig. De Koningin was tien dagen in het 
bevrijde gebied. 1 april: Vandaag de Eerste Paasdag. Er zijn hardnekkige geruchten dat er troepen 
geland zijn in Groningen.

P.: 2 april: De Duitsers trekken geleidelijk weg, in Amstelveen is er niet één meer.
L.: 6 april: Er schijnt op de Veluwe hevig gevochten te worden, maar de berichten zijn verward. 

10 april: De Achterhoek en een groot deel van Overijssel en Drente zijn bevrijd. In de Noord-Oost 
Polder zijn luchtlandingstroepen neergelaten. Hamburg en Bremen staan in brand. De Russen heb-
ben Wenen. De geallieerden snellen vooruit. Alleen hier in het Westen zitten we met 60.000 Duitsers 
opgesloten. 13 april: Vanmiddag president Roosevelt overleden. De Russen zijn op mars naar Berlijn. 
15 april: De Duitsers vertikken het eenvoudig te capituleren.

P.: 16 april: Wij moeten vanaf donderdag om zeven uur (’s avonds) binnen zijn. 17 april: Har-
derwijk, Nijkerk en Barneveld bevrijd. Nu rukken ze op naar Amersfoort. Hier langs de weg staan 
allemaal kazematten*. In Amstelveen hebben ze er verscheidene in de lucht laten vliegen.

L.: 18 april: Benoorden de IJssel is het land nu zo goed als bevrijd. Op de Veluwe wordt zwaar 
gevochten. Ze schijnen Amsterdam tot het uiterste te willen verdedigen. Hier is iedereen doodangstig 
voor het water. En inderdaad schijnen de Duitsers van plan te zijn de Waterlinie te gebruiken. De 
Keizer Karelweg is weer afgesloten, dat is geloof ik al voor de tiende keer.

P.: 19 april: De Canadezen zijn nog 20 km van Amsterdam, volgens geruchten. Er gaan hier ’s 
nachts zoveel troepen voorbij, ze trekken allemaal de kant op van Den Haag. Gistermiddag ging er 

* Bomvrije bunkers
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een troep voorbij en vorderde ook nog fietsen van voorbijgangers. 20 april: Ze vechten in de straten 
van Amersfoort.

L.: 21 april: ’t Is stil in de oorlog. De geallieerden staan voor het water in Utrecht. De Duitsers 
verdedigen zich daar hardnekkig. Ze hebben de dijken van de Wieringermeer doorgestoken, zodat 
deze onderloopt. Hetgeen een nationale ramp betekent. 22 april: De Russen trekken Berlijn binnen! 
Bij Dresden staan de geallieerden en de Russen 40 km van elkaar. De Franse troepen hebben Stuttgart 
veroverd. De Canadezen ondervinden veel tegenstand en zitten bij Amersfoort. Bij de Grebbelinie 
wordt weer hard gevochten. 27 april: ’t Is in ons land weer doodstil in de oorlog. 27 april: Vandaag 
kwam het nieuws dat de geallieerden en Russen elkaar bij Togau ontmoet hebben. Hier is het doodstil. 
Bovendien vreselijk koud en guur. 28 april: Eindelijk groot nieuws! Om kwart voor vijf werd bekend 
gemaakt dat de Duitsers algehele capitulatie hebben aangeboden aan de geallieerden bij monde van 
Himmler. O God, als het nu eens eindelijk waar was! ’t Is in Duitsland één grote chaos. Hitler heeft 
een beroerte gekregen en is stervende. Göring is gefusilleerd. De geallieerden staan in Italië aan de 
Zwitserse grens. De commandant van Dachau heeft de benen genomen.

P.: 26 april: Vanmorgen aan de overkant een tijdbom ontploft, een knal van jewelste, gelukkig 
een lichte bom.

L.: 30 april: München en Venetië gevallen. Mussolini doodgeschoten.

Samenwerking Amstelveen-Amsterdam
Drie soorten oorlog begonnen in het Westen over elkaar heen te schuiven: de honger, de do-
delijke onderdrukking en het geweld van het naderend front. Het verzet wachtte gespannen 
op de daadwerkelijke confrontatie. De kelder onder het hoekhuis van Piet de Winter was een 
zenuwcentrum van activiteiten. Orders en berichten kwamen binnen, boodschappen gingen 
uit naar de verschillende knokploegen en dag en nacht hielden mensen de wacht. Het uur ‘U’, 
zoals de Bs het noemde, naderde. Alle oefening was begonnen om op dit uur paraat te zijn.

De hongerwinter ging over in een hongervoorjaar. Het waren maanden van angst – een angst 
die rondvrat in de broodmagere en kwetsbaar geworden lichamen. De mensen snakten naar het 
einde van alle ellende. De bevrijding lag achter de horizon en vloog hoog door de lucht, maar 
hoe lang nog zou het volk moeten wachten? Zou het niet te laat zijn als de geallieerden einde-
lijk kwamen? En zou er gevochten moeten worden om Amsterdam? In de lucht was duidelijk 
merkbaar dat er een volgende hevige fase van de strijd was ingegaan. De geallieerden trokken 
over de Roer en de Rijn, in april bevrijdden de Canadezen het oosten en noorden van het land 
en tenslotte de Veluwe.

Duitsland werd achter elkaar gebombardeerd, maar ook in Nederland werden Duitse doelen 
aangevallen. Iedereen was in de war door de verwoesting van het Bezuidenhout in Den Haag, 
vlak bij de v-2 installaties die het doel van een geallieerd bombardement op 3 maart waren 
geweest. Britse jagers doken in het Westen neer op alles wat bewoog. Maar het leek erop dat de 
Duitsers het niet zouden opgeven. Het gerucht ging dat ze het Westen tot op de laatste bunker 
zouden verdedigen. Bij alle angst kwam nog de vrees voor het water. Begin maart kwam er een 
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circulaire van de provincie binnen over een mogelijke inundatie van de polders. Hele gebie-
den wáren al geïnundeerd. In april werd het water van de Amstel hoog opgejaagd. In een paar 
dagen steeg het van 35 cm – a.p. tot 18 cm + a.p. Op 18 april, om twee uur ’s nachts, werd vader 
Andriessen wakker van het water dat over de dijk kwam zetten. Hij wekte zijn zoons en met 
vereende krachten laadden ze wagens met ruige mest en stortten die op de dijk. In de vroege 
morgen trommelde Andriessen als lid van het polderbestuur alle boeren op. Op vier plaatsen 
stroomde het water de polder binnen. Er fietste nog iemand over de dijk: de verbannen bur-
gemeester Haspels die in het geheim Amstelveen kwam bezoeken. Door zijn situatie was hij 
machteloos om gemeentelijke hulp te sturen. De binnenberm van de dijk begon weg te spoelen. 
Twee dagen lang werkten de boeren als paarden en gooiden stro en kleigrond langs de wal. Toen 
besloot een van die onzichtbare gekken van het bezettingsleger het water weer te laten zakken 
en de sluizen te openen.

Het westen van Nederland raakte helemaal geïsoleerd en de hongerige bevolking zat opgesloten, 
samen met 120.000 Duitse militairen. In Nieuwer-Amstel leek het er even op dat de bezetters 
bezig waren de gemeente te verlaten. De meeste scholen, het Leger des Heils en Eben Haëzer 
stonden leeg. Lange rijen huizen aan de Amsterdamseweg werden vrijgegeven en eind maart 
kwam een aantal villa’s bij de Pauluskerk leeg. Maar het Leger des Heils en een paar scholen 
werden opnieuw in beslag genomen en op 16 april kwam de staf van generaal Von Dettau aan, 
waarvoor 18 extra woningen aan de Keizer Karelweg onmiddellijk werden gevorderd. Binnen 
twee uren moest iedereen zijn woning verlaten hebben en de hele weg afgesloten. De Ortskom-
mandanten wisselden elkaar nu soms binnen enkele dagen af, de chaos leek groot te zijn, de staf 
van Von Dettau vertrok weer, een ander legertje trok binnen, verdween weer in het niets, de 
huizen leeggeroofd achterlatend. Zo’n beetje de laatste 40 auto’s – zelfs van nsB’ers en de lBd – 
moesten aan de Wehrmacht worden afgestaan. Op 28 april vertrok de laatste Ortskommandant. 
De Duitse enclaves, vol versperringen en woekerend onkruid, hadden uitgediend.

De samenwerking tussen het Amsterdamse en Amstelveense verzet werd hechter. Dit had 
vooral te maken met een eventuele strijd om Amsterdam. Begin maart was er een bespreking bij 
verzetsman ‘Pinge’ Peters aan de Amstelveenseweg. F. Verhagen, de leider van een knokploeg uit 
Amsterdam-Zuid, herinnert zich wat er besproken werd. ‘De commandant van de Amsterdamse 
Bs, Overhoff, had van de geallieerden een strategisch plan doorgekregen waarmee men bij het 
oprukken van het bevrijdingsleger een bloedbad in en om Amsterdam hoopte te voorkomen. 
Dit plan werd die middag voorgelegd. Nu was het zo, dat de Duitsers veel geschut hadden sa-
mengetrokken op de Ringdijk bij de Wandelweg. Ook op het Haarlemmermeerstation stond 
geschut. Het was opgesteld op de onderstellen van treinen. Bij daglicht reed men de kanonnen 
onder de kap van het station, zodat ze vanuit de lucht onzichtbaar waren; ’s nachts reed men ze 
weer naar buiten en werden ze in stelling gebracht. De Engelsen waren overigens op de hoogte 
van dit spel, via het verzet.

Voor het ontzet van Amsterdam had men het volgende plan uitgedacht: Alles wat in Amstel-
veen aan wapens en mobiel materiaal aanwezig was, moest worden teruggetrokken achter de 
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Ringspoordijk. Als het spannend zou worden, zouden ook de Amstelveense Kp’ers zich achter de 
dijk moeten terugtrekken. Wanneer het bevrijdingsleger naderde, zou de Amsterdamse Kp met 
de Amstelveners de Duitsers op de dijk vanuit de rug aanvallen, dus vanuit de stad naar buiten 
toe. De geallieerden zouden dan aan twee kanten langs Amstelveen trekken, via de Amstel en 
de spoorbaan. Bij de Ringspoordijk zouden zij rondtrekken om bij elkaar te komen. Een derde 
troepenmacht zou dan snel door Amstelveen in de richting van Amsterdam doorstoten. Men 
hoopte op deze manier de Duitsers geen gelegenheid te geven tot een confrontatie in Amstelveen, 
dat zeer kwetsbaar onder het geschut op de Ringspoordijk lag. Datzelfde geschut kon zich ook 
op de stad richten en daar een bloedbad veroorzaken. Een snelle en doeltreffende actie in goede 
samenwerking tussen het naderend leger en het binnenlands verzet was dus van enorm belang.’ [59]

In 1787 hadden ook de Pruisen een omtrekkende beweging om Amstelveen gemaakt – toen 
over het Haarlemmermeer. Zou de geschiedenis zich in een moderne variant gaan herhalen? 
Maar tóén werd er in het dorp Amstelveen hard gevochten en dat wilde men nu voorkomen. 
De wapens, waarvan een deel met zoveel gevaar uit Amsterdam naar Amstelveen was gebracht, 
gingen nu met evenveel gevaar van Amstelveen naar Amsterdam. Dick van Rietschoten herinnert 
zich transporten met een boerenkar, door Hoffman op de kop getikt. De nette pakjes waren met 
groenten overdekt en moesten naar een botenhuisje (van Blokland junior) aan de Schinkel bij de 
Ringdijk gebracht worden. Verhagen beschikte over een Pontiac met valse papieren. Eén keer was 
er een ernstig incident. Twee Engelse jagers deden een aanval op de bunkers bij de Incassobank, 
juist toen de verzetsmensen met de Pontiac daar wilden passeren. De Duitsers vluchtten in de 
bunkers, en toen begonnen de jagers natuurlijk op de Pontiac te schieten. Verhagen bracht de 
wagen in dekking achter de Roelof Venemaschool, maar één Amstelvener, Cor Scheringa, werd 
ernstig gewond. Er zaten meer dan dertig kogelgaten in de auto. Later kon men de auto toch nog 
naar Amsterdam krijgen en Scheringa werd bij Verhagen thuis geopereerd door een bevriende 
chirurg. Narcose was niet mogelijk, maar Scheringa’s vrienden goten hem vol alcohol om hem 
in een schemertoestand te brengen.

Aan de Karperweg ten noorden van de Stadionvaart stond een verlaten transformatorenfabriek. 
Daar werden de Amstelveense auto’s en wapens tenslotte allemaal ondergebracht; tot het uur ‘u’.

In maart kwam er een order van het oppercommando van de nsB dat er moest worden over-
gegaan tot directe sabotagedaden. Dat betekende voor Nieuwer-Amstel: het opblazen van 6 
bunkers, 2 hijskranen en een munitieschip, terwijl ook de Zenith-garage het moest ontgelden 
– waarschijnlijk buiten het Amstelveens verzet om.

Het opblazen van de bunkers
In de eerste plaats moesten de bunkers worden opgeblazen bij de strategische Duitse enclave 
rond Incassobank en Pauluskerk. Leden van een Amsterdamse knokploeg – waarschijnlijk van 
commandant Martin – moesten zich hiervoor melden bij Hendrikse aan de Van IJsselsteinlaan. 
In diens huis werd een aantal kneedbommen met tijdpencils klaargemaakt. Er waren die avond 
zo’n tien man aanwezig, onder wie Gerrit Bakker. De Amsterdammers zouden in Amstelveen 
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blijven overnachten, bij verschillende gezinnen. Per twee man trokken ze laat in de avond naar 
de bunkers. Hendrikse ging alleen. Hij had de bom onder zijn jas. Als lid van de bewakingsdienst 
mocht hij op straat, maar hij schrok toch behoorlijk toen hij een andere bewaker tegenkwam die 
hem opgewekt groette: ‘Hallo Hendrikse!’ Goeienavond,’ mompelde hij, en ging haastig verder.

Gerrit Bakker en Willem Badenhuizen kregen een bunker achter de Roelof Venemaschool 
toegewezen. De tijdpencils waren ingesteld op enkele uren. Om het ontstekingsmechanisme 
in werking te stellen, moest de veiligheidspen uit de bom getrokken worden. Maar die pen zat 
zo vast, dat Bakker hem er met zijn tanden uit moest trekken. Op dat moment zagen de twee 
saboteurs politieman Schalk aankomen. Ze vertrouwden hem niet. Willem had een pistool bij 
zich en fluisterde: ‘Als hij binnenkomt, schiet ik.’ Bakker staarde naar de naderende politieman. 
Het zweet brak hem uit. ‘Ga voorbij,’ dacht hij vurig. En Schalk ging voorbij.

De bommen ontploften rond één uur in de nacht, na elkaar, binnen een kwartier. Gerrit 
Bakker lag al veilig in bed en luisterde. Ook Hendrikse lag te luisteren. Een uur later fluisterde 
zijn vrouw: ‘Ik hoor wat in de tuin.’ Er werd zacht geklopt. Het waren de Amsterdamse jongens. 
De Amstelveense gastgezinnen waren na de explosies bang geworden en hadden hun deuren 
gesloten gehouden. Toen nestelden de jongens zich maar in de fauteuils in Hendrikse’s huiska-
mer. Eén van hen werd een week later op het Damrak aangehouden, gefouilleerd – waarbij een 
wapen werd gevonden – en doodgeschoten.

Ook mr. Boelens had in het complot gezeten. Omdat hij wist dat er ontploffingen zouden 
plaatsvinden en hij dicht bij de bunkers woonde, had hij ’s nachts de ramen van zijn huis op 
een kier gezet. De volgende dag liet een Duitse officier zijn blik glijden over dat ene huis waar 
de ramen niet gebroken waren. Boelens kon zich wel voor de kop slaan. Maar de Duitser dacht 
blijkbaar nèt niet diep genoeg na, en ging verder.

De Zenith-garage
De Amsterdamse sabotagegroep Frans Oost had opdracht gekregen om auto’s en garages van de 
Wehrmacht onschadelijk te maken. Het kwam de groep ter ore dat de Zenith-garage in Amstel-
veen – vlak bij de Incassobank – een vitale plaats had in het vervoersapparaat van de Duitsers. 
Rondom de garage waren ook alle privé-garages van Randwijck gevorderd. Het stond er vol 
Duitse wagens. Omdat het onmogelijk was de goed bewaakte en altijd bezette garage binnen 
te komen, maakte de groep gebruik van een list om de garage te vernielen. Een koerierster ging 
een praatje maken met een bewaker en wist een afspraakje met hem te maken. Op zaterdag 17 
maart stapte zij tegen twaalven met een koffer naar de garage. In de koffer zat een zware bom 
met een tijdpencil van 21/2 uur. De knokploeg volgde haar op afstand. De garagedeuren waren 
gesloten. Ze moest bellen. De bewaker kwam aan de deur en liet haar niet binnen. Ze stonden 
een hele tijd te praten. Terwijl het tijdpencil werkte! En daar kwam ze terug. Ze moest om twee 
uur nog maar eens terugkomen. Pijlsnel haalden de mannen het tijdpencil uit de lading. Twee 
uur wachtten ze: het leek een eeuw. Toen nam de koerierster haar koffer weer op, ging naar de 
garage en werd binnengelaten. Ze bleef zo lang binnen dat haar vrienden het haast niet konden 
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harden, maar eindelijk kwam ze weer naar buiten, zonder koffer. Ze had een afspraak voor zes 
uur gemaakt en vroeg of ze haar koffertje zo lang mocht laten staan. De Duitser had achter 
haar de garage gesloten om naar zijn kantoortje te gaan. Op dat moment waren in de garage 
een autobus, een vrachtwagen, vijf luxe auto’s en 7 motoren. De knokploeg fietste terug naar 
de stad. Toen ze daar ongeveer waren, hoorden ze een zware dreun achter zich. Later bleek dat 
zelfs al het gereedschap in de garage in poeier was. (Naar een bij het riOd aanwezig verslag.)

Hijskranen en ‘pillenboxen’ bij de tankgracht en munitieschip
Het was nu ook tijd om de hijskranen en de zeshoekige ‘pillendozen’ – de bewakingsbunkertjes 
– bij de tankgracht in de Bovenkerkerpolder op te blazen. Het was ‘Stoker’ die op last van de 
Amsterdamse knokploeg in een van de bunkertjes een kneedbom legde. Wie het andere voor 
zijn rekening nam is niet bekend. Ook de hijskranen stonden ’s morgens vroeg in lichterlaaie. 
Op een of andere manier maakte dit nog meer indruk op de bevolking dan het vernielen van 
de grote bunkers in Amstelveen Noord.

Het munitieschip lag voor anker in de Amstel aan de kade voor de springstoffenfabriek. De 
lading was in feite geen munitie maar cellulose, een grondstof voor de aanmaak van springladin-
gen, die bij het naderen van de eindstrijd in beslag was genomen voor vervoer naar Duitsland. 
De boekhouder van de fabriek, Postema, hielp Bs’er Udo bij het aanbrengen van de kneedbom. 
Na de ontploffing was het schip lekgeslagen, maar helaas kon het worden hersteld en vertrok 
alleen wat later, gevolgd door nog een aantal schepen.

Dreigende represailles
De Duitsers waren woedend. Hoge sd-autoriteiten bemoeiden zich met de affaire van de vijf 
grote bunkers en lieten Westendorff weer eens arresteren; die natuurlijk óók woedend was, en 
wel naar twee zijden. Uiteindelijk hielden ze hem niet vast maar eisten een lijst met namen van 
tien anti-Duitse burgers die als gijzelaars zouden worden opgepakt. iedereen wist wat dat door-
gaans betekende: de dood. De officier van de Feldgendarmerie had er niet zo’n moeite mee: ‘U 
wijst tien felle anti’s aan, dan bent u gelijk van die kerels af!’ Westendorff antwoordde waardig: 
‘Ik heb mijn gemeente zo goed opgevoed, dat ik met de beste wil geen tien anti’s kan vinden!’ 
Wat natuurlijk gelogen was. Maar op een of andere manier was die lijst al voorhanden, want 
Westendorff had hem op zijn bureau liggen toen hij Hendrikse bij zich riep.

‘En nóú moet het allemaal afgelopen zijn!’ bulderde hij, toen zijn recalcitrante ambtenaar 
binnenkwam, ‘u staat nota bene op een lijst van de Duitsers om gefusilleerd te worden!’ Hij liet 
de lijst zien. Hendrikse schrok verschrikkelijk, want hij stond bovenaan. Ook ds. Van Kuiken 
genoot de eer om bij de anti’s te horen. Hendrikse slikte en zei: ‘Als burgemeester mag u daar 
niet aan meewerken, u moet opkomen voor uw burgers.’

Westendorff dacht na. ‘... Kunt u aan twee kruiken jenever komen?’ Wis en waarachtig kon 
Hendrikse dat, al wist hij nog niet hoe. Maar na een dag gespannen zoeken had hij twee kruiken 
op de kop getikt, voor ƒ 140,- per stuk. Zelf voegde Westendorff daar nog twee kruiken bij, met 
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drie kisten sigaren van ƒ 300,- per kist, om er mee op stap te gaan voor – wat hij noemde – een 
ernstige bespreking.

Maar toen vlogen de pillendozen en hijskranen in de lucht. Dat was een heel slechte zaak; 
nu zou er wel iets heel bijzonders moeten gebeuren om de Duitse woede nog eens te kunnen 
beteugelen. Die morgen trof distributiechef Van Damme Westendorff hoofdschuddend en 
handenwringend aan in zijn kamer. ‘Het is me toch wat,’ riep hij, ‘wie heeft dát nou weer ge-
daan! Ik moet voorkomen dat ze die gijzelaars pakken!’ En toen trok hij zijn bureaulade open 
en liet Van Damme niet zonder trots de jenever en de sigaren zien waarmee hij de Duitsers 
hoopte om te kopen.

Ze meldden zich met z’n drieën, Hauptmann Lasche en twee andere officieren. De tien 
gijzelaars zouden veroordeeld worden, de gemeente zou ƒ 25.000,- boete moeten betalen en op 
iedere 200 meter zou een burger langs de tankgracht moeten wachtlopen. Buiten het raadhuis 
ging ook nog het gerucht dat alle huizen aan de Handweg zouden worden opgeblazen.

Het enige wat Westendorff nog in het geweer kon brengen – behalve de inhoud van zijn 
bureaula – was een verzinsel. Hij vijzelde zich op tot grote woede en beweerde dat dronken 
Duitse soldaten die nacht zelf hun eigen pillenboxen hadden vernield. Hij had het zelf gezien. 
Dat was gevaarlijk, want wat deed hij ’s nachts dan buiten? Maar intussen had hij kapitein 
Busser al opdracht gegeven het politierapport zodanig op te stellen dat alleen de Duitsers zelf 
verantwoordelijk konden zijn voor de explosie. Busser – altijd blij met een duidelijk bevel – had 
dat al in orde gemaakt.

Er volgde een langdurige bespreking, waarbij de bureaula openging. Lasche was geen onge-
schikte vent en Westendorff kon het goed met hem vinden. Na lange tijd en in een spirituele 
stemming kwamen de Duitsers zo ver dat ze de lijst met gijzelaars verscheurden. Er zijn verschil-
lende lezingen van dit verhaal; het behoort tot de anecdotes uit die jaren van het gemeentehuis. 
Misschien ligt de waarheid iets bezijden, maar over de kern is een aantal mensen het eens: 
Westendorff kocht de gijzelaars af!

Er bleef wel de boete van ƒ 25.000,-. Westendorff zond gemeenteontvanger Konijnenburg 
en zijn medewerker Niek van Vegten naar Den Haag om het geld te halen. Het moest per fiets 
gebeuren, ander vervoer was er niet. ’s Morgens na vijven vertrokken de beide mannen. Het 
was nog donker. Fietsend door de uitgestrekte polders zagen ze in het westen boven Den Haag 
de vurige kolom van een v-2 oprijzen. Reden ze daar niet op hun fietsen door de meest absurde 
tijd die de wereld ooit gekend had?

Ze moesten zich melden bij de Bank van Nederlandse Gemeenten en laadden daar het geld 
in hun fietstassen: de enorme som van ƒ 100.000,- volgens hun herinnering, misschien wel 
inclusief een reserve voor volgende gijzelingen.

Over een represaille voor de vernieling van het binnenste van de Zenith-garage is niets bekend. 
Misschien hielden de Duitsers dat letterlijk binnenskamers. De verliefde bewaker zal echt niet 
verteld hebben dat hij een onbekende koffer in huis had gehaald en verder moet de explosie een 
onverklaarbaar ongeluk zijn geweest.
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Maar Westendorff moet het wel geweten hebben. Diezelfde zaterdag, 17 maart, wendde hij 
zich ’s avonds tot de pastoors en predikanten met het dringend verzoek de mensen van hun 
gemeenten op te roepen tot onthouding van geweld. Zowel in de Annakerk als in de Dorpskerk 
en de twee gereformeerde kerken werd zijn waarschuwing de volgende dag van de kansel af 
voorgelezen. Na het weekeinde schreef Westendorff een brief aan alle andere geestelijken over 
de gevaarlijke situatie waarin Nieuwer-Amstel zich bevond. Hij stak zijn eigen rol niet onder 
stoelen of banken: ‘Beide keren heb ik weten te bereiken dat represailles achterwege bleven, 
maar bij herhaling van sabotagedaden zullen tegenmaatregelen niet meer afgewend kunnen 
worden. En,’ ging hij verder: ‘Ik dank God, die mij wijsheid gaf en mij het juiste woord deed 
vinden, waardoor ernstige gevolgen voor de gemeente achterwege bleven.’ Op de kopie van de 
brief in het ambtelijk dossier stond naast deze tekst smalend geschreven ‘Der kleine Führer’. 
Want ook de Führer riep nogal eens zijn speciale versie van de Almachtige aan. Toch moet men 
er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als er een andere nsB-burgemeester in die voorkamer 
op het raadhuis domicilie had gekozen ...

Neerduikende jagers
De Britse jagertjes deden actief mee met het onschadelijk maken van Duits materiaal vanuit 
de lucht. In maart 1945 kwamen drie Duitse wagens de damwand ophalen die was gebruikt bij 
het graven van de tankgracht. Het spul lag klaar bij de Ouderkerkerlaan, ter hoogte van het 
Groene Laantje bij boerderij Verhoef. Het liep tegen het middaguur. Jaap Verhoef stond in het 
land en zag een jagertje aanvliegen en neerduiken op het konvooi. Een kort geknetter, en het 
jagertje gierde weer omhoog. Maar het kwam terug, en nog een keer. Aan de Ouderkerkerlaan 
zaten de mensen verstijfd in hun huizen. Op het terrein van de springstoffenfabriek raakten de 
werknemers in paniek. ‘Het was ook angstig, want wij wisten niet dat de geallieerden ervan op 
de hoogte waren dat wij niet voor de Duitsers werkten.’ [73] Maar de jagers bestookten alleen 
maar de schepen met cellulose voor de wal. Van het konvooi vrachtwagens stond één auto in 
brand, de andere waren zwaar beschadigd en er waren doden. De volstrekt nutteloze tocht van 
de damwand naar een ander wanhopig verdedigingswerk was gestopt. Een aantal inslagen in 
huizen aan de Ouderkerkerlaan had gelukkig geen mensen geraakt.

Was het dezelfde jager die op de Van Sonweg neerdook? Jan Touwen was bezig op de spoorbaan 
bij station Amstelveen. Via de centrale keuken had hij opdracht gekregen om de veldkeuken 
van de uit de ulO-school vertrokken bezetters naar de Levantkade in Amsterdam te brengen. 
Over de Van Sonweg naderde een luxe wagen. Twee Britse jagers kwamen laag over de weg 
aanvliegen. Zag de bestuurder van de auto het niet? Hij was nu onder het viaduct, reed verder 
... En toen was er geen redden meer aan. Een fel geknetter, de auto stond met een schok stil ... 
Jan Touwen daalde van de dijk af en zag wat hij zag. Het waren vluchtende nsB’ers geweest die 
aan de schaamte van de nederlaag hadden willen ontkomen en in de fuik van de dood waren 
gereden. Twee doden, twee gewonden. Jan Touwen was geoefend in dit soort dingen en zorgde 
met zijn vader dat alles netjes in orde kwam.
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En wat gebeurde er met de houten mijnenveger, die bij de scheepswerf de Amstel voor de 
bezetters moest worden gebouwd? Jaren achtereen werkten de timmerlui er zo traag aan als zij 
konden. De mijnenveger kwam nooit af en overleefde de oorlog nog vóór hij was gedoopt ...

Ingetrokken missie naar de Wieringermeer
De Bs van Nieuwer-Amstel was in het voorjaar van 1945 goed geoefend en gevechtsklaar. Niet 
alle wapenen waren teruggebracht naar Amsterdam. Eind maart kwam in het diepst geheim de 
opdracht binnen dat een sectie van 20 man ingezet moest worden in de Wieringermeerpolder. 
Daar zouden groepen worden gevormd voor de aanval op Duitse doelen. Groenteman Stolk 
kreeg het bericht van Anton Verburg. In de nacht van Goede Vrijdag op zaterdag kwam de 
waarschuwing binnen dat het vertrek was vastgesteld op de volgende nacht. Stolk fietste langs 
de vijf leden van zijn eigen groepje om te vertellen dat ze zich gereed moesten houden.

De nacht van 31 maart op 1 april 1945 – Paasnacht. Iedereen zat klaar in het donker van zijn 
huis, in een Paaswake waarin dood en verrijzenis zich voordeden als een nabije werkelijkheid. 
Uur na uur verstreek, maar het uiteindelijk bevel om te vertrekken kwam niet. Op Eerste Paasdag 
hoorden de mannen dat de Duitsers hadden gedreigd de Wieringermeerpolder onder water te 
zetten, en in dat geval zouden ze daar als ratten in de val hebben gezeten. Later zou blijken dat 
de Noordhollandse Bs het plan had gehad om zich meester te maken van het sluizencomplex bij 
Den Oever, als ze daarbij steun van gedropte geallieerde luchtlandingstroepen zouden krijgen. 
Maar de Duitsers hadden ook al gezien hoe gemakkelijk troepen in de polder gedropt zouden 
kunnen worden. Op 17 april vernielde de Wehrmacht de IJsselmeerdijk. De hele polder kwam 
onder vier meter hoog water te staan. Bewoners en onderduikers moesten evacueren. Bij de 
uitgangen van de polder werden veel onderduikers en tientallen verzetsmensen gepakt; 29 illegale 
werkers werden doodgeschoten. Dit lot zou waarschijnlijk ook de Amstelveense groep hebben 
getroffen als ze niet bijtijds waren gewaarschuwd. Het enige merkwaardige is, dat het bericht 
op 1 april al in Amstelveen binnen was, weken vóór de inundatie. Maar de verklaring hierover 
hebben wij in het kader van dit boek niet kunnen achterhalen.

Spelen voor het aangezicht des Heeren
Dominee Jelle van Kuiken noemde zijn bezigheden als predikant wel eens ‘spelen voor het aan-
gezicht des Heeren’. Zo zou hij ook later zijn op schrift gestelde levensgeschiedenis noemen. In 
het verzet voelde hij zich ook dikwijls deelnemer aan een spel, zeker bij een gebeurtenis in april 
1945. De zaak waarom het ging was ernstig genoeg: begin april waren er besprekingen begonnen 
tussen Seyss-Inquart en de Vertrouwensmannen uit het Nederlands verzet over een capitulatie 
door de bezetters van het geïsoleerde westen van Nederland. Deze besprekingen werden in het 
diepste geheim gevoerd. Hoe kwam het dan dat er in Uithoorn een aantal verzetsmensen bij-
eenkwam om mededelingen te ontvangen over de inhoud van deze besprekingen? Van Kuiken 
werd uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Om welke reden hij, en bijvoorbeeld niet Piet 
de Winter, is niet bekend. Misschien lag er een contactlijn via de kerk. In elk geval vertrok Van 
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Kuiken, mèt een huisgenote die in Uithoorn een bezoek ging afleggen. Op de verzetsbijeenkomst 
hoorden de aanwezigen de voorwaarden waaronder de strijdende partijen tot een beëindiging 
van de gewelddadigheden in het westen van Nederland wensten te komen. Moesten die voor-
waarden bekend raken bij de plaatselijke ondergrondse?

Het werd laat, die avond in Uithoorn; ver na spertijd. ‘Hoe komen wij weer thuis,’ vroeg Van 
Kuiken zich af. Hij informeerde voorzichtig of er misschien een Rode-Kruiswagen beschikbaar 
was. En die was er. Zo gebeurde het dat de dominee zich uitstrekte op de brancard in de auto, 
een deken over zich heenkreeg en de rol aannam van een zieke. Zijn huisgenote – van haar adres 
gehaald en enigszins omgekleed tot verpleegster – boog zich in een bezorgde houding over de 
patiënt. En zo werden ze over de Bovenkerkerweg naar Amstelveen teruggebracht. Spel – op-
gedrongen door de omstandigheden, maar blijkbaar in ieder mens op te roepen als het theater 
van de dag het vraagt.

Wachten op het uur ‘u’
Eind april 1945. Het begon te spannen. Op 11 april waren de Canadezen de IJssel overgestoken en 
hadden de Veluwe bevrijd. Maar de opmars stokte bij Amersfoort. De Waterlinie werd door de 
Wehrmacht drassig gezet, wat betekende dat de Duitsers niet van plan waren zich over te geven. 
Op 19 april kwam er een dringend bericht binnen van het Evacuatie-Bureau Noord-Holland 
te Alkmaar: gezien de ervaringen met de Wieringermeerpolder moest elke gemeente zorgen 
voor een goed werkend waarschuwingssysteem bij plotselinge inundatie. Met spoed moesten 
voorraden naar de hoogst gelegen plaatsen worden gebracht en de boeren moesten geïnstrueerd 
worden over de plaatsen waarheen het vee moest worden gedreven. Op 22 april riep Westen-
dorff omringende gemeenten op voor een georganiseerd overleg. Voorbereidingen werden in 
Nieuwer-Amstel al getroffen. Terwijl men wist dat bij de Grebbelinie weer hard gevochten werd. 
Maar nu waren het de Duitsers die de Linie verdedigden.

Alle partijen hielden zich klaar voor de slag om Amsterdam. Een aantal Amstelveense Bs’ers 
trok naar de Karperweg in Amsterdam en voegde zich bij de knokploeg van de Amsterdammer 
Verhagen in de verlaten transformatorenfabriek. Gezamenlijk zouden zij het gedeelte van de 
Ringdijk tussen de Parnassusweg en de Haarlemmermeerspoorlijn aanvallen, vanaf verschil-
lende punten. Daarvoor hadden ze mitrailleurs opgesteld onder de roosters tegen de huizen 
van het Stadionplein.

Nu werd het wachten op het uur ‘U’. Iedereen leek de adem in te houden. Niemand wist 
wat er ècht gebeuren zou. En dan was er die verlammende honger. Het was wachten; wachten 
en hopen. Alle mensen keken elkaar aan met dezelfde vraag in de ogen.
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VREDESDUIVEN

Haspels
In het voorjaar begon burgemeester Haspels regelmatiger naar Amstelveen te komen, om in 
zijn huis aan de Mr. Bardeslaan met een paar betrouwbare ambtenaren en vroegere raadsleden 
een noodgemeenteraad voor te bereiden. Deze zou onmiddellijk bij de bevrijding in werking 
kunnen treden.

De rest van het gezin Haspels moest zich in die tijd muisstil houden om niet de aandacht te 
vestigen op het huis dat inwendig vol activiteiten was. Haspels praatte nogal eens met zijn zoon 
Kees over zijn ideeën voor de toekomst. Hij wilde niet terug naar de oude structuren, maar in 
de nieuwe gemeenteraad een goede dwarsdoorsnee van de hele bevolking terugvinden, ook en 
vooral van jonge mensen van alle politieke kleuren.

Vanuit Londen werd een commissaris van de koningin voor Noord-Holland benoemd: baron De 
Vos van Steenwijck. Hij riep Haspels en waarschijnlijk meerdere burgemeesters uit de provincie op 
om naar Haarlem te komen voor een bespreking. Haspels ging, op de fiets en zoals altijd vermomd.

Westendorff
Westendorff moest begrijpen dat zijn merkwaardige rol bijna was uitgespeeld. Zag toch ook 
hij uit naar de bevrijding? In maart schreef hij aan distributiechef Van Damme bij de geboorte 
van diens kind: ‘Laten we hopen dat het een vredesduifje wordt!’

Van de Amstelveense nsB’ers is uit die maanden amper meer iets bekend. Een deel was weg-
getrokken om ergens anoniem te leven, een enkeling bleef zijn stand ophouden en schilderde 
nog eens een sporadisch hakenkruis op een vijandige stoep. Maar de meesten leken verstomd. 
Trouwens – iederéén verstilde. De vrede leek zó dichtbij, maar de spanning werd haast te groot 
om te dragen, voor vriend en vijand elk op een eigen manier.

Het verkeerde paard
Gemeentesecretaris Van Siks kwam niet meer terug op het raadhuis. Op 18 maart schreef Wes-
tendorff hem een brief met het verzoek om weer aan het werk te gaan, maar Van Siks had er geen 
zin meer in. In zijn pogingen om tussen de partijen door te laveren – de een te dienen zonder 
de ander af te vallen – was hij beklemd geraakt. Zijn positie was ook niet eenvoudig geweest.

Op 1 maart schorste Westendorff Haas voor drie maanden wegens grove verwaarlozing van zijn 
taak. Haas had op het verkeerde paard gewed en verdween in het gat dat hij zelf gegraven had.
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WAT JIJ GELEDEN HEBT WEET IK NIET

Mijn lieve man
De ademloosheid die de mensen die laatste oorlogsmaanden beving, hield vooral de Joden 
in zichzelf gevangen. De meesten hadden al zo lang niets meer van hun familie of hun eigen 
gezinsleden gehoord, dat ze haast niet durfden denken aan hun lot.

Begin juni 1942 was de Joodse verzetsman Bob Neter meegevoerd door de sd. Zijn vrouw 
Greten had nooit meer een teken van hem ontvangen, maar wachtte op de bevrijding om hem 
weer te kunnen ontvangen in hun huis aan het Jan Tooropplantsoen. Haar dagboeknotities 
mogen op deze plaats de spanning en eenzaamheid weergeven waarin zoveel achterblijvenden 
in die dagen leefden:

Pasen 1945 (begin april)

Mijn lieve man – wat jij geleden hebt weet ik niet, als het koud was, voelde ik het met jou – als ik 
een gevangene zag, zag ik jou – langs de Weteringschans en de Amstelveenseweg was altijd een zware 
weg – nu wordt ons gemeenzaam lot beslist en begin ik nog eens ons huis en bestaan op te bouwen en 
het zal feestelijk worden en voor jou altijd open staan. Hoe moeilijk is het, om zo met je te praten en 
de twijfel en angst die maar heel dicht onder dit optimisme schuilen, te bedwingen ...

26 april 1945
... nu ben ik gisteren in de stad geweest – er was iets van een grote saamhorigheid – we weten nu wel 
dat de Amerikanen niet verder dan de Grebbelinie zullen komen, de Russen vechten in de straten 
van Berlijn – hoe lang nog hier met de honger en het water moeten stand houden! – en toch is er een 
grote vriendelijkheid en rust bij de mensen – misschien was het in de kampen ook zo, en hebben zij 
jullie niet tot beesten kunnen degraderen.
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ALLES RAAKT OP

Dagboek
L.: 1 maart: We kregen de zending van het Zweedse Rode Kruis. Per persoon een wittebrood en 125 
gram boter en voor de kinderen gort. ’t Was enig. Sinds begin september hadden we geen boter meer 
gehad. En je weet niet wat je proeft als je weer witbrood krijgt. Vader is humeurig en heeft last van 
zijn rug. De dokter beweert dat het is doordat hij te weinig vet krijgt. Wat zou ik toch verschrikkelijk 
graag wat van jou horen. Het duurt zo ontzettend lang en we zijn zo aan het einde toe. 5 maart: Het 
is bar koud en het hout bijna op. Ik vrees dat ook de groene boekenkast eraan zal moeten geloven. 23 
maart: Moeder ziet er bar slecht uit. Ik kan er haast niet meer tegenop. 25 maart: ’t Sterftecijfer in 
Amsterdam stijgt onrustbarend en de lijken kunnen niet meer geborgen worden. Maar zo heel lang 
zal het nu toch niet meer duren.

P.: 1 april: Ik moest bij de tandarts 1 kg hout meenemen om mijn gebit te laten maken. 5 april: 
Vader is vanmorgen een half mud aardappels gaan ophalen, anderhalf uur lopen met een handkar, 
wie had dat ooit gedacht. Zoëven gaat er een begrafenis voorbij op een kolenwagen.

L.: 6 april: Ik had een galsteenaanval maar wat ik moet hebben is er niet. ‘k Kan haast niet 
schrijven van de kou. ‘k Kocht vanochtend een stuk toiletzeep voor ƒ 40,-. Maar ik had me in geen 
weken behoorlijk kunnen wassen. 10 april: We krijgen nog maar 600 gram brood. Gevoegd bij 1 kg 
aardappels en ‘n ons kaas per veertien dagen is dat ons hele rantsoen. 13 april: We kregen tarwe, aard-
appels en rogge van de kerk en selderie van de illegale beweging. 15 april: De krant verschijnt niet meer 
want er is nu absoluut geen electriciteit meer. 22 april: Het weer is slecht, koud en stormachtig. We 
vergaan van de kou. 27 april: De nood wordt steeds nijpender. Hoogstwaarschijnlijk krijgen we na 
5 mei helemaal geen bonnen meer aangewezen. De mensen worden al moedelozer. Vader en moeder 
zijn niet in orde. Darmkwesties. 30 april: In Den Haag, Rotterdam en Leiden is gisteren door 250 
vliegtuigen 6000 ton voedsel afgeworpen.

Een visioen op tafel
Het Zweedse sneeuwwitte wittebrood en de gouden margarine stonden als een visioen op de 
feestelijk gedekte tafel. Zoiets moois had je in lange jaren niet gezien en je kreeg tranen in je 
ogen van wat je proefde als je het at. Wat een hoopvol begin van de maand maart! – vooral nu de 
centrale keuken wegens gebrek aan voedsel gesloten was. In de gezinnen kreeg ieder zijn eigen 
portie van het Zweedse brood, want dit eten was een volstrekt particuliere zaak, en ieder bracht 
zijn eigen ritme aan in het consumeren dat een element van celebreren kreeg. ‘Geef ons heden 
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ons dagelijks brood ...’ De vertrouwde bede was niet zo gewoon meer en het woord ‘dagelijks’ 
had een wrange klank, want binnen een paar dagen was het visioen geslonken tot de sneetjes 
die de moeders meestal uit hun mond hadden gespaard voor een laatste tractatie.

Juist in deze maanden vol hoop op bevrijding was de honger op zijn hevigst. Daarom was de 
hoop gekoppeld aan wanhoop: als de bevrijding niet snel kwam, kwam de dood. In Amsterdam 
stierven de mensen op straat. Nog een paar weken en al het voedsel in het westen zou op zijn. 
In de eerste vier maanden van 1945 waren er op Zorgvlied al even veel begrafenissen als in 1940 
in het hele jaar. De mensen die bezigheden hadden, deden hun werk met spaarzame gebaren, 
om geen energie te verspillen. Het lichaamsgewicht van velen daalde tot ver onder de honderd 
pond. Omdat de meeste mannen niet meer werkten en de kinderen niet naar school gingen, 
bleven de gezinnen sinds het diepst van de hongerwinter lang in bed. Dat was warmer en minder 
vermoeiend. Bijna niemand had nog dichte schoenen, de kleren waren dun geworden.

In Amstelveen was de voedselsituatie per gezin nogal verschillend, maar het was duidelijk 
dat op de lange duur iedereen betrokken zou worden in de hongersnood. De wonderbaarlijke 
interkerkelijke voedselorganisatie deed het onmogelijke, maar toen in april het noorden en oosten 
van het land werden bevrijd, konden geen verre voedseltochten meer ondernomen worden. Nu 
kon alleen nog maar gewacht en gehoopt worden op een spoedige bevrijding.

De centrale keuken
Het sluiten van de Amstelveense centrale keuken, eind februari, werd door de mensen ervaren 
als het ingaan van een dieper stadium van de honger. Westendorff zat er ontzettend mee. Hij 
riep Hendrikse bij zich, zijn betrouwbare vijand, om hem te polsen over een nieuwe opzet van 
de keuken.

‘... En wilt ú dan de leiding nemen?’ vroeg de burgemeester.
‘Ik heb al vijanden genoeg!’ riep Hendrikse geschrokken.
Maar hij zocht een tussenoplossing en ging praten met zijn buurman C. van der Lende, de 

secretaris van het nvv. Samen bezochten ze daarna nog enkele particulieren. Dit clubje vervoegde 
zich bij Westendorff met een paar voorwaarden: het eerdere personeel van de keuken moest 
worden ontslagen; nieuw personeel moest door het bestuur – dat bestond uit henzelf – worden 
aangesteld. Geen ambtenaar mocht meer profiteren van de keuken en Westendorff mocht zich 
er niet meer mee bemoeien. Deze laatste voorwaarde kon men uiteraard wel vergeten, maar 
niettemin werd S. J. graaf van Limburg Stirum de gemeentelijke vertegenwoordiger in het 
bestuur. De heer J. Krelage – wiens eigen villa was gevorderd als mess voor de Duitse officieren 
– werd directeur van de keuken.

Het nieuwe bestuur ging voortvarend aan het werk. ‘Tòen heb ik vijanden gekregen!’ [8] 
Hendrikse had dat goed aangevoeld. Want het was afgelopen met extra bonloze hapjes voor een 
aantal ambtenaren. Bij Van Limburg Stirum werd door een deputatie nog wel aangedrongen 
op extra eten voor het gemeentepersoneel, maar men kreeg in de bestuursvergadering van 20 
maart geen voet aan de grond. Hendrikse was op deze vergadering zelf niet aanwezig, noch op 
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andere gemeentelijke vergaderingen. Hij was ziek gemeld. Misschien was hij niet echt ziek, 
maar wèl hing de dood hem boven het hoofd. Hij stond in die dagen immers bovenaan de lijst 
van gedoodverfde gijzelaars! In die bizarre omstandigheid had hij met Westendorff nog over de 
centrale keuken nieuwe stijl onderhandeld! Hendrikse leefde al jarenlang op een vulkaan en hield 
rekening met de gedachte dat hij gefusilleerd kon worden. Acht maanden lang al sliep hij ’s nachts 
nauwelijks thuis, om aan een nachtelijke overval te ontkomen. Zijn revolver hield hij onder zijn 
hoofdkussen, met de bedoeling deze leeg te schieten op zijn overvallers; op één kogel na en die 
was voor hemzelf. Want hij was bang om tijdens martelingen gedreven te worden tot verraad.

Op 19 maart – een dag na de kanselboodschap op verzoek van Westendorff tegen de sabotage! 
– startte de nieuwe centrale keuken. Wat er plotseling nog aanwezig bleek te zijn aan voedsel in 
het uitgewrongen land was eigenlijk onbegrijpelijk. De directeur van het slachthuis, Bergema, 
liet zoveel mogelijk noodslachtingen verrichten, waarvan het vlees naar de keuken ging. Overal 
vandaan, via boerenfamilie, liet men kool en bonen, zelfs aardappels aanrukken.

Er was niet genoeg voor iedereen; in aanmerking kwamen de leeftijdsgroepen onder 16 en 
boven 65 jaar, èn de zieken. In april werden de leeftijden 20 respectievelijk 60 jaar. Wie geen 
brandstof meer had, mocht ook eten van de keuken betrekken, maar de situatie werd dan eerst 
door een commissie gecontroleerd. Daartoe werd de gemeente in vijf wijken verdeeld, elk met 
een voorzitter en een aantal sociale werkers van alle gezindten. Zo bleef de keuken van Amstel-
veen een particuliere zaak, net als de evacuatie-commissie. Een speciale inkoper werd aangesteld 
om overal voedsel vandaan te slepen, legaal of illegaal. De commissie hield streng toezicht op 
de voorraad. Een enkele geconstateerde diefstal door het personeel werd zwaar gestraft. Op 1 
april waren er 51 mannen en 36 aardappelschilsters in dienst van de keuken, wat een indruk 
mag geven van de omvang van het bedrijf. Er waren uitreikpunten in de wijken. Per handkar 
werden de gamellen naar Bovenkerk, Nes en de Amstelzijde gebracht; geen licht karwei. Een 
weekkaart kostte ƒ 1,40 per persoon, voor porties van een halve liter per dag. De commissie 
was zo creatief te denken aan de aankoop van smaakmakers, zoals selderiepoeder. En het eten 
werd zó smakelijk dat een Amsterdamse nsB-wethouder bij Westendorff verhaal kwam halen. 
Maar daar was hij mee aan het verkeerde adres: ‘Westendorff smeet hem gewoon de deur uit; 
prachtig was dat!’ [8]

Hoe lang zou deze gunstige situatie nog kunnen duren? Eind april moest men pastinaken in 
het eten gaan verwerken: wilde witte wortelen, bestemd voor het vee. Op 24 april werden de 
Amsterdamse centrale keukens gesloten wegens het totaal uitvallen van de stroom. In Amstel-
veen was er toen tenminste nog turf om te stoken. En er was ook nog voedsel. Maar niet voor 
de groep tussen 20 en 60 jaar. En niet voor lang.

Iedereen maakt hetzelfde mee
Het vertrek van de directeur van gemeentewerken werd niet betreurd. Wethouder Van Limburg 
Stirum leidde als waarnemer de vergaderingen van de opzichters van de verschillende diensten. 
Die bijeenkomsten vonden onder de druk der omstandigheden twee maal per week plaats.
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Telkens vroeg het gemeentepersoneel aan Van Limburg Stirum om gemeentelijke turven, 
maar de centrale keuken en het noodziekenhuis gingen voor. Ook vroeg men veel verlof om 
voedsel en brandstof te gaan zoeken. Er werd gevochten om een plaatsje in de centrale keuken. 
Van normaal gemeentelijk werk was geen sprake meer. Op 2 maart plaatste Dirk de Graaf een 
wat mistroostige opmerking over de acht grondwerkers van het gas- en waterbedrijf: ‘Twee 
man rooien bomen, twee man werken in de centrale keuken, twee man zijn half capabel, twee 
man blijven over ...’

Dan sloegen ook de razzia’s toe. Bij geruchten van razzia’s verschenen de mannen uiteraard 
niet op hun werk. Op een morgen waren door de razzia’s twee man niet present. Opgepakt? 
Weggevoerd?

De vergaderingen van de opzichters hielden zich bezig met eigenaardige, tegendraadse zaken. 
Zo meldde opzichter Andrea op 6 maart: ‘De houtvoorziening loopt goed, er wordt gekapt 
aan de Middenweg.’ Noodgedwongen vernielde de gemeente haar eigen trots en glorie: het 
Amstelveense groen! Het heerlijke Zweedse brood was zo knapperig geworden dankzij bomen 
uit het Wandelpark, dat nu ook door de Wehrmacht was verlaten. Het hoofd van de plant-
soenendienst, Broerse, die in 1929 door de gemeente was aangetrokken voor de aanleg van het 
park, gaf nu aanwijzingen voor het kappen van de mooi opgerezen bomen. Dag na dag werden 
de nog overgebleven statige bomenrijen langs de Amstel en de polderwegen korter. Aan de 
bakkers werd 74.805 kilo hout geleverd. Hout ging ook naar de klompenmaker. ’s Nachts rukte 
de bevolking uit om zich te voorzien van brandstof voor de noodkacheltjes, wat de gemeente 
ertoe bracht de nog resterende rijen bomen te laten bewaken. Maar er was nog ander hout, veel 
brandbaarder dan de natte, smeulende boomblokken: het hout uit de huizen. Uit een ruïne aan 
de Henegouwselaan, nog niet hersteld na de ramp met het Duitse toestel in 1941, werd zoveel 
weggesloopt dat het pand op instorten stond. En de mensen begonnen ook te slopen wat er in 
hun eigen huizen te missen was. Op een dag gaf de politie een sloopvergunning voor een brug 
aan een particulier, tot verontwaardiging van de gemeentelijke diensten: want dat hout had de 
gemeente zelf nodig. Uit het zwembad waren alle plankieren verdwenen. Maar voor het herstel 
kon de muziektent wel gebruikt worden. Zoeken naar de muziektent. Nergens meer te vinden. 
Allicht! Voor zekerheid haalde de gemeente toen maar alles wat er aan kostbaar gemeentelijk 
hout was naar binnen.

Onbevoegden begonnen turf te steken uit de Noorddammerweg, waardoor het wegdek 
kapot ging. Daar stak de gemeente een stokje voor, maar verder liet het polderbestuur het ver-
venen vlak langs de polderwegen oogluikend toe. Turf werd de voornaamste brandstof; ook de 
centrale keuken stookte er op. Er kwam een gemeentelijk plan om het westelijk bovenland te 
vervenen. Uit een te graven vijver, die later in het Jac. P. Thijssepark zou kunnen passen, konden 
vier miljoen turven gewonnen worden. De gemeente kon niet vrij beschikken over de eigen 
turf. Op 21 maart verstrekte de brandstoffencommissie Amstelland van het Rijkskolenbureau 
in Aalsmeer een vergunning voor de aflevering van 2 x 175.000 baggerturven door de gemeente 
aan de kolenboeren Celie en Lehman.
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Het houtkappen moest op een dag worden gestaakt, omdat er geen hoefijzers meer waren 
voor de paarden. Daarom sloeg men de ogen op naar nog bruikbare smeedijzeren hekken op 
Zorgvlied. Liep het paard, dat op 4 april weer boomstammen trok, op versmolten smeedkunst?

‘De glaspositie is hopeloos,’ constateerden de opzichters op 23 maart, nadat in Elsrijk hon-
derden ruiten waren vernield na de ramp door de vliegtuigbommen. Mondjesmaat ging het 
herstel daar voort. Glasschèrven waren er genoeg; men trof ze aan op de wegen, neergegooid door 
burgers om het rusteloos heen en weer trekkende Duitse leger te hinderen. Burgerlijke auto- of 
fietsbanden hadden geen hinder van de scherven: zelfs de gemeente had zijn dienstrijwielen 
voorzien van uit oude autobanden versneden massieve rubber banden.

Op een of andere manier reed er soms nog een vuilniswagen, maar op 11 april werd op last van 
Westendorff besloten, de motorkracht daarvan in te zetten voor de nooddrinkwatervoorziening. 
Het drinkwater was zo’n beetje de laatste openbare voorziening die overeind was gebleven, maar 

Aankondiging van de te 

verwachten voedseldropping. 

Het zou nog een week duren.
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er moest al bezuinigd worden. Het gas- en waterbedrijf ging op zoek naar oude wellen, en vond 
die. Er werd begonnen met het plaatsen van pompen. Een plan werd voorbereid om in geval van 
nood kaarten te verstrekken aan de ingezetenen voor de pompen waar zij water zouden moeten 
halen. Maar wat te doen bij inundatie? En waarheen zou het vee moeten worden geëvacueerd, 
nu het bovenland werd afgegraven? Alles raakte op, zelfs het land.

Het drukke gemarcheer van Duitse troepen en het onrustig vliegen in de lucht maakten de 
bevolking nerveus. Alles wat nog reed werd door de Duitsers links en rechts gevorderd. Vanaf 
20 april moest iedereen ’s avonds om zeven uur al binnen zijn. In de lengende avonden zaten de 
mensen rusteloos en gespannen binnen, wachtend, alsmaar wachtend. Waar bleven de geallieer-
den? ‘Als ze in Godsnaam maar gauw komen!’ schreef Jo Lodewijk wanhopig in haar dagboek. 
Omstreeks 25 april werd bekend dat het voedsel in het westen gewoon op was. Vanaf 5 mei zou 
de distributiedienst in Amsterdam zijn werk staken omdat er niets meer te distribueren was. 
Zelfs met veel geld kon je amper meer eten bemachtigen; een gouden ring was drie gekookte 
aardappels waard. Het eten was op, het hout was op, de bomen gesloopt, de kasten in huis en 
de schuttingen uit de tuin door de noodkachel gejaagd.

En elke dag was er die ademloosheid, dat vacuüm, waarin de solidariteit van slachtoffers-on-
der-elkaar groeide. Iedereen maakte hetzelfde mee, alle gedachten ware door hetzelfde vervuld. 
Als de bevrijding niet snel kwam, kwam er niets meer. Na 5 mei gaapte er een zwart gat. Toen deed 
een wonderlijk gerucht de ronde: er zou voedsel komen vanuit de lucht! Dat kon alleen maar een 
droom zijn; de Duitsers, die ons tot het laatste toe hadden gesard, zouden dat nooit toestaan!

Maar het was waar: op 29 april verschenen boven Rotterdam, Den Haag en Leiden honderden 
Engelse en Amerikaanse vliegtuigen en gooiden voedselpakketten af. Waarom niet op Schiphol 
bij Amsterdam? Pas op 30 april gaf Rijkscommissaris Seyss-Inquart toestemming voor nieuwe 
afwerpterreinen, waaronder ook Schiphol. Op 2 mei zou het gebeuren. Maar je geloofde zoiets 
pas als je het zag, je wilde geen verwachting koesteren voor niets. Toch waaide er door de ge-
spannen atmosfeer plotseling een vlaag wilde hoop!
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BEN JIJ DAARBIJ?

Dagboek
L.: 1 maart: Wat zou ik toch verschrikkelijk graag wat van je horen. Het duurt zo ontzettend lang 
en we zijn zo aan het einde toe. 12 maart: Er zijn weer tientallen mensen doodgeschoten en er is een 
aanslag gepleegd op Rauter. Gedurig zijn er razzia’s. ’t Is voor jonge mensen haast geen leven meer. 16 
maart: Geen tientallen maar honderden. 1 april: Het stormt hevig. We zullen wel geen bezoek krijgen. 
Wat zou ik toch graag weten waar je bent. Bij Jena of bij Regensburg? 6 april: Als ik toch maar wist 
waar je was. Je hoort van zoveel mensen die sterven van honger. Er wordt zo ongelooflijk veel geleden. 
10 april: Ze moeten nu voorbij Buchenwald zijn, maar je hoort zo weinig over die kampen. 15 april: 
Buchenwald bevrijd. Ben jij daarbij?

Todeskandidaten
De geheime onderhandelingen tussen bezetters en verzet verliepen traag. Er moest telkens wor-
den teruggekoppeld naar Londen en de Duitsers waren onbetrouwbaar in hun toezeggingen. 
Het verzet vroeg om het stoppen van de fusillering van verzetsmensen en andere burgers, maar 
telkens als er een Duitser bij een aanslag werd gedood of gewond, werd een huiveringwekkend 
aantal ‘Todeskandidaten’ bij wijze van represaille doodgeschoten. En toen op 17 april, ondanks 
de besprekingen, de Wieringermeer toch nog onder water werd gezet, vond de bezetter het nodig 
de 29 tevoorschijn komende verzetsmensen te fusilleren. Wat in Amsterdam en omgeving diepe 
indruk maakte, was het vermoorden van 36 gevangen verzetsmensen in het Weteringplantsoen. 
Maar de meeste doden vielen na een overval van het verzet op een Duitse wagen nabij de Woeste 
Hoeve op de Veluwe, op 7 maart. In die wagen zat toevallig de hoogste Duitse politiechef, Rauter. 
Rauter werd zwaar gewond en de represailles waren verschrikkelijk. Honderden Todeskandidaten 
werden uit hun cellen gehaald en gefusilleerd, overal in het nog bezette deel van Nederland.

Onze gegevens vermelden dat ook Hendrik W. Loddema tot de Todeskandidaten voor Rau-
ter behoorde, maar waarschijnlijk ging het in zijn geval om een andere wraakactie. Hendrik, 
op 15 januari gearresteerd bij het verdonkeremanen van een koe, werd op 5 april 1945 in Zeist 
gefusilleerd, met acht andere mensen. Loddema was 31 jaar oud toen hij stierf.

Ir. Harry Romp en zijn vrouw zaten gescheiden gevangen; hij in het Huis van Bewaring aan 
de Weteringschans en zij aan de Amstelveenseweg. Joan viel in die maanden tien pond af, niet 
veel, vond zijzelf. ‘Maar afgescheiden van de wereld ben je zo kwetsbaar voor emoties. Je hoort 
niets, je hebt geen verbintenis met de buitenwereld, het is net of je vergeten bent.’ [66]
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Op 9 april kreeg Joan eindelijk een briefje binnengesmokkeld van haar man. Hij leefde 
dus! Het zou nu niet lang meer duren. Op 20 april werden bijna alle gevangenen uit ‘de Am-
stelveenseweg’ vrijgelaten, maar Joan werd met enkele andere vrouwen naar Scheveningen 
overgebracht. ‘Zij hielden ons als gijzelaars en wilden met ons marchanderen tegenover het 
leven van Seyss-Inquart.’ [66]

Ze hoorde niets meer van Harry.
Dag in dag uit werd er over een mogelijke wapenstilstand onderhandeld. Op 12 en 13 april 

had het verzet nog enkele bunkertjes in Amsterdam opgeblazen. Was dat de aanleiding tot het 
nog eens doodschieten van twaalf Todeskandidaten? Op 14 april, een zaterdag, werden de twaalf 
uit ‘de Weteringschans’ gehaald en naar de beruchte doodsplek bij Rozenoord aan de Amstel 
gebracht. Harry Romp, die één van hen was, moet aan zijn vrouw hebben gedacht en aan het 
volstrekt zinloze van deze executie, toen hij stierf, met het licht van de bevrijding achter de 
horizon. Hij was 48 jaar oud.

Als ik maar wist waar je was
Mevrouw Pieron had de boekhandel die zij samen met haar man Christiaan (Kik) had gedreven, 
na zijn arrestatie zo goed mogelijk voortgezet, terwijl zij ook doorging met illegaal werk, zoals 
het bonnen verzorgen voor onderduikers. Maar in de hongerwinter was zij ziek geworden en 
had de winkel moeten sluiten. Bij haar nicht in Heemstede – de vrouw van Bert van Wijk die 
tegelijk met Kik was weggevoerd – wachtte zij de bevrijding af.

Kik Pieron had gevangen gezeten in Straubing. In april werden de gevangenen van Straubing 
in de richting van Dachau gedreven. Dagenlang moesten ze door regen en onweer trekken, 
op blote voeten. Daarbij liep Kik Pieron bloedvergiftiging op. Zij waren toen in de buurt van 
Freising. En toen kwamen de Amerikaanse bevrijders! Juist op tijd werd Pieron opgenomen 
in het rooms-katholieke ziekenhuis van Freising, waar hij herstelde van de vergiftiging. De 
afschuwelijke jaren van gevangenschap waren voorbij en hij had ze overleefd! Het wachten was 
alleen nog maar op transport naar Nederland, naar Amstelveen, naar de boekhandel en naar 
zijn vrouw met wie hij aan het begin van deze weg had gestaan!

‘Wat zou ik toch graag weten waar je was!’ schreef Jo Lodewijk-Poolman in haar dagboek. 
Naarmate de bevrijding naderde werd ze onrustiger over het lot van haar man. Ze had al zo lang 
geen enkel bericht meer gehad. ‘Ben je bij Jena? Of bij Regensburg? Buchenwald is bevrijd – 
ben je dáár soms bij?’

Tom Lodewijk was op 12 maart in een groep van 210 mensen uit het tuchthuis in Siegburg 
weggedreven. Lopend moesten ze de weg afleggen naar een ander tuchthuis in Rochenberg in 
Hessen/Nassau. Zes dagen strompelden zij door regen en natte sneeuw. Na aankomst stierven 
25 mannen aan uitputting en typhus.

Op 15 april kwamen officieren van de Amerikaanse stoottroepen in het tuchthuis vertellen 
dat de gevangenen vrij waren. Vanaf dat moment bestuurden drie ex-gevangenen het gebouw. 
Tom Lodewijk was één van hen. Op 30 april mochten de ex-gevangenen het tuchthuis verlaten. 



471

x.5 Ben JiJ daarBiJ?

Omdat het westen van Nederland nog niet bevrijd was, nam Lodewijk dienst bij het Military 
Government in Frankfurt, waar hij vooral als tolk werkte. De spanning om zijn vrouw was 
groot. Zo dicht bij Schiphol ... Als ze nog maar leefde!

Tineke Guilonard werd met de haar vertrouwde groep Nederlandse vrouwen van het ene naar 
het andere kamp voortgedreven. De homp brood die ze per dag kreeg at ze in één keer op, de dag 
verder doorbrengend in een hongerwaas. Om zich op de been te houden wisselden de vrouwen 
recepten uit met de meest verrukkelijke menu’s, vol gebakken paling, slagroom en sigaretten. 
Zo leerden ze ‘droog’ eten – een staaltje van haast onbegrijpelijke fantasie. Uiteindelijk kwamen 
ze terecht in de bijna totaal verwoeste Volkswagenfabrieken in Fallersleben. Daar was ook al een 
groep vrouwen uit Auschwitz aangekomen. Toen alle vrouwen samen in een kelder gedreven 
werden, brak er paniek uit. Want de Auschwitzvrouwen hadden de luchtroosters opgemerkt en 
verwachtten gas. Later werden ze dicht opeen in een afgesloten goederenwagon verder gevoerd. 
Toen waren het de Vughtvrouwen die zich het afschuwelijke drama in de bunker herinnerden. 
De radeloosheid sprong in hun ogen. Tineke liet zich snel door haar vriendinnen in die wagon 
vol meest onbekende vrouwen ‘Frau Kapo’ noemen. De vrees voor deze vrouwelijke kampbe-
waaksters zat er zo diep in dat iedereen stil bleef. Terwijl in andere wagons de paniek, gepaard 
met alle verwondingen en razernij, weer toesloeg.

Op vrijdag 13 april cirkelden er vliegtuigen hoog boven het smerige kamp Salzwedel, waar 
ze uiteindelijk heengesleept waren.

‘We gaan eraan, Tinus,’ zei een van de vriendinnen.
‘Ja, Mieke, verdomme ja, pech gehad,’ antwoordde Tine.
Maar het waren Amerikaanse vliegtuigen en een dag later was Tineke Guilonard vrij. ‘We 

konden zomaar de poort uit ...’ [h]
Jan Hermanns was in de nawinter teruggevoerd naar Dachau, op het achterbalkon van een 

trein, bij 30° vorst. Drie van de vier andere gevangenen die de tocht met hem meemaakten stier-
ven na aankomst in het kamp, op de stenen vloer van het badlokaal waar ze de nacht moesten 
doorbrengen. ‘In Dachau heerste typhus. Dagelijks stierven er ongeveer 600 man. Iedere morgen 
als je opstond keek je naar de mensen om je heen of ze nog in leven waren.’ [k]

Op de verschrikkingen van Dachau gaan we hier niet verder in.
Op 20 april hoorde Jan dat hij ter gelegenheid van de verjaardag van Hitler gratie had ge-

kregen. Pas nu las men hem de aanklacht voor waarvoor hij gevangen was genomen: het op 14 
mei 1940 in brand steken op Schiphol van vliegtuigen en het afvoeren van zes ton Nederlandse 
munitie. Dat was dus door iemand verraden.

Maar nu was hij vrij. Hij slofte in zijn burgerkleding het kamp uit, verwachtend dat hij in de 
rug zou worden geschoten. Maar tot zijn stomme verbazing bleef de hel steeds verder achter hem 
en begreep hij dat hij zou blijven leven! Een ss-man bracht hem naar München. Hij kreeg werk 
op het vliegveld, waar een paar dagen later de Amerikaanse pantserwagens kwamen aanrollen. 
Met zijn handen zwaaiend rende hij ze tegemoet en hij omhelsde de soldaten, stotterend van 
emotie. En toen bracht hij het op, terug te gaan naar Dachau om zijn kameraden op te zoeken. 
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Ook Dachau was bevrijd. Jo Vis weet nog precies het tijdstip: 29 april, een zondag, twee minuten 
voor half zes in de avond. Iedereen moest in de barakken blijven. Vanuit de keuken zag Vis in 
het dorpje Dachau ineens witte vlaggen. En toen hoorde hij roepen: ‘Daar zijn de Amerikanen!’

‘We renden massaal naar de poort en hebben daar drie uren lang staan juichen: ‘Hoera, we zijn 
vrij ...!’ Het was het 7e Amerikaanse leger. Die mannen wisten niet wat ze zagen, in Dachau ...’ [25]

Voor Izak van Wesep kwam de bevrijding te laat. Op 30 mei 1944 was hij door de Gestapo 
gearresteerd; op 12 maart 1945 stierf hij in Mauthausen, 22 jaar oud.

En ook voor Albert Volker Bakker kwam de bevrijding te laat. Op 25 april 1944 was hij door 
de Gestapo gearresteerd, op 16 maart 1945 stierf hij in Neuengamme, 29 jaar oud.

En Pieter Cornelis van Keimpema, op 17 maart 1944 door de sd gearresteerd, werd op 15 april 
1945 op transport gesteld van het concentratiekamp Oraniënburg naar een ander kamp. Hij 
was zwaar ziek. Hoe en waar precies hij stierf is nooit bekend geworden, maar het moet tussen 
die twee kampen omstreeks 17 april gebeurd zijn. Hij was 36 jaar oud.
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X.5A

ONS BLAD IS NOG STEEDS ILLEGAAL

Triomfklanken en Vrij Nederland
Bij Aalsmeer zat een hoofdkwartier van de ss. In maart begon zich een merkwaardige ontwikkeling 
voor te doen: de ss’ers wantrouwden hun eigen nieuwsbronnen, terwijl ze zaten te springen om 
nieuws van het front. En wat deden zij? – ze vielen na half acht ’s avonds de huizen binnen, als 
zij dachten dat het illegale blad Triomfklanken wel in de bus was gevallen, en namen het krantje 
in beslag, louter om het zelf te kunnen lezen.

De altijd inventieve redactie van Triomfklanken overwoog daarom een Duitse versie van het 
blad te verspreiden, maar dat ging hen uiteindelijk toch te ver.

In februari had het landelijk Vrij Nederland contact gezocht met Arie van Mazijk. Het ging 
om de verspreiding van Vrij Nederland in Amstelveen, al met de gedachte aan voortzetting van 
het blad na de bevrijding.

Vrij Nederland bracht het nieuws van ’s morgens acht uur, Triomfklanken kon de berichten 
van ’s middags vijf uur nog meenemen, dus voor concurrentie hoefde men niet bang te zijn. 
Bovendien gaf Vrij Nederland maar eens in de twee weken 100 exemplaren af, die vanaf half 
april samen met Triomfklanken werden rondgebracht. Als tegenprestatie kreeg Arie van Mazijk 
van Vrij Nederland iedere middag het binnenlandse nieuws. Zo zat Vrij Nederland al vóór de 
bevrijding dik in een publiciteitscampagne.

De berichtgeving in Triomfklanken over de laatste strijd
Triomfklanken werd gestencild op a-5-formaat, de grootte van een schoolschrift. Het was inge-
deeld in vaste rubrieken: Nederland-westfront, buitenland, luchtoorlog, oostfront, Italië, Verre 
Oosten, en ‘van overal’. Een kort overzicht vanaf het 60e nummer, 11 april:

11 april: Heden werd officieel bericht dat de Canadezen Deventer hebben bevrijd. Na een stormaanval 
van twaalf uur gaf Hannover zich aan het 9e Amerikaanse leger over. In Wenen wordt gevochten in 
het bekende Prater. Wij zijn nog steeds bezet – blijft dus voorzichtig!

12 april: Gistermiddag half vijf: Canadezen de IJssel overgestoken. Het 5e leger is Carrara (Italië), 
bekend om zijn marmergroeven, binnengetrokken. Tokio vanmorgen zwaar gebombardeerd.

13 april: Droevig bericht: Franklin Roosevelt, president van de Verenigde Staten, overleden aan een 
beroerte. Britse troepen hebben de oostelijke buitenwijken van Arnhem bereikt.
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Het plaatselijke illegale blad Triomfklanken van 20 april 1945: ‘De Canadezen 

staan bij Amersfoort!’ Een tekenaar gaf in elk nummer aan hoeveel kilometers 

de geallieerden nog van het paleis op de Dam in Amsterdam stonden. 
foto: f. m. gaarenstroom, amstelveen

14 april: Canadezen in de buitenwijken van Apeldoorn. De Amerikanen zijn 10 km van Leipzig.
Rijmpje: 

Wil na het lezen
niet de luiaard wezen
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die dit blaadje niet wil sturen
naar zijn vrienden of zijn buren
blijf echter waakzaam trouwe klant
want naast de vriend, is ook de vijand nog in ’t land

Buchenwald bevrijd. In het beruchte concentratiekamp te Westerbork bevrijdden de Canadezen 
1000 Nederlandse en Duitse Joden.

17 april: Het Canadese le leger staat bij Barneveld. Sneek, Bolsward en Stavoren bevrijd.

En zo gaf het blad de hele maand door oorlogsberichten, soms mèt hun achtergronden. Nog 
een paar citaten:

20 april: Hitler 56 jaar. Oproep van Goebbels aan het Duitse volk tot een laatste krachtsinspanning. 
Attentie: Ons blad is nog steeds illegaal! – er hebben zich enige incidenten voorgedaan! 24 april: De 
Canadezen bij Amersfoort, 40 km van Amsterdam. 25 april: Geallieerde actie voor voedselvoorzie-
ning! 26 april: Duizenden in Duitsland bevrijde Nederlanders keren terug naar Zuid-Nederland. 
27 april: Berichten over voedseldroppings. Göring neemt ontslag. 28 april: Prinses Irenebrigade bij 
Nijmegen. 29 april: Het voedsel is onderweg. Volgens Himmler zou Hitler een capitulatie geen 48 
uur overleven. Is Hitler stervende? Radio Oranje deelt mee dat Hitler ziek, dood of zelfs al begraven 
zou zijn. De strijd om Berlijn loopt ten einde.

30 april: (dit nummer werd op oranje papier gedrukt vanwege de verjaardag van prinses Juliana) 
600 ton voedsel uitgeworpen bij Rotterdam, Den Haag en Leiden.

Heel Europa was langzamerhand bevrijd, op het noorden na; en ook ons stukje westelijk Ne-
derland nog niet. En of er gevochten zou worden wist nog steeds niemand. En zelfs de voedsel-
pakketten vielen niet bij Amsterdam maar ergens anders. Alleen in de Bovenkerkerpolder bij 
de Zwarte Kat viel er een voorproefje te smaken, op zondag, 30 april. Een konvooi geallieerde 
vliegtuigen vloog laag over en in het talud van de Ringdijk spreidden mensen snel een Neder-
landse vlag uit. En toen – werkelijk, iedereen zag het! – bewoog de loop van het boordgeschut bij 
wijze van groet heen en weer, en er viel iets naar beneden! Het was een pakketje chocoladerepen. 
Ter plekke werd het verdeeld en opgegeten. Van opwinding wist men later amper meer hoe het 
smaakte – ja, toch: naar bevrijding!





XI

DE BEVRIJDING



Vreugdevuur op 4 mei ’s avonds.
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XI.1

DE EERSTE MEIDAGEN

Dagboek
L.: 1 mei: De hele wereld wacht in ademloze spanning. Mocht het toch vandaag maar gebeuren! ’t 
Is bitter koud. 2 mei: Er is nog steeds niets gebeurd en de toestand wordt al meer verward. Hitler is 
dood. Hier in het westen is een soort wapenstilstand. 3 mei: Nog steeds geen nieuws. ’t Gaat uit als 
een nachtkaars.

Ademloze spanning
De bevrijding kwam in stukjes, met vlagen van hoop en wanhoop. ‘Niemand kon meer iets 
anders doen dan wachten. Ieder gerucht en bericht vloog van mond tot mond. Je hele doen en 
laten was gestempeld door verwachting.’ [42] Sommige scholen waren na het vertrek van de 
bezettende troepen weer begonnen, maar de kinderen noch de onderwijzers hadden hun hoofd 
bij de lessen. En toen kwam het bericht van de dood van de Führer. Nu zou de boze Duitse 
oorlogsmachinerie wel in elkaar vallen!

Triomfklanken bracht het nieuws van Hitlers dood met hoofdletters. Op straat feliciteerden de 
mensen elkaar fluisterend.

Op de dag dat Hitler zelfmoord pleegde, 30 april, kwamen in het dorpje Achterveld, tussen 
de Canadese en Duitse linies, de strijdende partijen bij elkaar om te praten over uitbreiding 
van het aantal afwerpterreinen voor voedsel. Nu werd ook Schiphol aangewezen! En ook per 
schip en over land zouden voedseltransporten tot stand komen. Bij diezelfde bespreking in 
Achterveld kwam een spoedige capitulatie van Duitsland ter sprake. Op 2 mei kwamen de par-
tijen daarover in Wageningen bij elkaar. Maar Blaskowitz, de opperbevelhebber van de Duitse 
Wehrmacht in Nederland, was niet van plan zich over te geven. ‘Sluit de rijen in de Festung!’ 
schreef hij in een dagorder.

Triomfklanken maakte in het nummer van woensdag 2 mei melding van de besprekingen in 
Achterveld. Het blad meldde verder dat de Duitse tegenstand op alle fronten verzwakte en dat 
de strijd in Berlijn zijn laatste stadium was ingegaan.

In de lege fabriek aan de Karperweg (bij het Haarlemmermeerstation) hield de Amsterdamse 
Knokploeg zich met een aantal Amstelveense Bs’ers paraat. Langzamerhand waren er 75 man bij 
elkaar, die ’s nachts bleven slapen in de fabriek en overdag nerveus rondhingen. Vlak tegenover 
de fabriek, in de werkplaatsen van de Automobiel Industrie Amsterdam, legerden de Duitsers, 
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die op het eerste sein van een geallieerde aanval de Ringdijk moesten bemannen. Waarschijnlijk 
waren zij niet minder gespannen.

De onrustige stemming was misschien niet alleen te wijten aan de mogelijk aanstaande strijd, 
met het risico van de dood, maar ook aan de verwarrende berichten: de vredesbesprekingen, de 
houding van Blaskowitz, de voedselbommenwerpers, die niet ver van de fabriek overkwamen, de 
tot de tanden gewapende Duitsers aan de overkant van de straat ... En áls er een wapenstilstand 
kwam, zou er in het westen nog geen geallieerde soldaat te bekennen zijn; het was de Bs die zou 
moeten optreden tegen de verslagen Duitsers – aldus een bericht van de commandant van de 
Binnenlandse Strijdkrachten, Koot.

In die dagen werden Gerrit Bakker en Maarten van Vuuren opgeroepen om zich op het kwartier 
van de Kp Amsterdam aan de Prinsengracht, hoek Spiegelgracht te melden. De Amstelveense 
Bs’er Dick van der Vorm was daar ook aanwezig. Bakker had Wim Schalkwijk meegenomen. 
‘Boven dit hoofdkwartier was een kantoor van Fokker. De directeur daarvan was fout en die 
hebben wij opgewacht, vastgehouden en bewaakt,’ aldus Schalkwijk. ‘Ik werd erop uitgestuurd 
om zijn vrouw thuis op de Nassaukade te bewaken. Iedereen die binnenkwam moest ik vast-
houden.’ [85] Dat was op 3 mei.

En zo bewaakte de jonge Bovenkerker twee dagen lang acht mensen, tot de bakker toe, die 
hij allemaal in zijn eentje onder schot moest houden, zonder te kunnen slapen. Waarschijnlijk 
waakten op die manier meer jongens bij verdachte plekken in de stad. Wachtend op strijd of 
bevrijding.

Twee burgemeesters in de schemering
Burgemeester Haspels was in stilte voorgoed teruggekeerd in Amstelveen en had de ene na de 
andere bespreking in het huis aan de Mr. Bardeslaan. Zelf hield hij zich nog schuil, maar zijn 
kinderen brachten hem op de hoogte van wat er allemaal in het dorp gebeurde. Zo konden ze 
op 2 mei melden dat de brave Busser zenuwachtig op de fiets rondreed en probeerde mensen 
van de straat te vegen die te hoop liepen om naar de voedseldroppings te kijken. Maar niemand 
luisterde nog naar Busser. Hij was er, niemand deed hem kwaad, maar tegelijk bestond hij niet 
meer. Een man die stram in de houding had gestaan voor Mussert, negeerde je zodra de situatie 
het toeliet.

Niettemin deed Busser in die laatste dagen nuttig werk, in opdracht van wellicht een van de 
merkwaardigste nsB-burgemeesters die het land had gekend; Westendorff had bedacht dat de 
gemeente nog zoveel mogelijk achterstallige huur en dergelijke in de wacht moest zien te slepen 
bij de bezetters. Op één dag legde Busser daarvoor op een fiets met massieve banden 90 km af, 
en slaagde erin, nog ƒ 60.000,- los te krijgen.

Zo waren er twee burgemeesters tegelijk ijverig bezig – de echte en de opgelegde; de echte 
in de ochtendschemering van een nieuwe dag en de opgelegde in de aanglijdende schaduwen 
van de vergelding.



481

xi.1 de eerste Meidagen

De bizarre evacuatie uit Neuengamme
Met de gevangenen uit het concentratiekamp Neuengamme voltrok zich in die dagen een af-
schuwelijk drama. Bij de nadering van het Britse Tweede Leger begonnen de kampautoriteiten de 
uitgeteerde mensen te evacueren. Duizenden zieke gevangenen werden naar het kamp Sandbostel, 
50 km ten westen van Hamburg, getransporteerd. Eenderde van deze mensen stierf tijdens het 
vervoer op de open goederenwagons. Op 24 april werd Sandbostel bevrijd. Waarschijnlijk was 
Petrus L. J. Coebergh daarbij, de ptt-ingenieur die in november 1944 was gearresteerd voor het 
leggen van geheime telefoonkabels. Het kan ook zijn dat hij nog in Neuengamme was en op 29 
april werd bevrijd. Maar hij stierf in Sandborstel, na zijn bevrijding, op 2 mei 1945, als een van 
de velen die zo verzwakt waren dat zij niet meer geholpen konden worden. Hij was 37 jaar oud.

Vanaf 19 april waren in een goederentrein ongeveer 10.000 gevangenen naar Lübeck ge-
voerd. Daar werden ze, om een of andere bizarre reden, samengeperst in de ruimen van drie 
vrachtschepen die voor anker lagen in de Lübecker Bocht. Op 3 mei verschenen er Engelse 
bommenwerpers boven de Bocht met de opdracht alle scheepstransporten over de Oostzee te 
verhinderen. Zij bombardeerden ook de schepen met de gevangenen. Twee van de drie schepen 
kapseisden en zonken al brandend, ruim 7000 gevangenen meeslepend naar de diepte. Daar 
waren 300 Nederlanders bij, en onder hen waarschijnlijk Cees Vermeulen, Andreas Chr. de 
Groot en Leen van der Bijl.

A. C. de Groot uit Bovenkerk, ondergedoken voor de arbeidsdienst, was op 28 of 29 augustus 
1944 bij een razzia in Roelofarendsveen gepakt. Hij was 22 jaar toen de schepen zonken.

C. W. Vermeulen uit de Oude Karselaan in Amstelveen, ondergedoken voor de arbeidsdienst, 
was op 7 augustus 1944 opgepakt na een feestje bij zijn meisje in de Middelpolder. Hij was 22 
jaar, toen hij naamloos verdween met de gevangenen van Neuengamme.

L. M. van der Bijl uit het dorp Amstelveen, ondergedoken bij zijn ouders voor de arbeids-
dienst, was op 28 juli 1944 na verraad opgehaald door de Landwacht. Ook hij zat waarschijnlijk 
in het ruim van een van de zinkende schepen. Hij was 23 jaar toen hij neerzonk in de dood.



De voedselbommenwerpers boven Schiphol: geen bommen maar brood! 
foto: d. s. vlietstra, amstelveen

Heel Schiphol lag bezaaid met pakketten. Op de achtergrond een rij paard-en-wagens.
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XI.2

DE VOEDSELDROPPINGS

Notities – 2 mei 1945

Dagboek Grete Neter-Kahler
Bob – ik heb het gezien, het einde van de oorlog – honderden bommenwerpers met eten die ze uit-
gooiden boven Schiphol – mei 1940 zagen we daar de Duitsers ...

Dagboek Jannetje de Pater-Blok
300 Amerikaanse en Engelse bommenwerpers hebben pakketten levensmiddelen op Schiphol uitge-
gooid. Wat een fantastisch gezicht was dat, om nooit te vergeten. Wat een massa mensen stonden er 
te kijken naar die vliegtuigen, en zwaaien met zakdoeken en die niets bij zich hadden deden hun 
schorten af om mee te zwaaien, ’t was ontroerend.

Dagboek Jo Lodewijk-Poolman
Vanochtend zijn hier op Schiphol levensmiddelen voor Amsterdam uitgegooid. ’t Was een machtig 
gezicht en ze kwamen rakelings over de huizen. De mensen waren wild enthousiast. ’t Zal mij be-
nieuwen of wij er ook wat van krijgen.

Triomfklanken, no. 80
Binnen enkele minuten zagen de wegen, die in de richting van Schiphol liepen zwart van de mensen, 
die hollend of fietsend, schreeuwend en zwaaiend, juichend en zingend, probeerden zo dicht mogelijk 
bij de etenbrengende Amerikanen te komen; want er kwam voedsel door de lucht, en nu ook voor 
onze streken. Laag en langzaam vlogen de formaties glinsterende bommenwerpers over het veld, en 
telkens als er weer een regen van pakketten onder uit te toestellen viel, daverde de hele omgeving van 
het gejubel van de enthousiaste en verlangende mensen. Er werd gezwaaid naar de Amerikanen met 
alles wat maar te vinden was, hoeden, zakdoeken, kleedjes en lakens, en hele scholen stonden op de 
wegen te juichen en te zingen ...

Geen bommen maar brood
Niemand die het ooit heeft vergeten! Geen dag in Nieuwer-Amstel met méér vreugdetranen. 
Geen pen die het ooit helemaal zal kunnen beschrijven. De voedselbommenwerpers beteken-
den zo oneindig veel meer dan voedsel, hóéveel mensen ook van de dood werden gered door 
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dit brood dat uit de hemel viel. De laagvliegende bommenwerpers zonder bommen waren het 
symbool van vrijheid, geloof, hoop, liefde en leven; van alles wat goed en vredig en sinds lang 
vergeten was. Dankbaar, onthutst, huilend keken de mensen omhoog naar dat waar geworden 
visioen. Ze omhelsden elkaar en stotterden wartaal, onmachtig om uit te drukken wat ze voelden.

‘Die vliegtuigen waren zo rustig!’ Grie de Vries-Brusting, die op 10 mei 1940 bij het eerste 
bombardement op Schiphol een onderarm had verloren, wuifde met haar andere arm naar de 
piloten. ‘Je kon ze zien zitten! Het was de vrede die kwam. Geen bommen maar brood! En de 
angst die wij bij ons hadden sinds de bommen van tien mei veertig, was ineens over.’ [14]

‘Het was half tien in de morgen ...’ Wim Gijse had nachtdienst gehad bij het houtskool bran-
den aan de Vliegveldweg in het bos en was net thuis en naar bed. ‘Ik hoorde geschreeuw, keek 
uit het raam en zag een geallieerd vliegtuig laag over het bos vliegen. Het verloor al pakketten. 
Ik kleedde me weer aan en fietste pijlsnel het bos in, naar Meerzicht. Het was gevaarlijk, een 
paard en een paar koeien waren al door pakketten geraakt.’ [27]

‘We waren weer eens naar school en tijdens het speelkwartier zagen we grote vliegmachines naar 
Schiphol vliegen, en ook dat er grote pakketten naar beneden vielen.’ De jongens Kraamwinkel 
staarden vanaf het schoolplein in de Buurt over Ouderkerk naar het ongelooflijke schouwspel. 
Tientallen jongens vergaten de school, kropen over het hek, renden de Van Sonweg op en vlogen 
in één ren door naar het Bosplan.

In de tuin van Vredeveld stonden oud en jong, bejaarden en personeel, legale en illegale be-
woners te kijken naar de overvliegende bevrijding. Want dit was de bevrijding! Overal renden 
de mensen naar buiten om te zien hoe het einde van de oorlog zich voltrok zoals het begonnen 
was: met bommenwerpers die op Schiphol aanvlogen. Maar wat een verschil – en wat was er 
intussen aan tóén nog ondenkbare verschrikking over het land gegaan! Uitzinnig van opluchting 
zwaaide men naar de helden in de vliegtuigen; je kon ze zíén, ze waren écht – het was allemaal 
amper te bevatten.

1180 toestellen deden op 2 mei mee aan de droppings boven Schiphol – wat een ontzagwekkende 
Armada! Diezelfde morgen kwam er een organisatie op gang om het voedsel naar Amsterdam 
te brengen. Nieuwer-Amstel nam deel aan de operatie met alles wat er aan paard-en-wagens 
te vinden was. Chris Jonkers kreeg het verzoek om de boeren in de polders op te roepen, maar 
tegelijk bereikte hem een boodschap dat hij moest deelnemen aan een bespreking over het vormen 
van een nood-gemeenteraad. Daarom stuurde hij zijn zoon Anton naar Frits Gaarenstroom op 
de Handweg, om die te halen. Jonkers kwam de twee al tegemoet, ‘handenwrijvend, zoals altijd 
wanneer hij erg gespannen was. Hij droeg mij zijn taak over,’ herinnert Gaarenstroom zich. ‘Precies 
om twee uur zou Schiphol worden opengesteld. Het moest allemaal geïmproviseerd worden, 
en pijlsnel, want per uur stierven er mensen van honger, vooral in Amsterdam. Ze hadden om 
boerenkarren gevraagd. Daarom stuurde ik de jongens de polder in, en het was ongelooflijk: 
binnen een kwartier kwamen er van alle kanten wagens aanrijden naar de Noorddammerlaan, 
in lange rijen, bij elkaar wel honderd! Ze trokken door het dorp Amstelveen naar de Colijnweg. 
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Het was een fantastisch gezicht – die lange colonne paard-en-wagens, nog eens gevolgd door 
een rij uit Amsterdam die via de Amsterdamseweg was gekomen. Door de Ringvaart voer een 
vloot Amsterdamse dekschuiten op Schiphol aan.

Toen de eerste wagens aankwamen bij de Schipholbrug, was die opengedraaid. De nogal soepele 
Duitse bewakers die daar anders stonden waren vervangen door fanatieke soldaten. Gaarenstroom 
moest papieren laten zien, maar in de haast had Jonkers die niet aan hem overgedragen. ‘We 
mochten dus niet verder. Daar stonden wij, met achter ons die gigantische rij karren, helemaal 
vanaf de Ringvaart tot het dorp Amstelveen. Op de tweede wagen zat Wim Schalkwijk, met 
een door een deken bedekte stengun. Ik dacht aan al die mensen die stierven van honger en 
zei: “We zijn gewapend.” Een van die Duitsers vroeg: “Zijn jullie van de Niederländische ss?” 
Hij bedoelde de Bs. Toen haalde Schalkwijk de deken van zijn stengun. Dat was voldoende. De 
Duitser gaf een teken aan de brugwachter en de brug werd neergelaten.’ [9]

Onbeschrijflijk was het toneel dat de mannen op Schiphol aantroffen. De luchthaven, die 
zij naar hun gevoel op dat moment weer voor Nederland in bezit namen, was een troosteloze 
woestenij. Totaal vernielde startbanen, met regenwater volgelopen bomtrechters, tot wrakken 
vernielde hangars ... en in en over alles de pakketten en juten zakken, waarvan een kwart was 

De eerste wagen met in het Bosplan neergekomen pakketten rijdt het dorp Amstelveen 

binnen.

Op de wagen van links naar rechts: Engel Hermans, Wim Gijse en André de Bruin. 
foto: amstelveens weekblad
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Een voedselvliegtuig boven het Bosplan. 
foto: d. de herder

Kinderen zwaaien met 

vlaggen naar de redders 

vanaf het clubgebouw 

van het hockeystadion in 

het Bosplan. 
foto: d. de herder

Een pakket wordt opgevist uit de Bosbaan.  foto: d. de herder

opengereten door de klap, drijvend in de regenplassen en kratermeertjes. Overal blikjes, zakken 
meel, suiker. Er was onbegrijpelijk veel voedsel, te veel om met ogen en verstand te omvatten. 
De magen van de mannen gingen vreemd te keer. Chris Jonkers had Gaarenstroom de gave 
raad meegegeven de jongens eerst tien minuten te laten eten wat ze konden en daarna aan het 
werk te gaan. ‘Wat een sensatie: ham, spek, chocolade, biscuit, allemaal heerlijkheden die we 
in jaren niet geproefd hadden!’ [9] Maar toen was het ook aanpakken.

Bij de Amsterdammers – die waren aangekomen onder leiding van een gemeente-ingenieur 
– was die afspraak niet gemaakt, en dat gaf eerst wat strubbelingen. Toen ze eenmaal aan het 
eten waren, konden ze niet meer ophouden. ‘... Ik zag Amsterdammers – die waren helemaal 
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in de war dat ze konden eten. Ze aten corned-beef tot ze er ziek van waren; en dat was al gauw, 
want die magen waren geen korreltje vet meer gewend.’ [21]

De Amstelveners zetten de karren in ploegjes neer en verzamelden het voedsel op hopen 
daarnaast. Gaarenstroom gebruikte zijn sportfluit, en omdat de meeste jongens bij hem op rOda 
getraind hadden, pakten ze meteen de discipline op. De Amsterdamse ingenieur ging toezicht 
houden bij het stouwen van de dekschuiten. ‘Alles ging snel, snel! Toen het eerste schip vol was, 
vertrok het meteen. Die dag staken wel zes volle Rijnaken van wal.’ [9]

Langs de hele Colijnweg stonden intussen al mensen te wachten op de terugkeer van de stoet 
paard-en-wagens. En daar begonnen ze te komen! De mensen verdrongen zich om een krum-
meltje voedsel te bemachtigen. Een zeker meisje van twaalf jaar, mij welbekend omdat ik het zelf 
was, werd onder een wagen geduwd, die over haar voet reed. Haar broer droeg haar naar huis 
en kon haar als troost twee flardjes chocolade geven. De feesten zou zij niet kunnen meemaken.

Alle pakketten moesten naar Amsterdam gebracht worden. De stoet boog bij de Annakerk 
dus om naar de stad. Het zag daar zwart van de mensen. Er kwam nog een andere stoet op gang: 
van wagens die alles verzamelden wat in Nieuwer-Amstel naar beneden gekomen was. Westen-
dorff had de leiding van deze operatie opgedragen aan distributiechef Van Damme. Burgers en 
politiemensen verzamelden de pakketten – en dat waren er heel wat, vooral in het Bosplan – en 
brachten ze naar de marechaussee-kazerne. Wagen na wagen reed het dorp binnen, onder luid 
gejuich. Was dit voedsel allemaal voor Nieuwer-Amstel? Wanneer werd het verdeeld?

In triomf duwen Amstelveense mannen een handkar met gevonden voedselzakken naar het 

dorp. Op de achtergrond agent Kaat.  foto: d. de herder
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Helaas was er zelfs vandaag een dode gevallen: bij boerderij Meerzicht had een vallend pakket 
een man gedood, een vader van een groot gezin. Zoiets wrangs leek bijna ondenkbaar. Hadden 
de Tommies dan niet meer geweten waar Schiphol lag? Triomfklanken kwam die avond met 
het nieuws van de voedseldroppings en van de dode en waarschuwde voor het gevaar van het 
in de nabijheid van de afwerpterreinen komen. Ook deed het blad een beroep op iedereen, ‘... 
hoe hongerig hij ook is, om te proberen van de pakketten af te blijven! Er wordt al van gestolen, 
en iedereen begrijpt, dat dit een geordende distributie niet ten goede komt. Hebt dus geduld: 
U krijgt Uw deel net zo goed als ieder ander.’ Het ondergrondse blad gaf hier zeer duidelijk 
een bovengrondse oproep door, en er moet dus contact geweest zijn tussen de redactie en de 
ambtenaren. Triomfklanken berichtte ook, dat er die dag in een huis aan de Schipholdijk ne-
gentien gestolen pakketten waren aangetroffen. De Grüne Polizei, nog altijd ijverig, had de dief 
gewoontegetrouw onmiddellijk willen fusilleren, maar werd tegengehouden door Nederlanders. 
Niettemin was het van die dief een gemene streek en gestraft werd hij wèl!

Boter, koffie, zout, siga-

retten ... 
foto: p. van de wiel,  

amstelveen
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Natuurlijk mochten de vinders van pakketten wel kleine beetjes houden; anders zou het 
wreed zijn. Do de Knegt was ingedeeld bij een groep van acht mannen die pakketten uit het 
bos opvisten. Hij kende mensen die echt verkommerden en hield wat bruine bonen achter om 
die te brengen. Maar hij kon zich wel voor z’n kop slaan: bonen moeten gekookt worden, en die 
mensen hadden natuurlijk óók geen brandstof meer! Toen bracht hij snel iets anders.

De volgende dag, 3 mei, kwamen de voedselvliegtuigen nog eens. In de Rodenburghlaan viel 
een pakket op een dak – gat in het dak – en daarna op straat. In een ommezien was iedereen ter 
plekke. Kinderen zaten suiker te lepelen, iemand stond met betraande ogen een stuk kaas te 
bewonderen, anderen deelden een stuk chocolade, roken eraan, likten, schudden hun hoofd van 
verbazing over zoiets heerlijks. Het mooie was dat niemand een ander in de haren vloog. Op het 
laatst werd de lege juten zak in triomf door de kinderen rondgedragen. Geen bevrijdingsfeest 
zou later mooier kunnen zijn dan dit ...

Uiteindelijk bleef het verzamelde voedsel niet in Amstelveen. De Akkerbouwcentrale kwam 

... vlees, kaas, suiker, 

kauwgum ... niet te 

geloven! 
foto: p. van de wiel,  

amstelveen
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het ophalen om het op een centraal punt in Amsterdam te sorteren. Wachten dus nog; het was 
bijna niet uit te houden.

Varkensvlees, biscuit, ananas-rijstpudding, gedroogde bonen, tomaten, vijgenjam, graan met 
melk en suiker, een doosje suiker, port (gekookt varkensvlees met eidooier), boter, gecondenseerde 
melk, gemalen koffie, zout, frujetta’s, kauwgummi, sigaretten, lucifers, zeep, closetpapier ... dit 
alles kwam uit de hemel naar beneden en binnenkort zou er een dag komen dat het gegeten en 
gebruikt kon worden. Vanaf 2 mei werd ook over land voedsel naar het hongergebied getrans-
porteerd. Het kwam in lange vrachtwagencolonnes via Rhenen uit het bevrijde zuiden. Meer 
dan 22.000 mensen waren in het westen van honger gestorven. In Nieuwer-Amstel had men 
redelijk het leven kunnen houden, hoewel er veel mensen ziek, zwak en in elk geval broodmager 
waren. Uit de sterftecijfers per jaar kan men de conclusie trekken dat er toch wel minstens 150 
mensen aan de hongerwinter zijn bezweken. Hier volgen de cijfers waaruit wij dit opmaken:

1940 – 155 overledenen
1944 – 231 overledenen
1941 – 184
1945 – 274
1942 – 123
1946 – 167
1943 – 200

Men mag aannemen dat de hoge sterftecijfers in 1944 en 1945 vooral in de hongerwinter lagen. 
Als we ervan uitgaan dat in 1946 de sterfte weer normaal was, leert een vergelijking dat er in 
1944 en 1945 samen 171 meer mensen stierven dan normaal. Het zwaartepunt hiervan zal in de 
hongerwinter hebben gelegen of, als gevolg ervan, vlak erna.
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We zijn vrij!
Een voorjaarsdag met buien en opklaringen. Het wachten was op twee dingen: op de bevrijders 
en op het uitreiken van het voedsel. De magen krompen ineen nu het voedsel er was en toch nog 
niet. Alles moest geregistreerd worden, de inhoud uit de kapot gevallen zakken schoongewassen 
en opnieuw gewogen. Nooit was de honger groter dan in déze dagen.

Triomfklanken meldde: ‘Tegenstand in Noord-Duitsland ineengestort. H.M. de Koningin 
en Prinses Juliana in bevrijd gebied aangekomen. Waarschuwing: West Nederland is nog niet 
bevrijd! Onthoudt u van elke voorbarige demonstratie!’

De bezetters gedroegen zich heel verschillend en wispelturig. Op 3 mei werd er op de Wolfert 
van Borsselenweg nog een huis gevorderd. De Duitser die het kwam aanzeggen deelde mee dat 
hij de volgende dag terug zou komen. Intussen brachten de bewoners hun spullen over naar 
buren en familie. Op 4 mei riep de Duitser uit: ‘Wo ist alles denn geblieben!’ ‘We zijn aan de 
schoonmaak,’ meldden de bewoners. ‘Ja,’ zei de Duitser bitter, ‘overal waar ik kom schijnt men 
aan de schoonmaak te zijn. Morgen kom ik terug en dan moet alles terug zijn.’ Morgen: 5 mei ...

Op de melkfabriek in Nes aan de Amstel legde een Duitse controleur beslag op een partij 
melkpoeder die illegaal was achtergehouden. Hij zou terugkomen om het poeder op te halen. 
Maar in de deuropening draaide hij zich nog even om, glimlachte en zei: ‘Vielleicht ...’ Misschien.

Een hoogst merkwaardige en gespannen situatie deed zich voor op de Schipholbrug. Daar 
stonden twee Grünen op wacht om plunderaars van de luchthaven weg te houden. Maar ook 
Chris Jonkers plaatste twee mannen op de brug – de eerste Bs’ers die in het openbaar optraden, 
in feite nog vóór zij officieel toestemming hadden. Wellicht was Piet de Winter hiervan niet op 
de hoogte. Daar stonden de twee vijandige ploegen dan, met dezelfde opdracht op dezelfde brug, 
elkaar wat angstig bespiedend, niet wetend wie nu in feite de macht had. Jaap Lustenhouwer 
was een van de Bs’ers. ‘Daar stond je dan, in je blauwe overal, heel onwennig, nog zo illegaal!’ 
[28] Om vier uur hoorden de mannen dat de bevrijding nog maar een kwestie was van uren. 
Overwinnaars en overwonnenen keken elkaar. ‘De Grünen waren doodsbang!’ [28]

Avond. Om zeven uur was zoals gebruikelijk de spertijd ingegaan. Net als op Dolle Dinsdag 
hing het gerucht van bevrijding in de lucht, maar iedereen was nu voorzichtig. Er waren tè veel 
doden gevallen. De Bovenkerkse Bs’ers verzamelden zich rond Chris Jonkers. Bij dokter Van 
Deursen thuis was een feestje met buurtgenoten uit Randwijck. Een Joodse onderduiker zong 
liedjes en begeleidde zichzelf op de gitaar. Jo Lodewijk-Poolman zat rusteloos thuis met haar 
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ouders. Haar moeder was ziek. Zelf werd ze heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop. 
De toon van haar dagboek was mat geworden. Zo lang ze niet wist of Tom nog leefde ging 
alles aan haar voorbij als achter matglas. Zelfs het feit van de voedseldroppings had ze bijna 
emotieloos genoteerd.

Een blikseminslag! – daar was de kreet op straat: ‘We zijn vrij, we zijn vrij ...!’ Zo snel als ze 
kon met haar houten been snelde Jo naar buiten. Overal op straat roepende, huilende mensen. 
Rond negen uur had de illegale radio het bericht gebracht dat de Duitse troepen in Noord-West 
Europa hadden gecapituleerd, ingaande 5 mei ’s morgens om acht uur.

Sneller kon een bericht niet om zich heengrijpen! Buren bonsden bij elkaar op de deur, mid-
den op de weg stonden mensen te roepen en te prevelen: ‘Vrij ... we zijn vrij.’ Bij dokter Van 
Deursen stopte de Joodse onderduiker midden in zijn liedje, was een seconde doodstil, haalde 
diep adem en ... ‘Ongelooflijk dat hij nog iets kòn, dat hij die beheersing had – hij ging over op 
het Wilhelmus! We stonden allemaal op en zongen het staande mee, dat vergeet je nooit, nooit. 
En daarna vlogen we naar buiten.’ [59]

De hele redactie van Triomfklanken spoedde zich naar het huis van Raadschelders naast de 
Boerenleenbank in het dorp. Overmoedig begonnen ze pamfletten te schilderen: ‘Hier wordt 
Triomfklanken vervaardigd’ – en ze plakten de biljetten tegen de ramen van de bank. Iedereen 
mocht het nu weten: hier was de bron geweest van het geliefde illegale blad!

De Bs’ers uit Bovenkerk sprongen op de fiets en reden naar Amstelveen, waarschijnlijk om 
zich te melden op het afgesproken punt: de marechaussee-kazerne, die sinds kort politiebureau 
was. Maar het was allemaal te vroeg! Want plotseling vielen er schoten in het dorp. De jongens 
vlogen achter de bosjes. En daar kwam als vanouds een Duitse patrouille op de fiets door het 
dorp, met daarachter een Duitse wagen waarin één Wehrmachtsman rechtop in de lucht stond 
te schieten. Het was zoiets als zingen in het donker, maar de natuurlijke impuls van de Bs’ers 
om weg te duiken, ingegeven door vijf jaren van gevaar, voorkwam waarschijnlijk een gevecht.

De redactie van Triomfklanken schrok zich een ongeluk. Als hazen schoten de mannen naar 
het vluchthok. Maar toen kwam mevrouw Raadschelders verontwaardigd achter hen aan: 
‘Wat jullie – als je zo flink was om die biljetten op te hangen, moet je ook zo flink zijn om mij 
en de kinderen niet alleen bij die dingen achter te laten!’ Beschaamd keken de mannen haar 
aan: bij alle moed die ze zo lang voor hun illegale blad hadden opgebracht, was er geen ruimte 
overgebleven om aan zoiets simpels te denken!

Op Vredeveld riepen vader en moeder Boon het personeel naar hun huiskamer boven. Me-
vrouw Boon liet haar blik over al die gezichten glijden en zei: ‘We zijn vrij, de oorlog is over.’ 
En direct daarna: ‘Ik zal jullie iets vertellen wat een groot geheim is geweest. We hebben hier op 
Vredeveld veel onderduikers gehad. Ik stel jullie voor ...’ En de Joodse meisjes stonden een voor 
een op en hoorden door moeder Boon voor het eerst na lange tijd hun echte namen noemen.

Tegenover boerderij De Groot zwaaide precies om negen uur iemand een vlag heen en weer. 
Het was zo ver! – en toch nog onverwacht. Ben Goudsmit liep al in pyama, maar kleedde zich 
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razendsnel aan. ‘Als een veer moest ik eruit, ik móést! – alsof ik opgesloten was geweest in een 
mijn! Ik ging op weg naar Van der Lende in de Van IJsselsteinlaan, om feest te vieren.’ [26]

Hij haastte zich over de Amsterdamseweg. Op de hoek van de Koen van Oosterwijklaan 
werd een vreugdevuur gestookt. Even hield hij stil en keek toe en zag hoe mannen elkaar van 
puur geluk omhelsden en zoenden. De Keizer Karelweg was nog door de Duitsers versperd, 
je moest lopen via de Rentmeesterslaan. Van der Lende riep, toen hij Goudsmit zag: ‘Ben je 
helemaal gek! – er kan nog van alles gebeuren!’ En daar ging de onderduiker weer terug. ‘Het 
was zo vreemd om zo maar op straat te lopen.’

Mies kon het eerst niet bevatten. Ineens holden haar onderduikers de straat op en riepen: 
‘Vrij ... vrij ... vrij!’ Mies keek haast wezenloos toe. Buiten de zorg voor de onderduikers had 
ze jarenlang nergens meer tijd voor gehad. En daar vlogen haar vogels. Ze stond daar in die 
deuropening als in een luchtledig.

Goudsmit had gezien hoe het naast Van der Lende, bij Hendrikse, een drukte van belang was. 
Daar werd het optreden van de Bs voor de volgende morgen georganiseerd. Banden, insignes, 
wapens en voedsel werden klaargelegd. Vanuit zijn commandokelder aan de overkant van de laan 
zond Piet de Winter koeriers naar de sectiecommandanten met de oproep om zich de volgende 
morgen om acht uur met hun patrouilles te melden bij de marechaussee-kazerne. Bij de boeren 
moesten de wapens onder het stro vandaan gehaald worden en ook de wapens uit Amsterdam 
kwamen terug. De Amstelveense Bs’ers die in de fabriek aan de Karperweg hadden gelegerd, 
werden ontheven van hun opdracht en spoedden zich dwars door wat hun gevechtsgebied had 
kunnen zijn terug naar Amstelveen. Alle secties van de Bs in Nieuwer-Amstel kregen die avond 
het consigne van Piet de Winter, nog geen acties te ondernemen. Waarschijnlijk had De Winter, 
zoals alle Bs-commandanten, een officiële bevestiging van de capitulatie gehad voor de volgende 
morgen acht uur, met de opdracht rustig en voorzichtig op te treden.

Langs de Amsterdamseweg
Dora van der Klei maakte de twee oudste kinderen wakker met de chocolade uit de vluchtpak-
ketten die ze altijd had klaarliggen. De kinderen moesten deze fantastische avond meebeleven! 
En daar stond Dora met Juust haar man en de meisjes bij het vreugdevuur op de hoek van de 
Koen van Oosterwijklaan. ‘Ik huilde, huilde, voor het eerst in al die jaren en wist niet precies 
waarom, maar het deed onnoemelijk goed.’ [g] Om haar heen begonnen de mensen het Wil-
helmus te zingen, de betraande magere gezichten naar het vuur gewend. Er was één gezicht dat 
niemand daar had verwacht en dat er tòch was en waar geen mens aanstoot aan nam: dat van 
nsB-burgemeester Samuel David Johannes Westendorff. Hij was zojuist opgewonden naar de 
radiozaak van Schellinghout aan de overkant gesneld, had meegeholpen met het opwekken 
van stroom voor de radiodistributie en persoonlijk het bericht van de bevrijding aan het volk 
van Nieuwer-Amstel meegedeeld. Nu stond hij ontroerd tussen de menigte. Was hij zich be-
wust van het absurde van de situatie? Besefte hij eigenlijk wel ten volle dat hij hoe dan ook een 
nsB-burgemeester was geweest en alleen al daardoor het bewind had gesteund? Hulde hij zich 
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volledig in de gedachte dat hij óók veel mensen had gered? Was hij niet bang, midden tussen 
al die mensen die hem nu al niet meer als burgemeester moesten zien? Wist hij dat de èchte 
burgemeester, Haspels, al in Amstelveen was en bezig met het samenstellen van een nood-ge-
meenteraad? ‘De tirannie verdrijven, die mij mijn hert doorwondt ...’ Westendorff zong het vol 
emotie mee; hij had de tirannie ooit verwelkomd als een verlossend systeem, maar ook zijn hert 
was doorwond. De nsB had hem ontgoocheld achtergelaten, alleen met zijn nog altijd levende 
idealen. En nog eenzamer moest hij zich voelen bij de gedachte dat zijn vrouw ernstig ziek was 
en ten dode opgeschreven.

Het kwam deze avond niet in Westendorff op dat hij de volgende morgen niet naar het ge-
meentehuis zou kunnen gaan, om vandaaruit de bevrijding in Nieuwer-Amstel persoonlijk te 
regelen. Maar tegen middernacht kwam Piet de Winter nog naar hem toe en maakte hem bewust 
van de situatie: burgemeester Haspels was terug! En toen deed De Winter iets wat kenmerkend 
voor hem was: hij bood het gezin Westendorff onderdak aan in zijn eigen huis, voor het geval 
zich acties tegen de familie zouden richten. Maar Westendorff weigerde dit – hij voelde zich 
veilig in Amstelveen. Toen liet De Winter een wacht achter voor het huis.

Nog verder trok de commandant van de Bs langs de Amsterdamseweg. Het was middernacht 
toen hij aankwam bij mr. Boelens op nr. 447. Dat was om officieel mee te delen dat Boelens 
benoemd was tot arrestatieofficier voor het oppakken van de Amstelveense nsB’ers. Boelens 
was hierop voorbereid. In opdracht van De Winter had hij in de hongerwinter een adres in 
Amsterdam-Zuid bezocht waar hij met een aantal toekomstige collega’s de eerste aanwijzingen 
had ontvangen voor het arrestatiebeleid. Hij had zijn gedachten over zijn taak dus al kunnen 
verzamelen. ‘Ik moet de meest betrouwbare mensen uit het politiekorps hebben,’ zei hij, ‘correct 
en onomkoopbaar.’ Want hij begreep wel hoe onverkwikkelijk deze paragraaf van de bevrijding 
zou kunnen worden.

Angst en vreugde
In de Scheveningse gevangenis hoorde Joan Romp dat de bevrijding er was. Maar voor de ge-
vangenen veranderde er nog niets. Een paar dagen eerder hadden ze door de hoge raampjes van 
‘het Oranjehotel’ geallieerde vliegtuigen laag zien overkomen, maar ze wisten nog steeds niets 
van de voedseldroppings. Joan kon amper geloven aan de bevrijding, vooral toen er schoten 
vielen op de binnenplaats. Waartoe waren de Duitsers in hun ontgoocheling nog in staat? Ze 
wachtte gespannen in haar cel. Voor haar zou de bevrijding pas inhoud krijgen als ze het goede 
gezicht van haar man weer tegenover zich had.

Greten Neter-Kähler boog zich in haar huis aan het Jan Tooropplantsoen over haar dagboek 
en wilde haar angst uiten over het lot van haar man Bob. Maar ze legde haar pen neer. ‘Bob, ik 
kan mijn angsten niet neerschrijven en leg de documenten over Buchenwald en de afscheids-
brieven van verschillende van onze vrienden hierbij ...’

De boerderijen in de polders lagen al verzonken in de rust van de nacht. Maar van erf tot 
erf snelden gestalten met het nieuws. Pas tegen middernacht begon de polder te leven. Op de 
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erven werden vreugdevuren ontstoken, die oplaaiden in het aardedonker. Bij de buurtschap ‘de 
Kat’ werden strobalen in brand gestoken, midden op het wegdek van de Amsteldijk. Tegen één 
uur kwam Henk van Schaik aanfietsen met een extra editie van Ons Noodrantsoen. Daar stond 
het, in vette oranje letters: ‘Nederland is vrij!’ En deze keer stonden openlijk alle namen van de 
samenstellers vermeld. Wat een opwinding: die en die, en ‘altijd wel vermoed ...’

De jongeren uit de zuidelijke Legmeerpolder fietsten naar Aalsmeer, waar ze feestelijke glazen 
wortelsap dronken – want iets anders was er niet. Rie Klaasse Bos weet nog hoe ze daarna, op 
weg naar huis, al die vuren zag en een onuitsprekelijke vreugde voelde, even fantastisch als al 
die vuurtongen op verre en nabije erven.

Die avond daalden huisvaders en moeders af in hun keldertjes of doken in hun kasten om 
het allerlaatste restje drank of een bewaard stuk kaas op te diepen, achteraf gehouden voor deze 
gebeurtenis. Carbidlantaarns brandden op de vensterbanken, kinderen speelden op straat, 
overal vormden zich kringen. Wat waren de mensen onvoorstelbaar gelukkig, tot in het diepst 
van het hart en allemaal samen. Iedereen hield van iedereen, buren keken elkaar stralend aan, 
prevelden gelukswoorden. De vreugde was haast te groot om zich al helemaal te kunnen uiten 
in zang en dans; zij was nog plechtig en tastend en laaide alleen telkens op in het Wilhelmus. 
Zij lag als een plas vuur in het innerlijk en was onuitsprekelijk.

De dood van nsb-politieman Geurt van den Berg
Van 10 tot 11 uur die avond had onderluitenant van politie Geurt van den Berg bureauwacht 
in het politiebureau aan de Ouderkerkerlaan*. Eerder die avond was korpschef Busser voor 
een maand door burgemeester Haspels geschorst en zat thuis. Opperluitenant Schalk was die 
avond als waarnemend chef op het bureau aanwezig. Ook rechercheur Oranje – een neef van 
de ambtenaar Duitse zaken – had dienst.

Om 10.30 uur traden Piet de Winter en kweker Hoffman binnen. De Winter deelde mee dat 
er een arrestatieteam was gevormd dat de volgende dag al een paar nsB’ers zou moeten arreste-
ren. Dat team bestond uit de hoofdwachtmeesters Van Doorm en Jonas, met als commandant 
rechercheur Oranje. Eén van de te arresteren nsB’ers was onderluitenant Van den Berg! In feite 
zou Schalk de aangewezen man zijn geweest om deze arrestatie te verrichten, maar Haspels 
vertrouwde hem dit karwei niet toe en moet dit met Piet de Winter besproken hebben. Van 
den Berg en Schalk hadden tijdens de oorlog beiden een opleiding gehad op de officiersschool 
in Apeldoorn, en volgens zeggen had Schalk de Hitlergroet nog kraniger leren brengen dan de 
nsB’er Van den Berg. Maar Schalk was rond Dolle Dinsdag bij de Bs gegaan, om welke reden 
dan ook. Hij was niet geliefd.

Van den Berg vertrouwde het bezoek van de twee Bs’ers niet. Hij liep agressief door het wacht-
lokaal heen en weer, zijn hand in de zak van zijn jekker. Oranje sloeg hem gade, wetend dat hij 

* Op 15 maart was de kazerne aan de Ouderkerkerlaan van de voormalige brigade van de marechaussee door de gemeen-
tepolitie in gebruik genomen
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hem de volgende dag moest arresteren. Was het niet beter dat nù te doen, voordat er ongelukken 
gebeurden? Maar dan moest Jonas erbij zijn. Samen met Schalk liep hij naar het huis van zijn 
collega in de Soerlaan. Waarom Schalk meeging is een raadsel, maar toen de mannen bij het 
adres van Jonas aankwamen, sloeg een klok het uur van elven en keerde Schalk terug naar het 
bureau om te voorkomen dat Van den Berg op surveillance zou gaan.

Even later liepen Jonas en Oranje door het donker in de richting van het bureau om ‘Geurtje’ 
te arresteren – want zo noemden ze hem onder elkaar. Ze bespraken een tactiek. Toen ze aan-
kwamen stond Schalk bij het hek en zei: ‘Jullie zijn te laat, ik heb hem moeten neerschieten.’

Nooit heeft iemand geweten wat er precies is gebeurd, want de enige getuigen van het drama 
waren de dader en het slachtoffer zelf. Van den Berg had volgens Schalk in de deuropening van 
het bureau gestaan en gevraagd wat het bezoek van ‘die hufters’ te betekenen had gehad. Hij 
doelde op De Winter en Hoffman. Toen had Schalk besloten hem te ontwapenen. Waarom? 
Hij wist dat de andere twee ieder moment konden binnenkomen, en dat het dan officieel en 
met veel minder risico had kunnen gebeuren. Nu kwam het volgens zijn zeggen tot een scher-
mutseling in het wachtlokaal, waarbij hij zijn ondergeschikte uiteindelijk door het hoofd en 
de borst had geschoten.

Geschokt bogen de beide anderen zich over het lijk van ‘Geurtje’. De situatie was verwar-
rend. Schalk moest als de leidende functionaris zelf het proces-verbaal opmaken van wat er was 
gepasseerd. Hij was zowel politieman als Bs’er, maar de Bs was officieel nog niet bevoegd om op 
te treden, de Duitsers reden nog rond, de bevoegdheid van de politie zat in het vacuüm tussen 
bezetting en bevrijding. Het enige wat onomstotelijk vaststond was, dat ‘Geurtje’ van den Berg 
daar op de grond lag en dood was.

Hoofdwachtmeester Jonas begon met het uitwissen van de sporen – ongebruikelijk bij een 
moord of doodslag – maar er kwamen ’s nachts nog wel eens Duitsers binnen, en in elk geval 
mochten die nergens van weten. Daarna waarschuwde hij Jan Touwen van het Rode Kruis.

‘Heeft ie zich voor z’n kop geschoten?’ was Touwens eerste reactie. Jonas liet het zo. De familie 
Touwen ging mee naar het bureau, verzorgde het lichaam en bracht het op de raderbrancard 
naar het lijkenhuisje op de gemeentewerf. Schalk leek niet bijzonder aangedaan. ‘... Morgen 
trek ik m’n pakje van Bs-officier aan en ga op een andere golflengte verder!’

Jonas en Oranje wisten dat Van den Berg ’s nachts om drie uur altijd een kopje koffie bij zijn 
vrouw ging drinken. Vóór die tijd moest zij op de hoogte gebracht worden. Zij belden bij ds. 
Van Kuiken aan, die zich aankleedde en naar Van den Bergs huis in de Middeldorpstraat liep, 
piekerend hoe hij aan de weduwe moest overbrengen dat Geurt zijn kopje koffie niet kwam 
drinken, nu niet en nooit meer. Hij vroeg haar, om voor een ernstige zaak met hem mee te gaan. 
Vermoedde ze het al? – in een diepe stilte liepen ze door de Dorpsstraat. Op de werf ging eerst de 
dominee het lijkenhuisje binnen en zag bij het licht van een lantaarn neer op de dode. Daarna 
wenkte hij de weduwe. ‘Toen verbleekte deze echtgenote, verslagen en snikkend neerkijkend 
op het ontzielde lichaam van haar man, die op zijn wijze het lief en leed van mensen die in de 
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oorlog aan de verkeerde kant hadden gestaan, met haar had gedeeld. Oorlog en politiek geweld 
sparen vriend noch vijand.’ [10]

Het was voor de Bs en het politiekorps een beroerd begin van de bevrijding, tegenstrijdig 
aan alles wat Piet de Winter had gewild, en het was niet eerlijk dat het lot deze eenvoudige 
politieman had getroffen, die niet zo braaf was geweest maar ook niet zo slecht, een wat bange 
man die in de nacht niet verder durfde gaan dan Vredeveld; die niet geliefd was maar ook niet 
gehaat. Hij had wel eens kleine zaken verklikt maar de grote dingen die hij wist niet verraden. 
Niemand had echt zijn dood gewild, behalve misschien juist opperluitenant Schalk. De mening 
van politie-collega’s en Bs’ers was dat Geurtje te veel had geweten van Schalk en tegen hem had 
kunnen getuigen in een onderzoek na de oorlog. Maar niemand kon dat bewijzen.

En zo was in Amstelveen de bevrijding al beschadigd nog vóór de vlaggen wapperden.
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Dagboek
P.: 5 mei: vrede! Om 8 uur vanmorgen was het al zo druk met vlaggen! Jammer dat het zo regent. 
Volgens geruchten zouden de Engelsen vandaag komen. In Amstelveen waren ze gisteravond al aan 
het feestvieren. Wat hebben we vijf jaar onder druk geleefd. Ik heb niet alles kunnen opschrijven, want 
ik was bang dat ze eens huiszoeking zouden doen en dan zouden ze ook mijn schrift lezen en dan 
werd je gevangen genomen. De Duitsers rijden hier voorbij met ’t geweer in de aanslag. Hoe lang nog?

L.: 5 mei: acht uur ’s morgens: capitulatie!! ’t Was gisteren als een blikseminslag bij heldere 
hemel. Iedereen vloog de straat op. Wij hebben bij Jan en Mies een glas wijn gedronken en een stuk 
pannekoek. Zelf hadden we helemaal niets meer. Nu jij nog thuis!

Burgemeester Haspels is terug
Huiveringwekkend schoon was het klokgelui op de morgen van de 5e mei. Overal waar nog een 
klok in de toren hing – de echte of een plaatsvervanger – werd de bevrijding onstuimig inge-
luid. Van de toren in Bovenkerk klonk met hoorngeschal het Wilhelmus. Het was verheffend, 
aangrijpend; opnieuw verbleekten de mensen van aandoening. Edele gevoelens rezen op: van 
de bevrijding waard willen zijn; van vriendschap en zuiverheid. Stil in hun huizen of op straat 
stond iedereen te luisteren. En daarna gingen de vlaggen uit. Het feest kon beginnen.

En daar kwam rustig burgemeester Haspels aangefietst bij het raadhuis. Hij betrad de kamer 
waarin bijna drie jaren lang de stormwind van Westendorff had gewaaid en werd begroet door 
zijn hoofdambtenaren. Haspels besteedde niet veel tijd aan plichtplegingen, want er waren 
ernstige zaken te bespreken. Met de ambtenaren met wie hij de hele oorlog door in contact was 
gebleven hield hij zijn eerste vergadering. Er deed zich meteen al een incident voor: gemeente-
secretaris Van Siks, plotseling genezen van zijn ziekte, kwam naar het raadhuis om Haspels te 
begroeten. Maar de burgemeester keek hem koeltjes aan en deelde hem mee dat hij voor een 
maand geschorst werd uit zijn functie, wegens tegen hem ingediende klachten. Diep gekwetst 
liep Van Siks dwars door de feestelijkheden naar huis. De zuivering was begonnen.

Directeur Haas van gemeentewerken ging niet zo ver dat hij zich al op het raadhuis meldde, 
maar toonde zich wel op de gemeentewerf, waar opzichters en werklieden het contact met 
hem vermeden. Thuis wachtte Haas daarna reikhalzend op een bericht van de teruggekeerde 
burgemeester waaruit zou blijken dat zijn schorsing was opgeheven. Maar dat bericht kwam 
niet: Haspels was het in dit geval gloeiend eens met zijn voorganger.
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Er waren mensen die het Haspels kwalijk namen dat hij in 1942 was vertrokken en ‘de boel in 
de steek had gelaten’. Maar deze mensen kenden hem niet van nabij en wisten niet wat voor strijd 
het hem had gekost om op te stappen. Na de jovialiteit van Westendorff moesten ambtenaren 
en bevolking gewoon weer even aan hem wennen. ‘Hij was integer en gevoelig, ook vriendelijk, 
maar een echte regent met rechtlijnige opvattingen; misschien wel te veel burgemeester voor 
het boerendorp dat Amstelveen grotendeels nog was.’ [108] In elk geval was iemand als hij een 
rots in de branding bij zoiets moeilijks als wederopbouw en zuivering.

Tijdens die eerste bespreking diende ds. Van Kuiken zich aan, niet alleen om de burgemeester 
te begroeten maar ook om zijn bezorgdheid uit te spreken over de dreigende vergeldingsacties 
tegenover nsB’ers. Haspels vroeg hem vast naar de marechausseekazerne te gaan om met Piet de 
Winter te praten. Later volgde hij zelf. Het eerste wat hij deed was brigadier Schalk schorsen. 
Het politiekorps was danig gekreukt uit de oorlog tevoorschijn gekomen: Busser en Schalk 
geschorst, Van den Berg dood, agent Van Ham omgekomen in Vught, agent Van der Hurk 
vertrokken naar het Rotterdams verzet. Met onmiddellijke ingang benoemde de burgemeester 
een plaatsvervangende korpschef, de verzetsman en geschiedenisleraar N. A. Schuman.

Buiten de hekken van het bureau verzamelden zich feestvierders die een spreekkoor vorm-
den: ‘Wij willen Haspels zien, wij willen de burgemeester zien!’ Er was iemand die zwaaide 

Nieuwer-Amstel is vrij – burgemeester Haspels terug!
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met een roodwitblauwe parasol. Haspels was het symbool van het vaderlands bestuur. Zijn 
figuur gaf de mensen het gevoel dat de bevrijding niet meer alleen een radiobericht was, maar 
een voldongen feit.

Piet de Winter komt boven
Iedereen wist dat er een geheime, inspirerende figuur aan het hoofd van de Amstelveense Bs 
stond, maar niemand kende zijn naam. Op 5 mei 1945 kwam hij boven en zette zijn beleid 
rustig, beheerst en innemend voort: Piet de Winter. In de vroege morgen was er op zijn bevel 
een met hooi opgetaste paard-en-wagen uit de Middelpolder komen aanrijden en gestopt voor 
de marechausseekazerne. In dat hooi, nog naar oud gebruik verstopt, lagen wapens voor de 
Bs. Maar tegelijk kwam er een bevel van het hoofdkwartier van de Bs waarbij aan de strijders 
werd verboden zich in uniform op straat te vertonen. Generaal Blaskowitz had de capitulatie 
voor West-Nederland nog niet geaccepteerd en de Duitsers voelden zich nog steeds bezetters. 
De bevolking wist hier niets van. Piet de Winter kon niet anders doen dan de Bs’ers die zich 
meldden bij de kazerne weer naar huis sturen. Om vijf uur in de middag zou iedereen moeten 
terugkomen. De wapens gingen weer onder het stro. Dat viel niet mee voor de naar openbaar-
heid en actie hunkerende kerels.

Een proclamatie van burgemeester Haspels, in overleg met de commandant van de bs, Piet 

de Winter, die bedoeld is om een heksenjacht te voorkomen.
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Met mr. Boelens en een paar sectiehoofden besprak de commandant de tactiek voor het op-
pakken van de nsB’ers. Het zou op een waardige manier moeten gebeuren, zonder wreedheid. 
Er waren Bs’ers die popelend binnenkwamen en vroegen of ze speciale klanten die ze kenden 
mochten gaan arresteren. Maar ze zouden moeten wachten tot 7 mei, wanneer alles goed ge-
organiseerd zou kunnen verlopen. De Winter en Haspels probeerden samen een volksgericht 
tegen te houden. Namens beiden gaf de redactie van Triomfklanken een extra bulletin uit: ‘De 
burgerij wordt uitdrukkelijk verzocht, zich van iedere demonstratie ten opzichte van nsB’ers 

Extra editie van het ‘bovenkomende’ illegale blad Triomfklanken op 5 mei 1945: 

‘Blijft voorzichtig!’  foto: f. m. gaarenstroom, amstelveen
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te onthouden: géén eigenmachtig optreden, geen getart, geen gehoon, Nieuwer-Amstel tone 
door een waardige houding een vol vertrouwen in de leiding der bevoegde instanties te hebben!’

Maar een hele meute nam dat niet en verscheen woedend voor het huis van de burgemees-
ter. Voor de tweede keer die dag werd een spreekkoor aangeheven, maar nu merkwaardig en 
tegendraads: ‘Haspels weg – Westendorff terug!’ De teruggekeerde banneling moet zich een 
vriendelijker welkom hebben voorgesteld. Er was overigens geen denken aan dat Westendorff 
wèl gehoon van de nsB zou hebben getolereerd! De massa eiste dat de moffenmeiden zouden 
worden kaalgeschoren. Om erger te voorkomen gaf Haspels toe, maar het zou geordend door 
de Bs moeten gebeuren, en niet op straat. Dat moest er het plezier aan ontnemen.

De Bs’ers waren inmiddels om vijf uur opnieuw opgekomen, maar nog steeds had De Winter 
geen toestemming om op te treden. Er vertoonden zich nog brutaal Duitsers op straat; een 
confrontatie zou levensgevaarlijk zijn. Was dan alle oefening voor niets geweest? De Winter 
moest vooral de jongere strijders vaderlijk toespreken om ze in het gareel te houden.

In de kazerne ontdekten de Bs’ers wie in het verborgene hun medestrijders waren geweest; ze 
hadden steeds in kleine geïsoleerde groepjes geoefend en nu staarden ze elkaar verbaasd en soms 
ook geërgerd aan: díé ...?? ‘... Daar liepen tot mijn verwondering allemaal jonge kerels in overall 
rond, waarvan ik wist dat ze in de oorlog geen hand hadden uitgestoken. Maar ze gingen wel 

Het huis van de familie Zadoks, later bewoond door het gezin Westendorff, in 

de hongerwinter ingericht tot noodziekenhuis. Op de bevrijdingsdag kijken 

de verpleegsters naar de aankomst van burgemeester Haspels bij het politie-

bureau.  foto: mevr. breedveld, amstelveen
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met de eer strijken! Ik ben direct naar huis teruggegaan en wilde niets met ze te maken hebben.’ 
[89] Zo reageerden meer Bs’ers – terecht of ten onrechte, want men wist zo weinig van elkaars 
verborgen oorlogsjaren.

Driehonderd Bs’ers had De Winter voor die dag opgeroepen; ’s avonds zaten de meesten weer 
thuis, of dansten in de straten.

Feest, feest
Midden op het Dorpsplein stond ’s morgens een auto met een paar Duitse soldaten die wan-
hopig vrijden met Nederlandse meisjes, zonder zich iets aan te trekken van hun omgeving. 
Binnen hun cirkel van vrijage hielden ze de bestraffende wereld nog even op een afstand. De 
feestvierders liepen met een boog om de auto heen, misschien zelfs met wat respect voor de 
dramatiek van dit afscheid. Het feest was al vroeg weer in volle gang; de overwegende kleur 
van de kleding was rood-wit-blauw of oranje. En zowaar kwamen er potten verf tevoorschijn, 
waarmee enthousiastelingen hun huizen en schuren in de vaderlandse kleuren schilderden. 
Nog steeds wat verdwaasd golfde de massa over de straat, gretig op zoek naar het feest. In de 
Witte Stad blies een fluitist de zo lang verboden melodietjes, in Patrimonium haalde het volk 
de opgelegde straatnamen naar beneden en bracht de oude borden onder luid gejuich weer aan. 
Zingend van ‘Oranje boven’ trokken steeds weer nieuwe stoeten naar ongewisse doelen. Als 
bij toverslag waren de grauwe winkeletalages veranderd in kleurige coulissen. Patrimoniums 
fanfarekorps, nog maar op halve kracht, marcheerde trommelend naar het dorp. In de avond 
ontbrandden opnieuw vreugdevuren. Feest, feest, ongeordend, fantastisch, onwerkelijk feest. 
De Duitsers bleven in hun holen, op enkelen na die nog in volle wapenrusting door de straten 
doolden, op de ramen bonsden en schreeuwden: ‘Licht auss!!’ En de angst zat er dan nog zo diep 
in, dat meermalen de pitjes werden uitgeblazen. Intussen – het was niet tegen te houden, het lag 
verankerd in de drijfveren van het feest – begon de heksenjacht, die tegelijk zo triomfantelijk 
en beschamend was.

Bewakers uit Vught bewaakt
Het eerste gericht betrof twee kampbewakers uit Vught, die door een gril van het lot in Amstel-
veen waren gepakt, uitgerekend op 5 mei. Dat werd een vette hap voor het volksvermaak. Een 
joelende menigte verzamelde zich voor het oude politiebureau in de Middeldorpstraat om te 
zien hoe de beulen door Bs’ers gedwongen werden om op hun knieën en met ontbloot bovenlijf 
de stoep schoon te maken, rondkruipend met een tandenborstel als bezem. Toen het De Winter 
ter ore kwam, stuurde hij er Peter van der Schans en een paar andere Bs’ers op af om er een eind 
aan te maken. ‘Zijn jullie nou helemaal gek!’ riep Peter. Gestraft moesten die mensen worden, 
maar niet op hun eigen schurkenmanier.

Later, in de nacht, konden de bewakers in het bureau het niet laten de kampbeulen te sarren 
door ze telkens te wekken uit hun slaap. Het was een onschuldig vermaak vergeleken bij wat de 
bewakers waarschijnlijk zelf in Vught hadden uitgespookt, en toch overschreed het de gevaren-
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grens naar de methodes van de vijand. Het tekent de enorme druk waaruit ook het beheerste 
volkje van Nieuwer-Amstel was losgesprongen!

De auto van Seyss-Inquart
De onduidelijkheid van de 5e mei kostte vader Van Wesep bijna het leven. Het ging om de 
auto van Seyss-Inquart, die geparkeerd stond in een garage aan de Amstel in Amsterdam. In 
diezelfde garage stond de wagen die als reclamewagen voor Trouw zou rijden tijdens een feest 
op de Dam waarbij de ondergrondse bladen zouden bovenkomen. Dat feest zou de volgende 
week al plaats vinden, op 9 mei. Vader van Wesep was bij de voorbereidingen betrokken voor 
het blad Trouw en fietste met zijn dochter Boukje naar de garage om de auto te bekijken. Hij 
stapte naar binnen terwijl Boukje met de twee fietsen buiten bleef wachten. Terwijl ze daar 
stond, stopte er een auto, waaruit Duitsers sprongen die de garage binnengingen. Ze waren 
amper binnen of Boukje zag door een andere garagedeur een auto naar buiten rijden, bemand 
door Nederlanders. Dat was de wagen van Seyss-Inquart, die op een haar na ontsnapte aan wat 
een laatste, spectaculaire vordering had kunnen worden.

Binnen duwden de Duitsers de garagehouder en vader Van Wesep pistolen in de rug en eisten 
de auto op. Maar die was er niet: ‘Wat voor auto dan. Van Seyss-Inquart? Nooit gezien!’ Alle 
aanwezigen hielden vol nergens van te weten, en de Duitsers konden uiteindelijk niets doen. 
Ze dropen af in een staat van ontgoocheling.

Nogal ontdaan keerde Van Wesep terug bij zijn dochter. ‘Sapperloot,’ zei hij telkens, ‘sap-
perloot, ik was bijna dood!’

Wachten
Moeder Van der Klauw wilde de vlag nog niet uitsteken. Ze zei: ‘Eerst wachten op Piet.’ Nie-
mand wist wat er van hem geworden was. En zo begon in de families waarvan iemand was 
weggevoerd het grote wachten.

Voor de Joodse onderduikers was deze 5e mei van een wezenloze lichtheid en tegelijk van 
een bange zwaarte. Het was heerlijk om naar buiten te kunnen gaan. ‘Er zijn in je leven van die 
mooie momenten – zoals kinderen krijgen. En de bevrijding, dat was zoiets! Zo vreugdevol, haast 
niet onder woorden te brengen. Wij waren ecHt bevrijd! Van het ene op het andere moment 
hoefden we ons niet meer te verstoppen!’ [26]

De onderduikers van boer De Groot stapten onwennig in het licht van de 5e mei. De regen 
was opgehouden, de zon brak door. Vóór de hoeve werd een foto gemaakt van de boer en de 
boerin met hun onderduikers. Maar niet met allemaal; Fred en Gerda Wolff bleven binnen. 
Zij zaten treurig in de kamer, bang om hun zoontje Tommy, over wie ze al zo lang geen bericht 
meer hadden ontvangen. ‘Voor ons is het nog geen feest,’ zei Wolff, ‘we moeten eerst weten wat 
er gebeurd is.’ Hij vroeg of Ben Goudsmit en zijn vrouw naar mensen op het Hoofddorpplein 
wilden gaan; die zouden misschien bericht hebben. Ben en Esther liepen toen naar Amsterdam. 
Daar hoorden ze het ontstellende nieuws dat Tommy al in 1943 voor een paar honderd gulden 
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in Koog aan de Zaan was verkocht aan de beruchte sd’er Harrebomee en dat het kereltje, vier 
jaar oud, was gestorven in Westerbork.

Met dichtgesnoerde kelen kwamen Goudsmit en zijn vrouw terug op de boerderij. Ze zeiden 
dat er nog geen nieuws was. ‘We waren niet in staat, het op die dag te vertellen. Nog niet – niet 
op de dag van de bevrijding.’

Maar ook zij wachtten op bericht van hun familie, al wilden ze vandaag alle ruimte geven 
aan het feest. Alle Joden wachtten.

Een kampbewaker uit Vught, op 5 mei 1945 gepakt in Amstelveen, wordt 

gedwongen om de stoep te vegen, tot vermaak van het volk. 
foto: j. touwen, zaandam
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6, 7 EN 8 MEI

Dagboek
L.: 6 mei: Stormachtig maar zacht. Moeder heeft dysenterie. De capitulatie is eerst vanmiddag om 
4 uur een feit geworden. We verwachten hier nu elk ogenblik de Canadezen. De nsb’ers lopen nog 
vrij rond maar kunnen ieder ogenblik ingerekend worden. De Duitsers hebben de gelegenheid in de 
grote steden nog even te baat genomen door op de menigte te schieten. De politieke jongens lopen hun 
hakken weer scheef. Ik voor mij heb me voorgenomen me in geen enkel opzicht meer met politiek te 
bemoeien. ’t Is toch een zwijnenstal. Of ik het volhoud? Voorlopig wil ik alleen jou terug. Dat is mijn 
opstaan en naar bed gaan. Voor de meeste mensen is de zaak nu afgelopen, maar voor ons begint er 
een ellendige tijd van wachten en nog eens wachten. Bovendien mis ik nog altijd mijn voet. Maar ’t 
voornaamste is dat we weer samen en eendrachtig door het leven kunnen gaan.

P.: 6 mei: Vandaag een dankdag in de kerk. Het wachten is nu op de Canadezen, die de Duitsers 
zullen ontwapenen. Daar staat zojuist aangeplakt dat de Engelsen binnen een paar uur hier zullen 
zijn. 7 mei: De Engelsen zijn eerst Zuid-Holland ingerukt. Vandaag worden ze hier verwacht, ’t is al 
een drukte op straat. Wij hoeven nu niet meer te verduisteren. Alle papieren zijn van de ramen gehaald.

Nog geen Canadezen gezien. Drommen mensen staan overal te wachten. Waar de patriotten dood-
geschoten zijn hebben de burgers allemaal bloemen gebracht. Vanmiddag drie uur heeft Duitsland 
gecapituleerd. In Amstelveen is het zo rumoerig, er wordt steeds geschoten en er zijn verscheidene 
slachtoffers. 8 mei: De Canadese troepen vanmorgen binnengekomen, wij hebben ze al gezien, de 
jongens hebben met hen gesproken, en ze hebben mij de hand gegegeven onder ’t rijden door, ’t was 
een ongelooflijke intocht, zoiets heb je nog nooit beleefd. Wij mogen nu weer tot elf uur op straat.

Popelen van verlangen
Zondag, 6 mei. Tot ieders verbazing luidden de klokken van de Dorpskerk – die toch verdwenen 
waren! Maar de hervormden hadden er wat op gevonden: ze draaiden in de klokketoren de 
grammofoonplaat die vóór het neerhalen van de klokken was opgenomen. De keihard gestelde 
luidsprekers wierpen het geluid door de galmgaten naar buiten over het dorp.... Zo werd ieder-
een opgeroepen om gezamenlijk God te danken, Die ons in angst en nood verlossen kon voor 
zijn uitredding,’ schreef dominee Van Kuiken, met een verwijzing naar een bekend gezang. [e]

Er was een plechtig moment in de Dorpskerk, toen burgemeester 1laspels met zijn zoon Kees 
als vanouds binnenkwam om zijn plaats in de domineesbank in te nemen. Als één man rees het 
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kerkvolk op en applaudisseerde langdurig. Haspels glimlachte ontroerd en knikte rustig naar 
alle kanten. Iedereen in de kerk voelde de draagwijdte van dit historisch ogenblik.

Alle kerken waren afgeladen. Na de diensten vormden zich slierten volk langs de Amster-
damseweg, want het gerucht ging dat de bevrijders naderden. Het feest tolde weer rond, in een 
zondagse tempering. Nog steeds was de situatie gevaarlijk; in plaats van bevrijders zwierven er 
Duitse patrouilles door de streek, gevaarlijk gestemd en bewapend. Om acht uur in de morgen 
had de Bs zich opnieuw bij de marechausseekazerne verzameld, maar Piet de Winter had nog 
steeds geen toestemming om op te treden. Een aantal Bs’ers popelde van verlangen om nsB’ers te 
gaan ophalen. ‘Nee,’ zei De Winter. Er lag een plan klaar voor een geordend arrestatieoptreden 
vanaf de volgende dag. Pas in de avond van die zondag werd bekend dat generaal Blaskowitz 
zich definitief had overgegeven, en dat de Bs zich gewapend maar terughoudend op sommige 
punten mocht gaan opstellen.

Na de eerste roes van 5 mei was deze zondag een dag van verborgen radio’s en andere kostbaar-
heden tevoorschijn halen. En na vijf jaar konden eindelijk de verduisteringsgordijnen worden 
weggenomen en de ruiten ontdaan van het plakband dat de scherven bij elkaar had moeten 
houden bij het dreunend luchtgeweld. Een heerlijke dag – hoewel de honger knaagde. En nog 
steeds geen bevrijders in zicht!

Maandag, 7 mei: een dag vol hoge verwachtingen. Alle vlaggen gingen weer uit, de mensen 

De onderduikers en het gezin van boer De Groot vóór de boerderij in het licht van de 5e 

mei.

In het midden mevrouw De Groot, tweede van rechts boer De Groot, helemaal rechts Ben 

Goudsmit.  foto: b. goudsmit, amstelveen
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dromden de straat op om te wachten op de Canadezen. De Bs’ers namen belangrijke kruispunten 
in. Het verschijnen van die gewapende mannen van de ondergrondse in hun blauwe overalls 
en hun oranje banden om de arm maakte een diepe indruk. Er was nog iets geheimzinnigs aan 
die mensen; het verborgene omringde hen nog. Het waren helden.

Staf bs Randgemeenten
Het plaatselijk commando van de Bs vestigde zich die dag in het Leger des Heilsgebouw en 
kreeg daar inwoning van het commando van het District Randgemeenten, onder leiding van 
commandant Rooswinkel. De kweekschool werd het centrum voor de opsporing, arrestatie en 
internering van nsB’ers in het district. Daarvoor werden ook Amstelveense Bs-officieren aan de 
staf toegevoegd, zoals arrestatie-officier mr. Boelens.

Commandant Rooswinkel ging onmiddellijk op inspectie in de streek. Zo reed hij met zijn 
officieren Dijkstra en Petersen, en vergezeld door Boelens, in een stafauto naar Schiphol. Op de 
brug over de Ringvaart trof het commando een volledig bewapend peloton Duitse militairen 
aan. De Bs’ers uit Bovenkerk waren waarschijnlijk weer teruggetrokken. De moeilijkheid was, 
dat de Duitsers zich niet gewonnen gaven, maar hun karabijnen ophieven en gereed hielden 
om te vuren. Wat nu! Aan omkeren was geen denken! Toen toonden de vier Bs-officieren met 
al hun overwicht hun insignes en reden ijzig kalm de brug over, nagestaard door de Duitsers 
met hun karabijnen half in de lucht. De kleine Bs-patrouille inspecteerde op een schokkende 
tocht langs de puinhopen alles wat er nog over was van de luchthaven.

Een andere opdracht van de Staf Randgemeenten was het inventariseren en veilig stellen van 
de enorme hoeveelheid munitie die de Duitsers hadden achtergelaten in het fort bij de Waver. 
Het totaal van de activiteiten van de staf is buiten dit onderzoek gehouden.

Er was even een onduidelijkheid over de leiding in het gebouw: lag die in handen van Piet de 
Winter of van de districtscommandant! De Winter, die zelden op zijn strepen stond, had een 
korte aanvaring met Rooswinkel: hier was hij de baas. Het bleek nu trouwens dat De Winter 
nog duidelijk heel wat uitgebreider taken had dan alleen in Nieuwer-Amstel. De adjudant van 
prins Bernhard kwam hem in de kweekschool bezoeken en hij stond voortdurend in contact 
met Den Haag of reisde daarheen.

Nog steeds gevaarlijk
Reyer Hendrikse had een leuke dag met het opdelven van een groot aantal aan de bezetter ont-
houden magazijngoederen. Samen met magazijnmeester Tap en een paar werklieden bracht hij 
vanonder de tegelvloer van de gas- en waterloods op de gemeentewerf 7000 kilo loden buizen, 
500 kilo koperen kranen, 500 kilo oud koper, 102.000 kilo ijzeren hoofdbuizen en 450 liter 
benzine aan het licht. De benzine werd onmiddellijk dankbaar aanvaard door de Bs; want dit 
kwetsbare legertje tussen de grote vijanden in was door het gebrek aan brandstof amper mobiel.

Op de hoek van het Schinkeldijkje en de Kleine Noorddijk betrok een groepje Bs’ers de wacht. 
Misschien waren het Aalsmeerders. In de loop van de dag kwam er een patrouille Duitsers op 
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Op 7 mei kwam het Amstelveensch Weekblad met een extra nummer, het eerste op 

één vel.



510

de BevriJding

de fiets uit de richting van Aalsmeer. Het was niet voor niets dat de Duitsers door de polders 
ronddoolden: zij hadden honger. En ze waren ook nog steeds gewapend en straalden hun oude 
dreiging uit. De Bs’ers schrokken zo, dat ze bij de omwonenden naar binnen vlogen, hun wa-
pens en koppels onder de bedden gooiend. Later krabbelden ze weer naar buiten. Maar telkens 
opnieuw kwamen er Duitsers aan en trokken de Bs’ers zich terug. De mensen in de omgeving 
waren ook bang en haalden iedere keer snel hun vlaggen binnen. Eenmaal legden de Duitsers een 
mitrailleur op een hek en schoten alle kanten uit. In de middag – toen de Bs’ers op de nadering 
van vier gewapende Duitsers voor de zoveelste keer de huizen binnenstoven, zetten de Duitsers 
de achtervolging in. Ze drongen binnen in het huis van timmerman Van der Meer, die juist de 
kapelaan van de St. Urbanuskerk op bezoek had om over het weghalen van de verduisteringsluiken 
in de kerk te praten. De hele familie, zeven mensen, werd met kapelaan en al buiten tegen het 
huis gezet, handen omhoog, terwijl alles binnen ondersteboven werd gehaald. Gelukkig zaten 
de Bs’ers overal, behalve bij Van der Meer. En de kapelaan kon de woedende Duitsers overhalen 
om zonder een wraakzuchtige schietpartij verder te trekken.

Later op de dag drong het bericht door dat er in Amsterdam op de Dam een afschuwelijke 
schietpartij was geweest waarbij tientallen feestende burgers waren gedood. Dit werd een uiterst 
trage en gevaarlijke bevrijding! En ook in Nieuwer-Amstel was de 7e mei nog niet voorbij!

De dood van Anton de Lange
Tegen de avond was er een bevrijdings-bijeenkomst voor het gemeentehuis in Ouderkerk. Dicht-
bij, in de openbare school, legerde de Bs. Daar kwam een seintje binnen dat er vier ss’ers met 

Een deel van de Amstelveense bs poseert voor de fotograaf. Er zijn verschillende lezingen 

van wie wie is.  foto: r. hendrikse, zeis
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geweren rondzwierven en fietsen vorderden. De commandant 
van de Ouderkerkse Bs ging er met een aantal mannen op af. 
De ss’ers hadden zich verschanst op het erf van boer Timmer. 
‘Geweren neer!’ riep de commandant. Eén van de ss’ers gaf 
zich over, de anderen schoten en trokken zich terug in de 
polder. Henk Copier was in zijn been getroffen, drie andere 
Bs’ers zetten op de fiets langs de Amstel de achtervolging in. 
Eén van hen was Toon de Lange, de bakkersknecht uit Nes.

Het was zes uur. Bij boerderij Schrama aan de Ronde Hoep 
tegenover de Nesserlaan zaten twee dochters en een zoon in 
het land onder de koe. Er drong enig gerucht tot hen door. 
En daar zagen ze door de sloot een praam komen aanglijden. 
De drie ss’ers lagen op de bodem en trokken zich voort langs 
de kant. Aan de voet van de Amsteldijk sprongen ze uit de 

7 mei 1945 – de Amstelveen-

se bs marcheert eindelijk in 

het openbaar. Hier op mars 

over de verwaarloosde klin-

kerweg van de Witte Stad 

bij het Veenendaalplein. Op 

de achtergrond het dorp 

Amstelveen met het stati-

onsgebouw. 

Aantreden op het Veenen-

daalplein. Op de achter-

grond de Handweg. 
foto’s: d. s. vlietstra, amstelveen

Ton de Lange, † 7-5-1945.
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praam, vlogen over de dijk, maakten de roeiboot van Schrama los en roeiden als bezetenen de 
Amstel over.

Vlak daarna bereikte Toon de Lange de steiger en riep om een boot. Eén van de dochters 
Schrama rende naar een tweede boot die wat verder lag. ‘Toon was zenuwachtig, hij móest 
gewoon die Duitsers achterna. Zelf wou hij roeien, hij deed het jachtig.’ [36a] De twee andere 
Bs’ers kwamen nog wat later aan; nòg meer bootjes stoven over de rivier. De ss’ers grepen fietsen 
van voorbijgangers en stoven de Nesserlaan op. Ook de Bs’ers schreeuwden om fietsen. Anton 
de Lange was hen ver vooruit; hij kende de weg als geen ander – elke dag had hij er met zijn 
bakkerskar fluitend en zingend overheen gereden.

De ss’ers hadden waarschijnlijk het plan naar het verzamelpunt van de ss in Aalsmeer te gaan, 
maar konden niet genoeg snelheid maken op die fietsen met houten banden. Daarom verschan-
sten ze zich achter het daggeldershuisje van Mien Driehuis, vlak bij de Bovenkerkerweg. Ook 
de drie Bs-strijders gingen in stelling. Er ontstond een vuurgevecht, waarbij de ss’ers achter het 
huisje in het voordeel waren. Eén van hen mikte, schoot en trof Toon in het hoofd.

Anton de Lange was 21 jaar toen hij stierf op de Nesserlaan, op de dag van de algehele Duitse 
capitulatie in Reims en twee dagen nadat de vlaggen van de bevrijding waren uitgegaan. Na zijn 
dood ontstond er een gevaarlijke woede onder de Bs’ers uit de streek; zij wilden wraak nemen 
op de ss’ers in het Aalsmeers verzamelpunt. Piet de Winter verbood dat, wat zijn groep betreft, 
uitermate beslist. Het zou een bloedbad geworden zijn. En één dode was al te veel.

Staf bs Randgemeenten. In het midden (armen over elkaar) commandant 

Rooswinkel, derde van rechts Mr. Boelens. Zittend: midden Dijkstra, links 

Petersen.  foto: mr. f. j. j. m. boelens, woold
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De heksenjacht
De oproep van commandant De Winter en burgemeester Haspels aan de bevolking om zich 
correct te gedragen tegenover nsB’ers kreeg ten dele gehoor; maar de volkswoede moest zich 
blijkbaar tòch ontladen en koos daarvoor de zogenaamde ‘moffenmeiden’ uit. Die waren kwets-
baar en bereikbaar. Vooral de opgeschoten jongens, die jarenlang niet hadden kunnen werken, 
ondergedoken hadden gezeten, dagelijks angst voor arrestatie en deportatie hadden gevoeld en 
geen feesten hadden gekend, stortten zich met al hun energie op deze gemakkelijke wraak. Het 
kaalknippen en vernederen van de meisjes was deel van het feest. Zelfs het avw maakte in het 
eerste nummer na de bevrijding met plezier melding van het volksgericht: ‘Het kaalknippen 
van de moffenmeiden had veel bekijks ... Al is er dan nog geen officieel feest, men genoot en 
geniet volop!’

Natuurlijk waren de meisjes doorgaans niet onschuldig. Dikwijls hadden ze hun buurtgenoten 
getart door hun omgang met de vijand en waren ze er zelf beter van geworden. In Bovenkerk 
hadden er meisjes openlijk zitten vrijen met Duitse soldaten in die dagen nadat Piet van der 
Klauw was weggevoerd. Dat was goed fout gevallen in het dorp. Hun straf was groot: op 5 mei 
sprongen woedende jongens door de ramen van hun ouderlijk huis naar binnen, sleurden hen 
naar buiten en knipten hen kaal. Andere Bovenkerkers konden het niet aanzien, werden er mis-
selijk van. In Randwijck liepen er jongens rond met kleine schaartjes op hun revers genaaid, als 
teken dat ze van de garde waren die moffenmeiden kaalknipte. Ze kregen ook de trotse vrouw 
uit Musserts familie te pakken en reden haar rond op een platte wagen. In de Charlotte van 
Montpensierlaan hadden een moeder en een dochter samen hun huis opengesteld voor Duit-
sers. In deze dagen van vergelding waren ze zo bang, dat ze zich met geweren verschansten in de 
badkamer en vanuit het raam op iedereen schoten – gelukkig niet raak – die in de buurt kwam. 
In de Soerlaan gooiden buurtbewoners de ruiten in bij een vrouw die door haar ontvangst van 
Duitsers de gemoederen van de buurt heel wat keren in beroering had gebracht.

Telkens was er in een buurt dan zo’n oploop, met in het midden een meestal gelaten vrouw 
met neergeslagen ogen, die ruw bij haar haren werd gegrepen, kaalgeknipt en op het ontluisterde 
hoofd met teer besmeurd. Een aantal van die vrouwen werd op platte wagens triomfantelijk 
door de straten gevoerd. Daar zaten ze, op tonnen, de handen op de rug gebonden, als in een 
middeleeuws heksengericht. Het was luguber en huiveringwekkend. Veel mensen wendden hun 
hoofden af; daar waren ook verzetsmensen bij, die met een steek in hun hart voelden dat dit 
vernederend schouwspel in tegenstelling stond tot alle idealen waarvoor ze hun leven hadden 
gewaagd.

Er waren ook wel kerels die later spijt hadden van hun jacht. ‘Ik deed mee in die allereerste 
roes. Tot mijn schande. Later heb ik me afgevraagd: hoe heb je dat nou toch kunnen doen!’ [31] 
Maar het gebeurde gewoon, het hoorde bij de bevrijding.

Dagenlang ging het door. Er was een troep jongens die alsmaar over de Amsterdamseweg trok 
met een wagen vol gebrandmerkte vrouwen. Naast de voerman zat een harmonicaspeler die 
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Heksenjacht. De ‘moffenmeiden’ werden eerst kaalgeschoren en met pek besmeurd ...

... en daarna op een platte boerenwagen rondgereden; hier in de Stationsstraat.
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met zijn liedjes een absurde vrolijkheid over het tafereel strooide. De jongens rondom joelden 
en betastten de vrouwen met vernederende vingers. Op 7 mei werd de Bs in het Leger des Heils 
ondergebracht met de staf van de Bs Randgemeenten. Toen de wagen daar voorbij wilde trekken, 
besloten een paar Bs-officieren een eind aan het lugubere feest te maken. Ze omsingelden de 
wagen, haalden de jongens naar binnen en stuurden de vrouwen naar huis. ‘Mogen wij vrije 
jongens nou ook niet eens een lolletje?’ riepen de knapen.

Nee, niet zo. De volgende dag maakte burgemeester Haspels een einde aan het feest. Politie 
en Bs kregen de instructie overal op te treden waar nog een wraakgericht begon. Zo kropen de 
tegenkrachten van de bevrijding weer terug in hun schaduwen.

De Canadezen – aangrijpend weerzien!
Dinsdag, 8 mei – plotseling waren ze er, de Canadezen, het waar wordend visioen, opdoemend 
op de Colijnweg, met ratelende tanks aanrollend, omhangen door de geur van strijd en over-
winning. Jarenlang had je gesmeekt dat ze zouden komen, ze waren hoog over je heen gevlogen 
en je was bijna vergeten dat het mensen waren die op een dag gewoon over de Amsterdamseweg 
zouden kunnen rijden. En nu trok die droom langs je heen, nam de bocht bij de Annakerk en 
trok het grauwe bezettingskleed weg dat de Duitsers er op 16 mei 1940 over hadden uitgerold. 
Je stond tussen de juichende drommen te stamelen en te janken en wist dat je bevrijd was. Nog 
mooier werd het toen een hele colonne uit die film afboog naar het dorp Amstelveen en daar 

8 mei 1945 – en toen kwamen de Canadezen ...! Hier toegejuicht op het kruispunt bij de 

Annakerk. Op de achtergrond Vredeveld.  foto: g.j. van laar, amstelveen
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tot stilstand kwam, voor de hekken van Vredeveld. Plotseling was het hele dorp overspoeld met 
khaki, en de bevolking stond met open mond te staren naar die wonderlijke wezens die zich zo 
losjes bewogen, met het gemak van de nooit verloren vrijheid. Je kon ze aanraken, hun solda-
tengeur van leer, tabak en olie opsnuiven. Ze waren echt, ze gaven handen die je kon voelen in 
je handen. En ze waren volstrekt anders dan de stijve, bittere Duitsers.

Iemand zou hen welkom moeten heten! En daar werd ds. Jelle van Kuiken omhoog gehesen 
en op het hek voor Vredeveld gepoot. Met zijn voeten tussen de spijlen van het hek overzag de 
predikant de plotseling stille menigte en begon: ‘Dear friends, we welcome you here in Em-
stelvien ...’ Maar hij werd in de rede gevallen door de bevelvoerende officier: ‘Dominee, spreek 
maar Hollands, we zijn van de Prinses Irenebrigade. Ik zelf ben Amstelvener en mijn ouders 
wonen in Vredeveld!’ Dàt werd een gejuich! En toen bleek dat er nog zes andere Amstelveense 
bevrijders tussen het khaki zaten, begon een uitzinnige herkenning.

In de beslotenheid van Vredeveld speelde zich het aangrijpend weerzien af tussen de officier, 
Samuel Hendriks, en zijn ouders. En dan was er nòg een andere, adembenemende ontmoeting. 
Eén van de Joodse onderduiksters, Chrisje, die de schuilnaam Kitty had aangenomen, had vóór de 
oorlog haar lot willen verbinden aan dat van Don Zilversmit, een Joodse jongen die echter met zijn 
ouders naar Amerika emigreerde. Voordat ze hem had kunnen volgen was de oorlog uitgebroken.

Die morgen had ze tegen haar vriendin Betty Goedhardt gezegd: ‘Als ik Don toch eens over 

Langs de hele Amsterdamseweg stond in dikke rijen het volk. Hier bij de Annakerk. 
foto: g.j. van laar, amstelveen



517

xi.5 6, 7 en 8 Mei

die Schipholweg mocht zien aankomen!’ Na het middageten stond Betty aan de afwas, Kitty 
was in het gebouw aan het werk. Toen stond er een Canadese militair op de stoep en vroeg of er 
misschien een meisje Kitty op Vredeveld werkte. Het was Don! Hij was speciaal bij de Prinses 
Irenebrigade gegaan om naar Nederland te kunnen komen en hij had Kitty’s adres gevonden 
via een vertrouwd adres in Amsterdam. Betty staarde hem aan en kon het amper geloven. Ze 
durfde hem niet rechtstreeks met Kitty te confronteren, bang dat haar vriendin flauw zou vallen. 
Daarom riep ze ds. Boon, die eerst Don naar Kitty’s kamer bracht en haar daarna ging zoeken. 
Voorzichtig maakte hij haar duidelijk dat er een zekere Don op haar kamer zat te wachten. Ze 
ging binnen; hij zat op haar bed; sprakeloos staarde ze hem aan. En sprakeloos bleef ze: door de 
emotie had ze haar stem verloren. Het duurde een week eer ze weer kon fluisteren. Maar toen 
kon ze dan ook voorgoed haar lot aan dat van Don verbinden.

Krassen in het papier
Door de lege straten van Amsterdam zwierf Joan Romp. De hele stad was leeggelopen om 
naar de intocht van de Canadezen te kijken. Joan wist nog steeds niet wat er met haar man 
gebeurd was. Zondagmiddag pas was ze weer vrijgelaten uit de Scheveningse gevangenis. Met 
een paar andere vrouwen was ze op een boerenkar gezet en losgelaten op de Scheveningseweg. 
Zo snel als ze voortkon was ze naar kennissen in Den Haag gegaan: Wisten die misschien iets 
van Harry? Nee – er waren geen verbindingen. Verder, naar andere vrienden. Ook daar geen 

Eén Canadees kwam helemaal alleen het dorp Amstelveen binnenwandelen. Was dat 

misschien Don Zilversmit die zijn meisje zocht? Dan moest hij nog even wachten: hij werd 

enthousiast op de schouders genomen.  foto: g.j. van laar, amstelveen



518

de BevriJding

bericht. Het was avond geworden. Zonder vervoer kon ze niets beginnen. Telefoon was er niet. 
Noodgedwongen bleef ze slapen.

Op maandag had ze met iemand kunnen meerijden naar Heemstede. Vanmorgen had ze 
achterop een motorfiets de rit naar Amsterdam kunnen maken. Ze ging naar vrienden in de 
Ruysdaelstraat. Die waren naar de intocht van de Canadezen. Het was of Joan nog steeds in 
een cel leefde, afgesloten van alle anderen. Verder, naar een vriendin in de Hunzestraat. Die was 
thuis. En die wist het. ‘Goddank dat ik je zie,’ zei de vriendin, ‘we zoeken je overal!’ Maar Joan 
las in haar meedogende blik Harry’s doodsbericht.

Er waren nog briefjes van hem die door een celgenoot waren weggesmokkeld. Hij had zijn 
afscheid met een stukje glas in toiletpapier gekrast. In het laboratorium van de BPM had nie-
mand het bericht kunnen ontcijferen, maar Joan las het achter elkaar, met haar hart. Al zijn 
verbondenheid met haar had hij in die paar woorden uitgeschreven.

Ze kon nauwelijks begrijpen dat ze hem tòch hadden vermoord. Zijn dood was zo zinloos – ná 
de eerste gesprekken over een wapenstilstand! Later zou ze bitter zeggen: ‘Dat was het verschil 

tussen de nazi’s en alle ande-
re onbeschaafden: zij hadden 
een systéém gemaakt van hun 
infame gedrag!’ [66]

Toen ze terugkeerde in 
haar huis, was alles leeg – 
meegeroofd door de bezetters 
die het hadden bewoond. De 
meubels weg, de boeken, de 
sieraden, alles wat van Harry 
en haar samen was geweest. 
Alleen met die bijna onzicht-
bare krassen in het papier 
moest Joan Romp-Marshall 
beginnen aan de bevrijding.

Aftocht van de Duitse 

bezetters, gezien vanaf de 

spoorbrug over de Burge-

meester Van Sonweg. Uit 

het Gooi richting Haarlem 

en vandaar via de Afsluit-

dijk naar het oosten. 
foto: g.j. van laar, amstelveen
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Aftocht van de Duitsers
Rond 20 mei, een zondag, begon de afvoer van lange colonnes Duitse soldaten naar Noord-Duits-
land. Er lag een route vanuit het Gooi over de provinciale weg Diemen-Haarlem; van oost 
naar west en niet omgekeerd, zoals veel mensen zich later meenden te herinneren. Want het 
verslagen leger moest via Haarlem naar de Afsluitdijk marcheren en vandaar naar het oosten. 
Op regelmatige afstand reden er Canadese gevechtswagens tussen de troepen.

Deze aftocht maakte een merkwaardig diepe indruk op de bevolking die zich voor of na 
de kerkgang langs de weg verzameld had. Er heerste een geladen, vreemde stemming bij het 
kruispunt Annakerk, een stilte waarin je alleen het doffe gestamp van de laarzen hoorde dat niet 
dreigend meer was maar vermoeid. Een enkele, nog trots kijkende officier werd uitgefloten. Een 
paar burgers spuwden minachtend naar de verliezers. Een Canadees schreeuwde waarschuwend: 
dat mocht niet! Maar wist hij veel ...!

Bets van Mierlo stond tussen de menigte. Die mensen hadden haar man vermoord, en toch 
... ‘Die hele sloot soldaten, ontwapend, moe, God weet waar ze helemaal vandaan kwamen. Ik 
hoorde hoe ze werden uitgejouwd, ik zag hun vernedering. Ik kreeg tranen in mijn ogen. Die 
wraak had ik niet ...’ [20]

In de Annakerk waarschuwde pastoor Van Outersterp zijn parochianen voor wraakzuchtig 
gedrag tegen de stoet die tijdens de Hoogmis alsmaar zacht stampend langs de kerk trok. Na 
de mis schoof het kerkvolk massaal aan bij het kruispunt – een ingetogen menigte die zich 
weerhield van gejouw. Aan de andere kant stonden de hervormden van de Dorpskerk – net zo 
ingehouden. Tot een man een voorbijkomende Duitser herkende die een familielid van hem 
had gearresteerd. Met een schreeuw vloog de man die ellendeling aan, maar een Canadees trok 
hem los. De stoet schoof verder.

Over de spoorbrug leunden een paar meisjes en keken naar de weg beneden. Eén soldaat 
keek op en riep lachend: ‘Sie haben beide die Haare noch!’ [41] De omringende jonge soldaten 
lachten mee, waarschijnlijk ook blij dat de oorlog was afgelopen en dat ze nog leefden.

Er was iets groots aan die eindeloze stoet verslagenen – grootser dan de zingende, trotse 
troepen die ze geweest waren ooit hadden uitgestraald. Niet alleen Bets van Mierlo had tranen 
in haar ogen. Het ging niet om vreugde of verdriet maar om de wortels van de mensheid. Ie-
dereen voelde het maar kon het niet precies thuisbrengen. Het was iets universeels, misschien 
een historisch besef van nederigheid aan beide zijden: dat geen legermacht ter wereld het kan 
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en mag winnen van het volk. En dat er in de deemoed van het verlies meer glorie kan liggen 
dan in onrecht en machtswellust.

Omstreeks die dagen wandelde een Duits echtpaar uit Amstelveen of Amsterdam naar de 
Burgemeester Van Sonweg, daalde de dijk af naar de Middelpolder, zette zich neer achter een 
hooiopper en pleegde zelfmoord. Weken later werden de lichamen door een grasmaaier gevon-
den. Rode-Kruischef Touwen en zijn zoon Jan brachten de stoffelijke resten naar Zorgvlied. 
Had het echtpaar die troosteloze Duitse aftocht gadegeslagen en het leven verder onleefbaar 
gevonden, nu het Derde Rijk in elkaar was gestort? Achter die hooiopper had de zeis van het 
nationaal socialisme waarschijnlijk zijn zoveelste slachtoffers neergemaaid – in eigen gelederen. 
En wie gaf er om?

Goede bezetters
Op 15 juni streek het Pioneer Corps neer in Nieuwer-Amstel en vond onderdak in de Julianaschool 
en de Van Speykschool. Officieren legerden in villa’s. Diezelfde dag betrokken de Royal Engi-
neers de Roelof Venemaschool en een aantal naburige woningen en garages. Het leek het oude 
liedje maar het was totaal anders. De bevolking verdrong zich bij de hekken, nodigde soldaten 
thuis uit. Ongeveer alle meisjes waren verliefd op de soldaten, en eigenlijk waren de jongens het 

Het verslagen leger passeert het dorp Amstelveen.
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ook, zij het met een andere invalshoek. Wie een soldaat bemachtigde voor een bezoekje thuis, 
kon verzekerd zijn van een pakje sigaretten en wat chocolade en andere onbekendheden. Er 
werd een voetbalwedstrijd georganiseerd tussen nfc en de bevrijders. Het is niet bekend of de 
slimme, maar nog broze benen van nfc het konden winnen.

De vreugde van deze goede bezetting duurde maar twee weken. Maar toen werd het ook tijd 
voor de wederopbouw.

De terugkeer van twee mysterieuze agenten
Zaterdag, 19 mei 1945, ’s avonds 9.00 uur in Patrimonium. Als een lopend vuurtje was het rond-
gegaan: agent Van der Hurk, de held van de overval op Nieuwer-Amstels bevolkingsregister, 
zou terugkeren in zijn kosthuis aan de Wilhelminastraat. Grote opwinding! – alle vlaggen uit! 
‘Patrimoniums Fanfarecorps staat klaar. Daar is de auto, die den held thuisbrengt. Het corps zet 
het ‘Wilhelmus’ in en met ontroering wordt er gezongen. Toegejuicht door honderden neemt 
Van der Hurk met zijn kameraden (van de Rotterdamse knokploeg) plaats op het podium.’ 
[avW 25-5-1945] Er volgen een welkomstwoord en toespraken. Ferm klinkt uit honderden kelen 
het: ’t Is plicht dat iedere jongen’. Die avond was Van der Hurk het symbool voor alle helden 
uit de tweede wereldoorlog.

Er kwam in Patrimonium nog een politieman thuis, die avond – uit een voorlopige hechtenis 

De bemanning van een Amerikaanse legerauto brengt een bezoek aan het huis van burge-

meester Haspels.



522

de BevriJding

door de rijksrecherche: brigadier Schalk. Zijn thuiskomst was heel wat minder feestelijk. Schalk 
was aangehouden en voorgeleid in een civiel proces vanwege het doden van agent Van den Berg. 
De autoriteiten wisten zich echter niet zo goed raad met Schalk, die zowel deutschfreundlich als 
deutschfeindlich was geweest en die zijn eigen proces verbaal had geschreven na het doden van 
de nsB-agent. Omdat hij lid was geweest van de Binnenlandse Strijdkrachten, werd zijn geval 
later van de civiele strafrechter naar de krijgsraad overgeheveld. Op 4 oktober werd hij opnieuw 
in hechtenis genomen. Op 4 mei 1946 eiste de auditeur-militair van de krijgsraad te velde een 
jaar gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest. Veertien dagen later was de uitspraak. Zijn 
verdediger, mr J. W. van Gelder, bepleitte vrijspraak en wist die ook te verkrijgen. Maar altijd 
is er twijfel gebleven over de juiste toedracht van het drama van 4 mei ’s avonds.

Schalk bleef dus een mysterieuze figuur. Wat bijna niemand wist, was dat ook de held van 
die 19e mei 1945, Van der Hurk, een mysterie met zich droeg. Na de bevrijding had hij deelge-
nomen aan de harde terechtstelling van een verraadster uit de Rotterdamse verzetsgroep. Zo 
waren er twee Amstelveense agenten gehuld in raadsels van geweld – de ene min of meer een 
boosdoener, de andere min of meer een held. Geen van beiden waren zij nog welkom in het 
plaatselijke korps. Elders kregen zij nieuwe functies.
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ARRESTATIE VAN DE NSB’ERS

Die mensen zitten in angst!
‘Het ophalen en arresteren van Bs’ers door de nBs was een prettige afwisseling (van de feesten) 
en een blijde gebeurtenis’ meldde het eerste nummer van het avw na de bevrijding.

De arrestaties stonden onder supervisie van het Militair Gezag (Mg) de instelling die in de 
periode tussen de bezetting en het herstel van de democratie de lokale en provinciale overheid 
moest vervangen. Het Mg had algemene instructies voor de arrestaties opgesteld. Er werd een 
Politieke Opsporings Dienst (pOd) gevormd die arrestariebevoegdheid verleende aan de plaat-
selijke afdelingen van de Bs waaraan betrouwbare politiemensen moesten worden toegevoegd. 
De arrestaties moesten per district worden uitgevoerd. Het district bezuiden Amsterdam stond 
onder leiding van commandant Rooswinkel van de Staf Bs Randgemeenten. Mr. Boelens werd, 
zoals afgesproken, zijn arrestatie-officier. Er moesten gebouwen worden aangewezen waar de 
arrestanten konden worden verzameld. In Nieuwer-Amstel werd dit de kweekschool van het 
Leger des Heils. De bovenste verdieping daarvan werd ingericht als cellenblok. Het gebouw 
zag er verschrikkelijk uit: de bezetters hadden er jarenlang gelegerd en in hun verblijven stro 
op stro gestapeld zonder de oude lagen weg te halen. Het stonk er als in een vuile stal en het 
krioelde er van de wandluizen. Alles moest eerst grondig worden schoongemaakt. Elke keer als 
er 50 à 60 gevangenen verzameld waren, zouden ze getransporteerd moeten worden naar het 
opvangcentrum van de pOd, de Politieke Opsporings Dienst aan de Levantkade in Amsterdam.

Boelens had inmiddels de trouwe en onomkoopbare politiemensen toegevoegd gekregen 
waarom hij had gevraagd: de heren Van Doorm, Jonas en Oranje. ‘Wij vragen ù,’ had hij tegen 
het aantredende drietal gezegd, ‘omdat u begrip heeft voor de opvatting dat het keurig moet 
gebeuren, niet op de manier van de bezetter. Het zijn mensen!’ De agenten kregen elk een aantal 
adressen toegewezen van te arresteren nsB’ers en werden elk op hun tochten vergezeld door een 
paar Bs’ers. Ook dezen hadden een toespraakje gehad, van Piet de Winter: ‘Wees correct. Die 
mensen zitten in angst. Jullie weten toch wel wat angst is! Het is niet zo’n kunst om daarover 
te triomferen!’ Voor de arrestatieteams was hun werk minder een prettige afwisseling dan een 
spanningsvol en moeilijk karwei. Hun arrestanten waren nogal eens gevlucht, of zaten verstopt in 
een kast. Sommigen gedroegen zich agressief, anderen huilden. Omdat er in het begin nog geen 
auto beschikbaar was, gebeurden de arrestaties op de fiets (nog altijd met massieve banden). Alle 
buren konden het schouwspel uitvoerig gadeslaan. Daarom meldde zich een aantal potentiële 
delinquenten maar vrijwillig. Dit kwam niet op in de hoofden van twee zware nsB-jongens, 
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de gebroeders Kazemat die zich in de oorlog verrijkt hadden met het bouwen van bunkers. Zij 
hadden een deel van hun goederen ondergebracht bij familie in Amsterdam. Eind mei werd een 
van de broers gelokaliseerd bij een van die familieleden, nota bene een Amsterdamse Bs’er. In de 
nacht van 26 op 27 mei kwam een arrestatieteam uit Amstelveen hem arresteren. Kazemat zat in 
een schuilplaats, vergezeld van een wapen en een kist munitie. Het hielp hem niet, hij kon geen 
kant heen; al was het een van zijn eigen bunkers geweest, het dikste beton zou hem niet meer 
kunnen redden van een rechtvaardige straf. Hij werd meegenomen naar het Leger des Heils en 
zo snel mogelijk overgebracht naar de Levantkade in Amsterdam, waar alle nsB-delinquenten 
werden verzameld voordat ze werden doorgestuurd naar bewaringskampen.

In de eerste week werden ongeveer vijftig nsB’ers binnengebracht in het Leger des Heils 
en opgesloten in de vroegere kamertjes van de heilssoldaten. Soms kwam het wel eens tot een 
korte uitbarsting. Toen Nijps, de bekende, fanatieke maar niet eens zo heel slechte nsB’er in 
de kweekschool was afgeleverd, begonnen een paar Bs’ers de man woedend af te tuigen. Het 
kwam de leiding ter ore en de mannen moesten ophouden en werden gestraft. Maar de bit-
terheid tegenover de nsB’ers was nu eenmaal onvoorstelbaar groot – veel groter dan tegenover 
de Duitsers. Vooral hun ijdelheid, hun machtsvertoon en hoon terwijl het volk leed, had de 
mensen woedend gemaakt. Daarom was juist hun trots nogal eens het doelwit van bewakers. 
Je kon een nsB’er ’s nachts uit zijn cel halen om hem de muggen in je eigen kamer dood te laten 
slaan, terwijl je hem een beetje sarde. Maar tot excessen kwam het niet in de kweekschool. De 
mannen werden nogal eens te werk gesteld bij de boeren op het land, de vrouwen maakten eten 
schoon voor de centrale keuken.

Op zondag 13 mei werden er al kerkdiensten voor de gevangenen verzorgd. In de morgen bond 
kapelaan Steur van de St. Annaparochie zijn koffertje met de altaarsteen en zijn misgewaad op 
de bagagedrager en in de middag reed ds. Van Kuiken met zijn fietstassen vol psalmboeken naar 
de kweekschool. Van Kuiken hoorde dat vier met stenguns gewapende Bs’ers de zaal zouden 
bewaken en weigerde in dat geval te zullen preken. Toen bleven de Bs’ers buiten staan. Zestig 
gewezen nsB’ers, mannen en vrouwen, kwamen timide binnen en namen plaats op de banken 
zonder leuning. ‘Broeders en zusters,’ zei Van Kuiken, en legde daarna uit waarom hij zijn toe-
spraak met die woorden begon: hun tegenovergestelde posities waren niet alleen te danken aan 
persoonlijke beslissingen, maar ook aan de verschillende invloeden op hun levens. De preek 
was gebaseerd op Mattheüs 28 vers 17: ‘Sommigen twijfelden ...’

Bij latere diensten kwamen ook de Bs’ers binnen zitten. Zonder stenguns. Op het wekelijks 
spreekuur van de dominee kwam op een avond een ex-nsB’er met rollende ogen zijn spreekkamer 
binnen en riep: ‘Dominee, u móet met mij bidden!’ De man was een zware collaborateur uit 
een andere gemeente, die bij de bevrijding was ondergedoken maar deze morgen door de Bs was 
gepakt in Amstelveen. Hij schudde alsmaar het hoofd en huilde: ‘Ik ben zo slecht, o wat ben 
ik slecht!’ Hij had dat wat laat ontdekt, maar de dominee, indachtig aan zijn Meester die ook 
was omgegaan met tollenaren, sprak over schuld en verlossing. Diezelfde dag werd de man naar 
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de Levantkade in Amsterdam gevoerd. De dominee meent dat hij ter dood werd veroordeeld.
Mr. Boelens was in voortdurend gesprek met het team dat de nsB’ers arresteerde en opving. 

Dat waren niet alleen de drie politiemannen, maar ook enkele assistenten in het gebouw zelf, 
onder wie de Amstelveense Bs’er ir. W. H. J. Hol (de latere wethouder) en J. J. Hondong (de 
bekende vlieger).

Door dit gesprek bereikte het team een zekere rust en evenwichtigheid in het optreden 
tegen de gevangenen. Het kwam niet tot hevige taferelen. De nsB’ers bleven rustig en waren 
doorgaans eerder down dan opstandig. Hun behandeling was zo correct dat Bs’ers uit andere 
randgemeenten wel eens spottend aan het Amstelveense team vroegen: ‘Hebben jullie de Leger 
des Heilsmanieren overgenomen?’

Na hun doorzending naar de Levantkade in Amsterdam kwamen ze terecht in een totaal andere 
sfeer. Mr. Boelens ging een keer zelf mee op zo’n transport. ‘De mensen werden er neergegooid 
als vee. Ik kwam geschokt en onpasselijk terug.’ [110]

De Bs’er Croese, die zijn auto in de oorlog had kunnen veiligstellen, reed heel Nederland 
door om gevluchte Amstelveense nsB’ers naar de kweekschool te halen, zodra hun adres was 
opgespoord. Het totaal aantal nsB’ers dat in het gebouw gevangen heeft gezeten is niet bekend, 
maar in de zomer passeerden al 350 delinquenten de kweekschool. Waarschijnlijk waren daar 
gevangenen bij uit alle randgemeenten, gezien de detachering van de Staf Randgemeenten in 
het gebouw.

Het beheer van de in beslag genomen goederen van nsB’ers werd door Piet de Winter ge-

Bewakers van de bt (Bewakings Troepen) van de bs met twee verzorgsters van het Rode 

Kruis voor het gebouw van het Leger des Heils.
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delegeerd aan de gemeente. Daarvoor werd een ‘Bureau Roerende goederen van vijanden en 
landverraders’ in het leven geroepen. Het ‘vijandelijk meubilair’ werd opgeslagen in een boeren-
schuur aan de Machineweg. Uit de inventaris zouden vele oorlogsgedupeerden kunnen worden 
geholpen – teruggekeerde Joden, onderduikers en uit hun huis gezette gezinnen.

De boerenleider omsingeld
De gevangenneming van boerenleider Slops was een geval apart. De Bs’ers uit de dorpen popel-
den uit persoonlijke motieven om hem te pakken. Ze stonden als het ware bij Piet de Winter 
in de rij om te worden aangewezen voor dit speciale karwei, nog voordat het arrestatieteam in 
actie was gekomen. De Winter gaf nauwkeurige instructies, die ook wel werden opgevolgd, 
maar hij kon niet voorkomen dat er veel meer Bs’ers bij het feest aanwezig waren dan nodig was.

De boerenleider was bang. Met zoon Leen had hij zich verschanst op zijn boerderij. Het 
was bekend dat vader en zoon geweren hadden, en het gerucht ging dat zich ook ss’ers op de 
hoeve hadden teruggetrokken. Een legertje van 20 Bs’ers omsingelde het erf, waarschijnlijk 
ook jongens uit Ouderkerk en Uithoorn. Maar niemand durfde het huis te naderen. Tenslotte 
pakte Louis Verhaar, een bakkerszoon, zijn fiets en liep, half verscholen achter de bakkersmand, 
het erf op. ‘Kom nou maar naar buiten!’ riep hij. Diepe stilte, ademloze spanning. Maar toen 
ging de deur open. Traag, de armen omhoog, kwam het duo vader en zoon naar buiten. Dat 
was natuurlijk een prachtig gezicht voor de jongens, die zich soms jarenlang voor het tweetal 
hadden moeten verschuilen.

Nu haalden ze hun gram en scholden hen uit. Helaas ging het enthousiasme van de Bs’ers 
zo ver, dat ze ook een andere, veel goediger nsB’er er met groot kabaal uit zijn huis haalden 
en opbrachten. In de felheid van de na-oorlogse dagen was dit nauwelijks te voorkomen, en 
uiteindelijk werd aan geen enkele nsB’ers in Nieuwer-Amstel lichamelijk letsel toegebracht.

De arrestatie van burgemeester Westendorff
Al die tijd zat de gewezen nsB-burgemeester met huisarrest in zijn eigen huis aan de Amster-
damseweg. De bewaker die op 4 mei ’s avonds voor het huis was neergezet, zat op 5 mei binnen 
al koffie te drinken en werd op 6 mei door Piet de Winter teruggeroepen omdat niemand op 
het idee kwam Westendorff voor het een of ander te straffen. Toch voelde de ex-burgemeester 
zich bitter gestemd. Hij was graag burgemeester gebleven en kon bij zichzelf geen fouten vinden 
waardoor hij het niet opnieuw zou kunnen worden. Waarschijnlijk in deze tijd van gedwongen 
nietsdoen schreef de rusteloze man een verantwoording voor de keuzes die hij had gemaakt.

Niemand in Amstelveen wilde hem arresteren, maar uiteindelijk kwam er een landelijke 
verordening die de arrestatie van elke voormalige nsB-functionaris als norm stelde. Op 9 juni 
moest Westendorff worden opgehaald.

De Winter en Boelens beraadslaagden. ‘Er moet geen ruwe arrestatieploeg op af,’ zei De 
Winter, ‘ik wil dat het met de nodige égards gebeurt.’ Boelens besloot zelf mee te gaan. Hij 
riep Jonas bij zich: ‘Ik wil dat ù het doet, maar ik ga mee.’ Sinds kort was er een oud autootje 
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beschikbaar en daarmee reden de heren bedrukt naar het adres van hun arrestant. Mevrouw 
Westendorff deed open. Toen ze begreep wat haar man te wachten stond, liepen de tranen haar 
over het gezicht. ‘Westendorff,’ zei Jonas kalm, ‘u moet met ons mee.’

Westendorff staarde de heren verbijsterd aan. ‘Maar ik heb het toch zo goed gedaan,’ stamelde 
hij, en begon te huilen. Ontredderd pakte hij zijn koffertje en stelde zich beschikbaar. In het 
Leger des Heils wreven een paar Bs’ers zich in de handen: een hoge nsB’er, nú zullen we eens even 
wraak nemen. IJlings waarschuwden Jonas en Boelens Piet de Winter. Deze liet onmiddellijk 
alle bewakers naar de grote zaal komen en veegde ze de mantel uit. Ieder die zich misdroeg tegen 
Westendorff zou zelf de cel ingaan.

Eén van de eersten die de nieuwe arrestant bezocht was ds. Van Kuiken. Maar de gevangene 
was niet te benaderen. ‘Ik heb toch niets gedaan,’ herhaalde hij telkens. Maar in de weken die 
volgden herstelde hij zich in zoverre, dat hij met zijn oude ijver een plan bedacht voor het herstel 
van de volkswelvaart. Hij schreef het neer in potlood. Er zouden niet meer dan drie partijen 
mogen komen.’ Het geld moet een tijdje verdwijnen, dan verdwijnt ook de profiteur en het 
zwarte geld. Er moet nieuw geld komen. De staat zou alle grote bedrijven moeten overnemen. 
Wij mogen niet terug naar de tijd van ongeleide economie: niet terug naar het vernietigen 
van het teveel waar elders grote nood is. Het ligt aan ons of wij in de toekomst vrije mensen of 
slaven zullen zijn ...’

De Amstelveense autoriteiten probeerden hem zo lang mogelijk onder hun eigen hoede te 
houden, om te voorkomen dat hij elders hetzelfde lot zou ondergaan als zijn oude kamera-
den, die hun straf ruimschoots verdienden. Maar voor de hogere autoriteiten gold slechts dat 
Westendorff een nsB-burgemeester was geweest, op zich al een zwaar vergrijp. Op 22 augustus 
moest arrestatie-officier Jonas hem naar de Levantkade brengen. Jonas zat aan het stuur van 
het autootje en Westendorff zat ongeboeid naast hem, als passagier. Als hij had gewild, had hij 
kunnen ontvluchten, maar iedereen wist dat hij dat niet zou doen.

Aan de Levantkade moesten ze nog tien minuten lopen vanaf het hek. Westendorff had last 
van zijn hart en hijgde onder het gewicht van zijn koffer. ‘Rustig maar,’ zei Jonas, ‘we hebben 
geen haast.’

Daarna werd alles anders voor Westendorff. ‘Poten omhoog,’ riep de wacht, en begon te 
schelden. Zo moest Jonas hem achterlaten. Even later stond Westendorff in het gelid tussen de 
andere gevangenen. En daar zag de kleine stratenmaker Zegstroo hem, die in 1941 tevergeefs had 
geprobeerd om in Amstelveen de februaristaking van de grond te krijgen en nu een functie had bij 
de registratie van de pOd. ‘Ik zag Westendorff daar staan en dat raakte me. Ik zei: ‘Die man hoort 
hier niet! En toen is aan het verbaal een bijvoegsel van mij gehecht: dat hij menselijk was.’ [2]

Maar voorlopig werd Westendorff afgevoerd naar een bewaringskamp in Castricum en 
onderging het lot van de andere nsB’ers.



528

XI.8

HET EINDE VAN DE HONGER

Dagboeken
L.: 10 mei: De mensen mopperen erg over het eten, want dat komt nog niet los. 14 mei: Zaterdag 
kregen we wat van de Engelse pakketten: 3 ons boter, 1 blikje bacon (zalig), wat chocolade en eipoeder. 
’t Was gewoon een feest! 15 mei: Moeder wordt angstwekkend mager. We krijgen nu wat meer melk.

P.: 17 mei: Wij krijgen nu meer levensmiddelen, o.a. een soort vlees dat uit de vliegtuigen is uit-
gegooid. De ergste tijd hebben wij gelukkig gehad, maar het zal nog een poos duren eer alles weer 
normaal is. 18 mei: Vandaag biskwie gehad, ook al uit de vliegtuigen.

L.: 18 mei: Er is geen brood meer, maar vandaag kregen we 5 pond koekjes, een soort cracker, 6 ons 
vet en wat blikvlees. Vanochtend drie uur in de rij gezeten voor vet. 22 mei: Helemaal geen brood 
meer en haast geen hout, je weet eenvoudig niet meer wat je moet slopen. 24 mei: Het eten wordt nu 
met de dag beter, hoewel het nog steeds te weinig is. We hebben nu ook de radio weer terug. Reuze 
fijn, maar je kunt hem nog niet gebruiken. Je wilt alles zoveel vlugger. 25 mei: Van moeder was het 
ondervoeding. Zij moet rusten en mag geen brood eten. Ik hoef niet meer in de rij te staan vanwege 
mijn been. De rijen zijn werkelijk verschrikkelijk.

P.: 29 mei: Wij krijgen steeds biskwie, chocola, vlees en vet, maar brood en aardappelen is er te 
weinig. Gelukkig is er geen honger meer.

Het manna wordt gegeten
Door de feestvreugde zou men bijna de honger vergeten, maar de knikkende knieën bij het dansen 
vertelden wel dat de magen te leeg waren en de krachten afgenomen. In feite was in de week na 
de bevrijding de honger op z’n hevigst. Wie eventueel nog wat erwten had, kon ze niet koken. 
Een lichaamsgewicht van een volwassene van 80 à 90 pond was in die dagen geen uitzondering.

Gelukkig werkte de centrale keuken in Nieuwer-Amstel door. Zelfs toen in de roes van de 
bevrijding niemand aan werken dacht, bleven leiding en personeel van de keuken in actie en 
leverden 7000 porties van een halve liter voedsel per dag af – weliswaar op een bevolking van 
ruim 20.000 zielen, maar de speciale organisatie van burgers die door Westendorff in het leven 
was geroepen, zorgde dat de noodgevallen extra hulp kregen.

Op Hemelvaartsdag, 10 mei, kwam de eerste portie vliegtuigvoedsel naar Amstelveen. Het 
manna kon gegeten worden! Eerst nog mondjesmaat. Er werden speciale distributiebonnen 
aangewezen en de distributiedienst werkte op volle toeren. In het begin kwam het voedsel nog 
bij vlagen terecht in de winkels. Dan vormden zich onmiddellijk onvoorstelbaar lange rijen, 
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maar wat men uiteindelijk ontving was zó opwindend dat men er geduldig en in een feestelijke 
stemming op wilde wachten.

Er was de biscuit! – harde soldatenkost in blikken, maar geweldig voedzaam. De centrale 
keuken maakte er pap van. De karren van de keuken reden met de dampende gamellen door de 
straten en hele families haastten zich met hun pan naar buiten om gade te slaan hoe dit hemels 
voedsel werd opgeschept. En dan was er de erwtensoep, met echt vlees. Daar werd je eerbiedig 
van! Eten was in die dagen een aandachtige, bewuste en dankbare handeling. En langzaam kwa-
men je krachten terug. De honger was over. Het zou nog lang duren eer de gewone dagelijkse 
voedingsmiddelen voldoende beschikbaar waren, en wie eenmaal een hongerziekte had zou 
nog lang aan de gevolgen lijden, maar er Was eten!

De porties van de gaarkeuken konden na een paar weken worden opgevoerd tot driekwart 
liter per persoon. Het keukenpersoneel kwam op topcapaciteit. Op 10 mei werkten er 123 men-
sen voor de keuken: 59 mannen en 64 vrouwen, onder wie 26 te werk gestelde nsB-vrouwen. 
In juni waren die vrouwen weer verdwenen. Het personeel kon toen trouwens tot ongeveer 
100 worden teruggebracht, ondanks de stijging van het aantal porties. Maar toen was er weer 
elektriciteit voor de keuken, waardoor het eten machinaal kon worden schoongemaakt. In juli 
viel het aantal porties tot éénderde terug. Successievelijk verdween het personeel en begon het 
normale leven weer veld te winnen, ook in de keukens van de bevolking.

De allereerste herdenking op 10 mei 1945 met de allereerste wacht van bs’ers. Burgemees-

ter Haspels spreekt. Links met helm: Niek van Vegten.  foto: mevr. van vegten, amstelveen
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De kinderen uit Friesland
Veertig Amstelveense kinderen zaten nog steeds in Friesland; veilig, hoopten de ouders, maar alle 
verbindingen waren verbroken geweest en het eerste wat de kinderorganisatie na de bevrijding 
deed, was pogingen in het werk stellen om bericht te krijgen. Half mei ontvingen de ouders 
het bericht dat de kinderen werden teruggehaald. De Shell had op verzoek van het comité een 
boot gestuurd om ze op te halen.

Op de afgesproken dag van aankomst kreeg Do de Knegt bericht van de politie dat het die 
dag heel laat zou worden. Op de fiets ging hij alle ouders langs om het te zeggen. De Engelsen 
hadden vijf kleine vrachtwagens ter beschikking gesteld om de kinderen vanaf de kade achter 
het Centraal Station naar huis te brengen. En daar kwam de mini militaire colonne Randwijck 
binnendraaien! ‘Wat een weerzien was het! Spontaan zong de hele menigte het Engelse volkslied. 
Het was onvergetelijk!’
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DE GROTE FEESTEN

De schoonheid van het feest
Het vieren van de bevrijding leek op een grote feestbrand met overal haarden die telkens weer 
oplaaiden, nu hier, dan daar, nu hevig, dan zacht gloeiend. Het spannende van die feesten was 
dat ze voor een groot deel werden gedragen door verzetsmensen, die zo maar in het openbaar 
rondliepen, toespraken hielden en die je kon aangapen zoveel je wilde. Een grote verrukking was 
het ’s avonds zó maar weer de straat op te kunnen gaan en een café te kunnen binnenstappen – al 
was er nog niet veel te drinken.

Het eerste min of meer georganiseerde feest was op Hemelvaartsdag – 10 mei. Het feest-
comité was al vóór de bevrijding gevormd, uit verzetsmensen van verschillende herkomst. ’s 
Morgens waren er dankdiensten in de Paulus- en de Dorpskerk en ’s middags kwam ongeveer 
heel Amstelveen samen in het hockeystadion om te luisteren naar sprekers uit de diverse ver-
zetsgroeperingen en naar een rede van burgemeester Haspels.

’s Morgens 4 juli nemen burgemeester en mevrouw Haspels een aubade in ontvangst in het 

Wandelpark.
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De optocht: ‘Zó gingen de mensen de boer op!’

‘... en zó vervoerden wij een spoedgeval!’

De bijdrage van vader en zoon Touwen. foto: j. touwen, zaandam
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In de avond vond de eerste herdenking plaats bij een inderhaast getimmerd houten kruis 
bij de hoofdingang van het Wandelpark (zie ook hoofdstuk xii, paragraaf 1). In Nes was die 
avond een laaiend feest zoals er nog nooit in Nes was geweest, onder leiding van meester Van 
Groeningen. In café ‘de Kat’ woedde een feestlied van maar liefst negenentwintig coupletten, 
waarin de oorlog nog eens luchtig werd beschouwd vanuit het Zwarte-Kattenbestaan. Twee 
Canadezen, die toevallig passeerden, werden binnengesleept in het stampvolle café en tot 
middelpunt verklaard.

Intussen had burgemeester Haspels al de eerste aanzet gegeven tot de oprichting van de 
Vereniging tot Viering van Nationale Feestdagen. Met de mensen die hij daarvoor uitnodigde 
liet hij duidelijk de vooroorlogse, wat besloten sfeer van de Oranjevereniging achter zich en 
koos hij voor een opzet waarbij de hele bevolking zich thuis zou kunnen voelen – niet alleen 
de protestanten en de gevestigde burgerij, maar hoog en laag, links en rechts, katholiek en 
protestant, kerkelijk en niet-kerkelijk.

De grote officiële feesten vonden in Amstelveen plaats op 4, 5, 6 en 7 juli*. Alle denkbare 
registers werden dagenlang opengetrokken. Aubades, dankdiensten, concerten en massazang in 
parken en kerken, doorlopende bioscoopvoorstellingen in Eben Haëzer, cabaret en kleinkunst in 
het Turngebouw aan de Ouderkerkerlaan, voetbalmatches op verschillende terreinen, dansen in 
‘Het Dorstige Hert’, ‘volksvermakelijkheden’ op de terreinen van het hockeyveld en als absolute 

Een versierde wagen op de Amsterdamseweg. 

Op de bok links de heer Waterman, een van de 

onderduikers van Jan van Hulst. Links achter 

hem Myriam van Hulst.
foto: mevr. m. mater-van hulst, amsterdam

* In Bovenkerk en Aalsmeer-Oost van 17-19 juli en in Nes a/d Amstel pas half september
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Bart de Groot en zijn vriendin Roelie stelden met hun vrienden de verbroedering onder de 

volkeren voor.

Op de achtergrond worden poppen van Hitler en een andere hoge Duitser aan de galg 

meegevoerd. Er waren in de optocht veel van die galgen.

Uitbundig feest op de Amstelzijde ...  foto: fam. hogenhout, amstelveen
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... en in het dorp Amstelveen vóór bakkerij Schröder: hulde aan de spoorwegstakers.

... en in Patrimonium, waar Patrimoniums Fanfarekorps de Katerstraat verlaat. 
foto: j. touwen, zaandam
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topper de telkens herhaalde opvoering door de rooms-katholieke Toneelvereniging dvv (Door 
Vriendschap Verenigd) van het blijspel ‘Familie-invasie’ in ‘Het Wapen van Nieuwer-Amstel’. 
Elke buurt organiseerde bovendien zijn eigen kinderspelen, volksspelen, ringrijderijen, pop-
penkast- en goochelprogramma’s, muziekuitvoeringen, taptoes en polonaises. Het feest tolde 
en draaide maar rond, tot diep in de zoele nachten, bij fakkels en flambouwen.

Op zaterdagmiddag ontvouwde zich de schoonheid van de volkskunst in een optocht die 
in de geschiedenis van Nieuwer-Amstel onmogelijk ooit zijn weerga gehad kan hebben. Alle 
wijken en buurtschappen deden mee en hadden op karren of in stoeten taferelen uit oorlog en 
bevrijding in beeld gebracht. Het was een film van het volksgeheugen, die aan juichende massa’s 
voorbijgleed. De saamhorigheid was groot, de hoop op een edel samengaan in de toekomst 
brandend, de wil om aan het werk te gaan en de maatschappij op een betere manier op te bou-
wen, sterk. Toen op zaterdagavond 11 uur een kolossaal vuurwerk op de Speelweide de feesten 
afsloot, kon haast niemand meer op zijn benen staan, maar iedereen wist dat nu de bevrijding 
overging in de wederopbouw.

Licht na de verduistering
En tenslotte was er het licht. Toen eenmaal de verduistering was opgeheven, hadden de mensen 
het liefst de gordijnen helemaal open, al gaf het nog een wat kwetsbaar gevoel. Vanaf de straat 
kon je ’s avonds de verlichte gezichten rond de carbidlantaarns en oliepitjes zien.

En op een dag was er weer elektriciteit! Je wist niet meer dat het licht zó licht was! Je schrok 
er bijna van. Ook de straatlantaarns brandden weer. Het leek allemaal wel een feestverlichting. 
Elke avond opnieuw was je verbaasd dat al dat licht allemaal maar weer aanging! Maar de jaren 
van verduistering waren voorbij. Je rechtte je rug en liep door het licht van de vrijheid.
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DE SPANNING VAN DE VREDE



De fusilladeplaats aan de Amstel bij Roozenoord werd spontaan een herdenkingsoord. 
foto: mevr. ii. van mierlo-simons, amstelveen



539

XII.1

TERUGKEER EN HERDENKING

Dagboek

Jo Lodewijk-Poolman:
9 mei 1945: Eergisteren is ook de capitulatie voor het overige Europa afgekondigd. ’t Wachten op jou is 
nu helemaal verschrikkelijk. Als ik eerst maar een levensteken heb. Dan komt de rest wel. 10 mei: De 
eerste lijst stond nu in de krant maar jij was er niet bij. 14 mei: We zijn nu een week bevrijd, maar 
nog steeds niets van jou gehoord. ’t Duurt allemaal zo verschrikkelijk lang! Als ik maar zeker wist 
dat je er nog bent! 15 mei: Weer een dag voorbij van wachten. Moeder nog niet in orde. 18 mei: Het 
publiceren van de lijsten gaat verschrikkelijk langzaam. 20 mei: Eerste Pinksterdag. Stralend weer 
maar onweersachtig. Nog maar steeds geen bericht van jou. Er was nu een vierde lijst met namen, 
voornamelijk uit Dachau, maar ook daar stond je niet op. De verhalen die loskomen over de kampen 
zijn niet bepaald opwekkend. En zo wacht je maar van de ene dag in de andere. 24 mei: Nog steeds 
niets gehoord. Er zijn weer lijsten gepubliceerd maar daar stond je niet op. ’t Wordt wanhopig en je 
kunt nergens je licht opsteken. Deze weken zijn nog erger dan die van het proces. 26 mei: ’s Morgens 
ongeveer half elf is er een bericht van het Militair Gezag dat Tom bevrijd is. Ik ben dolgelukkig en 
verder iedereen. ’t Gaat als een lopend vuurtje door het blok.

Maar de klap op de vuurpijl is, als je ’s middags half drie voor mijn neus staat, gezond en wel. O 
schat ik ben zo gelukkig!

Nu hoeft deze schrijverij ook niet meer ...

Tom Lodewijk
In een open kolenwagen kon Tom Lodewijk van Frankfurt meerijden naar Maastricht. Op 
20 mei arriveerde hij in Eindhoven. Het was niet eenvoudig om naar het noorden te komen; 
er was geen vervoer en er waren geen bruggen. Maar op 26 mei trokken er stoottroepen naar 
Amsterdam. In de vroege morgen verwierf Lodewijk zich een plaats in een manschappenbus. 
‘... Ze zetten me af in Amstelveen, op de Keizer Karelweg. Ik was vlak bij huis en bereidde me 
op alles voor. Sinds Dolle Dinsdag had ik geen enkel bericht meer doorgekregen. Misschien 
waren ze allemaal wel dood of gewond.’ [17]

Langzaam liep Tom naar de Floris van Alkemadelaan. Het huis stond er nog. Het hekje, het 
tuinpad ... En toen was de oorlog voorbij. Het geluk om het weerzien was onbeschrijfelijk. In 
de blijdschap van het eerste uur kwam er één ding niet ter sprake: het been. Eindelijk hield 
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Jo’s moeder het niet meer uit: ‘Tom, er is zoiets verschrikkelijks ...!’ En toen kwam het verhaal 
van die tocht naar Amsterdam in die donkere avond en van het gedrang in de tram waardoor 
Jo weer naar buiten was geduwd. Maar in de vreugde dat ze allebei nog leefden en na alles wat 
Tom gezien had in Duitsland was dat been een detail.

Die avond peinsde Jo Lodewijk-Poolman nog een ogenblik met haar pen boven het zoveelste 
groene schrift waarin ze haar dagboek had bijgehouden. ‘O schat ik ben zo gelukkig, nu hoeft 
deze schrijverij ook niet meer ...’ Woordeloos bood ze haar man de schriften aan – die lange 
brief aan een gevangene, waarin de Tweede Wereldoorlog de eindeloze dimensie had gekregen 
van het wachten. En God zij dank kon die brief nu worden gelezen door de geadresseerde ...

Christiaan Pieron
Map Pieron kreeg van een medegevangene van haar man het bericht dat hij nog leefde in het 
plaatsje Freising bij München. Daar zou hij wachten op vervoer naar huis. Zij begon het huis 
en de winkel op te knappen. Het wachten duurde lang. Telkens als zich het bijzondere geluid 
van een auto voordeed in de straat vloog zij naar het raam; ook ’s nachts.

Het werd 15 juni. Het huis was bijna klaar. In de middag kwamen plotseling de bevriende 
dames Van Deursen en De Vries op bezoek. Hun gezichten stonden bedroefd en bezorgd. Ineens 
was er weer die zaterdagmorgen, meer dan vier jaar geleden, toen die twee ss’ers vroegen: ‘Sind 
sie Herr Pieron persönlich?’ En toen ze had gedacht: ‘Hij is al dood ...’

Pieron, veroordeeld wegens spionage, moest zijn strafnummer om de hals dragen. Na zijn 

dood werd dit naar Amstelveen gezonden. foto: mevr. m. j. bottema-pelsma, huizen (n.-h.)
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Wachtend op transport had Kik Pieron door Freising gedwaald. In de regen. Zwak als hij was 
had hij longontsteking opgelopen. Na een paar dagen van bewusteloosheid was hij op 27 mei in 
het ziekenhuis van het stadje overleden. Hij was 35 jaar oud geworden. Het was onvoorstelbaar. 
Na vier lange jaren, en na de bevrijding ...!

Drie dagen lang hing in Randwijck de vlag halfstok. Het Amstelveensch Weekblad van 22 
juni 1945 herdacht Kik Pieron als een van de pioniers van het verzet in Amstelveen. ‘Met grote 
weemoed in ons hart staren we in het donker van dit tragisch gebeuren. Wanneer eens de ge-
schiedenis der illegaliteit in Nederland geschreven wordt, zal daar ook de naam van Kik Pieron 
in genoemd staan,’

Wat Amstelveen betreft zij dit hierbij geschied ...

Riek Blokland
Arie Blokland en zijn zonen wachtten maandenlang op bericht. Wat ze ook probeerden, ze 
konden nergens te weten komen wat er met moeder Riek gebeurd was. Eindelijk kwam er 
bericht van de Nederlandse ambassade in Zweden: de vrouwen van Ravensbrück waren naar 
Zweden getransporteerd. Dat gaf nieuwe hoop. Maar eind juli kwam er een brief van een van 
de overlevende vrouwen: Riek Blokland-Pater was begin januari in Ravensbrück overleden.

Er werd diep getreurd om tante Riek, die om haar eenvoud bij velen geliefd was geweest. Op 3 
augustus was er een plechtige herdenking bij het kruis. Vrienden van de sdap, jongeren van de aJc, 

3 augustus 1945 – herdenking van Riek Blokland-Pater bij het kruis. De AJC houdt de wacht.
foto: fam. blokland
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vroegere onderduikers van de familie en vele anderen stonden verdrietig bij elkaar: de dood van 
een zachtaardige vrouw als tante Riek getuigde diep en grondig tegen de waanzin van de oorlog.

Arie Blokland werd later uitgenodigd voor een reünie van de Vrouwen van Ravensbrück. 
Daar zeiden ze hem: ‘Uw vrouw was veel te goedig. Wij stalen het brood van de anderen om in 
leven te blijven; uw vrouw liet zich bestelen. En de besten gingen eraan ...’

Tineke Guilonard
Midden in de nacht van de 1e juni reed Tineke Guilonard op een kinderfietsje met houten banden 
Amstelveen binnen. Na haar barre omzwervingen met een groep vrouwen uit Ravensbrück was 
zij niet in Zweden, maar in Breda terechtgekomen en uiteindelijk door een transport afgeleverd 
bij het Centraal Station in Amsterdam. Bij vrienden had ze het fietsje geleend. Haar moeder had 
al gehoord dat ze nog leefde. Tineke stond voor het huis in de Mr. Bardeslaan en ‘na een afwe-
zigheid van twee jaar van arrestatie, kampen, hel en verdoemenis klonk weer mijn lyceumfluitje. 
Toen zag ik boven een raam opengaan en hoorde de stem van mijn moeder: Zo – ben je daar?

Het was een vreemde nacht. Huilden we of lachten we? Wat zeiden we? – of zwegen we?’ [h] 
De buren kwamen midden in de nacht haar terugkeer meevieren. Tineke begreep niet waarom 
ze hier nog bij het licht van oliepitjes zaten; er hoefde toch niet meer verduisterd te worden? Was 
er dan geen elektra? Toen hoorde ze over de ellende van de hongerwinter. Maar zelf kon ze niet 
praten over wat haar was overkomen. Het heeft bijna veertig jaar geduurd eer ze bij machte was 
iets neer te schrijven. Dat werd het in dit boek regelmatig geciteerde verhaal over de solidariteit 
van de vrouwen in de concentratiekampen: Zo ben je daar. [h]

Tom Yardin Millord
In Mühlhausen bij Leipzig had Tom Yardin Millord met duizenden uitgeteerde gevangenen op 
een heuvel gezeten toen het Russische leger naderde. De gevangenen werden bevrijd door een 
patrouille van slechts vijf Russen, die kwamen aangalopperen op kleine paardjes. Honderden 
gevangenen liepen daarna zwijgend de heuvel af, stopten zich overal waar ze voedsel vonden 
vol met eten en strompelden weer terug. En toen begon er een verschrikkelijk massaal sterven: 
het plotseling overdadige voedsel verwoestte de ingekrompen magen en doodde de bevrijde 
mensen meedogenloos van binnenuit.

Tom had kleine beetjes tot zich genomen en kon zijn weggeëbde levenskrachten langzaam weer 
opvoeren. Half lopend, half rijdend trok hij dwars door Duitsland en bereikte Eindhoven. Op 
25 mei kon hij met een jeep meerijden naar Amstelveen. Midden in de nacht kwam hij aan op 
de Keizer Karelweg. Hij vroeg of de chauffeur eerst naar de deur wilde gaan. Die zei, toen Betty 
opendeed: ‘Er is nieuws van uw man.’ Maar over zijn schouder heen zag Betty het ‘nieuws’ al uit 
de jeep stappen. Wat een onbeschrijflijk ogenblik! En toch was in de vreugde om het weerzien de 
schim aanwezig van Henry Scharrer, die op zo’n wonderlijke wijze in de trein was gearresteerd 
en die niet bevrijd had kunnen worden, zelfs niet ten koste van de levens en gevangenname 
van zijn vrienden. Het was of Henry Scharrer nog altijd in een trein zat, op weg ergens naartoe.
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Pieter Mol
Pieter Mol uit de Gerrit van Heemskercklaan, die op 4 juli 1944 bij het drukken van illegaal 
drukwerk in Amsterdam was gearresteerd, beleefde de bevrijding in het concentratiekamp 
Oraniënburg. Maar de grote ontberingen in het kamp hadden te veel van zijn krachten gevergd. 
De bevrijders stelden alles in het werk om zijn leven te redden, maar het was al te laat. Hij stierf 
op 10 juni 1945 aan algehele uitputting, 25 jaar oud.

Jo Vis
In Dachau zette Jo Vis samen met zijn slapie, de dichter Ed Hoornik, een krant op voor de Neder-
landse overlevenden van het kamp. Die krant heette De Stem der Lage Landen en bevatte allerlei 
praktische berichten en bespiegelingen over het invullen van de vrede. Jo Vis hielp – als waarne-
mend secretaris van het ter plekke opgerichte Nederlands Dachau-comité – bij het registreren van 
de 519 overlevende Nederlanders en bij de evacuatie van de ex-gevangenen in acht transporten.

Op 1 juni waren – op 50 zieken na – alle Nederlanders uit Dachau vertrokken. Nu kon hij 
zelf ook gaan. In De Stem der Lage Landen schreef hij: ‘Eindelijk is het zover. Wij vertrekken 
morgen uit Dachau, het oord der verschrikking, ellende en vernietiging, de doodenstad, de 
Hel van Dachau. Wij, die Dachau als vrije mensen mogen verlaten, denken terug aan allen die 
gefusilleerd, opgehangen, doodgemarteld of aan proefnemingen te gronde zijn gegaan.’ Maar 
hij riep ook op tot een krachtig, bewogen en nieuw leven: ‘Niet achteruit, maar vooruit zij onze 
blik gericht, een schone toekomst tegemoet!’

Op 24 juni keerde Jo Vis zelf terug in de Bors van Waverenstraat in Amstelveen. Hij had 
honderden gele zakjes bij zich met de documenten en de inhoud uit jas- en broekzakken van 
overledenen. Daarmee ging hij naar de zolder van zijn huis en daar zat hij drie maanden lang 
iedere dag om alles voor de nabestaanden uit te zoeken. Maar ook om zelf alles wat hij beleefd 
had te verwerken, en om een nieuwe trieste situatie onder de ogen te zien: dat hij en zijn vrouw 
in die jaren uit elkaar waren gegroeid en elkaar niet meer verstonden. Het was geen geval apart, 
het gebeurde bij velen, als een bittere nasleep van de oorlog die de eenzaamheid van de herin-
neringen nog vergrootte.

Toen Jo Vis zich op het raadhuis weer present kwam melden als bewoner, bleek de ambtenaar 
die hem te woord stond niets te weten van de manier waarop hij was weggegaan: ‘Heeft u in 
Duitsland gewerkt?’ Het was of Vis een tik op zijn hoofd kreeg. ‘Ik kom uit Dachau,’ zei hij.

Het gebeurde nogal eens dat de burgerij niet uit elkaar kon halen op wat voor manier mensen 
in Duitsland waren geweest. Voor iedereen werd gelijk gevlagd. Er was nog zo verschrikkelijk 
veel niet bekend. ‘Maar met Dachau achter je kon je zoiets niet verdragen.’ [25]

Piet van der Klauw
De familie van Piet van der Klauw en Piets verloofde wachtten in het spoorhuis op bericht. Nog 
steeds kon de vlag niet uit. De dag na de bevrijding fietste broer Henk helemaal naar Amersfoort 
om te horen of er in het concentratiekamp iets over hem bekend was. Stilletjes kwam hij terug.
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15 mei – broer Joop was jarig. Hij werd zestien. Toen kwam er een bericht van het gemeentehuis; 
het was via de politiechef van Rotterdam van elders gekomen en was maandenlang onderweg 
geweest: ‘Namens de Sicherheits-Polizei verzoek ik u aan de familie mee te delen dat de gevangene 
Petrus van der Klauw op 27 januari 1945 aan hartspierzwakte is overleden. Zijn lijk werd verast.’

Hoe kon je zoiets bevatten? Moeder van der Klauw aanvaardde het niet. Piet kòn niet dood 
zijn. Maar Joop zat stil op de stoep te huilen. Op zijn verjaardag. Woensdag, 23 mei werd Piet 
herdacht in een overvolle Urbanuskerk. Daarna marcheerde de Bovenkerkse Bs onder aanvoe-
ring van Chris Jonkers naar het kruis bij het Wandelpark in Amstelveen, betrok de wacht en 
legde een krans. De ouders van Piet wachtten nog steeds op een ànder bericht. Zij begonnen te 
informeren bij instanties, lieten een foto van Piet plaatsen in het opsporingsblad Appèl: ‘Laatst 
gezien in Husum ...’. Pas in september 1946 kwam er een bevestiging van het Rode Kruis, dat 
Piet voorkwam op het dodenregister van Neuengamme. Zwijgend verwerkten de ouders dit. Ze 
vielen de andere kinderen nooit lastig met hun verdriet. Mei werd een verschrikkelijke maand.

Van de jongens die begin mei uit Neuengamme waren weggevoerd – A. C. de Groot, C. W. 
Vermeulen en L. M. van der Bijl – kwam nooit meer enig bericht door. Hun namen kwamen 
nog niet voor op het monument. Op den duur moest de familie wel aannemen dat de jongens 
op de rampzalige schepen in de bocht van Lübeck hadden gezeten.

Arnold Johan Jans
De ouders van Arnold Jans kwamen helemaal nooit meer iets te weten over hun zoon. Op 17 
september keerde vader Jans in Nederland terug, zeer verzwakt na zijn ernstige verwondingen 
die hij in 1943 had opgelopen bij het torpederen van zijn schip voor de Afrikaanse kust. Bij het 
voortgaan van de tijd werd hij zwakker. Hij stierf op 30 januari 1947, 61 jaar oud. En moeder Jans 
kreeg bericht van de regering en het Rode Kruis, dat men thans aannam dat haar zoon inderdaad 
was overleden, op zijn 22e of 23e jaar, misschien in Neuengamme, misschien in Bergen-Belsen.

Jan Bergsma
Jan Bergsma was eind april in Westfalen bevrijd door de Amerikanen, naar Maastricht gevoerd 
en daar in quarantaine genomen. Hij zat onder de luis. In een juninacht keerde hij terug in 
Amsterdam en werd nota bene afgezet op het Stadionplein, het uitgangspunt van zijn barre 
reis naar de ongewisse gebieden van het Oostfront. Zijn ouders hadden een jaar lang geen post 
van hem ontvangen en wisten tot voor een dag niet of hij leefde of dood was. Lopend over de 
Amstelveenseweg keerde hij eindelijk terug van de atletiekwedstrijd waaruit hij was weggesleurd 
naar de verwoestende marathon van de oorlog.

Dank en rouw
Lang niet alle verhalen zijn hierboven opgetekend, maar ik heb wel geprobeerd enig recht te 
doen aan wat mij bekend en toevertrouwd werd. Het moge enigszins de sfeer aangeven van die 
maanden waarin het lichaam van de oorlog zich nog eens om en om draaide en een oneindig 
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lijden prijsgaf. Het verdriet was onbeschrijflijk, in die maanden, de vreugde ook, maar niets 
was onbeschrijflijker dan het wachten.

Als iemand terugkeerde, werd een vreugdepoort opgericht voor het gelukkige huis. ‘Nu barst 
hier, dan daar de vreugdegolf los. Soms ontplooit zich de driekleur in een bepaalde straat. Dan 
deelt zij ons mede, dat er weer een bevrijde gelukkig is thuisgekomen; of, halfstok, dat een droef 
bericht een woning heeft bereikt.’ [avW 20-7-1945] Er verschenen dankbetuigingen in de krant 
‘voor de vele hartelijke bewijzen van belangstelling bij de terugkeer van onze zoon ...’; maar 
ook sobere, zwart omrande rouwberichten: ‘Heden ontvingen wij het ontstellende bericht ...’

De grote officiële bevrijdingsfeesten naderden. Maar in sommige huizen kon je een speld 
horen vallen.

Erebegraafplaatsen
Het lichaam van Christiaan Pieron werd na enkele jaren overgebracht naar Nederland en op 
het Erekerkhof in Loenen op de Veluwe begraven.

Vlak na de bevrijding kreeg Laurien Huese bezoek van een Amerikaanse officier die haar 
uitnodigde voor een lunch in Wassenaar. Daar waren tientallen geallieerde legermensen bijeen 
en Laurien was hun enige gast. Zij vertelden haar hoe belangrijk de pilotenlijnen waren geweest 
en hoe dankbaar zij Jan Huese en zijn vrienden waren. In de zomer gaf generaal Eisenhower 
een lunch voor weduwen van omgekomen verzetsmensen in het paleis op de Dam. Uit zijn 
handen ontving Laurien een document met zijn handtekening, waarin het Amerikaanse volk 
de nagedachtenis van Jan Huese eerde. Enkele jaren na de oorlog werd het stoffelijk overschot 
van Huese opgegraven in Rheinbach en herbegraven op de Erebegraafplaats in Overveen, tussen 
zijn lotgenoten. Laurien en haar beste vrienden waren daarbij.

Op hetzelfde kerkhof werd ook Jan van Mierlo begraven. Bets van Mierlo kon het niet ver-
dragen erbij te zijn. Eén keer ging ze, met zijn vader. ‘Ik kan er nog steeds niet heengaan, het 
roept te veel emoties bij mij op.’ [20]

Ook Harry Romp kreeg zijn laatste rustplaats in de duinen bij Overveen. Joan moest voor de 
identificatie bij de politie in Amsterdam komen. ‘Ze toonden mij een stukje van zijn jas en een 
zakkammetje.’ [66] Het graf waarin hij met de elf anderen die tegelijk waren geëxecuteerd was 
neergeworpen, was in de duinen bij Bloemendaal gevonden. In juni hielden alle mensen van de 
Amsterdamse hulppolitie, die hij mede had opgezet, een kleine herdenking bij de fusilladeplaats 
aan de Amstel bij Roozenoord. Die plek – waar zoveel Todeskandidaten waren neergeschoten – 
werd spontaan een herdenkingsoord waar duizenden Amsterdammers bloemen kwamen brengen.

In november 1945 wijdde Koningin Wilhelmina de Erebegraafplaats bij Overveen in. Vanuit 
Haarlem liep een onafzienbare zwijgende stoet de lange weg naar de gewijde plek in de duinen. 
De geuren en de kleine geluiden van het duin, het klapperen van de vlaggen op de wind, de 
enorme doodstille mensenmassa en die sobere lange rijen graven ... niemand die erbij was zal 
het ooit uit zijn geheugen kunnen en willen wegwissen.
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Amerika’s dank aan Jan Huese.
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Het gedenken
De voorbereiding voor het oprichten van een monument voor de gevallenen van Nieuwer-Amstel 
heeft even lang geduurd als de oorlog zelf. De gemeente is daarbij gespaard gebleven voor een 
nogal ambitieus werkstuk met de afmetingen van een nationaal monument.

Op 7 mei zond burgemeester Haspels al een brief aan alle zielzorgers om een opgave van 
de slachtoffers in hun parochies. Op 10 mei werd het eerste kruis van witgeschilderde planken 
opgericht, aan de hoofdingang van het Wandelpark. In zwarte letters stond daarop geschilderd: 
‘Aan hen die vielen’. In de avond van donderdag, 10 mei kwam de bevolking daar voor het eerst 
bijeen om de doden te herdenken. Het was op de dag dat de eerste lijsten met overlevenden uit 
de concentratiekampen waren gepubliceerd. Koortsachtig hadden de familieleden van vermisten 
in de lange kolommen gezocht naar de naam die hen zou verlossen uit hun angst. Het gedenken 
van die avond was ook nog een stuk van de oorlog zelf, zonder het helend vlies van afstand en 
tijd. Burgemeester Haspels noemde langzaam de namen van de mensen van wie men zeker 
wist dat ze waren omgekomen. Bs’ers stonden met hun stengun doodstil aan de hoeken van het 
kleine plateau. Het waren mannen van het eerste uur, opgerezen uit het ondergronds gebeuren 
en met nog steeds een sfeer van geheim en stilte rondom hen*. Het meest aangrijpende was de 

Eerste herdenking bij het kruis. Burgemeester Haspels legt een krans. Op de achtergrond 

de nabestaanden.

* Anton Verburg, Teun Knibbe, Kees Quint, Hannes Stolk en Niek van Vegten
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sobere rij nabestaanden, dicht onder het kruis, met hun magere, bedroefde, verstilde gezichten. 
En dat toefje vaderloze kinderen! Er werd veel gehuild, deze avond, terwijl de merels floten.

Binnen twee weken na de bevrijding was een geheel uit mannen bestaand comité ‘Hulde aan 
de Vrouw’ gesticht, dat een gedenkteken wilde oprichten als eerbetoon aan de vrouw die tijdens 
de oorlogsjaren zoveel moeilijk werk had verricht. De burgemeester vond dit idee waarschijnlijk 
wat eenzijdig en verwees de initiatiefnemers naar een comité dat al werkte aan een gedenkteken 
voor de gevallenen. In augustus adviseerde de schoonheidscommissie tot een prijsvraag voor vier 
kunstenaars. Daaruit kwam in 1946 het groots ontwerp van de beeldhouwer Elffers tevoorschijn. 
Het comité voelde zich daar nogal verlegen mee en vroeg de heer Elffers om een eenvoudiger 
plan. In 1947 lag er het ontwerp van een ovaalvormig monumentaal hek met voorstellingen uit 
de bezettingstijd. Dit plan behaalde alle goedkeuringen maar ging evenmin door, waarschijnlijk 
omdat het nog altijd wat fors was. Uiteindelijk kreeg de Amstelveense beeldhouwer Theo Bennes 

Het monument van de beeldhouwer Theo Bennes, voor de ingang van het tegenwoordige 

C.P. Broersepark aan de Amsterdamseweg.
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opdracht om een eenvoudig monument te maken, dat ook werd uitgevoerd. Bennes koos voor 
zijn ontwerp drie omhoogstrevende zuilen die het beeld van de verslagenheid en de droefenis 
dragen in de figuur van een treurende vrouw. De vrouw heeft een palmtak in de hand die de 
overwinning symboliseert, dwars door dood en ondergang heen. De drie zuilen zijn gezaagd 
uit één blok harde Franse kalksteen, dat ongeveer 6000 kilo weegt, het voetstuk is van Zweeds 
graniet. Het beeld van de vrouw is ook uit één blok kalksteen van bijna 3500 kilo gehouwen. En 
– een aardig detail – het meisje dat de juiste soepele lijnen bezat om de beeldhouwer tot model 
voor zijn treurende vrouw te dienen, was in de oorlog koerierster geweest ... .

Op donderdag, 4 mei 1950 om 19.15 uur begon de plechtige onthulling van het monument. 
Met ingehouden adem keek de menigte toe hoe de acht jaar oude Han van der Leek het doek 
wegtrok dat het beeld van droefenis en triomf omhulde. De jongen was geboren in 1942, na de 
fusillering van zijn vader in de duinen bij Bloemendaal. Burgemeester Haspels herdacht in een 
toespraak hoe de verzetsmensen ‘temidden van veel lauwheid ons opwekten trouw te blijven 
aan de nationale zaak.’ Hij vroeg zich af of wij voldaan hadden aan de verwachtingen die zij, 
die stierven, koesterden van ons, die bleven leven. Veel van de dromen van 1945 waren niet in 
vervulling gegaan, oude stellingen waren weer haastig betrokken en de integratie waarover ieder 
de mond vol had – nauwere samenwerking op politiek en economisch gebied – werd nauwelijks 
bereikt. ‘Als wij de idealen waarvoor zij gevallen zijn niet alleen met de mond belijden, maar in 
de praktijk toepassen, zal hun offer niet vergeefs geweest zijn.’

Nog niet alle namen van gevallenen waren in de steen gebeiteld. Pas in 1966 zouden op verzoek 
van vier ex-Bs’ers de namen van de nooit gevonden A. C. de Groot en C. W. Vermeulen worden 
toegevoegd. Juist voor de nabestaanden van doden zonder graf is het herdenkingsmonument 
een houvast.

De ouders van Waldemar Quido Franken hoorden van bemanningen van begeleidende vlieg-
tuigen waar ongeveer het lichaam van hun zoon in 1943 bij de Kei-eilanden in zee was gestort. 
In april 1949 bezocht brigadier Prins hen voor het optekenen van de gegevens over hun zoon 
in verband met de vermelding van zijn naam op het monument. ‘Dit gedenkteken is voor ons 
heel belangrijk,’ zeiden zij. ‘Wij beschouwen het als zijn graf.’

De naam van Bob Neter, de Joodse communistische verzetsman die in juni 1942 was opgepakt 
en spoorloos verdwenen, is nooit in het monument gegrift. ‘Hij was niet in te delen,’ meende 
Greten. De nog niet beschreven kalksteen getuigt van nog zoveel meer verdriet. Misschien zou 
je er met een grijze stift ook namen van overlevenden op kunnen aanbrengen, zoals van Kees 
Metselaar, die werd opgepakt bij de razzia in de Da Costalaan in juli 1944 en na de oorlog als een 
gebroken man terugkeerde, met een gestorven ziel; en die jong overleed, nog altijd aan de oorlog.

In de loop van de jaren vijftig noemde het gemeentebestuur een aantal nieuwe straten en pleintjes 
in het Keizer Karelpark naar omgekomen Amstelveense verzetsmensen: de Johan Benderslaan, 
het Jan Goldschmedingplantsoen, het Hueseplein, de Van der Leeklaan, de Nieuwenhuijsenlaan, 
de Pieronlaan en de Ir. Romplaan. Soms waren de weduwen bij de kleine plechtigheid rond 
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het aanbrengen van de straatnaamborden. Daar stonden ze dan, wat wezenloos in die tochtige 
na-oorlogse nieuwbouwwijk, en keken eens naar die huizenrijen, en hoorden nog eens de 
wapenfeiten van hun mannen. En voelden zich treurig. Zou ooit iemand die daar woonde iets 
beseffen van de geschiedenis achter die naam? De moeder van Jan Goldschmeding vroeg zich 
af: ‘Wie weet er nu over tien jaar nog wie Jan Goldschmeding is?’ [11]

De weduwen droegen hun verdriet mee als een geheime plek waar iedereen van wist maar die 
alleen zijzelf kenden. Elk feest werd op die plek een tocht door een woestijn. Op de overgang 
van oud- naar nieuwjaar, toen 1946 werd binnengehaald met klokgelui als het eerste echte 
vredesjaar, hield Greten Neter op straat de champagnefles in haar hand om eruit te schenken. 
En plotseling kwam die plek als een aardmassa omhoog en overmeesterde haar. Ze gooide de 
champagnefles op straat aan diggelen en rende naar binnen, het huis in waaruit Bob Neter voor 
altijd was weggevoerd.

Gedenk Ton de Lange
Op zondagmiddag 6 oktober 1945 werd op de Nesserlaan een monumentje onthuld ter na-
gedachtenis aan Ton de Lange – precies op de plaats waar hij was neergevallen. Het geld was 
ingezameld in Nes, Ouderkerk en de polders, vooral onder de klanten van bakker Westerbos. 
Het gedenkteken bestond uit een granieten kruis met een bronzen Christusbeeld. Antons naam 
stond in het betonnen voetstuk gebeiteld.

De Ouderkerkse commandant van de Bs, Hekman, leidde de plechtigheid. Het parochiale 
zangkoor van Nes zong het ‘Adoramus Te’. Het rooms-katholieke schoolhoofd van Nes, Van 

Het monumentje voor Anton de Lange op de 

 Nesserlaan.  foto’s: willemijn paijmans
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Groeningen, riep op tot het gedenken van Ton: ‘Gij, die dit monument zult voorbijgaan en 
gelooft in de wederopstanding, stort een gebed uit voor zijn zielerust!’

De bij de bevrijding opgerichte buurtvereniging ‘Vinkenbuurt’ aan de Bovenkerkerweg zorgde 
voor het onderhoud van het monumentje. Rond iedere 7e mei herhaalde zich de herdenking 
in het bijzijn van de ouders, de verloofde, oud-Bs’ers en vrienden van Anton. Toen in 1955 de 
buurtvereniging werd opgeheven, zorgde de vroegere voorzitter Zaal er eigenhandig voor dat 
het kruis niet werd overwoekerd door het groen. In 1965 vond hij op 7 mei nog maar twee an-
dere mensen aan zijn zijde om Anton mee te gedenken. Antons verloofde was getrouwd, zijn 
ouders overleden. In datzelfde jaar viel het kruis aan stukken. Op verzoek van Zaal herstelde 
de gemeente het en nam het onderhoud over. De 7e mei begon ongemerkt op de Nesserlaan 
voorbij te gaan. Soms, in de zomer, stapte nog wel eens iemand van zijn fiets, schoof het groen 
opzij en spelde de vervaagde letters tot een naam: Anton de Lange. Wie was dat?

De trein van zondag
Elke zondag met het treintje van vlak na de middag en later met de bus kwamen de ouders van 
sergeant J. M. van Wolfferen aan bij het stationnetje van Bovenkerk. Van Wolfferen was die aardige 
jongen die op 14 mei 1940 met Corrie Lustenhouwer naar de Duitse bommenwerpers had staan 
kijken die aanvlogen op het militaire kamp aan de Noorddammerweg. Een ogenblik later was 
sergeant Van Wolfferen dood geweest. Hij werd met een van de andere op die dag gesneuvelde 
jongens, W. M. Meester, op het kerkhof naast de St. Urbanuskerk begraven. Nu bezochten zijn 
ouders elke week zijn graf, jaar in jaar uit. Zij maakten deel uit van het zondagmiddagbeeld 
van Bovenkerk. In 1973 werd het stoffelijk overschot van soldaat Meester overgebracht naar de 
Erebegraafplaats op de Grebbeberg. Maar vader en moeder van Wolfferen bewezen met hun 
wekelijkse bedevaart liever hun eigen eer aan hun zoon. Ze werden ouder en ouder en hun gang 
werd minder vast. Tot zij op een dag niet meer uit de bus stapten en het graf van sergeant van 
Wolfferen achterbleef in Bovenkerk als een dichtgeslagen blad van de historie.

De Joden – geen bericht
‘Na de bevrijding hingen er lijsten met overlevenden van de concentratiekampen bij de winkels. 
Toen begrepen we wat er gebeurd was. Ik had altijd wel vermoed dat het erg was, maar was toch 
zo onwetend dat ik een evacuatieplan had gemaakt voor als de Joden terugkwamen. Ik had 
gedacht: ze komen aan op het Centraal Station ...’ [26]

Ben Goudsmit en de andere overlevende Joodse onderduikers gingen kijken en kijken naar die 
lijsten. Vanaf 1 juni konden vrienden en familie van naar Duitse en Poolse concentratiekampen 
gevoerde Joden terecht bij het adres Fokkerlaan 100 van een heer Wolff, die iedere week uit 
Eindhoven de lijsten met overlevenden ontving.

‘Onze ouders kwamen niet voor op die lijsten. Brieven hadden ook geen resultaat. Langzaam 
zijn we het gaan begrijpen. Ze waren allemaal in 1942 en 1943 vergast, allebei de families van 
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Esther en van mij; broers, zussen, ooms, tantes ...’ [26] Er waren amper lijsten met overlevende 
Joden, want de meeste Joden waren dood.

De lieve tante Sap (mevrouw Rood) was van Westerbork niet naar Auschwitz, maar als gedoopte 
Joodse naar Theresiënstadt gevoerd, waar zij de bevrijding mocht beleven. Ze had levend en wel 
in Amstelveen kunnen terugkeren maar werd het slachtoffer van haar hulpvaardigheid. Want 
ook na de bevrijding bleef ze haar zieke kampgenoten verplegen en liep daarbij vlektyphus op. 
Vergeefs wachtten haar vrienden en familie op haar. Ze stierf, niet wetend dat oom Ies, haar 
man, haar was voorgegaan.

Aan Fred en Gerda Wolff moest het uiteindelijk wel gezegd worden: dat hun zoontje Tommy 
dood was, meegevoerd door de wrede politiekapitein Harrebomee, die in heel Noord-Holland 
slachtoffers had gemaakt. De enige manier waarop Fred en Gerda zich in die dagen staande 
konden houden was door te hopen dat ze spoedig hun jongste zoontje Eddy zouden kunnen 
weerzien. Het ‘vondelingetje’ was nog altijd bij de pleegouders die het in de zomer van 1942 in 
huis hadden opgenomen, zogenaamd nadat ontaarde ouders het hij hen hadden achtergelaten. 
Eddy kende alleen maar zijn vader en moeder in Schellingwoude. De terugkeer naar zijn echte 
ouders was een moeilijke gang, die elk van hen persoonlijk moest doormaken op een weg van 
terugwinnen, prijsgeven en opnieuw instellen. Gelukkig knoopten de ouders en de pleegouders 
voor altijd vriendschapsbanden aan, tot geluk van Eddy. Harrebomee kreeg de doodstraf. En de 
werkster die Tommy aan hem had verkocht, stierf tijdens een verhoor aan een hartverlamming.

Het zoeken naar Joodse bloedverwanten was onmetelijk triest. Via Rode-Kruisberichten en 
advertenties in de kranten probeerde men verdwenen familie op te sporen: ‘... laatst gewoond 
hebbende daar en daar ...’ De vier op Vredeveld ondergedoken Joodse meisjes hadden samen 
nog maar één familielid over: de broer van Kitty. Hadden toch maar veel meer Joden kunnen 
onderduiken! Want van de onderduikers waren er veel blijven leven. Kinderen vond je niet zo 
gemakkelijk terug; ze waren dikwijls van adres naar adres gegaan en wisten soms zelf niet van-
waar ze als kleine krummel waren vertrokken. Vader en moeder Waterman, die begin januari 
1945 door het oog van een naald waren gegaan bij de overval in de Rodenburghlaan, plaatsten 
op 1 juni een advertentie in een paar kranten: ‘Wij zoeken onzen zoon Frits.’ Tot hun oneindige 
opluchting kwam een week later een brief binnen van het plaatselijk Bs-kantoor in Vaassen: ‘Ik 
kan u uit betrouwbare inlichtingen mededelen dat uw zoon het goed maakt.’ De kleine Frits 
woonde bij een melkboer op de Veluwe en sprak het plaatselijk dialect.

De Joodse kinderen groeiden na de oorlog op in kleine, gebroken families. Op een dag kwam 
een Joods meisje bij haar ouders binnen nadat ze op straat met andere kinderen had gespeeld en 
vroeg: ‘Wat is eigenlijk een oma?’ Joodse oma’s en opa’s zouden pas weer heel langzaam ontstaan, 
bij het verstrijken van de tijd.

Die tijd gaf ook nieuwe kansen aan Kitty – die nu weer Chrisje heette – en Don, de Canadese 
militair die zijn meisje op 8 mei in Vredeveld had teruggevonden. Op 28 juni 1945 trouwden zij 
in het Amstelveense raadhuis en half Vredeveld was erbij. Tussen alle onmetelijk trieste berichten 
die de Joden na de bevrijding ontvingen was deze bruiloft een teken van hoop.
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Het eindigt nooit
‘Gefeliciteerd met uw overleven,’ zei de burgemeester tegen Max Wolff, toen deze zich weer als 
inwoner meldde, ‘ga maar voor een huis naar Oranje.’ De ambtenaar voor huisvesting moest de 
familie Wolff een nsB woning aanbieden, want dat waren de huizen die meestal verlaten waren. 
In de huizen van vertrokken Joden zaten doorgaans andere bewoners. Voor een deel was dat een 
gevolg van het verwarrende spoor dat de Duitse woningvorderingen door Amstelveen getrokken 
hadden. En dan begon het terugzoeken van de spullen. Dikwijls waren die keurig compleet 
bewaard, maar het gebeurde ook wel dat erop gegokt was dat buurman Cohen niet meer terug 
zou komen. ‘Wij althans hebben onze spullen via de politie moeten terugontvangen.’ [53]

Op 15 juni 1945 bleek dat er al weer een Joods vraagstuk was. Toen werd in de rubriek ‘Hoe zit 
dat?’ van het avw melding gemaakt van bestaand ongenoegen over het opnemen van Duits-Joodse 
gezinnen in opengevallen woningen. De anonieme schrijver stelde dat repatriëring van deze 
mensen naar de Heimat het meest wenselijk zou zijn. Natuurlijk werd hierop in het volgende 
blad verontwaardigd gereageerd. Op 22 juni nam de schrijver wat gas terug, maar verwees niet-
temin naar het eigen bevolkingsoverschot. Op 29 juni werd de reactie van een lezer in de rubriek 
opgenomen: ‘Wilt u die mensen die uit de concentratiekampen terugkomen – gebroken naar 
lichaam en geest – wilt u die terugvoeren naar het land hunner lijden? ... Voor de Duitse Joden 

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom ...  foto: fam. blokland
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is Duitsland een gevangenis. Een terugvoering daarheen is “deportatie”.’ Waarop de rubricist 
zwakjes meldde dat het onweer toch over was, en ...’Denk ook aan andere wegen dan die naar 
Duitschland leiden!’ Ja, naar Palestina, en naar een nieuw, dramatisch deel van de wereldge-
schiedenis. Ds. Hinlopen was diep verontwaardigd over de opmerkingen van de anonieme 
scribent. Hij schreef een brief naar de krant voor plaatsing in de rubriek ‘Hoe zit dat’, maar die 
brief werd niet geplaatst, wel hier en daar in het avw van 20 juli 1945 neerbuigend geciteerd als 
een onbeheerst schrijven. ‘Nog ben ik niet bekomen van verbazing,’ had Hinlopen geschreven, 
‘nog tril ik van verontwaardiging.’ En de scribent: ‘Dat doet geen evenwicht verwachten.’

Het Maandbericht van hersteld verband (de gemeente van ds. Hinlopen) had het gewraakte 
schrijven van de dominee inmiddels opgenomen (7-7-1945) onder de titel ‘Onze Joden’. De zo 
snel na de oorlog gevoerde discussie over het volk van de Exodus betekende al weer het eerste 
gerucht van een nieuwe storm die woedt tot op vandaag.

In 1946 speelde het overlevende Joodse meisje Joosje op een Amstelveens schoolplein. Ineens 
schreeuwde het zoontje van een ex-nsB’er: ‘Lelijke Jodin!’ Het zou nooit ophouden ...

Als een palmboom ...
Het volk Israël dankte de mensen die zich het lot van de Joden hadden aangetrokken later 
door het planten van bomen met hun namen op Joodse bodem. De namen werden doorgaans 
gemeld door vroegere onderduikers die hun helpers daardoor wilden eren. Op de Heuvel der 
Herdenking in Jerusalem ontstond zo de Laan der Rechtvaardigen. Daar staan nu ook bomen 
geplant met namen die ons door deze Amstelveense geschiedschrijving vertrouwd zijn geworden: 
H. Blokland-Pater (tante Riek), Dirk en Jacoba Boon-Ketel (directie Vredeveld), Lambertus de 
Groot en zijn vrouw (boerderij De Groot) en nog een aantal anderen.

Lambertus de Groot ontving de Yad Vashemonderscheiding, behorend bij de aangeplante 
bomen in Israël, in 1978 in Canada voor zichzelf en zijn inmiddels overleden vrouw. Met zijn gezin 
en twee Joodse weeskinderen die hij had geadopteerd was hij geëmigreerd toen zijn boerderij moest 
worden afgebroken voor de bebouwing van de Buitenveldertse 
polder. De medaille werd hem overhandigd door de con-
sul-generaal van Israël in Toronto. De onderscheiding 
was aangevraagd door de onderduikers die ‘het 
kleine Jerusalem’ hadden bevolkt. Op de oorkonde 
werden de onderscheiden Nederlanders met een 
tekst uit psalm 92 geëerd: ‘De rechtvaardige zal 
groeien als een palmboom, hij zal wassen als een 
cederboom op Libanon’. Die oude tekst was in 
de oorlog heel jong geweest ...

Wie één leven redt, redt de hele wereld ... 
foto: mr. and mrs. de bres-boon, christchurch new-zeeland
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De bs gaat naar huis
Toen Piet de Winter op 9 juni 1945 zijn bevel over de nBs in Nieuwer-Amstel neerlegde, kon hij 
met enige trots aan de verslaggever van het avw melden, dat zijn afdeling geen zuivering nodig 
had gehad. Hij doelde daarmee op de zuiveringen die in het hele land nodig waren geweest om 
de Bs te ontdoen van de elementen die zich te buiten waren gegaan aan enorme roofpartijen. In 
plaats van bepaalde objecten te bewaken hadden ze die leeggeplunderd, soms met vrachtwagens 
vol. Dan waren er na de bevrijding ook veel nieuwe aanmeldingen bij de Bs geweest, terwijl een 
deel van de oude wacht zich had teruggetrokken. Bij die nieuwe lichting zaten nogal eens foute 
figuren. Dit alles was in Nieuwer-Amstel dankzij de vaste leiding van De Winter nauwelijks 
gebeurd. Ook bij het arresteren van nsB’ers werd doorgaans correct opgetreden.

Het gaf de Bs’ers over het algemeen wel een terugslag dat ze – soms na jaren van opleiding 
en gevaar – voor niets beters werden gebruikt dan voor het wachtlopen bij allerlei loodsen en 
opslagplaatsen. Die terugslag werd vergroot door de confrontatie met andere bovenkomende 
Bs-leden. Dat waren dan wel geen foute elementen, maar soms toch wel avonturiers die zich 
niet altijd aan de regels gehouden hadden. ‘... Toen ik ontdekte wat sommige verzetsstrijders 
in de oorlog of bij de bevrijding hadden gedaan was ik verdrietig en wou naar huis.’ [8] Het 
waren meestal de gewetensvolle Bs-leden – die in de oorlog nauwgezet en rustig hun werk 
hadden gedaan – die zich zo snel mogelijk weer terugtrokken en anoniem verdwenen in het 
dagelijks leven. Anderen meldden zich bij de Canadezen, om naar hun gevoel bij een echt leger 
te kunnen dienstdoen.

De slechte naam die de Bs na de bevrijding landelijk had gekregen, sloeg jammer genoeg ook 
terug op de mensen die ernstig de beslissing hadden genomen hun leven in te zetten voor de 
vrijheid van het volk en zich gewetensvol hadden gedragen. ‘... Ik zou het nooit meer doen, in 
het verzet gaan. Sommige mensen keken je er gewoon op aan dat je in het verzet was geweest. 
Na de oorlog waren het toch weer anderen die de boventoon voerden: de snoevers, die in het 
verzet nooit wat gedaan hadden en later vooraan stonden bij officiële gelegenheden.’ [28]

De meeste Bs’ers gingen snel weer aan de slag in het gewone leven. Zelfs als vroegere makkers 
elkaar weer ontmoetten, spraken ze zelden nog over de oorlog. Ze wilden die tijd liefst maar 
vergeten. Na het vertrek van Piet de Winter nam kweker Hoffman het commando over. Ook 
Hoffman was teleurgesteld: ‘Ik vecht niet meer voor het land, alleen voor mijn koningin!’

Wanneer de Amstelveense Bs uiteindelijk is opgeheven wordt niet in de annalen vermeld. 
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Het zal wel geweest zijn nadat de laatste nsB’ers in de nazomer naar interneringskampen 
werden gevoerd en het arrestatieteam en de bewakingstroepen hun werk hadden gedaan. Het 
gebouw kwam in het najaar in handen van de Nederlandse Genie, die het in september 1946 
weer overdroeg aan het Leger des Heils. De heilsoldaten hervatten hun zingende marsen door 
Amstelveen. In 1953 werd er weer een toren op de kweekschool geplaatst.

Piet de Winter vertrok naar Montreal, waar hij een standplaats had gekregen als deskundige 
bij de icaO – de International Civil Aviation Organisation. In 1946 werd hij benoemd tot at-
taché voor de burgerluchtvaart bij de Nederlandse ambassade in Washington. Die hoge functie 
verbaasde niemand die De Winter had gekend.

Langzamerhand werden alle stellingen, bunkertjes, loopgraven en mangaten opgeruimd 
en verloor de oorlog zijn gezicht. Maar de kolossale bunkers op het bovenland ten oosten van 
de Keizer Karelweg bleven nog jarenlang staan – er was geen beginnen aan! In 1947 sprak de 
commissaris van de koningin in de provincie zijn mening uit dat dergelijke bunkers maar in-
tact moesten blijven. De koude oorlog was immers al begonnen! Maar uiteindelijk verdwenen 
deze droevige bunkers van de angst dan tòch. Het moet toeval zijn dat daar nu straten liggen 
die genaamd zijn naar strijdbare graven van Holland en naar Gijsbrecht van Amstel – de eerste 
Heer die streed in deze zelfde streek ...

De andere oorlog
Er was nog een andere oorlog, helemaal aan de andere kant van de aardbol, en er begonnen 
berichten binnen te komen over mensen die in Nederlands-Indië of elders in Japanse gevangen-
schap waren omgekomen. Zulke berichten begonnen te prikken in de vreugde van de vrijheid.

‘Vrede over de ganse aarde kwam toen de atoombom in het Verre Oosten de beslissing bracht 
en op 15 augustus ook Japan capituleerde,’ schreef directeur sociale zaken Van Peursen in zijn 
jaarverslag over 1945.

We volgen even het dagboek van Jannetje de Pater:

8 augustus 1945: De 6e augustus hebben de geallieerden de eerste Atoombom op Japan laten vallen, en 
de uitwerking is verschrikkelijk, alles wordt weggevaagd, zelfs een hele stad! 10 augustus: Japan heeft 
gecapituleerd, of liever, wil dat. Er hangen veel vlaggen uit. 15 augustus: De oorlog is voorbij. Japan 
heeft zich vannacht om één uur overgegeven. De hele wereld is in feeststemming. 16 augustus: Een 
nationale feestdag. Indië is nu ook vrij, wat zullen de mensen daar ook blij mee zijn. 2 september: De 
capitulatie-voorwaarden vandaag getekend met Japan, dus nu is er over de hele wereld vrede – voor 
hoe lang? 10 oktober: In Indië is het zo rumoerig, daar is een soort Mussert aan het bewind, Soekarno, 
en nu moeten verscheidene jongens naar Indië.

Op de strijd in Indonesië en alle politieke facetten daaraan verbonden kunnen we hier verder 
niet ingaan, maar we willen wèl de nieuwe angst vermelden van de ouders die hadden gedacht 
dat hun zonen eindelijk veilig waren, maar nu onder ogen moesten zien dat de jongens misschien 



557

xii.2 einde van de WacHt

moesten gaan vechten in vijandige oerwouden tegen onzichtbare guerillastrijders. Elke week 
stonden er verliezen in de krant en er waren ook veel gewonden.

Theo van Wesep liep in 1949 in Indonesië in een hinderlaag. Er kwam een telegram in de 
Van Spaenstraat waarin werd meegedeeld dat hij ernstig gewond was aan borst en rug. De hele 
oorlog door had de familie Van Wesep verzetswerk gedaan. Theo, de jongste zoon, had het minste 
gevaar gelopen. Maar nu was hij twintig jaar en lag zwaar gewond in een ver land. Hóe zwaar? 
‘De grootste klap kwam voor ons niet in de oorlog, maar in 1949, toen dat telegram kwam. Toen 
zijn mijn ouders in een week tijd allebei grijs geworden.’ [35]

Theo herstelde gelukkig en kwam in 1950 met zijn onderdeel naar Nederland terug. Maar er 
waren ook Amstelveense jongens die niet terugkeerden. Op 27 december 1949 schreef Jannetje 
de Pater in haar dagboek:

‘Indië zijn we kwijt. Vandaag is de overdracht. Gelukkig dat er een eind aan de strijd is gekomen. 
Wat krijgen we nu weer?’

Wat we kregen was de spanning van de vrede, de vrede van de atoombom ...

Churchill
Een jaar na de bevrijding, op 8 mei 1946, was er nòg eens een geallieerde zegetocht door Am-
stelveen, die de uitbundige feestvreugde weer deed oplaaien. Winston Churchill kwam voor 
een vijfdaags bezoek naar Nederland en passeerde de Colijnweg en de Amsterdamseweg toen 
hij van Schiphol naar Amsterdam werd gevoerd. ‘Wat een ontvangst!’ schreef Jannetje de Pater 
in haar dagboek.

‘Hij kwam hier voorbij, staande in zijn auto en tegen iedereen zwaaien en het v-teken maken, en 
natuurlijk met een dikke sigaar in zijn mond.’

Tussen de St. Annakerk en het Wandelpark stonden duizenden schoolkinderen opgesteld en 
langs de hele route was een enorme mensenmassa op de been. ‘Tegen half zes eindelijk kwam 
er beweging in de lange rijen wachtenden. Churchill, Churchill! Daar was hij. Hij, die ons de 
overwinning en de vrijheid gaf!’ [avW 10-5-1946]

Churchill vond het leuk. Wie weet hoe de enthousiaste dankbaarheid van de menigte even 
hèm bevrijdde – van het moeizame politieke spel in Engeland.
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De schok van Overloon
De gemeente Vierlingsbeek, in het Oost-Brabantse tussen Nijmegen en Venlo, had in de herfst 
van 1944 maandenlang in de frontlinie gelegen. De bewoners waren geëvacueerd. Eén van de 
grootste veldslagen sinds de landing van de geallieerden in Normandië was geleverd rond het in 
de gemeente Vierlingsbeek gelegen dorpje Overloon. Toen de bewoners in maart 1945 konden 
terugkeren naar hun dorpen, vonden ze alleen nog maar puin.

Na de bevrijding ontdekten het uitgehongerde Westen en het door oorlogsgeweld geteisterde 
Zuiden elkaars nood. Er werd een landelijke organisatie opgericht: Nederlands Volksherstel, die 
de zorg op zich nam voor de opvang van repatrianten en het herstel van oorlogsschade. Volks-
herstel stichtte de HarK – een nationale hulpactie van het Rode Kruis. De HarK verzamelde 
onder particulieren kleding en goederen voor de meest getroffenen en inspireerde niet vernielde 
gemeenten tot het adopteren van verwoeste plaatsen die in het frontgebied hadden gelegen. In 
juli 1945 wees de landelijke organisatie Ouder- en Nieuwer-Amstel aan als adoptiegemeenten 
voor de gemeente Vierlingsbeek. De plaatselijke afdeling van Volksherstel in Nieuwer-Amstel 
ging poolshoogte nemen in de geadopteerde streek en keerde geschokt terug. Overloon bleek voor 
90% verwoest te zijn. De meeste inwoners huisden in kippenhokken. De honger in het Westen 
was slopend geweest, maar het geweld van het front had zijn eigen lugubere sporen getrokken. 
De hulpverlening werd groots opgezet. Alles wat de bevolking van het Amstelgebied nog kon 
missen ging naar Vierlingsbeek. Het Turnlokaal en een woning aan de Ouderkerkerlaan dienden 
als verzamelplaatsen. Op 6 augustus voeren twee schepen weg van de aanlegplaats in de Amstel 
met o.a. 800 stoelen, 100 kachels en allerlei ander meubilair; en dat was nog maar het begin. Later 
werd er ook veel glas verzameld. In november vertrokken er dertien scheepsladingen en vier ver-
huiswagens vol meubels naar Vierlingsbeek, waar alles werd opgeslagen in tenten van het Canadese 
leger. En het Bureau roerende goederen van vijanden en landverraders leverde aan de pastoor 
van het kerkdorp Maashees een prachtig nsB-harmonium voor het begeleiden van de kerkzang.

Op 14 september brachten de notabelen van Vierlingsbeek een dankbezoek aan Nieu-
wer-Amstel. Er werden concerten voor hen georganiseerd in de Pauluskerk (met o.a. organist 
Herman Blekkenhorst) en de St. Annakerk. De baten daarvan gingen natuurlijk ook weer naar 
Vierlingsbeek.

Burgemeester Jans van Vierlingsbeek en pastoor Van Boxtel uit Overloon hielden toespraken 
in de Pauluskerk.
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Uit de toespraak van de pastoor:
‘De corridor van Nijmegen was gevormd, en vol ongeduld zaten wij te wachten op de 

Tommies en vooral op de sigaretten, maar zij kwamen niet. Ondertussen gingen de Duitsers 
zichzelve ingraven in de vele bossen van Overloon. Voordat de strijd begon werden de bewo-
ners van Overloon door de Duitsers uit het dorpje weggejaagd: “Heraus, sonst werden Sie 
niedergeschossen!” Binnen een uur moesten wij weg en vertrokken met have en goed, de ene 
met een kwaje fiets, de ander met een kruiwagen, nog een ander met een aktentas, met alles 
wat wij nog gauw hadden kunnen vinden vertrokken wij naar Noord-Limburg en daar hebben 
wij drie, vier, vijf, sommige zelfs zes, zeven, acht weken onder het Engels granaatvuur gezeten. 
Wij moesten daar wonen in schuren, schuilkelders en vochtige kelders. Slaapgelegenheid was 
er bijna niet; het eten dat ging over het algemeen toch tamelijk goed. Toen wij waren bevrijd en 
terugkeerden in ons eigen Overloon was dat dorpje als het ware van de aardbodem weggevaagd. 
Alles was vernield en wat nog niet totaal vernield was, was gestolen. De strijd in Overloon is 
geweldig geweest. De Engelsen spreken nu nog altijd van een “second Caen”*. Overal lagen 
mijnenvelden, die nu nog lang niet zijn opgeruimd. Nu de mensen zijn teruggekeerd vinden 
zij niets meer, geen bedden, geen stoelen, geen tafels, geen borden, geen messen, geen lepels, 
zelfs geen boordeknoopke meer, alles is weg. En u kunt dat zichzelve niet voorstellen wat dat 
wil zeggen, totaal niets meer te bezitten. Daarom, beste pleegouders, zorg dat gij veel geeft en 
kom later eens kijken hoe dat in Overloon is besteed!’

Burgemeester Jans nodigde iedereen uit om te komen kijken in het oorlogsmuseum van 
Overloon, dat in oktober in aanbouw zou worden genomen en waarin het wapentuig uit de zware 
veldslagen bijeen zou worden gebracht. Aan die uitnodiging kan men nog altijd gehoor geven.

De barmhartige Samaritaan
Op 27 april 1948 kwamen de notabelen van Vierlingsbeek nog eens terug om gevelstenen in te 
metselen in de muren van de raadhuizen van Ouderen Nieuwer-Amstel. De roodbruine  reliëfs 
beelden de parabel van de barmhartige Samaritaan uit. De Samaritaan is van zijn pakezel ge-
stapt en buigt zich over een lijdende figuur. Op de achtergrond een door de oorlog vernielde 
landstreek, op de voorgrond een muur in opbouw. Links beneden het wapen van Ouder- of 
Nieuwer-Amstel, rechtsboven het wapen met de St. Anthoniusfiguur van Vierlingsbeek. Op 
een over deze voorstelling geplooide band staat te lezen: ‘Als dank voor Uwe hulp in onze nood 
van oorlogsgetroffenen’.

Tijdens de toespraak van burgemeester Haspels bij de plechtigheid op de smalle stoep van 
het raadhuis, bleef het verkeer door de Dorpsstraat razen. Met stemverheffing betuigde de 
burgemeester dat de gegroeide vriendschapsbanden tussen de gemeenten een blijvende waarde 
hadden gekregen.

* Caen in Normandië, waar na de invasie op 6 juni 1944 zeer zwaar werd gevochten en vele geallieerde militairen sneu-
velden
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Diezelfde morgen, in Ouderkerk, had de nieuwe burgemeester van Ouder-Amstel de hoop 
uitgesproken dat die vriendschap zou mogen blijven bestaan. Die nieuwe burgemeester was 
mr. Boelens, de vroegere Amstelveense verzetsman en wethouder die zoveel afwist van wapens 
en hun vernietigende werking. Maar ook van de mogelijkheid om het lot te keren. En van 
zuivering en wederopbouw.

Vierlingsbeek dankt Nieuwer-Amstel met een gevelsteen voor het raadhuis met als thema 

‘De barmhartige samaritaan’.  foto: luuk gosewehr, amstelveen
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HET ZOEKLICHT VAN DE ZUIVERING

Soorten berechting
Er bestonden verschillende soorten straf voor de ‘foute’ Nederlanders. De nsB’ers die volop 
hadden meegewerkt met de bezetters en als zware gevallen konden worden beschouwd, werden 
voorgeleid voor een Byzonder Gerechtshof waarvan er in Nederland vijf werden opgericht, uiter-
aard ook in Amsterdam. De hier voorgeleiden kregen doorgaans gevangenisstraf.

De lichtere gevallen kwamen voor een Tribunaal, dat bestond uit een jurist en twee burgers. 
Het ging dan meestal om mensen die aangesloten waren geweest bij een foute organisatie maar 
zich niet op grove wijze in strijd met de belangen van het Nederlandse volk hadden gedragen. 
Ook niet-nsB’ers die toch voordeel hadden getrokken uit de bezetting konden voor een Tribunaal 
worden geleid. Al deze mensen moesten een internering ondergaan in een ‘bewaringskamp’ en 
werden – al naar gelang de zwaarte van hun geval – gestraft met ontzetting uit bepaalde burger-
rechten (passief en actief kiesrecht) en verbeurdverklaring van hun vermogen.

Dan was er de Zuivering. Die betrof de mensen die in allerlei verantwoordelijke beroepen te 
inschikkelijk waren geweest voor de bezetter. Deze mensen konden uit hun functie ontslagen 
worden. De zuivering richtte zich vooral op het overheidspersoneel. Een paar weken na de 
bevrijding werden er voor de politieke zuivering van het ambtenarenkorps speciale commissies 
gevormd in alle provincies en gemeenten. Ze bestonden voornamelijk uit burgers die in het 
verzet hadden gezeten*. De commissaris van het Militair Gezag in het district Amsterdam riep 
de burgerij van de streek via aanplakbiljetten op om vóór 1 juli 1945 gemotiveerde klachten in 
te dienen bij de plaatselijke commissie.

Het is nauwelijks na te gaan welke nsB’ers uit Nieuwer-Amstel zijn voorgeleid voor een 
Byzonder Gerechtshof. Hetzelfde geldt voor de Tribunaal-gevallen. De namen zijn niet per 
plaats bij het ministerie van justitie gerangschikt. Voor één geval ben ik op zoek gegaan naar de 
wijze van berechting en de opgelegde eventuele straf: het geval van ing. S. D. J. Westendorff, 
nsB-burgemeester van Nieuwer-Amstel.

Het Tribunaal van Westendorff
De heer Westendorff behoorde tot de Tribunaalgevallen. Na zijn wegleiding uit Amstelveen 

* De Amstelveense commissie was als volgt samengesteld: Voorzitter Mr. A. E. M. A. Bakker, secretaris Mr. H. Jonker, 
leden D. Th. F. d’Angremond, ds. M. Hinlopen, M. C. van Wesep, P. de Winter, W. F. Boerefijn, P. J. Bozelie, J. F. K. 
Jonas en J. Oranje.
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naar de Levantkade werd hij geïnterneerd in het bewaringskamp aan de Kouden Horn in 
Noord-Holland. Daar sliep de ex-burgemeester op een koude appelenzolder, naast een tbc-lijder 
op hetzelfde stro. ‘’s Nachts liet de ondercommandant (in het burgerlijk leven hoofd van een 
christelijke school) ons de deken aftrekken om te zien of iemand zijn overhemd en sokken had 
aangehouden,’ schreef Westendorff op 4 augustus 1948 in een brief aan het gemeentebestuur 
van Nieuwer-Amstel. In zijn raadselachtige verblindheid meende hij dat het concentratiekamp 
Amersfoort heel wat milder was geweest dan de nsB bewaarkampen... ‘O fatsoenlijke Duitsers 
– in Amersfoort hadden ze mij met een zacht gekookt eitje naar huis gestuurd!’

De na-oorlogse tijd was voor Westendorff extra zwaar. In november 1945 werd mevrouw 
Westendorff opgenomen in een ziekenhuis en geopereerd. Zij zou niet meer kunnen genezen. 
Op 19 november mocht Westendorff tijdelijk met huisarrest naar Amstelveen terug om haar in 
de laatste maanden van haar leven – die zij thuis aan de Amsterdamseweg doorbracht – bij te 
staan. Zij stierf op 21 mei 1946. Daarna werd de ex-burgemeester opnieuw geïnterneerd – deze 
keer bij de Politieke Recherche aan de Herman Heyermansweg in Amsterdam. Op 7 februari was 
de zitting van het Tribunaal dat zijn zaak moest beoordelen.

Het was de gewoonte dat de delinquenten met een stok in de broek werden vervoerd en 
voorgeleid. De voorzitter van het Westendorff-Tribunaal vroeg echter op die 7e februari aan de 
bewaker: ‘Wilt u déze verdachte de stok uit de broek nemen?’ Er volgde toen een eigenaardige 
zitting, waarbij het eerder leek te gaan om een goede vaderlander dan om iemand die de belangen 
van het volk zou hebben geschonden. Bij de verklaringen van Amstelveners was er het getuigenis 
van burgemeester Haspels: ‘Ik vermoed dat Westendorff gezorgd heeft dat ik in mijn huis kon 
blijven wonen. Westendorff heeft zich doen kennen als een mens en was zeer zeker geen boef. Hij 
heeft steeds de belangen van de inwoners behartigd.’ Een opmerkelijk getuigenis zonder gram.

Er waren uit de gemeente Nieuwer-Amstel uitsluitend verklaringen ten gunste van Westen-
dorff. Piet de Winter, op dat moment in Canada, zond als voormalig districtscommandant van 
de Bs, Strijdend Gedeelte, een brief naar het Tribunaal waarin hij onder meer de algemeen in 
Amstelveen bestaande indruk verwoordde, dat Westendorff als nsB-burgemeester in het voor-
deel van Nieuwer-Amstel was geweest. Ds. Bik – die, om de verwarring rond de leiding van de 
Bs in Nieuwer-Amstel zelfs na de bevrijding te bestendigen, eveneens als commandant van de 
illegaliteit van het district getuigde – merkte op dat Westendorff iedereen geholpen had. ‘Het 
enige bezwaar dat wij tegen hem hadden, was dat hij nsB’er was; anders was hij een volmaakte 
burgemeester geweest. Hij heeft dit alles niet verdiend.’

Tijdens het Tribunaal overheerste de verbazing hoe iemand als Westendorff toch in vredes-
naam nsB’er had kunnen zijn. Hij had de illegaliteit niets in de weg gelegd en was een aardige 
burgemeester geweest, maar dat burgemeesterschap had hij zich willen verwerven via de nsB. 
Westendorff zelf verklaarde in zijn verdediging alles wat al van hem bekend was en besloot zijn 
verhaal met de woorden: ‘Met het aanvaarden van mijn functie van burgemeester was ik be-
keerd van het nationaal socialisme. In de tijd van afbraak en verwording heb ik alleen gestaan. 
Ik betreur het dat ik niet met de wederopbouw mag helpen.’
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Het Tribunaal besloot geen verdere internering op te leggen. Een week later, op 14 februari 
1947, was Westendorff vrij, bitter gestemd en zonder actief en passief kiesrecht, maar met behoud 
van zijn bezittingen en met een ongebroken élan om in de samenleving, waar dan ook, de een 
of andere vaderfunctie te gaan vervullen.

Zuivering ambtenarenkorps
‘Iemand zei mij eens: “De zuivering moet je beschouwen als een zoeklicht: als je er vóór zit, kom 
je in het licht, zit je er achter, dan blijf je in het duister.”’ Aldus J. P. A. J. van den Bosch, de in 
juni 1945 aangetreden commissaris van het politiekorps van Nieuwer-Amstel. Iemand anders 
zei het nog korter: ‘Je kon iedereen die je wou zwartmaken.’ [9]

Er maakten zich inderdaad soms duistere krachten meester van de zuivering. Via aanklachten 
bij de zuiveringscommissie probeerden heel wat mensen hun vijanden een hak te zetten – wat 
nogal eens lukte. En dan waren er de lichtvaardige beschuldigingen tegen mensen die ooit 
vriendelijk waren geweest tegen een Duitser of nsB’er, zonder dat men zich afvroeg of daar 
zinnige motieven voor geweest waren zoals het verbergen van verzetswerk. Jarenlang waren 
mensen verkeerd beoordeeld geweest en het eigenaardige was dat zelfs na de ontknoping een 
smet bleef hangen.

Over het aantal en het verloop van de particuliere zuiveringsgevallen zijn geen gegevens ver-
kregen; wèl heb ik mij kunnen verdiepen in het verloop van de zuivering van enkele ambtenaren.

De nsB’ers zullen zijn voorgeleid voor een Tribunaal en werden uiteraard ontslagen. Dit gold 
ook voor de nsB-wethouder Paf. De niet-nsB’ers, gemeentesecretaris Van Siks en directeur ge-
meentewerken Haas kregen, na een onderzoek door de zuiveringscommissie, eveneens ontslag.

De gemeentesecretaris begreep er helemaal niets van. Hij weet zijn ontslag aan zijn eeuwige 
tegenstander Hendrikse en aan het feit dat hij als rooms-katholiek werd gediscrimineerd in het 
overwegend door protestanten bemande gemeentelijk apparaat. Van Siks voelde zich niet schul-
dig; naar zijn eigen mening had hij het nsB-bestuur (Westendorff) zoveel mogelijk gesaboteerd. 
Hij heeft inderdaad wel eens iets geprobeerd, maar de zuiveringscommissie constateerde toch 
een slappe houding. Het woog de commissie bovendien zwaar dat Van Siks in allerlei zaken zijn 
eigen voordeel had gezocht; ook materieel. Daardoor kregen alle andere beschuldigingen een 
extra gewicht. Datzelfde gold voor directeur Haas: hij had steeds maar aan zichzelf gedacht en 
de werklieden voor zijn karretje gespannen. Naar de Duitsers was hij zeer dienstvaardig geweest. 
Haas voerde tot zijn verdediging aan dat hij het advies van de koningin had opgevolgd om toch 
vooral voorzichtig te zijn. Maar zó had de koningin het echt niet bedoeld! Haas werd definitief 
geschorst, minder om wat hij gedaan had dan om wat hij niet gedaan had.

In het politiekorps was de enige echte nsB’er dood: Van den Berg. Brigadier Schalk werd 
overgeplaatst en inspecteur Busser had bij nader inzien niet genoeg op zijn kerfstok om te worden 
ontslagen; ook hij werd slechts overgeplaatst. Burgemeester Haspels voerde bij de commissie 
aan, dat de vaderlandslievendheid van Busser boven elke verdenking verheven was, maar dat hij 
met zijn echt soldatenverstand in de oorlog de bevelen van bovenaf niet had kunnen toetsen. 
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Een verzachtende omstandigheid was, dat de politie zich nooit had kunnen onttrekken aan het 
conflict en dat Busser op grond van zijn goede relatie met de Duitsers ook wel geschipperd had 
in het belang van de bevolking. [12] ‘Busser heeft een trieste rol moeten vervullen, die hij alleen 
maar heeft aangekund door oogkleppen op te zetten.’ [12] ‘Hij is veel te zwaar gestraft, zonder 
rekening te houden met zijn moeilijke positie.’ [93] Maar dat was nu eenmaal het antwoord op 
de roep om vergelding.

Een aantal klachten en klachtjes tegen ambtenaren leverde binnenskamers nog schrobberin-
gen op, soms na een schorsing van een of twee maanden. Het ging dan om gevallen als het niet 
weigeren van opdrachten van de bezetter. Deze zaakjes werden niet openbaar gemaakt, maar naar 
mijn gevoel had men dat beter wèl kunnen doen. Want er lekte altijd wel iets uit, en daardoor 
bleef rond de ambtenaar wie het betrof een sluier van geheimzinnigheid hangen: ‘Die ... daar is 
wat mee. Die is fout geweest of zoiets, die heeft wat op zijn geweten!’ Terwijl het soms ging om 
een enkele verkeerde inschatting in een reeks van beslissingen omtrent een houding tegenover 
de bezetter. De ambtenaar had een uitermate moeilijke positie gehad tijdens de oorlogsjaren. 
Degenen die een ongebroken principiële houding hadden aangenomen waren heel moedig 
geweest, maar een volstrekt compromisloze houding was niet altijd mogelijk of soms zelfs niet 
wenselijk geweest. En dan waren er ook nog altijd de invloed van de levenspartner en het gezin 
geweest. Er waren vrouwen geweest die hun man volstrekt hadden gesteund, en andere vrouwen 
die hem hadden gesmeekt zich nergens mee in te laten. Wat moest je, als je een groot gezin had? 
Alles bij elkaar heeft Nieuwer-Amstels ambtenarenkorps geen echt grote boeven gekend in de 
oorlog – wel een paar geheide nsB’ers en slappe, bittere figuren.

Laster
In de chaos van de naoorlogse tijd, waarin hevige gevoelens van heldenverering en wraak los-
braken, werd onherstelbare schade toegebracht aan de psyche van een aantal eerbare burgers. 
Voor een eenvoudige verzetsdaad die toevallig in de schijnwerpers van de publiciteit kwam, 
kon iemand buitensporig als held worden vereerd; voor een klein vergrijp of de schijn daarvan 
kon een ander even hevig de grond in worden geboord. Dat hoefde niets met de zuivering van 
doen te hebben. Er waren allerlei beschuldigingen te bedenken, zoals diefstal, zwarte handel 
enzovoort. Het kwam voor dat nsB’ers uit wraak voor hun arrestatie een bericht lanceerden 
in een troebel circuit waarin zij een tegenstander uit de oorlog probeerden te treffen. Zo zou 
een zekere nsB’er bestolen zijn. En hoe graag geloofde en veroordeelde men dit. Het ging als 
een lopend vuurtje.

Het Nederlandse volk had in de oorlog zijn preutsheid gekoesterd. Eer en deugd moesten 
de grote pijlers van het volksgeweten zijn in tijden van nood. Terwijl verzetsmensen moesten 
liegen en bedriegen om hun onderduikers te redden, bleven anderen naar de letter van de wet 
voortleven. Dat zogenaamd rechtvaardig denken richtte zich, toen alles eenmaal veilig was, tegen 
mensen die met de omgekeerde waarheid van de illegaliteit hadden moeten leven. Ineens telde 
hun verborgen en levensgevaarlijke inzet tijdens de oorlog niet meer – die was niet te bevatten 
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en misschien zelfs niet te bewijzen. De beschuldigingen braken los en haalden in enkele gevallen 
zelfs de publiciteit. Dan was de bevrijding voor zo’n verzetsman of -vrouw voorbij. In plaats van 
verademing en waardering onderging men angst en verguizing.

Een voorbeeld en een heel kwetsbaar slachtoffer van deze laster was Mies. In de oorlog had 
ze al haar tijd gegeven aan ‘haar’ onderduikers en niet aan haar eigen jonge leven gedacht. Ze 
had voor haar volkje gesjacherd bij het leven, en na de bevrijding ging ze daar nog even mee 
door. Een paar van hen hadden namelijk niets meer – geen geld en geen eten. Daarom verkocht 
Mies hun snoepbonnetjes aan een kruideniersknecht voor een gulden per stuk en met dat geld 
kocht ze boter voor hen. Ze was zo argeloos als wat. Toen greep men die kruideniersknecht voor 
zijn ge-handel en de man noemde Mies als een van zijn klanten. En daar werd Mies – van alle 
mensen uitgerekend Mies! – gearresteerd. Ze vroegen haar of ze een advocaat wilde hebben, 
maar ze zei: ‘Nee waarvoor!’ Want ze had er geen idee van dat ze schuldig zou zijn. ‘Maar de 
mensen konden niet aannemen dat ik mijzelf niet had willen verrijken.’ Veertien dagen zat 
Mies vast in ‘de Weteringschans’; in een cel! Op de rechtszitting – die werd gehouden in een 
Amstelveense school onder leiding van mr. Van Heuven Goedhart – zat ze in een beklaagden-
bankje met een politieagent naast zich. Een verzetsvriend die voor haar getuigde kreeg tranen 
in zijn ogen. Maar alle onderduikers die zij verzorgd had zaten in de zaal om te vertellen wie 
Mies werkelijk was en toen werd ze onmiddellijk in vrijheid gesteld. ‘... Maar ik heb er een 
rotte plek aan overgehouden. Wat is er in die tijd over me geroddeld! Ach, de mensen spreken 
zo graag kwaad!’ [23]

Mies had daar in dat beklaagdenbankje gezeten als het slachtoffer van het verkapt schuldbesef 
van mensen die in de oorlog zelf geen risico hadden genomen. Als Mies beklad kon worden, 
kon je ook haar stille heldendom besmetten. Aan dat verzetswerk zou dan ook wel een luchtje 
hebben gezeten. Dan kon je zelfs blij zijn dat je niet hoorde bij mensen als Mies. Dan kon je 
rustig verder leven in het harnas van je properheid. Meer dan veertig jaar na het gebeuren sprak 
ik met Mies en zag de trek van pijn op haar goudeerlijke gezicht. En kon wel janken ...

Later werden nog twee distributieambtenaren het slachtoffer van de behoefte om aan te klagen 
en te straffen. Het bleek dat zij een paar distributiebonnen onrechtmatig in hun bezit hadden. 
Ze kregen ontslag en twee maanden gevangenisstraf opgelegd. Burgemeester Haspels verdedigde 
hen bij de rechter: de mannen stonden bekend als rechtschapen personen. Helaas had ook hier 
de publiciteit door middel van een artikel in het avW al toegeslagen. Zelfs de arrestatieofficieren 
die om hun onkreukbaarheid waren aangesteld voor het ophalen van nsB’ers ontkwamen niet 
aan laster: er kwamen verschillende aantijgingen binnen over hun gedrag in de oorlog. Ach, 
wat hadden toch veel mensen splinters gezien in andermans ogen!

Plaatselijke pers
De zuivering belichtte ook de pers. Vóór de bevrijding was er al een commissie ingesteld door de 
Grote Adviesraad voor de Illegaliteit die moest nagaan welke kranten er na de oorlog mochten 
gaan verschijnen. In die commissie zaten vertegenwoordigers van belangrijke illegale bladen. 
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Professor A. de Froe vertegenwoordigde het communistische blad De Vrije Katheder, waarvan 
hij redacteur was, hoewel zelf geen communist. Hij kreeg een groot deel van het werk van de 
perscommissie naar zich toegeschoven.

Spoedig na de bevrijding kreeg hij een verzoek binnen om aan het Amstelveensch Weekblad 
geen toestemming te geven om weer te gaan verschijnen. Het weekblad zou tijdens de oorlog 
uitlatingen hebben gedaan die pro-Duits waren. Professor De Froe kon echter geen belastend 
materiaal tegen het Amstelveensch Weekblad vinden, behalve de gewone gevolgen van de censuur 
en de door de bezetters verplicht gestelde artikelen. Op 29 mei 1942 was het laatste nummer van 
het weekblad verschenen; zoals voor de meeste lokale bladen had de bezetter de verschijning 
onmogelijk gemaakt, domweg door de papiertoewijzing stop te zetten. De Froe adviseerde dus, 
het avW niet te verhinderen om te verschijnen.

Op 18 mei 1945 kwam het eerste na-oorlogse nummer van het Amstelveensch Weekblad uit met 
o.a. een kolom van uitgever J. Wilhelmus onder de titel ‘De pers draait weer’. Hij hoopte dat de 
krant – die in 1942 5.150 abonnees had gehad en door bijna de hele bevolking werd gelezen – weer 
de nieuwskrant voor héél Amstelland zou worden. Die zin had een speciale achtergrond. Want 
het illegale blad Triomfklanken zette zich na de bevrijding voort als een weekblad voor de streek 
en had op grond van zijn illegaal verleden al een papiertoewijzing gekregen van het Militair 
Gezag. Dus kwam op die 18e mei ook Triomfklanken uit. De illegale redacteuren Raadschelders, 
Van Mazijk en Blocks hadden inmiddels hun journalistieke bezigheden achter zich gelaten. 
Alleen Joop Fritschy was doorgegaan, samen met Frits Gaarenstroom, die het blad uitgaf onder 
de verantwoordelijkheid van Uitgeverij Marathon. Opvallend was dat de advertenties in het 
blad voor een groot deel van rooms-katholieke, meest Bovenkerkse winkeliers kwamen. Die 
katholieke signatuur van het blad zou nog toenemen. Onder anderen Chris Jonkers schreef erin. 
In augustus kreeg het blad het formaat van een echte krant. Later veranderde het zijn naam in 
Amstelkrant. Lang heeft deze Amstelkrant het echter niet kunnen volhouden. Het blad verdween 
al snel van het Nieuwer-Amstels toneel, waarschijnlijk wegens gebrek aan financiën en een stevig 
abonnementenbestand. Voorlopig had het Amstelveensch Weekblad weer de alleenheerschappij 
in de Amstelveense nieuwsvoorziening.

Pas na verloop van tijd kwam aan het licht dat een Amstelveense drukkerij tijdens de oorlog 
grote drukleveranties aan de bezetter had uitgevoerd. Het was juist deze drukkerij geweest, die 
op 5 mei de bevrijdingsproclamatie van burgemeester Haspels had gedrukt, op feestelijk oranje 
papier. Op 3 september 1945 besloot de gemeente geen orders meer bij deze drukkerij te plaatsen.

Nog eenmaal, op 17 oktober 1946, schreef Jo Lodewijk-Poolman in haar dagboek, om eens 
terug te blikken. Ook de zuivering hield haar bezig:

‘De zuivering ligt ons allen zwaar op de maag. ’t Duurt allemaal veel te lang!’
Er was zo verschrikkelijk veel op te bouwen. En de vrede was al weer zo vol spanning. Zuiver 

leek de wereld nooit te kunnen worden!
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Zwart slachten en geldzuivering
Eind september 1945 werd door een maatregel van de regering de jacht op ‘zwart’ verdiend geld 
geopend. Heel Nederland was een dag lang even arm of rijk: toen moest al het geld worden 
ingeleverd bij bank of postkantoor en kreeg iedereen een tientje voor de boodschappen. Alle in 
omloop zijnde bankbiljetten werden ongeldig verklaard, alle saldi die hoger waren dan ƒ 2.500,- 
moesten door de banken worden gemeld aan de belastingdienst en alle safeloketten mochten 
door de ambtenaren van de belasting worden geopend. Ook in Nieuwer-Amstel waren in de 
oorlogsjaren veel goederen zwart verhandeld, zowel door de boeren als door middenstand en 
particulieren. Zo dicht bij Amsterdam hadden de boeren extra kansen gehad om hun armoede 
om te zetten in een betrekkelijke rijkdom. Het was een zware verleiding geweest, waarvoor er 
velen waren gezwicht. Degenen die niet méér hadden gevraagd dan de regeringsprijzen, mogen 
wat mij betreft tot de helden gerekend worden.

‘De straffe maatregelen van de geldzuivering bleken juist te zijn en bezorgden de uitvinder, 
professor Lieftinck, een grote faam.’ [65]

Al vóór het eind van de oorlog hadden heel wat zwarthandelaren de bui zien hangen. Ver-
zetsman en slager Leen Stapper van de Amstelzijde kreeg in de eerste maanden van 1945 heel 
wat mensen bij zich die hem veel geld brachten voor het verzet, als een soort afkoopsom van 
hun zelfzucht vóórdat er meer legale tijden aanbraken. Leen pakte het geld maar aan en droeg 
het af aan de Bs.

Op nog veel grotere schaal – buiten Amstelveen – ontving dokter De Froe bedragen voor 
het nsf. In april 1945 gaf een Amsterdamse notaris hem honderdduizend gulden. De Froe zat 
er nogal mee in zijn maag, vooral toen hij het bedrag bij de bevrijding nog niet had kunnen 
afdragen. Toen ging hij terug naar de notaris. Die zei: ‘Hou het maar!’ Maar het bedrag was De 
Froe veel te hoog, en de man nam het tegen zijn zin weer in ontvangst.

De zwarte handel bleef ook na de bevrijding welig tieren. De toestand verbeterde immers 
maar langzaam en de distributiedienst werkte nog een tijd lang op volle kracht! Vooral het zwart 
slachten gebeurde overal op het platteland. In Nieuwer-Amstel was het wel heel erg, ook waar-
schijnlijk weer door de vraag uit Amsterdam. Het zwart slachten was een van de eerste zaken 
die commissaris Van den Bosch na zijn benoeming als korpschef in de gemeente aanpakte. ‘Er 
waren politieposten in de Buurt over Ouderkerk, Nes en in het Bos. Die agenten keken tijdens 
hun controleritten goed uit. Hadden we eenmaal het vermoeden dat er ergens zwart geslacht 
werd, dan rukten we massaal uit naar zo’n boerderij en omsingelden die. Het gebeurde gewoon 
midden op de dag. De boer en zijn helpers namen we mee. Ik heb rond zeventig mensen naar 
het Huis van Bewaring in Amsterdam gestuurd, en toen keek de rest wel uit. Ze kregen gevan-
genisstraffen van een paar maanden.’

De zwarte handel was zo kwalijk omdat zij uiteindelijk alleen maar in het voordeel werkte 
van de rijken. Want de eenvoudige mensen in de steden konden geen waanzinnige bedragen 
neertellen voor een stukje vlees of een paar schoenen. In de oorlog kon je nog denken dat de 
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zwarte handel goederen onttrok aan de bezetter. Na de oorlog benadeelde je alleen maar de 
gewone bevolking, omdat je de beschikbare voorraad onttrok aan het geheel.

Commissaris Van den Bosch had in Nieuwer-Amstel in ieder geval het zwart slachten in 
augustus 1945 al voor een groot deel uitgebannen. En verder stonden er lange rijen mensen 
voor de loketten van de Boerenleenbank om alsmaar geld in te leveren. Maar de belangrijkste 
bedragen zaten wellicht niet in de tasjes van de brave burgers; die waren omgezet in stevig bezit.
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Nog altijd distributie
Het eerste brood was uit de hemel gevallen, maar op den duur moest de consumptie van het 
Nederlandse volk het toch weer hebben van de eigen produktie. Lange tijd bleef het leven 
uitermate sober. Natuurlijk was je voorlopig nog dankbaar voor elke aardappel en ieder likje 
boter! Maar het zou wel vier jaar duren eer er weer zoveel voedsel en kleding voorradig waren dat 
het distributiesysteem kon worden afgeschaft. In mei 1945 werkten er voor de distributiekring 
Nieuwer-Amstel – waaronder ook Ouderkerk viel – 45 medewerkers, in 1947 nog altijd 25. De 
dienst was intussen een onderdeel van de distributiekring Amsterdam geworden.

Nieuwe kleding en schoeisel bleven jarenlang een luxe. Om in elk geval de blote voeten van 
schoenen te voorzien, ging de Amstelveense distributiedienst niet lang na de bevrijding zelf op 
stap naar de schoenenfabrieken in de Brabantse Langstraat. Het werd een vrolijke tocht. Chef 
distributie Van Damme, schoenwinkelier Blokland en gemeentelijk deurwaarder Van Vegten 
hadden de beschikking over een verhuiswagen van de firma Gorter en genoten het gezelschap 
van 20 kinderen die familie in Brabant mochten opzoeken. Drie dagen lang zwierf het distri-
butieteam langs de schoenenfabrieken, tot alle bonnen en het geld op waren. Toen hadden ze 
600 paar schoenen. Er was een kleine moeilijkheid: de heren hadden geen maaltijdbonnen bij 
zich en konden nergens eten krijgen. Toen klopte Van Damme maar aan bij zijn collega’s in St. 
Michielsgestel en leende bonnen. ’s Nachts hielden de mannen om de beurt de wacht bij de 
auto met schoenen; de anderen sliepen in een café.

Alle schoenen werden in Amstelveen opgeslagen in de schuur achter de zaak van Wegman 
aan de Dorpsstraat. Dagenlang verkocht het schoenenteam daar zelf de schoenen. Daarna trok 
het met paard en wagen naar Nes aan de Amstel, Ouderkerk, Uithoorn en Aalsmeer. ‘Zes weken 
lang was de gemeente schoenenboer.’ [18] De winst werd verdeeld over de schoenwinkeliers.

Met de vis ging het weer mis. Op 12 juli 1945 schreven B en W aan het bedrijfsschap voor vis: 
‘Alleen de grote gemeenten worden van vis voorzien. Maar in Amstelveen wonen zeker 12.000 
mensen die economisch aan Amsterdam gebonden zijn.’ Vijf dagen later behaalde een petitie 
in Randwijck 80 handtekeningen onder de klacht dat in Amsterdam elke week vis beschikbaar 
was en in Nieuwer-Amstel sinds de bevrijding slechts één keer. De gemeente ondernam reizen 
naar Den Haag en Den Helder om aan vis te komen. Op 19 juli wees het bedrijfsschap eindelijk 
20.000 kilo vis aan voor Ouder- en Nieuwer-Amstel.

Op 12 juli 1945 schreef Jannetje de Pater enthousiast in haar dagboek:
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‘Vandaag vijf kwartier gas en per persoon een 1/2 liter petroleum!’
En op 20 juli:
‘Weer electra, maar erg weinig.’
Pas op 5 oktober gingen er weer straatlantaarns branden, hoewel niet meer dan 10%! Het zegt 

iets over de trage wijze waarop het gewone dagelijkse leven weer op gang kwam.
In de loop van de zomer kwamen er scheepsladingen hulpgoederen aan uit Amerika en Cana-

da. Ze werden verdeeld door de HarK – de Hulp Actie van het Rode Kruis, onder auspiciën van 
Volksherstel. De secretaris van de HarK in Nieuwer-Amstel, de heer Van Peursen – hoofd van 
de dienst voor sociale zaken – organiseerde de verdeling samen met het interkerkelijk bureau, 
dat zijn kracht in de hongerwinter al had bewezen. Eind juli konden drie winkels in Amstelveen 
met kleding en schoenen worden bevoorraad voor de meest getroffenen. Je liep wat verlegen 
rond in je felgekleurde Amerikaanse jurk of met je zware Canadese schoenen. En je moest het 
daar voorlopig mee doen, want iets anders was er niet. Meer dan een jaar later, op 17 oktober 
1946, noteerde Jo Lodewijk-Poolman in haar dagboek:

‘We zijn nu ongeveer anderhalf jaar bevrijd en ik wil de balans eens opmaken. De algemene toestand 
is natuurlijk zeer verbeterd, hoewel vele vooral jonge mensen nog moeilijk op gang kunnen komen. 
Er is een hopeloos tekort aan personeel. Er gaan veel lui naar Indië. Alle fabrieken en werkplaatsen 
stikken in het werk, hoewel er onvoldoende materiaal is. Vooral de woningtoestanden zijn ten hemel 
schreiend. Kleding is nog vrijwel niet aan te komen en schreeuwend duur. Ook huisraad, bezems, 
dweilen, spons en zeem niet te krijgen. Boter, kaas, vet, vlees en suiker zijn nog zeer schaars. Schouw-
burgen en bioscopen draaien weer op volle toeren!’

De winter van 1946 op ‘47 was weer heel streng, en wegens gebrek aan brandstof werd er weer 
veel kou geleden. Pas half 1948 ging de melk van de bon en op 8 november kwam het brood 
vrij. Maar textiel, boter, vet, vlees, koffie en thee vielen nog steeds onder de distributie. Dat zou 
tot diep in 1949 zo blijven. Het laatst ging de koffie van de bon. En er was één artikel – waar Jo 
Lodewijk het al over had – dat schrijnend schaars bleef en dat in wezen tot op de dag van vandaag 
min of meer onder de distributie is blijven vallen: het huis om in te wonen.

De trein rijdt weer
Voor het vervoer bleef de bevolking nog maandenlang aangewezen op de fiets met massieve 
banden of de paard-en-wagen. De gemeente moest ook na de bevrijding in noodgevallen wel 
eens paarden vorderen. Maar de boeren hadden daar niet veel zin in, wat burgemeester Haspels 
de wat bittere opmerking ontlokte dat de boeren heel wat sneller bereid waren geweest om voor 
de Duitsers te rijden dan voor het eigen gemeentebestuur, nu de druk van de oorlog voorbij was.

Op maandag 20 augustus 1945 reed de eerste trein weer op het baanvak tussen het Haarlem-
mermeerstation en Uithoorn en Aalsmeer. Honderden Amstelveense dorpelingen stonden die 
morgen om 7.20 uur op het perron van de halte Dorp om de eerste locomotief met drie wagons 
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juichend in te halen. In Uithoorn was de locomotief al met bloemen versierd, in Bovenkerk 
hadden kinderen met vlaggen op de beide perrons gestaan en vader Jonkers had een toespraak 
gehouden waarin hij nog eens had gewezen op het grote belang van de spoorwegstaking in sep-
tember 1944. Hij bood het treinpersoneel een bloemenmand aan met het opschrift: ‘Hulde aan 
ons spoorwegpersoneel voor hun correcte houding in oorlogstijd, gebracht door de bewoners 
van Bovenkerk’. De versieringscommissie Amstelveen had het station Dorp met guirlandes 

20 augustus 1945 – de trein rijdt weer! foto: herder, amstelveen
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versierd. Ook hier een bloemenkrans van dankbaar Amstelveen. En zo ging het bij alle haltes: 
gejuich, bloemen en cadeaus. Twaalf maal per dag reed de trein heen en weer. ‘Het is haast te 
mooi om waar te zijn,’ schreef het Amstelveensch Weekblad.

Pas op 1 augustus 1946 reed ook de bus weer, een maand later zelfs op zondag. Om de fiets-
wielen verschenen weer rubber banden, en een enkeling begon zich een auto aan te schaffen. 
Dat was het begin waarvan het einde zoek is. En zo ging het ook op Schiphol. In november kon 
het complete banenstelsel weer in gebruik worden genomen en begon het vliegveld aan een 
ontwikkeling die het zou brengen tot de voorste rij van internationale luchthavens.

Herbeplanting
Een meditatie van C. P. Broerse, directeur van de Dienst der Plantsoenen, juni 1945:

‘Talloze levens zijn in deze oorlog weggevaagd. Mensenlevens, dierenlevens, ook plantenlevens. We 
willen natuurlijk geen parallel trekken, maar toch even verwijlen bij wat we ook in het plantenleven 
verloren. Ze zijn gevallen: de piepjongen en de eeuwenouden, de schrielen en de majestueuzen, die 
met en zonder geschiedenis, de schilderachtigen en de niet met schoonheid gekroonden ... de eenzamen 
en de verbondenen. Hun plaats kent hen niet meer.

We missen hen zo node in onze dorpen en steden, aan de land- en aan de heideweg, in onze bossen 
en onze duinen, op onze buitenplaatsen en bij onze boerenhoeven. We missen hen als veilig geleide 
bij nacht en in mist. We missen hen als bescherming voor de hitte van den dag in de zomer en voor 
de snijdende winden in den winter. We missen de ontluikende knoppen en het tere groen, die de lente 
inluiden en de felle herfstkleuren die de winter aankondigen. We missen hen zó, dat ons eigen land 
en onze eigen plaats ons vreemd geworden zijn. En dan ... denkend aan de weg die vele van hen 
gingen, vragen we ons af of het cijfer van hen die van honger en ellende stierven niet nóg hoger zou 
zijn geweest, indien zij niet gevallen waren. Zo ja? – dan vielen ook zij voor het volk, voor ons volk! 
En wij ...? Wij rechten onze ruggen, we mogen, we kunnen, we zullen weer werken. Op! – voor de 
herbeplanting van ons vaderland!’

Zo goed als alle bomen waren in de bebouwde kom weggezaagd: totaal ruim 5000 exemplaren. 
Daarentegen was overal het onkruid opgeschoten tot kniehoogte. De plantsoenen zaten vol 
mangaten, loopgraven, bunkers en schuilkelders. De bruggetjes waren gesloopt. Het Wandel-
park hield het midden tussen een puinhoop en een oerwoud; toen de hekken geopend en de 
versperringen geslecht werden, lag het onkruid spookachtig woekerend over de paden. Het 
was in een wijde omgeving de enige plek waar de vogels nog bomen hadden gevonden om in 
te nestelen. Verder lag daar een bizar land vol boomstronken.

In 1946 werden met veel ambitie boomplantdagen georganiseerd door de gemeente en de 
buurtverenigingen samen. Zo werden in de straten 6094 bomen geplant, meestal door de kin-
deren. Veel kinderen hebben op een of andere manier de symbolische waarde van hun gebaar 
gevoeld, toen zij de wortels van de jonge boompjes in de kuilen plaatsten. Dat was vooral op de 
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5 april 1946, toen een vrijheidsboom werd geplant vlak voor het vroegere kringhuis van de nsB 
aan de Amsterdamseweg. ‘Wij leven vrij, wij leven blij,’ schetterden de trompetten. Dat voor 
hèm zo treurige visioen had misschien wel in die bittere trek op Musserts gezicht gelegen, twee 
jaar eerder, toen hij op deze zelfde plek zo pompeus werd ingehaald.

In december 1945 kwam plantsoen-directeur Broerse met een restauratieplan voor de plant-
soenen. Door het houtkappen in de oorlog was de harmonie in de verhouding van het groen 
verloren gegaan. Broerse sprak altijd graag over de hofhouding van de boom: de opbouw van 
bloemen en heesters waardoor het profiel van de boom tot zijn recht kwam. Het zou jaren duren 
eer dat tafereel zijn oude weelde weer bezat.

Broerse zelf kreeg in 1946 het verzoek om de leiding te nemen van de herbeplanting van het 
eiland Walcheren. Nieuwer-Amstel leende hem daarvoor lange tijd een paar dagen per week 
uit aan de provincie Zeeland.

Zedenverwildering
Toen mevrouw Zadoks haar jonge zoon weer eenmaal bij zich thuishad uit Friesland, riep ze hem 
op een dag bij zich en zei: ‘Nu de koningin weer terug is, mogen we niet meer jokken.’ [32] Het 
was zó gewoon geweest om te stelen, te ‘ritselen’ en de waarheid te verzwijgen, dat het moeilijk 
was om daar plotseling mee op te houden. Ook Mies streed met de waarheid.

‘In de oorlog had ik liegen geleerd; dat was heel gewoon geworden, en nu bleek het heel 
moeilijk om dat achter je te laten. Je had de waarheid niet meer in je. Als iemand me iets vroeg 
had ik soms een eerste impuls om iets anders dan de waarheid te vertellen. Ik bad: Heer, help 
me dat ik weer een gewoon mens mag worden! – en heel langzaam lukte dat. En juist omdat het 
me zoveel moeite had gekost kon ik geen roddel en onwaarheid meer verdragen.’ [23]

De bevrijding werd door een aantal mensen doorgetrokken naar een persoonlijk losmakings-
proces uit oude normen en geboden. Dat was onder meer te merken aan het aantal echtschei-
dingen. Velen die hun huwelijk hadden gevoeld als een knellende band maar er vroeger niet 
aan gedacht zouden hebben zich daarvan te ontdoen, maakten nu de sprong naar de vrijheid 
of naar een andere relatie. Dat was – althans wat Nieuwer-Amstel betreft – in 1945 nog niet 
merkbaar; toen tekende de afdeling bevolking drie echtscheidingen op. Maar in 1946 waren er 
zestien verbroken huwelijken – meer dan het vijfvoudige! Daar waren ook de tragische gevallen 
bij van mensen die elkaar na een lange door de oorlog opgelegde scheiding niet meer in de oude 
vertrouwdheid konden terugvinden.

Een andere uitbarsting van vrijheid – en terugkerende kracht – was af te lezen aan de geboor-
tencijfers. De cijfers uit 1945 ontbreken in het toen immers onvolledige register, maar wij kunnen 
een vergelijking maken tussen de maanden februari tot en met juni 1944 – 208 geboorten – en 
dezelfde maanden in 1946 – 315 geboorten; dat is een derde meer! Waarschijnlijk is het aantal 
in 1945 nog geringer geweest dan in 1944.

Bij de geboortengolf van 1946 zullen ook wel onwettige geboorten geweest zijn, onder andere 
de babies van de meisjes die hun nieuwe vrijheid hadden geschonken aan de knappe Canadese 
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soldaten. En dan waren er de escapades van de Amstelveense jeugd naar het Bosplan en het Groene 
Laantje in de Bovenkerkerpolder. De jongeren waren een kostbaar deel van hun jeugd kwijt. 
Ze hadden jarenlang niet kunnen dansen en feesten, niet kunnen eten en drinken wat smaakte, 
geen café’s kunnen bezoeken en ’s avonds niet de straat op gekund. Ze waren bang geweest in de 
nachten en hadden omzichtig moeten zijn op de dagen. Ze hadden als oude mannen en vrouwen 
moeten leven, ze hadden moeten sjouwen en nadenken, ze waren in hun hart bezorgd geweest 
om hun vaders – dat die zouden worden weggehaald – en om hun moeders – dat die het zouden 
begeven. En nu was dat allemaal voorbij. Al hun gewone maar zolang weggestopte gevoelens 
braken zich met kracht baan! Dat gebeurde bij de rijpere jeugd vooral door het vieren van een 
losser zedelijk gedrag. In het Bosplan werd vrijuit gemengd gezwommen en gezonnebaad; en daar 
bleef het niet bij. Dit bracht heel wat ouders die er met hun jonge kinderen gingen wandelen 
een blos naar de wangen en voerde hen tot een snelle, verlegen aftocht naar veiliger oorden.

‘Zedenverwildering’ noemde men al deze vrijheidsdrang. Op 1 juli 1946 wierp de Katholieke 
Actie* van de Sint Annaparochie zich op voor het behoud van de goede zeden en schreef een 
brief aan burgemeester en wethouders: ‘Er heersen toestanden die vele ouders doen besluiten 
vooral des Zondags niet meer met hun kinderen te gaan wandelen teneinde deze kinderen het 
niet bepaald smakelijk schouwspel te besparen dat de omgeving van het Boschplan en de Poel 
bieden.’ De Katholieke Actie vroeg om een aantal verboden die ervoor moesten zorgen dat de 
bezoekers van het bos weer aan redelijke eisen van openbare eerbaarheid en fatsoen zouden 
voldoen. Geen gemengd zwemmen en zonnebaden meer, en bovenkleding dragen buiten de 
zonneweiden en vijvers.

Als deze verboden zijn uitgevaardigd, dan in elk geval niet voor heel lang, want de seksuele 
revolutie begon al snel aan de bovenkleding te plukken. Zeker is, dat er na de oorlog heel ver-
schillend werd gedacht over de waarden waarvoor men had gestreden. De één wilde terug naar 
het zwembad met gescheiden baden en de ander droomde van de innerlijke vrijheid en klasse 
waardoor een heleboel van die scheidingen niet meer zouden hóeven! Het bleek allebei onhaalbaar.

De jongere jeugd had ook stilletjes geleden onder de oorlog. Toen zoveel dingen na de oorlog 
ineens mochten en konden, wisten de kinderen soms niet waar de orde ophield en de chaos 
begon. Dat uitte zich nogal eens in baldadigheid. Hoofdinspecteur Van den Bosch was gelukkig 
zo verstandig niet domweg straffend op te treden. In mei 1946 schreef hij aan de gemeenteraad: 
‘Het beperken van baldadigheid van de jeugd bereiken we niet door bekeuringen uit te delen; 
er moeten clubhuizen en speel- en recreatieterreinen komen.’ In 1947 kreeg een aantal leer-
krachten politionele bevoegdheid om tegen vandalisme op te treden. Burgemeester Haspels en 
plantsoendirecteur Broerse zetten zich inmiddels krachtig in voor de aanleg van sportvelden.

Eén van de aardige nieuwigheden was het Openluchttheater, dat op initiatief van een groep 
uit de burgerij** door de gemeente werd aangelegd op het oostelijk deel van de speelweide. Op 

* Katholieke Actie: een voor de oorlog door paus Pius xi in het leven geroepen strijdbare katholieke lekenbeweging
** Onder anderen door de beeldhouwer Theo Bennes en Dora van der Klei-van der Veen
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het westelijk deel begon in 1948 de bouw van de nieuwe hervormde Kruiskerk. Cultuur, religie, 
sport ... de hele maatschappij bloeide.

Wat ook bloeide was de misdaad. Snel na de oorlog nam het aantal inbraken toe. De Am-
sterdamse inbrekerswereld had de smakelijke hap van de betrekkelijk rijke forensenwijken van 
Amstelveen ontdekt. Zo sloeg men het oog op een huis aan de Keizer Karelweg, waaruit het 
voor die tijd enorme bedrag van een ton werd weggesleept.

Hoofdinspecteur Van den Bosch herinnert zich nòg een diefstal die indruk op hem maakte. 
Het was kerstavond 1946; een gezin in Randwijck was in het rijke bezit van een kalkoenbout 
gekomen. Die stond in de keuken op het gasfornuis te braden. De huisvrouw ging even de 
keuken uit en toen ze terugkwam was het gebraad met pan en al verdwenen. In die tijd was het 
eten van een kalkoen of een vergelijkbare delicatesse iets waar men weken over sprak. Daarom 
leefde heel Amstelveen mee met het beroofde gezin – misschien zelfs niet zonder een heimelijk 
begrip voor de dief ...
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Nieuwer-Amstel: extra moeilijk
De woningnood was na de oorlog in Nieuwer-Amstel ontstellend groot. Zoals overal elders was 
er vijf jaar lang geen woning gebouwd, terwijl er in de jaren direct na de bevrijding veel kinderen 
geboren werden. Maar in Nieuwer-Amstel kampte men met een aantal extra problemen. Am-
stelveen had veel Joodse inwoners gehad, waarvan de woningen tijdens de oorlog voornamelijk 
door Amsterdammers waren ingenomen. Nu werden die woningen teruggevraagd door terugke-
rende Joden of familieleden uit Amsterdam. Dan kwamen ook geleidelijk de in 1944 gevluchte 
nsB-gezinnen terug. Bovendien repatrieerden veel gezinnen uit het buitenland – vooral uit 
Indië – naar Amstelveen. Voor een groot deel waren dat luchtvaart-gezinnen. Zij vonden hun 
huizen bezet door anderen en moesten vervangende woonruimte hebben. Schiphol had nog 
ingrijpender invloeden op Amstelveen. De voortvarende herbouw van de luchthaven, direct na 
de oorlog, en de vlucht van de luchtvaart betekenden een toenemende druk op de woningmarkt 
voor het aanwassende personeel. De jonge bevolking, die in andere plattelandsgemeenten zo 
ijverig wegtrok naar industriegebieden, bleef in Amstelveen zitten. Want er hing verandering 
in de lucht. Nieuwer-Amstel zou geen plattelandsgemeente blijven! Zo dicht bij de hoofdstad 
en de luchthaven lagen er heel andere uitdagingen te wachten.

De heer Oranje, die als ambtenaar Duitse zaken de vorderingen van woningen tijdens de oor-
log zo goed mogelijk had begeleid, schoof vanzelf als huisvestings-ambtenaar de wederopbouw 
binnen. Daarmee kreeg hij waarschijnlijk de moeilijkste ambtelijke baan van Amstelveen. Al die 
mensen zonder huis stonden bij hem op de stoep, al die wanhopige jonge paren die inwoonden 
bij hun ouders legden hun ellende bij hem neer. Op 20 juli 1945 waren er 450 woningzoekende 
gezinnen – en geen woningen. Het enige middel om in de nood te voorzien was vordering – 
alsof het nog steeds oorlog was – en woningruil. In de eerste drie maanden na de bevrijding 
bracht Oranje, slechts geassisteerd door een typiste, 616 ruilingen tot stand. Maar de aanwas 
van woningzoekenden nam alleen maar toe.

Vooruitlopend op regeringsmaatregelen voor de woningdistributie kaartte Oranje in september 
1945 bij burgemeester en wethouders aan, dat het grote verschil in bewoningsdichtheid op grote 
schaal moest worden geneutraliseerd: soms zaten 1 à 2 personen in een groot huis, terwijl er in 
veel kleinere woningen wel 5 tot 12 personen bij elkaar woonden. Er bestonden onhygiënische, 
zedelijk en moreel onhoudbare situaties. Daarbij kwam nog de slechte toestand van veel huizen 
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die tijdens de hele oorlog geen behoorlijk onderhoud hadden gehad en integendeel gedeeltelijk 
inwendig waren gesloopt ten behoeve van de noodkacheltjes.

Op 28 februari 1946 nam de nood-gemeenteraad een ‘Verordening op de distributie van 
woonruimte’ aan, die officieel de verdeling en herverdeling van woningen regelde. Pas in 1947 
kwamen er wettelijke maatregelen van hogerhand. ‘Maar,’ schreef Oranje, ‘deze wetsbepalingen 
en de daaronder begrepen vorderingsregelen zijn dermate ingewikkeld, dat men zich afvraagt, 
of het in de bedoeling heeft gelegen de wet van stonde af aan te saboteren, of de gemeentelijke 
autonomie onevenredig aan te tasten.’

Door de houding van Amsterdam had Nieuwer-Amstel het extra moeilijk. ‘Amsterdam doet 
praktisch niets aan het probleem,’ schreef Oranje in een van zijn gepijnigde, spitse rapporten. 
‘Het zou mij heus niets verwonderen indien rond Amsterdam in de periferie tuinhuisjes, 
krotten e.d. worden gebouwd en bewoond. De politiek van het “ga heen en word warm” is zo 
hemel-tergend, dat ik daar gewoon geen woorden voor weet.’ Hij ging in op het zwarte geld 
waarmee in Amsterdam via makelaars en huiseigenaren handtekeningen voor inschrijving 
bij de woningdienst bemachtigd werden. ‘De situatie in Amsterdam betekent een directe 
belasting van Nieuwer-Amstel. Nieuwer-Amstel moet als het ware een tolmuur optrekken 
met een stevige en niets ontziende bewaking tegen zogenaamde minnelijke regelingen van 
Amsterdammers. Frauduleuze vestigingen van ontslagen delinquenten, arbeidszoekenden van 
Amsterdam, teleurgestelde oorlogsslachtoffers en tot wanhoop gebrachte verloofde paren zijn 
niet te vermijden, tenzij een goede controle wordt gehandhaafd.’ Die tolmuur moest volgens 
hem ook hecht zijn in verband met de aanwezigheid van de grote bedrijven in Amsterdam en 
de 700 woningzoekende gezinnen van de KlM. Amsterdam stopte trouwens de vestiging van 
werknemers die in Amsterdam werkten maar in Amstelveen woonden.

Gek van angst
In 1945 en 1946 had het publiek nog begrip voor de moeilijkheden van de woningdienst. Oranje 
had, naar zijn eigen gevoel, een beangstigende macht, maar die werd redelijk geaccepteerd. De 
dienst beschikte in 1947 over vijf medewerkers, die waren ondergebracht in twee kamers van een 
woonhuis aan de Bovenkerkerkade. De drie ambtenaren in de voorkamer werden voortdurend 
omringd door wachtend publiek – soms meer dan tien mensen – en de sfeer was niet zelden 
hoogst gespannen. In juli 1947 werd een woonruimte-commissie in het leven geroepen die de 
aanvragen, de woonruilen en woningsplitsingen beoordeelde. Er was toen in Nieuwer-Amstel 
een woningtekort van 22% tegen een landelijk tekort van 18%. Er zouden 1040 woningen 
gebouwd moeten worden om dit plaatselijk tekort op te vangen. De moeilijkheden begonnen 
wonderlijk genoeg pas echt, toen de gemeente de eerste bouwcomplexen in uitvoering nam. 
Dat waren 240 duplex-woningen in de Da Costalaan, het Loopveld en de Witte Stad. Toen 
meende iedereen, voor een van die woningen in aanmerking te kunnen komen. Wie niet tot 
de gelukkigen behoorde, was geneigd de woonruimtecommissie en vooral de heer Oranje 
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daarvoor ter verantwoording te roepen. De aanvallen waren niet van de lucht – om nog eens 
een vertrouwde oorlogsterm te gebruiken.

‘De mensen waren gek van angst voor inwoning,’ aldus Oranje. De kleine gezinnen in grote 
huizen voelden zich bedreigd en deden van alles om aan samenwoning te ontkomen. Iedereen 
was ineens mijn goede vriend, mijn beste buurman, mijn mede-christen. Zelfs als ik uit de 
kerk kwam, stonden de mensen mij op te wachten om over hun huisvesting te praten. Als ik 
tijdens het wekelijks avond-spreekuur 20 klanten had te woord gestaan – wat onnoemelijk veel 
is – kon ik er zeker van zijn dat ik bij het thuiskomen nog weer andere wanhopigen voor mijn 
huisdeur aantrof. De telefoon ging onafgebroken. Mijn vrouw en ik hadden geen leven. Het 
publiek was zo onvoorstelbaar onbeschoft. Vreemd genoeg hadden we de meeste moeite met 
mensen die niet echt wanhopig waren en die energie over hadden voor afgunst en agressie. Ik 
heb vrienden verloren in die tijd omdat ik rechtvaardig probeerde te zijn tegenover de mensen 
in het algemeen en dus niet aan vriendjespolitiek deed. Dat mij niettemin onrechtvaardigheid 
werd verweten kwam daardoor dubbel aan. Al het ongemak van mijn taak – daar kon ik tegen; 
maar het onrècht, daar had ik last van.’ [105]

Oranje had overigens genoeg begrip voor de enorme moeilijkheden van de mensen. ‘Samen-
wonen kan oorzaak zijn van de meest verschrikkelijke ruzies. Als je je vriendschap wilt verliezen, 
moet je met elkaar gaan samenwonen. Wantrouwen, jaloezie, alle nare eigenschappen worden 
opgewekt door het op een kluitje zitten.’

Het moeilijkste was het onderbrengen van de terugkerende nsB-gezinnen. Van de 276 weg-
gevluchte gezinnen moesten er 115 opnieuw ondergebracht worden. ‘Niemand wilde met een 
nsB’er samenwonen. In 1948 zat ik met een nsB-kind van 8 jaar dat ik in heel Amstelveen niet 
kwijt kon. Toen hebben mijn vrouw en ik het meisje zelf maar in huis genomen. Burgemeester 
Haspels zei: “Oranje, nu ga je de fout in, straks zit je hele huis vol.” Maar we hebben het toch 
gedaan.’ [105]

Dat kind was voor Oranje het symbool van de woningoorlog. Het was of hij in haar al die 
mensen wilde behoeden aan wie hij als ambtenaar ‘nee’ moest verkopen. Gelukkig werd hij 
in zijn onmogelijke werk gesteund door de woonruimtecommissie, die bestond uit mensen 
met hoge principes. Je moest onomkoopbaar zijn om stand te houden in die branding waarbij 
telkens tien mensen op één beschikbare woning afstormden. Een onvoorstelbare hoeveelheid 
geschenken – opgedrongen, voor de deur gezet, in het kantoor gebracht – werd minutieus in 
een schrift genoteerd en verdeeld onder behoeftige inwoners.

Lange adem
In 1948 bleek dat de woningnood van lange adem zou zijn. Oranje schatte dat het zeker nog 
twintig jaren zou duren eer van een enigszins normale toestand zou kunnen worden gesproken. 
In die twintig jaar zouden dan bijna 3300 woningen in Amstelveen gebouwd moeten worden, 
dat zou zijn ± 165 per jaar. Met vooruitziende blik kondigde hij daarmee aan, dat Amstelveen 
zou uitgroeien tot een grote plaats, al kon hij toen nog niet weten dat er in de jaren vijftig een 
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dermate grote groei zou volgen dat Amstelveen de snelst groeiende gemeente van Nederland 
werd – en dat acht jaar lang bleef.

Onder woningnood werd in 1948 nog iets anders verstaan dan later. Uit een rapport van 
J. Oranje over de vormen van woningnood: ‘Er zijn gezinnen van 7 personen en meer, welke 
slechts één slaapruimte op zolder ter beschikking hebben. Er zijn vele gezinnen, waar jongens 
en meisjes van boven 16 jaar op één kamer moeten slapen. Er zijn tientallen gezinnen welke met 
3 of meer kleine kinderen op twee kamertjes per verdieping huizen. Er zijn vele gezinnen met 
kinderen die in practisch onbewoonbare woningen verblijven. Er zijn ruim 40 echtgenoten, 
die – langer dan een jaar gehuwd zijnde – nog nimmer over een eigen woongedeelte hebben 
beschikt. Er zijn ruim 60 “jonge” mensen tussen de 30 en 45 jaar die wachten op een plek waar 
zij hun huwelijksleven kunnen aanvangen.’

En dan de samenwoning: ‘De was kan niet gedroogd worden; de kinderwagen en de fiets 
moeten de trap op gesjouwd worden; de buurman is wel eens dronken; de gasrekening is niet 
te controleren; de buurvrouw houdt de trap en de w.c. niet goed schoon; de buurvrouw is zo 
zenuwachtig; mijn kind mag geen voet in de tuin zetten; de mensen “boven” gaan zo laat naar 
bed en ik moet elke dag zo vroeg op; de dokter eist dat de samenwoning opgeheven wordt!’

De oorlog was voorbij, maar Jan Oranje zag nog iedere dag strijd. ‘Maar niemand behalve 
Haspels heeft begrepen hoe zwaar het was ...’ [105]
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HET RIDDERBLAZOEN VAN DE POLITIEK

Noodgemeenteraad
Na de bevrijding stond er een boer met een grote kaas op de stoep van de burgemeesterswoning, 
maar mevrouw Haspels nam hem niet aan. ‘Het was omkoperij, om iets gedaan te krijgen.’ 
[12] Het zou heel wat menslievender geweest zijn als die boer zijn kaas wat eerder had gebracht.

Burgemeester Haspels was intussen druk bezig met het vormen van een noodgemeenteraad. 
Deze tijdelijke raad moest in alle gemeenten vóór eind oktober zijn gevormd om de periode van 
zuivering te overbruggen en de gemeente – in afwachting van de eerste naoorlogse verkiezingen 
– weer bestuurbaar te maken. Op 17 oktober 1945 werd deze raad in Nieuwer-Amstel officieel 
gekozen door een kiescollege van 51 vertrouwensmannen uit de bevolking. Echte verkiezingen 
zouden pas kunnen plaatsvinden als de zuivering geheel achter de rug was en de politieke par-
tijen weer op hun benen – hopelijk niet op hun zuilen – stonden. De noodgemeenteraad van 
Nieuwer-Amstel bestond uit 17 leden. (Samenstelling: 5 rKsp, 4 cHu, 3 arp, 3 sdap, 2 Vrijz. 
Dem. Bond. Wethouders: Mr. F. J. J. M. Boelens, rKsp, A. Kaptein, cHu, W. van Diesen sdap. 
Zoals in het hele land week de samenstelling van de noodraad nauwelijks af van de politieke 
verhouding van vóór de oorlog. Alleen waren er in Nieuwer-Amstel twee zetels meer dan in 
1939 en verdeelde men de 2 zetels van de Partij Gemeentebelangen over de andere partijen.

De eerste bijeenkomst van deze raad was op 19 november. Burgemeester Haspels opende 
met een herdenking van de doden en een overzicht van de vernielingen. De gemeentelijke 
uitgaven ten gevolge van de bezetting hadden ongeveer een miljoen gulden bedragen, maar 
van de Wehrmacht was ƒ 660.480,- terugontvangen in verband met de vorderingen. Haspels 
noemde enkele belangrijke bestuursbesluiten uit de oorlog. Onder meer werd op 4 oktober 1941 
op initiatief van oud-gemeentesecretaris Scharp besloten tot het uitgeven van een geschiedenis-
werk over Nieuwer-Amstel. (Dat werk zou pas in 1966 verschijnen.) Ook memoreerde hij de 
‘onder nsB-bewind’ tot stand gekomen gemeenschappelijke regeling tussen Nieuwer-Amstel, 
Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en Haarlemmerliede, waardoor de sport 
en lichamelijke opvoeding binnen de gemeentelijke zorg waren getrokken.

Haspels dankte de ambtenaren die met gevaar voor hun leven opdrachten van de illegaliteit 
hadden uitgevoerd, en ook de mannen van de verzetsorganisaties, met name Piet de Winter, 
met wie hij had samengewerkt. ‘Mede door hen heeft Nieuwer-Amstel een rust gekend die ons 
door vele buren benijd wordt.’ Tenslotte klaagde hij over het weer versnipperen van de eenheid: 
‘Misschien hebben wij ons te veel illusies gemaakt; het is betrekkelijk gemakkelijk één te zijn in 
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de strijd tegen de vijand. Moeilijker wordt het als na de haat en de vreugde de nuchterheid de 
boventoon gaat voeren. Bij wederopbouw gaat het niet slechts om het opstapelen van steen en 
hout, maar vooral om de versterking van de geestelijke kracht van ons volk.’

Het bleek in deze vergadering al, hoe belangrijk Schiphol voor Amstelveen zou worden. 
In korte tijd maakte het vliegveld een ontwikkeling door tot wereldluchthaven. ‘... Ook voor 
Nieuwer-Amstel zal het “welkom KlM’er” de groet van de toekomst zijn.’ Haspels onthulde dat 
de Nederlandse Spoorwegen hem tijdens zijn ballingschap hadden geraadpleegd over grootse 
plannen voor een sneltreinverbinding Amsterdam-Den Haag, ‘... een perspectief waarover 
men in zijn stoutste dromen niet zou durven denken.’ Was dat tóen al een plan voor een soort 
Schiphollijn – maar dan wèl over Amstelveen?

Na zijn hooggestemde redevoering kreeg de burgemeester een domper. De zeventien raads-
leden moesten beëdigd worden, maar Chris Jonkers weigerde de eed in handen van Haspels af 
te leggen, wel in die van de vice-voorzitter. Hij wilde zijn verklaring motiveren met een paar 
brieven, maar Haspels weigerde dit en Jonkers verliet de vergadering. Welke gram hem had 
bewogen tot zijn demonstratie is niet bekend; het kan zijn dat hij Haspels niet krachtig genoeg 
had gevonden in zijn verzetshouding. Mr. Boelens distantieerde zich namens de BxsP-fractie 
van de handelwijze van zijn fractiegenoot. Maar pijnlijk was het wel!

Nieuwe inspiratie – oude politiek
Direct na de bevrijding vormde zich in Amstelveen een groep van oud-verzetsmensen uit allerlei 
denkrichtingen, die tijdens de oorlog met elkaar waren opgetrokken en bij elkaar dezelfde ide-
alen hadden ontdekt van eenheid en gerechtigheid. Zij hoopten met elkaar te kunnen blijven 
optrekken en te voorkomen dat de politiek zich weer zou terugtrekken op zijn oude verstarde 
zuilen. Ze hielden discussie-avonden in de Pauluskerk en later thuis, meestal bij de partijloze 
maar bindende figuur van vader Van Wesep in de Van Spaenstraat. Ook de politieke leider van 
de Amstelveense communisten, Oostenbroek, nam actief deel aan de groep; en verder gerefor-
meerden, hervormden, katholieken, socialisten.

In het hele land maakte zich een sfeer van vernieuwing meester. Men wilde de onderlinge 
samenwerking tussen verschillende groeperingen, die in de oorlog was ontstaan, bestendigen, 
en zo ontstonden er landelijke eenheids-organisaties als de Eenheids Vak Beweging (evB) en de 
Nederlandse Volks Beweging (nvB). Deze laatste was een vereniging van progressieve protestanten, 
katholieken en humanisten, meestal van intellectuele herkomst. De nvB was al in 1942 in het 
geheim opgericht en trad in 1945 voor het voetlicht met een programma van maatschappelijke 
vernieuwing. Het meest concreet was de Volksbeweging in haar voornemen tot samenbundeling 
van christenen en humanisten in een progressieve partij. De sdap zou daarin moeten opgaan. 
In Amstelveen werd in december 1945 een vergadering van de plaatselijk gevormde afdeling 
gehouden. Begin 1946 kwam de nieuwe partij tot stand: de Partij van de Arbeid. Sociaal-de-
mocraten, vrijzinnig-democraten en hervormde en katholieke groepen kwamen erin samen. 
Intussen had de sdap in Amstelveen nog een heroprichtingsvergadering in café ‘Het Dorstige 
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Hert’ gehouden, maar de afdeling ging niet lang daarna geheel op in de nieuwe partij, de pvda. 
Op 12 maart 1946 hield de afdeling Nieuwer-Amstel haar eerste vergadering. Bij de leden vinden 
we inderdaad ook humanisten en linkse christenen. In een toespraak tot de aanwezige vrouwen 
meldde de al bejaarde mevrouw Klaver dat zij, ‘gegrepen door de beginselen van de Nederlandse 
Volks Beweging, er als liberale toe gekomen was om deel te nemen aan de opbouw van een 
nieuwe samenleving op democratisch-socialistische grondslag.’

In de zomer van 1946 werd weer een gewone gemeenteraad gekozen. (6 Kvp, 5 pvda, 3 cHu, 3 
ar, 1 Partij van de Vrijheid*, 1 Communist.) Er waren deze keer 19 zetels te verdelen. Eén van de 
twee nieuwe zetels ging naar vader Oostenbroek, die daarmee de communisten binnenbracht 
in de gemeenteraad. Uit de verhouding van de zetelverdeling blijkt dat de Kvp – de vroegere 
rKsp – 5% gewonnen had, wat doet vermoeden dat de Nederlandse Volks Beweging daar geen 
stemmers heeft weten los te weken. De ar is ongeveer 2% en de cHu maar liefst ruim 4% achteruit 
gegaan. Bij de hervormden – waaruit de cHu grotendeels was opgebouwd – bestond inderdaad 
veel belangstelling voor een meer linkse politiek. De liberalen – verzameld in de Partij van de 
Vrijheid – vielen terug van 13 tot 5% van de stemmen en de pvda was inderdaad de grote winnaar 
met 26%! van het stemmengetal.

Dat de katholieke kerk haar gelovigen stevig binnen de Kvp wilde houden, bleek in 1954 nog 
eens uit het mandement van de Nederlandse bisschoppen: De katholiek in het openbare leven van 
deze tijd, waarin de gelovigen werden gemaand zich bij hun katholieke organisaties te houden 
en af te zien van lidmaatschappen van socialistische, communistische of neutrale verenigingen. 
Voor de idealistische groep van oud-verzetsmensen in Amstelveen – die nog altijd samenkwam – 
had dit een triest gevolg. ‘Dat mandement stichtte veel onheil, ook voor de club. De katholieke 
leden vonden het verschrikkelijk, maar ze vertrokken tòch, en toen viel ook de rest uit elkaar. 
De fut was er uit en de teleurstelling diep.’ [35]

Op 28 augustus 1946 vergaderde de noodgemeenteraad voor het laatst, samen met de nieuw 
gekozen raadsleden. Burgemeester Haspels constateerde in een toespraak dat het vóór 1940 voor 
raadsleden een gouden tijd was geweest. ‘Nu is het een tijd van consolidering, zorg en verdriet.’ Tot 
de nieuwe leden zei hij: ‘Uw ridderblazoenen zijn misschien met de mooiste emblemen versierd, 
maar de harde werkelijkheid zal u wakker schudden.’ Hij doelde voornamelijk op de financiële 
duikeling die de destijds welvarende gemeente had gemaakt. De financiële verhouding tussen 
rijk en gemeente was herzien en Nieuwer-Amstel had zijn geldelijke zelfstandigheid verloren.

Nadat Haspels zijn toespraak had besloten met de bede om ‘de zegen des Allerhoogsten’ 
brak – niettemin – onmiddellijk een strijd los. Die had zijn wortels in de verkiezingscampagne. 
Nota bene kwam de oude kwestie van de partij Gemeentebelangen weer omhoog – de club 
die zoveel nsB’ers had geherbergd en waarvan het vroegere raadslid Tak zich nu had gemeld 
als vertegenwoordiger van de Partij van de Vrijheid. In een verkiezingspamflet had de pvda 
de heer Tak aangevallen vanwege zijn vroegere betrokkenheid bij Gemeentebelangen (Tak 

* Een nieuwe naam voor de vroegere Liberale Staats Partij
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was zelf geen nsB’er). De Partij van de Vrijheid had teruggeslagen met een Open Brief aan de 
pvda in het Amstelveensch Weekblad, waarin een andere strijdkwestie werd bovengehaald. D. 
van Rietschoten, voormalig voorman van de Nederlandse Unie, afdeling Nieuwer-Amstel, 
rooms-katholiek en toegetreden tot de pvda, werd in de verkiezingscampagne van zijn nieuwe 
partij om het wapenfeit van de Unie geroemd. Tak viel nu de Unie aan om Van Rietschoten en 
dus de pvda te treffen. De Unie had oorspronkelijk de bezettende macht als een feit aanvaard, 
meldde Tak het bekende strijdpunt. Maar hij vergat te memoreren dat Van Rietschoten eraan 
had meegewerkt om vanuit de Unie de verzetsgroep van Piet de Winter te formeren.

Dus sloegen de partijen elkaar in die eerste mooie naoorlogse raadsvergadering met hun 
pamfletten om de oren, waarbij de protestants christelijke fractie nog een zijdelingse haal kreeg 
van de pvda vanwege ‘den geest die bij genoemde groepering heerst!’ De ridders wierpen zich, 
met hun felle blazoenen, wèl in de strijd! Maar het duurde niet lang of zij konden hun strijdlust 
inzetten voor de stormachtige ontwikkeling van Nieuwer-Amstel. Haspels, die er zo bezorgd 
over was geweest dat hij vanwege de financiën zijn vooruitstrevend beleid van de dertiger jaren 
niet zou kunnen voortzetten, mocht in diezelfde eerste vergadering van de gemeenteraad de 
goedkeuring binnenhalen voor de eerste nieuwbouw: tien woningen aan de Kerklaan in Nes aan 
de Amstel. Voor 1946 en 1947 had Nieuwer-Amstel inmiddels een toewijzing van de regering 
gekregen voor de bouw van 89 woningen. De andere 79 zouden in Amstelveen komen. Dat was 
het begin van Amstelveens groei van dorp tot stad.

De ingetogen, ijverige Haspels was een goede plannenmaker en financier. Met plantsoen-
directeur Broerse pleitte hij voor Amstelveen als een stad in het groen, met goede sportvoor-
zieningen. Hij had het ideaal om niet met een bepaalde elitaire groep te werken maar met jong 
en oud, links en rechts. Dat was in die dagen nog niet zo vanzelfsprekend. Toch bleef lange 
tijd het specifiek protestantse stempel op het ambtenarenkorps liggen. Had Haspels hier deel 
aan? Het aanstellen van ambtenaren was in elk geval nog lang een strijdpunt voor katholiek en 
protestant: bij welke bakker kocht die ambtenaar zijn brood?

Maar na verloop van tijd bleek dat in de Tweede Wereldoorlog hoe dan ook een nieuwe visie 
was geboren over de sfeer waarin het gemeentebeleid moest worden gevoerd. Van Peursen van 
sociale zaken pleitte voor het loslaten van de belaste sfeer van de armenzorg en daar saamhorigheid 
voor in de plaats te stellen met de mens in nood. Er werd een afdeling jeugdzorg ingesteld die 
de jeugd niet beschouwde als onmondig. En zo ging het ook met de bejaardenzorg en tal van 
andere zaken. Uiteindelijk verdween vanzelf, in een soort slijtageproces, de onderstroom van 
wrijving tussen katholiek en protestant. Aan wat er allemaal nog meer verdween of verscheen 
kan dit boek zijn pagina’s niet meer wijden.

Pagina’s dichtslaan
Op een dag waarschuwde de dokter burgemeester Haspels dat het burgemeestershart het niet 
lang meer zou kunnen volhouden als het dag en nacht zo hard moest blijven kloppen voor de 
gemeente. De burgemeester werkte koortsachtig aan het nieuwe Amstelveen. En de spannin-
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gen uit de oorlog, toen hij half Nederland had afgefietst, kwamen terug. In 1955 moest hij met 
vervroegd pensioen gaan. In 1960 stierf Mr. Gerrit Pieter Haspels, 68 jaar oud.

Mr. Boelens maakte niet lang deel uit van de Nieuwer-Amstelse gemeenteraad. In oktober 
1946 werd hij benoemd tot burgemeester van Ouder-Amstel. In 1949 werd Jo Lodewijk-Poolman 
voor de vvd in de gemeenteraad gekozen. In het laatste deel van haar oorlogsdagboek had zij 
uitgesproken nooit meer iets aan politiek te willen doen, maar zij was nu eenmaal een actieve 
vrouw. In 1945 was zij al voorzitter geworden van het Amstelveense Comité Nederland helpt 
Indië. Op den duur wilde zij zich niet onttrekken aan een politieke taak, terwille van de vrijheid 
en democratie waarvoor zij zozeer had geleden. In 1958 werd zij wethouder en zij bleef dat tot 
1966. In 1987 stierf zij, in verwarring, in het Amstelveense Zonnehuis.

De Joodse onderduiker Ben Goudsmit en zijn vrouw hadden bij de bevrijding maar één doel 
gehad: zo snel mogelijk terug naar Amsterdam en daar een eigen bedrijfje opzetten. Maar op 
16 mei 1945 kregen zij woonruimte aan de Emmakade aangeboden en ze bleven in Amstelveen. 
Goudsmit was bij de heroprichtingsvergadering van de sdap in café ‘Het Dorstige Hert’ en voelde 
zich betrokken bij de politieke wederopbouw van het land. In 1954 werd hij gekozen tot raadslid 
voor de pvda in Nieuwer-Amstel. In 1966 werd hij een van Amstelveens meest enthousiaste 
wethouders; tot 1978, toen hij, nog altijd actief, besloot om weer eens iets anders te gaan doen.

En ex-wethouder S. J. graaf van Limburg Stirum schreef een boek. Het maakte hem bekend 
en iedereen kende tenminste de titel: Varen in oorlogstijd. Hij moet daar enorm veel onderzoek 
voor hebben gedaan, want zelf had hij de oorlogsjaren immers doorgebracht op het land van 
Nieuwer-Amstel, waar hij zich niettemin met één facet van het varen bezighield: het laveren. 
Maar dan het helpen laveren, door de oorlogsstormen heen, van het schip Amstelveen.

S. D. J. Westendorff was 58 jaar oud toen hij in 1947 als ambteloos burger en weduwnaar de 
draad van zijn bestaan weer probeerde op te nemen. Elders in het land zette hij samen met zijn 
zoon een bedrijf op dat al spoedig floreerde. In 1955 hertrouwde hij en trok zich uit de zakenwereld 
terug. Tien jaar later liep hij bij een auto-ongeluk ernstig hersenletsel op. Bij vlagen verward 
bracht hij de laatste jaren van zijn leven door tot hij in 1971, 83 jaar oud, stierf.

In 1963 moest Piet de Winter zijn functie op de Nederlandse ambassade in Washington 
neerleggen omdat hij ernstig ziek was. Hij keerde terug naar Nederland en leefde nog een paar 
maanden in Den Haag, waar hij verpleegd werd door zijn vrouw. Op 22 november 1963 overleed 
Piet de Winter, officier in de orde van Oranje Nassau, 62 jaar oud. Het was dezelfde fatale en 
uitermate droevige dag dat in Dallas president Kennedy van de Verenigde Staten werd vermoord.

Zo zouden er nog veel draden kunnen worden afgeknoopt. Men zou honderd boeken kun-
nen schrijven over de figuren in dit boek; want ieder mens betekent een vleug geschiedenis. 
Langzaam vervagen dan de persoonlijke contouren, behalve van de heel groten. Wat overblijft 
is uiteindelijk de grote lijn van de geschiedenis zelf.
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1988 – de bebouwde kom van Amstelveen vanuit het noorden.

Rechts op de voorgrond het Amsterdamse Bos, daarboven de Amstelveense Poel. Het 

oude dorp Amstelveen, links onder van de Poel, maakt nog maar een fractie uit van het 

totaal van de gemeente. Het nieuwe centrum van de gemeente ligt links van het midden, 

ten noorden van de zes torenflats. Ten zuiden daarvan Rijksweg 6. Links is een deel van de 

Amstel zichtbaar.  foto: aerophoto-schiphol b.v.
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Iedere dag bij het opstaan
Iedere dag bij het opstaan herdenkt Bets van Mierlo de 4e mei. De dag zelf is voor haar een 
verschrikking. ‘Je ontkomt nooit meer aan de angst. Een paar dagen voor de 4e heb ik het al 
benauwd. Als het zover is, ga ik in de avond in mijn eentje naar het park. Daar maak ik de her-
denking mee aan de achterkant van het monument, een eindje weg. Daarna heb ik altijd een 
paar dagen nodig om weer bij te komen, terwijl ieder ander feest viert. Op 4 mei herdenking 
en op 5 mei feest – dat kan alleen maar als je niet iemand verloren hebt.’ [20]

Dat Bets van Mierlo daar telkens heeft gestaan met haar zware hart, terwijl wij aan de andere 
kant van het monument naar het fanfarekorps van het Leger des Heils en de toespraken luister-
den – het heeft mij deemoedig gemaakt. Schrijven over de oorlog, huilen over de oorlog – het 
is van een ander gehalte dan verscheurd zijn door verlies. Ook Joan Romp heeft op 4 mei nooit 
bij het monument kunnen staan, zelfs niet in de verte. Meestal legde ze een dag eerder bloemen 
neer. De drie dochters van Paula van Hulst-Horowitz liepen jarenlang mee met de stille tocht 
vanuit Randwijck. Het eerste jaar droegen zij een rouwband. Myriam hield het haast niet uit in 
die stoet. Veel liever borg ze in de stilte van haar hart de Russische melodietjes die haar met haar 
moeder verbonden. Rouwen is veel meer dan herdenken. En toch is het goed dat ook anderen 
huilen om de oorlog, en gaan in die stoet, en staan bij een kruis.

In 1985, bij het grootscheeps herdenken van de bevrijding, veertig jaar eerder, kon in het 
expositiecentrum Aemstelle een tentoonstelling over de bezettingsjaren in Amstelveen worden 
aangeboden aan de bevolking. De over de oorlogsjaren verzamelde gegevens voor het boek dat 
u thans leest werden er gedeeltelijk voor gebruikt. Bij de opening waren de getuigen aanwezig. 
In die paar weken in april en mei kwamen 3.500 mensen naar Aemstelle. Het waren merkwaar-
dige, haast gespannen weken. Door de landelijke publiciteit rond veertig jaar herdenken was 
de stemming ernstig. Ouderen raakten met elkaar in gesprek, jongeren gaven toe dat ze hun 
ouders nu pas echt geloofden – nu ze in woord en beeld zagen dat Amstelveen ècht betrokken 
was geweest bij de werkelijkheid van de oorlog. Er kwamen ook anonieme telefoontjes binnen: 
dreigementen en verwijten vanuit verschillende invalshoeken. De oorlog was er weer. Het 
belangrijkste van alles was het opnieuw levende besef dat zoiets weerzinwekkends als oorlog 
moet worden voorkomen, met alle kracht die in de mensheid is. Maar hoe? – Er zijn nog steeds 
oorlogen op aarde en er liggen soldaten uiteengescheurd op slagvelden, of er ontploft een bom 
in een of ander warenhuis. Wat kun je doen?
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Je kunt beginnen met het lopen in een stoet. Er gaat een grote kracht uit van dit samen geden-
ken. Op 4 mei 1985 waren de stoeten die door Amstelveen trokken langer dan ooit. Duizenden 
stonden in diepe huiver bij het monument. Deze solidariteit is een tegenkracht van de oorlog. 
Het gaat niet alleen om degenen die wij hebben gekend en die zijn omgekomen, maar ook om de 
naamlozen, en steeds meer om de slachtoffers van welke oorlog dan ook. Nog verder gaat het: om 
de machten die oorlogen ontketenen en om de krachten die wij daar tegenover kunnen stellen. 
Er is iets heiligs en onpeilbaars in die twee minuten stilte, onder het lied van de merels, ieder 
jaar weer. Droefheid en machteloosheid, maar ook gevoel voor gerechtigheid en vrede golven 
door de ether en dwars door ons hart. Het zijn de tegenkrachten van het boosaardig fascisme.

Bewust stilstaan bij de tranen van Bets van Mierlo en van al haar zusters en broeders in het 
verdriet wekt op tot bewust werken aan vrede en gerechtigheid. Ben Goudsmit, die bijna zijn 
hele familie verloor, is nog elke dag dankbaar voor de vrijheid. ‘Misschien kun je de vrijheid 
pas liefhebben als je onvrijheid gekend hebt. We moeten de vrijheid vieren, ieder jaar opnieuw. 
De mensen moeten weten wat onderdrukking en vrijheidsberoving betekenen ... dat je kunt 
schrijven en spreken wat je wilt! – je móet het blijven verkondigen als een groot goed. Laat 
toch elke 5e mei een feest zijn, het is een teken van wat ons bij elkaar houdt, met de kroon als 
symbool, over alle levensbeschouwingen heen!’ [26]

4 en 5 mei – ze horen bij elkaar. Daartussen ligt een nacht van tranen.

Als het gras
In 1985 leefde ook een ogenblik de geschiedenis van Anton de Lange weer op. Op 4 mei in de 
middag traden de vroegere makkers van de bakkersknecht uit Nes aan de Amstel en zelfs zijn 
verloofde van toen weer aan op de Nesserlaan. Het monumentje was opgeknapt, de smalle weg was 
een uur lang afgesloten voor het verkeer. In de verte waren de contouren van de stad Amstelveen 
al diep in het polderland vooruitgeschoven, maar hier was nog de geur van vee en gras als toen.

Het was een stormachtige en grauwe voorjaarsdag, de wind gierde door de hoge boomkruinen, 
de jassen van het gezelschap woeien op. De Muziekvereniging Bovenkerk speelde een requiem, 
burgemeester O. van Diepen legde een krans en Theo Breij uit Bovenkerk las enkele gedichten 
voor. Theo was een kleinzoon van oma Roof die bij het bombardement van 14 mei 1940 was 
omgekomen in het Sint Urbanuspark. Zijn stemgeluid werd in flarden weggerukt door de wind, 
toen hij uit psalm 103 las:

Mensen – hun dagen zijn als het gras
zij bloeien als bloemen in het open veld:
Dan waait de wind, en ze zijn verdwenen
En niemand weet waar ze hebben gestaan.
Een nieuwe sjoel
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Jom Kippoer 1960 (Joodse jaartelling 5720). Door de Amstelveense Dorpsstraat trok een 
kleine Joodse gemeenschap naar het oude schoolgebouw naast de Dorpskerk. Voor het eerst in 
lange tijd was er weer een sjoeldienst in Amstelveen, georganiseerd door de Joodse gemeente 
Amsterdam onder leiding van rabbijn Pels. Er hadden zich hier en daar weer Joodse gezinnen 
in Amstelveen gevestigd, maar de meesten kenden elkaar amper; zij vermoedden wel van elkaar 
dat zij Joden waren maar durfden het elkaar niet te vragen.

Op die Jom Kippoer kwamen de gelovige Joden elkaar ineens tegen. Het was het begin 
van het ontstaan van een nieuwe Joodse gemeenschap in Amstelveen. In april 1961 werd de 
Algemene Joodse Vereniging voor Amstelveen en omstreken opgericht. Deze vereniging had 
niet alleen een religieuze maar ook een culturele strekking. Op 10 september 1961 kon de eerste 
naoorlogse sjoel in Amstelveen in gebruik worden genomen in een directiekeet aan de Charlotte 
van Montpensierlaan, dicht bij het spoorlijntje.

Door het bestaan van een georganiseerde Joodse gemeenschap voelden Joden van elders zich 
aangetrokken tot Amstelveen, net als in de dertiger jaren maar om tegenovergestelde redenen: 
niet meer om een teruggetrokken bestaan te kunnen leiden maar om een levendige gemeenschap 
te kunnen vormen. Het waren vooral jonge Joodse gezinnen die zich in de gemeente vestigden. 
In 1970 telde de Joodse gemeenschap in Amstelveen ongeveer 2000 personen.

Op 3 juni 1981 konden de tora-rollen worden binnengedragen in een officiële synagoge aan de 
Straat van Messina bij de Kostverlorenhof. Er was bij de inwijding van deze sjoel een hoog gezel-
schap aanwezig, onder wie de ambassadeur van de Staat Israël Eytan Ronn, de minister van crM, 
mevrouw Gardeniers en de burgemeester van Amstelveen, Quarles van Ufford. Opperrabbijn Just 
hield de openingsrede. ‘... Mogen onze gebeden uitgesproken in deze sjoel verhoord worden ...’

Ook in 1938, bij de opening van de sjoel in de Randwijcklaan, was een dergelijke zegenwens 
uitgesproken, maar toen waren de tijden heel anders en de bede werd naar menselijke begrippen 
niet verhoord. In 1981 mocht men meer vertrouwen hebben in de toekomst.

Eeuwige onrust
En toch zwerft door het lot van de Joden een eeuwige onrust. In 1980, terwijl de Amstelveense 
sjoel in aanbouw was, had ik een gesprek met Fred en Gerda Wolff. Er was juist een aanslag 
gepleegd op een Joodse synagoge in Parijs. ‘... We zijn wéér in paniek, we zijn als de dood voor 
het neofascisme dat overal de kop opsteekt. We hebben geen rust meer ...’ [7]

De verbijstering over de Holocaust is als een bitter sap achtergebleven in het bloed van de 
Joden. Zal ooit een Jood van nu of later op een bedreiging kunnen reageren zonder die extra 
angel van angst voor vernietiging te voelen?

Het is moeilijk een scheidslijn te trekken tussen de politiek van de staat Israël en het Joodse 
volk dat verspreid over de aarde leeft. De oude Jodenhaat is gemakkelijk gewekt. Gerda Wolff: 
‘Vroeger dachten de mensen dat we vies waren. Iemand die ons bij zich liet onderduiken zei bij 
de eerste ontmoeting verrast: ‘Maar u bent helemaal niet vies. Mijn vader zei altijd dat Joden 
vies waren. Bent u wel Joden?’’ [7]
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Misschien was die merkwaardige opvatting wel een onbewust gevolg van de antisemitische 
propaganda van de nazi’s. Er waren afschuwelijke publikaties verspreid waarin de Joden werden 
afgeschilderd als misvormde wezens met misdadige karakters. Elke dictator zoekt zijn zonde-
bokken; voor Hitler waren dat de Joden. Ooit heeft deze Führer gezegd: ‘Als er geen Joden waren 
geweest hadden ze moeten worden uitgevonden.’ Om ze overal de schuld van te kunnen geven.

Zoiets gebeurt nog altijd op aarde, maar er is een verschil tussen de Joden en alle andere 
slachtoffers. Dat verschil is de systematische vernietiging van miljoenen door een volk met een 
lange traditie van beschaving. Het verschil is Auschwitz. Auschwitz is op aarde een symbool 
geworden van de holocaust, een teken van de hel en een openbaring van wat mensen elkaar 
kunnen aandoen. Maar wat voor anderen een teken en een openbaring is, is voor de Joden nog 
altijd de hel.

nsb’ers – eeuwige doem
‘Na de oorlog werden de nsB’ers door iedereen gemeden. Ze kregen dus ook geen andere vrienden 
en waren op elkaar aangewezen. Daardoor bleven ze clubjes vormen. nsB-kinderen voelden hun 
leven lang de doem van het stammen uit een nsB-gezin. Wat moesten ze bijvoorbeeld zeggen 
als ze verliefd werden op een jongen of een meisje buiten de ex-nsB-kring?’ [43]

In 1984 had ik een telefoongesprek met de Amstelveense ex-nsB’er Nijps. Hij was in de 
oorlog wel fanatiek geweest, werd mij gezegd, maar niet heel slecht. Misschien zou hij voor het 
bezettingsboek een gesprek met mij willen aangaan. Hij weigerde, maar uit het telefoongesprek 
tekende ik het volgende op:

‘Wij hebben ons leven gewaagd voor een goede zaak. Ons motto was: Vreest God, eert de 
koning. Wij waren vóór tucht en discipline. Wij waren de eersten die tegen de communisten 
streden, waar iedereen zich ná de oorlog zo druk over maakte.

Fascisme: dat is een samenbundeling van krachten, bijvoorbeeld in het economische leven. 
Het is een liefde voor orde en discipline; het betekent correct optreden. Ik heb het niet over een 
uitwas als dat ‘hakken-klappen’. Maar word geen idealist – dan pakken ze je! Ik werkte hard en 
stond op zaterdag met ‘het krantje’ (Volk en Vaderland). Maar ik was een stomme idioot, om 
dat te doen. Het wordt je niet in dank afgenomen. nsB’ers hebben óók hun offers gebracht, in 
de oorlog. Wij hadden vrienden, schatten van mensen, christenen. Die hebben drie van hun 
vier zoons verloren aan het Oostfront. Verschrikkelijk!

Ze beginnen steeds over de Joden. Natuurlijk was dat een verschrikkelijk drama waar ik het 
niet mee eens was. Ik ben in de tweede helft van de oorlog geschorst omdat ik weigerde Joden 
op te halen in Amsterdam, dus ik zeg het niet zomaar. Maar aan beide kanten is verschrikkelijk 
geleden.

Ik heb niemand verraden. Ik wist dat er mensen in het verzet zaten en van één iemand zelfs 
dat hij wapens verborg, maar die heb ik gewaarschuwd toen er een inval op komst was.

Wij hebben grote offers gebracht. Wij zijn afschuwelijk gestraft. Mijn hele bezit is me afge-
nomen. Tot onze kleren toe hebben ze afgepakt. Ik heb drie jaar lang zonder vorm van proces 
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vastgezeten. Wij hebben óók ons kampsyndroom! Ze hebben mijn vrouw in Steenwijk in een 
kiepelton (een afvalton met varkensdrek) naar een handgranaat laten zoeken terwijl niemand wist 
of die op scherp stond. Wat ze wèl wisten was dat mijn vrouw twee kinderen had. O, zij kunnen 
martelen. Ze hebben gezegd dat de Duitsers martelden, maar zij martelden net zo hard. Wij 
hebben grote wreedheid ervaren, we hebben veel geleden. En alle offers zijn voor niets geweest. 
We hebben tevergeefs gestreden. De oneerlijkheid viert hoogtij. Je hoeft mij de mensheid niet 
te laten kennen: alles voor zich, de rest kan doodvallen. Haat, hebzucht, jaloezie, verwording 
... dat zie je overal om je heen. Ze hebben hun lesje niet geleerd. En waar ze niet aanwillen is dat 
we de communisten moeten bestrijden; anders gaat de wereld ten onder.

In het dagboek van mijn vrouw las ik, toen ze was overleden: ‘Ik heb veel geleden.’ Wat òns 
is aangedaan omdat wij nsB’ers waren! Het Nederlandse volk kan van alles accepteren, maar 
ze vergeven het iemand nooit, als hij nsB’er geweest is. Dit volk is met haat vervuld, en wij 
zijn de slachtoffers. Wij zijn miskend en mishandeld. Je bent een schurftige hond – zo word je 
behandeld zodra ze weten dat je nsB’er was. Ik voel me nog steeds een getekende, een paria. Ik 
heb geen relaties meer, ik besta niet meer. Ik heb voor de wereld afgedaan en ik heb voor mezelf 
afgedaan. En ik heb mijn kinderen maar nooit gevraagd of ze me in stilte verwijten dat ik nsB’er 
ben geweest; ik ben bang dat ze ‘ja’ zeggen ...’

Stomgeslagen stond ik aan de telefoon. Ik vermoedde wel dat de klacht van Nijps niet te-
ruggreep naar de allereerste oorzaak: de angst. Angst voor alles wat zijn bestaan zou kunnen 
bedreigen; angst voor het communisme, voor het socialisme, voor de liberalen, voor de echte 
bron van het christendom, voor de diepte van het jodendom. Angst voor de armen, angst voor 
alles wat anders was, angst voor de vrijheid, voor die innerlijke vrijheid die opbloeit uit de moed 
om in principe niets te willen bezitten dan alleen de vruchten van een diep geworteld geweten.

Nijps had zich daarom willen omgorden met de orde, de tucht en de discipline die een veilig 
bestaan in stand hielden. Hij was diep gehoorzaam aan die orde en had er alles voor over. Hij 
had er een muur mee opgetrokken rond zijn eigen leven en zijn gezin en hij had de poort alleen 
maar willen opendoen voor soortgenoten. Alle anderen verklaarde hij tot vijand en tegen die 
vijand had hij zich gewapend. Dat was de tragedie van zijn bestaan geworden. Dat alles schoot 
in een flits door mij heen. Maar door de verschrikking van de kiepelton bleef een antwoord 
steken in mijn keel.

Verzetsmensen – trillende handen
Zittend tegenover vroegere verzetsmensen heb ik dikwijls handen zien beven en monden zien 
trekken. Vooral degenen die nog erg jong waren geweest beseften pas later het gevaar. Het was 
of ze over dun ijs hadden geschaatst en achteraf hun angst registreerden voor het verraderlijke 
wak. Toen ze ouder werden, met pensioen gingen, tijd kregen om te denken brak het zweet hen 
uit. Ze moesten naar de dokter of de psychiater.

‘... Ik droom soms dat ik vecht met mensen die ik nooit gekend heb. In de oorlog was ik niet 
bang, dácht ik tenminste, maar nu komt tevoorschijn wat ik toen heb weggestopt;’ [85]
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‘Ik was te jong geweest. In de oorlog kon ik het aan om koerierster te zijn, maar tegen mijn 
vijftigste kreeg ik klachten die wezen op een te grote spanning op jonge leeftijd.’ [30]

‘De student die op onze boerderij ondergedoken was geweest en bij een inval in een put was 
gevlucht, heeft tot op vandaag trillende handen. Ikzelf heb door de spanning van toen altijd 
een slechte gezondheid gehouden.’ [37]

‘Nu, in de tachtiger jaren, is het of de afstand tot de oorlog korter wordt. Als de bel gaat ben 
ik bang, net als vroeger; erger zelfs.’ [33]

De oorlog was de hel, een valluik waardoor gewone mensen plotseling konden neerstorten 
in duisternis en doem. Je was de zoon van een groenteboer of de dochter van een boekhouder 
en ineens was er niet meer dan een dun vlies tussen jou en de marteldood. Nu je ouder wordt 
begint dat vlies te scheuren. Het valluik staat op scherp. Je moet opnieuw een gevecht leveren 
om te ontkomen aan de vijand, en deze keer worstel je niet met een kwade werkelijkheid, maar 
met de listige grijpvingers van fantomen.

En ook nu heb je makkers nodig – vrienden die je begrijpen of in elk geval naar je willen 
luisteren. En een nieuw oplichtend vertrouwen dat het goede uiteindelijk overwint; zoals toen.

Bij de vroegere verzetsmensen heb ik weinig vreugde aangetroffen over de na-oorlogse tijd. 
‘... Ik had overal genoeg van. Er waren zeventien vrienden van mij gefusilleerd. In veel mensen 
die nog leefden was ik teleurgesteld.’ [8] Maar de teleurgestelden wisten zich na verloop van tijd 
weer te herstellen en begonnen zich aan nieuwe taken te wijden. Misschien dat juist grote inzet 
leidt tot diepe ontgoocheling. En dat die weer de motor is voor een nieuwe inzet.

De mensen die een zwaar verlies hadden geleden leken soms zijdelings te leven van de anderen. 
Rouw isoleert. Zo kon Joan Romp in het begin geen afstand nemen van de gebeurtenissen. Ze 
was verbitterd om het noodlot waardoor haar huwelijk zo snel was afgebroken. Ze pakte haar 
baan bij de BpM weer op en vond langzaam weer kracht om te leven. ‘Maar het heeft tweeën-
twintig jaar geduurd eer ik buiten de pijn kon staan.’ [66]

Tot zijn dood hield Joan contact met Jan van Hulst, die intussen Haas was opgevolgd als 
directeur van Gemeentewerken, maar later op een rusteloos avontuur ging in de zakenwereld en 
zichzelf voorbij holde. Na de bevrijding was Van Hulst een van de organisatoren achter allerlei 
feestelijkheden. Zo werd hij aangewezen als contactman bij de grote Canadese parade op 6 juli 
1945 in Amsterdam. Maar er zat een hoop verdriet in hem weggestopt. Hij kon niet verwerken 
dat hij zoveel mensen had gered maar dat zijn eigen vrouw was doodgegaan. Ook had hij een 
paar van zijn beste vrienden verloren, onder wie Harry Romp. Zijn bevrijdingsdans zwierde 
door cirkels van wanhoop. In het voorjaar van 1946 deed hij mee aan de organisatie van de grote 
verzetstentoonstelling ‘Weerbare democratie’ in de Nieuwe Kerk op de Dam. Met een Canadese 
jeep reed men hem overal heen. De avond voor de opening, toen alles was ingericht, kreeg hij 
een fles jenever in handen en dronk die, als medicijn tegen de altijd sluimerende wanhoop, 
tot op de bodem leeg. Daarna zakte hij neer tussen de stellages op de Dam, naast Myriam, zijn 
veertienjarige dochter die hem in de oorlog zo stilletjes had bijgestaan. Daar zat hij, ‘dronken 
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als een meloet’ [70], aangespoeld uit verzet en bevrijding in de leegte van een bestaan zonder 
Paula Horowitz, neerzinkend in een universeel ongenoegen waarin zelfs Myriam hem geen 
troost kon bieden. De Canadezen brachten hem respectvol thuis.

In 1981 liep Myriam over de markt van de Albert Cuypstraat. Haar vader was dood, het 
verleden leefde. Zo zocht ze nog altijd naar een exemplaar van een boekje dat door de sd was 
meegenomen toen deze, na de overval op het ouderlijk huis aan de Rodenburghlaan, alles hadden 
weggeroofd. Dat lievelingsboekje ging over een klein meisje in Jeruzalem en was geschreven door 
een vrouw die net als zij Myriam heette. Haar vader had in de kantlijn opmerkingen geplaatst.

Deze dag bespeurde ze een boekenkraam die anders nooit op de Albert Cuyp stond. Ze liet 
haar blik over de boeken glijden. Plotseling zag ze een tweedehands exemplaar van haar oude 
lievelingsboek. Ze kocht het, nam het mee naar huis, sloeg het open ... en zag de notities van 
haar vader!

Nabestaan – het blijven bestaan na de dood van een geliefde, is pijn voor eeuwig. Je kunt 
het leven weer oppakken, hertrouwen, een nieuwe vader of moeder krijgen, maar er is een deel 
van jouzelf meegegaan in de dood; en als het dan ook nog een bittere oorlogsdood is geweest, 
draagt het nabestaan een extra merkteken. Je beziet de wereld vanuit het offer dat gebracht is 
en toetst de mensheid op haar inzet of onverschilligheid.

mei 1987 – 47 jaar na de meidagen van 1940 poseren de oud-militairen van de 8e batterij 

voor de boerderij van Broekhuizen. Geheel links mevrouw Felix. Links van het midden de 

schrijfster van dit boek.  foto: luuk gosewehr, amstelveen
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Misschien brengt die diepe onderstroom van rouw in je leven je ook een zeker licht, een 
ruimere dimensie, een verbinding met de grote waarden van het bestaan. Ik heb weduwen 
ontmoet van omgekomen verzetsmensen en mij verbaasd over hun ongebroken kracht, hun 
helder kritisch vermogen. En vooral over hun mildheid; want zij hebben geleerd dat haat niet 
mag worden vergolden met haat, omdat alles dan voor niets is geweest. Wat een weg zijn zij 
gegaan! Naast deze mensen kon ik alleen maar stil neerzitten; en mij verheugen in hun glimlach 
die op een gegeven ogenblik toch altijd weer doorbrak; en waarin ik dat extra licht aantrof ...

Een reünie
Op 9 mei 1987 kwam op het gemeentehuis van Amstelveen een aantal oud-militairen bij elkaar 
van de 8e Batterij Luchtdoelartillerie die in 1940 in Bovenkerk en op Schiphol had gelegerd. Die 
reünie werd georganiseerd door een van de vrouwen die in 1939 had meegewerkt aan de verzorging 
van de Nederlandse soldaten in een militair tehuis in Amstelveen, mevrouw Felix-Berghuis.

Er hadden ongeveer twintig militairen op de oproep tot een bijeenkomst gereageerd. In het 
raadhuis werden ze ontvangen door onder meer burgemeester O. van Diepen en schrijfster 
dezes. Er waren ook enkele oud-verzetsmensen uitgenodigd, èn het echtpaar Broekhuizen, dat 
de boerderij had bewoond waar de soldaten gelegerd waren geweest.

In een bus reden we met de gasten naar Bovenkerk. De herkenning was ontroerend en en-
thousiast. Op een terrein vóór de nog bestaande boerderij werd een foto gemaakt. Er was een 
vriendelijke, vrolijke heer onder de oud-militairen, die moeizaam liep met behulp van een stok.

‘Hoe is uw naam?’ vroeg ik.
‘Leen Heemskerk.’
... Bovenkerk, 14 mei 1940. Het bombardement. En soldaat Leen Heemskerk die de Boven-

kerkse meisjes toeriep dat ze moesten vluchten. En die zelf zijn been verloor ...
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BEWAPENEN! – OF NIET ...

De wil tot vrede
‘Na de oorlog dacht ik: Voor eeuwig de wapens neer; alleen verdediging, geen aanvalswapens 
meer.’ [33, in 1983]

De Duitse overval van 1940 heeft de mensen tot uitgesproken maar tegenovergestelde 
meningen gebracht. ‘... In 1940 hadden we nauwelijks wapens. We zijn voor schut gezet. We 
gingen met poken de Duitsers tegemoet. Ik stel de mensen met het ‘gebroken geweertje’ nog 
altijd aansprakelijk voor de doden in de oorlog. Ik word helemaal beroerd van die mensen die 
de kruisraketten niet willen. Ik ben er van overtuigd dat de Russen komen en ik weet al waar 
hun kernwapens zullen neerkomen en alles schoonvegen: hier! Tenzij wij ons tot de tanden 
bewapenen.’ [58, 1984]

Die halve bewapening is misschien dodelijker geweest dan helemaal geen wapens. ‘Je moet 
je goed bewapenen, of helemaal niet. Maar het land mag nooit meer doen wat het in 1940 
met die jongens deed: ze met antieke geweertjes een georganiseerd vijandelijk leger tegemoet 
sturen.’ [96, 1986]

Hoe kun je een oorlog voorkomen? ‘... Door gelijkwaardigheid, waardoor de een de ander 
niet durft aan te vallen. We missen de beschaving om het anders te doen. De aarde zou helemaal 
moeten veranderen als we tot een betere vredesgarantie zouden willen komen. We zijn dom. 
Al het mooie – we zien het wel maar als je er een gulden naast legt pakken we die! Als we als 
individu zouden durven opkomen voor onze vrijheid, voor een goed sociaal-democratische 
maatschappij ... als we liefde zouden kunnen voelen, ook voor God, ja, dan had je een kans. 
Maar we zitten nog in een reflex op oude denkpatronen die gericht zijn op ons “ik”. Verdriet 
is de basis om tot een “wij” te kunnen komen. Na de bevrijding dacht je dat dat “wij” er was, 
maar het bleek een droom.’ [33, in 1983]

Simon Korper geloofde nog altijd niet in wapens. De oude communist was voorzitter van het 
Verenigd Verzet, lid van het nationaal 5 meicomité, van het comité Verzetsherdenkingskruis en 
het bestuur herdenking februaristaking (dit alles in 1984) ‘... Eén van de argumenten die men 
gebruikt voor een steeds gevaarlijker bewapening is, dat de oorlogen korter zullen duren. De 
Tweede Wereldoorlog zou een bliksemoorlog worden. Maar hij duurde vijf jaar en doodde 55 
miljoen mensen. Nu, met de kernwapens, zal het aantal doden niet meer te overzien zijn. Zodra je 
begint met je te bewapenen, hoe dan ook, is het einde zoek. De linkervleugel van het oud-verzet 
is van mening dat het niet de bewapening is maar de wil tot vrede die de vrede bewerkstelligt. 
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En uiteindelijk zijn het de sociaaleconomische verhoudingen overal op aarde die de kansen op 
oorlog of vrede beïnvloeden.’ [67, 1984]

En Ben Goudsmit bepeinst: ‘We hebben nu al bijna veertig jaar vrede. Ik hoop dat de wijsheid 
van de mens ertoe zal leiden dat de mensen niet doorgaan met oorlog voeren. Ik vrees dat wij 
vanuit het Midden-Oosten geconfronteerd zullen worden met een wereldbrand. De Palestijnen 
en de Israëli’s zijn slaven van de twee grote mogendheden. Machtskapitaal en olie bepalen het 
lot van de volkeren. Maar ik hoop op wijze mensen. Er zullen op een dag toch wel weer wijze 
mensen opstaan!’ [26, 1982]

Zo’n wijs mens – in alle eenvoud, maar het gáát ook om eenvoud – was Grie de Vries-Brun-
sting, die op 10 mei 1940 bij het bombardement van de Duitsers op Schiphol haar arm verloor. 
‘Soms voel ik nog pijn in de vingers die ik niet meer heb. Maar ik heb geen hekel aan het leven 
gekregen. Ik haat niemand, ook de Duitsers niet.’ [14, 1981]

Wat mij is opgevallen bij alle gesprekken over de bezettingsjaren is, dat bijna niemand het 
nog over de ‘moffen’ had. Een enkele uitschieter, in hevige emotie, ja – maar dan snel weer een 
herstel. ‘We leven nú en ik heb geen behoefte meer om te schelden.’
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Ontgoocheling
Er zijn heel wat mensen geweest die uit de warboel van gevoelens die de oorlog in hen had ach-
tergelaten het beste probeerden op te diepen. Bij iedereen vervlocht de oorlogsherinnering zich 
met eigen leven en karakter, en de draden van dat vlechtwerk strekken zich uit tot op vandaag.

Het beste wat de oorlog misschien achterliet was een sterk besef van saamhorigheid. ‘Zou 
daaruit iets kunnen opbloeien van eenheid voor de hele bevolking? Zou het gekanker en ’t 
gesplits in groepjes en apartigheidjes een einde hebben gevonden? De eerste maanden na de 
bevrijding leefden we in een onbegrensde eensgezindheid, en waren bereid om met en voor 
elkaar een nieuw maatschappelijk bestaan te beginnen.’ [e]

Bijna iedereen meende dat de mensen in het vervolg beter met elkaar zouden kunnen op-
schieten. Ben Goudsmit: ‘Je verwachtte een blijvende eenheid van de mensen, die je in de oorlog 
zo heerlijk had geproefd. Je dacht: één omroep, één jeugdbeweging. Je zou toch niet allemaal 
weer aparte dingetjes gaan doen!’ [26]

De gereformeerde P. Vunderink: ‘Het goeie van die oorlogsjaren was dat je zo dicht bij God 
leefde. Je hart zuchtte steeds naar Hem en je ging met een gebed op de lippen de deur uit. Er 
was de hele dag een band met de hemel.’ [46] Hoe zou het ná de oorlog gaan met die hemelse 
verbinding? Het duurde niet eens zo lang eer de kerken leger en leger liepen. De door de nood 
opengebroken kanalen raakten zoetjesaan weer verstopt.

Over een brede linie trok men zich al snel terug op de oude zuilen. Ben Goudsmit had het 
eerste teken al gezien op 16 mei 1945, toen op de Dam in Amsterdam alle jeugdorganisaties werden 
toegesproken. ‘En wat zag je gebeuren? We stonden in vakken en rijen: hier de aJc, daar de padvin-
derij, enzovoort. Na afloop ging iedereen naar zijn eigen zaal. Er lag geen duidelijk beeld klaar van 
hoe het wèl moest. Als er een groot iemand was geweest! Maar je moest in dat doolhof van na de 
oorlog je eigen weg vinden. Zelfs vijf jaren van bezetting schijnen de maatschappij niet te kunnen 
veranderen. Je bent allemaal te veel in de bescherming van één bepaalde sfeer opgegroeid.’ [26]

Mies: ‘Toen de toestand beter werd, voelde je de mensen met wie je nauw had samengewerkt 
van je afzakken. Het hoefde niet meer! Er volgde een tijd dat niemand meer anderen nodig leek 
te hebben. De mensen hadden alles en werden zó gemakkelijk!’ [23]

Jo Vis had zich op 14 augustus 1945 in een brief tot de Nederlandse overlevenden van Dachau 
gericht: ‘Vrienden, ik wens jullie alle goeds toe. Mogen wij uit de strijd lering trekken en de tijd 
die wij hebben te leven zo nuttig mogelijk besteden.’ Zelf nam hij voor de sdap zitting in de 
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noodgemeenteraad van de plaats waarheen hij verhuisde. Zijn leven lang bleef hij politiek actief, 
terwijl hij zag hoe de mensen langzaam van hun idealen afdwaalden. ‘Mensen die zich inzetten 
voor een ideaal zijn er maar weinig. Niets gaat meer zonder betaling. Gemeenteraadsleden worden 
tegenwoordig ook betaald. De mensen lijken te lijden aan een enorme slaap. Maar weinigen 
kiezen bewust voor iets. De mens neemt geen eigen standpunt in; het is een kuddedier.’ [25]

Ds. Van Kuiken: ‘In de oorlog zocht men geestelijke steun, maar later zakte men weer af naar 
het materiële.’ Van Kuiken was blij met de toenadering tussen de kerken en met de oprichting 
van de Wereldraad van Kerken in 1948, maar hij kon niet voorzien hoe lang de weg van de 
oecumene zou zijn. Er waren wel plaatselijke lichtpuntjes, zoals het wekelijks oecumenisch 
avondgebed in de Johanneskapel. Dit was het kerkje van hersteld verband, in Amstelveen geleid 
door de vooruitstrevende dominee Hinlopen. Al vóór de bevrijding waren er in Amstelveen 
besprekingen geweest over een samensmelting van hersteld verband met de hervormden, en in 
mei 1946 werd dit kleine stukje eenheid bereikt. Niet veel, maar een begin.

Rond 1950 vertrok ds. Van Kuiken als immigrantenpastor naar Canada. ‘Toen ik in 1973 
met verlof in Nederland kwam, zag ik dat de Nederlander veel materialistischer is gaan leven. 
Holland is hoogmoedig geworden.’ [10]

Wat zou ik graag de gedachten hebben opgetekend van de vroegere leider van de Amstel-
veense Bs, Piet de Winter! Hij zal wel dezelfde ontgoocheling hebben doorgemaakt als zovelen. 
Maar als wij hem goed hebben leren kennen uit de beschrijvingen van de mensen die onder zijn 
leiding in de oorlog verzet hebben gepleegd, dan mogen wij geloven dat hij zijn idealisme heeft 
behouden. Ook, dat hij zijn inzichten heeft vervlochten met de nieuwe tijd en het kwetsbare 
hart van de nieuwe jeugd.

Om te voorkomen
Begin 1982 stond ik met Bets van Mierlo voor het raam van haar flat in de wijk Groenelaan*. Ze 
keek mistroostig uit over de daken, die glommen onder een ijzige regen. ‘... Nu, deze nieuwe 
wereld ... soms denk ik wel eens: gelukkig dat ze het allemaal niet weten, de doden.’ [20] Ze 
is bitter teleurgesteld in de mensen. ‘Ze zoeken hun veiligheid in materieel bezit en hebben 
niets meer over voor een ideaal.’ En zo zegt ook de broer van Jan Goldschmeding: ‘Gelukkig 
maar dat Jan dit niet geweten heeft. Het zou een desillusie voor hem zijn geweest.’ [11] Wat 
heb ik dit veel gehoord. We leven in een tijd van ontgoocheling, verbittering, eenzaamheid, 
onverschilligheid. Zo zien de meeste getuigen het, die verdrietig maar toch vol hoop de Tweede 
Wereldoorlog achter zich lieten.

‘En toch ...’ Bets van Mierlo krijgt iets vastberadens op het magere gezicht. ‘Toch denk ik 
dat we elkaar ooit beter leren verstaan. Dat gelóóf ik. Ik heb er iets van gezien, op 21 november 
1981, op het Museumplein in Amsterdam. Die vredesdemonstratie! Dat was een dag van hoop. 
Zoveel jongeren die beseften dat ze iets moesten dóen om de vernietiging tegen te houden!’ [20]

* De naam van de wijk is ontleend aan het vroegere Groene Laantje dat verdween voor de stedelijke bebouwing
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‘En toch ...,’ zegt Jo Vis, ‘als ik zie hoeveel zanggroepen er zijn, hoeveel sport er gedaan wordt, 
hoe de jongeren zich inzetten voor de vredesbeweging, dan wil ik liever naar de goeie voorbeelden 
kijken dan naar de slechte. Ik zeg altijd tegen de jongeren: dóe iets!’ [25]

‘En toch,’ zegt Mies, ‘... er is weer iets aan het veranderen. De mensen gaan zich doelbewust 
weer met anderen bezighouden. Zelfs de jongeren willen weer helpen.’ [23]

Er zijn tegenbewegingen gaande: van een nieuw en bevrijdend religieus gevoel, van verant-
woordelijkheidsbesef voor de hele aarde, van solidariteit met de verdrukten en zorg voor de 
mensen die honger hebben. Verzet moet niet alleen gepleegd worden in een oorlog, maar de 
oorzaken van oorlog wegnemen en de haat ontkrachten. De ouderen in onze streken hebben 
de honger gekend. Dat heeft respect gegeven voor het voedsel, een diep ingeslepen kennis van 
gebrek en doodsdreiging. Heeft dat ons gebracht tot begrip voor de nood van de jaren tachtig? 
Ooit heb ik als kind de laatste aardappels geschild die wij hadden; ik heb ook de schillen gewassen 
en gekookt en we hebben ze plechtig geproefd en behoedzaam doorgeslikt. Sindsdien heeft een 
aardappel betekenis voor mij, en ook al het andere dat ons kleedt en voedt en in leven houdt. Zo 
heeft ook de vrijheid een oneindige waarde, en het respect van de een voor de ander. De vraag 
is: moet je een oorlog doormaken om te beseffen dat gerechtigheid de angel wegneemt van de 
haat en de diepste tegenhanger is van geweld?

In het boek De vermorzeling beschrijft Jo Elsendoorn hoe hij na de oorlog een ontmoeting heeft 
met Daan van Eibergen Santhagens, met wie hij in het strafkamp Rheinbach heeft gezeten. ‘... 
Daan en ik dronken een glas slecht bier, maar toch bier en genoten van onze bewegingsvrijheid. 
We konden zomaar zeggen: volgende week kom ik weer eens bij je langs.’ Toen zei Daan: ‘Als 
de komende generaties maar begrijpen wat kritiekloos leven en aanvaarden van een dogma kan 
betekenen! Konden ze maar aanvoelen wat voor diepe ellende wij hebben meegemaakt. Niet 
om medelijden met ons te hebben, maar om te voorkomen, te voorkomen ...’

In april 1946 kreeg Daan een brief van de Duitse predikant Haassmann, die hem en zijn 
vrienden in Rheinbach had begeleid. De dominee schreef: ‘Sie ermessen, wie gross die Liebe 
Gottes ist und was für slechte Menschen wir Deutsche sind. Deshalb mussen wir alle Gott und 
Sie um Gnade und Vergebung bitten.’ – U gevoelt hoe groot Gods liefde is en wat voor slechte 
mensen wij Duitsers zijn. Daarom moeten wij allen God en u om genade en vergeving smeken.

Schuldbesef, genade en vergeving – de grenzen daarvan liggen voor ieder mens anders; tot 
op vandaag drijft het thema van schuld en boete de mensen tot diepe emoties. De jaren van 
verduistering blijven lange schaduwen werpen, tot ver in de tijd. En overal op aarde zijn er 
steeds opnieuw plaatsen van onrecht, waar mensen worden onderdrukt, gemarteld en gedood. 
Maar altijd staan er ook weer mensen op die het licht van hun geweten daar tegenover stellen. 
Niemand is in staat dat licht te doven; ook de beul niet.
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Een aantal werken heb ik veelvuldig bestudeerd om 
achtergrond te kunnen geven aan gebeurtenissen in 
Amstelveen. Dit is niet tot uitdrukking gekomen in 
citaten, maar in mijn algemene (nog altijd beperkte) 
kennis van het onderwerp. Daarom heb ik deze werken 
niet met een verwijzingsletter kunnen aanduiden in 
de tekst. Ik noem ze echter graag hieronder, met grote 
dank aan de schrijvers:

Amstelveen, acht eeuwen geschiedenis door Mr. J. W. 
Groesbeek, uitg. Allert de Lange N.v., Amsterdam, 
1966. (uitverkocht)
Een deel van hoofdstuk i – ‘Amstelveen tussen crisis 
en oorlog’ is gebaseerd op gegevens uit dit werk.

Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld-
oorlog door Dr. L. de Jong, copyright Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie, uitg. Staatsuitgeverij 
’s-Gravenhage; vele delen.

Dat kan ons niet gebeuren ... . Het dagelijks leven in 
de Tweede Wereldoorlog, beschreven door Evert 
Werkman, met medewerking van Madelon de 
Keizer en Gert Jan van Setten, uitg. De Bezige 
Bij, Amsterdam, 1980.

1940-1945 – Een analyse van het verzet door leden van 
de voormalige verzetsgroep td. Verantwoordelijk 
voor de inhoud zijn C. Dekker, A. Hendriks, J. P. 
v.d. Kam. Uitgave: cv Allert de Lange, Amsterdam, 
1945. Gedrukt in 500 exemplaren.

Vele gebeurtenissen en data heb ik kunnen vinden in 
exemplaren van het Amstelveensch Weekblad voor zover 
dit blad verscheen in de oorlogsjaren. Op 29 mei 1942 
verscheen het laatste nummer in de bezettingstijd. 
Op 18 mei 1945 verscheen het eerste nummer na de 
bevrijding. Aan het Amstelveensch Weekblad ontleende 
beschrijvingen heb ik voorzien van de toevoeging 
[avW], waarbij ik zo mogelijk de data heb vermeld.

Uit drie werken heb ik ten behoeve van een specifiek 
onderwerp gegevens geput, te weten:
Een kruiwagen vol bomen. Verleden en heden van het 

Amsterdamse Bos, door J. Th. Balk, uitg. Stads-

drukkerij van Amsterdam, 1979. Enige feiten uit de 
crisisjaren zijn gebruikt voor hoofdstuk i, paragraaf 
1, Het Bosplan.

De n.s.b. in Nieuwer-Amstel, 1933-1939 door J. T. van 
Es, Hoofdvakscriptie Nieuwste Geschiedenis, Vrije 
Universiteit Amsterdam, mei 1983, ten behoeve 
van hoofdstuk i, paragraaf 4 over de nsB in Nieu-
wer-Amstel ten tijde van de crisisjaren.

Enquête-commissie 1940-1945 in verband met enkele 
ervaringen van de heer J. Lodewijk, zie hoofdstuk 
i, paragraaf 7.

De volgende boeken, publikaties en verslagen zijn in 
de tekst aangeduid met een letter, als volgt:
[a] Schiphol – Luchtvaartstad door René de Leeuw, 

uitg. Unieboek, Weesp, 1982.
[b] k.l.m. – De geschiedenis van de k.l.m. vanaf 1919 

door René de Leeuw, uitg. Unieboek, Weesp, 1984.
[c] b-26 Marauder at War door Roger A. Freeman, 

uitg. Ian Allen, ltd., waarschijnlijk 1978.
 Tijdelijk afgestaan door J. Schenk, Amstelveen.
[d] Luchtgevaar door A. Korthals Altes, uitg. Sijthoff, 

Amsterdam, 1984.
 Tijdelijk afgestaan door C. Meijer, Amstelveen.
[e] Pioneer tijdschrift voor Nederlandse emigranten 

in Canada, waarin opgenomen een reeks artike-
len van juli 1975 tot en met juni 1978 van Ds. J. 
van Kuiken: ‘Spelen voor het aangezicht des Heren’ 
over zijn belevenissen in Amstelveen tijdens de 
bezettingsjaren.

[f ] Het Nationaal Steunfonds. Bijdrage tot de geschie-
denis van de financiering van het verzet, 1941-1945, 
door Mr. P. Sanders, uitg. Martinus Nijhoff, 1960.

 Tijdelijk afgestaan door de familie De Graaf, Am-
stelveen.

[g] Raaklijnen een autobiografie van Dora van der 
Veen waarin mede is betrokken de geschiedenis 
van haar broer Gerrit van der Veen. Uitgave Dora 
van der Veen, 1985, 150 exemplaren.

[h] Zo ben je daar. Kampervaringen, door Tineke 
Wibaut-Guilonard, uitg. Ploegsma, Amsterdam, 
1983.
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[j] Verklaring. Een verantwoording van ing. S. D. 
J. Westendorff van de keuzes die hij tijdens de 
bezettingsjaren maakte als nsB-burgemeester van 
Amstelveen (niet openbaar).

[k] Drie jaar concentratiekamp .Scheveningen, Amers-
foort, Vught, Dachau, door Jan Hermanns, Häft-
ling no. 68684 H, uitg. Jan Hermanns, waarschijn-
lijk 1945.

[l] De vermorzeling door Jo Elsendoorn – verslag 

van krijgsgevangenschap in Duitsland, o.m. in 
Rheinbach.

[m] Tribunaal. De bij het ministerie van justitie be-
rustende archiefstukken van de bijzondere rechts-
pleging met betrekking tot het tribunaal rond ing. 
S. D. J. Westendorff, 1947 (niet openbaar).

[n] Zuivering. Archiefstukken van de gemeente 
Amstelveen met betrekking tot de zuivering van 
ambtenaren (niet openbaar).
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De volgende personen, van wie het geboortejaar en, 
voorzover bekend, het sterfjaar worden vermeld, 
zijn in de tekst aangeduid met een cijfer, als volgt:

[1]  A. J. N. de Pater (1917)
[2]  J. Zegstroo (1910)
[3]  J. D. Croese (1896-1985?)
[4]  L. G. Kattevilder (1919)
[5]  S. H. M. Zuiderent (1913)
[6]  P. C. van den Broecke (1914)
[7]  M. Wolff (1909), mevr. G. Wolff (1909-1983)
[8]  R. Hendrikse (1902-1989)
[9]  F. M. Gaarenstroom (1910)
[10]  Ds. J. van Kuiken (1902)
[11]  Mevr. E. H. Goldschmeding (1890-1987)
[12]  Mevr. H. Haspels-van der Kaay (1897) en C. 

C. Haspels (1925)
[13]  N.
[14]  Mevr. G. de Vries-Brunsting (1906-1985)
[15]  A. Blokland (1893-1983)
[16]  Mevr. A. Baller-Kroes (1919)
[17]  Mevr. C. Visser-Mooyen (1902-1988)
[18]  N. van Vegten (1914-1984)
[19]  J. F. Bromet (1906)
[20]  Mevr. B. van Mierlo-Simons (1903)
[21]  P. van der Schans (1917) en mevr. v. van der 

Schans-Klaasse Bos (1928)
[22]  J. W. van Groeningen (1920)
[23]  Mies (1914)
[24]  K. Dekker (1921-1982)
[25]  J. Vis (1906)
[26]  B. Goedsmit (1920)
[27]  W. G. Gijse (1916)
[28]  J. Lustenhouwer (1922)
[29]  C. K. Lustenhouwer (1916)
[30]  Mevr. N. Groenendijk-Oostenbroek (1924) 

en mevr. J. Wolf-Oostenbroek (1920)
[31]  W. Verburg (1918)
[32]  Mevr. A. N. Zadoks-Josephus Jitta (1904)
[33]  G. Bakker (1915-1985)
[34]  H. C. Kraamwinkel (1932-1985)
[35]  Mevr. B. van Wesep (1930)

[36]  J. C. Snelderwaard en mevr. C. M. Snelder-
waard-Schrama (beide 1924)

[37]  J. Verhoef (1922-1984)
[38]  Mevr. J. Visser (1908) en mevr. C. J. Har-

te-Schaefers (1915-1983)
[39]  Mevr. A. Dresselhuis (1910)
[40]  Prof. A. de Froe (1907)
[41]  Mevr. J. Wegman (1920)
[42]  P. van Schaik (1929)
[43]  Mevr. L. de Jong-de Rook (1921)
[44]  O. B. de Kat (1931)
[45]  B. B. Leest (1896-1987)
[46]  P. Vunderink (1901) en mevr. Vunderink 

(1899)
[47]  Mevr. N. Post Splinter (1928)
[48]  Mevr. A. de By-Benders (1939) en mevr. E. 

Benders (1941)
[49]  J. Schenk (1936)
[50]  J. A. Lodewijk (1900-1984) en mevr. J. Lode-

wijk-Poolman (1903-1987)
[51]  M. van Zuilen (1920-1985)
[52]  J. A. Andriessen (1928)
[53]  M. Wolff (1907) en mevr. A. Wolff-Gotlob 

(1913)
[54]  Ir. W. H. Visser (1912)
[55]  C. van Stam (1920)
[56]  J. A. Koster (1913)
[57]  D. van Rietschoten (1904)
[58]  F. G. L. Verhagen (1917)
[59]  D. de Knegt (1910)
[60]  Mevr. B. Mock-Goedhart (1920)
[61]  Mevr. P.G. Hoffman (1908)
[62]  Nijps* (1903-1986)
[63]  Mevr. H. E. G. van Rijnbach-Cammelot 

(1906-1988)
[64]  nn
[65]  M. C. Raadschelders (1912)
[66]  Mevr. J. C. H. Romp-Marshall (1908-1987)
[67]  S. Koper (1907-1988) en mevr. E. Korper-Ei-

senstadt (1902)
[68]  H. A. Douqué (1906-1985)
[69]  G. Bartels jr. (1938)

Geraadpleegde personen
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geraadpleegde persOnen

* gefingeerde naam

[70]  Mevr. M. Mater-van Hulst (1931)
[71]  Mevr. G. Neter-Kähler (1906-1986)
[72]  P. van Balkom (1909)
[73]  Dr. C. H. D. Witte (1912-1987)
[74]  T. W. de Koning (1929)
[75]  H. Th. Copier (1919)
[76]  L. Stapper (1922)
[77]  Mevr. M. J. Bottema-Pelsma (1909)
[78]  Mevr. L. F. Th. Huese-Heering (1911)
[79]  J. Hamstra (1929)
[80]  Mevr. R. van der Klauw (1925)
[81]  Mevr. L. van Waayen-van der Linde (1902)
[82]  Mevr. F. Teunissen-Fraundorf (1908)
[83]  M. M. Jonkers (1927)
[84]  J. P. G. Bergsma (1924)
[85]  W. Schalkwijk (1922)
[86]  Mevr. G. Dusseljee-de Graaf (1926)
[87]  D. van Eibergen Santhagens (verslag)  

(1905-1975)
[88]  Mr. A. van Mazijk (1923)
[89]  ‘Stoker’ (1902)
[90]  Mevr. S. J. Beuks-Los (1927)
[91]  J. Touwen (1924)

[92]  nn
[93]  J. P. A. J. van den Bosch (1906-1987)
[94]  Mevr. E. M. D. Jacoby-Unger (1895)
[95]  nn
[96]  G. J. Visser (1928)
[97]  J. H Linssen (1903)
[98]  H. Stolk (1908)
[99]  Ds. M. Hinlopen (1907)
[100]  J. K. van Ommeren (1909)
[101]  Mevr. v. E. Wibaut-Guilonard (1922)
[102]  Mevr. D. van der Klei-van der Veen (1910)
[103]  J. W. van Damme (1914)
[104]  Mevr. A. M. Vogelaar-Masbergen (1920)
[105]  J. Oranje (1915)
[106]  N.
[107]  J. F. K. Jonas (1913)
[108]  C. P. Broerse (1902)
[109]  Mevr. M. van Wouwe-Hordijk (1921)
[110]  Mr. F. J. J. M. Boelens (1903)

Aanpassingen in tweede druk (2018):
[111] Mevr. C. Spruit-de Wit
[112] Prof.dr. C.F. van der Klauw
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Dit register vermeldt alfabetisch de namen van perso-
nen, kranten, plaatsen e.d. Niet opgenomen zijn de 
namen genoemd in de inleiding en verantwoording; 
ook de namen genoemd in de dagboeken zijn bui-
ten beschouwing gelaten. Plaatsen en steden buiten 
Amstelveen en omgeving zijn alleen dan weergegeven 
wanneer Amstelveners daar iets mee te maken hadden. 
Steden e.d. in de frontgebieden zijn niet genoemd. 
Ook de namen van gemeentelijke diensten en bedrij-
ven zijn niet opgenomen.

Indien een naam veelvuldig voorkomt door het 
gehele boek wordt vermeld: passim. Ook Amsterdam 
staat aangeduid als passim; in een aantal specifieke 

gevallen wordt niettemin toch de straatnaam in Am-
sterdam vermeld. Bij vermelding van een naam op 
een aantal opeenvolgende pagina’s wordt alleen het 
eerste paginanummer vermeld met de toevoeging 
e.v. (en volgende).

Wanneer namen zijn genoemd in een noot onder-
aan de pagina is aan het genoemde bladzijdenummer 
toegevoegd: (nOOt).

Gefingeerde namen zijn gemerkt met het teken *. 
Schuilnamen staan tussen aanhalingstekens. Namen 
van kranten, boeken e.d. zijn cursief afgedrukt. Van 
niet alle persoonsnamen zijn de voornamen of -letters 
weergegeven.

Register van namen

A
Aalsmeer   35, 38, 43, 49, 80, 98, 143, 146, 167, 169, 

170, 200, 201, 218, 227, 232, 355, 359, 362, 373, 401, 
407, 416, 420, 434, 466, 473, 495, 510, 512, 533, 
569, 570, 580

Aalsmeerderbrug   226
Abcoude   434
Achterveld   479
Ader ds.   269, 331, 427
Adriaanse   205, 260
Aemstelle   14, 20, 90, 587
Afsluitdijk   4, 315, 329, 330, 421, 518, 519
Agentschap der Arbeidsbemiddeling   210
aJc   202, 271, 541, 597
Albers   332
Albertina, zr.   251
Algemeen Handelsblad   72, 273, 328, 332
Alink, B. H. J.   416
Alkemadelaan, Floris van   60, 114, 539
Ambtsplicht in oorlogstijd   99, 231
Amelink   265, 415
Amerongen, kruidenier Van   184
Amersfoort, concentratiekamp (pda)   1, 184, 185, 

201, 206, 209, 221, 228, 265, 267, 281, 286, 342, 
345, 346, 347, 348, 349, 361, 364, 447, 451, 452, 
460, 474, 475, 543, 562, 602

Amstel   23, 24, 31, 32, 49, 61, 91, 131, 168, 169, 220, 
257, 294, 314, 343, 354, 396, 403, 423, 440, 453, 
454, 456, 466, 470, 504, 511, 512, 545, 558

Amsteldijk   38, 76, 79, 86, 157, 169, 220, 228, 298, 
345, 400, 414, 424, 447, 495, 511

Amstelhoek, café De   179, 277, 299
Amstelkrant, De   566
Amstel, Scheepswerf De   459
Amstelveen   passim
Amstelveen, dorp   22, 25, 27, 28, 31, 33, 76, 77, 83, 

145, 154, 166, 184, 263, 290, 323, 411, 444, 454, 481, 
484, 485, 511, 515, 517, 520, 535, 586

Amstelveensch Weekblad   27, 40, 49, 52, 53, 62, 63, 72, 
78, 86, 94, 143, 338, 509, 541, 566, 572, 583, 601

Amstelveenseweg   27, 40, 49, 52, 53, 62, 63, 72, 78, 
86, 94, 143, 275, 338, 348, 509, 541, 566, 572,  
583, 601

Amstelzijde of Buurt over Ouderkerk   31, 32, 41, 44, 
49, 70, 73, 76, 77, 79, 83, 92, 134, 148, 168, 212, 
254, 255, 286, 337, 343, 344, 354, 399, 404, 405, 
408, 420, 424, 434, 435, 444, 465, 484, 534, 567

Amsterdam   passim
Amsterdamse Rijtuig Maatschappij   304
Amsterdamseweg   28, 29, 31, 34, 35, 46, 47, 49, 72, 

84, 89, 90, 92, 93, 95, 105, 134, 135, 136, 146, 154, 
168, 198, 200, 210, 218, 219, 243, 262, 264, 302, 
304, 323, 326, 344, 346, 354, 357, 371, 380, 382, 390, 
400, 403, 422, 429, 447, 453, 485, 493, 494, 507, 
513, 515, 516, 526, 533, 548, 557, 562, 573

Amsterdams Lyceum   202, 203, 275, 276, 279
Andrea, A.K.   466
Andriesse   368, 390
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Andriessen, boerderij   38, 76, 91, 92, 348, 349, 405, 
406, 440, 453, 603

Angremond   561
Annakerk, St.   22, 23, 28, 31, 44, 57, 86, 144, 166, 

168, 208, 218, 219, 252, 253, 344, 376, 412, 416, 446, 
458, 487, 515, 516, 519, 557, 558

anp   79, 82
Anti Revolutionaire Partij   41, 101, 133, 176, 580
Arbeiders Ontwikkeling, Instituut voor   63
Ariëns-Kappers, Prof. dr. C. U   242
Ariërverklaring   131, e.v.
Arnhem   291, 360, 361, 365, 366, 370, 376, 417, 473
Arondeus   274
Artsenkamer   259
Augustinuskerk, Parochie St.   23, 28, 31, 66, 202, 

207, 288, 301, 411, 416
Auschwitz, concentratiekamp   185, 245, 471, 552, 590
Aus der Fünten, F. H.   274, 275
Automobiel Industrie Amsterdam   479

B
Baambrugge   434
Baars, Hugo   439, 440
Backer   132, 133, 232, 382
Badenhuizen, W.   455
Badhoevedorp   62, 170, 293, 373
Badhuis   106, 415
Badlaan   212
Bakker, A.V.   333, 472
Bakker, Drukkerij   434
Bakker, Gerrit (‘van Someren’)   261, 263, 317, 421, 

422, 454, 455, 480
Bakker, mr. A. E. M. A.   561
Baljuwenlaan   337
Balkom, P. van   424, 444, 604
Baller Jr.   146, 209, 212, 249, 264, e.v., 323, 325, 327, 

341, 401, 413, 414, 434, 603
Baller sr.   209, 264
Bandsma, Jurjen   206, 207
Bankraspad   298
Bankrasweg   421
Bank van Nederlandse Gemeenten   457
Banpaal   354
Bardeslaan, Mr.   203, 277, 278, 304, 380, 461,  

480, 542
Bartels, Spoorman   84, 236, 363
Bataafse Petroleum Mij. (BpM)   113, 155, 328, 335,  

518, 592
bbc-nieuws   340, 342, 364, 433

Beemster, de   318
Bellamyplein A’dam   146, 320
Benders   152
Benders, Johan   152, 202, 203, 245, 267, 274, 275
Benderslaan, Johan   549
Bennes, Theo   548, 574
Benninghstraat, Jan   124, 338, 391
Bergema, Dr.   465
Bergen-Belsen, concentratiekamp   432, 447, 544
Berg, G. van den   99, 137, 178, 235, 495, e.v., 496, 

499, 522, 563
Bergkamp, H.   307
Bergsma, Jan   286, 287, 349, 350, 447, 544, 604
Berlagebrug   331
Bestuurdersbond   104
Bethelkerk   28, 29, 76, 105, 219, 220, 410
Beurs, De   147, 148, 255, 295
Beyerenlaan, W. van   376
Bijleveld, dr.   256
Bijleveld, Mr.   57
Bijl, L.M. van der   346, 481, 544
Bik, ds.   71, 197, 198, 419, 420, 562
Bilderdijklaan   194, 435
Bilt, Huize De   121, 167, 181
Binnenlandse Strijdkrachten (Bs)   17, 44, 45, 46, 47, 

415, 419, 420, 422, 424, 425, 426, 427, 430, 431, 
433, 443, 452, 453, 456, 459, 460, 479, 480, 485, 
491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501, 502, 
503, 507, 508, 510, 511, 512, 515, 522, 523, 524, 525, 
526, 527, 529, 544, 547, 549, 550, 551, 552, 555, 562, 
567, 598

Bisschoppelijk Mandement   152
Blank, kolenhandelaa   146
Blaskowitz, generaal   479, 480, 500, 507
Blauwburgwal, A’dam   76
Blauwhof, Boerderij   405
Blauwhof, Café (ook Het Wapen van Nieuwer-Am-

stel)   28, 52, 58, 104, 177, 294, 299, 536
Bleekerskade   33, 34, 90, 91, 170
Blekkenhorst, H.   558
Blesgraaf   98
Blocks   340, 433, 566
Bloemendaal   160, 400, 545, 549
Blokland, A   49, 99, 104, 152, 199, 202, 238, 271, 272, 

306, 307, 361, 541, 542
Blokland-Pater, H.   306, 335, 361, 432, 541, 554
Blokland, schoenwinkel   569
Blokzijl, Max   254
Blonk, agent   276
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Boeckhorst, deken   45, 207, 208, 268, 288, 412, 416
Boekenparade   157, 160
Boelens, Mr. F.J.J.M.   68, 101, 133, 135, 176, 177, 232, 

233, 234, 262, 263, 267, 268, 296, 373, 384, 422, 
423, 455, 494, 501, 508, 512, 523, 525, 526, 527, 560, 
580, 581, 584, 604

Boerefijn, W.F.   561 (nOOt)
Boerenleenbank   28, 38, 45, 57, 83, 340, 341, 411, 413, 

430, 433, 492, 568
Boerenwacht   384, 385, 424
Boerenwetering   32
Boer, Jan de   425
Bomgaars, dokter   132, 223, 330, 362
Boon, Ds. D. en mevr. Boon-Ketel   241, 242, 269, 

270, 331, 340, 417, 418, 427, 492, 517, 554
Boot   133
Booy, De   139
Borsjes   170
Borsselenkade, H. van   115, 337, 339, 437
Borsselenlaan, M. van   170, 202, 274, 376
Borsselenweg, W. van   126, 395, 491
Bosch, J.P.A.J. van den   301, 563, 604
Bos en Vaartlaan   333, 375
Boshuizen   383
Bosman   200
Bosplan, Het (Amsterdamse Bos)   10, 23, 25, 32, 33, 

34, 69, 72, 77, 88, 90, 95, 96, 124, 125, 144, 146, 
167, 170, 214, 221, 226, 227, 228, 244, 256, 263, 
282, 294, 327, 344, 355, 387, 398, 399, 400, 403, 
442, 484, 485, 486, 487, 574, 601

Bosrandweg   70
Bosschart   114
Bots, dokter   391
Bouwes   99
Bovenkerk   25, 28, 30, 31, 43, 44, 47, 58, 60, 61, 63, 

64, 67, 69, 72, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 98, 166, 167, 
168, 192, 204, 205, 207, 211, 252, 255, 261, 262, 263, 
264, 277, 279, 287, 303, 322, 337, 344, 348, 362, 
363, 408, 411, 419, 423, 425, 426, 428, 442, 465, 
481, 492, 498, 508, 513, 533, 551, 571, 588, 594

Bovenkerkerkade   175, 183, 184, 325, 338, 380, 415, 
426, 434, 445, 577

Bovenkerkerpolder   43, 44, 76, 108, 225, 226, 228, 
303, 423, 424, 456, 475, 574

Bovenkerkerweg   169, 194, 221, 319, 376, 460, 512, 551
Bovenkerks Fanfarekorps   62, 174
Boxtel, pastoor Van   558
Bozelie, P. J.   561 (nOOt)
Braak, heempark De   144, 162

Brabantse Langstraat   569
Brandsma, Dr. Titus   204
brandstoffencommissie Amstelland   466
Brandweer   71, 81, 82, 93, 97, 100, 126, 170, 254, 320, 

423, 426
Branger, schoolarts   413, 415
Bree, Bakker De   400
Breedveld, mevr.   415, 416
Breij, Theo   588
Breukelen   82, 181, 380, 381
Brinkhof, slager   412
Broekhuizen, boerderij   61, 73, 80, 593
Broerse, C.P.   129, 162, 234, 284, 380, 381, 391, 414, 

466, 548, 572, 573, 574, 583, 604
Bromet, A.   272, 319, 320, 323, 421, 424, 603
Bromet, J. F.   64, 198, 223, 281, 303, 319, 421, 424
Bromet, Sr.   64, 67, 129
Brom, gebroeders   443
Brons, P.   99, 152, 199, 202, 241, 270, 273, 430
Brouwer, arch.   115, 158, 159
Bruin, A. de   485
Bruin, De   48, 49, 51, 52
Brux   349
Buchenwald, concentratiekamp   155, 469, 470,  

475, 494
Büchler, dokter   59, 71
Buis, KlM   146, 249
Buis, onderwijzer   94
Buitenveldert   15, 23, 24, 28, 86, 215, 411, 442
Buitenveldert, begraafplaats   32
Buitenveldertse Polder   32, 554
Bulletin   340
Bunte   283, 284
Bureau Afvoer Burgerbevolking   416
Bureau Roerende Goederen van vijanden en landver-

raders   526
Burgerwacht   54, 56, 71, 101, 197, 205
Buskes, Ds.   208
Busser, H.   54, 56, 100, 101, 122, 137, 143, 169, 170, 178, 

179, 183, 184, 193, 208, 219, 222, 235, 295, 298, 363, 
372, 385, 420, 422, 437, 438, 457, 480, 495, 499,  
563, 564

Byzonder Gerechtshof   561

C
Callantsoog   294
Calmeyer, H.G.   244
Canadezen, de   166, 217, 300, 451, 452, 460, 473, 

474, 475, 506, 508, 515, 517, 518, 533, 555, 593
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Carltonhotel   121, 224
Castricum   360, 527
Celie, kolenhandel   466
Centraal Station   154, 211, 232, 263, 333, 418, 530, 

542, 551
Centrale Crisis Controle Dienst (cccd)   143, 250
Centrale Keuken   146, 392, 394, 395, 397, 400, 403, 

404, 408, 409, 413, 458, 463, 464, 465, 466, 524, 
528, 529

Centrale Voedselvoorziening   408
Christelijke Democratische Unie (cdu)   46, 113
Christelijke Historische Unie (cHu)   43, 44, 46,  

580, 582
Christelijke Jongelings Vereniging (cJv)   28
Christiansen, generaal   115, 121, 167, 234
Christofoor   336
Churchill, W.   148, 165, 215, 216, 217, 223, 292, 293, 

557
Clercq, H.J.   281
Clevelaan, Catharina van   154
Clevelaan, Margriete van   115, 159, 280
Clevepark, Catharina van   31, 45, 166, 187, 239,  

297, 305
Coebergh, P.L.J.   431, 481
Cohen, Vera   389, 390
Colijn, boer   295, 317, 327, 406, 407, 422
Colijn, burgemeester A.   27
Colijnweg, burg. A. (Schipholweg)   23, 33, 35, 63, 

90, 170, 189, 214, 229, 244, 257, 295, 354, 355, 357, 
375, 484, 487, 515, 517, 557

Comité Ontwikkeling en Ontspanning Militairen (O 
en O)   58

Communistische Partij   201
Concertgebouw   104
Conijn, Frits   331, 332
Contact Commissie   430
Copier, H. Th.   77, 212, 286, 343, 354, 511, 604
Copier, Sr.   134, 254
Crisis Zuivel Centrale   39
Croese, J.D.   323, 326, 525, 603

D
Dachau, concentratiekamp   209, 253, 313, 333, 334, 

432, 452, 470, 471, 472, 539, 543, 597, 602
Da Costalaan (Jan Pieter Heyelaan)   47, 194, 345, 

549, 577
Dam, De   474, 504, 510, 545, 592, 597
Damme, J. W. van   59, 81, 100, 249, 323, 409, 457, 

461, 487, 569, 604

Damrak   431, 455
Daniels, Major   357
Dekker, Ariën   272
Dekker, Johan en Teun   225
Dekker, Klaas   201
Dekker, pen-man   436
Delfzijl   395, 418
Delta-Amsterdam   420
Dettau, Von   453
Deursen, dokter Van   491, 492
Deutsche Turnverein   40
Diaconessenziekenhuis   362
Diemen   27, 359, 362, 369, 408, 420, 519
Dienske, Henk   256, 327, 328, 338
Diepen, burgem. O. van   7, 13, 588, 594
Diesen, W. van   580
Dijckmeester, mr. F. Th.   318
Dijkgravenlaan   371, 387
Dijksterhuis, Leo   437
Dijkstra   508, 512
Dikkert, Molen De   111, 294
distributiedienst   59, 100, 109, 146, 147, 212, 249, 

250, 264, 322, 323, 338, 341, 372, 409, 468, 528, 
567, 569

Distributiedienst   249
Dolle Dinsdag   6, 15, 303, 313, 332, 347, 354, 355, 356, 

357, 358, 361, 362, 364, 366, 370, 377, 381, 382, 383, 
387, 419, 420, 429, 447, 491, 495, 539

Donia, Bureau   332, 333
Doorm, Van   495, 523
Door Vriendschap Verenigd (dvv)   28, 536
Dorpskerk   19, 22, 23, 28, 31, 44, 55, 58, 59, 168, 175, 

207, 252, 253, 269, 315, 344, 410, 416, 431, 458, 506, 
519, 531, 589

Dorpsstraat   4, 10, 23, 54, 100, 167, 190, 218, 362, 
445, 496, 559, 569, 589

Dorstige Hert, Café Het (café Werkhoven)   24, 28, 
49, 168, 219, 322, 533, 581, 584

Dortmund   346, 447
Douqué, H.A.   268, 603
Dragt, Ds.   50, 207, 241, 410, 416
Drente   182, 261, 315, 451
Driehuis, Mien   512
Duijnhoven, boerderij Van   319, 406
Duijn, J.J.   268
Duivendrecht   249, 369, 420
D. van Rietschoten   583, 603
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E
Eben-Haëzer   28, 51, 53, 57, 58, 90, 221, 453, 533
Eenheids Vak Beweging (evB)   581
Eeuwigheidslicht   341
Eibergen Santhagens, D. van   83, 115, 154, 156, 159, 

161, 205, 279, 333, 599, 604
Einthoven, Mr.   103
Eisenhower, D. D.   364, 545
Elffers, D.   548
Elsendoorn ,Jo   599, 602
Elsrijk   27, 40, 46, 59, 70, 72, 89, 90, 126, 296, 321, 

369, 370, 375, 378, 408, 411, 447, 467
Elst, Van der   284
Elzinga, A. A.   416
Emmakade   46, 66, 148, 198, 222, 256, 261, 331, 344, 

354, 357, 399, 584
Endt, Ds. Van   204, 208, 219, 269
Engel, Boer   227
Enkhuizen   252, 253, 315
Enschede   291, 357, 428
Enschede, drukkerij   326, 358
Epese Courant   238
Erebegraafplaats De Grebbeberg   77, 86, 551
Erebegraafplaats Overveen   545
Erekerkhof Loenen   545
Erkens   51
Es, J. T. van   42, 601
Evacuatie-Bureau Noord-Holland   460
Ewijck, Mijnenveger Willem van   59

F
Fabriekssteeg (sloot)   415
Fallersleben, vW-fabrieken   471
Feldgendarmerie   90, 121, 170, 193, 200, 342, 422, 

456
Felix-Berghuis, mevr.   594
Feyenoord, knokploeg   323, 325, 358
Fischer   60
Fischer, familie   338, 436
Fischer, Obergefreiter   170
flaK   9, 10, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 125, 126, 

127, 169, 170, 223, 224, 226, 227, 241, 294, 299, 
319, 352, 354, 358

Flitspuit, De   179, 254
‘Floris’, Vught   60, 281
Fokkema, Ds.   51
Fokker   23, 36, 216, 480
Fokkerlaan   68, 191, 205, 551
Fopma   391

Franke   304, 357, 370, 371, 372, 373, 374, 380,  
382, 415

Franken, W. Q.   335, 549
Freising   470, 540, 541
Friesland   315, 395, 413, 530, 573
Fritschy, J.   340, 341, 433, 566
Froe, dr. A. de   59, 200, 242, 243, 244, 321, 378, 390, 

430, 436, 566, 567, 603
Fuchs   156, 157
Futen, De   257, 314, 324

G
Gaarenstroom, F.   84, 211, 212, 262, 263, 287, 314, 

318, 341, 424, 442, 443, 484, 485, 486, 487, 566, 
603

Gardeniers, mevr. minister   589
Gazan, familie   186, 240, 305, 388
Geelkerken, Van   28, 52
Geertruidahoeve   325
Gelder, mr. J. W. van   522
Gerats   412, 416
Gerbrandy, Sjoerd   115
Gerda Wolff   187, 504, 552, 589
Gerechtsgebouw Prinsengracht   159
Gereformeerde Bond   193
Gerritse, P. L.   209
Gerzon   300
Gestel, pater van   267, 268
Gewestelijk Arbeids Bureau (gaB)   210, 211, 283, 284, 

349, 440, 441
Gijsbers *   191
Gijse, Mien   82
Gijse, W.   62, 64, 73, 77, 82, 97, 98, 227, 282, 355, 

403, 484, 485, 603
Goedhart, Betty   241, 565, 603
Goed Nieuws   341
Goering, H.   90, 114
Goldschmeding, Jan   300, 337, 338, 403, 437, 438, 

550, 598
Goldschmedingplantsoen, Jan   549
Goossens   201
Gort, A.   231
Gorter, verhuisbedrijf   83, 569
Gottlieb, familie   135
Goudsmit, B.   106, 131, 132, 237, 238, 264, 306, 307, 

308, 309, 356, 492, 493, 504, 505, 507, 551, 584, 
588, 596, 597

Goudstikker, familie   90
Graaf Aelbrechtlaan   29, 113, 243, 328
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Graaf, Dirk de   45, 99, 104, 202, 273, 296, 430, 436, 
444, 446, 466

Grasélaan   63
Grebbeberg(linie)   74, 77, 86, 551
Greeve, pater Henri de   254
Groen   238, 306, 307
Groenelaan   598
Groene Laantje   171, 208, 458, 574, 598
Groeningen, familie Van   44, 139, 208, 337, 343, 372, 

408, 425, 550
Groningen   239, 269, 270, 315, 395, 451
Groot, A. C. de   361, 481, 544, 549
Groot, Bart de   534
Groot, Boer de   199, 241, 308, 342, 388, 442, 504, 507
Groot, boerderij De   306, 443, 492, 554
Groot, J. de   185, 200, 201
Grote Adviescommissie Illegaliteit (gac)   430
Guilonard, Tineke   185, 203, 204, 245, 275, 276, 277, 

278, 334, 387, 432, 450, 471, 542, 601, 604

H
Haanappel   268
Haan, G. de   327
Haarlem   4, 27, 94, 136, 139, 170, 193, 212, 215, 221, 

232, 260, 269, 270, 279, 326, 358, 427, 439, 441, 
461, 518, 519, 545

Haarlemmerliede   580
Haarlemmermeerpolder   23, 27, 34, 43, 77, 169, 317, 

327, 373, 411, 420, 446, 454, 580
Haarlemmermeer (station)   244, 264, 453, 460,  

479, 570
Haas *   99, 100, 122, 129, 176, 177, 231, 232, 233, 284, 

382, 383, 461, 498, 563, 592
Haassmann   599
Hagen   207
Hall, John   169
Hall, Walraven van   154, 273, 332, 440, 441
Ham, Evert van   179, 235
Hamstra   193
Hamstra, familie   193, 299, 300
Handelskade, A’dam   443
Handweg   28, 30, 51, 82, 90, 91, 100, 143, 190, 191, 

221, 223, 250, 293, 325, 348, 362, 374, 375, 405, 423, 
442, 446, 457, 484, 511

Handwegkerk   31, 44, 160, 341, 416
Hannes uit de Geelpoel   341
HarK   558, 570
Harmelen, Ds. van   416
Harrebomee   239, 505, 552

Harte-Schaefers, mevr. C. J   603
Haspels, burgemeester mr. G. P.   26, 27, 29, 33, 35, 38, 

39, 50, 51, 57, 59, 68, 70, 71, 81, 83, 97, 99, 100, 101, 
102, 105, 115, 121, 122, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 
145, 167, 172, 173, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 
192, 193, 208, 210, 232, 234, 262, 301, 304, 356, 380, 
381, 453, 461, 480, 494, 495, 498, 499, 500, 501, 502, 
507, 513, 515, 521, 529, 531, 533, 547, 549, 559, 562, 563, 
565, 566, 570, 574, 578, 579, 580, 581, 582, 583,  
584, 603

Hattemweg, J. van   426
Haverman   408
Hazes, H. N.   263, 268, 412
Heemraadschapslaan   41, 89, 100, 108, 152, 154, 201, 

202, 208, 238, 240, 306, 307
Heemskercklaan, G. van   543
Heemskerk, Leen   80, 83, 594
Heemskerk, Molenaars   443
Heino   443
Heinz, Dr.   376
Hekman   550
Heldring, Dr. A.   273
Helpende Hand, Chr. Vrouwenvereniging De   40
Hendrikse, R.   71, 99, 126, 152, 176, 178, 198, 199, 

200, 211, 230, 231, 232, 238, 264, 270, 304, 306, 
307, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 358, 380, 381, 390, 
420, 441, 454, 455, 456, 464, 465, 493, 508,  
563, 603

Hendriks, S.   363
Hendriks, Samuel   516
Henegouwselaan   48, 96, 97, 113, 204, 279, 466
Hermanns, Jan   83, 206, 281, 334, 471, 602
Hermanns, slagerij   146
Hermans, Engel   485
Herrijzend Nederland   433
Hersteld Apostolische Gemeente   28, 416
Hersteld Verband Gemeente   28, 62, 132, 160, 208
Heteren, Van   225
Heunen, Van   399
Heuven Goedhart, Mr. van   565
Heymans   29
Hier is Londen   433
Hijmans   245
Himmler, A.   120, 216, 217, 293, 452, 475
Hinlopen, Ds. M.   124, 132, 160, 208, 209, 253, 260, 

313, 416, 554, 561, 598, 604
Hitler Jugend   167
Hobbemakade A’dam   267, 323, 326
hockeystadion   486, 531
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Hoffer, slagerij   146
Hoffman, hopman   302
Hoffman, kweker   132, 153, 198, 241, 317, 318, 384, 

495, 555
Hoffman, slager   198
Hoger Einde, Ouderkerk   434
Hoitink   357
Hol, Gijs   198
Hol, Ir. W. H. J.   268, 525
Hollandia   298
Hollandsche Schouwburg   184, 185, 243
Hondong, J.J.   263, 525
Hoofddorp   143, 260, 373
Hoogovens   223, 291, 360, 431
Hooplaan, Van der   206, 442
Hoornik, Ed   278, 543
Hoornsloot   93, 256
Hornweg   227
HOrO, boekhandel   114, 116, 157
Hubertushoeve   127
Hubregtse   177
Huese, Jan   115, 116, 154, 156, 157, 158, 159, 279, 280, 

281, 545, 546
Huese, Laurien   158, 160, 180, 280, 545
Hueseplein, Jan   549
Huis van Bewaring Amstelveenseweg   132, 208, 275, 

278, 279, 332, 334, 347, 428, 436, 469, 470
Huis van Bewaring Weteringschans   149, 185, 209, 

286, 327, 332, 339, 345, 346, 348, 428, 437, 441, 
469, 470, 565

Huizen, Willem   75, 227, 320
Hulst-Horowitz, Paula va   243, 389, 587
Hulst, ir. Jan van   70, 97, 99, 100, 107, 113, 126, 181, 

183, 200, 203, 231, 240, 243, 270, 323, 328, 383, 388, 
389, 390, 428, 430, 533, 592

Hulst, Myriam van   200, 389, 390, 533, 587, 592, 593
Hurk, A. van der   323, 325
Huurman, Ronnie   346, 447
Huyg, drukkerij   202, 270

I
icaO   556
Icaruslaan   305
Idenburgh   330
IJmuiden   114, 165, 166, 170, 223, 292, 293, 360
IJsselmeer   403, 421, 443
IJsselmeerdijk   459
IJsselsteinlaan, Van   46, 124, 126, 132, 197, 199, 241, 

260, 307, 318, 321, 323, 390, 454, 493

Immink, boer   137, 401
Incassobank   31, 49, 90, 121, 135, 166, 170, 200, 219, 

221, 222, 269, 287, 299, 318, 342, 356, 362, 454, 455
Indië, Nederlands- (Indonesië)   120, 135, 156, 165, 

230, 335, 431, 556, 557, 570, 576, 584
Ingelanden   28
Ingen-Housz   330
‘Irma’   278, 279
Israël, echtpaar   345
Iterson   198

J
Jacoby   244, 387, 604
Jagershuis, Het   402
Jahn-Stätte   52
James, dokter   200, 265, 267, 269, 270
Jans, A. J.   447, 544
Jans, burgemeester   558, 559
Janselaan   9, 91, 94, 97, 98, 111, 170, 171, 221, 223, 

226, 261, 319, 352, 354, 358
Jansen, adjudant   426
Jansen, Henri   64, 67, 86
Japan   119, 120, 165, 556
Je maintiendrai   180
Jeugdstorm   218
Jodenbuurt A’dam   128, 129, 131
Jodenput   214, 244, 355
Johanneskapel   598
Jonas, J.F. K   235, 383, 495, 496, 523, 526, 527,  

561, 604
Jong, Ds. de   339
Jongkind   192
Jong, L. de   13, 16, 18, 329, 601
Jong, Mgr. de   152, 153, 269
Jonker, Mr. H.   561
Jonkers, Chris   43, 44, 68, 110, 153, 172, 198, 204, 

205, 207, 211, 212, 260, 262, 263, 270, 287, 319, 
322, 341, 484, 486, 491, 544, 566, 581

Joodsche Invalide   269
Joodse Raad   182, 183, 184, 185, 237, 245
Joodse synagoge   589
Joodse Vereniging, Algemene   589
Julianapark   46
Juliana, Prinses   29, 475, 491
Julian, St.   329, 357, 428
Jumelet   177
Jurrema   60, 126, 220
Jurriën, boerderij   299
Just, opperrabbijn   589
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K
Kaat, agent   137, 487
Kaldenkirchen   285, 286
Kalfje, Het   32
Kalfjeslaan   23, 28, 49, 50, 103, 105, 108, 156, 220, 

226, 241, 274, 278, 286, 302, 376, 400, 404, 442
Kalle*   50, 179, 383
Kaptein, A.   580
Kaptein, Ds.   308
Kaptein, kruidenier   219
Karperweg A’dam   454, 460, 479, 493
Karsebrug   90, 91, 399
Karselaan, Nieuwe   125, 222, 226, 278, 400, 431
Karselaan, Oude   28, 33, 124, 346, 481
Kastein, Dr.   204
Kat, Buurtschap De   147, 255, 495
Katerstraat   535
Katholieke Actie   574
Katholieke Volks Partij (Kvp)   582
Katholiek Thuisfront   58
Kattevilder, L.   318, 603
Kattouw, Ton   329, 357
Kazemat, gebrs.   524
Kei-eilanden   335, 549
Keimpema, P.C. van   333, 361, 472
Keizer   346
Keizer Karelpark   44, 104, 170, 549
Keizer Karelplein   143, 294, 327
Keizer Karelweg   41, 60, 90, 113, 121, 123, 124, 125, 

126, 135, 136, 166, 184, 194, 210, 211, 219, 220, 221, 
236, 243, 260, 273, 285, 286, 296, 297, 306, 321, 
328, 331, 332, 349, 354, 356, 369, 371, 375, 415, 424, 
451, 453, 493, 539, 542, 556, 575

Keizersgracht A’dam   262, 263, 333
Kennedy J. F   584
Kerk en Vrede, vereniging   62
Kerkhoff, Hein   345, 361, 447
Kerklaan   169, 583
Kerkplein   169, 445
Keulen   119, 125, 160, 161, 170, 216, 285, 451
Kier   234
‘Kitty’ (Chrisje)   516, 517, 552
Klaasse Bos, boerderij   405, 495
Klappert*   105, 137, 178
Klauw, familie van der   167, 211, 347, 348, 504,  

543, 544
Klauw, Piet van der   344, 347, 348, 361, 447, 513, 543
Klaver, mevr.   582
Klei, Milly van der   187

Klein   413
Kleine Loopveld   28
Kleine Noorddam   355
Kleine Noorddijk   62, 68, 73, 90, 227, 263, 508
Klei-van der Veen, Dora van der   72, 187, 200, 240, 

274, 326, 328, 390, 428, 429, 430, 493, 574,  
601, 604

Klinkenberg   63, 212
Knegt, D. de   315, 411, 413, 416, 417, 418, 489, 530, 

603
Knibbe, Teun   547
Knikker, Annie   201, 240
Koenenkade   90, 96, 228, 244, 362
Koerier, De   132
Kolb, burgemeester   232, 355, 356
König   413
Konijnenburg   101, 139, 399, 457
Koning, Cor de   232
Koning, familie De   255, 444
Koningsbergen   349
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij KlM   23, 27, 

31, 34, 36, 45, 77, 83, 110, 131, 133, 146, 203, 276, 
278, 320, 332, 577, 581

Koolhaas, familie   126, 220
Koopman, familie   296
Koot, commandant Bs   480
Koot, nsB-er   128, 129
Kopier   284
Korper, Simon en Eva   152, 185, 201, 202, 238, 337, 

595, 603
Kost   427, 428
Koster, boerderij   385
Koster, Chr.   64, 73
Koster, J.A.   71, 104, 133, 270
Kostverlorenbocht   376
Kostverlorenweg   45, 200, 201, 337
Kotälla, J. J.   286
Kouden Horn, bewaringskamp   562
Kouwenaar, Gerrit   275
Kraamwinkel, H. C.   404, 484, 603
Krelage   464
Krelage, Huize   297, 321, 464
Kremer   441
Kristallijn   406
Kronenburg, boerderij   30
Kroon, Ds. Kl.   152
Kruiskerk   575
Krziwaneh, Oberst   126
Kuiken, Ds. van   19, 55, 56, 59, 74, 95, 132, 175, 194, 
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207, 242, 252, 253, 269, 315, 330, 340, 344, 362, 
378, 382, 410, 411, 413, 414, 416, 456, 459, 460, 
496, 499, 506, 516, 524, 527, 598, 601, 603

Kuiken, mevrouw Van   103, 139, 330
Kuilenburg   167
Kuypers, familie   337
Kwaadstra*   52, 105, 132, 193
Kwakel, De   303, 349, 406, 411
Kwakel, Fort De   406

L
Laan, D. van der   176, 199, 232, 320
Laar, B. van   136
Laar, G. J. van   223, 225
Laar, Henk van   427
Laatste Nieuws voor Strijdend Nederland   434
Laatste Ronde, De   6, 435
Lages, W.   332, 377, 384, 438
Lambalk   91
Landelijk Overleg (lo)   199, 200, 256, 322, 326, 327, 

329, 420, 430
Landoorlogreglement   122, 123
Landscheidingskade   69, 223
Landstand, Nederlandse   302, 312
Landwehr, J.   319
Lange, boerderij De   303
Lange, Ton de   510, 511, 512, 550, 551, 588
Lasche   375, 457
Leek, Han van der   549
Leek, Harmen van der   148, 152, 157, 158, 159,  

160, 208
Leeklaan, Harmen van der   549
Leer, Van   337, 338
Leest, B.B.   325, 603
Leeuwen, Piet van   102, 348
Leeuwen, slager van   144
Leeuwen, Van   284
Leger des Heils, fanfarekorps   587
Leger des Heils, Kweekschool   29, 46, 49, 62, 70, 71, 

82, 90, 92, 93, 105, 121, 122, 166, 167, 181, 221, 256, 
261, 301, 302, 355, 357, 399, 453, 515, 523, 524, 525, 
527, 556

Legioen Oud Frontstrijders (lOf)   154, 155
Legmeerdijk   91, 143, 225, 227
Legmeer (polder)   38, 44, 137, 325, 495
Leguit, C.   295, 372, 441
Lehman, kolenhandel   146, 324, 466
Leiden   20, 116, 158, 463, 468, 475
Leiderdorp   35

Leidsegracht A’dam   440
Leidseplein A’dam   76, 108, 110
Leidsestraat A’dam   263
Leimuiden   317, 318
Lende, C. van der   131, 132, 238, 464, 493
Letland   287, 349, 447
Levantkade A’dam   458, 523, 524, 525, 527, 562
Levi, familie   184
Liberale Staats Partij   114, 582
Lieftinck, prof.   567
Liemt, H. van   268
Liese Aktion   431, 439, 440, 441, 442
Limburg Stirum, S. J. graaf van   101, 133, 135, 176, 

193, 232, 357, 383, 464, 465, 466, 584
Linssen, familie   89, 407
Linthorst Homan   103
‘Lippe Biesterfeld, Von’   300
Lochtenberg   268
Loddema, H. W.   446, 469
Lodewijk, J.A.   18, 60, 70, 114, 119, 153, 154, 161, 470, 

539, 603
Lodewijk-Poolman, Jo   18, 19, 60, 70, 119, 128, 153, 

215, 250, 254, 256, 366, 386, 419, 439, 468, 470, 
483, 491, 539, 540, 566, 570, 584, 603

Loopveld   28, 49, 124, 192, 577
Looy, J. L. van   51
Los, familie   299, 300
Lotz   283, 441
Lübecker Bocht   481
Luchtbeschermingsdienst   52, 64, 72, 93, 324,  

365, 378
LuchtdoelArtillerie, 8e Batterij   594
Luchtvaartlaboratorium   320
Lufthansa   36, 63, 92
Lugtigheid, Ds.   341
Lustenhouwer, Corrie   67, 72, 79, 80, 82, 551
Lustenhouwer, Jaap   82, 167, 205, 263, 337, 344, 491
Luwte (Legmeerdijk)   31, 205, 426

M
Maandbericht hv   554
Maarse & Kroon   108, 110
Maashees   558
Machineweg   221, 526
Marathon, Uitgeverij   566
Marechausseekazerne   206, 254, 293, 499, 500, 507
Marine Gericht   159
Martin, Kp’er   263, 423, 454
Masbergen, J. van   415
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Masbergen, Mevr. A. M. van   415
Mauthausen   361, 472
Mazijk, Arie van   269, 340, 364, 433, 445, 473, 566
Medisch Contact   265
Meerlanden   138, 302
Meer, van der   510
Meerzicht, boerderij   90, 303, 484, 488
Meester, W. M.   83, 551
Melkfabriek Nes   31, 108, 343, 405, 491
Merckx, boekhandel   72
Messerschmidtfabrieken   334
Metselaar, Kees   345, 549
Meubelfabriek   111, 338
Meyerink   251
Middeldorpstraat   59, 106, 167, 267, 437, 496, 503
Middelpolder   28, 30, 32, 44, 53, 76, 126, 200, 321, 

325, 407, 410, 481, 500, 520
Middenweg Middelpolder   30, 32, 223, 254, 346, 

400, 421, 466
Miedl, Herr   90, 190
Mierlo, Jan en Bets van   48, 97, 113, 152, 185, 203, 

204, 270, 275, 276, 278, 279, 519, 545, 587, 588, 598
‘Mies’   116, 187, 199, 200, 240, 241, 305, 306, 308, 

345, 356, 387, 388, 391, 392, 394, 401, 493, 498, 565, 
573, 597, 599, 603

Mijdrecht   169
Militair Gezag   523, 539, 561, 566
Mill   73
Miskotte, Ds.   152
Moerbeek   155
Moir, Jock   157, 158, 159
Molenaar*   50, 251
Molen, mevr. van der   437
Molenweg   28, 51, 90, 272, 400, 415, 443
Mol, P.   333, 543
Molukken   335
Montpensierlaan, Charlotte van   220, 296, 297, 321, 

371, 375, 378, 436, 513, 589
Moree, Jan   64, 73
Moree, Overste   276
Mühlhausen   332, 430, 542
Muiden   76
Muller, Frederik   206
Muller, Frits   154
München   452, 471, 540
Munck, De   357
Mussert, A.A.   5, 48, 50, 51, 52, 102, 120, 128, 129, 

130, 175, 177, 178, 180, 230, 235, 236, 251, 301, 302, 
480, 556

N
Nagel, boerderij   171
Nahuijs, jonkvrouwe   415
Nationaal 5 mei-comité   595
Nationaal Comité   430, 440
Nationaal Steun Fonds (nsf )   202, 273, 331, 332, 430, 

440, 567
Nationale Woningraad   233
Nederlands Comité voor het Ondervoede Kind   144
Nederlandse Bank   312
Nederlandse Beweging voor Eenheid door Demo-

cratie   53
Nederlandse Genie   556
Nederlandse Groenten en Fruitcentrale   191
Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale   192, 251
Nederlandse Handelmaatschappij   37, 113
Nederlandse Heidemaatschappij (Heidemij)   33, 90, 

167, 227, 244, 256, 344, 355, 387, 399
Nederlandse inlichtingendienst   357
Nederlandse Luchtdoel Artillerie, 8e Bataljon   60, 61
Nederlandse Spoorwegen   430, 581
Nederlandse Unie   102, 103, 104, 105, 133, 134, 135, 

137, 153, 197, 204, 357, 583
Nederlandse Visserij Centrale   192
Nederlandse Volks Beweging (nvB)   581, 582
Nederlandse Volksdienst   179, 251
Nederlands Vakverbond (nvv) of Arbeiders Front   

51, 104, 106, 131, 152, 177, 201, 464
Nederlands Volksherstel   558
Neefjes, Arie   64, 75
Neringdoende Middenstanders, Vereniging van   28
Nes aan de Amstel   23, 31, 33, 44, 72, 92, 108, 124, 

139, 169, 191, 207, 208, 236, 252, 253, 305, 337, 343, 
344, 345, 349, 405, 408, 425, 440, 465, 491, 533, 
567, 569, 583, 588

Nesserlaan   91, 92, 208, 400, 423, 511, 512, 550,  
551, 588

Nessersluis   356
Neter, Bob en Greten   152, 185, 186, 278, 462, 483, 

494, 549, 550, 604
Neuengamme, concentratiekamp   154, 206, 328, 346, 

361, 364, 431, 447, 472, 481, 544
Neut, van der (‘De Raadt’)   115, 155, 157
Nève, Edouard de   115, 116, 157
nfc   52, 263, 424, 521
Nieuw Beerta   427
Nieuwe Kalfjeslaan   299, 300
Nieuwe Meer   25, 33, 146, 190, 244
Nieuwe Meerdijk   226
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Nieuwendijk, kruidenier   348
Nieuwenhuijsenlaan, Frits   549
Nieuwenhuysen, Frits   154, 155, 205, 272, 273, 430, 

431, 439, 440, 441
Nieuwersluis   95
Nieuw Israëlitisch Weekblad   29
Nijps*   524, 590, 591, 603
Nolens, mevrouw   139
Nood, Ds. van   341, 434, 435
Noodrantsoen, Ons   341, 434, 435, 495
Noodziekenhuis   75, 414, 415, 416, 417, 425, 426, 

445, 466, 502
Noorddammerlaan   30, 31, 61, 68, 90, 91, 146, 167, 

190, 193, 236, 319, 347, 416, 423, 424, 484
Noorddammerweg   61, 68, 79, 80, 225, 226, 375, 

406, 466, 551
Noorder Legmeer Polder   137
Noorderplantsoen   194
Noord-Oostpolder   349
Noordscharwou   410, 411

O
Ockenburg, vliegveld   73
Odin   28, 147
Oelschlägel   332
Oldenbroek, J.   45, 53, 107, 307
Olympisch Stadion   286
Ommen, concentratiekamp   288
Ommeren, Koen van   146, 249, 264, 305, 327, 338, 

370, 422, 436, 604
Oord, pastoor Van   63, 207, 208
Oostenbroek, familie   72, 152, 183, 201, 240, 296, 

297, 336, 337, 430, 436, 581, 582, 603
Oosterbegraafplaats, Nieuwe   125, 226
Oosterhoutlaan   116, 156
Oostermeer, Huize   32, 61, 90, 168, 190, 252
Oostermeerweg   95, 170
Oosterwijklaan, Koen van   493
Oost, Frans   455
Oostveen, boerderij   61, 70
Openluchttheater   33, 90, 355, 574
Oraniënburg, concentratiekamp   333, 361, 472, 543
‘Oranjehotel’, strafgevangenis Scheveningen   155, 

157, 159, 206, 333, 494
Oranje, J.   100, 122, 123, 124, 177, 219, 227, 228, 264, 

304, 324, 371, 414, 415, 416, 422, 427, 445, 496, 
523, 561, 576, 577, 578, 579, 604

Oranje, Radio   102, 142, 188, 254, 255, 310, 343, 354, 
433, 440, 475

Oranje, rechercheur   495
Orde Dienst (Od)   116, 155, 197, 198, 208, 260, 261, 

263, 270, 279, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 326, 343, 
344, 355, 356, 420

Orgaan van Steunverlening   38
Ottersum   417
Ottes, Klaas   349
Oud, burgemeester   173
Oude Loopveld   49
Ouderkerk aan de Amstel   24, 75
Ouderkerkerlaan   25, 27, 30, 31, 59, 70, 90, 93, 101, 

111, 194, 206, 232, 254, 288, 293, 294, 321, 330, 343, 
365, 374, 400, 405, 446, 458, 495, 533, 558

Oudeschild   253
Outersterp, pastoor Van   208, 376, 519
Overhoff, C.F.   420, 453
Overloon   6, 558, 559
Overtoom A’dam   190, 324
Overveen   279, 327, 441, 545

P
Paardenburg, De   31, 49, 255, 375
Pape, Richard   157, 158, 159
Pappot, H. P.   268
Paraat   336, 435, 436
Paragon   337
Parklaan   218, 272
Parkzicht, hotel   60
Parmentier, K. D.   34, 35, 77, 278
Parnassusweg A’dam   460
Parool, Het   180, 239, 336, 337, 343, 435, 436
partij Gemeentebelangen   43, 52, 62, 132, 582
Partij van de Arbeid (pvda)   581, 582, 583, 584
Pasman, Loes   401
Pater, A. J. N. de   215, 327, 603
Pater-Blok, Jannetje de   19, 215, 327, 419, 483, 556, 

557, 569
Patrimonium   25, 27, 35, 47, 89, 136, 170, 272, 320, 

344, 345, 355, 404, 435, 503, 521, 535
Patrimoniums Fanfarekorps   503
Patrimoniumstraat   194
Patronaatsgebouw   58, 90, 167, 262, 319
Pauluskerk   28, 46, 121, 124, 126, 167, 207, 219, 220, 

221, 224, 241, 305, 306, 309, 313, 354, 356, 370, 375, 
378, 388, 410, 416, 453, 454, 558, 581

Pauluskerk, eclave rondom   241, 309
Pauluskerk, enclave rondom   121, 354, 378
Pauwels, mr. Francois   51
Peel, De   64, 73, 77, 328
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Pellenkoft   307
Pels, rabbijn   589
pen   424, 433, 435, 436, 444
Persijnlaan, Claes   296
Peters   94
Petersen   508, 512
Peters, ‘Pinge’   453
Peursen, M. van   39, 40, 212, 287, 403, 416, 556,  

570, 583
Pfeiffer, Major   93
Picard   146, 249, 264, 325, 370, 372
Pieron, Christiaan   114, 116, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 

279, 280, 333, 470, 540, 541, 545
Pieronlaan, Christiaan   549
Piersma, dokter   379
Pioneer Corps   520
Plantinga   381
Plantsoen Laanhorn   48, 114, 116, 155, 236, 315, 357
Plesman, Albert   31
Pluk*   50, 51
Poel, De   23, 62, 64, 67, 75, 109, 146, 221, 223, 257, 

313, 314, 319, 325, 347, 362, 446, 574, 586
Poelgeest, garage Van   208, 319
Poelgeest, Maarten va   82, 318, 320, 401, 423, 442
Poel, Zwembad De   27, 79, 92, 314, 324
Politieblad   323
Politiebureau   71, 106, 110, 169, 185, 193, 267, 271, 

272, 324, 437, 492, 495, 502, 503
Politieke Opsporings Dienst (pOd)   523, 527
Politieke Recherche   562
Pordon   333
Postema   456
Post, Johannes   338, 339
Post Splinter, boerderij   69, 92, 98, 352, 358, 603
Postuma, ir.   275
Potsdam   288
Prins Bernhard   102, 353, 419
Prins Bernhardlaan (Bosweg)   83, 194, 304
Prins, brigadier   549
Prinsengracht   159, 390, 480
Prinsengrachtziekenhuis   389, 428
Prinses Beatrixplantsoen   125
Prinses Irene   58, 220
Prinses Irenebrigade   475, 516, 517
Pro Patria   433
ptt   184, 321, 431, 481
Puls   305
Purmerend   318

Putten   361, 414, 416, 422
Putten, Van   408, 409

Q
Quarles van Ufford   13, 589
Quint, Kees   547

R
Raadschelders, M. C.   268, 411, 412, 434, 566, 603
Raad van Arbeid   43, 256
Raak, Piet van   444
Raas*   50
Rambaldolaan   431
Randweg   227, 342, 405, 406
Randwijck   24, 27, 29, 31, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 90, 

124, 220, 251, 288, 376, 408, 430, 455, 491, 513, 530, 
541, 569, 575, 587

Randwijcklaan   29, 140, 141, 182, 184, 589
Randwijck, voetbalclub   52
Ratterman   192
Rauter, H. A.   120, 302, 451, 469
Ravensbrück   279, 307, 361, 432, 541, 542
Redemptoristen, paters   262, 333
Reichenbach   279, 432
Rentmeesterdijk   198
Rentmeesterslaan   40, 221, 286, 345, 350, 493
Reynstlaan, Mr.   152, 201, 296, 430, 436
Rheinbach   151, 153, 161, 279, 280, 281, 545, 599, 602
Rietschoten, D. van   104, 137, 153, 172, 198, 261, 269, 

412, 417, 420, 431, 454, 583
Riet, Van ’t   228, 371, 416, 417
Rietwijckeroord   33
Rijkskolenbureau   190, 466
Rijksverzekeringsbank   154, 272, 320
Rijksweg   62
Rijnbach, familie Van   323, 324, 326, 603
Ringdijk Bovenkerker Polder   91, 95, 221, 228, 299, 

356, 453, 454, 460, 475, 480
Ringsloot   220, 293
Ringspoordijk   281, 337, 440, 454
Ringvaart, de   23, 33, 34, 63, 67, 75, 90, 125, 146, 170, 

205, 263, 282, 485, 508
Rochenberg   470
rOda   31, 44, 167, 204, 211, 212, 262, 263, 341, 344, 487
roda-nieuws   314, 341
Rode Kruis   55, 59, 76, 81, 89, 125, 170, 243, 365, 415, 

416, 424, 463, 496, 525, 544, 558, 570
Rodenburghlaan   46, 184, 197, 260, 318, 390, 420, 

428, 489, 552, 593



617

register van naMen

Roeibaan (of Bosbaan)   33, 125, 154, 241, 292, 294, 
298, 299, 486

Roekel, H. van   284
Roelofarendsveen   348, 481
Roemer, café De   344
Romp, Ir. H. en Joan Romp-Marshall   113, 243, 321, 

328, 329, 330, 357, 427, 428, 429, 469, 470, 494, 
517, 518, 545, 587, 592, 603

Romplaan, Ir. H.   549
Ronde Hoep   75, 511
Ronn, Eytan   589
Roode, Jan de   129
Rood, familie   184, 203, 245, 387, 552
Roof, mevrouw   82, 588
Rooms Katholieke Dissidenten   43
Rooms Katholieke Staats Partij (rKsp)   41, 43, 44, 45, 

46, 101, 580, 582
Rooms Katholiek Werklieden Verbond (rKWv)   152
Roosendaal   281
Rooswinkel, H. T.   420, 508, 512, 523
Roozenoord   220, 538, 545
Roozen, pastoor   204, 207
Rosenboom, Bob   156, 159, 160, 161, 279, 280, 333
Roszbach   332
Rot, Jan (‘Piet de Boer’)   202, 273, 430, 436
Rotterdam   35, 36, 73, 75, 77, 82, 83, 85, 86, 99, 120, 

153, 155, 157, 165, 173, 270, 323, 324, 325, 439, 463, 
468, 475, 544

Royal Engineers   520
Ruwiellaan   296, 332, 335

S
‘Saar, tante’   309
Sachsenhausen, concentratiekamp   209
‘Salabanka, De’   281
Salzwedel, kamp   471
Sandbostel, concentratiekamp   481
Sarlouis, rabbijn   29
Schaafsma   129
Schaefers, Anton   64, 83, 86
Schaik, boerderij Van   77, 91, 442
Schalk*   235, 420, 455, 495, 496, 497, 499, 522, 563
Schalkwijk   604
Schalkwijk, Wim   263, 265, 318, 319, 422, 423, 425, 

426, 443, 480, 485, 604
Schans, familie Van der   76, 143, 227, 255, 295, 342, 

343, 407, 417, 503, 603
Scharp   51, 580
Scharrer, Henri   331, 332, 542

Schelfhout-Van der Meulen   103
Schellinghout   493
Schellingwoude   239, 552
Scheringa, Cor   454
Schinkel   454
Schinkeldijkje   97, 508
Schinkelpolder   90
Schiphol   9, 11, 23, 27, 34, 35, 36, 37, 52, 56, 57, 62, 

63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 83, 84, 86, 
90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 110, 121, 122, 124, 125, 
146, 148, 154, 158, 167, 169, 170, 171, 175, 189, 203, 
205, 206, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 247, 257, 263, 291, 294, 295, 
296, 297, 304, 312, 313, 354, 360, 365, 370, 371, 372, 
373, 374, 375, 376, 377, 383, 384, 393, 398, 403, 415, 
423, 428, 437, 468, 471, 479, 482, 483, 484, 485, 
488, 508, 557, 572, 576, 581, 594, 596, 601

Schipholbrug (-dijk)   33, 46, 58, 69, 295, 373, 485, 
488, 491

Schiphol, buurtschap   67, 68
Schiphollijn   581
school, Bovenkerk (r.k. lagere school)   31, 61,  

166, 261
school, christelijke ulO   30, 31, 90, 220, 458
school, Johannes Calvijn (gereformeerde lagere 

school)   31, 90, 221, 293
school, Juliana   31, 166, 168, 194, 220, 320, 345, 520
school, Lenteknoppen kleuterschool   58
school, Maria (r.k. lagere school)   31, 412
school, Michiel De Ruyter (openbare lagere school)   

31, 156, 194, 220
school, Nes (r.k. lagere school)   31
school, nijverheidsschool   31, 218
school, Piet Hein (openbare lagere school)   31, 194
school, Roelof Venema (gereformeerde lagere school)   

31, 72, 166, 219, 220, 422, 454, 455, 520
School, St. Jozef, Amstelveen (r.k. lagere school)   439
school, technische school   31
school, Tekenschool   31, 90, 221
school, Tromp (openbare lagere school)   31, 194
school, turnlokaal   100, 220, 365, 558
school, Van Speyk (openbare lagere school)   31, 166, 

194, 293, 520
School voor Schipperskinderen   274, 412, 436
school, Wilhelmina (hervormde lagere school)   31, 

53, 166, 194, 314
Schoonderwoerd   315
Schouten, smid   347
Schrama, boerderij   511
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Schrama, J. A   268
Schrameyer, familie   97
Schröder   427
Schröder, bakkerij   535
Schröder, Beauftragter   233, 374
Schuman, N. A.   499
Schutte, Ben   264, 265, 324, 325, 327, 372, 373
sd (ook: ‘Herengracht’ of ‘Euterpestraat’)   18, 119, 

120, 132, 136, 138, 149, 152, 153, 154, 155, 159, 167, 
172, 173, 179, 184, 185, 187, 201, 206, 207, 208, 
209, 211, 212, 228, 233, 238, 239, 245, 271, 272, 274, 
275, 276, 277, 278, 305, 306, 307, 308, 320, 326, 
327, 331, 332, 333, 339, 345, 354, 369, 372, 373, 377, 
382, 384, 385, 386, 389, 412, 426, 427, 428, 430, 
431, 437, 438, 440, 441, 444, 445, 446, 456, 462, 
472, 505, 593

Seyffardt, H. A.   215, 275
Seyss-Inquart, A   111, 114, 120, 126, 233, 265, 354, 394, 

408, 459, 468, 470, 504
Shell   113, 530
Siegburg   151, 215, 259, 353, 470
Siegenbeek van Heukelom, Atie   450
Sigarenfabriek   290
Sikkel, dokter   200, 235, 265, 267, 309, 319, 379,  

389, 403
Siks, Van*   100, 101, 133, 211, 233, 249, 304, 382, 461, 

498, 563
Sillevis Smitt, Ds.   441
Simon de Wit, A’dam   273
Sixlaan, Mr.   89
’s Jacob   114
Slachthuis   77, 131, 250, 408, 411, 424, 465
Sloothaak, fa.   108
Slops*   44, 77, 109, 236, 302, 303, 313, 526
Sloten   63, 80, 420
Smedemanplein   167, 202, 346, 399
Smit, groenteman   251
Smit Siebinga   135, 139, 357
Snelderwaard, familie   168, 303, 376, 603
Snippen, De   257
Sociaal Democratische Arbeiders Partij (sdap)   43, 44, 

45, 46, 47, 51, 53, 99, 106, 199, 202, 270, 336, 435, 
436, 541, 580, 581, 584, 597

Sociale Dienst (Armbestuur)   250, 257, 287, 416
Sodde*   52, 105, 124, 383
Soerlaan   422, 496, 513
Soer, P.   34, 35
Soesterberg   125, 216
Soest, Kp   328, 329

Solms   125, 216
Sonweg, burgemeester Van   4, 41, 51, 70, 354, 374, 

375, 444, 458, 484, 518, 520
sOs-Schiphol   35
Spaargaren   348
Spaargaren, Jacob   362
Spaenstraat, Van   102, 113, 199, 256, 281, 337, 557, 581
Spandau   349
Speelman, Wim   336, 339
Speelweide   220, 272, 296, 536
Spelt   180
Spieghelschool A’dam   440
Spier, Jo   40
Splinter, familie   67
Spoor, S.   83
Sportega*   231, 294, 295, 322, 372
Sportlaan   91
Springstoffenfabriek   37, 61, 110, 256, 354
Spruyt, familie   333
Stadionplein A’dam   131, 198, 320, 460, 544
Stadionstraat,/vaart, -weg   337, 436, 454
Stadlander, overste   357
Stam, C. van   317, 318, 327, 603
Stapper, Leen   337, 354, 424, 425, 434, 435, 567, 604
Stationsstraat   208, 319, 401, 514
Stauffenberg, Von   300
Stavoren   315, 475
Steenbeek, Nicolaas   64, 73
Steenvoorden, Van   268
Steenwijk, bewaringskamp   591
Stem der Lage Landen   543
Sternfeld, Jozef   429
Steur, kapelaan   208, 362, 429, 524
Stevens   139
‘Stoker’   138, 272, 273, 320, 323, 456, 604
Stolk, H.   101, 205, 547, 604
Stolk, kolenboer   190
Stolwijk, Arie   348
Stoomvaart Mij Nederland   281, 329
Straat van Messina   589
Straubing   161, 470
Stutvoet   277
Suer   268
Sul, kapelaan   268
Surmontstraat, De   206, 378, 436
Sweelinck-kwartet   389
Sytsema, koster   199, 241, 309, 310, 356
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T
Tak*   52, 582, 583
Talmastraat   320, 345
Tap, A.   99, 232, 508
Teerhuis   63, 212, 341
Telefooncentrale   63, 124, 221, 321
Ter Aar   412
Terra, Kees   362
Tesselaar, Piet   303
Teunissen   84
Teunissen-Fraundorf, Friedl   170, 376, 604
Texel   253, 382
Thabita, hervormde naaikrans   40
Theresiënstadt, concentratiekamp   552
Thijssepark, Jac. P.   256, 466
Thomassen, Wim   202, 271, 272
Thomson, KlM   76
Thorbeckeweg   212
Thülen, pater   268, 412
Tijsterman, Piet   146, 190, 409
Tilburg   329, 360, 369, 428
Timmer, boerderij   511
Tintorettostraat A’dam   336
Todt, Organisation   90, 221, 263, 294, 374, 423, 446
Toekomst, kruidenier De   72
Toorn, Van   268
Tooropplantsoen, Jan   45, 66, 137, 152, 185, 462, 494
Tourton Bruijns, De   154, 155
Touwen, familie   59, 76, 125, 415, 445, 458, 496, 520, 

532, 604
Tribunaal   561, 562, 563, 602
Trigt, Van   321
Triomfklanken   433, 434, 473, 474, 479, 483, 488, 491, 

492, 501, 566
Tropeninstituut   243
Trouw   270, 279, 300, 336, 337, 338, 339, 435, 436, 

437, 438, 440, 504
Tuyll van Serooskerkenplein A’dam, Van   337

U
Udo   421, 456
Uithoorn   31, 37, 109, 110, 169, 226, 227, 236, 317, 

318, 342, 343, 363, 385, 401, 405, 407, 420, 424, 
425, 459, 460, 526, 569, 570, 571, 580

Uithuizermeeden   315
Uitkijk, café De   49, 51, 52
Unieblad   104
Uniehuis   134, 135, 136
Unie voor Vrouwelijke Vrijwilligers   70

Urbanuskerk Bovenkerk, St.   31, 75, 252, 544, 551
Urbanuskerk Nes aan de Amstel, St.   23, 31, 252
Urbanuspark, St.   81, 82, 83, 86, 95, 588

V
Vaassen   552
Valeriuskliniek   295
Valk   174
Valk, Van der   132
Veenendaal   64, 427
Veenendaal KlM   203, 278, 332
Veenendaalplein   511
Veen, Gerrit van der   200, 203, 240, 270, 274, 326, 

327, 377, 601
Veen, Gob van der   200, 390, 428
Veerelaan, Van der   126, 199, 241, 272, 273, 296, 306, 

320, 323, 356, 370, 387, 401
Vega-winkel   221
Vegten, Niek van   58, 64, 322, 457, 529, 547, 569, 603
Veilingvereniging   38
Velzen, Jan van   94
Velzen, kolenboer Van   190, 415
Verburg, Anton   263, 318, 319, 365, 421, 423, 424, 

459, 547
Verburg, Wim   64, 74, 77, 236, 318, 343
Verenigd Verzet   595
Vereniging Viering Nationale Feestdagen   533
Verhaar, Louis   526
Verhagen, F   453, 454, 460, 603
Verhoef, boerderij   63, 288, 343, 405, 458
Verhoeff, W.   59
Verhoeven, Bertus   97
Vermeulen   346, 361, 481, 544, 549
Vermeulen, Cees   361, 481
Verzetsherdenkingskruis, Comité   595
Victor   155
Victoria, café   331
Vierlingsbeek   6, 558, 559, 560
Vinkenbuurt   551
Vinkes*   179
Vinkeveen   190, 318, 399, 434
Vinkeveense Plassen   190
Vis, J.   63, 106, 202, 240, 270, 307, 333, 334, 432, 

472, 543, 597, 599, 603
Visser, A.   177, 211
Visser, Ir. W. H.   153, 261, 354
Visser, Jeanne   124, 179, 186
Visser, Ko   400, 435
Vliegende Hollander, De   254, 298
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Vliegveldweg   33, 46, 90, 125, 327, 484
vOginO   411, 412, 430
Volk en Vaderland   48, 50, 103, 104, 179, 590
Volk, Het   49
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (vvd)   584
Voordewind, commissaris   333
Voorst tot Voorst, Baron Van   381
Voort, bode Van der   178, 323
Vorm, Dick van der   321, 480
Vorrink, Koos   106
Vos, Louis (‘Piet de Boer’)   261
Vos van Steenwijck, Baron De   461
Voûte, burgemeester   414
Voûte, L.   280
Vredeveld, bejaardenhuis   27, 44, 45, 59, 70, 89, 241, 

268, 269, 270, 331, 340, 364, 411, 417, 418, 427, 
433, 445, 484, 492, 497, 515, 516, 517, 552, 554

Vries-Brunsting, G. de   596, 603
Vries, dames De   540
Vries, familie De   305
Vries, Rob de   198
Vrijbuiter   340, 341, 364, 365, 433
Vrije Gedachte   336
Vrije Katheder   435, 436, 566
Vrije Nederland, Ons   434
Vrije Universiteit   338, 601
Vrij Nederland   115, 155, 180, 336, 338, 341, 434,  

435, 473
Vrij Nederland, Comité   114, 115, 149, 153
Vrij Nederland, Geïllustreerd   434
Vrijzinnig Democratische Bond   581
Vrouwenakker   354, 422
Vught, concentratiekamp   201, 235, 237, 244, 245, 

272, 279, 281, 292, 307, 326, 328, 332, 333, 334, 335, 
345, 361, 387, 432, 499, 503, 505, 602

Vunderink, familie P.   295, 370, 407, 597, 603
Vuuren, Maarten van   261, 421, 422, 480
Vuyst, De   79, 80, 100

W
Wa   105, 128, 129, 135, 136, 137, 138, 152, 174, 178, 179, 

180, 218, 222, 232, 233, 236, 265, 302, 321, 355, 391
Waalhaven   35, 62, 64, 73
Waarheid, De   180, 185, 201, 336, 337, 435
Waayen, Van   116, 156, 157, 159, 333
Wageningen   479
Walcheren   369, 377, 573
Waltman   156, 159

Wandelpark   84, 95, 147, 303, 374, 400, 466, 531, 533, 
544, 547, 557, 572

Wandelweg, Zuidelijke   32
Waterink, professor   437
Waterlinie   71, 76, 77, 79, 82, 84, 451, 460
Waterman, Frits en Kitty   389, 533, 552
Waverenstraat, Bors van   202, 271, 543
Waver, Fort De   508
Weerbare Democratie, tentoonstelling   592
Wees, boerderij Van   303
Weesp   59, 76, 601
Weesperkarspel   198
Wegbrans   319, 424, 425
Wegman   569, 603
Weiss, partij   42
Wereldraad van Kerken   598
Wesep, familie Van   113, 199, 257, 337, 430, 504,  

557, 581
Wesep, Izak van   210, 345, 361, 472
Westeinder Plassen   328
Westendorff, Ing. S.D. J.   5, 173, 174, 175, 176, 177, 

178, 179, 180, 190, 191, 192, 193, 211, 218, 219, 221, 
228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 249, 250, 251, 252, 
283, 284, 294, 295, 302, 303, 304, 312, 313, 314, 321, 
325, 340, 344, 355, 356, 357, 363, 372, 373, 374, 375, 
380, 381, 382, 383, 384, 385, 401, 402, 408, 409, 
413, 415, 416, 417, 426, 427, 441, 456, 457, 458, 
460, 461, 464, 465, 467, 480, 487, 493, 494, 498, 
499, 502, 526, 527, 528, 561, 562, 563, 584, 602

Wester-Amstel   32, 90
Westerbork, concentratiekamp   184, 185, 203, 209, 

212, 239, 245, 387, 475, 505, 552
Westerbos, bakker   550
Westerhuis, Herman   277, 279
Westerveld   437
Westhaven A’dam   387
Wezelaar*   210, 283, 286, 441
Wibaut, Frank   203, 204
Wiemenga   155, 156, 157
Wieringermeerpolder (Wieringerwerf )   315, 387, 

459, 460
Wijck, Van   283
Wijk, Bert van   116, 156, 159, 160, 470
Wijk, rijkslandbouwbemiddelaar Van   327
Wildschut, Jan   339
Wilhelmina Gasthuis   75, 170, 443
Wilhelmina, koningin   29, 33, 59, 545
Wilhelminaplein   194
Wilhelminastraat   194, 323, 333, 521



Wilhelmus, J.   416
Wilhelmus, Nees   27, 338, 446
Wilnis   305, 317, 434
Wind, S. van der   332
Winkelman, generaal   82
Winterhulp Nederland   101, 102, 128, 129, 138, 139, 

145, 146, 176, 180, 251, 382, 409
Winter, Piet de   17, 46, 114, 153, 164, 197, 198, 204, 

205, 260, 262, 269, 270, 279, 317, 318, 321, 323, 
356, 357, 384, 415, 419, 420, 421, 424, 426, 427, 
441, 452, 459, 491, 493, 494, 495, 497, 499, 500, 
507, 508, 512, 523, 525, 526, 527, 555, 556, 562, 580, 
583, 584, 598

Winter, Tinus   143
Wit, De   146, 324, 370, 421
Witte, Dr. C. H. D.   604
Witte Stad, De   22, 25, 27, 44, 45, 63, 90, 221, 256, 

293, 295, 317, 327, 407, 503, 511, 577
Witt, Major   167, 174
Woerdeman, café   49
Woerdense Verlaat   399
Woeste Hoeve   469
Wolfferen, Van   551
Wolff, familie Max   53, 63, 72, 76, 183, 184, 187, 553
Wolff, Fokkerlaan   551
Wolff, Fred en Gerda   187, 239, 309, 388, 504,  

552, 589
Woningbouwvereniging St. Joseph   233
Wormerveer   409, 437
Woudenberg, Jan   104, 152, 177, 201

Y
Yad Vashem   554
Yardin Millord, Tom en Betty   273, 331, 332, 383, 391, 

430, 542

Z
Zaal   551
Zaandam, Zaanstreek   202, 270, 408, 409
Zadoks, familie   53, 72, 106, 175, 183, 184, 191, 305, 

416, 502, 573, 603
Zegstroo, J.   100, 129, 130, 132, 177, 527, 603
Zegwaard, Klaas   426
Zeist   278, 436, 469
Zenith Garage   454, 455, 457
Zijdelweg   91, 168, 297, 325
Zilversmit, Don   516, 517
Zitvast   284
Zonnehuis   584
Zorgvlied, begraafplaats   24, 32, 100, 198, 220, 223, 

234, 281, 319, 368, 390, 391, 414, 424, 464, 467, 520
Zuiderent, Siem   74, 75, 109, 227, 320
Zuilen, C. van   101, 133, 176, 232
Zuilen, Maarten van   285, 296, 321, 603
Zuivering   561, 563, 602
Zukertort, schaakvereniging   28
Zwarte Kat, café De   31, 44, 102, 236, 299, 348,  

410, 475
Zwetsloot, J.   109, 236, 303, 385, 424, 425
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